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Alweer een jaar ben ik predikant in Lochem. Komend vanuit de stad en een grote
gemeente, kwam ik naar de Achterhoek. Uiteraard iets gespannen hoe het zou zijn en
hoe het zou gaan. Ik trof in Lochem een rijkgeschakeerde gemeente met veel diversiteit
en met gelovigen vol vragen. Eerlijk gezegd ook een gemeente die enigszins op zoek
was naar haar roeping in deze wereld. Niet verwonderlijk, gezien de tijd waarin we
leven. God is bepaald niet meer vanzelfsprekend in het leven van mensen en onze
wereld is in nood. En wat is dan de plek van een kerkelijke gemeente, van een kerk?
Komend vanuit Dordrecht, kende ik die vragen maar al te goed, maar ik proefde in
onze PG Lochem haast nog een diepere verlegenheid. Hoe moet het nu toch verder?
Wordt het nog wat met die kerk?

Vrolijk ben ik aan de slag gegaan. Dat zit wel enigszins in mijn karakter, maar misschien
analyseer ik mezelf dan te oppervlakkig. Ten diepste vertrouw ik erop, dat het wat
wordt met die kerk, ook in Lochem.

Nu kom ik bij de woorden die ik hierboven heb gekozen: Neem mij met je mee.

Ze komen uit het boekje Hooglied. Een Bijbelboek dat niet zo vaak ‘bepreekt’ wordt.
Wel een prachtig boekje. Het is een liefdesgedicht, vooral van een meisje, jonge vrouw,
voor haar geliefde. Ze verlangt naar haar geliefde. Ze wil dat hij haar meeneemt. Van
het boek Hooglied kun je iets leren over verlangen, over liefde die sterk is als de dood.
Ik blijf nog steeds ontroerd over de liefde tussen mensen die je ontmoet in je werk als
predikant. Aangeraakt door liefde zetten mensen hun leven op de kop. Samen trekken
ze ver weg, de een is bereid alles voor die ander op te geven. Een tedere hand, een
zachte kus, soms breekbaar, maar tegelijk zo sterk.

Neem mij met je mee. En zo gaat een mens op weg met een ander. Misschien zegt u:
Wat heeft dat met de toekomst van Lochem te maken? Antwoord: Alles. Want de liefde
tussen mensen is de bron van ons leven. Het vertrouwen dat je in liefde aan een ander
geeft en dat je ontvangt is de kern van ons bestaan. En dat is geen toeval. Die liefde is
van God gegeven en die liefde is in hem gegrond. De kerk van alle eeuwen heeft
geprobeerd te leven uit die liefde. Dat ging zelfs zover dat ze de woorden van het
meisje uit het Hooglied ook zagen als een verlangen naar God, die immers liefde is.

En dan klinken de woorden nog weer anders: neem mij met je mee, is ook een vraag
aan God zelf. Dat hij ons meeneemt, liefheeft en draagt, waar wij ook gaan.

Eerlijk gezegd ben ik zo naar Lochem gekomen. Niet zomaar naar een andere plek, een
heel ander deel van het land. Maar net iets anders: in het geloof dat de Eeuwige God er
zal zijn, dat Hij wegen zal vinden ook in onze moeilijke tijden. Als gemeente bidden wij
tot de hem: Neem mij met je mee.

Paul Wansink

Ps: De laatste weken van augustus hoop ik een drietal keren te preken uit het Hooglied.
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Remco van Donk was elf jaar lang voorzitter van
de kerkenraad, tijd voor een terugblik.

Remco; mijn wieg stond in het katholieke
zuiden, in Waalre. Daar ging ik ook naar de
katholieke basisschool, een openbare school
was er niet in ons dorp. De middelbare school
was in Eindhoven, het Protestants lyceum.
Toerisme had mijn grote interesse en het werd
de opleiding TIO, Toeristische Informatie
Opleiding in Hengelo (Ov). Bij een zakenreis-
bureau vond ik mijn eerste baan. Het geeft veel
voldoening om voor een persoon/groep een
reis op maat te organiseren en dat heb ik jaren
met heel veel plezier gedaan. De plek was in
het westen, ik was daar ook kerkelijk actief.

In Amstelveen zong ik bij het Christelijk
jongerenkoor en daar heb ik Lescia ontmoet.

Ik was er voorzitter van de kerkenraad en in het
werk ook van de ondernemingsraad. Dus het
besturen en organiseren is echt wel mijn ding.
Leidinggeven en ook horen/luisteren naar de
mening van de ander.

In 2008 kon ik via familie in een metaalbewer-
kingsbedrijf in Baak als algemeen directeur aan
de slag en kwamen we vanuit het westen in
Lochem wonen.

Onze inzichten lagen echter niet op een lijn en
de samenwerking is na anderhalf jaar
beéindigd.

En daarna?

De reisbranche bleef trekken. Ik heb de afge-
lopen veertien jaar leidinggegeven aan de
Nederlandse tak van een Australische bedrijf
dat zakenreizen organiseert met vestigingen in
bijna 100 landen.

Wat moet ik me daarbij voorstellen?

Grote bedrijven die zakelijk reizen hebben
ondersteuning nodig bij het regelen van de reis
zoals vliegticket, hotelkamer, huurauto,
enzovoort, voor hun werknemers, denk hierbij
aan grote bedrijven als Shell, maar ook kleinere
organisaties. Wij zoeken juiste vluchten en
hotels en doen de reserveringen voor de
betreffende mensen zodat ze ontzorgd worden
en alle aandacht kunnen besteden waarvoor ze
zijn aangetrokken. De zakenreisorganisatie
verzorgt het totaalpakket. Dit werk heb ik
veertien jaar gedaan, 14 juni was mijn laatste
werkdag.

Ennu?

Dan heb ik de zomermaanden om na te denken
en op zoek te gaan naar hoe ik de laatste jaren
van mijn arbeidzaam leven wil invullen.

Best spannend, maar ik heb vertrouwen dat er
iets moois op mijn pad komt.

Je was betrokken bij de musical Ester, had zelfs de
hoofdrol, hoe heb je dat ervaren?

Het was prachtig om te doen. Eerst alles apart
oefenen, zoals de verschillende scenes en
zonder koor en orkest die hun eigen oefen-
momenten hadden en onder de deskundige
begeleiding van Sander van Voorst de ruimte
leren bespelen. En tot slot komen alle groepen
samen in de voorstelling. De kunst is dan dat
alles in elkaar vloeit en dat is uitstekend gelukt,
als ik de respons vanuit de bezoekers hoor.

Het was indrukwekkend voor zo'n vol theater te
mogen spelen. Er was de vraag; waarom spelen
jullie maar één keer zo'n hele productie, maar
om meerdere avonden het theater vol te
krijgen is ook een uitdaging.



En de weg ernaar toe, het samen oefenen,

was ontzettend mooi. We hebben een half jaar
lang opgetrokken met allerlei verschillende
mensen die daarvoor veelal volstrekt
onbekend voor elkaar waren. En dan toch
samen zoiets moois neerzetten, met
verschillende disciplines, het was een
belevenis,

Ben je in een gat gevallen toen je de voorzitters-
hamer van de kerkenraad overdroeg?

De 11 jaren waren een tijd waarin er van alles
aan de orde kwam: de verkoop van de
Gudulakerk aan de Stichting Oud Gelderse
Kerken. Alleen de kerk is verkocht, de toren
was en blijft van de burgerlijke gemeente. Dat
betekende overleg met onze gemeenteleden,
de burgerlijke gemeente en vele instanties. De
verkoop van de ‘Hooiplukker’ En natuurlijk de
verbouwing van de Witte kerk. We hebben nu
een kerkgebouw dat voldoet aan de eisen van
deze tijd en dat ook functioneel kan worden

ingezet. De ‘Hooiplukker-maaltijden’ vinden
nu plaats in de Witte kerk en ook de inloop op
woensdagmorgen heeft er een plekje. Dat
waren allemaal intensieve projecten waarbij
de kerkgemeente betrokken werd. Dat wil niet
zeggen dat alles zonder slag of stoot verliep, er
waren kritische argumenten, maar uiteindelijk
heeft de kerkenraad de besluiten genomen en
het resultaat is een fraai gebouw waarin we op
zondag samenkomen en een goede viering
kunnen beleven en op andere zondagen nog
steeds gebruik maken van de Gudulakerk.

De tijd die vrijkwam heb ik ingevuld door
andere taken, zoals het rijden op zondag-
ochtend bij de autopool voor mensen die niet
zelf naar de kerk kunnen komen. Met project-
koren zing ik regelmatig mee. In oktober is de
iconenvoorstelling die wordt afgesloten met
een Slavische vesper waar ik al een aantal keer
in het koor heb gezongen. Sinds begin dit jaar
ben ik cantor en lector bij de vespers en ook
lector bij de zondagochtenddiensten.
Voorafgaande aan de vespers worden de
klokken geluid van kwart voor zeven tot vijf
minuten voor zeven door een groep
vrijwilligers waar ik nu 2 jaar in meedraai.

Dat betekent dus heel wat traptreden naar
boven lopen en ook weer terug.

Bij de ‘Hooiplukker-maaltijden’ behoor ik tot de
afwas/en opruimploeg, na en al tijdens de
maaltijd is er genoeg te doen als onder-
steuning van de kookploeg.

Als je wilt, is er genoeg invulling en het is fijn
om wat voor de gemeenschap te kunnen
betekenen. Tenslotte leven we niet alleen voor
onszelf en je krijgt er heel veel voor terug.



Mensen 'g_'ef\fr'-'éagd omhun fl__ek uit te steken
voor een andere tijd en een nieuwe 'moraal
Mensen om ijzer met handen te breken
ook alli }kt het ondoenl kg_n_ ;pgra_dloxaa_l.

Mensen gevraagd dieir |n naam van de vrede

voor behoud van de aarde enal wat daar leeft
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
voor de 0ogst die aan allen weer overvioed geeft.

Mensen gevraagd

er worden mensen gevraagd.
Dringend mensen gevraagd
Mensen temidden van mensen gevraagd.



Gesprek van de dag

Jan Dinkelman

John Klein Beekman is de derde generatie in
de familie die actief is bij de vrijwillige

brandweer. Zijn opa en vader in Markelo,

John in Lochem als chauffeur.

Wat moet ik mij voorstellen als de ‘pieper’
afgaat?

De officiéle eis van de overheid is dat je
binnen acht minuten bij de brand aanwezig
moet zijn.

Dat betekent dat je razend snel naar de
kazerne moet bij een oproep. Mijn werk is bij
de WILA en daar weten ze dat ik elk moment
een oproep kan krijgen en dan vertrek.

Ze werken hier volledig aan mee. Als chauf-
feur heb je een week lang dienst, dag en
nacht. Dat weet ik en als chauffeur moet ik
zeker snel aanwezig zijn. Dat zelfde geldt
voor de bevelvoerder. Hij regelt alles aan de
hand van de informatie die vanuit de
meldkamer naar ons toe komt. Die
informatie kan ook nog binnenkomen als wij
reeds onderweg zijn met de
brandweerwagen.

Achterin nemen minimaal vier manschappen
plaats die in geval van een brand zo snel
mogelijk gaan blussen.

Er kunnen ook andere calamiteiten zijn
waarvoor wij een oproep krijgen:
(verkeers)ongelukken, stormschade,

wateroverlast, drenkelingen of het redden
van vee. De meldkamer bepaalt hoe groot
de brand is, zij bekijken of er opgeschaald
moet worden met een extra waterwagen die
18000 liter water bij zich heeft of dat er een
pompwagen moet worden ingezet.

Deze laatste heeft twee keer 500m slangen
bij zich en kan dus over grote afstand water
aanvoeren. Het kan ook zijn dat een
hoogwerker ingezet moet worden.

Dus jij bent de chauffeur?

Klopt. Samen met drie collega-chauffeurs
berijden we de wagens. Mocht je op een
moment verhinderd zijn, dan wordt dat
onderling geregeld.

Omdat er in Lochem nogal wegomleidingen
zijn, heb ik een brommer gekocht om toch
op tijd bij de kazerne te zijn.

Op de slaapkamer ligt altijd gemakkelijk
zittende kleding klaar voor het geval er ‘s
nachts een oproep komt. Dan is er geen tijd
om eerst nog te zoeken in de kast, zelfs naar
het toilet gaan schiet er op zo'n moment
nog wel eens bij in.



De opleiding voor chauffeur duurt 18
maanden. Ten eerste moet je een C-rijbewijs
halen (vrachtwagenchauffeur). Je moet een
prio-certificaat halen (rijtraining/ervaring),
want je hebt wel 2000 liter water en 4
manschappen achterin zitten. Het vereist
ervaring om te weten hoe hard je door een
bocht kunt rijden. En je moet wennen aan het
rijden met zwaailicht (dan krijg je wel
voorrang!).

De manschappen krijgen een gedegen
opleiding met ieder zijn eigen specialisme.
Zo zijn er pompbediendes voor het snel
aansluiten van de brandslangen bij de
verschillende soorten waterpunten en daarbij
moet je weten hoeveel waterdruk je op de
slangen zet.

Een ander specialisme is een melding bij
stormschade: bijv. werking van de ketting-
zaag en veiligheid.

Ook zijn er specialisten opperviakte-redders:
mensen die te water raken. Dit is een regio-
nale eenheid waarvan het specialisme bij het
korps in Lochem is. Deze regio is groot en
bestrijkt vrijwel de gehele Achterhoek.

De manschappen dragen speciale reddings-
pakken waarbij de drenkeling, in paniek, de
reddingswerker niet mee naar beneden kan
trekken. Ook hebben we onderwaterduikers.
Het gebeurt nog wel eens dat een visser in het
water belandt, maar zeker zijn er ook andere
calamiteiten dat aangaande.

Hoe groot is het korps in Lochem?

We hebben 24 manschappen. Er gaan bij elke
oproep 6 mensen mee per brandweerwagen
plus eventueel 1 stageplek.

We hebben een leuk korps met een betrek-
kelijk jonge leeftijd. Vele jaren hadden we

ook een brandweervrouw bij ons korps. Zij is
gestopt wat ik/wij jammer vinden. Een of
meerdere vrouwen heeft duidelijk een
meerwaarde, zij hebben vaak een andere
manier van benaderen van slachtoffers.

Ook gewoon binnen de groep is het fijn om er
dames bij te hebben: dus dames als jullie je
geroepen voelen... jullie zijn welkom!

Het opleidingsniveau van vrijwilliger is gelijk
aan de beroepsbrandweer.

Gemiddeld worden we in Lochem zo'n twee
keer week opgeroepen.

We oefenen wekelijks: soms in de kazerne,
vaak in praktijksituaties. Hierbij kun je denken
aan oefeningen bij een fietsenmaker (brand
in de stalling met elektrische fietsen),
autosloper (het los knippen van de auto),
agrarisch bedrijf (redden van vee), enzovoort.
Met regelmaat moeten we een fitheidstest
doen, een goede conditie is wel belangrijk.

Bianca komt binnenlopen. Aan haar de vraag
hoe het is als je man bij de brandweer werkt?
Het was aanvankelijk wel wennen.

Johnis altijd stand-by. Zijn verhalen bij
thuiskomst zijn soms intens.

Verder is het leuk. Ook wij als partners maken
deel uit van het geheel met af en toe een
uitstapje of leuke activiteit.



Verhaal

Verloren en teruggekomen

Een jongen was bijna volwassen
en had schoon genoeg om thuis
bij vader en moeder te blijven.
Hij verliet het huis van zijn
ouders en dook onder in de
wereld van de zonde.

Jaren laat hij niets van zich
horen. Maar er komt een
moment dat hij spijt krijgt van
zijn daden. “Wat heb ik mij zelf
en mijn ouders aangedaan? Ik
ben niet waardig om mijn vader
en moeder bij naam te noemen.
Nu wil ik graag naar huis en bij
mijn ouders zijn.”

Hij schrijft een brief aan vader en
moeder.

“Ouders, ik weet nog ons huis, achter ons huis de boomgaard, daarlangs loopt een spoorlijn.
Op een afgesproken dag wil ik met de trein op die lijn naar huis komen. Maar ik weet niet of ik
bij jullie nog welkom ben. Daarom heb ik een verzoek: als jullie het goed vinden dat ik terug
kom, kan moeder dan uit de linnenkast een laken halen en ophangen aan een van de
fruitbomen die langs die spoorlijn staan? Als ik dat zie, dan weet ik dat ik weer thuis mag
komen. En als het er niet hangt, kan ik jullie alleen maar gelijk geven. Dan blijf ik in de trein
zitten, rij door, en kom ik nooit meer terug.”

Op die bewuste dag zit de jongen met veel spanning in de trein. Hij gaat zo in de coupé
zitten dat hij zo ver mogelijk vooruit kan kijken naar het huis van zijn ouders en de
boomgaard. De spanning is over, hij kijkt: “Wat zal ik zien?” Dan ziet hij een laken, nee,
een lange witte streep. Zijn moeder had de hele linnenkast uitgepakt, en had alle
vruchtbomen vol met lakens gehangen. Met open armen wordt hij ontvangen.

“Onze zoon, welkom!”. Dit is een geweldig thuiskomen. Zijn wens is in vervulling gegaan.
Zijn ouders kijken elkaar aan. In plaats van hun vuisten te ballen, vouwen ze de handen
met de woorden: “verloren en toch teruggekomen.”

Henk Bruil
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In de vorige Samenspraak schreef ik nog dat ik na het huwelijk van onze jongste zoon Niek
een week zou gaan fietsen met mijn middelste twee zoons. Dat is iets korter geworden,
slechts twee dagen, want zoon Jaap had toch onderschat wat het betekent als je net vader
bent van een tweede dochter. Betekent dat ik eind juni iets meer tijd had voor de PG
Lochem. Dat kwam me niet zo slecht uit, want ik wilde graag voor mijn vakantie wat zaken
afronden, hopelijk lukt dat nu wel. Maakt u zich geen zorgen, ik heb dit jaar met de twee
weken Griekenland echt al voldoende vakantie. Immers de zomervakantie volgt ook nog.

De komende tijd is kerkelijk iets rustiger. We zijn volop bezig
met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Veel ideeén.
Om een indruk te geven: we zijn volop bezig met de
startzondag, met het aanbod van de werkgroep Leren en met
een verdere opzet van ons jeugd en jongerenwerk. U gaat er
vast wat van merken.

Vanaf 15 juli ben ik dan met vakantie naar Ameland en
aansluitend een week Engeland. Vanaf 12 augustus ben ik
weer in Lochem. In de weken dat ik afwezig ben is uiteraard
altijd iemand van de uitvaartgroep aanspreekbaar.

Ik wens u goede vakantieweken of u nu weggaat of thuis
blijft.

Hartelijke groet,

Paul Wansink

1
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IK LEEF

‘Ik leef’ zei ik, ‘ik leef’ . ;
En hoorde dat ik het zei : -"_\‘ 1:1
Maar plots'ling dacht ik = z
‘Nee, niet ik P
Maar er leeft iets in mij... M ¢
Het is dat wonderlijke iets, L ‘z't
Dat zorgt dat ik besta

En ik, nou ja, ik ben er wel

Maar ach, ik kom en ga

Want als mijn ‘tikje’ niet meer slaat
Dan staat mijn ikje stop

Maar het grote iets, dat blijft en blijft
Het ‘iets’ dat houdt nooit op

En of ik zing of fluit of fiets

Rechtop zit in mijn bed

Ik voel van binnen steeds dat ‘iets’
Mij in beweging zet.

Toon Hermans

Op de langste dag van 2024 hebben we een meditatiewandeling
gedaan op landgoed Ampsen. De langste dag: een dag vol leven,

ook in de avonduren.
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We begonnen met het gedicht ‘lk Leef’ van Toon
Hermans. Om ons lopend op het ritme van onze adem in
beweging te zetten. Onze adem is eigenlijk onze
barometer, wat goed voelt om tot rust te komen.

Na de zonnegroet te hebben gedaan op een grasveld
hebben we de wandeling voortgezet. Niet pratend maar
lopend met de aandacht vanuit onze zintuigen: horen,
zien, ruiken, voelen, enzovoort.

Zo ontdekken we hoe krachtig de natuur is. Vervolgens
concentreren we ons op éen zintuig.

Op een kruising van paden leest Nicoline Swen het
gedicht ‘'Ontdekken wat de weg is in je leven’ van Wydo
van der Lee. (zie pagina 14) En staan stil in het leven met
de mooie en minder mooie gedachten.

De wandeling vervolgend krijgen we de opdracht om iets
te zoeken wat symboal staat in ons leven, van wat we los
willen laten: een blad, een bloem, een tak, enzovoort.
We zien de uitgebloeide rododendrons en in de verte
horen we onze kerkklokken. Ons meegenomen symbool
geven we terug, op voor ieder, een mooi plekje in de
natuur. Zodat de aarde het weer kan transformeren naar
iets nieuws, om verder te groeien.

Nicoline leest een verhaal van een jongen, Lucas. Hij wil
uitvinder worden, maar dat is niet eenvoudig. Elke
morgen kijkt hij naar de zonsopkomst, de zon die nooit
opgeeft. Het is voor hem een bron van inspiratie: nooit
opgeven, steeds een nieuwe kans zien. Zo ziet Lucas het
ook: succes door kracht en uithoudingsvermogen.

Verder wandelend vraagt Bianca Schuurman Bosgoed ons
om te denken aan de dankbaarheid van deze dag. Voor
elke vinger iets om te danken en dat blijven herhalen.

De zon zakt weg achter de bomen, de vogels worden
stiller, de avond valt in. Alleen nog de kikkers en een
vleermuis die onze aandacht trekt.

De afsluiting is met de eindmeditatie: wat verbindt je, wat
voel je, waar zou jij naar toe willen groeien en als je
afdwaalt met je gedachten is dat niet erg. Het overkomt
ons vaker. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Net als de
zon die altijd weer opkomt.

Een bijzonder avond: mediteren in de natuur...of was het
een pelgrimstocht?

Deze wandeling is onderdeel van Zin in de
Achterhoek voor activiteiten met meer
verdieping en is een initiatief van de
Remonstrantse Gemeente Lochem — Zutphen.
Nicoline Swen is docent levensbeschouwing en
voorganger. Bianca Schuurman-Bosgoed is
eigenaar van Yogatuin Zwiep waar zij yogalessen
voor kinderen en Mind Walk voor volwassenen
aanbiedt.

PR ———



Ontdekken

wat de wegis in je leven

Ontdekken wat de weg is in je leven
is met alle zintuigen open

in de wereld staan

en luisteren naar degene

die je beweegt

en door wie je je bewegen laat

is neen durven zeggen

en soms ja of misschien.

Ontdekken wat de weg is in je leven
is weten wat aan je voorbijgaat

nu je zo besluit en niet anders.
Ontdekken wat de weg is in je leven
is hopen op al het goede

dat ook jou mag overkomen

soms, heel even.

Ontdekken wat de weg is in je leven
is vertrouwen en bouwen

en nemen zoals het komt

en geven van wat je hebt.

Wydo van der Lee



Taize

Amanda Jansen
Nieuws van de Taizé zanggroep

Op donderdag 23 mei hebben wij met de Taizézanggroep het
seizoen afgesloten. Op deze avond nam ook Marieke van der
Meer afscheid als leider van de groep. Het gebeuren vond
plaats op een bijzondere en mooie natuurlocatie: op een open
grasvlakte tegenover de hockeyvelden.

We kenden deze locatie nog vanuit de coronatijd toen wij niet
binnen mochten zingen en een keer buiten, keurig 1,5 meter
uit elkaar, fijn hebben gezongen.

Gelukkig is de situatie nu anders. Gezellig in een kring van
ongeveer 15 zangeressen (zangers ontbreken tot op heden,
maar zijn van harte welkom) hebben wij eerst koffie en thee
gedronken onder het genot van dadelkoek, door een van de
aanwezigen gebakken. Daarna in de openlucht Taizé-liederen
gezongen, dit keer nummers op verzoek. Voordat we
overgingen op een drankje met de nodige versnaperingen (ook
door de leden verzorgd), werd Marieke toegezongen met een
lied, gemaakt door een groepslid. Daarna een woord van dank
voor het 9 jaar leidinggeven aan de zanggroep. Natuurlijk
hoorde daar ook een cadeau bij. Marieke gaf leiding op een
heel eigen markante wijze. Naast de nodige muzikale
aanwijzingen, had zij ook aandacht voor de geestelijke inhoud
van de teksten (per slot van rekening is Marieke nog altijd een
pastor in hart en nieren) en probeerde zij ons daardoor
geinspireerd te laten zingen. Voorgaande werd zeer
gewaardeerd door de zanggroep. Wij zijn echter blij dat de
opvolging is geregeld en dat onze zanggroep in het nieuwe
seizoen weer een leider heeft.

Zanggroep Taizé

Nu eerst een vakantieperiode, op 26 september
beginnen we weer met zingen. De overige data zijn:
31/10,21/11,19/12, 30/01/25, 27/2, 27/3, 24/4, 29/5.

Houdt u ook van het zingen van Taizé liederen, kom
gerust eens kijken en meezingen. Van harte welkom!
Voor informatie: Amanda Jansen
amanda.j@zonnet.nl
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Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

10.00 uur Gﬁdulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink,
oecumenische viering

1000 u'L'Jr.GL-JaﬁIakerk
Voorganger: dhr. E. te Loo

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J.L. Brevet

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. A. Broekhuis

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. C. Veenhuizen,
oecumenische viering

10.00 uur G.udti'lakerk
Voorganger: ds. P. Wansink

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink

10.00 uur Gudulékerk
Voorganger: ds. P. Wansink,
Heilig Avondmaal

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: dhr. E. te Loo

Bij de diensten:

Zondag 14 juli

Thema van deze oecumenische viering is: Weinig
is genoeg. We lezen Markus 8,1-9, de tweede
keer dat de evangelist Markus vertelt over een
wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging.
Opvallend al dat hij dit twee keer vertelt. Wat
ook tot nadenken stemt is dat wij zelf weinig in
te brengen hebben. Maar dat weinig van ons is
dan in zijn handen meer dan genoeg. Prachtig
beeld, ook bemoedigend in deze wat sombere
tijden. We hopen op een mooie oecumenische
viering met prachtige liederen uit de rijke schat
van de kerkelijke traditie.

Zondag 21 juli

Jezus wil het met zijn volgelingen even rustig
aan doen. Ze waren zo druk dat ze geen tijd
hadden om te eten. Ze moesten er even
helemaal tussenuit. Hoe begrijpelijk, zeker in
deze vakantietijd. Maar het loopt anders: als ze
op hun bestemming aankomen, staan de
mensen al rijen dik op hen te wachten. Wat nu?
Wegkijken of aanpakken? En op de achtergrond
klinken waarschuwende én beloftevolle
woorden van Jeremia over herders die hun taak
verwaarlozen.

Zondag 28 juli

De lezingen van deze zondag zijn: Jeremia 18,
1-12; 19, 1en 2; 19, 10-13. De evangelielezing is
Matthedis 17, 1-9. Thema: “waar moet dat
heen?”

Het is een verzuchting die we vaak horen,
tegenwoordig. Met al die wereldwijde
spanningen en dreigingen en met alle
verharding, gewoon dicht bij huis. Nieuw is het
allemaal niet, overigens. En de neiging om
nergens heen te gaan is ook aanwezig. Zo oud
als de weg naar Kralingen (en nog veel ouder),
want al in Genesis 11 bouwen de mensen een
toren om maar nergens heen te hoeven.



Blijven zitten waar je zit is wel degelijk een
verleiding, maar dan kom je toch de profeten
tegen en die ene, Jezus, in wie Tora en profeten
samenkomen. Opstaan en gaan is hun
boodschap, nog altijd! Kortom: genoeg te doen
deze zondagmorgen (en daarna).

Zondag 4 augustus

Hoe blijf je bij de kern? Het oecumenisch
leesrooster volgt in dit jaar grotendeels het
evangelie van Marcus. Deze zondag lezen we uit
Marcus 7 en daarin gaat Jezus in gesprek of beter
in een pittig debat met de Farizeeén. Het gaat
onder andere om een vraag over tafelmanieren
bij het eten, ditmaal over handen wassen. Het
gaat uiteraard om een dieper liggende vraag
naar het onderscheid tussen traditie (= wat
mensen met elkaar bedacht hebben) en Gods
woord zelf. Maar: het woord van God komt niet
uit de hemel vallen, het wordt door mensen
ontvangen, uitgelegd en toegepast.

Bij onze uitleg komen we zelf mee, met onze wijze
inzichten en evenzeer met onze oogkleppen en
vaak onbewuste vooroordelen. Hoe blijven we
bewaard bij wat de kern wil zijn van het
onderricht van beide testamenten? Hoe soft het
ook magq klinken: er lijkt me geen andere route
denkbaar dan de dialoog en samen zoeken naar
wat in onze dagen dient tot vrede en vreugde in
onze huizen, in de gemeente en in onze
samenleving .

Zondag 11 augustus

Op deze zondag is er een oecumenische viering
met als thema : "Hoezo is dit niet voor mij?"

Het verhaal wat centraal staat is het gesprek van
Jezus met de syro-fenicische vrouw. Jezus wijst
haar af als zij vraagt om haar dochtertje te
genezen. Een van de moeilijkste dingen van het
leven: afwijzing. Als je zelf afgewezen wordt
hangt er veel vanaf hoe je reageert, dat leer je al
als kind. "Nee, jij mag niet meedoen!" Ontken je,

accepteer je het, vecht je terug...? Het verhaal
geeft ons een minder bekend beeld van Jezus,
van de vrouw en van zijn reactie.

De viering is voorbereid door de werkgroep
Vieren van de Raad van Kerken en
geloofsgemeenschappen. Allen van harte
welkom!

Zondag 18 augustus

Eind augustus ga ik in een drietal diensten voor in
de Gudulakerk. Ik heb ervoor gekozen in deze
diensten in de zomer het boek Hooglied centraal
te stellen. Hooglied is een lied op de liefde. In
eerste instantie van een meisje voor haar
geliefde. Dat levert prachtige beelden op. Maar
de rabbijnen en ook de kerk van alle eeuwen
hebben in die liefde en het verlangen van dat
meisje ook iets herkend van het verlangen van
een gelovige ziel naar God. Het boek Hooglied
krijgt zo een mystieke dimensie. lk wil iets van
dat verlangen naar de Eeuwige laten klinken in
deze diensten. Deze eerste dienst lezen we
Hooglied 1, 1-7 met de tekst: Kostelijker dan wijn
is uw liefde.

Zondag 25 augustus

We lezen verder uit Hooglied. Nu Hooglied 2,
8-14, één van de mooiste gedeeltes uit het boek.
Het gaat over de bruidegom die van de
heuveltoppen naar beneden komt gesneld. Hij
roept zijn geliefde. Maar zij aarzelt. Die aarzeling
is fascinerend en brengt ons bij de aarzeling van
een gelovig mens, wij willen wel, maar....

Zondag 1 september

We maken een sprong in het boek en lezen
Hooglied 5, 2-8, nu gaat het expliciet over het
verlangen van het meisje naar haar vriend. In
poétische taal wordt dat aangeduid. Gek van
verlangen is ze. Wij zouden zeggen: geheel in de
ban van de liefde. Kan dat ook een beeld zijn
voor geloof?
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Het pastoraat van de PG Lochem staat open voor wie bij ons
aanklopt.

U kunt in contact komen met het pastorale team via email
pastoraat@pglochem.nl Bellen kan ook: voor dringende zaken met
ds. Paul Wansink: 06 520 522 43; voor andere zaken met Amanda
Jansen, coérdinator bezoekwerk: 0573 250 603 of 06 387 166 17.
Mocht het niet direct lukken hen te bereiken, spreek dan a.u.b. uw
naam in op de voicemail. U wordt later teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even navragen!), dan kunt u dit doorgeven
via bovenstaand emailadres of telefonisch aan Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres bloemen@pglochem.nl kunt u namen doorgeven
van gemeenteleden die in aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.
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Frans Willem van Westreenen

Vrij plotseling is Frans overleden in het ziekenhuis. De laatste weken
ging het niet goed, en ook al de |laatste maanden was hij steeds zo moe,
maar dat het zo slecht ging hadden velen van ons niet door. Frans was
een bijzonder mens en zijn rechtstreekse benadering van het leven van
jou als gesprekspartner gaf gekoppeld aan zijn humor vaak een
tinteling aan een gesprek. We zullen dat zeer missen. Tegelijk als je
terugkijkt op zijn leven is het bepaald niet allemaal gemakkelijk
geweest. Zijn grote liefde Riet werd al meer dan 40 jaar geleden
geconfronteerd met MS en dat gaf in de loop van de jaren steeds meer
beperkingen. Bij de kleinkinderen was er menige tegenslag. Soms helpt
een lach je dan verder in het leven en Frans wist dat heel goed. Toch:
ook hij heeft zijn weg moeten zoeken en dat ging niet zonder dat hij
soms vastliep. Dat wist hij maar al te goed.

16 september 1943
—4uni 2024

Frans kwam uit het westen van het land. Maar al heel lang was er een
liefde voor de rust en de ruimte van de Achterhoek. Toen hij werd
afgekeurd, deed de gelegenheid zich voor dat hij en Riet naar Laren
konden, waar ze bijna 10 jaar, prachtige jaren hadden in de caravan.
Toen het met Riet minder werd, kwamen ze in Lochem en werden deel
van onze kerkelijke gemeente.

In het leven van Frans speelden kerk en geloof een grote rol. Hij was tot
het laatst nauw betrokken bij onze gemeente en volgde ons opbou-
wend maar kritisch. Maar geloven is meer dan de kerk. Dat merkte je
aan alles bij Frans. Hij wilde altijd dat je met hem bad, hij hield van
(kerk)liederen en vooral de teksten van Huub Oosterhuis raakten hem.
Voor zijn uitvaartdienst had hij aangegeven dat ‘De Steppe zal bloeien’
gezongen moest worden. Dat is een paaslied, een lied dus over de
opstanding uit de dood, over het nieuwe leven dat God geeft. Niet de
dood heeft het laatste woord, ook niet tegenslag of verdriet. Uiteindelijk
zullen wij lachen en juichen. Dat geloofde Frans en dat hebben wij in
Christus mogen ervaren.

Moge Frans nu geborgen zijn in de eeuwige liefde van God.

Paul Wansink

IN MEMORI
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op 93 jarige leeftijd is
Gerrit Jan Fokkink op
4juni 2024 overleden

Gerrit Jan Fokkink

Johan zijn wieg stond op de Armhoede. Daar groeide hij op met zijn
twee broers en twee zussen.

De oorlogsjaren drukten een grote stempel op zijn jeugdjaren, maar
gelukkig kwam de familie ongedeerd de jaren door.

Na zijn opleiding aan de ambachtsschool ging Johan aan het werk als
uitvoerder bij een bouwbedrijf in Lochem. Vervolgens deed hij
datzelfde werk bij een grote aannemer in de bouw die projecten
door heel het land realiseerde.

De ontmoeting met Rieki Langeler leidde tot het huwelijk dat in 1959
werd gesloten en ingezegend in de Gudulakerk.

Op de boerderij van haar ouders werd er ruimte gecreeérd waar het
jonge stel kon wonen. Ook de jongens, Fred en Han, werden daar
gebaren. Later volgde de verhuizing naar de stad.

Op 57-jarige leeftijd (en tevens 40 dienstjaren in de bouw) ging Johan
met de VUT. Dit mede door gezondheidsproblemen.

Stil zitten deed Johan echter niet. Vrijwilligerswerk pakte hij op.

De motorclub en de paardensportvereniging maakten graag gebruik
van zijn dienstbaarheid. Ook de jongens verwende hij met creatieve
inzet.

Eerst bij Fred op de boerderij en later bij Han in zijn bloemenatelier,
toen dit klaar was. Vele kunstwerken heeft Johan gemaakt waar Han
vervolgens zijn bloemstukken op maakte.

Ruim 32 jaar bezorgde hij boeketten en bloemstukken bij veel
inwoners van Lochem en omstreken bij vreugde of verdriet.

Het 65-jarig huwelijk werd afgelopen april nog gevierd met zoals
Rieki vertelde: ‘wat hebben we het goed gehad en zoveel jaren lang.
De laatste maanden verslechterde zijn gezondheid en niet geheel
onverwacht heeft Johan het leven moeten loslaten.

In de afscheidsdienst werden herinneringen gedeeld door de
kinderen, kleinkinderen en medewerkers van het bloemenatelier.
Vanuit de kerk hebben we de woorden benoemd die staan
beschreven in het ‘Onze Vader

De dienst hebben we afgesloten met de opdracht die ons allen
betreft: niet vergeten om naar elkaar om te zien.

Jan Dinkelman
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12juli 1934~ 12juni 2024

In het tumult

van dit bestaan

ben jij hier voor ons
opgestaan

In het tumult

van dit bestaan

ben jij daar voor ons
om samen grenzeloos
verder te gaan

Steven van Campen

IN MEMORI

Eefke Landeweerd - Smit

Eefke Landeweerd is thuis overleden, liefdevol bijgestaan door enkele
van haar familieleden. Tot het laatst was ze helder van geest. De dinsdag
voor haar overlijden spraken we nog met elkaar. Ze was weliswaar zwak
en haar stem was kwetsbaar, maar ze was nog volop aanwezig.
Terugziende op haar leven, haar liefde voor haar man Arie, haar inzet
voor kerk en wereld, kwam ze uit bij een kunstwerk van de Alpha en de
Omega, dat kunstwerk hing in hun appartement. Het betekende veel
voor Eefke. De Griekse letters verwijzen naar het begin en het einde.
Een symbool voor Christus. Dat Hij schepper is van alle leven, dat de
wereld er niet zomaar is. Onze opdracht dus ook om wat van die wereld
te maken. Dat ons leven in Gods hand ligt. We zijn vanaf onze geboorte
onderweg. De weg van Eefke voerde via Almelo en Varsseveld naar
Barchem. Waar ze lange tijd met haar man woonde. Tenslotte kwam ze
in Lochem, een trouw lid van onze gemeente.

De belofte is dat God met ons mee gaat. Wij hebben wel onze eigen
verantwoordelijkheid. Dat hoefde je Eefke niet te zeggen. Zij wist de
regie goed te nemen. Maar uiteindelijk voert onze weg verder dan wij
het precies kunnen bevatten en overzien. Dat is soms al zo tijdens ons
leven, dat is zeker zo als we naar het einde gaan. Dat klinkt ook aan het
slot van de psalm 121, die we in de dankdienst voor haar leven lazen.
‘De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in
eeuwigheid: Hij is het begin en het einde.

Over dat einde spraken we ook die laatste keer. Eefke was niet bang.
Hoe het zou zijn wist ze niet goed, maar dat hoeft ook niet. Er komt een
moment dat we de regie moeten loslaten en dat deed ze vol
vertrouwen. Ze werkte jaren eerder mee aan een project over de
kruisweg, een alternatieve kruisweg, hier op de berg. In het boekje over
dat project staat een gedicht. Een paasgedicht, over het feest dat de
Heer leeft.

Paul Wansink




GertJan Besselink

Op 13 juni hebben we afscheid moeten nemen van
GertJan Besselink, 69 jaar oud!

In de kapel van de Wildenborch deelden we zijn stukjes
met speciale momenten van zijn leven!

Vanaf zijn 9e jaar werd hij liefdevol verzorgd in Anke Marjolein in
Lochem.

Hij zag zijn leven niet als beperkte man, maar hij zag juist uitdagingen,
kon zich vliegend als een vogel voorstellen als hij een skispringer zag
bijvoorbeeld of genoat enorm van het tochtje rédelen bij zijn
onvergetelijke wintersport in Oostenrijk.

In de Lochemse kerk was hij kind aan huis en dankbaar voor het halen
en brengen al die jaren!

De zonnebloemen waren een mooi beeld in het geloofsleven
van GertJan.

We dragen deze herinneringen als een zegen mee!

Gerdien Jimmink-Dijkerman




Uit de kerkenraad

12 juni kwamen de leden van de kerkenraad weer bijeen, nu voor de
laatste keer dit seizoen.

Uiteraard staat het moderamen deze zomermaanden paraat als dit
nodig is en is te bereiken via de scriba.

We hebben deze vergadering besloten dat het moderamen (MR)
bestaat uit de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters,
voorzitter van het College van Diakenen, Scriba en Predikant.
Voorheen werden leden van het MR jaarlijks gekozen uit de
kerkenraadsleden; nu staat dus vast dat bepaalde functies in de
kerkenraad (KR) tevens lidmaatschap van het MR inhouden. Het MR
bereidt KR-vergaderingen voor en kan in voorkomende situaties snel
een besluit nemen, waarna in de eerste KR-vergadering verant-
woording wordt afgelegd.

Deze vergadering was Els Dijkerman als Cantor-organist uitgenodigd,
omdat dit een jaarlijks terugkerend vast agendapunt is. Het was
prettig om wederzijds wensen en ideeén uit te wisselen.

Het jaarverslag van Paul is uitgebreid besproken in het MR (in het
bijzijn van voorzitter Pastoraat) en stond nu op de agenda van de
vergadering. Zowel KR als Predikant waren blij met het verloop van dit
eerste jaar van Paul in Lochem.

Het rooster van aftreden stond deze vergadering ook op de agenda.
Harm neemt in september afscheid als diaken, nadat hij 12 jaar deze
functie heeft vervuld. En 12 jaar is de maximale ambtstermijn volgens
reglement PKN. Janny heeft haar eerste termijn als ouderling
(voorzitter Pastoraat) volgemaakt. Zij heeft aangegeven herbevestigd
te willen worden, en daar zijn we blij mee. Besloten is afscheid en
(her)bevestiging ambtsdragers niet met de startzondag te laten
plaatsvinden, maar op een andere datum.

Wat de gemeenteavond betreft, werd de inloopkoffie gemist, dit wordt
er voortaan ingehouden.

Om 21.30 uur werd besloten met het gezamenlijk bidden van het
Onze Vader, waarna we de laatste vergadering van het seizoen
besloten met een drankje bij onze buren: Mondani.

De kerkenraad wenst u een gezonde, zonnige zomer toe, waarin
ieder kan bijtanken en energie opdoen. Mocht u deze zomer vragen
hebben, dan kunt u terecht bij de scriba, die u zonodig kan
doorverwijzen.

Met hartelijke groet,
Marian de Hoop, scriba 06-25192221 scriba@pglochem.nl



Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.

Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten onderstaande nieuwingekomenen van harte welkom:

Mevr. S.H. Stegeman-Wolters vanuit Laren (Gld)

Overleden

29-05-24 Mevr. G. Weernink-Klein Wassink (15-08-1952)
30-05-24 Mevr. J.M. Hilferink-Steenblik (14-11-1936)
01-06-24 Dhr. G. Verhagen (03-12-1929)

04-06-24 Dhr. G.J. Fokkink (07-11-1930)

04-06-24 Dhr. EW. van Westreenen (16-09-1943)

07-06-24 Dhr. G.J. Besselink (27-01-1955)

12-06-24 Mevr. E. Landeweerd-Smit (12-07-1934) Bericht van geboorte of overlijden,
13-06-24 Mevr. W.J. Haitink-Nijenhuis (09-10-1934) | aanmelding, opzegging en

Adreswijziging leden P.G.Lochem
Mevr. M. Lubbers-Broekroelofs

adreswijziging s.v.p. melden aan:

ledenadministratie@pglochem.nl

Collecteopbrengsten CvK

Vanaf dit nummer zal het College van Kerkrentmeester de collecte-opbrengsten per maand

weer doorgeven in Samenspraak.

Hierbij een inhaalslag vanaf 1 januari 2024. De bedragen betreffen de collectes in de kerk en
de Hoge Weide, de GIVT-app en de ontvangsten op de bankrekening.

kerk
januari 555,00
februari 603,69
maart 1.190,75
april 601,70
mei 1.146,58

vespers
310,51
269,50
0,00
353,20
166,80

verjaardags-fonds
151,00
130,50
112,70
161,30
0,00

ledereen bedankt voor de bijdrage!

Gerdien Koskamp, ouderling-kerkrentmeester
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Diaconie

Diaconale tuin voor de voedselbank

Op moment van schrijven, 22 juni, zijn we alweer bijna 3 maanden onderweg vanaf de start
op Goede Vrijdag. Op vrijdag 21 juni zijn de eerste kratten met andijvie en sla weer
aangeleverd bij de voedselbank in Zutphen. Er worden daar door meer tuinen groentes
aangeleverd, dit jaar waren wij echter de eerste! Ze waren er blij mee. Groentes zijn
namelijk écht wel duurder geworden door het natte voorjaar en de verwachting is dat het
daar niet bij blijft.

Misschien heeft u zelf de ervaring, anders heeft u het wel meegekregen vanuit de media:
slakken! Deze beestjes zorgen er in grote getale voor dat de groente- en andere tuinen er
soms uit zien als een waar slagveld. Wij mogen in de diaconale tuin de handen dicht-
knijoen: de slakkenschade is minimaal!

De donderdagmiddagploeg is druk bezig met uitplanten en onkruid wieden en vanaf eind
juni ook weer met oogsten.

Regelmatig stoppen er voorbijgangers bij het informatiebord dat binnenkort weer
gelipdatet wordt. Daarnaast zijn er mensen die ook graag even rondgeleid worden, mooi
dat daar positieve reacties uit voortkomen!

Harm Wesselink
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Nogmaals collectedoelen 2025

In het meinummer van Samenspraak hebben wij het een en ander geschreven over de collectedoelen
2025. In augustus willen wij deze graag in grote lijnen vaststellen, zodat deze op het rooster gezet
kunnen worden. We zeggen bewust “in grote lijnen’, omdat dit altijd om wat voor reden dan ook
gewijzigd kan worden. Onderstaand noemen wij de collectedoelen van 2024, zodat u een concreet
beeld krijgt waar uw giften naartoe gaan.

Lochem en regionaal: Landelijk: Wereldwijd:

De Reube Exodus Amnesty

Diaconie IKA Inlia Artsen zonder Grenzen
Diaconie SHLG Open Doors

Diaconie tuin en voedselbank See You

Het Passion Hummelo SOS kinderdorp
Hospice Zutphen Stichting Gamrupa
Noaberhulp Wilde ganzen

Zonnebloem Lochem

Daarnaast collecteren we regelmatig voor:

- "Diaconie algemeen’, deze opbrengsten worden gebruikt voor extra hulp op wat voor wijze dan ook.

« Kerk in Actie, hiervoor collecteren wij ruim 10 keer per jaar en volgen wij het doel dat op het collecterooster van
Kerk in Aktie staat.

Als u akkoord bent met de huidige opzet, dan gaan wij op dezelfde wijze door. Mocht u andere
ideeén hebben, schroom dan niet om dit te melden, zodat wij het kunnen meenemen in onze
overweging. U kunt het doorgeven aan: diaconie@pglochem.nl

Een andere mogelijkheid is om de dienstdoende diaken in de kerk even “aan te schieten”

Harm Wesselink

7-4-2024 Foodstep, Oeganda € 208,90
14-4-2024 Diaconale tuin € 209,45
21-4-2024 Inlia € 245,06
28-4-2024 Open Doors € 214,70

5-5-2024 Amnesty International € 154,02

9-5-2024 project Sri Lanka, Zwiepse Molen € 344,35
12-5-2024 Zonnebloem, afd. Lochem € 181,35
19-5-2024 Zending (Kerk in Actie, Bangladesh) € 495,40
26-5-2024 Noaberhulp Zutphen € 281,15

Naast bovenstaande collecteopbrengsten ontvingen wij de volgende giften:
« Diaconie: 2 donaties van € 100,- - Voedselbank:€ 15,-en € 20,-

Bedankt voor uw bijdragen, wij zullen zorgen dat het juist besteed wordt!
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®Berichten

Hartelijk dank

Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk die ik kreeg bij
mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.

Een spannende en heftige tijd.

Het gaat nu weer goed met me, waar ik heel dankbaar voor
ben.

Ik heb het al vaker gezegd, Wonderen bestaan!

Jo Jentink-Sluiskes

Bij deze willen we iedereen bedanken voor de vele kaarten
en lieve woorden bij ons
60-jarig huwelijk.

Want:

We hadden wat te vieren.
Dat kleine stukje leven
dat je zomaar krijgt:

De dag van vandaag!
(Phill Bosman)

Ook de kerk bedankt voor het boeket bloemen.
Hartelijke groeten,
Ineke en Jan Kieskamp

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die we kregen ter
gelegenheid van onze 60-jarige trouwdag.
Het was een verrassing en we hebben ervan genoten!

Vriendelijke groeten,
Pim en Hanny van de Kolk



Bericht uit de Gudulakerk (1B)

Deze rubriek wordt samengesteld door de Plaatselijke Commissie van de St. Oude Gelderse Kerken. De Plaatselijke
Cie. is verantwoordelijk voor de jaarlijkse exploitatie van de Gudulakerk, Lochem. In deze rubriek willen we u met
enige regelmaat op de hoogte brengen van nieuws en ontwikkelingen in de Gudulakerk.

Iconenwijding

Voorafgaand aan de eucharistieviering van zondag 23 juni
in de St. Josephkerk, zijn door pastoor H. Scheve 11 iconen
gewijd volgens de Byzantijnse ritus. Hij is pastoor van de
parochie HH. Twaalf Apostelen én priester van de geloofs-
gemeenschap H. Wladimir (één van de geloofsgemeen-
schappen die zich hebben verenigd in de landelijke
organisatie Pokrof).

Negen van de iconen zijn vervaardigd door leerlingen van
iconenschilderes Trudie de Koning uit Lochem.

Twee iconen komen van de Gudulakerk: de “Moeder Gods
van de Eenheid” (icoon van de oecumene) en de icoon van
St.- Gudula.

De wijding bestaat uit gebed, bewieroking en
besprenkeling. Na de wijding is de icoon pas “af".
Christus, de Moeder Gods of de heilige zijn dan op
mystieke wijze tegenwoordig in de icoon.

Inrichting
Het zal de bezoeker in de Gudulakerk niet ontgaan zijn: de nieuwe
gordijnen voor de ‘trouwkapel’ zijn half mei geleverd door de firma
Rideau uit Zutphen.

De kapel kan hiermee worden afgesloten, bijvoorbeeld bij gebruik van
de kapel door leden van een koor of orkest.

De Plaatselijke Commissie
voor de Gudulakerk
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:
www.kerklochem.nl/contact

Predikant:

Ds. P.L. Wansink
pwansink@pglochem.nl
Tel. 06 520 522 43

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
coordinator bezoekwerk
Amanda Jansen

Tel. 0573 250 603 of

06 387 166 17

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Vacature (in beraad)

Uitvaartdiensten:

E. te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Samenspraak nr 6 - 2024, 34e jaargang

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma

tel. 06 435 194 58

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente

Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl
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W

)

Samenspraak is het contactorgaan van
de Protestantse Gemeente Lochem.

Uitgever: De Zalige Zalm, Deventer

Wilt u reageren?

De redactie van Samenspraak ziet uw vragen,
opmerkingen en aanmerkingen

graag tegemoet:
samenspraak@pglochem.nl, of

Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem

Redactie Samenspraak

Eindredacteur: Antoinette Oprel-van Riel
Redacteuren: Jan Breukelman, Jan Dinkelman,
Diny Nijkamp, Jan Nijland en Steven van Campen
Vormgeving: Sander van Voorst

De foto's in dit nummer zijn beschikbaar gesteld
door: Dienke Geurtz - Jan Dinkelman -

Diny Nijkamp - Bianca Schuurman-Bosgoed -
Amanda Jansen - Roelof Heringa - Harm Wesselink
en Pixabay

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen
in te korten en/of te redigeren.

Kopij voor het volgende nummer inleveren véor 12.00 uur
op maandag 19 augustus 2024
Samenspraak nr. 7 verschijnt uiterlijk 7 september 2024

Inzending zondagsbrief uiterlijk woensdagavond: zondagsbrief@pglochem.nl

Dit kerkblad wordt gedrukt op FSC gecertificeerd
TR et papier. FSC staat voor: Forest Steward Council:

}..TS(; FSC" C092667 de Raad voor Goed Bosbeheer.
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Maar als jullie ergens niet welkdlgs
Zijn erdlde mensen niet naar julligl
willen luisteren, moet je daar f}
gaan enhet stofvan jevoetelgl
ddden ten n teken dat ‘je niets
secr met hen te makenwilt

Far 1 |
WEDDET

[
i

L3 rooster

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
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maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
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juli Marcus 6:6b-13
juli Marcus 6:14-29
juli Efeziérs 1:1-14
juli Efeziérs 1:15-23
juli Zacharia 1:1-6
juli Zacharia 1:7-17
juli Zacharia 2:1-9
juli Marcus 6:30-44
juli Efeziérs 2:1-10
juli Efeziérs 2:11-22
juli Zacharia 2:10-17
juli Zacharia 3:1-10

juli Zacharia 4:1-14
juli Zacharia 5:1-11

juli Marcus 6:45-52
juli Efeziérs 3:1-13
juli Efeziérs 3:14-21

juli Zacharia 6:1-8

augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus

september
september
september
september
september
september
september

Zacharia 6:9-15
Efeziérs 4:1-6

Efeziérs 4:7-16

Marcus 7:1-13

Marcus 7:14-23

Psalm 29

Efeziérs 4:17-5:2
Efeziérs 5:3-20
Deuteronomium 8:1-6
Deuteronomium 8:7-20
Marcus 7:24-30

1 Korintiérs 15:1-11

1 Korintiérs 15:12-19

1 Korintiérs 15:20-34

1 Korintiérs 15:35-49

1 Korintiérs 15:50-58
Psalm 119:85-96
Marcus 7:31-37

Psalm 119:97-104
Efeziérs 5:21-33
Efeziérs 6:1-9

Efeziérs 6:10-24

Psalm 119:105-112
Marcus 8:1-13

Marcus 8:14-21

Marcus 8:22-26
Deuteronomium 9:1-14
Deuteronomium 9:15-29
Deuteronomium 10:1-11
Deuteronomium 10:12-21
Zacharia 7:1-14

Zacharia 8:1-8
Zacharia 8:9-17
Zacharia 8:18-23
Handelingen 9:32-43
Handelingen 10:1-23a
Handelingen 10:23b-48
Marcus 8:27-9:1
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Wij mensen

komen samen

met verhalen

van gebeurtenissen

uit ons leven

ergens opgegroeid
opgevoed: geleefd
ieder op een eigen plek.

Wij mensen

komen samen

allemaal verschillend

een bonte bos bloemen

elk met eigen vorm en kleur
luisteren naar elkaar
vormen samen

een kleurrijk boeket.

Wij mensen

komen samen
geven wijsheid door
groeien en bloeien
genieten van alle geuren
en bonte kleuren
bouwen samen

aan onze levenstuin.

Wij mensen

komen samen

in de herfsttuin

van ons leven

zijn als de natuur

met goudgele glans
sterke gewortelde planten
vol veelkleurige vruchten.

Wij mensen

komen samen

met verhalen

mogen onze levenservaring
vol vruchtbare wijsheden

elk op eigen wijze doorgeven
aan de volgende generaties.

Wij mensen

komen samen

zoals eeuwig

groene klimop
wandelend aan Zijn hand
vol verwachting

. van elke nieuwe dag.




