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(Vgl Jeremia 29,7: zoek de vrede voor je stad en bid voor haar)

Paus Franciscus is in de morgen van 2e Paasdag overleden. Voor velen een schok en
een verlies voor onze wereld. De zachtmoedige stem van de Paus was een verade-
ming tussen het gebral en gebrul van vele wereldleiders, verder maar niet met name
te noemen. Ik weet nog goed hoe de paus op een avond in 2013 op het balkon bij
het Sint Pietersplein stond na zijn verkiezing en in alle eenvoud met een iets breek-
bare stem sprak: buonasera, goedenavond. Daarmee zette hij de toon voor een
pontificaat met nadruk op eenvoud, en gericht op mens en wereld.

De jaren dat hij Paus was heeft hij zijn best gedaan de kerk naar buiten te richten.
Hij kwam uit Argentinié en dat was te merken. Eindelijk een Paus van buiten Europa,
uit dat deel van de wereld waar de kerk groeit, maar ook waar rijkdom minder
vanzelfsprekend is. Overigens het is niet toevallig dat de kerk het ‘beter’ doet in
landen waar minder welvaart is. Het evangelie gaat niet vanzelfsprekend samen met
overvloed aan bezit. Tijdens de jaren van Paus Franciscus was ik soms jaloers op de
Rooms-Katholieke Kerk: een wereldkerk met een inspirerende leider, die kans zag
grote groepen mensen aan te spreken. Hij had bovendien een scherp oog voor
onrecht en stond pal voor de vreemdelingen en vluchtelingen van deze wereld.

In die zin was hij een voorbeeldige Paus.

Voor een Protestant is de verhouding tot de Paus altijd iets ingewikkeld. Immers een
Protestantse kerk is meer ‘van onderen’ georganiseerd. Dat is in principe heel mooi.
In de praktijk leidt het helaas tot een veelheid van kerken en tot een kerkmodel
waarin iedereen overal wat van vindt, waardoor gezaghebbende stemmen veel
moeilijker zijn te horen. Dat vind ik soms echt een nadeel van het protestantse
model, waar ik tegelijk zo van hou. Want het gevolg is dat ‘de wereld’ een verdeelde
kerk ziet, terwijl de Paus en ook een bisschop met meer gezag spreekt. Nu ja, wat
overdenkingen.

Prachtig is dat de laatste activiteit van deze Paus de zegen urbi et orbi was, de zegen
voor stad en wereld. Mooi gebruik. De zegen die wijd uitwaaiert de wereld in.

Moge zo Franciscus’ leven tot zegen zijn voor velen. En laten ook wij — zoals de
bekende tekst uit Jeremia het vraagt- bidden voor onze stad Lochem en voor onze
wereld. Dat is hard nodig.

Paul Wansink
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Een gesprek met Paul Wansink,
onze dominee in Lochem

Je hebt zowel de stad als het dorp meegemaakt
als predikant?

Ik was dominee in een grote stad als Dordrecht,
maar ook in dorpen zoals Rijssen, Hollum en
Winterswijk.

Waar je dominee bent maakt niet zoveel uit:
zorg dat je aansluiting krijgt/houdt met de
maatschappij, wat speelt er bij de plaatselijke
bewoners.

Dat is wel een uitdaging van de kerk om dat te
zien en te horen. Waar zijn de mensen mee
bezig en hoe kun je als kerk een onderdeel van
dat geheel zijn.

In Lochem zijn we als kerk mijns inziens naar
binnen gericht. Dat betekent dat je actief wilt
zijn voor de plaatselijke bevolking, in de
ruimste zin van het woord. Een kerk die aansluit
bij wat er gebeurt. Voorbeelden hierbij zijn het
werk van de diaconie (vroeger was dat de
armenzorg). Van hieruit wordt er in de
voedseltuin groente verbouwd die ten goede
komt aan de voedselbank. Ook inwoners van
Lochem maken hier dankbaar gebruik van.
Aansluiting bij wat er gebeurt was ook vorig
jaar februari toen de in aanbouw zijnde brug
instortte met dramatische gevolgen, direct is
de kerk geopend waar slachtoffers en
hulpverleners konden samen komen om over
het gebeurde te praten. Als dominee was ik
daar ook bij aanwezig, waardevol als kerk in de
maatschappij.

Een kerk die naar buiten is gericht is
bijvoorbeeld de Mozaiek-kerk in Veenendaal en
Apeldoorn. Hier zijn zondags ruim
tweeduizend mensen aanwezig bij de
kerkdienst. Van heinde en verre komen ze.
Prima, maar voor de plaatselijke maatschappij
betekent zo'n kerk veel minder.

In mijn tijd in Dordrecht was de kerk het
symbool van de stad. Naast de kerkdiensten
waren er vele aan Dordrecht gerelateerde
activiteiten: diploma-uitreiking van de
middelbare/hogere scholen, de lintjes werden
uitgedeeld op koningsdag, het was een
inloophuis voor verslaafden, enz.

Of het nu kerk-zijn is in de stad
of het dorp: probeer een kerk
te zijn die maatschappelijk

aanwezigis.

Dus in Lochem zijn er ook mogelijkheden om meer
mensen te ontvangen in de kerk?

Ik ben er van overtuigd dat menig Lochemer de
Gudulakerk zou missen als die er niet meer zou
zijn. Ja... een enkeling zal zeggen dat er dan
meer parkeermogelijkheden komen, of ze dat
ook werkelijk zo vinden?

De kerk in stad of dorp: de overeenkomst is
zoeken naar wat er gebeurt. Echter, wat er
gebeurt is zo verschillend. Het kerkmodel is
hetzelfde maar plaatselijk verschillend.

In het dorp of een kleine stad kent vrijwel
iedereen elkaar, men spreekt elkaar aan, pakt
samen dingen op.

Dat is in een grotere stad anders. Veel mensen
zijn onbekende stadsgenoten van elkaar,
hierbij heeft de kerk ook een functie als
middelpunt voor het ontmoeten en van daaruit
contacten leggen.

Ik ben blij met wat er in Lochem allemaal
gebeurt vanuit de kerk.



vervaolg

Neem als voorbeeld de musical ‘Ester’ die vorig
jaar is opgevoerd. Binnen een paar dagen
hadden zich al meer dan honderd mensen
aangemeld om mee te doen met zang of
toneel. Oh...die waren zeker niet wekelijks in de
kerk. Maar om mee te doen met de opvoering
van een verhaal uit de bijbel werd spontaan ‘ja’
gezegd.

Zo is er wel meer te noemen in onze Lochemse
kerk: bij de Kerstnachtdienst levert
muziekvereniging Advendo graag hun bijdrage
om een extra dimensie te geven. Datzelfde
geldt voor de dienst op Hemelvaartsdag bij de
molen in Zwiep.

Misschien is dat deels de toekomst van de kerk,
de maatschappij verandert en wij moeten daar
in mee gaan. Veel mensen zijn bereid om daar
een bijdrage aan te leveren.

Kerk en toekomst, hoe verder?

Een halve eeuw geleden is de kerk bij veel
mensen deels uit beeld verdwenen. Ook in
Lochem is er enige mate van vergrijzing.
Pessimistisch ben ik zeker niet. Volgens mij is er
een kentering gaande: langzaam maar wel
zichtbaar.

Er is de jeugdkerk die goed loopt. Voor de
kinderen zijn speciaal de Simon en Sara
vieringen met toch wel een goede opkomst.
Met Pasen doet Justin belijdenis (afsluiting van
een cursus over kerk en geloof), anderen doen
dat nu nog niet, maar zijn wel geinteresseerd.
Jongeren/mensen in de leeftijd van 16-35 jaar
staan open voor verandering ten opzichte van
kerk/geloof. Zij durven weer over het geloof te
praten in de maatschappij, dat in tegenstelling
tot mensen van boven die leeftijd. Dat is wel
een overeenkomst tussen de stad en het dorp.
Bij de kerkdiensten in de Lochemse verzor-
gingshuizen zijn veel oudere gemeenteleden
aanwezig, voorheen waren sommigen
minimaal in de kerkdiensten aanwezig.
Misschien heeft dat met bescheidenheid te
maken: de behoefte voor het geloof is er wel,
maar erover praten kan een stap te ver zijn.
Daarom vind ik het ook jammer dat de laatste
kerk in stad/dorp wordt gesloten. Dat is een
definitief eind.

Probeer ze open te houden, zeker ook als
maatschappelijk middelpunt. Je weet
nooit.........




HOOP

Diep in onszelf dragen wij hoop:
als dat niet het geval is,

is er geen hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af

vanwat erinde wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen

of vooruitzien.

Het is een gerichtheid van de geest,
en gerichtheid van het hart,

voorbij de horizon verankerd.




Herinneringen aan de oorlog

Wim Lammers

Interview met Wim Lammers

Wim: Ik ben geboren in Aalten in 1938 en groeide op
met mijn ouders en oudere broer Jan. Mijn broertje
Henk is in 1943 geboren, dus midden in de oorlog,
daarover later meer. We woonden buitenaf aan een
zandweg, de Molenkampsdijk. Er stonden maar
enkele huizen aan deze weg. We gingen lopend naar
school en er was maar één fiets, dus wie het eerst
was had mazzel! Bij bombardementen moesten wij
uitwijken naar een kerkzaaltje van de Christelijk
Gereformeerde Kerk. Boekjes, schriften en leien
gingen mee. Het schoolleven werd daar zo goed als
mogelijk was voortgezet. Van school naar huis terug
namen we brood mee van de bakker, ook
roggebrood, dat vult goed.

Schuilkelder

We woonden circa 10 kilometer van de Duitse grens
en het kon er soms hevig tekeergaan. Mijn vader
heeft samen met enkele buren een schuilkelder
gegraven. De kuil werd gestut met palen en er
werden stromatten langs de zijwanden geplaatst.
Het geheel was afgedekt met zand en boomschors
om zo onzichtbaar mogelijk te zijn. Als er 's nachts
luchtalarm was werden we uit bed getrommeld,
kleren aan en we moesten de kelder in. Intussen was
broertje Henk geboren. Voor hem had vader een
kistje getimmerd, daar werd hij ingelegd en zo droeg
vader hem bij alarm de kelder in. Daar heeft hij de
meeste tijd van de oorlog doorgebracht. Mijn ouders
hebben het vaak verteld.

In totaal was er plek voor acht volwassenen en zes
kinderen. We hadden ook verlichting, kaarsen en een
zaklamp die je aan de praat moest houden door
middel van een dynamo.

Ik ben er nog pas geweest en hij is nu jammer
genoeg volgegooid met puin. De huidige bewoners
kennen de geschiedenis niet.




Al hadden we genoeg te eten, er was natuurlijk
geen overvloed. We hadden een varken om vet
te mesten. Het dier werd geslacht en het spek
werd verruild voor wol en kleding. Van de
breiwol breidde onze moeder sokken. Moeder
had een Singer trapnaaimachine en van oude
hemden werden ‘nieuwe’ onderbroeken
gemaakt. Het elastiek werd er uitgehaald en
hergebruikt. Er was wel armoede of schaarste,
maar dan word je ook vanzelf creatief.

Hout voor de kachel haalden we gewoon uit het
bos, want er waren geen kalen, maar wel bos
en dus hout was er nog volop.

Luizencontrole

De hygiéne was in die tijd natuurlijk niet
optimaal, we kregen controle op luizen en
vlooien, vanuit school moesten we twee aan
twee lopen naar een gebouw bij het slachthuis,
daar werden we nagekeken op luizen en
vlooien.

Op 24 februari 1945 zijn er enorme
bombardementen uitgevoerd, een
vergeldingsactie? Aan de Prinsenstraat en de
Bredevoortsestraat is alles vernield. Huizen plat,
heel veel puin en heel veel ellende. Er waren
zeven doden te betreuren. Van de
Rooms-Katholieke kerk, de Sint Helenakerk aan
de Dijkstraat, stonden alleen nog de zijmuren.
Hij is gelukkig in volle eer en glorie hersteld.

In die hongerwinter was het in het westen
honger, armoe en afzien. Aalten moest evacués
opvangen, 500 a 600 mensen uit
Scheveningen. Vrouwen en kinderen, de
mannen waren op zee. Ze werden
ondergebracht bij boerderijen. Bepakt en

Diny Nijkamp

bezakt kwamen ze per trein aan bij het station
in Aalten. De mensen werden opgevangen bij
textielfabriek Driessen. Met karretjes en
sjeesjes werden ze vervoerd naar de
opvangadressen. Bij deze enorme logistieke
operatie waren de kerken nauw betrokken.
Nog altijd bestaan er contacten met de mensen
uit het westen!

De bevrijding van Aalten was eind maart/begin
april. We waren dolblij dat de Canadezen
kwamen. We kregen Chocola!! Dat was een
ongekende luxe voor ons. Er was overal feest,
iedereen was blij dat die nare donkere periode
afgelopen was. Als ik er met de ogen van nu op
terugkijk, denk ik: Wat hebben we ervan
geleerd? leder mens wil graag in vrede leven,
laten we de hoop niet verliezen.




Levend Water

Aan de rand van het Veluwe massief vindt men een
aantal sprengen. Er is weinig bekend over het
ontstaan ervan.

De sprengenbeken zijn door mensenhanden
gegraven, dit geldt ook voor de bron waar het
water uittreedt.

Dan ziet het ondergrondse water haar eerste
daglicht. Daarna gaat het via een gegraven beek
naar de bewoonde wereld.

Aan de beek bouwde men wasserijen en molens
voor diverse doeleinden.

Dit ten behoeve van het brandschone water en de
kosteloze energievoorziening.

Het gebruikte water wordt afgevoerd naar het
Apeldoorns Kanaal en de lssel.

In de Bijbel speelt water een belangrijke rol. Enkele
voorbeelden zijn: 'en over het water zweefde Gods
geest,, Jezus loopt over het water, 'het verhaal van
Noach ' het bruiloftsfeest waar Jezus water in wijn
verandert' of Jezus loopt over water'. Of zoals in
Johannes 4 beschreven staat en waarbij Jezus
antwoordde: 'iedereen die dit water drinkt zal weer
dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem
geef zal nooit meer dorst krijgen’.

Het zal een bron worden die eeuwig leven geeft.

Henk Bruil



Beste gemeenteleden,

De Paasdagen liggen net achter mij als ik dit stukje schrijf. Dankbaar kijk ik terug
op de vieringen rond Pasen: voor mij altijd het hoogtepunt van het jaar.

De Paaswake was dit jaar extra bijzonder door de doop en belijdenis van Justin
Aziél ten Tije. Het was mooi hem te zien staan, omringd door andere jonge
mensen, vol vertrouwen en vol geloof. Het onderstreept wat ik als predikant al
langer ‘voel’ dat er weer meer aandacht is voor God en geloof onder jongeren.
Wat dat betekent voor de kerken weet ik niet precies, maar hoopvol is het zeker.
Voor mij persoonlijk was het prachtig met deze jongeren te werken. Hopelijk
zien we volgend jaar een vervolg.

Na de Paasdagen hebben Lobke en ik een weekje vakantie genomen en zijn
naar Trier gegaan, de stad die beroemd is vanwege de sporen van vroegkerkelijk
leven die er te vinden zijn. Boven de Alpen is er geen stad die zoveel
oudchristelijke schatten heeft. Voor mij als liefhebber van de eerste eeuwen
altijd een feest.

De maand mei staat in het begin in het teken van 80 jaar bevrijding. Belangrijk
om niet te vergeten, zeker in deze moeizame tijden. Op 20 mei hebben we een
huwelijksdienst in onze gemeente. Dat gebeurt niet zo vaak meer en deze is
bijzonder, ook voor mij. Ouderling Amanda Jansen hoopt te trouwen met Wim
Knapen. Beiden zeer actief in onze gemeente. Voor mij een eer de bevestiging
en kerkelijke inzegening van dit huwelijk te mogen doen. Ik verheug me erop.

Verder is de maand mei vaak een prachtige voorjaarsmaand. Ik hoop met u te
kunnen genieten van de prachtige omgeving van Lochem. De buitendienst op
Hemelvaartsdag in Zwiep deelt hopelijk in dat mooie lenteweer.

Een hartelijke groet,

Paul Wansink

nde predikant —
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Gesprek met...

Diny Nijkamp

Dinant en Ria Postma, het nieuwe

Op een zonnige middag in april Ria: ik was al bij de kerk betrokken, mijn vader was
vroeger koster, dus voor mij is het bekend.

Dinant: we werden gevraagd ter versterking, we
Ria Postma. Zij treden met rouleren, we zijn nu met drie stellen hulpkosters,
we zitten nu ruim in de ‘bemanning.

ga ik op bezoek bij Dinant en

ingang van 2025 toe tot het

Met de zondagse diensten beginnen we rond negen
uur, we steken de kaarsen en lampen aan.
zaamheden voor hun rekening We maken de koffie klaar voor gebruik, zetten
servies en stoelen alvast klaar. We heten de mensen
welkom voor de dienst.

Na de dienst ruimen we alles af en gaat het servies
in de vaatwasser. De vaat opruimen en als alles klaar
is, dan is het al gauw half één. Het koffiedrinken
voorziet zeker in een behoefte, de mensen, lees
kerkgangers, willen elkaar graag ontmoeten en
napraten. Waar kan dat beter dan onder het genot
van een kopje koffie? Voor sommige mensen is dat
het enige uitje op de zondag en daar zien ze ook
naar uit.

groepje dat de kosterswerk-

neemt.

Eenmaal per maand worden met de vespers de
klokken geluid, om kwart voor zeven. Dan moeten
we de toren in, alle 100 traptreden op.

Eén voordeel, we hoeven niet naar de sportschool.
Na vijf minuten komt de grote klok erbij, maar dat
gaat automatisch.

Ik was gefascineerd en ben door Els Dijkerman bij
het klokkenluidersgilde gekomen. Ik (Ria) ben nu
coordinator van het 'klokkenluidersgilde.

Het gilde bestaat momenteel uit 8 personen. Een
van de hoogtepunten was: de kroning van Koning
Willem Alexander. Toen werden alle klokken

12



kostersechtpaar

landelijk tegelijk geluid, op de telefoon kon je het
moment supréme precies volgen. Alle klokken
moesten natuurlijk wel gelijk starten. Dat lukte
en het was een kippenvel-moment.

Ria: ik ben begonnen 1986 met zingen bij de
‘Gudula Cantory; onder leiding van Ger van
Poppel. Het zingen en vooral samen zingen in
een koor is pure ontspanning. Na ruim 30 jaar
zingen werd de Cantory opgeheven.

Sinds 1996 zong ik ook al bij Deo Gratias in Laren.
In 2003 is Dinant ook gaan zingen bij Deo
Gratias. Momenteel zijn we met ons koor druk
bezig met het project: lkben ...... wie ben ik
eigenlijk? Het is een compleet programma met
zang, begeleid door band en pianomuziek. Door
verbindende teksten gaan we samen op zoek
naar het antwoord op de vraag: Wie ben ik?

Dit project brengen wij op zondag 25 mei a.s.
ten gehore.

Ria: het zingen is ontspannend, het maakt mijn
hoofd leeg en het vereist een goede ademha-
lingstechniek. Het is geweldig als je met een
groep iets kan laten horen waar veel mensen van
genieten.

Ria: ik ben begonnen met koffie schenken in de
kerk, waar de kosters dus zorgen dat de boel
klaarstaat, zorgen wij met een groepje ervoor dat
de koffie gepresenteerd en uitgedeeld en ook
bijgevuld wordt. We hebben een vaste leuke
groep en hebben éénmaal per twee maand
‘dienst’

Dinant: in beginsel had ik weinig met de kerk,
door Ria ben ik erin gerold en nu is het fijn om
samen ergens voor te staan. Om je samen ergens
voor in te zetten en wat voor de medemensen te
kunnen betekenen.

Ik hou van techniek en doe nu met een groep van
acht personen de streaming van de kerkdiensten.
In de Coronatijd toen het kerkbezoek beperkt
werd, heeft dat een enorme vlucht genomen. We
hebben nieuwe apparatuur en we ontdekken dat
er steeds meer mogelijk is. We brengen ook de
bloemen in beeld die naar zieken en jubilarissen
gaan. We hebben een fijne groep en zijn iedere
zondag met twee mensen aanwezig. In beide
kerken hebben we dezelfde apparatuur en we
proberen alles zo goed mogelijk te laten
verlopen. De teksten van de te zingen liederen
komen ook op het scherm, er is dus geen
liedboek meer nodig.

Wij halen samen veel voldoening uit deze

bezigheden en hopen ons nog lang en met
plezier in te zetten voor onze kerkgemeenschap.

13



In gesprek met

Antoinette Oprel-van Riel

Een gesprek met
Truus Zandberg

14

De telefooncirkel:

Truus en haar man Jelle hebben 46 jaar in
Harfsen gewoond, 7 jaar in Zutphen en daarna
in Lochem.

Jelle was lang directeur van een zorgcentrum in
Deventer. Hij wist dus veel van de psychische en
fysieke problemen waar senioren mee te
kampen krijgen. Daarom drong hij in 2011 erop
aan om naar een appartement te verhuizen.
Helaas kreeg hij zelf te kampen met COPD,
hartproblemen, fronto-temporale aandoening,
beginnende Alzheimer en moeite met praten.
Na een lange wachttijd kon hij terecht in de
Tusselerhof, waar hij liefdevol is verzorgd en
waar hij 6 jaar geleden is overleden.

Truus Zandberg, 86 jaar, is al vele jaren actief
als vrijwilliger. Ze is bijna 50 jaar lid van het
Rode Kruis!

Na het behalen van het EHBO-diploma heeft
ze o0.a. in de ziekenzorg en als oproepkracht
gewerkt.

Zij heeft de telefooncirkel in Gorssel en Lochem
opgezet.

Waren u en uw man ook actief in de kerk?

“Ja, Jelle en ik waren lang lid van de PKN-kerk
van Harfsen en actief in de kerkenraad.

Na onze verhuizing naar Lochem werden we lid
van de PGL. Ik heb regelmatig
verjaardagsbezoeken afgelegd en ben nog
betrokken bij de bloemengroep!”



persoonsalarm “avant la lettre”

Voordat de alarmknop of het persoonsalarm
voor senioren werd geintroduceerd, werden
overal in Nederland telefoon-of contactcirkels
opgezet door leden van en gesubsidieerd
(€0,15/gesprek) door het Rode Kruis, bedoeld
voor ouderen en alleenwonenden.

De telefooncirkel in Gorssel startte in november
1998.

Hoeveel mensen waren hierbij betrokken?

Zes vrijwilligers en 13 zelfstandig wonende
senioren. De vrijwilligers hadden 1x per 6
weken een week lang dienst, ook in weekend!
Zij belden tussen 8 en half 9 s ochtends met de
deelnemers. Als er een oudere niet opnam, dan
belde de vrijwilligster de door de oudere
opgegeven contactpersoon, bijvoorbeeld een
kind of een buurvrouw met een sleutel. Deze
kon dan in actie komen en erheen gaan.

De gesprekken werden altijd kort gehouden.
Als een deelnemer behoefte aan meer aandacht
bleek te hebben, dan belde de vrijwilligster
later terug.

Hoe is de telefooncirkel in Lochem ontstaan?
“Toen ik na het overlijden van Jelle alleen kwam
te wonen, heb ik de telefooncirkel in Lochem
opgezet.

Vorig jaar april kon ik door osteoporose ineens
niets meer doen. Gelukkig kon ik een beroep
doen op iemand in de woongroep die een
sleutel heeft. Ik heb nog steeds moeite met
lopen, terwijl ik daarvoor nog alles kon doen!

De telefooncirkel was niet alleen een soort
alarmlijn, maar natuurlijk ook belangrijk voor
het onderhouden van contacten.

De ouderen werden vaak doorverwezen door
de wijkzuster, Stichting Welzijn Ouderen Gorssel
en Lochem, etc.

Jammer genoeg zijn diverse telefooncirkels
gestopt door de komst van de alarmknop, het
gebrek aan nieuwe vrijwilligers en het
schrappen van de subsidie door het Rode Kruis.
Toen de cirkel van Truus in Lochem werd
opgeheven, hebben de vrijwilligsters
persoonlijk afscheid genomen van alle
deelnemende ouderen.

Nu senioren tegenwoordig steeds ouder
worden en steeds langer thuis moeten blijven
wonen, zou zo'n, geactualiseerde, telefooncirkel
in Lochem niet een goed idee zijn om de
eenzaambheid te bestrijden?

Wie biedt zich aan als vrijwilliger?

Naschrift: Er bestaan nog wel her en der
contactcirkels onder auspicién van het Rode Kruis,
vooral in grotere plaatsen als bijvoorbeeld
Utrecht, het Gooi, Amstelveen, Apeldoorn en
Zoetermeer.

Het aantal neemt wel steeds meer af.
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Kerkdiensten

Hieronder het overzicht van de diensten.

De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,
of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

Zondag 11 mei
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink, jeugdkerk

Zondag 18 mei
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: dhr. E. te Loo

Dinsdag 20 mei

13.30 uur Witte Kerk

Voorganger ds. P. Wansink, Huwelijksdienst
Wim Knapen en Amanda Jansen

Zondag 25 mei

10.00 uur Witte Kerk
Dienst met Deo Gratias
19.00 uur Gudulakerk
Vesper

Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag
10.00 uur De Zwiepse Molen
Voorganger: ds. P. Wansink

Zondag 1 juni

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: dhr. J. Leijenhorst,
oecumenische viering

Zondag 8 juni, Pinksteren
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink, gezinsviering
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Bij de diensten:

Zondag 11 mei

Deze zondag in mei wisselt het rooster even van
Lucas naar Johannes. Dat heeft te maken met
de inhoud van de zondagen tussen Pasen en
Pinksteren: We lezen Johannes 10, 22-30.

Het gaat daarover wie Jezus is en hoe zijn relatie
tot ons en de Vader is. Echt thematiek uit het
evangelie van Johannes. Niet altijd makkelijk,
maar wel de moeite waard.

Zondag 18 mei

Op zondag Cantate klinkt de oproep om te
zingen— met hart en ziel. In de dienst van deze
zondag lezen we twee teksten die ons uit-
nodigen om stil te staan bij wat écht telt in het
leven. In Deuteronomium 6 horen we het grote
gebod: heb de Heer uw God lief met heel uw
hart, heel uw ziel en al uw kracht. En Jezus voegt
daar in Johannes 13 iets aan toe: heb elkaar lief,
zoals Ik jullie heb liefgehad.

Liefde tot God en liefde voor elkaar — dat is de
kern. Maar hoe klinkt dat in ons leven? En hoe
kunnen we dit tot een levenslied maken dat
gehoord wordt, niet alleen op zondag, maar ook
op de gewone dagen?

Dinsdag 20 mei

Een bijzondere huwelijksdienst. Onze ouderling
Amanda Jansen en Wim Knapen, administra-
teur van veel zaken binnen onze kerk, hopen
elkaar het jawoord te geven. Ze zijn al jaren
samen, maar Amanda hoopte altijd nog een
keer Gods zegen te vragen over hun relatie;



daar is naar toe gegroeid en plotseling was
het zover. Heel mooi. U bent van harte
welkom om deze huwelijksdienst mee te
maken. Amanda en Wim zijn zeer betrokken
bij onze gemeente en wij bij hen..

Zondag 25 mei
Dienst met Deo Gratias. Zie de info elders in
Samenspraak.

Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag
Qok dit jaar hopen we met Hemelvaart weer
een prachtige buitendienst te organiseren in
Zwiep. Vorig jaar was mijn eerste keer en het
was een feest om mee te maken. Dit jaar
verleent de Chr. Muziekvereniging Accoord
uit Haarlo-Neede medewerking. We lezen
Handelingen 1,4 — 11 het gedeelte waarin de
evangelist Lukas Jezus' afscheid van zijn
leerlingen beschrijft. Maar is hij nu echt weg,
of zegt het verhaal ons iets anders?

We hopen op een feestelijke dienst. Van harte
welkom in Zwiep.




Voorbereiding
voorstelling Bastiaan
Ragas

In de Witte Kerk kwamen begin april
jongvolwassenen en volwassenen,
van twintigers tot vijftigers, samen
voor de voorbereidingsavond op de
theatervoorstelling van Bastiaan
Ragas. Rond de pizzarettes
ontstonden mooie gesprekken,
terwijl iedereen genoot van het
samen eten en elkaar beter leerde
kennen. De avond bood ruimte voor
ontmoeting en verdieping, waarbij
geloof een natuurlijk
gespreksonderwerp was. Een warme
en inspirerende start, die de weg
vrijmaakt voor een bijzondere
voorstelling. We treffen elkaar weer
op 7 mei in de schouwburg.

Groet, Dienke
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INLIA

“lk blijf bellen tot

Een speelhoek in de rookruimte, kakkerlakken
in de opvang, geen onderwijs en kinderen die
van de stress nauwelijks eten naar binnen
krijgen. Je schrikt van de werkelijkheid, zegt
Hilal die namens INLIA deelneemt in de
Werkgroep Kind in azc.

Deze zet zich in om de leefomstandigheden
van asielkinderen te verbeteren. Het is een
samenwerkingsverband van Defence for
Children Nederland, Save the Children, De
Vrolijkheid, Vluchtelingenwerk, UNHCR en
INLIA. De werkgroep is in 2010 opgericht om
ervoor te zorgen dat de asielopvang voldoet
aan de eisen van het VN-Kinderrechtenverdrag.
Ook Nederland heeft dat ondertekend.
Officieel hebben asielkinderen net zo veel
rechten als alle andere kinderen in Nederland.
En volgens artikel 1 van onze Grondwet hoort
iedereen die in Nederland verblijft gelijk te zijn.
“In de praktijk is dat niet zo", zegt Hilal,

“We beschermen deze kinderen niet.”

Voor de tijdelijke noodopvang geldt zelfs het
tegendeel: de omstandigheden schaden de
ontwikkeling en (mentale) gezondheid van
kinderen. Ze worden vaak overgeplaatst,
krijgen geen rust, privacy en veiligheid,
ontberen lange tijd onderwijs, missen een
speelplek en hebben geen toegang tot
medische zorg.



ik mijn zin heb”

De werkgroep trekt er al jaren over aan de bel. Als een van ‘haar’ kinderen iets nodig heeft,
Ook Inspecties — onder meer die van Onderwijs,  blijft ze heel vriendelijk, heel rustig. “Maar ik
van Gezondheidszorg & Jeugd en van Justitie & blijf wel bellen tot ik mijn zin heb.” Ze grijnst:

Veiligheid - slaan al jaren alarm. Vooralsnog “Als het niet wil zoals het moet, dan moet het
heeft dat niet geleid tot veel verandering. maar zoals het wil!"

Maar de moed opgeven doet Hilal niet.

“Ik doe het voor de kinderen” Hoe meer ze ziet, Meer informatie over het VN Kinderrechtenverdrag
hoe meer dat haar motiveert om door te gaan. op de website www.kinderrechten.nl

De opstelling van het kabinet baart haar grote
zorgen: “Het moet nog soberder? Hoe dan?
Kinderen worden nu al getraumatiseerd.” En de
pleidooien aan de Tweede Kamercommissie
Asiel en Migratie lijken voor de meerderheid
aan dovemansoren gericht: “Dan zeggen ze:
‘het wordt meegenomen”’

Maar: door. Aanpakken en doorpakken. Ze is
niet voor niets dochter en kleindochter van —
zoals dat destijds heette - gastarbeiders.
Anderhalf jaar zit ze nu in de werkgroep. Daarin
is zij degene die het meest van de praktijk is, als
jeugd- en gezinscoach in de crisisopvang die
INLIA uitvoert voor het COA.

Ze ontmoet veel goede wil bij medewerkers van
instanties waarmee ze te maken heeft. “Het
onderwijs wil meestal helpen, maar heeft niet
de middelen. Of het protocol staat in de weg.
Bij het COA hebben medewerkers begrip en
goede bedoelingen, maar geen regelruimte. De
GGD kent lange wachtlijsten. Ga zo maar door.”
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Het pastoraat van de PG Lochem staat open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het pastorale team via email pastoraat@pglochem.nl
Bellen kan ook: voor dringende zaken

met ds. Paul Wansink: 06 520 522 43;

voor andere zaken met Amanda Jansen, codrdinator bezoekwerk:

2506 03 of 06 387 166 17.

Mocht het niet direct lukken hen te bereiken, spreek dan a.u.b. uw naam in op de voicemail.
U wordt later teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal bezoek, of iemand kent die daar behoefte aan heeft (wel
even navragen!), dan kunt u dit doorgeven via bovenstaand emailadres of telefonisch aan
Amanda Jansen, coordinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres bloemen@pglochem.nl kunt u namen doorgeven van gemeenteleden die
in aanmerking komen voor de zondagse bloemen uit de kerk.



Hemelvaart 29 mei 2025

Het is een goede gewoonte geworden om deze
betekenisvolle feestdag te vieren in de buitenlucht.
Dauwtrappen en fietsen hebben we allemaal gedaan
vroeger. Om dat gevoel levend te houden hebben we
weer een openluchtdienst georganiseerd.

De beheerders van de Zwiepse Molen heten ons welkom.
Bij mooi weer buiten en bij regen kunnen we naar binnen,
net het weervrouwtje. Het is een sfeervol begin van
Hemelvaartsdag.

Ds. Paul Wansink is onze voorganger en de muziek-
vereniging Accoord zal zorgen voor de muzikale
aankleding o.l.v. Henk Jan Radstaak.

De 1e collecte is bestemd voor het project dat de
Zwiepse Molen al enkele jaren steunt. Het is een
project in Sri Lanka. De zusters ondersteunen zo'n
45 gezinnen en zorgen voor schoolgeld.

Zij hebben zich eveneens ontfermd over 15
straatkinderen en deze in hun klooster
opgenomen. Nu willen de zusters nog een
bijgebouw opknappen om nog meer kinderen
onderdak te kunnen verlenen.

De zusters coordineren alles, zodat het geld goed terecht komt. Mariska heeft regelmatig contact
met de zusters over hun projecten. De 2e collecte is voor de onkosten.

De aanvang van de viering is om 10 uur, u kunt rustig eerder komen om vooraf te luisteren naar de
muziek.

Vanaf 09.30 uur bent welkom. Na afloop kunt u koffie-/theedrinken voor eigen rekening.

Ook hiervan gaat een deel van de inkomsten naar bovengenoemd project.

Parkeergelegenheid is aanwezig op het terrein van de Zwiepse Molen. Wij zien er naar uit en
hopen op een mooie viering met een grote belangstelling.

Wim Lammers en zijn team
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Uit de kerkenraad

In de vergadering van april nam de kerkenraad de tijd om stil te staan
bij de activiteiten van de diaconie in 2024, die ongehinderd konden
worden voortgezet. Een weerslag hiervan kunt u elders in deze
Samenspraak lezen.

Ook werd teruggeblikt op het jaarthema Vieren. Tijdens de vier thema-
weken is veel aan de orde geweest en er zijn mooie gesprekken
gevoerd. U heeft hierover ook na ieder onderdeel in Samenspraak een
verslag kunnen lezen. De aftrap werd gegeven tijdens de Startzondag
in september; in de kerkdienst van Pinksteren sluiten we met elkaar
het jaarthema af.

Op donderdag 22 mei houden we een gemeente-avond.

Daarin worden, zoals gebruikelijk, de jaarrekeningen van de diaconie
en het college van kerkrentmeesters besproken. Na de pauze willen
we met elkaar nadenken over het thema duurzaamheid. Zorg voor de
schepping ligt ons na aan het hart, maar de reikwijdte van het
onderwerp is enorm. Wat betekent het voor u? Waar denkt u specifiek
aan? Waar zouden we als kerk onze aandacht op kunnen/moeten
richten? We willen met elkaar in groepjes oriénterend nadenken; het
gaat niet direct om het trekken van conclusies of het maken van
actieplannen. We proberen ons deze avond ook te laten inspireren
door andere kerken.

Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,

Ineke Vreemann, scriba



In de Paaswake (Paasnachtdienst) werd
Justin ten Tije gedoopt op belijdenis.
Een jaar lang is daar naartoe gewerkt in
een groepje ‘geloofsleerlingen.

Justin: In het voorjaar van 2024 had ik een
ziekenhuisopname.

Daar kreeg ik een bijzondere ervaring.

Er kwamen in mij beelden voorbij van mensen,
gekleed in mooie kleren met een kleurrijke
achtergrond.

Het was voor mij een ommekeer in mijn

leven, een besef dat er meer is tussen hemel

en aarde dan ik/wij vaak denken.

Via internet ben ik op zoek gegaan naar de site
van de PKN om meer achtergrond te vinden
over kerk en geloof.

Zo kwam ik in contact met ds. Paul Wansink en
hebben we gesproken over mijn ervaringen.

Ik wilde mij wel direct laten dopen als teken dat
ik mij overgeef aan God. Al pratend hebben we
besloten eerst wat lesstof over de Bijbel door te
nemen om te weten wie God en Jezus zijn.

Hoe verliep dat?

Gelukkig zijn er in Lochem meer jongeren met
dezelfde vragen. Zo hebben we een groep
gevormd waarmee we met regelmaat samen
komen om over ervaringen in ons leven te
praten. Die onderwerpen zijn divers zoals in
ieders leven, zeker ook kwam het geloof steeds
aan de orde.

Dat alles in combinatie met samen eten.

Na een tijd heb ik de keuze gemaakt om me te
laten dopen: een nieuwe stap in mijn leven
zetten, mijn leven overlaten aan God.

Waar ik in mijn jonge jaren niet altijd pro-God
was, is dit voor mij een soort van excuus aan
hem.

Het heeft mij zelfverzekerd gemaakt, een gevoel
dat ik op de goede weg ben.

Kun je een vraag benoemen die jou bij het dopen
werd gesteld?

Je bent gedoopt met water en Geest om
voortaan Jezus Christus te volgen en met de
kerk te belijden dat Hij de weg is, de waarheid
en het leven.

'Wil je je ontfermen over elke levende ziel die
God tot je zendt?'

Mijn antwoord was een volmondig: JA.

Jan Dinkelman
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02-03-2025
09-03-2025
16-03-2025
23-03-2025
30-03-2025

Open Doors € 244,45
Zending China € 276,95
Kliederkerk Missionair werk Nederland € 250,60
Werelddiaconaat Moldavié € 392,30
Werelddiaconaat Columbia € 246,00

Naast bovenstaande collecteopbrengsten ontvingen wij de volgende giften:

Voedselbank: 1 keer € 7,50 en 1 keer € 30,-

Bedankt voor uw bijdragen, wij zullen zorgen dat het geld juist besteed wordt!

Als diaconie zijn we dankbaar dat we ook in 2024 ons werk weer hebben kunnen voortzetten.
Omzien naar elkaar, zowel binnen als buiten onze eigen geloofsgemeenschap, staat hierin

altijd centraal
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Inzamelen (geld) voor goede doelen

ledere zondag werd geld voor een goed doel ingezameld. In de
Zondagsbrief is vermeld voor welk doel er is gecollecteerd, meestal met
een korte toelichting. In Samenspraak zijn maandelijks de
collecte-opbrengsten vermeld.

Avondmaal
Als gemeente vierden we zes keer het Avondmaal. Diakenen bereiden de
Tafel van de Heer voor en delen, samen met de predikant, brood en wijn.

Voedselbank

Bij de ingang van de kerk staan kratjes waar bezoekers hun bijdrage in de
vorm van etenswaren kunnen geven. De inhoud wordt door
medewerkers van de Voedselbank toegevoegd aan de voedsel-
pakketten. Begin 2024 ontvingen 20 gezinnen in Lochem een pakket,
aan het eind van het jaar was dat aantal gestegen tot boven de 30.



Diaconale tuin

Een groot aantal vrijwilligers teelt en oogst ieder jaar groenten in de
diaconale tuin aan de Boekhorstlaan, zo ook in 2024. De opbrengst
werd naar de Voedselbank in Zutphen gebracht, van waaruit ook de
adressen in Lochem worden geholpen.

Ouderen middagen

In 2024 werden drie middagen voor ouderen georganiseerd: rond
Pasen, in oktober en in de adventstijd. Met Pasen wordt een lunch
verzorgd, in oktober een gezellige middag en in december een viering.
Deze middagen zijn goed bezocht.

Breien en haken

Al een paar jaar is een groep van ongeveer 15 personen actief voor de
diaconie van de kerk in Haarlem, die een kinderkleding kringloop-
winkel runt. In de periode oktober-maart komen zij elke twee weken
bij elkaar in de Witte Kerk om kleding te breien en te haken. In 2024
gingen vijf volle dozen per post naar Haarlem.

Legaat

In 2024 is verder nagedacht over de wijze waarop een eerder
ontvangen legaat kan worden besteed. Door een oproep van de
diaconie zijn nieuwe ideeén opgekomen. In 2025 worden deze verder
uitgewerkt.

IKA vakantieweken Achterhoek en Liemers

Via de diaconie kunnen mensen die zorg nodig hebben toch op
vakantie. Er gaan veel vrijwilligers mee om iedereen een fijn verblijf te
geven. In 2024 heeft zich niemand gemeld voor een vakantie; in 2025
vanuit onze gemeente drie.

Gerben Hoentjen, voorzitter diaconie
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Het lijkt zo'n simpele vraag, het thema van het project van het koor Deo Gratias uit Laren.
Maar als je er over nadenkt...

We hebben het natuurlijk allemaal van kinds af aan geleerd: ik ben ... en dan noem je je naam, en
ik ben zoveel jaar en ik woon in die-en-die plaats. Maar is dat de essentie van jouw “zijn"? Hier is
natuurlijk heel wat over te zeggen en belangrijker, over te zingen!

Misschien herinnert u zich nog het mooie vorige project van Deo Gratias (Geloven....hoe dan?),
waarmee ze ook in Lochem een kerkdienst hebben ingevuld.

Ook dit keer weer veel mooie liederen met een boodschap, afgewisseld met toepasselijke
verbindende teksten en die maken het geheel tot een dienst, waarin we op zoek gaan naar onszelf:
“wie ben ik, wie mag ik zijn?". Dit alles onder de enthousiaste leiding van dirigent Wim Rijstenberg
en begeleid door een band en pianomuziek.

Wij nodigen u van harte uit om deze dienst mee te beleven: kom luisteren, meezingen bij de
samenzang en geniet van de gezongen en gesproken teksten.

De dienst in de Witte Kerk begint om 10.00 uur en na afloop is er de mogelijkheid om een kopje
koffie /thee te drinken.

Amanda Jansen
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In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Dhr. B.J.T. te Grotenhuis vanuit Gelselaar
Dhr. RJ.W. Kranenberg vanuit Goor
Mevr. A.A. Mombarg vanuit Deventer

13-03-25 Mevr. J. Lueks-de Vries (27-05-1937)

23-03-25 Dhr. D. Roorda (25-01-33)

23-03-25 Mevr. F. Weekenstroo-Berends (10-12-28)

24-03-25 Mevr. AJ. van den Berg-Nieuwenampsen (08-01-1934)

Dhr. Justin Aziél ten Tije 20-04-2025
Bericht van geboorte of overlijden,

ertre aanmelding, opzegging en
Dhr. L.). Bolte naar Vriezenveen adreswijziging s.v.p. melden aan:
Dhr. G.H.J. te Velthuis, mevr. FJ.A. te Velthuis-Verheijen ledenadministratie@pglochem.nl
en mevr. L.R. te Velthuis naar Geesteren.
Mevr. J.Q. Arfman naar Protestantse gemeente te Barchem
Mevr. AJ. Hulleman naar Nijmegen

Fam. Dijkerman-Veurink

Op 22 maart is ds. Wiebe Auke Jelsma in
Woerden overleden op 98-jarige leeftijd
en op 29 maart aldaar begraven.

Hij was predikant in Lochem in de jaren '60.
“Dankbaar voor zijn liefdevolle en
zachtmoedige aanwezigheid
leeft hij voort in ons hart”.

Heel hartelijk dank voor de bloemen en de
mooie kaart met heel veel namen van de
PG Lochem en de felicitaties die wij hebben
ontvangen ter gelegenheid van ons 60-jarig
huwelijk.

Zoveel aandacht hadden we niet verwacht.

Wij hebben dat deerd.
UREINER AL EIg genaarcest Redactie Samenspraak

Gerrit en Ineke Azink
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Uitnodiging braderie op 29 mei

Op donderdag 29 mei organiseert de Selimiye Moskee in Lochem een gezellige braderie. Bezoekers
kunnen genieten van diverse hapjes en kennismaken met de cultuur en gastvrijheid van de
moskee. Daarnaast is er de mogelijkheid om de moskee te bezichtigen en meer te leren over het
geloof en de gemeenschap.

ledereen is van harte welkom! Kom langs en beleef een sfeervolle en smakelijke dag.
Datum: donderdag 29 mei
Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: ~ Selimiye Moskee, Lochem

Adres: Mauritsweg 20a, 7242 AR Lochem

We hopen u te mogen verwelkomen!

Magnifieke Matthaus

Bomvol was de Gudulakerk op 12 april jongstleden met 826 bezoekers, overal vandaan, allemaal
benieuwd om het absolute meesterwerk van J.S. Bach (weer) te horen.

Onder leiding van Gijs Lennaars zongen en speelden: het Bachkoor Holland, het Concertgebouw
Kamerorkest, het jongenskoor Dalfsen [met lange felrode gewaden] en 6 geweldige solisten.

De bekende prachtige koralen en aria’s, zoals ‘Erbarme dich; indrukwekkende turba-koren en
aangrijpende recitatieven klonken magnifiek door de optimale akoestiek in de kerk.

Frederike Upmeyer, voorzitter Bach Lochem, verwoordde het in het programmaboekje heel treffend:
“In deze woelige tijden kan muziek [en tekst] een troostrijke en helende werking bieden. Wat is er
mooier dan een Matthaus Passion op de vertrouwde plek, met meerdere bekende uitvoerenden?”

De organisatoren, de vele vrijwilligers die zorgden voor het podium, alle stoelen, de techniek, de
nodige verfrissende drankjes, etc.: hartelijk dank voor jullie enorme inzet om deze geweldige
uitvoering ook dit jaar weer (mede) mogelijk te maken!

Antoinette Oprel-van Riel
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:

Paul Krugerstraat 8,

tel. 0573 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman,

Predikant:

Ds. P.L. Wansink
pwansink@pglochem.nl
Tel. 06 520 522 43

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
coordinator bezoekwerk
Amanda Jansen

Tel. 0573 250 603 of

06 387 166 17

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Johan Meijer

Tel. 06 316 724 52.

Uitvaartdiensten:
E.te Loo, tel. 0573 250 312
of 06 518 967 97,

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma

tel. 06 435 194 58

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente
Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl

'
tel. 0573 250 102, uitvaart@pglochem.nl : X y .:
koster@pglochem.nl -

T >
Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem: < & ﬂ,.."»’

www.kerklochem.nl/contact
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De zieke man antwoordde
Hem: 'Ja, Here, maar ik heb
niemand die mij het bad
inhelpt als het water in
beweging komt. En als ik het
alleen probeer, ben ik altijd te
laat.’

Johannes 5:vers 7

rooster

Mei

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Juni

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

e = R B

Johannes 5,1-13
Johannes 5,14-29
Johannes 5,30-47
Handelingen 15,36-16,10
Handelingen 16,11-24
Handelingen 16,25-34
Handelingen 16,35-40
Psalm 71

Johannes 8,1-11
Johannes 8,12-24
Johannes 8,25-36
Johannes 8,37-47
Johannes 8,48-59
Johannes 9,1-12
Johannes 9,13-23
Johannes 9,24-41
Psalm 56

Psalm 110

Lucas 24,36-53

Psalm 108
Handelingen 17,1-15

Handelingen 17,16-34
Handelingen 18,1-11
Handelingen 18,12-22
Psalm 61

Johannes 7,1-13
Johannes 7,14-24
Johannes 7,25-36
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Kom
als je moe bent
kom
als je dorst hebt
kom
drink het levend water
kom
dit water geeft kracht
kom
je zal prachtig bloeien
kom
de Geest laat groeien
kom
dieper laat genade stromen
kom
Jezus heeft de prijs betaald.

Leo Heuvelman
christelijke gedichten.com




