
27 SEPTEMBER 
STEFAN POTMAN
ACCORDEON

MUZIEKVESPERS
ST. GUDULAKERK 

2026

Vrije gift
Aan de uitgang is een inzameling om de 
vespers mogelijk te maken. Een gift kan 
ook op NL 29 RABO 03 73 71 15 30 
t.n.v. Protestanse Gemeente Lochem 
o.v.v. vespers.  
Info gudulakerk.nl of kerklochem.nl  

Elke laatste zondag van de maand van 19.00 - 19.45 uur. 

(Let op: Goede vrijdag 19.30 uur). Kerk open vanaf 18.30 uur.  

Gelegenheid om een kaarsje aan te steken.  

De kerk wordt verwarmd. Vrije gift

Midden in de stad
muziek en bezinning

CAPELLA GUDULA
29 NOVEMBER 
EVENSONG 
6 DECEMBER 
A CEREMONY OF  
LESSONS  
AND CAROLS

25 OKTOBER 
SLAVISCHE VESPERS 

MET IKONEN 
BIJ KAARSLICHT



25 JANUARI
JEANETTE POL DWARSFLUIT & 
ELS DIJKERMAN KLAVECIMBEL

26 APRIL
TRIO HEEZEN:
BLOKFLUIT, CELLO, 
KLAVECIMBEL

22 FEBRUARI 
ARS CHORALIS

29 MAART 
RENATE 
BUSSINK
HARP

31 MEI
EVENSONG 

CANTORES LUDGERI

28 JUNI
CAPELLA GUDULA
EVENSONG

3 APRIL (LET OP 19.30 UUR) 
GOEDE VRIJDAG MET BACH
LUDGER GUDULA
  

Sinds 2005 worden er in de St. Gudulakerk, Markt 1, in Lochem muziekvespers gehouden 
op de laatste zondag van de maand. De drempel is laag, je voelt je welkom en hoeft 
even niets.  Alles komt samen in de St. Gudulakerk: de mooiste en oudste ruimte van 
Lochem, midden in de stad, muziek en bezinning. 

Het ritme van het kloosterlijke koorgebed is de inspiratiebron voor de 
vespers. Hieruit spreken toewijding, trouw en aandacht. Wezenlijk is de 
ontdekking dat je op verschillende manieren kunt worden geraakt: 
door muziek, stilte, gebed of door de ruimte, de kerkklokken. 
Dit alles zet je leven voor een moment in een 
ander perspectief. 

Een ander perspectief

Klokken bij alle vespers  
Het Gilde der Beiermeesters luidt maandelijks alle  

klokken voorafgaand aan de vespers. De muziekvespers zijn een initiatief 
van de Protestantse Gemeente Lochem.


