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Het buitenleven,
dat ligt me wel
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meditatie

Diepgeworteld

Deze zomer bezocht ik in het Dordrechts Museum de tentoonstelling
Diepgeworteld, met schilderijen van bomen uit zes eeuwen Nederlandse
schilderkunst. Een grote verscheidenheid aan schilderingen was er te zien: van
heel gedetailleerde landschappen uit de zeventiende eeuw tot abstracte werken
uit recentere tijden. Mijn oog werd bij ieder schilderij getrokken naar al die
vormen en kleuren: uitbundig bloeiende en verdorde bomen, kaarsrechte en
scheefgegroeide exemplaren, eenzame losstaande bomen en stammen met
allerlei knoesten. ledere boom met een eigen karakter, door de schilder knap
gevangen.

Wat me vooral trof was de kracht van die bomen. Dat begint al bij de wortels.
Diepgeworteld heette de tentoonstelling niet voor niets. In een ander museum,
het Museonder op de Hoge Veluwe, zag ik ooit het hele wortelstelsel van een
boom. Mijn — toen nog kleine — kinderen raakten er niet op uitgekeken, die
indrukwekkende wortels die net zo groot zijn als de kruin.

Bomen komen we ook in de Bijbel tegen. Ik moet denken aan Psalm 1.

De psalmdichter schetst het beeld van de mens als een boom. Een boom
geplant, geworteld aan stromend water. Een mooi beeld vind ik dat.

Allereerst zijn er die stevige wortels; daar kunnen we niet zonder. Je wortels, je
afkomst en geschiedenis maken je tot wie je bent. De een heeft van huis uit veel
stevigheid meegekregen; een ander is zich gaandeweg meer gaan wortelen.

In de psalm denkt de dichter bij die wortels vooral aan de Tora, de geloofstraditie
die mensen meekrijgen van hun voorouders. Leefregels van God, die het leven
leefbaar houden.

En dan is er het stromende water. ledere dag weer heeft de boom water nodig.
Een dynamisch beeld, naast die stevigheid van de wortels. Voor mij een beeld van

" de Geest, die mij in allerlei situaties in beweging zet of kracht geeft.

Die stevigheid van de wortels en de beweging van de voedende
stroom zeggen mij iets over ons mensen. We hebben vastheid
nodig, traditie en geschiedenis. Zo is het niet gek als we vast-

houden of teruggrijpen op oude vertrouwde patronen,

gewoontes of geloofsbeelden. En tegelijk is het goed om je
open te stellen voor nieuw sap en stromend water tot je te
nemen. Dan blijf je als persoon en als gelovige in ontwikke-
ling en in beweging.
Stevig geworteld en gevoed door stromend water wordt
ieder van ons gevormd tot net zo'n kunstwerk als die
prachtig geschilderde bomen. leder van ons een uniek
persoon met eigen vorm en kleur, met vrolijk bloeiende
takken én stevige oude knoesten.

Ds. Froukien Smit
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gesprek van de dag

Harmen Driessen (17 jaar) is bezig met zijn
laatste jaar voor de hoveniersopleiding.
Hij is de derde generatie in de familie die

voor dat vak kiest. Opa was ooit tuinman

bij kasteel/landgoed De Heest.

Het buitenleven, dat ligt mij wel

Dus het is niet vreemd dat je die opleiding doet!

Ik heb het altijd mooi gevonden. Lekker werken
in de tuin. Het buitenleven, dat ligt mij wel.

Na vier jaar vmbo-opleiding op het Zonecollege
in Borculo en drie jaar mbo Zonecollege in
Almelo moet het goed zijn. De richting die ik
doe is 'uitvoerder groene ruimte'. Dat betekent,
naast het hovenierswerk, mensen kunnen
aansturen en je verdiepen in bedrijfsovername.
Naast de theorielessen op school zijn er ook
wekelijks zes uur praktijklessen.

Met de theorie moet je denken aan tuinontwerp,
verschillende grondsoorten en bijvoorbeeld
bodemleven. Dat laatste is in een tuin
belangrijk. De (regen)wormen zorgen ervoor
dat de grond wordt omgezet en dat lucht kan
intrekken, maar ook dat het (overtollige)
regenwater sneller kan wegzakken. Eigenlijk
moet de grond niet te diep worden omgespit,
omdat dan de humusarme grond te veel boven
komt. Daar zit juist minder bodemleven in. Beter
is het om alleen de toplaag los te maken. Door
het toevoegen van compost en meststoffen
wordt het bodemleven extra gestimuleerd. De

praktijklessen zijn zowel tuinwerk als straatwerk.
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Daarnaast heb ik nog een dag per week stage.
Dat vind ik echt mooi. Mijn huidige stageplaats
geeft mij veel ruimte om ook mijn eigen
inzichten te creéren.

Waarschijnlijk ga ik na mijn studie nog wel
diverse avondcursussen volgen, maar overdag
ga ik aan het werk.

Zijn er nieuwe trends in het tuinontwerp?

Een aantal jaren geleden was er veel straat- en
tegelwerk in de tuin. Grote gedeelten werden zo
bedekt en daar werden bloempotten op gezet.
Nu is er weer veel meer aandacht voor dat het
regenwater in de grond moet en kan zakken.
De afgelopen droge zomers en de nu wat
nattere zomer dragen hier zeker aan bij. Je
merkt duidelijk dat de mensen meer denken
aan het klimaat en alles wat daarbij hoort. Er is
weer meer vergroening in de tuin, ook met
bloeiende bloemen.

Zelf vind ik een strakke tuin wel mooi, met nette
lijnen, passend bij de bouwstijl van de woning.
Op school hadden we vorig jaar de opdracht
een eigen tuinontwerp te maken, inclusief een
offerte.



Het schooljaar eindigde met de aanleg van dat
ontwerp met een presentatie erbij.

Dat vind ik mooi, het staat dicht bij de praktijk.
Ock daarbij moet je de wensen en gedachten
van de klanten omzetten in de praktijk. Dan is
het niet belangrijk wat ik mooi zou vinden, maar
wel dat de wensen zoveel mogelijk, binnen de
beschikbare ruimte, worden verwezenlijkt. In
Lochem heb ik nu ook mijn eerste tuin zelf
ontworpen en binnenkort begin ik met de
aanleg. Samen met mijn vader bespreek ik ook
geregeld een tuinontwerp. Dat is voor mij ook
een mooie voorbereiding op later.

Hebben jullie veel mechanisatie?

We hebben wel het een en ander aan machines.
Tuintrekkers, shovels, kranen, hoogwerker,
grasmaaiers, enz. Bij ons gaat de mechanisatie
door en dat verwacht de klant ook. Het onder-
houd van de machines doen we deels zelf, bij
elektrische storingen wordt een gespecialiseerd
bedrijf ingeschakeld. We werken eigenlijk alleen
in particuliere tuinen, dus niet bij overheids-
gebouwen. Dat is ook het mooie.

Als de werkzaamheden in de tuin zijn afgerond
bij aanleg of onderhoud, is het mooi om even
met de eigenaar(esse) door de tuin te lopen en

kijken of alles naar wens is. Dat vind ik mooi en
heeft zeker meerwaarde.

Kun je corontijd een beetje doorkomen?

Dat lukt mij wel, maar ik heb zeker dingen
gemist. De tent- en buurtfeesten gingen
allemaal niet door. Dat zijn juist de dingen die
ik super leuk vind, dus dat was een groot gemis.
Als alles doorgaat komt Normaal in september
in Lochem. [Helaas voor Harmen is het optreden
van Normaal intussen afgezegd, red.]

Gelukkig komen we met de vrienden nu wel
weer wat vaker bij elkaar, dus langzaam komt
de gezelligheid wel weer terug.

Hoe zagen jouw kinderjaren eruit?

Ik ben hier aan de Goorseweg opgegroeid en

in Nettelhorst naar de basisschool geweest.
Mijn vrienden komen hier ook niet ver vandaan.
In mijn kinderjaren gingen we (mijn twee broers
en ik) met regelmaat bij opa en oma logeren.
Als we bij oma Lien logeerden op de zaterdag-
avond, dan gingen we op de zondagmorgen
vaak mee naar de kerk en zo kwamen we in de
kindernevendienst.

Jan Dinkelman




over geloven

Jacqueline

“Senioren hebben veel
behoefte om over geloof te
praten. Ik heb enorm van die
gesprekken genoten.”
Ouderenpastor Jacqueline
van Dop neemt na ruim vijf
jaar afscheid van de PG

Lochem en blikt terug.

In februari 2016 ben ik als kerkelijk werker begonnen in
de PG Lochem. Bezoekwerk vind ik het allerleukste dat
eris. Alleen al door de functie kom je bij mensen
binnen. En bijna altijd beginnen ze als vanzelf te
praten. Bij jongere mensen gaat het binnen de kerk
negen van de tien keer om zogenaamd crisispastoraat.
Maar ik heb gemerkt dat ouderen uit zichzelf behoefte
hebben om over geloof te praten, ook de jonge
75-plussers. Ik denk dat dat altijd zo zal blijven, ook al
worden we met z'n allen ongeloviger.

Misschien brengt de levensfase dat met zich mee.

In mijn vorige baan werkte ik als pastor op Hoog
Catharijne in Utrecht. Daar trof ik meer mensen aan de
zogenaamde rand van de samenleving. In Lochem
werkte ik voor een heel andere doelgroep, maar wel in
een interessante mix van stad en buitengebied.

Dementie

Ik heb diverse gespreksgroepjes begeleid met
ouderen, bijvoorbeeld in Tusselerhof, Stadenbosch en
Hoge Weide. In de loop der jaren is de instroom in
deze ‘huizen’ veranderd en daarmee ook het werk van
een ouderenpastor. Er is meer en meer sprake van
dementie en daarmee worden de gesprekken
moeizamer.



Achter de ‘gesloten deuren’ van de Hoge Weide
heb ik wel vieringen gehouden. Daar heb ik
gemerkt dat het er écht toe doet, om met
mensen die lijden aan een zware vorm van
dementie, de Paaskaars aan te steken en
bekende en vertrouwde liederen te zingen.

Dat is heel bijzonder om te doen.

Achterhoek

Mijn komst naar de Achterhoek is een goede
keuze geweest. Ik ben opgegroeid in de stad en
ben er ook graag, maar de rust van het
platteland is heerlijk. Ik houd van wandelen en
fietsen; hier kan ik mijn hart ophalen. Gelukkig
is het dialect nooit een probleem voor me
geweest. |k versta het goed en dat is in het
pastoraat echt van belang, anders heb je geen
ingang. Ik heb hier ook kennisgemaakt met het
noaberschap. In het buitengebied kom je het
nog veel tegen. Ik zie het bij uitvaarten: buren
die alles overnemen, de uitvaart maar 660k het
werk op de boerderij. Ook heb ik gemerkt dat
mensen hier niet snel zullen vragen om een
bezoekje. Dus meestal belde ik zelf maar voor
een afspraak. Natuurlijk krijg je ook wel eens
iets aangereikt: ‘ga eens bij die-en-die langs.

Corona

In de corona-tijd heb ik heel veel belemme-
ringen in mijn werk ervaren. Contact in ‘levende
lijve’ was er bijna niet meer bij. Gelukkig zijn er
ook mooie openingen geweest. Beeldbellen
heeft goed gewerkt. Soms bleken mensen zelfs
opener dan wanneer ik tegenover hen zit.

Tijdens de eerste lockdown zeiden veel mensen:

“Het gaat goed met mij hoor; ik red het wel".
Maar afgelopen winter, in de tweede lockdown,
werd het lastiger. Ik hoorde meer en meer van
gemeenteleden dat ze het moeilijk hadden en
behoefte hadden aan contact. Voorzover ik het
kan beoordelen denk ik dat alleenstaande

ouderen die nog zelfstandig wonen het

't allermoeilijkst hebben gehad. Boodschappen
werden op de stoep gezet, kinderen en klein-
kinderen hielden afstand. Niemand om je heen
om koffie mee te drinken of samen mee te eten.
En dat dag in, dag uit.

Godsbeeld

Voorgaan in een dienst doe ik met plezier.

Dat is voor mij 66k pastoraat. Wat ik op zondag
doe, heeft te maken met wat ik meemaak in het
werk. In de preek zit altijd iets wat ik in het
pastoraat oppik. Ik heb ook een tijdje Vorming
& Toerusting en gemeenteopbouw in mijn
takenpakket gehad. Daar had ik hoge
verwachtingen van, maar dat is me niet
meegevallen. Je probeert van alles, maar de
realiteit is dat 90% mislukt. De PG Lochem is
een zeer diverse geloofsgemeenschap.

Ik bedoel daarmee dat werkelijk iedereen een
ander beeld van God heeft. Dat heeft een
mooie, veelkleurige kant. Maar het is ook lastig
en dat merk je soms bij activiteiten. Er is weinig
gelijkgestemdheid. Maar uiteindelijk is het toch
die ene God, waarvan iedereen zijn eigen beeld
heeft, die ons allen bindt én verbindt. Dat heb ik
echt wel zo ervaren.

Terugblikkend op vijffeneenhalf jaar Lochem
blijft het enthousiasme in het pastoraat me
vooral bij. De contacten met gemeenteleden
zijn altijd goed geweest en hebben mij veel
voldoening gegeven. Ik ben bewust ouderen-
pastor geworden en daar heb ik nooit spijt
van gekregen.

Ineke Vreemann



inspiratie

diep in je ziel
ligt een akker
verborgen

die je dagelijks
mag verzorgen

plant het zaad
van je hoop
daarin

dan ontkiemt
een nieuw begin

bewerk de akker

met positief

denken

dan kun je ruimschoots
water schenken

bloei als een roos
die de akker
verfraait

en je zult oogsten
wat je zaait

Cobie Verheij-de Peuter




En dan lees ik een opschrift:
‘De liefde als belangrijkste wapen...’

y|egsiemp

Ik ben een liefhebber van beeldspraak: vergelijkingen, metaforen en dergelijke.
Wel graag te pas gebruikt dan, vooral niet te onpas. En dat laatste vind ik van
bovenstaand opschrift, eerlijk gezegd; dit gaat me echt veel te ver. Als er nou
zoiets als 'kracht’ had gestaan, vooruit ...Maar nee.

Wat zijn we toch ongelooflijk vertrouwd geraakt met geweld en wapens!
Allemaal zo vanzelfsprekend, terwijl we er nooit en te nimmer gewend aan
mogen raken. Het is niet gewoon! Ach, natuurlijk, het is hier ongetwijfeld in alle
onschuld en met de beste bedoelingen gedaan: het allermooiste van het leven -
de liefde - neergezet nota bene met het gruwelijkste dat we als mensheid ooit
bedacht hebben: wapentuig.

Een gevoel van stille leegte krijgt vat op mij. Vragen aan mezelf komen op.
Moet ik misschien gewoon niet moeilijk doen? Het is toch zo en het wordt toch
goed bedoeld? Toch maar mijn mond houden?

Ja, ja, die goede bedoelingen...Hoe is het gezegde ook al weer? De weg naar de
hel is met goede voornemens geplaveid. Nou ja, een kleine variant is het, maar
wel helder. We mogen er niet vergoelijkend genoegen mee nemen. Het niet
pikken, zeker niet van onszelf.

Liefde staat diametraal tegenover wapengebruik. Zeker, oorlog tussen mensen
die elkaar na staan, is er. Maar het woord naastenoorlog bestaat niet en het
woord naastenliefde gelukkig wel. Houden zo! Nu nog het handelen ernaar.
Ook daarin zit echter zo'n levensgevaarlijke adder onder het gras. Zo'n heilloos
automatisme. Waar we met ons allen in gerommeld zijn.

Helaas draagt de bijbel - en dan met name het oude testament - er in haar
mannentaal een stevig steentje aan bij. Aanpassing aan maatschappelijke
drang en dwang is het gevolg. Ook nogal eens in kerken.

Laat ik het zo zeggen: als een weduwe, een wees of vreemdeling, een zwakke
en kwetsbare dus, ons niet bevalt of uitkomt, valt zo iemand al gauw niet binnen
het christelijke mededogen. Ze tellen niet mee; we houden ze buiten de deur.
Dat kan anders. Dat weten we van iemand die het ons al lang geleden gezegd
heeft.

Steven van Campen

Een columnist verwoordt in dit blad zijn eigen mening; die hoeft niet
overeen te komen met de mening van de redactie.



vrijwilliger

Anneke van der Veen

Voordat Anneke ook deze zaterdag naar
de diaconale tuin gaat, heb ik een gesprek
met haar over al het vrijwilligerswerk dat

zij voor onze kerk doet.

Volgens mij was je al trouw kerkbezoeker bij onze
kerk, voordat je lid werd van de gemeente.

Dat klopt. Om bij het begin te beginnen: ik ben
geboren in Ten Post (Gr). Na mijn studie
apothekersassistente heb ik in verschillende
plaatsen gewerkt. Nu werk ik bij GGNet en

dan vooral in medicatieveiligheid. Het is

een beleidsfunctie: psychiatrie-medicatie-
informatietechnologie.

Op zeker moment werd Lochem mijn
woonplaats. Van daaruit ben ik twee jaar lid
geweest in de CGK van Zutphen, een tijdje
gastlid van de PG Lochem, mede door een
gesprek met Corien, en nu al weer enkele jaren
lid. Sindsdien ben ik actief voor de PG Lochem.
Het eerste was het werken in de diaconale tuin.
Daarbij zit ik in de zaterdagmorgengroep.

Zo raakte ik snel ingeburgerd en van het ene
komt het andere:

Bij de Vesperdiensten ben ik 'gastvrouw. Dat
betekent bij die diensten alles klaarzetten,
lichten aandoen, koffie schenken voor de
aanwezige zangers, rust creéren (dat kan door
zelf rustig te praten bij het welkom bij de
binnenkomst van de gasten). Bij de diensten op
de zondagmorgen ben ik soms 'lector (ik lees
dan het bijbelgedeelte voor). Hiervoor is een
rooster wanneer je dienst hebt. Ik vind het mooi

om te doen, maar het vereist wel voorbereiding.
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Het betreffende bijbelgedeelte lees ik thuis een
aantal keren door. Dat geeft mij zelfvertrouwen.
Het Oude Testament vind ik mooi om te lezen,
het is meer verhalend. Ook de Psalmen en
bijvoorbeeld Ezechiél, met de link naar
Openbaring, spreekt tot verbeelding.

Het Nieuwe Testament is in het algemeen
overbekend, daarbij moet je goed opletten
hoe je het leest.

Sinds dit jaar zit ik ook in de kerkenraad als
vertegenwoordiger vanuit het college van
kerkrentmeesters. Tot slot ben ik bij een
leesgroep. Hier lezen we bepaalde teksten,

o.a. uit het boek van Christian Wiman.

Inmiddels ben je alweer verhuisd...

Min of meer toevallig. In Lochem woonde ik aan
een drukke straat, ik wilde eigenlijk wel iets
anders. Ik kreeg een buitenkans in Enschede.
Voor mijn werk maakt het niet zoveel uit.
GGNet is een regionaal opererende zorg-
instelling en ook die is aan verandering en
vernieuwing onderhevig. Overigens... ik blijf
wel lid van de kerk in Lochem.

Was je bij de kerk snel ‘ingeburgerd'?

Eigenlijk wel. Veel mensen ken ik vanuit de kerk,
maar die ontmoet je ook weer in de winkel of
de stad.



Dat geeft dan al snel een sneeuwbaleffect. Wel
moet jezelf openstaan voor ontmoetingen en een
praatje maken. Na de kerkdienst, bij het koffie-
drinken, kijk ik vaak of ik nieuwe gezichten zie.

Zo ja, dan maak ik graag een praatje. Dat wordt
op prijs gesteld en geeft een gastvrij gevoel.
Misschien doe ik dat ook wel omdat ik zelf heb
ervaren hoe het is om nieuw te zijn in de kerk.

Wat mij overigens opvalt in de supermarkt zijn de
totaal verschillende gesprekken van nu ten
opzichte van vorig voorjaar. Toen, bij het begin
van de coronapandemie, werd er gesproken over
de zorg om de eerste levensbehoeften van vol-
doende eten en drinken. Nu, deze zomer, gaan
de gesprekken over vakantiebestemmingen en
verre reizen.

Natuurlijk is een goed leven belangrijk, daar word
je blij van. Voor mij is de schoonheid van de
natuur daarbij belangrijk: dat kunnen bloeiende
bloemen zijn, mooie muziek of de geboorte van
bijvoorbeeld een kalf.

Hoe zie jij de toekomst van onze gemeente?
De vergrijzing is een punt van zorg. Er is ook veel

Ik vind het mooi o_r_n te
doen, maar het vereist
wel voorbereiding

positiefs te zeggen over de kerk. De vraag 'welke
rol heeft de kerk in de maatschappij?" is actueel.
Welke levensvragen hebben mensen, als kerk
moet je misschien helpen om die vragen weer
te stellen.
Wat mij houvast geeft, is misschien wel het
mooist bezongen in lied 223 uit het Liedboek
voor de Kerken van 1973:

De aarde is vervuld van goedertierenheid

van goddelijk geduld en goddeljjk beleid.

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,

Zij gaat in alle nood door heel het leven heen.

Wat betekenen vrije tijd en hobby voor jou?

In mijn 'jonge' jaren heb ik veel gereisd en veel
van de wereld gezien. Samen met vrienden
hebben we landen bezocht in Europa, Azié en
Afrika. In Oekraine heb ik projecten bezocht van
ontwikkelingswerk. Als ik nu op reis ga, is het
maximaal trein-afstand.

Jaarlijks ga ik naar Utrecht om het tiendaags
festival '‘Oude Muziek' te bezoeken, met muziek
uit dertiende tot de achttiende eeuw.

Jan Dinkelman




geschiedenis

De gereformeerde Kerk
te Lochem (2)

In de jaren zeventig van de Het was voor hen de aanleiding tot de stichting van
negentiende eeuw stond in de de ‘Vereeniging voor Evangelisatie in Lochem’ Al
gauw werden plannen gemaakt om te komen tot de
bouw van een eigen ‘Lokaal, vermoedelijk aan de
Noorderwal (volgens sommigen was het aan de

Hervormde Gemeente te
Lochem een tweetal

vrijzinnige predikanten. Brouwhuissteeg). Ongeveer op de locatie waar later
Geen wonder dat een aantal de Apostolische kerk kwam te staan, bouwde men
gemeenteleden zich daarmee voor de prijs van fl. 1.355 een lokaal. Behalve vier

ramen in de zijmuren werden ook twee ‘glazen
pannen’ in het dak gemonteerd, zodat men van
voldoende lichtinval verzekerd was.

De banken uit het oude lokaal zouden worden
overgebracht naar het nieuwe onderkomen, maar
ze moesten eerst worden aangepast (vermoedelijk
op maat gemaakt); tot zolang dienden enkele
planken tot zitplaats. Ook de katheder uit het oude
lokaal werd opnieuw gebruikt, eveneens na
verfraaiing. Op 1 februari 1873 kon het gebouwtje —
waarvan geen foto bekend is — in gebruik genomen
worden. De hervormde predikant ds. P. Doedes uit
Zutphen had daarbij de leiding. De burgemeester
had hoogst persoonlijk gezorgd dat de diensten in
het evangelisatiegebouw ongestoord konden
plaatsvinden (kennelijk werden ongeregeldheden
gevreesd).

niet kon verenigen; ze wilden
een orthodoxe prediking.

De diensten werden enige tijd geleid door
evangelisten, die uitgezonden werden door de
Nederlandsche Evangelisch-Protestantsche
Vereeniging (NEPV), een landelijke evangelisatie-
vereniging. Kennelijk waren de verhoudingen
binnen de hervormde gemeente van Lochem
veranderd, want in hetzelfde jaar, 1878, werd in de
Lochemse hervormde gemeente een rechtzinnige
predikant beroepen. Op 11 november 1878 hield

. het bestuur van de Evangelisatievereniging zijn
De hervormde Gudulakerk te Lochem in 1898 laatste vergadering.
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In hetzelfde notulenboek werd tien jaar later, in
1888, een nieuw begin opgetekend. De doel-
stelling van de ‘Vereeniging voor Evangelisatie’
werd een geheel andere: "Hoofdbedoeling van het
bestuur zal zijn, zo spoedig mogelijk tot een
gemeentelijk leven te geraken door zich

bij de Gereformeerde Kerk in ons Vaderland

aan te sluiten”.

Ongetwijfeld werd deze herstart van de Vereniging
ingegeven door de Doleantie, landelijk geleid door
onder anderen Dr. Abraham Kuyper. De
Vereniging hield haar kerkdiensten in het eigen
Lokaal, en men besloot Dolerende en Christelijke
Gerefor- meerde predikanten uit te nodigen om de
diensten te leiden. Wat er tussen 1890 en 1895
gebeurde, is in het notulenboek niet opgetekend.
Maar intussen was er van alles gebeurd.

Nadat de Doleantie sinds 1886 op veel plaatsen
vaste voet aan de grond gekregen had, trad de
synode van deze kerken in verbinding met die van
de Christelijke Gereformeerde Kerk, die door de
Afscheiding van 1834 ontstaan was.

Hoewel de onderhandelingen tussen de twee
synodes bij tijden erg moeizaam verliepen, kwam
men uiteindelijk op 17 juni 1892 toch

tot eenwording onder de naam:

De Gereformeerde Kerken in Nederland.
Ongetwijfeld heeft het bestuur van de
Evangelisatievereniging tussen 1890 en

1895 hard gewerkt aan het realiseren van

de nieuwe doelstelling: de stichting van De
Gereformeerde Kerk te Lochem. Want op
Hemelvaartsdag, 23 mei 1895, was ds. F. Staal
(1863-1940) van Geesteren en Gelselaar in
opdracht van zijn kerkenraad en namens de Kerk
van Geesteren, naar Lochem gereisd.

Daar aangekomen, zo meldt het nieuwe
notulenboek, leidde hij een dienst waarin
hij preekte naar aanleiding van Efeze 2 de
verzen 18 tot 22. Onder zijn leiding werden
daarna door alle dertien manslidmaten
twee ouderlingen en twee diakenen
gekozen: Als geen bezwaren tegen hen
zouden worden ingediend, zou de
bevestiging — en daarmee de instituering
van de kerk — op zondag 9 juni 1895
plaatsvinden. En z6 geschiedde, “met
hartelijke dank aan den Heere, die het kleine
getal der broeders en zusters uit Laren,
Lochem en Langen na jaren van voor-
bereidende arbeid eindelijk tot deze
gewichtige stap bracht”.

Tot consulent van de jonge kerk werd ds. AL
Tenkink (1865-1933) van Vorden benoemd.
De kerkenraad van Zutphen werd gevraagd
omhet Zutphense avondmaalsstel te mogen
lenen, omdat in Lochem het avondmaal op
7 juli voor het eerst zou worden bediend. De
diensten werden gehouden in het gebouw
van de Evangeli- satievereniging, dat door
de kerkenraad van het Verenigingsbestuur
gehuurd werd.

's Ochtends wilde men zoveel mogelijk
predikanten uit de omgeving laten
voorgaan (zeker als er sacramenten bediend
moesten worden), terwijl 's middags een
‘leesdienst’ gehouden werd. Verder werd
afgesproken dat zij die uit de hervormde
kerk naar de Gereformeerde Kerk over-
kwamen opnieuw openbare geloofs-
belijdenis moesten afleggen. Alleen als men
voor de instituering uit de hervormde kerk
was overgekomen, was men daarvan
vrijgesteld.

Auteur: G.J. Kok
© gereformeerdekerken.info
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Heel blij zijn wij dat wij u mogen aankondigen dat de bekende dichter-theoloog
HUUB OOSTERHUIS op maandagavond 25 oktober 2021

in de Gudulakerk onze gast zal zijn.

Doordat hij op 17 oktober 2019 op het laatste moment op doktersadvies thuis
moest blijven, moest de ‘Avond met Huub Oosterhuis’ worden omgezet in een
‘Avond over Huub Oosterhuis: Theoloog Kees Kok, al bijna zestig jaar de
rechterhand van Huub Qosterhuis, verving hem op fenomenale wijze en zo

werd het toch een hele mooie avond. Wij zijn verheugd dat wij op maandag

25 oktober 2021 alsnog de ‘Avond met Huub Oosterhuis’ kunnen organiseren.
Antoine en Heleen Oomen, die ook toen een belangrijk aandeel hadden, zullen
er weer bij zijn. Tijdens deze avond zullen wij met Huub Oosterhuis kennismaken.
Ook zullen wij een paar mooie liederen van hem zingen.

Een belangrijk onderdeel van de avond is de uitvoering van de ‘Abrahamcyclus’ door Huub Oosterhuis
(spreekstem en toelichting), Antoine Oomen (vleugel), Heleen Oomen en Mark Walter (zang).

Antoine Oomen, componist van veel liederen van Huub Oosterhuis, geeft de volgende toelichting:
“Huub Oosterhuis en ik hebben samen de Abrahamcyclus geschreven. Tien gedichten over Abraham,
Isadk, Ismaél, Sara en Hagar, door mij op muziek gezet voor twee zangstemmen, spreekstem en piano.
We hebben dit al twee keer gedaan, één keer in de Bavo in Haarlem en één keer in de Zijp in Arnhem!
Het is bijzonder en fijn dat Huub Oosterhuis naar ons toe wil komen!

ledereen is van harte welkom. Zet deze avond nu al in uw agenda, want het wordt een unieke avond.
De avond begint om 20.00 uur precies, de inloop is vanaf 19.30 uur. Wij vragen u om ruim op tijd
aanwezig te zijn.

In het volgende nummer van Samenspraak vindt u meer informatie over de avond. Belangrijk is te
weten dat de meest actuele informatie over deze avond op de website van onze gemeente te vinden
zal zijn. Zie daarvoor: www.kerklochem.nl.

Met vriendelijke groet,

Wim Boelens, contactpersoon namens de Protestantse Gemeente Lochem
tel. 0575-491123 of anders 06-55810715

wjboelens@boelens.net



Vanaf 1 september a.s. hoop ik als interimpredikant een half jaar in jullie midden en vooral
met jullie samen te werken. Mijn naam is Marcel Zijlstra. [k woon samen met mijn vrouw
Gerda en onze drie zoons in Ede. Daar zijn we kerkelijk ook betrokken. Ik ben ruim twintig
jaar predikant, waarvan zeven jaar interimpredikant. Het interimpredikantschap is een
mooie roeping en taak waardoor ik in de volle breedte van de Protestantse Kerk in
Nederland actief en betrokken kan zijn. Het heeft mij de afgelopen jaren verrijkt en ik
ondersteun gemeenten graag een tijdje, zodat zij zelf weer op een voor hen goede manier
verder kunnen.

Als interimpredikant stel ik mij in dienst van de gemeente waaraan ik tijdelijk verbonden ben.
Ik ben geen zakelijke manager, maar een predikant met hart voor de gemeente. Ik ben
adviseur van de kerkenraad en heb geen stemrecht. Ook kan ik niet worden beroepen in een
gemeente waarin ik tijdelijk werk. Ik begeleid kerken in het zoeken naar nieuwe wegen,
zodat de leden daarin zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen en passende keuzes
kunnen maken. In mijn rol wil ik oog en oor hebben voor ieders belangen, zorgen en
verwachtingen, maar blijf ik onafhankelijk (meervoudig-partijdig).

Ik werk graag samen in een open proces, waarin de gemeente zelf actief betrokken is en
zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid neemt. Ik start de opdracht met een
verkenningsperiode van ca. zes weken. lk spreek en ontmoet dan onder anderen
zogenaamde sleutelfiguren (een diverse groep mensen met kennis van de gemeente).

Wat ik waarneem, geef ik vervolgens graag aan de kerkenraad en de gemeente terug en zet
ik ook in voor het met jullie goed uitvoeren van de opdracht. Onderweg hoop ik regelmatig
te communiceren over mijn werkzaamheden.

Ik werk in principe op de dinsdag en de woensdag voor of in Lochem. Op de woensdag-
avond houd ik dan ook een ‘spreekuur’ van 18.30-19.15 uur (start 1 september a.s.).
Locatie: het BIC, Noorderwal 17, Lochem. Wilt u langskomen, maak dan vooraf even een
afspraak in verband met de corona-beperkingen. Mocht het tijdstip u of jou niet uitkomen,
probeer mij dan gerust op een ander moment te bereiken. Dat kan per e-mail:
m.zijlstra@protestantsekerk.nl of telefonisch: 06-365 33 786.

Ik zie er naar uit om de komende maanden met jullie kennis te maken en op te trekken.

Hartelijke groet,
Marcel Zijlstra
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kerkdiensten

De kerkenraad heeft besloten, gezien de nieuwe richtlijnen, dat aanmelden voor de kerkdienst
niet meer nodig is. Er mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn. De namen van de aanwe-
zigen worden geregistreerd bij binnenkomst. Tevens bestaat er weer de mogelijkheid om na
de dienst koffie te drinken, vanzelfsprekend op 1,5 meter afstand. Thuis online de kerkdienst
volgen blijft mogelijk. Zie hiervoor de contactgegevens onder aan pag.17.

Zondag 5 september, 10.00 uur, Gudulakerk
Voorganger: ds. M. Zijlstra

Zondag 12 september (Startzondag) Diaconale tuin, Boekhorstlaan
NB aanvang 9.30 uur, met koffie of thee
Voorganger: ds. C.M. Veenhuizen

In deze dienst is het thema: ‘Aan u is de toekomst’ Het landelijke jaarthema van de PKN is
eigenlijk: 'Van u is de toekomst, waarbij aan God gedacht wordt, maar wij denken ook
aan onszelf als mensen. Wat gaan wij maken van de toekomst? En hoe komt God ons
tegemoet in onze toekomst? De voorbereidingen zijn nog aan de gang, we plannen om
de dienst buiten te organiseren aan de Boekhorstlaan, bij de diaconale tuin. Als het
regent of het te koud is, gaan we naar de Gudulakerk. Let u op de zondagsbrief voor
verdere aankondigingen. We lezen: Genesis 45:1-15, waarin Jozef zijn broers ontmoet in
Egypte en Johannes 7:25-31, waarin het gaat over de vraag of Jezus de Messias is.

Zondag 19 sepember, 10.00 uur, Gudulakerk
Voorganger: ds. A. Wieringa, oecumenische viering

Dit is de startzondag van de Vredesweek, die als thema heeft ‘inclusief samenleven’ Hoe
kunnen we eraan bijdragen dat iedereen een volwaardige plek krijgt in onze
samenleving, waarin groepsdenken en uitsluiting normaal lijken te zijn? In Marcus
9:30-37 twisten de leerlingen er over wie het belangrijkst is. Jezus zegt dan: “Wie de
belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar”. Dat is
een spannende opdracht. We willen ons hierop bezinnen, mede geinspireerd door
stemmen uit andere religies en culturen. Ook dat is inclusief samenleven.

Zondag 26 september, 10.00 uur, Gudulakerk
Dienst van Gebed en heelheid en afsluiting van de Vredesweek
Voorganger: ds. C.M. Veenhuizen

In deze dienst zullen we de mogelijkheid geven om een persoonlijke zegen te krijgen.
De teksten zijn nog niet helemaal duidelijk, omdat het ook het einde van de vredesweek
is en we nog moeten afstemmen met degenen die de week openen.

U kunt namen doorgeven van mensen voor wie we een kaarsje zullen opsteken in de
dienst aan corienveenhuizen@gmail.com of via een van de telefoonnummers van de

pastores in het colofon.



Zondag 3 oktober Heilig Avondmaal, 10.00 uur, Gudulakerk
Voorganger: ds. C.M. Veenhuizen, Heilig Avondmaal

In deze dienst, waarin wij het Heilig Avondmaal vieren, hopen wij twee theologie-
studenten te ontvangen, de een uit India en de ander uit Indonesié. Zij studeren aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam en volgen daar een programma dat ‘Bridging the gap’
heet, het overbruggen van de kloof. Ze willen graag Nederlandse christenen ontmoeten.
Het kan zijn dat we u daarvoor vragen om een ontmoeting met hen te hebben. Lijkt u
dat interessant, dan kunt u contact opnemen met ds Corien Veenhuizen, contact-
gegevens zie het colofon.

We lezen: Exodus 34:4-9, waar het gaat over de twee stenen tafels die Mozes voor de
tweede keer uithakt en waarbij God zijn naam uitroept. En Johannes 8:1-11, over de
vrouw die op overspel betrapt is en die niet veroordeeld wordt...Hoe zou er tegen deze
teksten worden aangekeken in India of Indonesié?

Op 3 oktober is ook de Simon en Sara-viering, die dan gehouden wordt op een andere
locatie. De ouders worden er apart voor benaderd. Hier is het thema nog niet van bekend.

Zondag 10 oktober, 10.00 uur, Gudulakerk
Voorganger: ds. L. van Wijk

“Bezit — bezet — bezeten”. Dit heerlijke woordspelinkje kwam ik tegen bij de tekst voor
deze zondag: Marcus 10:17-31. Over de rijke jongeling die aan Jezus vraagt wat hij moet
doen om het eeuwige leven te krijgen. “Dat weet je toch wel? Volg de 10 geboden”. “Ja
dat doe ik al”" “O, nou geef dan alleen nog even al je bezit weg"”. Jongeling druipt
depressief af. Zo. De samenvatting heeft u alvast. De spannende vraag is natuurlijk: en jij?
Hoe ga jij met je bezit om? Mooie startvraag: wat is jouw dierbaarste bezit? Wees niet
bang. Ik ga niet zeggen dat u alles moet gaan weggeven (dat zou u toch niet doen
overigens). Maar bezit, bezet, bezeten — wat zegt jou dat? Wat maakt je nou echt vrij?

De 2e lezing is Deuteronomium 15:1-11 — oeioeioei, geen bank zal dit willen praktiseren:
“elk 7e jaar kwijtschelding van alle schulden.” Spannend boekje, die bijbel hoor....

Zondag 10 oktober, 19.00 uur, Gudulakerk
Taizéviering

De kerkdiensten worden uitgezonden via internet:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-P-G-Lochem
of scan de QR code.

De diensten beginnen om 10.00 uur.

Bent u van plan te gaan kijken? Leg dan uw Liedboek klaar, zodat u kunt meezingen.
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pastoraat

Ouderenpastoraat

De kerkenraad heeft besloten om na het vertrek van ouderenpastor Jacqueline van Dop per

1 september, te zoeken naar een tijdelijke invulling van het ouderenpastoraat, in ieder geval voor de
periode dat de interimpredikant in onze gemeente werkzaam is. Een van zijn opdrachten is namelijk
om samen met ons, als gemeenteleden, en de kerkenraad te onderzoeken welke inzet van beroeps-
krachten de komende jaren wenselijk is.

Wij zijn dankbaar dat kerkelijk werker Janneke Koornstra en ds. Jan van Pijkeren bereid zijn gevonden
tijdelijk taken in het ouderenpastoraat op zich te nemen.
In overleg zijn we gekomen tot de volgende werkwijze.
- gemeenteleden van 75 jaar en ouder kunnen contact leggen met het pastoraat
via e-mail: pastoraat@pglochem.nl of per telefoon: 06 20 375 573.
Dit is een telefoonnummer speciaal voor het ouderenpastoraat. De codrdinator van het
Bezoekteam, Amanda Jansen, beheert deze telefoon.
- Janneke Koornstra bezoekt gemeenteleden vanaf 90 jaar.
- Ds. Jan van Pijkeren wordt ingeschakeld bij het individueel pastoraat bij leden vanaf 75 jaar.
Als dit 90-plussers betreft die al door Janneke Koornstra bezocht zijn, stemt hij met haar af.
- In verschillende tehuizen organiseerde de ouderenpastor af en toe ontmoetingen in
‘huiskamergroepjes’ Ds. Jan van Pijkeren gaat bezien of hij dit in de komende maanden
kan voortzetten.

Bij vragen, onduidelijkheden, of als u iets door wilt geven: aarzel niet om contact met ons te leggen via
e-mail of telefoon.

BLOEMEN UIT DE KERK

Enkele maanden geleden vroeg Jacqueline van Dop in Samenspraak
aandacht voor de zondagse bloemen uit de kerk. Ze riep u daarin op
namen van gemeenteleden door te geven wanneer u van mening bent
dat zij in aanmerking komen voor de bloemen uit de kerk.

Het is fijn om te merken dat dit ook steeds vaker gebeurt!

Daarom is er vanaf september een speciaal e-mailadres voor: bloemen@pglochem.nl
Hierop kunt u, onder vermelding van de reden waarom, namen van gemeenteleden
doorgegeven die in aanmerking komen voor de bloemen uit de kerk.

Aarzel niet dat te doen!

Janny Gerritsen
voorzitter Taakgroep Pastoraat




Leren en ontmoeten

Nu een nieuw kerkelijk seizoen begint, lijken
gelukkig groepsbijeenkomsten weer mogelijk te
zijn. Activiteiten die een tijd stilgelegen hebben,
zullen hopelijk in september of oktober weer van
start gaan.

Het gaat bijvoorbeeld om de woensdagochtend-
inloop, de dinsdagochtendkring en de 30+-
gespreksgroep. Op dit moment zijn de precieze
data en locaties nog niet bekend.

Ook is de Taakgroep Leren en Ontmoeten, samen
met Pastoraat Andere Ontmoetingen, een aantal
nieuwe activiteiten aan het plannen. Nadat we
lange tijd ‘kerk-op-afstand’ zijn geweest, hopen
we zo de onderlinge band weer te versterken.

Bij Samenspraak van oktober komt een folder
met concrete data en contactadressen van alle
activiteiten. Let u in de tussentijd goed op
mededelingen in de Zondagsbrief over
activiteiten die al in september beginnen!

Daarnaast zullen we op een andere manier allerlei
activiteiten in de gemeente voor het voetlicht
brengen. We gaan korte filmpjes maken, die na
de kerkdienst zullen worden getoond. Die zijn
zowel in de kerk te bekijken als thuis. Ook
worden ze op de website geplaatst. Zo krijgt u
een beeld van wat er in de gemeente gebeurt.

En wie weet zit er een activiteit bij waar u aan

wilt deelnemen.

Ds. Froukien Smit

Pastoraat

Het pastoraat van de PG Lochem
staat open voor wie bij ons
aanklopt.

Contact leggen met het pastorale
team kan via e-mail:
pastoraat@pglochem.nl

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of u kent iemand die dat
zou willen (wel eerst navragen bij
de persoon in kwestie!) dan kunt u
ook direct contact opnemen met

Mw. drs. C.M. Veenhuizen,

voor alle leden tot 75 jaar
Telefoon 0573-769013

of 06 304 457 25

E-mail: cmveenhuizen@pglochem.nl
(maandag, woensdag, donderdag
en vrijdag)

Het ouderenpastoraat voor alle
leden van 75 jaar en ouder via
Telefoon: 06 20 375 573 - Amanda
Jansen, coordinator Bezoekteam.
Spreek a.u.b. uw naam in op de
voicemail wanneer u niet direct
verbinding krijgt.

U wordt dan teruggebeld.

E-mail: pastoraat@pglochem.nl

Via het e-mailadres
bloemen@pglochem.nl

kunt u namen doorgeven van
gemeenteleden die in aanmerking
komen voor de zondagse bloemen
uit de kerk.

19



INn Memoriam

Dick Pasman

Op vrijdag 23 juli 2021 is Dick Pasman
overleden. Hij is bijna 90 jaar geworden en
was weduwnaar van Dinie Fles, die al in
1989 is overleden. Samen met zijn partner
Riek Meulenveld-Kreunen woonde hij nu op
het adres Johan van Oldenbarneveltlaan 2
in Lochem.

In de dankdienst voor zijn leven vertelde de
familie hoe zij hem hebben ervaren als vader en
opa. Hij had veel voor een ander over en stond
voor iedereen klaar. Tegelijk was hij een man
van weinig woorden. Maar “als onze Pa tekort-
schoot met woorden, maakte hij dat goed door
dingen met zijn handen te maken”. Zoals hij
hout kon bewerken! Bewonderenswaardig.

Zo secuur en zo precies gesneden. Al die kistjes
van hout, modellen van iets wat hij zag op
straat, heel bijzondere dienbladen op een
verrassende manier ingelegd met verschillende
soorten hout. Aan de Johan van Oldenbarne-
veltlaan 2 staat een vitrinekast vol met zijn
creaties. En dat is nog maar een deel van de
collectie.

Hij zei niet: ik houd van je, maar hij maakte iets
voor je. Dat is ook heel mooi. Woorden zijn vaak
vluchtig, maar zo'n creatie, zo'n schepping van
pa of opa bij je thuis, dat blijft.

Zo blijft Dick als pa en opa tastbaar aanwezig in
de familie, ook al is hij gestorven. En hoe mooi
is dat! In het boeket op zijn kist waren een paar
van zijn creaties verwerkt.

Naast zijn inzet voor zijn gezin, zijn vrouw, zijn
partner met wie hij het leven heeft gedeeld,
dient zijn inzet voor onze kerkelijke gemeente
in Lochem vermeld te worden. Wat hij allemaal
gedaan heeft voor deze gemeente: als leider
van jeugdclubs, als jeugdouderling, als
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ouderling en wat er verder op zijn pad kwam,
het is veel geweest. En dat alles jarenlang.

Die inzet gedenken wij dankbaar. Inspiratie
hierbij en hiervoor was zijn geloof in God.

Dit geloof vonden we ook terug in zijn goede
zorg voor de uitvaartdienst. Nauwgezet had hij
zijn keus van lezingen en liederen voorbereid.
De grondtoon voor alles was die van het loflied
en van dankbaarheid voor zijn leven en zijn
geloof.

Deze dankdienst voor zijn leven heeft
plaatsgevonden op woensdag 28 juli in de
Gudulakerk. Hij is uitgedragen bij de
doopvont vandaan: zijn naam Gerrit Dirk

is bij God bekend!

Zijn partner Riek, kinderen en kleinkinderen
wensen wij de nabijheid van onze Heer toe
voor de tijd die komt.

Jan van Pijkeren, emeritus-predikant



Tonia Hendrika Bats-de Winter

Op 29 juli overleed Tonia Hendrika Bats-de
Winter, Toos, op de leeftijd van 90 jaar.

Toos werd geboren in de buurtschap
Groot-Dochteren nabij Huize 't Ross.

Ze groeide op in een hecht gezin met één broer
en vijf zussen en bezocht de lagere school in de
buurt. Jaren later leerde ze Herman Bats kennen
enin 1952 trouwen ze in het voormalige
gemeentehuis van Laren. Compleet met een
erehaag van de Sint Steffenruiters waar de
bruidegom lid van was. Toos trok in bij

Herman en zijn ouders, die aan het eind van

de Papenslagweg een boerderijtje waren
begonnen.

Het was hard werken, maar Toos was een sterke
vrouw en wist van aanpakken. Het huwelijk
werd gezegend met vier dochters, Hermien,
Alie, Toosje en Joke. Ook de meiden staken de
handen uit de mouwen, zowel binnen als
buiten. Samen bouwden ze het bedrijf uit, maar
Toos had ook oog voor de ander. Jarenlang
verzorgde ze haar schoonmoeder, die
dementerend was, met liefde, geduld en
aandacht. En wie kon dat beter dan zij? Die
aandacht gaf ze ook aan haar alleenstaande
broer, voor wie ze er altijd was.

Haar man Herman overleed plotseling, nog maar
53 jaar oud. En dan moet je verder, alleen, maar
Toos toont ook dan haar sterke karakter. Dochter
Toosje stapt met haar Henk versneld in het
bedrijf. Er worden negen kleinkinderen geboren,
waar Toos van geniet en die ze van dichtbij ziet
opgroeien. En nog later volgen er achterklein-
kinderen. Ze heeft meerdere hobby’s, waar-
onder haar mooie bloementuin en borduren:
heel veel mooi 's heeft ze gemaakt. Maar haar
leven gaat niet altijd over rozen.

Ondanks lichamelijke tegenslag blijft Toos
positief en heeft ze belangstelling voor de
mensen rondom haar.

Ze houdt ook van gezelligheid, geniet van uitjes
met de dochters, volgt radio en tv, waar de
quizprogramma’s favoriet zijn. Een gevleugelde
uitspraak van haar is ‘heel apart’ Ze vindt in Henk
Hietbrink een nieuwe levenspartner en samen
beleven ze vele mooie jaren. Maar ook van hem
moet ze afscheid nemen; voor de tweede keer
verliest ze een geliefde.

In de dienst in de kerk in Laren hebben we haar
leven herdacht. De kleinkinderen zetten Toos in
het licht door kaarsjes te branden. De dochters
haalden herinneringen op, evenals haar jongste
zus. Er werd muziek gedraaid waar ze zo van
hield. We lazen uit Spreuken 31, een sterke
vrouw, wie kent haar niet. Het was Toos ten
voeten uit.

Toos was geen kerkganger, maar ze heeft het
geloof handen en voeten gegeven. Door er
gewoon te zijn, voor haar gezin, maar ook voor
de mensen rondom haar. Haar liefde voor de
schepping, voor de natuur is groot. Wie zaait zal
oogsten, zoals Toos steeds klaarstond voor de
ander, heeft zij de laatste jaren de zorg en
aandacht mogen ontvangen van haar gezin, met
name van Toosje en Henk, zodat ze bijna tot het
einde op haar geliefde plekje kon blijven wonen.
Een lieve zorgzame moeder en oma leeft voort in
de gedachten van allen die haar lief waren.

Diny Nijkamp
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Deze keer geen bericht vanuit de kerkenraad, want zoals u hebt kunnen lezen heeft Dian Pruijsers haar
taak als scriba neergelegd afgelopen juli en heeft zich nog geen vervanger voor haar gemeld...

Nou vooruit, dan toch een bijdrage van de plaatsvervangende scriba.

Een enkeling heeft ons als bestuur, lees de voorzitter, aangesproken op de berichtgeving rond het
vertrek van Jacqueline van Dop. Bij het verschijnen van deze Samenspraak heeft het afscheid
plaatsgevonden waar Gerrit te Rietstap namens gemeenteleden en kerkenraad Jacqueline van Dop
toegesproken heeft in de dienst van 29 augustus.

Er ontstaan rond die recente situatie verhalen en beelden waaraan gemeenteleden eerdere situaties
koppelen en zich daarbij afvragen of de kerkenraad aan zelfreflectie doet. De kerkenraadsleden zijn
gemeenteleden die zich inzetten voor het (bestuurlijke) werk van de PG Lochem. Dat er na (vele) jaren
een bestuurscultuur ontstaat, bijvoorbeeld onder leiding van de voorzitter, is een feit zonder daar per
se een kwalificatie aan te hangen. Daarom is het ook goed dat er bijvoorbeeld een maximumtermijn is
aan de periode dat iemand als ouderling of diaken in het kerkbestuur mag zitten.

We mogen ons ook realiseren dat de kerkenraad ruim tien jaar geleden nog uit bijna 25 leden bestond
en tegenwoordig uit iets meer dan tien. Minder handen proberen hetzelfde werk te doen, wat
praktisch niet gaat en dus vallen er zaken van het bordje. Daaronder, niet onbelangrijk, de
communicatie. Een kenmerk van het woord communicatie is dat het contact twee- of meerzijdig is,
dus niet enkel vanuit de kerkenraad naar de gemeente.

Overigens dient ons die grootte en samenstelling van het bestuur in de periode dat kerkenraadsleden
hun taken uitvoeren er niet van te weerhouden te evalueren en te reflecteren. In de praktijk blijkt dat
mensen het soms lastig vinden om elkaar aan te spreken, onder meer omdat “iemand het toch
vrijwillig doet”. Als bestuur hebben we de afgelopen jaren vaker gezegd dat juist de kritische
brievenschrijvers of sprekers tijdens gemeentebijeenkomsten ons scherp houden. Wellicht is dat en
gebeurt dat te weinig. Bij de kennismaking met interim-predikant Marcel Zijlstra hebben we dan ook al
benoemd dat het van belang is dat er naar de bestuurscultuur, zowel binnen de kerkenraad als in de
communicatie naar de gemeente, gekeken wordt en, nog belangrijker, dat waar nodig of gewenst
veranderingen worden doorgevoerd. Een uitspraak die een medekerkenraadslid laatst deelde:
“Verwacht geen ander resultaat als je blijft doen wat je altijd al doet”.

Zoals aan het begin van dit artikel al gememoreerd, we hebben een vacature in de kerkenraad voor de
functie van scriba. Omdat zich niemand voor die functie heeft gemeld, is het idee ontstaan om de
functie met een groepje van drie of vier mensen te vervullen. Zie de oproep onder aan bladzijde 23.
Dus: wilt u een goed functionerend kerkbestuur en bent u of weet u iemand die een stukje van dat
werk op zich wil nemen, laat het ons dan weten!

Namens de kerkenraad,

Remco van Donk
voorzitter en plaatsvervangend scriba (tijdelijk!)
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Afscheidsavond

Vrijdag 15 oktober 2021, 19.30-22.00 uur in de Gudulakerk. Indien u hiervoor vervoer nodig heeft,
kunt u contact opnemen met de autodienst (Henri v.d. Kolk) tel: 06-28269612.

Wie mee wil werken aan de invulling van de avond d.m.v. lied, sketch, muziek, dans, of iets anders,
wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden via mailadres: afscheidcorien@pglochem.nl.

We zoeken nog mensen die iets willen bakken voor bij de koffie. Ook hiervoor kunt u zich
aanmelden bij bovenstaand mailadres.

Afscheidsdienst

Zondag 17 oktober 2021, 10.00 uur in de Gudulakerk. Cadeau

In deze dienst gaat Corien zelf voor. Behalve gemeenteleden zullen

een aantal genodigden aanwezig zijn. Mocht u willen bijdragen

Na afloop van de dienst is er de mogelijkheid gezamenlijk koffie te aan een cadeau voor Corien

drinken en (kort) persoonlijk afscheid van Corien te nemen. van de PGL-gemeente, dan

Ook zal er een mand staan waarin u een kaart of brief kunt doen, kunt u een bedrag

waarin u uitgebreider afscheid neemt. overmaken op rekening:

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar wel graag een kaart of NL47 RABO 0336 6031 77

brief willen inleveren, dan kunt u die afgeven op Oliemolenerf 8. tnv Protestantse gemeente
Lochem, onder vermelding

Mocht u vragen hebben en niet kunnen mailen, van: cadeau Corien

dan kunt u ook bellen. Veenhuizen

Afscheidscommissie
Marian de Hoop (06-2519 2221), Irene Bouwmeester en Zegert Vis

Onze kerkenraad zit zonder scribal Die situatie kunnen we niet lang laten voortduren.
Wat zijn de taken van een scriba:

- correspondentie van de kerkenraad voeren

- bericht schrijven voor Samenspraak

- vergaderingen van de (kleine) kerkenraad notuleren

- en in het algemeen: alle communicatie van en naar de kerkenraad verzorgen.

Denkt u: dat is wel wat voor mij, maar alles bij elkaar is me dat veel te veel werk? U kunt een deel
van de taak op u nemen, dat is al geweldig. We zoeken drie a vier vrijwilligers, die elk een stukje
van de scriba-taken willen vervullen. Met elkaar moet het dan toch lukken?

Toos de Zeeuw treedt voorlopig op als codrdinator. Wilt u een taak vervullen: neem dan met haar
contact op: toos_dezeeuw@live.nl of 06-53845924. Veel dank!



dienen

Het beloofde land

In het juni-nummer heeft u voor het laatst iets
kunnen lezen over de diaconale tuin.
Ondertussen zijn er alweer bijna drie maanden
verstreken van zaaien, (uit)planten en oogsten.
En niet te vergeten onkruid wieden! Doordat het,
zeker in vergelijking met de vorige drie jaren,
veel geregend heeft, groeide alles ‘als kool

Op een zaterdagochtend begin juni is een
bestuurslid van de voedselbank in Zutphen bij
ons op bezoek geweest om te kijken wat en hoe
wij het allemaal doen. Ocok heeft hij hun waar-
dering overgebracht voor al het werk dat de
tuin-vrijwilligers van de PGL doen voor de
voedselbank.

Tijdens het gezamenlijk koffiedrinken kwam aan
de orde dat er wel eens een mismatch is tussen
aanbod en vraag van verse groentes.

Een voorbeeld hiervan is dat er soms een heel
groot aanbod is van bladgroentes. Op zich is dat
mooi, maar het zijn tevens groentes die beperkt
houdbaar zijn....

Het is uiteraard lastig dat aanbod te sturen, maar
misschien is het mogelijk volgend jaar wat meer

De aardappels zijn eruit, nu door met planten en . ... onkruid wieden.

wortelen of bieten te verbouwen. We zullen zien
hoe we het bouwplan volgend jaar kunnen
invullen, maar het is goed dat de voedselbank
met ‘onze’ vrijwilligers de mogelijkheden aftast
om het beter te kunnen doen.

Op donderdag 12 augustus kwam er een oproep,
in dit geval via de mannen-appgroep, of er nog
wat extra handen beschikbaar waren om de
laatste aardappels te rooien op zaterdag.

Het was een geslaagde oproep! Zaterdagochtend
waren we in totaal met tien mensen om te rooien
en daarnaast nog wat andijvie en groenlof uit te
planten en.... zoals iedere keer weer: onkruid te
wieden. Gevolgd door gezamenlijk koffiedrinken
in de tuin!

Zoals u weet bent u altijd welkom om eens te
komen kijken, op donderdagmiddag en
zaterdagochtend zijn er in het seizoen altijd
mensen aanwezig. Daarnaast kunt u bij goed
weer op de startzondag (buiten aan de
Boekhorstlaan) op 12 september altijd even een
ronde maken!

nu naar een vervanging.

blij met een suggestie van iemand die u kent.

Schoonmaakwerkzaamheden (herhaalde oproep)

In de afgelopen tijd heeft mevr. J. Koldeweij het schoonmaakwerk in de Witte Kerk en deels in de
Gudulakerk verzorgd. Zij is hier nu mee gestopt vanwege verhuizing. De Plaatselijke Cie. zoekt

Het gaat om schoonmaakwerk van keuken en toiletgroep in de Gudulakerk. De frequentie is in

nader overleg. Voor dit werk is een geldelijke vergoeding beschikbaar. Indien u deze taak op u
wilt nemen, dan kunt u contact opnemen met Roelof Heringa, tel. 253697 Uiteraard zijn we ook

De Plaatselijke Commissie van de St.-Gudulakerk
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beheer

Inventaris van de Hooiplukker en de Witte Kerk??

In december jl. is de Hooiplukker leeggehaald en in de maanden juli en augustus de Witte Kerk met
bijgebouwen. De stoelen, tafels en keukeninventaris en nog wat ‘los spul’ zijn allemaal opgeslagen in
het pand Hanzeweg 4. In dit pand heeft de Lions Club Lochem onderdak voor een wel heel
bijzondere activiteit: Lions Lochem Helpt.

De activiteit bestaat uit het opslaan, sorteren en verkopen van ontvangen artikelen van een wel heel
breed scala. De verkoop gebeurt contant, maar ook continu via Marktplaats.nl.

Het is voor de club een middel met als doel geld te genereren voor goede doelen.

Enkele voorbeelden van giften in euro’s
- bijdrage aan de electro-car van de Hoge Weide,
- Kerst- en Paasgroet (bloemen) voor alle bewoners en verzorgenden van de verzorgingshuizen
- gift Lonely Lochem
- gift voor kinderen van de voedselbank
- project Anke Marjolein

Mocht u in de gelegenheid zijn om eens een kijkje te nemen in de Hanzeweg 4, van harte welkom op
de vrijdagmorgen en de zaterdagmorgen. Zowel de bouwcommissie als het College van
Kerkrentmeesters en de Kerkenraad ondersteunen deze werkwijze.

Gerrit te Rietstap,
Voorzitter Taakgroep Beheer en lid van de bouwcommissie

berichten

Een tijdje terug kreeg ik een
prachtige bos bloemen van
de PG Lochem. Na ontvangst
heb ik deze op een mooie
plek in de kamer gestald.
Twee maal zeven dagen heb
ik er van genoten. Prachtig
zagen de bloemen er uit.
Allemaal op z'n zondags.

Dit bevordert ook de
bemoediging.

Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen, die we vanuit de
kerk kregen ter gelegenheid van ons vijftigjarig huwelijk.
Blij verrast waren we ook door de vele kaarten met
gelukwensen.

Dank u wel !

Jan en Hanny Hillebrants
Hartelijk bedankt voor de felicitaties, bloemen en kaarten

die we mochten ontvangen ter ere van ons 55-jarig
huwelijk. We hebben dit erg gewaardeerd. Harteljk bedankt. H. Bruil

Gerda en Wim Neerhof.
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Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten als nieuw ingekomenen van harte welkom:
Dhr. en Mevr. Takken-Bel uit Lichtenvoorde

Fam. Scholten-Timmer vanuit 's-Gravenzande

Mevr. A. Ettema vanuit Laren (Gld)

Mevr. E.J.B. Amtink vanuit Markelo

Overleden

23-07-21 Dhr. G.D. Pasman (12-09-1931)
29-07-21 Mevr. TH. Bats-de Winter (25-04-1931)
03-08-21 Dhr. W. Hilferink (02-11-1933)

Vertrokken
Dhr. en Mevr. Jansen-ten Arve terug naar Hervormde gemeente te Barchem
Dhr. en Mevr. Krajenbrink-Masselink naar Deventer

Adreswijziging leden P.G.Lochem
Dhr. en Mevr. Coers-Takken
Mevr. T.A.L. Tijink-Wallaard

Collecteopbrengsten Diaconie van de afgelopen maanden

Verder ontvingen we drie giften van
€ 10,00 voor de Voedselbank. Ook
deze keer bedankt voor uw bijdragen!

Wij proberen ieder jaar zorgvuldig

23-5-2021 Zending € 229,00 : o p
onze doelen te kiezen en zijn daarin
305202 . Zonnebloem £ 10, onder andere afhankelijk van uw
6-6-2021 St. Vrolijkheid € 212,50 5 = i )
) ideeén. leder najaar maken we een
13:6:2001  HetRasslon aliaadia collecterooster voor het volgende jaar,
27-6-2021 Hydepark € 7900 ; i
4 wat niet betekent dat het in beton
47-2021 'Wilae Ganzen &40 egoten is. Mocht u gedurende het
11-7-2021 Ika Vakantiewerk € 117,00 ged ' 9

jaar een doel hebben dat past bij de
doelstelling van de Diaconie, meldt
het alstublieft en wij gaan kijken
wanneer het in te passen is.

25-7-2021 St. Hulpverlening Lochemse
Geloofsgemeenschappen € 215,50

1-8-2021 Stichting ALS € 446,75

8-8-2021 Diaconie € 116,45

26



HET PASSION

Startzondag en goede doelen veN 0@ Anew KomeN

Voor de startzondag heeft de diaconie de volgende drie doelen gekozen waarop u kunt stemmen.
Lokaal doel: Het Passion in Hummelo. Een time-outvoorziening voor dak- en thuislozen en mensen
met een verslavingsprobleem. Begeleiders en vrijwilligers brengen structuur aan in de dag en helpen
hen de draad van het leven weer op te pakken. Dankzij steun kan extra aandacht worden gegeven of
kunnen ontspannen activiteiten worden georganiseerd, zoals een dagje uit.

Landelijk doel: CliniClowns. Met afleiding en plezier zorgen CliniClowns dat zieke kinderen, kinderen
met een beperking en mensen met dementie hun zargen even kunnen vergeten. Met creativiteit,
humor en improvisatiespel wordt gezorgd voor ontspanning en een lach.

Wereldwijd doel: het Wilde-Ganzenproject ‘Drie dagen per week kwijt aan water halen’ in Tanzania. In
het dorp Kifuruga is geen waterleiding. Voor schoon water moeten vrouwen urenlang lopen naar een
bron in de bergen. Met een waterleiding krijgen vrouwen meer tijd voor werk, zoals het opzetten van
een winkel of het verkopen van de oogst. Meisjes hebben meer kans om te mogen doorleren.

Namens de Taakgroep Dienen, =
Hanneke Brinkhuis WAT DOE /1) I N

VREDESNAAM?

Vredesweek 2021: Inclusief samenleven

De Vredesweek is dit jaar van 18 t/m 26 september. Het thema is
‘inclusief samenleven. ledereen kent wel het gevoel er even niet
bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord
worden en dat ze geen deel uitmaken van een groter geheel. Denk aan de vluchtelingen-
kampen, de toeslagenaffaire, ... De vraag is niet of er uitsluiting in onze samenleving is, maar
of we herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hier zelf bij betrokken zijn.
Len Munnik heeft daarover de bovenstaande cartoon gemaakt.

Het programma voor de Vredesweek in Lochem is bescheiden, omdat niet duidelijk was welke
mogelijkheden er zullen zijn in verband met de corona-maatregelen.

Zaterdag 18 september, 14.00 uur: opening in BIC, Noorderwal 17, gevolgd door een
wandeling langs de stolpersteine (struikelstenen), die de herinnering levend houden aan de
Lochemse slachtoffers in de vernietigingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zaterdag 18 september, 19.00-21.00 uur: Licht van Gudula - een moment van stilte en
bezinning in de Gudulakerk. Je kunt een kaarsje opsteken en luisteren naar muziek.

Zondag 19 september, 10.00 uur: cecumenische vredesdienst in de Gudulakerk.

Maandag 20 september, 15.00 uur: Café van de vrede voor de bewoners van Huize Gudula.
Woensdag 22 september: middag voor kinderen en hun ouders in BIC samen met
Vluchtelingenwerk en iemand van PAX.

Zondag 26 september: afsluiting van de Vredesweek in de verschillende kerken.

Dit is het voorlopige programma. In de lokale pers komt verdere informatie.
Arjan Klein Hazebroek
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bouwcommissie

Inrichting kerkzaal

In de laatste berichtgeving over de verbouwing is
geschreven over de open dag. Op deze ochtend
konden de bezoekers onder andere kiezen welke
van de twee kijkrichtingen ze het beste vonden,
de huidige of de gedraaide uitvoering.

Dat het een lastige keuze is, bleek wel doordat
beide mogelijkheden bijna hetzelfde aantal
voorstanders hadden.

Mede door de input van u als belangstellende is
gekozen om de huidige kijkrichting in stand te
houden. Dit geeft het meeste rust in verband
met de symmetrie en de vorm van het oude
kerkgebouw.

Op de bijgaande impressie ziet u hoe de kerkzaal
er ongeveer gaat uitzien. De kerkzaal kan indien
nodig net als nu worden uitgebreid met de
ruimte ernaast.

Fen impressie van de stoelopstelling; aan de ‘lege’ zijde van de
glaswand komt de garderobe (de maten zijn niet geheel op schaal).

Bij een vernieuwde ruimte en een nieuw interieur
hoort ook een nieuw liturgisch centrum. Op het
moment van schrijven is de inrichtingsgroep
daar druk mee bezig.

Dit betekent ook dat we een goede bestemming
proberen te vinden voor het huidige liturgische
centrum, dat tientallen jaren in gebruik is
geweest met al zijn symboliek.
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De volgende zaken zijn deze zomer aan de orde geweest en besloten.

We willen het bestaande graag bij elkaar houden
en er zijn contacten om het compleet te
schenken aan een kerk in Roemenié.

Keuken

Ondertussen is ook een keuze gemaakt voor de
keukenleverancier. Er zijn gesprekken geweest
met twee leveranciers die beiden een offerte
hebben uitgebracht. De keuze is gevallen op
Jannink uit Nijverdal. Zij zullen de
semiprofessionele keuken leveren en installeren,
begin 2022.

Zelfwerkzaamheid

Het afgelopen jaar is er veel voorbereidend werk
verricht, door tot nu toe circa 25 gemeenteleden.
De eerste aanzet is gegeven door de
bouwcommissie, maar daarnaast zijn mensen
betrokken bij de inrichting en bij de keuze van
de keuken. Ook het sorteren, opruimen en
afvoeren van allerlei materiaal heeft de nodige
inspanning gekost.

Eind augustus is een deel van de oude installatie,
zoals de cv-ketel en de radiatoren door ons zelf
verwijderd. Hiermee kunnen we de sloopkosten
van de installateur uit de aanbieding schrappen.

Informatievoorziening

De meest recente plannen worden,

zoals u weet, ook op onze website geplaatst:
www.kerklochem.nl.

Heeft u verdere vragen of suggesties:
wij horen of lezen het graag!
Mail naar: bouwcommissie@pglochem.nl.

Namens de bouwcommissie,
Harm Wesselink



bericht uit de st.- gudula (5)

Deze rubriek wordt samengesteld door de Plaatselijke Commissie van de 5t. Oude Gelderse Kerken.
De Plaatselijke Cie. is verantwoordelijk voor de jaarlijkse exploitatie van de St.-Gudulakerk,
Lochem. In deze rubriek willen we u met enige regelmaat op de hoogte brengen van nieuws en

ontwikkelingen in de St.-Gudulakerk.

Iconententoonstelling (de tiende) in de Gudulakerk

In oktober 2021 is er opnieuw een iconententoonstelling in de Gudulakerk

in Lochem.

Het thema is dit jaar ‘Heiligen in het Oude en Nieuwe Testament'.

Te zien zijn zowel antieke iconen van verschillende verzamelaars als
hedendaagse professionele iconen. Ook dit jaar stelt Geert Hlsstege uit
Eindhoven iconen van zijn hand beschikbaar voor deze tentoonstelling.
Deze zijn geschilderd in de traditionele byzantijnse technieken en
gemaakt met natuurlijke materialen. Iconen worden geschreven, het is
een beeldtaal in lijn en kleur.

Al ruim dertig jaar 'schrijft' Geert iconen in deze beeldtaal, waarbij alles
een betekenis heeft, de lijnen en de kleuren, het perspectief, de letters en
de rand. Iconen worden ook vensters op de hemel genoemd en willen de
kijker in contact brengen met de afgebeelde personen.

Voor zijn eerste cursus werd Geert door de Norbertijnen in Tongerlo
uitgenodigd. Hierna heeft hij zich verder aan de iconenschilderkunst

gewijd en een opleiding voor iconograaf gevolgd in Wenen en in Rusland.

Sindsdien heeft hij vele opdrachten vervuld in binnen- en buitenland.
Kenners waarderen bijzonder zijn warme kleurstelling en aansprekende
en bijzondere uitdrukking van de afgebeelde personen, waarin hij Gods
nabijheid in ons leven gestalte geeft.

Aan alle donateurs voor

de aankoop van de icoon
van de "Moeder Gods van de
Fenheid” voor de Mariakapel
in de 5t.- Gudulakerk.

Met vreugde en dankbaar-
heid berichten we u dat de
inzamelingsactie is gesloten,
omdat het streefbedrag is
ontvangen. Onze hartelijke
dank voor uw bijdragen.

De Plaatselijke Commissie
St.-Gudulakerk van de
Stichting Oude Gelderse
Kerken.

De iconen zijn te bezichtigen van 6-30 oktober 2021
op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00-15.00 uur.
Inlichtingen bij Roelof Heringa, tel. 06-55306276, of Jan van Pijkeren, tel. 06-30689873.




Op de bres voor Indiase christenen!

Want minderheden in ‘s werelds
grootste democratie, India, zijn
ongewenst. De situatie voor
christenen in India wordt met de

zondag 5 Johannes 7:1-13

maandag 6 Johannes 7:14-24

dinsdag 7 Johannes 7:25-36
8

woensdag Johannes 7:37-52
dag dreigender_ donderdag 9 Galaten 4:12-31
In tien jaar tijd steeg het land van v 10 Ga S e

zaterdag 11 Galaten 5:13-26
plaats 32 naar nummer 10 op de el o e
Ranglijst Christenvervolging. Dat is het gevolg van de maandag 13 Psalm92
heimelijke politieke agenda in India om “ieder die dinsdag 14 Spreuken 11:1-16
geen hindoe is het land uit te werken”, Christenen s el siiett

. donderdag 16 Spreuken 12:1-12

worden geconfronteerd met fysiek geweld, valse viijdag 17 Spreuken 12:13-28
beschuldigingen en ze worden vaak mishandeld en zaterdag 18 Marcus9:14-29
krijgen dan geen hulp van politie en medici. zondag 19 Marcus 9:30-41

maandag 20 Marcus 9:42-50
dinsdag 21 Psalm 102:1-12
woensdag 22 Psalm 102:13-29

Ps 118:2 “lk wil U loven omdat U antwoordde en mij
Overwinning gaf”. Er zijn veel gebedsgenezingen.

Bid om bescherming voor hen, en voor moslims en donderdag 23  Spreuken 13:1-9
andere minderheden. vrijdag 24 Spreuken 13:10-25
zaterdag 25 Psalm 62
zondag 26 Efeziérs 4:1-16
maandag 27 Efeziérs 4:17-24
dinsdag 28 Efeziérs 4:25-5:2
Vriendenmiddag Tent of Nations op woensdag 29  Efeziérs 5:3-20

& donderd 30 S ken 14:1-14
25 september in Doesburg i &

Op zaterdagmiddag 25 september F55%
2021 wordt op 21 plekken in ?

P

5 : P e :

Nederland een Vriendenmiddag E&}}}éﬁ;iﬁ 3 \4 wijdag 1 Spreuken 14:15-24
. . LR FREMENTES

Tent of Nations georgamseerd. WTR'W!""GQ'{ N UN b zaterdag 2 Spreuken 14:25-35

Zo ook in de Grote of Martinikerk g enE sty el e PR anes AL

. Y - EJN maandag 4 Johannes 8:12-20

in Doesburg. Van 14.00-16.30 uur L3S ;

. :{ { ~ dinsdag 5 Johannes 8:21-36
ben je van harte welkom! Het woensdag 6  Johannes8:37-47
wordt een inspirerende en dynamische bijeenkomst donderdag 7  Johannes 8:48-59
met bijdragen van Daoud Nassar (Tent of Nations) "”szg 8, cadesaladiiden

. . zaterdag 9 Jesaja 28:14-22
e Carqlten Roelants {!.Wlddeﬂ-Oosjten expert en zondag 10 Jesaja 28:23-29
journalist), een korte film over de invlioed van Corona maandag 11 Jesaja29:1-8
in Bethlehem, ontmoeting in kleine groepjes, creati- dinsdag 12 Jesaja29:9-16
viteit en een solidariteitsactie. :"E;‘Sd;g 13 ijsaJa ezl

. . . Sl onderdag 14 arcus 10:1-12

Aanmeld.mg is verpll‘cht en k‘an via: idas e e
tentofnationsnl@gmail.com, uiterlijk maandag 20 zaterdag 16 Marcus 10:23-31

september. Van harte welkom, en nodig vooral ook
anderen uit mee te komen!
Meer weten? Mail naar diana@house-of-innovation.nl
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is het contactorgaan van
de Protestantse Gemeente Lochem.
Alle informatie vindt u op
www.kerklochem.nl/contact

Kerkgebouwen:
Gudulakerk, Markt 4, Lochem
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2, Lochem

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl (woensdag 10.00-12.00 uur)

Coordinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel. 250102, koster@pglochem.nl

Predikanten:

Mw. drs. C.M. Veenhuizen, tel. 769013 of 06 304 457 25
cmveenhuizen@pglochem.nl (maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag)

Mw. drs. F. Smit, tel. 06 111 842 85
fsmit@pglochem.nl (dinsdag en donderdag)

Drs. M. Zijlstra, tel. 06 365 33 786
m.zijlstra@protestantsekerk.nl
(dinsdag, woensdag)

Vertrouwenspersonen
Ria van Houwelingen: m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Autopool kerkbezoek:
H.van de Kolk, tel. 254047 of 06-28269612,
autopool@pglochem.nl

Uitvaartdiensten:
E. te Loo, tel. 250312 of 06 518 967 97, uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:
Mw. E. Dijkerman, tel. 06 39147782, elsdijkerman@gmail.com

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente Lochem

Redactie Samenspraak
Eindredacteur: Toos de Zeeuw
Redacteuren: Jan Breukelman,
Jan Dinkelman, Jan Nijland, en
Ineke Vreemann

Vormgeving: Sander van Voorst

De foto's in dit nummer zijn beschikbaar
gesteld door: Jan Dinkelman -
Jaqueline van Dop -
gereformeerdekerkekn.info -
pixabay.com

Uitgever: De Zalige Zalm, Deventer

Wilt u reageren?

De redactie van Samenspraak ziet uw
vragen, opmerkingen en aanmerkingen
graag tegemoet:
samenspraak@pglochem.nl, of

Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem

De redactie behoudt zich het recht voor om
bijdragen in te korten en/of te redigeren als
zij dat nodig acht.

Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 12.00 uur op
maandag 27 september

Samenspraak 9 verschijnt
uiterlijk 16 oktober

Inzending zondagsbrief uiterlijk
donderdagavond:
zondagsbrief@pglochem.nl

Dit kerkblad wordt gedrukt op FSC gecertificeerd
papier. FSC staat voor: Forest Steward Council:
de Raad voor Goed Bosbeheer.
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@ Dokkum Pelgrimeren in Nederland

Bergum

Drachten Bakkeveen. . |

Heerenveen

@ Wolvega

De kerk bewaart
hart en ziel van

h_et dOfP
\uu

BONIFATIUS KLOOSTERPAD

Langs verdwenen Friese kloosters

et verwondert niet dat het pad dat talrijke
middeleeuwse kloosterlocaties in oostelijk
Fryslan verbindt, genoemd is naar Bonifatius.
Zijn naam is immers nauw verbonden met
Dokkum. Het verwondert evenmin dat de
Bonifatiuskerken op deze route expliciet genoemd worden.
Het kerkje van Ter Idzard bijvoorbeeld. Het oudste deel is
vijftiende-eeuws, leert het informatiebord. Hetzelfde bord
verwijst naar een sleuteladres. De beheerder komt graag
mee om te vertellen. Zondagse vieringen zijn er al lang
niet meer, rouw of trouw hooguit een paar maal per jaar.
Een culturele commissie organiseert concerten en andere
bijeenkomsten.
Opvallend is een aantal lange tafels op robuuste voet. Als
ik me verbaas, schuift mijn gastheer een zijkant open. De
gevaarten zijn eigenlijk archiefkasten. Hier is de plaatselijke
geschiedenis samengebracht - van kerk, van streekbestuur,
van diverse verenigingen. Op open dagen krijgen belang-
stellenden er hulp bij het zoeken naar informatie van hun
gading. Hart en ziel van het dorp zijn hier bewaard. Op
een heel nieuwe manier vervult deze kerk nog steeds haar
functie in het midden van de gemeenschap.
Op de katholieke begraafplaats in Wolvega sta ik bij het
graf van een Friese pelgrim uit de negentiende eeuw.
Tinco Martinus Lycklama a Nijeholt ging als jongeling naar
Palestina en deed uitgebreid verslag van wat hij meemaakte
- ook op geloofsgebied. In de Heilig Grafkerk in Jeruzalem
besloot hij rooms-katholiek te worden. Hoewel hij zijn latere
leven sleet in het Franse Cannes, liet hij zich begraven bij de
kerk die hij lang begunstigd had.

Het Bonifatius Kloosterpad bestaat uit twaalf aaneengeslo-
ten etappen en dertien rondwandelingen van Schiermon-
nikoog tot onder Wolvega. Voor de in totaal zo'n 450 kilo-
meter wordt gebruik gemaakt van knooppunten van het
Wandelnetwerk, waarmee de routes goed bewegwijzerd
zijn. De compact geschreven routegids bevat veel histori-
sche verwijzingen. Zie www.bonifatiuskloosterpad.nl, m

Tekst en foto: Dick Vos



