
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protestantse Gemeente Lochem 

Witte Kerk 

Paul Krugerstraat 8 

7241 DW Lochem 

 

Gudulakerk 

Markt 1 

7241 AA Lochem 

 
 

 

 

Kerkbalans is een landelijke, gezamenlijke actie van  

- de Protestantse Kerken in Nederland 

- de Rooms-Katholieke Kerk 

- de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. 

- de Evangelische Broedergemeente . 

 

www.kerkbalans.nl 

 

Uw gift aan de Actie Kerkbalans Lochem komt in zijn 

geheel ten goede aan de eigen kerk, 

de Protestantse Gemeente Lochem. 

 

Wist u 
dat uw gift aan Kerkbalans (gedeeltelijk) aftrekbaar 

is voor de belasting? 

 

Voor meer informatie: 

www.kerkbalans.nl/anbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doet u mee in 2026? 
 

Op het toezeggingsformulier kunt u uw bijdrage 

invullen. Daar geeft u ook aan of u uw bijdrage 

in één keer of in termijnen wilt voldoen en via 

welke weg u wilt betalen. 

Een automatische incasso bespaart kosten, 

zowel voor uzelf als voor de kerk. 

Wilt u uw bijdrage liever zelf overmaken? Dat 

kan. Maakt u het gewenste bedrag dan over op 

bankrekeningnummer 

 

NL29 RABO 0373 7115 30 

 

t.n.v. Protestantse Gemeente Lochem 

o.v.v. Actie Kerkbalans 2026 en uw 

registratienummer. (Dit nummer vindt u op het 

toezeggingsformulier.) 

 

Heel veel dank! 

 

Kerkenraad en kerkrentmeesters van de 

Protestantse Gemeente Lochem. 

 

Baken van geloof, 

hoop en liefde 

 

 

Omzien naar elkaar 

 

 

Geef vandaag 

voor de kerk 

van morgen 

http://www.kerkbalans.nl/
http://www.kerkbalans.nl/anbi


 

Geloof samen vieren 
 
Wat betekent de kerk-voor u? 
Voor de één is dit samen de liturgie vieren en 
luisteren naar Gods Woord. Voor de ander is dit 
dienstbaar zijn en naar elkaar omzien. Voor 
iedereen is het dus anders, maar over één ding zijn 
we het wel eens: de kerk doet ertoe. 
 
De kerk speelt een belangrijke rol op de ijkpunten 
van ons leven. Ook daarom vinden we het 
waardevol om haar in stand te houden, maar de 
kerk kost geld. Hiervoor zijn we financieel 
afhankelijk van onze leden en organiseren we ieder 
jaar Actie Kerkbalans. 
 
Actie Kerkbalans is de belangrijkste financiële actie 
voor onze kerk. Met uw steun kunnen we 
erediensten houden, pastorale zorg verlenen, 
omzien naar elkaar en onze kerkgebouwen 
openhouden. Kortom, hiermee kunnen we de 
jaarlijkse vaste lasten van onze kerk dragen. 
 
Alleen met uw bijdrage kunnen we blijven doen 
waar we als kerk voor staan. En alleen als iedereen 
bijdraagt kunnen we het geschenk van onze kerk 
doorgeven aan de volgende generaties. Uw bijdrage 
doet ertoe. 
 
Geeft u ook vandaag voor de kerk van morgen? 

Quote: “Ik vind het belangrijk dat de kerk een plek is 

waar we mogen delen in geloof, hoop en liefde. Het 

is een plek waar we tot rust kunnen komen, maar 

ook elkaar kunnen ontmoeten. Dat vind ik 

waardevol en daar wil graag aan bijdragen. 

Daarom geef ik ook dit jaar weer aan Actie 

Kerkbalans.” 

 
 

 

Een sluitende begroting 

 

Uit de opbrengst van de actie Kerkbalans betaalt de 

Protestantse Gemeente Lochem de salarissen van 

predikant en cantor/organist, de (stook)kosten van 

de Witte Kerk en de Gudulakerk (wanneer wij die 

gebruiken) en allerlei andere zaken die nodig zijn 

om onze diensten en andere bijeenkomsten goed te 

laten verlopen.  

De begroting die in november is gepresenteerd voor 

volgend jaar is sluitend, - maar of we dat 

waarmaken is wel mede afhankelijk van uw giften! 

 

Wat mag u verwachten? 
 

In onze kerkelijke gemeente kunnen oud en jong 

elkaar bij diverse gelegenheden ontmoeten en 

bemoedigen. 

 

Inspirerende vieringen 

In de kerk kun je uitstijgen boven de drukte van 

alledag, tijd vinden voor alles wat je bezighoudt, 

aangeraakt worden door God en je geloofsbeleving 

met anderen delen. 

 

Actieve gemeenschap 

Samen vormen we de kerkelijke gemeente. We 

kijken naar elkaar om en zorgen voor elkaar. Een 

bemoedigende hand op de schouder, een luisterend 

oor of een helpende hand – die vormen het 

kloppende hart van de gemeente. 

 

Gastvrijheid 

De kerk is voor iedereen: voor wie regelmatig komt 

en voor wie af en toe aanschuift. Voor wie zoekend 

is en voor wie al jarenlang gelooft. In Gods huis ben 

je welkom zoals je bent. 

 

Verdieping 

Lezen uit de Bijbel, nadenken over belangrijke 

thema’s, de sacramenten vieren: in de kerk kun je 

God ontmoeten in de ander en je geloof verdiepen.  

 

Alle vieringen, activiteiten en bijeenkomsten vindt u 

in ons kerkblad Samenspraak en in de wekelijkse 

Zondagsbrief die per e-mail wordt verspreid. 

Samenspraak vindt u ook op de website 

www.kerklochem.nl en op 

www.facebook.com/ProtestantseGemeenteLochem  

http://www.kerklochem.nl/
http://www.facebook.com/ProtestantseGemeenteLochem

