
 

Toelichting bij inspiratiewandeling 
Zwiepseweg 6B 

 

 
Kort verhaal: Geluk 
 
Een volwassen kater maakte een relaxed wandelingetje. 
Hij kwam een jong hondje tegen dat druk bezig was z'n eigen staart beet 
te krijgen.  
Helemaal tureluurs van het rondtollen,  
plofte de jonge hond neer.  
De kater vroeg:  
"Waarom ben je zo druk je staart aan het najagen?" 
 
"Er is me gezegd dat het geluk in m'n staart zit.  
En nu probeer ik het iedere dag te pakken te krijgen,  
maar het ontglipt me iedere keer weer. 
 
"Dat klopt" zei de kater.  
"Het geluk zit inderdaad in je staart.  
In het verleden heb ik het ook dag in dag uit nagejaagd, geprobeerd te 
grijpen.  
En ik kreeg het maar niet te pakken.  
Totdat ik op een dag besloot het geluk niet meer na te jagen, en gewoon 
iedere keer te doen wat ik op dat moment het liefste deed.  
En sindsdien volgt het geluk me elke dag!" 
 

Onbekende bron                                                                                        
 

 


