a gemegy” - Iuc:hegu.

N




Hoe komen toch de os en de ezel in de kerststal? Zo zou je je kunnen afvragen.
Ze worden nergens genoemd in het Bijbelverhaal. Als je het kerstevangelie van
Lucas leest vind je daar de herders die naar Bethlehem gaan. Ze vinden het kind
liggend in een voederbak. Zo was het hen door de engelen gezegd. Lucas geeft
veel aandacht aan de voederbak. Waarmee duidelijk wordt dat het kind niet
vorstelijk geboren wordt, zelfs de herberg of het nachtverblijf van de stad is niet
zijn plaats. Meteen bij zijn geboorte is al duidelijk: dit verhaal gaat niet over
rijkdom en wereldlijke macht. Dat zet de kerk nog steeds apart van de rijken en
de machthebbers van deze wereld. Kerk en rijkdom gaan slecht samen. Daarom
met kerst: deel ruimhartig uit. Niet te benauwd.

Er staat ook nergens dat de herders in een stal komen. Je zou kunnen
concluderen: waar een voederbak is, daar zal ook wel een stal zijn. Dat hoeft niet
natuurlijk. De oudste teksten (al uit de 2e eeuw, de apologeet Justinus)
veronderstellen dat Jezus in een spelonk, een grot geboren is. In Bethlehem kon
men die grot ook aanwijzen, de geboortekerk is waarschijnlijk op die plaats
gebouwd. De grot had net als de voederbak een diepere betekenis: een grot is
verborgen in, of zelfs onder de aarde. De betekenis: Christus daalt uit de hoogste
hemel tot in de diepste ellende af. Zijn geboorte toont zo al zijn levensweg en
vooral zijn levenseinde. Hij is als de minste van de mensen. Volgens een oude
legende is de voederbak gemaakt van het hout van dezelfde boom waarvan ook
het kruis is gemaakt.

Nu over de voederbak zelf. Die komt al voor bij de profeet Jesaja. Een os herkent
zijn meester en een ezel zijn voederbak. Zelfs de dieren kennen hun meester,
maar zo vervolgt de profeet, jullie niet. Zo verschijnen al op oude afbeeldingen
een os en een ezel bij de geboorte van Jezus. Ze zijn een waarschuwing aan ons:
zij herkennen hun meester, herkennen wij Hem ook?

Bij, of in de Gudulakerk — heb ik me laten vertellen — stond vroeger een levende
kerststal. Ik zou die graag weer terug willen. Maar dan graag met een ezel, want
dan kunnen wij ons bedenken: Zelfs een ezel kent zijn voederbak, kennen wij
onze Heer?

Paul Wansink
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ledereen die heeft bijgedragen aan de inhou
van de Samenspraaknummers van 2025 en zeker ook de bezorg
heel hartelijk dank!
Wij wensen alle gemeenteleden gezegende kerstdagen,
een fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2026.

S

Deredactie
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Wat herinner jij je van de kerst in je jeugd?

Kerst is voor mij altijd wel speciaal geweest.

Als kind al heb ik het bewust gevierd. Toen ik
nog bij mijn ouders op de boerderij woonde in
Nijkerk was het daar ook een dag waarbij de
geboorte van Jezus centraal stond. Met het hele
gezin gingen we naar de kerk, ook oma ging
mee, omdat zij gewoon in het gezin woonde.
Tijdens mijn zondagsschoolperiode gingen we
in de week voorafgaand aan het kerstfeest
regelmatig naar de kerk om alles klaar te zetten,
te versieren en oefenen met het zingen in de
kerk. Het was dan een speciale kerst-kerkdienst
voor de kinderen en na afloop kreeg je een mooi
leesboek mee naar huis.

En hoe nu als dominee in de kerkelijke gemeente
Weesp en Driemond?

Nu is het voor mij anders. Als predikant van die
kerkelijke gemeente ben ik nu natuurlijk betrok-
ken bij de invulling van de kerst(nacht)dienst.
Belangrijk hierbij vind ik om mensen in een
vertrouwde omgeving (kerk) te ontvangen.
Natuurlijk is daarbij de kerstboom met de
versieringen voorin de kerk, ook staat er buiten
bij de ingang een vuurkorf voor de sfeer.

Bij deze bijzondere kerkdienst komen er mensen
in de kerk waarvan sommigen niet met
regelmaat komen of alleen bij deze kerstviering.

e
“Het Kerstfeest in de kerk

Daarom is het belangrijk een passende sfeer te
creéren. Want waar komen de mensen voor: het
kerstverhaal en het zingen van de kerstliederen.
Dat is kennelijk voldoende voor velen om
jaarlijks weer deze dienst te bezoeken. Voor mij
is het belangrijk om in deze dienst dicht bij de
kern te blijven, niet een verhaal met allerlei
toeters en bellen. In het kerstverhaal zit kracht
genoeg, de boodschap is zo helder dat het
jaarlijks opnieuw verteld kan worden. ‘God wil er
altijd zijn; origineler hoeft niet. Belangrijk is om
die boodschap zo over te brengen dat de
mensen dat begrijpen.

Op maatschappelijk vlak doen we als kerken in
de week van kerst een kerstwandeling door
Weesp-Driemond. Het is een avondwandeling
die begint als de schemer invalt. Alle kerk-
gemeenschappen doen hier aan mee. Het is
een verbindende activiteit tussen kerk en
maatschappij in het centrum van de stad..
Vorig jaar hadden we het thema ‘een onverwacht
geschenk; dit jaar is het ‘mensen in beweging’
De wandeling gaat langs acht haltes waarbij
steeds een ander onderwerp van het hele
kerstverhaal wordt belicht.

Zo is de timmerwerkplaats van Jozef te zien en
deze eindigt in de kerk met een levende
kerststal.



enindestad

De grote deelname voor deze tocht komt ook
voort uit de vele jonge gezinnen, met kinderen,
van het nabijgelegen Amsterdam.

Zo zie je, al komen veel mensen/gezinnen niet
meer zo vaak in de kerk, ze willen toch de
kinderen wel de oorsprong van het kerstverhaal
meegeven. Als kerk kun je er alles van vinden
om er zo invulling aan te geven, anders krijgen
ze het niet mee.

Hoe maak jij een kerstverhaal?

Ik ben nu ruim 20 jaar predikant. Voor mij is het
uitgangspunt bij het kerstverhaal altijd zoals
beschreven in Lucas of Mattheus. Het is
ontegenzeggelijk dat het geloof aan de rand
verdwijnt, maar gezien het jaarlijkse aantal
mensen bij de kerst(nacht)dienst is er duidelijk
behoefte aan het verhaal.

In plaats van een kerstverhaal over ‘sneeuw en
pannenkoeken, ‘verdwaald en terug gevonden’
ga ik liever een gesprek aan met de mensen die
mij uitnodigen voor een kerstdienst. Dat kan
zijn bij een vereniging, verzorgingshuis of iets
dergelijks. Zo stappen we samen in een verhaal
waarbij je je inleeft in de rol van Jozef, Maria,
herders of koningen. Zo vertaal je het verhaal in
de tijd waarin we nu leven met al zijn geluk en
zorgen. Als je het bijbelverhaal leest, kun je
concluderen dat er ook toen al tweestrijd was in

de maatschappij. Hiermee zie je hoe actueel het
nog steeds is.

Het andere maatschappelijke aspect van kerst: het
romantische?

Dat doen de media ons geloven, misschien deels
wel met succes.

De werkelijkheid is juist zoveel anders: kerst is
geen illusie.

Denk eens aan mensen die deze periode
doorbrengen met eenzaamheid of verdriet door
gebroken gezinnen, mensen met een
kinderwens die niet in vervulling is gegaan of
door het verlies van een geliefde. Dan hebben
we het nog niet eens over de spanningen bij het
kerstdiner.

Kerst kan romantisch zijn met lichtjes en
gezelligheid... met Geloof, Hoop en Liefde.

Heb jij verder nog plannen met kerst?

Als gezin gaan we zeker nog naar Lochem om
mijn ouders, Ben en Janny Gerritsen, te
verrassen met een bezoek.



In gesprek met..
Diny Nijkamp *

De taak van de Diaconie is: de mensen welkom
heten bij aanvang van de dienst, zij delen de
liturgieén uit en steken de kaarsen aan.
Tegenwoordig steekt de koster de Paaskaars aan.
Gerben: Harm Wesselink vroeg mij twaalf jaar
terug of ik diaken wilde worden, ze konden wel
wat versterking gebruiken. Ik besloot om het in
eerste instantie een eerste termijn te proberen,
dat is vier jaar. Inmiddels heb ik de twaalf jaar
volgemaakt. We zijn met vijf diakenen waarvan
ik het afgelopen jaar de voorzitter ben en dus de
vergaderingen leid. We brengen verslag uit aan
de kerkenraad. In het Moderamen doen we het
voorbereidende werk voor de vergadering van
de kerkenraad.

Voor de viering van het Heilig Avondmaal zetten
we alles ‘s morgens klaar. Het brood snijden we
in blokjes. We gebruiken nu glutenvrij brood,
zodat iedereen, ook mensen met een
glutenallergie, kunnen deelnemen. We rekenen
op gemiddeld 85 mensen, één keer moesten we,
door meer kerkgangers, in allerijl brood
bijsnijden. Sinds corona gebruiken we kleine
roestvrijstalen bekertjes voor de wijn en het
druivensap. Deze kunnen we elke keer
hergebruiken. We zijn dus duurzaam bezig.

Het collecteren valt ook onder de werkzaam-
heden van de Diaconie. De eerste collecte is
voor de Diaconie. Hier kiezen we als diakenen
gezamenlijk een goed doel voor.

Een andere activiteit is de diaconale tuin. Hier
verbouwen we groenten voor de voedselbank.
De middelen, het pootgoed en de zaden worden
door de Diaconie betaald en een aantal
vrijwilligers is erg actief met zaaien, wieden en

oogsten. Dat is steeds weer een hele klus, dat
moeten we niet onderschatten en mag best wel
een keer genoemd worden. Want bij droogte
moet er worden gesproeid en bij groeizaam
weer groeit het onkruid alle kanten op. Dus werk
genoeg.

Elke donderdagmorgen wordt er geoogst (in het
hoogseizoen) en gaan de kratten naar Zutphen
naar de voedselbank waar alles wordt
gecodrdineerd, ook voor onze locatie.

We hadden dit jaar een goede oogst.

Vanuit Zutphen worden de producten vervoerd
naar een pand aan de Leichelweg in Lochem,
waar alles wordt gesorteerd en in kratten in de
winkel komt te liggen. De voedselbank heeft
namelijk sinds kort een nieuw pand in gebruik,
dat ter beschikking is gesteld door een
plaatselijke ondernemer aan de voedselbank en
daar zijn we superblij mee. Nu is het (bijna) een
gewone winkel waar de mensen zelf kunnen
kiezen wat ze willen en wat ze nodig hebben.
De pakketten waren voordien samengesteld en
als je bijvoorbeeld geen pasta lust, en het zit er
wel in, dan is dat jammer en ook verspilling.

Het is een win-win-situatie.

Je mag gebruik maken van de voedselbank, ook
als het even lastig is. Bijvoorbeeld als er
plotseling om welke reden dan ook, inkomsten
wegvallen. De eerste vier weken kan dat
sowieso, daarna volgt een toetsing voor verdere
deelname.

Jaarlijks doet de Diaconie een afdracht aan de
S.H.L.G. (Stichting Hulpverlening Lochemse
Geloofsgemeenschappen). Zij verlenen hulp bij
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acute (financiéle) problemen. Tijdens de
feestdagen wordt er ook aan deze mensen
gedacht en krijgen ze een kerstpakket van de
S.H.L.G. Ze doen erg goed werk.

Naast de Diaconie ben ik, als budgetanalist
werkzaam bij Van Gelder
Aannemingsmaatschappij. lk werk dus veel met
cijfertjes, het bedrijf is gespecialiseerd in
wegenbouw, kabels en leidingen (ver)leggen en
verkeerstechniek (verkeerslichten en
lantaarnpalen installeren). Het is een baan met
afwisselende werkzaamheden waarbij ik ook op
de locaties aanwezig ben om te overleggen met
de mensen over de voortgang van de projecten
en het verloop ervan. Al met al een afwisselende
baan, geen dag is hetzelfde.

In mijn vrije tijd ben ik ook official bij de KNZB.
Onze twee kinderen, zoon en dochter, zaten
allebei bij de zwemclub “De Berkelduikers".

Zo ben ik in het wereldje van het
wedstrijdzwemmen beland. Je gaat meekijken,
toont belangstelling en voor je het weet ben je
official. Per wedstrijd zijn er zes tijdwaarnemers,
zes keerpuntcommissarissen en twee

kamprechters aanwezig. Deze controleren de
zwemslag, zodat het eerlijk en correct verloopt.
Daarnaast is er nog een starter en een
scheidsrechter, in totaal zestien mensen die erbij
betrokken zijn. Dat is een hele club, we staan in
een wit pak langs de waterkant, dat is in deze
tijd aangenaam qua temperatuur. Een wedstrijd
duurt ongeveer een uur of drie. We komen in
verschillende zwembaden in de regio. Ons eigen
zwembad “"de Beemd" is ook in gebruik als
wedstrijdbad.

En nu zit mijn termijn als diaken er dus op, door
corona is er nog vier jaar bijgekomen. Het was
een mooie tijd, iets voor de mensen kunnen
betekenen zonder dat daar iets tegenover staat.
We kunnen in deze maatschappij niet zonder
vrijwilligers en ik vind het fijn dat ik daaraan een
bijdrage heb kunnen leveren. We leven niet
alleen voor onszelf, dat mag de
kerkgemeenschap uitdragen. We hebben een
fijne groep en ik kijk met plezier terug op deze
periode en wens mijn opvolgers hetzelfde toe.



De kerstboom

Simon zit te staren, met een dikke jas aan, naar de maan en
de sterren.

Het is koud deze avond, maar omdat het windstil is, voelt
het toch niet zo aan. Andere jaren zag Simon vanaf het
terras de maneschijn door de bomen en de struiken.

Dit jaar is dat anders, een verwoestende brand van
afgelopen zomer in het bos heeft alles veranderd in een
open vlakte. Gelukkig is het huis gespaard gebleven door
snel handelen van brandweer en veel vrijwilligers.

Nog maar een paar jaar geleden hadden Simon zijn ouders
dit huis in het bos gekocht. De paardenstal hebben Simon
en zijn vader er zelf bij gebouwd evenals het hekwerk in
de stal dat ze samen hebben gelast.

Ja, zijn ouders hebben er veel geld aan uitgegeven.

Geld dat verdiend is met de bakkerswinkel. Het is hard
werken om dagelijks weer vers brood en andere
lekkernijen in de winkel te hebben liggen voor de klanten.
Nu zijn de ouders ook nog bezig in de bakkerij, dat is ook
nodig want de feestdagen naderen.

Daarom zit Simon nu ook alleen thuis. Hij is het wel
gewend, het maakt hem niet zoveel uit.

leder jaar krijgen de kinderen in groep drie van
de basisschool een paar stekjes van een
kerstboom om ze op te kweken. Vijf jaar later, als
diezelfde kinderen in groep acht zitten, wordt
de mooiste kerstboom uitgekozen en die mag
met het kerstfeest van de school voorin de kerk
staan. Afgelopen mei is weer de mooiste
uitgekozen: het is de kerstboom van Simon
geworden. Wat is hij blij en trots. Een beloning
van vijf jaar verzorgen, op tijd water en
meststoffen geven.

Maar nu... zomaar uit het niets was daar
afgelopen zomer die bosbrand ontstaan.
Althans ze hebben geen oorzaak kunnen
vinden. Een groot stuk bos en de paardenstal
zijn in vlammen opgegaan. Zo ook de mooiste
kerstboom in de tuin is er niet meer.

Alles verbrand of beschadigd.



van geluk

Gelukkig waren de paarden op het moment van
de brand niet in de stal, ze liepen verderop in
een weiland. Een geluk bij een ongeluk kun je
wel zeggen. Wat er nu nog van de stal over is zijn
de ijzeren hekken en een stapel oude hoefijzers.
Naast de brandweer hebben ook veel buren en
vrienden geholpen met het blussen en nadien
het opruimen van afval en puin. Fijn dat er op
zo'’n moment mensen zijn die met je meeleven.
Fijn, maar ook een schrale troost vindt Simon.
Hij denkt aan zijn prachtige kerstboom. In
gedachten had hij hem al versierd met
kerstballen en slingers. Het zou een kerstboom
worden zoals jaren niet in de kerk had gestaan,
Z0 MOOi.

Met tranen in de ogen staat Simon op en gaat
nog even naar het oude ijzer en de hoefijzers.
Uit teleurstelling geeft hij een trap tegen de
hoefijzers. Ze vliegen door de lucht in de
maneschijn om vervolgens in de as neer te
vallen en een stofwolk doen opwaaien.
Hoefijzers, het symbool van geluk zoals wel eens
gesteld wordt. Maar hoe zie je hier nu geluk in.
Simon gaat naar binnen. Zijn ouders zijn er nog
steeds niet, ze hebben ook wel verteld dat het
laat kon worden deze avond. Hij besluit om maar
naar bed te gaan, de teleurstelling met zich
meedragend.

In een diepe slaap komt er een droom voorbij.
Een droom van het kerstfeest in de kerk met zijn
kerstboom als middelpunt. Hoe de andere
kinderen er vol verwondering naar keken.

De droom gaat over in de brand die de
paardenstal heeft verwoest en hoe hij weer
tegen de hoefijzers aan schopt.. Nu vallen ze niet
her en der neer, ze vallen op de grond in de
vorm van een kerstboom.

Simon schrikt wakker, hoe laat is al wel niet. Het
is nog maar middernacht en draait zich weer om.

Vreemd denkt hij, een kerstboom van hoefijzers.
Hoefijzers: het symbool van geluk.

Als de zon opkomt wordt Simon wakker en gaat
vlug naar beneden. Dat komt goed uit, zijn
ouders willen ook aan het ontbijt beginnen.
Gezellig met z'n drieén aan tafel. Moeder vertelt
over de vele koeken, chocolade en kerstkransen
die er al zijn gemaakt. Het zijn er nog niet
genoeg, maar toch al flink wat.

Vader vraagt aan Simon wat hij vandaag gaat
doen. Dan vertelt Simon over zijn droom, een
kerstboom van hoefijzers. Vader lacht er een
beetje om, maar hij zegt dat hij het wel mag
proberen te maken, lassen kan hij immers wel.
Als het lukt, zegt moeder, zal ik zorgen voor
lekkers om onder de kerstboom te leggen zodat
alle mensen na het kerstfeest iets lekkers kunnen
meenemen naar huis.

Simon gaat naar buiten, hij pakt de staalborstel
om de ijzers schoon te maken en dan gaat hij
aan het lassen. Soms is hij zo in gedachten dat
hij zijn vingers bijna brandt.

De hele dag is hij bezig en de kerstboom wordt
steeds mooier. Oh, wat is hij er trots op.

Een kerstboom van hoefijzers.

Dan komt de juf even langs hoe het moet met de
kerstboom. “Kijk’, zegt Simon, “ik heb een
kerstboom van hoefijzers gemaakt en mijn
moeder wil er lekkernijen onder leggen voor
iedereen die komt op het feest. Er zijn ook zoveel
mensen die ons de afgelopen periode hebben
geholpen dat een kadootje wel op zijn plaats is”
Het is kerstavond, de kerstboom staat voorin de
kerk. ledereen is verbaasd over de kerstboom:
een kerstboom van hoefijzers, een kerstboom
van geluk.



Gemeenteavond

Psalm 69

Het is stil ...

Ik hoor niks meer ...

Ik voel niks meer ...

Niemand die mij hoort

Mijn tranen dwalen over mijn wangen, ik weet
niet eens waar ze heen gaan.

Ik zoek ze, maar vind ze niet eens.

Waar ben je nou?

Het is zo donker.

Zo kan je me niet vinden.
Hoor je me niet schreeuwen?
Zie je me niet?

Hoor je me niet?

Voel je me niet?

Het klopt, ik heb veel fouten gemaakt, maar
blijf alsjeblieft bij me.

Ga niet weg! Roep me, hou me vast, je weet dat
ik je nooit pijn heb willen doen.

Als ik licht blijf maken in donker, blijf je me dan
zoeken?

Ik voel me zo alleen.

Alleen terwijl je me ziet.

Ik wil dit niet meer.

Word je alsjeblieft boos op me?
Dan weet ik dat je er bent.

Ik wil je zien.

Ik wil je voelen.

Loop je richting mij? Dan loop ik richting jou.
Geef je mij? Dan geef ik jou.

Alles is toch gezegd? Of blijf je twijfelen?

We kunnen wel naar anderen blijven kijken,
maar helpt dit mij?

Mensen blijven naar mij kijken, veroordelen
mij, lachen me uit, ze kijken zelfs weg.

Ik kijk wel terug, maar zie het niet!

Zie jij het wel?

Ik en jij weten het antwoord wel. Het is alleen
zo moeilijk!

Laten we echt naar elkaar luisteren.

Dan hoor jij mij en ik jou. Dan voel ik jou

en jij mij.

Laten we elkaar ontmoeten op die hele mooie
plek.

Loop niet meer weg. Laat het me zien. lk geef
je mijn hart, want ik weet dat het veilig is.

Ik durf weer, ik lach! Mijn woorden zijn weer
echt. Daarom zeg ik het weer:

Ik hou van je!

In de stilte van mijn cel

150 psalmen van gevangenen

Voorgelezen tijdens de gemeenteavond van 27 november door Alber Giezen, justitiepredikant, na
toelichting over zijn werk en hoe deze psalmen zijn gemaakt.
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nde predikant —

We zijn alweer hard op weg naar kerst. Voor een predikant zijn het mooie maar ook
wel drukke weken. Achter ons ligt net de gemeenteavond waarop we inzicht
kregen in onze begrotingen. Vooral die van de Kerkrentmeesters baart me toch wel
wat zorgen. Ik hoop echt dat u bij de actie kerkbalans nog eens goed nadenkt.

We hebben als kerk uw bijdrage hard nodig. U weet: ik hou van de kerk, maar die
kerk heeft ook gewoon geld nodig om al dat werk te doen. Ik zal niet zeggen dat ik
er wakker van lig, maar zorgen maak ik me soms wel. Juist omdat ik weet hoeveel
‘goeds’ een kerkelijke gemeente doet.

In het decembernummer natuurlijk een paar woorden over de diensten rond Kerst.
Net als de vorige twee jaar hebben we op de kerstavond om 19.00 uur met een
kinderkerstnachtviering. Dit jaar voorafgegaan door een optocht met lichtjes door
de stad langs een aantal kunstwerken gemaakt door gemeenteleden en kinderen
van school. Deze optocht begint om 18.00 uur bij de Gudulakerk. Hopelijk weten
kinderen en hun ouders de weg naar de kerk weer te vinden. De kerstnachtdienst
om 22.00 uur zal dit jaar worden opgeluisterd door een scratchkoor onder leiding
van Els Dijkerman. Velen hebben zich opgegeven, dat wordt vast heel mooi.

De eerste kerstdag sluiten we dan ons adventsproject af.

Tot slot een moeilijk bericht. In de kring van onze kerkenraad werden we
geconfronteerd met de plotselinge en ernstige ziekte van diaken Theo Bussink.
Voor hem en zijn gezin onvoorstelbaar. We hopen hen als gemeente, maar ook als
kerkenraad te kunnen steunen in deze moeilijke tijd. Juist met kerst kan je hoop
ervaren, maar het kan ook extra benadrukken dat het tegenzit. Laten we samen
proberen Theo iets van Kerst als boodschap van hoop te laten ervaren.

Paul Wansink
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Jeugd

Uit wat voor gezin kom je?

Mijn gezin bestaat uit mijn ouders, Jan en Mieke,
en mijn zusje Noa Getkate. Mijn zusje en ik zijn
opgegroeid aan de Torenmolenlaan in Lochem,
waar we altijd de steun van onze ouders hebben
gekregen bij de keuzes die we maakten en
blijven maken.

Ongeveer tweeénhalf jaar geleden ontmoette ik
mijn vriendin in Zauchensee (Oostenrijk), waar
we beiden als skileraar en skilerares werkzaam
waren. Sindsdien trekken we graag samen op.
Mijn vriendin en ik gaan daarbij vooral graag
naar Oostenrijk en Mallorca, maar we vinden het
ook fijn om met ons vijven op vakantie te gaan.

Wat doe je zoal graag met vrienden?

Met mijn vrienden ben ik vooral graag sportief
bezig. We voetballen veel en spreken regelmatig
af om samen padel te spelen, iets waar we de
afgelopen jaren steeds meer plezier in zijn gaan
krijgen. Naast het sporten vinden we het ook
gezellig om af en toe samen ergens te lunchen of
‘s avonds een hapje te gaan eten.

Welke school/studie heb je gedaan?

Na mijn havo ben ik me gaan verdiepen in het
skileraarsvak. In de jaren daarna heb ik
verschillende opleidingen gevolgd en zo steeds
meer ervaring opgedaan. Daardoor mag ik
inmiddels ook mensen mee off-piste nemen, iets
wat ik graag doe en waarbij ik veel plezier haal
uit het begeleiden en delen van mijn passie voor
de bergen.

Welke hobby’s heb je?

Ik ben graag actief en voetbal, ski en padel met
veel plezier. Maar ik vind het ook leuk om af en
toe naar het stadion te gaan, vooral naar FC
Twente of Tottenham Hotspur.
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Waar word je blij van?

Ik word erg blij van dingen ondernemen met
mijn hele familie, zoals samen uit eten gaan of
op vakantie. Ook maakt het me gelukkig om
anderen in mijn omgeving blij te zien met wat zij
doen. Daarnaast geniet ik enorm van een goede
voetbalwedstrijd te spelen of een hele dag op de
ski’s, waarbij je in de bergen echt de vrijheid kunt
voelen.

Waar maak je je zorgen om?

Het maakt me zorgen dat mensen in Nederland
en de rest van de wereld steeds meer verdeeld
raken over de meest uiteenlopende zaken. We
moeten het samen doen en daarom vraag ik me
vaak af hoe we in de toekomst met elkaar zullen
omgaan en samenwerken.

Hoe sta je in het geloof?

Als mij gevraagd wordt hoe ik in het geloof sta,
zeg ik dat ik er open in sta en er op mijn eigen
manier mee bezig ben, ook al ben ik niet altijd in
de kerk aanwezig. Voor mij draait het geloof
vooral om hoe ik het beleef in het dagelijks
leven: er voor elkaar zijn, steun geven en
ontvangen waar dat nodig is en proberen te
leven op een manier die goed doet voor mezelf
en voor anderen.



Diaconaal Project
Zamom

HEY JONGERE,

Actief bezig zijn voor
anderen, iets van de
wereld zien, een
onvergetelijke ervaring
opdoen en je leven
verrijken? Ga dan mee
met een bouwreis naar
Zuid-Afrika!

(en neem je vrienden/
vriendinnen mee!)

Lees er alles over op de volgende pagina's




Info

Diaconaal Project Zamom

Gepland vertrek: 6 februari 2027 (voorjaarsvakantie)
Vervoer: Vliegtuig, reis overdag; met de bus naar het project
Plaats: Kaapstad, Zuid-Afrika, township (sloppenwijk)
Leeftijd: 16 —21/22 jaar
Deelnemers: Jongeren uit Lochem en Dordrecht, onder begeleiding van
Paul Wansink en 3 a 4 Nederlandse volwassenen
Aantal dagen: 10 incl. reis (1 week vakantie + enkele dagen extra)
Eigen bijdrage: 750,- p/p, zie ook de geplande speciale geldwervingsacties verderop
Wat ga je doen: Samen een kinderdagverblijf helpen opbouwen, met o.a. graafwerk.

Ook vrije tijd 's avonds en tijd voor enkele excursies (o.a. Robbeneiland),
bezoeken van een kerkdienst, contact met locals.

Benodigd: Reisverzekering die ook vrijwilligerswerk dekt, geldig paspoort,
toestemmingsverklaring van de ouders (voor jongeren onder 18)

Inenting(en): Niet per sé nodig (datum laatste tetanusprik bekend?)

Accommodatie: Verblijf als groep in een gebouw (niet in tenten of in gastgezinnen),
eten/drinken verzorgd

Uitgaan: Alleen onder begeleiding van volwassenen
(Alcoholverbod onder 18 in Kaapstad)

Talen: Engels en Afrikaans (veel verschillende lokale talen)

Begeleiding: 2 Zuid-Afrikaanse gidsen per reis.

Doel van de reis: Meehelpen om een nieuw verblijf voor jonge arme kinderen

vanaf 3 — 8 jaar op te bouwen, waar ze overdag samen veilig verblijven o.l.v.
goed opgeleid personeel, waar ze van alles leren, samen spelen, terwijl hun
arme ouders werken om hen te kunnen voeden.

Wat krijg je terug: Vriendschap, groot optimisme, contacten die je leven veranderen,
goed gevoel om met je handen aan het werk te zijn voor anderen.
Genieten van een prachtige natuur.

Initiatiefnemer en sponsor is de Stichting Mzamombhle (vaak verkort tot Zamom, “wij doen ons best),
CBF, ANBI, Nederlands. Werkt samen met 4 lokale Zuid-Afrikaanse partners en lokale aannemers en
ondersteunt huisvestings- en educatieprojecten met geld, kennis en ervaring.

Focus op kwaliteit, m.n. van goed opgeleid lokaal personeel. www.stichtingmzamomhle.nl

Tijdens de oriénterende informatieavond over het Diaconale Jongerenproject Zamom op 20
november waren 5 jongeren aanwezig en meerdere ouders.

Bestuursleden van de Stichting Mzamombhle, Rob Serne en Patrick Mengers kwamen om een en ander

toe te lichten. Ook Paul Wansink, die al verschillende bouwreizen naar Zuid-Afrika heeft gemaakt,
was aanwezig als enthousiaste promotor, gaf diverse praktische tips. (Zie o.a. hierboven).
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In Zuid-Afrika bestaat een groot verschil tussen een kleine rijke bovenlaag en een overgrote arme
bevolking, die heel weinig heeft. Eenzelfde tweedeling is aanwezig in het onderwijssysteem en de
gezondheidszorg: privaat (goed), staat (veel minder goed).

Een goede kinderopvang en educatie is cruciaal om later redelijk betaald werk (zeer laag
minimumloon) te kunnen vinden en in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien zonder in
de criminaliteit en de drugswereld te belanden. 75% van de jongeren is werkloos, 61% van de
kinderen kan na de lagere school niet rekenen en schrijft fonetisch.

Er zijn tussen de 3000 en 5000 kinderdagverblijven in Zuid-Afrika.

De Zuid-Afrikaanse overheid heeft veel te weinig middelen voor goede kinderopvang, maar
probeert hier wel regelgeving voor te ontwikkelen.

In de afgelopen 25 jaar zijn 25 grote projecten gerealiseerd.
De Stichting werkt samen met 4 lokale partners: Starting Chance, The Early Education Centre, True
North en Seeds Trust (niet-gouvernementele organisaties) en lokale aannemers.

Vaste projectstappen: ontwikkeling lesprogramma, aankoop educatieve middelen, lerarenopleiding,
realiseren van het gebouw.

De Stichting ontvangt donaties van particulieren en wordt ondersteund door Wilde Ganzen met
kennis en geld: ¥z euro per ontvangen euro.

Een gemiddeld kinderdagverblijf telt gemiddeld 50 kinderen. Hiervoor moet een overheids-
vergunning worden aangevraagd. De overheid inspecteert de kwaliteit en trekt indien nodig de
vergunning in.

De Stichting ondersteunt een project max. 3 jaar, daarna moet het verblijf zelfvoorzienend zijn met
een eigen bestuur, ondersteund door de local community.

Mogelijke acties

Naast de persoonlijke bijdrage is veel meer geld nodig om de reis en het verblijf te kunnen
realiseren.

Vooraf wordt met de diaconie van de PGL overlegd.

Paul opperde mee te doen met een marathonloop naar Rome en zich te laten sponsoren. (respect!)
Andere mogelijkheden: concert, maaltijd, klusjes doen voor anderen. Deze leveren meestal veel
goodwill op.

Suggesties voor andere zinvolle acties die geld opleveren?

Er wordt een stuurgroepje gevormd voor de geplande bouwreis met Paul Wansink, Jan Getkate, een
van de diakenen en een van de deelnemers.. Er wordt nog een penningmeester gezocht!

GEEF JE MAILADRES EN JE MOBIELE NUMMER AAN PAUL DOOR ALS JE BELANGSTELLING
HEBT VOOR DIT UNIEKE PROJECT.
VRIENDEN EN VRIENDINNEN ZIJN OOK VAN HARTE WELKOM!
plwansink@gmail.com
Januari 2026 worden de belangstellenden samengeroepen en hoor je of de reis doorgaat.
Er is een nieuwsbrief beschikbaar over het werk van de stichting via: info@zamom.nl.
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Kerkdiensten

Hieronder het overzicht van de diensten.

De diensten worden uitgezonden via internet:
https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

Zondag 21 december, 4e Advent
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

Woensdag 24 december

19.00 uur Gudulakerk

Voorganger: ds. P. Wansink, Kinderkerstnachtdienst
22.00 uur Gudulakerk

Voorganger: ds. P. Wansink, Kerstnachtdienst

Donderdag 25 december, Kerstfeest
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink, Kerst/gezinsviering

Zondag 28 december
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. A. Broekhuis

Woensdag 31 december, Oudejaarsdag
15.30 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink, middaggebed

Zondag 4 januari
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

Zondag 11 januari

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink
19.00 uur Witte Kerk
Taizé-viering

Zondag 18 januari

10.00 uur Witte Kerk

Voorganger: ds. P. Wansink,

Dienst van Schrift en Tafel

19.00 uur Witte Kerk

Voorganger: ds. P. Wansink, Jeugddienst

Zondag 25 januari

10.00 uur RK-kerk

Voorganger: dhr E. te Loo, Oecumenische Viering
19.00 uur Gudulakerk

Vesper
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Bij de diensten:

Zondag 21 december, 4e Advent

De vierde zondag van advent. Weer komt de
geluksbezorger in de kerk ook dit keer met een pakketje.
Ditmaal is het thema: God is dichtbij. We lezen Matthedis
1: 18-25. Jozef krijgt een droom. De meeste dromen zijn
bedrog, maar bij deze droom is dat toch anders.

Woensdag 24 december

Ook dit jaar weer om 19.00 uur in de sfeervolle Gudulakerk
een viering voor kinderen, hun ouders en grootouders.

We houden een optocht door de donkere kerk, we zingen
en uiteraard is er een verhaal. Anders dan andere jaren is
er voorafgaand aan de viering een optocht met kinderen
door de stad. De tocht gaat langs speciaal gemaakte
kunstwerken die te zien zijn in de stad. De optocht begint
ook bij de Gudulakerk, maar al om18.00 uur. Ouderen en
kinderen zijn van harte welkom.

Om 22.00 uur is de kerstnachtdienst. Een groot scratchkoor
heeft zich onder leiding van Els Dijkerman voorbereid op
deze dienst. Er waren meer dan 100 aanmeldingen, Els
moest sommigen zelfs afwijzen. Veel mensen ook van
buiten de kerk. Kortom wie durft er te zeggen dat kerst niet
leeft in onze Westerse wereld? Een prachtig initiatief. De
dienst zelf is natuurlijk een kerstnachtdienst vol bekende
liederen en het verhaal uit Lucas 2, dat toch altijd weer
nieuw is, en in elk geval mij nooit verveelt. Integendeel, de
boodschap van de engelen is actueler dan ooit.

Donderdag 25 december, Kerstfeest

Eerste kerstdag is de afsluiting van ons project van de
adventstijd. Nog een keer komt de geluksbezorger in de
kerk, ook dit keer met een pakketje. Opnieuw is de vraag
wat erin zit. Een laatste afbeelding wordt zichtbaar. We
lezen het vertrouwde verhaal van Lucas 2: 1-20. Omdat we
een kinderkerstviering hebben op kerstavond is de dienst
op eerste kerstdag niet ook nog een gezinsviering, maar
kinderen zijn natuurlijk van harte welkom en we besteden
zeker aandacht aan hen.

Zondag 28 december

De zondag na Kerst valt dit jaar samen met de gedachtenis
op 28 december van Onnozele kinderen, onnozel opgevat
als onschuldig. Onnozele kinderen verwijst naar het
verhaal in het evangelie van Mattheis van de kinder-
moord door Herodes in Bethlehem en omgeving. Dit
verhaal in Matthelis 2: 13 -18 is dan ook de lezing van deze
dag.



Het is opvallend dat de liturgische kalender zo pal na
Kerst martelaren opvoert: op 26 december Stephanus
en nu op 28 december dus onschuldige kinderen.

De komst van Christus, een nieuwe inzet van Godswege
roept bijval op (‘gloria’) en weerstand en
meedogenloosheid van hen die geen boodschap
hebben aan recht en eerbied voor wie weerloos zijn.

In Bijbel en liturgie horen ze bijeen, de vreugde en de
hoop op een andere wereld en tegelijk het besef dat in
en om ons heen nog zoveel kwaad verricht wordt,
waar we niet omheen mogen lopen.

Mattheds plaatst dit handelen van Herodes tegen de
achtergrond van de wegvoering van de ballingen naar
Babylon, Rama speelde daar een rol in.

Daar werden tranen vergoten, zo schrijft de evangelist,
en dat gaat door. En toch, Christus is geboren, hij is een
nieuw begin tegen alle duistere machten in, om ons
aan op te trekken.

Woensdag 31 december, Oudejaarsdag

Op oudejaarsdag houden we in de middag om 15.30
uur een korte sobere dienst in de vorm van een
middaggebed. Het is een moment om terug te blikken
op het afgelopen jaar, een dienst van bezinning en
rust. Ik weet eerlijk gezegd nog niet welke tekst
centraal zal staan. Afgelopen jaar bleek me dat u deze
dienst waardeert en zelf houd ik ook wel van een
moment van bezinning juist op deze dag. Tussen het
vuurwerk en de oliebollen een moment van gebed en
luisteren naar Gods stem in onze wereld.

Zondag 4 januari

Op deze eerste zondag in het nieuwe jaar wensen we
elkaar vanzelfsprekend een gezegend nieuwjaar toe.
Vanouds viert de kerk op 6 januari het feest van
Epifanie, de verschijning van de Heer. In zekere zin is
dat een soort van voorloper op het kerstfeest. Maar in
de loop van de jaren heeft het de naam van drie
koningen’ gekregen en is het een soort van afsluiting
van kerst geworden. De zondag dichtbij

6 januari wordt meestal als Epifanie gevierd. Ook dit
Jjaar. De lezing is dan die van de ‘wijzen’ uit het oosten.
Koningen worden ze niet genoemd in dit verhaal:
Mattheds 2: 1-12.

s .

Zondag 11 januari S
Ik dacht zelf dat ik een vrije zondag had, maar dat had
ik niet goed gezien :-) Deze zondag heb ik vaak vrij,
maar het is wel mooi een keer dienst te doen: de dienst
na Epifanie gaat over de doop van Jezus. Vaak gaat
dat verhaal mij voorbij, dit jaar dus niet. We lezen de
verzie van Matthelis: 3: 13-17.

Zondag 18 januari

De zondag na de doop van Jezus staat de bruiloft te
Kana centraal, daarom wordt ook wel gesproken over
de Kanazondag: Johannes 2: 1-11. Wij vieren dit keer
avondmaal en dat past prachtig bij deze lezing,
waarin water in wijn verandert. Ter voorbereiding op
dat avondmaal houden we een aparte avond. Bij het
Jjaarthema 'vieren’ kwam naar voren dat er behoorlijk
veel vragen leven rond de viering van de maaltijd van
de Heer. We houden voorafgaand aan deze dienst op
donderdag 15 januari om 19.30 uur in de Witte kerk
een bezinningsavond over het avondmaal. Van harte
welkom!!

Om 19.00 uur is er een jeugddienst Met onze
Jjeugdgroep hebben we toch weer een keer de moed
verzameld om een aparte jeugddienst te houden.
Uiteraard zijn ook niet jongeren welkom. Maar het is
een dienst door jongeren gemaakt. We verwachten
niet meteen een grote groep jongeren, of mensen,
maar we willen wel laten zien hoe je een dienst kunt
maken met jongeren. Thema is de vraag of je nog kan
geloven, vertrouwen in deze tijd.

v
M o

Taize stilteviering

Thema: Luisteren naar mensen van hoop

Zondag 11 januari 2026
19.00 uur in de Witte Kerk
aan de Graaf Ottoweg in Lochem
Van harte welkom
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Op 28 oktober heeft in de Witte Kerk de bijeenkomst voor
bezoekmedewerkers plaatsgevonden. Onze oudere gemeenteleden
worden, in ieder geval rond hun verjaardag, door hen bezocht.

Er waren 16 bezoekmedewerkers aanwezig.

De bezoekersbijeenkomst wordt in het algemeen 1x per jaar vanuit het
pastoraat georganiseerd. De waarde van zo'n bijeenkomst is veelzijdig.
Contact hebben met mede-bezoekers, uitwisselen van ervaringen,
mogelijkheid tot het stellen van vragen. Daarnaast staat er altijd een
bepaald onderwerp centraal. Dit keer was het thema “Veilige kerk"

Maar natuurlijk begon de avond eerst met een kopje koffie/thee met
de befaamde kaneelcake. Hierna heette ondergetekende een ieder
van harte welkom, in het bijzonder Ineke Vreemann, die uitgenodigd
was om het met ons te hebben over het gekozen thema. Ineke,
gemeentelid, maakt ook deel uit van de kerkenraad en uit hoofde
daarvan is zij lid van de regionale werkgroep veilige kerk.

Na een openingsgebed werd er kort aandacht besteed aan een aantal
praktische zaken rond het bezoekwerk. Toen dit was afgerond kreeg
Ineke Vreemann het woord.

We hebben met elkaar gesproken over het onderwerp “Veilige kerk'.
In een kerkelijke gemeente zou iedereen veilig moeten zijn. Veilig om
te zijn wie je bent en veilig genoeg om vervelende ervaringen
bespreekbaar te maken.

Het pastoraat van de PG Lochem staat open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het pastorale team via email pastoraat@pglochem.nl

Bellen kan ook: voor dringende zaken met ds. Paul Wansink: 06 520 522 43;

voor andere zaken met Amanda Knapen, codrdinator bezoekwerk:

0573 2506 03 of 06 387 166 17. Mocht het niet direct lukken hen te bereiken, spreek dan
a.u.b. uw naam in op de voicemail. U wordt later teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal bezoek, of iemand kent die daar behoefte aan heeft
(wel even navragen!), dan kunt u dit doorgeven via bovenstaand emailadres of telefonisch
aan Amanda Knapen, codrdinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres bloemen@pglochem.nl kunt u namen doorgeven van gemeenteleden
die in aanmerking komen voor de zondagse bloemen uit de kerk.



Maar helaas komt grensoverschrijdend gedrag overal voor, buiten de kerk én binnen de kerk. In

kleine groepjes hebben we aan de hand van vragen en stellingen van gedachten gewisseld over de
rol van een bezoekmedewerker. Wat kun je tegenkomen en hoe reageer je daarop? Wat kun je doen

als je een 'niet-pluis-gevoel' hebt of als je jezelf niet prettig voelt in een contact? Ook de taak van

vertrouwenspersonen kwam aan de orde.

Aan het eind van de avond nam dominee Paul Wansink het woord en bedankte hij alle
bezoekmedewerkers voor hun komst en voor hun aandacht voor de oudere gemeenteleden.
Verder natuurlijk dank aan Ineke voor het verzorgen van het inhoudelijke deel van deze avond.

Tot slot zongen wij het lied “Ga maar gerust”.
Wij kijken terug op een fijne en geslaagde avond!

Amanda Knapen, codrdinator bezoekteam
(pastoraat@pglochem.nl of amanda.j@zonnet.nl)

Kerstspeurtocht
door Lochem

Rond kerst is er een speurtocht uitgezet in Lochem. Je loopt Ianbs
een aantal kunstwerken die een plek hebben gekregen in het
centrum van Lochem, vooral in etalages van winkels.

De kunstwerken verbeelden onze visie op kerst. Ze zijn gemaakt
door inwoners van Lochem en schoolkinderen. Verspreid door
Lochem hangen of staan 9 kunstwerken.

U kunt de speurtocht lopen vanaf 19 december tot 2 januari.
Aan de speurtocht is een rebus verbonden, u kunt daar een prijs
mee winnen. U vindt informatie over de speurtocht op de
website: kerstlochem2025.nl. Bij elk kunstwerk hangt een
QR-code die u kunt scannen voor gegevens. We hopen op deze
manier de boodschap van kerst letterlijk present te laten zijn in
Lochem.

Voorafgaande aan de kinderkerstviering lopen we met kinderen
en ouders de speurtocht gezamenlijk. Wilt u daaraan meedoen
dan kan dat: verzamelen om 18.00 uur bij de Gudulakerk.

Paul Wansink

De 9 locaties in de
volgorde van de
wandeling:

1) De Witte kerk

2) Gebruukt Gerei

3) Style Mode

4) Bij Maris

5) Toco Loco

6) Foto Modern

7) Boekhandel Lovink
8) Stadhuus

9) Beumer Schoenmode
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Uit de kerkenraad

We bevinden ons op dit moment in de Adventsperiode en leven toe
naar het Kerstfeest. Liturgisch gezien is het nieuwe jaar daarmee
alweer een paar weken oud. Organisatorisch werken we met
kalenderjaren. In november lag daarom het concept-rooster voor
2026 op tafel. Daarin staan alle vieringen met daarbij de voorganger,
lector, organist, ouderling en diaken van dienst, collectedoelen en
eventuele bijzonderheden. Daar zit weer heel wat werk achter,
bijvoorbeeld van preekvoorziener Wilma Prinsen en roostermaker
Tjeerd Boomsma. Ook de begroting voor 2026 van het College van
Kerkrentmeesters werd besproken. Het hoeft geen betoog dat ook
daarin veel tijd en deskundigheid zit van verschillende
gemeenteleden. Tijdens de gemeentevergadering eind november is
de begroting besproken en was er gelegenheid vragen te stellen.

Aan het eind van het jaar kijken we in dankbaarheid terug op 2025.
In vrede en vrijheid konden we als geloofsgemeenschap vieren en
omzien naar elkaar. Er waren talloze momenten van ontmoeting en
gesprekken van hart tot hart. We hebben gezongen, gebeden,
getuinierd, vergaderd, gehaakt, gekookt, gereden en nog heel veel
meer. Soms lagen lief en leed dicht bij elkaar. Dat geldt ook voor de
kerkenraad. Zo was er aan het eind van dit jaar blijdschap om de
komst van een nieuwe voorzitter, maar ook verdriet om de ernstige
ziekte van een kerkenraadslid.

En nu is het bijna Kerst: het feest van de geboorte van Jezus.

“Er is een brug gebouwd
Naar de overkant

Er is een weg gemaakt
Naar een ander land
Voel de belofte van

Een nieuwe tijd

De lucht is zwanger van
Een ander koninkrijk”

(Alles wordt nieuw, Matthijn Buwalda)

U bent van harte welkom in de vieringen tijdens de kerstdagen.
De kerkenraad wenst u/jou gezegende dagen.

Met een hartelijke groet,
Ineke Vreemann, scriba



Monique den Boer-Blokzijl

Monique werd geboren in Diepenveen en groeide op in een gezin dat
later in Den Haag neerstreek. Ze was een levensgenieter pur sang: ze
hield van mensen ontmoeten, gezelligheid, muziek, de kerk, op stap
zijn in Scheveningen, en later ook van reizen en mooie uitstapjes.
Vrienden, familie en plezier waren voor haar belangrijke bronnen van
levensvreugde.

Ze keek graag voorbij de horizon. In haar jonge jaren werkte ze als
gastvrouw op beurzen — daar leerde ze Lieven kennen, met wie ze later
zou trouwen en vele mooie reizen zou maken; China was haar favoriete
bestemming. En ze leefde met lef en nieuwsgierigheid: autorijles

Op 15 november nemen, tijdelijk naar Engeland als au pair, naar haar zus in Amerika —
overleed in Lochem Monique koos het leven.

Monique den Boer-Blokzijl. ~ De laatste jaren, na het overlijden van Lieven in 2021, werd haar wereld
Ze werd 86 jaar. kleiner. Dementie trok steeds meer een mist op rond haar

herinneringen. Maar juist in die periode bleef zichtbaar wie ze in wezen
was: zacht, zorgzaam, met een glimlach en een aai over de wang voor
wie dichtbij was. Ze bleef genieten van de mensen om haar heen, van
kleine momenten en uitstapjes, zoals haar prachtige laatste verjaardag
samen met haar zus.

In een intieme uitvaartdienst in Haarlo kwam naar voren dat Monique
geloofde met haar handen. Ze hoefde geen grote woorden, maar
toonde geloof in daden van aandacht en liefde. Haar leven laat
daardoor een spoor van licht achter in de harten van wie haar kenden
— juist in de kleine gebaren van nabijheid en warmte.

De familie wilde graag een tekst waarin liefde en verbinding centraal
staat. De woorden van Paulus stonden centraal: ‘zo blijven dan geloof,
hoop en liefde. Maar de belangrijkste daarvan is de liefde'

En omdat liefde niet afhankelijk is van kracht, geheugen of prestaties
kon Monique tot het einde haar liefde voor anderen tonen.

We denken met dankbaarheid aan haar levenslust, haar gastvrijheid en
haar betrokkenheid bij haar zussen, familie en vrienden. En ook bij onze
gemeente. En we denken met waardering ook aan allen die haar tot het
einde hebben bijgestaan. Daarvan getuigt ook de tekst boven haar
rouwbrief: “Wie het leven omarmt met een lach, laat licht achter in ieder
hart”

Dat Monique mag rusten in het licht van God, die haar kende in al haar
wegen.

Erik te Loo

IN MEMOR



Diaconie/Beheer

Diaconale collecteopbrengsten september 2025

05-10-2025 Gamrupa €195,90
19-10-2025 Orissa zal leven € 307,95
26-10-2025 Voedselbank €212,36

Naast bovenstaande collecteopbrengsten ontvingen wij de volgende giften:
Voedselbank: 1 keer € 7,50 1 keer € 50,-
Bedankt voor uw bijdrage, wij zullen zorgen dat deze juist besteed wordt!

Begroting 2026 diaconie

De begroting 2026 van de diaconie is zonder opmerkingen goedgekeurd door de CCBB Gelderland
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Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten onderstaande nieuwingekomenen van harte welkom:
Dhr. W.J. Hendriksen uit Lochem

Dhr. CJ. Ribbens vanuit Utrecht

Dhr. R. Gerritsen vanuit Nijmegen

Mevr. J. Roekevisch uit Lochem

Mevr. W.J. Bonhof-Jacobs vanuit Dinxperlo

Dhr. M.J. de Greef vanuit Almen

Overleden

31-10-25 Mevr. H.B. Scholten-Fokkink (08-05-1935)
15-11-25 Mevr. HS. den Boer-Blokzijl (20-06-1939)
20-11-25 Dhr. GJ. Visser (26-06-1943)

27-11-25 Dhr. H. Zelle (19-01-1938) Bericht van geboorte of overlijden,
aanmelding, opzegging en

Vertrokken adreswijziging s.v.p. melden aan:

Dhr. AJ. Oldenkamp naar Vorden ledenadministratie@pglochem.nl

Adreswijziging leden P.G.Lochem
Dhr. en mw. Nieuwenampsen-Makkink, Zwiepseweq 68c, 7241GW LOCHEM
Mevr. J.G. Mast-Oostenbrug, Tusseler 115 A08 7241KD LOCHEM



Eten in de Witte Kerk

19 december:  Viergangen-kerstdiner door Bea, Jannie, Catry en Antoinette.
De opgavelijst hangt bij de ingang van de Witte Kerk, 17.30 uur, € 15,-.

16 januari: De Turkse dames, € 10,-.
Menu: linzensoep met brood, salade, pasta met kipgehakt, toetje.

12 februari Irmgard en Miny: pekelvlees.

Als u zich hebt opgegeven en u toch niet kunt komen, meldt u zich dan, indien mogelijk, tijdig af bij
Catry Rossel, telefoonnummer: 06 286 74 376. Anders worden de kosten later in rekening gebracht.

Jaarlijkse zangdienst

Zondag 8 februari 2026 is er een zangdienst. Daarin zingen we liederen die de gemeente zelf heeft
voorgedragen. We maken weer een top 15 van liederen.

Naast dat iedereen max. van 4 liederen mag insturen, vinden we het ook mooi te horen waarom dit
lied u een warm hart toe draagt. Geen verplichting wel een uitnodiging.

We zijn benieuwd naar twee vragen:

a. Welke liederen uit het huidige Liedboek spreken je vooral aan? (maximaal 2 per persoon)

b. Welke liederen buiten het Liedboek spreken je aan? (maximaal 2 per persoon)

(bijvoorbeeld vanuit: lona, Taize, Opwekking, Joh. de Heer, Sela, Trinity e.d.

Reacties graag uiterlijk voor vrijdag 30 januari 2026 naar: vieren@pglochem.nl

Beste mensen, Heel hartelijk dank voor de prachtige
Veel dank voor de mooie bloemen uit de bloemen en de mooie kaart met heel veel
kerk. Heel fijn dat jullie aan me denken in namen van de PG Lochem.
deze zo verdrietige periode, dit doet me w v Ik heb dat erg gewaardeerd.
goed. /s Met mijn hartelijke groeten voor U allen,
Hartelijke groet, ? Wietske Scholts
Alie Kamp-Walinga - e

‘.P-i.

Als “diamanten echtpaar” willen wij onze gemeenteleden graag bedanken voor de vele kaarten
met felicitaties ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk.

We zijn dankbaar voor dit medeleven en voelen ons verbonden met elkaar.

Het is een voorrecht om zo samen lid van een levende gemeente te mogen zijn.

Met een hartelijk groet, Aaf en Dick Bloem
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Berichten

Actie Kerkbalans 2026 Actie
Doet u mee? Kerkbalans

leder jaar in januari houden we ook in Lochem de grootste financiéle actie voor onze kerk: Actie
Kerkbalans. Tussen 10 en 24 januari 2026 vragen we onze gemeenteleden om hun jaarlijkse
financiéle bijdrage. U vindt dan het toezeggingsformulier in uw brievenbus of mailbox.

Die bijdrage is hard nodig om ook in 2026 onze gemeente te laten voortbestaan. Alle
werkzaamheden, van die van de predikant en de cantor/organist tot die van de vrijwilligers, kunnen
alleen gedaan worden als er voldoende financiéle middelen zijn. Kerkenraad en kerkrentmeesters
zijn u daarom bij voorbaat dankbaar voor uw onmisbare steun.

Wij wensen u gezegende kerstdagen en alvast een heel goed nieuw jaar!

Het college van kerkrentmeesters

Verjaardagsfonds

Al jaren gaat de opbrengst van het verjaardagsfonds achteruit: in 2025 was deze ten opzichte van
2021 meer dan gehalveerd. Met 26 wijken en slechts 10 ‘lopers’ is het verjaardagsfonds op deze
manier niet vol te houden. Daarom hebben de kerkrentmeesters met leedwezen moeten besluiten
het verjaardagsfonds per 1 januari 2026 op te heffen. Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers die dit
werk zo lang hebben volgehouden!

Kalender 40-dagentijd

Vorig jaar heeft de werkgroep vieren het initiatief genomen om met input van onze gemeenteleden
zelf een 40-dagenkalender te maken. Elke dag een tekst, gedachte, gebed of recept voor onderweg.
Veertig dagen samen op weg naar Pasen.

We doen hierbij een oproep om ook dit jaar bij te dragen met een gedicht, lied, recept, tekst of iets
anders wat u wilt delen om anderen te inspireren op weg naar Pasen. Dat kan tot 23 januari 2026
per e-mail aan melita.lever@lijbrandt.nl.

De kalender wordt in 2026 niet gratis verspreid, maar tegen een kleine vergoeding beschikbaar
gesteld.

Melita Lever, namens de Werkgroep vieren
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Kom kijken in de Gudulakerk op dinsdagmiddag 6 januari a.s.

tussen 14-16 uur.

Van januari tot maart 2026 wordt door Orgelmakerij Reil (reil.nl)

gewerkt aan onderhoud van het 19e eecuwse koororgel. Het
koororgel staat nu achter de preekstoel op het liturgisch

centrum. Het zal gedeeltelijk worden gedemonteerd voor groot
onderhoud, en worden verplaatst naar de overkant, zodat het uit

de zon komt te staan. Het werk gebeurt in opdracht van de
Stichting Gelderse Kerken. De Plaatselijke Commissie is erbij
betrokken.

Orgel- en muziekliefhebbers opgelet: op 6 januari tussen

14 en 16 uur geven de orgelmakers in de Gudulakerk voor
geinteresseerden uitleg over hun werk. Hartelijk welkom!

Meta Daniéls , Plaatselijke Commissie Gudula

De IKA heeft als doel vakantieweken op maat te organiseren.

Een vakantieweek voor mensen die graag in groepsverband
en/of met begeleiding van een ontspannen vakantie willen
genieten. U ontmoet hier mensen uit uw eigen regio en er
heerst een gemoedelijke sfeer. Ook is het mogelijk om
mensen mee te nemen die niet naar de kerk gaan.

Ook zeer geschikt voor mensen die zorg nodig hebben,
gebonden zijn aan een rollator of rolstoel, en voor
mantelzorgers. Voor iedereen die graag eens een andere
omgeving wil zien, of het fijn vindt om wat aandacht te

krijgen. Er is voldoende deskundige verzorging om mensen te
kunnen helpen. Alle vakantieverblijven zijn erop ingericht om

u te ontvangen.

Het programma is zeer gevarieerd. In de week is er een
kerkdienst met avondmaalsviering. Verder zijn er optredens
van zang-, toneel- of dansvereniging, zijn er speciale
speldagen en wordt er met de bus een uitstapje gemaakt.
Het vervoer van en naar het vakantieverblijf moet u zelf
regelen. In bepaalde gevallen kan de diaconie vervoer
regelen.

Data vakantieweken
in 2026 zijn:

9- 16 mei
Nieuw Hydepark in Doorn

30 mei - 6 juni
Het Bosgoed in Lunteren

De sluitingsdatum voor
opgave is 1 maart.
Voor meer informatie en
inschrijfformulieren kunt u
contact opnemen met de
IKA-werkgroep namens de
diaconie:
- Hanneke Brinkhuis,

tel. 06 577 988 28
- Henk Berends,

tel. 06 511 014 96
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Berichten

Ora et labora,
bid en werk

over het Kerkasiel in Kampen van de familie
Babayants en onze gemeente

Een tijd geleden heeft er al eens een stukje
gestaan over de familie Babayants die met 6
familieleden verblijven in de Open Hofkerk in
Kampen. Het gaat om: Aleksandr, Karina en hun
kinderen Aram, Ariana, Amelia en Aleksa.

Ze wonen al meer dan een jaar in de kerk.

En gedurende dat jaar wordt er een doorlopende
kerkdienst gehouden, 24 uur per etmaal.

De reden ervoor is dat de politie de familie dan
niet mag aanhouden om tot uitzetting over te
gaan. Zo blijven ze veilig.

De jongste twee kinderen zijn hier geboren.
Geen van de kinderen heeft veel herinnering aan
Oezbekistan, het land waar hun ouders vandaan
komen. De kinderen zijn hier geworteld en het
gezin hoopt hier hun toekomst in veiligheid te
kunnen opbouwen. Ze hebben tot nu toe geen
vergunning gekregen. In de kerk is een team
vrijwilligers die hen bijstaat en die de
doorlopende kerkdienst mogelijk maken.

Uit het hele land komen er voorgangers die

de diensten verzorgen.

Vanuit onze kerk is Erik te Loo al diverse keren
geweest en gaat ook Liesbeth Burger erheen.
Zelf ben ik mee geweest met de Anglicaanse
dominee uit Diepenheim Rev. Jacqueline
Williams.

Na de dienst kwam een van de dochters door de
gang waar we stonden en zei: “Dank jullie wel dat
je dit voor ons doet”. Jacqueline opende haar
armen en spontaan vloog het meisje erin met

een grote glimlach. Wat een mooi vertrouwen
over allerlei grenzen heen!

Misschien heeft u over het kerkasiel gelezen in
een krant of iets gezien op TV. Eigenlijk hoop ik
dat dit stukje niet meer nodig is en dat de familie
een verblijffsvergunning heeft gekregen.

Ik vond het een mooi voorbeeld van “Ora et

labora”, het bidden en werken dat we doen in
de kerk op zoveel manieren.

Het is nog steeds mogelijk om naar Kampen te
gaan om mee te doen met een dienst in de kerk
en zo het kerkasiel te steunen. U kunt informatie
vinden op de website
“https://kerkasielkampen.nl

Hieronder een gebed voor de familie.

Trouwe God,

bij U brengen wij het gezin Babayants:

de kinderen Aram, Ariana, Amelia en Aleksa
en hun ouders Aleksandr en Karina.

Bij U brengen wij alle in Nederland

gewortelde asielkinderen en hun ouders.

Bij U brengen wij alle mensen

die zich met hart en ziel voor hen inzetten.

Bij U brengen wij alle politici en beleidsmakers.
En wij bidden U:

geef uitkomst, geef toekomst, geef hoop, geef liefde.
Amen.

Corien Veenhuizen



Jeugdkerk

Zondag 5 oktober was de eerste jeugdkerk van dit seizoen, op de
zolder van de Witte Kerk. Met 7 jongeren dachten we na over de
“Vruchten van geloof”. We begonnen met de vraag waar de jongeren
de afgelopen week dankbaar voor waren. Dit noemden we in een
gebed. De jongeren werden zich zo bewust van de mooie dingen die
zij deze week van God of het geloof hebben ervaren.

Vervolgens speelden we het spel “30 seconds”. De ene groep moest
omschreven woorden raden, terwijl de andere groep hen afleidde.
We bespraken hoe kon je je toch blijven concentreren en waar je in
het dagelijks leven door afgeleid wordt.

Daarna lazen we de gelijkenis van de zaaier en bespraken we wat de
gelijkenis wil vertellen. De jongeren kregen de opdracht om deze
gelijkenis te vertalen naar het leven van nu. Stel je voor dat je deze
gelijkenis opnieuw zou mogen vertellen, opschrijven of verfilmen
voor tieners van jouw leeftijd. Hoe zou je dat dan doen? In 2 groepjes
gingen de jongeren aan de slag. De meiden verbeeldden het verhaal
met figuren gemaakt van kosteloos materiaal. De jongens tekenden
een soort stripverhaal. Daarna legden ze aan elkaar hun verhaal uit.

In november hebben we het met elkaar gehad over De Tien Geboden.
Bij binnenkomst kregen de jongeren allerlei regels. Ze moesten ze van
heel belangrijk naar minst belangrijk leggen. Daarna lazen we de 10
geboden. In groepjes gingen ze bij elk gebod een foto maken. We
bespraken met elkaar of de 10 geboden nog wel 'up-to-date’ zijn of
niet. Als laatste gingen we in groepjes krantenberichten zoeken bij elk
gebod. Er waren berichten genoeg te vinden; de 10 geboden zijn nog
steeds actueel.

Anita Kolkman & Roos Dieker

Jeugddienst

Zondag 18 januari zal er om 19.00 uur een jeugddienst zijn in de Witte Kerk.

Het thema voor deze jeugddienst is: Hoe kunnen we geloven in het dagelijks leven; kunnen we nog
vertrouwen op God?

Deze dienst hebben de jongeren voorbereid. We hebben samen gezocht naar mooie liederen die zij bij het
thema vinden passen. Er is nagedacht over de lezing en ook de gebeden hebben ze deels zelf bedacht. Er
zal muzikale begeleiding zijn, die anders is dan in de wekelijkse kerkdiensten. Hoe dat zal zijn, is op het
moment van schrijven nog niet helemaal duidelijk maar het wordt vast leuk.

Wij willen iedereen van harte uitnodigen om deze dienst mee te beleven; jong en ouder.

De jongeren van de jeugdkerk
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‘ze geluisterd hadden
naarwat de koning hun
opdroeg, gingen zij op weg, en
nu ging de sterdie ze hadden
zien opgaan voor hen uit...

Mattheiis 2 vers 9

December

zondag 3
maandag 22
dinsdag 23
woensdag 24
donderdag 25
vrijdag 2
zaterdag 27
zondag 28
maandag 29
dinsdag 30
woensdag 31

Januari

donderdag 1
vrijdag i
zaterdag 3
ZOndag ;
maandag 5
din;dag :
woensdag 7
donderdag 8
Vrijdag :
zaterdag 10
zondag 11
maandag 12
dinsdag 13
woensdag 14
donderdag 15
vrijdag 15
zaterdag 17
zondag 18
maandag 19
dinsdag 20
woensdag 21
donderdag 22
vrijdag 2
zaterdag 24

Psalm 19
Jesaja 8,1-10
Jesaja 8,11-23a
Jesaja 8,23b-9,6
Jeremia 23,1-8
Mattheis 2,1-12
Matthe(s 2,13-23
Psalm 124,1-8
Numeri 22,2-20
Numeri 22,21-40
Psalm 59,1-18

Psalm 96
Numeri 22:41-23:12
Numeri 23:13-26
Numeri 23:27-24:13
Numeri 24:14-24
Psalm 106:1-23
Psalm 106:24-48
Romeinen 1:1-17
Romeinen 1:18-32
Romeinen 2:1-16
Mattheds 3:1-17
Mattheiis 4:1-11
Matthels 4:12-25
Romeinen 2:17-29
Romeinen 3:1-8
Romeinen 3:9-20
Romeinen 3:21-31
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Loflied
voor Gods Liefde

In een wereld zwart en duister
klonken tonen zachtjes in de kilte.
Als ontdaan van glans en luister
klonk Gods lied door kou en stilte.

Hoor een koor van eng’len in de nacht.
Zongen over vrede, welbehagen.
Van een Kind, zo lang verwacht,
van het licht dat nu zal dagen.

“Eer zij God", klonk in de velden.
Zie Gods Zoon, als kind geboren
't Waren herders die het doon
aan een ieder die het wilc



