


Meditatie

‘Vanuit de diepte van de zee waait een vreemde mystieke wind over onze
harde koppen. En zie: wij brengen een Rembrandt voort, een Van Gogh, een
Vermeer. Vervoerden in de nuchterheid, zieners van het grenzeloze in de
beperking, mystici van het alledaagse lever’.

(Godfried Bomans)

Ditmaal geen Bijbelcitaat maar een uitspraak van Godfried Bomans die ik ergens las.
De woorden bleven hangen. Bomans zal het wel specifiek over Nederlanders
hebben met hun harde koppen en hun landje bij de zee. Maar ik trek het graag
breder. Mensen hebben in onze tijd harde koppen. Het lijkt wel of we elkaar niet
meer verstaan. Zo gaan we met harde hoofden en koude harten door de wereld en
in ons land op weg naar weer nieuwe verkiezingen. Daar zou je soms wat
moedeloos van kunnen worden.

Maar Bomans weet van meer dan alleen harde hoofden. Er waait vanuit de diepte
van de zee een vreemde mystieke wind over die harde koppen en opeens komt er
een Rembrandt, een Van Gogh, een Vermeer. Nederland is beroemd om zijn
schilders. Maar ook nu weer trek ik het graag breder en wijder. Vanuit de diepte van
de zee waait een vreemde wind. Het woord voor wind is in de Bijbel hetzelfde
woord als dat voor geest. Gods Geest waait over het oerwater. Dat ervaart een
mens nog steeds lopend langs de zee aan het strand. En van die geest moeten wij
het hebben met onze harde hoofden en koude harten.

Want dan kan je vervoerd worden in nuchterheid, het grenzeloze zien in beperking.
Prachtig. Geloven betekent — naast andere dingen - vervoerd worden, ruimer zien,
niet benepen, maar juist in onze beperkingen Gods werkelijkheid ervaren. Elke
morgen opnieuw. Dat is echt een Godsgeschenk. De hemel raakt de aarde. Er waait
een nieuwe, vreemde wind. Gods levendmakende Geest.

Paul Wansink

Ik las de uitspraak van Bomans in het nieuwe boek van Kees van Ekris, sinds 1 juli de scriba van onze landelijke
kerk. Ik ken Kees van Ekris als een zeer inspirerende theoloog. Bij voldoende belangstelling zou ik met een
aantal van jullie graag dat boek lezen en bespreken. Het bestaat uit een aantal interviews met Nederlanders uit
de breedte van de samenleving. Een aanrader.

Kees van Ekris, De magie van het geloof. Theologie over bezieling en betovering. KokBoekencentrum 2025.



Inhoud

10

11

12

Meditatie

Maatschappelijk gesprek met

Ben Kosse en Gerrit te Rietstap

Van de predikant

Arjan en Hester Boll

Bijbeluitleg
Taizé-vieringen

In gesprek met

14

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Startzondag

Kerkdiensten

Pastoraat

Diaconale tuin

Uitnodiging voor een gesprek

In Memoriam: Rikie Groot Wesseldijk
In Memoriam: Loes van Maaren

In Memoriam: Jo Jentink

Diaconie
Seniorenmiddag

Beheer
Koken en eten in de Witte Kerk

Herinnering aan ds. Coby v.d. Steen
Vredesweek

Vredesgebed

Afsluiting Jeugdkerkseizoen
Colofon

Leesrooster

Gedicht




Maatsc:hap Ell]k |

Welke bijdrage levert het
Lochems Mannenkoor aan
onze maatschappij?

Een gesprek met de voorzitter Ben Kosse en dirigent
Gerrit te Rietstap.

Een maatschappelijke bijdrage, hoe moet ik dat zien?
Het brede maatschappelijke aspect ligt vooral in de
bijzondere dagen. De bijdragen die wij als koor
leveren op 4 mei bij de nationale herdenking van
de oorlogsslachtoffers en een dag later het
bevrijdingsconcert zijn voor ons jaarlijkse
hoogtepunten.

Vergelijkbare optredens met dat maatschappelijke
aspect zijn onze concerten rond kerst. Zowel in de
Gudulakerk als in meerdere verzorgingscentra in
Lochem. Zeker deze laatst genoemde optredens
zijn zeer speciaal voor de bewoners aldaar.



Ons optreden is niet alleen rondom Lochem.
Tweejaarlijks maken we als koor buitenlandse
reizen en geven dan concerten. Zo waren we
de afgelopen jaren bijvoorbeeld in Mlnster,
York en Praag.

Onze reis naar Praag hebben we gecombineerd
met een bezoek aan het voormalige concen-
tratiekamp Theresienstadt. Het was ongekend
indrukwekkend wat we daar hebben gezien.

Bij het monument van het kamp hebben we
nog een paar liederen gezongen en na de
rondleiding speelde Rien Wulffraat Joodse
Klezmermuziek. Voor velen een emotionele en
waardevolle afsluiting van het bezoek aldaar.
Met de koren uit Miinster en York maken we
uitwisselingen, hierbij leren we ook van
elkanders cultuur. We zijn hierbij bezig om een
vredesvuur rond te laten gaan. Het is van York
naar Minster gebracht, vervolgens naar
Lochem. Komend jaar brengen wij het weer
naar York.

We hebben een breed repertoire aan liederen,
zowel klassiek als modern. Daarnaast zingen we
zowel Nederlands als in een andere taal.

Zo kan iedereen genieten. Soms wordt er wel
een zangpedagoog ingehuurd om hiermee de
stemvorming nog te verbeteren, de
stembanden leren goed te gebruiken en het
krijgen van een goede ademsteun om daarmee
vanuit je adem te zingen.

Dat alles brengt ons op het niveau zoals we
graag willen. Het verschil tussen amateurs en

profs is qua oefenen niet eens zo groot.

Het bestuurlijke aspect hierbij is. ...

Naast dat we een gezellig koor hebben, is er ook

een grote sociale binding, dat staat bij ons
voorop. We kijken als koorleden om naar elkaar
en dat in de breedste zin van het woord. We
zijn een koor gelijk aan een vriendengroep.
Naast het bestuur hebben we meerdere
commissies met ieder hun eigen invulling.

Dat is ook het mooie, zo kan iedereen op zijn
voorkeursgebied zich actief opstellen.

Om een aantal van die commissies te noemen
zijn het die zich inzetten voor: het jubileum, het
podium, programma’s verzorgen, de muziek of
de oud-papier-commissie.

Zois iedereen naast de zang ook betrokken bij
het geheel. Je kunt zeggen; de mannen doen
het zelf in plaats van het bestuur. Maar als
bestuur doen we ook echt nog wel het één en
ander.

Bij ziekte van een lid wordt dat gelijk aan alle
koorleden bekend gemaakt. Misschien is dat
bijzonder, het is wel een duidelijk maatschap-
pelijk aspect van ons.

Door de jaren heen zijn er meerdere leden
van ons koor overleden. Bij de betreffende
afscheidsdiensten leveren wij als koor graag
een bijdrage in die dienst en als voorzitter
benoem ik herinneringen aan het koorlid.

Dit alles natuurlijk in goed overleg met de
familie en de nabestaanden.

Kunnen jullie het koor op mankracht houden?
Er zijn nu ruim 70 koorleden.

Natuurlijk zijn nieuwe zangers welkom. Bij ons
is iedereen welkom ongeacht de achtergrond.
We zijn mannen onder elkaar en dat geeft een
spontaan gevoel. Dat zorgt er ook voor dat je
snel wordt opgenomen in het geheel.

Om lid te worden is uiteraard wel de
voorwaarde dat je van zingen moet houden.
De koorleden gaan elke twee jaar op zoek naar
nieuwe leden, dat is niet zonder resultaat.
Eventuele nieuwe leden krijgen eerst twaalf
lessen van de dirigent om het lezen van een
partituur en stemvorming te leren. Dat is ook
een wederzijdse kennismaking. Opvallend is
dat na die paar lessen het overgrote deel zich
ook aansluit bij het koor.

Maar toch... de gemiddelde leeftijd is wat aan
de hoge kant. Graag zouden we nog nieuwe
leden verwelkomen in de leeftijd 40-60 jaar.
De repetities zijn twee keer per week.



VErvaolg

Bij de ledenwerving merken we uiteraard verschil
in enthousiasme en dat kan waardevolle
informatie geven waar wij als bestuur mee aan
de slag kunnen. We denken wel dat we veel
goed doen, maar een buitenstaander kan daar
anders tegenaan kijken.

Gerrit, je bent al heel wat jaren dirigent:

Na onze verhuizing vanuit Gouda, waar ik zong
bij een gemengd koor, ben ik in 1980 gelijk lid
geworden van het Lochems Mannenkoor. Acht
jaar later werd mij vanuit het bestuur gevraagd
om dirigent te worden. Nog steeds doe ik het
met veel plezier. Een belangrijke voorwaarde is
ook dat je van mensen moet houden, samen
moet je het doen.

Het mannenkoor is een traditie in Nederland.
Eigenlijk al sinds 1800.

De mannenstemmen liggen wat hoogte/laagte
betreft dicht bij elkaar. Er is slechts een verschil
van 2-2,5 octaaf. Bij dames klinkt alles een octaaf
hoger, dus een grotere omvang qua toonhoogte.
Het is dus duidelijk dat je met een mannenkoor
een heel andere klank krijgt, wat voor de dirigent
een uitdaging is om van het geheel mooie
vierstemmig muziek te maken.

We hebben een breed repertoire dat we zingen,
zowel buitenlands als Nederlandstalig. De vraag
waarom niet alleen Nederlandstalig heeft te
maken met het aanbod beschikbare liederen.
Het zou wel kunnen, maar dan komen we toch

bij veelal christelijke liederen uit. Daar is niets
mis mee, die zingen we ook wel, maar we zijn
een algemeen mannenkoor en dan moeten de
liederen divers zijn.

Inmiddels ben ik dus 37 jaar dirigent van het
koor. Ik stop er veel tijd in, zeker de afgelopen
jaren nu ik met pensioen ben.

Mijn dirigentenopleiding heb ik gevolgd in
Arnhem waar onze groep gebruik kon maken
van de faciliteiten van het conservatorium.

Van huis uit is mij het muzikale aspect ook zeker
meegegeven.

Wat is het eerstkomende concert?

Tijdens de coronaperiode hadden we ons 85-jarig
jubileum. De voorbereiding was al in volle gang.
Echter...de repetities konden niet doorgaan en
vervolgens het jubileumconcert ook niet.

Dit jaar vieren we ons 90-jarig jubileum.

Het wordt een groots concert in de Gudulakerk.
Gerrit: ik heb een voorstel gemaakt voor het
concertprogramma. Vervolgens hebben het
bestuur en de koorleden er hun inbreng aan
gegeven. Als gastkoor zijn die avond de Ulftse
Nachtegalen uitgenodigd. Dat is een bekend
koor dat heel mooi zingt.

De repetities zijn in volle gang en het wordt
ongetwijfeld een fantastische avond op 25
oktober.




Eerst maar het meer persoonlijke. Lobke en ik kunnen terugzien op een heerlijk
vakantie op het ons geliefde Ameland, waar we graag komen en een deel van
ons leven ligt. Meestal gaan we het ene jaar naar Ameland en het volgende jaar
weer ergens anders heen. Je voelt je bevoorrecht in deze wereld als je zo van
Gods goede schepping mag genieten. Voor mij na al die jaren nog altijd
bijzonder dat je werkt in een kerkelijke gemeente waar je gedragen wordt door
een liefdevolle gemeenschap die je ook nog je vrije tijd gunt. Soms wordt er
weleens gemopperd op de kerk als werkgever, ik kan alleen maar terugzien op
goede ervaringen, nu ook weer in Lochem.

Inmiddels ben ik weer aan het werk en we bereiden ons voor op het nieuwe
kerkelijke seizoen. Dit jaar stellen we de diaconie centraal en daarnaast hebben
we geprobeerd met de werkgroep leren een iets steviger programma neer te
zetten. Wat betreft de diaconie: we gaan het hebben over allerlei vormen van
dienstbaarheid. Dat klinkt nooit zo spectaculair, maar dat is het wel. Het gaat om
Gods weg naar mensen in nood. Dat is de kern van het evangelie. Wat betreft
het leren: vorig jaar vond ik de ochtend en avond over Bonhoeffer zeer
bemoedigend, dus ik dacht vooruit we proberen toch iets meer aan een
‘lerende’ gemeente te werken. Mijn ervaring is dat het een gemeente zeer
verrijkt. Onze activiteiten plaatsen we in het oktober-kerkblad, dit omdat
september in veel gemeenten en zeker ook de onze, nog enigszins een
vakantieperiode is.

Voor september verwijs ik naar het stukje over de startzondag elders in dit blad.
Ik hoop dat we met elkaar weer een mooi seizoen tegemoet gaan.

Een hartelijke groet,

Paul Wansink

ndepredikant



In gesprek met...
Diny Nijkamp

Arjan en Hester Boll

Het bordje ‘te koop’ staat in de tuin van Arjan en Hester Boll en
inmiddels is het huis verkocht

Arjan: vaak gaan de kinderen bij de ouders in de
buurt wonen, wij doen het andersom, we
dachten wij gaan dicht bij onze zoon en
schoondochter wonen. In Niehove, een klein
dorpje boven de stad Groningen, vonden we
een mooie woning uit de 19e eeuw. De vorige
bewoners hebben deze al flink verbouwd, zodat
we er zo in kunnen. Een uitdaging en we hebben
erzinin.

Mijn roots liggen in Soesterberg, waar ik de
Christelijke basisschool deed en later het VWO in
Zeist en de Pabo in Utrecht. In Nieuwerkerk aan
de Ussel ben ik mijn loopbaan als leerkracht
gestart en heb er zes jaar lesgegeven.

In de laatste lichting van de Militaire Dienstplicht
(geboortejaar 1968) was ik onder de wapenen.

Hester: mijn wieg stond in Brummen, het onder-
wijs trok me en ik ging na basis- en voortgezet
onderwijs naar de Pabo in Ede. Mijn eerste
school waar ik les gaf stond in Capelle aan den
lUssel.

Zes jaar heb ik er met veel plezier met kinderen
gewerkt.

Nu zul je denken dat we elkaar ontmoetten in
het onderwijs maar, niet dus. We waren allebei
actief op een camping in Westkapelle (Zeeland)
waar we samen in het recreatieteam zaten en
daar sloeg de vonk over. Misschien is daar onze
liefde voor de zee wel ontstaan, daarover later
meer.

Er kwam een functie vrij in Lochem op de Prins
Hendrikschool (PH) waarop Arjan solliciteerde en
werd aangenomen.

Arjan: Het was 1997, de toenmalige directeur
Bert Mooibroek zorgde voor deze woning waar
we altijd met veel plezier hebben gewoond.

Zo'n zes jaar heb ik op de PH lesgegeven en ben
ik adjunct geweest. Toen kwam in Laren op de
Prins Willem Alexander School (PWA) de functie
van directeur vrij.

Twaalf jaar heb ik de school geleid als directeur
en ook zien groeien in leerlingenaantal.

Ik hou wel van afwisseling en een school in
Westervoort zocht een directeur en dat werd ik
dus, een openbare school! Na een aantal jaren
kon ik dichterbij huis aan het werk in Hengelo
(G). Zeven jaar heb ik me ingezet voor het kind
en de (katholieke) school. En nu ga ik naar het
noorden, om precies te zijn, in Winschoten ga ik
leidinggeven aan de Christelijke basisschool in
deze plaats.

En we hebben er zin in!

Hester: ondertussen was onze zoon geboren en
om er voor hem te zijn, deed ik vrijwilligerswerk.
Ik ging o.a. koken met Ama's, gaf peutergym, dat
is een heel andere tak van sport, maar uitein-
delijk ben je ook weer met kinderen en jongeren
bezig. Koken met asielzoekers is boeiend om te
ervaren, zij hebben niet om deze situatie
gevraagd en zijn meestal blij iets te doen te
hebben. Het geeft je ook een andere kijk op de
wereld, mensen zijn altijd boeiend. Toen onze
zoon naar school ging, pakte ik mijn baan weer
op en kon bij de PWA beginnen als invalkracht.

Daarna kwam er een baan vrij bij De Rank in
Lochem, lekker dichtbij en dat heb ik zeventien
jaar gedaan. In 2010 kon ik intern begeleider
worden bij De Rank, later heb ik dat ook bij de
PH en PWA gedaan.

Deze functie wordt ook wel ondersteunings-
coodrdinator genoemd en dat ben ik nu al jaren
bij ‘Bartiméus; de school voor blinden en
slechtzienden.



De kinderen komen uit de hele regio met de taxi
naar school. Vaak hebben de kinderen naast de
visuele beperking ook andere zorgvragen,
waardoor een school als die van Bartiméus goed
bij hen past. Een kind met een visuele beperking
ontwikkelt vaak de andere zintuigen, het missen
van visuele informatie wordt gecompenseerd
met een sterker ontwikkeld gehoor en tastzin.
Tegenwoordig met alle techniek zijn er veel meer
mogelijkheden dan vroeger. Zo leren kinderen
omgaan met een digitale brailleleesregel, met
vergrotingssoftware of met een beeldscherm-
loupe. Allemaal in het voordeel van de leerling.
Ook voor deze jongeren is er meestal een
toekomst, gelukkig.

Nu we naar het noorden verhuizen, was het weer
zoeken naar werk. lk kan voor vier dagen als
leerkracht aan de slag op een katholieke
basisschool in Eelde (Dr). Wij zijn dus heel
oecumenisch!

Is er nog een leven naast de school?

Samen: jazeker, wij houden allebei veel van lezen,
naar het theater gaan en museumbezoek.
Wandelen en fietsen doen we graag, we houden
van zingen. Arjan: toen we net in Lochem
woonden, zong ik in een popkoor en Hester
speelt piano, ook in de “Hoge Weide". En, al

eerder genoemd, de zee, misschien is die liefde
wel ontstaan in Zeeland bij het recreatieteam.
We gaan het liefst naar de Zeeuwse eilanden, al
moeten we nu dan wel wat verder reizen. Ook in
de kerk waren we actief, Arjan was vier jaar
diaken en Hester was jeugdouderling en
betrokken bij de Simon en Saragroep. De laatste
jaren hebben we ons met veel plezier ingezet
voor de KerkTV en het ouderenwerk.

Allebei vinden ze vrijwilligerswerk belangrijk, iets
doen (in hun geval heel veel!), voor de
medemens zonder ervoor betaald te worden.
Niet alles is in geld uit te drukken en het verrijkt
je leven.

Vanuit onze gemeente wensen wij jullie heel veel
geluk en succes in het noorden en een fijne plek in
de gemeenschap.

e




Bijbeluitleg

SCHAPEN

In de bijbel komen schapen in het oude en nieuwe testament voor.

Het gaat over Jacob. Een neef van Laban.

Laban heeft een grote kudde schapen. Hij heeft twee dochters, genaamd Lea en Rachel.
Rachel was een schoonheid. Jacob doet zijn best om Rachel te trouwen. Daarvoor wil hij
wel zeven jaren als schaapherder voor Laban werken.

Door een list van Laban kreeg hij Lea.

Laban doet een voorstel: werk nog zeven jaren dan mag je Rachel trouwen.

Jacob accepteert het voorstel en trouwt vervolgens met Rachel na veertien jaren.

Abraham, Mozes en David waren ook herders. Paulus noemt Jezus de Herder van zijn
schapen. Schapen werden ook als brandoffer geofferd.

Jezus waarschuwt de mensen voor valse profeten. Het zijn wolven in schaapskleren.
Wees waakzaam en voorzichtigheid is daarom geboden

Het schaap zal met de wolf in vrede en harmonie leven. Er zijn ook schilderijen van Jezus
met schapen bij zich, als symbool.

Jesaja profeteert in Jeruzalem dat Jezus als lam ter slachting wordt geleid. In het nieuwe
testament staat een gelijkenis van het laatste oordeel: de herder scheidt zijn schapen van
de bokken.

De schapen aan de rechterkant zijn de gelovige mensen. De bokken aan de linkerkant
zijn de ongelovige mensen.

Wij sluiten af met de woorden: Hoor de stem van de goede Herder.

Henk Bruil




Het jaarthema van Taizé:
Hopen voorbij de hoop

Een prachtig thema dat zo goed in deze tijd past. De harde realiteit van het leven; zoveel
oorlog, conflicten, uitputting en verdriet. Ook wij vragen ons af: hoe vinden velen jongeren,
slachtoffers en ook wij die aan de rand staan van dit geweld, de kracht om door te gaan.
Hoop is niet gebaseerd op een analyse van de situatie, maar op een vaak slechts klein
flikkerend vlammetje van vertrouwen.

Wat is hoop voor jou? Een overlevingskunst, een gave, een “veerkracht’, een talent,
eigenschap, een actie? Om hoop te houden hebben we elkaar nodig. We luisteren naar de
verhalen in de bijbel van mensen die ons zijn voorgegaan; Abraham, Jeremia, Jezus en vele
anderen. Wat kunnen we van hen leren en hoe inspireren zij ons?

De broeders van Taizé inspireren ons met hun ontmoetingen met zoveel jongeren uit de hele
wereld. Afgelopen zomer waren jongeren uit Oekraine, Myanmar en Nicaragua te gast.

Zij hadden een totale afwezigheid van perspectief ervaren en toch voorbij die hoop bleef de
hoop.

In vijf vieringen gaan we met elkaar dit thema verkennen.
10 oktober 19.00 uur Thema: de moed om hoop te houden.

16 november  10.00 uur Ruimteviering in de sfeer van Taizé, met avondmaal.
Thema: pelgrims van hoop.

11 januari 19.00 uur Thema: luisteren naar mensen van hoop
8 februari 19.00 uur Thema: verlangen naar hoop
8 maart 19.00 uur Thema: mensen van hoop en de hoop van Pasen.

Alle vieringen zijn in de Witte kerk. Het Taizé-koor zal ondersteunen waar dit mogelijk is.
Ook Ron Holtslag of Els Dijkerman (piano) en Antje Heezen en Esther Bod (fluit) zijn weer van
de partij. Kortom welkom!

Werkgroep Taizé,
Ans, Annet, Kathryn en Melita

Taize vieringen



Carin Huibers-Boomsma

Carin en haar man Paul wonen ruim 9 jaar aan de
Korenmolenweg. Een brede straat waar de buren
geregeld samen activiteiten organiseren en elkaar
helpen. Ze hebben een ruim en licht huis met een
grote tuin. In haar zitkamer hangen diverse
kleurige schilderijen.

Carin is in het Westen opgegroeid, al had ze wel
familie en vrienden in het Oosten. Zij en haar man
hebben o.a. in Den Bosch, Alphen a/d Rijn en
Bunschoten gewoond.

Een paar jaar na de pensionering van Paul zijn ze
in Lochem komen wonen.

Was je als kind al creatief bezig?

Carin: Als kind en als puber op de middelbare
school tekende ik graag.

In de jaren daarna had ik het te druk/te weinig rust
om te tekenen en schilderen. Al heb ik weleens
een cursus portrettekenen en pottenbakken

gesprek met Carin Huibers gevolgd. Pas toen ik met pensioen was, had ik
meer vrije tijd om weer creatief bezig te zijn.

Aanleiding voor dit

is het gebruik van een

Wanneer ben je begonnen met schilderen?
Carin: 15 jaar geleden ben ik voor het eerst een
op de nieuwe schildercursus gaan volgen. Tegenwoordig zijn we
. . . met een groepje van 4. ledereen heeft een andere
felicitatiekaart van de PGL. stijl, maa?we ﬁjelpen elkaar als dat nodig is.
Helaas konden we niet samen schilderen in de
Corona-periode.
Ik heb heel veel geleerd over verf, composities,
stijlen, verschillende manieren van kijken,
verschillende onderwerpen. lk gebruik olieverf en
acrylverf. Dat kun je indien nodig overschilderen.

fleurig ontwerp van haar

Wat schilder je zoal?

Carin: allerlei verschillende onderwerpen, het liefst
natuurlandschappen, maar ook abstracte
schilderijen, portretten en stillevens.
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In gesprek met...

over schilderen

Heb je weleens geéxposeerd en doeken verkocht?
Carin: Ja, één keer in het Stadshuus.

De tentoonstelling, waar ook werken van
andere kunstenaars hingen, startte 1 week
voor de Coronasluiting, stopte toen abrupt,
erg jammer.

Ik geef veel doeken weg en maak geen
schilderijen in opdracht.

Mijn man heeft een boek laten maken met
foto’s van al mijn werken.

Ben jij actief geweest in de gemeenten waar je lid
was, bijvoorbeeld als kerkenraadslid?

Carin: ik ben geen kerkenraadslid geweest,
maar ik heb in Bunschoten wel een tijd
thuis-cathegese gegeven aan 8-10 jongeren
van 15-16 jaar in de huiskamer. Hiervoor werd
een boek met onderwerpen gebruikt.

De eerste groep wilde nog wel vrijuit praten,
maar de volgende waren helaas terughou-
dend.

Ik mis de regelmatige aanwezigheid van
jongeren in de PGL, al zijn Paul Wansink en de
leidsters van de jeugdkerk erg enthousiast en
doen zij er alles aan om de jongeren meer bij
de kerk te betrekken.

Carin: ik maak al jaren deel uit van Bloemen-
groep. Verschillende jaren geleden waren er
zelfs 2 bloemengroepen in de Hooiplukker.
Nu is er nog maar een klein groepje over van
gemeenteleden, die ook ouder worden.

(Ze maken prachtige, bijzondere liturgische
bloemstukken en schikkingen.)

Graag zouden we enkele nieuwe vrijwillig-
(st)ers erbij hebben.

Gemeenteleden met groene vingers gezocht!
Bel 0573-253411 (Miny Beuzel).

Antoinette Oprel-van Riel

Wat zou je gemeenteleden aanraden ten aanzien
van creatief bezig zijn?

Carin: Gewoon durven en proberen! Geef je
op voor een cursus, dan kun je zien wat je zelf
leuk vindt en kunt. Het hoeft niet per se
schilderen, tekenen, bloemschikken of
pottenbakken te zijn, het kan bijvoorbeeld
ook dansen of muziek zijn, etc. Je leert veel bij
over technieken en stijlen. Door je speciaal op
iets te richten, kom je even los van dagelijkse
beslommeringen, het maakt je hoofd vrij. Zo
bezig zijn geeft voldoening, kan anderen bljj
maken en is goed voor de hersenen.

Met deze aansporing kunnen wij ons als
gemeenteleden na de vakantie weer samen
gaan richten op de startzondag en het nieuwe
seizoen. En route et au travail!




Op zondag 14 september houden we
onze Startzondag, die het begin van
een nieuw kerkelijk seizoen markeert.
Ook dit jaar hopen we buiten bij de
boerderij van Jan van Voorst, bij de
Boekhorst, aan de Boekhorstlaan
samen te komen. (Bij slecht weer
wijken we uit naar de Gudulakerk).
Een startzondag is bedoeld om te
laten zien: hier zijn we als gemeente
mee bezig en om samen een start te
maken met een nieuw kerkelijk
seizoen. Gek genoeg heb ik altijd het
gevoel dat een kerk geen seizoen
heeft, we komen immers elke zondag
bij elkaar voor de dienst aan God en
de naaste en we zien het hele jaar
door naar elkaar om. Maar goed

ik snap het wel en zeker buiten

bij de boerderij hebben we een
bijzondere plaats.



Dit jaar willen we aandacht vragen voor onze
diaconie. Elk kerklid weet wel zo'n beetje dat er
in een kerkdienst geld ingezameld wordt voor
‘de diaconie’. En we weten dat we diakenen
hebben in een kerkenraad. Daar houdt het vaak
zo'n beetje bij op. Maar de diaconie staat voor
belangrijk werk van een kerkelijke gemeente.
Het gaat om het ‘dienende’ werk in de wereld.
Diakenen proberen te helpen waar geen helper
is. Dat kan wereldwijd: de diaconie ondersteunt
projecten voor mensen in nood.

Een waterpomp in een land waar droogte
heerst, of een onderwijsproject voor kinderen
die weinig kansen hebben. Het kan ook in ons
eigen land: Een kinderspeelplaats in een
stadswijk, of vakantie voor gezinnen die dat
niet kunnen betalen of het werk onder mensen
met een beperking. Het kan nog dichterbij: in
Lochem, de voedseltuin bij boerderij de
Boekhorst waarvan de opbrengst naar de
voedselbank gaat, of zonnepanelen op onze
kerk mede bestemd voor gezinnen die ze zelf
niet kunnen aanschaffen, of hulp aan mensen
die even echt weinig hebben.

Een diaken is dus een dienend mens, want het
zijn altijd mensen die dat dienende werk
moeten doen. Daarom is het mooi dat Theo

Bussink diaken wil worden. We hopen hem in
deze diaconale dienst te bevestigen. Prachtig.
Waar we vorig jaar een jaarthema hadden rond
de eredienst, hebben we dat dit jaar rond de
diaconie. We komen daar een aantal zondagen
op terug. De startzondag willen we gebruiken
om te peilen welke vragen en ideeén er bij u
leven rond de diaconie. Uiteraard staat de
startdienst in het kader van de diaconie.

Na afloop is er uitgebreid ruimte om na te
praten en koffie/thee/ limonade te drinken.
Voor de kinderen is er een eigen programma.
We hebben geprobeerd voor de muzikale
begeleiding het bandje van vorig jaar bij elkaar
te krijgen, dat is niet helemaal gelukt.

We zoeken nog naar een originele invulling.
Misschien staan er wat zangers klaar:-)

We hopen u zondag 14 september om 10 uur te
zien bij de Boekhorst; van harte welkom.

Paul Wansink

Nabrander: Op een startzondag wordt soms ook
‘het winterprogramma’ (wat we als kerk
aanbieden aan groepen en ontmoetingen)
gepresenteerd. Dat doen we dit jaar iets later. Het
hele programma komt in het kerkblad van
oktober in een apart gedeelte. Daar zijn we blij
mee!




Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via

internet: https://kerkdienstgemist.nl, Bij de diensten:

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J.W. Drost

10.00 uur Erve “De Boekhorst”

Boekhorstlaan 2, 7241 SJ Lochem
Voorganger: ds. P. Wansink, Startzondag

10.0ﬁ uﬁr Gﬂdulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink,
dienst van Schrift en Tafel

10.00 uur Gudulakerk
Interreligieuze viering
Voorgangers: Imam Bilal Kocer
en ds. Paul Wansink

19.00 uur Gudulakerk
Vesper

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. A. Broekhuis
10.00 uur RK Kerk
Oecumenische Viering

19.00 uur Witte Kerk
Taizéviering
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Zondag 7 september

Op deze zondag lezen we uit Romeinen 11 de
verzen 7-18. Daarnaast lezen we uit het Evangelie
van Matthelis (15:21-28) het gesprek van Jezus
met de Kanadnitische vrouw. Haar kind ligt op
sterven en ze smeekt de Heer om genezing. Het is
een kort, interessant gesprek, dat de weg open
legt naar een verbreding van Jezus’ missie. Hij is
niet alleen gekomen voor de ‘verlorenen van
Israél; zo blijkt, maar ook voor de niet-Joden met
een groot geloof. Juist die niet-Joden hebben in de
Romeinenbrief de grootste mond. Dat zorgt voor
verdeeldheid en onvrede in de gemeente in Rome.
Paulus, de apostel voor het niet-Joodse deel, moet
enorm zijn best doen om die verdeeldheid te
beteugelen. Want God hoort ook hen die de weg
naar Hem kwijt zijn! We zingen in de dienst ook
een Nederlandse tekst op de Nederland zingt-hit
*You raise me up’ van Josh Groban. In Kerkdriel en
omgeving is het lied door behoudende en
progressievere gelovigen al een aantal keren
intens meegezongen. Dus dat moet in Lochem
ook lukken!

Zondag 14 september

Voor de startzondag verwijs ik naar het stukje
verderop in dit kerkblad. Een dienst in het teken
van de diaconie. Het gedeelte dat voor deze
zondag op het rooster staat past mooi:

Lucas 15, 1-10.

Zondag 21 september

Deze zondag waar we met elkaar brood en wijn
delen lezen we een van de wonderlijke
gelijkenissen van Jezus: Lucas 16, 1-8. Zoals vaker
maakt Jezus ons een beetje in de war. Wat bedoelt
hij met deze gelijkenis, waarin ons een mens ten



voorbeeld wordt gehouden, die op zijn zachtst
gezeqgd niet al te eerlijk in het leven staat.
Misschien brengt juist deze gelijkenis ons wel
dichtbij het geheim van het avondmaal.

Zondag 28 september

Deze interreligieuze viering staat dit jaar in het
teken van onze gezamenlijke inzet als christenen
en moslims voor de onderlinge betrokkenheid.
Betrokkenheid bij en op elkaar, maar ook
betrokkenheid bij de wanhoop in onze wereld.
Het thema van deze dienst is: ‘Niets doen is geen
optie. Zo snel bekruipt je een gevoel van
machteloosheid als je ziet hoe het er in onze
wereld en ons land aan toegaat. Juist waar het
om de moed gaat om de blijven geloven in de
‘zachte krachten’ Het is mooi dat de nieuwe
imam van de Moskee aan de Graanstraat
betrokken is bij deze dienst. We hopen zo in
Lochem een voorbeeld te geven van ontmoeting
tussen religies. De lezing die ons leidt is Matthelis
5, 3-9. Een gedeelte uit de Bergrede.

Zondag 5 oktober

De 1e zondag van oktober is in de landelijke kerk
sinds enige decennia aangemerkt als
Israélzondag.

In het huidige tijdsgewricht en zeker sinds 7
oktober 2023, de dag van de aanslag door
Hamas en de daaropvolgende vergelding van de
staat Israél in Gaza en op de Westbank, roept
alleen al het woord Israél heftige reacties op.
Zeer uiteenlopend zijn de reacties in de politiek,
samenleving (Rode lijn demonstraties en
steunbetuigingen voor Israél) en evenzeer in de
kerk op de afschuwelijke ontwikkelingen in Gaza,
waaraan maar geen einde komt.

Dat komt allemaal mee met ons als kerkganger
en niet minder als voorganger en dat hoeft niet
onbenoemd te blijven. De kerk is de plaats waar
het kwaad niet verdoezeld mag worden door wie
dit ook gepleegd wordt. Met de Israélzondag wil
de kerk tot uitdrukking brengen dat wij als
navolgers van Jezus Christus door Hem ver-
bonden worden met de joodse traditie. Jezus
stichtte niet het christendom, Hij legt de joodse
traditie op een andere nieuwe wijze uit, waatin
de volken mogen meedoen. Maar altijd als ‘erbij
geroepenen; achter de synagoge aan. Een dag
ook om als kerk ons bewust te zijn van het alom
aanwezige antisemitisme (deze zondag zag het
licht pal na WO ll).

We lezen Lucas 17, waarin Jezus op nogal strenge
toon de leerlingen voorhoudt wat zij geacht
worden te doen. Het gaat over de bereidheid tot
vergeven en over elkaar de waarheid zeggen,
over het verlangen bij de leerlingen om geloof te
ontvangen, waarin ik hoor dat het nogal wat van
hen vraagt om aan het visioen vast te blijven
houden van een aarde vol van recht en vrede.
Daarbij lezen we het slot van de profeet Habakuk,
een indrukwekkend gebed, waarin de profeet
stug volhardt in de lofzang op de God die
redding zal verschaffen, ondanks de wereld die
wankelt.
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Eén van de belangrijkste pijlers van het gemeente-zijn is het onderlinge
pastoraat: het omzien naar elkaar. In onze gemeente komt dat onder andere
tot uiting in de zondagse bloemen uit de kerk die na de dienst bij een
gemeentelid gebracht worden. De gemeente in z'n geheel is daarbij
betrokken. Enerzijds omdat u namen van gemeenteleden door kunt geven
die volgens u in aanmerking komen voor de bloemen. Anderzijds door uw
naam te zetten op de bijbehorende kaart die in de kerk ligt of door de
bloemen na de dienst weg te brengen. Uw betrokkenheid hierin waarderen
we enorm. Vanaf zondag 14 september zal er in de regel nog maar 1 boeket
bloemen in de kerk staan.

In de Samenspraak van juni hebben we u geinformeerd over dit besluit van
de kerkenraad, o.a. genomen vanuit duurzaamheidsoverwegingen.

Vanaf dan zal er op zondag ook regelmatig een ander soort kaart in de kerk
liggen. We vragen u ook op deze kaart uw naam te zetten + een eventuele
wens. De kaart is speciaal gemaakt voor gemeenteleden die een
huwelijksjubileum vieren. We hebben gemeentelid Carin Huibers gevraagd
of één van haar schilderijen op de voorkant mocht komen te staan.

We kozen voor haar schilderij: Kleurenpracht.

Elders in deze Samenspraak vindt u een interview met Carin.

Op de zondagsbrief worden naam en adres van gemeenteleden die de
bloemen ontvangen én van huwelijksjubilarissen vermeld. De ouderling
van dienst zal bij het welkom vragen wie de bloemen wil bezorgen maar
ook wie onze felicitatiekaart bij de huwelijksjubilarissen wil brengen.
Beide als gebaar van onze onderlinge betrokkenheid.

Namens de werkgroep pastoraat,
Janny Gerritsen

Het pastoraat van de PG Lochem staat open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het pastorale team via email pastoraat@pglochem.nl

Bellen kan ook: voor dringende zaken met ds. Paul Wansink: 06 520 522 43;

voor andere zaken met Amanda Jansen, co6rdinator bezoekwerk:

0573 25 06 03 of 06 387 166 17. Mocht het niet direct lukken hen te bereiken, spreek dan
a.u.b. uw naam in op de voicemail. U wordt later teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal bezoek, of iemand kent die daar behoefte aan heeft (wel
even navragen!), dan kunt u dit doorgeven via bovenstaand emailadres of telefonisch aan
Amanda Jansen, codrdinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres bloemen@pglochem.nl kunt u namen doorgeven van gemeenteleden die
in aanmerking komen voor de zondagse bloemen uit de kerk.
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Het is nu (bijna) september en het tuinseizoen 2025 is
alweer een flink eind op weg. U was gewend om eerder
in het seizoen te lezen over onze activiteiten aan de
Boekhorstlaan, maar de hieronder genoemde schrijver
heeft het wat dit betreft “een beetje laten gaan”...

De tuinvrijwilligers zijn gelukkig wel gewoon op tijd van
start gegaan en daar draait het tenslotte om!

Het mooie is dat we dit jaar gestart zijn met 2 nieuwe
vrijwilligers. Het is fijn te merken dat nog steeds veel
mensen, ook van buiten onze kerkgemeenschap, dit
diaconale initiatief een warm hart toedragen. Hetzij door
er te werken, financiéle support of simpelweg door zo

nu en dan belangstelling te tonen.

En het allerbelangrijkste: de voedselbank is nog steeds
blij met onze aanvoer van verse groenten.

Dit jaar zijn we eerder gestart met leveren omdat we
voor de eerste keer spinazie hebben geteeld, een
vroege, snelgroeiende voorjaarsgroente.

Als het weer een beetje meezit, en dat is de afgelopen
jaren altijd zo geweest, kunt u zelf een kijkje nemen voor
of na de startdienst op zondag 14 september.

Deze dienst zal weer buiten plaatsvinden op Erve de
Boekhorst bij de tuin. Komt allen en u kunt het zien en
meebeleven!

Harm Wesselink

fotos eerder dit seizoen genomen

19



Gespreksgroepen

Uitnodiging voor een gesprek ...

Even weg uit de waan van de dag. Wissel eens van gedachten met die ander die je misschien een
beetje of helemaal niet kent. Een gespreksgroep kan daarin voorzien. Doe mee!

In Gesprek op dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur

Over dit en dat en nog zo wat

Onze gespreksgroep — vogels van verschillende pluimage — gaat elke maand in gesprek over
uiteenlopende onderwerpen op het gebied van ethiek, levenskunst en zingeving. Normen,
waarden en ervaringen die ons hebben gevormd spelen een rol bij het kennisnemen van elkaars
standpunten. Als uitgangspunt voor ons gesprek is gespreksmateriaal beschikbaar.

Over dit en dat en nog zo wat en over van alles en nog wel meer wil dit seizoen o.a. in gesprek over
leven anno nu, traditie, rouw, verlies en verdriet, verlangens, maskers, humor en ironie.

Interesse om mee te denken of mee te praten? Je bent hartelijk welkom in onze groep.
Data in 2025: 9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december

Data in 2026: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april en 12 mei

Plaats: Bezielend Inspiratie Centrum (BIC), Noorderwal 17, Lochem.

Gespreksleider: Jo Nelisse

In Gesprek op donderdagochtend tussen 10.15 en 12.15 uur

Verhalen voor Onderweg

Verhalen verbinden mensen — over grenzen van tijd, ruimte en overtuiging heen. We lezen
Bijbelverhalen die al duizenden jaren oud zijn en ontdekken daarin nog steeds inzichten voor ons
leven van vandaag. Of we laten ons inspireren door denkers die hun kijk op het leven delen en ons
2o aan het denken zetten.

In de gesprekskring Verhalen voor Onderweg staan ontmoeting en gesprek centraal. We lezen
samen een verhaal of tekst en gaan daarover met elkaar in gesprek. Grote of kleine verhalen:

ze nodigen uit tot reflectie, herkenning en nieuwe perspectieven. De gesprekskring is zo opgezet
dat je per bijeenkomst kunt aanhaken. Je hoeft dus niet alles te volgen om mee te kunnen doen.
ledereen is welkom - of je nu gelovig bent, zoekend, twijfelend of gewoon nieuwsgierig.
Interesse om mee te denken of mee te praten? Je bent hartelijk welkom in onze groep.

Data in 2025: 25 september, 16 oktober en 27 november

Data in 2026: 15 januari, 19 februari, 26 maart, 16 april en in overleg ook op 21 mei

Plaats: Remonstrantse Kerk, Emmastraat 10, Lochem

Gespreksleider: Nicoline Swen-Fischer

Nadere info en aanmelding voor beide groepen bij Jo Nelisse via mail jwnelisse@gmail.com of
tel. 0573 45 98 11 (indien telefonisch dan bij voorkeur op werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur.
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Hendrika Berendina Groot Wesseldijk-Vrielink

*20 juli 1944
1 28]uni 2025

IN MEMO

Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen, dan is het leven
rijk geweest. Rikie Groot Wesseldijk werd in het laatste jaar van de oorlog
geboren en is gedoopt samen met een buurjongen door ds. Ossewaarde
bij de buren en de doopschaal is er nog steeds. Haar hele leven woonde ze
op boerderij ‘Hagman, de plek waar ze aan hechtte en trots op was.
Bijzonder is dat de boerderij in vrouwelijke lijn doorging; zoals Rikie zei: de
namen veranderen, maar ‘Hagman’ blijft. Na de school bleef ze op het
ouderlijk bedrijf werken. Eerst met haar ouders. In 1964 trouwt Rikie met
Bertus Groot Wesseldijk en bouwen ze samen het bedrijf verder uit. Hun
liefde werd bekroond met de komst van Willeke, Erica en Bert en hun geluk
was compleet. Later kwamen er vier kleinkinderen voor wie ze alles uit de
kast haalde. Rikie keek verder dan het eigen erf en vervulde
bestuursfuncties in de school en bij de Plattelandsvrouwen, nu de
Vrouwen van Nu. Ze was er voorzitter en zat ook in de Provinciale
Commissie. Rikie had een duidelijke mening en durfde daar ook voor uit te
komen. Ze stond aan de basis van de partij ‘Gemeente Belangen'’ en na de
eerste periode knoopte ze er nog een aan vast, want zei ze: het gaat me
goed af en zo kan ik wat voor de mensen betekenen. Dat was belangrijk
voor Rikie: goed doen, er zijn voor de ander. Voor haar ouders was ze de
steun en toeverlaat en later voor Bertus toen hij zorg nodig had. Samen
hebben ze genoten van het buitenleven en de reizen die ze maakten. Rikie
was boerin in hart en nieren en het deed haar ongetwijfeld veel dat de
koeien weggingen, dat is geen wonder want het is je levenswerk en dat
van de generaties voor je. Maar ruimdenkend als ze was, had ze er alle
begrip voor. Het platteland verandert en zij veranderde mee. Rikie was
dankbaar dat ze haar hele leven op haar plek kon wonen, de laatste dag
werd een herseninfarct haar fataal en overleed ze in het ziekenhuis.

In de dienst in het crematorium brandden de kleinkinderen kaarsen om
Rikie in het licht te zetten. Willeke, Erica en Bert brachten in warme
woorden hun moeder in beeld in al haar facetten. Als buurvrouw mocht ik
herinneringen ophalen aan de fijne tijd die we samen hebben gehad, aan
een vrouw die oog had voor de samenleving en de mensen om haar heen.
Maar wat zal ze gemist worden.

Diny Nijkamp
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geboren 8 maart 1934
overleed op 25 juni 2025

IN MEMORI

Louise van Maaren-de Ruiter (Loes)

Loes werd geboren in Laren (NH) op 8 maart 1934; ze overleed op 25 juni 2025 in
het ziekenhuis in Apeldoorn, op de leeftijd van 91 jaar. En natuurlijk kent u haar
allemaal: als supertrouw kerkganger, als trouwe vriendin, en van heel veel
kerkfuncties maar toch vooral als de drijvende kracht achter het Kringenwerk
van Vorming en Toerusting (het Blauwe Boekje!) en het Leerhuis. Samen met
man Ruud (die 3 jaar geleden overleed) heeft ze ook jarenlang het Jeugdwerk in
de kerk van Hilversum geleid toen ze daar woonden. En ze zat in de
beroepingscommissie die ondergetekende naar Lochem haalde als predikant
voor de Samen-op-Weg-kerk in wording.

Met Ruud was ze 61 jaar getrouwd, ze kregen 3 kinderen en 8 kleinkinderen.

Ze hebben een eeuwigheid gewoond aan de Korte Voren 17, met de prachtige
tuin die Loes’ grote liefde was - zo ontworpen dat er altijd wat bloeide. Een deel
daarvan heeft ze in potten meegenomen naar het balkon van haar appartement
in Tusselerstaete, waar ze de laatste jaren verbleef. Loes bracht haar jeugd door
in Halfweg — waar ze een oorlogstrauma opliep door de dagelijkse dreiging van
bommenwerpers die een brug probeerden te raken. Opgeleid als docent
lichamelijke opvoeding, was ze gymjuf in Scheveningen. Zoals dat ging in die
tijd: totdat de kinderen kwamen... Ruud zat veel in het buitenland voor zijn
werk, Loes draaide het gezin.

In de dankdienst op 2 juli in haar geliefde Gudulakerk, haalden de kinderen
herinneringen op. Wie erbij was: niet alles was dankbaarheid... de kinderen
hebben ook het nodige aan haar gemist. Dat was misschien lastig voor
sommigen om te horen, maar Loes zelf had met haar droge humor geschreven:
“jullie hoeven me niet op te hemelen, want ik ben daar al”. Net als bij Ruud zat
dat laatste diep in haar overtuiging. Anderzijds was ze gedurende haar leven
ook altijd op zoek: naar de meer voelbare nabijheid van Gods Geest,
bijvoorbeeld in de Charismatische Werkgemeenschap. Zo trouw als ze was, er
zat ook een donkere toon in haar leven, ze kon de echte geloofsvreugde
moeilijk pakken. Het laatste jaar heeft ze veel gemodderd met haar lichamelijke
gezondheid, de kinderen hebben haar met goede zorg ondersteund. Na een
week van zweven tussen hemel en aarde, was het genoeg.

In een prachtige dienst hebben we haar recht gedaan: met een rol voor alle 3
kinderen, en met prachtige klassieke muziek - die ze zelf veel en vaak in koren
heeft gezongen (daarin kon ze God wel ervaren, vermoed ik). In het licht gezet
met kaarsen, en door bloemen omringd. "UW GENADE IS VOOR MIJ GENOEG”"
was haar tekst, naar 2 Kor.12:5.b - 10. Een tekst die weet heeft van eigen
tekortkomingen. Daarna hebben we haar herenigd met man Ruud op de
algemene begraafplaats Lochem.

Leonard van Wijk




Johanna Geertruida (Jo) Jentink - Sluiskes

24 april 1935 - 25 juni 2025

Jo Jentink is in het ziekenhuis overleden, plotseling nadat ze een paar
dagen eerder nog uit eten geweest was met familie. Kenmerkend: een
leven vol energie tot op het laatst. En dat terwijl ze gedurende haar
leven een aantal keer zeer ernstig ziek is geweest. Maar ze was sterk,
vol levenslust. Dat had ze op de boerderij als oudste dochter wel
geleerd.

Jo was dol op haar kinderen en kleinkinderen. Ze keek met liefde terug
op haar man Jan die ze na een lang en intens ziekbed moest laten
gaan. Ze heeft zo lang mogelijk voor hem gezorgd. Trouw.

Haar zelfstandigheid was haar een groot goed en met veel wilskracht
heeft ze dus tot op het laatst zelfstandig geleefd. Daar was ze
dankbaar voor. De kinderen zeiden afgelopen vrijdag: in dat opzicht
voelen we ons gezegend. Een mooi leven, een rijk’ leven.

We lazen bij de uitvaart het begin van psalm 119. Die lange psalm is
een lang loflied op het praktisch leven met Gods geboden. Dat klinkt
misschien wat streng, maar het gaat om Gods praktische
levenswijsheid. Jo was een voorbeeld in praktische dingen: het
huishouden, hoe je dat runt en aanpakt, koken, maar ook bijvoorbeeld
schilderen. Nog iets dieper: Jo wist de weg in het leven. Ze wist van
goed en kwaad, wat je wel doet en wat je niet doet. Je kon van haar
op aan. En dat heeft alles te maken met die psalm, die levensweg van
God. In onze tijd merken we weer meer hoe lastig het is voor ons
mensen om een weg te vinden in deze wereld. Het zijn chaotische en
moeilijke tijden. Hoe gezegend ben je dan als je een moeder, een oma
hebt als Jo, die een soort praktisch levensvertrouwen uitstraalde. Niet
opgaf, volhield.

Vol vertrouwen hebben we haar gelegd in de handen van haar
Schepper. We zongen van een land van louter licht. Moge Jo zo

geborgen zijn in Gods liefde, omstraald door Zijn hemelse licht.

Paul Wansink



08-06-2025 Zending Myanmar €463,06
15-06-2025 Artsen zonder Grenzen €298,75

22-06-2025 Warchild €542,45
29-06-2025 IKA (vakantiewerk) €215,70
06-07-2025 Hulpverlening SHLG €278,50
20-07-2025 Stichting Exodus €239,82
27-07-2025 Diaconie € 276,65

Naast bovenstaande collecteopbrengsten ontvingen wij de volgende giften:
Voedselbank: 2 keer € 7,50 en 1 keer € 40,-
Bedankt voor uw bijdrage, wij zullen zorgen dat die juist besteed wordt!

Woensdag 15 oktober is er weer een seniorenmiddag. Alle 70+ senioren zijn van harte welkom in de
Witte Kerk. De tijd is van 14.30 — 16.00 uur. Het wordt een gezellige middag om elkaar te ontmoeten
en samen een kleine activiteit te doen.

In de zondagsbrief en de volgende Samenspraak kunt u meer lezen over de activiteit.

Aanmelden kan via mail hannekebrinkhuis@upcmail.nl of tel. 06 577 988 28.

Evenals vorig jaar willen we weer gaan breien en haken voor kinderen (ongeveer 3-8 jaar) o.a.
mutsen, sjaals en truien voor een goed doel.

We komen tweewekelijks bij elkaar op de donderdagmiddag. Heeft u zin om mee te doen of kent u
iemand die graag breit of haakt? Van harte welkom om aan te haken!

Start: donderdagmiddag 9 oktober, 14.30 - 16.00 uur. \'E

Plaats: Witte Kerk. g

Francien van Pijkeren en Hanneke Brinkhuis

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het boeket bloemen en de kaart
met namen ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk.

Appie en Janna Lunneker
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In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.

Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten onderstaande nieuwingekomenen van harte welkom:
Mevr. KW. Weide-Dercksen vanuit Ruinerwold

Overleden

25-06-25 Mevr. J.G. Jentink-Sluiskes (24-04-1935)

25-06-25 Mevr. L. van Maaren-de Ruiter (08-03-1934)
28-06-25 Mevr. H.B. Groot Wesseldijk-Vrielink (20-07-1944)

10-07-25 Dhr. M. Visser (26-03-1939)

01-08-25 Dhr. PA. Kamp (24-12-1938)

07-08-25 Dhr. J. Haker (19-08-1943)

Vertrokken

Dhr. en mevr. A. Boll-H.J.C. ter Maat naar Niehove (Groningen)

Adreswijziging leden P.G.Lochem
Mevr. LH. van der Weg

Mevr. J.G. Keppels-Menkhorst

Dhr. HJ. Klein Wassink

Mevr. H. Fokkink-Langeler

Dhr. en mevr. Egbers-Buurkes

Op 17 oktober a.s. is er weer een gezamenlijke
maaltijd in de Witte Kerk, voorbereid door Bea,
Jannie en Catry.

U kunt zich weer opgeven op de lijst bij de
ingang van de Witte Kerk.

Kosten zijn nog steeds € 10,-, maar voor het
kerstdiner: € 15,~.

Welke keukenprinses en/of —prins meldt zich
aan om ook een keer mee te helpen koken?

Tel. 06 28674376.

Catry Rossel

Bericht van geboorte of overlijden,
aanmelding, opzegging en
adreswijziging s.v.p. melden aan:

ledenadministratie@pglochem.nl

De volgende data en kookdames zijn voorlopig

gepland:

17-10 Bea, Jannie en Catry

21-1 Hanneke en Ria

19-12 Kerst: Bea, Jannie en Antoinette
16-01 De Turkse dames

20-02 Irmgard en Miny

20-03 Janny, Gerrie en Marian

17-04 Gerrie Halsemaen ?
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Ingezonden

Persoonlijke herinnering aan
ds. Coby v.d. Steen

Mijn persoonlijke herinneringen aan onze oud-predikant ds. Coby v.d. Steen die op
10 augustus is overleden. Ze was niet alleen predikant, maar ook iemand die graag
handwerkte.

In januari 1996 zijn we in Lochem komen waonen.

Toen het "blauwe boekje" met de activiteiten voor seizoen 1996-1997 uitkwam,

las ik daarin: het maken van een hongerdoek, o.l.v. ds. v.d. Steen.

Zelf heb ik een opleiding textiele werkvormen gevolgd, dus dat leek me een goede
manier om nieuwe mensen te leren kennen.

We waren met 10 personen en de bedoeling was om een doek van 2 m. bij 3 m. te
maken.

Na bestudering van de schriftlezingen van de 40-dagentijd 1997, is gekozen voor
het onderwerp: de lijdensweg van de volken en verzoening.

Naast haar theologische begeleiding gaf ze veel ruimte aan de creativiteit van de
deelnemers.

Het volgende jaar hebben wij met dezelfde groep creatievelingen voor de
Gudulakerk nieuwe antipendia gemaakt. Ook daarin heeft ds. v.d. Steen ons
begeleid.

Coby en ik waren beide quilters, samen zijn we naar diverse tentoonstellingen
geweest en hebben quiltworkshops gevolgd. Ook toen zij in Maarn woonde.
Jammer genoeg zijn de contacten door de verhuizing verwaterd.

Tineke Luiten-van der Drift

[Redactie: Antipendium: de bekleding aan de voorkant
van een altaar of een kansel in de vorm van stof, hout of
edelmetaal. (Wikipedia)]




Vredesweek

Niets s optie

= 20 — 28 sept ‘25
m—‘ L vredeswg}ek.nl
Dat s dit jaar het thema van de Vredesweek (20 tot en met 28 september 2025).

Vrede zoals wij die kennen in Nederland is helaas niet vanzelfsprekend. In de hele wereld, ver weg
maar ook -steeds- dichterbij is sprake van oorlogen, brandhaarden en geweld.

Inmiddels onderdeel van het dagelijks nieuws. Je voelt je machteloos; wat kun je doen? Hoe ga je
hiermee om? Vragen waar wij tijdens de Vredesweek in Lochem bij stil willen staan en aandacht aan
willen schenken. Met elkaar praten, luisteren, wandelen, dansen, bidden.

Diverse activiteiten in de Vredesweek nodigen uit met elkaar in verbinding te komen.

Zie de activiteitenagenda. Houd ook de posters in de gaten. Natuurlijk is iedereen welkom, jong en
oud. Wie weet maken we samen een klein begin aan een wereld van verschil.

Meer informatie: werkgroep Vredesweek Lochem: vredesweek.lochem@gmail.com

Activiteiten Vredesweek 2025 Lochem. Kom jij ook?

Zaterdag 20 september Licht van Gudula, Danny Becher met klankschalen

20.00 uur Gudulakerk (Tickets via https://hipsy.nl/event/106631-invocation-for-descending-light-

meditatieconcert-met-danny-becher)

Zondag 21 september Opening Vredesweek en Uitreiking Vredesprijs
15.00 uur Stadshuus, Markt 3

Woensdag 24 september Dansmiddag kinderen (Dansstudio POP-UP)
14.00 uur BIC, Noorderwal 17

Donderdag 25 september Dialoogavond Vrede en Vrijheid
o.l.v. Geralda van Lenthe en Ben Hemmer

20.00 uur BIC, Noorderwal 17

Vrijdag 26 september Rondje Zachtheid, samen wandelen en ontmoeten,
19.00 uur BIC Noorderwal 17 (https://rondjezachtheid.nl

Zondag 28 september Interreligieuze viering
10.00 uur Gudulakerk, Markt 1

Arjan Klein Hazebroek
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Gebed

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,

laat mij vergeven wie mij beledigde,

laat mij verzoenen wie in onmin leven,

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,

niet bemind te worden, maar te beminnen.

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt

door te verliezen, dat men vindt

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart

door te sterven, dat men verrijst in het eeuwige leven.
Amen.

Franciscus van Assisi
(1181-1226)




Jeugdkerk

Afsluiting Jeugdkerkseizoen

Zondagmiddag 6 juli hebben we met de jongeren en de dominee het jeugdkerkseizoen
afgesloten met een etentje in de Barzaal van de Witte Kerk. We hebben eerst alles met
elkaar klaargemaakt; groente gesneden, tafels gedekt en pizzarettes aangesloten.

Daarna hebben we zelf allerlei lekkere mini-pizza's gemaakt, met vis, vlees of verschillende
groente en kaas. We kunnen terugkijken op een geslaagd jeugdkerkseizoen met maar
liefst 11 jongeren.

Na de Startzondag in september, gaan we verder met de Jeugdkerk op de zolder van de
Witte Kerk. We doen dit voortaan elke eerste zondag van de maand, tijdens de kerkdienst.

Anita Kolkman en Roos Dieker
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:

Paul Krugerstraat 8,

tel. 0573 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman,
tel. 0573 250 102,
koster@pglochem.nl

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:

www.kerklochem.nl/contact

Predikant:

Ds. P.L. Wansink
pwansink@pglochem.nl
Tel. 06 520 522 43

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
coordinator bezoekwerk
Amanda Jansen

Tel. 0573 250 603 of

06 387 166 17

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Johan Meijer

Tel. 06 316 724 52.

Uitvaartdiensten:

E.te Loo, tel. 0573 250 312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Samenspraak nr 7 - 2025, 35e jaargang

Samenspraak is het contactorgaan van
de Protestantse Gemeente Lochem.
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Wilt u reageren?

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma

tel. 06 435 194 58

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente
Lochem
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Moge mijn onderricht
neerda' S¥egen, mogen

mijn woorden zijn als
milde dauw....

Deuteronomium 32: 2

-I-I4 rooster

september

zondag 7  Deuteronomium 30,11-20
maandag 8  Deuteronomium 31,1-8
dinsdag 9 Deuteronomium 31,9-18
woensdag 10  Deuteronomium 31,19-29
donderdag11  Psalm 74

vrijdag 12 Deuteronomium 31,30-32,14
zaterdag 13 Deuteronomium 32,15-25
zondag 14 Deuteronomium 32,26-35
maandag 15 Deuteronomium 32,36-44
dinsdag 16 Deuteronomium 32,45-52
woensdag 17  Psalm 148

donderdag18  Lucas 15,1-10

vrijdag 19  Llucas 15,11-20a

zaterdag 20 Lucas 15,20b-32

zondag 21 Lucas16,1-9

maandag 22 Lucas16,10-18

dinsdag 23 Psalm 38

woensdag 24  Deuteronomium 33,1-7
donderdag25 Deuteronomium 33,8-12
vrijdag 26 Deuteronomium 33,13-21
zaterdag 27 Deuteronomium 33,22-29
zondag 28 Lucas16,19-31

maandag 29 Deuteronomium 34,1-12
dinsdag 30 Psalm 127,1-5
oktober

woensdag 1  Habakuk1,1-11
donderdag 2  Habakuk1,12-24

vrijdag 3 Habakuk2,5-20

zaterdag 4 Habakuk3,1-19

zondag 5 Psalm 86

maandag 6 2 Timoteis 1,1-10
dinsdag 7 2Timoteiis 1,11-18
woensdag 8 2 Timotels 2,1-13
donderdag 9  Psalm 119,145-152
vrijdag 10  Psalm 119,153-160

zaterdag 11

Psalm 119,161-168
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- Ik wens dat vrede je zal dragen
in ieder uur van 't samenzijn. .
_Om met de Heer te kunnen slagen

‘overwinhing van zorg en pijn.

Ik wens je toe als trarien viogien - .. |
dat Gods hand die dan teder droogt. - .

En onderlinge liefd’ mag bloeien
Zoals die'door Hem wordt beoogd.

Ik wens je kracht in deze dagen

 Hij schenkt je moed om door te gaan..’
Weet God heeft in je welbehagen

Hij wil jouw beden steeds verstaa_n

Ik wens je in Zijn liefd’ geborgen

die j' in Zijn handen houdt omvat. _
Hij-zal vol aandacht voor je zorgen Vo AR
omvat je handen op je pad,. , :

Ik wens je toe de zekerhe'den s
dat God zich ovet je ontfermt '

en dat de Heer jein het heden '

op weg naar Zij ijn toekomst—besd'lennt ¥

Justus van Tn‘cht o ‘% A
9-03-21 : B -
S N

chnstelykeged:chtensi‘te n! .




