


We leven in stormachtige tijden. Dat is bijna een cliché. We hebben een Amerikaanse
president die door willekeur lijkt te worden gedreven en in elk geval vooral uit is op
vergroting van zijn eigen rijkdom en het strelen van zijn eigen ego. Ook heerst er een
Russische president die slechts denkt in termen van macht en bruut geweld en al
evenzeer uit is op vergroting van zijn eigen rijkdom. De wereld lijkt in de macht van
chaotische machten en demonen. In ons eigen land is het helaas niet veel beter met
een kabinet dat een jaar lang niet in staat bleek tot enig constructief handelen. Een
mens zou er moedeloos van kunnen worden en velen doen dat ook. Als ik
gemeenteleden spreek, bespeur ik veel zorg, veel moedeloosheid en ook een soort
berusting. Wij weten het ook niet meer.

De tekst die boven dit stuk staat komt uit het evangelie van Marcus. Daar stormt het
letterlijk. Chaos heeft het bootje van de leerlingen in zijn greep. De leerlingen raken
in paniek, maar zo niet Jezus, hij ligt te slapen. Een fascinerend beeld. Wij dreigen te
vergaan, het stormt en het gaat tekeer in onze wereld, iedereen schreeuwt door
elkaar. De leerlingen roepen dan ook: Meester kan het u niet schelen dat wij vergaan?
Tja, zo voelen wij ons misschien wel in deze huidige tijd. Zou het hem niets kunnen
schelen?

Dat beeld van de slaap blijft me bij. Betekent dat onverschilligheid? Of is er iets anders
aan de hand. Leeft hij misschien vanuit een dieper vertrouwen? Zoals Oosterhuis ooit
dichtte “Hij geeft het zijn beminden in de slaap”. Blijkt uit deze rust een innige relatie
met de Eeuwige, een groot Godsvertrouwen? In elk geval: Jezus laat zich storen. En
als hij wakker is, dan blijkt hij tot meer actie in staat dan wij. Hij spreekt de wind en
het water toe. Nog zoiets. Zijn relatie met de schepping is van een andere orde. En
wind en water verstaan hem. Volgt die prachtige zin uit de Bijbel die ik in een iets
andere vertaling weergeef: En het werd volkomen stil. Dat is de stilte van de
eeuwigheid, dat is de stilte van Gods aanwezigheid die ver voorbij onze chaos en
onze onrust reikt. Dat we soms, even in die stilte mogen delen. Om dan weer vol
vertrouwen op weg te gaan. Hij is ons al vooruit.

Paul Wansink
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Jan Dinkelman

Dat is nogal veelzijdig:

Zeker. Dat betreft zowel mensen als bedrijven.
Het zijn mooie en minder mooie zaken. Als ik
mij richt tot het menselijk aspect kun je denken
aan de mooie dingen zoals huwelijksjubilea,
het uitreiken van onderscheidingen of mensen
bezoeken die de 100-jarige leeftijd bereiken.

De keerzijde gaat echter ook niet aan een
burgemeester voorbij. In Eindhoven was ik als
wethouder betrokken bij de Herculesramp. In
Nieuwegein was ik betrokken in de coronatijd,
als burgemeester heb ik mijn medeleven
betoond bij zowel ziekte als overlijden ten
gevolge van die epidemie.

Op het gemeentelijk bedrijfsmatig vlak is het
zaak om bedrijven binnen de gemeente te
behouden en mogelijkheden geven om zich
hier te vestigen.

Hoe vindt u dat de kerk in de maatschappij staat?
De kerk is een wezenlijk onderdeel van de
samenleving. Daar mag/kan je als burgerlijke
gemeente niet aan voorbij gaan.

Het overleg tussen de Lochemse
Geloofsgemeenschappen is een sterk gegeven,
dat gebeurt zeker niet overal. Het is een
duidelijke verbinding tussen mensen in onze
gemeente.



Bij de dodenherdenking op 4 mei heeft op mij
zeker indruk gemaakt dat er vanuit de Moskee
ook bloemen werden gelegd ter nagedachtenis
aan de oorlogsslachtoffers.

Dezelfde saamhorigheid bespeur ik bij het straks
in te richten AZC. We verwachten dat het COA
de locatie aankoopt. De Lochemse samenleving
wil haar verantwoordelijkheid nemen ten
aanzien van de opvang van de mensen die daar
gehuisvest zullen worden. Al gaat de kerkgang
terug, de kerkelijke achtergrond van vele
Lochemse inwoners speelt hierbij mijns inziens
zeker mee. Dat stemt mij positief. De overheid
kan lang niet alles regelen, de bevolking samen
wel heel veel.

Het sociaal domein/participatiewet, gaat dat naar
behoren in Lochem?

Ik ben nog maar twee maanden burgemeester
hier in de gemeente Lochem. Mijn indruk is dat
het vrij goed loopt. Er zijn veel bevliogen
mensen die hard werken, dat geeft een goed
gevoel. Binnen de gemeente geeft ‘Het Baken'
ondersteuning aan mensen die hiervoor in
aanmerking komen.

Ook vanuit de kerk zal er een beeld zijn van
mensen/gezinnen die het zichtbaar moeilijk
hebben. Dat kan financieel moeilijk zijn, maar
misschien ook een geisoleerd leven betekenen.
Op sommige vlakken kan de kerk dieper in de

samenleving kijken. Het is goed om bepaalde
zaken bij de burgerlijke gemeente onder de
aandacht te brengen. Dat geldt echter ook voor
een sportvereniging.

De komende jaren staan er bezuinigingen
gepland, daar zal het sociaal domein ook niet
aan ontkomen. Er zullen keuzes gemaakt
moeten worden. Als lokaal uitgangspunt
hanteren we bij voorkeur ‘de sterkste schouders
dragen de zwaarste lasten’ Bijvoorbeeld
mensen die gebruik maken van huishoudelijke
hulp, met een hoger inkomen, zouden dan ook
meer betalen voor die hulp. In de Tweede
Kamer is recent besloten dat de invoering van
de inkomensafhankelijke bijdrage voorlopig
niet doorgaat. Dat geeft dan een
spanningsveld.

Een nieuw experiment is het ‘Powerful Aging’
(krachtig oud(er) worden). Hierbij proberen we
mensen te versterken, meer dingen zelf te laten
doen. Dit heeft een preventieve functie. Door
beweging (therapie) is het mogelijk om langer
gezond te blijven en daardoor langer zelf
huishoudelijke werkzaamheden te kunnen
blijven doen. Met daarnaast meer
maatschappelijke en sociale contacten, dat ook
weer positief werkt op het langer zelfstandig
blijven.






Wat ook gebeurt

Bij alles wat gebeurt,

schrikwekkend, mensonwaardig,

open ons hart en ons verstand

voor wat 66k gebeurt, en geschiedenis maakt:
gerechtigheid die volbracht wordt,

mensen die zich inzetten

ten einde toe en zich houden.

bij God - ik zal er zijn,
geen ding, geen woord.

Huub Oosterhuis
Gebeden voor lichte en donkere dagen

Uitgesproken tijdens de Ruimteviering van 22 juni 2025
in de Gudulakerk
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Diny Nijkamp

Op een warme zomeravond stap ik op de fiets en
rijd naar Zwiep voor een gesprek met Lobke Winia,
de vrouw van onze dominee Paul Wansink.

Lobke: Winia is van oorsprong een Friese naam,

ik versta het Fries wel, maar er zijn verschillen in
accent en nuances. Spreken doe ik het helaas niet.
En het Fries is een erkende taal, waar we trots op
zijn!

Paul en ik hebben elkaar leren kennen op Ameland,
Paul was er predikant en ik woonde op het eiland.
In die periode heb ik hem leren kennen en
langzaam zijn we naar elkaar toegegroeid.
Uiteindelijk besloten we samen verder te gaan.

Ik werkte bij de VWV op het eiland, 23 jaar heb ik
er met plezier gewerkt.

We geven informatie aan de toeristen en wijzen ze
op mooie plekken en evenementen die er in het
seizoen plaatsvinden.

In het vakantieseizoen verblijven er tien keer zoveel
mensen op het eiland.

Vroeger was er veel meer kennis bij de VVV.

Ik kon informatie over het hele land verstrekken.
Het contact met de klanten was echt, nu is alles
op internet te vinden en zoeken mensen zelf de
informatie op die ze nodig hebben.

Het lot van een dominee is dat je iedere keer moet
verhuizen als je wordt beroepen in een andere
gemeente. Vo6r Ameland was Pauls standplaats
Rijssen en na acht jaar eiland werd hij gevraagd
door de gemeente Winterswijk. Dat betekende dat
ik na veertig jaar op het eiland te hebben gewoond,
moest verkassen.

Van het eiland af, alleen eilanders kunnen dat
gevoel begrijpen.



Ik zei tegen Paul: “ik ga met je mee, maar je moet
me beloven dat we na je pensioen (emeritaat)
weer naar het eiland gaan”.

We hebben er nog steeds een huis waar we
kunnen wonen en genieten van de zee en die is
geen dag hetzelfde.

We settelden ons in Winterswijk, een prachtig
stukje Achterhoek, waar ik erg moest wennen
aan de mentaliteit van de Achterhoeker.

Ja zeggen en nee bedoelen, ik ben nogal direct
en dat viel niet altijd goed.

Ik kreeg weer werk bij de VVV met een
ANWB-winkel erbij.

Het is een mooie omgeving met prachtige natuur
en dat mogen wij dan promoten.

Na een periode van acht jaar werd Paul beroepen
in Bilthoven en je raadt het al, ik kreeg werk bij
de VWV annex ANWB in Baarn. Daar heb ik een
jaar gewerkt en daarna ben ik bij de ANWB in
Utrecht gaan werken.

Ook na zijn beroep in Dordrecht ben ik nog bij de
ANWSB in Utrecht blijven werken. Het werk was
leuk, ik heb er nog enkele jaren gewerkt, maar
het was drie uur per dag met de trein en dat is
veel. Mijn volgende job was receptioniste bij een
gezondheidscentrum in Rotterdam. Ook daar
heb ik nog een jaar gewerkt toen Paul door de
PG Lochem werd gekozen.

Nu heb ik even geen werk en dat voelt goed, ik
kan tot rust komen. [k wandel veel, de natuur is
hier prachtig, de Lochemse berg is dichtbij.

In Dordrecht was het huis mooier, groter, hier is
het de omgeving die het plaatje compleet maakt.
Er is nu ook tijd voor andere zaken, voor de
Vastenavond heb ik voorafgaand aan een korte
dienst met anderen gekookt, dat was een
experiment en viel in de smaak, letterlijk.

Het Paasontbijt op de Paasmorgen heb ik helpen
verzorgen, op deze manier bereik je weer andere
mensen, dat is goed bevallen. Een klein groepje
jongeren komt een paar keer per maand bij ons,
dan kook ik voor hen en we praten over wat de
Bijbel ons vertelt en ook over wat de jeugd
verder bezighoudt.

Zingen

Al mijn hele leven zing ik, mijn moeder zong
vroeger veel, mijn broer zingt en ik heb samen
met mijn broer op Ameland de laatste tijd nog
enkele concerten meegezongen in een koor.
Het zingen ontspant en je hele lichaam doet
mee. Op Ameland zong ik in twee koren en in de
volgende standplaatsen zong ik in de Cantorij.
Jammer genoeg bestaat die in Lochem niet meer.
Mijn dagen zijn dus aardig gevuld, al sta ik wel
weer open voor een leuke zinvolle baan.

Er komt vast wel weer iets langs.

Hoe is het om de vrouw van de dominee te zijn?
Dat gaat vanzelf, ha ha, als je met de man trouwt
die met passie preekt en zijn werk leuk vindt. Ik
vind het wel belangrijk dat je in de gemeente
waar je werkt ook woont. De binding met de
mensen is dan hechter. We hebben op veel
plekken gewoond, je zou denken dat je je dan
minder gaat aarden, maar het heeft mij ook
mensenkennis gebracht. Elke streek heeft een
eigen identiteit en dat ontdekken en waarderen
heeft mij veel gebracht.



Ingezonden

Levensmotto:
Goed luisteren

Toen het kabinet viel op dinsdag 3 juni, was
ik vaor mijn werk in Den Haag. In de uren na
de val doen politici er alles aan om hun
uitleg in de media te krijgen. Dat kost Geert
Wilders van de PVV weinig moeite. Omdat
hij heeft gebroken met de andere
coalitiepartijen en bovendien bijna nooit
vragen van journalisten beantwoordt, staan
er al snel zo'n 30 collega’s om hem heen als
hij een korte uitleg geeft. Wilders is nooit
vies van grote woorden, maar het valt mij op
hoe zacht hij ze uitspreekt. Hij fluistert bijna.
De tien microfoons voor zijn neus vangen
zijn grote woorden natuurlijk perfect op,
maar ik moet op drie meter afstand goed
luisteren om hem te verstaan.

Later die middag vraag ik mij af hoe vaak de
belangrijkste politici van ons land zelf nog
goed luisteren. Bijvoorbeeld naar elkaar.
Natuurlijk is het hun werk om te zenden en
moet een politicus zijn standpunt
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overbrengen, maar voor het oplossen van
problemen is het horen van iemand anders
misschien wel belangrijker. Dat was ook zo
gek aan de val van dit rechtse kabinet.

De vier partijen wilden allemaal streng
migratiebeleid. Politiek gezien konden ze
dat ook regelen, maar iedere partij riep het
zo hard dat ze elkaar niet meer hoorden.
En als je elkaar niet meer hoort, worden de
verschillen alleen maar groter.

In de campagne die nu begint, zullen
lijsttrekkers alleen maar meer gaan praten.
Dat is hun werk en in verkiezingstijd is het
goed als je verschillen ziet, zodat je weet wat
je moet stemmen. Toch ga ik op zoek naar
een politicus die niet alleen goed kan
praten, maar ook goed kan luisteren. Eén die
niet alleen zichzelf, maar ook een ander
hoort. Want er zijn best veel onderwerpen
waarover in Nederland de meningen sterk
verschillen, maar ik geloof ook dat, als je
elkaar hoort, die verschillen best te
overbruggen zijn.

Ook in mijn werk probeer ik de komende
campagnemaanden extra goed te luisteren.
En hopelijk hoor je in onze programma’s dan
niet alleen de hardste roepers, maar ook nog
wat goede plannen waarmee ons land na 29
oktober weer vooruit kan.

Jan Willem Wesselink is voor de EO presentator
op NPO Radio 1



De maanden juli en augustus staan in ons land in het teken van de vakantie,
hoewel ik merk dat in Lochem ook veel van onze gemeenteleden al in juni gaan.
Ik vind een vroege vakantie voor een predikant toch wat onhandig, omdat het
kerkelijk seizoen behoorlijk oploopt met het schoolseizoen. Lobke en ik gaan dit
jaar van 7 juli tot 4 augustus met vakantie. We gaan naar Ameland, voor ons
vertrouwd en altijd fijn om te komen. In overleg met de uitvaartgroep is Jan
Dinkelman de aanspreekpersoon als er een plotseling overlijden mocht zijn.

U vindt de gegevens elders in dit blad.

Als predikant kijk ik terug op een mooi seizoen hier in Lochem. Ik raak naar mijn
gevoel ingewerkt en leer de mensen kennen. Lochem is een ruimhartige
gemeente met veel verschillende ‘stromingen. Dat is mooi om mee te maken,
zeker omdat we elkaar de ruimte gunnen. Natuurlijk is het ook weleens lastig,
maar ik zie ook een grote rijkdom. Het afgelopen jaar hebben we met de
werkgroep Vieren een aantal aspecten van de eredienst centraal gesteld. Ik vond
het goed te merken dat de kerkdienst u ter harte gaat. Als dominee is dat toch
een van de zwaartepunten van je werk, leuk om daar bewust mee bezig te zijn
als gemeente.

Ik blijf zoeken naar mogelijkheden om jongeren en jonge gezinnen iets meer bij
de gemeente te betrekken, tegelijkertijd weet ik dat dit in deze tijd en in deze
regio niet heel makkelijk gaat. Ik ben dus blij met wat we wel hebben: een
Simon-en-Saragroep, een jeugdgroep en een groepje twintigers. Mijn moeder
zou zeggen: Tel je zegeningen.

In de maand augustus hoop ik de voorbereiding voor het nieuwe seizoen wat ter
hand te nemen. Vooral rond de werkgroep Leren hebben we een aantal ideeén
en vanuit de diaconie werken we aan een jaarthema.

Ik wens u goede zomermaanden. Of u nu weg gaat of thuis blijft.

Een hartelijke groet,

Paul Wansink

nde predikant —
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Even voaorstellen

Antoinette Oprel-van Riel

Theo Bussink,
hieuwe diaken

Theo Bussink is 52 jaar, getrouwd,
heeft 3 kinderen in de middelbare-
school-leeftijd en woont 3 jaar in

Lochem.

Theo: “Mijn roots liggen in de Achterhoek, het
Aaltense Heurne. Daar woonde ik tot mijn 18e.
Daarna ben ik vertrokken vanwege mijn studie.
Ik heb 10 jaar in de Randstad gewoond. Daarna
15 jaar in Zutphen met mijn gezin. Ik heb nog
veel familie in de regio.”

Heb je een christelijke opvoeding gehad?
“Ik ben Nederlands-Hervormd opgevoed, ben
gedoopt en heb belijdenis gedaan.”

“Ik ben een tijd uitgeschreven geweest’, vertelt
hij, “maar ik ben nu een ‘herintreder:

1 jaar ben ik nu lid van de PGL, o.a. na een goed
gesprek met Paul Wansink.

Ik voel mij op mijn gemak hier in de kerk, deze is
niet direct vrijzinnig, maar er is veel ruimte, er is

veel mogelijk. Mijn kinderen gaan naar de
jeugdkerk.

Dit wordt mijn eerste functie als kerkenraadslid.
Het diaconale werk is dienend, praktisch
gericht. Sinds begin dit jaar help ik mee in de
voedseltuin!

Theo vindt het ook prettig op deze manier meer
mensen in de kerk te leren kennen.

Is de functie van diaken goed te combineren met je
huidige werk?

“Ik heb een kantoorbaan van 4,5 dag bij een
adviesbureau voor bodemverontreiniging in
Deventer en werk 1,5 dag vanuit huis.” Dat zal
dus vast wel lukken.

Theo wordt in september beédigd als diaken, na
de startzondag.

Hij heeft nog geen specifieke plannen voor de
diaconie, geeft hij aan, maar “nieuwe mensen
brengen vaak nieuwe ideeén mee”

Veel voldoening toegewenst!



Mijn bel denls £

Deze Pinksterzondag was een spannende dag. Gezonde spanning.
Ik ga zingen en belijdenis doen. Dat is wel spannend en ik was zeker een beetje zenuwachtig.

Gelukkig was mijn band er en een paar familieleden en vrienden. Onze band heet Spirit4U en
bestaat uit Kim, mijn jongere zus, Eric - gitarist, Lisanne - pianiste (helaas kon ze er dit keer niet
bij zijn) en ik.

Voor de dienst gingen we naar de consistorie
voor een gebed. Daarna was het tijd voor de
dienst. De liedjes gingen goed.

Toen kwam het echte moment van belijdenis
doen. Als je dan knielt op het bankje, dat was
heel bijzonder. En best een emotioneel
moment om de zegen te ontvangen. Voor
altijd Zijn kind te zijn is heel bijzonder.

De dienst was prachtig. Wat fijn dat ik mijn
dierbaren om me heen had. Een dag om nooit
te vergeten.

Stephanie Willemsen
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Hanneke Westland

Gerrit zou wel honderd worden... de
dokters in het Deventer Ziekenhuis
hadden zelf gezegd dat hij een sterk hart
heeft, en dat was het beste ziekenhuis, en
hij was dankbaar dat hij als enige van al
zijn broers nog in leven was, zo vertelde
hij, meermaals. Ook de laatste keer dat ik
hem bezocht.

‘s Zondags ging hij - tot een aantal jaren
terug - trouw naar de kerk en toen dat niet
meer kon mocht hij de dienst op de tablet
volgen, steevast met 3 pepermunten en een
bakkie koffie. Het liefst had hij een stevige
kerkdienst, met een échte dominee, een
preek, bekende gezangen, gebed en een
duidelijke bijbellezing. Gerrit hield van
duidelijkheid, structuur en regelmaat. Eens
in de vier weken bezocht ik hem, vanuit de
kerk. Ruim op tijd zat hij al te wachten in de
hal van Zozijn, en onze gesprekken hadden
zo hun vaste structuur. “Hanneke ik moet je
wat vertellen... ik ben z6 verdrietig...” en
daar kwam zijn verhaal over wat hem
bezighield: een ziek familielid of een vriend
waarover hij zich zorgen maakte, of een
overlijden in de familiekring. Erg verdrietig
was hij een aantal jaren geleden toen na
Gerard ook zijn broer Anton overleed en
Gerrit besefte: nu ben ik de laatste van de 6
broers. Of over de toestand in de wereld en
wat hem dwarszat: overstromingen,
oorlogen, Poetin, Trump. O, ja en de
voetbaluitslagen natuurlijk van Twente en
Go Ahead.

Als de ‘zakelijke’ beslommeringen besproken
waren, vroeg hij altijd of ik voor hem uit de
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bijbel wilde lezen en met hem wilde bidden.
Zijn favoriete bijbelgedeelte was psalm 23:
De Heer is mijn herder. Daar viel zijn bijbel
ook spontaan bij open! Soms vroeg hij om
wat anders te lezen, bijvoorbeeld wat hij in
de afgelopen kerkdienst had gehoord. Dan
liet hij me nog flink zoeken want mijn parate
kennis is niet zo goed als de zijne. Dat
bidden vond ik in het begin best lastig. Hoe
leg je best persoonijke zorgen van Gerrit
samen met hem voor aan God, hoe is zijn
beeld van God, en hoe kies je de juiste
woorden. Nou, voor Gerrit was dat geen
probleem: hij zei zelf wel voor wie we
moesten bidden en tijdens het gebed kwam
hij met hele opsommingen van (meest
overleden) familieleden en vrienden.
Inclusief bij sommigen de leeftijd die ze
mochten bereiken. En niet te vergeten
moesten we bidden voor de toestand in de
wereld. “Dat we de vrede mogen bewaren!”
Gerrit was overtuigd: als Christus op aarde
terug zou komen, dan zou er geen oorlog en
ellende meer bestaan. Dan was alles goed en
zou hij ook zijn vader en moeder, broers en
zus weer terugzien. Daar verlangde hij naar,
ondanks dat hij wel 100 wilde worden. Na
het bidden, waarin we ook altijd aan God
vroegen om dicht bij Gerrit te blijven als het
moeilijk werd, zei hij altijd: “Amen” en ook:
“Dankjewel”. Het gaf hem een soort rust,
zekerheid, of houvast. En ik bedankte hém
ook, want ik was telkens verrast over zijn
vertrouwen en hij zorgde zelf wel voor de
juiste woorden. En voor de koffie.

Na het bidden hoefde ik niet te proberen om
nog ergens anders over te praten, want:
“wanneer spreken we weer af?



Over vier weken?” Dat moest dan keurig aan
de verzorgers voorgelegd worden en in zijn
agenda genoteerd.

De laatste keren kon hij het niet meer vinden
in zijn agenda, hij moest steeds meer
geholpen worden om het op te schrijven.
Half december 2024 verhuisde hij wegens
ziekte naar Zozijn Zutphen. Daar is hij 3
maanden later gestorven.

Eén keer heb ik het geflikt om hem mee te
nemen voor een ijsje: ik vond het té mooi
weer om binnen te blijven zitten. Ik dacht dat
het een verrassing was. Dat was het op zich
ook; hij koos de grootste sorbet uit. Maar op
de terugweg zei hij: “lk vind het heel fijn hoor
dat je een ijsje met me gaat eten. Maar de
volgende keer heb ik toch liever dat we weer
gewoon op mijn kamer gaan zitten: bijbel
lezen en bidden!" Weer die duidelijkheid: dat
was mijn rol, mijn taak, voor hem. Want z6
hoorde het, zo ging het altijd.

Nou Gerrit, voor de laatste keer. Voor jou.
Psalm 23. De Here is mijn herder. De oude
vertaling, uit je eigen bijbel.

De Here is mijn herder
Een psalm van David

De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij neerliggen aan grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;

hij verkwikt mijn ziel.

Hij leidt mij in de rechte sporen

om Zijns naams wil.

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,

want Gij zijt bij mij;

uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Gij richt voor mij een dis aan

voor de ogen van wie mij benauwen;

Gij zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;

ik zal in het huis des Heren verblijven

tot in lengte van dagen.

(Dit is een verkorte versie van wat ik op Gerrits
uitvaart in Nijverdal mocht vertellen; daarnaast
haalden een neef en medewerkers van Zozijn
herinneringen op).

Hanneke Westland




Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

Zondag 13 juli
10.00 uur Gudulakerk
Oecumenische viering

Zondag 20 juli
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J. W. Drost

Zondag 27 juli
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. N. Swen

Zondag 3 augustus
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: dr. M. Hilhorst

Zondag 10 augustus
10.00 uur Gudulakerk
Oecumenische viering

Zondag 17 augustus
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink,
dienst van Schrift en Tafel

Zondag 24 augustus
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink

Zondag 31 augustus
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink

Zondag 7 september
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J.W. Drost
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Bij de diensten:

Zondag 27 juli

“Op verhaal komen”

De zomer is traditiegetrouw vakantietijd: een tijd
waarin we even op adem mogen komen. Een pas
op de plaats. Ruimte om stil te worden en
opnieuw te luisteren naar het verhaal dat ons
draagt. Het verhaal dat ons helpt om richting te
vinden in het leven, dat ons verbindt met anderen
— en dat ons uitdaagt om met open ogen en hart
in de wereld te staan.

In de dienst van 27 juli staan we stil bij woorden
uit het Lucasevangelie. Woorden over bidden — en
over zoeken, kloppen, vragen. Hoe blijf je
verbonden met wat heilig is? Hoe blijf je geloven —
in God, in mensen, in jezelf — als de wereld
onrustig is?

‘Op verhaal komen' is het thema van deze dienst.
Over het grote verhaal van God en mensen, en
onze eigen plaats in dat geheel.

Het zou prettig zijn u 27 juli te mogen begroeten!

Zondag 3 augustus

Naast Lucas 12, 13-15 geeft het leesrooster
aandacht aan Paulus’ brief aan de Colossenzen 3,
1-17. De brief is bekend om zijn prachtige
Christushymne: ‘Hij is beeld van de onzichtbare
God, eerstgeborene van heel de schepping

De vraag ‘Hoe te leven?’ is ingebed in een groot
geheim: ‘uw leven ligt met Christus verborgen in
God' Dat bepaalt hoe wij in het leven staan.
Passend voor deze zondag is het lied 843 ‘Wat te
kiezen; gedicht door Andries Govaart.

Zondag 17 augustus

Net als vorig jaar heb ik enkele diensten achter
elkaar in de zomerperiode. Het is de periode van
het kerkelijk jaar, waarin de lezingen van het
rooster iets minder van belang zijn. De drie
zondagen in augustus hoop ik lezingen uit de



Galatenbrief van Paulus aan de orde te stellen.
Paulus komt er in het rooster vaak wat bekaaid af en
dat is jammer. Het recente onderzoek naar Paulus
heeft een heel andere visie op Paulus aan het licht
gebracht dan die uit het verleden. Rowan Williams,
de oud aartsbisschop van Canterbury en een van de
grootse theologen van dit moment, schreef een klein
inspirerend boekje over Paulus met als titel: Meeting
God in Paul. (ook in het Nederlands vertaald). Hij
geeft drie hoofdstukken en daarmee drie themass,
die ik de komende zondagen wil volgen naar
aanleiding van de Galatenbrief. Deze zondag lezen
we Galaten 1, 13-24. Dat gaat over Paulus’
persoonlijke leven. Invalshoek is de sociale wereld
waarin Paulus leefde. We vieren deze dienst de
maaltijd van de Heer, de brieven van Paulus
bevatten ook de oudste beschrijvingen van die
maaltijd, waarin juist de sociale wereld van de eerste
christenen zo belangrijk is.

Zondag 24 augustus

We lezen verder uit de Galatenbrief, ditmaal Galaten
3, 19-29. Invalshoek is wat Rowan Williams noemt:
Paul’s disturbing idea. Paulus verkondigt in zijn
brieven een ongekende en verontrustende vrijheid.
Een gelovig mens is een vrij mens, dat heeft
vergaande consequenties. Je identiteit wordt niet
bepaald door je familiebanden, of door je status, of
door je geslacht, zelfs niet door je Jood zijn of Griek,
maar in Christus ben je een nieuw mens.

Zondag 31 augustus

Deze derde zondag in de reeks over Paulus lezen we
Galaten 4, 1-11. Nu gaat het over die nieuwe mens
die we zijn in de wereld. Een volgeling van Christus
staat anders in het leven. Als je leeft in de Geest is dat
iets anders dan dat je vast zit in allerlei verplichtin-
gen en beperkingen. Opnieuw blijkt dat het volgen
van Christus een mens verandert en ruimte geeft.
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Het pastoraat van de PG Lochem staat open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het pastorale team via email pastoraat@pglochem.nl
Bellen kan ook: voor dringende zaken met ds. Paul Wansink: 06 520 522 43;

voor andere zaken met Amanda Jansen, coérdinator bezoekwerk:

0573 2506 03 of 06 387 166 17.

Mocht het niet direct lukken hen te bereiken, spreek dan a.u.b. uw naam in op de
voicemail.
U wordt later teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal bezoek, of iemand kent die daar behoefte aan heeft (wel
even navragen!), dan kunt u dit doorgeven via bovenstaand emailadres of telefonisch aan
Amanda Jansen, coordinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres bloemen@pglochem.nl kunt u namen doorgeven van gemeenteleden
die in aanmerking komen voor de zondagse bloemen uit de kerk.



Al neuriénd: “Van U is de toekomst, kome wat komt” (canon, na het gezongen Onze Vader)
liep ik naar huis toe na de ruimteviering op 22 juni in de Gudulakerk met diverse, wat minder
bekende, liederen van Huub Oosterhuis. Het hoofd nog vol van zijn poétische teksten die tot
nadenken stemmen en de mooie muziek die binnenkomt.

Het koor Cantores Ludgeri zong prachtig en ondersteunde
de gemeentezang, begeleid op piano door Els Dijkerman.
Zij liet welluidende meditatieve muziek klinken tijdens de
processie door de kerk naar 7 symbolen van zachte kracht.
Het kan inspirerend zijn om geregeld in beweging te
komen als kerklid, denk ik. Flarden die mij bijbleven: “liefde

is een werkwoord', “er zijn strijdbare zachte krachten nodig
om een meer liefdevolle samenleving te krijgen’”.

Een van de symbolen was een flipover-bord “Wat doe jij?”
waar iedereen wat op kon schrijven. Een ander was het
liturgische bloemstuk [zie de foto] met schoenen en het
toepasselijke gedicht hiernaast.

Annet, Melita en Gieneke: Al met al een sfeervolle en
inspirerende dienst!

Mijn persoonlijke aanbeveling: Meer Huub Oosterhuis
in de diensten!

Antoinette Oprel-van Riel




Uit de kerkenraad

In de juni-vergadering van de kerkenraad was cantor-organist

Els Dijkerman aanwezig. Zij is inmiddels ruim 20 jaar aan onze
gemeente verbonden. Binnen de kerkmuziek is in die jaren veel
veranderd: we zingen en musiceren in Lochem vanuit een breder
repertoire. Onder andere de invoering van het nieuwe Liedboek

heeft daaraan bijgedragen. Uiteraard stemmen we ook wat praktische
zaken met elkaar af, zoals acties t.b.v. het orgel in de Witte Kerk.

Sinds de renovatie van het gebouw is één van de registers eigenlijk
niet meer te gebruiken. Bij het vaststellen van de begroting voor 2025
is al besloten dat het geld voor het herstel apart moet worden
binnengebracht.

Onze predikant Paul Wansink heeft, zoals gebruikelijk, een jaarverslag
van seizoen 24/25 voor de kerkenraad geschreven. Hij blikt daarin
terug en geeft aan waar de accenten in zijn werk liggen. Op plezierige
wijze hebben we zijn werkzaamheden besproken. Het verslag is ook
het uitgangspunt voor het zogenaamde jaargesprek tussen predikant
en kerkenraad. Om u een indruk te geven: hierbij zijn de voorzitters
van diaconie en kerkrentmeesters betrokken, daarnaast de scriba en
een ouderling pastoraat.

We prijzen ons gelukkig met twee beroepskrachten die, ieder op
geheel eigen wijze en met eigen talenten, onze gemeente versterken.

De kerkenraad houdt een zomerstop, tenminste voor zover het de
vergaderingen betreft. Dat pakken we in september weer op.
Andere zaken gaan natuurlijk gewoon door. De Startzondag (14
september) wordt voorbereid en het jaarthema voor seizoen 25/26
wordt in de steigers gezet. Dat krijgt dit keer een diaconaal stempel.

Ook andere activiteiten liggen in de zomer even stil. Maar hoe het ook
zij: de Paaskaars wordt iedere zondag ontstoken, we houden de
lofzang gaande en omzien naar elkaar houdt nooit op. Waar u ook
bent en hoe uw omstandigheden ook zijn: de kerkenraad wenst u een
hele mooie zomer en boven alles Gods nabijheid.

Met hartelijke groet,
Ineke Vreemann, scriba



Annie Klein Geltink-Mulder

1augustus 1931- 21 mei 2025

In de nacht van woensdag 21 mei is Annie Klein Geltink overleden.

Daar gingen een paar moeilijke dagen aan vooraf, nadat ze zondag plotseling
niet goed werd. De laatste maanden waren sowieso niet zo makkelijk, maar
bij een leeftijd van 93 jaar overheerst de dankbaarheid. We verliezen een
liefdevol en zorgzaam mens, overigens wel met een duidelijke mening:
kordaat. Ze kon duidelijk zijn, hield ervan om goede afspraken te maken en
was standvastig. Haar man Henk overleed al in 2007. Ze had hem van harte
lief en heeft hem in zijn laatste jaren veel zorg gegeven. Overigens waren ze
toen Henk nog goed was als opa en oma zeer actief met de kleinkinderen.
Na zijn overlijden heeft ze haar leven zelfstandig weer opgepakt. Twee jaar
terug gaf ze zelf aan dat het verstandig was om naar huize Gudula te gaan.
Kenmerkend voor haar, duidelijk en ook besluitvaardig.

Gesprekken met haar gingen over kerk en geloof en over haar leven. Ze keek
dankbaar terug op haar leven, haar man, de kinderen, kleinkinderen en zelfs
was ze overgrootmoeder. Ze was dankbaar voor de aandacht en de liefde die
ze van haar kinderen en kleinkinderen kreeg.

Voor haar uitvaartdienst heeft ze veel zelf aangedragen. Niet alleen liederen,
maar ook de Bijbeltekst, Spreuken 3 vers 6: ‘Ken Hem in al uw wegen dan zal
Hij uw paden recht maken’ Zoon Klaas zei direct: ‘dat is ma’ Als je de tekst
bekijkt gaat het om twee dingen: Het eerste is onze relatie tot God: Hem
kennen in alles wat je doet. Dat was voor Annie belangrijk. Vertrouwen op
God. Hij heeft ons gemaakt, wij zijn kinderen van Hem. Het tweede wat deze
tekst zegt: ‘dan zal Hij uw paden rechtmaken’ Als je vertrouwt op God dan zal
het goed komen. Hij weet wel wegen die wij misschien nog niet zien.

Het komt echt goed. Dat vertrouwen van Annie vond ik mooi. Het zat diep
bij haar.

Nu is Annie Klein Geltink-Mulder gestorven. Ze was eraan toe. God zal haar
paden recht maken. In dat vertrouwen hebben wij haar teruggelegd in Gods
handen.

Moge zij rusten in vrede.

Paul Wansink



Midzomer Meditatie

Hoe kijken we hier naar in ons eigen leven?

Is het licht altijd vrolijk en de schaduw negatief?
Dat laatste kan soms wel het geval zijn, zeker
niet altijd. Het is een onderdeel van ieders
leven.

Ja... als je denkt aan de laatste dagen, aan de
dood, dan roept dat negatieve gedachten op.
Even zo goed zie je schaduw over het wereldse
gebeuren met alle geweld en oorlogen.

Daar word je niet blij van.

Liever willen we het licht (laten) zien: de
vrijheid, het zonnige.

Lopend door de bossen in Barchem gaan we in
stilte de Midzomer Meditatie Wandeling doen.
De opdracht die we meekrijgen is het
nadenken over onze licht- en schaduwzijde.
Wat doet het met mij: als ik in de zon of
schaduw loop? Roept dat gedachten in

mij op?

Een stevige wind laat de bladeren aan de
bomen ruisen, de vogels zingen en wij zijn

in gedachten.

Bij een open plek doen we samen een
mindwalk/yoga met ademhalingsoefeningen
en de zonnegroet.

Er wordt een verhaal voorgelezen over hoe
jammer het is om volwassen te worden:

een kind dat speelt met een veertje of blaadje
een peuter die de schaduw ontdekt

de schaduw die voor je uit danst. Het is zo
schoon, laat geen afval achter.

Alleen een foto herinnert eraan.



Wandeling: tussen lichtE R L T

We vervolgen onze wandeling over een magisch
paadje. Licht en schaduw wisselen elkaar af.
Zoals bij ieder mens licht en schaduw afwisselen.
Het paadje ligt bezaaid met dennenappels met
aan weerszijden varens en bosbessen.

Hoe gaat onze levensweg, de wandeling: met
een lichte rugzak en een zwaar hart?

Hoe lopen we op de kruising van wegen: gaan
we op het licht af of juist naar de schaduw?

Welk pad is beter?

Allebei de paden vormen ons zelf. De vraag blijft:
welk deel van mijn schaduw mag ik in het licht
zetten?

De schaduw heeft ook zijn doel in ons leven en in
de natuur.

Het is Midzomer, de zon heeft zijn best gedaan
vandaag.

De zon als bron van liefde, van leven, van God.
Als de schaduw overheerst, probeer je naar het
licht te wenden.

Als je dat probeert zul je zien dat ook bij jou weer
een sprankje licht komt.

Licht dat niet verblindt.

Jan Dinkelman




06-04-2025 Zending Golfstaten € 268,05

13-04-2025 Miss.werk.Ned (The Passion) € 298,45
20-04-2025 Noodhulp Oekraine € 608,55
27-04-2025 Zonnebloem, Lochem-Laren € 218,07
04-05-2025 Amnesty International Lochem € 345,90
11-05-2025 Noaberhulp € 243,95
18-05-2025 Het Passion Hummelo € 168,40
25-05-2025 Kinderhospice Binnenveld € 289,90

29-05-2025 Project Zwiepse Molen (Hemelvaart) € 392,80

Naast bovenstaande collecteopbrengsten ontvingen wij de volgende giften:
Voedselbank: 1 keer € 7,50 en € 20,- en 1 keer € 115,-
Diaconaal werk: 1 keer € 50,- en 1 keer € 150,-.

Bedankt voor uw bijdrage, wij zullen zorgen dat deze juist besteed wordt!

College van Kerkrentmeesters

Bij het College van Kerkrentmeesters blijven regelmatig zaken liggen. De oorzaak: we komen er
eenvoudig niet aan toe. Vier leden is voor het CvK eigenlijk net te weinig.

Een van ons vervult momenteel de rol van penningmeester, maar moet daardoor andere dingen
laten liggen. Daarom zoeken we een nieuw lid voor het CvK, die volgens een vaststaande procedure
binnenkomende rekeningen betaalt en rekeningen stuurt. Je hoeft niet per se ambtsdrager te
worden om kerkrentmeester te kunnen zijn.

De jaarlijkse begroting en het financiéle jaarverslag stellen we op in overleg met onze
administrateur. De penningmeester helpt hieraan mee, maar heeft geen leidende rol. Kennis van en
ervaring in financiéle functies is daarom niet noodzakelijk, al kan het wel praktisch zijn.

Een inwerkperiode is gebruikelijk, een proefperiode is ook magelijk.

Wilt u een wezenlijke bijdrage leveren aan een goed bestuur van onze gemeente?
Meldt u zich dan bij Gerard Doornbos: voorzitter.kerkrentmeesters@pglochem.nl, tel. 06 513 160 20.

24



Het is elke vrijdagmorgen dringen geblazen bij de
Voedselbank Lochem. Vrijwilligers en klanten (27)
staan dicht op elkaar, omdat de ruimte waar de
voedselpakketten worden uitgegeven te klein is,
namelijk 4 bij 6 meter in de Witte Kerk.

Daar kon de Voedselbank gelukkig (tijdelijk) terecht in
2022, toen het pand aan de Burgemeester Leenstraat
moest worden verlaten.

Voedselpakketten, Foto: Arjan Gotink

“Na een intensieve zoektocht,” (waaraan de Gemeente Lochem meewerkte,) “heeft de Voedselbank
Zutphen-Lochem een nieuwe locatie gevonden voor het uitgiftepunt in Lochem.

De zoektocht naar een geschikte plek duurde enkele maanden, maar kreeg een positieve wending
dankzij de reactie van Johan Oltvoort van Olbecon Betonconstructies B.V. Inmiddels is het
huurcontract ondertekend”

“Binnenkort start de verhuizing naar de nieuwe
locatie aan de Leichelweg 6 in Lochem. In dit pand
waar Olbecon een nieuwe showroom ontwikkelt,
huurt de Voedselbank Zutphen een deel van de
ruimte.”

“Wat deze locatie extra bijzonder maakt, is dat de
Voedselbank in Lochem gaat starten met het
supermarktmodel. De organisatie laat weten hierover
binnenkort meer informatie te delen.” ¥)

*) 2e alinea hierboven en bovenstaande foto zijn ontleend aan een artikel in Locaal Gelderland, 20-06-25.

“Het supermarktmodel bij de voedselbank houdt in, dat klanten zelf hun boodschappen
kunnen uitkiezen in een winkelruimte, in plaats van een vooraf samengesteld pakket te
ontvangen. Dit model wordt in steeds meer voedselbanken ingevoerd.

De voedselbank wordt ingericht als een supermarkt, met schappen en koelingen gevuld met
diverse producten.” (Google)

Antoinette Oprel-van Riel
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Beheer
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Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten onderstaande nieuwingekomenen van harte welkom:
Mevr. E.A. Gerritsma vanuit Leeuwarden

Dhr. L. FI6ttmann vanuit Deventer
Dhr. H.G.A. Markerink vanuit Gelselaar

Overleden

21-05-25 Mevr. J. Klein Geltink-Mulder (01-08-1939)
18-06-25 Dhr. R.G. Woestenenk (27-02-1944)

Belijdenis
Mevr. S.E. Willemsen

Adreswijziging leden P.G.Lochem aanmelding, opzegging en

Mevr. E. Segers-Feith
Mevr. W Heijink-Kok naar afd. Langen K 28 ledenadministratie@pglochem.nl
Mevr. I. Huurnink

Bericht van geboorte of overlijden,

adreswijziging s.v.p. melden aan:

Nieuwe beiaardmelodieén

Sinds kort zijn de volgende nieuwe beiaardwijsjes te horen in

het centrum van Lochem:

- heel uur: Pelgrims van hoop muziek: Francesco Meneghetto,
orig. tekst: Pierangelo Sequeri, hymne gemaakt voor het
jubeljaar 2025

- kwart over: Weg van jou - Susan en Freek, 2021

- half uur: On the road again - Willy Nelson, 2013

- kwart voor: C'est la vie - Claude, 2025

De beiaard wordt wekelijks bespeeld op woensdagmorgen
van 10-11 uur door de stadsbeiaardier, de heer

J.G. Heuvelman.

Heeft u verzoeknummers voor hem of wilt u graag een keer
mee tijdens een bespeling, dan kunt u mailen naar
beiaardierlochem@gmail.com.

Antoinette Oprel-van Riel



Een bijzonder moment
bij de midzomeravond
in de IVN-natuurtuin
aan de Enkweg

Het is een traditie binnen de afdeling Noord-Midden Achterhoek dat op 21 juni - de
langste dag — een midzomeravondfeestje in de natuurtuin plaatsvindt. De tuin wordt
beheerd door vrijwilligers van het IVN. Een oploopje met drankjes en taart, en dan samen
met de plantenjachtgroep inventariseren welke planten in de natuurtuin te vinden zijn.
Deze avond bezocht ook de waarnemend burgemeester van Lochem — de heer Frans
Backhuijs — met een bijzondere reden de natuurtuin.

Hij kwam vertellen dat het Zijne Majesteit de
Koning heeft behaagd Gerard Doornbos te
benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Hij krijgt deze onderscheiding voor al zijn
inspanningen die hij in de afgelopen 20 jaar
heeft gedaan voor de natuurtuin. Daarnaast is
hij al vele jaren actief als adviseur bij het
Cultuur Historisch Museum de Scheper in
Eibergen, de Marke Lochem en voor de IVN afd.
Oost-Achterhoek. Tevens is hij voorzitter van de
kerkrentmeesters in de Protestantse Gemeente
Lochem.

Gerard, van harte gefeliciteerd met je
onderscheiding!

Fotos: Joke Stomps
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Kik en de muizen zijn buiten. Op het kerkplein staat
een bus in de stralende zon. Er staan mensen omheen,
tieners van het jongerenkoor en ook ouders. Ze
hebben tassen en rugzakken bij zich. ‘Daar moet ik
meer van weten!’ piept Missy Muis. Zij sprint weg

en verbergt zich achter een sporttas die naast de bus
staat. Even later komt ze terug en doet verslag:

‘De tieners gaan drie dagen weg! Naar een boerderij in
Stoppelveld! Met een escape room! En een klompen-
sjoelbak!’ De muizen schreeuwen door elkaar: ‘Ik wil
60k mee! Ik wil 6ok weg!’. ‘Dat kan toch niet, bromt
Kik, Je komt nooit in die bus. En stel je voor dat je
zoekraakt!” Maar Missy gaat ervandoor.

S neusje uit een roze rugzak vol hippe kleren...

Terwijl de jongeren afscheid nemen en instappen, klimt
Missy in een roze rugzak vol hippe kleren. De chauffeur
is bezig alle bagage in te laden. Maar het past niet.

Het is veel te veel! Hij klimt de bus in en roept ‘Luister
allemaall Jullie mochten één grote tas meenemen. Wie
heeft er méér dan EEN ingeleverd?’ Veel handen gaan
omhoog. ‘Wie meer dan TWEE? Wie meer dan DRIE?’
Uiteindelijk moeten vier tieners uitstappen. Ze moeten
hun spullen in één tas doen. Wat overblijft wordt in de
pastarie gezet. Dan vertrekt de bus. De muisjes treuren:
‘Arme Missy. Ze is weg. Maar in de pastorie piept een

De anderen snikken: ‘We zien S
haar nooit meer terug’ pj hrg) o7 ___r___
[ | 0——-—@’

: ls(;

-

Woordzoeker

Je gaat op weg ...
en wat neem je NIET mee?

In deze woordzoelker zitten
15 woorden verstopt.
Je vindt ze horizontaal,
verticaal en diagonaal MSSNEAKERS
(niet achterstevoren). OL P BWUIE AN S
Een letter kan meerdere
keren gebruikt worden. NIO|IO|U|A|II|Z|E|P|A
Streep de woorden die je
vindt, we;\.r Dan vertelfen PYJAMA DFRIE|T|LI|Z|Y|D
de letters die overblijven SLOFFEN EIFITINIEIUITIEI]IR
wat je echt NIET mee SNEAKERS
hoeft te nemen! sokkik |[R E B C R E M E A E
)\ SPORTBROEK |G /N R T F 'S S P M S
i\ TELEFOON
voncs |0 |T[O|I|L[B[T|T|A|S
EITIE|L|E|(F|O|O|N|E
DIEIKIN|S|O|K|K|E|N




Eerichten

Hartelijk dank voor het boeket bloemen en de kaart
met namen ter gelegenheid van ons 60-jarig
huwelijk. We hebben dit zeer op prijs gesteld.
Annie en Dirk Boevink

Lieve mensen, jullie mooie bloemen waren echt een @

hart onder de riem! Dank hiervoor,
Beatrijs Schaap

Hartelijk dank voor jullie attentie!
Jan en Gerda Langeler

Groene kerk: wie denkt er mee?

Tijdens de gemeenteavond op 22 mei hebben we met elkaar gesproken over de ‘groene kerk:
Een thema met een enorme reikwijdte, maar waarin de zorg voor Gods schepping centraal
staat. Het onderlinge gesprek was constructief en we hebben gemerkt dat het onderwerp
leeft. Het vraagt om een vervolg. Er zijn al een paar mensen die willen meedenken, maar om
het thema echt handen en voeten te geven hebben we meer mensen nodig. Doet u mee?
We horen het graag!

Ineke Vreemann (scriba@pglochem.nl)

Connaissez-vous Lysenko?

Benefietconcert voor Oekraine op zondag 13 juli, 15.00 uur, in de
Gudulakerk met:

Galyna Bilych / viool

Mykhailo Bilych / viool

Andriy Vasin / piano

Vrije toegang, vrijwillige donatie.

UITVAARTDIENSTEN

In de vakantieperiode is de uitvaartgroep telefonisch bereikbaar op:
7 t/m 11 juli: Paul Wansink Tel. 06 520 522 43
12 juli t/m 14 augustus: Jan Dinkelman tel. 06 578 475 30
Na 14 augustus: Erik te Loo Tel. 0573 250 312 of 06 518 967 97
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:

Paul Krugerstraat 8,

tel. 0573 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman,
tel. 0573 250 102,
koster@pglochem.nl

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:

Predikant:

Ds. P.L. Wansink
pwansink@pglochem.nl
Tel. 06 520 522 43

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
coordinator bezoekwerk
Amanda Jansen

Tel. 0573 250 603 of

06 387 166 17

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Johan Meijer

Tel. 06 316 724 52.

Uitvaartdiensten:

E.te Loo, tel. 0573 250 312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma

tel. 06 435 194 58

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente
Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl
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www.kerklochem.nl/contact

Samenspraak nr 6 - 2025, 35e jaargang

Samenspraak is het contactorgaan van
de Protestantse Gemeente Lochem.

Uitgever: De Zalige Zalm, Deventer

Wilt u reageren?

De redactie van Samenspraak ziet uw vragen,
opmerkingen en aanmerkingen

graag tegemoet:
samenspraak@pglochem.nl, of

Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem

Redactie Samenspraak

Eindredacteur: Antoinette Oprel-van Riel
Redacteuren: Jan Breukelman, Jan Dinkelman,
Diny Nijkamp en Jan Nijland

Vormgeving: Sander van Voorst

De foto's in dit nummer zijn beschikbaar gesteld
door: Jan Dinkelman, Dienke Geurtz, Arjan Gotink,
Erik Maarsingh, Joke Stomps en Pixabay.

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen
in te korten en/of te redigeren.

Kopij voor het volgende nummer inleveren véér 12.00 uur
op maandag 18 augustus 2025
Samenspraak september nr. 7 verschijnt uiterlijk 6 september 2025

Inzending zondagsbrief uiterlijk woensdagavond: zondagsbrief@pglochem.nl

MIX Dit kerkblad wordt gedrukt op FSC gecertificeerd
papier. FSC staat voor: Forest Steward Council:
de Raad voor Goed Bosbeheer.

Paplar van

verantwoorde herkomst

FSC* C092667




X rooster

Juli

zondag 13 Lucas 10,25-37
maandag 14 Lucas 10,38-42
dinsdag 15 Deuteronomium 20,1-9

woensdag 16 Deuteronomium 20,10-20
donderdag 17 Deuteronomium 21,1-9

vrijdag 18 Kolossenzen 1,1-11
zaterdag 19 Kolossenzen 1,12-23
zondag 20 Kolossenzen 1,24-2,5
maandag 21 Kolossenzen 2,6-15
dinsdag 23 Kolossenzen 2,16-3,4

woensdag 23 Psalm 75
donderdag 24 Deuteronomium 23,2-15

vrijdag 25 Deuteronomium 23,16-26
zaterdag 26 Psalm 28

zondag 27 Lucas 11,1-13

maandag 28 Lucas 11,14-23

dinsdag 29 Lucas 11,24-28

woensdag 30 Lucas 11,29-36
donderdag 31 Lucas 11,37-44

Augustus
vrijdag 1 Lucas 11,45-54
zaterdag 2 Lucas 12,1-12
zondag 3 Lucas 12,13-21
maandag 4 Lucas 12,22-32
dinsdag 5 Kolossenzen 3,5-17
woensdag 6 Kolossenzen 3,18-4,6
donderdag 7 Kolossenzen 4,7-18
vrijdag 8 Deuteronomium 24,1-9
zaterdag 9 Deuteronomium 24,10-22
zondag 10 Lucas 12,33-40
maandag 11 Lucas 12,41-48
dinsdag 12 Deuteronomium 25,1-10
woensdag 13 Deuteronomium 25,11-19
donderdag 14 Deuteronomium 26,1-11
vrijdag 15 Deuteronomium 26,12-19
zaterdag 16 Psalm 54
zondag 17 Lucas 12,49-59
maandag 18 Lucas 13,1-9
dinsdag 19 Lucas 13,10-21
woensdag 20 Deuteronomium 27,1-13
donderdag 21 Deuteronomium 27,14-26
vrijdag 22 Psalm 55,1-16
zaterdag 23 Psalm 55,17-24
zondag 24 Lucas 13,22-30
maandag 25 Lucas 13,31-35
dinsdag 26 Deuteronomium 28,1-14
. 5 woensdag 27 Deuteronomium 28,15-29
Een Samaritaanechter, die donderdsy 28 Deuteroncimiam 283044
v oo vrijda 29 Deuteronomium 28,45-57
op reis wasr kr eeg medel’}den zatjerdgag 30 Deuteronomium 28,58-69
o0 " zondag 31 Lucas 14,1-14
toen hij hem zagliggen.
September
maandag 1 Lucas 14,15-24
dinsdag 2 Lucas 14.25-35
. woensdag 3 Psalm 33
I'ucas 1 0' 33 donderdag 4 Deuteronomium 29,1-14
vrijdag 5 Deuteronomium 29,15-28
zaterdag 6 Deuteronomium 30,1-10



Zomer straalt over het land

op zijn zon zijn wij gebrand.
Zomer gloort vroeg op de dag,
ontlokt ons een eerste lach.

Zomerzwaluw in de lucht,
sierlijk zwierend in haar vlucht.
Zomer bloeiend in een bloem,
fleurig, geurig, vol gezoem.
Zomer tovert door het bos
gouddraad op lover en mos.
Zomer op een bergwei hoog,
weidse rust en lust voor 't oog.

Zomerdroom lomer dan loom,
onder 't lommer van een boom.
Zomerzondag aan het strand,
schept kastelen in het zand.
Zomerzon zinkend in zee,
gloeit rood op de golven mee.
Zomer tot laat in de nacht,
slapend onder sterrenpracht.

Zomer is een vreugdelied,
waar men zingend van geniet,
tot Zijn zomerlied weerklinkt,
als Zijn Zomer voor ons blinkt.

Priscilla Laneuze
30juni 2024
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