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Meditatie

God is Geest (Johannes 4, 24)

Als je zomaar iemand op straat vraagt naar de betekenis van de drie grote christelijke
feesten: Kerst, Pasen en Pinksteren, dan is de kans vrij groot, dat Pinksteren het
lastigste is. Vroeger kreeg je van gemeenteleden nog weleens het antwoord:
Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat werd zo geleerd.
Maar ja, daarmee verplaatst het probleem zich: Want wat is de uitstorting van de
Heilige Geest?

Ik begin liever dichterbij mijn eigen ervaring om het uit te leggen. In het leven van
een mens en dus ook dat van mij heb je de concrete ‘aardse’ gebeurtenissen.

Je wordt wakker, je staat op, je lichaam voelt nog wat stram, je gaat ontbijten, aan
het werk, je ontmoet mensen. Het concrete leven is tastbaar, zichtbaar, te horen, te
ruiken, kortom je zintuigen doen mee. Maar je hebt ook een ander soort ‘gevoel; een
ander soort ervaringen. Je wordt geraakt door een muziekstuk, of door het lage
avondlicht, de aanraking van een mens ontroert je, zelfs kun je soms nadenken over
waarom je er bent. En plotseling blijkt dat leven van jou veel meer dan alleen maar
jouw lichaam. In alle culturen hebben mensen daar woorden voor gebracht.
Overigens taal op zich is al een klein wonder. Maar goed de woorden voor dat meer
van het aardse leven zijn bv ‘ziel; of intellect, of ratio, of verstand. Een van de
woorden die de Bijbel graag gebruikt is ‘geest. Wij mensen hebben een geest, een
levensadem om een ander woord van de Bijbel te gebruiken. En wat blijkt nu,

God is Geest.

Die uitspraak komt van Jezus in een gesprek dat hij heeft met een Samaritaanse
vrouw. Dat verhaal stond op het rooster voor 18 mei, maar ik had geen dienst,
misschien dat ik er nog wel op terugkom. Het is een prachtig verhaal. Jezus wil
duidelijk maken dat er in dat concrete leven van ons (hij heeft het 0.a. over de
partners van deze vrouw) altijd ook sprake is van een gericht zijn op God. En daar
moet je niet te banaal over denken, want God is van een andere orde dan wij, Hij is
Geest. Dat wil zeggen: je kunt hem overal ontmoeten, overal aanbidden zo blijkt in
het gesprek, Hij is immers niet gebonden aan een vaste plaats, of een vaste tijd.

Nu terug naar Pinksteren. Daar wordt de Geest van God ‘uitgedeeld’ De leerlingen
van Jezus en dat zijn wij toch ook, delen in de gave van Gods Geest, die Heilig
genoemd wordt om duidelijk te maken dat Gods Geest zuiver is, van barmhartigheid
en goedheid doortrokken. Als gelovig mens mag je delen in die Goede geest. Jouw
geest verbonden met de zijne. Dat is toch prachtig. Jij aarzelend, twijfelend en soms
totaal in de wereld verdwaald mens deelt in Gods Geest. Wat een prachtige belofte.
Ik zie uit naar Pinksteren.

Paul Wansink
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Maatschappelijk gesprek

Jan Dinkelman

Thijs de la Court

Gepensioneerd adviseur duurzame
ontwikkeling en circulaire economie

Hoe is jouw inzet hiervoor? veel oorspronkelijke mossen, zoals veenmaos,
Nogal breed. Voor de komende kunnen niet tegen kalk.
gemeenteraadsverkiezingen help ik sommige Door het kalk strooien komt er ook extra
partijen in Nederland met hun programma stikstof uit de bodem vrij en dat in combinatie
voor de plaatselijke klimaatdoelen. met de stikstofneerslag, veroorzaakt door
Daarnaast ben ik ook betrokken bij mobiliteit, industrie, landbouw en buitenland,
‘Grootouders voor het Klimaat; een actiegroep gaat het tankmos nog harder groeien.

die twee keer per maand demonstreert op het De beheersmaatregel met kalk was goed
Binnenhof om daar hun bezorgdheid over het bedoeld, maar werkte contraproductief. Nu is
klimaat en aanverwante zaken te uiten. de vraag wat doen we ermee: afplaggen of
Mijn grootste hobby, in het verlengde van afgraven of misschien niks... wachten tot de
duurzaamheid, is het veldwerk m.b.t. mossen, kalk weer uitgespoeld is.

libellen, hogere planten en algen. Met name in

het Ussellandschap loop ik voetje voor voetje Hoe gaat het in Lochem met het klimaatbeleid?
door het gebied om de grote diversiteit aan Ronduit verschrikkelijk. De landelijke afspraak is
mossen daar in kaart te brengen. Het is lopen om minimaal 55% minder broeikasgassen uit
met een loupe in de hand en elk mossoort te stoten in 2030 en daarnaast in 2035 alle
bekijken die zowel op de grond als tegen de elektriciteit hier duurzaam te produceren.
bomen groeit. Mossen vertellen veel over de Lochem komt niet in de buurt van die getallen.
biodiversiteit. Het lijken abstracte getallen, maar ze

Op de Gorsselse Heide doe ik onderzoek naar emotioneren me. Dit zijn geen vrijblijvende
libellen, de ontwikkeling van de vennetjes en opgaven. Als we het niet halen komt de

de flora. Daar speelt bijvoorbeeld een ellende neer op onze kleinkinderen.

probleem met tankmos. Dat is een exoot die Landelijk en internationaal zijn er grote

vrijwel overal domineert. Zeker bij extreem klimaatbewegingen. Het is een groot thema
droge of natte perioden waarbij andere dat bij alle leeftijdsgroepen de aandacht heeft.
specifieke/autochtone plantensoorten het Op demonstraties hierover komen duizenden
moeilijk hebben. mensen af. lk ben daar ook wel eens te vinden.
De beheerder van dat gebied heeft gepoogd Het is belangrijk om elke demonstratie ludiek te
om dat probleem te tackelen door kalk te houden en niet steeds hetzelfde doen. Zo vind

strooien, maar dat heeft averechts gewerkt: ik de acties van Extinction Rebellion weinig



verrassend. De A12 blokkeren is steeds
hetzelfde en de beleidsmakers/politici worden
er niet mee geraakt. Vooral de ‘gewone’
mensen worden gehinderd. Burgerlijke
ongehoorzaamheid — vreedzaam en zonder
zaken kapot te maken - vind ik in dit verband
gerechtvaardigd. Eigenlijk vind ik dat de
overheid en veel bedrijven zich niet aan de wet
houden door zwak beleid en hoge uitstoot.

Wat kan de kerk doen t.o.v. duurzaamheid?

Dat is best wel moeilijk. Mijn eerste gedachte is
eigen energie opwekken met zonnepanelen in
samenwerking met Lochem Energie en
stoppen met het gebruik van aardgas. lk weet
dat sommigen denken dat je kan overstappen
op waterstof. Dat vind ik vreemd. Waterstof is
ontzettend duur en als je groene waterstof wilt
inzetten dan doe je dat ten eerste bij de grote
industrie of het zware transport. Of je zet de
groene waterstof (bij veel wind en zon) om in
methaan en pompt dat gas in lege gasvelden.
We hebben in de winter van die donkere en
windstille perioden. Windmolens draaien dan
weinig en zonnepanelen leveren niks op. Dan
gebruik je dat duurzame gas om elektriciteit te
produceren. Je gebruikt waterstof dus zeker
niet bij het verwarmen van woningen of — in
dit geval — een kerk.

Ja, en dan hopen sommigen dat er kernenergie
komt. Hoeven die windturbines en grote
zonnevelden niet. Ik verwacht niet dat er een
nieuwe kerncentrale in ons land komt.
Natuurlijk worden vanuit de politiek wel
proefballonnetjes opgelaten en stevig geld
gereserveerd. Een kerncentrale kost al snel
15-20 miljard euro. De prijs van elektriciteit uit
wind en zon is lager. En dan heb je nog de
risico’s rond afval en de gegarandeerde
stroomprijs die de exploitant wil hebben.

Eigenlijk is zo'n centrale alleen iets voor
communistische landen die alle risico’s op zich
nemen.

Kortom: als de kerk wat aan duurzaamheid wil
doen, begint dat toch bij de meest concrete
actie. Ga van het aardgas af door goed te
isoleren, slim te ventileren en een goede
warmtepomp te installeren. En die draait
vervolgens op wind- en zonne-energie.

Als de kerk wat aan duurzaambheid

wil doen, begint dat toch bij de
meest concrete actie.

Jij was 8 jaar wethouder in Lochem, hoe kijk je
daarop terug?

Lochem is een grote en landelijke gemeente
met een oppervlakte van 220 vierkante km.

In de loop der jaren is er veel veranderd. Was
jaren geleden de agrarische sector met zijn
gerelateerde bedrijvigheid de economische
drager, nu is dat duidelijk anders.

De zgn. maakindustrie heeft deze plaats
ruimschoots overgenomen. Vele bedrijven
binnen de gemeente bieden werkgelegenheid
aan duizenden mensen, zowel binnen als
buiten Lochem.

Deze mensen verdienen niet alleen geld hier, ze
geven het ook weer uit in winkels, de markt of
komen in contact met de schouwburg of
sportmogelijkheden. Dat geeft dan weer een
impuls voor de middenstand.

Daarnaast is het toerisme een groeiende markt
binnen de gemeente. Honderdduizenden
mensen bezoeken of overnachten hier bij de
vele hotels, campings, e.d. Hiervoor is veel
geinvesteerd en dat werpt zijn vruchten af.



vervaolg

Op de derde plaats staat nu de agrarische
sector. Door stoppers en/of sanering neemt het
aantal bedrijven gestaag af als mede de
werkgelegenheid voor de
toeleveringsbedrijven. Dat is overigens een
landelijk beeld.

Hierdoor is mijns inziens de agrarische stem ook
binnen de gemeente/maatschappij behoorlijk
ingeperkt. De sector heeft aan belang
ingeboet.

De landbouw moet zich opnieuw opstellen in
relatie tot de natuur- en klimaatdoelen. Je ziet
hoe de landelijke politiek hiermee worstelt. De
stikstofproblematiek domineert de discussie.

Door stoppers/sanering zijn er landelijk nu al twee
miljoen varkens minder.

Door de veeziekte MKZ in 2001 zijn er
tienduizenden dieren geruimd en hetzelfde geldt
voor de vogelgriep van de afgelopen jaren.
Nergens wordt er gesproken van een afname van
de stikstofuitstoot. Hoe zit dat?

De stikstofuitstoot is stevig omlaag gegaan,
maar het is nog niet voldoende. Het is voor mij
duidelijk dat er een stikstofdeken over
Nederland ligt. Ik zie het aan de natuur als ik
door de bossen of over de Gorsselse Heide
loop. Die stikstofdeken moet weg. En dat is een
hele klus. Ik vind dat we geen tijd te verliezen
hebben. Er zijn harde grenzen nodig voor de
biodiversiteit.

Veel van wat ik doe, in het veld of voor de
politiek, gaat hierover.

Zure regen of het gat in de ozonlaag, ik hoor er
niet meer over?

Gelukkig niet, er is wereldbreed hard voor
gewerkt om die problemen op te lossen.

De zure regen van ruim dertig jaar geleden is

grondig aangepakt. Bijvoorbeeld met de
katalysatoren in auto's, de overstap van kolen
naar aardgas, rookgas-ontzwavelingen, andere
vormen van bemesten.

Wat het ozongat betreft, zijn de spuitbussen
met gevaarlijke cfk-gassen verboden,
vervangende drijfgassen in de
airco-warmtepompen-koelsystemen verplicht
en is de inleverplicht koelkasten
geintroduceerd. Dit alles naast nog tientallen
andere maatregelen.

Tsja, en dan worden we nu met Pfas geconfron-
teerd. Ook zo'n probleem waarvoor een heel
pakket aan maatregelen nodig is. Maar ozongat
en zure regen illustreren dat we best grote
problemen kunnen aanpakken.
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Wim Bras

~buschauffeur RET

Wim Bras is een geboren en getogen Rotterdammer.
De laatste tien jaar woont hij in Lochem, de plaats
waar zijn dochter al woonde en als je dan een
rustige plek zoekt is de keuze snel gemaakt.

Wim: Mijn wieg stond in Rotterdam-West. Daar gingen
we ook naar school. Rotterdam is in de oorlog flink
gebombardeerd, er vielen 481 doden. De Amerikanen
wilden de haven bombarderen, de helft van de vloot
ging terug.

De andere helft liet de bommen op de woonwijk vallen.
In onze straat vielen 21 doden. De hele overkant van de
straat was weg, alle huizen in puin. Het was een enorme
ravage. Die beelden vergeet ik nooit. Onze mooie oude
Kerk is gelukkig gespaard gebleven.

Jaren later was er de watersnoodramp in Zeeland.
Door de vloed steeg ook het water in de Maas.

We gingen op zondag naar de kerk, niks aan de hand.
Toen we de kerk uitkwamen stond het hele plein onder
water, bizar, het was vloed.

Later zakte het water naar normale waarden.

In de kerk was ik diaken en later hulpkoster.

Er waren twee kerken: één is gesloopt in de loop der tijd
en de andere is nu in gebruik als rouwcentrum. De
Gereformeerde Gemeente ging later samen met de
Hervormde Gemeente door in de Goede Herderkerk.

Mijn werkzame leven begon als timmerman, dat is een
mooi beroep en heb ik elf jaar gedaan.

Ik heb een fascinatie voor alles wat over een spoor rijdt.
Op mijn dertiende ben ik begonnen met het
aanleggen/verzamelen van modelspoorbanen.
Ondertussen is het een hele kamer vol, compleet met
wissels, tunnels en wat er allemaal bij hoort.

De verhuizing naar Lochem was een hele uitdaging, alle
treintjes etc. in dozen en later weer in de goede
formatie opbouwen.

Nog afgezien van wat er bij een gewone verhuizing
komt kijken. Ik had alle rijbewijzen en kon beginnen bij
de RE.T, de Rotterdamse Electrische Tram. De bus, tram
en ook de metro vallen onder die maatschappij.

Daar heb ik met heel veel plezier gewerkt.



In een stad als Rotterdam gebeurt altijd wat en
geen dag is hetzelfde. Er werd veel gedeald, in
portieken en op straathoeken. lk heb veel met
politie samengewerkt om orde te houden.

In die eerste tijd kocht je nog een kaartje bij de
chauffeur, het gebeurde dat een man een kaartje
kocht, geld neerlegde en een mes ernaast. Dat
mes heb ik dus snel in veiligheid gebracht. In die
tijd was de agressie nog niet zo groot als nu. Bij
calamiteiten moest je snel kunnen reageren.

Het gebeurde een keer dat een joyrider voor de
tram langs knalde, door de klap schoot de tram
door en kwam bovenop de auto terecht. Volgens
de politie was dat nog nooit gebeurd in
Nederland. Dan moet je snel reageren, dat spoor
ligt stil en het tramverkeer moet via andere
sporen rijden. De brandweer komt en er moet
een hijswagen komen. Het slachtoffer moet
geborgen en de ravage moet opgeruimd
worden. En dat allemaal in een druk bereden
deel van de stad. De trambestuurder was in
shock, je ziet het gebeuren en de reactie is altijd
te laat. Ik heb hem bijgestaan, hij durfde in eerste
instantie niet meer over dat traject te rijden.

Die eigenschap heb ik, slachtofferhulp bestond
nog niet en het gebeuren heeft natuurlijk een
enorme impact op de machinist. Hij moet zijn
verhaal kunnen vertellen, emoties toelaten,
samen hebben we gewerkt om in een goede
werksfeer de draad weer op te pakken, maar hij
kon niet meer verder als machinist.

Ook de deuk in de zijkant herinnerde hem aan de
crash. De tram ging naar de remise waar hij werd
uitgedeukt.

In totaal heb ik 21 jaar als chauffeur op de bus
gewerkt met veel plezier. Er waren onregel-
matige diensten zodat je ook nachtdiensten
draaide. Het kwam voor dat er knokpartijen
waren in de bus. Gelukkig ben ik niet bang
uitgevallen, ik liet ze de keuze, de bus verlaten
en lopend verder of je gedragen. En dat lukte

meestal. Eénmaal per drie weken hadden we
voetbaldienst.

Dat is niet te vergelijken met een gewone
lijndienst. Vaak is er alcohol in het spel en als de
wedstrijd dan niet verloopt zoals zij dachten of
verwachtten, breekt soms de hel los. Maar ik kon
er mee omgaan en heb altijd goed orde kunnen
houden. We konden altijd rekenen op steun van
de achterban.

Er kwam een plek vrij om de functie van chef te
vervullen. Dan had je de leiding over het hele
team, in de werkplaats en op kantoor. Dat was
een stuk minder hectisch en dat heb ik 11 jaar
gedaan en toen kwam de pensioengerechtigde
leeftijd in zicht. Al met al heb ik een geweldige
tijd gehad op de bus, ik was dienstbaar, mocht
mensen van A naar B vervoeren en dat was
prachtig, geen dag was hetzelfde.

In 2006 ging ik met pensioen. We wonen nu tien
jaar in Lochem.

Vorig jaar werd ik tweemaal getroffen door een
herseninfarct, er volgde een operatie en nu gaat
het redelijk goed.

Er zijn wat restverschijnselen, maar we genieten
iedere dag van alles wat we nog samen kunnen
doen.




Bijbeluitleg

Bijbellezers

Voor de meeste bijbellezers geldt dat ze een aantal Bijbelteksten hebben die hen goed bekend zijn.
In onze tijd leven wij in een samenleving waarin voor veel mensen de Bijbel een gesloten boek is.
Waar ze de schouders voor ophalen. Het woord van de Heer lezen is een zegen. Bekende teksten
hebben voor ons een belangrijke inhoud.

Als er een preek komt met een bekende tekst, dan verbazen wij ons daar niet over. Want die preek
hebben we al eens gehoord. Wij weten eigenlijk al wat er komt. De dienaar van het woord voegt er
dan een wat mindere bekende tekst aan toe.

Dan kan het goede nieuws gepredikt worden.

Soms weten we niet wat er staat of waarop het aankomt. We denken dat wij het weten. Het gaat
bijvoorbeeld over de tekst uit Jesaja. Het machtige profetenboek dat zo wonderlijk in elkaar zit.
Daarin staat heel nadrukkelijk een tekst die een bijzondere betekenis heeft. De Heer zegt: ‘Laat ons
samen rechten'(Jesaja 1: 18).

Wat is ‘rechten’? Dat is met elkaar in gesprek gaan en met reden overleggen wat je als recht of als
onrecht ervaart.

In de Bijbel staat 'Houd je aan de wet van de Heere: Dat is recht.

Als iemand zich daar niet aan houdst, dan is dat is onrecht. Onrecht is de oorzaak van alle ellende.

Wij sluiten af met een goede tekst uit Jesaja. Met mooie inspirerende woorden:
'Hoor de Heere spreekt’, en eindigt met: ‘'want de mond des Heere heeft het gesproken' (Jesaja 40:5).

Henk Bruil




We zijn op weg naar juni en het blijft alsmaar mooi weer. Voor de niet-agrariérs
prachtig, maar ik kan me zo voorstellen dat het voor het boerenleven wel wat
problemen oproept. Laten we hopen dat er tijdig toch wat regen gaat vallen.
Voor mij als predikant is de maand juni altijd iets rustiger. Het is een tijd van
terugblikken en van brainstormen over het komende jaar. Voor de kerkenraad
schrijf ik altijd een jaarverslag. Ik kan vast melden, dat ik dankbaar op het
afgelopen jaar terug kijk.

Natuurlijk weet ik ook wel dat onze gemeente ‘vergrijsd’ is en dus krimpt, zoals
dat tegenwoordig heet, maar tegelijk gebeurt er veel. Het is gelukt de financiéle
kant eindelijk meer op orde te krijgen (en dan staan we er echt niet zo slecht
voor), we hebben een betrokken kerkenraad, die vrijwel op peil is, we hebben
een leuke jeugdgroep, ouders met kinderen en zelfs een paar jongvolwassenen,
waarvan er twee belijdenis wilden doen. We hebben een goed lopend pastoraal
team, ontmoetingen in het kader van thee met de dominee, een trouwe en
enthousiaste preekvoorbereidingsgroep, enkele kringen en ook het kerkbezoek
kon echt slechter. Voor mij als predikant mooi om mee te maken, dat in de
‘herfst’ van mijn predikantsleven. Ik ben nog steeds elke dag blij dat ik ooit
besloten heb om theologie te gaan studeren en predikant te worden; het is een
prachtberoep.

Juni geeft Lobke en mij iets meer tijd te genieten van de mooie omgeving waarin
we wonen. Het is ook een tijd om iets meer bezinning te zoeken. Na twee jaar
Lochem kan ik alleen maar zeggen dat we met heel veel liefde hier wonen en

dat ik met evenveel liefde hier werk als uw predikant.

Een hartelijke groet,

Paul Wansink

ndepredikant
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Pinkster verhaal

Jan Dinkelman

* Zois het leven nu eenmaal

.

Zittend op de tuinstoel kijkt Claudia naar de strakblauwe luchten.
Vanuit de polder is het uitzicht wijds. Onafgebroken is het een komen
- engaan van viiegtuigen richting Schiphol.
- ‘ Een glinsterende stip voor en een lange witte streep er achteraan

- markeert de blauwe lucht. Honderden heeft zij er vandaag al gezien.

it as

w




Niet de vraag wat die witte streep precies is, CO2
of NOx, houdt haar bezig. Haar gedachten gaan
uit naar wie er in de vliegtuigen zit. Zijn het
vakantiegangers of zakenlieden of ...

Ja, ook Claudia is met zo'n vliegtuig aangekomen
in Nederland. Niet uit weelde, wel als vluchteling
uit een ver land. De onafgebroken
gewelddadigheden en de daaruit voortvloeiende
honger en bedreigingen hebben haar doen
besluiten om te vluchten als gezin. Op zoek naar
iets beters.

Claudia heeft vaak horen vertellen hoe moeilijk
het ook opa en oma hebben gehad in dat verre
land. Toch vonden zij kracht om het hoofd
zogezegd boven water te houden. En ondanks
dat alles was het voor hen alsof er een geest
rondwaarde om steeds weer te blijven geloven
dat er meer is tussen hemel en aarde dan dat wij
kunnen zien, alleen kunnen voelen (geloven). Dat
gevoel, die geest, het onbegrijpelijke, daar
hadden ze zoveel mensen mee gesteund.

Ach het is al jaren geleden en haar ouders zeggen
nog met regelmaat “C'est la vie”.

Oh ja, vroeger werd er thuis Frans gesproken en
sommige zinnen worden nog steeds gebruikt.
Inmiddels is zij de Nederlandse taal machtig.
Claudia heeft er hard voor gewerkt, meerdere
talen beheerst ze nu goed. Altijd gemakkelijk als
je op zoek gaat naar een baan.

Dat heeft Claudia inmiddels gevonden. Eerst als
hobby, nu fulltime.

Samen met klasgenoten heeft ze een muziek-
bandje opgericht waarin zij de zangeres is.

Eerst waren het tentfeesten, later werden het
podia voor het optreden. Het ging voorspoedig,
de recencies waren overtuigend.

En nu...nu staat Claudia als beroepszangeres te
zingen met vaste bandleden om haar heen. Ze
geniet ervan, de bezoekers halen kracht uit de
gezongen teksten. Velen voelen zich als door een

vlammetje geraakt. Elk optreden is hard werken
om het maximale te bereiken en een boodschap
mee te geven aan het publiek.

Clest la vie: zo is het leven nu eenmaal als je bij de
top wilt horen.

En nu is Claudia uitgekozen voor een
televisie-optreden, dit in de week voorafgaand
aan Pinksteren. Veel mensen zullen het zien en
horen.

Ze heeft lang nagedacht welk lied ze zou kiezen.
Het moest iets met verbinding zijn, een lied dat
kracht geeft aan de medemens, dat zich als het
ware als een geest verspreidt. Natuurlijk moet
het in begrijpelijke taal en wie het dan toch niet
kan verstaan moet het gevoel krijgen dat het als
een vlammetje gaat branden in je hart.

Na lang nadenken besluit ze als Nederlandse
vrouw de tekst te zingen in meerdere talen zodat
het zoveel magelijk mensen raakt en zich als een
geest verspreidt. Hierdoor kunnen mensen zich
ook gesteund voelen. ‘Want ook al was mijn
kindertijd uitzichtloos, het leven gaat soms zoals
het gaat: Cest la vie!

Het optreden was succesvol. Veel positieve
reacties.

Mensen die zich gesteund voelden door het lied
dat het leven soms nu eenmaal zo gaat:

Soms zus, soms zo....hoop is op en neer

Soms verliefd, soms ellendig. ....soms mooi, soms
duister...zo is het leven.

Toch is er steeds weer hoop om kracht te krijgen.
Zomaar uit het onverwachte. Van een bekende of
onbekende... soms alsof er een wind je komt
aanwaaien die ook in jou een vlammetje laat
branden.

Die kracht die van buitenaf komt en mensen kan
inspireren.

Eigenlijk waar ook Pinksteren voor staat.
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Ter inspiratie

Column Leo Fijen

Leo Fijen is bekend van zijn
boeken en televisie-
programma's over kerken en
kloosters. Plekken die hij zelf

ook frequent bezoekt.

De inspiratie die hij daar opdoet

deelt hij hier graag met u.
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Het g&wef dat
oma dicht (gg
haar s en haar

inspiratie geeft”

GEEST VAN INSPIRATIE

Nog niet zo lang geleden ontmoette ik jongeren van de
Agrarische School in mijn kerk. Ze komen twee keer per jaar,
eersteklassers. Meestal zet ik dan een houten kruis neer, als
teken van de vergankelijkheid van ons bestaan. Hoe ga je verder
als je dierbaren er niet meer zijn? Wat doe je als Christus door
het kruis heen weer tot leven komt en dan voor altijd naar de
hemel gaat? Wanneer durf je dan te vertrouwen op de Geest die
over jou en mij wordt uitgestort? Dat zijn toch de vragen die je
hebt als je met lege handen staat en niet weet hoe het verder
moet.

Een meisje steekt haar vinger op en vertelt dat haar oma veel te
jong stierf, van het ene op het andere moment. Toch voelt ze
nog de inspiratie van haar oma, door de tranen heen. Ze wijst
op de armband, gekregen van oma. Die draagt ze vaak omdat
ze dan het gevoel heeft dat oma dicht bij haar is en haar
inspiratie geeft. De doden zijn er niet, ze geven ons tekens.

Een jongen komt daarna met zijn verhaal over vader die al op
49-jarige leeftijd stierf. De jongen voelt zich niet alleen, hoe
moeilijk het soms ook is. Want hij heeft een tweelingbroer en
samen hebben ze van vader een petje gekregen, als teken van
hun verbondenheid en als verwijzing naar vader die nooit
helemaal weg is. Dat is nou de Geest, vul ik aan. Vader is er niet
meer en toch ook weer wel. Oma is er niet meer en toch ook wel
door de armband.

Zo is het ook met Christus die door de pijn van het lijden ging en
opnieuw tot leven kwam. Toen liet hij ons achter, nooit
verweesd, want zijn verhalen en Geest helpen ons. Een mentor,
een oudere leraar, vraagt het woord. Hij verloor zijn dochter bij
de geboorte. Hij gaf haar een naam, Valeria, zodat ze altijd bij
vader is, als richtingwijzer uit de hemel. Zo verlies je allemaal
dierbaren, maar kun je verder met de tekens die ze achterlieten.
Christus deed hetzelfde, met de Geest.



In gesprek met...

Antoinette Oprel-van Riel
Stephanie Willemsen

Heel veel Lochemers hebben Stephanie gezien toen zij de hoofdrol
speelde in de musical Ester in het Openluchttheater op 25 mei 2024.
Een uitgebreid interview met haar door Diny Nijkamp stond in
Samenspraak nr. 9 van september 2023. Ze werkt momenteel mee
aan de musical ‘Rock & Roll op klompen, waarvan 2 voorstellingen
worden gegeven op 24 mei in het Openluchttheater.

Aanleiding voor een nieuw gesprek is haar wens om belijdenis te
doen in de Pinksterdienst op 8 juni.

Stephanie is inmiddels 27, woont al weer een paar jaar in Lochem en
werkt nog steeds met veel plezier in de kinderopvang.

“Ben je gedoopt en ging je als kind regelmatig mee naar een kerkdienst?”
Ja, ik ben gedoopt en ging als kind vaak mee naar de kerk met mijn
ouders en zusje en ook naar de kindernevendienst in Eibergen. lk
ben christelijk opgevoed, oma was gereformeerd. Ik zat op een
christelijke basisschool, die nu niet meer bestaat, en op een reguliere
middelbare school in Eibergen.

“Waardoor werd je geinspireerd om je voor te bereiden op je belijdenis?”
Ik raakte in contact met Linda, Vianne en Justin, ook twintigers, en
Paul Wansink. Om de week op vrijdag spreken we met elkaar over
dingen die met geloof en de kerk te maken hebben. We leren dan
heel veel nieuwe dingen bij.

Ik had al een tijdje nagedacht over het belijdenis doen. Mijn zusje
heeft al eerder op een heel persoonlijke manier belijdenis gedaan
met eigen teksten en muziek.

Ik dacht: "Dat wil ik ook!"

Ik ben nu bezig teksten te schrijven. Spirit4U de band waar wij beiden
in zitten, zal optreden tijdens de dienst.

“Wat zou je jongeren in de PGL willen meegeven over het bij een kerk
behoren?”

Je voelt dat je bij een gemeenschap hoort en dat je allemaal samen
het geloof kan uitdragen.

Ik was onlangs nog bij de voorstelling In Gods Naam van Bastiaan
Ragas in de schouwburg: zoveel mensen die in de Here God geloven!
Je kunt elkaar stimuleren, van elkaar leren, dat voelt vertrouwd!

ledereen is vast heel benieuwd naar de komende Pinksterdienst!
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Kerkdiensten

Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

Zondag 8 juni, Pinksteren

10.00 uur Gudulakerk

Voorganger: ds. P. Wansink, gezinsviering,
belijdenisdienst

Zondag 15 juni

10.00 uur Gudulakerk

Voorganger: ds. P. Wansink, Dienst van Schrift
en Tafel

Zondag 22 juni
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink, Ruimteviering

Zondag 29 juni

10.00 uur Gudulakerk

Voorganger: ds. L. van Wijk, Jeugdkerk
19.00 uur Gudulakerk

Vesper

Zondag 6 juli
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink

Zondag 13 juli
10.00 uur Gudulakerk
Oecumenische viering
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Bij de diensten:

Zondag 8 juni

Een bijzondere dienst met Pinksteren, want in deze
dienst hoopt Stephanie Willemsen belijdenis te
doen van haar geloof. Toen in de Paaswake Justin
ten Tije gedoopt werd, kondigden we al aan dat er
uit dezelfde groep nog een belijdenis zou volgen,
die van Stephanie. Velen kennen haar als ‘Ester’
uit de musical die we vorig jaar opvoerden.
Stephanie zingt in een band en deze band zal
medewerking verlenen aan de dienst, dat wordt
vast heel mooi. Met Pinksteren sluiten we ook het
jaarthema rond vieren af. Een jaar lang hebben
we ons bezonnen op bidden, het Woord,
kerkmuziek en sacramenten en rituelen. Het is
mooi dat we met een prachtig ritueel, de
openbatre belijdenis afsluiten. Ook de jongeren
van de jeugdgroep en de kinderen verlenen hun
medewerking. Al met al: wat willen we nog meer
als gemeente, als de Geest zo waait. Uiteraard
staat het verhaal van de gave van de Geest
centraal: Handelingen 2, 1-13.

Zondag 15 juni

De zondag na Pinksteren heeft een aparte naam:
Trinitatis. U heeft al eerder kunnen lezen dat we
dit jaar gedenken dat het concilie van Nicea 1700
jaar geleden werd gehouden. Daar werd een
belijdenis geformuleerd die nog steeds in alle
wereldkerken wordt gelezen en gezongen. Het is
een ‘'monument’van verbinding juist in deze
tijden van onenigheid. Ter ere van het jubileum is
de tekst opnieuw en zingbaar voor
gemeentezang op muziek gezet door Wijnand
van Klaveren. We hopen in deze dienst de tekst te
zingen. Mooi dat we ook avondmaal/eucharistie
vieren, immers dat sacrament staat voor de
eenheid van de kerk. We lezen in elk geval
Spreuken 8, 22-31, waar het gaat over de wijsheid
van God die al voor de schepping bij God is.
Beeldende taal voor waar het in de drie-eenheid
mede om gaat; God is nooit eenzaam.



Zondag 22 juni

Na Trinitatis maken we dit jaar meteen de overgang naar
de diensten ‘van de zomer’ zoals ze heten in het kerkelijk
jargon. Deze eerste zondag van de zomer lezen we Lucas 8,
26-39. Een tekst over een man bezeten door demonen. Een
actueel thema in een tijd dat je soms het gevoel hebt dat
de demonen zijn losgebroken. Ze zijn met velen zo leert
ons het evangelie, maar tegelijk is er hoop, de stem van
Christus heeft over hen gezag.

Zondag 29 juni

“In beweging komen: aanhangers of navolgers” Beetje
cryptisch thema...

We laten ons leiden door de lezingen: 1 Koningen 19:19-21
—de (wat heet...) roeping van Elisa door profeet Elia als
zijn opvolger. Het is een vreemd verhaaltje dat in de
Achterhoek had kunnen spelen: Elisa was een boeren-
zoon. En Lucas 9:57-62 — de roeping tot navolging, van
gewone mensen die Jezus onderweg naar Jeruzalem
ontmoet. Ben je fan, aanhanger (zoals bij de band
Normaal); of ben je navolger? Want er staat wel iets op het
spel: het Koninkrijk van God. Wij leven meer in een Crisistijd
— geloven we er nog in? Maar als je hiervoor in beweging
wilt komen, kost je dat echt wat. Dat maakt Jezus nogal
stevig duidelijk. . .

Overigens, op 29 juni gedenkt de universele kerk de
apostelen Petrus en Paulus (navolgers die er echt wat voor
over hadden!). En: de apostolische geloofsbelijdenis, die
1700 jaar geleden werd vastgelegd op het Concilie van
Nicea.

Zondag 6 juli

Deze laatste zondag voor mijn vakantie weet ik nog niet
helemaal zeker welke tekst ik centraal stel. Door omstan-
digheden kon ik tussen Pasen en Pinksteren geen ruimte
geven aan Johannes 4, een tekst die wel op het rooster
stond. Ik aarzel of ik dat alsnog zal doen. Het is namelijk
een tekst die een uiterst actueel thema aan de orde stelt:
de relatie tot het Joodse volk. Het lijkt mij goed gezien alle
ellende in Gaza daar een keer iets uitgebreider bij stil te
staan. Tekst is dan Johannes 4, 4-26.

Ruimteviering:
zondag 22 juni 2025 10.00 uur
Gudulakerk te Lochem

Zondag 22 juni is een Ruimteviering met
liederen van Huub Oosterhuis.

Met medewerking van Els Dijkerman en
Cantores Ludgeri.

Thema: “Zachte krachten”.

Het gedicht van Henriétte Roland Holst
“de zachte krachten zullen zeker winnen”
heeft ons geinspireerd. Een gedicht uit
1918 dat ook nu een eeuw later nog
actueel is. Wie het gedicht niet kent, het
gaat over zachte krachten tegen over
krachten van geweld en onderdrukking.
Welke zachte krachten kunnen ons
inspireren en in gang zetten?

Om daarover na te denken willen we een
processie lopen met elkaar, met
verschillende plekken om even stil te
staan, en alleen of samen na te denken
over dit thema.

Jezus kan voor ons een voorbeeld zijn.
We lezen een verhaal van Jezus en de
Barmhartige Samaritaan Lucas 10: 25-37.

Met de spiritualiteit van de teksten van
Oosterhuis leren we een trouwe God
kennen van mededogen, die diep in ons
verborgen is, die beantwoordt aan onze
verlangens en hoop en ons altijd
opnieuw weer moed geeft. Dat we die
liefdevolle God samen mogen ervaren.

Van harte uitgenodigd. De viering begint
om 10.00 uur.

Els en Cantores Ludgeri zingen de
liederen door voor de viering. Als u
daarbij wil zijn kom dan wat vroeger.

Gieneke, Annet en Melita
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Vieren

Afsluiting Project Vieren

Vooraf

Het afgelopen seizoen hebben we stilgestaan bij het jaarthema Vieren. Het belangrijkste was om met
elkaar hierover in gesprek te gaan, waarvoor onze dank. Enkele concrete opbrengsten van de
bijeenkomsten zijn:

Bidden

- Voorbedeboek vanaf Pinsteren, waarin u uw voorbeden kunt
schrijven. Elke zondag zullen deze voorbeden in de viering
meegenomen worden. Op die manier hopen we ook de
betrokkenheid te vergroten.

- Meer ruimte voor het stil of persoonlijk gebed.

Het Woord

- Mogelijk vredegroet ook in reguliere diensten

- Geloofsbelijdenis samen uitspreken wordt als verbindend ervaren

- Variatie in glorialied, liedboek heeft ruim aanbod

- De eigen context speelt altijd mee bij het omgaan met het Woord
(rev. Williams op gemeentevergadering)

Liederen en muziek
- Er is belangstelling voor de verscheidenheid aan liederen uit
diverse bundels.
- In veel voorkeurliederen komt naar voren dat God met ons op weg gaat.
- Jaarlijks een zangviering
- Komend jaar maakt de werkgroep Vieren opnieuw een top 15 van
liederen op basis van voorkeuren gemeenteleden.

Sacrament en rituelen

- Er is behoefte om door te praten over het avondmaal en het Onze Vader.
Werkgroep vieren zal daar themabijeenkomsten voor inplannen.

Tenslotte

Het blijft belangrijk in verbinding met elkaar te staan. Ideeén van gemeenteleden zijn dus welkom
bij de werkgroep Vieren! Reageren bijvoorbeeld naar aanleiding van een viering kan op het
volgende e-mailadres: vieren@pglochem.nl.

Uw input is welkom! We streven ernaar om altijd een reactie te geven naar de inbrenger.

Melita Lever en Zegert Vis
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Jeugdkerk

Jeugdkerk

Op Stille Zaterdag was het de bedoeling om met de
jeugd een kampvuur te maken op het
scoutingterrein van de Graaf Ottogroep. Omdat het
al een hele tijd enorm droog was, vonden we dit
niet verantwoord om te doen. Daarom hebben we
het programma voor deze avond omgegooid en
allerlei grappige opdrachten voor de jeugd
bedacht.

In 3 groepen gingen ze de opdrachten doen. Zo
moesten de jongeren o.a. geblinddoekt door een
doolhof lopen, een lang touw door hun kleding en
door die van hun medespelers rijgen, zo snel
mogelijk de namen van alle spelers in alfabetische
volgorde rangschikken, een ongekookt ei naar je
medespeler gooien en opvangen en in één adem
zoveel mogelijk kaarsjes uitblazen. Voor elke
opdracht waren er punten te verdienen.
Tussendoor werden er allerlei paaseitjes gegeten
en bij de open haard marshmallows geroosterd.

Halverwege de avond vertrokken we in het donker,
op de fiets naar de Gudulakerk. Daar gingen we
met fakkels de kerk binnen, achter de nieuwe
paaskaars aan. We verspreidden met de fakkels het
licht van Pasen door de rijen. Zo werd de kerk mooi
verlicht door de jeugd.

Anita Kolkman en Roos Dieker
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In de februarivergadering van de kerkenraad hebben we
van gedachten gewisseld over hoe wij als kerkelijke
gemeente -breed gezien- bezig zijn met duurzaamheid.
Vanuit de opdracht om als rentmeesters van onze aarde
na te denken over de milieu-impact van ons werk en
onze werk- en levenswijze is het goed om hier regelmatig
bij stil te staan en soms eens wat dieper op een
onderwerp in te gaan.

Dat ‘rentmeester zijn' herinnert ons eraan dat we niet
gewoon beheerders zijn, maar dat we nadrukkelijk ook
naar de langere-termijn-gevolgen van onze keuzes
moeten kijken.

Om duidelijk te krijgen hoe we hier als gemeente over
denken, was het onderwerp van gesprek op de
gemeenteavond van 22 mei. De uitkomst daarvan kon ik
nog niet meenemen toen ik dit stukje schreef.

Als werkgroep pastoraat, in overleg met de
bloemengroep, hebben wij er ook over gesproken en
dan toegespitst op de attenties die gegeven worden bij
een pastoraal bezoek, bij huwelijksjubilea, een
bijzondere gelegenheid of als bedankje.

In een voorstel aan de kerkenraad zijn we gekomen tot
enkele wijzigingen t.o.v. de huidige werkwijze.

De kerkenraad heeft dit voorstel overgenomen en
afgesproken is dat de nieuwe werkwijze ingaat vanaf de
startzondag in september.

Het leek ons goed u voor de zomer over de
veranderingen te informeren.



Attenties bij pastorale bezoeken
Degene die een pastoraal bezoek aflegt

kiest, zoals gebruikelijk, een attentie bij de

winkels waar we een afspraak mee
hebben: HB bloemen, bakkerij Dick ten
Broeke of de Wereldwinkel.

De bloemen uit de kerk

Deze worden na de dienst gebracht bij een

gemeentelid dat wel een bloemetje
gebruiken kan. Gemeenteleden kunnen
hiervoor namen aandragen.

Er staat 1 boeket in de kerk, bij
uitzondering 2.

Attentie bij huwelijksjubilea

Echtparen ontvangen bij 25, 40 en
vervolgens per 5 jaar een speciaal
ontworpen kaart. Deze ligt op de zondag
voorafgaand aan de datum van het
jubileum in de kerk zodat gemeenteleden
er hun naam + eventueel een wens op
kunnen zetten.

We hopen dat ook u zich kunt vinden in
deze nieuwe werkwijze.

Namens de werkgroep pastoraat,
Janny Gerritsen

Het pastoraat van de PG
Lochem staat open voor wie
bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het
pastorale team via email
pastoraat@pglochem.nl

Bellen kan ook: voor dringende zaken
met ds. Paul Wansink: 06 520 522 43;
voor andere zaken met Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk:

250603 of 06 387 166 17.

Mocht het niet direct lukken hen te
bereiken, spreek dan a.u.b. uw naam in
op de voicemail.

U wordt later teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even
navragen!), dan kunt u dit doorgeven
via bovenstaand emailadres of
telefonisch aan Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres
bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die in
aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.
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Uit de kerkenraad

Elke vergadering van de kerkenraad wordt geopend door één van de
leden. Dat geeft door het jaar heen een veelkleurig beeld. In mei lazen
we het verhaal uit Exodus over de roeping van Mozes. Vervolgens
spraken we in tweetallen over de vragen: wat is roeping en voel je die
roeping zelf ook voor het werk dat je doet in de kerk?
Vertrouwenspersoon Ria van Houwelingen was aanwezig en sprak
met ons over (sociale) veiligheid in de kerk, waarbij kerkenraad en
vertrouwenspersonen ieder een eigen takenpakket en verant-
woordelijkheid hebben. De vertrouwenspersonen binnen het
samenwerkingsverband in onze regio (we schreven hier al vaker over)
hopen deze zomer als team bereikbaar te zijn.

De jaarrekeningen van het College van Diakenen en het College van
Kerkrentmeesters werden, onder veel dank aan de opstellers,
besproken en vastgesteld. Inmiddels zijn deze ook in de
gemeentevergadering besproken.

Gerben Hoentjen vertrekt aan het eind van dit kalenderjaar als diaken.
Hij heeft dan zijn maximale termijn als kerkenraadslid bereikt.

Theo Bussink is bereid om het ambt van diaken op zich te nemen.

Het is de bedoeling dat hij in september bevestigd wordt, waarmee de
diaconie op sterkte blijft. Reden voor blijdschap!

We hebben met elkaar teruggekeken op mooie vieringen in de
aanloop naar Pasen en het Paasfeest zelf. Op de veertigdagen-
kalender, dit jaar in eigen beheer gemaakt, zijn positieve reacties
binnengekomen. En we kijken nog uit naar de viering bij de Zwiepse
Molen op Hemelvaartsdag (als u dit leest alweer geweest) en
Pinksteren. De laatste is een belijdenisdienst en daarmee extra
feestelijk en bijzonder!

Tijdens de gemeenteavond op 22 mei hebben we met elkaar
gesproken over de ‘groene kerk’ Een thema met een enorme
reikwijdte, maar waarin de zorg voor Gods schepping centraal staat.
Het onderlinge gesprek was levendig en vraagt om een vervolg.
Wilt u ook meedenken? We horen het graag!

Ineke Vreemann, scriba









Tekenen van deze tijd

Maak ons, Heer, ontvankelijk
voor de tekenen van deze tijd.

Laat ons het goede zien,
de goodwill,

het zoeken naar vrede,
de drang naar gelijkheid,
de medemenselijkheid
en de verdraagzaamheid,
als zovele tekenen

van uw Geest

die werkt in mensen

van nu.

Laat ons de werking ontdekken
van uw Geest

in onze groeiende

en zich vernieuwende Kerk.

Leer ons ingaan

op de goede verlangens

die in onszelf geboren worden,
en laat ons geluk brengen

aan elkaar.

Laat uw Geest

van ons bezit nemen, zodat vrede,
vriendschap en vreugde
aanwezig zijn

waar mensen samenleven.

Amen.

Ward Bruyninkx




KerkTV

26

Vrijwilligers gevraagd voor
Kerktv Hoge Weide

ledere zondag verzorgen vier vrijwilligers de Kerktv in de Hoge Weide. Om ongeveer 9.30
uur wordt er gestart met de voorbereiding, het scherm wordt aangezet, liturgieén worden
verdeeld; eventueel stoelen en tafels verschoven. Tussen 9.45 en 10.00 uur worden
bewoners van de Hoge Weide die een dienst willen bijwonen opgehaald of naar de ruimte
gebracht. Een aantal bewoners komt zelfstandig.

Vervolgens start om 10.00 uur de dienst en wordt deze via het scherm gevolgd. Na de
dienst drinken we met elkaar koffie/thee en genieten we wekelijks van iets lekkers van
Bakkerij Ten Broeke. Rond 11.30 uur ronden we deze zinvolle en mooie activiteit af.

Voor deze dankbare taak zijn wij dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Welkom!

Daarnaast ben ik op zoek naar een coordinator van de Kerktv. Vind je het leuk om een
jaarrooster te maken en dit wanneer nodig up-to-date te houden? Op dit jaarrooster
worden de zondagen en dienstdoende begeleiders vermeld. Ongeveer 3 x per jaar is er een
overleg (ongeveer half uurtje) met de Hoge Weide. Daarnaast is het fijn om 1 x per jaar met
alle begeleiders een bijeenkomst te hebben (ongeveer een uurtje). Ik ben benieuwd wie
deze taak op zich wil nemen om zo met alle begeleiders van de Kerktv van waarde te zijn
voor de bewoners van de Hoge Weide.

Voor meer informatie of aanmelden mag je contact opnemen met:
Arjan Boll

Cotrdinator Kerktv Hoge Weide

arjanboll@kickmail.nl (bo49727@telfort.nl)

Tel. 06 421 522 80

Solidariteitskas

Bij deze Samenspraak zit een folder over de Solidariteitskas. Onze gemeente krijgt daar jaarlijks van
de PKN een rekening voor, gebaseerd op het aantal gemeenteleden. Uitleg hierover vindt u in de
folder. Wij vragen u dringend om een (kleine) extra gift om onze bijdrage aan de Solidariteitskas te
kunnen voldoen. Heel hartelijk dank!

Het College van Kerkrentmeesters



Mutaties

150 %=0

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten onderstaande nieuwingekomenen van harte welkom:
Dhr. R. Wesseldijk vanuit Nijmegen

Dhr. M. Schippers vanuit Sibculo

Dhr. en mw. Dreschler-Overeem vanuit Purmerend

Overleden
09-05-25 Dhr. G.H. de Jonge (17-03-1934)
12-05-25 Mevr. J.A. Verschure-van Duren (05-07-1929)

Getrouwd
02-05-25 Mevr. V. Denneboom en dhr. Pol
20-05-25 Mevr. E.A. Jansen en dhr. W.PM. Knapen

Vertrokken

Dhr. H. Wanink naar Doetinchem
Bericht van geboorte of overlijden,

Adreswijziging leden P.G.Lochem sammelding, apzagging en
Mevr. J. Hietbrink-Boer adreswijziging s.v.p. melden aan:

Dhr. en mw. Van Altena-Advocaat ledenadministratie@pglochem.nl

Wie regelmatig in de Witte Kerk komt, is het vast al
opgevallen: er staat een nieuwe, mooi witte
knielbank.

Els Breukelman, koster en lid van de
inrichtingscommissie Witte Kerk, kwam met het
idee om de oude te vervangen.

De overige leden van de commissie: Lescia van
Donk, Sander van Voorst en (namens het CvK) Toos de Zeeuw, hebben daar graag mee ingestemd.
Hulde aan Jan Breukelman die, creatief en vaardig als altijd, deze prachtige knielbank heeft gemaakt,
die perfect past in het vernieuwde interieur van de kerk. De commissie is heel blij met het resultaat!
We zullen er ongetwijfeld vele jaren plezier van hebben.

Toos de Zeeuw



De maaltijden
in de Witte Kerk

De maaltijden voor dit seizoen zitten er weer op. N.a.v. het artikel in Samenspraak hebben zich drie
enthousiaste dames aangemeld om te koken of eventueel te helpen bij de afwas.

Gemiddeld waren er ca. 24 betalende gasten. Er werd afwisselend gekookt.

Behalve met kerst kon het altijd uit tegen betaling van € 10,=.

Uiteindelijk bleef er inclusief PIN-betalingen € 160,= over. Dit bedrag is overgemaakt naar de
penningmeester. Het is terecht dat de kerk het overschot krijgt, aangezien koffie, thee en energie
door de kerk worden betaald. Per € 10,= wordt € 0,19 in rekening gebracht voor PIN-betalingen.

Daarom blijven de kosten voor het volgende seizoen € 10,= per gewone maaltijd en € 15,= voor het
kerstdiner. Hierdoor heeft de kookclub net iets meer armslag.

Voor volgend seizoen zijn onderstaande data bepaald, altijd de derde vrijdag van de maand:
17-10, 21-11, 19-12 kerstdiner, 16-01, 20-02, 20-03, 17-04.

Catry Rossel

Hartelijk dank!

Blij verrast door alle kaarten, bloemen en felicitaties ter
gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.
Allen heel erg bedankt hiervoor.

Hanneke en Ben Klein Geltink

Hartelijk dank voor jullie lieve felicitaties en de prachtige
cadeaus die jullie ons hebben gegeven voor ons huwelijk
op 20 mei 2025. Meer dan 100 aanwezigen waren hiervan
getuige in de Witte kerk! Het was een geweldige dag en we
zijn jullie enorm dankbaar voor jullie aanwezigheid en
bijdrage aan deze speciale gelegenheid.

Lieve groet, Amanda en Wim
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Bericht uit de Gudulakerk (18)

Deze rubriek wordt samengesteld door de Plaatselijke Commissie van de St. Oude Gelderse Kerken. De Plaatselijke
Cie. is verantwoordelijk voor de jaarlijkse exploitatie van de Gudulakerk, Lochem. In deze rubriek willen we u met
enige regelmaat op de hoogte brengen van nieuws en ontwikkelingen in de Gudulakerk.

De heer J.H. (Herman) Beuzel, Lochem -
Lid in de Orde van Oranje-Nassau!

Onze hartelijke felicitaties voor Herman Beuzel die op 26 april j.l. in Laren
werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau!

Herman is, samen met echtgenote Miny, al jaren actief als vrijwilliger bij
de Plaatselijke Commissie Gudulakerk Lochem en zij helpen beiden bij de
organisatie van concerten en evenementen.

Herman is sinds 1973 secretaris en vrijwilliger bij Damclub Denk en Zet in
Laren. Als jeugdleider organiseert hij de wekelijkse clubavond en het
schooldammen. Hij geeft damles en organiseert het kampioenschap voor
scholenteams. Hij is de kurk waar de vereniging op drijft!

Vanaf 2017 is hij penningmeester en vrijwilliger bij de Gelderse Dambond. Als codrdinator
jeugddammen bereidt hij het jeugdleidersoverleg voor en organiseert het schooldammen voor de
provincie en de jeugdcompetitie voor verenigingen.

Bij huize Gudula in Lochem, een locatie van Zorggroep St. Maarten, organiseert hij dam- en
sjoelmiddagen. Hij organiseert ook andere dammen gerelateerde evenementen en helpt bij andere
activiteiten.

Sinds enkele jaren is hij vrijwilliger en secretaris van Stichting Berkelzomp. Hij zet zich in als schipper
en verricht onderhoudswerkzaamheden.

Artist in Residence

Tijdens de openstelling van de Gudulakerk in de komende zomer, zal kunstenares Lynne Leegte in
de maand juli onze “Artist in residence” zijn in de trouwkapel. Lynne Leegte exposeert momenteel
in More en daarna in Almen. (Dit jaar keert de expositie van de Zilveren Camera niet weer terug).

Schilderij van Pieter v.d. Pol

De Pl Cie. heeft besloten om gedurende een proefperiode van
een halfjaar een schilderij van Pieter v.d. Pol te huren en op te
hangen in het hoogkoor van de Gudulakerk. Na deze periode
zal worden bekeken of overgegaan wordt tot aanschaf van dit
schilderij. De inrichtingscommissie van de PGL is om advies
gevraagd en zij hebben een negatief advies uitgebracht met
name over de plaats van het schilderij.

Indien de aanwezigheid van het schilderij op prijs wordt
gesteld, dan zal het bestuur van de Gelderse Kerken worden
gevraagd om in te stemmen met verwerving.

Roelof Heringa
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:

Paul Krugerstraat 8,

tel. 0573 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman,
tel. 0573 250 102,
koster@pglochem.nl

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:

Predikant:

Ds. P.L. Wansink
pwansink@pglochem.nl
Tel. 06 520 522 43

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
coordinator bezoekwerk
Amanda Jansen

Tel. 0573 250 603 of

06 387 166 17

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Johan Meijer

Tel. 06 316 724 52.

Uitvaartdiensten:
E.te Loo, tel. 0573 250312
of 06 518 967 97,

uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma

tel. 06 435 194 58

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente
Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl
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X4 rooster

Juni

zondag 8 Johannes7,37-52
maandag 9 Lucas 6,39-49
dinsdag 10 Lucas 7,1-10
woensdag 11 Lucas 7,11-17
donderdag 12  Psalm 52

vrijdag 13 Spreuken 8,1-21
zaterdag 14  Spreuken 8,22-36
zondag 15 Johannes 2,23-3,13
maandag 16 Johannes 3,14-21
dinsdag 17  Johannes 3,22-36
woensdag 18 Galaten 1,1-12
donderdag 19 Galaten 1,13-24
vrijdag 20  Galaten 2,1-14
zaterdag 21 Galaten 2,15-21
zondag 22 Galaten 3,1-14
maandag 23  Galaten 3,15-29
dinsdag 24  lLucas 7,18-35
woensdag 25 Lucas 7,36-50
donderdag 26  Lucas 8,1-15
vrijdag 27  Lucas 8,16-21
zaterdag 28 Lucas 8,22-25
zondag 29 Lucas 8,26-39
maandag 30  Lucas 8,40-56

Juli
dinsdag 1 Galaten 4,1-11
woensdag 2 Galaten 4,12-20
donderdag 3 Galaten 4,21-31
vrijdag 4 Galaten 5,1-12
Waarom kyk je naarde sterdag 5 Galaten5,13-26
T zondag 6 Galaten 6,1-10
in het oog van je braederof ‘ el 7 CiERRETEE
8 Deuteronomium 19,1-10

zuster, terwijl je de balk_mjg\ B Ginsdag

p ‘ woensdag 9 Deuteronomium 19,11-21
efgen Oogn’et Opme1’kt? : & donderdag 10 Lucas 9,51-62

: A vrijdag 11 Lucas 10,1-16
zaterdag 12 Lucas 10,17-24




Dit is de dag, dit is het uur

dat liefde oplaait als een vuur

en mensen aansteekt, hoofd voor hoofd.
Dit is de dag door God beloofd!

Dit is de dag dat welgeteld

de oogst van Pasen allen geldt.
Gods eersteling is opgestaan

en raakt ons met zijn zegen aan.

Dit is het uur dat wij verstaan:

God vuurt ons met zijn Adem aan.
Wat Hem beweegt sinds het begin
blaast ons bestaan nieuw leven in.

Dit is het uur: de dag begint

’ op vieugels van een nieuwe wind.
De grenzen hebben afgedaan,
A\ nu zullen wij elkaar verstaan.

Dit is de dag dat onze mond

niet sprakeloos meer is, verstomd,

maar weet heeft van het hoogste Woord.
Het wordt in ieders taal gehoord.

Wat nog ontbreekt, ten dele is,

wordt heel, de Geest vult ons gemis.

De raadsels zullen opengaan.

Ten volle zullen wij verstaan.

Een oude droom, een nieuw gezicht:
een wereld die wordt opgericht

en door een nieuwe wind geschoond
tot vrijplaats waar de liefde woont.

Dit is de dag dat groot en klein
bezield van Geest en leven zijn.
De liefde wordt een lopend vuur.
Dit is de dag, dit is het uur!

Sytze de Vries



