


Het is dit jaar 1700 jaar geleden dat het eerste oecumenische concilie
gehouden werd in Nicaea. De belijdenis die daar is opgesteld is (in iets
aangepaste vorm) nog steeds de belijdenistekst die alle kerken op aarde
verbindt. In de media is er al heel wat aandacht voor, en dat zal zeker meer
worden. Er hangt rond het concilie en de belijdenis nogal wat ‘ruis’ als ik het
Z0 mag zeggen.

Een van de redenen voor de ruis is de afkeer van dogmatiek, die diep in onze
westerse cultuur zit. Dat hangt samen met de opkomst van de ‘Verlichting' als
beweging waarin de autonomie van de mens centraal staat. We bepalen zelf
wel wat we geloven. Vaste dogma’s zijn dan een beperking van onze ruimte
en onze spiritualiteit. Zelf ben ik grotendeels zo opgevoed. Het woord
dogmatiek klonk in ons gezin een beetje als een vies woord. Tijdens mijn
studie werd ik aangetrokken door de eerste eeuwen van de kerk. De jonge
frisse kerk die haar weg zoekt in het Romeinse Rijk en tegen de verwachting
en de verdrukking in groeit tot een grote beweging. Langzaamaan ontdekte
ik dat de taal van de vroege belijdenissen, zoals die van Nicaea eerder
liturgische en poétische taal is dan definiérende taal. Anders gezegd: dit soort
teksten bezingt een geheim. Een belijdenis moet je zingen, zoals de kerk van
alle eeuwen dat gedaan heeft. Meestal na de verkondiging. Het gaat dus niet
om dogma’s die je moet geloven, maar om een poging te verwoorden wat
onzegbaar is.

Dat brengt me terug bij het concilie van Nicaea. Dat probeert te vatten hoe
Jezus mens is als wij en tegelijk een bijzondere band heeft met God. Meer
dan dat: Hij komt van Godswege, is zelfs God met ons, Imnmanuel. Dan komt
het concilie met het prachtige beeld: licht van licht. Een in de eerste eeuwen
veel gebruikt beeld voor Christus. Wie de iconen uit de Oosterse traditie kent,
beseft maar al te goed aan wat voor wonder we hier raken. Of om het met
Paulus te zeggen, dat is ons bekend gemaakt. wat geen oog heeft gezien, en
wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat is
ons bekend gemaakt.

Vanuit kerst leven we in onze soms donkere wereld vanuit dat geheim.

Paul Wansink
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DE STEK: Een plek van ontmoeten en deel kunnen
nemen aan activiteiten.

DE STEK: een inloophuis als
laagdrempelige ontmoetingsplek
voor en door mensen die psychisch
kwetsbaar zijn of een verslaving
hebben (gehad).

Een plek van ontmoeten en deel
kunnen nemen aan activiteiten.
Een gesprek met Ellen, Carmenen

Sanne.

Ellen, hoe is het ontstaan?

Vanuit de gemeente ben ik als projectleider betrokken
bij de opzet en het functioneren van De Stek.

Er is behoefte om een plek te bieden aan deze mensen.
De bezoekers die hier komen hebben meestal al
professionele hulp gehad bij een GGZ-organisatie.
Even zo goed zijn er mensen die hier komen maar nog
in afwachting zijn van professionele hulp. Bij ons zijn
geen artsen of andere hulpverleners aanwezig. Wel
gebeurt het dat we doorverwijzen naar de instantie
waaraan iemand specifiek behoefte heeft.

Bij De Stek zijn we aanwezig met ervaringsdes-
kundigen. Dus mensen die in het verleden van
verslavings- of psychische hulp gebruik hebben
gemaakt. Dat maakt het hier ook zo laagdrempelig om
binnen te komen, zij weten wat een ander voelt.

Er zijn vaak meer mensen met mentale problemen dan
je denkt. Je ziet het van de buitenkant niet en vaak is
er schaamte of een schuldgevoel. De behoeft aan een
luisterend oor kan voortkomen uit een (beginnende)
burn-out, kinderen met ADHD die (te) veel aandacht
en zorg vragen, iemand die klaar is met een behan-
deling tegen verslaving maar nog wel behoefte heeft
om te praten en zodoende zijn weg in de maatschappij
kan terugvinden.

Onze huiskamer biedt plaats aan vijftien personen

en we zijn twee keer per week open: maandag
(13.00-16.00 uur) en woensdag (9.30-12.30 uur).

Het aantal bezoekers is wisselend, soms vijf, een andere
keer vijftien. Als de groep groter is kunnen we gebruik
maken van de grote keuken bij het BIC.



Nog maar zo kort bezig en toch al veel bezoek?
Hoe de mensen de weg naar ons toe vinden is
heel divers: door professionele hulpverleners
en ook op social-media worden verhalen/
ervaringen gedeeld. Vorig jaar met de jaarlijkse
burendag was er veel belangstelling uit de
hele stad. Dat samen draagt bij aan de
bekendheid van De Stek.

Er is een breed aanbod van activiteiten.

Soms gaan we wandelen of organiseren een
bezoek aan iets cultureels. Een andere keer
wordt er muziek gemaakt met zang, er wordt
een spel gedaan of met textiel gewerkt.
Daarnaast bespreken we ook wel thema’s, zoals
eenzaamheid, mantelzorg of armoede, met
daarna een luchtig onderwerp zodat men niet
in de problematiek blijft hangen.

Natuurlijk is het ook mogelijk om alleen voor
een gesprek te komen met een kopje

In gesprek met Anne, Ellen, Carmen en Sanne.

koffie/thee erbij en desnoods blijf je eten,
soms is er een lunch of koken we gezamenlijk
(wat de mensen zelf bereiden).

Al met al is het een sociaal omzien naar elkaar.

Ellen, jij draagt het stokje over?

Vanaf 1 januari worden de inloopactiviteiten
van De Stek voortgezet door Sanne en Lisanne
van Vriendendiensten Deventer en Janneke
gaat vanuit Ixta Noa herstelgerichte activi-
teiten organiseren, ook in de kernen van de
gemeente Lochem. Ik ben trots op wat we
samen hier hebben neergezet bij de BIC.

De opening was 3 juni, nu een half jaar later
hebben we bijna 500 bezoeken gehad
verdeeld over twee dagdelen per week.

Dat geeft mij het besef dat er duidelijk in een
behoefte wordt voorzien. Al met al: een goed
lopend initiatief van de gemeente Lochem.



VErvaolg

Hoogtepunten voor mij waren zeker de
feestelijke opening op 3 juni, de belangstelling
bij de burendag en de opnames van TV
Gelderland met de uitzending daarbij.

Ik blijf wel werkzaam tot 1 oktober en zal me
nu gaan richten op de opzet van ‘kleine Stekjes
in de kernen. Dicht bij de mensen zodat de
afstand naar Lochem niet de beperkende
factor zal zijn. Daarnaast gaan we een
magazine maken, over de making of/en de
activiteiten van De Stek.

Vanaf nu nemen Sanne en Lisanne mijn taken
hier over.

]

Carmen, hoe raakte jij hier betrokken?

Mijn vorige woonplaats was Enschede, daar
was ik ook bij een lotgenotengroep.

In mijn leven heb ik vele trauma’s ervaren, veel
kan ontwrichtend werken. Gelukkig heb ik het
nu verwerkt en is het geheeld.

Na mijn verhuizing naar Lochem wilde ik iets
doen met mijn ervaring. Een bezoek aan het
gemeentehuis bracht mij bij De Stek waar op
dat moment een oproep was om iets dergelijks
op te zetten. Dat was een uitgelezen kans voor
mij.

Hier verzorg ik nu ook de stoelyoga. Lekker
bewegen met mensen die niet naar de gewone
yoga kunnen door blessures of beperkingen.
Dat is zo belangrijk voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid: even iets anders
doen dan met jezelf bezig zijn.

De hele opzet van De Stek is om mentaal weer
gezond te worden door beweging, praten,
muziek, samen eten/drinken en noem maar op.
Het voelt als een cadeau voor mij om hier een
warme bijdrage te leveren aan het herstel van
mensen. Hier begrijpt men elkaar en kan je
jezelf zijn.

De Stek is te vinden in het pand van BIC: Bezielend
Inspiratie Centrum aan de Noorderwal 17.

Je bent welkom om binnen te lopen, deelname is
gratis en er is geen verwijzing nodig.

Je kunt de activiteiten en ervaringen volgen op
Facebook en Instagram @desteklochem



s het nieuwe jaar
gehuld is
mist

Hij weet de weg al
en loopt met je mee
wat de toekomst
ook zal brengen

Hij laat je
niet alleen

Christiane, LiefWoord, www.revive.nl




Actueel T

Ineke Vreemann

Kerkasiel

Sinds 21 november 2024 Kerkasiel bestaat al eeuwenlang en er zijn
talloze voorbeelden van. In de Middeleeuwen

verleent de Open Hof, waren kerken bijvoorbeeld vrijplaatsen tijdens

wijkgemeente van de PG oorlogen. Maar ook vandaag de dag zijn kerken
. nog steeds gebouwen waar mensen
Kampen, kerkasiel aan de bescherming zoeken, al is het geen wettelijke

bescherming. De Nederlandse overheid heeft
herhaaldelijk verklaard zich niet gebonden te
uit Oezbekistan, met vier weten door kerkasiel. Toch is gedwongen
uitzetting vanuit een kerk nooit gebeurd.

Ook Lochem heeft een traditie op dit gebied.
20 jaar, woont al 11 jaar in Al vroeg in de jaren tachtig vonden Syrisch-
orthodoxe christenen en later Tamils onderdak
in een van de plaatselijke kerken.

familie Babayants. Deze familie

kinderen in de leeftijd van 2 tot

Nederland. De kinderen zijn

geworteld in Nederland. Liesbeth Burger en Erik te Loo besloten, los
. . van elkaar, een bijdrage te leveren aan de
Zij lopen nu het gevaar uitgezet doorlopende viering in Kampen.

te worden en hebben bij de kerk
aangeklopt. Ook in Lochem zijn

mensen betrokken.

foto van de familie Babayants in de Open Hof in
Kampen met Ds. De Reuver uit Den Haag,
www.kerkasielkampen.nl




Liesbeth: “Ik heb in 2019 een bijdrage geleverd
aan het kerkasiel in Den Haag. Dat was een heel
bijzondere en ontroerende ervaring. Meer dan
ooit besefte ik: dit is de kerk, hier wil ik bij
horen. Om mensen in nood bij te staan zijn wij
gemeente van Jezus Christus. Dit raakt het hart
van mijn geloof. Opeens bleken we lid te zijn
van één grote familie, de wereldwijde gemeen-
schap van de kerk, een onuitputtelijke bron van
geloof, hoop en liefde. Ik lever ook dit keer
weer van harte mijn bijdrage. Ik doe dat
eigenlijk niet specifiek voor dit gezin, maar voor
al die kinderen die in onzekerheid verkeren
over hun lot”

Erik te Loo hoorde van het kerkasiel en meldde
zich direct aan. “Bij mij speelde de vraag waar
was jij toen lk een vreemdeling was? door mijn
hoofd. Dat maakt dat ik een bijdrage wil
leveren. En in dit verband vind ik ook dat het
lot van kinderen altijd voér regels gaat”.

De Landelijke Protestantse Kerk steunt de kerk
in Kampen. Scriba René de Reuver: “"Het is een
situatie die we als kerk niet hebben opgezocht,
maar waar we mee worden geconfronteerd.
Wanneer mensen bij de kerk komen en een
beroep op je doen, kijk je niet weg, maar zoek
je hoe je hulp kunt bieden."

Zes jaar geleden was er een kerkasiel in Den
Haag wat ruim drie maanden duurde. Er is toen
een kinderpardon gekomen, met daarbij de
toezegging dat asielprocedures korter zouden
gaan duren. We zien dat dit niet heeft gewerkt
en we zitten nu met de desastreuze gevolgen,
waar in het bijzonder honderden kinderen de
dupe van worden. Dat is niet rechtvaardig. De
Protestantse Kerk gaat het om barmhartigheid
en gerechtigheid. De familie Babayants staat
helaas symbool voor een veel groter probleem.

Meer informatie: www.kerkasielkampen.nl

Laten we ons gezonden weten
als de handen van de hemel|,
die zich vouwen rond de aarde.

Om luiken te openen,
waar uitzicht ontbreekt,

om harten te verwarmen,
waar de kilte toeslaat,

om handen te vullen
van wie beroofd zijn,

om tranen af te wissen
die blijven stromen,

zelfs om te spreken
waar iedereen zwijgt

en wegkijkt.

Laten we ons geroepen weten
om van elkaar gediend te zijn.

Wat een handvol brood
al niet kan doen...

Sytze de Vries (uit: Medemens 2)
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Meditatie (vervolg pag. 2)

Paul Wansink

Constantijn

Je zou over de 'ruis’ rond het concilie van Nicaea
ook nog kunnen wijzen op de rol van de eerste
christelijke keizer: Constantijn. Op zijn zachtst
gezegd vinden velen zijn rol dubieus. Is zijn
overgang naar het christendom niet de zondeval
van het christendom? Dat is misschien wat kort
door de bocht, maar sinds Constantijns overgang
tot het christelijk geloof zijn kerk en staat wel
verweven geraakt op een manier die voor de kerk
niet altijd goed is geweest. De gevolgen van de
vermenging van kerk en staat zie je nu in Rusland.
Eeuwenlang was het in West-Europa weinig
anders. Overigens is het de vraag of deze
vermenging geheel op het conto van Constantijn
te schrijven is. Hij was op dat punt veel
terughoudender.

De rol van Constantijn zoals velen die zien is mede
bepaald door de bestseller van Dan Brown, de Da
Vinci Code, waarin gesuggereerd wordt dat
Constantijn op het concilie invloed had op de
samenstelling van de Bijbel en dat de op het
concilie vastgelegde visie op Jezus hem goed
paste. Dat is historisch gezien prettige onzin, maar
het kleurt ondertussen wel het beeld dat mensen
van het concilie hebben.

PS Ik heb jaren college gegeven over Constantijn,
zijn bekering en over het concilie, misschien is het
mooi daar een keer een avond aan te wijden in
het kader van onze ‘lerende’ gemeente’ Zeker zou
het mooi zijn om de belijdenis van Nicaea dit jaar
af en toe te zingen in onze gemeente. Het
liedboek bevat diverse versies.

Paul Wansink

Flavius Valerius Aurelius Constantinus (Naissus,
Servié), 27 februari ca. 273 of 280 - Ancyrona, 22
mei 337), beter bekend als Constantijn (1) de Grote,
was een Romeins keizer. In juli 306 werd hij door
zijn troepen uitgeroepen fot imperator en Augustus
en vanaf 308 werd hij als zodanig erkend. Door
allianties, militaire overwinningen en meevallers
ging hij over een steeds groter deel van het
Romeinse Rijk regeren, tot hij vanaf 324 alleen-
heerser werd.

Constantijn is vooral bekend als de eerste Romeinse
keizer die het christendom zou hebben
aangehangen en die de grondslag legde voor de
christelijke fase van het Romeinse Rijk, dat zich
verder zou ontwikkelen tot het Byzantijnse Rijk.
Door het legendarische 'visioen van Constantijn’ in
312, vlak voor de Slag bij de Milvische Brug, zou
Constantijn tot het christendom zijn bekeerd. Het
mede aan hem toegeschreven edict van Milaan
(313) beloofde christenen dat ze hun religie vrij
mochten belijden en dat zij herstelbetalingen
zouden ontvangen voor geleden schade door
christenvervolgingen. Constantijn organiseerde
kerkvergaderingen: het Concilie van Arles (314) en
Concilie van Nicea (huidige stad Iznit in Turkije, 325)
en raakte betrokken bij religieuze discussies, waar
hij niet voor was opgeleid.

Bron: nl.wikipedia.org;

foto: Chiaramontimuseum, 4e eeuw



We zijn het nieuwe jaar ingegaan. Blij ben ik met de bevestiging van Lescia van
Donk-Doorenspleet als diaken en de herbevestiging van Janny Gerritsen als
ouderling, ook met de overname van het scribaat door Ineke Vreemann. De
kerkenraad is goed op orde en dat geeft rust. Op de wat langere termijn zou een
extra diaken en een jeugdouderling een mooie aanvulling zijn, eventueel een
voorzitter, maar dat kan ook uit eigen kring. Voor mij als predikant een weelde,
een goede gevulde kerkenraad.

Blij kijk ik ook terug op de diensten rond kerst, voorbereid met ouders en kinderen
(de adventsdiensten en de kinderkerstnacht) en met de jongeren (de kerstnacht).
Mooi te merken hoe je zo samen kerst kunt voorbereiden en delen. In de kerstnacht
hadden we nog een leuk groepje jongeren bij ons thuis in Zwiep.

Januari en het begin van februari vormen in zekere zin een soort van overgang.

De kleur in de kerk springt naar groen er is wat meer vrijheid in de keuze van de
lezingen, het is voor een predikant ook iets rustiger. We noemen dit de tijd van
Epifanie. Uit het evangelie lezen we vaak de beginverhalen van het optreden van
Jezus.

Op deze tijd volgt de 40-dagen tijd, die begint op Aswoensdag. Dat is dit jaar

5 maart. Ik kondig het nu vast aan: dan houden we in Lochem om 19.00 uur een
eenvoudige viering. [k hoop hem met jongeren voor te bereiden, meer daarover in
het volgende kerkblad, maar omdat vernieuwingen moeten wennen, nu vast de
aankondiging.

Meer persoonlijk: Het gaat Lobke en mij goed in Zwiep, we voelen ons thuis in de
gemeenschap en dat geldt ook voor onze kerkelijke gemeente. Het blijft pastoraal
voor mij soms wat veel, maar ik doe mijn best en aarzelt u vooral niet om contact op
te nemen.

Een hartelijke groet aan u allen,

Paul Wansink
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Antoinette Oprel-van Riel

Net voor het einde van 2024, had
ik een gesprek met

Marian de Hoop-Beltman,

die begin 2025 afscheid neemt

als scriba en kerkenraadslid.

12

Marian: In januari 2022 werd ik voor de 2e keer
aangesteld als scriba.

De eerste keer was in 2000. Toen was ik 5 jaar
scriba.

In 2000 was de computer nog in opkomst.
Er kwamen veel brieven en andere teksten
binnen. Daar moest steeds een lijst van
gemaakt worden en de correspondentie
moest elke kerkenraadsvergadering worden
uitgestald, zodat iedereen desgewenst alles
kon lezen.

Het jaarrooster, de notulen en de financiéle
stukken moesten steeds gekopieerd worden
en (op de fiets) rondgebracht.

Er waren toen ook nog twee kerkenraden:

een Gereformeerde en een Hervormde. De 2
kerken waren wel het Samen-op-Weg-proces
gestart, maar nog niet definitief financieel
samengevoegd. Er moest op gelet worden dat
het avondmaal en het koffiedrinken na de
dienst even vaak in de Gudula- als de Witte
Kerk werden gehouden.

Tegenwoordig kan alles met een druk op de
knop aan alle kerkenraadsleden en ook aan de
gemeenteleden worden gemaild.



Marian: “Toen ik in 2022 als scriba begon, had
ik het gevoel, dat er een afstand was tussen
de kerkenraad en de gemeente. Dat had veel
te maken met het ontbreken van een vaste
predikant. We zaten in een overgangsfase.”
Tegenwoordig zijn de kerkenraadsleden veel
makkelijker benaderbaar.

Als scriba ben je een spin in het web: je bent
van alles op de hoogte, je kunt mensen
doorverwijzen en ook zelf antwoord geven.
Je ontvangt de meest leuke vragen, zoals het
verzoek om de liturgieén te bewaren om ze
te kunnen laten versnipperen tijdens de
dagbesteding.

“Ik was altijd blij met mail van gemeente-
leden, ook al waren ze soms kritisch. Het
betekent dat onze kerkgemeenschap voor
de mensen zo waardevol is dat ze de moeite
nemen kenbaar te maken waar ze zich
zorgen over maken.

Het zoeken naar een nieuwe dominee heeft
redelijk lang en ook veel tijd gekost.

Het was een opluchting toen de huisvesting
rondkwam.

Gelukkig kon de kerkenraad in die periode
rekenen op Marcel Zijlstra als interim-
predikant en Nico Meerburg als interim-
voorzitter van de kerkenraadsvergaderingen
en ook diverse gastpredikanten.

Door de komst van Paul Wansink voelden we
ons meer een hechte groep en konden we
weer aan de gang met de gemeenteopbouw.

Marian: Het is jammer, dat ik afscheid moet
nemen als scriba. Ik word geconfronteerd
met steeds meer lichamelijke beperkingen,
waardoor het steeds meer moeite en energie
kost om activiteiten te doen. Ik hou er niet
van om dingen half te doen.

Daardoor heb ik veel vrijwilligerswerk
moeten afzeggen.

Ik hoop weer meer rust te krijgen en meer
tijd aan hobby’s te besteden.

Naast het werk als scriba, is Marian eerder
ook lang actief geweest 0.a. bij de
Hooiplukkermaaltijden en bij Simon en Sara.
Het mooiste vond ze, na alle afwisselende
activiteiten, het moment van verstilling als
de kinderen om de beurt een waxinelichtje
aan mochten steken en vertellen voor wie
of wat.

Marian: Ik blijf nog wel op een andere manier
actief voor de kerk en ga de berichtgeving in
de Berkelbode en op Facebook over de
PGLochem op me nemen.

Ik ben blij met het vertrouwen uit de
gemeente dat ik heb gevoeld tijdens het
werk als scriba, dat ik graag heb gedaan.

Wij wensten elkaar een goede jaarwisseling
en alle goeds voor 2025.
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De werkgroep Vieren heeft het initiatief genomen om een
40-dagenkalender zelf te maken. Veertig dagen samen op weg naar
Pasen. Elke dag een tekst, gedachte, gebed of recept voor onderweg.

Bij het tot stand komen van de kalender hebben we ons laten
inspireren door het jaarthema vieren: bidden, woord, liederen en
muziek, rituelen en sacramenten.

Via de zondagsbrief is er twee keer een oproep gedaan om bij te
dragen aan deze kalender. Met een gedicht, tekst of iets anders
binnen dit thema wat u wilt delen om anderen te inspireren
op weg naar Pasen.

Wij verspreiden deze kalender gratis met de Samenspraak van februari
2025. We zijn blij dat we hebben kunnen regelen dat dit mogelijk is.
Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk mensen bereiken.
Juist aan deze brede verspreiding zijn kosten verbonden. Daarom zou
het mooi zijn als u een vrijwillige bijdrage wilt geven.

Sander van Voorst doet de vormgeving en Melita Lever zal de
eindredactie doen. Hebt u vragen of ideeén laat het ons weten.

Namens de werkgroep Vieren
Melita Lever
Paul Wansink
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Dit seizoen staan we als gemeente stil bij verschillende onderdelen van vieren:
bidden, het Woord, liederen en muziek, sacramenten en rituelen. De
geloofsbeleving van ons als gemeenteleden is telkens het vertrekpunt. Een
belangrijk doel is dat we geloof, opvattingen en ervaringen met elkaar delen.
Maar we willen ook nagaan in hoeverre er wensen liggen om de vieringen in
onze veelkleurige gemeente te versterken. In februari richten we ons op
liederen en muziek.

Welke liederen en muziek spreken
aan? Hoe komt dat en wat betekent
dit voor onze vieringen

Zondag 2 februari, 10.00 uur Witte Kerk
Kerkdienst waarbij het liederen en muziek centraal staan. De inbreng van de
gemeente zal daarbij een rol spelen. Zie Zondagsbrieven in de maand januari.

Dinsdag 4 februari, 10.00-11.30 uur Witte Kerk
Gemeentebijeenkomst. We gaan met elkaar in gesprek en ronden deze
bijeenkomst af met het zingen van een paar favoriete liederen.

Donderdag 6 februari, 19.30-21.15 uur Witte Kerk

Gemeentebijeenkomst. Samen met Els Dijkerman bespreken we het ruime
aanbod van liederen dat in de kerk gezongen wordt. Daarbij sluiten we aan bij
de input van de startzondag. Verschillende groepen gaven aan dat liederen
op veel manieren mensen raken. Kortom, geen theoretische verhandeling,
maar we sluiten aan bij de beleving van ons als gemeenteleden.

Voor alle bijeenkomsten is de autopool beschikbaar (autopool@pglochem.nl).

Zegert Vis



Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief. Bij de diensten:
ynd ' Zondag 2 februari
10.00 uur RK Kerk In februari geeft het oecumenische leesrooster,

Oecumenische viering

19.00 uur Gudulakerk
Vespers

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. R. Vedders-Dekker

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

19.00 uur Gudulakerk
Vespers

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. N. Swen
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dat we in Lochem meestal volgen, voor de
zogenaamde ‘groene’ zondagen na Epifanie
lezingen over koning Salomo aan. Op 2 februari
is dat 1 Koningen 3, 16-28. Koning Salomo stond
bekend om zijn wijsheid. Die wijsheid wordt in
de Bijbel mede geillustreerd met een aantal
verhalen over Salomo’s optreden. Dit is zo'n
verhaal. Het gaat over de liefde voor je kind,
maar ook om jaloezie en eigenbelang. Twee
vrouwen vechten — bijna letterlijk- om een
pasgeboren kind. Van wie is dat kind eigenlijk?
De uitspraak van de koning is zeer intrigerend.

Zondag 9 februari

Geroepen worden. Het klinkt soms groots en
zwaar, maar is tegelijkertijd iets dat we allemaal
op een of andere manier herkennen. leder van
ons heeft iets waarvan we kunnen zeggen:

"Ik voel me geroepen om. .. Voor de één is dat
zorgen voor een kwetsbare naaste, voor de
ander is het zich inzetten voor een betere wereld
of simpelweg trouw zijn aan wat er op je
levenspad komt. We lezen uit Lucas 5: 1-11
waarin het gaat om de roeping van de eerste
discipelen. Wat drijft hen? Waarom laten ze alles
achter? Het antwoord ligt in de ontmoeting met
Jezus. Zijn woorden raken hen diep, en ze
voelen: dit is mijn weg dit is mijn roeping.

Zo voelen ook wij ons soms aangesproken,
geraakt door iets dat groter is dan onszelf.

Dat kan een directe oproep zijn, zoals een vriend
of familielid die jouw hulp vraagt. Het kan ook
een innerlijk verlangen zijn om een verschil te
maken in de wereld, klein of groot. Het geeft je
leven richting, betekenis en vervulling.



Zondag 16 februari

We lezen verder over Salomo: 1 Koningen 9, 1-9.
Salomo heeft de bouw van de tempel voltooid.
Hij krijgt een verschijning van de Heer. Nu wordt
duidelijk dat de tempel ook om een bepaalde
houding van het koningschap vraagt.

Anders gezegd: je hebt een tempel niet zomaar!
Het vraagt iets van je als je Gods heiligdom
tenminste serieus neemt. Boeiende vragen rond
de plaats van het heiligdom in het midden van
een volk.

Zondag 23 februari

Deze dienst is een dienst van gebed en heelheid.
Als ik dit schrijf hebben we nog niet overlegd over
welke thematiek we centraal stellen. De lezingen
over Salomo geven 1 Koningen 10, 1-13 de
ontmoeting tussen Salomo en de koningin van
Sheba: 1 Koningen 10, 1-13. Waaruit bestaat de
wijsheid van Salomo en hoe werkt zijn wijsheid
‘helend; dat lijkt me de kern van dit gedeelte.
Zijn personeel en zelfs de koningin die op bezoek
is delen in de gevolgen van die wijsheid.
Bijzonder. Wat zegt dat over de waarde van
wijsheid. Spreken wij niet teveel over kennis en

te weinig over wijsheid?
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Uit het Nieuwe Testament

Jezus gaat met zijn discipelen naar een dorp bij het meer van Galilea. Daar predikt Jezus
voor een grote menigte de blijde boodschap en geneest zieken. Er waren ook farizeeén
en schriftgeleerden. Zij noemden zich de geestelijke elite. Die spraken hun ongenoegen
uit, omdat Jezus zieken genas op de Sabbat. Dat gaat lijnrecht tegen de wet van de

Thora in.

De farizeeén en schriftgeleerden waren nieuwsgierig wat Jezus te vertellen en te brengen
had. Ze keken een beetje om zich heen in wat voor gezelschap Hij zich bevond.

Jezus deed daar niet geheimzinnig over. In Lucas 15 staat heel nadrukkelijk: alle Tollenaars
en Zondaars kwamen tot Hem voor de boodschap die Hij bracht. Dat zagen die farizeeén
en schriftgeleerden ook. Zij keken elkaar aan, Hij ontvangt tollenaars en zondaren en eet
met hen.

Het werd nog bonter, want zij ontdekten dat Jezus een kleine kring om zich heen had. Dat
waren zijn discipelen. Jezus zei: “ik noem jullie mijn vrienden. Gij doet wat ik U gebied.”
Tussen de discipelen zagen ze ook een tollenaar. Weer
keken ze elkaar aan, ze dachten het al: een vriend van
tollenaren en zondaars. Nou daar wil ik niet bij horen.
“Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen wie gij
zijt" Jezus werd niet boos en zei: dat hebben jullie goed.
Een vriend van tollenaars en zondaren. Tollenaars waren
collaborateurs. Zij incasseerden de tol voor de Romeinse
overheersers.

Simeon ging met de opbrengst van zijn visvangst naar
het tolhuis van Levi. Daar betaalde hij zijn tol. De winst
die Simeon gemaakt had werd door Levi afgeroomd en
dat stopte hij in zijn eigen zak. Zo'n man was Levi.

In zijn tolhuis voelde hij zich thuis en veilig, dat was zijn
vesting. Hij ging niet naar de prediking van Jezus.
Zachelis, een kleine rijke tollenaar, klom in een grote
vijgenboom om Jezus te zien en te luisteren naar zijn
prediking. Dat deed Levi niet, hij bleef in zijn tolhuis.
Jezus ging met zijn discipelen naar het tolhuis van Levi en zei tegen hem: volg mij.

Levi stond op, alles achterlatend en volgde. Hij werd opgenomen in de kring van de
discipelen. Jezus gaf hem een nieuwe naam: Mattheis. Dat betekent: geschenk van God.
Levi zei tegen de discipelen: ik was een tollenaar. Nu ben ik een vriend van jullie en een
leerling van Jezus.

Henk Bruil
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speeltrommel van de
Gudulatoren

Is het u opgevallen, dat in het najaar 2024 een
tijdje geen beiaardwijsjes te horen waren?

De speeltrommel in de Gudulatoren werd toen
verwijderd, gerestaureerd en teruggeplaatst.

Gert-Jan Hulleman, beiaardier, is naast de
wekelijkse bespelingen, ook verantwoordelijk
voor de melodieén die elk kwartier vanuit de
toren klinken.

Op woensdag 13 november 2024 zijn er nieuwe
wijsjes geprogrammeerd. Dit omvangrijke werk
heet ‘versteken' Zie de foto’s.

De inwoners van Lochem konden toen weer
vooraf hun favoriete melodie aanmelden.

Die moet ijzersterk zijn, niet overbekend, maar
wel herkenbaar.

Nieuwe melodieén op de

Wilt u overigens een keer boven
komen kijken in de toren, dan kunt u
zich bij het VVV aanmelden voor een
rondleiding op de toren met de
beiaardier op woensdagmorgen.

De volgende melodieén kunnen
Lochemers en bezoekers dit halfjaar
tijdens het wandelen en winkelen in
de binnenstad horen:

1) Play for me a simple melody — I. Berlin heel uur
2) Kan ik iets voor je doen — De Dijk kwart over
3) Een waterval —K3 half uur

4) Walk of life — Dire Straits kwart over

Antoinette Oprel-van Riel
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Op dinsdagavond 11 februari 2025 staan we stil bij Lucas 5:1-11, het
verhaal van de wonderbaarlijke visvangst. Mogelijk komt het verhaal
de zondag daarvoor aan bod. Daarbij betrekken we onze eigen
situatie, context. Hoe wij in het leven staan heeft ook invloed op hoe
wij de Bijbel en dit verhaal lezen. Bijvoorbeeld: Hoe houd je het vol als
iets niet lukt? of: Gooi je het ook wel eens over een andere boeg?

Al met al zeer de moeite waard en van harte uitgenodigd, we be-
ginnen om 19.30 uur in de Witte Kerk

Corien Veenhuizen en Zegert Vis

Het pastoraat van de PG Lochem staat open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het pastorale team via email pastoraat@pglochem.nl
Bellen kan ook: voor dringende zaken

met ds. Paul Wansink: 06 520 522 43;

voor andere zaken met Amanda Jansen, codrdinator bezoekwerk:

250603 of 06 387 166 17.

Mocht het niet direct lukken hen te bereiken, spreek dan a.u.b. uw naam in op de voicemail.
U wordt later teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal bezoek, of iemand kent die daar behoefte aan heeft (wel
even navragen!), dan kunt u dit doorgeven via bovenstaand emailadres of telefonisch aan
Amanda Jansen,

coordinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres bloemen@pglochem.nl kunt u namen doorgeven van gemeenteleden die
in aanmerking komen voor de zondagse bloemen uit de kerk.




Henk Schippers

Op 1 december overleed Hendrik Frederik Schippers. Henk werd geboren op 26 april 1946
waar hij als enige zoon opgroeide op de boerderij aan de Grote Drijfweg.

Hij bezocht de lagere school in Nettelhorst. Doordat de brug over het Twentekanaal er in de
oorlog uit lag, werden de schoolkinderen elke dag met het pondje overgezet door een
buurvrouw. Zo'n tien gingen met fiets en al het water over. Henk vertelde dat hij toen hij ca.
tien jaar was ze ‘s morgens nog met het pondje over gingen en ‘s middags de brug vrij voor
het verkeer was en ze erover konden. Dat voelde heel bijzonder.

Als boerenzoon was het de ongeschreven regel dat je het ouderlijk bedrijf voortzette.

Maar Henk hield ook van techniek en met een vrij beroep is er veel mogelijk.

Hij maakte een werkplaats in het oude huis en kon zo naar hartenlust sleutelen aan trekkers
en alles waar een motor in zit.

Zijn grote liefde ontmoet Henk in het uitgaansleven en in 1973 trouwt hij met Dinie Koier.
Hun liefde wordt bekroond met de komst van Herbert en Mieke. Voor zijn gezin stond hij altijd
klaar, hij maakte veel speelgoed zelf, zoals een trekkertje voor Herbert en ook Mieke kreeg haar
deel. Waarom zou je speelgoed kopen als je het zelf kunt maken en er ook veel plezier aan
beleeft? Dat is een eigenschap die je zuinig kunt noemen, maar ook spaarzaam of geen
verspilling, dat klinkt anders.

Midden jaren 80 komt de lighoxenstal, dat werkt vlotter. De werkplaats verhuist naar de oude
deel. Kacheltje en radiootje erin en Henk is in zijn element. De koeien vertrekken, reden: geen
opvolging. Dan kan hij zich volledig uitleven in zijn hobby. Schroeven, bouten en moeren in
alle maten zijn voorradig, hij grijpt nooit mis. Een trekker werd eens totaal gestript, alles netjes
gesorteerd en hij maakte er weer een geheel van en hij liep ook weer!

Henk was graag zelfredzaam, de eerste zodebemester maakte hij zelf.

Toen Mieke tijdelijk alleen woonde kwam hij elke week om te klussen en karweitjes te doen.
Hij was thuis in zijn element, vakanties moesten nuttig zijn, hij was geen toerist.

Bij zwager/schoonzus in Amerika toonde hij zijn kunnen door de voerhekken te lassen en ze
werken nog steeds!

Hij ploegde zijn eigen bouwland, zelfs dit jaar nog!

Zijn hele leven mocht hij wonen op zijn geliefde stek, tot een herseninfarct genadeloos
toesloeg. Bewust heeft hij afscheid genomen van zijn vee en zijn plek.

In het ziekenhuis verslechterde zijn toestand en Henk moest het leven loslaten in het bijzijn
van zijn geliefden. Zijn laatste dagen lag hij opgebaard tussen zijn geliefde gereedschap
waar zijn handen zoveel mee werkten.

De buurt deed hem uitgeleide met waxinelichtjes op een laatste stukje van zijn reis.

In de dienst in het Kulturhus brandden we kaarsen en sprak Mieke warme woorden over

een vader die er altijd was, niet met woorden maar met aandacht en er zijn.

We hebben hem te rusten gelegd op de Nieuwe Begraafplaats

en om met Henk te spreken; Laot t ‘ oe goodgaon!

Diny Nijkamp
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Antoinette Oprel-van Riel

Wist u dat...

... ds. Wim van der Kooij, naar aanleiding van een botsing, direkt na een dienst in de
Rooms-Katholieke Kerk en vlak voor de kerk, zijn rijdende gemeenteleden aldus
vermaande:

“Zij die geloven, haasten niet!”

... er op de kerkeraadsvergadering van september 1979 nog 2 pijpen, 4 sigaren en 24
sigaretten werden gerookt? Na deze telling, werd een rookverbod ingesteld tijdens de
vergaderingen.

... de Paul-Krligerstraat, de weg voor onze kosterswoning langs, zijn naam kreeg in 19067
Daarvoor heette het pad Zwartewegje en liep van de Kastanjelaan naar 't Landeke. Dit
was toen de naam van een moerassig landje, omringd door wilgen. Het werd in 1914
drooggelegd. Het Zwartewegje liep dood bij dat gebied. Het huidige horecabedrijf

“t Landeke” werd in 1906 gebouwd als woonhuis voor dhr. Scheen, direkteur van de
Lochemse Courant.

... tijdens de restauratie van de Grote Kerk in de jaren zeventig onze hervormde zusters en
broeders op zondagmorgen samenkwamen in onze kerk aan de Graaf Ottoweg? En wij
kwamen bij elkaar in de Rooms-Katholieke Kerk!

... de gebroeders Hendrik en Jan Hakkert eens hun hervormde buurvrouw op bezoek
hadden en daarbij aan het eind van een gesprek over 't kerkelijk gebeuren enz. tot een
bijzondere konklusie kwamen? De buurvrouw, een vroege S.0.W.-vogel, stelde toen:
“We moesten maar één kerk worden”. Daarop antwoordden de broers: “Nee, nee, dan
hebben we niks meer om over te bekvechten!”

... er met de jeugd, naast kampweekenden, ook af en toe een bijzonder kerstspel in de
schouwburg werd opgevoerd? dit betrof dan vooral de oudere jeugd. Ideeén en regie:
Maarten de Groot. Bijvoorbeeld in 1975 “t Is weer zover’, in 1980 “Mazzel Tov’, in 1987

“Van Sodom naar Bethlehem”.

... het prikbord in de hal van de kerk dateert van november 19897 Het is bedoeld voor
afkondigingen en mededelingen van de kerkeraad. Maar ... “andere geledingen uit de
kerk mogen er op bescheiden wijze gebruik van maken”.

Teksten uit het jubileumboekje “Gereformeerde Kerk Lochem 1895-1995"
Boekje geleend van Marian de Hoop-Beltman



Jeugdkerk

Escapespel

Op de 4e advent hebben wij met de jeugdkerk een
escapespel gedaan. Het doel was om stukken van een
kaart van de route van Nazareth naar Bethlehem te
verzamelen voor Jozef. Dit hebben we gedaan door veel
verschillende opdrachten in 3 kamers uit te voeren. Hier
hadden we 40 minuten de tijd voor. De eerste opdrachten
waren boven op de zolder: hier hebben we bijvoorbeeld
foto's aan tekstjes gekoppeld, waardoor we een som
kregen. Dit was onderdeel van een code waarmee we de
volgende locatie wisten.

In de consistorie moesten wij een pingpongballetje uit
een ondersteboven gehouden doolhof manoeuvreren.
De volgende opdracht was om een sleutel uit een
touwenweb te krijgen voor het volgende kistje. Hierin zat
een lampje waarmee we een deel van de code op het
pingpongballetje konden lezen.

Toen gingen we naar kamer 3, hier moesten we 2 ver-
schillende puzzeltjes oplossen. Ook hieruit ontstond een
code. In het laatste kistje zat een foto van de stoelen in de
kerk. 4 van de stoelen waren gekleurd en hadden een
deel van een cijfercode op de rugleuning. Deze moesten
wij ophalen om de laatste kist te kunnen openen voor in
de kerk. In deze kist zat de kerststal die we volgens de
dominee anders dan gebruikelijk in elkaar hebben gezet.
Met ons achten hebben we een leuke en grappige
ochtend gehad.

Groetjes, Renate en Vera




3-11-2024 Werelddiaconaat Ghana € 201,55

10-11-2024 Time4You € 423,15
17-11-2024 Diaconie € 235,40
24-11-2024 Artsen zonder Grenzen € 428,10
1-12-2024 SOS Kinderdorpen € 258,80
8-12-2024 Diaconie € 297,90
15-12-2024 Voedselbank € 370,30

Naast bovenstaande collecteopbrengsten ontvingen wij de volgende giften:
Diaconie: 2 keer € 100,-

Voedselbank: € 15,- € 20,- € 30,- en € 50,- en via Welfare Lochem € 500,-
Bedankt voor uw bijdragen, wij zullen zorgen dat ze juist besteed worden
Cadeaubonnen Plus uitgedeeld in Lochem.

Bedankt voor uw bijdragen, wij zullen zorgen dat deze juist besteed worden!

Bij het uitkomen van deze Samenspraak hebben we inmiddels genoten van het Duitse eten met
heerlijke toetjes verzorgd door Irmgard en Miny.

Voor 21 februari hebben we het volgende menu bedacht:

Kerriesoep met kokosroom, rijsttafel, mangomousse.

Ik kan u vertellen dat wij na het samenstellen van dit menu alvast likkebaardend naar huis gingen...
Gerry Halsema, Janny Gerritsen en Marian de Hoop

Op 21 maart wordt er een warme maaltijd bereid door de Turkse dames.

Dan volgt al weer de laatste maaltijd van het seizoen op 25 april, dit keer op de 4e vrijdag van de
maand omdat het de 3e vrijdag Goede Vrijdag is. Er wordt dan (mild) Thais gekookt door Antoinette
met hulp van Gerrit en Catry.

Maandelijks zijn er veel vaste deelnemers aan de maaltijd. Het zou leuk zijn om ook nieuwe gasten
te ontmoeten. Meestal is er nog wel wat ruimte op de inschrijflijst.

Tot ziens, hartelijke groet, Catry Rossel
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Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten onderstaande nieuwingekomenen van harte welkom:
Dhr. R. Jansen en mevr. M.C.N. Jansen-van der Pols vanuit Driebergen-Rijsenburg
Dhr. D. Driessen vanuit Apeldoorn

Overleden

01-12-24 Dhr. H.F. Schippers (25-04-1946)

08-12-24 Mevr. FA. Groot Wesseldijk-Heijenk (23-05-1934)
16-12-24 Dhr. W. Vuijk (27-12-1931)

Vertrokken

Mevr. J.A. van der Veen naar Usquert
Dhr. W. Vuijk naar Oosterhout

Mevr. J.C. Schumacher naar Zutphen

Adreswijziging leden P.G.Lochem

Dhr. M. Driessen

Mevr. |.H. van der Weg
Mevr. E. Norde aanmelding, opzegging en

Dhr. GW. Klomphaar adreswijziging s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Bericht van geboorte of overlijden,

Collecteopbrengsten CvK

De deadline van begin januari was net te vroeg voor de volledige collecteverantwoording voor de
kerk, omdat er nog bedragen binnen moeten komen van de GIVT app en andere giften.

In het volgende nummer zal de verantwoording van de laatste maanden van 2024 met een
jaaroverzicht worden opgenomen.

Met vriendelijke groeten,
Gerdien Koskamp
ouderling-kerkrentmeester
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Diaconie

Een heerlijke vakantie in het vooruitzicht

De IKA heeft als doel vakantieweken te organiseren speciaal voor mensen die zorg nodig hebben,
voor hun partner of mantelzorger. Het kan zijn dat ze eens een andere omgeving willen zien, of
vinden het fijn om wat aandacht te krijgen.

Bent u gebonden aan rollator of rolstoel? Ook voor u zijn deze vakanties geschikt.
Er is voldoende deskundige verzorging om mensen die het nodig hebben, te kunnen helpen.
Alle vakantieverblijven zijn erop ingericht om u te ontvangen.

Het programma is zeer gevarieerd. In de week is er een kerkdienst met avondmaalsviering. Verder
zijn er optredens van zang-, toneel- of dansvereniging, zijn er speciale speldagen en wordt er met
de bus een uitstapje gemaakt.

De data in 2025 zijn:
17 - 24 mei Nieuw Hydepark in Doorn
14 - 21 juni Het Bosgoed in Lunteren

De sluitingsdatum voor opgave is 15 maart.

Voor meer informatie en inschrijfformulieren kunt u contact opnemen met de
IKA werkgroep namens de diaconie:

- Janny Duine, tel.: 0573-254557

- Henk Klein Wassink, tel.: 0573-254224
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Het “Beloofde land” 2024

Op vrijdag 29 november jl. is de laatste prei aangeleverd bij de voedselbank in Zutphen. Daarmee
is voor de groep mensen die vanaf eind maart in de tuin actief zijn geweest het seizoen 2024
afgesloten. De afgelopen jaren kenmerken zich toch wel door wat extremere weersomstandig-
heden dan we lang gewend zijn geweest. Waren de vorige jaren best wel warm en droog tot zeer
droog, het afgelopen jaar was vooral nat. Het voordeel hiervan was dat we maar één of twee keer
hebben hoeven sproeien.

Nadelen waren er ook: o.a. de vele slakken die zich tegoed
deden aan jonge aanplant, ook al was de plaag wel minder
dan in vele andere tuinen.

Half juni (week 25) is er voor de eerste keer geoogst, daarna
hebben wij ongeveer 23 keer verse groenten aangeleverd
bij de voedselbak in Zutphen.

Het totaal (zie kolom hiernaast) is toch wat minder dan de
voorgaande jaren, dit komt o.a. doordat we per ongeluk
niet eetbare sierpompoenen hebben gezaaid, de
knolselderij mislukt is en omdat de reeén de tuin ook
gevonden hebben en zijn gaan zien als foerageerplaats.

In 2025 starten wij met het 12e seizoen. We hebben het al
vaker gevraagd maar de kracht zit hem in de herhaling:
Heeft u of weet u iemand die interesse heeft om te
helpen op zaterdagmorgen (zaaien, uitplanten, onkruid
wieden) of donderdagmiddag (oogsten) schroom dan

Totaal 201 kratten geocogst
onderverdeeld in:

niet maar neem contact op met ondergetekende. Radijs 1 krat

Sla 47 kratten
En voor het geval u dat nog niet wist: lid zijn van de PGL is Pompoenen 1 krat
geen voorwaarde om mee te doen, de tuin is een initiatief Aardappelen 9 kratten
van de diaconie van de Protestantse Gemeente Lochem Bieten 6 kratten
maar iedereen die de voedselbank een warm hart toe- Diversen 8 kratten
draagt en/of graag tuiniert kan en mag meedoen, vertel het Andijvie 97 katten

1l :

Voorte Sperziebonen 20 kratten

Tuinbonen 2 kratten
U bent meer dan welkom! .

: Snijbonen 10 kratten

Harm Wesselink

Tomaten 3 kratten

Komkommer 5 kratten

Uien 7 kratten
Wortelen 27 kratten
Pastinaak 2 kratten

Prei 17 kratten



Wat een verrassing toen we zondag
15-12-24 thuiskwamen!

Er stond een boeket bloemen voor de deur.
Heel hartelijk dank namens ons. Jammer
dat we niet thuis waren.

Groeten van Henk en Jannie Fokkink

Hartelijk dank voor de bloemen uit de
kerkdienst en het meeleven met ons
zestigjarig huwelijk in verbondenheid
met de gemeente.

Kiais en Elly Blaauw

Ton, Remco, Zegert, Arjan, Ennie, Roelof (e.a.) van harte bedankt dat jullie zo trouw rijden als
Kerktaxi.

Wij doen elke keer een beroep op jullie hulpvaardigheid en geduld en zijn daar zeer gelukkig mee.
Wij, met onze rollators, blokkeren de auto’s en dus moeten de partners zichzelf maar redden door
weer en wind. Dat mag wel eens in de (Kerk)krant! Wij hopen nog menigmaal gebruik te mogen
maken van deze mogelijkheid van vervoer.

De rollatorclub

Loes, Lamien, Henk
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Ondanks dat er voor het koken en het
afwassen een leuke ploeg mensen
beschikbaar is komt het voor dat een aantal
mensen meerdere keren in het seizoen koken
en dat een aantal mensen meerdere keren
afwassen. Dat vinden ze niet erg, ze doen het
gelukkig graag.

Maar toch zou het fijn zijn als er nieuwe
mensen een keer mee willen helpen met
koken voor maximaal 30 eters. Vooral ook
omdat de heren die altijd het kerstdiner
verzorgden na 10 jaar hebben aangegeven
hiermee te zullen stoppen. Er is al wel een
idee, maar het is dan wel prettig een paar
extra handen aan het vuur te hebben. Je
hoeft het niet alleen te doen.

Kom eventueel een keer meekijken in de
keuken als er gekookt wordt. De sfeer is altijd
goed.

Het is heerlijk als je kookt dat je niet hoeft af
te wassen. Gelukkig is er een professionele
afwasmachine in de keuken, maar die moet
wel in- en uitgepakt worden. Helaas zijn het
ook vaak dezelfde afwassers die een paar
uurtjes de handen uit de mouwen steken.

Dus, wil je een keer koken of helpen bij de
afwas, meld je aan bij mij.

Ik zie jullie reacties graag tegemoet op
onderstaand e-mailadres:
gerritencatryrossel@hetnet.nl

Vast dank, Catry Rossel 06 286 743 76



Muziekvespers

Muziekvespers twintig jaar!

Met een volle Gudulakerk bij de Christmas Carols op 8 december jongstleden maakten we in
2024 een periode van twintig jaren muziekvespers vol! Een mooi moment om even terug en
vooruit te blikken, want wat gaat de tijd snel: ons huisensemble Capella Gudula bestaat 15
jaar en zelf ben ik in 2025 opeens veertig jaren in dienst van de (voorlopers van) PKN,
waarvan twintig jaren in Lochem. Wat geet de tied, wat vl6g de tied.

In 2005 vonden Ko en Corien, destijds onze dominees, het idee om met muziekvespers te
starten wel aardig. Zij zouden wel lector willen zijn en ik zou een groepje mensen organi-
seren, mensen die zouden willen meedraaien als lectoren, voorzangers en kosters
(gastheren en -vrouwen). Dan zou ik maandelijks verder zelf voor de invulling van die
diensten en de communicatie eromheen zorgen. Zogezegd, zo gedaan. We begonnen dat
jaar met enkele proef-vespers, ik dacht zo'n drie of vier. Het idee bleek levensvatbaar en zo
zijn we al in 2006 met de maandelijkse vespers begonnen die tot op de dag van vandaag
worden gevierd. In 2012 kwamen daar de jaarlijkse iconenexposities bij, horend bij de
Slavische vespers in oktober. Met de komende expositie bestaat deze traditie dus veertien
jaar.

Ook in 2025 is steeds de laatste zondag van de maand vanaf 19.00 uur de kerk weer gevuld
met gebed en muziek en zijn de leden van de werkgroep vespers, de klokkenluiders en de
musici in de weer. Veel mensen, ook van buiten onze PGL, komen dan over de drempel van
de Gudulakerk, die zoveel lager blijkt dan die van de Witte Kerk.

Met dankbaarheid kijken we terug en vol energie ploegen we voort; 6p naar volgende,
mooie edities van muziekvespers.

“En hij ploegt niet, wat er al geschiedt
Op dezen akker voort.

Zo menigeen lei den ploegstaart om,
En deed het werk niet voort,

Maar de leeuwerik zong hetzelfde lied,
En de boer hij ploegde voort.”

van: J.W.E. Werumeus Buning (1891-1958);
gedeelte uit Ballade van den boer.
Uit: Negen balladen (1935)

Els Dijkerman
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:

Paul Krugerstraat 8,

tel. 0573 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman,

Predikant:

Ds. P.L. Wansink
pwansink@pglochem.nl
Tel. 06 520 522 43

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
coordinator bezoekwerk
Amanda Jansen

Tel. 0573 250 603 of

06 387 166 17

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Johan Meijer

Tel. 06 316 724 52.

Uitvaartdiensten:
E.te Loo, tel. 0573 250 312
of 06 518 967 97,

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma

tel. 06 435 194 58

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente
Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl

ol '
tel. 0573 250 102, uitvaart@pglochem.nl :.‘ : ’A‘
koster@pglochem.nl
- ~
Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem: Ye 4. ‘5‘-'

www.kerklochem.nl/contact
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. schen mij daarom
wijsheid en inzicht,
Zodat ik dit volk kan,

o

ey

leiden.

2 Kronieken1: 10

januari
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

februari
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

maart
zaterdag
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2 Kronieken 1,1-17

2 Kronieken 1,18-2,9
2 Kronieken 2,10-17
2 Kronieken 3,1-9

2 Kronieken 3,10-17
2 Kronieken 4,1-10

2 Kronieken 4,11-5,1
Lucas 4,1-13

Lucas 4,14-30

Lucas 4,31-44

Lucas 5,1-11

Lucas 5,12-16

Lucas 5,17-26

Lucas 5,27-39

Lucas 6,1-11

2 Kronieken 5,2-14
2 Kronieken 6,1-11
2 Kronieken 6,12-21
2 Kronieken 6,22-31
2 Kronieken 6,32-42
2 Kronieken 7,1-10
2 Kronieken 7,11-22
2 Kronieken 8,1-11
2 Kronieken 8,12-18
2 Kronieken 9,1-12
2 Kronieken 9,13-31
Lucas 6,12-26

Lucas 6,27-38

Psalm 83

Ester 1,1-12

Ester 1,13-22

Ester 2,1-14

Ester 2,15-23

Ester 3,1-11

Ester 3,12-15
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Wij staan in de startblokken
nieuw jaar, nieuwe doelen

we gaan ervoor en zijn betrokken
vergeet dit jaar niet te voelen
wees een discipel in Jezus klas
koester het dierbare in je verleden N
verwijder haast, vertraag je pas

kijk veel omhoog, leef in het heden

dit is het punt, helder als een lichtbaken

waar tijd en eeuwigheid elkaar raken.

. Leo Heuvelman,
| www.christelijkegedichten.com



