


Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou
komt iemand voort, die voor mij over Israél zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang
vervlogen tijden in de dagen van weleer. (Micha 5,1)

Voorin de Witte Kerk staat deze weken een soort maquette van het stadje
Bethlehem. Elke zondag worden er een paar figuurtjes in geplaatst, die
onderweg zijn naar de stad. Te beginnen met Ruth en Naomi, via David en
Micha en Jozef en Maria naar de Wijzen uit het Oosten die het kind vinden.
Centraal staat Bethlehem. Meer dan andere jaren bekruipt me het gevoel dat
er een kloof gaapt tussen het Bethlehem uit de Bijbelverhalen en het huidige
Bethlehem dat zich middenin een verschrikkelijk conflict bevindt. Je zou het
woord Bethlehem haast niet in de mond durven nemen. Hoezo wordt daar
de vredevorst geboren? Het lijkt verder weg dan ooit. En de oorlogshitsers
onder Israeli’s en Palestijnen lijken aan het langste eind te trekken.

Moeten we kerst dus maar overslaan? Geen Bethlehem, geen stal, geen kind,
geen vrede?

U voelt wel aan dat dit ons uiteindelijk niet veel verder helpt. Misschien is het
verstandiger nog een keer te luisteren naar de profeet Micha. Hij noemt het
plaatsje als een plaats met een grootse roeping. Uit haar komt iemand voort
die (als koning) zal heersen. En dan volgen die prachtige woorden: zijn
oorsprong ligt in lang vervlogen tijden. Dat wil toch iets aanduiden van Gods
eeuwige weg met zijn schepping, met de aarde en ook met zijn volk. Dan
gaat het om Israél. Zeker. Maar dan gaat het wel om de roeping van dit volk
voor heel de aarde, voor alle volken. Zoals tot Abraham gezegd wordt: in jou
zullen alle volken van de aardbodem gezegend worden. Niet ten koste van
de volkeren maar juist tot zegen.

Ik besef heel goed, dat dit misschien wel verder weg lijkt dan ooit. Ik zou
voorzichtig willen zeggen: en toch. Dat is het en toch, of het ja maar van het
geloof. Juist met kerst weten wij van een roeping van de mens om voluit
mens te zijn, om te delen in Gods barmhartigheid, met kerst weten wij dat
God zelf tot ons is gekomen. Inderdaad in Bethlehem.

Laten we dan alles doen wat in ons vermogen ligt om die boodschap van
barmhartigheid uit te dragen, om te blijven geloven in een Bethlehem waar
volkeren samenkomen. Laten we geloven, hopen en liefhebben. In Gods
naam.

Paul Wansink
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Eindejaarsgedicht

In het decembernummer van Samenspraak van 2024 willen wij iedereen hartelijk danken die
aan alle uitgaven in 2024 heeft meegewerkt en wensen allen gezegende kerstdagen, een goede
jaarwisseling en een voorspoedig 2025.

Redactie Samenspraak




Jan Dinkelman

Een gesprek met
Nicoline Swen:

Het maatschappelijk
aspect van Kerst

Hoe kijk jij daar tegenaan?

Het is best ingewikkeld om met kerst niet in de bubbel
te stappen met engeltjes en glinsterende kerstballen of
kerststress over eten en cadeaus.

Zeker dat laatste geeft ons zoveel spanning wat de
gezelligheid niet ten goede komt en eigenlijk weinig
met kerst te maken heeft. Het is natuurlijk fijn als kerst
mooi en warm is. Tegelijk gaat er ook dat appél van uit
om iets van de kerstgedachte uit te dragen in de
wereld.

De kerst is mooi /warm, misschien is het wel een appél
op ons. Je moet rekenschap aan dit verhaal geven met
de vraag: wat doet dat verhaal voor mij.

Ik zie in kerst een kleine baby, kwetsbaar en teer. Dat
kind draagt het heil in zich en het vraagt van ons om
het groot te brengen.

Kerst is het feest van Hoop... en zeker ook nu kunnen
we die hoop in de wereld goed gebruiken.

De ‘Hoop' kun je volgens mij tweedelig zien: het ligt bij
ons om dat handen en voeten te geven. Anderzijds zijn
er allerlei krachten en machten om dat kind tegen te
werken. Zo kennen we het verhaal van keizer Herodes
die alle baby's in de geboortestad van Jezus wilde
vermoorden. Ook in deze tijd (anno 2024) zien we min
of meer vergelijkbare gebeurtenissen door allerlei
krachten.

Toch redt Jezus het met de kracht, tegen de klippen op.
Dat geeft vertrouwen, er is toekomst mogelijk.

Dat perspectief geeft ons vertrouwen als dragende
kracht om onze toekomst tegemoet te zien. Het verhaal
dat we door moeten blijven vertellen. Ook in Lochem
waar nog steeds mensen het verdraaid zwaar hebben.
Kerst vieren is jezelf bemoedigen (Hoop geven) dat het
kan, de kracht is er. Mensen verlangen waar Kerst voor
staat: Saamhorigheid en Licht.

Hoe hou je in jezelf de ruimte voor dat Licht...die vraag
is zeker ook nu relevant: jonge mensen die het
wereldnieuws niet meer volgen, mensen die geen
kinderen meer op de wereld zetten omdat ze er zelf
niet meer in geloven. Dan is toch de vraag hoe laat ik
het Licht in mij schijnen.



Mijn component is om open te blijven staan
voor mensen die je ontmoet. De kerk is hierbij
waardevol. Je vindt er kracht en bemoediging.
Verhalen worden er verteld en dan is de keuze
aan de mens om dat handen en voeten te
geven buiten de kerk. Het kan met aanspreken
op straat, bij de bakker of in de super. Ja, het
‘samenleven’ vraagt inzet van de mens. Alleen
met jezelf bezig zijn werkt niet, we moeten een
beetje ons best doen in de maatschappij enin
de kerk.

Mensen die het verschil maken, ook met Kerst,
zijn mensen die de medemens willen zien. Hun
best doen, zij maken de maatschappij leefbaar.

De boodschap in het kerstverhaal?

Het zijn de Herders en de Koningen, twee
uitersten, die bereid zijn over hun grenzen
heen te stappen. Ze gaan op weg naar een plek
die ze niet kennen (Bethlehem) en ontdekken

Giws

dat die reis waardevol is. Het mooie en goede
komt vanuit een onverwachte plaats. Je zou
zeggen: een voorbeeld voor onze
wereldleiders.

Het Kerstverhaal is zo mooi. Jozef die na vele
jaren terug gaat naar zijn geboorteplaats. Door
de jaren heen is hij een vreemde geworden
voor de huidige bewoners. Maria is zeker een
onbekende vrouw voor hen. En toch...als het
kindje Jezus wordt geboren komen mensen
kijken. De hele stad voelt zich verbonden met
de jonge ouders... ofwel... It takes a village to
raise a child. Een village (een stad) waarin
ouders, de buurt en de familie samen
verantwoordelijkheid nemen voor het

welzijn en welbevinden van alle kids.

Wat zien we wereldwijd: mensen die in hokjes
worden geplaatst, over het hoofd worden
gezien. Daar moeten we voor oppassen.




We moeten open blijven staan voor al het
goede dat zomaar uit onverwachte hoek op
onze levensweg kan komen.

Op allerlei manieren is het Kerstverhaal te
vertellen. Steeds weer komt het Licht en de
Saamhorigheid naar voren en de oproep om er
toch vooral met elkaar handen en voeten aan
te geven.

Dat kan met de aloude verhalen over sneeuw
en pannenkoek, over verdwaald en
teruggevonden, over kaarsjes in de boom en
de kerstnachtdienst. Het zijn verhalen waar
mensen naar verlangen. Men kan het kneuterig
vinden, maar het gaat wel over Saamhorigheid.
Natuurlijk is er ook wel een kerstverhaal te
maken met onderwerpen als je mobiel,
Instagram of X. Uiteindelijk zal het op hetzelfde
neerkomen: de verbinding tussen mensen.

Kerstavond, hoe kunnen we dat beleven?

Kerst is een universeel feest: het komt eruit
voort dat een vrouw een kind baart.

In Haarlem was ik betrokken bij de kerstavond.

Op twee plekken in de stad was er samenzang
met kerstliederen begeleid door muzikanten
Sommige mensen vonden daar de afstand tot
de kerk te groot, maar waren wel met de kerk.
Het gevolg was twee volle pleinen waar volop
werd meegezongen.

In Zwiep hebben we al eens een zonnewende
gehad. Het was op een avond voor kerst. Er was
een vuurkorf, een aantal midwinterhoorn-
blazers en een kerstverhaal. Het meest
bijzonder was het gevoel: de sfeer van Maria
die niet wist waar ze kon rusten, waar ze kon
bevallen. Dan realiseer je je opeens hoe het in
Nederland is als dakloze of asielzoeker zonder
een goede slaapplek.

Zoiets zou ik ook wel in Lochem in het
Openluchttheater willen helpen organiseren:
een avonddienst, medio december in de sfeer
van dat gebeuren.

Het component is dat het hele verhaal zich in
de mens voltrekt, hoe laat ik het Licht in mij
geboren worden.

Het leven van Jezus op latere leeftijd?

Ik stel mij voor dat hij als kind een stel vrienden
had om mee te voetballen, lol had, kind kon
zijn. Dat in een liefdevolle omgeving met zijn
ouders.

Als tiener voelde hij steeds meer zijn morele
verantwoordelijkheid, dat moet niet eenvoudig
zijn geweest.

Vanaf het begin was er gedoe en ellende in zijn
leven, daar moet die liefde tegenover hebben
gestaan. Het is mooi dat zijn ouders hem
hebben omringd met vertrouwen en dat ze
hem dat hebben meegegeven om zijn dromen
na te komen.

Zo moeten ook wij onze kinderen vertrouwen
meegeven opdat ook zij hun dromen kunnen
waarmaken.



Het Woord

De Bijbel is een grote
inspiratiebron. Daarnaast
inspireren woorden in gedichten
en verhalen. Hoe horen en
verstaan we het Woord?

Dit onderdeel van vieren is heel breed en veelzijdig; in de themaweek konden slechts een paar
aspecten aan bod komen.

Op zondag 24 november stonden we in de kerkdienst stil bij de werking van het woord.

Woorden zijn heel bepalend in ons leven. In het begin van de Bijbel, in het scheppingsverhaal,
wordt de oerchaos door Gods Woord een leefbare wereld (“er zij licht”). God is een sprekende God.
Daarin ligt een groot wonder: God verbindt zich met mensen. En met de komst van Jezus verdiept
zich dit. Jezus is de belichaming van het Woord en daarmee sprekend God. In de dienst lazen we
een gelijkenis waarin barmhartigheid centraal staat. Gods stem klinkt dan niet altijd in woorden,
maar bijvoorbeeld ook in een blik of een gebaar.

Dinsdagmorgen keken we naar onze eigen rol als lezer en luisteraar van het Gods Woord.

Onze eigen situatie doet er dan toe: onze opvoeding, onze levenservaring en onze plaats op aarde.
We keken naar het verhaal waarin Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoet. Kleuren afbeeldingen uit
een kinderbijbel bijvoorbeeld het verhaal? Zit Jezus knielend bij de bron of juist niet? Beelden
beinvioeden bewust of onbewust de betekenis van het verhaal. We keken ook naar reacties van
lezers uit India, Zuid-Afrika en Nicaragua. In hun leefwereld is het vreemd dat een man wacht bij
een bron en dat een vrouw op het heetst van de dag water wil putten. Was zij een buitenstaander
die het met elke mogelijke man wel aan wilde leggen? Kortom, de achtergrond van elke lezer
beinvloedt de betekenis van het verhaal.

Donderdagavond werd dat nog eens extra duidelijk. De Zuid-Afrikaanse predikant van de
Anglicaanse kerk van Diepenheim, Jacqueline Williams, maakte duidelijk dat ook haar persoonlijke
geschiedenis invloed heeft op het lezen van de Bijbel. Haar constatering dat ons kerkgebouw "Witte
Kerk' heet en aan de Paul Krugerstraat staat, maakte direct duidelijk dat dit voor haar een andere
impact heeft, dan velen van ons zich voor deze avond realiseerden. In het vervolg gaf zij aan dat de
brede context van het verhaal uit de Bijbel ertoe doet. Daarnaast is de context van de ontvanger
van het verhaal van belang. Onze eigen levenssituatie en onze geschiedenis hebben invioed op de
werking van het Woord. In de persoon van Jacqueline Williams werd dat op deze avond soms
pijnlijk duidelijk.

Zegert Vis



In gesprek met ...

Diny Nijkamp

Jan Getkate

Is voorzitter van de Stichting
Hulpverlening Lochemse

Geloofsgemeenschappen

SHLG heeft als missie om mensen in de plaatsen
Barchem, Laren en Lochem die in financiéle
nood verkeren, te ondersteunen. Dit doet de
stichting door mensen een eenmalige lening of
gift te geven als springplank of vangnet,
wanneer andere instanties (nog) niet kunnen
helpen. Het maakt niet uit of iemand wel of
geen lid is van een kerk of moskee; wij zijn er
voor iedereen die hulp nodig heeft.

Jan: zelfs in een rijk land als Nederland is
armoede, ook in onze gemeente.

De stichting is op initiatief van de Raad van
Kerken opgericht. We bestaan inmiddels bijna
20 jaar. Binnen ons samenwerkings- verband
proberen wij de diaconale taak ‘Helpen waar
geen helper is en omzien naar elkaar’ concreet
in te vullen.

SHLG is een zelfstandige stichting; we kunnen en
mogen een eigen koers varen.

In en rondom Lochem is er veel financiéle
problematiek of zelfs stille armoede; mensen
lopen er niet mee te koop.

Wij hebben een groot netwerk, we kunnen
mensen doorverwijzen naar de juiste instanties.
We bestaan uit een bestuur, waar de aanvragen
binnenkomen en drie ‘veldwerkers' die de
vragen vormgeven.

In dringende gevallen kunnen de mensen nog
dezelfde dag geholpen worden.

Dat varieert van een mand met boodschappen
om de week door te komen als het even tegen
zit. Maar ook een financiéle ondersteuning voor
een bril van de opticien of het bezoeken van
een podoloog.

De aanvragen zijn zeer divers. Een financiéle
overbrugging is voor de aanvrager dan
evenzeer welkom.

We hebben veel kennis in huis en een breed
netwerk, we kunnen mensen ook doorverwijzen
naar de juiste instanties zoals ‘Stichting Welzijn’
of het ‘Baken’

Het geld komt van de kerken en van legaten en
donaties. Onze stichting heeft een Anbi-status.
We kunnen rekenen op enkele gulle gevers. Er is
gelukkig veel goede wil onder de mensen. Daar
zijn wij erg dankbaar voor.

We hebben ook structurele acties. Voor de
komende Kerst maken we ca. 200
kerstpakketten om rond te kunnen brengen;
deze zijn goedgevuld. We werken zo lokaal
mogelijk, met korte lijntjes.

Voor kinderen hebben we kinderpakketten, als
voor hen een vakantie er niet inzit, proberen we
ze een leuke beleving te geven, zoals een dagje
pretpark of een tochtje met de Berkelzomp.



Geloof speelt geen bepalende rol, iedereen die
hulp zoekt proberen we te helpen. Het bestuur
bestaat uit leden van de deelnemende Kerken,
de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen
zijn ook vertegenwoordigd.

De anonimiteit is gewaarborgd, bij een
aanvraag handelt een persoon het hele traject
af, zodat de aanvrager niet met meerderen te
maken heeft.

Het bestuur zorgt ervoor dat de middelen
aanwezig zijn, zodat er zo nodig adequaat
gehandeld kan worden. Jaarlijks zijn er zo'n 10
tot 15 concrete aanvragen, bijna alle kunnen
gerealiseerd worden.

We sturen mensen door naar de kledingbank,
waar ze kunnen vinden wat er eventueel nodig
is. Want er heerst veel schaamte, hulp vragen is
lastig.

Verder is er in Laren bijvoorbeeld een
buurtkast, niet zichtbaar opgesteld, die wordt
bijgevuld en deze wordt goed gebruikt.

Want we denken dat armoede alleen bij de
lagere inkomens voorkomt. Niets is minder
waar, het komt in alle lagen van de bevolking
voor. Je kunt ziek worden, je baan verliezen en
door een scheiding je huis kwijtraken. Dan val
je in een keer in inkomen terug en liggen
problemen op de loer.

Vooral sinds de corona-periode hebben ook
twintigers het lastig, het sociale leven stond
stil. Wij bieden kleinschalige financiéle hulp
voor nood, het is een tijdelijke oplossing, wij
kunnen geen problemen oplossen, daar zijn
andere instanties voor. We kunnen er wel naar
doorverwijzen. Maar als professionele hulp niet
werkt kunnen wij het ook niet oplossen.

De gemeente biedt ook maatschappelijke hulp,
maar zij werken vanuit een ambtelijke visie en
de samenwerking zou wel beter kunnen zijn.
Voor wie interesse heeft, nieuwe krachten zijn
ook bij ons van harte welkom!

Wat brengt het je?

Dat we met betrokken mensen zoveel goed
kunnen doen, mensen blij maken. Het verschil
maken dat er even weer rust is. Wij vragen niet
naar oorzaken en hebben geen oordeel over
hoe het zover kan komen. Want vaak probeert
men het eerst zelf op te lossen. Het geeft veel
voldoening dat er dan ruimte komt, erover
praten geeft soms ook nieuwe inzichten. Wij
denken niet in problemen, maar in
oplossingen. En dat maakt dat wij dit werk met
ons team met veel plezier en dankbaarheid
kunnen doen.

Stichting
Hulpverlening Lochemse
Geloofsgemeenschappen

SHLG

er mensen actief in de stichting.

De Stichting SHLG is een samenwerkings-
verband tussen kerken en moskeeén in
Laren, Lochem en Barchem. Vanuit
nagenoeg alle geloofsgemeenschappen zijn

Voor verdere informatie zie: www.shlg.nl
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Jan Dinkelman

Dat geeft stof tot actie en bezinning.

Veel activiteiten worden door de kerk georganiseerd/ondersteund. Het wordt als normaal
gezien. Soms zie je het niet eens, omdat het zo vanzelfsprekend is. Vaak is de kerk die naar
buiten is gericht, maar dan wel in eigen dorp of stad.

Denk aan de actieve vrijwilligers vanuit de kerk die ondersteuning geven aan mensen uit
oorlogsgebieden en tijdelijk hier zijn, mensen die werken in de voedseltuin of voedsel
inzamelen bij de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Mooi dat daarbij ook mensen van
buiten de kerk binnenstappen: dat raakt het verhaal van het evangelie.

Wat er in de kerk gebeurt moeten we proberen door te trekken in de gemeente enin de
wereld waar zoveel onrust is. Daar moeten we zijn als plek van vertrouwen en rust.

Wat dat met de boodschap van Jezus doet: omzien naar elkaar. Het geven van Geloof,
Hoop en Liefde. Doe dat ook met het bezoeken van gemeenteleden, wees een
verlengstuk van God.

Het is belangrijk op zoveel mogelijk plekken aanwezig te zijn als kerk zonder je op te
dringen.

Ook buiten de kerkmuren gebeurt veel. Denk aan de Passion of openluchtdiensten zoals
de musical Ester: ontstaan in de kerk dat doorwerkt in de maatschappij.

Er is vertrouwen dat moet groeien om zo meer mensen uit te nodigen.

Hoe de kerk van de toekomst er uit zal zien is niet zo
eenvoudig te beantwoorden. Het is per streek
verschillend. Waar op de ene plek de bevolking
constant blijft met streekgenoten kan dat op een
andere plaats anders zijn door de komst van mensen
van buiten de regio. Dat laatste kan een verrijking zijn
maar ook een verandering teweeg brengen.

Het beeld van de kerk uit het verleden is sterk veranderd
al kunnen er nog andere gedachten leven bij de
mensen.

Wat was en is dat is het bezoekwerk. Het luisteren en
meeleven van je naaste en het vertellen over het
hoopvolle vanuit de kerk.

De kerk is niet alleen voor maar ook met mensen.

Durf daarom als kerk een beetje buiten de lijnen te kleuren en vraag je als kerk af: hoe
kunnen we echt aansluiten bij mens en maatschappij.

Hoe verkondig je het verhaal...wees oprecht... vanuit je hart. Verbind de Bijbelse verhalen
met het plaatselijk gebeuren.



We leven toe naar Kerst in een wereld waar de vrede ver te zoeken is. Dat stemt aan de ene
kant somber, aan de andere kant maakt het me zeer bewust van het belang van de
kerstboodschap. Kerst vertelt ons van de geboorte van Christus, Gods kind van vrede in een
wereld - helaas ook toen al - vol geweld. Misschien wel meer dan enkele tientallen jaren
geleden is de boodschap van de kerken hard nodig. Waar mensen ten onder dreigen te gaan
in een soort neerwaartse spiraal van angst, geweld en wanhoop, daar klinkt Gods stem in
onze wereld. En Hij weet van vrede, Hij weet van een leven dat verder reikt dan haat en nijd,
dood en geweld. Ik hoop de komende weken, al in de adventstijd en zeker met kerst te
mogen vertellen van dat grote wonder. Al is het tegen de klippen op: Gods liefde is sterker
dan al het andere.

Voor een predikant zijn het mooie, maar ook wel drukke weken. Ik kijk nog even terug.

We kunnen terugzien op een 2e dienst in het kader van ons jaarthema rond vieren. Ditmaal
ging het over het Woord. Het wonder dat God ons aanspreekt. De dienst heb ik net als die
over ‘bidden’ als bijzonder ervaren. Op de dinsdag erna is er doorgepraat en Bijbel gelezen en
op de gemeenteavond werden we ons door de zwarte Zuid-Afrikaanse predikant Jacqueline
Williams bewust van onze eigen context bij het lezen van de Bijbel. Leerzaam maar niet altijd
makkelijk. Ik was ook erg blij met de presentatie van de begroting. Na moeizame jaren lukt
het steeds beter de begroting (en dus ook de rekening) van onze gemeente op orde te
krijgen. We zijn de kerkrentmeesters daar zeer dankbaar voor. Het geeft ook perspectief voor
de toekomst.

Dichterbij in de toekomst zijn de diensten van Kerst. Opnieuw beginnen we — net al vorig jaar-
op de Kerstavond om 19.00 uur met een kinderkerstnachtviering. Een lichtjesoptocht in een
donkere kerk. Een verhaal. Het zingen van bekende liederen. Hopelijk weten kinderen en hun
ouders de weg weer te vinden. De Kerstnachtdienst om 22.00 uur zal dit jaar worden
opgeluisterd door de koperblazers van Advendo. Voor mij is dat de eerste keer, ik verheug me
erop. De Eerste Kerstdag sluiten we dan ons adventsproject af.

Rest mij nog u voor nu goede kerstdagen te wensen,

Paul Wansink
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Kerstverhaal

Marian de Hﬂﬁfi: s

Mijn meest bijzondere kerst

Ik neem u mee naar het jaar 2015. Dat jaar
vertrok onze 22-jarige zoon in september naar
Krakau in Polen, om daar tot februari te
studeren. We realiseerden ons dat het de
eerste kerst zou worden zonder onze Bas. Wij
waren daar nog niet aan toe en na overleg
met hem besloten mijn man, onze 20-jarige
dochter en ik, rond kerst een week bij hem in
Krakau door te brengen. Bas woonde in een
studentenhuis, dus we konden niet bij hem
logeren, maar hij ging op zoek naar een
air-B&B in de buurt en vond een
bovenverdieping met woonkamer, 2
slaapkamers, keuken en badkamer tegen een
schappelijke prijs.

Een paar dagen voor kerst arriveerden we per
vliegtuig in Krakau, waar Bas ons al stond op
te wachten. Het was heerlijk om hem terug te

zien. Het was koud, er lag een flinke laag
sneeuw.

De dagen hierna zagen we zijn kamer,
maakten kennis met een enkele medestudent
(de meesten waren weg naar het ouderlijk
nest), bezochten de Kathedraal, het
marktplein in feestelijke kerstsfeer, met
enorme (kunst)kerstbomen en maakten een
tochtje in een rijtuig met paard door de stad.
Het grote marktplein was bezaaid met
kraampjes, waar allerlei kerstspul en
etenswaar te koop was. Daartussen stond heel
stil en rustig een nette vrouw van rond de 60
jaar, over haar uitgestrekte arm hing een
mooie wollen rok, die ze kennelijk te koop
aanbood. Het raakte me: moest ze haar
mooiste rok verkopen om kerst te kunnen
vieren met haar gezin?



Wat nu?

Ik had nauwelijks iets in huis, op vakantie heb ik
geen voorraad, de hospita was bij haar familie.
Bas stapte op de fiets naar zijn kamer en kwam
met een zakje diepvriessoepgroente (aardappel

Ik zag een kraampje waar soep te koop was en
schaarde me in de rij. Toen de oude vrouw voor
me aan de beurt was, vroeg ze zacht iets aan de
verkoopster, die vriendelijk iets terug zei,
waarop de oude vrouw zonder soep het

kraampije verliet. Ik vroeg de verkoopster wat er
aan de hand was: de oude vrouw had geen
geld.

Wat zou u doen? Ik deed het en de vrouw nam
haar soep verrast in ontvangst.

Op 24 december stonden overal lange rijen
mensen voor de viswinkels. Want op
kerstavond wordt in Polen vis, vooral stokvis
gegeten. Wij hoefden nauwelijks in te slaan,
want kerstavond aten we pannenkoek met
spek en worst en eerste kerstdag zouden wij uit
eten gaan. Reserveren hoefde niet, vertelde
onze hospita, want met kerst eten de meeste
Polen bij familie. Een bepaald restaurant kon zij
ons aanbevelen.

Die kerstdag verheugden wij ons op het
heerlijke diner dat ons te wachten zou staan.
Alleen werd onze dochter steeds stiller, en haar
wangen werden verdacht rood: Ze voelde zich
ziek, maar wilde onze pret niet bederven.
Zonder haar gingen we natuurlijk niet uit eten,
maar eten laten bezorgen leek een
goed alternatief. We keken op
diverse sites, die echter gesloten
bleken, maar tenslotte vonden we
er één die open was. Riant
bestelden we alle vier waar we zin
in hadden. We betaalden, en toen
was het wachten geblazen.
Anderhalf uur later belden we
waar het eten bleef, we hadden nu
toch wel honger. Maar we konden
alleen luisteren naar een
antwoordbandje. In het Pools
natuurlijk....

en wortel) terug. Ook hij had niets in huis, want
hij at immers bij ons mee.

Er waren nog wat bouillonblokjes, 3
boterhammen en een kapje, een klein stukje
gebraden worst en een beetje yoghurt.

Dus aardappel-wortelsoep gemaakt, de
boterhammen geroosterd, de worst geprakt
met mosterd en op geroosterd brood
gesmeerd, de yoghurt met een beetje ranja
erin verdeeld over 4 porties.

En terwijl ik genoot van onze karige
kerstmaaltijd, keek ik de tafel rond en bedacht
dat ik de kerstmaaltijd altijd een veel te grote
rol had gegeven. lk voelde me zo gelukkig dat
we met ons gezin bij elkaar waren en dit
avontuur in Polen samen konden beleven.

In Polen kennen ze geen 2e kerstdag, dus 26
december konden we uit eten gaan in de
Joodse wijk. Het was een overvloedig, en
prachtig opgediende maaltijd, waar we van
genoten. Maar het was lang niet zo bijzonder
als de liefdevolle kerstmaaltijd van de avond
ervoor.
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Al sinds meerdere jaren worden de
Simon en Sara-diensten geleid door
Reinette Dijkmans en Linda Weel. Ze
vinden meestal plaats in de Witte Kerk,
soms in de Gudulakerk, en duren een
uur. Hieraan doen kinderen t/m 12 jaar
mee.

Reinette Dijkmans vertelde, dat ze bijna
9 jaar in Lochem woont, opgegroeid is
op de Veluwe. Ze heeft 5 kinderen in de
leeftijd van 1 t/m 16 jaar. Ze werkt 3
dagen per week en doet ook nog
vrijwilligerswerk op de school van de
kinderen en Simon en Sara. Linda heeft
3 kinderen.

Heb je zelf een christelijke opvoeding
gehad?

Reinette: “Een strenge, reformatorische
opvoeding. Zelf heb ik geen ervaring
met de kindernevendienst, omdat die
er niet was: de kinderen in mijn
geboorteplaats Nunspeet gingen altijd
mee naar de kerk.”

Met Simon en Sara wordt een kinder-
dienst aangeduid, vroeger kinder-
nevendienst geheten.

De naam is afgeleid van een bestaande
kinderdienst: Ga je mee met de Ark van
Noach.

Waarom hebben Linda en jij besloten mee
te werken aan Simon en Sara?

Het antwoord van Reinette is wel te
verwachten: vanwege mijn/onze eigen
kinderen.

Wat doen jij en Linda meestal tijdens de
Simon en Sara-diensten?

Eerst wordt er een welkomstlied
gezongen, dan een opwarm-spelletje
waarin het thema van de dienst al naar
voren komt. Dan wordt een
Bijbelverhaal voorgelezen uit een
kinderbijbel of filmpjes uit de EO
Schatkist vertoond. Heel soms wordt er
een verhaal uitgebeeld.




Daarna wordt er aansluitend bij het
thema geknutseld, en spelletjes gedaan.
Het knutselmateriaal wordt online
besteld. Ook worden er kaarsjes gebrand
voor overleden familieleden, vriendjes,
huisdieren.

Samen eten ze een broodje en drinken
een glas ranja. De dienst eindigt weer
met liederen.

Kun je al iets vertellen over de komende
kinderdiensten in december?

Op 1 december is er een familiedienst, op
24 december het kinderkerstfeest.

Tijdens de 3 tussenliggende zondagen is
er een Simon en Sara-dienst.

In de kerk is een maquette van de stad
Bethlehem te zien, waarin steeds meer
kleine Bijbelse figuurtjes worden
toegevoegd, totdat het stadje op 24
december helemaal compleet is.

Dat klinkt spannend!

Linda, Reinette, alle kinderen en ook
volwassenen: hele mooie, hartverwar-

mende decemberdiensten gewenst!

Antoinette Oprel-van Riel
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Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

19.00 uur Gudulakerk

Voorganger: ds. P. Wansink,
Kinderkerstnachtdienst

22.00 uur Gudulakerk

Voorganger: ds. P. Wansink, Kerstnachtdienst

10.00 uurGuduIakerk |
Voorganger: ds. P. Wansink,
Kerst/gezinsviering

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: dhr. E. te Loo

15.30 uur Wiﬁe Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink, middaggebed

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. J. Kool
19.00 uur Witte Kerk
Taizé-viering

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

10.00 uur RK Kerk
Oecumenische viering
19.00 uur Gudula Kerk
Vespers

Bij de diensten:

Zondag 22 december

De laatste adventszondag gaan ook Jozef en
Maria op weg naar Bethlehem. We lezen het
begin van Lukas 2 (vs 1-5). Het vervolg is het
beroemde kerstverhaal van de geboorte.

Het eerste stuk vormt de inleiding. Waarom
gaan Jozef en Maria op weg. Wat brengt ze in
Bethlehem? Opnieuw zijn we met de kinderen
samen rond de maquette van Bethlehem.

Dinsdag 24 december

Om 19.00 uur: Kinderkerstnachtviering, evenals
vorig jaar houden we een op kinderen gerichte
viering om 19 uur in de Gudulakerk. In de
donkere kerk houden de kinderen een lichtjes-
optocht. We zingen bekende liederen. Er is een
verhaal en na afloop chocolademelk en voor de
kinderen een kleine attentie. Een sfeervolle
viering. Waar ook anderen van harte welkom
zijn.

22.00 uur: De kerstnachtdienst wordt dit jaar
begeleid door Advendo. Voor velen van u is dat
bekend, voor mij de eerste keer. Ik verheug me
erop. Het geeft vast een bijzondere sfeer aan de
dienst. Kerstnacht is altijd een aparte dienst.
We komen samen in de nacht en zingen van de
geboorte van Christus in deze wereld. Helaas is
ook dit jaar een moeilijk jaar. Zoveel leed en
onrecht in de wereld. De boodschap van de
geboorte van Gods vredeskind is des te
belangrijker. We lezen Lukas 2, het overbekende
verhaal dat toch altijd weer ontroert.



Woensdag 25 december, Kerstfeest

Deze eerste kerstdag eindigt het project:
bestemming Bethlehem, nu zijn het de ‘wijzen uit
het oosten’ die in Bethlehem arriveren. De lezing
is Mattheds 2, 1-12. Vorig jaar merkte ik dat de
meeste kinderen naar de kinderkerstnachtdienst
gaan. We hopen toch dat er op deze eerste
kerstdag toch nog een paar kinderen zijn. In
principe is er kindernevendienst, dus aarzel
vooral niet.

Zondag 29 december

Je gaat het pas zien als je het doorhebt; aldus
een voormalig voetballer die bekend stond om
zijn talent én om zijn soms onnavolgbare
uitspraken. In de evangelielezing (Lucas 2, 33-40)
horen we van twee mensen hoe zij naar Jezus
kijken. Wat een vreugde horen we in hun
getuigenissen. Diezelfde vreugde klinkt ook in
Jesaja (61:10 - 62:3). Kunnen we delen in die
vreugde?

Dinsdag 31 december, Oudejaarsdag

Vorig jaar was Oudejaar op een zondag en toen
was de oudejaarsdienst dus zondagmorgen.

Dit jaar is dat anders. Ik heb begrepen dat er om
15.30 uur een middaggebed wordt gehouden,
waarna er gelegenheid is (rond oliebollen??)
elkaar een goede jaarwisseling te wensen.

Ik moet het middaggebed nog voorbereiden,
dus de lezingen zal ik nog bij elkaar zoeken.
Zelf houd ik van een sobere oudejaarsdienst met
nadruk op verstilling, enkele mooie liederen en
een welgekozen woord ter overweging aan het
eind van het jaar. Ik doe mijn best.

Zondag 5 januari

De eerste zondag van het jaar is ditmaal extra
bijzonder, omdat we Lescia van Donk hopen te
bevestigen als diaken en afscheid nemen van
Harm Wesselink als diaken en Marian de Hoop
als ouderling-scriba. We vieren het feest van
Epifanie. De meeste van u zal dat niet zoveel
zeggen. Maar de kerk van de eerste eeuwen
vierde op 6 januari het feest van de verschijning
van Christus. In zekere zin was het een eerdere
versie van het kerstfeest. De lezing die op het
rooster staat is dan Matthetis 2,1-12, maar die is
in het project dat wij volgden in Lochem al
gelezen op eerste kerstdag. Daarom leek het me
mooi om de brieflezing voor epifanie te lezen:
Efeziérs 3,1-12. In mijn ogen een prachtige lezing,
zeker ook bij de bevestiging van een
ambtsdrager. We gaan zo op een prachtige
manier het nieuwe jaar in.

Zondag 19 januari

De 2e zondag na Epifanie is de afgelopen jaren in
steeds meer kerken de ‘Kanazondag' geworden.
Dan wordt de bruiloft te Kana gelezen. Johannes
2, 1-11. Ook dit jaar staat die lezing op het
rooster. Het blijft een prachtig en intrigerend
verhaal. Ik meld toch maar op deze plaats dat we
graag een jeugddienst hadden georganiseerd
samen met jongeren van onze gemeente.

Dat krijgen we nog niet helemaal rond, we hopen
dat snel goed te maken.
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Het pastoraat van de PG Lochem staat open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het pastorale team via email pastoraat@pglochem.nl
Bellen kan ook: voor dringende zaken

met ds. Paul Wansink: 06 520 522 43;

voor andere zaken met Amanda Jansen, codrdinator bezoekwerk:

250603 of 06 387 166 17.

Mocht het niet direct lukken hen te bereiken, spreek dan a.u.b. uw naam in op de voicemail. U
wordt later teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal bezoek, of iemand kent die daar behoefte aan heeft (wel
even navragen!), dan kunt u dit doorgeven via bovenstaand emailadres of telefonisch aan
Amanda Jansen,

coordinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres bloemen@pglochem.nl kunt u namen doorgeven van gemeenteleden die
in aanmerking komen voor de zondagse bloemen uit de kerk.




Jeugdkerk

Sinterklaasavond

Vrijdagavond 29 november was de zolder van de Witte Kerk
omgetoverd voor de Sinterklaasavond van de Jeugdkerk met
alles wat bij dat feest hoort. Pepernoten waren er genoeg, net
als de schuimpjes, er was een echte chocolademelkproeverij en
het belangrijkste, cadeautjes waren er ook genoeg. ledereen
moest minimaal 3 en maximaal 5 cadeautjes meenemen,
nieuw gekocht of in huis gezocht maar zo goed als nieuw. De
jongeren werden verdeeld over 3 teams en mochten eerst een
speelpion maken voor het grote spel Levensweg, waar later de
cadeautjes verdiend konden worden. Om de sfeer erin te
houden, werd er ook een gezellige playlist met
sinterklaasliedjes opgezet. Nadat ieder team een mooie pion
had, kon het spel beginnen! Door middel van vragen en
opdrachten bewogen de pionnen over het grote speelbord en
verzamelde elk team zo zoveel mogelijk cadeautjes. Maar
voordat je het wist, was je je buit alweer kwijtgeraakt door een
vervelende vraag of opdracht. Toen alle cadeautjes van het
bord waren, was iedereen uiteraard erg benieuwd wat ze nou
eigenlijk gekregen hadden. Bij het uitpakken bleek er
bijvoorbeeld kerstdecoratie, chocola, bellenblaas, een
spelletjes of een leuke mok tussen te zitten. De winnaars waren
De Strooigoed Strooiers. Zij hadden een hele berg pakjes
verzameld op de bank. Maar gelukkig werd er ook het een en
ander uitgedeeld en ging iedereen met wat leuks naar huis.
Het was een gezellige avond!

Hannah Dieker

19



Uit de kerkenraad

In de november-vergadering boog de kerkenraad zich traditiegetrouw
over een paar vaste onderwerpen: de begroting van het College van
Diakenen, de begroting van het College van Kerkrentmeesters én het
jaarrooster voor 2025. Na inhoudelijke bespreking werden deze
goedgekeurd. Er zijn weer veel vrijwilligersuren besteed aan het
opstellen van al deze documenten en het is werk dat niet altijd
zichtbaar is. De begrotingen zijn inmiddels ook besproken tijdens de
gemeente-avond op 28 november jl.

De kerkenraad kwam in november ook bij elkaar voor een
zogenaamde heidag. Na een kort middaggebed in de Witte Kerk, ging
iedereen lopend richting Onderlangs. In de ruimte en rust van het
Openluchttheater dachten we na over vragen rondom het jaarthema
van onze gemeente: vieren. Alle elementen (gebed, woord, muziek,
rituelen) kwamen langs. Na terugkomst in de Witte Kerk werd er
gezamenlijk gekookt en gegeten. Het was een bijzondere dag, met
mooie onderlinge ontmoetingen.

Zoals al eerder vermeld, eindigt per 1 januari aanstaande, na 12 jaar, de
ambtstermijn van diaken Harm Wesselink. De kerkenraad is blij en
dankbaar dat Lescia van Donk bereid is het ambt van diaken op zich te
nemen. Zij zal via de Zondagsbrief aan de gemeente worden
voorgedragen voor benoeming.

Op zondag 5 januari nemen we afscheid van Harm en hopen we Lescia
te bevestigen. Ook wordt dan aandacht besteed aan de
herbevestiging van ouderling Janny Gerritsen. Haar termijn van vier is
voorbij, maar zij is bereid haar werkzaamheden in het pastoraat
voorlopig voort te zetten. Marian de Hoop legt haar ambt als
ouderling om gezondheidsredenen neer. Ook daar wordt in deze
dienst aandacht aan besteed.

Als u dit bericht leest is het bijna Kerst, het feest van de geboorte van
Jezus. U bent van harte uitgenodigd om de kerstnachtdienst en/of de
dienst op kerstochtend bij te wonen. De kerkenraad wenst u allen
gezegende feestdagen!

Ineke Vreemann
wnd scriba
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10 juli 1939 — 20 november
2024

Jan Hoogterp

Toch nog vrij plotseling is Jan Hoogterp overleden. Het ging de
laatste tijd niet erg goed met hem, maar steeds krabbelde hij
toch weer overeind. Hij was taai en ondanks alle tegenslag
gehecht aan het leven. Vooral het laatste jaar van zijn leven had
Jan groot verdriet te verwerken. Zowel zijn zoon als zijn dochter
overleden. Bijna niet te bevatten. Als je hem sprak was het
verdriet om hen nooit ver weg. Altijd als je met hem sprak schoot
hij vol. Hij zei dan: ik wil dat niet, maar ik kan het niet helpen. Hij
was een kwetsbaar mens geworden.

Veel eerder was Jan's vrouw al overleden. Hij vond het moeilijk
om alleen te zijn. Hij was dan niet altijd even eenvoudig om mee
om te gaan. Hij wist zelf heel goed dat zijn leven niet altijd
zonder moeilijkheden was verlopen, en hij wist ook wel dat hij
zijn kinderen daarin tekort had gedaan. Hij miste ook zijn vrouw
en hij zocht naar nieuwe wegen.

Ruim een jaar geleden leerde ik Jan kennen. Ik was nieuw als
predikant in Lochem. Jan verbleef toen in Sutfene en later in
Eefde. We spraken toen over zijn Friese wortels. Dat deed hem
goed. Want zo heel goed ging het niet met hem. Hij voelde zich
eenzaam en had grote moeite met het feit dat - naar zijn gevoel -
zijn vrijheden hem waren afgenomen. Dat bleef ook toen hij in de
Hoge Weide ging wonen, dat lastig was voor hem. Het was hem
moeilijk duidelijk te maken dat sommige zaken echt niet meer
verantwoord waren. Langzaamaan ging dat beter, maar de pijn
bleef.

In kleine kring hebben we dinsdag 26 november in Zutphen stil
gestaan bij het overlijden van Jan. Zijn leven kwam voorbij: zijn
liefde voor de Zutphense voetbalclub, zijn trouwe vriendschap,
zijn lidmaatschap van het mannenkoor. Ook zijn voorzichtige
zoektocht naar Gods aanwezigheid in zijn leven. De keren dat ik
bij hem was wilde hij graag dat ik iets las uit de Bijbel en we
samen baden. Een van de teksten die ik met hem gelezen heb
was psalm 121. Die lazen we ook in de bijeenkomst in de
Omarming te Zutphen. De psalm spreekt over God die waakt
over ons leven, die onze ingang en uitgang zal bewaren.

Moge Hij zich nu over Jan Hoogterp ontfermen.

Paul Wansink
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6-10-2024 Gamrupa € 443,55

13-10-2024 Voedselbank € 356,00
20-10-2024 Werelddiaconaat € 314,53
27-10-2024 Diaconie € 288,60

Naast bovenstaande collecteopbrengsten ontvingen wij de volgende giften:
Voedselbank: 2 keer € 20,- en € 50,-

Verder is er een financiéle gift door de diaconie aan de Voedselbank Zutphen gedaan
van € 500,- en is er voor € 1.960,- aan cadeaubonnen Plus uitgedeeld in Lochem.
Bedankt voor uw bijdragen, wij zullen zorgen dat deze juist besteed worden!

De IKA heeft als doel vakantieweken te organiseren speciaal voor mensen die zorg nodig
hebben, voor hun partner of mantelzorger. Het kan zijn dat ze eens een andere omgeving
willen zien, of vinden het fijn om wat aandacht te krijgen.

Bent u gebonden aan rollator of rolstoel? Ook voor u zijn deze vakanties geschikt. Er is
voldoende deskundige verzorging om mensen die het nodig hebben, te kunnen helpen.
Alle vakantieverblijven zijn erop ingericht om u te ontvangen.

Het programma is zeer gevarieerd. In de week is er een kerkdienst met avondmaalsviering.
Verder zijn er optredens van zang-, toneel- of dansvereniging, zijn er speciale speldagen en
wordt er met de bus een uitstapje gemaakt.

De data in 2025 zijn:
17 - 24 mei Nieuw Hydepark in Doorn
14 - 21 juni Het Bosgoed in Lunteren

De sluitingsdatum voor opgave is 15 maart.

Voor meer informatie en inschrijfformulieren kunt u contact opnemen met de IKA
werkgroep namens de diaconie:

- Janny Duine, tel.: 0573-254557

- Henk Klein Wassink, tel.: 0573-254224



Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten onderstaande nieuwingekomenen van harte welkom:
Mevr. A. Mackaaij-Bouter vanuit Ruurlo
Mw. en Dhr. Schot-Leussink vanuit Vorden

Overleden

05-11-24 Mevr. LL.G. Kloots-Weitering (27-09-1935)
20-11-24 Dhr. J. Hoogterp (10-07-1939)

22-11-24 Mevr. AM. Buitelaar (14-12-1967)

Vertrokken

Mevr. F. Weekenstroo-Berends naar Laren (Gld)

Dhr. T.W. Hanhart naar Enschede

Dhr. T. Reitsma naar Deventer (blijft voorlopig wel cotrdinator kerktaxi/autopool)

Adreswijziging leden P.G.Lochem

Dhr. S. Beltman

Mevr. M.L. Sietsma-Schuur
Dhr. H. Smit aanmelding, opzegging en

Mevr. C. Nieuwenhuijzen adreswijziging s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Bericht van geboorte of overlijden,

Collecteopbrengsten CvK

Hierbij de verantwoording van de ontvangen giften in oktober 2024.

De bedragen betreffen de collectes in de kerk en de Hoge Weide, de GIVT-app en de ontvangsten
op de bankrekening.

kerk vespers verjaardags-fonds
oktober €54556 €414,20 €65,00

ledereen bedankt voor de bijdrage!

Gerdien Koskamp, ouderling-kerkrentmeester
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Kerk

Jan Dinkelman

Kerkrentmeester Gerdien Koskamp

Een ‘roeping’ van Paul bracht Gerdien
Koskamp er toe om zitting te nemen in het
College van Kerkrentmeesters. Haar
financiéle kennis was een goede reden om
haar hiervoor te vragen.

Wat trof je aan bij de Kerkrentmeesters?

Het is een groep enthousiaste mensen die veel
inzet hebben voor de kerkelijke gemeente.

Het is belangrijk dat er een goede mix is van
mensen in de kerkenraad (en onder de
vrijwilligers) zodat ieder zijn ding kan doen
waar hij/zij goed in is.

Op financieel gebied was het niet allemaal even
overzichtelijk. Daar probeer ik meer duidelijk-
heid in te brengen. Op financieel gebied
ontstaat er nu ook weer een normale situatie
binnen onze gemeente. De nieuwbouw/
verbouw van de Witte Kerk is afgerond en de
verkopen van het onroerend goed zijn
geregeld. Naast bovengenoemde aspecten

zijn we ook van een vacante plek naar een vaste
predikant gegaan.

Wat dat betreft is er nu meer rust.

Het jaar 2025 wordt misschien wel een saai jaar
ten aanzien van de financién.
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Hoe staan we er financieel voor?

We werken met een begroting van bijna 230.000
euro.

De grootste kostenposten zijn predikant/
organist (€ 132.000), de huisvestingskosten van
de Witte Kerk (€ 23.000) en de huur voor een
vast aantal kerkdiensten van de Gudula Kerk

(€ 13.000) en de verplichte afdrachten naar de
landelijke PKN (€ 10.000).

De financiéle toezegging vanuit kerkbalans
wordt gehaald. Ik verwacht dat er in 2024
omstreeks € 160.000 zal binnen komen.
Enerzijds wordt er meer gegeven door de
mensen dan in eerste instantie was toegezegd,
anderzijds hebben we nieuw ingekomen
mensen verwelkomd die al hun bijdrage
hebben gedaan.

Voor 2025 hebben we € 162.000 begroot als
inkomsten uit de kerkelijke bijdrage (actie
kerkbalans).

Andere financiéle bijkomstigheden zijn de
verhuur van de Witte Kerk aan koren,
vergaderclubs of de voedselbank. Ook de rente
is hoger wat eveneens positief is voor de kerk.
En niet te vergeten de bijdragen uit de collectes
in de kerkdiensten ter waarde van € 7.500.

Daar kunnen we al met al net mee rond komen.

Meer rente inkomsten: dat betekent dat er reserves
zijn?

Gelukkig wel. Dat is ook echt nodig.

De reserves moeten niet nodig zijn om vaste
kosten te dekken. Als er over een jaar of vijf
wordt uitgekeken naar een nieuwe predikant
moet er wel een goede reserve zijn. Het is een
vaste voorwaarde vanuit de Classis voor een
nieuwe benoeming. Tevens voor ons ook een
vereiste om over lange tijd nog kerk te zijn.
De huidige reserve is goed, maar niet
overdreven.



Het collecteren in de kerkdienst is een vast
onderdeel van het kerk zijn en sinds dit voorjaar
wordt dit weer in de kerkdienst gedaan met ook
een collectant van het College van
Kerkrentmeesters.

In het verleden, en nu nog, houdt het collecteren in
dat er geld in de collectezak werd gedaan.
Daarnaast wordt er ook veel geld overgemaakt via
de gift-app. Dat gebeurt in de dienst maar ook via
mensen die thuis de kerkdienst meekijken of
-luisteren. Als je een bijdrage doet met die app dan
staat het bedrag ook geregistreerd en kun je het
aftrekken als aftrekpost bij de Belastingdienst. In
het verleden waren daar de collectebonnen voor.
Een enkele keer komt het voor dat de kerk via een
legaat, na een overlijden, nog een financiéle
bijdrage krijgt waar we erg dankbaar voor zijn.

Zijn er nog uitgaven in het verschiet?

Ik wil er wel een paar noemen.

Door de verbouwing van de Witte Kerk is er een
geheel andere akoestiek ontstaan.

Waarschijnlijk is dat velen wel opgevallen bij de
orgelmuziek, omdat niet alle registers meer
gebruikt kunnen worden. Daar willen we komend
jaar verbetering in aanbrengen door het orgel te
optimaliseren.

Het is een flinke kostenpost waar we de reserves
niet voor gaan aanspreken.

Daarom is er een extra actie/oproep voor een
speciale bijdrage hiervoor. We denken hier € 15.000
voor nodig te hebben. Om zeker te weten dat dit
niet van de reserves afgaat, is besloten dat de
werkzaamheden pas zullen gaan beginnen als het
geld (grotendeels) binnen is.

Dan is er nog iets anders: de Statenbijbel is aan
restauratie toe. Het is ons cultuurhistorisch
vermogen en hoort bij de kerk(dienst). Wat die
restauratie gaat kosten is nu nog niet bekend en
ook nog niet in de begroting van 2025 opgenomen
omdat we de prioriteit aan het orgel hebben
gegeven.

Maar...misschien zegt iemand, of een aantal
mensen, “dat neem ik/nemen wij voor mijn/onze
rekening.”




Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk
die wij van u als PGL mochten ontvangen.
Het geeft een dankbaar gevoel van
verbondenheid.

Een hartelijke groet,
Aleid en Gerrit ter Maat

Bedankje van Hospice Zutphen

Namens Vrienden Hospice Zutphen mag ik
u heel hartelijk danken voor uw mooie
collecte bijdrage van € 246,30 aan ons
Hospice Zutphen

Met vriendelijke groet,
Gerrit Vlogman | Hospice Zutphen

Vanwege gezondheidsredenen heeft Steven van Campen helaas afscheid moeten nemen van
de redactie. Wij zullen hem missen en danken hem zeer voor zijn actieve inbreng, de door
hem gekozen en gemaakte gedichten, de interviews en de dwarsbalken die geregeld tot

nadenken stemden.
Veel sterkte gewenst!

De redactie

Ook in 2025 hopen we weer met elkaar te genieten

van de maandelijkse maaltijden.

In januari is deze maaltijd op 17 januari om 17.30 uur

in de Witte Kerk.

De kosten zijn € 10,--p.p. Graag ter plekke betalen.

De opgavelijst hangt in de Witte Kerk.

Het hoofdgerecht voor deze maaltijd is het voor velen bekende Duitse pekelvlees met een
Duitse aardappelsalade en sla in vele soorten en smaken.

De soep en het nagerecht zijn een verrassing. En we sluiten weer af met een kopje koffie

of thee.

Irmgard Keppels en Miny Beuzel
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“l jefde verwint Allerdinck”

een nieuwe klok
in de Gudulakerk!

In de oecumenische viering in juli 2016 werd
voor de eerste keer een traditie uit de
katholieke geloofsgemeenschap
overgenomen: het luiden van een bel aan
het begin en einde van de viering.

(Deze eerste keer werd overigens gebruik
gemaakt van een klankschaal... ),

Daarna kwam het aanbod van de heer Hajo
Kruijff om gebruik te maken van een antiek
luidklokje dat aan de gevel van zijn huis hing.
Zo is sindsdien deze luidklok uit 1644 in
gebruik bij de oecumenische
(zomer)vieringen in de Gudulakerk.
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Deze rubriek wordt samengesteld door de Plaatselijke Commissie van de St. Oude Gelderse Kerken. De Plaatselijke
Cie. is verantwoordelijk voor de jaarlijkse exploitatie van de Gudulakerk, Lochem. In deze rubriek willen we u met
enige regelmaat op de hoogte brengen van nieuws en ontwikkelingen in de Gudulakerk.

Onlangs werd door de fam. Kruijff het aanbod
gedaan om deze klok te schenken aan de
Gudulakerk voor gebruik bij vieringen, maar
bv. ook als ‘pauzebel’ bij concerten e.d.

Een aanbod dat met grote dankbaarheid is
aanvaard door de Plaatselijke Cie. van de
Gudulakerk!

In opdracht van dhr. Kruijff werd de klok in
november j.l. door de fa. Oldenhave in Vorden
voorzien van een stevige ophangbeugel.

De geschiedenis van deze klok....

Elke kerk heeft in principe in de toren enkele
luidklokken, waarvan er één de tijd aangaf;
Daarnaast had je een kleinere klok, die op de
"viering', de kruising van het schip van de kerk
met de zijbeuken hing. Daar was dan een
dakruiter gevestigd, zoals op de Notre Dame in
Parijs, die zo spectaculair in vlammen is
opgegaan. Daarin hoort ook een klok. Zo'n klok
heette de Angelusklok. Die werd geluid als het
tijd was voor het Weesgegroet, Ave Maria,
zodat iedereen in de omgeving op hetzelfde
moment kon bidden, of ze nu in de kerk waren
of daarbuiten: een vroeg soort ‘Kerkdienst
gemist’ Sommige protestantse kerken doen
dat nog steeds op zondag, op het moment dat
het Onze Vader gebeden wordt. De Gudula is
een hallenkerk, met meerdere beuken naast
elkaar, en daar heb je dus ook geen ruiter.
Daarom hoorde de Angelusklok binnen, maar
zo'n klok ontbrak.

De klok en zijn maker

Het gaat om een luidklok uit 1644, gegoten
door de klokkengieter Henryck ter Horst uit
Deventer.

Ter Horst nam in 1621 de gieterij over van
Henryck Wegewaert in Deventer. Wegewaert is
een beroemd klokkengieter, die ook de
Lochemse "Brandklok” uit 1622 heeft gegoten.

De drie overige klokken in Lochem zijn door
Gerard Schimmel gegoten. Die hangen ook
nog steeds in de kerktoren. Schimmel was
weer de opvolger van Henryck ter Horst. Op
zich is het dus wel passend dat er in Lochem
ook een klok van Ter Horst hangt. Maar de
herkomst van deze klok is wel bijzonder. Die
werd namelijk in 1911 bij toeval opgegraven
door drie spelende kinderen, waaronder de
latere vader van de schenker, die toen op het
Koningshuys te Sassenheim woonden.

De klok is in 1644 door Ter Horst gegoten voor
het huwelijk van Nathalia van de Nyenburgh,
die in 1644 trouwde met Christian Moll, agent
van de Keurvorst van Brandenburg. Nathalia
was het enige kind van Jonker Johan van
Egmond van de Nyenburgh, de bouwer van
het Koningshuys. Dat was een buitenplaats, die
zijn naam ontleende aan het feit dat de
stadhouder-koning Willem Ill er later de
eigenaar van werd.

Een bijzonder huwelijksgeschenk

Rond 1644 was het nog gebruikelijk dat bij de
bruiloft de mannelijke familieleden van de
bruid een geschenk aan de bruidegom gaven.
Later zijn dat de trouwringen geworden. Maar
toen was het meestal een vijzel, maar in dit
geval een luidklok, met als opschrift: "Amor
vincit omnia”. In het Nederlands van die tijd:
"Liefde verwint allerdinck”. Wat we niet weten,
is waarom die klok dan vervolgens in de tuin
van het Koningshuys verdween. Maar dat was
wel een goede zaak, want anders was die klok
niet opgegraven en na alle omzwervingen in
Lochem terechtgekomen!

De Plaatselijke Commissie voor de Gudulakerk
(met veel dank aan dhr. P. Horensma, Lochem
voor de tekst over de geschiedenis)
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:

Paul Krugerstraat 8,

tel. 0573 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman,

Predikant:

Ds. P.L. Wansink
pwansink@pglochem.nl
Tel. 06 520 522 43

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
coordinator bezoekwerk
Amanda Jansen

Tel. 0573 250 603 of

06 387 166 17

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Johan Meijer

Tel. 06 316 724 52.

Uitvaartdiensten:
E.te Loo, tel. 0573 250 312
of 06 518 967 97,

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma

tel. 06 435 194 58

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente
Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl

"-" "_
tel. 0573 250102, uitvaart@pglochem.nl :.‘ ’.n‘
koster@pglochem.nl

- ~
Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem: ",_‘ ‘;‘
q.P

www.kerklochem.nl/contact
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Samenspraak is het contactorgaan van
de Protestantse Gemeente Lochem.

Uitgever: De Zalige Zalm, Deventer

Wilt u reageren?

De redactie van Samenspraak ziet uw vragen,
opmerkingen en aanmerkingen

graag tegemoet:
samenspraak@pglochem.nl, of

Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem

Redactie Samenspraak
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Redacteuren: Jan Breukelman, Jan Dinkelman,
Diny Nijkamp en Jan Nijland

Vormgeving: Sander van Voorst

De foto's in dit nummer zijn beschikbaar gesteld
door: Dienke Geurtz - Diny Nijkamp -
Jan Breukelman - Jan Dinkelman en Pixabay.

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen
in te korten en/of te redigeren.

Kopij voor het volgende nummer inleveren vé6r 12.00 uur
op maandag 6 januari 2025
Samenspraak nr. 1 verschijnt uiterlijk 25 januari 2025

Inzending zondagsbrief uiterlijk woensdagavond: zondagsbrief@pglochem.nl

MIX Dit kerkblad wordt gedrukt op FSC gecertificeerd
papier. FSC staat voor: Forest Steward Council:
de Raad voor Goed Bosbeheer.
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Blaas op de ramshoorn

en trompetten, juich

als de Heer, uw koning

verschijnt

Psalm 98: 6

22 rooster

december
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

januari
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Lucas 1:39-56
Lucas 1:57-66
Lucas 1:67-80
Lucas 2:1-21
Psalm 98
Psalm 97
Psalm 8
Lucas 2:22-35
Lucas 2:36-40
Psalm 90

Psalm 92

Titus 1:1-4

Titus 1:5-16

Titus 2:1-10

Psalm 87

Titus 2:11-3:7

Titus 3:8-15

Psalm 136

Lucas 2:41-52

Lucas 3:1-9

Lucas 3:10-20

Lucas 3:21-38

Psalm 42

Spreuken 1:1-19
Spreuken 1:20-33
Spreuken 2:1-22

1 Korintiérs 11:1-16
1 Korintiérs 11:17-34
1 Korintiérs 12:1-11

1 Korintiérs 12:12-31
1 Kronieken 28:1-10
1 Kronieken 28:11-21
1 Kronieken 29:1-9

1 Kronieken 29:10-20
1 Kronieken 29:21-30
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Ingezonden door Beatrijs Schaap



