


Het eerste onderwerp van het jaarthema vieren was het gebed. Concreet
genoeg. Het tweede onderwerp is iets lastiger: het Woord. Als je het zo zegt,
roept het, vermoed ik, vooral bij Protestants opgevoede mensen wat
aarzeling op. De associatie is dan onmiddellijk die met de Bijbel. Dat is Gods
(onfeilbaar) woord. Dan komen er allerlei ervaringen mee, waarbij met name
Bijbelteksten als een soort wapens op je werden afgevuurd. Al snel klinkt de
vraag of iets wel of niet Bijbels is, en dat is een zwaarwegend argument. Nu
haast ik mij te zeggen dat ik opgegroeid ben met een grote liefde voor de
Bijbel en dat die liefde voor de Bijbel mij mede predikant heeft gemaakt.
Maarrrr dat is iets anders dan een soort aanbidding van de Bijbel als een tekst
voor al uw problemen.

Het is anders en zo heeft de kerk van alle eeuwen het ook altijd beleden: Gods
woord kan tot ons komen in de tekst van de Schrift (om het ouderwets te
zeggen), maar dat blijft een wonder. Dat hebben we niet in de hand.
Bovendien is het Woord veel ruimer dan de Schrift. Vandaar de tekst uit het
Johannesevangelie. Het woord is van voor alle eeuwen, immers door het
woord is het licht en het leven ontstaan. Het woord bezielt ons.

Daarmee raken we het geheim van Gods aanwezigheid. God die ons rakelings
nabij komt, hij spreekt ons aan. En uiteindelijk doet hij datin een mens, in
Christus. [k noemde zonet de Protestantse traditie. Als Protestanten zijn we
allen beinvloed door Maarten Luther. Juist voor Luther is het Woord zoveel
meer dan de Bijbel. Het gaat hem altijd om het levende woord. En dat
levende woord is Christus, die hij op elke bladzijde in de Bijbel tegenkomt.
Daarom houdt hij zo van de Bijbel, omdat hij daarin Christus ontmoet.

Ik merk aan het begin van de 21e eeuw in Nederland en in Lochem soms
weinig liefde voor de Bijbel. Dat doet me verdriet. Het gaat me dan helemaal
niet om de letter, ook niet per se om Bijbelkennis (hoewel dat niet verkeerd
is), maar het gaat om liefde voor het levende woord van God. Dat komt niet
zomaar in onszelf op, daar moet je geduld voor hebben, daar moet je voor
luisteren, daar moet je stil voor worden, daar moet je soms hard voor
studeren.

Ik hoop dat we het levende woord ontmoeten en dat we erdoor geraakt
worden. Om te beginnen op zondag 24 november als we het woord centraal

stellen.

Paul Wansink
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De redactie van Samenspraak heeft behoefte aan versterking!

U hoeft echt geen schrijver te zijn; alle hulp is welkom. Bent u of kent u iemand die ons blad een
warm hart toedraagt en bereid is een aantal keren (maximaal 10) per jaar een paar uur mee te
helpen om weer een mooi blad te maken, meldt u zich dan bij voorkeur aan per email:
samenspraak@pglochem.nl of telefoon: 06 519 794 02.

Bij voorbaat dank! De redactie




Jan Dinkelman

Wijkagent: alleen in de stad Lochem?

De wijk waar ik actief ben als wijkagent omvat
inderdaad de stad Lochem met daarnaast de
kernen Almen, Exel en Laren. Binnenkort komt
er een vacature voor aanvulling van een
aantal collega’s.

Mijn collega Pim Jansen neemt die taken waar
in Eefde, Gorssel, Harfsen en Joppe.

Voor twee dagen in de week is mijn functie
wijkagent. Daarnaast ben ik gewoon
politieagent. Tijdens het werk als wijkagent
ben ik oproepbaar voor noodhulp bij
eventuele calamiteiten of ongelukken.

Als wijkagent is het belangrijk om goede
contacten te hebben met buurtbewoners, je
moet een bekend gezicht zijn. Tevens ben je
het aanspreekpunt bij buurtproblematiek, je
moet klaar staan als hulpverlener.

Er komen best wel veel vragen bij mij om hulp
te verlenen. Dat ‘hulp verlenen’ kan zijn bij
verwarde personen, maar ook bij lawaai of
vreemde omstandigheden in de buurt. Dat
eerste heeft ook te maken met de ‘wet op
zorg'" Steeds meer mensen warden thuis
behandeld en dat kan een probleem in de
buurt geven. Vandaar dat het ook belangrijk
is om goede contacten te hebben met de
gemeente, alsmede met de GGZ.

Als wijkagent moet je weten wie waar
verantwoordelijk voor is. Hier in Lochem is
dat goed en duidelijk geregeld.

Het is niet zo dat ik de hele dag door de wijk
loop of rijd. Voorlichting geven is ook een
belangrijke taak. Zo kom ik nog wel eens bij
verzorgingshuizen en dergelijke om mensen
te wijzen op bepaalde dingen. Denk hierbij
aan het voorkomen van pinpasfraude; waar
moet je vooral op letten. Dan hoor je nog wel

eens dat mensen/ouderen worden aange-
sproken door een nepagent: iemand in
uniform met een valse naam die probeert in
huis te komen of gegevens op te vragen. Het
zijn zaken waar iedereen alert op moet zijn.

Kom je ook veel bij jongeren?

De contacten met de jeugd worden veelal
opgepakt door de jeugd- en wijkagent.
leder heeft zijn/haar specifieke kennis. Zo is
er bijvoorbeeld ook de milieuagent.
Voorheen was ik jeugdagent in Brummen,
eigenlijk wel vergelijkbaar met Lochem.

De jeugdagent heeft veel contact met de
jeugdwerker van de gemeente. Hij heeft
vaak zicht op wat er zoal speelt.

In Lachem is het de laatste jaren relatief rustig
wat dat betreft. Dat zou kunnen betekenen
dat wij ons werk goed doen.

Als jeugdagent kom je ook op scholen om
voorlichting te geven over de gevaren van
drank en drugs. Het overmatige drank/drugs-
gebruik bij jongeren (en ouderen) is wel een
reden tot zorg, ook in Lochem. Voor hen zelf
alsmede voor de omgeving. Zo heeft het
Staring College dus goed overleg met de
jeugdagent.

In het centrum, De Markt 3, hebben de
jongeren een eigen honk. Dat loopt goed.

Het wordt gerund door de jongerenwerkers
van Welzijn Lochem.

Het is daar een samenkomen van jongeren van
verschillende culturen. Ook de jeugdagent en
de jongerenwerker komen daar met regel-
maat een ‘kijkje’ nemen. Niet om te berispen,
maar gewoon een praatje maken en te vragen
of er nog iets speelt.



Zo was er deze zomer weer een ‘Hunted’ in
Lochem. Het is een spel (vossenjacht) tussen
jeugd en politie. ledereen heeft er plezier in,
maar vooral... de jeugd ziet dat de politie ook
gewone mensen zijn waar je gewoon mee kunt
praten.

Er zijn nog wel een paar hangplekken in de stad.

Op zich niet erg, als er maar niet te veel lawaai
of rommel achterblijft.

Ook de BOA (buitengewoon opsporings-
ambtenaar) is een vast onderdeel van het
gebeuren, ook in de avonduren. ledereen
heeft zijn expertise.

Dus actief de wijk in?

Grotendeels wel. Horen, zien en praten.

Als er bijvoorbeeld een minderjarige bij ons
(negatief) in beeld komt, gaan we ook bij de
ouders op bezoek om het te bespreken. Dat in
beeld komen kan ook te maken hebben met
een gezinssituatie of opvoeding. Voor ons
sowieso een signaal om op te letten.
Daarnaast zijn we ook wel actief op social
media, zo krijgen we nog wel eens info.

Belangrijk is het om actief op zaken in te spelen.

Dat is soms lastig, maar met achterover zitten
bereik je niemand. Datzelfde zal ook bij de kerk
zo zijn: als je mensen/leden wilt benaderen
moet je actief zijn.

Ik kom ook wel bij mensen thuis om uitleg

te geven of te bespreken als er vragen of
onduidelijkheden zijn. Dat zal bij de kerk ook
gebeuren.

In het verleden hadden we wel een soort
spreekuur op een vaste plek. Het overheids-
beleid ten aanzien van de politie is gewijzigd
door reorganisaties en bezuinigingen. Ook de
beperkende maatregelingen door corona

Martijn Scholten is nu drie jaar
wijkagent in Lochem.

Maatschappelijk gezien
wordt er door hem een
goede bijdrage geleverd.

hebben een bijdrage geleverd dat het spreek-
uur er niet meer is.

Op de site van de politie staat het telefoon-
nummer waar je terecht kunt met vragen of je
kunt er een formulier invullen.

Bij de Paasberg wonen minderjarige
vreemdelingen (AMV-ers) in de leeftijd van van
15 tot 18 jaar uit verschillende landen. Daar
hebben we een zogeheten koffiemomentje
waarbij we bespreken hoe alles verloopt, dat is
plezierig om zo samen te werken.

Het communiceren met die jongeren kan via de
vertaling op de telefoon of met een tolk van
het COA. Voor mij zijn sommige talen ook
vreemd.



Martijn benoemt het jongerenwerk, daarom
loop ik ook daar even naar binnen en ontmoet
Alied Slot.

Aan haar de vraag is het jongerencentrum
dagelijks open?

Door de week wel (maandag-vrijdag) van 14.00
tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur in de
kelder van het Stadshuus aan de Markt 3.

De leeftijd van de jongeren is van 12-23 jaar.
Vele activiteiten worden georganiseerd,
daarnaast worden ook op eigen initiatief
activiteiten gedaan. Denk hierbij aan gamen,
poolen of gewoon chillen in de ontmoetings-
ruimte.

Dinsdagavond is een speciale meidenavond
met sporten, fitness, knutselen of bijvoorbeeld
een beauty avond.

Op de woensdag gaan we gezamenlijk eten
waarvoor je je kunt opgeven. Dan is er keuze
uit twee gerechten waarbij een ieder zijn
voorkeur kan doorgeven en daar komt dan
1 gerecht uit. De boodschappen worden
gezamenlijk ingekocht om de jongeren zo
ook inzicht te geven in de prijs om zoiets te
bereiden. Het koken gebeurt gezamenlijk
voorafgaand aan het diner.

Verschillende culturen komen samen en dat
voelt prettig, zo leer je ook van elkaar.

Is er altijd leiding aanwezig?

Steeds zijn er twee aanwezig als leiding. Soms
hebben de jongeren ook behoefte om even
een persoonlijk gesprek te hebben.

Wij bieden dat, je kunt het een klankbord op
afstand noemen.

Dat was ook wel eens een vraag van de ouders,
zij weten dan ook dat ze in ‘veilige handen’ zijn.
Alle activiteiten zijn gratis en voor iedereen in
die leeftijd toegankelijk.

Via social media, flyers en middels de krant
worden activiteiten onder de aandacht
gebracht. Zo weten ook de ouders wanneer

en wat er wordt georganiseerd.

Regelmatig worden ook maatschappelijke
thema's besproken zoals: de week van het
pesten of de 4-5 mei herdenking. Tevens wordt
er wel voorlichting gegeven over het gebruik
social media, omgaan met geld of over de
risico’s met betrekking tot frauderen.

We kunnen ook aansluiten bij projecten en
voorlichtingen die op school worden gegeven.
Je zou kunnen zeggen dat het hier veel
verbinding maken is tussen de jongeren: een
ontmoetingsplek; zoals ook de kerk min of
meer ook een ontmoetingsplek is.

Wij zijn een onderdeel van Welzijn Lochem:
www.welzijnlochem.nl of
@jongerencentrum_lochem




STEMALS
EEN ZEE VAN MENSEN

Stem als een zee van mensen
om mij door mij heen.

Stem van die drenkeling,

van dat stuk wrakhout,

dat een mens blijkt

als hij mij aankijkt.

Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?

Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die

vuur uit steen slaat,

jij die mij ik maakt.

Stem die geen naam heeft, nog niet,
mensen zonder stem.

Stem als een specht die klopt

aan mijn gehoorbeen.

Woord aanhoudt.

God die mij vasthoudt.

Tekst: Huub Oosterhuis,
muziek: Rik Veelenturf
Lied 828 uit het Liedboek van kerken




In gesprek met ...

Ineke Vireemann

Revd. Jacqueline Williams

Context speelt een rol in ons leven.

Het maakt uit waar je bent geboren, wie je
ouders zijn, waar je naar school gaat of
werkt, of je rijk bent of arm. Die context doet
er ook toe in de kerk, waar we met elkaar de
Bijbel lezen. Misschien kijken we door die
verschillen niet op dezelfde manier naar
verhalen uit de Bijbel, naar teksten die we
lezen.

Samen met ds. Corien Veenhuizen bezoek
ik Reverend Jacqueline Williams. In de
schaduw van St Mary’s Chapel, thuis van de
Anglican Church Twente, praten we met
haar. Zij is sinds 2022 priester van deze
kleine gemeente. We zijn benieuwd wie zij
is en wat zij doet in Diepenheim.

Jacqueline vertelt, Engels met hier en daar
wat Nederlands, iets over zichzelf. “lk ben
geboren en getogen in het Zuid-Afrika van
de apartheid, als achtste in een gezin van elf
kinderen. Mijn ouders zijn geboren in
Zuid-Afrika; mijn vader is half Afrikaans en
half Schots. Wij zijn eigenlijk Afrikaans én
Europees. We waren Anglicaans, een
gemengde kerk”. Ze legt uit dat conflicten
aan de orde van de dag waren. Ook al waren

erin haar directe omgeving zwarte mensen
die met autoriteit in de kerk konden werken,
gelijkwaardig waren de verhoudingen zeker
niet. Er was racisme: “In het jeugdwerk
kenden we zogenaamde black-white groups.
Maar buiten de kerk zagen ze je niet staan.
Toen ik 13 jaar was heb ik voor het eerst
gedemonstreerd, op de trappen van de kerk.
Midden jaren ‘70, ik was een tiener, was de
apartheid op het hoogtepunt. Denk maar
aan de Soweto-opstand: massale protesten
tegen het beleid van de regering.

Uit solidariteit staakte ik ook en deed mee
aan demonstraties. Ik ben ook opgepakt en
korte tijd vastgezet.

Ik heb geleerd: we zijn Gods beelddragers.
Als we dat allemaal daadwerkelijk zijn, hoe
kun je dan niets doen bij onrecht?”

Al in Zuid-Afrika wist Jacqueline dat ze in
de kerk wilde werken en begon met een
opleiding. Ze studeert vijf jaar in de
Verenigde Staten, theologie en sociologie,
en komt voor de Raad van Kerken naar
Europa en belandt ook in Nederland.

Ze houdt zich intensief bezig met
bevrijdings-/zwarte theologie, waaronder



contextuele theologie kan worden
gerekend, afhankelijk van iemands
specifieke context. “Het was een tijd van
studeren en reizen, ik ontmoette
wereldwijd mensen en deed veel
indrukken op. Freedom in our lifetime was
ons motto. |k haat conflicten, maar ik ben
er niet bang voor. We wisten allemaal dat,
als we ons buiten Zuid-Afrika voor
sancties uitspraken, de gevangenis
wachtte bij thuiskomst.”

Wat is haar context? Jacqueline draait de
vraag om en zegt: “wat is jullie context?
De mensen in Nederland zitten nogal in
hun eigen ‘bubble’ Maar het Nederland
van nu staat niet op zichzelf, het draagt
zijn geschiedenis met zich mee. Denk aan
het koloniale verleden. En is de grens van
Nederland de grens van je context? Maak
je bubble groter en laten we kijken naar
wat het ons opbrengt. De werkelijkheid is
soms lelijker dan je denkt. Ik breng een
moeilijke context mee, dat vinden
mensen lastig.”’

En de bijbel? Dat boek dat wij gemeen-
schappelijk hebben? “Lees de Bijbel en
hoor verschillende geluiden en stemmen.

ledereen kijkt op een eigen manier naar Gemeente_avond:

die woorden. Maar we zijn het lichaam

van Christus en het erfgoed van de kerk is dondel‘dag 28 novem be]‘
van ons allemaal. De woorden zijn sterk,

we hoeven soms alleen maar te lezen om 19.30 uur

onze eigen context weerspiegeld te zien, .

met alle positieve en negatieve dingen WItte Kerk

erin

Het gesprek geeft veel stof tot nadenken.
We spreken af dat Jacqueline een keer
met ons de Bijbel komt lezen. Dan kunnen

we zien waar onze contexten elkaar raken!
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In gesprek met...

Diny Nijkamp

Jan en Ineke

Op een mooie plek in het buitengebied van
Lochem wonen Jan en Ineke Kieskamp. Jan al
meer dan 80 jaar, het is zijn geboorteplek en
Ineke inmiddels ruim zestig jaar. In de kerk
hebben ze hun sporen verdiend. Jarenlang,
meer dan 30 jaar bezorgden zij de
‘Samenspraak’. Dit hield in dat Ineke ze
ophaalde bij de drukkerij en naar de
verspreiders bracht die ze dan weer in de
wijk bezorgden. Was het in de winter glad of
bij andere slechte weersomstandigheden
zoals sneeuw, dan ging Jan mee vanaf het
Kerkelijk Bureau. Dat werkte ook nog eens
sneller.

Jan: Dat leverde altijd tijd voor een praatje op
en daar namen we de tijd voor. Mensen
waarderen dat ook. We vallen allerminst in
een gat, we gaan nu op dinsdag naar de
gym. En waar Ineke eerst de tuin alleen deed,
doen we dat nu samen. Het snelle werken is
er natuurlijk ook wel af.

Bij de 'Hoge Weide' bedienden we de
kerktelefoon. De laatste jaren wordt de
dienst met beeld en geluid uitgezonden.

Zo kunnen de mensen die niet meer naar
de kerk kunnen komen toch de dienst
meebeleven.

In het verleden was ik ook ouderling, diaken
en voorzitter van de kerkenraad, dus ik heb
alle functies wel vervuld.

Ineke: Jarenlang hielp ik achter de gesloten
deuren met de boeken. Bewoners die zelf
niet naar de bieb konden komen voorzag ik
dan van boeken. Een maal per maand reden
we met een chauffeur/vrijwilliger naar
Arnhem om boeken te ruilen. Ook speel ik
met de bewoners een potje Rummikub, of
zomaar een praatje maken. Aandacht geven,
want er is al heel veel wegbezuinigd.



De mensen waarderen dat enorm, gezien en
gehoord worden is een levensbehoefte en net
zo belangrijk als eten en drinken.

Begin jaren negentig was een ouderling ziek en
zijn we met het ouderenpastoraat begonnen.

Jullie leven was altijd behoorlijk gevuld.

Jan: Dat kun je wel zeggen ja.

Ik maakte deel uit van het waterschap, waar

ik vanuit mijn achtergrond van nut kon zijn.
Toen de vereniging ‘Accu’ is opgericht heb ik

11 jaar in het bestuur gezeten. Dit is een
maatschappelijke beweging die lezingen in de
Foyer combineert met een lunch. Daar komen
veel mensen op af en heeft duidelijk een
functie.

Daarnaast was er natuurlijk de boerderij, de
varkens, de afdeling van Ineke en de koeien dat
was mijn ding. Toen onze ouders overleden
waren kwam de woonruimte aan de andere
kant vrij en hebben we meer dan 20 jaar dat
deel verhuurd aan vakantiegasten. Dat zijn
altijd blije mensen, want ze zijn uit. Vaak 'hielp’
de man Ineke en de vrouw kwam bij de koeien
kijken.

Dat leverde steevast mooie verhalen op, soms
vertelden ze hun hele levensloop. Het luisteren
naar wat ze kwijt willen is al voldoende.

Regels veranderen en nu mag het niet meer zo
lang verhuurd worden. We zijn nu meer een
doorgangshuis, voor mensen die tijdelijk
woonruimte nodig hebben. En ook die mensen
willen hun verhaal kwijt, soms vertel je iets
gemakkelijker aan een vreemde dan aan je
naasten.

Dat zegt ook iets over jullie, dat de mensen
vertrouwen dat het bij jullie blijft.

Ineke: Wij hebben geen oordeel, dat hoeft ook
niet, alleen het aanhoren is al voldoende. Het
feit dat je je verhaal kwijt kunt en geen advies
of kritiek krijgt werkt helend. Wij kunnen het

probleem niet oplossen maar het veilig kunnen
vertellen lucht al op. Vaak lopen ze er al heel
lang mee rond, door het te uiten komt er ruimte
voor een nieuw begin.

En Jan, jij bent een fervent wandelaar.

Jan: Gezien de leeftijd wordt het wandelen
minder, maar ik heb 15 jaar de Nijmeegse
Vierdaagse gelopen. Na 10 keer krijg je een
Gouden kruis. Voor die tocht moet je wel flink
oefenen, maar in 2008 gingen de koeien weg
en was wandelen een hele goede invulling voor
mij. Ik had ook wel de beroemde pelgrimstocht
naar ‘Santiago de Compostella’ willen lopen
maar een TIA gooide roet in het eten.

Ter compensatie heb ik het ‘Pieterpad en het
‘Trekvogelpad’ gelopen. leder mens heeft een
verhaal en al lopend ontstaan mooie gesprek-
ken. Je hoeft alleen maar te lopen, de ene voet
voor de andere zetten. Dat levert zulke waarde-
volle momenten op, ik had het niet willen
missen en ben blij en dankbaar dat ik het kon
doen. Je leert ook kijken, de natuur in al zijn
facetten is prachtig.

Tot slot, willen jullie nog iets kwijt?

We zijn dankbaar dat wat we doen, nog kunnen
doen. We zijn al 60 jaar samen en gezond.
Omzien naar elkaar, ook dat is een belangrijk
aspect voor de kerk en de mensen om ons
heen. Wij zijn gewoon tevreden en blije
mensen.
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Verslag
Marian de Hoop

Gemeentebijeenkomst thema ‘Bidden’

Woensdagochtend 23 oktober

Hier waren 20 gemeenteleden aanwezig. Zegert heette ieder welkom en verontschuldigde
ds. Paul Wansink, die er helaas niet bij kon zijn. Na de opening met gebed legde Zegert het
programma uit.

We praatten eerst in groepjes van 4 personen over wat bidden voor ons persoonlijk
betekent. Belangrijk is hier het gesprek over bidden, luisteren, niet om elkaar te vertellen
hoe het hoort. Omdat dit persoonlijk is, werd er geen verslag gemaakt. Maar één zin van
een deelnemer aan mijn tafel is bij mij blijven hangen en die geef ik u hier weer: “Ik heb
geleerd in het leven dat je God niet moet vertellen wat Hij in je zorgen doen moet, maar ze
alleen bij God neerleggen”.

Na de koffie spraken we in andere groepjes van 4 verder over de volgende vragen:

- Welke ervaring uit het verleden sprak u aan, en wat niet? Zowel persoonlijk als in de kerk?

- Waar bent u blij mee, of wat mist u als het om bidden gaat?

- Wat zou goed zijn om extra aandacht te geven als het om bidden gaat?

- Hoe kunnen we in onze gemeente het gebedsleven versterken?

- Het gebed is niet alleen zenden, het vraagt ook iets van ons. Denk daarbij ook aan de tekst
van het Onze Vader. Wat betekent dat voor u?

Mocht u dit lezen en u kon helaas niet aanwezig zijn bij een van deze bijeenkomsten, dan
kunt u uw antwoorden op deze vragen mailen naar Zegert Vis (zvis@me.com) of naar
Melita Lever (melita.lever@lijbrandt.nl).

Aan alle tafels werd betrokken en geanimeerd gesproken. Van de bevindingen van de
laatste vragen wordt een verslag gemaakt, waar u t.z.t. meer over hoort.

Na de gesprekken verplaatsten we ons naar de kerkzaal voor een middaggebed ter
afsluiting.




Jaarthema Vieren

Dit seizoen staan we als gemeente stil bij verschillende onderdelen van vieren: bidden,
het Woord, liederen en muziek, sacramenten en rituelen. De geloofsbeleving van ons
als gemeenteleden is telkens het vertrekpunt. Een belangrijk doel is dat we geloof,
opvattingen en ervaringen met elkaar delen. Maar we willen ook nagaan in hoeverre er
wensen liggen om de vieringen in onze veelkleurige gemeente te versterken.

In oktober hebben we met elkaar nagedacht over bidden. In november richten we ons
op het Woord.

Het Woord

De Bijbel is een grote inspiratiebron.
Daarnaast inspireren woorden in
gedichten en verhalen. Hoe horen en
verstaan we het Woord?

Zondag 24 november, 10.00 uur Witte Kerk
Kerkdienst waarbij het Woord centraal staat.

Dinsdag 26 november, 10.00-11.30 uur Witte Kerk
Gemeentebijeenkomst.
We gaan met elkaar in gesprek en ronden deze bijeenkomst af met een middaggebed.

Donderdag 28 november, 19.30-21.30 uur Witte Kerk

Gemeentebijeenkomst. Het eerste gedeelte zal een gemeentevergadering zijn, zie

elders in Samenspraak. Na de pauze zal Revd. Jacqueline Williams met ons spreken
over de werking van het Woord, waarbij zij met haar achtergrond mogelijk andere

inzichten heeft. We gaan ook met elkaar in gesprek en ronden deze bijeenkomst af
met een nachtgebed.

Ter voorbereiding op de donderdagavondbijeenkomst is het een tip om te kijken naar:
- Hollandse meesters herzien, september 2024 (Jérgen Tjon A Fong)

- Alledaagse waardigheid, oktober 2023 (Philomena Essed)

Deze zijn te vinden op internet. De link zal in de zondagsbrief verschijnen.

Voor alle bijeenkomsten is de autopool beschikbaar (autopool@pglochem.nl).

Zegert Vis
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De Bergrede is de grondwet van Gods koninkrijk

De zaligsprekingen werden gepredikt op een
berg in de buurt van Kapernaum.

Twee mannen kennen elkaar goed. Het lijkt wel
dat ze overeenkomsten met elkaar hebben.

Je zou zeggen, misschien zijn het wel trouwe
kerkgangers. Deze twee mannen besluiten om
elk een huis te bouwen. Naast elkaar.

Ze gaan op pad voor een geschikte locatie.
Aangekomen bij een kalm stromend riviertje
met een mooie oever en een prachtig uitzicht
over het water. Dan is de keus snel gemaakt.
De dag voor het bouwen is aangebroken... de
schop gaat de grond in.

De dwaze man was redelijk snel klaar en begon
met bouwen. Hij kreeq tijdens zijn
werkzaamheden nog een waarschuwing voor
zijn foute werk. Hij luisterde niet.

Het huis van de dwaze man was klaar, luxe en comfortabel. Zittend voor het raam keek hij
met genoegen naar het indrukwekkende uitzicht.

De wijze man groef nog door tot op de rotsgrond. Hij begon met bouwen en het werd zijn
ideale huis. Hij rustte uit in zijn kamer, genietend van het prachtige uitzicht en van zijn
doordachte werk.

De wisseling van de seizoenen komt: het wordt herfst en het gaat stormen. De regen
stroomt neer en dat kalme riviertje wordt een kolkende stroom met bruin water, want het
zand wordt meegesleurd. De storm giert om de huizen heen. Het huis van de dwaze man
begint te schudden, stort in en valt in elkaar. Het fundament is op zandgrond gebouwd.
Het huis van de wijze man blijft recht overeind staan. Het fundament is op rotssteen
gebouwd. Deze man heeft de kroon van de overwinning gehaald.

Als wij in ons christelijk leven een stevig fundament hebben opgebouwd, dan kunnen wij
de wereldse stormen aan. Het laat niet los wat wij hebben opgebouwd.

Dan blijven we vaststaan op ons fundament en zullen staande blijven.

Dat is een zegen.

Jezus is het ware fundament van ons geloof.

Henk Bruil
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 Van de predikant

Beste gemeenteleden,

Het wordt langzamerhand herfst, hoewel het tot nu toe prachtige weken zijn. In de kerk ‘draait’
het seizoen volop. We hebben een prachtige week gehad in het kader van het thema bidden.
Mooi hoe in de dienst een prayer wall centraal stond met onze gebeden. Daarna volgde goede
bijeenkomsten op dinsdag en woensdag. Aan het eind van die week gedachten we voor het
eerst de gestorvenen rond 1 en 2 november. Als predikant was ik ook betrokken bij ‘de levende
namen’ op de begraafplaats, bijzonder om mee te maken.

In het voorjaar voerden we de musical Ester op. En direct gevolg daarvan is een lezing in de
synagoge van Lochem op dinsdagavond 19 november, om 20.00 uur. Dr. Marcus van Loopik
komt een lezing verzorgen over Esther en Poerim, hij is publicist op het gebied van het
jodendom en tevens grafisch kunstenaar. Hij zal op die avond ook enkele kleuretsen laten zien.
Hij is medewerker van Stichting PaRDeS en auteur van een groot deel van 'Esther en Poerim, een
verhaal met veel gezichten' Uitgave van Stichting PaRDeS. (Amsterdam, 2019).

De etsen van Marcus zijn zeer de moeite waard, en het is een prachtig vervolg op onze musical.
Welkom.

Donderdag 28 november hebben we gemeenteavond. Naast de financién staat dan het tweede
onderwerp uit het jaarthema centraal. Na bidden nu: het Woord. Een groots thema, immers dat
is nogal wat. Dat de Eeuwige God niet zwijgt, maar spreekt. Op de gemeenteavond benaderen
we dat door ons eerst te concentreren op onze eigen context. Hoe lees/hoor/ervaar je het woord
vanuit jouw wereld. We hebben Revd. Jacqueline Williams, Anglicaans predikant afkomstig uit
Zuid-Afrika, uitgenodigd om ons bewust te maken van het belang van onze context bij het
luisteren naar Gods stem. Dat wordt vast heel mooi.

Op 1 december is het dan alweer eerste advent. We willen dit jaar het adventsproject starten met
een familiedienst. U mag ook zeggen: een dienst voor jong en oud. In een vorige gemeente van
mij noemden we het young@heart diensten. Ik elk geval een dienst waarin kinderen volop
meedoen. Ik hoop op een mooie dienst. Centraal staat het adventsproject rond Bethlehem.

Een hartelijke groet aan u allen,
Paul Wansink

15



Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief. Bij de diensten:

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: dhr. E. te Loo

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

19.00 uur Gudulakerk
Vespers

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

19.00 uur Gudulakerk
Festival of lessons and carols

1.0.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

10.00 uur Witte Kerk |
Voorganger: ds. P. Wansink

Zondag 17 november

In de lezingen vandaag gaat het over geld en
over meedoen. In Exodus (30, 11-16) horen we
dat iedereen, arm of rijk, precies hetzelfde
bedrag aan losgeld in de tempel moet
achterlaten. Anders dan anders is er vandaag
ook een zogenoemde epistellezing: uit Hebreeén
(10, 19-25). Al was het maar omdat deze
woorden op ons ‘neerkijken' wanneer we de
Gudulakerk binnen gaan. Maar meer nog,
omdat het in deze brief over meedoen gaat.

In Marcus (12, 38 - 13,2) horen we Jezus over de
armoede van de rijkaard en de rijkdom van de
arme weduwe. En ook dat van die prachtige
tempel geen steen op de andere zal blijven.

Wat maakt dat Jezus zo anders naar ons en onze
inspanningen kijkt?

Zondag 24 november

De laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit jaar
hebben we voor het eerst de gedachtenis van de
overledenen gedaan rond 1 en 2 november,
Allerheiligen/Allerzieken. Daardoor komt de
dienst op de laatste zondag van het kerkelijk
jaar weer iets meer in het licht van de drie
laatste zondagen in november. Traditioneel
heetten die de zondagen van de voleinding.
Passend in de tijd van het jaar, waarin de dagen
korter worden en de natuur ‘sterft’ gaat het over
de sterfelijkheid van ons leven. Op 24 november
houden we de tweede dienst in het kader van
het jaarthema ‘vieren; het tweede thema is ‘Het
woord: Hoe dat ons raakt, hoe we luisteren.

Het woord is in de christelijke traditie veel meer
dan de Bijbel. In zekere zin is Christus het woord.
Dat komt op een mooie manier bij elkaar op de



laatste zondag van het kerkelijk jaar, want die
heeft in de katholieke traditie een bijzondere
thematiek: Christus koning. Het gaat om het
vertrouwen dat Christus, misschien kan je ook
zeggen ‘Het woord'’ regeert. Dat is nogal een
uitspraak. En velen weten zich er geen raad mee.
De tekst die erbij gelezen wordt is Matthelis 25,
31-46, over de komst van de mensenzoon. De
afbeelding van die tekst zie je op talloze
Middeleeuwse kerken. Jezus die de schapen en
de bokken scheidt. Allerlei vragen stormen al
door mijn hoofd. Hopelijk komt het woord tot
leven, deze zondag.

Zondag 1 december, 1e Advent

De eerste zondag van advent. De start van een
adventsproject met als titel: Bestemming
Bethlehem. In de kerk komt een maquette van
Bethlehem, elke week worden er figuren in
geplaatst die onderweg zijn naar Bethlehem.
Deze eerste zondag staat Ruth centraal, we lezen
gedeelten uit Ruth 1, 1-22 en 4, 13-22, waarin
Bethlehem centraal staat. We houden deze
zondag een familiedienst waarin de kinderen
van de Simon en Sara viering aanwezig zijn.
Thema is: een eigen huis. Ruth blijkt dat in eerste
instantie niet te hebben. Maar ze gaat trouw aan
haar familie op weg naar een nieuwe
bestemming. We bereiden de dienst met de
kinderen voor en hopen zo een feestelijke start
van de adventsperiode te maken.

Zondag 8 december, 2e Advent
De tweede zondag van advent opnieuw staat
Bethlehem centraal, nu loopt er iemand anders

door de straten van het stadje. Ditmaal is het
David die in Bethlehem tot koning gezalfd wordt.
We lezen 1 Samuél 16, 1-13. De maquette staat
weer in de kerk. Opnieuw gaat het om de vraag
welke richting Bethlehem ons wijst.

Zondag 15 december, 3e Advent

De derde zondag van advent. Ditmaal horen en
Zzien we de profeet Micha. Hij profeteert over een
messiaanse leider, die een wending zal geven
aan het leven van zijn volk. De plaats waar deze
messiaanse koning geboren zal worden:
Bethlehem. We lezen Micha 5, 1-4. Opnieuw
geeft Bethlehem ons een blikrichting om het
leven te bezien.

17



Op 15 oktober heeft in de Witte Kerk de bijeenkomst voor bezoek-
medewerkers plaatsgevonden. Onze oudere gemeenteleden worden,
in ieder geval rond hun verjaardag, door hen bezocht. Er waren 20
bezoekmedewerkers aanwezig.

De bezoekersbijeenkomst wordt in het algemeen 1x per jaar vanuit
het pastoraat georganiseerd. De waarde van zo'n bijeenkomst is
veelzijdig. Contact hebben met mede-bezoekers, uitwisselen van
ervaringen, mogelijkheid tot het stellen van vragen. Daarnaast staat
er altijd een bepaald onderwerp centraal. Dit keer was het thema
“dementie”.

Maar natuurlijk begon de avond eerst met een kopje koffie/thee met
de befaamde kaneelcake. Hierna heette ondergetekende een ieder
van harte welkom, in het bijzonder Ria van Houwelingen, die
uitgenodigd was om ons te informeren over het gekozen thema.

Na een openingsgebed werd er vervolgens aandacht besteed aan een
aantal praktische zaken rond het bezoekwerk. Toen dit was afgerond
kreeg Ria van Houwelingen het woord. Zij is gemeentelid, maar ook
als psycholoog werkzaam bij de zorgorganisatie Carintreggeland.

Aan de hand van een PowerPoint-presentatie gaf Ria ons een inkijkje
in de wereld van de dementie.

Zij begon met de vraag wat wij allemaal gemeen hadden met elkaar.
Dit was geen moeilijke opdracht en er werd dan ook meteen van alles
geroepen (mobiliteit, lid van de kerk, bezoekmedewerker etc.). Hierna
moesten wij verschillen benoemen zoals man/vrouw, gezin waar in je
bent opgegroeid, karakter etc. De achtergrond van deze opdracht
was het feit dat wij allemaal uniek zijn en dat ieder mens dus zijn
eigen voorgeschiedenis/persoonlijkheid heeft. Voorgaande is erg
belangrijk om te beseffen als je omgaat met mensen met een
dementieel syndroom.

Ria benoemde verschillende facetten van het thema.

De wereld van iemand met een dementieel ziektebeeld is héél
onzeker. Hij/zij begrijpt steeds minder wat er met zichzelf, maar ook
wat er om zich heen gebeurt. Dit kan heel angstig zijn voor de
desbetreffende persoon. Het gevolg kan zijn dat men zich sociaal
terugtrekt en in een isolement terecht komt. Er wordt niet meer
meegedaan met activiteiten, men gaat liever niet meer op visite.

Het belangrijkste wat je iemand in bovengenoemde situatie kunt
bieden is dan ook veiligheid, voorspelbaarheid (structuur) en heel
veel geduld. Probeer je in te leven in de persoon.



Aan het einde van de avond kregen wij ook nog

een aantal handvatten mee om te gaan met

mensen met een dementieel ziektebeeld.

- Probeer het gedrag niet te beinvioeden met

corrigerende woorden. Gebruik liever niet het

woord “NEE”

- Niet vragen maar vertellen

- Breng een persoon met gevorderde dementie
niet terug in onze realiteit, maar stap in zijn
beleving.

- Samen praten over vroeger

- Maak zoveel mogelijk positieve opmerkingen

- Voorkom zoveel mogelijk faalervaringen

- Stel zo min mogelijk waarom-vragen

Aan het eind van de avond nam dominee Paul
Wansink het woord en bedankte hij Ria van
Houwelingen voor de leerrijke lezing en de
aanwezigen voor hun komst en aandacht.

We eindigden deze leerzame en gezellige avond
met het zingen van lied 793: “Bron van liefde,
lichten leven”.

Amanda Jansen, coérdinator bezoekteam
(pastoraat@pglochem.nl of amanda.j@zonnet.nl)

Pastoraat-ontmoetingen:

Het pastoraat van de PG Lochem staat
open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het
pastorale team via email
pastoraat@pglochem.nl

Bellen kan ook: voor dringende zaken
met ds. Paul Wansink: 06 520 522 43;
voor andere zaken met Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk:

25 06 03 of 06 387 166 17.

Mocht het niet direct lukken hen te
bereiken, spreek dan a.u.b. uw naamin op
de voicemail. U wordt later teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal bezoek,
of iemand kent die daar behoefte aan
heeft (wel even navragen!), dan kunt u dit
doorgeven via bovenstaand emailadres of
telefonisch aan Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres
bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die in
aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.

zondagmiddagontmoeting jongere gemeenteleden

Voor deze op 20 oktober geplande ontmoeting werd op 67 adressen een uitnodiging bezorgd bij

gemeenteleden tussen de 25 en 45 jaar.

We nodigden deze groep gemeenteleden uit met de vraag of zij te midden van alles waar ze druk
mee zijn wel eens aan het mijmeren slaan over de zin van hun leven, over waarden die ze
belangrijk vinden/door willen geven of over vragen aan God.

We wilden ruimte bieden om, bij een hapje en een drankje, uit te wisselen hoe zij in het leven staan,

wat zij hopen, geloven, wat ze belangrijk vinden. Ook zouden we graag horen wat we als kerk voor
hen kunnen betekenen en wat ze nog in het concept kerk ‘zien’

Het werd een boeiende ontmoeting, ook al was de opkomst zeer gering.

Wij blijven, wellicht weer op een andere wijze, in contact met deze groep gemeenteleden.

Janny Gerritsen — ouderling pastoraat- ontmoetingen
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Johan llbrink

De afscheidsdienst was precies 2 jaar na het overlijden van zijn vrouw
Willy. Toen, en nu weer, hebben we de trouwtekst benoemd als basis
van Johan's levensverhaal: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet. Een
licht op mijn pad-

Johan is geboren in Ampsen op een boerderij tegenover het voormalige
gemeentehuis van Laren. Het was een gezin met 7 kinderen.

Toen de Duitsers in 1944 op 'bezoek’ kwamen, werd alles van waarde
meegenomen en vervolgens werd de boerderij in brand gestoken..

Een kleine schilderswerkplaats werd omgetoverd tot woning. Hierbij
moest iedereen inschikken; twee slaapkamers voor 10 personen (oma

Op 84jarige leeftijd is Johan was ook nog in huis).
Ilbrink op 30 september 2024 De boerderij, eigendom van Ampsen, werd niet herbouwd en dus werd
overleden

er gezocht naar iets anders. Dat werd gevonden in Nettelhorst, een
boerderij met horecavergunning.

Met paard en wagen werd de familie opgehaald door de nieuwe buren,
de kinderen er achteraan fietsend.

Naast het boerenbestaan richtte Johan zich steeds meer op de horeca.
Veelal door de verhuur van een tent inclusief de verkoop van eten en
drinken. Dat vaak bij paarden-evenementen, vrijwel door het hele land.
Ook het buurt- en touwtrekfeest was rondom de boerderij.

Het huwelijk volgde met Willy Meijer uit Laren en ze werden de
gelukkige ouders van Elly en Jan.

Johan was ook lid van het Lochems Mannenkoor, 47 jaar lang. Hij had
een mooie stem en daar hebben wij vaak van genoten bij hun trouwe
aanwezigheid in de kerkdiensten. Johan en Willy waren trouwe
bezoekers van de wijkavonden van de kerk. Kerk en geloof was een
basis in hun leven.

Johan was een groot paardenliefhebber, jarenlang deed hij mee met
koetsentochten en huifkarritten voor toeristen.

De kleinkinderen, die ook een bijdrage hadden in de afscheidsdienst,
werden geboren wat ze tot trotse grootouders maakte. Echter, er was
ook de keerzijde van dit geluk: het overlijden van Elly.

Na de verhuizing naar Lochem kreeg het leven een andere wending.
Johan ging manden vlechten en daarin ook workshops geven.

Met de ziekte en het overlijden van Willy en zijn brozer wordende
gezondheid werd de Hoge Weide zijn thuis. Zijn levensweg werd
smaller. Wat was hij dankbaar voor de vele mensen en momenten die
het ‘licht op zijn levensweg' zijn geweest.

Of... zoals hij mij verteld heeft: ik prijs mij gelukkig zoals ik heb geleefd.

Jan Dinkelman

IN MEMORI
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In de overgang van zondag

20 naar maandag 21 oktober is
Hendrik Johannes Huyser
overleden, 88 jaar oud.

Henk Johannes Huyser

Henk Huyser was een bijzonder mens, en wat hem het meest typeerde
was zijn vermogen om het leven te vieren door een keur aan vormen,
rituelen, verhalen, beelden en symbolen die mensen persoonlijk en in
spirituele gemeenschappen veerkrachtig maakte. Hij studeerde
theologie in Kampen, niet tot zijn genoegen, en werd uiteindelijk
predikant, eerst in Barchem (1962-1966), daarna voor Nederlandse
gemeenten in Zwitserland (1966-1972) en daarna in de Tuindorpkerk in
Utrecht (1972-1992). In de laatste fase van zijn werkzame leven tot aan
zijn emeritaat was hij bij de landelijke kerk in dienst bij de groep Kerk en
Israél (1992-2001).

In 2006 ging hij samen met zijn vrouw, Aatje Huyser-Frijda naar Frankrijk,
waar zij tot 2016 woonden. De jaren daarna woonden ze in Lochem aan
de Rosmolenstraat. Eind april ging Henk naar een hospice in Zutphen, en
daar verbleef hij tot het einde.

Op alle plekken waar Henk ging werken, bracht hij veel in beweging.
Want hij was een mens met een groot besef van kwaliteit. Hij was een
taalmens die echt kon schilderen met woorden. Hij was ook zeer
muzikaal en kon door muziek een wereld oproepen waardoor je werd
opgetild, waardoor je het gevoel kreeg dat ‘de hemel je even groette’
om het met de woorden van dichter Jan Wit te zeggen.

Op 21 januari van dit jaar werd in de Witte Kerk in Lochem een bundeling
van zijn overwegingen en toespraken gepresenteerd uit de periode dat
hij in Utrecht vanuit de Tuindorpkerk werkte. Die oogst verscheen onder
de titel ‘Verhalen wijzen de weg. De oogst van leren en vieren! In de
laatste Samenspraak stond één van deze overwegingen.

In de jaren '80 en ‘90 verschenen er mooie publicaties van zijn hand zoals:
Met armen vol, overwegingen, in 1984: Vieren in 4-en: liturgie dank zij
Israél (1995); Iconen van licht, overwegingen bij de lk-ben woorden uit
het Johannesevangelie in hun Joodse context (1997) en Door een
geleende bril: een kijk op de letters, de woorden en het land van de
Joodse bijbel (1998).

Zaterdag 26 oktober is hij vanuit de kerk in Barchem op de begraafplaats
van zijn geliefde Barchem begraven. zie www.kerkbarchem.nl.

Bewerking van het in memoriam van Bas van den Berg, leerling en vriend van
Henk Huyser, Guus en Hermien Wiselius




Uit de kerkenraad

Op 9 oktober kwam de kerkenraad weer bijeen.

Elk jaar wordt in oktober de leiding van de jeugdgroepen uitgenodigd
om met elkaar te praten over hoe het is gegaan, wat de plannen zijn
en wat er nodig is. Zowel van de Simon & Sara groep was iemand
aanwezig als van de Jeugdkerkgroep. De jeugdkerkgroep heeft een
vaste trouwe kern van ongeveer 11 jongeren in de leeftijd van 12-17
jaar en de sfeer is erg goed. Zij gebruiken materiaal van ‘Rock Solid;
dat werkt met thema's. Er zijn plannen voor een jeugddienst in januari.
De Simon & Saradienst wordt ongeveer eens per 2 maand georgani-
seerd; er komen 10-16 kinderen.

Als er tegelijkertijd kerkdienst is in de Witte kerk is dat niet altijd
makkelijk, daarom wordt gekeken of bijv. de zondagmiddag ook een
optie zou zijn. Uitbreiding van de leiding is zeer gewenst en wordt
gezocht. Er komt weer een kinderkerstnachtviering op 24 december
en wellicht een familieviering in 2025. Voor de adventsperiode is het
project ‘Bestemming Bethlehem’ gekozen.

De jeugdleiding werd bedankt voor hun inzet en mooie resultaten.
Johan Meijer wordt aangesteld als vertrouwenspersoon van de PGL,
samen met Ria van Houwelingen. Zij maken deel uit van de pool
vertrouwenspersonen van de kerken in onze omgeving, te weten
Lochem, Barchem, Laren, Harfsen, Eefde, Gorssel/Epse, Warnsveld/
Leesten, Zutphen. Afgesproken is dat de vertrouwenspersonen niet
werken voor de eigen kerk.

De gemeentebijeenkomst van 28 november a.s. werd voorbereid.
Het programma leest u elders in Samenspraak.

Zaterdag 16 november gaan de leden van de kerkenraad op
‘heidag; wat niet wil zeggen dat we de hei op gaan, maar een
middag en avond over andere onderwerpen praten dan de
kerkenraad is wel goed. Het programma is nog geheim, maar in

de volgende Samenspraak hoop ik u verslag te kunnen doen.
Tenslotte: Harm Wesselink is 12 jaar diaken geweest en daarmee is zijn
uiterste ambtstermijn vervuld. Per 1 januari wordt zijn taak voorlopig
overgenomen door Gerben Hoentjen.

Ikzelf stop per 1 januari met het ambt van ouderling-scriba, om
gezondheidsredenen. Mijn taak wordt overgenomen door Ineke
Vreeman, die als ouderling reeds kerkenraadslid is.

Met hartelijke groet voor u allen,

Marian de Hoop, scriba



Doopdienst

Zondag 6 oktober was er een doopdienst, drie ouderparen wilden hun
kind laten dopen. De zon scheen en de kerk was goed gevuld, er waren
veel kinderen aanwezig om de doop van broertje/zusje mee te maken.
Alle belangstelling voelde als een warm welkom. Het is in deze tijd niet
meer vanzelfsprekend om je kind te laten dopen. Deze ouders willen hun
kind in het licht en de warmte van God laten opgroeien.

Het idee om Renate Bussink op de harp te laten spelen kwam van Paul
en Els, en de ouders waren er heel blij mee. Renate speelde met veel
enthousiasme op de harp, een prachtig instrument dat met zijn mooie
klanken verstilde en de ruimte vulde. Drie nummers, Methamorphosis
van Silvia Woods, Gaillarde van Bernard Andres en Nocturme van Mikhail
Glinka bracht ze ten gehore.

Hannah Dieker, een van de jongeren was lector, samen gaven we de
dienst vorm en inhoud.

Het lied Tienduizend redenen was de inbreng van Natalie, een van de
doopouders. Tijdens het zingen van dit lied kwamen de kinderen binnen
en namen het water mee. De dopelingen werden binnengedragen. Er was
overleg met ‘Simon en Sara; over hun bijdrage, de paraplu. De kinderen
uit de kerk maakten spreuken en wensen vast aan een paraplu die ze met
de doop binnenbrachten en aan de ouders overhandigden.

Deze kinderen ontvingen de doop:

Ferron Geert Dijkerman

Milou Magdalena Catharina Haarman

Robin Julian Pol.

De kinderen ontvingen de doop waarbij ook de gemeente hen ontving
in hun midden. De doopkaars werd aangestoken aan de Paaskaars.

De ouders mochten de naam van hun kind in het doopboek schrijven.
Dat de kinderen mogen opgroeien tot gezonde mensen in Gods genade,
in een liefderijke wereld en dat ze voor elkaar een zegen zullen zijn.

Diny Nijkamp
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Kerk
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Gedachtenisdienst 2024

De mensen van voorbij, wij noemen ze hier
samen...

Dat doen we in gedachten: de stem, het lopen,
de geur, hun liefde en nog zoveel meer.

Hoe doen we ons best om ze waardig te
gedenken? In ieder geval door er tijd voor te
nemen. Dat is belangrijk en dat deden we ook
in de kerk.

Vanuit ons eigen verdriet en gedenken groeit
ook de verbondenheid met anderen in nood.

We zijn even bij elkaar, aan ‘t einde van
het jaar...

In het bidden roepen we soms:

‘Heer ontferm U

Dat is waardevol: Ontferm U. Het is een
roep vanuit de nood in betrokkenheid
met de wereld.

Zo gedenken wij ook onze gestorvenen
in de hoop dat God zich over hen
ontfermt, juist als wij moeten loslaten.

met ons leven...
Achtentwintig kaarsen zijn
aangestoken als gedachtenis aan
de achtentwintig gemeente-
leden van onze kerk die afge-
lopen jaar zijn overleden.

En één grote kaars voor alle
overledenen in onze gedachten.

Jan Dinkelman



Jeuqgdkerk

Terugblik

We hebben inmiddels weer 2 keer jeugdkerk gehad na de
startzondag.

De eerste keer hebben we het gehad over kunst, wat kan
je met kunst en uiteindelijk kwamen we uit bij de
grootste kunstenaar ooit is. Dat is GOD: hij heeft de aarde
en alles erop en omheen gemaakt en dat is prachtig.

Wij hebben ook kunst gemaakt: met onze telefoons en
tablets hebben we plaatjes gezocht van het scheppings-
verhaal en daar een totaalbeeld van gemaakt.

De tweede keer ging het net als in de kerk
over bidden. Wij waren gevraagd om een
Prayer Wall te maken. Misschien denkt u nu
wat is dat dan? Wij hebben een frame
gemaakt waar u een papier in kunt steken.
Op het papier kunt u uw eigen gebeds-
intentie schrijven. In de dienst kan de
predikant tijdens de dank en voorbeden
daar aandacht aan geven.

Als de Wall uiteindelijk helemaal vol zit,
zullen de briefjes ongelezen als een soort
gebed verbrand worden zodat ze opstijgen
naar God.

Het waren weer gezellige bijeenkomsten
met een gezellige groep jongeren.

Anita en Roos
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Zondag 20 oktober was een kerkdienst speciaal aan dit thema gewijd.

Een van de vier thema’s werd behandeld: Bidden. Er zijn talloze manieren van bidden, zoals de
dominee vertelde: het kan stil in een klooster, het kan een schreeuw om hulp zijn, maar ook zingend
of luisterend. Voor veel mensen is het bidden moeilijk (geworden). Immers we leven in een tijd van
alles moet verklaarbaar zijn of een logica hebben.

Het bidden is misschien wel het meest persoonlijke wat je kunt doen, het is bij uitstek intiem. Niet het
grote aantal (zacht) gesproken woorden doet er toe, wel wat er in je opkomt.

Bidden is de kern van het christelijk geloof: het is vragen- denken - en/of (ver)geven zoals wij in het
Onze Vader bidden.

In de dienst werd gevraagd om iets van een gebed op te schrijven.

De jeugdkerk jongeren hadden een prayer wall (gebedsmuur) gemaakt. Hier zijn de gekleurde
papiertjes ingestoken. Zo is de muur van gebed een veelkleurig gebed van onze gemeente.

Jan Dinkelman

We kregen een vraag van een dagbestedingscentrum in Goor, of zij onze gebruikte liturgieén zouden
mogen hebben. Enkele van hun cliénten kennen geen groter plezier dan een uurtje te mogen
versnipperen.

De afspraak was snel gemaakt: als de liturgiedoos vol is wordt deze bij een in Lochem wonende
begeleidster gebracht. Rest nog aan u het verzoek om uw liturgie in de doos (of op de tafel) bij de
uitgang achter te laten......

Els Breukelman en Marian de Hoop

Op vrijdag 15 november bent u weer van harte Aanvang 17.30 uur.

welkom om samen te komen eten (én gezellig bij € 10,- p.p., graag ter plekke betalen.

te praten over wat u zoal bezighoudt). Opgave a.u.b. op de lijst die in de

Op het menu staan: Witte Kerk hangt.

- een proeverijtje van allerlei lekkere hapjes

- traybake (gemengde groenten uit de oven, ledereen welkom, ook als u/je voor
desgewenst met brie); pittige gehaktballetjes; het eerst komt.

bijpassende salade met quinoa
- sinaasappel-advocaat tiramisu
- uiteraard afgesloten met een kop koffie of thee.



STICHTING

GOEDE DOELEN
MARKT LOCHEM

In de Gudulakerk aan de Markt vindt op 13 en 14 december a.s. weer de Goede Doelen Markt
plaats, een alternatieve kerstmarkt met kramen van charitatieve/non-profit organisaties. Op
dezelfde dagen heeft ook de Lochemse Ondernemersvereniging in de binnenstad een
kerstmarkt georganiseerd.

We hopen er samen twee gezellige en sfeervolle dagen van te maken.

Op vrijdag 13 december is de Goede Doelenmarkt geopend van 14.00 tot 20.00 uur en op
zaterdag 14 december van 10.00 — 17.00 uur en de entree is gratis. Ook dit jaar zijn ca. 20
goede doelen vertegenwoordigd. Naast deze kramen met eigen gemaakte of tweedehands
producten of informatie, is er ook een gevarieerd muzikaal programma. En voor kinderen is er
een speurtocht uitgezet. U kunt een glaasje gliihwein, een kopje thee, koffie of chocolade melk
komen drinken met eigengemaakt gebak of rond etenstijd een kop soep komen eten.

Het volledige programma komt op de website te staan. Houd de website dus goed in de gaten
voor meer informatie: www.goededoelenmarkt-lochem.nl.

Wie wil ons helpen?

Op 13 en 14 december is er in de Gudulakerk de Goede Doelen Markt.

Net als voorgaande jaren zullen wij de catering verzorgen en bij voldoende omzet betalen de
deelnemende organisaties geen huur en gaat hun gehele opbrengst naar hun goede doel.

Wij zoeken mensen die mee willen helpen door koek, cake, tulband, taart enzovoort te bakken.
Vele handen maken licht werk. De onkosten kunnen worden vergoed.

Gebak op 13 december tussen 9.30 en 10.30 uur bezorgen in de Gudulakerk.

Mocht deze tijd voor U niet lukken, dan graag aangeven bij het opgeven.

Het is fijn als u doorgeeft als u gaat bakken en wat u gaat bakken, want dan weten wij wat er
eventueel nog bij moet.

Opgave voor 30 november bij Hendrika Holtslag tel. 0573-25 14 79 of
Miny Beuzel tel. 0573-25 34 11.
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Diaconie

Diaconale collecteopbrengsten september 2024:

1-9-2024 Hospice Zutphen € 246,30
8-9-2024 Diaconie € 213,45
15-9-2024 Oekraiense kinderen € 323,20

29-9-2024 Venezolaanse Vluchtelingen € 233,76

Naast bovenstaande collecteopbrengsten ontvingen wij de volgende giften:

Diaconie: €15~
Vrijwillige bijdrage Ouderenmiddag: € 80,-
Voedselbank: 2 keer € 20,- en € 1.000,-

Bedankt voor uw bijdragen, wij zullen zorgen dat deze juist besteed worden!
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Kerstviering senioren

Net zoals vorig jaar organiseert de diaconie een kerstviering voor senioren.
ledereen vanaf 70 jaar is van harte welkom om samen kerst te vieren.
Zet de datum alvast in de agenda.

Datum: woensdag 18 december 2024
Tijd: 14.30 - 16.30 uur
Plaats: Witte Kerk.

Hanneke Brinkhuis




Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.

Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten onderstaande nieuwingekomenen van harte welkom:

Mevr. J. Bekkers vanuit Haaksbergen
Ferron Geert Dijkerman
Mevr. C. Nieuwenhuijzen vanuit Markelo

Overleden
30-09-24 Dhr. J. llbrink (06-08-1940)

09-10-24 Mevr. D.J. Reerink-Verdonk (26-10-1943)

21-10-24 Dhr. H.J). Huyser (15-03-1936)

Gedoopt

Ferron Geert Dijkerman

Milou Magdalena Catharina Haarman
Robin Julian Pol

Vertrokken
Mevr. S.E. Hanhart naar het buitenland
Dhr. en mw. Meijers-Ruiten naar Deventer

Adreswijziging leden P.G.Lochem
Dhr. en mw. Luiten-van der Drift
Dhr. G.C. Karssenberg

Dhr. D. Roorda

Bericht van geboorte of overlijden,
aanmelding, opzegging en
adreswijziging s.v.p. melden aan:

ledenadministratie@pglochem.nl

Collecteopbrengsten CvK

Hierbij de verantwoording van de ontvangen giften in juni tot en met september. De bedragen
betreffen de collectes in de kerk en de Hoge Weide, de GIVT-app en de ontvangsten op de

bankrekening.

kerk vespers
juni 511,40 45,00
juli 551,64 0,00
augustus 555,23 0,00
september 494,67 228,50

ledereen bedankt voor de bijdragen!

Gerdien Koskamp, ouderling-kerkrentmeester

verjaardagsfonds
40,00
0,00
0,00
344,20



30

Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:

Paul Krugerstraat 8,

tel. 0573 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman,

Predikant:

Ds. P.L. Wansink
pwansink@pglochem.nl
Tel. 06 520 522 43

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
coordinator bezoekwerk
Amanda Jansen

Tel. 0573 250 603 of

06 387 166 17

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Johan Meyer

Uitvaartdiensten:

E.te Loo, tel. 0573 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma

tel. 06 435 194 58

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente
Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl

"-" F r
tel. 0573 250 102, I %s
koster@pglochem.nl
- ~
Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem: ",_‘ ‘;‘
> R

www.kerklochem.nl/contact
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rooster

november

zondag 17 Marcus 12:38-13:2
maandag 18 Zacharia 10: 1-12
dinsdag 19 Zacharia11:1-9

woensdag 20 Zacharia11:10-17
donderdag 21 Psalm69:1-19

vrijdag 22 Psalm 69: 20-37
zaterdag 23 Marcus 13:3-13
zondag 24 Marcus 13: 14-27
maandag 25 Marcus 13:28-37
dinsdag 26 Psalm74

woensdag 27 Zacharia 12:1-8
donderdag 28 Zacharia 12:9-13:1
vrijdag 29 Zacharia 13:2-9
zaterdag 30 Psalm17

december
zondag 1 Zacharia 14:1-11
maandag 2 Zacharia 14:12-21
dinsdag 3 Psalm115
woensdag 4 Jesaja40:1-11
donderdag 5 Jesaja40:12-26
vrijdag 6 Jesaja40:27-31
zaterdag 7 Psalm 126
zondag 8 2Petrus3:1-9
maandag 9 2Petrus3:10-18
dinsdag 10 Psalm 50
woensdag 11 Jesaja35:1-10
donderdag 12 Psalm 64
vrijdag 13 Sefanja3:1-8
Erkwam O?k een g za':e rdag 14 Sefanja 3:9-13
weduwe, die er twee zondag 15 Sefanja 3: 14-20
muntjes in gooide, ter maandag 16 Psalm44:1-9
waarde van niet meer dinsdag 17 Psalm 44: 10-27
dan een quadrans. woensdag 18 Lucas1:1-25
donderdag 19 Lucas 1:26-38
Marcus 12: vers 42 viijdag =e Ps‘alm a3
zaterdag 21 Micha5:1-8




GEBED

Heer, onze God

soms weten we niet

wat te doen

wat te wagen

wat te winnen

Soms zijn we

besluiteloos

ook omdat het niet altijd helder is
wat we moeten kiezen

Of er een keuze is

of dat we moeten accepteren
wat ons onderuit haalt

Wij bidden U

help ons te ontdekken

wat we kunnen veranderen
en wat we niet kunnen veranderen
Help ons in ieder geval

om op te staan

uit dat wat ons neerdrukt
Wakker in ons

het verlangen aan

om te gaan staan

Geef ons de kracht

om in beweging te komen
en te leven

Uit: Het grote verlangen,
Rianne Veenstra,
uitgeverij Narratio




