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Kondig het jubelend aan (lied 659)

In de periode naar Pasen toe lazen wij de profeet Jeremia. Ik wist direct toen ik
het op het rooster zag staan: deze lezingen wil ik graag doen. Ik wist ook: dit
gaat niet makkelijk zijn en de gemeente is misschien niet per se blij met
Jeremia. Dat laatste snap ik maar al te goed, want een profeet is vaak een
weerbarstig mens en dat geldt zeker ook voor Jeremia. Dus bestaat de
neiging om profetische woorden maar liever te mijden. Het is in het leven al
moeilijk genoeg, dus laten we in de kerk elkaar bemoedigen. Maar het eerste
deel van deze zin ‘het leven is al moeilijk genoeg’ maakt nu net duidelijk
waarom profeten zo belangrijk zijn. Wie onze tijd tot zich laat doordringen,
ziet inderdaad dat het moeilijk is. De oorlog in de Oekraine, de ellende in
Israél en Gaza, toenemend antisemitisme, toenemende vreemdelingenhaat,
zorgen over onze aarde, zorgen voor onze boeren. Het is echt nogal wat. En
dan is het de roeping van de kerk en van ons als gelovigen om niet te
makkelijk mee te brullen met allen die ontevreden zijn.

De profeet Jeremia maakte me week aan week duidelijk dat er ook nog zoiets
is als Gods Woord in ons midden. En dat maakt het ons niet per se
gemakkelijk. Steeds weer zag ik in de profeet de gestalte van Jezus oplichten,
die Gods barnhartigheid toont maar wel door het oordeel over onze
dwaasheid heen. Jeremia gaat je niet zomaar voorbij. Wij blijken keer op keer
‘van God los’ om het zo te zeggen. Dat is een harde boodschap. Maar juist die
boodschap brengt ons dichterbij onze roeping, bij ons geweten, bij onszelf.
En ja dan is er hoop. Hoop dat we geraakt worden door Gods Woord, dat we
nieuwe moed putten, kracht en doorzettingsvermogen. Dat we weten dat
Gods trouw blijft.

Nu leven we weer na Pasen. We hebben gehoord dat Christus onze Heer leeft.
Dat mogen we jubelend aankondigen. Maar het is wel - om Bonhoeffer te
citeren - een dure genade. Echte blijdschap ontspringt waar we pijn en
verdriet niet ontkennen, maar ons juist het lot van de ander aantrekken en
dan voluit liefhebben. Jeremia was een prachtmens, beeld van de
barmhartige God, die niet dood is maar leeft.

Paul Wansink
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Tom Reitsma is sinds een jaar codrdinator
carpooling.

Wat houdt dit in Tom?

Ik werd gevraagd door Harm Wesselink om deze
taak op me te nemen. In mijn vorige
woonplaats Hilversum deed ik dit ook, dus ik
was er mee bekend. We hebben een vaste
ploeg chauffeurs die de mensen, die wel graag
de diensten willen bezoeken, maar dit om
diverse redenen niet kunnen, thuis ophalen.

En natuurlijk ook weer veilig thuisbrengen.
Want we doen dit voor iedereen die om wat
voor reden dan ook (tijdelijk) minder mobiel is.
Voor velen van ons is het een belangrijk
moment van de zondag, de dienst meebeleven
en daarna de ontmoeting met de mede-
kerkgangers tijdens de koffie. Er ontstaan dan
mooie gesprekken en dat is een goed begin van
de zondag en de nieuwe week. Want ook
ontmoeting is belangrijk. Voor sommigen is het
misschien wel het enige moment om met
andere mensen een praatje te maken op de
zondag. Kinderen wonen soms verder weg en
vullen de dag naar eigen wensen in.

Soms moeten er hulpmiddelen mee en een
ruime auto is dan handig. De chauffeurs zijn
behulpzaam met in- en uitstappen. We zijn met
ongeveer 6 a 7 rijders, er kunnen er wel wat bij.
Dus voelt u zich geroepen: het is niet moeilijk
en het geeft veel voldoening.

Voor vrijdagavond moeten de aanvragers zich
opgeven via de mail, app of bellen mag ook.
Het is een mooie service die onze kerk kan
bieden.

Dit is in te passen naast je dagelijkse bezigheden?
Ik ben nog wel voor meer taken gevraagd,
vrijwilligers zijn altijd welkom, maar naast mijn
baan als docent heb ik nog hobby’s zoals
fietsen en schaatsen. Ik ben namelijk Fries van
geboorte, in het hoge noorden stond mijn wieg
en dan is schaatsen en fietsen net zo vanzelf-
sprekend als eten en drinken.

Ik heb muziek gestudeerd aan het conservato-
rium in Zwolle, daarna studeerde ik in
Hilversum verder. Trombone en piano.

Maar de culturele sector werd aan alle kanten
aangevallen, in de avonduren heb ik toen een
studie Economie gevolgd. Nu geef ik economie-
les aan 't Eligant’ voor de klassen 3 en 4. Pubers
dus, uitdaging genoeg. Ik doe dit met heel veel
plezier en hoop dat de leerlingen dat ook zo
ervaren.

Maar mijn liefde voor de muziek staat hoog
genoteerd, ik speel namelijk ook mee in de
musical ‘Ester. Samen iets neerzetten en dan
voor een publiek spelen is de ultieme beleving.
Na de lekkere koffie pak ik (Diny Nijkamp) mijn
spullen en Tom gaat... trombone spelen!
Muziek ontspant, verbindt en verbroedert.




Even voorstellen

Gerdien Koskamp,
nieuwe ouderling kerkrentmeester

Kom je oorspronkelijk uit de Achterhoek?
Ja, ik ben opgegroeid in Sinderen, bij
Varsseveld, op een boerderij. Mijn zus en
zwager wonen daar nog en mijn moeder
ernaast.

Wij kregen alle vier thuis een goede
christelijke opvoeding van onze
hardwerkende ouders.

Na de lagere school in Sinderen en het
VWO in Aalten, ging ik in Delft naar de
Hogere Agrarische School om een
financiéle opleiding te volgen en
woonde een tijd in Delft en
Scheveningen. Best bijzonder voor een
jonge boerendochter uit het Oosten!
Na het afstuderen kreeg ik mijn eerste
baan in Winterswijk. Daar kwam ik als
jeugdouderling in de kerkenraad en
ontmoette ik Paul Wansink.

Na verschillende werkgevers kwam ik
terecht bij een administratiekantoor in
Apeldoorn. Daar werk ik als teamleider
financién en ik ben ook regelmatig op
bezoek bij klanten in heel Nederland
tb.v. hun administratie en
jaarrekeningen. Ik ben bijna 50, niet
getrouwd, heb geen kinderen en woon
in Arnhem.

Hoe kwam je in contact met de PGL?
Lochem kende ik alleen van twee

schoolkampen. Ik ken de omgeving
Zutphen beter, want mijn moeder
groeide op in Bronsbergen. lk weet nog
dat ik als kind 's winters schaatste op het
land van mijn opa in de uiterwaarden
van de lJssel.

Sinds Winterswijk heb ik altijd contact
gehouden met Lobke en Paul Wansink.
Hierbij kwam afgelopen najaar de
situatie binnen het College van
Kerkrentmeesters ter sprake.

Door het vertrek van kerkenraadsleden
en de moeilijkheid om nieuwe
kerkrentmeesters te vinden, heb ik na
enige bedenktijd ja gezegd, toen ik werd
gevraagd.

Ik stroop mijn mouwen op om een
positieve bijdrage als kerkrentmeester te
leveren aan de PGL vanwege mijn
gedegen financiéle achtergrond,
kerkelijke ervaring en bekendheid met
de mentaliteit van de Achterhoekers.

“t komt vast veur mekaar!”

Antoinette Oprel-van Riel



Henk Berends

Diaken

Henk Berends werd de vraag gesteld of hij
diaken zou willen worden. Hij nam hetin
overweging en nam een positief besluit.

Wat is jouw gezinssituatie en wat was jouw werk?
In 1956 ben ik geboren in Ter Aard (Drenthe) in
een christelijk gereformeerd gezin.

Mijn vrouw is Martha en samen hebben we
twee dochters en een zoon. Inmiddels hebben
we vier kleinkinderen waar we volop van
genieten. De afgelopen tien jaar was ROVA
(Zwolle) mijn werkgever, het is een
grondstoffen-inzamelbedrijf. Daarvoor had ik
verschillende werkgevers.

Wat bracht jou tot een positief besluit?

Ik wil als diaken (en dus kerkenraadslid) een
bijdrage leveren aan de PG Lochem.

Voordat we in Lochem woonden, waren we
actieve kerkleden in Smilde. Als ouderling ben
ik daar vele jaren betrokken geweest. Ook
Martha was daar betrokken bij de
kindernevendienst en bij de huiscatechisatie.
Op mijn 29e aanvaardde ik die functie en dat
was aanvankelijk niet eenvoudig. Een wijk met
nogal ernstig zieke mensen kreeg ik onder mijn
hoede. Als ouderling kwam ik daar niet voor
niets op bezoek, namens de kerk met een
bijbellezing en gebed.

Minimaal een keer per jaar bracht ik een

huisbezoek aan de gemeenteleden in mijn wijk.

Zo ging dat toen, maar het was ook een mooie
dankbare taak.

Maar nu als diaken: dus dienend bezig zijn. Er
gebeurt in Lochem op dat gebied al veel en
daar een steentje aan bijdragen lijkt mij mooi.

Wat vind je van Lochem?

We zijn al gesetteld, 25 jaar geleden zijn we hier
komen wonen.

Eerlijk gezegd was het kerkelijk gezien een
grote verandering. Niet dat Smilde alles goed
deed, maar het was wel wennen hier in
Lochem. Een welkom vanuit de kerkelijke
gemeente hebben we niet gehad, de toen nog
aanwezige cantorij was voor ons vreemd en bij
de koffie na de kerkdienst voelden we ons een
beetje alleen (maar dat lag misschien ook wel
aan ons zelf).

Hopelijk kan ik in de kerkenraad over een aantal
dingen vertellen vanuit Smilde en wie weet....
Een hobby van mij is het zingen bij het Lochems
mannenkoor. Het oefenen, maar zeker ook de
optredens zijn de kers op de taart. Afgelopen
herfst zijn we nog naar Praag geweest voor een
concertreeks, wat veel indruk op mij gemaakt
heeft.

Ik hoop een bijdrage te mogen leveren aan
onze gemeente en daarin gesteund te worden

door de gemeenteleden.

Jan Dinkelman



Even voorstellen

Toos de Zeeuw
kerkrentmeester

Velen van u kennen haar al: Toos de Zeeuw,
zeker geen onbekende in de Protestantse
Gemeente Lochem. Zij was scriba, samen met
Ineke Vreemann, en een aantal jaren
eindredacteur van Samenspraak.
Tegenwoordig is zij lid van de werkgroep
Scribaat en Communicatie.

Kom je oorspronkelijk uit Lochem of de
Achterhoek?

Opgegroeid ben ik in Dordrecht; voor mijn
studie verhuisde ik naar Amsterdam en nadat
ik mijn man Kees Cup had leren kennen heb ik
met hem ruim achttien jaar in het Gooi
gewoond. In 2001 zijn wij met dochter Esther
naar Lochem verhuisd vanwege mijn baan als
redacteur en uitgever bij ThiemeMeulenhoff in
Zutphen.

Mijn moeder is opgegroeid in Schalkhaar. Ik
had heel goede herinneringen aan de
logeerpartijen bij mijn oma, voelde mij daar
altijd erg thuis. Daarom wilde ik wel graag naar
het oosten!

Nog nooit eerder heb ik zo lang in dezelfde
plaats gewoond, nu al 23 jaar. Het is hier
heerlijk rustig, de omgeving is prachtig, de
mensen zijn vriendelijk, kijken je echt aan en
groeten je als je ze tegenkomt, ook de
kinderen. Als je de lJsselbrug bij Zutphen over
bent, dan kom je thuis — ik weet dat ik niet de
enige ben die dat zegt!

Estheris intussen al lang het huis uit; zij is
getrouwd en heeft een zoontje van vier. Haar
en haar gezin zie ik heel dikwijls en ik heb ook

nog geregeld contact met de zonen van Kees.
Het is nu een jaar geleden dat mijn lieve Kees
overleed. Hem mis ik echt heel erg.

Wat bracht je ertoe om ja te zeggen tegen de
functie van kerkrentmeester?

Het kerkrentmeesterschap heb ik tot nu toe
nog nooit gedaan in de kerk. [k ga het doen
naast de werkzaamheden voor Communicatie.
Ik heb goede hoop dat het, mede door deze
combinatie, nu eindelijk gaat lukken om
bijvoorbeeld de website grondig te
vernieuwen.

Ik doe nog altijd redactiewerk voor educatieve
uitgeverijen en zit in de cliéntenraad van
Tusselerhof, waar Kees het laatste jaar van zijn
leven verbleef. Verder werk ik graag in de tuin,
brei ik nog altijd veel, ik sport en volg cursus-
sen in andere soorten handenarbeid. En soms
pas ik op mijn kleinzoon: heerlijk om te doen!

Naar aanleiding van een opmerking van een
kerkganger, geeft Toos aan: ik ben inderdaad
geen regelmatig bezoeker van kerkdiensten,
maar ik vind het van belang dat de kerkelijke
gemeenschap in stand blijft en wil mij daar
graag voor inzetten. Na het overlijden van Kees
heb ik veel steun en liefde ondervonden vanuit
de gemeente en dat heeft mij heel veel goed
gedaan. Alleen dat al geeft aan hoe kostbaar
die gemeenschap is!

Antoinette Oprel-van Riel



jij hebt je zichtbaar gemaakt
bent naast mij gaan staan
hebt mij vrede toegewenst

1HDJId3D

jij hebt je niet afgewend van mij
in tegendeel hoorde ik je zeggen:
ik wil jou juist ontmoeten

en je zei: van mij hoef je niets
anders dan er te zijn als
mens tussen de mensen

en je zei tegen mij:
ben dan niet bang

want ik sta naast je

Steven van Campen

uit: zie de mens, 2022




Hemelvaart

Het is de laatste 9 jaar een goede gewoonte
geworden om deze betekenisvolle feestdag te
vieren in de buitenlucht. En wederom heeft de
Zwiepse Molen weer ruimte beschikbaar
gesteld. Bij mooi weer buiten en bij regen
kunnen we naar binnen, net het
weervrouwtje. Het is een prachtig begin van
Hemelvaart en het legt een goede bodem om
jezelf een ‘geestelijke maaltijd’ te bezorgen.
Ds. Paul Wansink is onze voorganger en de
Mellow Brassband uit Winterswijk zal zorgen
voor de muzikale omlijsting, klein maar fijn.
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De collecte is bestemd voor het project dat de
Zwiepse Molen al lang steunt. Het is een
kleinschalig project in Sri Lanka en 45 families
worden hierdoor geholpen. Ze hebben
hierdoor onderdak, schoolspullen en
lesmateriaal voor de kinderen. En voeding
voor de gezinnen en ouderen. Gé en Mariska
hebben regelmatig contact en samen met de
zuster zorgen zij dat alles goed terecht komt.

De aanvang is om 10 uur, u kunt rustig eerder
komen om vooraf te luisteren naar de muziek.
Vanaf 09.30 uur bent u welkom. Na afloop kunt
u koffie-/theedrinken voor eigen rekening.
Ook hiervan gaat een deel naar boven
genoemd project.

Wij zien er naar uit en hopen velen te
begroeten.

Wim Lammers



Worden mensen steeds bozer of steeds banger?

Het eerste couplet van lied 1010 uit het liedboek (Jan Nooter) is niet mis te verstaan:
Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,

ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.

Zo staan de zaken er voor, ook in Nederland. We bewonen weliswaar met ons
allen de wasstraat van het leven, maar dat leven wordt er intussen niet schoner
op. Oorlog, honger, ellende, conflicten.

Het kleinschalige doen en laten van de enkeling staat zwaar onder druk, wordt
geteisterd door pertinente onwaarheden en manipulaties. Politici en andere
influencers kunnen daar wat van. Ze zijn niet te beroerd om koude oorlog en
andere heftige dreigingen als actuele mogelijkheden te noemen om vooral de
eigen machtspositie, voorkeur of portemonnee te bevoordelen. En daar komt
een heleboel boosheid aan te pas. Onvrede, bangmakerij. En absoluut geen
teksten als:

Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart. (couplet 4, lied 1010)

‘Het volk’ wil het allemaal anders, is een van de veelvuldig gebruikte
argumenten. Maar op een kwalijke en bedenkelijke manier, dat wel.

Met een beroep op ons egoisme, onze zelfzucht: ikke, ikke en de kwetsbare mens
kan stikken. Geen visie. Mag ik misschien weten wie ‘het volk’ hierin is?

Hoor ik daar misschien ook bij? Nee toch? Foute boel.

Ineens wil het volk onze nationale vrijheid verdedigen, door veel meer kostbaar
militair materieel aan te schaffen en de menselijke geest rijp te maken voor ‘je
weet maar nooit’ We hebben daar veel te weinig in geinvesteerd! We hebben
een inhaalslag nodig van miljarden! Je weet maar nooit met Poetin!

Wanneer we als gelovigen naar die geluiden luisteren en er naar handelen, dan
zijn we de weg kwijt. Dan kiezen we van God los. En gaan we niet het gebed aan:

Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.
(couplet 3, lied 1010)

Steven van Campen
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Bijbeluitleg

Uit het Nieuwe Testament, het boek Handelingen: Paulus en Silas

Paulus en Silas

Een kleine episode uit een groot verhaal. Het
gaat over Paulus, de grootste apostel die een
groot deel van het Nieuwe Testament
schrijft. Hij ontmoet Silas, een van de eerste
christenen in Jerusalem. Ze zijn geroepen
om te gaan preken in Klein-Azié. Een
geweldig zendingsterrein. Dit zijn bekwame
evangelisten. Nu hebben ze van alles
uitgeprobeerd, naar welke stad gaan ze toe?
Paulus krijgt een droom: nou weten ze het.
Ze moeten naar Filippi, naar de overkant in
Griekenland. Daar aangekomen, ontmoeten
zij Lydia de purperverkoopster. Paulus en
Silas brengen haar en het hele gezin tot
geloof en dopen hen. Daarna worden elke

dag mensen bekeerd. Het is voor een
ambtsdrager van het geloof een droomwens.
Zij weten: als een zondaar zich bekeert, en
dit een vrucht van de preek s, danis er
daverende blijdschap in de hemel. Dit is het
doel waarnaar zij streven. Daar was ook een
slavin met een waarzeggende geest, die
deze dienaren achtervolgde en tegen de
mensen riep: “Geloof deze mannen, want ze
verkondigen de weg der zaligheid” Dit is de
beste reclame die je maar kunt bedenken.
Daar waren ook mensen, die tegen elkaar
zeiden: “wij dienen ook een god, dus het is
één pot nat. De een zegt dit, de ander zegt
dat. Het gaat toch om verlossing”. Paulus
heeft dit door en zet de zaak op scherp.
“Mensen, er is maar een weg die naar de
Heer der Allerhoogste leidt, de enige
Zaligmaker"”.

Toen de overheid dit hoorde, werden zij
zonder proces gegrepen, geslagen en
gegeseld, de gevangenis ingesleurd. Ze
zeiden tegen elkaar: “moet dat nou zo, moet
je toch eens horen en moet je dat toch eens
zien!" Ze prezen de Heer en zongen liederen,
zoals: "Wat de toekomst brengen moge” of
“maar de Heer zal uitkomst geven”. En er
kwam uitkomst. Omtrent middernacht kwam
daar een zware aardbeving. De deuren
gingen open, hun boeien gingen los, ze
waren weer vrij. Wat een geweldig wonder!
Paulus en Silas kenden de volgende
uitspraken: “In de wereld zult gij verdrukking
ondervinden” en “lk ben bij u al de dagen”.

Henk Bruil



Beste gemeenteleden,

Het is voor mij wat lastig, terwijl Pasen nog twee weken voor ons ligt alweer te schrijven over
de periode daarna. Dat zegt misschien iets over mij: ik leef altijd erg in het moment en vooral
ik leef volop met het 'kerkelijk jaar’ Ik kan er niks aan doen, maar voor de minder regelmatige
kerkgangers: het kerkelijk jaar geeft een prachtig ritme en een diepe beleving van de tijd in
samenhang met de seizoenen. Dat ‘kleurt’ in elk geval mijn jaar. En de stille week en Pasen zijn
zonder twijfel het hoogtepunt. Eerst het besef van menselijk tekort, dat je niet alles kan en
daaraan onlosmakelijk verbonden Gods liefde tot in de dood en daar doorheen. Wat een
rijkdom. De weken na Pasen zijn mooie weken, dat weet de natuur ook.

In onze gemeente gebeurt er meteen weer heel wat. De zondag na Pasen een dienst van
Gebed en Heelheid, de zondag daarna een dienst met de kinderen van Simon & Sara. Nog iets
verder weg vermeld ik vast de buitendienst met Hemelvaart in het mij niet onbekende Zwiep.
Op 26 mei zal er een doopdienst zijn, dat is hoopvol en zoals het ernaar uitziet niet de laatste
doopdienst dit jaar.

lets anders. Onze gemeente Lochem is vol initiatieven. Een daarvan is helemaal nieuw voor
mij: een bijeenkomst van ‘de’ mannengroep. Meteen al op vrijdag 5 april. Ik ben benieuwd.
Tot slot een mededeling over de vakantie van Lobke en mij. Sommigen vroegen zich bezorgd
af of ik wel met vakantie ga. Dat is dit jaar ook voor het eerst in mijn leven iets anders. Meestal
ben ik er graag in de periode van de belangrijke zondagen van het kerkelijk jaar. De reden heb
ik hierboven uitgelegd. Maar bij mijn vertrek uit Dordrecht hebben Lobke en ik een reis naar
Griekenland gekregen. Die is 2 weken en valt van 18 april t/m 2 mei. Vandaar dat ik nog
nauwelijks vrij gehad heb, maar dat maken we in één klap goed. Ik moet erg aan het idee
wennen, maar eenmaal weg zal het vast heel mooi zijn. Lochem is een zelfstandige gemeente,
bovendien met een eigen uitvaartgroep, dus het komt vast goed.

Een hartelijke groet,
Paul Wansink
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Musical Ester

Anne Wichgers

Anne is geen persoon met een naam in de
musical 'Ester..

Zijis een toevallige passant op de markt, die
daar geinterviewd wordt. Ze wordt boos door
de vragen die worden gesteld. Haar woede
komt tot uitdrukking in woorden die overgaan
in zang.

Wat bracht jou ertoe om mee te doen aan deze
musical?

lemand tipte mij, zij wist dat ik het theater
miste. Mijn auditie ging goed en ik mocht
meedoen.

Het is super leuk. Ook ben ik onlangs
begonnen bij 's-Gravenstad Muziektheater
(musical en operette) Zutphen.

Meerdere keren ben ik betrokken geweest

bij kindertheater dat gemaakt werd voor het
basisonderwijs.

Bij dit onderwijs ben ik nog steeds betrokken.
Als zelfstandige werk ik samen met een aantal
collega's in een team om studieboeken te
maken voor de groepen 3-6.

Dat ziet er heel anders uit dan vroeger.

Nu zijn er veel meer illustraties met strips of
tekeningen. De kinderen leren spelenderwijs:
het is creatief en veelzijdig.

Daarnaast maak ik als redacteur tijdschriften
voor het vakgebied van leerkrachten.

Er is veel overleg voor nodig: overleg met
pedagoog, fotograaf, auteur, ilustrator,
uitgever, enz.

Anne: vergelijkbaar met de Samenspraak.
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Is dat een verlengstuk van de studie die je hebt
gedaan?

Na mijn MBO opleiding heb ik een tussenjaar
genomen en vervolgens ben ik Arabisch gaan
studeren. Toen de studie was afgesloten,
kreeg ik aanbieding van de marine uit Den
Helder. Er waren een aantal fregatten verkocht
aan Koeweit en de Arabische Emiraten. De
matrozen uit die landen moesten hier
geinstrueerd worden over de werking van een
fregat. Omdat ze geen Nederlands spraken,
moest ik hen Nederlandse les geven, zodat ze
vervolgens de opleiding in onze taal konden
volgen. Het was een vierjarige opleiding. [k
had geen zin om definitief in Den Helder te
wonen, daarom switchte ik van baan. Mijn
werk kreeg een vervolg in Amsterdam en later
in Zutphen bij het vluchtelingenwerk.
Uiteindelijk ben ik hiermee gestopt omdat,
zoals ik reeds vertelde, ik iets in het onderwijs
wilde blijven doen.

Voel je je een beetje thuis in de musicalgroep?
Aanvankelijk kende ik niemand, maar het
welkom was hartelijk en warm. ledereen is
vriendelijk tegenover elkaar, dat geldt ook
voor de vele vrijwilligers vanuit de kerk die
zorgen voor de koffie/thee. En... er is altijd iets
lekkers bij.

Ik kan me nu wel voorstellen dat je in Lochem
bij de kerk vrijwilliger wilt zijn.

Jan Dinkelman



Bennie Fokkink

Bennie Fokkink speelt mee in de musical
‘Ester’. Bennie is een doorgewinterde
toneelspeler, hij heeft al vele rollen vertolkt.

Bennie: hoe kwam je bij ‘Ester’ terecht?
Vroeger had ik al interesse in toneelspelen.
Dat is in 1983 begonnen bij A.EV.
(toneelgroep Ampsen, Exel Verwolde, red.)
Waar andere jongens gingen voetballen,
voelde ik me aangetrokken tot toneel.
Verscheidene en ook veel verschillende
rollen heb ik gespeeld. In 1993 was het eerste
openluchtspel in het Openluchttheater. Dat
vergt een heel andere vorm van spelen. Op
het toneel in een zaal is de ruimte beperkt,
terwijl je in de openlucht juist de hele ruimte
moet vullen: er moet overal wat te zien en te
beleven zijn. In een zaal is het donker, je ziet
de mensen niet, buiten is dat heel anders, je
ziet het publiek en de reacties van de
mensen.

Het verhaal van 'Ester' is nog steeds actueel,
je kunt het zo in de huidige tijd zetten, want
het is van alle tijden. Het gaat om onderlinge
verhoudingen en macht en als we om ons
heen kijken is er na al die eeuwen weinig
veranderd. Mijn rol is maar klein, maar om
met zo'n grote groep enthousiaste spelers te
spelen is geweldig.

Wat is voor jou het mooie aan toneelspel?

Dat je in de huid van iemand anders kruipt.

Ik speel nu de aanhanger van Haman en dat is
geen sympathieke man, om die persoon dan

geloofwaardig neer te zetten, ja dat geeft
een kick.

Je hebt ook nog drukke dagelijkse bezigheden,
hoe combineer je dat?

De repetities beginnen om acht uur,
sommigen willen wel eerder, maar toen we
nog in de melkstal melkten, was het weleens
hectisch en haasten. Sinds de melkrobot er is,
gaat alles een stuk relaxter en minder
gehaast. We zijn niet meer aan vaste
melktijden gebonden. Leve de techniek, ik
kan het nu makkelijker inpassen in het
werkschema. Het brengt me veel en ik doe
het met veel plezier.

Heb je al veel rollen in je leven gespeeld?

Dat kan ik wel zeggen, ja. Meestal speel ik
ieder jaar mee in het Openluchtspel waarbij
ik ook weleens de regisseur was. Dat is weer
een heel andere tak van sport. Het mooiste
stuk ooit vond ik ‘Maskerade in Venetié.
Oorspronkelijk heette het 'Knecht van twee
Meesters’ Daarin mocht ik de hoofdrol
vertolken. We hebben nu een fijne groep
mensen die er samen een mooi theaterstuk
van maken onder de bevlogen leiding van
Sander, ik heb er zin in!

Diny Nijkamp
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Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

.‘1.0.00 UI:Jr.WiT:tE.' Kerk
Voorganger: ds. J. Kool

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. F. Oosterwijk
19.00 uur Gudulakerk
Vespers

1930 QQFGIudL-JIakerk
Voorganger ds. P. Wansink, Dodenherdenking

10.00 uur Witte Kerk
Voorgang ds. A. van den Dries

10.00 uurZ_Wiepse Molen
Voorganger ds. P. Wansink

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink, Heilig Avondmaal
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Bij de diensten:

Zondag 7 april

Op deze zondag is de viering van “Gebed en
Heelheid".

Het is de eerste zondag na Pasen, ook wel
beloken Pasen of Quasimodo zondag, de
zondag van de Goddelijke barmhartigheid.

Op Barmhartigheidszondag wordt gevierd dat
God iedere zondaar vergeeft die berouw toont,
Elke dag van deze week is een vreugdevolle dag
omdat Jezus is opgestaan.

Het Taizé koor verleent haar medewerking.

Een bijzondere viering waarin aandacht is voor
gebed, we noemen namen van gemeenteleden,
die we speciaal opdragen aan God, waarbij een
kaarsje wordt aangestoken. Ook is er een
mogelijkheid om een zegen te ontvangen.
Zegen heeft met communicatie te maken. Wij
hebben het nodig dat er tegen ons gezegd
wordt: fijn dat je er bent. En God zegt: jij mag er
zijn, je wordt in liefde aanvaard. De zegen
wordt tastbaar in een handoplegging.

Het thema van de viering is “hart hebben” We
hopen de onvoorwaardelijke liefde van God
met elkaar te ervaren. Van harte uitgenodigd!
Als u het fijn vindt dat er een kaarsje wordt
aangestoken, dan kunt u dat laten weten aan
Amanda Jansen of Melita Lever (25 74 53).
Namens de voorbereidingscommissie,

Melita Lever-van der Stouwe

Zondag 14 april

Ook deze 2e zondag na Pasen staat nog in het
teken van het wonder van de opgestane Heer.
Hij die leeft voor en met ons. Helemaal zeker
welke lezing we volgen weet ik nog niet.
Waarschijnlijk een deel van Johannes 21. De
kinderen van de Simon en Sara groep komen
aan het eind in de dienst.



Zondag 21 april, zondag JUBILATE

Echte herders zijn zeldzaam geworden. Zeker, her en der
in den lande dwalen nog wat kuddes schapen. En er
zijn nog professionele herders, maar lang niet zoveel
als vroeger.

Over vroeger gesproken: in de Bijbel is er volop sprake
van herders met hun kuddes. Denk maar aan dat
prachtige poétische kleinood Psalm 23 en aan Jezus'
woorden in Johannes 10. In beide lezingen staat de
herder voor een 'leidinggevende; met hart voor de
zaak. Als metafoor blijft dit beroep tot op de dag van
vandaag zeer bruikbaar en herkenbaar. Zo zijn daar de
leiders op allerlei gebied ( politiek, sport, bedrijfsleven ),
en staan ze bekend als goed of slecht. Ook in de kerk
gaat het gesprek geregeld over voorgangers en
bestuurskracht. Kortom, de lezingen voor vandaag
gaan terdege ergens over. En vooral over iemand: de
Goede Herder.

Zaterdag 4 mei

Dodenherdenking; voorafgaande aan de twee minuten
stilte waarin we stilstaan bij diegenen die hun leven
gaven voor onze vrijheid tussen 1940 en 1945 is er in de
kerk een korte oecumenische samenkomst, waarin alle
nadruk valt op bezinning en verstilling en muziek.
Hoogst actueel in de huidige tijd, waarin antisemitisme
en vreemdelingenhaat de kop weer opsteken.

Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag

De dienst op Hemelvaartsdag is een buitendienst bij de
Zwiepse Molen. Dat gebeurt al een aantal jaren — naar
ik begrijp- het lijkt me heel bijzonder, zeker als inwoner
van Zwiep. Dit jaar verleent de Mellow Brassband uit
Winterswijk medewerking. Dat maakt het voor mij als
oud predikant van Winterswijk nog specialer. We hopen
op mooi weer en een prachtige dienst.
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Bij elke viering in onze gemeente staan in het liturgisch centrum van
de kerk bloemen. Waarom?

Als onderdeel van het vieren, zou je kunnen zeggen. Want, zoals
iemand het verwoordde: ‘bloemen getuigen van leven en van het
mooie in de schepping. Ze zijn een hulde aan hun en mijn Schepper
Dat is niet altijd zo geweest. Er werd in protestantse kringen zeer
verschillend over gedacht.

In een anekdote die ik las vertelt een ‘broeder op leeftijd’:

De gemeente waarvan ik in mijn jongere jaren lid was, had indertijd geen
eigen kerkgebouw. Zeker toen waren er mensen die precies wisten wat
wel en niet deugde. Wat God goed vond en wat Hij verbood.

We kerkten in een gebouw waar véor onze dienst een gemeente van een
‘lichtere dimensie’ bijeenkwam. Dat bleek uit het feit dat er bloemen bij
het spreekgestoelte stonden en dat gaf in onze gemeente een lichte
reuring. Bloemen in de kerk? Kon dat wel?

Zag de een in de bloemen God als Schepper van alle moois, een ander zag
er het eigenmachtig optreden in van de mens, die de dienst aan God op
eigen wijze wilde inrichten. Bloemen in huis, dat is wat anders. Maar niet
in de kerk. Zo besloot de kerkenraad, klaar!

Ik was het er niet mee eens, maar legde me bij de feiten neer.

Naast onderdeel van het vieren, hebben de bloemen ook de pastorale
functie van bloemengroet gekregen. Want na de dienst worden de
bloemen met een groet en teken van meeleven vanuit de gemeente,
gebracht bij mensen die door omstandigheden wel een bloemetje
verdienen. Om uit te drukken, dat we met elkaar meeleven in
vreugdevolle en in verdrietige omstandigheden.

Om te bepalen wie de bloemen uit de kerk ontvangt, zijn we in grote mate afhankelijk van informatie uit de
gemeente. Want, zoals het pastoraat een zaak is van de gehele gemeente, is ook de bloemengroet een
zaak van ons allemaall In elk nummer van Samenspraak leest u onder Pastoraat hoe u namen door kunt
geven van mensen die naar uw mening in aanmerking komen voor de bloemen uit de kerk.

In het verlengde van het doorgeven van namen zien wij ook het bezorgen van de bloemen als een zaak
van ons allemaal. Wanneer u een naam hebt doorgegeven van iemand die in aanmerking komt om de
bloemen te ontvangen wilt u die wellicht wel zelf bezorgen. Maar het gebeurt ook dat er onbekende
namen worden genoemd. Ook dan zouden we het fijn vinden als u zich aanmeldt om de bloemen te
bezorgen, als gebaar van omzien naar elkaar. Wanneer u dan besloten hebt de bloemen te bezorgen. is het
een verrassing hoe het verder loopt. Soms wordt de bos met een glimlach bij de deur ontvangen. Soms
wordt u uitgenodigd voor een kop koffie.

Elke ontmoeting, elke vorm is goed; een diepgaand gesprek of een vluchtige blik, het kan allemaal.



Het is niet zonder reden, dat in deze Samenspraak
extra aandacht wordt gegeven aan de bloemen
uit de kerk.

U heeft wellicht gemerkt, dat we daar de laatste
weken wat anders mee omgaan. Allereerst is op
de zondagsbrief het telefoonnummer verdwenen
waarop u van tevoren aan kon geven bloemen te
willen bezorgen. Dit systeem werkte vaak niet
goed, waardoor alleen maar verwarring ontstond.
Daarnaast worden in de dienst alleen nog maar
de namen genoemd van degenen die de
bloemen ontvangen. De adressen leest u op de
zondagsbrief.

Tenslotte wordt in de dienst niet meer gevraagd
wie de bloemen wil bezorgen. Via de
zondagsbrief wordt gevraagd of mensen die dit
willen doen, zich willen melden bij de ouderling
van dienst. Dit kan zowel voor, als na de dienst.

Vanuit het pastoraat,
Janny Gerritsen

Ook dit voorjaar stellen gemeenteleden hun
huiskamer beschikbaar voor een Bij ons
thuis-ontmoeting

De ontmoeting staat centraal. Er wordt een
gespreksthema aangereikt waar u het onder het
genot van een kopje koffie of thee over kunt
hebben, maar misschien komen er ook wel heel
andere dingen ter sprake...

Op donderdag 11 april bent u van harte welkom
bij Els en Jan Breukelman, Poorters Janlaan 7,
van 15.00-16.30 uur. Opgeven kan tot 10 april
via pastoraat@pglochem.nl of tel. 06-516 612 59.

Het pastoraat van de PG Lochem staat
open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het
pastorale team via email
pastoraat@pglochem.nl

Bellen kan ook: voor dringende zaken
met ds. Paul Wansink: 06 520 522 43;
voor andere zaken met Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk:

250603 of 06 387 166 17.

Mocht het niet direct lukken hen te
bereiken, spreek dan a.u.b. uw naamin op
de voicemail. U wordt later teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal bezoek,
of iemand kent die daar behoefte aan
heeft (wel even navragen!), dan kunt u dit
doorgeven via bovenstaand emailadres of
telefonisch aan Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres
bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die in
aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.
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Een zomerlied

De bloemen aan de bomen,
zij spellen ons’t geheim,
dat zometlicht zal komen,
de aarde nieuw zal zijn.

Al vloeien er nog tranen

of waait er tegenwind,

de bloesem wil beamen;
God is steeds mens-gezind.

Het lied dat vogels zingen
spreekt over levensmoed.

Het wil de mens omringen

met klanken, blij en goed.

Al heerst er soms nog schaduw,
* of buigt ons hart zich neer,

het zomerlied belijdt ons:

God, U bent onze Heer

Alfred C. Bronswijk, Rakelings Nébfi‘ -




Gerritjen Broeke-Berenpas

'Zoals Gerritjen heeft geleefd in de voetsporen van haar ouders....
Met deze woorden zijn we de afscheidsdienst begonnen. Haar eerste
voetstappen waren op de boerderij in Ruurlo. Daar leerde ze van
jongs af aan het omgaan met dieren en de natuur. De laatste
schooljaren van haar waren in de oorlogstijd. Dat betekende, dat het
vervolgens jaren van behelpen waren. Met veel handwerk moest er
worden gebouwd aan een toekomst op de boerderij.

Met het huwelijk van Gerritjen met Hendrik Jan Broeke kwam zij in

: Nettelhorst te wonen, ook op de boerderij. Alle aspecten daarbij
Geboren: 20 december 1934 kregen haar volle aandacht.

Overleden: 15 februari 2024 Met de geboorte van Jan was het gezin compleet. Het naoberschap
was volop aanwezig en werd met alle ongeschreven regels
nageleefd. Dat hield in, dat er zowel overdag als 's nachts
wederzijdse hulp werd verleend.

Toen Jan en Ans trouwden, de kleinkinderen en zelfs de achter-
kleinzoon werd geboren, waren dat duidelijk hoogtepunten in haar
leven.

Naast de boerderij was er ook tijd voor hobby's: excursies,
fietstochten, borduren en het verzorgen van de vele bloemen.
Toen haar zus ernstig ziek werd, stonden Gerritje en Hendrik klaar
met een helpende hand. Heel veel zorg hebben ze haar gegeven.

Zo hebben we de gelijkenis uit de bijbel benoemd hoe mensen
elkaar helpen.

Het 60-jarig huwelijk werd gevierd en ook de burgemeester verraste
hen met een bezoek.

In 2019 overleed Hendrik en in datzelfde jaar kreeg Gerritjen een
hartinfarct. Dat was het begin van een minder optimale gezondheid.
Ook de corona die volgde deed haar geen goed.

Twee jaar geleden verhuisde Gerritjen naar de Hoge Weide. Daar
genoot ze volop van de vele activiteiten en de goede zorg.

Twee dagen voor haar overlijden is er nog een foto gemaakt van
Gerritjen met haar achterkleinzoon, Sten.

De dienst is afgesloten met het lied van Rob de Nijs:

Doof nu het licht en sluit je ogen...vergeet de strijd

Jouw leven hier is omgevlogen...maar je liefde blijft.

Jan Dinkelman

IN MEMORI




Uit de kerkenraad

Op 13 maart kwam de kerkenraad weer in haar maandelijkse
vergadering bijeen. De leden verzorgen beurtelings de opening.
En deze avond stonden we stil bij Mozes, die zich verzette tegen
de opdracht van God (om de Israélieten uit Egypte te leiden),
omdat hij betwijfelde of hij dit zou kunnen. Herkennen wij die
twijfels persoonlijk, en welke twijfels hebben wij nog meer?

Enis er een lied, of Bijbeltekst dat ons helpt in moeilijke periodes?
Het was goed om hier samen bij stil te staan. En lezer, misschien
komt bij u de vraag op wat uw antwoorden zouden zijn....?

De jeugd stond op de agenda. Er is al het nodige in gang gezet en
er zijn veel plannen die uitgewerkt kunnen worden, maar
waarvoor ook tijd (en menskracht) nodig is. Simon & Sara groeit
in aantallen en ook de jeugdkerk is goed bezig.

Er wordt een vrijwilligersavond georganiseerd op maandag

22 april a.s. Hierover leest u meer elders in dit blad.

De ‘Heidag’ voor de kerkenraad wordt in november
georganiseerd.

Om alvast te noteren in uw agenda: donderdag 30 mei 2024 is er
een gemeenteavond, waar, behalve de jaarrekeningen van de
kerkrentmeesters en diaconie, ook met u gesproken zal worden
over het thema Veilige kerk

We zijn blij met de nieuwe leden voor CvK (kerkrentmeesters) en
Diaconie. Wanneer de bevestiging zal plaatsvinden is nog niet
helemaal rond. Anneke van der Veen zal in deze dienst afscheid
nemen als ouderling CvK.

Verder heeft de werkgroep Vieren een iets andere opzet van de
eredienst uitgewerkt, waar we als kerkenraad achter staan. U leest
hierover elders in deze Samenspraak.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit
bericht, of iets anders, dan hoor ik dat graag. U kunt me bereiken
via scriba@pglochem.nl of telefonisch/app: 06 251 922 21.

Hartelijke groet,
Marian de Hoop, scriba



Opzet kerkdienst

In overleg met ouderlingen, lectoren, de leden
van de werkgroep vieren en de kerkenraad
hebben we besloten een paar wijzigingen in
de opzet van onze zondagse kerkdienst door
te voeren. Het gaat niet om heel grote
veranderingen en zeer belangrijk: de opzet
van een kerkdienst is niet in beton gegoten,
oftewel er is altijd ruimte voor spontaniteit. Ik
hoop dat u mij inmiddels zo ook wel kent.
Tegelijk is het belangrijk dat we in een dienst
niet zomaar wat doen en ook dat we
zorgvuldig zijn met onze woorden. Een teveel
aan woorden zou zomaar ‘het geheim’ van
Gods verborgen aanwezigheid in de weg
kunnen staan. Zoals ik van mijn docent
liturgiek leerde: het gaat in de kerkdienst ook
om ‘stijl

In goed overleg hebben we besloten vooral
het begin van de kerkdienst iets aan te passen.
U heeft daar al wat van gemerkt, want veel
ouderlingen hebben alvast iets
‘voorgesorteerd' Kort samengevat komt het
neer op wat ik hieronder weergeef.

Als we de kerk binnenkomen is er ruim
gelegenheid elkaar te ontmoeten, zoals nu
ook al. De organist begint met spelen (het zou
mooi zijn als we dan onze gesprekken
langzaam afronden). Niet lang daarna komt de
kerkenraad binnen, we gaan staan en zingen
een openingslied. Daarna volgt een welkom
door de ouderling eindigend met een korte
stilte. Vervolgens de bemoediging en het
drempelgebed en de eerste psalm.

Na de psalm neemt de voorganger de dienst
over, dat wordt onderstreept door een hand
van de ouderling en de groet, gewisseld met
de gemeente. Over de lezingen hebben we
afgesproken dat ik de lezing lees die in de
preek centraal staat, de lector de andere

lezing. Bij gastvoorgangers doen de lectoren
beide lezingen, tenzij de voorganger dat
anders wil.

Voorafgaand aan de gebeden wordt vermeld
naar wie de bloemen gaan om zo de link met
de voorbeden duidelijker te onderstrepen. Het
voornemen is ook om de collecte in de dienst
weer in ere te herstellen. Tijdens de dienst
collecteren onderstreept dat we als gemeente
samen delen. Vanaf het begin van de kerk in
de eerste eeuwen kwam de gemeente samen
om ook letterlijk te delen, zo is de diaconie
ontstaan. De gaven van de tafel werden
verdeeld. De praktische kant van het collec-
teren was in coronatijd bezwaarlijk, inmiddels
kan het weer. We moeten het alleen nog
organiseren, maar het voornemen is er.

Al met al gaat het om een paar kleine
veranderingen, we hopen zo de dienst zo
goed mogelijk te laten zijn wat een kerkdienst
is: een samenkomst waarin we als gemeente
elkaar en God ontmoeten. Dat tot eer van God
en tot heil van onze naaste zoals een van de
vaste gebeden voor na het avondmaal het zo
mooi formuleert.

Tot slot nog een praktisch besluit. Al op de
gemeenteavond hebben we besloten de
uitgebreide, gekopieerde, orde van dienst te
vervangen door een simpel A5je met daarop
de opzet van de liturgie. Dus niet meer de
complete liederen en de uitgewerkte
Bijbeltekst. Dat betekent wel: liedboek mee en
(indien gewenst) een Bijbeltje.

Op de zondag na Pasen, 7 april hopen we de
wijzigingen door te voeren. Uiteraard horen
we dan graag hoe ze bevallen.

Paul Wansink
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Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten onderstaande nieuwingekomenen van harte welkom:
Dhr. L.J. Smit vanuit Hoenderloo
Dhr. CW. Drent vanuit Putten

Overleden
07-02-24 Dhr. H. van Diejen (08-01-1925)
15-02-24 Mevr. G. Broeke-Berenpas (10-12-1934)

Adreswijziging leden P.G.Lochem

Mevr. H.C. van Westreenen-de Lange
Dhr. J.H.G. Lubbers

Mevr. G. Visser-Bakker

Mevr. G.M. van Dijk-Koedam adreswijziging s.v.p. melden aan:
Mevr. H.A. Brunsveld-Krukerink ledenadministratie@pglochem.nl

Bericht van geboorte of overlijden,

aanmelding, opzegging en
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VOEDSELBANKEN.NL
Zutphen

Oproep

De Voedselbank Zutphen zoekt per direct een Bestuurslid Secretaris.
Deze vestiging is in 2005 opgericht en beslaat het gebied van Zutphen tot Lochem,
Eerbeek en Brummen. Het gaat om een vrijwilligersbaan van 4 - 8 uur per week.
Contact: Marthy Vincent, 06-34 92 31 37 of m.vincent@voedselbankzutphen.nl.

Gieneke van Nus-Dijkstra



Diacaonie

Ontwikkelingen legaat

Wij, de diaconie, hebben er al eerder over geschreven en gesproken: het legaat van bijna
€ 100.000,- dat we in 2020 hebben ontvangen. Dit bedrag is geoormerkt, hetgeen
betekent dat het besteed moet worden aan een bepaald doel. In dit geval is het bestemd
om voorzieningen te kunnen treffen om mensen zolang mogelijk thuis te kunnen laten
wonen.

Dit kan breed gezien worden: als iemand naar een dagbesteding gaat, kan dat, omdat
het de mantelzorger ontlast. Zodat die het langer volhoudt en vervolgens de persoon in
kwestie langer thuis kan blijven wonen. Dit is ook waarom zorgboerderij de Reube in
Ampsen een paar jaar geleden een schenking heeft gekregen van ca. € 30.000,-.

Verder is er eind 2022 in samenwerking met Stichting Welzijn Lochem een
mantelzorgboekje uitgegeven dat vanuit dit legaat gefinancierd is.

Zoals gemeld is het legaat al 4 jaar in ons beheer en is gebleken dat het niet echt
makkelijk is om hier een verantwoorde besteding voor te vinden. Onlangs zijn er in de
kerkenraad een aantal mensen opgestaan om te brainstormen over een vervolg.

Ideeén hierbij zijn: ondersteuning mantelzorgers, samenwerken met andere organisaties,
meebetalen aan hulpmiddelen als de overheid hierin niet voorziet, enz.

Het zou mooi zijn als er bij u als lezer ook nog ideeén naar boven komen. Mocht dit zo
zijn, dan kunt u die delen met Melita Lever of met ondergetekende.

Harm Wesselink

Diaconale collecteopbrengsten februari 2024:

4-2-2024 Bangladesh (Kerk in Actie) € 198,90
11-2-2024 See You Foundation € 180,00
18-2-2024 Omzien naar gevangenen (Kerk in Actie) € 297,80
25-2-2024  Kliederkerk (Kerk in Actie) € 223,15

Verder ontvingen we een gift van € 25,- voor de Voedselbank.

Bedankt voor uw bijdragen!

Harm Wesselink




Trouw van God aan de aarde.
Telkens opnieuw gecregerd.
Goed genoeg

q Gedoofde ogen met sporen van

licht gehoorde waarschuwingen
endan...
niets

Bloem als gevouwen handen.
Biddend om het Vredesteken uit de
hemel.

De aarde bezitten, gebruiken. ..
te eren.
Rechtvaardig is de nederige mens

Hosanna roept het volk.
De twaalf juichen, vrezen verraden.
Levende aarde.




Berichten

Beste mensen,

Afgelopen 3 maart werd ik bezocht door 3
dames uit de kerk met een prachtige bos
bloemen. Dat was heel fijn en het doet je
goed dat er zo met je meegeleefd wordt.
Inmiddels ben ik weer een beetje aan het
opkrabbelen na een heftige en zorgelijke tijd.
Ik heb er alle vertrouwen in dat het weer goed
komt, het heeft even tijd nodig maar we gaan
ervoor.

Nogmaals dank voor de mooie bloemen uit de
kerk.

Hartelijke groet,
Miny Kreunen

Seniorenmiddag - Paaslunch

Woensdag 20 maart jl. was er een Paaslunch voor senioren. Het was
een geslaagde middag met een opkomst van ruim 40 mensen die
gezellig aan gedekte tafels zaten. Voorafgaand aan de lunch vertolkte
dominee Paul Wansink een korte paasgedachte en hebben we samen
lied 556 ‘Alles wat over ons geschreven is’ gezongen. De Paasattentie
van de diaconie die na afloop meeging naar huis werd zeer

gewaardeerd.

Hanneke Brinkhuis

Beter laat dan nooit .. ..

Nog bedankt voor de mooie bloemen, die ik
mocht ontvangen, samen met de kaart met
handtekeningen van de mensen die in de
kerk waren.

Heel veel dank en een hartelijke groet,

Mini Groot Haar-Tichelman

Noot van de redactie: Mini zou het erg fijn vinden
als er een bijeenkomst met alle bezorgers van
Samenspraak wordt georganiseerd. Wie weet?
Antoinette Oprel-van Riel

Kaartverkoop musical Ester is gestart

Wat zijn we blij met alle voorbereidingen rondom de musical Ester! De band en koorleden repeteren
met grote regelmaat, de acteurs oefenen hun rollen en het drukwerk ligt klaar. Vele mensen uit onze
gemeente werken hieraan mee, maar ook vele niet-kerkelijke mensen uit Lochem en omgeving. De
Lochemse kerken laten zichzelf op deze manier zien om het Bijbelverhaal Ester op een bijzondere
manier te vertellen. Daar wilt u toch bij zijn?

De kaartverkoop is gestart.
De kaarten kosten €15,- p.p. en u kunt op verschillende locaties uw toegangskaarten kopen:
- bij Beumer Schoenmode aan de Walderstraat 23 Lochem

- bij Dorpshuis 't Onderschoer aan de Beukenlaan 1 Barchem
- bij spelers en koorleden

- via www.esterdemusical.nl

Voor in de agenda: zaterdag 25 mei Openluchttheater Lochem 20.00 uur



Torenpraat 5 april
Kerkcafé revisited

Een aantal jaren geleden organiseerden wij op de
‘drempel van het weekend' vanuit de
mannengroep het kerkcafé in de Witte Kerk.

Aan het eind van de vrijdagmiddag sloten we
samen de werkweek af met een drankje en soms
ook een hapje. Naast ruimte voor een meer serieus
gesprek en af en toe een korte viering was het
vooral elkaar ontmoeten, want dat deden en doen
we nog steeds erg weinig op de zondagmorgen.
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Wij missen die ontmoetingen, en misschien jij ook
wel? Daarom bij deze een oproep tot meer
‘ontmoeting’ waarbij we willen starten met een
Torenpraat-sessie op 5 april aanstaande. Om 18.00
uur verwachten we je onder de toren van de
Gudula. Met soep en een broodje en een
inhoudelijk thema o.l.v. Paul. We streven met de
mannengroep naar 6 tot 8 bijeenkomsten per jaar;
samen aan een groot kampvuur, met een
pelgrimswandeling en wie weet heb jij ook nog
mooie ideeén. We hopen je te zien op 5 april onder
de toren.

Erik, Johan, Jan en Dick




sy,

ligersavon

& maandagavond 22 april 2024

Er zijn zoveel gemeenteleden die voor kerk en gemeente bezig zijn in (werk)groepen, met
taken, of zomaar een handje helpen waar dat nodig blijkt te zijn. De kerkenraad wil
daarom een vrijwilligersavond organiseren op 22 april.

De inloop begint om 19.30 uur met thee/koffie/iets lekkers en daarna wordt om 20.00 uur
gestart met het programma.

Jaap Nijstad is bekend als kunst- en cultuurhistoricus en kan hier boeiend over vertellen.
Daarbij heeft hij vele anekdotes van 4 generaties Nijstad in deze branche.

Tussendoor is er pauze met een hapje en drankje en om 21.30 uur is de avond afgelopen.
Het is fijn als u zich tevoren aanmeldt, dan weten we op hoeveel lekkers we kunnen
rekenen, maar mocht u dat vergeten, dan is dat geen probleem. Aanmelden kan bij
mariandehoop@gmail.com of app/tel: 06 251 922 21.

ledereen is van harte welkom op deze avond!!

Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u zich melden bij Tom Reitsma,
telnr: 06 435 194 58 of mail: autopool@pglochem.nl.

Wij hopen u allen te ontmoeten op 22 april.
Namens de kerkenraad,

Marian de Hoop en Yvonne Lamberts

29



Info

Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:
www.kerklochem.nl/contact

Predikant:

Ds. P.L. Wansink
pwansink@pglochem.nl
Tel. 06 520 522 43

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
coordinator bezoekwerk
Amanda Jansen

Tel. 0573 250 603 of

06 387 166 17

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Vacature (in beraad)

Uitvaartdiensten:

E.te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma

tel. 06 435 194 58

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RAB0O0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente

Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl
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- rooster

Deuteronomium 2:2-15
Deuteronomium 2:16-25
Deuteronomium 2:26-37
1 Johannes 1:1-7

1 Johannes 1:8-2:2

1 Johannes 2:3-11

1 Johannes 2:12-17
Micha 4:1-8

Psalm 4

1 Johannes 2:18-27

1 Johannes 2:28-3:8

1 Johannes 3:9-17

Psalm 33

Johannes 10:1-10
Johannes 10:11-18
Psalm 65
Deuteronomium 3:1-17
Deuteronomium 3:18-29
Deuteronomium 4:1-9
gDeuteronomium 4:10-20
Psalm 22:1-22

Psalm 22:23-32
Deuteronomium 4:21-31
Deuteronomium 4:32-40

Psalm 107:1-9
Psalm 107:10-22
Psalm 107:23-32
Psalm 107:33-43

1 Johannes 4:1-10

1 Johannes 4:11-21
1 Johannes 5:1-12

1 Johannes 5:13-21
Psalm 47
Handelingen 1:1-14
Handelingen 1:15-26
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GEDICHT

jij hebt op mij gewacht
zo moe als de dood als ik was

jij sprak mij aan
noemde mij bij mijn naam

jij raakte mij zelfs aan
tastend naar mij

alsof ik geschreven was
in brailleschrift

jij las mij hardop
en nu ben ik hier

Jij ziet mij niet meer
als de oude die ik was

ik ben weer als nieuw
tot leven gekomen

Steven van Campen

uit: zie de mens, 2022.




