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Gods schepping die voor ons gesloten bleef,
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten (lied 556)

Ik schrijf dit terwijl het nieuwe jaar nog maar net begonnen is en toch is dit een
Samenspraak waarin de eerste zondagen van de 40-dagentijd alweer vermeld
worden. Ik vind het altijd lastig als Pasen vroeg valt, want dan spring je zo van Kerst
naar Pasen. Maar hoewel mijn hoofd er nog niet naar staat, toch maar een enkel
woord bij de voorbereidingstijd voor Pasen, die we tegenwoordig aanduiden als
‘de 40-dagentijd’ Dat is op zich al een signaal. Vroeger waren we daar in de
Protestantse traditie veel minder mee bezig. We spraken over de lijdenstijd, maar ik
kan me uit mijn jeugd daar niet bar veel van herinneren. Door de toegenomen
aandacht voor de oecumene en de Katholieke traditie is dat veranderd. Ik ervaar
dat als ‘winst" Ik heb de 40 dagen voor Pasen steeds meer leren kennen als een tijd
van bezinning, van inkeer en zelfs van vasten. Dat vasten doen veel Protestanten
(zeker ook jongeren) steeds meer. Geen alcohol, minder lekkere dingen, maar ook
alternatief vasten: minder telefoon, minder auto, minder afspraken; Zo af en toe
gezamenlijk een sobere maaltijd in de kerk. Ik ben nieuw hier, wie weet wat er
allemaal al gebeurt. Wat ik nog mis is een dienst op Aswoensdag. Dan beginnen de
40 dagen (de zondagen tellen niet mee) en zo kom je dan via zes zondagen uit op
Pasen. Een korte avonddienst op Aswoensdag is een mooi gebruik. Centraal staat
het askruisje dat je ontvangt en je bewust maakt — ook lijfelijk- van je eigen
kwetsbaarheid. Het kerkenraadslid dat vorig jaar de beroepsbrief bij ons in
Dordrecht kwam brengen deed dat op Aswoensdag. Hij heeft meteen de dienst
mee kunnen maken. Volgens mij was hij wel positief. Voor volgend jaar lijkt me het
een goed voornemen.

Uiteindelijk is belangrijker waar het om gaat in die 40 dagen van bezinning. Dat
vind ik prachtig verwoord in het lied waarvan ik hierboven een klein gedeelte heb
weergegeven: 556. Een lied van Willem Barnard. Het is een lied over Christus die
zijn weg gaat op weg naar Jeruzalem. Uit alles blijkt dat Hij dat niet zomaar doet,
maar dat Hij in de lijn gaat van de profeten, in de lijn van Gods grote weg door de
geschiedenis. Wij tasten naar het geheim van die weg. Gods schepping is voor ons
bij vlagen gesloten. Maar deze ene mens ontsluit die weg en opent zo onze harten.
Ik word er stil van.

Paul Wansink
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Ik ben

Jan Dinkelman

Marijke Kuiphuis,

ontwerper en maker van glaskunst

Voorin de Witte kerk zijn twee glaskunst-
objecten te zien, ontwarpen en gemaakt
door beeldend kunstenaar Marijke
Kuiphuis.

Marijke, hoe ben je met kunst in aanraking
gekomen?

Aanvankelijk was het mijn bedoeling om
in het onderwijs les te geven. Na de pabo
heb ik de opleiding voor docent

handvaardigheid gevolgd in Leeuwarden.

Tot tien jaar geleden ben ik in het
onderwijs werkzaam geweest. In 2015
heb ik de keuze gemaakt om voor mijzelf

te beginnen om mijn creativiteit verder te
ontwikkelen en mij hierbij in glasfusen te
specialiseren. De combinatie van
creativiteit en techniek vond ik interes-
sant. Zo is het begonnen en ik ben
tevreden met mijn keuze.

Ik werk in Ootmarsum, een historische
plaats in Twente. Op een prachtige plek
aan het Kerkplein vervaardig ik in mijn
atelier glaskunst. Ook is hier mijn galerie
gevestigd waar mijn glasobjecten te
bewonderen zijn. Enkele van mijn werken
zijn ook op de website te zien.
Ootmarsum is een bekend kunststadje en
trekt veel toeristen uit binnen- en buiten-
land.

Mijn kleurrijke en creatieve werken
hebben ook de aandacht getrokken van
de Protestantse Gemeente Lochem.

De inrichtingscommissie van de Witte Kerk
die het nieuwe interieur van de kerk
uitzoekt heeft contact met mij opge-
nomen.

Vertel eens, hoe begin je aan een
kunstobject?

Voor mijn werken maak ik gebruik van
Bullseye glas, een Amerikaanse glassoort
die vervaardigd is voor de fuse-techniek.
Het glas heeft mooie, warme kleuren en is
van een goede kwaliteit.

Het kunstobject maken begint met een
ontwerp met potlood op papier.



Als het ontwerp naar tevredenheid is, maak ik
een groter ontwerp dat met wasco wordt
ingekleurd om zo een beeld te krijgen van
hoe het wordt.

Daarna ga ik het glas snijden uit verschillende
platen glas in de juiste vormen en
afmetingen. Bij alle delen houd ik rekening
met de uiteindelijke glaskleur die ik voor
ogen heb. De stukken glas zullen door de
verhitting in de glasoven de uiteindelijke
kleur gaan krijgen, hier moet ik in het
ontwerp al rekening mee houden.

Door de vele stukken en stukjes glas op elkaar
in de oven te leggen versmelten ze en
vervloeien de kleuren. Dat gebeurt bij een
oventemperatuur van ongeveer 800 graden.
Een stook in de glasoven neemt zo'n 24 uurin
beslag, zowel het opwarmen als terugkoelen

moet zorgvuldig gebeuren, om spanning in
het glas te voorkomen. De diepte in de
kunstwerken krijg je door meerdere lagen
glas te laten versmelten.

Bij de opdracht van PG Lochem om een
doopvont te maken heb ik twee schalen
gemaakt waar de keuze uit is gemaakt. Het
moest een transparante schaal zijn en de vele
kleuren komen asymetrisch terug in het
doopvont.

Misschien leuk om te vertellen hoe zo'n schaal
gemaakt wordt: eerst maak ik een viakke
plaat die bij een tweede stook, met behulp
van een keramische mal, zijn uiteindelijke
vorm aanneemt. De glasplaat smelt hierbij
niet, maar wordt wel zacht en zo zakt het in
de keramische mal.



VEervaolg

En toen het Kruis?

Het was voor mij een specifieke opdracht, niet
zomaar kunst aan de muur.

Medebepalend hierbij was ook het Kruis dat de
jongeren van de jeugdkerk hadden gemaakt.
Er moest iets herkenbaars inzitten. Overigens...
ik vind het bijzonder mooi dat de jeugd zo
betrokken wordt bij de inrichting van de kerk.
Dus voor mij wel de vrije hand om te maken,
maar wel geinspireerd door het werk van de
jeugdkerk.

Na het opmeten van de nis voorin de kerk
hebben we de afmetingen voor het Kruis
vastgesteld. Dus de kaders waren duidelijk en
dat werkt voor mij ook fijn.

Ik heb zo'n 15 schetsen op papier gezet om een
idee te geven wat ik voor ogen had. Na overleg
is de keuze gemaakt en kon ik aan de slag
gaan.

Veel, heel veel stukken en stukjes glas van
verschillende kleuren heb ik op- en naast
elkaar gelegd alvorens het in de oven is

gegaan. Met het aanzetten van de oven begon
het smeltproces om de juiste kleurcreaties te
krijgen.

Het resultaat... ik ben er zeker tevreden over. De
vele vrolijke kleuren maken het tot een echt
mooi Kruis.

Medio januari wordt het naar Lochem gebracht
en geplaatst in de Witte Kerk. Het Kruis zal iets
van de muur af komen te hangen zodat het
licht en eventuele zonnestralen de diepte nog
extra versterken.

We zijn een kerk in beweging
en we gaan met enthousiasme
op weg naar de toekomst.

De wereld om ons heen ver-
andert en wij veranderen mee.
Onze cultuur, onze regels en
tradities gaan ook met de tijd
mee.

Zo is er gekozen voor een
modern Kruis en Doopvont in
een vernieuwde Witte Kerk.

Inrichtingscommissie




30+ groep

De 30+ groep heeft drie collages gemaakt met elk een thema: geloof, hoop en
liefde. In 1 Korintiérs 13: 13 staat ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde'

De collages zijn met aandacht en plezier gemaakt en nodigen uit om bekeken
te worden. Ze zijn in de Witte Kerk opgehangen in de hal.

Daarnaast hebben we kraanvogels gevouwen. Deze staan symbool voor
‘vrede, geluk en gezondheid' Wat we ook iedereen wensen voor 2024.




Maarten Boer woont met zijn vrouw Willemien en
hond in het mooie buitengebied tussen Lochem en
Laren. Buiten regent het, maar binnen staat de
kerstboom nog gezellig.

Maarten is actief als hulpkoster en doet verschillende
andere klussen binnen onze kerk. Drie periodes was
hij kerkrentmeester: in Akersloot en Hellevoetsluis.

Maarten: het geloof is belangrijk voor ons, ook om wat
te betekenen voor de gemeente. Hoe wij in Lochem
terecht kwamen is wel apart. We woonden in Den
Haag en Willemien had de kleuterleidster-opleiding in
Leiden gedaan. Op een relinie van haar school was
iedereen aanwezig behalve één dame die in Lochem
woonde. We besloten haar te bezoeken, er was
meteen een klik en vertrouwen, want ze vertelde dat
ze voor een half jaar naar Canada ging en vroeg of wij
op het huis wilden passen. We waren al voorzichtig op
zoek naar een huis in de ring Gorssel, Vorden,

Lochem. In 2009 ging ik met vervroegd pensioen, en
tegen verwachting in werd ons huis in het Westen
verkocht. Toen moesten we iets anders en we vonden
deze plek, waar we nu al veertien jaar met veel plezier
wonen.

We zijn beiden “Philips kinderen’, onze vaders werkten
daar in Eindhoven. Zelf wilde ik iets anders, techniek
dat boeide me, zo kwam ik in de voedingsmiddelen-
technologie terecht. Bij ‘Wessanen’ startte mijn
werkzame leven. Wessanen maakt o.a. kalvermelk,
maar ook veel B-merken in de supermarkt komen
daarvandaan. Hier heb ik een fijne tijd gehad. Daarna
kwam ik bij een grote oliemaatschappij. Van daaruit
werd ik uitgezonden over de wereld. We woonden o.a.
in Singapore, Saocedi-Arabié, Dubai en korte tijd in
Mombasa, Kenya. Dit is ons 18e huis!

In Singapore was ik voor een half jaar gestationeerd,
Willemien was zes maanden alleen met de kinderen,



maar daarna mochten ze gelukkig allemaal
overkomen. We deden er een startup, het is
een prachtig land, de tropen ontdekken op
een veilige manier. We hebben door mijn
werk veel gereisd en ook verschillende
religies meegemaakt. Behalve verschillen zijn
er ook veel overeenkomsten. Het is jammer
dat dit soms anders wordt geinterpreteerd.
Al die verschillende plekken waar we hebben
gewoond hebben ons leven ook verrijkt, je
neemt overal wat van mee. In totaal heb ik

32 jaar bij die maatschappij gewerkt met veel
plezier, en omdat het een internationale baan
was, was de voertaal Engels, daar heb ik nog
steeds plezier van.

En na je werkzame leven was er?

Genoeg te doen, je gaat de dagen sowieso
anders invullen. We kwamen in dit huis en
daar moest nog wel wat aan gebeuren, ik ben
een knutselaar, timmerman en dat is wel
nodig ook hier. We hebben zelf veel ver-
bouwd, ik vind het fijn om met hout, vooral
eiken, te werken. We hebben een oude
hooiberg weer in ere hersteld. Daarnaast
hebben we een flinke boomgaard en een
dito tuin.

Eén van mijn andere interesses is geschie-
denis, vooral in de Griekse Oudheid, daar
geef ik ook lezingen over. Hier gaat ook tijd
aan voorbereiding inzitten.

We hebben totaal geen spijt de Randstad te
hebben ingeruild voor deze mooie rustige
plek; als we lJssel passeren zijn we ‘thuis!

Voor de kerk ben ik dus (hulp)koster, ik bezorg
Samenspraak en loop voor Kerkbalans. Ik was
ook betrokken bij de fusie van de beide

kerken, als secretaris van de kerkvoogdij.

Via de taakgroep Leren organiseren we van
alles, bv. ‘Contextueel Bijbellezen’; we nemen
een thema en zoeken daar een toepasselijk
Bijbelgedeelte bij en vertalen dat naar de tijd
van nu. In februari staat “de Groene kerk” op
de agenda. lk vind het belangrijk om te laten
zien dat de verhalen uit de Bijbel nog altijd
actueel zijn. ledereen heeft een andere
invalshoek en dat is leerzaam en interessant,
kijken door de ogen van een ander.

Nu help ik inburgeraars en Oekrainers te
integreren door hen Nederlandse of Engelse
les te geven. Het zijn aardige mensen die
tegen hun wil huis en haard moesten
verlaten door de oorlog. Ook dat is een vorm
van kerk zijn, mensen die onze hulp nodig
hebben, de helpende hand te reiken. En het
geeft voldoening om na je werkzame leven
nog van waarde te kunnen zijn.

Tot slot Maarten, heb je nog een uitsmijter?
Het is goed toeven hier in de mooie
Achterhoek, laten we zuinig zijn op alles
wat we hebben.




Contextueel bijbellezen

Dit voo rjaar organi seren Wat is contextueel Bijbellezen?
Corien: Een groepje mensen gaat met elkaar in ge-
Corien Veenhuizenen sprek over een thema dat relevant is in de eigen
. situatie en daarbij wordt de Bijbel als gesprekspartner
Zegert Vis twee avonden betrokken. De lezer van de Bijbeltekst staat centraal in

zijn of haar context. Je maakt eigenlijk een beweging
van de eigen situatie naar de Bijbeltekst en weer terug
naar de eigen situatie.

waarin contextueel

Bijbellezen centraal staat.

Om misverstanden te voorkomen: wat is nu precies de

context?
Watis het en waar Zegert: het gaat hier om de context van de lezers. Het
gaat om hun situatie. Om wat je raakt of meemaakt:
gaat het over? persoonlijk, maar ook breder maatschappelijk. Het

kan een heel concreet thema zijn, bijvoorbeeld:
woningnood, eenzaamheid, migratie, ouderdom,
armoede.

Theologen pakken het van oudsher eigenlijk anders
aan. Een Bijbelverhaal wordt centraal gesteld en
bijvoorbeeld in historisch of literair perspectief
geplaatst. Daarna wordt gekeken wat het met ons

te maken heeft. De aanvliegroute is dus verschillend.
Of omgekeerd, zo je wilt.

Leidt dit niet tot veel praten over de eigen situatie en een
ondergeschikte rol voor de Bijbel?

Corien: Het is niet ‘Bijbellezen op een vage manier’ Het
is heel zorgvuldig lezen en goed luisteren naar de
tekst. Maar het is wel echt een dialoog. Je laat de

lezers direct vanaf het begin meepraten.

Zegert: Je wordt uitgedaagd om een tekst door je
eigen ogen te bekijken, maar ook te zien door ogen
van anderen. Juist de diversiteit aan verschillende
inzichten verrijkt het gesprek.
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Hoe verloopt zo'n gesprek ongeveer?

Corien: Je kunt eigenlijk een paar fasen
onderscheiden. Het eerste deel gaat over je eigen
leven. Wat speelt er in je leven, waar maak je je
zorgen om? Eigenlijk: wat gebeurt er in mijn
context. Dat deel je met elkaar. De neuzen gaan
dan ook een beetje dezelfde kant op, rondom een
thema of een tekst. Vervolgens lezen we. Wat staat
er nu precies in de tekst? Wat zegt de Bijbel
hierover? Dan kan ook de historische en/of literaire
setting van de tekst aan de orde komen. Wat
speelde er toen? Met elkaar haal je ook weer
meerdere aspecten van de tekst naar boven.
Tenslotte kijken we naar de vraag: wat kunnen we
hier mee in ons eigen leven? Heeft deze tekst iets
te zeggen voor ons maatschappelijk handelen, op
economisch vlak of bijvoorbeeld in relationele zin?

Zegert: Het gesprek is ingebed in een liturgische
setting. We beginnen met een kort moment van
muziek of een lied en we bidden. En aan het eind
sluiten we ook bewust af. Het is niet: “zie maar wat
je er verder mee doet”. We bidden, nodigen ook uit
tot voorbeden, en spreken een zegenbede uit. Om
geruggesteund het leven weer in te gaan.

Corien: De liturgische setting benadrukt dat we niet
zomaar bij elkaar zijn. We zijn geen debatclubje,
zitten niet aan een talkshowtafel. We zijn Coram
Deo: in de aanwezigheid van God.

Jullie ervaren dit als een heel waardevolle manier van
Bijbellezen. Waar zit dat in?

Corien: De verhalen uit de Bijbel laten ons zien hoe
mensen in het verleden God ervaren hebben in
hun leven. Maar de Bijbel is niet het eerste en ook
niet het laatste woord over God. Door in gesprek te
gaan rond de verhalen, kunnen we iets van God op
het spoor komen, iets van God vinden in onze
eigen werkelijkheid en ervaringen.

Zegert: Je ervaring mag er zijn! Dat geeft veel lucht
en ruimte bij het lezen van de Bijbel.
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Deze tekening is gemaakt in Eindhoven tijdens een
avond over contextueel bijbellezen

Contextueel Bijbellezen

dinsdag 13 februari
Duurzaam leven

dinsdag 12 maart
De Kloof: hoe leven we

in tijden van polarisatie?

Aanvang 19.30 - 21.00 uur
Locatie: Witte Kerk

Van harte welkom!

1



Bijbeluitleg

het Oude Testament: uit het boek Koningen

De koningin van Sheba

Salomo was in die tijd de machtigste, de rijkste en de wijste koning van Israél. En dat ging
het hele Midden-Oosten rond.

Dit kwam de koningin van Sheba ook ter ore. Zij woonde in Jemen. Zij was zeer
belangstellend naar die wijsheid van Salomo.

Omdat zij veel onopgeloste vragen had. De wijze mannen van haar lieten het afweten. Toch
vertrouwde zij deze wijdverspreide verhalen niet. Verhalen kunnen menselijke fantasie
bevatten. Dit hield haar bezig en ze voelde de drang om dit zelf te onderzoeken.

Dit was voor haar een hele onderneming: met lijffwachten naar Jerusalem te gaan, door de
woestijn met een stoet kamelen.

Dan is er nog een gevaar van rovers die op een prooi zitten te wachten. Maar dat weerhield
haar niet. Zij kwam na een zware tocht door de woestijn bij Salomo in Jerusalem. En als
men de lijn wat doortrekt, dan komt men in Lochem bij de Gudulakerk. Zondagmorgen
luiden de kerkklokken met een vriendelijke uitnodigende melodie: ding dong, kom dan,
ding dong, ik kom. Laten wij aan dit geluid allemaal gehoor geven.

De koningin: zij kwam naar Salomo, en wij komen naar de kerk. Salomo ontvangt de
koningin en krijgt van haar waardevolle geschenken. De koningin komt met haar vragen.
Salomo lost de vragen op, geen enkel probleem. De koningin is verbijsterd over deze
wijsheid: dit is toch opzienbarend! Salomo stond geen enkele keer met de mond vol
tanden. Ze waren allebei tevreden met het eindresultaat. Hiervoor bedankte zij Salomo. Hij
wenste de koningin en haar begeleiders een veilige terugreis naar Jemen.

Henk Bruil
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Van de predikant

In de eerste plaats wens ik u allen veel heil en zegen voor het nieuwe jaar. Hartelijk dank
voor de liefdevolle wensen die we ontvingen. Velen van u hebben begrepen dat in
december de moeder van Lobke is overleden. Veel dank voor het medeleven en ook hier
voor de kaarten en liefdevolle wensen. Het overlijden van de moeder van Lobke kwam niet
onverwacht en we hebben er vrede mee. Tegelijk is Ameland, waar ze woonde en leefde in
zo'n situatie wel ver weg, dus dat heeft het nodige gereis opgeleverd. Zo voor kerst was het
ook wel wat druk. Maar het belangrijkste: we zien dankbaar terug op haar leven.

Ondanks dat de voorbereiding dus niet in alle opzichten ideaal was, kijk ik blij terug op de
adventstijd en mijn eerste kerst in Lochem. Elke adventszondag waren er kinderen in de
dienst. Je merkt dan meteen weer dat kinderen een extra dimensie aan een dienst geven:
mooi. De kinderkerstnacht was een blijde verrassing, ik wist niet dat er in potentie zoveel
ouders en kinderen op zijn minst een klein lijntje met onze kerk hebben; zeer bemoedi-
gend. De dienst in de kerstnacht, met het prachtige trompetspel en de sfeervolle kerk heb
ik ook als bijzonder ervaren.

Inmiddels zitten we in een nieuw jaar. Vanuit onze gemeente zijn we nu echt volop aan de
gang met de musical Ester. Op vrijdagavonden wordt er gerepeteerd. Dat geeft energie.
Mooi te zien hoeveel, deels jonge mensen, zich volop inzetten, ook van ver buiten de kerk.
De eerste indirecte gevolgen van de musical hoop ik op zondagavond 4 februari te mogen
ervaren. Dan houden we een jeugddienst in de Witte Kerk mede vormgegeven door onze
jongeren. Het thema is ontleend aan één van de scénes uit de musical speciaal geschreven
met het oog op jongeren. Je imago op sociale media. Wat toon je van jezelf, letterlijk, maar
ook figuurlijk. Ik vind het wel spannend, want eerlijk is eerlijk, we hebben nog niet een
daverend jeugdwerk, maar ik hoop dat er jongeren (en anderen) komen. Welkom om 19.00
uur in de Witte Kerk.

Wat verder vooruit komt de 40-dagentijd eraan. Ik heb zelf altijd de gewoonte te vasten,
misschien kunnen we daar een groep voor vinden. Samen gaat het makkelijker dan alleen.
Naast dit alles: Lobke en ik wonen met liefde in Lochem (of eigenlijk Zwiep) en we hopen op
een goed jaar in onze PGLochem,

Paul Wansink
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Veertigdagentijd

GA MEE - Kerk in Actie-thema 2024

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus' volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen
uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van
gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Ga mee naar kerken
en gemeenschappen in o.a. Colombia, Rwanda, Indonesi€, Oeganda, Libanon en Nederland. Laat je
meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

Samen zijn we de Kerk in Actie.

Op 6 zondagen is de eerste collecte in de eredienst steeds voor het desbetreffende project:

Zondag 1: 18 februari - Nederland - Binnenlands diaconaat

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een kortere of
langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig
naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-pati€énten en
familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt
diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners
en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans
bieden in de maatschappij.

Zondag 2: 25 februari - Nederland - Missionair werk - Kliederkerk

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, oma's en opa’s de
betekenis van Bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en
creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovige en kerkelijk
betrokkenen samen. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale
Kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten. Zodat
mensen van alle leeftijden samen Bijbelverhalen kunnen ontdekken, samen
vieren en samen eten.

Zondag 3: 3 maart - Libanon - Voorjaarszending

Christelijke instellingen in Libanon hebben meestal een regionale functie.

Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het
hele Midden-Oosten. Na hun studie gaan zij veelal terug naar hun geboorteland
om daar in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen.
Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in
het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis. Via het
programma Zending ondersteunt Kerk in Actie dit belangrijke werk in Libanon.

Zondag 4: 10 maart - Indonesié - Zending

Op 8 maart is het Wereldvrouwendag. Daarom collecteren we op zondag

10 maart voor dit project in Indonesié met vrouwen in de hoofdrol. De lokale
gemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving,
vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht
functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich.

Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen
voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijk training volgen,
maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedselprogramma
krijgen ze voorlichting over gezonde voeding.
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Lesrzame stripverhalen
voor kinderen

Zondag 5: 17 maart - Rwanda - Zending

In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten
leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel
Rwanda laten verspreiden. Het vergroot en verbetert de leesvaardigheid voor
kinderen. Via schrijfwedstrijden leren de kinderen nadenken over de thema's
uit de stripboeken, zoals gezondheid, voeding, kinderrechten, familieleven,
christelijke normen en waarden en het milieu. 'Een kind dat leest, wordt een
volwassene die nadenkt, menen de oprichters.

Zondag 6: 24 maart - Nederland

Het paasverhaal voor heel Nederland. De Protestantse Kerk werkt samen met
The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een
missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse
Kerk extra initiatieven om een naar buiten gerichte Kerk te zijn. Een voorbeeld
hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland,
waarmee kerken met buurtbewoners een avond kunnen organiseren en over

Het paasverhaal voor
heel Nederland

het hele land.

de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook breder wordt er extra
verdieping aangeboden met een magazine en online. Via het programma
Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in

Méér informatie, tips en suggesties over deze projecten in de Veertigdagentijd

kunt u lezen in de zondagsbrieven van deze zes zondagen.

Veel gestelde vragen:

De Veertigdagentijd is de periode van Aswoensdag tot Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We
staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

Waarom duurt de Veertigdagentijd 46 dagen?

De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze
periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en
daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.

Waar komen die veertig dagen vandaan?

In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld
veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig
jaar trok het volk Israél door de woestijn voordat zij in het beloofde
land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en
overgang.

Waarom vasten mensen in de Veertigdagentijd?

ledereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor.
Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je
stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv

of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden,
na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.

Wat is Aswoensdag?

Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie.
Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmpasen van
vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het
hoofd van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij
wederkeren’ Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van
het aardse leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven.
Steeds meer protestantse gemeenten hebben ook een Aswoensdag-
viering.

Wanneer valt de Veertigdagentijd in 20247

De Veertigdagentijd loopt in 2024 van Aswoensdag 14 februari tot
en met zaterdag 30 maart. Op zondag 31 maart is het Pasen.
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Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

10.00 uur Witte Kerk

Voorganger: ds. P. Wansink, Heilig Avondmaal
19.00 uur Gudulakerk

Vespers

10.00 uur Witte Kerk

Voorganger: ds. P. Wansink

19.00 uur Witte Kerk

Voorganger: ds. P. Wansink, Jeugddienst

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. A. Broekhuis

]000 .u[Jr Wiﬁe Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink
19.00 uur Gudulakerk
Vespers

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

16

Bij de diensten:

Zondag 28 januari

We lezen opnieuw uit het begin van het
evangelie van Markus. Ditmaal Markus 1,
21-28: het blijkt dat het onderricht van Jezus
‘gezag’ heeft. Zijn woorden raken mensen. Ook
al is de afstand in tijd immens, mijn ervaring is
dat de woorden van Jezus je nog steeds kunnen
raken. Opvallend is dat juist mensen wat meer
aan de rand van de samenleving dat beseffen.
Zo ook in dit gedeelte. We vieren deze zondag
ook de maaltijd van de Heer. Dat is iets langer
geleden, we nodigen u van harte uit.

Zondag 4 februari

We vervolgen de lezing uit Markus, nu 1, 29-39.
Jezus is te gast bij Petrus en ontmoet daar zijn
schoonmoeder die ziek is. Haar koorts wijkt en
nu drommen vele mensen samen om Jezus te
ontmoeten. Opvallend: Hij trekt zich terug naar
een eenzame plaats om daar te bidden. Mooi
detail uit het leven van Jezus; ook hij zoekt
soms de eenzaamheid.

Zondag 4 februari om 19.00 uur Jeugddienst in
de Witte Kerk. Op deze avond is er een dienst
met een band uit Enschede: Pearl. Ze zijn eerder
in Lochem geweest: een lid is familie van één
van onze gemeenteleden. We bereiden de
dienst voor met jongeren van onze jeugdkerk.
Het thema is ontleend aan de musical Ester
waar we ook bezig zijn met jongeren. Het gaat
over de impact van je profiel op sociale media.
Hoe zie je eruit, wat voor foto’s plaats je wel of
niet? Kortom: mijn digitale imago. |k hoop dat
er veel mensen komen: van harte welkom!

Om in de sfeer te komen kunt u vast kijken op
www.pearlband.nl



Zondag 11 februari

Over uitsluiting gesproken. Deze zondag is
de laatste die voorafgaat aan de
Veertigdagentijd die met Aswoensdag 14
februari zijn begin heeft. We lezen Marcus
1:40-45 volgens het oecumenisch rooster; in
de aanvang van zijn evangelie tekent de
evangelist Jezus als leraar die een nieuw
licht werpt op de traditie. Daarbij blijken
Jezus'woord en daad een onverbrekelijk
geheel te vormen. Zo wordt vandaag de
melaatse die men letterlijk en figuurlijk op
verre afstand hield door Jezus in de kring
teruggebracht. Jezus maakt korte metten
met alle vormen van uitsluiting die tot op
vandaag ook in ons land actueel zijn. Onze
nieuwsgierigheid wordt gewekt door het
dringende verzoek van Jezus aan de
genezen man om over zijn genezing het
zwijgen te doen. Waar is Jezus benauwd
voor? Dat men met hem aan de haal gaat?
Zou het zijn om allerlei misverstanden
omtrent zijn ware bedoelingen tegen te
gaan?

Zondag 18 februari

De eerste zondag in de 40-dagentijd, de
voorbereidingstijd op Pasen. Eigenlijk begint
die voorbereiding al op de woensdag
daarvoor, Aswoensdag. In vorige
gemeenten van mij hielden we op die
woensdag s avonds een viering, waarin je
een askruisje kon ontvangen, een mooi
symbool, ik hoop dat we volgend jaar dat

ook in Lochem kunnen doen. Je begint dan
de tijd van inkeer iets bewuster. Goed om
eens met elkaar te bespreken. Dit jaar
starten we op deze zondag. In de tijd voor
Pasen lezen we teksten uit Jeremia. Dat is
een opvallende en in mijn ogen mooie
keuze. Jeremia is de profeet die zelf het
meest ‘lijdt’ aan zijn roeping. Mooi om de
liin van zijn leven naar dat van Jezus te
trekken. De eerste lezing is Jeremia 1, 4-19,
de roeping van de profeet. Ook Jezus volgt
inMarkus 1, 12- 15 zijn roeping in de
woestifn.

Zondag 25 februari

De tweede zondag in de 40-dagentijd lezen
we Jeremia 18,1-12en 19,1-2en 10-13. De
profeet gebruikt het beeld van een
pottenbakker om duidelijk te maken hoe
broos en kwetsbaar wij zijn. Een fascinerend
gedeelte uit Jeremia, dat blijft hangen.
Daarnaast de vaste lezing voor de 2e
zondag van de 40 dagen uit Markus, die laat
zien dat Jezus' gestalte niet zomaar te
vangen is.
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Het pastoraat van de PG Lochem staat open voor wie bij ons
aanklopt.

U kunt in contact komen met het pastorale team via email
pastoraat@pglochem.nl Bellen kan ook: voor dringende zaken met

ds. Paul Wansink: 06 520 522 43; voor andere zaken met Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk: 250 603 of 06 387 166 17.

Mocht het niet direct lukken hen te bereiken, spreek dan a.u.b. uw naam
in op de vaoicemail. U wordt later teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even navragen!), dan kunt u dit doorgeven
via bovenstaand emailadres of telefonisch aan Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres bloemen@pglochem.nl kunt u namen doorgeven van
gemeenteleden die in aanmerking komen voor de zondagse bloemen uit
de kerk.



Beiaard-wijsjes Gudulatoren in de winter

Wanneer u als bewoner van Lochem deze winter in de binnenstad rondloopt (of er vlakbij woont),
hoort u geregeld vier nieuwe, zeer gevarieerde melodieén vanuit de Gudulatoren.
Deze zijn eind 2023 op de trommel geprogrammeerd door stadsbeiaardier Jan-Geert Heuvelman.

Hele uur:

Geef vrede Heer, geef vrede
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,

o red ons sterke Heer!

Dit gezang 1010 uit het Liedboek wordt meestal op de melodie van “Ik wil mij gaan vertroosten”
gezongen, een lied uit de lijdenstijd, dat al in 1538 in Antwerpen is gecomponeerd.

De tekst van “Geef vrede” is veel recenter, de tekstdichter is Jan Nooter.

Deze tekst is nu des te actueler vanwege de huidige vreselijke oorlogen in Oekraine en Gaza.

Kwart over:

Ich bete an der Macht der Liebe, Bortnianski

Katholiek koraal. De 1e tekstregel is van G. Tersteegen, 1750. De melodie is gecomponeerd door de
Rus D.St. Bortnianski in 1822. Het wordt vaak bij trouwerijen gezongen.

Half uur:

Memory, Cats

Het refrein van het zeer bekende lied uit de musical Cats, 1998, componist: Andrew Lloyd Webber
tekstdichter: Trevor Nunn. Bekend geworden door zangeres Elaine Page als Grizella, Glamour Cat.

Kwart voor:

Als de dag van toen, Reinhard Mey

Een Nederlandstalige hit van de Duitse zanger/schrijver uit 1975. De Nederlandse vertaling is van
Karel Hille.

De beiaard wordt wekelijks op woensdagmorgen van 10.00 -11.00 uur bespeeld.
Heeft u verzoeknummers voor beiaardier J.-G. Heuvelman of wilt u graag een keer mee tijdens een

bespeling op woensdagmorgen, dan kunt u mailen naar beiaardlochem@gmail.com.

Antoinette J. Oprel-van Riel
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Diaconie

|IKA-vakantieweken 2024

Namens de diaconieén van de aangesloten Protestantse Gemeenten in de Achterhoek en
Liemers organiseert de IKA (Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers) geheel
verzorgde vakantieweken. In 2024 zijn er twee weken gepland: naar Doorn en Lunteren.
De vakantieweken zijn bedoeld voor iedereen die graag met een groep op vakantie gaat
en/of niet (meer) in de gelegenheid is zelf een vakantie te regelen.

Een groep enthousiaste vrijwilligers begeleidt de vakantieweken. De hele week is er een
gevarieerd activiteitenprogramma. Deelname aan activiteiten is vanzelfsprekend
vrijblijvend.

De IKA-vakantieweken staan bekend om de gezellige sfeer en de aandacht die er voor de
vakantiegangers is. Daarnaast horen we vaak terug dat het als prettig wordt ervaren om
met mensen uit de streek onder elkaar te zijn.

De groepsgrootte varieert van minimaal 36 tot maximaal 44 vakantiegasten per week.

De groep vrijwilligers bestaat onder andere uit gediplomeerd verzargenden voor eventueel
benodigde zorg of begeleiding. Ook gaat er een pastoraal medewerker/voorganger mee.
U kunt zich aanmelden via:

- Ina Lookman, bereikbaar op tel.: 0573-359295

- Henk Kleinwassink, bereikbaar op tel.. 0573-254224

- Janny Duine, bereikbaar op tel.. 0573-254557

Ook mensen die geen lid zijn van de aangesloten kerken zijn van harte welkom.

Voaor een folder of meer informatie, vraag uw diaken of kijk op onze website:
www.ikaachterhoekliemers.nl

Of neem contact op met het secretariaat: telefonisch via 06 409 120 81 of per e-mail via
ikapostbus@gmail.com

De sluitingsdatum voor aanmeldingen is 15 maart 2024.




Verslag

van een deelnemer

IKA-vakantieweek
van 3 tot10juni 2023
in ‘Bosgoed’ in Lunteren

Op zaterdagmiddag kwamen we aan en werden we gastvrij ontvangen met koffie, thee en
appelgebak, ook voor de brengers! Daarna werden ons de kamers aangewezen. ‘s Avonds een vrije
avond om te praten en kennis met elkaar te maken. Rond 22.00 uur zochten we onze kamers op
om onze koffers uit te pakken en te gaan slapen in goede bedden.

De volgende morgen (zondag) stond een heerlijk ontbijt klaar met alle soorten brood, bolletjes,
beleg en drinken. Daarna maakten we ons klaar voor een kerkdienst met Wilma de Jong. Wilma
bleef de hele week bij ons. Ik liep nog even op de gang en werd toen van achteren omarmd; wat
een verrassing. Mijn kleindochter en een stel muzikanten van ‘Crescendo’ uit Lizerlo, begeleidden
de zang in de dienst. Het was een fijne dienst! Natuurlijk daarna koffie voor ons allemaal. Nadat
‘Crescendo’ was vertrokken, wachtte ons alweer de broodmaaltijd in de eetzaal. s Avonds weer een
warme maaltijd met als serveersters Henk en Nicole. Een groepje koks (stagiaires) stelde zich voor.
‘s Avonds werd er een bingoavond georganiseerd met kleine prijsjes.

Het weer was alle dagen prachtig. De schuifdeuren naar buiten stonden altijd open, heel gezellig.
Elke dag werd er wat georganiseerd, het liefst buiten. Als extra verrassing gingen we dinsdag met
twee volle bussen naar de dierentuin in Amersfoort. Daar werden we twee uur in een rolstoel
rondgereden. In de pauze kregen we een tas met een lunchpakket en melk, karnemelk of frisdrank.
Die dag hebben we veel dieren en andere mensen gezien, maar weinigen van onze eigen groep. Zo
groot was het daar. Al met al veel respect voor onze ‘duwers’ die met veel geduld telkens weer
bleven staan, als er mooie dieren te zien waren. Aan het eind van de middag stonden de bussen
weer klaar om ons terug te brengen. We waren rond de klok van 17.00 uur weer in ‘Bosgoed. Daar
wachtte ons en de ‘duwers’ weer een warme maaltijd. Geweldig fijn om zo verzorgd te worden!
Woensdagavond was het koor ‘Voor Anker’ uit Veenendaal te gast. In kostuum zongen de mannen
gezellige liedjes. Overdag waren we in de rolstoel naar Lunteren geweest. In een paar winkels
hebben we rondgekeken. Vrijdagavond werd er een groepsfoto gemaakt met alle gasten,
personeel en vrijwilligers. De foto hebben we allemaal meegekregen. 's Morgens was er een fijne
afscheidsdienst met Wilma de Jong en een groepje muzikanten. s Avonds tijdens de koffie konden
we van elkaar afscheid nemen en alvast de spulletjes in onze koffers pakken die we niet meer
nodig hadden. De koffers werden zaterdagmorgen op de gang gezet. Zaterdag werden we door
familie opgehaald. Alle medewerkers, verzorgers en helpers stonden in een rij om van ons afscheid
te nemen met een hand of een knuffel.

Kortom, het was een geweldige week!
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Hendrika Christina de Savornin Lohman-van Dijk

Tineke de Savornin Lohman is in de Tusselerhof overleden. Daar woonde
ze de laatste jaren in een liefdevolle omgeving. Zelf verpleegkundige zal
ze die zorg zeker hebben gewaardeerd. Want haar laatste jaren waren
niet haar makkelijkste. De gevolgen van Parkinson werden duidelijker
en ook die van de tweede hersenbloeding in 2016. Terugkijkend op haar
leven geldt in de eerste plaats: dankbaarheid. Dankbaarheid voor een
zorgzame moeder, een gastvrije en ietwat eigenzinnige vrouw.

In de kerkdienst rond haar leven hebben we ons laten leiden door haar
liefde voor de kerk en de liederen van die kerk, vooral uit de Anglicaanse
8augustus 1940 28 december  traditie. Geloof was voor Tineke een vaste waarde. Niet dat ze daar

2023 uitgebreid over sprak, het was meer de kerk en het geloof waar ze mee
was opgegroeid. Tegenwoordig zouden we zeggen: het was voor haar
zoals het was. Zoals ze ook verder in haar leven ervan hield om het oude
iets te koesteren, vast te houden. Zo heeft ze ook haar geloof behouden.
Ze hield van de liturgie, van luisteren naar Songs of Praise. Vanuit haar
geloof was ze ook op anderen gericht. Een mens leeft immers niet voor
zichzelf. Haar wereld werd kleiner, maar juist de kerk kon haar iets naar
buiten gericht maken.

We lazen in de dienst psalm 23. De psalm geeft een beeld van Gods
onwankelbare trouw. Het beeld van een herder. Gods nabijheid in soms
ook moeilijke tijden. Het vertrouwen in die nabije God was voor Tineke
Lohman een vaste waarde. Elk van ons is uiteindelijk geborgen in Gods
liefde.

Naar het eind van haar leven werd Tineke milder, dankbaar ook en kon
ze meer loslaten. Met een ander beeld van de psalm: Wij zijn onderweg.
Tineke wist zich op die weg geborgen in Gods trouw. Dat heeft haar
gesteund en mede gemaakt tot wie ze was. Nu zij is gestorven leggen
we haar in vertrouwen in Gods handen. God gaat ons vooruit en dan zal
het goed komen. Want dat geloven wij: God gaat met ons, zelfs tot in de
dood en daar doorheen.

Moge Hendrika Christina de Savornin Lohman-van Dijk rusten in zijn
vrede.

ds Paul Wansink

IN MEMORI
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Op 3 januari is Aaltje
overleden op de leeftijd
van 93 jaar.

Hendrika Arendina Bosch-Velderman

Aaltje werd 30 december 1930 geboren in Klein Dochteren. Zij
groeide op als enig kind in het gezin. Aaltje was een geboren
liefhebber van de boerderij en de natuur die rijkelijk aanwezig was
rondom de boerderij. Na de nijverheidschool ging ze als dienstmeid
aan het werk bij enkele buren. De overige tijd hielp ze op haar eigen
boerderij in voor- en achterhuis.

Wat in haar jonge jaren ook meespeelde waren de oorlogsjaren. Niet
dat er hard gevochten werd in de buurt maar spannend was het
soms wel. Een oproep in een vakblad om te komen werken bij
boeren (dan had je in ieder geval voldoende te eten) leidde ertoe dat
Wim uit Bloemendaal naar Klein Dochteren kwam, bij buren van
Aaltje. Met deze familie zijn goede contacten ontstaan, tot op de dag
van vandaag.

Aaltje was een sportieve meid: ging zwemmen in de Berkel, het
Twentekanaal of in zwembad Stijgoord. In de winter schaatste ze op
de ondergelopen weilanden in de buurt.

Het huwelijk met Jan Bosch voltrok zich in de Gudulakerk. Jan ging bij
Aaltje op de boerderij wonen. Zo was er een gezin met drie
generaties aan de keukentafel.

Met de geboorte van Henk waren Aaltje en Jan de trotse ouders.
Veel zorg heeft Aaltje gegeven aan haar man die na een zwaar
hartinfarct veel kracht moest inleveren. Maar van de mooie
momenten genoten ze samen zeker ook: de kegelclub en de
jaarlijkse dagreizen. Na het overlijden van Jan werd het werk op de
boerderij gedaan daar Aaltje en Henk.

Meerdere keren heeft zij de afgelopen tiental jaren ziekenhuis-
opnames gehad. Steeds was er een goed herstel. Rond kerst
verslechterde haar gezondheid en vier dagen na haar 93e verjaardag
is zij overleden in het bijzijn van Henk.

In de afscheidsdienst hebben we twee teksten gelezen. De
trouwtekst:' ik ben het licht der wereld, die mij volgt zal niet in
duisternis wandelen' En de tekst die Aaltje kreeg bij het afscheid van
de zondagsschool: 'Uw woord is een lamp voor mijn voet.

Twee teksten met dezelfde strekking, maar Aaltje is op momenten
ook een licht voor andermans voeten geweest. Laten we die
gedachte bewaren als dankbare herinnering.

Jan Dinkelman




Uit de kerkenraad

10 januari kwamen de leden van de kerkenraad voor de eerste
keer in 2024 bij elkaar.

Er heerste een opgewekte stemming, want een aspirant-ouderling
voor het College van Kerkrentmeesters (CvK) kwam kennismaken.
Dit verliep van beide kanten positief. Via de zondagsbrief leest u
hier meer over, want als gemeente hebt u natuurlijk de
beslissende stem.

Verder hebben we besloten een vrijwilligershijeenkomst te
organiseren voor alle vrijwilligers binnen onze gemeente, en dat
zijn er verheugend veel. Ook besloten we tot een ‘Hei-dag’ voor
de kerkenraadsleden. Veel leden zijn er nog niet zo lang en het is
belangrijk als een goed geolied team te blijven functioneren.

De classis heeft de kerkenraad, namens de generale synode
gevraagd of we akkoord kunnen gaan met een kleine wijziging in
de kerkorde. Voor de geinteresseerden: het gaat om ordinantie
10-5 en 4-16-4.

Kortweg gaat dit er om, of een visitatie-verslag in alle gevallen ook
naar het Breed Moderamen van de Classis wordt gezonden.

De leden van de kerkenraad zagen hierin geen bezwaar.

We hebben teruggekeken op veel fijne kerkdiensten in november
en december. We hopen dat u dit ook zo ervaren hebt. Plannen

voor de 40-dagen tijd zijn in de maak door de werkgroep Vieren.

Marian de Hoop, scriba



Ontmoetingsdag
Kerk en Israél

Op woensdag 6 maart 2024 organiseert de
werkgroep Kerk en Israél Gelderland Zuid en
Oost een regionale Ontmoetingsdag in
kerkelijk centrum De Zonnebrink, Zonnebrink
61 te Winterswijk.

Vanaf 10.30 uur staat de koffie/thee klaar.
11.00 uur - Aanvang dagprogramma.

‘s Morgens zal prof. dr. Marcel Poorthuis,
hoogleraar interreligieuze joodse studies,
spreken over rabbijn Jonathan Sacks, De
zondebok — een oeroud mechanisme.

Na een lunch in De Zonnebrink vervolgen wij
de dag met een bezoek aan de Synagoge in
Winterswijk en een bezoek aan de
monumenten ter nagedachtenis aan de
omgekomen Joden in de 2e Wereldoorlog.
Mirjam Schwarz en Henk Vis zullen ons
rondleiden.

15.30 uur - Afsluiting

De kosten van de dag bedragen inclusief
koffie/thee en lunch 27,50 euro.

U kunt zich voor 1 maart 2024 opgeven bij Dirk
Roos, d.rooszet@gmail.com tel. 0488-454066.

U bent van harte welkom!

Nadere informatie: Arie Broekhuis
(abroekhuis@hetnet.nl)

Toekomstvisioen

Eens komt er een tijd

dat de volken

op weg zullen gaan

en vrede en gerechtigheid
zullen zoeken.

Dat ze het tranendal

van een verscheurde aarde
achter zich laten

en zich laten leiden

door wat de Eeuwige
werkelijk wil.

Dan zullen ze

hun bommen ombouwen
tot kinderspeelgoed

en hun raketten omsmelten
tot landbouwmachines,
Aanslagen en
vergeldingsacties

zijn voorgoed verleden tijd.

Kom, laten we op weg gaan,
volken van de aarde.

Laten we vooruitlopen

op de toekomst.

Greet Brokerhof-van der Waa



Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld. Deze adressen
zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten onderstaande nieuwingekomenen van harte welkom:
Mevr. AJ. Flach vanuit Rheden

Mevr. E.R. Visscher vanuit Zutphen

Mevr. D.M.J. van Coeverden vanuit Markelo

Overleden

01-12-23 Mevr. M.H. Hoentjen-de Greef (10-04-1927)

13-12-23 Dhr. F. van der Zwaag (22-10-1949)

28-12-23 Mevr. H.C. de Savornin Lohman-van Dijk (08-08-1940)
28-12-23 Mevr. M. Linterman-van der Heijde (05-02-1945)
29-12-23 Mevr. EG. van Mourik-van Ouwerkerk (21-10-1956)
30-12-23 Mevr. H.M. Regelink-Voskamp (21-04-40)

30-12-23 Mevr. H.A. Bosch-Velderman (30-12-1930)
Bericht van geboorte of overlijden,
Vertrokken aanmelding, opzegging en

Mevr. A. Boon-Roze naar Meppel

Dhr. en mevr. Averink-Smeijers naar Enter
Dhr. D.J. Tichelman naar Ruurlo

adreswijziging s.v.p. melden aan:

ledenadministratie@pglochem.nl

Collecteopbrengsten Diaconie (incl. Giften voor deze doelen)

3-12-2023 SOS Kinderdorpen € 327,50
10-12-2023 Voedselbank € 366,75
17-12-2023 Artsen zonder Grenzen € 278,75
24-12-2023 Diaconie € 700,07
25-12-2023 Kinderen in de Knel (Kerk in Actie) € 353,05
31-12-2023 Vluchtelingenwerk € 386,50

De opbrengst van de goede doelen markt begin december in de Gudulakerk is ook bestemd voor
Kinderen in de Knel, dit heeft het mooie bedrag van € 350,- opgebracht!

Voor de Voedselbank ontvingen we maar liefst 7 giften:

1Xx€ 20,- 3x € 50,- 2x€100,- en 1x€ 1.000,-

Bedankt voor uw bijdragen en u gaat ook dit jaar lezen hoe het besteed gaat worden!
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Nu het nieuwe jaar net een paar weken oud is, is het tijd om
nog even terug te blikken op het “diaconale tuinseizoen
2023" Wat betreft de weersomstandigheden zeker een
bijzonder jaar. Door het natte voorjaar was de start een
paar weken later dan we normaal gewend zijn. Dit werd
gevolgd door een zeer hete periode, dit konden we een
beetje voorblijven door veelvuldig te sproeien. Zonder
sproeien lukt het niet, maar het is en blijft een lapmiddel.
Vanaf eind juni kwam er weer regelmatig “normale” regen
en de rest van het seizoen hebben we niet meer gesproeid.
3 juni is de eerste rabarber en radijs geoogst en op 30
november is de laatste prei geoogst en naar de
voedselbank in Zutphen gebracht. In de tussenperiode zijn
er iedere vrijdag verse groentes aangeleverd, totaal dus 26
keer!

In april gaan we van start met het alweer het 11e seizoen.
Heeft u of weet u iemand die interesse heeft om te helpen
op zaterdagmorgen (zaaien, uitplanten, onkruid wieden) of
donderdagmiddag (oogsten), schroom dan niet , maar
neem contact op met ondergetekende.

En voor het geval u dat nog niet wist: lid zijn van de PGL is
geen voorwaarde om mee te doen, de tuin is een initiatief
van de diaconie van de Protestantse Gemeente Lochem,
maar iedereen die de voedselbank een warm hart
toedraagt en/of graag tuiniert kan en mag meedoen, vertel
het voort!!

U bent meer dan welkom!

Harm Wesselink

Diaconie

Totaal hebben wij
232 kratten geoogst,
onderverdeeld in:

Rabarber 1 krat

Radijs 4 kratten

Sla 30 kratten
Aardappelen 6 kratten
Bieten 20 kratten
Courgettes 8 kratten
Andijvie 36 kratten
Sperziebonen 24 kratten
lJsbergsla 6 kratten
Boterbonen 3 kratten
Snijbonen 13 kratten
Wortelen 25 kratten
Tomaten 4 kratten
Komkommer 5 kratten
Aubergine 1 krat

Uien 4 kratten
Groenlof 16 kratten
Spitskool 3 kratten
Pastinaak 4 krat

Prei 15 kratten
Pompoenen 4 kratten
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Jeugdkerk

KerstChallenge

Vrijdagavond 22 december hebben we met de jeugd de
KerstChallenge van de PKN gedaan. Het thema van deze
kerst-Challenge was “Ga Mee!” Het thema sloot aan bij het
jaarthema van de Protestantse Kerk. Met de KerstChallenge
gingen we dit jaar letterlijk op pad.

We hoorden, via audiofragmenten, het verhaal van Jozef en
Maria die gevlucht waren. Eigenlijk hoor je het kerstverhaal dan
andersom, als een terugblik.

Op de zolder van de Witte Kerk stond een rugzak van Jozef en
Maria. In die rugzak zat o.a. een reisdagboek van Maria. Ook zat
er voor iedereen een persoonlijk reislogboekje in. Hier konden
de jongeren persoonlijke antwoorden op vragen in schrijven.
De jongeren werden in twee groepen verdeeld. Ze moesten
met elkaar verschillende puzzels en codes oplossen om te
achterhalen naar welk land Jozef en Maria gevlucht waren. Ook
werd er een spel gespeeld, waarbij je goed moest
samenwerken. Jozef en Maria vonden geen plek om te
overnachten; ze werden buitengesloten. Ook de jongeren
ervoeren d.m.v. een spel hoe het is om buitengesloten te
worden. We ontdekten wat je kunt doen in lastige situaties of
als het even tegenzit. Het was dit jaar een bijzondere
KerstChallenge!



Berichten

Tehuis Foodstep Oeganda

De groep insteken & aanhaken is komende
periode druk bezig voor Foodstep in Oeganda
(Entebbe). We haken en breien voor kinderen
0.a. mutsen, sjaals, truien, plaids en knuffels.
Een kennis die het christelijk tehuis Foodstep
regelmatig bezoekt en stewardess is bij KLM,
neemt de spullen mee naar Oeganda. Zij draagt
het project een warm hart toe.

Op de website staat de volgende beschrijving:
Foodstep in Oeganda is 16 jaar geleden opgericht
door het Belgische echtpaar Werner en Nathalie.
Ze werden geraakt door de nood van de vele
straatkinderen, kinderen uit de kindergevangenis
en zwaar verwaarloosde kinderen. Ze begonnen in
hun eigen huis met 2, toen 15 en uiteindelijk 50
kinderen. Ze besloten een stuk land te kopen en
hierop een warm huis te creéren. Samen met een
team van social workers, opvangmoeders,
personeel voor de administratie, koks, chauffeurs,
voorganger etc. is Foodstep uitgegroeid tot een
mooie, veilige en liefdevolle plek voor de kinderen.
Alle kinderen die er wonen zijn er geplaatst door de
kinderbescherming en de rechter, hun situatie was
onhoudbaar. Kinderen bij Foodstep gaan allemaal
naar school, krijgen goede medische hulp,
voedzame maaltijden, sociale zorg maar vooral
heel veel liefde!

www.foodstepuganda.be/nl/ en Foodstep
Uganda - Project Held

Hanneke Brinkhuis

Onze hartelijke dank voor het mooie
boeket dat we kregen ter gelegenheid
van ons 60-jarig huwelijk. We hebben er
drie weken plezier van gehad.

Ook dank voor de vele felicitatiekaarten,
die wij vanuit de gemeente mochten
ontvangen.

Tineke en Johan Luiten

Hartelijk dank voor de bloemen en
felicitaties die wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.
Vriendelijke groet,

Gerrie en Wim Marsman

Maaltijd Witte Kerk

Op vrijdag 16 februari kunnen we weer
met elkaar eten in de kerk.

Bestemd voor iedereen die het leuker
vindt om (af en toe) samen te eten.

De opgavelijst hangt in de kerk.

We koken voor u:

- Gebonden champignonsoep

- Chili con carne met gebakken krieltjes
- Trifle (een lekker toetjel)

En een kopje thee of koffie na afloop.
Om 17.30 uur gaan we aan tafel.

Ter plekke te betalen a.u.b. (€ 10,-)

De koks: Jan Coers, Ria Meijerink,
Hanneke Westland
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Info

Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:
www.kerklochem.nl/contact

Predikant:

Ds. P.L. Wansink
pwansink@pglochem.nl
Tel. 06 520 522 43

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
coordinator bezoekwerk
Amanda Jansen

Tel. 0573 250 603 of

06 387 166 17

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Uitvaartdiensten:

E. te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma

tel. 06 435 194 58

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RAB0O0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente

Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl

AN
\ 7 4

colofon
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Hij gafvoedsel aan
wie Hem vrezen,
eeuwig gedenkt Hij
Zijn verbond.

Psalm111:5

zondag
maandag
dinsdag
woensdag

donderdag
vrijdag
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vrijdag
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vrijdag
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januari
januari
januari
januari

februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari

februari

maart
maart

Psalm 111
Maleachi 3:13-18
Maleachi 3:19-24
Psalm 18:1-25

Psalm 18:26-51
Leviticus 12:1-8
Marcus 1:21-28
Marcus 1:29-38
Psalm 31

Leviticus 13:1-11
Leviticus 13:12-23
Leviticus 13:24-37
Leviticus 13:38-46
Psalm 32

Marcus 1:39-45
Marcus 2:1-12
Marcus 2:13-22
Jeremia 14:1-10
Jeremia 14:11-16
Jeremia 14:17-22
Psalm 130
Jeremia 1:4-12
Jeremia 1:13-19
Psalm 116
Jeremia 17:1-18
Jeremia 17:19-27
Psalm 27

2 Petrus 1:1-11

2 Petrus 1:12-21
Jeremia 18:1-12
Jeremia 18:13-23
Psalm 51

Jeremia 19:1-9

Jeremia 19:10-15
Psalm 19
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Aandacht

Aandacht is eerbiedig,

ze dringt zich niet op,

ze kan wachten,

ze laat vertrouwen groeien.

Aandacht is ontvankelijk,
ze stelt zich open,

ze leeft zich in,

ze kan ontvangen.

Aandacht is tijd,
ze neemt de tijd,
ze jaagt niet op,
ze overhaast niet.

Aandacht is attent,
ze ziet het kleine,
ze vergeet ze niet,
ze doet wat ze zegt.

Aandacht is trouw,

ze blijft komen,

ze houdt de lange duur vol,

ze komt ook in moeilijke tijden.

Aandacht is aanwezigheid,

ze kent de waarde van ‘er zijn;
ze weet stil te zijn,

ze is eenvoudig.

Aandacht heelt onze wonden
aandacht versterkt onze innerlijke kracht,

aandacht schept gemeenschap.

Gelukkig is de mens die aandacht schenkt
en die aandacht ontvangt.

Marinus van den Berg




