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Meditatie

Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid
(Lied 903, liedboek)

Onbewust neuriede ik de afgelopen week een keer de melodie bij deze woorden.
Ik hoop dat u die ervaring kent dat melodieén zich zomaar aandienen met de
woorden erbij. Ik beschouw het als een groot blijk van Gods wonderlijke
aanwezigheid. De tekst wordt je zomaar gegeven en het lied erbij. Het zingen
van kerkliederen lijkt soms een wat ouderwets concept. We kennen immers
zoveel andere muziek. Ons leven is er vol mee. En dan die wat ouderwetse
melodieén... Maar wat blijkt: het goede kerklied laat zich niet zomaar
verwijderen uit ons leven, uit ons lichaam, uit onze ziel. Daar zou nog wel meer
over te zeggen zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan wat liederen nog betekenen voor
mensen met soms ernstige vormen van dementie.

Ik wil het echter hebben over de tekst van het lied dat ik neuriede. Het lied is in
de oorspronkelijke Duitse versie van Paul Gerhardt, een van de grote dichters uit
de Lutherse traditie. Vroom in de goede zin van het woord. Op Christus gericht,
maar niet enkel op de relatie van de gelovige tot zijn/haar Heer, nee voluit op
de liefde van Christus voor ons. De slotwoorden die steeds terugkeren zijn (dat
is in het Duits nog net iets duidelijker) ontleend aan de beroemde tekst uit
Prediker: alles heeft zijn tijd. Volgt die prachtige opsomming van steeds twee
(werk)woorden. De dichter zet dat echter tegenover de liefde van God, die heeft
eeuwigheid. Daarmee wordt een begrip geintroduceerd waar we tegenwoordig
moeite mee hebben. Veel seculiere mensen uit onze westerse wereld zijn van
mening dat wetenschappelijk zo ongeveer vast staat dat er geen eeuwigheid is.
Ze menen dat natuurwetenschappelijk bewijs heeft afgerekend met de
eeuwigheid, we zijn immers geheel en al verweven met het ontstaan en de
voortgang van dit uitdijende, maar eindige universum. Hoe ingewikkeld en
duizelingwekkend ook. De mens is op zijn best een schitterend toeval. Ik ben
niet zo verbaasd dat met dit onderliggende vaak onbewuste wereldbeeld veel
mensen het leven als zinloos ervaren.

Het christelijk geloof denkt verder dan de tijd. Wij belijden God die een
perspectief geeft zelfs voorbij de dood. En wat is nu het mooie: Gods liefde heeft
eeuwigheid. Prachtige ontroerende tekst van Paul Gerhardt. Ik zou zeggen:
neurie het lied in de komende vakantietijd maar zachtjes voor u uit en besef wat
een groot geheim: Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

Paul Wansink
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Creatieve duizendpoot

Gera Langeler woont en werkt al 23 jaar op
erve ‘Lonneman, op het landgoed ‘Ampsen’

Gera: wij zijn de vierde generatie die op deze plek boeren, ik
neem de bedrijfsadministratie voor mijn rekening. Ik heb
namelijk bijna dertig jaar op een accountantskantoor gewerkt.
Ook ben ik penningmeester van enkele verenigingen.
Daarnaast voer ik de kalfjes. Het is hier een prachtige plek om
te wonen en te werken. We gaan zo het bos in en we zijn dicht
bij de stad. De natuur is in alle jaargetijden mooi.

Hoe kwam je bij Pax terecht?

In 2003 zag ik een oproep van toen nog Pax Christi, nu Pax
Kinderhulp voor gastgezinnen voor kinderen uit Berlijn.

Ze organiseren drie vakanties per jaar, met Pasen, in de zomer
en met Kerst voor kansarme kinderen.

Het leek ons ook fijn voor Jeroen, onze enige zoon, hij had
dan een vriendje. Wij hadden genoeg ruimte en liefde en
wilden dat graag delen. De kinderen komen uit sociaal en
economisch zwakke gezinnen in Berlijn. Sommige ook uit
tehuizen. Zo kwam Toni bij ons, vijf jaar oud. De ouders
hebben vaak allerlei problemen, geen geld, een drank- of
drugsverslaving. Sommige moeders zijn zelf nog een tiener.
De vader verdwijnt vaak weer uit beeld. Soms zijn er meerdere
kinderen van meerdere vaders. Maar het kind is altijd loyaal
aan de ouders. Je moet niet de illusie hebben dat je hun
situatie kan veranderen, maar je kan wat licht brengen in hun
bestaan, ze de mogelijkheid geven om even kind te zijn. We
proberen ze een paar mooie weken te geven. Dat betekent
niet allerlei pretparken bezoeken. De gewone dingen zijn al
genoeg. Bedenk: aandacht en liefde is een levensbehoefte.

En toen werd je gevraagd voor medewerker en later actieleider?
In 2007 werd ik medewerker van Pax Kinderhulp Twente.
Onze taak was o. a. het werven van gastgezinnen en deze
bezoeken als de gastkinderen in Nederland zijn, om te kijken
of alles goed gaat. Een enkele keer klikt het niet. Er was eens
een geval van diefstal, dat is goed opgepakt en het verdere
verblijf verliep gelukkig goed, het gastkind heeft nog jaren
mogen komen en zij hebben nu nog steeds contact.



We gaan ook mee om de kinderen te halen en
te brengen.

Het vervoer is met bussen en we rijden vaak
‘s nachts in verband met de verkeersdrukte.
Sommige kinderen worden snel bij de bus
afgeleverd, maar gelukkig worden de
meesten gewoon uitgezwaaid.

Het reizen is vermoeiend voor de kinderen
en natuurlijk spannend, ze weten niet waar
ze terechtkomen. Alles is vreemd, het land,
de taal en de gastgezinnen.

Een goed voorbeeld is een jochie van vijf,

hij had een gastgezin dat het beste uit hem
haalde en hij pikte het op, hij is nu bus-
chauffeur in Berlijn.

Als wij ze dan terugbrengen naar Berlijn, zitten
ze vol verhalen en herinneringen en hebben
ze vaak foto’s of cadeautjes gekregen.

Het weerzien is vaak hartverwarmend.

De reizen met de kinderen zijn voor mij de
mooiste momenten van het vrijwilligerswerk,
om ze gerust te stellen als ze het moeilijk
hebben of naar hun enthousiaste verhalen

te luisteren. De lach op hun gezicht: daar doe
je het voor.

Later als actieleider is het ook je taak om alles
in goede banen te leiden en de kinderen uit
gezinnen en kindertehuizen te matchen met
de gastgezinnen.

Wij bezochten veel kindertehuizen in Berlijn
en met Pasen en Kerst sliepen wij als mede-
werkers daar ook. Zo krijg je wel het één en
ander over het leven daar mee.

Toni is 9 jaren achtereen bij ons geweest en
wij hebben af en toe nog contact. Na Toni
hebben wij nog een oudere jongen een aantal

Beeldje bij de ingang van het woonzorgcentrum en verpleeghuis
De Hoge Weide in Lochem

jaren ontvangen, waar wij ook nog steeds
contact mee hebben en dat is toch wel
bijzonder.

In 2017 ben ik met dit werk gestopt, maar

het was prachtig om te doen en heeft me ook
geleerd dat we dankbaar mogen zijn met alles
wat we hier hebben.

En toen kwam de ‘Hoge Weide' in beeld, Gera?
Ja, de gezondheid van mijn moeder nam af,
ze woonde nog altijd zelfstandig maar in de
herfst van 2018 belandde ze in het ziekenhuis.
Al snel werd duidelijk dat naar huis gaan geen
optie was en kwam ze op de ‘Hoge Weide'

Ik bezocht haar bijna iedere dag en we deden
wat handenarbeid.



vervaolg
Diny Nijkamp

Mijn moeder was altijd al handig.
We maakten o.a. geluksengeltjes,

ik haalde het materiaal en samen
gingen we aan de slag. Dat liep finaal
uit de hand. De bewoners en ook
personeel vonden dit zo leuk dat ze niet
aan te slepen waren. Mama vouwde van
mooi karton een doosje en het engeltje
ging erin. Voor weinig had je een apart
cadeautje, we hebben er wel 500!
gemaakt en verkocht. Echte handel en
de opbrengst was voor de afdeling van
De Hoge Weide.

Er is weinig nodig om iets extra's te doen,
de kale muren op de afdeling hebben we
opgefleurd met schilderijen van cursisten
van een schildercursus die ik op dat
moment deed.

Toen werd je gevraagd voor vrijwilliger?
Sinds mijn moeder op De Hoge Weide
ging wonen ben ik vrijwilliger.

Aangezien ik met mama al veel knutselde,
hebben wij dat opgepakt voor de bewo-
ners van haar afdeling. Mijn moeder is
intussen overleden, maar nog steeds ben
ik elke woensdagochtend aanwezig en
meestal maken wij iets creatiefs voor de
afdeling in een bepaald thema. Maar nu
met het mooie weer gaan we ook veel
naar buiten, wandelen of met de duofiets
of rolstoelfiets op pad.

Ook dit is dankbaar werk, laatst was er een
man die vroeger veel bij ons op het bedrijf
kwam, en de verhalen kwamen los. leder
mens heeft een verhaal en als je dat
boven kan krijgen is geweldig. Als ik
binnenkom op de afdeling en de mensen

zie opfleuren, is dat onbetaalbaar,

dan is mijn dag weer goed.

Vorig jaar hebben wij de stichting

Vrienden van De Hoge Weide en

"t Talma opgericht en hiervan ben ik
penningmeester. Het doel van de
stichting is om geld in te zamelen ten

behoeve van het welzijn en welbe-

vinden van de bewoners van De Hoge
Weide en 't Talma. Er zijn altijd wensen die
niet uit het reguliere potje betaald
kunnen worden of dat wij gewoon eens
iets extra’s voor onze bewoners kunnen
doen. Bijvoorbeeld bij 't Talma willen ze
ook graag een duofiets. Mijn moeder zei
altijd als we samen op de rolstoelfiets
fietsten: 'het is heerlijk om de wind weer
door je haren te voelen’
We hebben de ANBI-status en we zoeken
dus nog donateurs om dit en andere
mooie projecten te kunnen realiseren.
Zie hiervoor onze site
www.margaklompe.nl/vvhwt.

Wat betekent dit werk voor jou?
Ontzettend veel, elke keer ga ik er met
plezier naar toe, dat ik iets voor een ander
kan betekenen, daar doe ik het voor, een
glimlach is onbetaalbaar.

Het geeft me een voldaan gevoel dat ik
een lichtpuntje mag zijn in het leven van
de oudere medemens: zij hebben zoveel
levenswijsheid, daar leer en geniet ik ook
van, elke dag.



lk geloof...

Annet Schoenmaker

In deze rubriek spreken mensen zich uit over

hun manier van geloven

Annet Schoenmaker (63) is een zoeker; van
jongs af aan en op allerlei manieren. Geboren
in de Noordoostpolder, in het echt kleine
dorpje Espol gaat ze na de middelbare school,
met een van huis uit stevige katholieke
ondergrond, eerst maar eens naar het andere
uiterste, naar Amsterdam. Voor een diaconaal
jaar. In de contacten daar, met onder anderen
Huub Qosterhuis, wordt haar al op jonge
leeftijd duidelijk, dat geloven voor haar meer
zal zijn dan één enkele weg. Later, verhuisd
naar Deventer, kwam Annet in contact met een
basisgroep. Daar werd ze in die gedachte
alleen maar bevestigd.
Maatschappelijk-religieus was dat: een geloof
met handen en voeten. De leden van die groep
kwamen van allerlei kanten, kerkelijk en
niet-kerkelijk, en waren bezig met de vraag:
hoe geef ik mijzelf vorm en dat in mijn relatie
tot de ander. Eigenlijk steeds al het hoofd-
thema in het leven van Annet: ‘lk geloof in
zoeken, maar wel met elkaar! Wat heel goed te
maken kan hebben met wat haar ouders haar
voorgeleefd hadden. In de katholieke kerk
waren ze immers lid van de ‘8 meibeweging’
(1985-2002) die tegen de kerkelijke hiérarchie
was en voor de oecumene. Ja, en daar heb je
het ruime ‘met elkaar’ echt wel voor nodig.
Gevormd door die ervaringen werd Annet,
intussen woonachtig in Lochem, volop lid van
de ruimtevieringengroep van de PGL. Alweer
en nog steeds op zoek naar mensen om samen
na te denken over wat inspirerend is, inhoud
aan het leven samen geeft. Zelfs wanneer je
levenspartner wegvalt en wanneer je lichaam
gebreken vertoont, zodat je flink wat stappen
terug moet doen; je werk niet meer kunt doen.

Steven van Campen

Annet maakte het mee, terwijl ze, ook beroeps-
matig als fysiotherapeut, juist voor het kwalita-
tief verbeteren van het leven ging, naar
lichaam en ziel. Die levensstijl biedt haar hou-
vast, komt haar ten goede.

En in dat eerdergenoemde zoeken naar ruimte
heeft voor haar het christendom niet per se het
alleenzeggingsrecht. ‘Al is Jezus natuurlijk wel
ons grote voorbeeld!

Maar de weg naar God is geen éénbaansweg.
En dus wil Annet onderweg ook nader
kennismaken met bijv. het hindoeisme.

Het gezegde is wel, dat er vele wegen naar
Rome leiden, ‘maar we kunnen op veel
manieren in contact komen met het
goddelijke!

Aan het eind van het gesprek vat Annet haar
doen en laten voor nu en straks kort samen:

"Ik zoek zachtjes door!




In gesprek met ...

Jan Dinkelman

...een ICT-er

Met regelmaat is Jeroen Vaags achterin de kerk bezig tijdens de kerkdiensten. Naast het

verzorgen van uitzendingen is Jeroen ook de codrdinator van de ICT-groep.

Jeroen: 'Al vanaf mijn 5e ging ik met mijn
vader mee met zijn gospelgroep, hij ver-
zorgde toen het geluid tijdens bepaalde
kerkdiensten'

Dus de kerk is jou niet vieemd?

Mijn vader speelt als toetsenist bij een
gospelgroep 'The Balladsingers. Met enige
regelmaat leverden ze bijdragen in de
kerkdiensten. Hier in Lochem, maar ook

in de regio.

De band heeft ook de geluidsapparatuur en
daarmee hielp ik dan om het op te bouwen
en aan te sluiten. Het waren kleine klusjes
voor mij. Maar van het een komt het ander.
Zo ben ik erin gerold. Het is leuk werk, vanuit
mijn hobby heb ik het geleerd. Ook bij het
Openluchtspel en andere voorstellingen in
het Openluchttheater deed ik samen met
mijn vader en mijn neef het geluid.

In mijn jeugdjaren zat ik in de jeugddienst-
commissie. Onder de naam Jeugdherberg'
hebben we op de zondagavond vele dien-
sten georganiseerd, speciaal voor de jeugd.
Live muziek erbij, een mystery-guest, van

alles bedachten we. De eerste keer waren er
vijf jongeren, maar het groeide naar ruim
vijffentwintig.

Als geen ander weet ik hoe moeilijk het is om
zoiets op te starten. De eerste paar keer heb
je wel ideeén, maar dan... hoe geef je die
een vervolg.

Toch heb ik wel het idee dat de jeugd
behoefte heeft aan dergelijke diensten/
bijeenkomsten. Er speelt immers zoveel in
de wereld dat onze (kerkelijke) aandacht
verdient.

Ik kom uit een muzikaal gezin, van kinds af
aan heb ik met mijn ouders andere kerk-
diensten bezocht.

Mijn idee is: 'als je wilt verjongen in de kerk
dan hoort daar zeker passende muziek bij'.

Er staat nogal wat apparatuur in de kerk voor
de uitzendingen...

Het ziet er complex uit voor de buiten-
staander, maar eigenlijk valt dat nog wel
mee.

Alle kerken hebben min of meer een gelijk
systeem. Schaapsound is de leverancier van
de benodigdheden en zij installeren in veel
kerken de apparatuur.

Dat betekent wel dat als je wilt vernieuwen/
veranderen dit in overleg met hen gaat. Je
kunt niet zomaar ergens iets erbij/ertussen
plaatsen, dan is het niet afgestemd op
elkaar.

Zowel de Gudula als de Witte Kerk heeft zijn
eigen installatie voor beeld en geluid. Alleen
de mobiele camera wordt meegenomen van
de ene naar de andere kerk.



wat willen we allemaal
uitzenden en hoe mooi
moet het zijn

De apparatuur in de Witte Kerk is van PG
Lochem.

Dat wat in de Gudulakerk staat is deels van
ons en deels van de Plaatselijke Commissie;
hier wordt nog gekeken naar een nieuwe
geluidsinstallatie. In de Gudulakerk zijn met
regelmaat concerten en andere activiteiten,
daarbij hoort een goedwerkende geluids-
intallatie. Bij die vernieuwing kunnen ook
wij onze wensen op tafel leggen voor de
uitzendingen van de kerkdiensten.

Op dit moment is er een slecht werkende
microfoon. Een nieuwe kost al snel € 600,-.
Wat is de beste keuze: nu een nieuwe
kopen of wachten tot het najaar met een
geheel nieuwe installatie?

Daarnaast speelt bij ons als Kerk-TVgroep de
vraag: wat willen we allemaal uitzenden en
hoe mooi moet het zijn.

Er zijn jaarlijks twee Openluchtdiensten,
moet je daarvoor alle apparatuur naar die
locatie brengen voor een rechtstreekse
uitzending of maak je een 'eenvoudige’
opname en zet je die vervolgens later op
'kerkdienstgemist.

Er zijn ook diensten (zoals de Vesper-
diensten) die je eigenlijk live moet
meemaken. Die diensten hebben een
bijzondere sfeer en die sfeer is lastig via
beeld en geluid over te dragen.

Het is de bedoeling dat er in de Witte Kerk
een groot scherm komt waarop de liederen
worden gepresenteerd. Dan heb je ook
geen/weinig liturgieén meer nodig.

Maar dan moet het wel goed zijn.

Tijdens de uitzendingen kijken we zelf

op ons scherm mee zodat wij ook kunnen
zien wat er wordt uitgezonden.

Hoe vaak verzorg jij de uitzendingen?

Ja wel regelmatig. We hebben nu een groep
van negen mensen. Soms zijn we met z'n
drieén, soms met z'n tweeén en een enkele
keer alleen. Vandaar ook die vraag: 'wat
willen we allemaal uitzenden'.

De opnames/uitzendingen van een
afscheidsdienst kosten toch al snel een
halve dag: overleg met de uitvaartonder-
nemer, een powerpoint maken met tekst en
eventueel foto's en de dienst van een uur.
Dat geeft ook niet, het moet goed gebeu-
ren, maar er is wel menskracht voor nodig.
Het geluid verzorgen is relatief simpel,
opnemen met de camera moet je echt
kennen.

Ik noem ons weleens SBS in het klein.

De kerk is een klein bedrijf met heel veel
vrijwilligers... mijn motto is dan ook : 'keep
it simple' zodat het behapbaar blijft voor
iedereen.

Jeroen: ‘Ook interesse in de Kerk-TVgroep?
Neem dan contact met mij op
(jvaags@pglochem.nl):



Erik te Loo

Van Porto naar Santiago de Compostela

Samen met mijn vrouw Marrianne liep ik in mei van dit jaar van Porto naar Santiago de
Compostela, via de kustroute. Wie ontmoet je zoal, op dit nog niet zo heel oude traject?

Daags na Hemelvaart vliegen we van
Amsterdam naar Porto. In de metro van het
vliegveld naar de stad ontmoeten we drie
Nederlandse vrouwen: twee dochters die met
hun moeder van 75 ook een stuk van onze
route gaan lopen. Hun moeder liep jaren
geleden de veel bekendere Camino Frances,
maar die is nu te zwaar voor haar. Maar ze wil
de liefde voor het pelgrimeren toch graag
overdragen op haar dochters. Samen her-
inneringen maken, zoals dat zo mooi heet.
Aan het einde van onze derde dag ontmoeten
we hen opnieuw, in de herberg waar we dan
overnachten. Ze wisselen lopen af met vervoer
per bus of taxi. Maar ze genieten van het
samen op pad zijn.

In diezelfde herberg ontmoeten we ook een
Duitse vrouw die ons leert dat je je eigen
grenzen serieus mag/moet nemen. Ze heeft
flink last van blaren, dus meelopen met de
twee andere mensen van haar groepje is voor
morgen geen optie. Na enig speurwerk
ontdekte ze dat er een bushalte op een goede
200 meter van de herberg is, waar morgen-
vroeg om half 9 een bus vertrekt naar het
dorpje waar ook wij de volgende dag willen
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aankomen. Door omstandigheden verschenen
wij niet al te goed getraind aan de start in
Porto en bij Marrianne vertaalt zich dat na drie
dagen van 25 kilometer in een pijnlijke hak.
Zo'n bus voelt dan bijna als een geschenk uit
de hemel.

We ontmoeten een Japanse man van 82.
Vergeleken met veel anderen loopt hij als een
slak. Maar hij is tevreden met elke pas die hij
zet. En, zo zegt hij met een grote glimlach: ‘ik
hoef me niet meer te haasten, ik heb alle tijd"
Als u deze woorden leest, is hij misschien net
Santiago binnengelopen.

Een Amerikaanse moeder van puberkinderen
vertelt dat ze 10 jaar gewacht heeft op het
moment dat ze in haar eentje deze Camino kon
gaan lopen. Van mensen in haar omgeving
kreeg ze kritiek en onbegrip: ‘je hebt dat echt
niet nodig hoor, je hoort thuis te zijn voor je
kinderen en je man'’ En dan beginnen haar
ogen te stralen: ‘maar ik heb doorgezet en heb
een maand vrij genomen. En hier ben ik! Ik voel
me eindeloos gelukkig. Elke beslissing die
onderweg te nemen is, is mijn eigen beslissing.
Ik hoef me even aan niemand aan te passen!



Een andere moeder die we treffen, gebruikt
een beeld dat Marrianne (verloskundige
van beroep) zeer aanspreekt. 'Het lopen
van een Camino is net als het hebben van
een baby. Als je die hebt dan verlang je
soms naar de tijd dat je geen baby meer
hebt. En als je geen baby meer hebt, dan
zZou je zo graag nog een keer een baby
hebben!

In het klooster van Armenteira ontmoeten
we een Cisterciénzer gastenzuster. Wij
overnachten in het klooster van deze
zusters en we wonen als enige gasten om
21:00 uur het laatste gebedsmoment van
de dag, de completen, bij. De zusters
zingen en bidden in het Spaans, wat wij
beiden niet echt verstaan. Maar tijdens de
voorbeden draait de gastenzuster zich
onverwacht naar ons toe en noemt onze
namen, waarna ze even overschakelt naar
het Engels zodat we kunnen verstaan wat
de zusters voor ons bidden. Een moment
dat ons kippenvel bezorgt.

We lopen een stukje op met een
Amerikaanse vrouw van onze leeftijd.
Vorig jaar liep zij in ruim 5 weken de
Camino Frances (vanuit Frankrijk de
Pyreneeén over en dan via Pamplona,
Logroiio, Burgos en Leon naar de
eindbestemming) en dit jaar loopt haar
echtgenoot die. Op zijn vraag aan haar of
ze dit jaar mee wil lopen heeft ze zeer
beslist geantwoord: ‘nee, dat moet je echt
alleen doen’ Nu loopt zij in een week of 2
van Porto naar Santiago, waar ze op
dezelfde dag als haar echtgenoot arriveert.
Ze willen elkaar op het plein voor de
kathedraal treffen. De dag na onze
aankomst treffen we hen samen in de
kathedraal als we de pelgrimsmis
bijwonen. Het weerzien is even
onverwacht als hartverwarmend.

En tussen alle ontmoetingen met anderen
ontmoeten we ook onszelf en elkaar. Leren
we onszelf en elkaar beter kennen onder
heel andere omstandigheden dan thuis.
Mijn ‘verslaving' aan het fenomeen Camino
is al wat jaren oud. Maar nu zie ik ook
Marrianne regelmatig YouTube-filmpjes
bekijken van mensen die onderweg zijn.
Blijkbaar is het besmettelijk.
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Jan Dinkelman

Tim Wissink, 15 jaar, heeft zijn diploma gehaald

op het Staring College.

Was het examen moeilijk voor jou?

Eigenlijk niet zo heel erg. Ik had er wel een
goed gevoel bij. Mede door mijn cijfers bij
de toetsen was ik niet zo bang dat het niet
zou lukken.

Van de 4-jarige MAVO opleiding waren de
eerste drie jaren deels met beperkingen
door de corona. Het eerste jaar was voor
de helft vanuit huis de lessen volgen en

ook de twee daarop volgende jaren waren
de lessen niet volledig op school.

Ik kon redelijk goed omgaan met de online
lessen, sommigen hadden er meer moeite
mee. Het percentage geslaagden was dit
jaar lager dan voorgaande jaren. Dat zal
mede komen door die online lessen in
combinatie met het feit dat er geen extra
compensatiepunt meer was in verband
met corona.

Mijn voorkeursvakken zijn economie,
wiskunde en aardrijkskunde. Waar ik
minder goed in ben is bijvoorbeeld engels
en scheikunde. Maar al met al had ik
voldoende punten voor het diploma.

Het Galafeest, voorafgaand aan de
examens, was best bijzonder. Alle leer-
lingen van de examenklassen kwamen op
een ludieke manier op school. Samen met
vrienden hebben wij ons laten brengen in
een cabrio. Daarna stond er een lekker
diner klaar. Het was goed georga- niseerd.
‘s Avonds was er ter afsluiting nog feest bij
de Tapperij in Ruurlo.

Hoe is het Staring College jou bevallen?

Het is een leuke school en ook de pauzes
waren best wel gezellig.

Natuurlijk ligt het ene vak je beter dan het
andere. Een vak als maatschappijleer heeft
mij ruim inzicht gegeven hoe de
maatschappij in elkaar zit.



Enerzijds worden de politieke aspecten
belicht, anderzijds de verschillen in
(geestelijke) culturen en hoe die samen
komen in onze maatschappij, ons land.

Dat is ook goed, zo krijg je meer begrip

voor elkaar, ongeacht de achtergrond of

het land van herkomst.

Maatschappijleer is geen examenvak.

Dan moet je kiezen voor maatschappijkunde,
die keuze heb ik niet gemaakt.

De 4e-jaars MAVO bestaat uit drie klassen met
elk zo'n 32 leerlingen.

Het aantal tussenuren was heel beperkt in de
voorbije jaren. Niet in het rooster en ook niet
door uitval van leerkrachten.

Maar nu ben ik blij dat ik naar een volgende
school kan voor een meer gerichte opleiding.

Wat wordt die opleiding?

De opleiding wordt vervolgd in Doetinchem
op het Zone-college met de richting melkvee-
houderij, echt doen/leren wat ik leuk vind.
Thuis hebben we een boerderij met
melkkoeien, vandaar die keuze. Ik geniet
ervan, het omgaan met dieren en het
(trekker)werk op het land.

Van mijn klas ben ik de enige die deze
opleiding volgt, maar ook daar zal ik wel
weer vrienden ontmoeten. Het aantal
leerlingen per klas zal wel veel minder zijn.
Over de toekomst van de agrarische sector
ben ik niet echt negatief, al zullen er zich nog

wel veranderingen voordoen. Een aantal
keren ben ik mee geweest met protestacties
om zo ook mijn gevoelens tegenover de vele
regels kenbaar te maken.

Heb je nog vakantiewerk?

Een groot gedeelte van de week ga ik mijn
ouders helpen op de boerderij.

Daarnaast werk ik drie dagen in de week bij
onze buurman. Hij heeft een groot bedrijf met
leghennen. Daar is van alles te doen: inpakken
van eieren in doosjes van 8 of 10 stuks of op
eiertrays van 30 stuks. Veel is hierbij geauto-
matiseerd, maar lang niet alles. Veel tijd wordt
er ook besteed aan de controle van de kippen.

Wat het thuiswerken betreft: ik ben bezig met
de opleiding voor mijn trekkerdiploma.
Trekkerrijden mag pas vanaf je 16e, maar het
theoretische gedeelte mag nu al.

Verder mag ik graag voetballen in de vrije tijd.
Komend seizoen speel ik bij SVBV in JO-17.

De afgelopen jaren zijn we met JO-12 en JO-14
kampioen geworden. Dat was mooi. Met

Bello, de locomotief, door Barchem waarbij
veel mensen ons met gejuich ontvingen.
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Ruimteviering

Gieneke van Nus

Terugblik op de Ruimteviering
van4 juni2023

We hoorden teksten over de verwondering.

Kinderen hebben hier geen moeite mee, ze zijn
onbevangen.

Maar ergens op weg naar volwassenheid raken mensen
die kwijt. We zongen Lied 295:

“Wek mijn zachtheid weer, geef mij terug de ogen van een
kind"

We kregen inspiratie vanuit de Bijbel met de tekst

uit Matthels 18:1-5 : “worden als een kind“en Psalm 19
In een bewerking van Guido Vanhercke:

“met andere ogen kijken"

Wat brengt verwondering teweeg?
Ontvankelijkheid, zachtheid, komen bij De Bron.

Hoe donker het ook kan zijn En van daaruit in beweging komen naar anderen.

Je niet afwenden, opsluiten In de “heilige chaos” konden we een vorm kiezen om

Ontvankelijk blijven dat verder uit de diepen.
Voor de traktaties van het leven Door samen te praten over verwondering.
Zomaar een inval van het licht Op kleurige wolkjes schrijven wat je verwondert

; . Samen lied 117d: Laudate Omnes Gentes zingen
Zegevierend licht
Een kaars aan te steken

Een melodie Nadenken over hoe je verwondering een plek
Die je betovert, meevoert kan blijven geven in je leven
En weer thuisbrengt Of gewoon even zitten te mijmeren.

De aandacht van een boom
Vogels op je hand
Blijken van vriendschap
Bewijzen van liefde
Mensen zo innig mens voor je
Ontvankelijk vieren
Wat er te vieren valt.

de zon die langzaam
ondergaat

Hans Bouma

een viinder
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De collecte voor Jarige Job zorgt er door
de verjaardagsbox ongetwijfeld voor,

dat jarige kinderen zich verwonderen.
Daarnaast: voor de mensen thuis is er
een aparte ‘Heilige chaos” geweest.

Hoe hebben de mensen thuis dit

ervaren....

We zijn benieuwd naar uw reactie: stuur
deze naar Gieneke van Nus via
h.van.nusdijkstra@freeler.nl of bel haar:

0573 2541 07.

Nieuwsgierig geworden: terug kijken kan

nog tot volgend jaar juni

Werkgroep Ruimtevieringen

zoveel kleuren
in de natuur

Verwondering is mijn
enige hobby

‘Eigenlijk heb ik geen tijd om te werken, zo
kan ik in beslag genomen worden door het
mysterie achter de zogenaamde alle-
daagsheid. Het liefst was ik gadeslager
geworden, waarnemer van wat er allemaal
om ons heen gebeurt. En ook van wat er in
onszelf plaatsvindt, want laten we vooral niet
vergeten hoe opwindend dat is.
Verwondering blijkt een dagtaak.

Zojuist zag ik een plant, zo'n ‘lelijke’ die we
voor het gemak onkruid zijn gaan noemen.
Deze struik had zich dwars door een distelige
braambos naar boven geworsteld zodat hij
zich door de zon kon laten kussen.

Als je goed oplet kom je erachter dat werkelijk
alles wat leeft reikhalst naar het licht. Elk
wezen, hooggeacht of veronachtzaamd went
z'n kopje richting zon. Wonderlijk hoezeer we
op elkaar lijken in ons verlangen om in het
licht gezet te worden. Mazzel dat het zomer
wordt en de grote vakantie in aantocht is.
Dan wordt opnieuw duidelijk dat
verwondering niet alleen m'n werk is maar
ook m'n enige hobby. Een hele goedkope en
duurzame liefhebberij, want je hoeft te
vliegen noch te dokken. Misschien ook iets
voor jou; verwonderingetje spelen, hier en
daar met open mond stilstaan bij het wonder
van het leven. En laten we elkaar onderweg
groeten en eren als medepelgrim op weg naar
het licht!

Annemiek Schrijver,
Nieuwsbrief KRO-NCRV
6 juni
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Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. N. Swen,
Oecumenische viering

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. A. van den Dries

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: dhr. E. te Loo

10,00 uur Gudulakerk
Voorganger: dhr. E. te Loo

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: pastor W. Matti

1.0.00 u-L‘Jr_GudU‘Iakerk-
Voorganger: ds. P. Wansink

1 000 uur G.u.dulak.e.rk.
Voorganger: ds. P. Wansink

Bij de diensten:

Zondag 16 juli

Bermen vol grassen, klaprozen en margrieten.
Goudgeelkleurende graanvelden en tuinen vol
rozen en lavendel. De zomer is een feest van
kleuren en geuren. En in die bonte mix toont
zich de Eeuwige.

Mensen vormen samen net zo'n veldboeket, zo
verschillend als wij zijn. Kunnen wij in ieder
mens dat Kind van God zien, ondanks al die
verschillen? En zou het zo kunnen zijn dat we
enkel het Hemelse kunnen eren, door het in het
aardse te herkennen? De aarde zit boordevol
hemel!

De aarde zit boordevol hemel is het thema van
de oecumenische viering op deze zondag.
Gezamenlijk, als kerken van Lochem, hebben
we deze viering voorbereid. Als u ook komt,
wordt het daarmee nog een beetje mooier!

Zondag 23 juli

De overweging van de viering van vandaag
gaat over Psalm 22:1-12 en Johannes 14: 23-31
De centrale vraag waarover het gaat is: Wat
houdt de almachtigheid van God in.

In Psalm 22 (de psalm die Jezus aan het kruis
citeerde) horen we over de ellende die de mens
meemaakt. Niemand ontkomt daaraan. Moet
een almachtige God een mens daarin niet
bijstaan? Waarom doet Hij/Zij dat niet? Wat
wordt er van ons gevraagd wat betreft de
misére van de mens privé en maatschappelijk?
Heeft het antwoord daarop iets met de
almachtigheid van God te maken?



Zondag 30 juli

De zesde zondag van de zomer. Misschien
liggen we wel puffend van de warmte in
onze strandstoelen of kiezen we voor
binnen blijven omdat het daar koeler is. En
dan lezen we vandaag uit Matthelis over de
man die naar schatten aan het graven is en
een die een parel zoekt. En over Salomo die
aan de Eeuwige mag vragen wat hij maar
wil. Dat is nog eens een keuze. ..

Zondag 6 augustus

Vandaag is het de zevende zondag van de
zomer. We lezen uit Hosea en Matthedis. In
beide lezingen gaat het over voedsel. En het
gaat over mensen die lopen, in beweging
zijn. Ik hoop in deze dienst te kunnen putten
uit mijn ervaringen van de afgelopen
maanden: in juni liepen mijn vrouw en ik
van Porto naar Santiago de Compostela en
in juli was ik twee weken vrijwilliger in een
pelgrimsherberg in het zuiden van Frankrijk,
waar mensen vanuit de hele wereld
beginnen aan hun reis over de Pyreneeén
naar datzelfde Santiago.

Korte introductie van ds. A. van den Dries

Ik ben een emeritus van 72 jaar oud. Ik heb 4 jaar in Wommels
(Friesland) gestaan. 6 jaar in de zending gewerkt in Rwanda.
Na de genocide aldaar nog een jaar in de kampen in Goma
(Kongo). 15 jaar in Den Haag gestaan. En tenslotte 11 jaar voor

Zondag 13 augustus

Deze zondag is de 8e van de zomer.
Terugkomend van mijn vakantie staat er
één van mijn favoriete Bijbelverhalen op het
rooster: De storm op het meer. De versie van
Matthedis is uitgebreid en focust op het
handelen van Petrus. De storm is natuurlijk
niet alleen maar een ‘gewone’ storm maar
het verhaal gaat over de stormen in ons
leven en ook over de vraag naar de plaats
van de kerk in die stormen en de vraag naar
ons geloof. Prachtig verhaal, hopelijk ook
een prachtige dienst :-)

Zondag 27 augustus

De 10e van de zomer, in het evangelie van
Mattheds is dit een omslagmoment. Het
blijkt opeens dat het volgen van Jezus niet
zonder lijden’ kan. We raken aan ernstige
kanten van het evangelie: Matthelis 16,
21-27. Vraag voor mij als predikant in onze
tijd: Hoe vertalen we dat naar onze 21e
eeuw? Hopelijk voelen we ons geraakt door
de oproep Jezus te volgen, maar hoe doe je
dat?

50% de Nederlandse Protestantse Gemeenschap (NPG) in

Luxemburg gediend en voor 50% onderwijs gegeven aan de Europese school.

In 2019 zijn mijn vrouw en ik in Ruurlo komen wonen, hetgeen ons uitstekend bevalt.
Het enige nadeel is dat onze 4 kinderen allemaal in het westen wonen.
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Het pastoraat van de PG Lochem staat open voor wie bij ons
aanklopt.

U kunt in contact komen met het pastorale team via email
pastoraat@pglochem.nl Bellen kan ook: voor dringende zaken met

ds. Paul Wansink: 06 520 522 43; voor andere zaken met Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk: 0573 250 603 of 06 387 166 17.

Mocht het niet direct lukken hen te bereiken, spreek dan a.u.b. uw naam
in op de vaoicemail. U wordt later teruggebeld.

NB Het nummer van de pastoraatstelefoon (06 20375573) is per 1 juli
vervallen!

Als u behoefte hebt aan pastoraal bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even navragen!), dan kunt u dit doorgeven via
bovenstaand emailadres of telefonisch aan Amanda Jansen
coordinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres bloemen@pglochem.nl kunt u namen doorgeven van
gemeenteleden die in aanmerking komen voor de zondagse bloemen uit
de kerk.



Van de predikant

Inmiddels ben ik ongeveer een maand uw predikant. Zoals waarschijnlijk herkenbaar, ben
ik nog iets aan het zoeken. Ik heb afspraken gemaakt met de kerkenraad over een soort
van introductie. Allerlei werkgroepen en commissies probeer ik te leren kennen. Beter:
niet de werkgroepen, maar de mensen in die werkgroepen. Er gebeurt veel in Lochem!

Ik zal in de komende periode mijn steentje daaraan gaan bijdragen, maar ik ben een
predikant die het verstandig vindt eerst goed te kijken wat er gebeurt en dan eventueel
te bezien of sommige dingen misschien nog beter kunnen. Tot nu toe voelen Lobke en ik
ons goed thuis in ons prachtige huis in Zwiep en ook in de kerkelijke gemeente. Veel
dank voor de gastvrijheid die we hebben ervaren. We hopen dat op onze manier terug te
geven.

In het beroepingswerk werd al één ding duidelijk: de PGLochem heeft een wat vergrijsd
karakter. Op zich hoeft dat geen ramp te zijn, maar met het oog op de al nabije toekomst
is het echt van belang te bezien of we onze gemeente iets meer van alle generaties
kunnen laten zijn. In dat kader heb ik voorgesteld om met een aantal betrokkenen bij
jeugd- en jongerenwerk van onze gemeente en met enkele kerkenraadsleden het boekje
Samen Jong. Kernwaarden van een kerk met alle generaties te gaan lezen.

We gaan proberen een aantal van die kernwaarden te vertalen naar onze gemeente.
Spannend genoeg. Vooralsnog heb ik goede hoop, maar eenvoudig is zo'n overgang niet.
We gaan u uiteraard op de hoogte houden.

Na het afscheid, de verhuizing en de nieuwe start gaan Lobke en ik op vakantie. De eerste
week met mijn dochter Hanneke en haar man, daarna met ons tweeén. Vanaf 12 julitot 6
augustus zijn we weg. We hopen u daarna weer te ontmoeten.

Een hartelijke groet,

Paul Wansink
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Gudula Cultureel

Eerste Gudula zomeravondconcert 2023
d.d. 23 juni door Capella Gudula

Het concert werd om 20.00 uur majestueus geopend door Els Dijkerman op het Gilman-orgel met het
Allegro Majestoso sonate |l van F. Mendelsohn.

Een grote tegenstelling met de daaropvolgende ingetogen “Evensong”: een compleet gezongen
avonddienst met religieuze muziek van componisten als William Byrd (1543-1623) en tijdgenoten.
Grotendeels in het Engels, 3 stukken in het Latijn.

De Gudulakerk leek wel even de Westminster Abbey of de St. Pauls cathedral.

De koorleden: 6 vrouwen en 3 mannen, onder leiding van Els Dijkerman, zongen loepzuiver, a-capella,
op 2 stukken na met orgelbegeleiding. Dit waren “Be thou my vision” en “Evening hym/Tallis’ canon’,
de enige twee waarvan ik de melodie kende. De koorleden en de dirigent gingen geregeld op een
andere plek/in een andere opstelling voorin de kerk staan.

Een prachtige, verstilde opening van de zomeravondconcertreeks van Stichting Gudula Cultureel.

Antoinette Oprel-van Riel

Beiaardconcerten Gudula Cultureel

Met de beiaardconcertserie wil de Stichting Gudula Cultureel de Lochemse
beiaard, een bijzonder instrument, meer in de schijnwerpers plaatsen. In
augustus 2014 werd bekend- gemaakt dat de beiaardcultuur in Nederland
wordt erkend als immaterieel (cultureel)erfgoed.

Lochemse beiaard

Lochem is trots op de beiaard (ook wel carillon of klokkenspel genoemd) in de
toren van de Grote of St.-Gudulakerk, een kostbaar, authentiek,
cultuurhistorisch bezit gegoten door B.Eijsbouts BV te Asten. Elk kwartier
strooien de klokken een melodie over de oude binnenstad. ledere week wordt
op marktdagen de beiaard bespeeld. De Lochemse Beiaard is één van de
moaiste beiaarden van ons land. Deze is geschikt voor alle soorten muziek:
volksliedjes, klassiek en modern. Ook speciaal voor de beiaard gecomponeerde
muziek klinkt over de stad.

Sinds 2013 is beiaardier Jan-Geert Heuvelman, de vaste bespeler van de
Lochemse beiaard. Hij verzorgt wekelijks - hoog in de toren achter zijn
stokkenklavier, tussen de klokken - de bespelingen.

Voor informatie: www.gudula.nu

Nog te beluisteren beiaardconcerten op vrijdagavond, van 19.00 - 20.00 uur:
28juli Hylke Banning & Esther Schopman

4augustus  Jan-Geert Heuvelman

11augustus  Beiaard en Piano met Boudewijn Zwart en Jan-Geert Heuvelman




Heleen Dake

In de nacht van 5 juni is Heleen Dake thuis in Hoog Langen overleden
op 97-jarige leeftijd overleden. Onvoorstelbaar: een lang leven,
grotendeels scherp van geest, met inzet, liefde en zeker ook met
dosis humor geleefd. Ze was een vrouw met sterke principes en ook
een duidelijk gepositioneerd geloof. Ze hield van de kerk voor zover
die betrokken was op wat er in de wereld gebeurde. Ze had een
open oog en hart voor de maatschappij en de culturele ontwikke-
lingen. Ze had dat van haar ouders meegekregen, getuige ook haar
betrokkenheid bij de Haélla-stichting. Ze vond die betrokkenheid

bij kerk en wereld terug in een ruimhartige kerk. Zo heeft ze de
gemeente hier in Lochem ook ervaren. Ze was hier in de avond van
haar leven komen wonen, maar dat werden nog vele goede jaren.
Ze deelde dat leven geruime tijd met hartsvriendin Nel Voltelen,
ieder had overigens duidelijk haar eigen plek. Ze hebben zich beiden
met verve ingezet voor de Lochemse (kerkelijke) gemeenschap.

Tot aan de coronatijd waren ze trouwe kerkgangers. Trouw ook op
dit punt aan haar principes.

In een dankdienst - bezocht door veel familieleden, vrienden en
vertegenwoordigers van allerlei maatschappelijke en kerkelijke
organisaties - voor haar leven stonden we stil bij haar doorleefde
geloof. We lazen uit Deuteronomium, waar God via Mozes een
appel doet aan zijn volk om met het oog op het beloofde land
verantwoord te leven. Dat heeft Heleen haar leven lang geprobeerd.
Met grote inzet pogen als een verantwoordelijk mens

te leven in kerk en wereld. Die wereld van ons iets beter maken.

Ze was trots op haar 2e naam: Theodora, van God ontvangen, van
God gekregen, maar toch ook in de betekenis: bij God geliefd. Zo

Inde nacht van 5 juni is Heleen
Dake thuis in Hoog Langen op
97- jarige leeftijd overleden.

\ " wist zij zich een geliefd mens. Geliefd bij haar familie, haar vrienden,
"5 | Nel, maar ten diepste toch ook geliefd bij God haar schepper.
- Aan de handen van die schepper hebben wij Helena Theodora Dake
L toevertrouwd. Dat zij zich geborgen mag weten in Gods liefde.

ds. Paul Wansink

IN MEMORIAM




Uit de kerkenraad

Doordat voor sommigen de vakantie al was begonnen,
vergaderde de kerkenraad in kleine samenstelling.

De voorzitter was er niet vanwege het eindexamen van een
kleinzoon (die gelukkig geslaagd bleek); hij werd op waardige
wijze vervangen door Harm Wesselink. Scriba Marian de Hoop
kon er ook niet bij zijn, daarom was ondergetekende een keer
plaatsvervangster bij de vergadering. Tegelijk was het de
eerste kerkenraad met onze nieuwe eigen predikant. Dat gaf
een goed gevoel.

Op de agenda stond o.a. de bestemming van de voormalige
kosterswoning bij de Witte Kerk. De vraag is of deze eigendom
van de kerk moet blijven; u heeft daar op de gemeenteavond
onlangs al iets over gehoord. Zowel aan verhuur als aan ver-
koop zitten nog wat haken en ogen. De kerkenraad zal zich
hier opnieuw over buigen in september, omdat nu geen
quorum aanwezig was om een beslissing te kunnen nemen.
De kerkenraad streeft ernaar om u op de gemeentebijeen-
komst in november een voorstel te kunnen voorleggen.

Paul Wansink pakt het jeugdwerk voortvarend op en heeft
het plan om met de leiding van de jeugdkerk en de
Simon-en-Sara-diensten, een ouderling en een diaken
gezamenlijk plannen te ontwikkelen aan de hand van het
boek Samen jong van Sabine van der Heijden e.a.

De werkgroep Communicatie sluit zich op eigen initiatief

bij dit overleg aan.

Daarnaast hebben een ouderling en een diaken een inwerk-
plan voor de predikant opgesteld, dat kort is besproken.

Paul was het er helemaal mee eens. In december evalueren we
of het allemaal gelukt is.

De plaatselijke regeling moet in de nieuwe situatie aangepast
worden; er ligt een voorstel, maar doordat geen besluiten
genomen konden worden is ook dit doorgeschoven naar
september.



De Startzondag vindt dit jaar plaats op 17 september.

Zet u de datum alvast in uw agenda? Er worden leuke
activiteiten gepland voor jong en oud. Het geheel kan
weer plaatsvinden — bij mooi weer — in de tuin van Jan
van Voorst. Bij slecht weer gaan we naar de Gudulakerk.
Helaas valt de Startzondag dit jaar samen met de
Obstacle Run, waaraan veel van onze jongeren
deelnemen. We hebben ons daarom voorgenomen om de
‘wereldlijke’ activiteiten in Lochem beter in kaart te
brengen en op het rooster te zetten, zodat we er rekening
mee kunnen houden in onze eigen planning.

Omdat het de laatste vergadering van het seizoen was,
dronken de weinige aanwezige kerkenraadsleden met
elkaar een glas om de zomer in te luiden.

Wij wensen u allen een heerlijke, zonnige, niet al te warme
zomer toe!

Toos de Zeeuw
Werkgroep Communicatie

PS: Voor zover u dat niet al doet: denkt u deze zomer een
keertje extra aan alleenstaande ouderen?

Zij zijn vaak eenzaam in de periode dat bijna iedereen met
vakantie is. Een kaartje of een kort bezoekje doet hen goed!




Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld. Deze adressen
zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten van harte welkom:
Mevr. PA. Pasma vanuit Nijmegen
Dhr. H. Bos vanuit Nijmegen

Overleden

05-06-23 Mevr. H.T. Dake (31-07-25) Bericht van geboorte of overlijden,

17-06-23 Dhr. AW. Rouwenhorst (10-06-44) . .
aanmelding, opzegging en

Vertrokken adreswijziging s.v.p. melden aan:

Dhr. J.W. Pezy naar Eefde ledenadministratie@pglochem.nl
Dhr. J.S. van der Zee naar Zutphen

Collecteopbrengsten Diaconie (incl. Giften voor deze doelen)

21-5-2023 De Zonnebloem € 221,90
28-5-2023 Zending (Egypte) € 312,50
4-6-2023 Stichting Jarige Job € 267,50

Verder ontvingen wij € 25,- voor het algemene werk van de diaconie.

Daarnaast ontvingen wij nog € 20,- voor de voedselbank.

We bedanken iedereen voor het bijeenbrengen van bovenstaande bedragen, wij zullen
zorgdragen dat ze op de juiste plek terecht komen.

Verloting Paaskaarsen

In juni werden 7 paaskaarsen van de RK. locatie

St. Joseph en de Protestantse Gemeente Lochem verloot
t.b.v. de Voedselbank.

Harm Wesselink (diaken) deed de trekking op 18 junina
de oecumenische viering in de Gudulakerk.

De apbrengst voor de Voedselbank Lochem was € 202,50.
Alle deelnemers hartelijk dank voor de bijdrage!

Raad van Kerken & Geloofsgemeenschappen
Lochem-Barchem
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Diaconie

Gieneke van Nus

Een kijkje bij de Voedselbank Zutphen De Eetketen,
uitgiftepunt Lochem.

Vrijdagmorgen tegen 10 uur zijn we aanwezig in het Spint, achter-
ingang Witte Kerk, waar sinds alweer een half jaar, de Voedselbank
Lochem is gehuisvest.

‘We| dat is per keer een team van 3 mensen. Tafels worden uit elkaar
geschoven en bedekt met grote platen. Koelkast en diepvries gaan
aan. We kijken wat er via de kratten voorin de kerk is binnen gekomen.
En dan is het wachten. Wachten op de chauffeurs die met de bus van
de Voedselbank omstreeks 7 uur vertrekken uit Zutphen en langs gaan
bij diverse supermarkten, bakkers en andere vaste adresjes waar
voedsel wordt opgehaald. Daarmee rijden ze terug naar de hoofd-
locatie van Voedselbank Zutphen “de Eetketen”. De bus wordt
uitgeladen en gevuld met kratten met diepvries- en koelkastspullen.
En op donderdag al gevulde kratten voor momenteel 25 gezinnen uit
de gemeente Lochem. En is er nog groente en fruit en vaak aardappels,
die meekomen.

Meestal zijn de chauffeurs er iets na 10 uur. Dan is het even hard aan-
poten om de kratten verder te vullen met de meegenomen spullen.
Met zijn allen, ook de chauffeurs helpen meestal mee, is de klus snel
geklaard en is er tijd voor koffie. De chauffeurs vertrekken en nemen
afval, plastic, papier, de kratten van de week ervoor weer mee naar
Zutphen. Rond kwart over 11 start de uitgifte.

De mensen komen één-voor-één, soms met twee binnen, legen hun
krat in meegenomen tassen die verder worden gevuld met koelkast-
en diepvriesproducten die worden uitgedeeld. En gaan blij en dank-
baar met goed gevulde tassen naar huis. Zijn er kinderen jarig, dan
krijgen ze een doos van de Stichting Jarige Job. Hierin zit alles om een
verjaardag te kunnen vieren. Voor de volwassenen is er een taartje.
Elke week een verrassing wat er is en hoeveel.

Ook is er een uitgifte menstruatieproducten via het Armoedefonds.
Bijna elke week brengt Charitas vanuit de RK-kerk producten voor elk
gezin. Boerderijwinkel De Bosheurne uit Barchem doneert regelmatig
varkensvlees, met dank aan de bemiddeling door Francien van
Pijkeren. Tussen 10 en 11 uur kunnen ook anderen voedsel brengen,
wat regelmatig gebeurt.

Ook ik koop in voor de Voedselbank met het geld dat door u wordt
gegeven tijdens de collectes en door giften. Kaas, melkproducten en
wasmiddelen en ook vis. Rond half 1 zijn meestal alle mensen geweest.
De koelkast en de diepvries gaan weer uit. We ruimen op, maken
schoon en gaan naar huis. Het is een fijn team waar ik deel van uit mag
maken en doe dit met veel plezier.
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Berichten

Een olijfboom planten

Na de lezing over de huidige situatie in Israel/Palestina vroegen mensen:
"Kan ik ook iets doen?" En dan natuurlijk geweldloos en hoopgevend. Ja,
dat kan. Plant een olijfboom, en wel in de Palestijnse gebieden. Zo'n
daad is een mes dat aan heel veel kanten snijdt. Als je weer eens voor
iemand die alles al heeft, een cadeau moet bedenken: geef een
olijffboom, maar dan daar - origineel en zinvol. De boom gaat met een
beetje geluk wel 1000 jaar mee. De betrouwbare organisatie van de
YMCA zorgt ervoor en hij kost maar € 20,-. Voor die 2 tientjes krijgt de
jarige een certificaat met een gedicht en bij de boomgaard komt een
bord met zijn/haar naam erop te staan. Zo'n buitenlandse eigenaar, dat
helpt toch weer een beetje tegen rooien of vernieling door settlers; in elk
geval tegen onteigenen van de grond. Want ongebruikte grond in
Palestina vervalt na 3 jaar aan de staat Israél. En een olijfboom heeft heel weinig nodig, als ie
eenmaal aangeslagen is kan hij zelfs in rotsige bodem zonder verzorging of irrigatie; maar hij levert
wel opbrengst aan de eigenaar. Zo houdt een olijfboom voor Palestijnen de hoop op toekomst
levend. En 'last but not least": ze worden allemaal tegelijk geplant op een jaarlijkse boomplantdag
aan het begin van het jaar, waarbij schoolkinderen eerst les krijgen over het belang van de bomen
en het onderhouden van het ecosysteem. Op www.planteenolijfooom.nl vindt u hoe het werkt.

Stichting ‘Plant een Olijfboom’ werkt voor rechtvaardige vrede, met gelijkwaardigheid voor alle burgers
van het land. Sinds 2004 zijn er al meer dan 125.000 olijffbomen gesponsord!

Liesbeth Burger

De slotavond van de 30+ groep

Het is een goede traditie om iets leuks te doen ter afsluiting
van het seizoen waarin weer vele verschillende
onderwerpen ter sprake zijn gekomen.

Op donderdag 8 juni zijn wij hiervoor naar Mafiana Manana
in Laren geweest.

Om 19.00 uur hebben we ons verzameld bij Dinie waar we
het afgelopen seizoen hebben geévalueerd met koffie en
thee. Daarna op pad naar Manana Manana. Het was
prachtig weer en iedereen had er zin in. Het is een relaxt
festival met leuke activiteiten. We hebben rondgeslenterd
en genoten van de mooie plek en tot slot een ijsje gegeten.
Het is nu tijd om van de zomer te genieten en met nieuwe
energie op dinsdag 12 september weer te starten. We
wensen jullie allen een fijne zomer.

Dinie Breunissen
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Diaconale tuin voor de voedselbank

Ondertussen zijn we alweer volop bezig met
het 10e tuinseizoen. Het hele perceel is zo
langzamerhand weer ingezaaid of beplant
met voor-gezaaide groentes.

Het bouwplan ziet er dit jaar in grote lijnen
als volgt uit: aardappelen, wortels (zomer-

en winterwortels), bieten, rabarber, radijs,
stokbonen, slabonen, bieten, prei en de
groentes die het altijd wel goed doen: sla

en andijvie.

Omdat het dit voorjaar nogal nat was, hadden
we te maken met een wat latere start dan we
normaal gewend zijn. Ondertussen hebben we
in mei alweer flinke droogte gehad. Gelukkig
konden we dat een beetje voorblijven door

Nieuwe initiatieven

Geloven en kerk zijn, omzien naar elkaar én naar de ander. Dat kan

op vele manieren.

Met de werkgroep Nieuwe Initiatieven zoeken we telkens naar
leuke, prikkelende, verrassende en ook verdiepende activiteiten.
Bijvoorbeeld in de vorm van een escaperoom, een
bezinningstocht, de kerststallenwandeling, “Gluren bij de buren”
of een quiz. Voor jong en oud, wel of geen gemeentelid. ledereen

is welkom om mee te doen en mee te denken!

Heb je suggesties voor ons? Wil je meedenken/meehelpen? Graag!
Laat het ons weten via: activiteiten@pglochem.nl of 0618750645.

Anita Kolkman, Arjan Klein Hazebroek, Sander van Voorst

veelvuldig te sproeien. Maar toen het in week 25
eindelijk weer normaal ging regenen, was dat
meer dan welkom...

8 juni is de eerste rabarber en radijs geoogst, de
weken erna is er sla en andijvie bij de voedsel-
bank in Zutphen afgeleverd.

Wij vragen in Samenspraak regelmatig om
nieuwe vrijwilligers en dat zullen we ook blijven
doen, hulp is altijd welkom!

Maar het is fijn dat we nu kunnen zeggen: het
heeft resultaat gehad!

We hebben 2 dames mogen verwelkomen die
donderdagmiddags komen helpen met oogsten.

Harm Wesselink

Graag wil ik iedereen
bedanken die tijdens de
ziekte en bij het overlijden
van Jan op allerlei ma-
nieren met ons heeft

weggevallen. Hierbij alsnog.

Naam quilt; Adventssterren,
Ontwerpster: Roos Dieker.

Rectificatie: in Samenspraak 5 is per abuis de naam
van de quilt en de maakster onder de foto op pag. 17

meege- leefd. Het heeft
ons heel goed gedaan.

Ook namens onze kinderen,
hartelijk dank.

Francien van Pijkeren
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Jeugdkerk

Roos en Anita

Afsluitingsavond
jeugdkerk

Zaterdag 1 juli hebben wij met de jeugd
door middel van een Hunted game het
seizoen afgesloten.

In 2 groepjes gingen de jongeren op pad om
6 posten te vinden en daar een opdracht uit
te voeren. Ze moesten een parcours lopen
terwijl ze aan elkaar vast zaten. Er moesten
pingpongballetjes gevangen worden,
leeuwen en andere spulletjes gezocht en ze
moesten zichzelf zo goed verstoppen dat ze
niet te zien waren op de foto. Dit alles onder
een tijdsdruk van 5 kwartier.

Wat het nog een beetje spannender maakte:
er kwamen ook nog een paar Hunters achter
ze aan. De hunters hebben ze flink opge-

jaagd, maar onze jeugd wist uit hun handen
te blijven.

Uiteindelijk wist het team van Nathan, Abel,
Sander en lIse de prijs binnen te slepen. Heel
sportief werd deze in de loop van de avond
met iedereen gedeeld.

Na nog gezellig met elkaar en de helpende
ouders te hebben nagekletst bij het kamp-
vuur, hebben we de avond onder het genot
van marshmallows en chips om kwart over
11 afgesloten.

Wij kijken terug op een gezellig seizoen en
zien jullie graag terug na de zomer.

Ben jij 12 jaar of ouder en denk je: daar wil ik
ook wel aan mee doen: je bent van harte
welkom.
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Het is zondag. De muizenkinderen luisteren goed naar ~ “Wat gaan jullie doen?” vraagt Kik, die ze langs ziet
een verhaal van Jezus. Het gaat over een landman die  komen. “We gaan zaaien!” roept Ricardo. “Dan

gaat zaaien, vertelt de dominee. Sommige korrels worden het nog méér korrels!” piept Florans. Een uur
ontkiemen in rotsige grond en verdorren meteen inde  later gaat Kik een kijkje nemen. De twee zitten naast
zon, want ze hebben te weinig wortels. Andere korrels  een stukje omgewoelde aarde. “Kik!” roept Ricardo,
vallen tussen de distels en kunnen niet goed opgroeien. “Er gebédrt maar niks. Nou... doei!” Hij sprint weg.
Weer andere komen in goede aarde en krijgen aren Florans kijkt somber. “Ik heb het zeker fout gedaan,”
met nieuwe graankorrels! “Zo is het ook met mensen,”  zegt ze. Kik gaat zitten. “Welnee,” zegt hij, “De korrels
zegt de dominee. “Sommigen willen Jezus volgen, maar moeten heel lang rusten in de aarde. Anders

het zit niet diep. Anderen hebben te veel aan hun ontkiemen ze niet.” “Daar heb ik het te druk voor...”
hoofd en groeien niet. Maar sommigen pakken Jezus’ ) zucht Florans. Zo blijft Kik alleen achter. Hij gaat naar
boodschap op en daaruit groeit veel goeds!” Ricardo de vijver, zuigt zijn wangen vol water en sproeit het
Muis springt op. “Dat gaan we proberen!” fluistert hij f over de graankorrels. “Rust is belangrijk,” zegt hij.
tegen zijn zus. Ze trippelen naar huis en halen wat f “Maar gieteren ook.”

graankorrels uit de voorraadpot. J

T o

Puzzel 2 @ ©

Jij hebt een handje graankorrels om te zacien. Wat is . Vlul de lege bordjes in met de letters die eronder staan.
nu,het beste tuintie.om ze in te zadlen? Op de zéven Het is puzzelen, tip: elk woord heeft te maken

bordjes staat te lezen wat erin elk tuintje in de grond mrt het verhaal dat de muizen hebben gehoord.

2it. Maar er Staah dlleen Klinkers! - 5 Je moet RUST nempn om het op e lossen! .

Uit de Bijbel

Jezus vergeleek het koninkrijk met ontkiemend zaad.
'Soms valt zaad N goede grond. Dat zaad vormt aren
met wel honderd of zestig of dertiy graankorrels.
Uit &8n graankorrel! benk daar maar eens over nal L7
(Naar Mattetis 13:8-9)

o

Tekstan Marjet de Jong
o> Tekeningen: M. Jurrins
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Het zaad dat in goede grond
is gezaaid, dat zijn zij die het
woord horen en begrijpen.

Mattheiis 13:23

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
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vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
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vrijdag
zaterdag
rondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

vrijdag
zaterdag
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Lees rooster

Juli
juli
Jjuli
juli
juli
Jjuli
juli
Juli
juli
juli
Juli
juli
juli
Juli
Jjuli
juli

augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus

septernber
september

Mattheds 13:1-23
Matthedis 13:24-33
Matthediis 13:34-43
Matthels 13:44-58
Psalm 119:41-48
Spreuken 28:1-9
Spreuken 28:10-20
Spreuken 28:21-28
Psalm 119:49-56
Spreuken 29:1-9
Spreuken 29:10-18
Spreuken 29:19-27
Psalm 119:57-64
Spreuken 30:1-9
Spreuken 30:10-14
Psalm 119:65-72

Spreuken 30:15-23
Spreuken 30:24-33
Spreuken 31:1-9
Psalm 119:73-80
Mattheis 14:1-12
Matthets 14:13-21
Matthediis 14:22-36
Spreuken 31:10-20
Spreuken 31:21-31
Psalm 119:81-88

2 Koningen 16:1-9

2 Koningen 16:10-20
Romeinen 9:1-5
Romeinen 9:6-18
Romeinen 9:19-29
Romeinen 9:30-10:4
Romeinen 10:5-13
Romeinen 10:14-21
Romeinen 11:1-12
Romeinen 11:13-24
Romeinen 11:25-36
Matthéus 15:1-20
Matthedis 15:21-28
Matthedis 15:29-39
Mattheds 16:1-12
Matthedis 16:13-20
Mattheiis 16:21-28
2 Koningen 17:1-12
2 Koningen 17:13-23
2 Koningen 17:24-33
2 Koningen 17:34-41

2 Koningen 18:1-12
Matthedis 17:1-13
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Lied van de grote reis

Er zijn daar oeroude tuinen
waar je in wieden en plukken mag. e
Je hoeft er niet heen, maar je mag. .
Maar je mag niet alleen. s 5

Daar gaat je bootje. Het waait.
Wie zwemmen kan is beter af
dan wie niet zwemmen kan. =7

Daar kom je aan, bekaf. e

De duinen zwaaien met witte handen 53
dat je welkom bent. e
Van al die vreemde landen

is dit land het minst bekend.

Huub Oosterhuis




