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Vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft
(Lukas 2,14)

De maand december is voor een predikant de maand die in het teken staat van
Kerst. Ik hou van kerst. Mijn moeder maakte er altijd een groot feest van. Al op de
4 adventszondagen vertelde ze elke middag een adventsverhaal en op de beide
kerstdagen werd dat herhaald. Bovendien stond ze dan ‘s morgens vroeg op om
de rest van de familie en de vaak aanwezige gasten zingend en met een kaarsje
ontbijt op bed te brengen. Als kind hielp ik daar graag bij. Ik heb het ook in mijn
eigen gezin nog een tijd volgehouden, inclusief het verhaal.

Je zou kunnen zeggen: dat zijn nostalgische herinneringen. Dat is waar, overigens
kunnen ook nostalgische herinneringen de moeite waard zijn. Maar nu we in zulke
gure tijden leven zijn deze jeugdherinneringen misschien meer dan nostalgie.

Ik vermoed dat ik de ‘gure tijden’ niet hoef uit te leggen. Steeds merk ik bij mensen
thuis hoe u geraakt bent door de oorlog in de Oekraine, de strijd in Israél en de
Gazastrook, hoe u zich zorgen maakt over opkomend antisemitisme ook in ons
land en hoe u nadenkt over de toekomst van ons land. Hoe moet dat toch als we
zo tegenover elkaar staan? Dat alles bedoel ik met ‘gure tijden’

In dat licht zijn de kinderherinneringen aan mijn zingende moeder niet alleen
nostalgie. De kersttraditie bij ons thuis stond ergens voor. Waar het voor stond is
misschien nog het best te vangen in die oude uitdrukking uit het Lukasevangelie:
vrede op aarde. De woorden van de Engelen, woorden uit de Hemel. Dat is niet
toevallig. Het gaat om Gods werkelijkheid, zijn droom voor deze wereld. Vrede
betekent in de eerste plaats dat er geen oorlog meer is. Dat zou wat waard zijn
pfffl Maar vrede is ook liefdevolle omgang van mensen met elkaar, de polarisatie
voorbij. Vrede is ook een open huis voor vreemdeling en vliuchteling, ik kan het
niet anders maken. Vrede voor de mensen, God heeft ons immers lief.

Ik hoop dat u rond kerst met uw geliefden de kans hebt om te zingen, om bij
kaarslicht in elkaars ogen te kijken. Misschien is er zelfs wel iemand die een
verhaal vertelt van zorg, van aandacht van compassie. Misschien zelfs dat God
onder ons kwam in een stal. En dat we dat dan uitdragen de wereld in, want o wat
hebben we dat nodig.

Paul Wansink
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De Kerst in ...

Diny Nijkamp

Kerstin Gudula

Als we ouder worden is het soms niet meer
haalbaar om nog zelfstandig thuis te wonen.
We willen het liefst allemaal zolang mogelijk
op ons eigen plekje blijven, maar als dat door
omstandigheden niet mogelijk is, danis er
een mooi alternatief. Thuisblijven is soms
geen keuze. In Gudula is er een fijne huiselijke
plek, met aandacht voor de bewoners van de
medewerkers en ook van de vrijwilligers.

De bedoeling was dat ik een artikel zou maken
over Kerst in de woonzorgcentra. In dit geval
Huize Gudula. Bij toeval, of niet, kom ik Irma
Mulder tegen, zij werkt voor * Zorggroep Sint
Maarten’ en zij kan en wil me alles vertellen
over hoe ze hier samen Kerst vieren.

Irma: In de aanloop naar Kerst worden er
voorbereidingen getroffen om de
ontmoetingsruimte en de huiskamers in
Kerstsfeer te brengen. Er wordt een dagdeel
gereserveerd om voor wie dat wil en kan
kerststukjes te maken. Er komt een grote

boom in alle ruimtes waar we samen komen
en er zijn sfeerhuisjes op grote panelen.
Sommige bewoners vieren Kerst met de
familie, maar de leiding haalt ook voor
overige mensen alles uit de kast. In de week
voorafgaand aan de Kerst wordt een
Kerstdiner geserveerd waarbij ook de
mantelzorgers mogen aanschuiven. Er wordt
dan flink uitgepakt met heerlijke gerechten
die prachtig worden opgediend. De tafels
worden sfeervol gedekt. Het oog wil ook wat.
Er worden pannenkoeken gebakken op
Kerstavond, velen kennen dat nog van de
traditie van thuis. leder heeft zo zijn of haar
eigen recept en gewoontes. Dan komen de
verhalen vaak los over het vroeger was, hoe
het nu is en is het reuze gezellig.

Op de dagen zelf is er een Kerstviering met
wat lekkers bij de koffie of thee. Er wordt een
Kerstverhaal verteld, niet per sé het
traditionele kerstverhaal, want er wonen




mensen van allerlei gezindten. Maar er zit wel
een boodschap in, het samen vieren, het
samen delen en de verbondenheid is heel
belangrijk.

Voor wie dat wil gaat een vrijwilliger mee naar
de huiskamer om samen naar het
‘Weihnachtsoratorium’ te |luisteren. Een week
later kan dat ook met het Nieuwjaarsconcert
van de ‘Wiener Philharmoniker * muzikanten.
Samen luisteren is samen delen.

We spelen een Kerstquiz voor wie daaraan
deel wil nemen en proberen het voor de
mensen zo prettig mogelijk te maken.

Voor Oud en Nieuw gaan we kniepertjes
bakken, ook de bewoners en ook dan heeft :
iedereen wel een favoriet recept en verhalen N} k

_
over die tijd. De verhalen over vroeger vullen hetsa en |/ ]ﬁ‘ = t

de ruimte, er wordt geproefd en gegeten.
Kortom, het is een gezellige boel. dEIen
Zoals je merkt, is Kerst hier niet kerkelijk getint,
er is iedere maand een dienst, maar het is heel
belangrijk voor de bewoners om de
gezelligheid van de decembermaand naar
binnen te halen. Op deze leeftijd is er al heel
veel wat wegvalt aan dierbaren en contacten.
Als dat dan met de medewerkers en de
vrijwilligers licht kunnen brengen in deze
donkere dagen voor de bewoners is onze
missie geslaagd. We krijgen er heel veel
dankbaarheid voor terug, daar doen we het
voor!

D
¢_—'

Tot slot wens ik natuurlijk alle bewoners hele
fijne Kerstdagen toe en een voorspoedig,
gelukkig, maar bovenal gezond 2024.
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De Kerst in ...

Bij hotel De Paasberg is een tijdelijke
opvang van minderjarige asielzoekers
die zonder ouders in Nederland zijn
gekomen.

Ze krijgen hier onderdak, onderwijs
en/of dagbesteding.

Een gezamenlijk kerstfeest vieren is niet
zo eenvoudig. De jongeren komen uit
verschillende landen en als zodanig ook
met verschillende geloofs-/cultuur-
belevingen.

De meesten van hen komen uit Syrié,
Somalié en Eritrea. Een enkeling uit
Jemen en Sudan. Zo zijn er christenen
en moslims.

Op de Paasberg wordt wekelijks per
taalgroep uitleg gegeven over belangrijke
zaken waaronder ook Nederlandse
feestdagen. Zo ook over het aanstaande
Kerstfeest.

Dat zeker ook in Eritrea wordt gevierd.

Jaarlijks wordt op 7 januari 'Koptisch
Kerstmis' gevierd, dit ook in de Eritrees
Orthodoxe Kerk. In Eritrea wordt deze
dag 'Leddet' genoemd. Hierbij wordt
stilgestaan bij de geboorte van Jezus,

Hij die het 'Licht' naar de wereld bracht.
De moeders zijn dan bezig met eten
bereiden, huis poetsen en de kinderen
worden allemaal in nieuwe kleding
gestoken. De dag wordt in huiselijke kring
gevierd. Hierbij komen de families samen
en wordt er koffie gedronken, popcorn en
zelfgebakken zuurdesembrood gegeten.
Zodra de buikjes gevuld zijn, dan gaan ze
familie, buren en andere bekenden af om
een fijne kerst toe te wensen. Jongeren in

Jan Dinkelman

Eritrea vieren steeds vaker kerst op 25
december, maar voor ouderen is dat een
gewone dag.

Ook hier in Nederland zouden ze graag
een Koptisch Orthodoxe Kerk bezoeken
op 7 januari. Maar ze zijn ook geinteres-
seerd in kerstviering op 24 december.

Daarvoor willen ze een kerk bezoeken

waar een speciale kerstmis wordt
opgedragen.

Verder gaan de Christelijke jongeren hier
niet naar de kerk, de taal vormt een te
grote barriére (niet te verstaan). Sommige
moslim-jongeren gaan wel naar de
Moskee, daar wordt hun moedertaal
(Arabisch) gesproken.

Het geloof geeft zeker rust bij de jongeren,
en dat hebben ze echt nodig.



Ik ben

Jan Dinkelman

Dirigent van de musical ‘ESTER’

Johan Klein Nibbelink: het mooie van zang en muziek...het is iets dat je samen doet.

Vandaar ook jouw keuze om dirigent te
worden?

lk zeg maar zo: doe iets waar je plezier van
krijgt. En als je, zoals in mijn geval, daar
ook een beroep van kan maken is dat toch
geweldig. Daar kan ik levensvreugde
uithalen.

Tijdens mijn studie aan het Twents
Conservatorium zong ik ook bij diverse
kamerkoren. Daarnaast was ik dirigent bij
een jongerenkoor in Eibergen. Nu dirigeer
ik nog het popkoor 'Friends' in
Lichtenvoorde en 'The Greyhound
Barbershop Singers' in Winterswijk.

Na mijn studie schoolmuziek gaf ik les aan
meerdere scholen in de regio. Nu geef ik
nog steeds muzieklessen aan een
basisschool. Heel mooi, zowel ik als de
kinderen dragen tekst aan. Vaak passend
bij de tijd van het jaar, dus nu kerstliedjes
en een maand geleden liedjes van Sint.

In 2002 zocht St. Breedevoort Boekenstad
iemand voor de promotie. Na een
sollicitatie, een stage en een evaluatie
volgde mijn vaste aanstelling als
projectmanager.

De verbinding tussen boek en muziek is
niet zo groot. Het boek is een
cultuurdrager en dat is vergelijkbaar met
muziek. Als cultuurdrager kun je qua
evenementen zomaar denken aan oude
beroepen, historie of geloofsvormen. Alles
is wel ergens in een boek beschreven.

In 2009 werd er met veel cultuursubsidies
gestopt. Daarnaast ging de verkoop van
boeken steeds meer via de digitale weg.
En zo stopte mijn werk daar.

Dus op zoek naar iets anders?

In de Boekenstad-jaren had ik veel geleerd
op organisatorisch en cultureel gebied.
Daarbij was ook het financiéle aspect.
Een jaar later ben ik begonnen als ZZP'er
onder de naam JKN Musical Productions.
In Nijmegen en later Nieuwegein was ik
producent van SuperVoices. Hiervoor
werden mensen uitgenodigd om mee te
doen met een projectkoor van 400-600
deelnemers. De deelnemers kregen een
Oefenpakket toegestuurd met een cd of
mp3 om daarmee zelf thuis te oefenen.
Op de dag van het optreden werd er de
hele dag gezamenlijk gerepeteerd en

's avonds volgde het optreden. Heel
bijzonder: mensen die elkaar helemaal
niet kennen, maar wel gezamenlijk een
uitvoering geven.



Bij de kerken in Winterswijk, Aalten, Dinxperlo
en Lichtenvoorde heb ik samen met anderen
de Top-2000 diensten opgezet. Via o.a.
Facebook konden mensen zich aanmelden
om mee te doen. In overleg met de predikant
worden popsongs uitgekozen. Dat varieert
van harde rock- tot rustige muziek.

Als popcantor verzorg ik de muziek voor de
zogeheten Regenboogdiensten van de kerk
in Aalten. De begeleidende band bestaat o.a.
uit een bassist, gitarist en zangers.

Voor mij is geloof een zoektocht met elkaar,
om het leven zo in te richten dat het ons
gelukkig maakt.

Je was steeds dirigent of ook wel speler?

Dat laatste ook wel. In 2010 zelfs nog een keer
een grote rol.

Bij het WMT (Steengroeve Winterswijk) zou de
musical Jesus Christ Superstar worden
uitgevoerd. Een musical met 130 koorleden.
Door ziekte viel de speler met de Hoge
Priester-rol twee weken voor de uitvoering
uit. De vraag kwam bij mij te liggen, zo'n kans
kon ik niet laten liggen.

Heel wat dagen heb ik om de Slingeplas
gelopen met tekst op zak en liederen op de
mp3-speler: en maar meezingen. En ja... de
uitvoeringen waren bijzonder mooi.

Zelf heb ik ook wel musicals geschreven en
liederen gecomponeerd. Een mooi voorbeeld
hiervan in lied 821 uit het Liedboek voor de
Kerken: 'Dat de weg naar je toekomt'
Overigens, ik heb in een van de zeven
commissies gezeten die het Liedboek heeft
samengesteld.

en ilederen g{ffxyﬁﬁ'ﬁpﬁ'x:ﬁel (8

We hebben o.a. een selectie van Opwekkings-
liederen gemaakt, die er in zijn gekomen.
Vorig jaar hebben we opnames gemaakt van
een aanvulling op het liedboek, Psalmen
Anders, voor op YouTube. Mooie voorbeelden
zijn: 11a 'Vandaag kijk ik alleen nog maar
omhood' of 113c Je wordt gezien, je mag er
zijn'

En nu dirigent van 'onze' musical Ester?

Het lijkt me heel mooi project.

Muziek maken, samen zingen, musicals
uitvoeren, ik vond het allemaal heel normaal.
Tot in 2020 de corona uitbrak, toen merkte ik
wat een leven zonder dat alles is. Het viel me
echt zwaar.

Maar dat ligt (hopelijk) achter ons en nu gaan
we in Lochem vol energie aan de slag.

De kick-off is inmiddels geweest met ruim 100
deelnemers, dus het enthousiasme in Lochem
is er zeker.

Een paar mensen hebben auditie gedaan voor
de grotere rollen en die zijn nu verdeeld.
Overigens... 99% van de mensen kan best wel
zingen. Zeker in een groep of in de kerk. Ik
heb ook liever dat mensen daar meezingen
en meedoen, dan stil voor zich uit zitten te
kijken.

Bij een koor ligt dat wel anders, daarom gaan
we ook een aantal maanden repeteren om
iets moois te presenteren.

En..als dat lukt (en daar ga ik van uit)...
worden alle liederen op 25 mei gezongen
zonder de tekst in de handen.
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Vrijwilliger

Jan Dinkelman

Mini Dijkerman

Vrijwilliger zijn... hoe voelt dat voor jou?
Eigenlijk vind ik het heel normaal om
dingen te doen voor mensen of organi-
saties. Van huis uit heb ik dat ook mee-
gekregen.

Voor de kerk ben ik al ruim 20 jaar
zogeheten 'loper' voor de kerkbalans.
D.w.z. in januari breng ik hier bij mij in
de buurt de enveloppen rond met
informatie over de Kerkbalans van PG
Lochem. Daarin zit dan ook het
formulier met de vraag hoeveel jij
financieel wilt besteden voor het werk
dat de kerk allemaal doet. Meestal doe
ik die brief in de bus.

Een aantal dagen later ga ik weer rond
om de ingevulde formulieren op te
halen. Dat vergt meer tijd, omdat ik dan
aanbel bij de mensen. Bij sommige
mensen/gezinnen wordt dan al
uitgekeken naar mijn komst. Gelijk
wordt er een kopje thee aangeboden en
ontstaan er leuke gesprekken.

Ja, het is een sociaal gebeuren. Zeker de
alleenstaande mensen hebben behoefte
als er eens iemand bij hen op bezoek
komt.

Er zijn ook gezinnen waar ik meerdere
keren moet langs komen, omdat ze het
nog niet hebben ingevuld of even kwijt
zijn. Zelf vul ik de kerkbalans online in.

Dat gebeurt overigens ook steeds meer.
Mede hierdoor wordt het aantal te
bezoeken adressen ook wel minder.
Maar bij mensen op leeftijd ligt dat
zeker anders.

Een keer heb ik meegemaakt dat iemand
mij om mijn ID-kaart vroeg alvorens hij
mij het ingevulde formulier meegaf.

Ja, je weet ook maar nooit wie er aan
de deur komt.

Verder breng ik maandelijks de
Samenspraak rond. Die doe ik wel gelijk
in de brievenbus, zonder een praatje.

En verder?

Als 18-jarige ben ik met mijn studie
Pedagogisch Medewerker begonnen
in Epe.

Vervolgens werkte ik in Enschede en
daarna bij Anke Marjolein in Lochem.
Toen de kinderen werden geboren ben
ik gestopt met het werken buitenshuis.
Vervolgens, toen de kinderen ouder
waren, wilde ik mijn werk daar her-
vatten. Ondanks mijn jarenlange
ervaring in die zorg was mijn diploma
niet meer toereikend.

Het werk bij Anke Marjolein is zeer
dankbaar. Daarom ben ik daar vrij-
williger geworden. Daardoor ben ik ook
vaak met bewoners met de bus in de
kerkdiensten geweest. Ruim 27 jaar,



vaak ging mijn dochter mee voor de
ondersteuning.

Daarnaast was ik bij de beweeggroep van
Anke Marjolein en ging ik mee met het
begeleid zwemmen. Vanuit daar was er ook
tafeltennis, soms hier in de tafeltennishal
maar ook wel naar wedstrijden in Beltrum of
Amersfoort. Een hele bus vol nam ik mee
daarnaartoe. Het waren fantastische
wedstrijden met na afloop nog even een
patatje eten.

Het is geen tafeltennis zoals wij dat kennen
maar schuiftafeltennis, waarbij een
opstaande rand langs de tafel zit.

Van huis uit ben ik met die zorg opgegroeid,
mijn broer is van kinds af aan afhankelijk
geweest van zorg van anderen. Dat zal ook
mede bepaald hebben dat mijn
(vrijwilligers)werk daarop is georiénteerd.

Dat vrijwilligerswerk, was dat ook iets van je
ouders?

Mijn ouders hebben veel gedaan voor de
kerk en maatschappij. Als je in zo'n gezin

opgroeit, dan krijg je gewoon mee dat er
meer is dan alleen werken.

Mijn moeder was actief bij de
vrouwenvereniging. Mijn vader zat als
diaken in de kerkenraad in Harfsen. Daar was
hij ook zondagschoolleider.

Daarnaast heeft hij meerdere
bestuursfuncties vervuld. Toen het
boerenwerk werd beéindigd, kwam er nog
meer tijd vrij om daaraan te besteden.

Op zijn 70e levensjaar is hij begonnen met
zwemles. Na het behalen van het diploma
ging hij wekelijks zwemmen met zijn broer.
Maar dat niet alleen, hij meldde zich aan als
vrijwilliger bij het zwembad om met
anderen te zwemmen. Hij was al 80 toen hij
als vrijwilliger bij het zwembad begon.

Ook heeft hij nog zogeheten waakdiensten
gedaan bij mensen in de laatste fase van
hun leven om zo de familie enigszins te
ontlasten.

Ja, hij was een sociaal man. Als dank
daarvoor kreeg hij een koninklijke
onderscheiding.

Ruim 20 jaar 'loper’ voor de kerkbalans

1



Het was de dag voor kerst, die avond zou kerstavond gevierd
worden.

Hans woonde met zijn familie op een boerderij.

Hij speelde met zijn broer een spel, ze lagen op de buik voor
de zwart glimmende kolenkachel in de grote kamer, een
heerlijke warme gloed verspreidde zich in de kamer.

Kerst was het mooiste feest van het jaar, vond Hans.
Moeder bakte heerlijke dingen, krentenbrood en witbrood.
Heerlijk was dat, nog lekkerder dan van de bakker.

b2 & Moeder was druk, op de boerderij, in het huishouden, maar
/f toch vond ze tijd om het in huis gezellig te maken, versierd
2o met dennengroen en takjes hulst met rode bessen.
;’ X Alles ter voorbereiding op het kerstfeest.

En kerstavond aten ze pannenkoek met worst, dat was een

} f..—"\‘—‘ traditie.

De avond ervoor hadden ze het kerstfeest gevierd van de
zondagsschool.
De kinderen zaten vooraan en de vaders en moeders zaten
' achter hen. Ademloos luisterde Hans naar die zware
mannenstemmen, als ze “Daar is uit “s werelds duist're
wolken, een licht der lichten opgegaan” zongen.
De zondagsschooljuf vertelde een kerstverhaal.
Ze kregen heerlijke warme chocolademelk en na afloop een
sinaasappel, een kerstkrans en een leesboek. Hans had een
boek van W.G. van der Hulst gekregen.
Met de kerst ging hij het lezen.

Plotseling werden de jongens in hun spel gestoord. De deur
van de kamer ging met een ruk open en moeder kwam
binnen.

“Nu ben ik toch vergeten de worst te kopen. Hans, ga meteen
naar het dorp een worst halen”.

Bruusk stond Hans op. “Bah, net nu we zo fijn aan het spelen
zijn.” Hij stampte met zijn voeten op de grond en
schreeuwde tegen zijn moeder.

12 “




Even keek hij haar aan. Moeder zei niets, maar in
die grote ogen van haar las Hans verdriet.

Hij schrok ervan.

“Dat moet dan maar weer".

Moeder gaf hem een tas en wat geld.

Doe je muts op en die wollen das, er staat een
hele koude wind.

Zo ging Hans met zijn fiets op pad, de wind in
de rug Het was koud, grijs en het begon al licht
te sneeuwen. Maar Hans dacht niet aan een
witte kerst, nee, hij dacht na wat hij tegen zijn
moeder had geschreeuwd. Waarom deed hij
dat toch, waarom werd hij zo driftig? Dan kreeg
hij een rode waas voor de ogen en wist niet
meer wat hij zei.

Spijt had hij, maar ja, dat kwam altijd te laat. En
net nu, moeder was zo druk voor het kerstfeest
en dan deed hij zo. Oh, wat had hij een spijt.
Hoe meer hij erover nadacht, des te harder ging
hij fietsen.

Als hij zo thuiskwam zou hij meteen tegen zijn
moeder zeggen dat het hem speet.

Al snel was hij in het dorp bij de winkel. Wat was
het druk en wat bleven sommige mensen toch
lang kletsen tegen het meisje achter de
toonbank.

Eindelijk was hij aan de beurt.

“Graag worst voor de pannenkoek” zei Hans.
“Ach Hans, wat vervelend voor jou, maar de
worst is uitverkocht.

Het is net of iedereen vanavond pannenkoek
met worst eet”.

En zo stond Hans weer buiten. Wat nu, naar huis
gaan zonder worst. Misschien geloofden ze
hem helemaal niet.

Wacht, dacht Hans, ik ga naar de slager in de
stad verderop, daar hebben ze vast nog wel
worst. Hij sprong op zijn fiets en reed hard weg.
Dat was een heel eind en het begon al flink te
sneeuwen. Hij had nog steeds de wind in de

rug en weldra was hij in de stad. Daar zag hij de
slagerswinkel al.

Ook hier was het erg druk, maar gelukkig, hier
hadden ze wel worst. Blij stond Hans buiten.
Er was veel sneeuw gevallen en de wind flink
aangetrokken.

Hij trok de wollen muts diep in de ogen en de
das om zijn gezicht. Door een kleine spleet kon
hij de weg zien. Goed dat zijn moeder gezegd
had, dat hij die mee moest nemen.

Zo ging Hans op weg naar huis. Wacht, dacht
hij. Hij kon een binnenweg nemen, dat was
korter. Zo gezegd, zo gedaan. Hij had de wind
nu pal tegen en het fietsen tegen die harde
wind met sneeuw in viel hem zwaar.

Begin december was het hard gaan vriezen,
daarna was het gaan dooien, maar nu had het
weer gevroren.

Daardoor waren er verraderlijke, bevroren
sporen in de zandweg gekomen, door de wind
en sneeuw kon je die nu niet zien.

Zo kwam hij plotseling in zo'n spoor terecht, het
stuur sloeg uit zijn handen en Hans ging met
fiets en al de sloot in.

Gelukkig stond er geen water in, wel droge
bladeren. De tas met worst lag naast hem.

Hans klauterde op, hij was met de schouder op
een boomstronk gevallen en zijn schouder was
gevoelig. Hij pakte de tas en de fiets op en toen
zag hij het pas. Het voorwiel van de fiets was
helemaal verbogen. Hij kon niet verder fietsen.
Met een woest gebaar gooide hij zijn fiets terug
in de sloot.

Met de tas in de hand ging hij lopend verder. Hij
liep op klompen. Met de fiets was dat niet erg,
klompen waren lekker warm. Maar nu, met de
verse sneeuw, kreeg hij klonten onder de
voeten. Langs het fietspad stonden VRIGA 1),
palen, betonnen paaltjes en bij elke paal stopte
Hans, schopte tegen die paal, zodat de sneeuw
eraf ging.

Zo strompelde hij verder, diep voorover, tegen
de steeds krachtiger wordende wind in.
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Toch kon hij niet voorkomen, dat hij opeens
omzwikte met zijn enkel.

Ook dat nog, elke stap deed pijn.

Hij moest aan huis denken, misschien dachten
ze wel, dat hij was weggelopen, omdat hij
boos was weggegaan. Terwijl hij juist zo'n spijt
had!

Ze konden ook niet weten, dat hij die
binnenweg genomen had.

Hoe ver was het nog, hij had geen idee. Hij
raakte haast in paniek. Het was kerstavond en
hij liep hier in zijn eentje in die harde
jachtsneeuw.

Moe werd hij, doodmoe en hij had honger.

Ga even zitten, zei het duiveltje in hem, maar
dat deed Hans niet.

Hij had weleens gehoord, dat mensen dan in
slaap vielen en bevroren.

Even stopte hij, ging met de rug naar de wind
staan, achter een boom. Dat gaf even rust.
Verder maar weer, diep, diep
voorovergebogen, de handen in de zakken, de
tas onder de arm.

Oh, wat was hij moe, hoe ver was het nog. Daar
stond Hans en plotseling slaakte hij een kreet,
“Help’, maar ja, wie hoorde hem nou!

w

En verder ging de tocht. Maar opeens, zag hij
daar licht. Hij wreef zich door de ogen. _
Ja, hij zag het goed, er was een licht. Een huis
kon het niet zijn, aan die binnenweg stonden
geen huizen.

Het licht werd helderder en helderder. Hij
hoorde een geluid. Het geluid van een motor.

Zijn hart sprong op, want dat geluid, dat kende

hij. Dat was van de motor van zijn vader.

Zijn vader was hem natuurlijk aan het zoeken.
Hans bleef staan, midden op de weg, tot hij
werd gevangen door het licht.

De motor minderde vaart en stopte. Hij zag het
gestalte van zijn vader.

“PAPA"schreeuwde hij.

“Jongen, eindelijk heb ik je vonden!

Toen barstte Hans in snikken uit.

Die avond werd er toch nog kerstavond
gevierd, later, veel later dan anders.

Nadat zijn vader hem gevonden had, werd hij
door diens sterke armen achter op de motor
gezet. “Houd je goed vast aan het ceintuur
van de jas". Daar zat hij, achter die brede rug
van zijn vader, die een dikke leren jas aanhad
tegen de kou.

Geen last meer van wind en sneeuw.

Oh ja, toen waren ze zo thuis.

De voordeur stond open en moeder stond
ongerust op de uitkijk in de deuropening.
Hans stapte af en holde naar zijn moeder toe.
“Ik heb spijt moeder, dat ik vanmiddag zo
driftig was”.

“Dat is goed jongen, dat is al lang goed”. Meer
hoefde er niet gezegd worden.

Afgelopen uren had ze hem al zo vaak
vergeven.

Hans kreeg warme kleren aan en ging bij het
fornuis zitten.

Zijn voeten voor de oven. Dat was lekker
warm.

_



De kaarsen, echte kaarsen in de kerstboom,
werden aangestoken. Een emmer met
water en een spons onder de boom.

Na het eten zongen ze samen enkele
kerstliederen en vader pakte de grote
oude, zwarte trouwbijbel uit de kast en las
voor uit Jesaja en Lucas.

‘Een volk dat in duisternis wandelt ziet een
groot licht] las vader.

Hans moest denken aan de tocht door de
sneeuw, ja toen hij het licht zag, kwam
alles weer goed.

Dit gebeurde lang geleden. Hans is een Op kerstavond eten
volwassen man geworden. Zijn ouders

leven niet meer, maar in zijn herinnering e nogsteedspannankaek
blijven ze leven, door wat ze hebben

meegegeven aan liefde en geloof. met worst

Er is veel veranderd in die jaren. Zijn drift
heeft hij beter leren beheersen.

Wat gebleven is, het vieren van kerstfeest,
midden in die donkere dagen.

Het feest van het licht.

En wat ook gebleven is: op kerstavond eten
ze nog steeds pannenkoek met worst.

Henk Klein Wassink

1) Palen die het fietspad en de weg voor
auto's en paard en wagen moeten scheiden.
VRIGA betekent Vereniging Rijwielpaden in de
Gelderse Achterhoek.
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Bericht

Oecumenische Viering-14 januari 2024
HET GROTE GEBOD... (misschien wel het grootste...!)

Traditiegetrouw is er aan het begin van een nieuw

jaar in Lochem een oecumenische viering gepland. .
Ook dit keer heeft de interkerkelijke werkgroep voor

oecumenische vieringen de viering van 14 januari

voorbereid. En ook dit keer doen we dat onder de

paraplu van de “WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID

VAN CHRISTENEN".

Dit jaar is gekozen voor het grote gebod "HEB GOD

LIEF EN JE NAASTE ALS JEZELF" (Lucas 10: 25 - 37).

Het liturgische materiaal voor deze oecumenische

viering is aangeleverd door een oecumenische werkgroep, bestaande uit protestanten en
katholieken in het West-Afrikaanse Burkina Faso.

De bevolking van dat land is een “melting pot” (= 'smeltkroes’) van moslims, christenen en
leden van traditionele Afrikaanse religies. Met name christenen hebben het moeilijk in dat
ook door terrorisme geplaagde land. Toch zoekt men elkaar op, vaak tegen de stroom in.
Zo is er toch een breekbare solidariteit ontstaan tussen de religies, waarbij getracht wordt
te werken aan duurzame oplossingen voor vrede, sociale cohesie en verzoening.

Wij waren als voorbereidingsgroep dan ook niet verbaasd dat in dit kader onder meer
gekozen is voor het verhaal/de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Liefde is
tenslotte het DNA van het christelijk geloof (maar dat is overigens geen exclusief privilege
van christenen...).

Om God en je naaste lief te hebben moet je jezelf ook willen en kunnen “liefhebben” -
jezelf niet altijd wegcijferen en onderkennen dat ook jij ertoe doet.

In de oecumenische viering denken we daarover na, maar zeker ook over “wie je naaste
eigenlijk is”.

Heb je hem of haar onvoorwaardelijk lief of ligt dat toch wat genuanceerder?

Zo maar wat invalshoeken met nogal wat vraagtekens waarmee we aan de slag gaan!

Van harte welkom!

Zondag 14 januari 2024 - 10.00 uur
St.-Josephkerk aan de Nieuweweg in Lochem
Het Gemengd Koor o.l.v. Frank van der Velden
Johan Dijkerman bespeelt het orgel
Voorganger: Dick Beltman (met medewerking van leden van de
werkgroep vieren van de Raad van Kerken - Lochem/Barchem)



Ruimteviering

Melita Lever

Bidden hoe dan?!

We kijken terug op een mooie Ruimteviering in sfeer van
Taizé op 12 november 2023. Met thema: bidden hoe dan?!
In deze onrustige tijd zijn we op zoek naar verbinding met
elkaar. Gebed kan ons daarbij helpen. Woorden van
Dietrich Bonhoeffer, Luthers predikant, theoloog,
verzetsstrijder na 1,5 jaar gevangenschap in april 1945
geéxecuteerd, hebben ons geinspireerd.

Bonhoeffer zegt: Het is stil worden. Het is ruimte maken
voor God. Luisteren naar zijn woord. Mediteren op een
Bijbeltekst en je dag erdoor laten bepalen. Je laten raken
door zijn liefde als gave en opgave, je erdoor laten dragen
en inspireren. ‘Bidden is adem halen uit God.

We hadden een stiltemoment, dat is een uniek moment om
God te ontmoeten. Dat deden we ook met de woorden
van Dittrich Bonhoeffer die zichzelf de vraag stelde: “De
zekerheid onder mijn leven is niet wat ik kan, maar wat
God in mij kan doen en wat Jezus voor mij gedaan heeft”
In de heiige chaos was er ruimte om te beleven aan
verschillende vormen van gebed. O.a. Anneke Klunder begeleidde ons met de
sacrale dans, bidden met je lichaam. Met eenvoudige bewegingen op
Taizé-muziek, mooie ervaring helend en ook verbindend.

De Klaagmuur diende om gebedsintenties op te hangen en Paul heeft die
gebruikt om voorbeden te doen.
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Bericht vande
inrichtingscommissie

Al een aantal maanden is de inrichtingscommissie bezig met
het uitzoeken van een aantal zaken om de aankleding van de
verbouwde Witte Kerk wat mooier te maken.

Het belangrijkste onderdeel daarbij is de open plek/nis achter
de tafel in de kerkzaal. Hier hing vroeger het houten kruis en er
moet hier weer een kruis terugkomen.

Omdat het glazen doopvont erg in de smaak viel bij de
kerkgangers, is de inrichtingscommissie op bezoek gegaan bij
de ontwerpster van dit doopvont, Marijke Kuiphuis.

Deze heeft daarna een ontwerp gemaakt, zie foto.

De commissie heeft overleg gehad met de Kerkenraad over het
ontwerp en de uiteindelijke opdracht is kort geleden verstrekt.

Verder heeft de commissie voorstellen gedaan aan de
Kerkenraad om ook een aantal andere zaken aan te pakken; we
denken daarbij aan de aankleding van het Spint, de verdere
raamaankleding van de consistorie en het kerkelijk bureau,
aankleding entree, etc.
Deze zaken zijn al
geaccordeerd door de
Kerkenraad en zullen
uitgevoerd worden.

De inrichtingscommissie,

Lescia van Donk, Sander
van Voorst en Hans
Dettmers




Hoe leyt dit Kindeken hier in de kou

Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven

Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw
Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer

Ei, zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer

Sa, ras dan, herderkens, komt naar de stal
Speelt een zoet liedeken voor dit teer
Lammeken

Mij dunkt dat het nu wel haast slapen zal
Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer

Ei, zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer

En gij, o engeltjes, komt hier ook bij

Zingt een motetteken voor uwen Koning
Wilt Hem vermaken door uw melodij

Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer

Ei, zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer

Voor zover bekend staat de eerste geschreven
versie hiervan in een Duitse bundel uit 1650, het
Wettener Liederhandschrift, de tekstdichter is
anoniem. Enkele eeuwen later vond pater Jan
Bols het lied in een oud Aarschots manuscript en
nam het over in zijn bundel “Honderd oude
Vlaamsche liederen met woorden en
zangwijzen” uit 1897. De alleroorspronkelijkste
versie moet veel ouder zijn dan 1650, minstens
dateren uit de late Middeleeuwen.
Middeleeuwers waren in staat alles tegelijk
concreet en symbolisch te bezien. De kou die je
bijkans in je botten voelt, als je zingt, en ‘krijt
niet meer, staat voor het lijden en de kruisdood
van Jezus, waarmee hij alle mensen zal bevrijden
en verlossen. En tegelijkertijd hoe dit kind, dit
Lam Gods, het kwaad zal overwinnen, want kou
en kwaad waren toen bijna synoniem.

De winters waren lang en streng. Er was zelfs een
‘kleine ijstijd’ in de eerste decennia van de
vijftiende eeuw. Men beschikte alleen over een
open haard, vaak gestookt met turf, en dikke
kleding, als men die kon betalen. Kleine kinderen
huilden dan ook vaak daadwerkelijk van de
bittere kou. Door gebrek aan verse groente in de
winter waren de middeleeuwers vatbaar voor tal
van ziekten. De winter was gevaarlijk, was de
dood, moest bezworen worden.

Des te meer verlangden de mensen naar het
kerstfeest. Het ging om die verlossing: van de
kou en de zonde door het offer van Jezus
Christus, de Verlosser. ‘Hoe leyt dit Kindeken’
weerspiegelt een barre werkelijkheid, maar biedt
tegelijkertijd hoop op verlossing, op warmte, op
een beetje geluk.

Ontleend aan: www.bnnvara.nl/Joop,
Han van der Horst (historicus)

Antoinette J. Oprel-van Riel




Kerkdiensten

Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

Zondag 24 december, 4e Advent
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

19.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink,
Kinderkerstnachtviering

22.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink, Kerstnachtdienst

Maandag 25 december, Kerstfeest
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink

Zondag 31 december, Oudejaarsdag
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

Zondag 7 januari
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

Zondag 14 januari
10.00 uur RK Kerk
Oecumenische viering
19.00 uur Witte Kerk
Taizé-viering

Zondag 21 januari
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink, Doopdienst

Zondag 28 januari

10.00 uur Witte Kerk

Voorganger: ds. P. Wansink, Heilig Avondmaal
19.00 uur Gudulakerk

Vespers
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Bij de diensten:

Zondag 24 december

Vierde advent valt dit jaar op een zondag, dat
betekent veel diensten achter elkaar. De
morgendienst gaan we verder met het
adventsproject: Weet jij hoe laat het is? De klok
staat in de Witte Kerk, waar we rond kerst
samenkomen. 4e advent lezen we Lukas 1,
26-36, de engel die bij Maria de geboorte
aankondigt.

Om 19.00 uur: Kinderkerstnachtviering in de
Gudulakerk; in een donkere kerk houden we een
lichtjesoptocht op weg naar de kerststal. We
zingen bekende liederen en uiteraard is er een
verhaal. Kinderen zijn van harte welkom, maar
natuurlijk ook familie en anderen. Na afloop
warme chocolademelk. Vanwege de hoge
energiekosten wordt de Gudulakerk tot 15
graden verwarmd. Houd daar rekening mee
met de kledingkeuze!

22.00 uur: De Kerstnachtdienst is altijd een
bijzondere dienst. Een sfeervolle kerk, bijzonder
verlicht. We luisteren naar het aloude
kerstevangelie uit Lukas 2. Door het tijdstip van
de dienst is er ruimte voor verstilling en een
ingetogen sfeer. Tegelijk zijn de liederen
uitbundig. Naast orgel is er ook begeleiding van
trompet.

Maandag 25 december, Kerstmorgen

Het project met de klok loopt uit op deze dienst.
De tijd valt op zijn plaats. Ook in deze dienst is
de lezing Lukas 2. Het valt op dat de evangelist
Lukas het niet zozeer over tijd heeft, maar
begint met de mededeling: in die dagen.
Misschien ziet Gods tijd er iets anders uit, dan
de onze.



Zondag 31 december

Als oudejaar op zondag valt houden veel kerken
niet een aparte middag- of avonddienst, zo ook
wij in Lochem. De zondag na Kerst lezen we
Lukas 2,33-40 over Hanna die in de tempel het
kind Jezus herkent als een van god gezonden
kind. Hoe ik dat precies verbind met oudejaar
weet ik op dit moment nog niet.

Zondag 7 januari

Deze zondag na 6 januari vieren we Epifanie,
het feest van de ‘wijzen’ of koningen die in
Bethlehem komen met hun gaven. Een prachtig
verhaal over de volkeren die (via Jeruzalem)
optrekken naar het kerstkind. Ze vinden de weg
door een bijzonder licht, maar hebben toch ook
de uitleg van de Schrift nodig.

Zondag 21 januari

We lezen de roeping van de eerste discipelen:
Markus 1,14-20. Het blijft een wonderlijk
verhaal: de leerlingen die Jezus zomaar volgen.
Je vraagt je af wat erdoor ze heen ging. Maar de
evangelist is daar niet erg in geinteresseerd: zijn
perspectief is een ander: het volgen van deze
Jezus.

Zij vinden de weg door
een bijzonder licht ...
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Roos Dieker

Jeugdkerk

Dit jaar zijn we met de Jeugdkerk begonnen met het
programma “Rock Solid” van Youth for Christ. Rock
Solid is speciaal gemaakt voor jonge tieners. Deze
groep heeft vaak een korte spanningsboog en veel
energie. Om daarbij aan te sluiten bevat Rock Solid veel
korte spellen en programma-onderdelen, om zo op
speelse wijze het geloof te ontdekken. De thema's
sluiten aan bij de belevingswereld van tieners.

Eens per 3 weken komen we, tijdens de kerkdienst, bij
elkaar op de zolder van de Witte Kerk. We hebben een
leuke groep van 8 jongens en meisjes tussen de 12 en
16 jaar.

In oktober hebben we het gehad over ‘druk zijn en
stress hebben'’ en ‘hoe vind je rust in je volle agenda?’
met het thema “Stuiteren door je agenda”. Het
Bijbelverhaal hierbij ging over Martha en Maria. We
deden allerlei spelletjes met stuiterballen en praatten
over volle agenda’s en hoe je dan kunt ontspannen.
De keer daarna hebben de tieners allerlei gekke
foto-opdrachten buiten gedaan om zo elkaar nog beter
te leren kennen. We bekeken afbeeldingen die bij
geloof zouden kunnen passen en bedachten
onderschriften bij leuke foto's.

Begin november hebben we op een vrijdagavond een
gezellige Pubquiz gehouden op de zolder van de Witte
Kerk. Er waren 5 teams die tegen elkaar streden. Er
waren 5 rondes met o.a. vragen over muziek,
pretparken en televisie. Het was een nek-aan-nek-race,
maar uiteindelijk wonnen Nathan en Abel de Pubquiz.
Op 19 november hebben we met de jeugd gesproken
over ‘Black Friday' en wat de invloed hiervan op hen is.
We deden een opdracht met allerlei reclamefolders en
bekeken filmpjes over Black Friday. Het Bijbelverhaal
deze keer ging over koning Salomo die wijsheid in
plaats van rijkdom koos. Dit verhaal hebben we met
elkaar besproken.

v g,




In het buitengebied van Laren hebben wij,
een aantal vrienden, een ‘Keet’ gemaakt in
een voormalige koeienstal. In het buiten-
gebied maakt een beetje lawaai niet zoveel
uit, in het dorp is er al snel geluidsoverlast.

Cazz: mijn pa is handig en samen met opa
hebben ze een deel van de stal afgetimmerd
en vloerbedekking op de vloer gelegd.

We hadden nog een goede bank staan, er is
een bar getimmerd en we hebben een
koelkast op de kop getikt. Glazen gecharterd,
en voila, de zaterdagavonden waren van ons.
We kunnen er naar muziek luisteren, maar we
misten nog wat en wel een héél belangrijk
onderdeel. De vriendengroep, te weten Wess,
Lars, Sil, Finn, Tim, Mathijs, Valentijn, Guido
en ik misten nog een Wifi-aansluiting.

Voor ons zeer belangrijk. Een oom die in de
ICT zit, zorgde dat het in orde kwam. Nu zijn
we daar vaak te vinden op de zaterdagavond,
kletsen over van alles en nog wat, school en
voetbal en wat ons zoal bezighoudt. Niet iets
speciaals, vooral over leuke dingen, want de

i

Kerstin de keet

wereld is al ingewikkeld genoeg. Wat we
misschien later willen worden, niet iedereen
heeft daar al een idee over, zelf weet ik het
ook nog niet.

Over een paar weken is het kerst, wat doen jullie
dan zoal?

Cazz: bijna allemaal wel hetzelfde, we hebben
een kerstboom thuis, versieringen in de
kamer, met kerstavond eten de meesten van
ons pannenkoeken met worst. De andere

dag een lekker ontbijt, cadeautjes onder de
boom en dan vaak met de familie lekker en
uitgebreid eten. Kerstmuziek aan en een
Kerstfilmpje kijken. De eerste dag bhij de ene
familie en de tweede kerstdag bij de andere
familie. Sommigen gaan uit eten. Het is
belangrijk om aandacht en tijd voor elkaar te
hebben.

Dank jullie wel, jongens, ik wens jullie allen heel

fiine Kerstdagen en nog veel mooie momenten
in de ‘Keet'in 2024.
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Bijeenkomst bezoekmedewerkers

Op 24 oktober heeft in de Witte Kerk een bijeenkomst voor
bezoekmedewerkers plaatsgevonden.

De bijeenkomst stond deze keer voor een groot deel in het teken
van ontmoeting en kennismaking met onze nieuwe predikant Paul
Wansink. Dit was natuurlijk wederzijds, want voor hem waren er
ook veel nieuwe gezichten. En dat waren er inderdaad veel, want
28 bezoekers waren op onze uitnodiging ingegaan. Heel fijn!

Bij binnenkomst mocht een ieder uit een vaas een papiertje,
waarop een vraag stond, grabbelen. Na de koffie/thee met de alom
bekende kaneelcake werd een ieder gevraagd zijn vraag op te
lezen en te beantwoorden. En waar de bezoekers maar 1 vraag
hoefden te beantwoorden, leek het ons wel aardig als Paul Wansink
op alle verschillende vragen antwoord gaf. Op deze manier kregen
wij allemaal een inkijkje in het leven van onze nieuwe predikant!
Na deze uitgebreide kennismakingsronde besteedden wij aandacht
aan de praktische kant van het bezoekwerk. Hier werd o.a. de
wijziging in de werkwijze van het bezoekteam uitgelegd, waarover
u al hebt kunnen lezen in de vorige Samenspraak (verhoging van
leeftijdsgrens verjaardagsbezoek naar 85 jaar m.i.v. 1 januari 2024).
Daarna kreeg Paul Wansink het woord. Hij hield een betoog over de
waarde van de bezoekmedewerkers in onze kerkelijke gemeente.
Aandacht voor de medemens en dan vooral het luisteren is van
groot belang. Verder gaf hij aan hoe bijzonder het eigenlijk is dat je
als bezoeker zomaar een inkijkje mag nemen in het huis/leven van
een ouder gemeentelid (meestal stelt iemand zijn huis alleen open
voor vrienden of kennissen).

Daarna werden er groepjes gemaakt om zich over een aantal
vragen te buigen. Paul ging zelf de groepjes beurtelings langs om
wat persoonlijker contact te maken met de deelnemers. Na een
plenaire terugkoppeling van het besprokene kwamen we aan het
einde van de avond.

Tot slot zongen wij lied 416 “Ga met God en Hij zal met je zijn".
Hester bood zich spontaan aan om ons te begeleiden op de piano.
Hierna werd er nog even gezellig na-/bijgepraat door deze en
gene, waarna een ieder zijns weegs ging!

Wij kunnen terugkijken op een fijne en geslaagde avond!

Amanda Jansen, coérdinator bezoekteam
(pastoraat@pglochem.nl of amanda.j@zonnet.nl)



Het pastoraat van de PG Lochem staat
open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het
pastorale team via email
pastoraat@pglochem.nl Bellen kan
ook: voor dringende zaken met

ds. Paul Wansink: 06 520 522 43; voor
andere zaken met Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk: 250 603 of 06
387166 17.

Mocht het niet direct lukken hen te
bereiken, spreek dan a.u.b. uw naam in
op de voicemail. U wordt later
teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even
navragen!), dan kunt u dit doorgeven
via bovenstaand emailadres of
telefonisch aan Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres
bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die in
aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.
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Verslag Gemeenteavond

Harm Wesselink opent de avond met gebed.

Daarna licht Gerard Doornbos als voorzitter CvK de begroting 2024

toe en beantwoordt enkele vragen:

- De rechterlijke uitspraak in het asbestgeschil is helaas in ons nadeel.
De kosten zijn in 2022 al genomen, dus geen meevaller in 2023.

- De kosterswoning wordt verkocht. Als die aangehouden zou
worden, wegen de huurinkomsten niet op tegen de kosten van
renovatie, die veel tijd zou vragen.

- Bijna alle kosten zijn hoger geworden. We hebben op sommige

punten kunnen bezuinigen, maar gaan in de begroting ook uit van

hogere vrijwillige bijdragen van de leden.

De zalen van de Witte Kerk worden verhuurd voor vergaderingen

en culturele/maatschappelijke activiteiten, niet voor festiviteiten.

Dit laatste vanwege de benodigde vrijwilligersinzet en het

ontbreken van horecavergunning.

Het bedrag dat de Cie. Fondswerving voor de inrichting van de

Witte Kerk bijeengebracht heeft, is in 2022 opgegaan aan de

inrichting.

De kerkenraad zal zich buigen over de vraag of de papieren liturgie

gebruikt blijft worden, of dat er overgegaan wordt op beeld-

schermen of gebruik van het liedboek.

Harm Wesselink licht als voorzitter Diaconie de Begroting van de

Diaconie toe:

- In samenwerking met Lochem-Energie zijn 100 zonnepanelen op
het dak van de Witte Kerk gelegd, waarvan 10 van de WK. Op de
overige panelen kan ingetekend worden door huishoudens die
moeite hebben met het betalen van de energierekening (zie
novembernummer Samenspraak).

- De ouderenmiddag werd verzorgd door Francien van P. en
Hanneke B.

- Er is wekelijks een Brei- en Haakclub onder leiding Francien van P.
en Hanneke B.

- Kerstviering voor ouderen vindt weer plaats.

- Engelse les aan Oekrainers wordt gefaciliteerd door PGL.

Na de pauze introduceert Paul het boek ‘Samen jong' n.a.v. het
Amerikaanse boek: Growing young. Een groepje gemeenteleden,
jongerenwerkers en kerkenraadsleden hebben dit boek besproken.
(Er is een website te bezoeken voor geinteresseerden)



Onze kerk vergrijst. Jongeren vind je nauwelijks
meer in de kerk. Het streven is niet zozeer om de
jongeren weer in de kerk te krijgen, maar om hen
niet uit het oog te verliezen, waar zijn ze en wat
houdt hen bezig? Waar gaat het om bij een kerk
van alle generaties?

In het boek staan 6 Kernwaarden:

1. Prioriteit geven aan jongere generaties.

2. Jezus' boodschap serieus nemen, een geloof dat
versterkt je in je dagelijks leven.

3. Hart hebben voor jongeren.

4. Verantwoordelijkheid geven.

5. Een warme gemeenschap vormen.

6. Beste buren zijn.

Hoe staat het met deze kernwaarden in de PGL?
Wat zouden we kunnen doen om die
kernwaarden te realiseren? In 6 groepen wordt
daarover gesproken. Enkele uitkomsten:
Jongeren zijn niet geintegreerd, worden niet
opgenomen in het grotere geheel. Ze mogen
meedoen met wat er al is. We zouden veel meer
ruimte kunnen maken voor hun ideeén, niet over
hen, maar met hen praten, zodat we weten wat er
bij hen speelt. Jongeren kunnen verantwoording
dragen, b.v. bij Beeld & Geluid, redactie
Samenspraak, muziek, koken. Wellicht een
diaconaal project organiseren, passend bij de
interesse van jongeren.

We zijn een warme kerkgemeenschap, maar niet
voor jongeren, er moet ook naar hen toe meer
meeleven zijn.

De conclusie van alle groepen is dat we eigenlijk
niet weten wat er bij jongeren leeft. We moeten
dus in gesprek gaan met hen en vragen wat zij
van ons verwachten. Het is een proces waarin je
samen optrekt.

Yvonne Lamberts, notulist
Marian de Hoop, scriba

Verlangen

Lang geleden,

Op een koude winteravond

Het sneeuwde zacht

Het vroor een beetje

Keek een engel naar de aarde

En zag mensen heel stil bijeen

In een stal, rond een kribbe met een kind
Herders met hun schapen

Samen met koningen uit een ver land.
Een ster stond stil.

Dit is de geboorte van de hoop

Wist de engel.

Na vele jaren

Op een koude winteravond

Het sneeuwde zacht

Het vroor een beetje

Keek de engel weer naar de aarde
En zag veel mensen

Angstig, verdrietig, gevangen in pijn
Levend als in een woestijn.

Waar is de hoop?

Vroeg de engel

Waar is dat nieuw begin?

Ben jij het

Die de hoop levend houdt

En verder draagt?

Let wel,

Een engel kijkt toe

En verwacht vrede van ons allemaal.

Myriam Steemers van Winkoop




Uit de kerkenraad

Op 8 november jongstleden kwamen de leden van de
kerkenraad voor de laatste keer in 2023 bijeen.

Na de opening zijn we in groepjes uiteengegaan om te praten
over de viering van het Heilig Avondmaal en hoe wij dit
persoonlijk beleven. Het was fijn om zo met elkaar een
bezinningsmoment te hebben. Uit de gemeente bereiken
ons regelmatig opmerkingen dat er te vaak Avondmaal
gevierd wordt. De laatste jaren is dit van 6 x per jaar naar 8 x
gegaan. Mogelijk zijn de vieringen ook vrij kort na elkaar
gepland. Er zijn echter ook gemeenteleden die graag elke
zondag Avondmaal zouden willen vieren. Als kerkenraad
hebben we hierover nu nog geen besluit genomen.
Vervolgens bogen we ons over de voorstellen van de
Inrichtingscommissie Witte Kerk. Hierover leest u elders in
Samenspraak.

Verder werd het concept-jaarrooster 2024 goedgekeurd, met
dank aan Tjeerd Boomsma, die hier maanden aan gewerkt
heeft.

Het onderwerp Veilige Kerk’ komt begin 2024 terug op de
agenda. We praten dan verder over samenwerking met
andere kerken in de regio wat vertrouwenspersonen betreft,
en of het zinvol is om een VOG te vragen van diverse
vrijwilligers in de kerk.

Terugkijkend op 2023 hebben we als kerk en gemeente een
veelbewogen jaar gehad. We sluiten het de 31e december af
en gaan met elkaar en in vertrouwen dat God met ons allen is
het nieuwe jaar tegemoet.

Namens de kerkenraad wens ik u ieder een gezegend 2024
toe.

Marian de Hoop, Scriba



50 jaar
Actie
Kerkbalans

Geefvandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2024 komt eraan

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2024. Tijdens deze
actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiéle bijdrage vragen, zodat we ook in
2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag
voor de kerk van morgen’ Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar
elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.
Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want de kerk krijgt geen subsidie. De financiéle
bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze
gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

In de uitleg bij de begroting 2024 is de leden uitgelegd dat, gezien de gestegen kosten de
afgelopen jaren, ervanuit gegaan wordt dat de leden een verhoging van de bijdrage
overwegen. Met die aanname is de begroting 2024 kloppend gemaakt. U wordt van harte
gevraagd om, waar mogelijk, uw bijdrage ten opzichte van vorig jaar te verhogen.

In de week van 14 januari 2024 ontvangt u daarom een brief of een e-mail met het verzoek
om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de
kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar
de kerk van morgen!
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Beheer

Ml.ltatles Bericht van geboorte of overlijden,

In verband met privacyregelgeving worden de aanmelding, opzegging en
adressen niet in Samenspraak vermeld. Deze adressen
zijn op het kerkelijk bureau bekend.

adreswijziging s.v.p. melden aan:

ledenadministratie@pglochem.nl

Wij heten onderstaande nieuwingekomenen

van harte welkom: Vertrokken

Mevr. E. Kelderman vanuit Borculo Dhr. G.J.R. Pennings naar Elst

Dhr. G.H.G. Bremmer vanuit Utrecht Mevr. M.H.T. van Prooijen naar Elst
Mevr. M. Kuipers vanuit 't Harde Dhr. W.G. te Wierik naar Apeldoorn
Mevr. J.A. Hogen Esch vanuit Barendrecht Mevr. J.G.A H. Zeijseink-Dingemans naar
Dhr. J.H.J. Ehrenhard vanuit Harfsen Brummen

Mevr. PS.J. Ehrenhard vanuit Harfsen Dhr. en mevr. Van den Herik-Breukhoven
Mevr. N.G.A. Ehrenhard vanuit Harfsen naar Doesburg

Mevr. M. Wullink vanuit Lochem Mevr. L.H. Haijtink naar Laren (Gld)
Overleden Adreswijziging leden P.G.Lochem
30-10-23 Dhr. P. ten Napel (12-10-1930) Dhr. M. Driessen

15-11-23 Mevr. T. Reeder-Nutma (02-07-1933) Mevr. |.H. van der Weg

21-11-23 Dhr. A. Groot Wesseldijk (25-02-1939)

Reparatie dak Witte Kerk

Laatst kreeg koster Jan Breukelman een telefoontje van een
buurtbewoner bij de Witte Kerk: er ontbreekt een dakpan. Jan appte
een fotootje door en we bespraken hoe dit opgelost kon worden.
Vroeger zouden ze dat met twee ladders hebben gedaan, maar dat
leek ons niet verstandig en zeker ook niet volgens de huidige
veiligheidsregels. Aannemer Dimmendaal gebeld en voorgesteld om dit met een hoogwerker te
doen, anders is er veiligheidsverankering op het dak nodig en een aparte steiger. Binnen een kwartier
was dit gepland. De volgende dag was Elweco toch met een hoogwerker in Lochem en een
timmerman van Dimmendaal kon dan veilig en gemakkelijk kijken wat er precies aan de hand was.
Jan Breukelman had inmiddels reservepannen opgeduikeld en de volgende morgen werd in 10
minuten vanuit het bakje van de hoogwerker een nieuwe pan gelegd. Er bleek verder niets aan de
hand met het dak. De ontbrekende pan is niet teruggevonden.

Behalve een leuke foto leverde dat ook een mooi vergelijk op met heel veel onzichtbaar werk dat er
binnen de kerk gedaan wordt. ledereen ziet soms “een ontbrekende pan’, maar voordat zoiets is
opgelost, is er al heel veel overlegd, bedacht, verworpen, opnieuw bedacht en uiteindelijk
uitgevoerd. In de afgelopen maanden dat ik nu kerkrentmeester ben heb ik al heel veel taken, werk
en vooral enthousiaste mensen gezien waar ik geen weet van had.

Gerard Doornbos

30



Diaconie

Goedkope(re) groene stroom van zonnepanelen
op de Witte Kerk

In het novembernummer van Samenspraak heeft u kunnen lezen dat er eindelijk zichtbare vorderingen
zijn m.b.t. de montage van zonnepanelen op het dak van de Witte Kerk. Daarin heeft u ook kunnen
lezen dat er naast de 10 panelen voor “eigen gebruik” van de PGL ca. 90 panelen beschikbaar komen
voor derden. In de praktijk betekent dat ongeveer 9 a 10 huishoudens hierop in kunnen schrijven.

Tot nu toe hebben wij geen reacties gehad en is er besloten de doelgroep iets uit te breiden.

Als eerste groep komt in aanmerking: Huishoudens die geen financiéle mogelijkheden hebben voor
eigen zonnepanelen en in aanmerking komen voor energietoeslag van de gemeente.

Als tweede groep komt in aanmerking: Huishoudens die geen ruimte hebben voor zonnepanelen,
bijvoorbeeld omdat ze in een appartementencomplex wonen.

Mocht u interesse hebben of mensen weten die tot de doelgroep horen, tip ze dan zodat ze contact
met ons kunnen opnemen.

Wie meer wil weten of zich al wil aanmelden kan terecht bij Harm Wesselink (hwesselink@pglochem.nl
06 110 052 21) of Gerard Doornbos (gdoornbos@pglochem.nl 06 513 160 20). Uiteraard wordt dit
vertrouwelijk behandeld.

Harm Wesselink

Collecteopbrengsten Diaconie (incl. Giften voor deze doelen)

1-10-2023 Hospice Zutphen € 286,85

8-10-2023 Inlia, Groningen € 293,70

15-10-2023 Kerk in Aktie, Papoea € 259,50

29-10-2023 Zonnebloem afd. Lochem € 150,55

5-11-2023 Kerk in Aktie, Rwanda € 262,20

12-11-2023 Bezielend Inspiratie Centrum, Lochem € 171,20

19-11-2023 Anke Marjolein € 181,57

26-11-2023 Diaconie € 259,20
Ontvangen giften: Bestedingen voedselbank:
Voor de diaconie € 100,- Afgelopen periode hebben we het volgende
Voor de Voedselbank € 20,- en € 25,- gedaan met uw giften:

- Er is vis gekocht voor uitgifte aan de deelnemers

We bedanken eenieder voor zijn of in Lochem
haar bijdrage aan het « Er zijn cadeaubonnen van de Plus uitgedeeld ter
bovenstaande! waarde van € 40,- € 50,- en € 70,- afhankelijk van

de grootte van de betreffende huishoudens.

31



12 oktober 1930—
30 oktober 2023

Pieter ten Napel

Na een kort ziekbed is Pieter ten Napel thuis overleden, liefdevol omgeven
door Hertha en zijn dochter Nanja. Hij is rustig ingeslapen op 93-jarige
leeftijd. Het leven van Pieter is niet altijd zo rustig verlopen. Geboren als
schipperskind hield hij van het leven aan boord. Hij leefde tot het laatst toe
op als hij sprak over die fase van zijn leven. Varen en zeker de binnenvaart
was zijn leven. Varen betekent dat je veel onderweg bent. Dat is Pieter
geweest. Toen hij vanwege zijn gezin was gestopt met varen heeft hij hard
en veel gewerkt. Op wat hij daarin bereikt heeft was hij terecht trots, maar
tegelijk schoot hij als vader weleens tekort. Daarom was hij dankbaar voor
de liefde die hij van zijn kinderen terug ontving. Het leven van hard werken
kwam iets meer tot rust toen hij zijn tweede vrouw Dee leerde kennen.

Ze hadden goede jaren samen. Toen zij overleden was vond hij bij Hertha
nieuwe liefde. Zeventien jaar hebben ze met elkaar hun liefde gedeeld.

Een mooie tijd. Een tijd ook waarin ze samen optrokken en er meer rust in
Pieters leven was.

In het lange leven van Pieter speelde zijn geloof in God een belangrijke rol.
Hij ging graag naar de kerk, het was een deel van zijn leven. In Smilde is hij
onder andere scriba van de kerkenraad geweest. Boven zijn rouwkaart
staat de tekst: De Heer is mijn herder. Die is ontleend aan psalm 23. Uit die
tekst spreekt een vertrouwen in God. Pieter was niet iemand die daar veel
over praatte. Maar dat wil niet zeggen dat het niet voor hem leefde. Psalm
23 verwoordt dat Godsvertrouwen op prachtige wijze. Het is het beeld van
een herder die ons leven leidt. Hij doet dat liefdevol, maar de weg voert
soms door een donker dal. Het leven kent ook duisternis. Dalen die Pieter
ook gekend heeft. Kern van de psalm en ook van Pieters geloof is dat God
bij ons is. Uiteindelijk ligt ons leven niet in onze hand.

Pieter ten Napel heeft zijn leven geleefd. Een leven van hard werken tot in
Korea aan toe, een leven waarin hij liefde deelde, soms met vallen en
opstaan. Later met Dee en ook met Hertha kende hij echt geluk. En dat was
goed. Heel goed. Wij hopen en geloven dat nu die goede herder er is om
hem op te vangen nu wij dat niet meer kunnen. Dat Hij zijn liefde over
Pieter uitstrekt. Moge hij dat doen nu tot in het eeuwig leven.

ds Paul Wansink

IN MEMORIAM




Nynke Reeder Nutma

In de nacht van dinsdag op woensdag 15 november is Nynke Reeder
op de leeftijd van 90 jaar overleden. In september waren Nynke en Jo
65 jaar getrouwd. Toen was Nynke nog goed, ze had weliswaar last
van haar hart, maar ze maakte de diverse activiteiten rond het
huwelijksfeest volop mee. Ze was op haar eigen aandachtige en
liefdevolle wijze aanwezig. Vrij plotseling is ze nu overleden en we
e ‘ verliezen in haar een zeer betrokken vrouw. Moeder in haar gezin,
i) R \ maar veel breder moeder van haar grote familie en zelfs een ‘moeder
\ '_ 1 b in de buurt. Dat is wat Nynke het meest kenmerkte: een fantastische
2juli 1933 - 15 november 2023 moeder, ze was er altijd. Ze leefde met aandacht voor haar kinderen
en kleinkinderen, de laatste jaren ook nog haar achterkleinkinderen.
Groot was haar verdriet toen hun kleinzoon David jaren geleden
overleed. Ook in haar gedenken van hem was ze aandachtig en
trouw. Naast moeder was ze als vrouw een grote steun en toeverlaat
voor haar man. In de woorden van de dochters: Pa deed veel werk,
maar het draaide om haar.

F:

In de dankdienst voor haar leven stonden we stil bij de trouwtekst
van Jo en Nynke, Deuteronomium 33,27: ‘De eeuwige God is u een
woning en onder u zijn eeuwige armen’ Het zijn woorden die Mozes
spreekt vlak voor zijn dood. De Eeuwige God is voor ons een woning,
bij hem kunnen wij terecht, en Hij zal er altijd zijn. Dat geloofde
Nynke vast, daaruit heeft ze geleefd. Dat geloven wij ook nu voor
haar. Het tweede deel van de trouwtekst is iets raadselachtiger:
onder u zijn eeuwige armen. Bedoeld is dat de armen van God onder
ons zijn, ze dragen ons. Prachtig om dat te horen bij Nynke die
kraamhulp was. Zij zal wat baby’s gedragen hebben in haar armen.
En zo draagt God ons in zijn armen.

Terugkijkend op haar leven is er eigenlijk alleen maar reden voor
dankbaarheid. Zoveel heeft ze gegeven, zoveel betekent ze nog.
Wij hebben Nynke moeten loslaten, maar we hebben haar vol
vertrouwen gelegd in de armen van de eeuwige God. Hij die er was,
die er is en die er zal zijn.

ds Paul Wansink

IN MEMORIAM




Op 21 november overleed na
afnemende gezondheid Albertus
Groot Wesseldijk, Bertus, in de
leeftijd van 84 jaar.

IN MEMORIAM

Bertus Groot Wesseldijk

Bijna 60 jaar geleden kwam Bertus vanuit Laren naar Lochem.

Hij trouwde met Rikie Vrielink en dat huwelijk mocht dus bijna 60
jaren duren. Bertus werd boer op ‘Hagman’ en samen met Rikie
runde hij de boerderij. Hun liefde werd bekroond met de komst
van Willeke, Erica en Bert. Later kwamen er vier kleinkinderen bij
van wie hij genoot. Bertus was boer met passie, met liefde voor
het vee en de natuur. Hij wist ook dat de wereld groter was dan
het boerenerf en liet anderen meeprofiteren van zijn inzet en
kennis. Waarbij hij nooit zelf op de voorgrond trad, bescheiden als
hij was. Zijn bestuurlijke kwaliteiten waren zeer divers. Hij mocht
o.a. met Prinses Margriet de opening van het latere ForFarmers
verrichten. Bij de ruilverkaveling zat hij in de schattingscommissie.

Als Erica met Johan de boerderij voortzet, komt er tijd voor andere
zaken. Ook worden er samen reizen gemaakt. Bertus komt uit een
muzikale familie, broers en zussen spelen allen harmonica, samen
spelen is bijzonder. Later zouden Bert en kleinzoon Tijs het stokje
overnemen. Bertus was niet alleen de spil van zijn gezin, ook in de
buurt was hij de man die altijd klaarstond voor de ander. Muziek
loopt als een rode draad door zijn leven, hij was muzikant bij de
‘Zompenkearls |, het schipperskoor van de Ente. Jarenlang was hij
ook schipper op de boot. Hoewel hij geen noten kon lezen
speelde hij de liedjes na één keer feilloos na.

In de dienst in het Crematorium vertelden kinderen en
kleinkinderen warm en liefdevol over een leven lang Bertus.
Kleinzoon Tijs speelde muziek, de kleinkinderen brandden
kaarsen om Bertus zo in het Licht te zetten. De ‘Zompenkearls’,
zijn geliefde koor waar hij zoveel plezier aan beleefde, zongen een
afscheidslied. De voorzitter roemde de inzet van Bertus bij het
realiseren van boten en het clubhuis. Collega-schipper Wim
wenste zijn levensbootje een behouden aankomst in de veilige
thuishaven. Vanuit het donker van deze dag moge het licht
worden door de herinnering aan Bertus.

Diny Nijkamp




Bedankt voor de vele hartelijke

Hartelijk dank voor het mooie “kerkboeket” met kaartjes, telefoontjes en
de kaart vél handtekeningen! bezoekjes die ons tot steun zijn

Fijn om beide thuisbezorgd te krijgen ... geweest na het overlijden van
mijn man en onze vader Gerrit

Hartelijke groeten Walvoort.

Wien Walvoort
Tineke Welink Ineke en René

Rik en Jolanda

Bouke (in herinnering) en
Maaltijd Witte Kerk Saskia

Ook in 2024 hopen we weer met elkaar te
genieten van de maandelijkse maaltijden in de

Witte Kerk. Hartelijk dank!

U bent van harte welkom op vrijdag 19 januari Uw reactie op het overlijdens-
om 17.30 uur in de Witte Kerk. bericht van Pieter heeft ons
Het hoofdgerecht voor deze maaltijd is het voor meer dan goed gedaan.

velen bekende Duitse pekelvlees met een Duitse Veel warme woorden, mooie
aardappelsalade en sla in vele soorten en kaarten en brieven.

smaken. De soep en het nagerecht zijn een Daarvoor willen wij u heel
verrassing. De kosten zijn € 10,— hartelijk bedanken.

De opgavelijst hangt in de Witte Kerk. Familie Ten Napel

en familie Vaatstra
Irmgard Keppels en Miny Beuzel

HELP! Scribaat en communicatie
zoekt versterking!! - MR P L

U weet misschien wel (of niet) dat in onze gemeente scribaat en communicatie vervuld worden
door meer personen. Onze commissie, die twee jaar geleden vol goede moed begon met vier, later
zelfs vijf personen, is intussen om allerlei persoonlijke redenen gereduceerd tot een groepje van
drie. Dat zijn: Marian de Hoop (ouderling-scriba), Toos de Zeeuw (manusje-van-alles) en Yvonne
Lamberts (ouderling-notulist). Omdat er nogal wat taken te vervullen zijn, hopen we dat één of
twee van u ons willen helpen door ook een taak op zich te nemen. Bijvoorbeeld: de post bijhouden.
Dat kost misschien een kwartier per dag, maar het moet wel gebeuren. Of: de zondagsbrief
samenstellen en versturen. Nu Janneke Koornstra dat voorlopig niet kan doen, is ook deze taak bij
de commissie terechtgekomen.

WIE HELPT ONS? Bij voorbaat onze dank,

Marian de Hoop, Toos de Zeeuw, Yvonne Lamberts
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Bericht uit de Gudulakerk

Deze rubriek wordt samengesteld door de Plaatselijke Commissie van de Gelderse Kerken.
In deze rubriek willen we u met enige regelmaat op de hoogte brengen van nieuws en ontwikkelingen in de
Gudulakerk

Open Monumentendag op 9 sept.inde
Gudulakerk: ca. 200 bezoekers.

Historische artefacten naar een tentoonstelling in Leiden
In september zijn twee bijzondere steenfragmenten uit de ;
Gudulakerk opgehaald voor de tentoonstelling “Het jaar 1000” in het Rijks-
museum van Oudheden in Leiden. Een meer dan duizend jaar oude
gedachtenissteen én nog een deel van een sarcofaag-deksel zijn nu
uitgeleend aan deze tentoonstelling. De objecten kwamen tevoorschijn
tijdens de kerk- restauratie begin jaren zeventig. Bij de gedachtenissteen
gaat het om een dikke zandstenen plaat met in licht reliéf een menselijke
figuur in een lang gewaad. Beide armen en handen zijn naast het lichaam in orante opgeheven, de
wijze waarop in de vroegchristelijke tijd een biddend persoon werd afgebeeld. De omlopende tekst
is niet compleet, maar woordfragmenten als ‘REQUI’ (requi(em), ‘hij ruste’) en ANIM (anim(a) of
anim(am), ‘ziel'} en de voorstelling van de biddende persoon duiden op het oorspronkelijke
funeraire gebruik als gedachtenissteen voor een overledene.

Gezien de hoge ouderdom van de kerk is het niet ondenkbaar dat de gedachtenissteen daar al vanaf
het begin aanwezig was. In de veertiende of vijftiende eeuw is de steen ‘hergebruikt.

De oorspronkelijke achterkant is toen van gotische versieringen voorzien en de koorsluiting
ingemetseld als bekroning van een sacrament-nis. De oorspronkelijke ‘voorkant’ was sindsdien aan
het gezicht onttrokken en bleef zo bij toeval bewaard. De tweede steen is een deel van een
sarcofaagdeksel met inscriptie.

De tentoonstelling is van 13 oktober 2023 — 17 maart 2024.
(https://www.rmo.nl/tentoonstellingen/tijdelijke-tentoonstellingen/het-jaar-1000)

Een nieuwe lente en een nieuw geluid?

Dat de geluidsvoorziening en met name de verstaanbaarheid van
sprekers in de Gudulakerk verbeterd moet worden is al lange tijd geen
vraag meer. De Plaatselijke Commissie is dan ook al geruime tijd bezig
met de zoektocht naar een goede oplossing. Daarvoor is onder meer een
bezoek gebracht aan de Grote Kerk van Wageningen, waar bij de
restauratie in 2020 een geheel nieuwe geluidsinstallatie in gebruik

werd genomen.

In september is door de fa. Schaapsound uit Zwolle een demonstratieopstelling gemaakt. Alle
betrokkenen - organist, predikant, leden van beeld-geluidtechniek en de Plaatselijke Commissie-
waren enthousiast over de verbetering van de geluidskwaliteit die werd gedemonstreerd. Gelukkig
is inmiddels ook financiéle dekking voor dit project gevonden — met sponsorbijdragen van o.a. het
Wijnfestival en Fonds 1819 - en dus kan binnenkort met de uitvoering hiervan worden begonnen.
Naar verwachting zal dit project nog voor de lente van 2024 worden opgeleverd.

Roelof Heringa
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Berichten

Zondagochtend in de Hoge Weide. ..

ledere zondag worden bewoners van de Hoge Weide in de gelegenheid gesteld om via een
groot beeldscherm ‘live’ de kerkdienst bij te wonen.

Bijeenkomsten die zeer gewaardeerd worden!

Op dit moment is er een grote groep bewoners die deze dienst wil bijwonen. Daarom is de
groep gesplitst en kan er niet meer wekelijks, maar om de week een dienst bijgewoond worden.
Hoe mooi zou het zijn als bewoners wekelijks 'naar de kerk’ kunnen? Hiervoor hebben wij
vrijwilligers nodig!

Als vrijwilliger Kerktv Hoge Weide verzorg je volgens rooster (ongeveer 1 x per 6/8 weken) met
twee of drie vrijwilligers de Kerktv. Op de betreffende zondag word je om ongeveer 9.30 uur in
de Hoge Weide verwacht om de voorbereidingen voor de dienst te treffen. Het gaat dan om het
klaarmaken van de ruimte (stoelen schikken), het beeldscherm aanzetten en de liturgieén
klaarleggen. Tussen 9.30 en 10.00 uur verwelkom je dan de kerkgangers of haal je bewoners op.
Na de dienst drinken we gezamenlijk koffie/thee met een heerlijke lekkernij van Bakker ten
Broeke.

Vervolgens vertrekken de bewoners zelfstandig of worden opgehaald/teruggebracht.

Meestal rond 11.30 uur zit deze zinvolle taak erop!

Nieuwsgierig geworden? Een keertje meedraaien of direct aanmelden?
Neem contact op met de codrdinator,

Arjan Boll,

0642152280

arjanboll@kickmail.nl

Insteken & aanhaken

Alweer voor het derde jaar komt de groep Insteken
& aanhaken om de week bij elkaar op de
donderdagmiddag om te breien of haken. Ook
thuis wordt er flink gebreid en gehaakt.

Vanaf oktober zijn we enthousiast bezig geweest
voor de diaconie Haarlem. In december
organiseren zij de zogenaamde broodbank waar
kinderkleding aangeboden wordt aan
minimagezinnen. Twee dozen zijn verstuurd met
0.a. 9 truitjes, 3 vestjes, 5 hessen, 14 mutsen, 8 paar
mutsen/ sjaals, 14 sjaals, 4 paar sokken. De diaconie
Haarlem is blij met onze bijdrage.

De groep heeft nu een nieuw doel: Foodstep in Entebe, Oeganda. Een christelijke organisatie die
opvang biedt aan o.a. straatkinderen en kinderen die verwaarloosd zijn.
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:

www.kerklochem.nl/contact

Predikant:

Ds. P.L. Wansink
pwansink@pglochem.nl
Tel. 06 520 522 43

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
coordinator bezoekwerk
Amanda Jansen

Tel. 0573 250 603 of

06 387 166 17

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Uitvaartdiensten:

E.te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl
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Wilt u reageren?

Cantor-organist:
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Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma
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2 Samuél 7:1-16

2 Samuél 7:17-29
Psalm 96
Openbaring 21:1-8
Openbaring 21:9-27
Openbaring 22:1-11
Openbaring 22:12-21
Psalm 45

Psalm 99
Maleachi 3:1-5
Maleachi 3:6-12
Psalm 72

Jesaja 60:1-9
Jesaja 60:10-22
Marcus 1:1-13
Jesaja 61:1-11
Jesaja 62:1-12
Romeinen 12:1-8
Romeinen 12:9-21
Romeinen 13:1-10
1 Samuel 1:1-8

1 Samuel 1:9-18

1 Samuel 1:19-28
1 Samuel 2:1-11

1 Samuel 2:12-26
1 Samuel 2:27-36
1 Samuel 3:1-10

1 Samuel 3:11-4:1a
Marcus 1:14-20

1 Samuel 4:1b-11
1 Samuel 4:12-22
1 Samuel 5:1-12

1 Samuel 6:1-12

1 Samuel 6:13-7:1
1 Samuel 7:2-17
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Gedicht voor Kerstmis

Hoe zou het Kerstverhaal

zijn geweest, als het naar deze tijd zou zijn vertaald
Jozef ging met Maria naar Betlehem

zij was hoogzwanger van een Zoon, maar niet van hem
uit pure liefde voor zijn vrouw, voor haar

en het kindje, trotseerde hij het gevaar

van een barre lange tocht,

haar ondersteunend bij elke bocht

voor de volkstelling liepen zij dagenlang

door bergen en barre paden en was Maria bang
dat haar baby eerder zou worden geboren

ja wat dan, zij durfde het niet te denken of horen

vermoeid en hongerig kwamen zij in Betlehem aan

nog nauwelijks kon ze nog op haar benen staan

om dan te vernemen, er is geen plek

nergens, alle hotels, lees herberg, zijn vol, te gek

voor woorden, maar ... misschien wel goed, want

je wordt er niet blij van een kind te baren in een restaurant
het vee, de os en ezel boden soelaas

en daar, in de donkere stal maakten zij plaats

zodat daar haar Zoon kon worden geboren

een ieder zou het horen.

De elite kwam langs, engelen en de koning

met grote cadeau’s naar de schamele woning

maar ook de gewone man, de herders kwamen kijken
net om hen met dure geschenken te verrijken

Maar net zoals bij de schapen waken

met aandacht, met liefde, alleen zo kunnen we
een betere wereld maken

nog heden ten dage telt

niet de rijkdom, niet het geld

maar de liefde, de aandacht voor de andere

dat alleen kan de wereld veranderen

iedere dag is er een nieuw begin

om telkens met nieuwe zin

aan een betere, een mooiere toekomst te bouwen
als we dat met zijn allen vertrouwen

zijn de Kerstdagen een feest, samenzijn met alle lieve mensen
datis wat ik u graag wil toewensen

Gezegende Kerstdagen voor allemaal!

Diny Nijkamp




