ERntse gemeerte i

A

&
v bttt




Meditatie

Heer herinner u de namen
van hen die gestorven zijn (lied 730)

De dienst in november waarin stil gestaan wordt bij hen die ons voorgingen in het
leven en die gestorven zijn vind ik één van de indrukwekkendste diensten van het
jaar. We worden als mensen bepaald bij de sterfelijkheid van het leven, ook ons
eigen leven. We denken aan geliefden en je voelt je eigen kwetsbaarheid.

Maar dat is niet het enige. Want we ‘weten’ nog iets meer. In de kerk leven we met
een belofte op de nabijheid van de Eeuwige God die blijft. Zijn licht dooft niet en
we mogen ons geborgen weten in leven en in sterven in Gods liefdevolle hand.
Dat is niet goed te bevatten en als mens begin je dan te stotteren. Maar waar
woorden soms moeilijk vallen is er muziek, is er het licht van kaarsen, is er zoveel
dat ons wijst op het grote geheim van Gods verborgen weg met ons.

In de Protestantse kerken is de afgelopen decennia de gewoonte ontstaan om op
de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dus voor advent, eeuwigheidszondag te
vieren. In de kerk worden de namen genoemd van overledenen, we steken
kaarsen voor hen aan. Er is gelegenheid om op allerlei manieren terug te denken,
maar ook om bemoedigd en getroost te worden. We bidden tot God dat Hij zich
de namen van onze geliefden herinnert en ze thuisbrengt. Het gaat in de dienst
niet om vaste zekerheden of steile dogma's, maar om vertrouwen, om bemoedi-
ging, inderdaad om Gods licht dat niet dooft.

De laatste jaren zien we in de samenleving en ook in Lochem dat er rond

1 november steeds meer aandacht komt voor onze gestorvenen. Dat heeft te
maken met de Katholieke traditie van het kerkelijk jaar waarin op 1 november
Allerheiligen en op 2 november Allerzielen wordt gevierd. In Lochem wordt op

29 oktober op de begraafplaats een gedachtenisbijeenkomst gehouden: ‘levende
namen’ In aansluiting aan die ontwikkelingen zou het misschien wel mooi zijn als
we als kerk volgend jaar de eeuwigheidszondag verplaatsen naar de zondag die
dicht in de buurt valt van Allerheiligen/Allerzielen; een mooi oecumenisch gebaar
ook.

Tegelijk onderstreep ik graag dat we in de kerk een waardevolle viering hebben,
al jaren. En dat u allen van harte welkom bent op 26 november in de Gudulakerk.
Wij bidden dan zingend tot onze God dat Hij zich de namen herinnert van hen die
gestorven zijn, dat Hij ze thuisbrengt. In het besef dat we mogen delen in zijn
liefde.

Paul Wansink
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Ik ben ...

Jan Dinkelman

Roos

Ik heb een afspraak met Roos Roosendaal voor de maandagmiddag.
Een dag daarvoor spreken we elkaar nog even na de kerkdienst,
Roos is zichtbaar tevreden.

Wat stemt jou tevreden bij deze kerkdienst?

Ik ben blij met dominee Paul Wansink.

Ook deze zondagmorgen zijn de stoelen weer
goed bezet tijdens de dienst. Na afloop heb ik
de dominee dan ook bedankt voor de mooie
viering, maar zeker ook voor de gekozen
liederen met o0.a. weer een lied van Huub
QOosterhuis. Prachtig om met zoveel mensen
te zingen in de kerk.

Overigens... 'de kerk' is mijns inziens goed
bezig: de ruime pastorale zorg, het werk dat
de kerkenraad verzet; ja ik zie veel blijde
mensen.

Natuurlijk zijn er ups en downs binnen de kerk,
maar in welke familie niet? Ja, ik heb respect
voor de Protestantse Gemeente Lochem en
voel mij er thuis. Ik ben ook lid van de
Evangelisch-Lutherse Kerk in Zutphen. Daar
kom ik ook regelmatig.

Zo te horen ben je een positieve vrouw?

Ja, gelukkig wel. Dat heb ik van mijn ouders
meegekregen.

Ik ben verpleegkundige geworden, omdat

ik graag iets wilde betekenen voor mensen
die ziek zijn. Mijn opleiding deed ik in het
Wilhelminaziekenhuis in Amsterdam.

Graag wilde ik weleens in de grote stad wonen
en daar woonde ik er middenin, op de
Westerschans.

De opleiding vond ik spannend, je leerde er
heel veel. We werkten negen uur per dag/zes
dagen in de week. Daarnaast studeerde je en
dat was niet altijd gemakkelijk.

Ik leerde daar dat doorzetten erg belangrijk
was, de leerstof was heel boeiend! Daar heb ik
ook mijn kraamverpleging gedaan. Na mijn
diploma's werkte ik daar nog een tijdje.

Daarna verder gestudeerd om wijkverpleeg-
kundige te worden. Ik kreeg een baan bij de
Luchtmacht, waarvan een deel gestationeerd
was in Duitsland. Mijn werk daar was
kraamverpleegkundige en wijkverpleeg-
kundige. Haalde er zo'n 600 baby's.

Het waren allemaal jonge mensen die daar
werkten en woonden in dienst van onze
luchtmacht. Het was de tijd van de 'koude
oorlog' We woonden hemelsbreed 150 km
van het lJzeren Gordijn vandaan. Ik werd
officier geneeskundige dienst.



Tijdens mijn verblijf in Hessisch Oldendorf, zo
heette het stadje waar onze basis was, kreeg
ik de mogelijkheid om naar Eritrea, ten
noorden van Ethiopié, te gaan. Ik kreeg drie
maanden onbetaald verlof om in een klein
ziekenhuis, met polikliniek, te gaan helpen.
Een nicht van mij werkte daar als zendingsarts
die via een Amerikaanse kerk uitgezonden
was.

Het was een ongelofelijke belevenis en heb
er veel geleerd. De patiénten kwamen van
heinde en ver, vaak gedragen op brancards
van houten stokken en takken. Het was
ontroerend om te zien hoe liefdevol en
zorgzaam de mensen met hun zieken bij ons
kwamen. Vaak konden ze gelukkig weer
gezond naar hun dorp terug.

Ik ging weer terug naar mijn werk in Duitsland.

Na het afnemen van de oorlogsdreiging werd
onze legerbasis opgeheven en na de 'Wende'
gingen we allemaal terug naar Nederland.

In 1975 ben ik als verpleegkundige in
Dwingelo gaan werken. Ik vond het mooi
werk, de zieken thuis verplegen, de
preventieve taken zoals consultatiebureaus
voor de 0-4 jarigen, alles kwam aan bod.
Daarna heb ik nog andere banen gehad:
hoofd kraamcentrum, docente aan de
opleiding verpleegkundige, districts-
verpleegkundige, jeugdgezondheidszorg.
Met al die fijne taken kon ik mijn tijd goed
vullen.

Ook daarnaast nog hobby's?
Zingen, ik heb ook nog zang gestudeerd.
Verder veel reizen, lezen en wandelen.

Maar ook kunst, zowel beeldend als architec-
tuur heeft mijn aandacht.

Er zijn veel dingen waar ik van genieten kan.
Na mijn pensionering heb ik vrijwilligerswerk
gedaan als meedenken namens de Lutherse
Kerk in het Samen Op Weg-proces. Ik verga-
derde die tijd veel in het PKN-gebouw in
Utrecht. Mijn woonplaats was Wageningen,
dat was dichtbij Utrecht.

Daarbij heb ik tot mijn 72e nachtwaakdiensten
gedaan bij zieken thuis. Dat vond ik een
mooie afsluiting van mijn werkleven.
Waardevolle gesprekken heb ik gevoerd in
de nachtelijke uren.

Al weer twaalf jaar geleden is mijn partner
Joost overleden. Samen hebben we nog
‘oppasdienst’ in de Gudulakerk gedaan.

We noemden ons 'opa en oma' van de kerk.
Deze prachtige mens mis ik nog vaak!

Mijn leven als christen stond in het teken van
religie. Daardoor voelde ik inspiratie en kracht
en de liefde om dingen te doen die ik in mijn
rijke leven heb kunnen doen.




Stephanie Willemsen

Stephanie, sinds kort woon jij in Lochem, vertel, hoe
kom je hier terecht?

lk woon nu ruim 10 weken in Lochem en vind er
langzamerhand mijn draai. De reden dat ik hier
terecht kwam is min of meer toevallig. Ik was op
zoek naar woonruimte en kon dat in mijn
woonplaats Eibergen niet vinden. Er was daar geen
woning te vinden, evenmin in de buurtdorpen. lk
werk in Haaksbergen en ook daar was geen huis
beschikbaar. Bij deze woning was ik nummer 14, de
vorigen haakten af en jippie, toen had ik zomaar
een huis. Eind van de vakantie ging ik over en het is
hier een fijne plek dicht bij het centrum. Ik kom uit
een warm gezin en had best moeite om het nest te
verlaten. Ik moest er wel aan wennen dat niemand
vraagt; “hoe was je dag”? Maar een eigen stek is
ook heerlijk, ik kan mijn eigen dingen doen.

Mijn werk is in Haaksbergen, bij kinderopvang
‘Humankind; dus dat is te doen. Na de lagere
Christelijke school ging ik naar het ‘Assink;, de
scholengemeenschap in het dorp. Daarna ging ik
naar het ‘Graafschap College’ in Groenlo. Ik stu-
deerde voor pedagogisch medewerker niveau 3.

In de kinderopvang werk ik met kinderen van 0 tot
12 jaar. Het aantal kinderen per dag verschilt,
maandag en donderdag zijn de drukste dagen.

Op sommige dagen zijn er 30 a 40 kinderen.

De kinderen met VVE, Vroeg en Voorschoolse
Educatie, heb ik onder mijn hoede. De peuters
hebben vaak nog een brabbeltaaltje.

Sommige kids hebben een slechte uitspraak, een
taalachterstand en weinig taalbegrip. Daarvoor
bieden wij logopedie, ook duidelijk spreken helpt.
Aanwijzen wat je bedoelt, veel voorlezen en
gebarentaal voor de buitenlandse peuters voor wie
de Nederlandse taal sowieso al moeilijk is. VVE is
een heel breed begrip. Sommige kinderen hebben
duidelijkheid en structuur nodig. We bieden voor-
en naschoolse opvang. Om halfacht komen de
eerste klantjes, tot halfzeven is er leiding aanwezig.



In dit werk kan ik al mijn expressie kwijt,
kinderen laten zien wat ze kunnen en hun
sterke kant naar boven halen.

Toen zag je de flyers voor de musical Ester.

Ja, dat triggerde me, ik nam contact op en
meldde me aan. Het is een heel spektakel-
stuk en daar wil ik graag een bijdrage aan
leveren.

Zingen kan ik zeker, jarenlang zong ik bij het
‘Gospelkoor Spirit) het hield op te bestaan
want de dirigent stopte ermee. Daarna begon
ik samen met een ander koorlid een bandje,
‘Spirit4U’ Sinds vijf jaar zing ik ook met veel
plezier samen met mijn zusje.

Het verhaal van Ester kun je heel goed vertalen
naar de huidige tijd. Ik vind het jammer dat
jongeren minder betrokken zijn bij de kerk,
het is een verschijnsel dat we overal zien. In
Biddinghuizen heb ik een keer de manifestatie
meegemaakt van de E.O.

Het is fantastisch om te zien dat zoveel
jongeren in saamhorigheid die paar dagen
beleven. Dan kom je weer terug in de gewone
maatschappij en je gaat weer over tot de orde
van de dag.

Het thema uit ‘Ester’ past in deze tijd waarin er
ook tal van problemen zijn, de vluchtelingen,
discriminatie. En onze houding daarin.

Een groot project als dat van de musical geeft
verbinding, je moet samenwerken, niet jezelf
vooropstellen, ook de ander kansen geven.

Ik kan zingen en acteren, in mijn werk met de
kinderen doe ik dat natuurlijk ook, al is dat van
een andere orde.

Voor een project van een koor hebben we een
film gemaakt waarin ik de hoofdrol speelde.

Wat voor rol zie jij voor jezelf weggelegd?
Stiekem hoop ik op de hoofdrol, het klinkt
misschien arrogant, maar ik heb de ambitie

en wil er zeker voor gaan. Het lijkt me een
geweldige uitdaging voor een groot publiek
te spelen. Het openluchttheater in Lochem is
één van de mooiste theaters van ons land,
misschien wel hét mooiste. Hoe gaaf is het

Ik vind het jammer dat
Jjongeren minder betrokken
zijn bij de kerk zijn

dan om daar een spektakelstuk onder
bezielende leiding van Sander van Voorst
neer te zetten. ledereen die zich aanmeldt
om mee te doen (en dat zijn er al heel veel)
is enthousiast. Er zitten genoeg actuele
onderwerpen in, afgewisseld met mooie
liederen. Kortom, ik heb er onwijs veel zin in.

Stephanie, als alle mensen die mee willen doen
aan dit mooie project er ook zo instaan, dan
gaat dat vast een heel mooi resultaat opleveren.
Ik ga ervoor en hoop op een fijne groep
waarmee we samenwerken en dan natuurlijk
op een uitverkocht theater op 25 mei 2024!
Noteer de datum alvast in de agenda.







Vrijwilliger

Jan Dinkelman

Catry Rossel: coordinator vande
maaltijdverzorging in de Witte Kerk

Dat betekent dat je thuis ook meestal kookt?
Ha.ha..nee, dat is thuis niet het geval.
Gerrit, mijn man, is thuis de kok. Dat is
eigenlijk zo gegroeid door de jaren heen. Hij
werkte in Lochem en was 's middags om vijf
uur thuis, ik werkte in Zwolle en was later
thuis. Wel haal ik de boodschappen. Dus het
is min of meer een gezamenlijk gebeuren.
Wel te vergelijken met de bereiding van de
maaltijden in de kerk, dat doen ook meerdere
personen per keer.

Hoe ben je er toe gekomen om dat te
codrdineren?

Zo'n tien jaar geleden is Jan Coers daarmee
gestopt. Omdat ik op meerdere terreinen
mijn gezicht wel liet zien bij de kerk kwam
die vraag bij mij te liggen. Het waren toen
nog de 'Hooiplukkermaaltijden'. Ooit opgezet
door ds. Brevet. In de Hooiplukker konden
maximaal veertig personen per keer
deelnemen aan de maaltijden. Daar waren
soms wachtlijsten door te veel animo. In de
Witte Kerk is plaats voor dertig personen.

We hebben vaste kookteams die zowel
worden ingevuld door dames als heren. Dat
is ook mijn werk als codrdinator: elke maand
bemensing regelen bij zowel het koken als bij
het afwassen. Dat laatste is een aparte groep.
Het kookteam bedenkt zelf wat ze gaan
koken, dat maakt het ook zo afwisselend.

De kosten zijn tien euro per maaltijd. Hiervoor
krijg je een voor-, hoofd- en nagerecht en ter
afsluiting een kopje koffie/thee.

De geserveerde gerechten zijn divers en ook
met diéten of allergién wordt zeker rekening
gehouden. Ook vegetarisch is mogelijk.

Dit jaar hebben ook de dames van de Turkse
Moskee een keer voor ons gekookt.

De dames van de Marokkaanse gemeenschap
hebben aangegeven dit ook graag een keer
te willen doen.

Het kerstdiner wordt altijd verzorgd door de
heren, de tafels zijn dan extra versierd, er zijn
kaarsen, er is muziek en nog iets lekkers als
aanvulling.

Een jaarlijks terugkerend diner is in januari
met het Duitse pekelvlees (steeds op veler
verzoek).

Is er steeds een goede opkomst?

Het loopt redelijk goed. Er is zeker behoefte
aan, dat is ook duidelijk te merken aan de
reacties.

De coronatijd heeft geen goed gedaan.
Evenals toen de Hooiplukker werd gesloten
en de keuken in de Witte Kerk nog niet klaar
was. Dus twee oorzaken dat de 'loop' er een
beetje is uitgegaan.




vervaolg

De mensen die wel komen zijn enthousiast.
Het zijn zowel echtparen als alleen-
staanden. Velen zijn de zeventig jaar
gepasseerd maar wat leeftijd betreft is
iedereen welkom: het is voor alle leeftijden.
Na elke maaltijd gaat er weer een inteken-
lijst rond voor de volgende opgave. Daarna
komt de lijst in de kerk te hangen om je
alsnog in te schrijven.

Tijdens de maaltijden is er een gezamenlijke
opening en afsluiting en verder zijn de
onderlinge gesprekken zeer divers.

Er is nu een prachtige keuken in de kerk,
alles wat wenselijk is, is aanwezig. Dus ook
een stimulans om een keertje te komen.
Hetzij met eten of met het koken/afwassen.
De eerstvolgende keer is 17 november.
Dan zit ik ook in de kookgroep. Het gerecht
zal bestaan uit kerriesoep, gehaktballetjes,
kip en dat geserveerd met rijst en ter
afsluiting ijs met mangosaus.

Inmiddels ben je gestopt met je werk?

Vanaf mijn schooltijd heb ik bij een bank
gewerkt. Begonnen als baliemedewerkster
in Lochem gedurende 22 jaar. Door fusies
en sluitingen van kantoren kwam ik steeds
verder van huis met mijn werk: Deventer —
Arnhem - Apeldoorn - Zwolle — Utrecht.
Een ziekte maakte het dat ik moest stoppen.
In 2003 werd er borstkanker bij mij
geconstateerd, na een operatie volgde
herstel en kon ik weer (deels) mijn werk
hervatten. Een volgende constatering van
dezelfde ziekte openbaarde zich in 2014.
Bestralingen, chemo's en een operatie
volgden met als gevolg: einde werk.
Gelukkig heb ik/hebben wij vele hobby's.
Vele reizen hebben we gemaakt met berg-
en gletsjerwandelingen.

We hebben, met een gids, de top van de
Mont Blanc beklommen. Het vertrek was

's nachts om drie uur, met een lamp op je
hoofd en stijgijzers onder de schoenen. Het
was 1200 meter klimmen en vervolgens die
afstand weer afdalen naar onze berghut.
Daarnaast ben ik actief bij een hardloop-
groep hier in Lochem.

Heel veel jaren ben ik collectant geweest
bij de kerkdiensten en vervolgens kerken-
raadslid, nu verzorg ik af en toe nog
kerkwacht in de Gudulakerk.

T.a.v. het koken, heb je nog wensen?

Daar vraag je me wat... de keuken is super,
de mensen tevreden.

Maar ja... als er nog mensen zijn die willen
helpen, kom eens kijken.

En..oh ja... een pinapparaat in de Witte Kerk
zou heel wenselijk zijn. En niet alleen voor
de maaltijden denk ik.
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 die dgen strelen

Herfstspreukjes

Mooie taferelen

als een schilderij
tovert de herfst
dit nabij

De wind is sterker

drijft de bladeren uiteen
de wind die tiert

en zingt

die blaast en klinkt

De herfst doet mensen

huiveren, bomen beven
toch is dit seizoen

zo kleurrijk

en gaat dit alles voorbij

Annie van Hees, Belgié
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Conceptueel bijbellezen
Henk Bruil

Het Vaderlijk Erfdeel

Uit het oude Testament, het Boek Numeri Zelafiad. Geen bekend hoofdstuk, maar
interessant om te weten. Zelafiad komt uit de stam van Manesse.

Hij had geen zonen, echter wel vijf dochters met prachtige namen. Te weten: Magda, Noa,
Hoala, Milka en Tirza. Enkele namen worden tegenwoordig nog aan hun kinderen
gegeven: o.a. Noa.

Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen wie zijn dat? Zelafiad is immers
gestorven.

Hij behoorde niet tot de bende van Korach, Dathan en Abiram. Hij is in de woestijn, in zijn
eigen zonde gestorven.

De Israélieten hebben hun tenten opgeslagen in de velden van Moab, dichtbij de Jordaan
tegenover Jericho. De tent van samenkomst staat in het midden van het kamp.

Mozes, de hogepriester, de regering en de uitvoerende raad zetelen daar. En daar gaan de
dochters naar toe. Ze vragen aan Mozes het vaderlijk erfdeel. Want “onze vader is in de
woestijn gestorven”.

Mozes, de eerbiedwaardige oude leider, waar heel Israél respect voor heeft, doet geen
uitspraak, maar gaat met de vraag naar de Heere. En dat is een bekend adres. De Heere
praat immers van mond tot mond tot Mozes.

Hij kreeg antwoord op zijn vraag: de dochters hebben gelijk, geef hun een bezit.

Wat waren de dochters tevreden met deze uitspraak! Dit is een hele opluchting. Ze gingen
terug naar hun tent. Ze dansten van zielenvreugde: we krijgen een erfdeel, de Heere heeft
het toegezegd.

De rust is terug bij de dochters met die woorden. Hé, hé, dat zit erop.

En daar sluit ik mij bij aan.

Henk Bruil

Als je aan de dochters zou vragen: wat is de mooiste dag in je leven? Dan zouden ze prompt met
hun vijven in koor hebben gezegd: dat wij een erfdeel van de Heere bij binnenkomst in Kanadn
krijgen.




Van de predikant

Beste gemeenteleden,

Terwijl ik dit stukje schrijf is het buiten donker en voor het eerst heb ik het gevoel dat het
echt herfst aan het worden is. Voor Lobke en mij mooi om dat in Zwiep en Lochem mee te
maken. Gisteren heb ik een stukje op de berg gehold in de regen, op een bepaalde manier
ook mooi: koud maar toch goed om te doen. In de kerk zijn we volop bezig met het
seizoen. Ik vind het bijzonder te merken hoeveel gemeenteleden betrokken zijn bij allerlei
activiteiten. De groep waarin we de preken voorbereiden geeft me veel plezier. De start van
het leerhuis met de Remonstranten in de Remonstrantse kerk was bemoedigend. Echt veel
mensen uit beide kerken. Mijn eerste oecumenische viering deed me ook goed. Wat een
warme samenwerking. Bemoedigend is ook het opstarten van de Musical Ester.

We hebben heel veel interesse. Een stuurgroep is gestart, een dirigent gevonden, kortom
dit gaat echt de goede kant op. Ik hoop dat volgend jaar mei het openluchttheater goed
gevuld is.

Al met al begin ik een beetje het gevoel te krijgen dat ik predikant ben van Lochem.
Tegelijk is het nog echt een zoektocht. En dat lijkt me ook goed. Een van de zaken die ik nog
wat aftast is de adventsperiode. Ik hoop dat het ons lukt in de diensten een adventsproject
gestalte te geven, we zijn in elk geval al volop bezig.

Ook op een ander terrein ben ik nog wel zoekend, hoe zit het met onze leeftijdsopbouw.
We zijn (iets meer op de achtergrond) vastberaden bezig om te bezien hoe we onze
gemeente een iets minder ‘grijs’ gezicht kunnen geven. Dat heet tegenwoordig een kerk
door de generaties heen. Daartoe lezen we met een groepje gemeenteleden, die betrokken
zijn bij de jeugdkerk en Sara en Simon het boekje Samen Jong. Op donderdag 23 november
zal de gemeenteavond na de pauze in het teken staan van ‘Samen Jong: kernwaarden van
een kerk met alle generaties' Er worden zes kernwaarden genoemd voor zo'n kerk. We gaan
ze bespreken en bekijken hoe we met elkaar kunnen gaan werken aan die waarden in onze
gemeente. Dat wordt in zekere zin een avontuur, dat zal op de gemeenteavond wel blijken.
We gaan er moedig mee aan de slag. En het goede nieuws: het hoeft niet van vandaag op
morgen. Anderzijds: het is echt wel nodig.

Al met al genoeg te doen in onze gemeente,

Een hartelijke groet,
Paul Wansink
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Ambtsdragers

Jan Dinkelman

Nieuwe kerkenraadsleden in onze kerk

Dominee Paul Wansink gaat een gesprek aan met de kinderen die in de kerkdienst aanwezig zijn.
Zijn vraag is: wanneer leg je iemand een hand op zijn hoofd? Er komen aarzelende antwoorden;
eigenlijk is het een gebaar van liefde. Bij jullie thuis en ook hier in de kerk.

Dan wijst dominee Paul op het knielbankje: daar gaan straks mensen op knielen, die mensen gaan
iets doen...die gaan helpen in de kerk.

Voordat de nieuwe ambtsdragers op het bankje knielen, spreekt de dominee hen toe: 'Het gaat niet
om dat je alles heel zeker weet of heel krachtig staat in je geloof. Spiegel je aan Hem die zichzelf
weggaf in trouw aan zijn roeping, die de ander voorop stelde.

Met de bevestiging en handoplegging werden de volgende zinnen uitgesproken: "Wees gezegend
in je arbeid, verkondig de grote daden van God, luister naar wat er in de gemeente gebeurt en
bewaar de blijdschap die je geschonken is in Christus Jezus.

Daarna beloofde de gemeente de nieuwe ambtsdragers te aanvaarden, omringen, en dragen in
onze gebeden en mee te werken in dienst van onze Heer.

Er was ook een afscheid van scheidende
ambtsdragers.

Na jaren van inzet voor de kerk nemen Arie,
Francien, Jo en Hanneke afscheid.

Ds. Paul sprak woorden van dankbaarheid en gaf
iedereen een passend aandenken voor de vele
jaren van inzet.

Melita: Door een bijdrage te Yvonne: Ouderling worden Ineke: Als ik ergens bij hoor, Erik (wordt 10 december

leveren in het samen was vaor mij een logisch wil ik me er ook voor inzetten. bevestigd): Om mijn steentje

gemeente zijn. vervolg omdat ik al in de bij te dragen aan onze
Kerkenraad notuleer en ook gemeente. En waarom zou je
als lector dienst doe. nee'zeggen.
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Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink, Taizé
Ruimteviering

Fd

yd 19 noven

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. F. Smit

.‘1.0.00 uVL‘Jr-Gud.uIakerk
Voorganger: ds. P. Wansink

swermher

19.00 uur Gudulakerk
Vespers

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

C 10 decen I,
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

19.00 uur Gudulakerk
Festival of lessons and carols

10.06 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

LOoNna 24 decem

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

22.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink, Kerstnachtdienst

16

Bij de diensten:

Zondag 12 november

Deze zondag is er een Ruimteviering in de sfeer van
Taizé, voorbereid door de Taizé-werkgroep en de
werkgroep Ruimtevieringen. Vioor het eerst eentje
waar ook Paul aan meewerkt. In deze Ruimteviering
sluiten we aan bij het jaarthema van Taizé; innerlijk
leven en solidariteit, daarin staat het gebed centraal,
maar wel het gezamenlijk gebed.

Als we als wereldgemeenschap samen bidden,
overbrugt dat tegenstellingen, juist in onze
gepolariseerde samenleving. In de dienst lezen we
Matthelis 6, 6-13. Uiteraard gaat de dienst niet alleen
maar over het gebed, bidden moet je doen.

Zingend, dansend, staand, in stilte. ...

Deze elementen in de viering verwijzen naar de
‘Together-Taizéviering’in Rome van 30 september.
Laat u verrassen. Van harte welkom

Zondag 19 november

Ik vind het fijn om deze zondag voor te gaan en weer
in uw midden te zijn. Hopelijk met meer kerkgangers
dan in de coronatijd, toen ik in Lochem ambulant
predikant was en er de meeste tijd maar weinig
mensen in de diensten aanwezig mochten zijn!

Met vriendelijke groet en hopelijk tot 19 november,
Froukien Smit

Zondag 26 november

De laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Een bijzondere zondag, waarin we stil staan bij hen
die gestorven zijn. In de meditatie voorin deze
Samenspraak, suggereer ik voorzichtig, of het
misschien goed zou zijn die gedachtenis te
verplaatsen naar Allerheiligen (rond 1 november),
maar dit jaar doen we het gedenken nog op deze
laatste zondag in november. Een dienst waarin we
gedenken, maar ook onze hoop verwoorden,
kaarsen aansteken en zingen van Gods blijvende
trouw. In de lezingen wijk ik af van het rooster. We
lezen Genesis 1, 16-31 over de schepping van de
mens, naar Gods beeld en Johannes 14, 1-6 over de
belofte van Jezus dat in het huis van zijn Vader vele



woningen zijn. In afwijking van wat her en der stond

vermeld is deze dienst in de Gudulakerk.

Zondag 3 december

Te advent. We gaan dit jaar een adventsproject
volgen. [k hoop dat we toch een paar kinderen in elke
dienst hebben, om kaarsen aan te steken voor een
kort gedicht. In elk geval staat er in de kerk een grote
klok. Die klok past bij het adventsproject met als titel:
Weet jij hoe laat het is? Het gaat over de tijd. Hoe wij
daarmee omgaan en hoe het staat met onze
verwachting en onze hoop. We zingen de
adventsweken een projectlied en voor gezinnen met
kinderen zijn er boekjes om thuis in de adventstijd te
gebruiken. Als u die wilt hebben: laat het even weten.
In de kerk lezen we de eerste adventszondag Marcus
13, 24-37. Daar roept Jezus ons op om met
verwachting en waakzaam te leven

Zondag 10 december

2e advent. We gaan verder met kijken op onze klok.
Ditmaal aan de hand van een lezing uit Johannes 1,
19-28. Daar kijkt Johannes de Doper vooruit naar
Jezus. Een intrigerende tekst. In deze dienst bevestigen
we Erik te Loo als ouderling. Eerder lukt dat niet, maar

advent is een prachtige tijd. Immers een tijd van hoop.

Zondag 17 december

3e advent. Deze zondag heeft de mooie naam
Gaudete, Verheug je, de kleur is iets minder dieppaars,
roze. Er zijn niet zoveel kerken die de roze kleur
gebruiken, maar vanouds was midden in de
adventstijd en midden in de 40-dagentijd de kleur
roze. Om al iets vooruit te zien naar het feest. Dat
doen we deze zondag. De centrale lezing van het
project is uit de Profeten: Jesaja 65, 17-25. Het gaat dit
keer om ‘een tijd om te juichen! De klok wijst ons
opnieuw de weg.







Het leven van

Christien van Poppel-Hoogewoud

Gerrit Marinus van Poppel

25 november 1933 - 14 september 2023

Gerrit had een bewogen en veelzijdig
leven. Hij maakt de oorlogsjaren mee en
zelfs de schietpartij op de Dam. Het Rode
Kruis organiseerde uitzendingen naar het
buitenland, waar kinderen moesten
aansterken. Zo kwam Gerrit in Zweden
terecht bij een boer. Terug in Nederland,

na de schooltijd, heeft hij gewerkt bij
Pianohandel Goldschmeding en leerde
veel over de bouw van het instrument.
Tevens kreeg hij piano- en orgellessen van
mijn vader Han Hoogewoud, organist.
Toch keerde Gerrit weer terug naar Zweden
en werkte mee op de boerderij.

Na het overlijden van de boer keerde Gerrit
terug naar Amsterdam en hervatte zijn
orgel- en pianostudie.

Na het behalen van meerdere diploma's
voor orgel, werd hij vervangend organist in
meerdere kerken zoals de Westerkerk,
Engelse kerk e.a.

Inmiddels hadden wij - Christien en Gerrit -
een relatie gekregen, in 1961 zijn we
getrouwd en in 1965 zijn we verhuisd

naar Lochem, n.a.v. een advertentie in
Hervormd Nederland. Er werd een organist
gevraagd voor de Gudulakerk en over-
name van een muziekpraktijk van de heer
en mevrouw Legene. Gerrit voltooide zijn
studie aan het conser- vatorium in Arnhem.
Hij werd benoemd als leraar orgel en piano
aan de muziekschool te Zutphen werd ook
dirigent van meerdere koren.

In ons huwelijk werden we verblijd met de
geboorte van drie kinderen en ook met
drie kleinkinderen.

In Lochem zijn wij meerdere keren
verhuisd, het langst woonden wij in de

dr. Rivestraat, meer dan 40 jaar.

Samen organiseerden wij markt- en zomer-
avondconcerten.

De erediensten vervulde hij met toewijding
en vakmanschap.

Op zijn zeventigste jaar nam hij afscheid als
organist van de Gudulakerk.

Jaren later kwam er een groot verdriet in
ons leven, door het overlijden van onze
twee zonen. Wij verhuisden naar een
ouderenwoning, maar na een jaar kwam
Gerrit te vallen met de fiets, en door een
infectie kwam hij voor maanden in het
ziekenhuis. Hij herstelde gelukkig wel,
maar hield allerlei klachten over, zoals o.a.
hartfalen.

Kort geleden kregen wij een soort griep
met ernstige vermoeidheid. Door een test
van de thuiszorg bleek dat Gerrit corona
had met ernstige benauwdheid. Helaas is
hij kort daarna overleden.

Wij herdachten hem in besloten kring.

Bij het afscheid van Gerrit, luisterden we
naar orgelspel van hem, via een cd.

Zijn kleinzoon, die pianoles heeft gehad
van Gerrit, speelde enkele stukken, Bach en
Einaudi, ter nagedachtenis.

Mijn broer sprak het Onze Vader. Het was
een liefdevol en emotioneel afscheid.
Groot is het verlies.
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Verandering in de werkwijze van het bezoekteam

Vanaf november 2020 worden vanuit het pastoraat alle gemeente-
leden van tachtig jaar en ouder jaarlijks rond hun verjaardag met
een attentie bezocht. Het gaat hier om een groep van 290
gemeenteleden, dus u begrijpt dat daar de inzet van veel
bezoekers voor nodig is. Met veel enthousiasme is destijds een
groep van ongeveer 50 bezoekmedewerkers hiermee aan de slag
gegaan. Ondertussen zijn wij drie jaar verder. Wij hebben nog
steeds een mooie groep bezoekmedewerkers, die het bezoekteam
vormen, maar hij is wel wat kleiner geworden, omdat een aantal
bezoekers heeft aangegeven hun taak te willen beéindigen.

Toch kunnen wij ook melden dat er het afgelopen jaar weer een
aantal gemeenteleden bereid is gevonden het bezoekteam te
versterken. Heel fijn!

Na overleg binnen de werkgroep Pastoraat hebben wij toch het
besluit genomen om met ingang van 1 januari 2024 trapsgewijs de
leeftijd te verhogen van 80 naar 85 jaar waarop een gemeentelid
aan een (vaste) bezoekmedewerker wordt gekoppeld.

Wat betekent dit concreet? Voor de gemeenteleden (80-/85-jarigen)
die op dit moment in het bezoekersbestand staan verandert er
niets. Zij worden ook in 2024 en de daaropvolgende jaren bezocht.
De te bezoeken groep wordt echter niet met “nieuwe” 80-jarigen
uitgebreid. Vanaf 2029 worden dan alleen nog maar gemeente-
leden van 85 jaar en ouder (rond hun verjaardag) bezocht.

Is er vanaf 1 januari 2024 dan geen aandacht meer voor de
gemeenteleden die 80 jaar worden?

Jazeker, want onze nieuwe predikant Paul Wansink wil een gebruik
uit zijn vorige gemeente voortzetten in Lochem: gemeenteleden
van 80 jaar en ouder worden in de maand dat zij jarig zijn
uitgenodigd voor een middag in de Witte Kerk. Gezellig samen
koffie/thee drinken en een lekkere traktatie mag daarbij uiteraard
niet ontbreken. Paul Wansink zal deze middag leiden. De bedoeling
is om elkaar te ontmoeten, maar ook om iets door te praten over
onze kerkgemeenschap. Het Pastoraat heeft deze middag als “thee
met de dominee” betiteld.

Amanda Jansen
Werkgroep Pastoraat



Ook dit najaar stellen gemeenteleden hun
huiskamer beschikbaar voor een Bij ons
thuis-ontmoeting. Hierbij staat de ontmoeting
centraal. Er wordt een gespreksthema aangereikt
waar u het onder het genot van een kopje koffie of
thee over kunt hebben, maar misschien komen er
ook wel heel andere dingen ter sprake...

De eerste ontmoeting in november heeft
plaatsgevonden net voor het verschijnen van deze
Samenspraak, maar er is nog een moment
waarvoor u van harte uitgenodigd wordt daar aan
deel te nemen!

woensdag 22 november van 15-16.30 uur
bij Janny en Henk Duine, Thorbeckelaan 3

Opgeven voor een ontmoetingsmoment dat u past
kan tot 2 dagen voor de datum van uw keuze via
pastoraat@pglochem.nl of tel. 06 516 612 59

Het pastoraat van de PG Lochem staat
open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het
pastorale team via email
pastoraat@pglochem.nl Bellen kan
ook: voor dringende zaken met

ds. Paul Wansink: 06 520 522 43; voor
andere zaken met Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk: 250 603 of 06
387 166 17.

Mocht het niet direct lukken hen te
bereiken, spreek dan a.u.b. uw naam in
op de voicemail. U wordt later
teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even
navragen!), dan kunt u dit doorgeven
via bovenstaand emailadres of
telefonisch aan Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres
bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die in
aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.
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Christine van Reeuwijk is
chronisch ziek en observeert de
wereld vanaf haar ziekbed

Foto: Geurt Mouthaan

Van de zijlijn
Gemis benoemen

Mijn goede kennis Karlijn rouwde na de dood van haar vader
vooral om het echte contact dat er nooit was en nooit meer
komen zou, en zei toen ze laatst bij me op bezoek was
zomaar ineens tegen mij: “lk ben jaloers op de band die jij
met je vader had!”

Ik keek haar zwijgend aan en zei: “Ik mis mijn vader anderhalf
jaar na zijn overlijden nog steeds intens, maar ben dankbaar
voor de stille kracht die hij voor me blijft”

Karlijn werd door de kale herfstbomen extra met de
vergankelijkheid van het leven geconfronteerd. En vertelde
me dat ze amper twee maanden geleden tijdens een
boswandeling met haar vader had willen zeggen: “Papa ik
mis je, waarom ging je het gesprek toch altijd uit de weg?”
Maar nu was het te laat.

“Ach, wat naar Karlijn,” zei ik. “Kon je vader wel met zijn vader
praten?” “Nee, dat kon hij, en zeker mijn stugge opa, helaas
niet” “Waarom verwacht je het dan wel van hem?”

Ze haalde haar schouders op. Terwijl we erover doorpraatten,
zag Karlijn steeds scherper dat haar vader zich weliswaar niet
makkelijk uitte, maar dat hij vroeger altijd haar fietsband
plakte en ook nu regelmatig in haar gezin bijsprong en
hutten bouwde met zijn kleinkinderen. Ze ging zijn
praktische hulp steeds meer waarderen en zei: “En toch blijf
ik jaloers op de band die jij met je vader had. Ik hoop vanuit
dat verlangen patronen te doorbreken en het gesprek met
mijn kinderen wel aan te gaan.”

Op Gedachteniszondag de namen noemen van hen die ons in
het afgelopen jaar zijn voorgegaan en je gemis bij de naam
noemen en delen, kan troostrijk zijn. Maar als we onverhoopt
toch niet bij elkaars pijn kunnen komen, mogen we tot Onze
Vader bidden en ons door Zijn liefde gedragen voelen.

Je gemis {g de naam nsemen en delen, ban bresst 'z{j[é yn
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Hermien Bouwmeester-Wagenvoort

Hermien werd in Baak geboren en na de school ging ze bij een boer
in de buurt werken. Ze leerde Henk Bouwmeester kennen, het jonge
paar trouwt in mei 1957 en dat huwelijk mag maar liefst ruim 50 jaar
duren. Ze vinden werk op een boerderij in Laren en daar worden
hun zes kinderen geboren. Later komen daar de kleinkinderen bij.
Hier is alle ruimte om te spelen. Na een aantal jaren gaat het gezinin
Lochem wonen en dat is wennen, alles is veel kleiner en dicht op
elkaar. Hermien kan poetsen als de beste en dat is wijd en zijd
bekend. Tegen haar dochters zegt men: ‘oh, je bent er eentje van

Op 30 september overleed Hermien; dat zegt genoeg over haar reputatie. Daarbij staat
Hermientje Bouwmeester- zuinigheid hoog in het vaandel en dat heeft haar ver gebracht. Ze
Wagenvoort op de leeftiid was heilig overtuigd van haar eigen kwaliteiten, al heeft ze haar

van 88 aar. kennis natuurlijk doorgegeven. De kinderen noemen de kookkunst

van Hermien, met name de toetjes. Ze gaf veel liefde en was trots op
haar gezin en de kleinkinderen. Met het zilveren huwelijk kregen ze
van de kinderen een geheel verzorgde busreis, dat beviel zo goed
dat er nog vele reizen volgden. Het geld voor die reizen poetste
Hermien bij elkaar. Haar levensmotto 'niet klagen maar dragen,
bidden om kracht’ heeft haar gemaakt tot de sterke vrouw die ze
was en dat droeg ze ook uit. Als ze naar de Noorderbleek verhuizen,
vindt ze ook daar haar plekje, de tuin wordt vertroeteld en veel
samendoen, fietsen en van muziek genieten. Als ze alleen verder
moet na Henks overlijden pakt Hermien de draad weer op, ze is blij
met het fijne plekje in de buurt. De val van Hermien werd het begin
van het einde, gelukkig is verder lijden haar bespaard gebleven. In
de dienst lazen we de trouwtekst, uit Psalm 46, God is voor ons een
veilige schuilplaats en betrouwbare hulp in de nood en brandden
de kleinkinderen kaarsen om haar zo in het licht van God te zetten.
De dochters herinneren hun moeder elk op hun manier. We lazen de
tekst uit Spreuken over de sterke vrouw die ze was. Hermien zal haar
sporen nalaten, in haar spoor mogen wij verder gaan.

Diny Nijkamp

IN MEMORI




Uit de kerkenraad

Op 11 oktober kwamen de leden van de Kerkenraad weer bijeen.
In verband met agendapunt ‘Veilige Gemeente’ waren de
vertrouwenspersonen Ria van Houwelingen en Erik te Loo
uitgenodigd. Ook in andere kerken in de regio houdt men zich
bezig met dit thema en hebben we een uitnodiging ontvangen
voor een gezamenlijk overleg. Besloten is dat Ria en Erik hiernaar
toe gaan en Ineke namens de Kerkenraad. Ook is afgesproken
dat op de gemeenteavond van mei 2024 het thema ‘Veilige
Gemeente’ besproken wordt.

Paul heeft de afgelopen maanden overleg gehad met de leiding
van Simon & Sara diensten en van de Jeugdkerk. Met hen en
enkele kerkenraadsleden wordt het boekje ‘Samen Jong'
bestudeerd. Kort gezegd gaat dit over met oud en jong
(intergenerationeel!l) een kerkelijke gemeente vormen. Dit thema
wordt met u besproken in de gemeenteavond van donderdag
23 november a.s. Verder wordt nagedacht over mogelijkheden
voor kinderdiensten en jeugddiensten en een kinderkerstnacht-
viering in de vooravond van de kerstnacht. U hoort hier beslist
nog meer van. Ook voor de adventsperiode zijn er ideeén in
ontwikkeling.

Zouden we plotseling op een zondagochtend zonder predikant
komen te zitten (de geheime angst van elke ouderling van dienst),
dan heeft werkgroep Vieren ervoor gezorgd dat er een zang-
dienstprogramma klaarligt.

Persoonlijk merk ik dat, met de komst van Paul, een einde is
gekomen aan een periode van onrust in de kerkenraad, van teveel
in te korte tijd moeten bespreken. We bruisen weer en zitten vol
plannen. Ik hoop dat dit voor u als gemeente merkbaar is.

Marian de Hoop, scriba



Kerkkoor Deo Gratias en kerkorgel Laren
bestaan 40 jaar!

Om dit dubbele jubileum te vieren vindt er op zaterdag 11 november 2023 in de kerk van
Laren een jubileumconcert plaats.

Deo Gratias zal met begeleiding van de band van de Ballad Singers of met pianobegeleiding van
dirigent Wim Rijstenberg liederen laten horen uit de begintijd van het koor, alsook nieuwe
nummers. Denk daarbij aan Yesterday / Top of the world / Ik zal er zijn en vele andere mooie
nummers. Kortom: een afwisselend programma met voor elk wat wils.

Deo Gratias, wat betekent “geef God dank (de eer)” is ontstaan als jongerenkoor. Het jongerenkoor
van toen is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen koor en de jongeren van toen (dat zijn 4
leden), die nu nog lid zijn, zijn ook niet meer piepjong. Maar het koor is nog steeds springlevend en
niet minder enthousiast dan 40 jaar geleden. Ook al is het officieel een koor vanuit Laren,
ondertussen zingen er ook 8 gemeenteleden uit Lochem enthousiast mee.

Stefan Potman, de vaste organist van de kerk, zal het orgel bespelen. Zowel als solo-optreden,
alsook om het koor te begeleiden bij het bekende lied Abba Vader.

Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Kaartjes zijn aan de zaal verkrijgbaar voor € 10,= inclusief een kop koffie voor aanvang van het

concert en een drankje in de pauze.

U bent van harte welkom!
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Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld. Deze adressen
zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten onderstaande nieuwingekomenen van harte welkom:
Dhr. G.J.R. Pennings vanuit Nijmegen

Mevr. M.H.T. van Prooijen vanuit Nijmegen

Dhr. en mevr. Hakkert-Kolkman vanuit Barchem

Overleden

17-09-23 Mevr. G. de Jager-van Witzenburg (01-04-1942)
19-09-23 Mevr. A.B. van Velzen-Spelhofen (01-07-1954)
26-09-23 Dhr. D.M. Enzerink (10-11-1933)

30-09-23 Mevr. H. Bouwmeester-Wagenvoort (25-08-1935)

Vertrokken

Dhr. D. Driessen naar Apeldoorn
Dhr. J. Klein Hulse naar Groningen Bericht van geboorte of overlijden,
aanmelding, opzegging en
Adreswijziging leden PGLochem
Mevr. C.J. Lookman-Noord

Fam. Wesseldijk-Klein Kranenbarg
Mevr. E. Veen

adreswijziging s.v.p. melden aan:

ledenadministratie@pglochem.nl
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Collecteopbrengsten Diaconie (incl. Giften voor deze doelen)

3-9-2023 Diaconie € 156,50
10-9-2023 Gamrupa € 89,50
17-9-2023 St Vrienden Hoge Weide-'t Talma € 272,35

Daarnaast hebben we giften ontvangen voor:
Diaconie € 75-en € 5,-
Voedselbank € 25,-

Voedselbank:
Voor de Voedselbank is in september € 230,74 besteed. Daarvoor zijn kaas en
houdbare melk gekocht.



Berichten

Koken en Eten in de Witte Kerk
seizoen 2023-2024

Doordat de planning van de maaltijden nog niet
helemaal rond was tijdens de verschijning van de
vorige Samenspraak heeft de eerste maaltijd
inmiddels op 20 oktober plaats gevonden.

De komende maaltijden worden gehouden op:
17 november

15 december (kerstdiner)

19 januari

16 februari

15 maart

19 april

Aanvang 17.30 uur, kosten € 10,-- p.p. contant te
voldoen. Een intekenlijst, voor maximaal 30
personen, komt in de hal van de Witte Kerk te
hangen.

Het lijkt ons leuk om naast ouderen ook jongeren
te mogen begroeten.

Voor de maaltijd in maart hebben zich nog geen
kokers gemeld. Mocht u een keer willen koken dan
kan dat altijd samen met iemand die ervaring heeft
om te koken voor een groep. Ook zijn er nog
steeds afwassers welkom. Dus mocht u een keer
willen koken of afwassen meldt u zich dan aan bij
mij: gerritencatryrossel@hetnet.nl,
telefoonnummer: 06-286 743 76.

Fijn om u binnenkort te ontmoeten.

Catry Rossel-Eertink

Soeplepel gezocht

Op de startzondag heb ik voor een heerlijke pan soep gezorgd,
echter ik ben mijn soeplepel kwijt na deze dag. Heeft iemand
per ongeluk de verkeerde meegenomen?

lk hoor het graag, Rina Boomsma-Welmer 06-104 880 91

Wie wil ons helpen bakken voor
de GOEDE DOELEN MARKT?

Op 8 en 9 december is er in de Gudulakerk
de Goede Doelen Markt.

Net als voorgaande jaren zullen wij de
catering verzorgen en bij voldoende omzet
betalen de deelnemende organisaties geen
huur en gaat hun gehele opbrengst naar
hun goede doel.

Wij zoeken mensen die mee willen helpen
door koek, cake, tulband, taart enzovoort te
bakken.

Vele handen maken licht werk. De onkosten
kunnen worden vergoed.

Gebak op 8 december tussen 8.30 en 9.30
uur bezorgen in de Gudulakerk.

Het brengen van het gebak is anders dan
andere jaren, omdat de markt dit jaar
andere openingstijden heeft.

Mocht deze tijd voor U niet lukken, dan
graag aangeven bij het opgeven.

Opgave voor 30 november bij
Hendrika Holtslag tel. 251479

of Miny Beuzel tel. 253411.

Graag vermelden wat u gaat bakken.

Bedankje

Voor de vele reacties en de
bloemen die we ontvingen
ter gelegenheid van ons
65-jarig huwelijk willen wij u
hartelijk danken.

Deze hebben bijgedragen
aan de feestelijke
herdenking van een dag die
je maar één keer in je leven
meemaakt en waarvoor we
heel dankbaar zijn.

Annie en Andries Hardenbol
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Diaconie

Harm Wesselink

Goedkope(re) groene stroom
van zonnepanelen op de Witte Kerk

Een aantal jaren geleden toen de verbouwingsplannen van de Witte Kerk
nog pril waren was één van de wensen om zonnepanelen op het
kerkgebouw te leggen. Om op deze wijze een meer praktische bijdrage
te leveren aan een “groenere wereld".

Toen zijn ook de ideeén ontstaan om dit niet op eigen houtje maar in
samenwerking te doen met een andere maatschappelijk betrokken partij.
Lochem Energie is daarvoor in de gemeente Lochem dé aangewezen
partner.

Achteraf gezien was de uitvoering van deze plannen weerbarstiger dan
aanvankelijk gedacht. Gelukkig wordt de uitvoering nu concreet, de
meterkast is onlangs geplaatst en binnenkort zal de aannemer de
aansluiting op het net van Liander maken.

Vervolgens zullen op enig moment de zonnepanelen geinstalleerd
worden. Hoe dat gaat worden ziet u op bijgaande afbeelding.

De rollen die beide partijen, de PGL en Lochem Energie, spelen zijn als volgt:
Protestantse Gemeente Lochem:

- Stelt dak beschikbaar aan Lochem Energie

- Betaalt een bijdrage (CvK) om het project van start te laten gaan (eigenlijk is het project te
klein voor Lochem Energie)

- Stelt als voorwaarde dat mensen die geen financiéle mogelijkheden hebben voor eigen
zonnepanelen en in aanmerking komen voor energietoeslag van de gemeente voorrang
krijgen bij intekening

« Krijgt 10 panelen t.b.v. eigen gebruik

- Heeft overleg met buren gepleegd

« Heeft locatie meterkast bepaald

Lochem Energie:
- Organiseert de uitvoering van het complete project
« Zorgt (grotendeels) voor financiering van het project
+ Gaat contract aan met de 8 a 10 deelnemers die aan de hierboven genoemde voorwaarden
voldoen.

Wie meer wil weten of zich al wil aanmelden kan terecht bij Harm Wesselink
(hwesselink@pglochem.nl 06 110 052 21)

of Gerard Doornbos (gdoornbos@pglochem.nl 06 513 160 20).

Uiteraard wordt dit vertrouwelijk behandeld.
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Stichting Vrienden van

De Hoge Weide
en ‘t Talma

Geachte leden van de Protestantse Gemeente Lochem, lieve mensen,

Wat een fijne verrassing ontvingen wij van u allen in de vorm van uw geweldige financiéle
bijdrage uit de diaconale collecte voor de bewoners van woonzorg locaties De Hoge Weide in
Lochem en ‘t Talma in Laren. Heel hartelijk dank daarvoor!

In de Samenspraak van juli/augustus vertelde Gera Langeler over de doelen van de Stichting
De Vrienden van De Hoge Weide en 't Talma: samen bijdragen aan welzijn, welbevinden en
geluk van de bewoners. Samen iets doen waar de ander blij van wordt.

Wij zijn u allen zeer erkentelijk voor uw betrokkenheid en gulle donatie en zullen zorgdragen
voor een heel goede besteding.

Bezoek ook onze website www.margaklompe.nl/vvhwt om meer te lezen over ‘de Vrienden
van.
U vindt daar ook onze donateursformulieren waarmee u met uw structurele bijdrage een

blijvend verschil maakt voor de bewoners van De Hoge Weide en 't Talma.

Nogmaals veel dank en met hartelijke groet,
Saskia Verheij
voorzitter Stichting Vrienden van De Hoge Weide en ‘t Talma

Seniorenmiddag

Donderdag 19 oktober hadden we onze eerste
seniorenmiddag na de zomer. Aan alle tafels waren
mensen weer gezellig met elkaar in gesprek. Na de
koffie en thee was er een intermezzo met
accordeonmuziek van Roelof Heringa. Een aantal
liederen konden we vrolijk meezingen. De middag
werd afgesloten met een drankje en een hapje. We
kijken terug op een geslaagde middag.

Kerstviering 20 december

Woensdagmiddag 20 december organiseren we een
kerstviering met medewerking van dominee Paul
Wansink. Alle 70-plussers worden van harte
uitgenodigd in de Witte Kerk.
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:
www.kerklochem.nl/contact

Predikant:

Ds. P.L. Wansink
pwansink@pglochem.nl
Tel. 06 520 522 43

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
coordinator bezoekwerk
Amanda Jansen

Tel. 0573 250 603 of

06 387 166 17

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Uitvaartdiensten:

E.te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Samenspraak nr 9 - 2023, 33e jaargang

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma

tel. 06 435 194 58

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente

Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl
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Samenspraak is het contactorgaan van
de Protestantse Gemeente Lochem.

Uitgever: De Zalige Zalm, Deventer
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rooster

zondag 12 november Mattheis 24:1-14
maandag 13 november Matthelis 24:15-28
dinsdag 14 november Matthedlis 24:29-35
woensdag 15 november Matthelis 24:36-44
donderdag 16 november Mattheiis 24:45-51
vrijdag 17 november Openbaring 12:1-12
zaterdag 18 november Openbaring 12:13-18
zondag 19 november Openbaring 13:1-10
maandag 20 november Openbaring 13:11-18
dinsdag 21 november Openbaring 14:1-13
woensdag 22 novemnber Openbaring 14:14-20
donderdag 23 november Psalm 12
vrijdag 24 november Matthels 25:1-13
zaterdag 25 november Mattheiis 25:14-30
zondag 26 november Matthetis 25:31-46
maandag 27 november Openbaring 15:1-8
dinsdag 28 november Openbaring 16:1-11
woensdag 29 november Openbaring 16:12-21
donderdag 30 november Jesaja 63:1-6
vrijdag 1 december Jesaja 63:7-14
zaterdag 2 december Jesaja 63:15-64:2
zondag 3 december Jesaja 64:3-11
maandag 4 december Openbaring 17:1-8
dinsdag 5 december Openbaring 17:9-18
woensdag 6 december Openbaring 18:1-8
donderdag 7 december Openbaring 18:9-24
vrijdag 8 december Openbaring 19:1-10
¥E zaterdag 9 december Openbaring 19:11-21
goe » 1
Al i zonda 10 december Psalm 35:1-10
Hij zei tegen hen: . 9
e & maandag 11 december Psalm 35:11-28
l’H bb y Il. d ’, d dinsda 12 december Openbaring 20:1-10
ebbenjullie dat alles goe ; gt
woensdag 13 december Openbaring 20:11-15
geﬂea ’Ik verzekerjul’le donderdag 14 december Psalm 123
. .
! vrijdag 15 december Jesaja 65:1-7
g’ee"eukele steen zalopde zaterdag 16 december Jesaja 65:8-16
= zondag 17 december Jesaja 65:17-25
-andere blijven;alleszal mandeg 18 december  Psims0
. dinsdag 19 december 2 Samuél 5:1-5
worden afg'ebraken,' ) b | woensdag 20 december 2 Samuél 5:6-16
¥ : ! donderdag 21 december 2 Samuél 5:17-25
vrijdag 22 december 2 Samuél 6:1-11

‘Mattheiis 24: 2







