


Herfst?

De nederige dagen van november
zijn weer gekomen, grijze als een emmer

(Gerrit Achterberg, uit het gedicht ‘November’)

Een keer geen Bijbel- of liedtekst, maar eentje uit een gedicht van Gerrit Achterberg,
een van mijn geliefde dichters. Hij woonde lange tijd in Neede en verbleef in de
psychiatrische inrichting in Rekken. Hij kende dus deze streek en dat proef je soms
in zijn poézie. Achterberg, een mens met een getekend leven en misschien mede
daardoor prachtige gedichten. Hij is ook één van de weinig grote 20e eeuwse
dichters die ik ken, die dicht over zijn (christelijke) geloof. Zijn hele werk ademt de
zoektocht naar de ‘Gij’ de geliefde die zeker ook verwijst naar onze grote geliefde:
de eeuwige God. Ik zal het niet ontkennen: moeilijke teksten, maar wel zeer de
moeite waard. Voor de kerk al een belangrijke les: niet alles wat snel en simpel s,
heeft duurzaamheid.

Maar: November, herfst. Achterberg spreekt over de nederige dagen van november.
Hij doelt op de zon die lager staat, op het blad dat van de bomen is gevallen, op de
kortere tijd dat het licht is en vast nog veel meer. De herfst heeft zijn eigen glans.
Tegelijk: het gaat Achterberg nooit alleen om de natuur. Als hij de dagen van
november aanduidt als nederig is dat ook een beeld voor meer. Verderop horen we:
de protestantse dagen van november dragen geen heiligen op de kalender. Alsof de
nederigheid van de dagen verwijst naar een nederigheid van geloven: niet teveel op
de borstklopperij, niet teveel heiligheid. Nog verder schrijft hij: ‘Eerlijke kerken
houden voor 't gewas dankstonden achter dun armoedig glas' Hier wordt de tijd van
het jaar gekoppeld aan het kerkelijk jaar, en uiteindelijk verbonden met de eenvoud
van het ware en dat is de eenvoud van Christus. Hij die nederig was.

Voor de kerkvader Augustinus is nederigheid het kenmerk van geloven. En dan

niet in de zin van jezelf kleineren, of minderwaardig zijn, maar wel in de zin van: als
Christus zijn die de minste van de mensen werd. Zo zie ik onze gemeente in Lochem
als een kleine bescheiden, vooruit- nederige gemeente, die weet van haar roeping.
De navolging van Christus. Zo brengt de herfst ons via een gedicht van Achterberg
bij de kern van het evangelie.

Ik wens u mooie dagen de komende tijd in onze prachtige Achterhoek, in het lagere
zonlicht dat ons een geheim laat zien. De nederigheid van die ene mens voor allen.

Paul Wansink



2 Meditatie

4 Ingesprek met

Marieke Sietsma-Schuur

8 Interview met beiaardier

S

Jan-Geert Heuvelman
11 Taizé-vieringen

12 lkben... 100 jaar

Dirk Mast

14 Startzondag 2023

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Inhoud

Kerkdiensten
Musical Ester
Pastoraat

Van de predikant

In Memoriam
Jennie Lijftogt-Rietberg

In Memoriam Gerrit Walvoort
In Memoriam Gerrit van Poppel
Uit de kerkenraad

Leren: programma van kringen en
gespreksgroepen

Beheer
Diaconie
Berichten

Het buurtboek
van de Armhoede

Colofon

Leesrooster

Gedicht



Diny Nijkamp

schrijfster van levensverhalen, en
nog heel veel meer.

Gerdien vertelt:

‘Mijn ‘kinderwagen’ stond in Harfsen, dat
was op een boerderij. We waren met vijf
kinderen en ik ben de oudste van het stel.
Opa en opoe hadden er ook een plek.

Er was altijd wel reuring’ en steevast
iemand om mee te spelen. Omdat moeder
druk was in het bedrijf, heeft opoe ons
voornamelijk opgevoed. Dat verklaart de
sterke band met haar. Na de lagere school
ging ik naar de Huishoudschool, maar daar
voelde ik me totaal niet thuis. Met veertien
jaar ging ik eraf en kwam thuis. En dan?
Een kennis vertelde dat een ouder echt-
paar in Gorssel hulp in de huishouding
zocht en ik ging eropaf. Ze zagen mij wel
zitten en ik kon de hele week aan de slag.
Alles verliep volgens een vast patroon:
maandag wasdag, dinsdag strijkdag, de
volgende dagen de boel schoonmaken.
Wekelijks hetzelfde patroon. Maar van
deze mensen heb ik wel veel geleerd, ook
levenswijsheid. Vier jaar heb ik er met
plezier gewerkt en toen was het tijd voor
wat anders.

Bij Groot Schuylenburg in Apeldoorn ging
ik in de Z-verpleging werken, toen nog
‘Zwakzinnigenzorg' genoemd.

Voor en tijdens de oorlog waren in ‘Het
Apeldoornsche Bos' Joodse psychiatrische
patiénten gehuisvest. In 1943 zijn er in één
nacht 1200 Joden gedeporteerd, waar tot
voor kort heel weinig over bekend was.

Nu is dat een schok, er wordt nauwelijks
over gepraat.

De Z-opleiding was drie jaar en intern.
Ik heb er heel veel geleerd en ook veel
afgeleerd.

In die tijd hebben Ap en ik elkaar gevon-
den, hij grapt weleens dat hij me uit het
gesticht heeft gehaald!

Na de Z-opleiding deed ik kinderbescher-
ming op MBO-niveau. Ik werkte toen al in
Lochem bij Bartiméus, een instelling voor
blinden en slechtzienden. Deze was
gehuisvest in hotel ‘Berkeloord’ en ‘Hotel
Stad Lochem! Ik heb er vier jaar ‘op stand’
gewoond. Na vertrek van ‘Bartje’ uit
Lochem, begonnen we hier de vrijetijds
‘Clup; voor verstandelijk gehandicapten,
met wat vrijwilligers van Jong
Hervormden' Ik kwam er allengs meer
achter hoe mooi het is om voor mensen
met een handicap wat te kunnen
betekenen. Er proberen uit te halen wat
nog wél kan, dat is het mooiste wat er is.

Een logische stap is dan werken bij ‘Anke
Marjolein’

Ik was toen al een Theologiestudie
begonnen op “Windesheim” en kon daarna
ook nog aan de slag als Geestelijk
Verzorger in 'De Hoge Weide'



Met de logopediste ontwikkelde ik er
beeld-poézie. Sommige cliénten hebben
geen spraakvermogen, dan is het de
kunst/therapie om via beelden toch het
verhaal van iemand te doorgronden.

Naar boven te halen wat er in hen omgaat.
Dat is vrij intensief, maar zo kunnen we
eruit halen wat anders niet gezien wordt.

Maar je doet nog zo veel meer Gerdien.
Tegenwoordig ben ik bezig met quilten,
lapjes naaien, een vierkantje bestaande uit
verschillende strookjes stof die ik dan aan
elkaar naai, waardoor er een patroon ont-
staat. Zo'n miniplacematje geef ik bijvoor-
beeld voor verjaardag of gedenkmoment,
je kunt er heel veel energie en liefde in
stoppen.

Van lapjes stof van opoe's schorten en
jurken heb ik een mooi herinneringskleed
gemaakt, inclusief een hoekje met haar
initialen. Daar ben ik ontzettend gelukkig
mee. [k houd ook van borduren en we
hebben ooit met de gezusters een paar
letterdoeken geborduurd. Daar kun je ook
veel van jezelf inleggen.

Dat doe ik ook bij de bloemengroep, in de
Gudulakerk maak ik bij de Vespers een
boeket. In Harfsen waar allebei onze roots
liggen, mag ik liturgisch bloemschikken.
Dat is een bloemstuk met een thema,
bijvoorbeeld de 40-dagentijd & Pasen,
Pinksteren of Advent & Kerst. Ook de laatste
zondag van het Kerkelijk jaar krijgt
aandacht. In Lochem zijn we op zoek naar
hulp die ons kan versterken.




VEervaolg

Het zou over levensboeken gaan.

Daar ben ik in 2015 mee begonnen.

Bij Stichting Welzijn was op dat moment
een training levensverhalen schrijven.
Ouderen hebben zoveel meegemaakt en
levenswijsheid, het is zonde dat het
verloren gaat. We kregen een gedegen
opleiding. Mijn eerste ‘slachtoffer’ was een
bewoner van ‘Huize Gudula’ en was koor-
dirigent. Ik mocht zijn leven optekenen, hij
en zijn familie waren er heel blij mee. Ook
de tijd dat mijn nichtje een boek over mijn
vader samenstelde, maakte veel indruk.

De persoon die hij was, werd perfect
verbeeld. Daarna heb ik op verzoek van
huize Gudula vanuit mijn visie een tweede
exemplaar gemaakt t.b.v. de verzorging.
Daarbij kwam de reden naar boven
waarom mijn vader in een boezeroen sliep
en nooit een pyjama wilde dragen. Als kind
waren wij eraan gewend. De oorzaak was
dat hij in de oorlog altijd paraat moest zijn,
klaar zijn om te vluchten. Het raakte mij dat
ik zo dichtbij mocht komen. Ik was om, dit
wilde ik meer gaan doen. Het is zo: als je
jong bent, heb je weinig tijd en zit je in je
werkende fase; ben je ouder en zou je je
ouders willen bevragen, dan zijn ze er soms
niet meer...

Zo laat je ook je kinderen/familie weten wat
belangrijk voor je is, wat je hobby’s waren.
Door het op te tekenen, wordt het een
mooi document. leder mens heeft een
verhaal, door het op te schrijven blijft het
bewaard.

Door samen met iemand de levensweg nog
eens langs te gaan schijnt er soms ook een
ander licht op gebeurtenissen of ervarin-
gen, de groeimomenten...

Voor mij is het mooi om te werken met
woorden. Ik voeg er foto’s bij en als het
klaar is, trekt er een heel leven aan je
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voorbij. Zo'n twintig heb ik er nu gemaakt
en het geeft veel voldoening en ik krijg er
heel veel voor terug.

Wat is de drijfveer voor je levenshouding?
Soms word ik geraakt door een lied, dat
blijft in mijn hoofd zingen, het kan me ook
bezielen. ‘Van ver van oudsher aangereikt’
(326). Een lied is ook een metgezel op je
levensweg, in leven en sterven is mijn
ervaring.

Ik vind het jammer dat de Cantorij in
Lochem niet meer bestaat. We zingen nu
bij de Cantorij in Harfsen en voelen ons
daar helemaal thuis, temeer ook omdat we
er allebei zijn geboren en getogen.

Tot slot; als we ons vroeger niet zo ‘leesbaar’
gedroegen, vroeg mijn moeder, ‘wat
bezield oe'? Dat is wat ik graag wil weten
van mensen, wat houdt je bezig, waar loop
je warm voor?

Vind daar maar eens een antwoord op!!

Er valt nog genoeg te leren en te
ontdekken.



Marieke Sietsma-Schuur

In deze rubriek spreken mensen zich uit over hun manier van geloven

‘Mijn vader was een goed mens. Hij ging
naar mensen toe,

Het is zo ongeveer het eerste wat Marieke
in ons gesprek over geloven zegt.

Goed willen omgaan met de medemens...
dat heeft ze dus niet van een vreemde.
Ook niet haar zin in zingen. Haar vader
zong immers elk jaar in de Johannes
Passion.

Geboren als ze is in Rotterdam, daar
kerkelijk vanaf haar doop - 'het geloof
hoort erbij’ - trouwde ze op haar twintigste
met Henk. Om meteen met hem voor,
bleek later, zeven jaar naar Canada te
vertrekken. Dat land was ‘in’ in die tijd; een
land van belofte. En zoals het destijds
normaal was: de vrouw volgde de man op
de door hem gekozen weg. Ze kregen vier
kinderen. En gingen terug naar Nederland,
Dat bleef toch trekken. Het gezin woonde
vervolgens zo'n twintig jaar in Huissen bij
Arnhem. Toen kwamen Marieke en Henk

n

naar Lochem, bij ons. Ook in de kerk, want
‘die hoort erbij.

Zo'n zes jaar geleden werd Henk ziek en
kwam in Zutphen te liggen. ‘Wanneer ik bij
hem was, probeerde ik hem vrolijk te
maken. En ik had houvast aan God;
daarvanuit probeerde ik ons te troosten.
Henk overleed. Marieke bleef zeker niet
alleen achter, maar voelt toch wel de
eenzaamheid. Ze praat met Henk, schrijft
naar hem.

‘God is niet, wie wij vaak denken dat Hij is,
denk ik. Ik geloof in Hem, maar ik weet
tegelijkertijd niet goed wat dat betekent.
Ik heb vertrouwen in Gods liefde die mij
troost, helpt staande te blijven. Maar er
gebeurt zoveel! Daarom ga ik naar de kerk;
om te horen: 0 ja, het is toch zo. Om ver-
trouwen te houden in wat komen gaat.

Ja, ik weet het: ik wil geloven, maar dat
lukt niet altijd’



Foto: H. ten Brinke, Stichting Gudula Cultureel

Jan-Geert Heuvelman,

beiaardier van de Gudulakerk

Jan-Geert werd op 6 maart 1984 geboren in Rijssen en woont daar nu nog met
Zijn vrouw en 5 kinderen

Kom je uit een muzikaal nest?

Dat niet, maar thuis stond een harmonium,
dat mijn aandacht trok. Toen ik circa 10 jaar
oud was mocht ik op orgelles. Na het
behalen van het VWO-diploma in Apeldoorn
ging ik naar het Utrechts Conservatorium en
volgde de hoofdvakken orgel en beiaard.
Ook studeerde ik schoolmuziek aan het
Artez conservatorium in Zwolle en
koordirectie.

Je bent vast heel druk met muziek?
Ik bespeel het orgel en begeleid de
erediensten in de Noorderkerk te Rijssen.

Verder ben ik daar beiaardier van het carillon
in de Schildkerk te Rijssen en ook van het
carillon in de toren van de Gudulakerk te
Lochem.

Tevens geef ik muziekles aan leerlingen in de
klassen 1-6 VWO in Amersfoort en dirigeer
verschillende koren. Ook geef ik geregeld
beiaard- en orgelconcerten.

Hoe ben je in de Gudulatoren terechtgekomen?
Toen de vorige beiaardier, Gert Oldebeuving,
(ook beiaardier in Zutphen) met pensioen
ging, heb ik gesolliciteerd naar die functie en
werd aangenomen in 2013.



Wat voor repertoire speel je, kies je dat zelf uit?

Als stadsbeiaardier speel ik elke woensdagochtend
van 10 tot 11 uur voor alle burgers en bezoekers van
Lochem. D.w.z. een afwisselende mix van klassieke,
christelijke, vaderlandse, populaire muziek, deels
aangepast aan de periode van het jaar, bijv.
Sinterklaas, kerkelijke feesten. Onlangs heb ik nog
het Marokkaanse volkslied gespeeld naar aanleiding
van de recente aardbeving daar en daarna ook
bijvoorbeeld ‘De glimlach van een kind'

Kun je iets meer vertellen over de beiaard en de
muziekjes die overdag om het kwartier te horen zijn?
De beiaard in het algemeen is een typisch
Nederlands instrument en komt nog redelijk veel
voor in ons land. Nederland heeft per vierkante
kilometer de meeste klokken ter wereld.

De beiaard in de Gudulatoren bestaat uit 49 klokken.
Ik kan die bespelen met behulp van een speciaal
stokkenklavier, waarmee ik de klepels in de klokken
aanstuur.

Daarnaast is er een automaat in de toren met een
trommel, waarop ik 4 liedjes kan voorprogram-
meren. Die speeltrommel lijkt enigszins op een
muziekspeeldoosje, maar dan veel en veel groter.

De klokken worden dan automatisch van

buiten met een hamer aangetikt. Verschil in
dynamiek maken kan de automaat niet, alles klinkt
even sterk. Daar moet dus vooraf bij de muziekkeuze
rekening mee worden gehouden.

Deze zomer waren de refreinen van de volgende vier
liederen elk kwartier overdag te horen:

‘Blowing in the wind’ - B. Dylan (heel uur),

La Bourrée — Praetorius (kwart over),

Laat me — R. Shaffy (half uur),

Imagine - J. Lennon (kwart voor).




vervaolg

Kunnen er verzoeknummers worden ingediend?
Jazeker. Tijdens mijn beiaardconcert van
vrijdag 4 augustus j.I. van Stichting Gudula
Cultureel kon het publiek kiezen uit een lijst
van nummers door op de avond van het
concert vanaf 18.45 uur via Whatsapp of SMS
op een bepaald telefoonnummer een keuze
door te geven. NB Tot eind oktober kunnen
mensen een verzoek indienen op
beiaardlochem@gmail.com voor de 4 liedjes
die in het najaar en voorjaar automatisch te
horen zullen zijn vanuit de Gudulatoren.
Uiteraard zal ik dan een gevarieerde selectie
maken.

Krijg je geregeld reacties op je beiaardspel en hoe
is het om zo'n groot instrument te bespelen dat
veel mensen in de stad kunnen horen?

Ja, diverse positieve reacties, maar soms ook
wel negatieve. ledereen heeft natuurlijk zo zijn
eigen smaak. De herkenbaarheid van de
gespeelde muziek speelt een grote rol.
Bijvoorbeeld liederen van Valerius (‘Merck toch
hoe sterck] etc.), Tulpen uit Amsterdam,
nummers van André Hazes, etc. liggen goed in
het gehoor.

Het bespelen van de beiaard geeft mij
persoonlijk veel voldoening.

De torenklokken
van de Gudulakerk

De halve uren klinken met een lichtere
klok, de hele uren worden met een
zwaardere klok aangegeven. Die slagen
zijn ook 's avonds en 's nachts te horen.
De klokken worden geluid voorafgaand
aan kerkdiensten en begrafenissen.
Opvallend is het 's avonds luiden van de
“papklok” of “poortersklok” om 21.00
uur. Waarschijnlijk is dat een traditie die
is blijven bestaan.

Om 21.00 uur ‘s avonds gingen vroeger
de stadspoorten dicht. De mensen die
op het land buiten de stad werkten,
moesten zorgen dat ze op tijd de poort
binnen gingen. Ze aten dan nog thuis
pap en gingen daarna vroeg onder de
wol.

Antoinette Oprel-van Riel

==
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Taizé-vieringen 2023

Wij zijn verheugd dat de Taizé-vieringen weer van start gaan.

Doordat de Taizé-commissie uit maar vier personen bestaat,
zijn ook dit jaar de vieringen beperkt in aantal: drie
vieringen zijn gepland. Twee avondvieringen op 8 oktober
en 14 januari. Een ochtendviering op 12 november in
samenwerking met de commissie Ruimteviering.

Het jaar thema van Taizé is: innerlijk leven en solidariteit.
We vervolgen onze zoektocht naar wegen om ons christelijk
leven te vernieuwen. Thema's: vertrouwen, vriendschap en
met anderen verbinding zoeken in gebed, respect en
aandacht. God geeft ons ruimte en nodigt ons uit om
nieuwe, onverwachte wegen te gaan. Laten wij hem
verwelkomen!

Voor mensen die minder bekend zijn met Taizé-vieringen:
een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa
30 minuten, met weinig gesproken woord, stiltes en veel
zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij
jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken
is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten
glijden. Geen lange teksten, maar zingen, muziek, meditatie
en korte gebeden. Taizé is ook de ontmoeting tussen gene-
raties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en
niet-gelovigen. We hopen met de vieringen ook jongeren
aan te spreken. Het is een moment van rust en bezinning in
deze onrustige wereld.

We worden weer begeleid door Ron Holtslag op piano en
Antje Heezen op fluit.

U bent allen van harte uitgenodigd! Wil je een keer mee
voorbereiden, dan ben je van harte welkom.

Groet vanuit de Taizé-commissie

Annet Schoenmaker, Kathryn Bouwman, Ans Sltter
en Melita Lever

Het jaar thema Taizé:
innerlijk levenen
solidariteit
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Ik ben ...

Jan Dinkelman

.. 100

jaar

Dirk Mast heeft met zijn leeftijd een lange geschiedenis achter zich.

Waar is die geschiedenis begonnen?

Dirk: ik ben geboren in Capelle aan de lJssel en
kom uit een groot gezin. Velen hebben de
negentig jaar mogen passeren. Mijn oudste
broer is zelfs honderddrie jaar geworden.

Ik ben nu nog de enige overlevende van het
toenmalige gezin. Dat betekent dat het
kringetje van naaste familieleden klein wordt.
Nu we het toch over de geschiedenis hebben:
de crisisjaren van 1933-1940 en de daarop
volgende oorlogsjaren van 1940-1945 staan
mij nog op het netvlies geschreven. In
gedachten hoor ik nog de Duitse vliegtuigen
die op 10 mei 1940 richting Rotterdam vlogen
om de stad te bombarderen. Het zware

ronkende geluid van de bormmenwerpers,
dat geluid staat in mijn geheugen gegrifd.
Wij woonden zo'n vijftien kilometer van
Rotterdam. Terwijl de bommenwerpers
westwaarts viogen, kwam de vluchte-

lingenstroom oostwaarts op gang. Eindeloze
rijen mensen op de viucht.

Hoe ging dat bij jullie thuis...

Veel mensen hebben we onderdak gegeven.
In het begin van de oorlog heb ik mijn
HBS-studie afgerond. Toen werd ik
opgeroepen om in Duitsland te komen
werken. Ik weigerde en ging onderduiken.
Tijdens een huiszoeking kreeg mijn vader
de mededeling dat ik mij moest melden
anders zouden er represailles volgen voor
de familieleden. Dat was de reden om mij

te melden.

Ik werd naar Hamburg gebracht om daar in
de haven te werken. Toen wij ons daar
moesten opstellen in lange rijen ben ik
gevlucht en op een trein gesprongen.

Zo kwam ik bij een boerderij aan het werk
een eind verder Duitsland in.

Een paar dagen na mijn vlucht volgde een
zwaar bombardement op de haven van
Hamburg.

Ik had het goed bij de boer en mocht alle
werkzaamheden doen en keerde na de oorlog
gezond terug.

Twee broers van mij zijn al snel na de oorlog
geémigreerd naar Amerika. Ze waren
ondernemend en wilden zogezegd 'de
vleugels uitslaan' Maar zeker ook de angst
voor het communisme speelde mee,

En na de oorlog aan het werk...

Niet direct. Eerst heb ik de studie
tandheelkunde gedaan. Toen ik afgestudeerd
was moest ik naar Nederlands-Indié waar de
onafhankelijkheidsoorlog gaande was.



Vaak zeggen we: waarom ga je

niet naar de kerk, de mensen daar

Van het oorlogsgeweld heb ik niet veel
meegekregen, dat in tegenstelling tot de
soldaten. Mijn werk was het tandarts zijn daar
en soms mocht ik met een vliegtuig mee.

Na twee en een half jaar kwam ik terug en
ben een tandartsenpraktijk in Katwijk aan
Zee begonnen.

Zes dagen in de week was de praktijk
geopend. Waarom... als zaterdagsmorgens de
vissers en zeelui terug kwamen van zee dan
konden ze in de middag nog even langs
komen als er tandpijn was. En dat gebeurde
met regelmaat.

Zelfs die Duitse boer kwam daar nog een keer
op bezoek met de vraag of ik voor hem een
tandprothese wilde maken.

Inmiddels had ik Anneke, mijn vrouw,
ontmoet tijdens een vakantie in Zwitserland.
Samen woonden we aan de boulevard in
Katwijk. Daar zijn ook onze drie zonen
geboren. Helaas is onze oudste zoon
overleden op 57 jarige leeftijd.

Ik wilde niet mijn hele leven tandarts blijven
en besloot op mijn 46e jaar terug te gaan
naar de universiteit om orthodontie te gaan
studeren. Dat duurde vier jaar en daarna zijn
we naar het oosten van het land gegaan,
omdat we het daar zo mooi vonden en er
vaak op familiebezoek kwamen. lk ben in
Almelo een orthodontiepraktijk begonnen.
Toen de kinderen het huis uit gingen, zijn we
naar Epse verhuisd. En nu wonen we al weer
zeven jaar in Lochem.

Heb jij een recept om zo oud te worder...

Natuurlijk moet je veel geluk hebben dat je
gezond blijft en andersinds. Wel heb ik ook
een sportief leven geleefd. De golfbaan was

kijken naar elkaar om.

een geliefde plek voor mij. Ook hebben we
samen veel geskied, gewandeld en gezeild.
Niet roken en drinken is overigens ook
gezond.

En nuwonend in Lochem, hoe bevalt dat...
Prima. Veel winkels, de kerk, horeca, bossen,
van alles is hier. En voor ons het mooie zicht
op de Berkel en de varende Berkelzomp met
de schippers in uniform.

Natuurlijk zoals gezegd: de familiekring wordt
kleiner.

Graag komen we in de kerk: de mooie muziek,
het zingen, de rust en de mooie ramen met
de bijbelse figuren. We genieten ervan.
Sowieso biedt de kerk veel gemeenschapszin.
Dat blijkt ook wel uit het mooie boeket
bloemen vanuit de kerk voor mijn 100e
verjaardag.

Vaak zeggen we tegen (oude) mensen:
waarom ga je niet naar de kerk, de mensen
daar kijken naar elkaar om.

We zijn nu in onze laatste levensfase
gekomen. Ik hoop dat we nog een tijdje hier
kunnen blijven wonen aan de Berkel. We
hebben veel mooie herinneringen en vaak
zeggen we tegen elkaar: Tel uw zegeningen!
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De weersvoorspellingen waren dagenlang goed en we
keken uit naar een mooie Startzondag op ‘Erve de
Boekhorst” bij Jan van Voorst. Maar zondagochtend
gooide de regen toch roet in het eten. We weken daarom
uit naar de Gudulakerk, waar Nicolien Prinsen het thema
van de dienst ‘Onmetelijk” introduceerde. Onmetelijk
betekent: niet te meten. Of ook: niet in woorden te
vatten. Het Bijbelverhaal over de schepping werd dan ook
niet met woorden verteld, maar in zeven afbeeldingen
getoond. De kinderen gingen, met meetlinten op zak,
naar buiten om allerlei dingen rondom de kerk op te
meten. Jongeren van de jeugdkerk stelden vragen aan de
aanwezige gemeenteleden, zoals “waarom gaat u naar de
kerk?” en “wat is uw favoriete Bijbelverhaal?. Dominee
Paul Wansink overdacht een tekst uit Efeze 3, waarin het
gaat over de (onmetelijke) breedte, lengte, diepte en
hoogte van de liefde van Christus. Hij sprak de hoop uit
dat we daar als gemeente vol van zullen zijn: “Dan wordt
het een prachtig seizoen!”

Helaas verviel de geplande fietstocht, maar koffie met iets
lekkers, spelletjes, onderlinge ontmoetingen, de soep en
de broodjes maakten het tot een gezellige en waarde-
volle ochtend. Voor wie er niet bij kon zijn: de dienst is
terug te kijken via kerkdienstgemist.nl.

Ineke Vreemann






Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

19.00 uur Witte Kerk
Taizé-viering

nndan 15 altahar
Zondaaq 15 oktobet

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink, Heilig Avondmaal

- -y
soncaa 7

10.00 uur RK Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink,
Oecumenische viering

Zondaa 29 ¢

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. L. van Wijk

19.00 uur Gudulakerk
Vespers

L0nN

-

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink, Oogstdienst

ardar 19 e A
al « NOVE

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

Als uvan plan bent te gaan kijken, leg dan uw
liedboek klaar, dan kunt u nog meezingen.

Bij de diensten:

Zondag 8 oktober

Deze zondag lezen we een gedeelte uit het evangelie
van Matthelis dat ik moeilijk vind. Het gaat om
Matthetis 21:33-43 de gelijkenis van de
onrechtvaardige pachters. Bijna onvoorstelbaar hoe
ondankbaar de pachters in dit verhaal zijn. Dat is
moeilijk te begrijpen. Misschien is dat een spiegel
voor ons. Helaas is het in de kerkgeschiedenis nogal
eens zo uitgelegd dat de pachters de leiders van het
volk Israél zijn. Dan wordt het nog moeilijker, want
dan zou Jezus’ gelijkenis veel ellende betekenen voor
het Joodse volk. Helaas is dat in de geschiedenis ook
zo gebleken, dus dat vraagt om een kritische blik. Ik
hoop dat we de woorden op een nieuwe manier
kunnen horen. Deze zondag zal een aantal nieuwe
ambtsdragers worden bevestigd. De kerkenraad
heeft 4 nieuwe ouderlingen verkozen, die bereid zijn
hun verkiezing te aanvaarden: Ineke Vreemann,
Yvonne Lamberts, Erik te Loo en Melita Lever. Het is
nog niet zeker dat Erik te Loo kan op zondag 8
oktober, maar de anderen worden bevestigd. We
zullen tevens enkele oud ambtsdragers bedanken.

Zondag 15 oktober

De laatste drie zondagen geeft het door de landelijke
raad van kerken aangedragen rooster ons lezingen
uit de brief van Titus. Deze zondag Titus 1: 1-16.

Ik heb eerlijk gezegd weinig uit de brief aan Titus
gepreekt. Het is een van de zogenaamde ‘pastorale
brieven’ waarvan betwijfeld wordt of ze van Paulus
zijn. Een twijfel die ik deel. Het zijn brieven
geschreven in een tijd dat de kerk langzaam een plek
kreeg in het Romeinse rijk. Dat is een boeiend
gegeven, want vandaag de dag is de kerk net als in
die tijd een minderheid in een niet (meer) christelijke
omgeving. De brief aan Titus geeft vooral praktische
aanwijzingen. Benieuwd wat we daar nog mee
kunnen. In elk geval is de begin zin een prachtige.
Over Gods weg door heel de geschiedenis.



Zondag 22 oktober

Nog een keer een gedeelte uit de brief aan Titus. We raken nu in
huiselijke sfeer: de relatie tussen vrouwen en mannen en de
houding van slaven komt aan bod. Op het eerste gezicht
misschien niet al te diepgaande kost, maar tegelijk wel heel
praktisch en waar het om de slavernij gaat uiterst actueel.
Hopelijk laat u zich niet afschrikken door wat op het eerste
gezicht vrij brave ‘ethiek’ lijkt te zijn. Misschien dat het ons wel
degelijk te denken kan geven.

Zondag 29 oktober

Het goede doen. Ik volg tegenwoordig niet vaak meer het
Leesrooster, maar vandaag een buitenkansje: een lezing uit
Paulus’ brief aan Titus! Die hoor je niet zo vaak. "Zij die op God
vertrouwen, moeten zich erop toeleggen om het goede te
doen. Daar heeft iedereen baat bij”" (Titus 3: 1-11) Logisch
toch? Maar wat is vandaag de dag ‘het goede doen?’ De brief
noemt wat plattitudes: niet kwaadspreken, vredelievend,
vriendelijk en zachtmoedig zijn. Tja. Maar ook: overheid en
gezag gehoorzamen. Oh echt? Ook als jouw overheid het
vertrouwen van ons burgers verspeeld heeft...? En niet de
Jjuiste dingen doet om de aarde leefbaar te houden?

De andere lezing is Matthedis 22: 34-40, waarin Jezus de vraag
beantwoordt wat het grootste gebod (de grondslag) in de Wet
is: God en je naaste liefhebben. Hoe verhoudt ‘gebod’zich tot

‘het goede doen’? Genoeg om over na te denken met elkaar.

Zondag 5 november

In november gaan de zondagen van het kerkelijk jaar wat meer
in het teken staan van het einde van het kerkelijk jaar.

De thematiek wordt ernstig en raakt aan de vragen van leven
en dood. Wie de media heeft gevolgd heeft misschien gemerkt
dat er een discussie aan de gang is in kerkelijke kring of de hel
niet meer aan de orde zou moeten komen. lk ben daar niet zo
zeker van, maar de lezingen in november staan wel altijd in het
teken van het einde der tijden en van ons leven. Deze zondag
de gelijkenis van dwaze en wijze meisjes: Matthetis 25: 1-13.
Een stevig verhaal met diepe lagen.

Tea

Musical Ester

Zaterdagavond 25 mei 2024 wordt
deze musical opgevoerd in het
Openluchttheater.

Het is een project waar de hele burge-
lijke gemeente Lochem zijn/haar bij-
drage aan kan leveren om zo nog
meer verbinding te krijgen met
elkaar.

Naast de 40-60 koorleden zijn er
acteurs, decorbouwers, geluids-
technici, enz nodig. In totaal zo'n

100 mensen.

Ester is een bijbelboek zonder de
naam van God maar wel met de
actualiteit van onze huidige
maatschappij: de thematiek van
vluchtelingen, discriminatie (hoe ga
jij daar mee om), hoe vind ik de moed
om ergens tegenin te gaan.

In de musical zullen verrassende
liederen worden gezongen in de
volgorde van bovengenoemde
onderwerpen: ' heeft de toekomst
wel zin' - 'wat doe jij' - 'het is haast
niet te geloven' en nog veel meer.
Maar... het is niet alleen zingen, het is
vooral ook beleven. ledereen kan een
bijdrage leveren, jong en/of oud.

Dat is belangrijk: samen optrekken.
Doe jij ook mee...

Meld je nu aan!
musical.ester@pglochem.nl

17

\

|



Bedankt

In de kerkdienst van 27 augustus jl. heb ik afscheid genomen van
het pastorale werk in de afgelopen 2 jaar toen er geen predikant
was. In de eerste periode heb ik mogen samenwerken met Jan van
Pijkeren, die we helaas moeten missen in onze gemeente, en
daarna met Jacqueline Krajenbrink. Bij het afscheid kreeg ik een
prachtige bos bloemen. Daarvoor wil ik u allemaal hartelijk
bedanken. Het was bijzonder om mijn beroep als pastoraal werker
uit te oefenen in onze eigen gemeente, terwijl ik officieel al met
pensioen was. |k bedank alle mensen die ik bezocht heb voor het
vertrouwen dat zij mij hebben geschonken. Er waren mooie
ontmoetingen met blijde en verdrietige gebeurtenissen. Ik hoop
weer ‘gewoon’ verder te gaan als gemeentelid. Gelukkig hebben
we een nieuwe predikant die het pastorale werk heeft
overgenomen. Ik wens u veel goeds en Gods onmisbare zegen toe!

Janneke Koornstra

Het pastoraat van de PG Lochem staat open voor wie bij ons
aanklopt.

U kunt in contact komen met het pastorale team via email
pastoraat@pglochem.nl Bellen kan ook: voor dringende zaken met

ds. Paul Wansink: 06 520 522 43; voor andere zaken met Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk: 250 603 of 06 387 166 17.

Mocht het niet direct lukken hen te bereiken, spreek dan a.u.b. uw naam
in op de vaoicemail. U wordt later teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even navragen!), dan kunt u dit doorgeven
via bovenstaand emailadres of telefonisch aan Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres bloemen@pglochem.nl kunt u namen doorgeven van
gemeenteleden die in aanmerking komen voor de zondagse bloemen uit
de kerk.



In de maand oktober gaat 'het kerkelijke seizoen’ van start. Niet dat de kerk echt
een seizoen heeft, want we ontmoeten elkaar het hele jaar, de kerkdiensten zijn
ook het hele jaar, maar de kringen en de door de kerk georganiseerde activiteiten
kennen wel een seizoen. De startzondag ligt inmiddels achter ons.

Helaas moesten we vanwege het weer uitwijken naar de kerk, maar ook in de kerk
was ik blij verrast met de opkomst en de inbreng van kinderen en jongeren. Een
mooie start van het seizoen.

Het wordt mijn eerste seizoen in Lochem en ik verheug me erop u te ontmoeten bij
diverse gelegenheden. Want dat is wat voor mij nog steeds voorop staat:
kennismaken met u als gemeenteleden. Dat duurt wel even want Lochem is een
behoorlijk grote gemeente. lk meld nog maar een keer: wilt u graag bezoek, aarzel
dan niet om een afspraak te maken!

Inmiddels hebben we ook een viertal nieuwe kerkenraadsleden kunnen verkiezen,
die (bijna?) allemaal worden bevestigd op 8 oktober. Daar zijn we blij mee, het is
ook een goed signaal lijkt me. Neemt niet weg dat de kerkenraad nog niet
compleet is. We werken aan een goed overzicht van hoeveel kerkenraadsleden
we nog nodig hebben en voor welke taken. Duidelijk is dat het in elk geval gaat
om 1 of 2 diakenen en 2 (ouderling) kerkrentmeesters. We houden u daarvan op
de hoogte.

Ik geniet eerlijk gezegd nog elke dag van het heen en weer fietsen van Zwiep naar
Lochem. Het blijft bijzonder te wonen in zo'n mooie streek van het land.

U allen een hartelijke groet,
Paul Wansink
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Op 5 september overleed Jennie
Lijftogt op 84-jarige leeftijd.

IN MEMORI
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Jennie Lijftogt-Rietberg

Haar wieg stond in Wilsum waar ze geboren werd als oudste van 11.

Geen wonder dat Jennie al vroeg soms moest bijspringen. Daar werd
waarschijnlijk de kiem gelegd voor haar ‘zorghart' Ze werkte als
(wijk)verpleegkundige, daarna als vrijwilligster bij zorginstellingen

in Lochem en omgeving.

Eind jaren '50 leerde ze Gerrit kennen, met wie ze in 1961 trouwde. Het stel
vestigde zich in Lochem, waar ze drie kinderen kregen. Hun jeugd was
traditioneel en warm. Hiervoor zorgde Jennie met veel liefde. Toen haar
kinderen partners en kinderen kregen, sloot Jennie ook die in haar hart.
Ze genoot van haar kleinkinderen en was trots op elke stap. Op verjaar-
dagen zat ze liever tussen de kinderen dan de volwassenen.

In mei 2007 volgde een grote ommekeer, toen Gerrit plotseling overleed.
Haar leven had geen glans meer. Niet te bevatten waarom ze alleen achter
moest blijven. Verhuizen naar een seniorenwoning was zwaar. Samen
verheugd op de pensioentijd, nu stond ze er alleen voor. Het kostte tijd
voor ze weer lichtpuntjes zag.

Ze was graag buiten: als het weer het toeliet op haar balkon aan de
Graanweg. Velen leerde ze zo kennen, ook toen haar ogen minder werden.

Zorgen voor een ander kon Jennie als de beste. Gesteld op haar zelf-
standigheid, vond ze zelf hulp accepteren of vragen heel moeilijk. Ze was
graag onder de mensen, zeker als ze enigszins de regie had en kon helpen.
Ze genoot van de Zonnebloemreisjes. De laatste jaren bezocht ze de kerk
weer. Eind augustus kreeg ze een herseninfarct. Hoewel er eerst herstel
optrad, overleed ze een ruime week daarna toch aan complicaties.

Voor de uitvaartdienst vroegen de kinderen een tekst over geborgenheid
of tot bloei laten komen. Woorden uit Psalm 91 klonken: ‘wie in de schaduw
van de Allerhoogste woont'. De psalmdichter schrijft: niets zal je overkomen,
geen plaag bereikt jouw tent. Natuurlijk is het echte leven soms weer-
barstiger. Dwars door alles heen klonk de bemoediging die boven de
rouwbrief stond: “veilig in Jezus’ armen”. Voorop de liturgie prijkte een
Aronskelk: om andere bloemen te laten groeien gebruikt deze geen
nectar, maar produceert warmte. De warmte die Jennie zo kenmerkte.

We vertrouwen haar nu veilig in Jezus’ armen en herenigd met Gerrit.

Erik te Loo




Gerrit Hendrik Walvoort

‘Samen Verbonden, dat was het thema bij de afscheidsdienst van
Gerrit Walvoort die plaats vond in crematorium Hart van Berkelland.
In zowel het bloemstuk van de familie als in de gesproken woorden
kwam dat thema dan ook duidelijk naar voren.

Gerrit groeide met zijn ouders en broer Wim op in Zelhem.

Daar volgde hij de school om vervolgens als timmerman aan het werk
te gaan. Later ging hij werken bij een architectenbureau en vervol-
gens bij de gemeente Lochem.

! In 1962 trouwde Gerrit met Wina Kralemann. Bij de kerkelijke inzege-
Gerrit s 6 september overleden ning van het huwelijk kregen ze als trouwtekst Psalm 119:105 mee...
op 89 jarige leeftijd. 'Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.

Het jonge echtpaar ging in Lochem wonen. Een aantal jaren later
verhuisden ze samen met hun drie kinderen Ineke, Rik en Bouke naar
de Hoge Enk 1. Daar moest nog wel wat achterstallig onderhoud
worden weggewerkt. Met de kennis en uitgesproken nauwkeurig-
heid van Gerrit werd het een prachtige woning inclusief een weiland
voor zijn paarden en koeien. Vooral de paarden vormden zijn grote
hobby, vele ritten werden er door de Enk gemaakt, evenals de
koetsentochten. Bij die laatste waren de paarden op z'n mooist en
Gerrit in passende kleding inclusief zijn bolhoed. Ook de vakanties
werden niet overgeslagen in binnen- en buitenland. Gerrit zijn
levenswerk draaide om de kerk.

Bij de tien jaar durende verbouwing van de Gudulakerk was hij een
van de voortrekkers. Datzelfde was ook het geval bij de bouw van de
Hooiplukker. Boven de ingang stond die naam, gemaakt door Gerrit
en vervaardigd uit smeedijzer.

Daarnaast zat hij twaalf jaar in de diaconie en acht jaar in de kerk-
voogdij. Gerrit zijn motto hierbij was: ieder moet zijn steentje
bijdragen.

Deze zomer overleed Bouke, een diepe wond werd geslagen.

Zowel zijn broer Wim als de kinderen/kleinkinderen spraken dank-
bare woorden van verbondenheid. Ook de trouwtekst hebben we
weer gelezen en besproken in het verlengde daarvan.

De kerkelijke bijdrage hebben we afgesloten met een vertaling

van het Onze Vader:

Het Onze Vader wie kent het niet

We bidden het bij vreugd en verdriet.

Jan Dinkelman

IN MEMORIAM




Gerrit van Poppel

De langste tijd woonde Gerrit van Poppel samen met Christien en
de kinderen aan de Dr. Rivestraat. Later verhuisde hij met Christien
naar de Noorderbleek. Gerrit is 89 jaar geworden en was meer dan
60 jaar samen met Christien. Ze kregen drie kinderen: Erik,
Christiaan en Irene. Heel verdrietige tijden maakten ze mee toen
eerst Erik overleed en ook later Chris. Wonderwel vonden ze de
kracht om door te gaan, ze hadden elkaar. Ook dochter Irene was
voor hen een grote steun, zeker de laatste jaren waarin de
gezondheid van Gerrit ups en downs kende. Gerrit en Christien

Op 14 september is Gerrit van genoten volop als de kleinkinderen kwamen en ze vertelden met

Poppel, voor velen Ger, overleden.  trots over hen.

Gerrit was ruim veertig jaar organist van de Gudulakerk en als
kerkmusicus in dienst van de Hervormde Gemeente in Lochem.
Hij kwam met zijn gezin van Amsterdam naar Lochem om hier
organist te worden in de veronderstelling dat het Ruprechtorgel
uit 1710 hier zou staan, maar niets was minder waar: er stond een
pneumatisch orgel van Van Leeuwen uit 1930 dat tot 1972
dienstdeed. De vader van Christien was zijn orgelleraar en deze
had hem aangemoedigd om te solliciteren. Hij dacht namelijk 66k
dat hier dat Ruprechtorgel stond. Gerrit werd aangenomen en zo
belandde hij met gezin in Lochem. Hij vond een baan aan de
muziekschool in Zutphen en bleef tot zijn pensionering
muziekleraar. Ook daarna heeft hij nog aan veel kinderen en
volwassenen piano- en orgellessen gegeven.

Ook dirigeerde hij enkele koren, o.a. Hosanna in Eefde waar mijn
ouders in zongen. Zij vertelden hem dat ze een docent zochten
die hun dochter wat verder zou kunnen brengen.

Gerrit adviseerde hen mij naar de muziekschool te sturen en vanaf
mijn twaalfde kreeg ik les van hem. Omdat Gerrit na een paar

IN MEMORIAM
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maanden vond dat ik wat ervaring moest opdoen, speelde ik wat
stukken in een dienst in de Gudulakerk. Hij bleef naast me staan
van de eerste tot en met de laatste noot! Na de restauratie van de
kerk werd het huidige Gilmanorgel geplaatst en vanaf die tijd was
Gerrit -alsnog- de gelukkige bespeler van een historisch,
mechanisch orgel uit 1756.

Het was ook de tijd van veel nieuwe kerkliederen dat in 1973 had
geresulteerd in de verschijning van het Liedboek der Kerken en de
oprichting van cantorijen in het hele land. Ook Gerrit richtte een
cantorij op. Veel van de liederen werden door Gerrit
geharmoniseerd en ook schreef hij voor zijn Gudulacantorij de
prachtigste motetten die de cantorij letterlijk op het lijf waren
geschreven. Zijn zettingen en motetten werden met veel plezier
gezongen, omdat hijzelf precies de goede aanwijzingen gaf om ze
mooi te laten klinken. Daarnaast had Gerrit een groot gevoel voor
humor. Zijn lessen en repetities werden doorspekt met vrolijke
anekdoten en moppen, immer met onvervalst Amsterdams
accent. Als hij dan ook nog zijn stemvork kwijt was, was de jolige
bende compleet.

Zo heeft hij met veel kennis, kunde, liefde en toewijding al die
jaren de lofzang gaande gehouden. Zelf was hij altijd bescheiden
en soms onzeker of het allemaal wel goed genoeg was. Om hem
heen twijfelde echter niemand daaraan. Toen hij 70 jaar werd,
ging hij als organist met pensioen. Ook daarna bleef hij samen
met Christien actief aan de piano: elke dag even spelen.

Els Dijkerman




Uit de kerkenraad

Uitgerust en met frisse moed na de zomer, zijn we als kerkenraad op
13 september weer bij elkaar gekomen. Nog niet helemaal voltallig,
aangezien een paar gelukkigen nog met vakantie waren. Wel waren
Ineke Vreemann en Melita Lever aanwezig, om als ouderling-in-spé
alvast de sfeer in de vergadering te kunnen proeven. Ze waren hier
gelukkig positief over.

We hebben de werkplannen voor 2024 van de werkgroepen Pastoraat,
Vieren, Jeugd en Communicatie besproken.

De werkgroep Communicatie is bezig met een voorstel voor een
nieuwe website. Ik ga ervan uit dat u daar binnenkort meer over hoort.
Wat de werkgroep Jeugd betreft: deze zit vol plannen, ook daarover
hoort u hopelijk binnenkort meer.

Ook kwamen de plannen voor de startzondag 17 september aan de
orde. U hebt de startzondag inmiddels mee kunnen maken: Ondanks
dat we vanwege het weer moesten uitwijken naar de Gudulakerk en er
een aantal plannen niet door konden gaan, is het toch een inspirerende
en gezellige gemeentezondag geworden, voor jong en ouder.

Verder is gesproken over de zogeheten ‘Plaatselijke regeling.

Als PGLochem houden wij ons aan de kerkorde van de PKN. Maar er zijn
ook een aantal regels afgesproken, die alleen voor PGLochem gelden
en zijn vastgelegd in de Plaatselijke regeling. Deze was vastgelegd in
2016 en inmiddels gedateerd. (Hierin werd bijvoorbeeld nog gesproken
over de kleine en grote kerkenraad). Mocht u benieuwd zijn wat er in
deze Plaatselijke regeling staat, dan wordt deze naar u gemaild, als u
hierover een mail naar scriba@pglochem stuurt.

Hierna kwam de samenstelling van de kerkenraad aan de orde. Met 3
ouderlingen die ook dienst willen doen is de kerkenraad erg blij. De
periode met lectoren van dienst kan hiermee worden afgesloten, met
grote dank aan de lectoren!

Als er nog 2 ouderling-kerkrentmeesters, 1 jeugdouderling,

1 ouderling-voorzitter en 2 diakenen bijkomen is de kerkenraad
compleet.

Voor korte tijd (!) zal ds. Paul Wansink de functie van tijdelijk technisch
voorzitter vervullen.

Aan het eind van de vergadering werd afscheid genomen van Hanneke
Brinkhuis (diaken) en Nico Meerburg (tijdelijk extern voorzitter
kerkenraad) en werden beiden hartelijk bedankt voor hun grote inzet
voor de kerkenraad.

Marian de Hoop, scriba



Leren

Programma van kringen en gespreksgroepen, najaar 2023

Als nieuwe predikant van de PG Lochem heb ik in overleg met de werkgroep een opzet gemaakt voor het
seizoen 2023- 2024. Het is nog wat zoeken, omdat ik nieuw ben, maar we zijn tot het volgende programma

gekomen. Voor wat betreft iets van een leerhuis kunnen we aansluiten bij ds. Wieringa. We gaan aan de gang
met de Joodse denker A.J. Heschel. Hieronder de opzet.

Wat:
Wanneer:
Tijd:
Waar:

Waarover:

Wat:

Wanneer&waar:

Waarover:

Wat:

Wanneer&waar:

Waarover:

Wat:

Wanneer&waar:

Waarover:

Studiekring: Samen Heschel lezen
Woensdag 4 oktober, 8 november, 6 december, 24 januari, 14 februari, 20 maart,
10.00 uur

Remaonstrantse kerk, Emmastraat, Lochem

Bedoeld voor wie zich actief en stevig lezend wil verdiepen, in gesprek met anderen, rond de
Joodse Godsdienstfilosoof A.J. Heschel. We nemen het onlangs nieuw vertaalde boek ‘Wie is de
mens’ (in de vertaling van Marianne van Reenen, uitgeverij Skandalon) als uitgangspunt. Graag
zelf aanschaffen (indien hiervoor een belemmering van financiéle aard ontstaat, dan kunt u via
een kerkenraadslid een beroep doen op de diaconie). De openbare lezing op 27 september vormt
een belangrijke opstap tot onze bezigheden.

Leerhuis/preekvoorbereiding:
1e bijeenkomst: dinsdagavond 26 september 19.30-21.00 uur in de Witte Kerk

Op de dinsdagen voor de zondag dat ds Wansink voorgaat in de kerk in Lochem, bespreken we
de Bijbeltekst die voor die zondag op het oecumenisch leesrooster staat. Wanneer de eigen
predikant niet voorgaat, proberen we een andere inleider te vinden.

Wat geloven we eigenlijk?
1e bijeenkomst: maandagavond 2 oktober 19.30-21.00 uur in de Witte Kerk. We denken aan
vijf maandagavonden (2 oktober, 6 november, 11 december, 8 januari en 12 februari)

Geloven is in veel opzichten een zoektocht. De oude zekerheden - als die er al ooit waren- zijn er
niet meer. Toch is er iets van een geheim dat we samen delen. Het leek ons mooi om door te
vragen over waar we voor leven aan de hand van de oude tekst van de Geloofsbelijdenis, die
wereldwijd christenen verbindt. We bespreken de geloofsbelijdenis, waar staan we 100%
achter, en waar hebben we moeite mee? Denk aan een begrip als ‘almachtige’ of de
opstanding, en veel meer.

Contextueel Bijbellezen:
1e bijeenkomst: donderdagavond 5 oktober 19.30 uur in de Witte Kerk en verder elke 1e
donderdagavond van de maand.

We bespreken een actueel onderwerp, bijv. het klimaat, de viuchtelingencrisis, en buigen ons
over een toepasselijke tekst uit de bijbel: wat zegt die hierover?

Opgave voor alle kringen/groepen: Maarten Boer: maartenb47@gmail.com, 06 209 469 83

Al met al hopen we zo ook al lerend een start te maken en elkaar te ontmoeten. Aarzel niet om te komen met
ideeén. Een hartelijke groet, mede namens Maarten Boer, ds Paul Wansink, pwansink@pglochem.nl
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Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld. Deze adressen
zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten onderstaande nieuwingekomenen van harte welkom:
Mevr. LLER. Duursema vanuit Zutphen

Dhr. M.H. Haarman vanuit Zutphen

Dhr. AJ.G. Pasman vanuit Laren (Gld)

Mevr. J.H. Pasman-Nijmeijer vanuit Laren (Gld)

Mevr. CJ. Soels vanuit Hazerswoude-Rijndijk

Dhr. AJ. Brunsveld vanuit Barchem

Mevr. L.N. Heinemans vanuit Haarlo

Overleden

05-09-23 Meuvr. J. Lijftogt-Rietberg (15-02-1939)
06-09-23 Dhr. G.H. Walvoort (30-05-1934)
14-09-23 Dhr. G.M. van Poppel (25-11-1933)

Bericht van geboorte of overlijden,
aanmelding, opzegging en
adreswijziging s.v.p. melden aan:
Vertrokken ledenadministratie@pglochem.nl
Dhr. G. Malestein naar PG Laren (Gld)

Collecteopbrengsten Diaconie (incl. Giften voor deze doelen)

30-6-2023 Reubezorg €135,85
6-8-2023 Diaconie €132,90
13-8-2023 Stichting Exodus €260,05
27-8-2023 Artsen zonder Grenzen €337,45

Ontvangen giften:

Voor de diaconie ontvingen

we een gift van € 20,-

Voor de voedselbank ontvingen
we €10-en€20-

We bedanken iedereen voor het
bijeenbrengen van
bovenstaande bedragen, wij
zullen zorgdragen dat het geld
op de juiste plek terecht komt.
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Voedselbank:

Regelmatig komen er op verschillende manieren giften
binnen voor de voedselbank, via collectes of giften. En
niet te vergeten, “het krat” in de kerk met het product
van de maand. Nu de voedselbank haar uitgiftepunt in
de Witte kerk heeft, worden de in “het krat” verza-
melde producten gelijk de volgende vrijdagochtend
verspreid.

Verder hebben wij in augustus ruim € 370,- besteed.
Daar is shampoo, koffie, thee, wasmiddelen,
spaghettisaus en roerbakgroenten van gekocht.



Diaconie

Uitnodiging seniorenmiddag 19 oktober 2023

Nu de zomer achter ons ligt, organiseert de
diaconie weer een ontmoetingsmiddag.

Op donderdag 19 oktober a.s. zijn alle 70+
senioren van harte welkom in de Witte Kerk.

De tijd is van 14.30-16.30 uur.

Het wordt een gezellige middag om elkaar te
ontmoeten onder het genot van koffie en thee
met lekkers. Een muzikale bijdrage zal geleverd
worden door Roelof Heringa die ons zal verrassen
met liedjes op zijn accordeon.

Graag aanmelden vooér zaterdag 14 oktober bij
Hanneke Brinkhuis via mail
hannekebrinkhuis@upcmail.nl, tel. 06 577 988 28
of Francien van Pijkeren tel. 06 532 23410

Om alvast te noteren in de agenda: de volgende seniorenmiddag is op
woensdagmiddag 20 december en zal een kerstviering zijn.

Francien van Pijkeren en Hanneke Brinkhuis

Activiteit Insteken en aanhaken 12 oktober 2023

Evenals vorig jaar willen we weer gaan breien en haken
voor kinderen (ongeveer 3-8 jaar) 0.a. mutsen, sjaals,
truien voor een goed doel.

We komen twee-wekelijks bij elkaar op de donderdag-
middag. Heeft u zin om mee te doen of kent u iemand
die graag breit of haakt? Van harte welkom om aan te
haken!

Start: donderdagmiddag 12 oktober, 14.30-16.00 uur
Plaats: Witte Kerk.

Aanmelden/contact: Hanneke Brinkhuis,
mail hannekebrinkhuis@upcmail.nl,

tel. 06 577 988 28

Francien van Pijkeren tel. 06 532234 10

Francien van Pijkeren en Hanneke Brinkhuis
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Berichten

Blij verrast waren we door alle lieve felicitaties voor ons 50-jarig huwelijk.
Dank jullie wel voor het bezoek, jullie kaarten en natuurlijk ook voor de
bloemen uit de kerk die Carolien speciaal ‘s avonds nog kwam brengen.

Hans en Erna Dettmers

Voor de bloemen van de kerk en de vele Hartelijke dank voor het mooie boeket

kaarten en andere felicitaties ter

bloemen dat wij van de kerk mochten

gelegenheid van ons 65-jarige huwelijk ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig

willen wij graag iedereen bedanken.
Het heeft ons heel goed gedaan.

Jo en Nynke Reeder

huwelijk op 31 augustus. Het was voor ons
een geweldige dag waar we met veel plezier
aan terug denken.

Henk en Dinie Schippers

Rondleiding klooster Nieuw Sion

Op zaterdag 4 november, 13.30 uur is er een rondleiding op
klooster Nieuw Sion te Diepenveen. Nadat de monniken in
2015 naar Schiermonnikoog waren vertrokken, is in het oude
kloostergebouw een nieuwe gemeenschap gesticht. Op een
moderne leest geschoeid. De kern van het kloosterleven is
bewaard gebleven. Vier keer per dag wordt in de kerk gebeden.
De nieuwe bewoners, ca. 15 volwassenen en 7 kinderen,
hebben samen met ongeveer 120 vrijwilligers op een
eigentijdse wijze het kloosterleven in Nieuw Sion voortgezet.
Een buitengewoon interessante ontwikkeling.

Tijdens de rondleiding zien we het klooster en de kloostertuin
die anders voor bezoekers gesloten zijn. Bovendien is er volop
de mogelijkheid om kennis te maken met het kloosterleven
anno 2023 in Diepenveen.

Op de website is al veel informatie te lezen: www.nieuwsion.nl

De rondleiding wordt gegeven door Zegert Vis, bij hem kun je je opgeven. (zvis@me.com of
06-224 630 81) Opgave voor 28 oktober 2023. Geef daarbij aan of je kunt rijden. Daarna worden, zo
nodig, afspraken gemaakt om samen te rijden. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor het

onderhoud van het klooster.

Zegert Vis
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Berichten

De Dominee en het buurtboek
van de Armhoede

Op dinsdagmorgen 29 augustus kwamen Diny Nijkamp, Rikie Groot Wesseldijk en

Fie Heusinkveld van de buurtschap Armhoede bij elkaar op de Grote Drijfweg nr. 1

om aan de nieuwe predikant Paul Wansink het Buurtboek van de Armhoede uit te reiken.
De gedachte hierbij was dat de nieuwe dominee op deze manier op de hoogte kon
worden gebracht van de geschiedenis van de buurt, het leven op het platteland vroeger
en nu en de grote veranderingen die er in de loop van de jaren hebben plaats gevonden.

De titel van het boek is dan ook 'HOE DE WERELD DE ARMHOEDE VERANDERDE'
Kenmerkend voor het leven in een buurtschap is de Naoberschap, zoals de hulp bij
geboorte, ziekte, overlijden en oogstwerkzaamheden.

Het boek geeft ook inzicht in de veranderende rol van de boerenvrouwen, door meer
onderwijs en het volgen van heel veel cursussen op allerlei gebied, waardoor ze ook
bestuurlijk goed konden functioneren.

De nieuwe dominee las over een bijzondere begrafenis
van een buurvrouw en Rikie kon door het voorlezen van
een ouderwetse ‘Nigjaorsvesite’ een beeld geven hoe het
er vroeger toe ging in de Buurt.

| Van het Buurtboek is inmiddels
een tweede druk verschenen en
het is ook verkrijgbaar in de boekhandel.

bl Wmh! e Ao wands momnkirds
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:
www.kerklochem.nl/contact

Predikant:

Ds. P.L. Wansink
pwansink@pglochem.nl
Tel. 06 520 522 43

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
coordinator bezoekwerk
Amanda Jansen

Tel. 0573 250 603 of

06 387 166 17

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Uitvaartdiensten:

E. te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Samenspraak nr 8 - 2023, 33e jaargang

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma

tel. 06 435 194 58

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RAB0O0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RAB0O0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente

Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl

&
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Samenspraak is het contactorgaan van
de Protestantse Gemeente Lochem.

Uitgever: De Zalige Zalm, Deventer
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het koninkrijk van God Z&
u worden ontnomen,

en gegeven worden aan
een volk dat wel vrucht
dragen zal.

Mattheiis 21:43
»

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag
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oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

oktober

november
november
november
november
november
november
november
november
november
november

november

Mattheus 21:33-46
Psalm 21
Openbaring 1:1-8
Openbaring 1:9-20
Psalm 16
Openbaring 2:1-7
Openbaring 2:8-11
Openbaring 2:12-17
Openbaring 2:18-29
Openbaring 3:1-6
Openbaring 3:7-13
Openbaring 3:14-22
Psalm 73

Mattheiis 22:1-14
Mattheiis 22:15-22
Mattheiis 22:23-33
Mattheiis 22:34-46
Psalm 109:1-20
Psalm 109:21-31
Openbaring 4:1-11
Openbaring 5:1-14
Openbaring 6:1-8
Openbaring 6:9-17
Psalm 10

Openbaring 7:1-17
Openbaring 8:1-13
Openbaring 9:1-12
Openbaring 9:13-21
Mattheis 23:1-15
Matthediis 23:16-28
Mattheiis 23:29-39
Psalm 11
Openbaring 10:1-11
Openbaring 11:1-14
Openbaring 11:15-19
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HEB HET HART

Mens ben je,
mens met een hart,

mens in een wereld
vol armoede en honger,
onrecht en geweld,

mens in een wereld
waar zoveel mensen
geen mensen,

zoveel dieren
geen dieren mogen zijn,

"

mens ben je,
mens met een hart,

strek je uit,
laat zien wie je bent,

heb het hart
om een naaste te zijn,
om lief te hebben

Hans Bouma




