protestantse gemeente lochem



Meditatie

Liefde

Dan zult u de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde
van Christus kennen die alle kennis te boven gaat (Efeziérs 3, 18)

Op de middelbare school kregen wij nog Frans. Ik weet niet zo goed hoe het tegen-
woordig met de kennis van het Frans is gesteld. Ik vond talen altijd leuk, vooral als je
mocht gaan lezen. Wij lazen bij Frans o.a. werken van Albert Camus, Nobelprijs-
winnaar. Bij de lessen kregen we enige achtergrondinformatie. Hij werd gerekend
tot de stroming van het existentialisme, waarin de menselijke ervaring en beleving
centraal staan. Met heel je existentie leef je dit overigens absurde leven op aarde. Ik
hoor onze docente nog zeggen Dieu n'existe pas, God bestaat niet in de wereld van
de existentiefilosofie.

Ik dacht eerlijk gezegd dat Camus wat passé was begin 21e eeuw. Maar onlangs
verscheen een vertaling van een tweetal korte teksten van hem over zijn geboorte-
land Algerije. Titel van het boekje: Bruiloft. De Zomer. Centraal thema de liefde van
Camus voor zijn geboorteland, de stad Oran en de zee. Als je het leest proef je bijna
de liefde voor het leven. Prachtige taal ook.

Maar het gaat me om die liefde voor het leven. Naar mijn overtuiging is die liefde
universeel, of je nu wel of niet ‘gelovig” bent. Daarin vinden we elkaar als mensen.

In een kerkgemeenschap gaat het ook veel over liefde, immers God is liefde.
Tegelijk merken we in kerkgemeenschappen vaak hoe moeilijk het is met die
onderlinge liefde. Allerlei gedoe en gekrakeel, onbegrip en zelfs venijn. Dat doet
pijn, zeker in de kerk van Christus. Immers daar kennen we — in elk geval volgens de
schrijver van de Efezebrief - de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat.
Bemoedigende tekst. Ik geloof ook dat het waar is. Ondanks het feit dat ik maar al

te goed weet hoeveel er mis gaat tussen mensen ook in een kerk, ook in onze
gemeente, ondanks dat geloof ik toch in de kracht van de liefde van Christus.
Anders dan Camus geloof ik dat in dit absurde bestaan de liefde van God onpeilbaar
is.'De lengte en de breedte, de hoogte en de diepte’ lezen we in Efeze 3.1k hoop er
op de startzondag iets over te zeggen.

In de geschiedenis van de kerk weten ze wel waar die woorden naar verwijzen: naar
het kruis van Christus dat in lengte en breedte, hoogte en diepte heel de wereld
omvat. Kerkvader Athanasius zegt dat de uitgestrekte armen van Christus aan het
kruis heel de mensheid omvatten, zijn liefde is zonder einde. Als ik hem goed begrijp
delen wij allen in die onbegrensde liefde. Camus verwoordt de liefde voor zijn land
prachtig, maar ik denk bij liefde toch ook aan Gods goedheid die ons staande houdt,
de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat.

Paul Wansink



Inhoud

10

12

13

14

Meditatie

Ik ben ... trots op wat ik
gedaan heb

Tjeerd Boomstra

De Tuinman van Beukenstein

b

Gerritde Lange
Dwarsbalk

Geloofservaring

Carla van de Elsmanp

Zingen in de kerk: psalmen
Van de predikant

Commissies uitgelicht:
In gesprek op dinsdag
De huiskring 30+

De Taizé-zanggroep

16

18

19

20

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

Kerkdiensten
Pastoraat

Wuivend en zingend

Vredesweek
=g d i
EN NU?
Ingezonden: Uit het geloof zijn ...

In Memoriam

Beheer

Activiteiten Diaconie

Musical Ester

Zeg het met bloemen
Twee handen
Colofon

Leesrooster

Gedicht



lk ben

Jan Dinkelman

..trots op wat ik gedaan heb

Na de militaire dienstplicht kwam Tjeerd Boomsma bij de Koninklijke
Marechaussee, nu is hij vrijwilliger bij de kerk en nog meer.

De Koninklijke Marechaussee, hoe kwam je
daarbij?

Op het eind van mijn militaire dienstplicht,
gelegerd nabij de Oost-Duitse grens, zag
ik een advertentie. Er werd een oproep
gedaan om te solliciteren bij de Koninklijke
Marechaussee. De dienstplicht was mij
goed bevallen en omdat de Koninklijke
Marechaussee min of meer een verleng-
stuk daarvan is leek mij dat wel wat.

De sollicitatie pakte goed voor mij uit, na
een gesprek en een aantal testen mocht ik
beginnen aan de opleiding om vervolgens
aangenomen te worden.

Het is een veel omvattend werk.

In de Grondwet (artikel 90) staan de taken
omschreven van de Nederlandse Krijgs-
macht: bijdragen aan vredesafdwingende
missies, het verdedigen van zowel eigen
grondgebied als dat van bondgenoten
(NAVO) en hulp bieden bij natuurrampen.
De Tweede Kamer neemt het besluit voor
deelname hieraan met de afweging of er
capaciteit aanwezig is en of er voldoende
menskracht is om af te wisselen.

Een uitzending voor een vredesmissie
duurt meestal vier tot zes maanden en dan
volgt er een afwisseling.

In 1996 ben ik zes maanden voor de

VN in Sarajevo (Bosni€) geweest als
Marechaussee en dat in 2007 opnieuw.

Bij dit laatste had ik de functie van staf-
adjudant (ombudsman), dat was het
toezien op de gezondheid van onze
militairen daar en/of er geestelijke- of
psychische hulp nodig was. Dus een
sociaal controlerende functie.

Daarnaast ben ik ook in Mali geweest om
onze militairen te ondersteunen.

Voor ons gezin, en ook andere gezinnen,
heeft het een grote impact als iemand op
vredesmissie gaat. Je gaat zes maanden
weg uit huis, naar een oorlogsgebied.
Mijn vrouw Rina kon er goed mee omgaan,
met opgroeiende kinderen moet het niet
worden onderschat.

Ja... ik heb een goed gevoel om iets voor
Nederland te hebben gedaan.

Nederland doet sowieso goed werk als het
gaat om bijdragen bij de NAVO of VN.



Wat is eigenlijk het verschil tussen politie en de
Koninklijke Marechaussee?

De politie is van de straat, de Koninklijke
Marechaussee van de staat.

Als Marechaussee ben je ook betrokken

bij grenscontroles, bijvoorbeeld met het
treinverkeer. Door het Schengenverdrag is
dat minder actueel.

De controles bij de lucht- en zeehavens
vragen wel een constante oplettendheid
op drugstransport, smokkelwaar, personen,
enz.

Ock als er een militair betrokken is bij een
ongeluk valt dat onder de aandacht van

de Marechaussee.

Mijn laatste functie was hoofd Buitenland
Missies. Dat was het voordragen en voor-
bereiden van collega's voor uitzending en
tevens de zorg (sociaal e.d.) over het thuis-
front of die ook positief stonden tegenover
de uitzending van het gezins/familielid.

Als iemand op missie is, zijn er met
regelmaat bijeenkomsten voor mensen van
het thuisfront om voorlichting te geven.

Dus nu vrijwilliger?

Ja, een aantal dingen heb ik opgepakt.
Vooral projectmatige dingen doen vind
ik leuk. Dan is het te overzien.

Zo ben ik bij de kerk de rooster-codrdinator:
de contactpersonen van de vele
werkgroepen geven mij de namen door
van de vrijwilligers van die betreffende
werkgroep.

Daar heb ik een bestand voor op de
computer en dat moet actueel blijven.

Ja... ik heb een goed gevoel
om iets voor Nederland te
hebben gedaan.

Tevens heb ik overleg met de predikant
over de invulling van de kerkdiensten en

de bijzondere vieringen. Tot slot schrijf ik de
mensen van bijvoorbeeld diaconie en
kerkvoogdij aan om door te geven waar de
collecte voor bestemd is op de betreffende
zondagen van de kerkdiensten.

Alle gegevens worden verzameld, gecoordi-
neerd en vastgelegd in het dienstrooster.

Daarnaast doe ik nog vrijwilligerswerk bij de
VVV: drie fietsroutes en een wandelroute
controleren of de bordjes met beweg-
wijzering nog goed zichtbaar zijn.

Vaak moet er begroeiing worden verwijderd
of moeten de bordjes gewassen worden.

Bij Avanti ben ik betrokken bij het krokus-
volleybaltoernooi voor verenigingen,
straten en bedrijven.

In de herfst help ik met de opbouw van de
kerstshow bij een tuincentrum dat in het
nieuwe jaar weer wordt veranderd in
voorjaarssferen.

Dus ja... eigenlijk ben ik wel trots op wat ik
doe.



De tuinman van

Als je vanuit Lochem in noordelijke richting
rijdt, over het kanaal en het spoor, vind je aan
de rechterhand een monumentaal landhuis,
gebouwd in Engelse stijl.

Huize “Beukenstein’, is in 1917 gebouwd in
opdracht van de heer Wolterus Dull. De architect
was de heer G.J. Postel Hzn. Daarvoor stond er het
hotel “Het Wapen van Ampsen”. Sinds 1931 is het
een kleinschalig vakantiehuis voor vrouwen die
werkzaam zijn of waren in de gezondheidszorg.
Naast de villa staat de tuinmanswoning, waar
Gerrit en Bernanda De Lange wonen en Gerrit de
tuin —lees park — in onderhoud heeft. En dat is een
dagtaak.

Gerrit, jouw wortels liggen in Hellendoorn, hoe kom jij
in Lochem terecht?

Als kind was ik al steeds met plantjes in de weer, pa
en ma hadden ook een grote tuin. Na de lagere
school ging ik naar de Lagere Tuinbouwschool.

In Zwolle volgde ik de hoveniersvakopleiding.

In Hellendoorn kreeg ik een baan als hovenier en
daar heb ik jaren gewerkt. Na afwijzing van een
sollicitatie als erfgoedhovenier op een buiten-
plaats in Friesland was het zaadje geplant. Op een
voor mij perfect moment stond in het vakblad
voor ‘Tuin en Landschap’ een advertentie:

Tuinbaas gevraagd op klein buiten nabij Lochem.

Dat was in 1990 en de kans om eigen haas te
kunnen zijn. Dit was wat ik wilde! Er kwamen 120
reacties, er was dus veel interesse voor de baan.
We gingen eens in Lochem kijken maar vonden de
buitenplaats niet. Er stond ook geen plek
vermeld. Om een schifting te maken werd er een
cirkel van 40 km rond Lochem getrokken en toen
bleven er 40 sollicitanten over. Daarvan kwam ik



‘Huize Beukenstein’

uit de bus rollen en mocht aan een nieuwe
uitdaging beginnen. Zo kwamen we in
Lochem terecht waar we nog steeds met
veel plezier wonen.

De tuinmanswoning is in de oorlog verwoest
tijdens een bombardement. Op het spoor
hiernaast stond een munitietrein die tot
ontploffing werd gebracht. Ook de oranjerie
van het huis en de kassen vielen ten prooi.
Het huis is bespaard gebleven, er was ook
inkwartiering van de Duitsers.

De tuinmanswoning is in 1953 nieuw
gebouwd, de eerste tuinman was Bertus
Wanink, hij vertrok in 1983. Hij had heel veel
fuchsia’s waarvan ik er nog paar heb gekregen
en die heb ik nog steeds. Na hem heeft de
heer Dijkman het overgenomen. Hij heeft
hier zeven jaar gewerkt en nu werk ik hier
dus al 33 jaar tot volle tevredenheid.

De tuin is ontworpen door Leonard Springer,
een bekende landschapsarchitect, het straalt
een Engelse sfeer uit.

Wat zijn jouw werkzaamheden zoal?

Om bij het begin te beginnen, in het voorjaar
zaai ik bloemen in de kas zoals zinnia’s,
cosmea’s en alle andere eenjarigen. We
hebben een pluktuin om zelf boeketten te
maken voor in het huis. Een behoorlijke
groentetuin waarin ik van alles verbouw,
boontjes, kool, sla en nog veel meer. De
boerenkool is net uitgeplant, ook dat zaai ik
voor in de kas. Veel van de groente wordt
gebruikt in de keuken voor de gasten.

Je moet weten, de heer Dull die hier woonde
met zijn moeder werd op relatief jonge
leeftijd ziek en lag vaak in het ziekenhuis.
Het was voor hem een bijzondere ervaring

dat de verpleging hem zo zorgzaam en
liefdevol verzorgde. Hij liet in zijn testament
vastleggen dat zijn nalatenschap werd
aangewend om verpleegsters een week gratis
vakantie te laten houden op zijn ‘Beukenstein’
Toen waren de lonen in de zorg ook al niet
hoog. Er werd een stichting opgericht die tot
op heden nog steeds wordt beheerd door
familie en nazaten van de oprichter.

Er is goed beheer zonder eigenbelang, want er
is nog steeds geld in kas. Er is plaats voor tien
gasten. Al is het verblijf niet meer gratis, de
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vervalg

kosten stijgen ook hier, voor een alleszins
redelijk bedrag mogen ze een week logeren;
all-in! Er moet wel een link met de zorg zijn.

In het begin waren het zusters van de zending
en van Protestantse huize, daar wordt naar
geleefd tijdens het verblijf.

In de zomer is het mijn taak dat alles er pico
bello bijligt en dat was vooral in de afgelopen
jaren met die droogte een hele uitdaging.

Er is een sproei-installatie, maar regen is
goedkoper en beter. De gasten kunnen
ontbijten en dineren op het terras en dan is
het mooi om tegen een frisse tuin te kijken.
Het nodigt ook uit tot een fijne wandeling op
het park. De begoniaplantjes haal ik al in
februari en kweek ze zelf verder op. Qok is er
nog een aantal meters aan hagen die gesnoeid
moeten worden. Er zijn bessenstruiken voor het
fruit dat wordt gebruikt in de keuken. Als wij
zelf even weg willen, is er iemand die de
grasmat maait, zelf zorg ik dat het onkruidvrij is.
In de herfst is er het (gevallen) blad dat
aandacht en tijd vraagt, ga er maar aan staan.
Al die mooie bomen, dat geeft heel veel blad.
Dat gaat op een hoop waar het composteert.
Al wat de natuur geeft wordt hergebruikt.

Alle kuipplanten moeten naar binnen in de
kelder, de dahliaknollen gerooid, + 60 fuchsia-
planten overwinteren binnen.

In de winter snoei ik de vruchtbomen, er staan
ook enkele bijzondere bomen, de hobby van de
vroegere tuinman. In die periode maak ik ook
wel nestkastjes, een mooie hobby.

Er is een vereniging, het ‘Gilde van Tuinbazen;
waar ik lid van ben. Er zijn + 115 leden, van alle
particuliere landhuizen in Nederland. We
organiseren tweemaal per jaar een Gildedag,
met vragen als: waar loop je zoal tegen aan en
hoe los je dat op? We kijken bij elkaar over de

heg en doen ideeén op over en weer. Het zijn
vaak mooie dagen.

Landhuizen en kastelen beheren is in deze tijd
een hele opgave, er is een subsidiepot voor:
SIM, Subsidie Instandhouding Monumenten.
Dat wordt uitgedeeld, en maar hopen dat er
genoeg geld is en het goed wordt besteed,
tenslotte zijn de buitens en landgoederen ons
erfgoed en hebben zij het landschap gemaakt.

Tenslotte Gerrit, hoe is het om hier te werken?

Al 33 jaar werk ik hier met heel veel plezier,
werken met de seizoenen, de wind door je
haren. Het voelt voor mij als mijn eigen tuin,
dat zegt genoeg. Ik ben altijd buiten, kan mijn
eigen tijd indelen, ook voor dit gesprek, dan
loop ik daarna een tandje harder. Het is een
droom die uitgekomen is, midden in de mooie
omgeving van Lochem. Beter kan het niet
worden.



warsbalk

Afstand nemen. Dichtbij komen

£l

‘Niet door vuur, maar door de sociale media gaat de wereld ten onder.

Dat zei Gonny toen we het - niet voor het eerst - hadden over de
vele haat- en andere kwetsende berichten op internet.

Ze parafraseerde daarmee op een tekst bekend uit De Openbaring
van Johannes. Het lijkt wel alsof steeds meer mensen op die
manier naar dit middel grijpen om ‘er bij te horen’ of ‘er aan mee
te doen'’: in de anonimiteit blijven en tegelijkertijd - voor het
eigen gevoel dan - niet in de vergetelheid raken. Is dat wellicht
het ultieme, trieste doel van het anderen onderuithalen, te
kwetsen, zelfs met de dood te bedreigen? Ten dienste dus van
de eigen bevrediging?

Daar kunnen wij die in de christelijke traditie staan, toch niet
neutraal onder blijven?

Geef mij alsjeblieft verhalen die er wel toe kunnen doen; die ons
leven, ons overleven symboliseren, het onderweg zijn vanaf de
moederschoot tot en met onze bestemming. Onze bedevaart: ons
op pad zijn naar en samen met heiligen, heelmakers zogezegd.
Pelgrims die we zijn, reizigers komend uit den vreemde. Die de
weg gaan, bezinnend, ontmoetend, zoals Erik en Marianne te Loo
deden op hun tocht deden (zie vorige Samenspraak). Bezinnend,
ontmoetend, naar Santiago de Compostela. Symbolisch kun je
zelfs in de vorm van een kei die je letterlijk de hele tocht met je
mee draagt en dan, op enkele kilometers voor je bestemming,
aan een grote hoop keien van eerdere en andere pelgrims mag
toevoegen en toevertrouwen: zo, van die schuld ben ik af; daar
hoef ik me geen zorgen meer over te maken. Je kunt verlicht
verder lopen en leven.

Hoe heeft iemand het zo bedacht, maar het is de werkelijkheid.
Je kunt verder om je ten slotte volledig (Wat is dat toch een mooi
woord!) te kunnen concentreren op het einde van de tocht, een
aankomst, een nieuw begin.

Steven van Campen



Geloofservaring

deheinkelman ;

Carlavan den Elskamp-Snoeyink
... e¥ wonen zoveel lieve mensen

Wat Carla van den Elskamp-Snoeyink zo
bijzonder vindt aan Lochem... er wonen
zoveel lieve mensen.

Wanneer was de verhuizing naar Lochem?
Ik woon al weer ruim 45 jaar in Lochem,
daarvoor woonden we in Zeist.

Het werk van mijn man Aart bracht ons
naar de Achterhoek. Aart werkte op de
rechercheschool in Zutphen. Daar gaf hij
de politieagenten in opleiding les in
fotografie- en vingerafdruktechnieken.
Dus oplossingen zoeken bij overvallen of
geweldsincidenten.

Helaas is Aart vier jaar geleden overleden.
We hebben twee zonen, schoondochters
en kleinkinderen.

In Zeist werkte ik bij een
accountantskantoor. Maar, zoals
gebruikelijk in die jaren, als je als vrouw
trouwde stopte je met werk buitenshuis.
Dat was bij mij ook het geval. Gelukkig

werden de kinderen geboren en aan hen
kon ik veel tijd en aandacht aan besteden.
Toen ze groter waren, heb ik de studie
modevormgeving gevolgd aan de
kunstacademie.

Eenmaal in Lochem werd ik gevraagd in
het bestuur van de kunstgalerij te komen.
Daar heb ik hand- en spandiensten
verricht bij het inrichten van
tentoonstellingen. Het was een leuke tijd.
Hierna ben ik met twee vriendinnen een
winkel begonnen in tweedehands kleding
voor dames en kinderen.

Lieve mensen in Lochem, heb je daar een
voorbeeld van:

Een paar maand geleden was ik op de
markt in Lochem op de woensdagochtend.
Waarschijnlijk lette ik niet op waar ik liep
en zomaar viel ik op straat. De gekochte
sinaasappels rolden voor mij uit over de
straat.



Gelukkig kon ik nog naar huis lopen, maar
's avonds ging dat lopen niet meer.

De wandelstok van mijn man kwam toen
goed van pas. En het herstel ging goed.

De daarop volgende week ging ik weer
lopend naar de markt. Een opstaande
stenenrij langs een boom zag ik niet en
weer viel ik. Nu met meer gevolgen.

De hand gekneusd, tanden door lippen,
het montuur van de bril in mijn gezicht
gedrukt en nogal wat bloed.

Gelijk kwam er een vrouw naar mij toe lopen
om mij overeind te helpen en ze vroeg hoe
het ging. Ook een ober van het nabij-
gelegen 'Sams eetcafe’ ontfermde zich over
mij, bood mij een stoel aan en een kopje
koffie. Ook haalde hij servetten om het
bloed van mijn gezicht te verwijderen.

Even later kwam die mevrouw terug en ging
bij mij zitten. Ze vroeg nogmaals hoe het
ging met mij. Daarop zei ze: vind je het
goed dat ik voor jou ga bidden? Persoonlijk
op mijn naam sprak ze een gebed uit voor
beterschap en een snel herstel.

Dagenlang, en nog steeds, ben ik hiervan
onder de indruk.

Zoiets kun je toch niet vooraf bedenken.
Daar zittend op het terras had ik de
gedachten zo bij mij zelf dat ik niet eens

die mevrouw heb bedankt. En dat vind ik
Zo jammer.

Hopelijk kom ik haar nog een keer tegen, of
leest zij dit stukje, om haar zo mijn oprechte
dank uit te spreken.

De schilderijen hier in de woonkamer, is dat
eigen werk?

Ja het is eigen werk. Elke maandagmiddag
schilderen we met een hele fijne groep

Persoonlijk op mijn naam sprak
ze een gebed uit voor beterschap
en een snel herstel

dames in het Stadshuus. Mijn voorkeur zijn
abstracte werken. Op de academie moesten
we ook patroontekenen en vandaaruit
kleding maken/ontwerpen. Een opdracht
was bijvoorbeeld om van rechte lappen een
jurk te maken.

In het verleden hielp ik mijn schoondochter,
Elly Jansen, nog wel eens als zij weer eens
een voorstelling gaf in de schouwburg.

Dan maakte ik bijvoorbeeld voor deel-
nemende kinderen aan een optreden de
bijbehorende kleding. Nu help ik nog wel
eens met het schoonmaken van de studio.

Ja... ik heb mijn hele leven leuke dingen
gedaan en Aart was daar zeker stimulerend
bij.

11



psalmen

nosdntnl  mea cardonrigrug.

Antoinette Oprel-van Riel

Zingen in de kerk: psalmen

Kerkvader Augustinus (van Hippo, 354-430)
zei: "Wie zingt, looft God twee keer'.

Sinds eeuwen zijn zang en muziek heel
belangrijk in de eredienst.

Door te zingen brengen gemeenteleden zelf
eer aan God. Een mooi lied kan troost
brengen. Door teksten te zingen, worden ze
beter onthouden.

Wellicht leerde u vroeger als kind ook elke
week een nieuwe psalm of nieuw gezang
op de christelijke basisschool, zoals ikzelf in
Driebergen en Neede. Een aantal daarvan
kunt u vast nog wel zingen, zo goed zijn ze
in uw geheugen gegrift. Bijvoorbeeld: 23
“De Heer is mijn herder’, 98 “Zing en nieuw
lied voor God de Here”, 130 "Uit diepten van
ellende”.

Psalm: “religieus berijmd lied dat recht-
streeks gebaseerd is op het Bijbelboek
Psalmen”.

Gezang: “kerkelijk lied uit een andere bron.”
Bron: Wikipedia.

In de vroege katholieke erediensten werd
er uitsluitend in het Latijn gezongen, voor-
namelijk door voorgangers, kloosterlingen
en/of koren.

Sinds de boekdrukkunst (1439), Luther
(1483-1546) en de Reformatie (1517),
kwamen de bijbel en psalmboeken
langzamerhand beschikbaar in de eigen
volkstaal en dus ook voor gewone mensen.

De teksten van de psalmen zijn in de loop
der tijd nogal eens aangepast/gemoder-
niseerd: bijvoorbeeld de Geneefse psalmen,
de berijming van Datheen, de Staten-
berijming, etc.
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deel uit een Franciscaans koorpsalter
1521, Zuid-Limburg (Wikipedia).

Psalmteksten werden niet altijd op een
nieuwe melodie gezet. Regelmatig werden
hiervoor ook bekende, wereldlijke wijsjes
gebruikt, zoals liefdesliedjes. Men maakte
zich in het verleden niet druk over auteurs-
recht of copyright.

Na de reformatie werd er in protestantse
kerken steeds meer gezongen door de
kerkleden. In streng religieuze kerkge-
nootschappen werden vroeger uitsluitend
psalmen gezongen, langzaam en gedragen,
op hele noten. De psalmen waren recht-
streeks ontleend aan de Bijbel, vond men,
in tegenstelling tot gezangen.

De Nederlandse collectie van 150 psalmen
is uniek in Europa.

Ook in protestantse kerken verschenen
cantorijen onder leiding van de cantor-
organist om onbekende psalmen of nieuwe
gezangen voor te zingen en de gemeente te
ondersteunen of een tegenstem te zingen.

Hoewel gemeenteleden redelijk graag
zingen, zou men toch onaangenaam verrast
zijn, incl. de organist, als er een dominee,
per abuis zonder preek, zou zeggen (zoals
die uit Urk, die op Schokland zou preken,
maar door het ruisen van de zee, was hij zijn
preek vergeten): “Gemeente, zingt nu allen
met veel gegalm, de hele 119e psalm!”

(66 coupletten!)



Van de predikant

Na het afscheid van Dordrecht en de eerste kennismaking met Lochem zijn Lobke en ik ruim
drie weken op vakantie gegaan. De eerste week samen met mijn dochter Hanneke en haar
man, daarna met zijn tweeén. We hebben enig verschil van mening over de favoriete wijze
van verblijf: kamperen of in een appartement. U mag raden wie welke voorkeur heeft.
Compromis is dat we meestal zowel het een als het ander doen, zo ook dit jaar. We waren
o.a. in Ravenna, de stad die wereldberoemd is vanwege de vroegchristelijke mozaieken.
Inderdaad echt prachtig. Met name een afbeelding over de verheerlijking op de berg in het
nabijgelegen dorpje Classe vind ik zeer intrigerend. Ik zal er vast in een preek nog wel op
terugkomen. De afbeelding bevat in zekere zin een hele ‘theologie van Christus. Fris en
uitgerust zijn we teruggekomen, waarbij gezegd moet dat we met het weer echt geluk
hebben gehad: niets gemerkt van stormen, bosbranden of extreme wateroverlast dan wel
hitte. Dat zal niet voor iedereen uit Lochem gelden vermoed ik.

De komende tijd zal in het teken staan van een nadere kennismaking met de gemeente,
maar toch al wel vanaf de startzondag, ook van een start met wat we in de kerk winterwerk
noemen. Met de Remonstrantse collega samen een leerhuis rond de Joodse filosoof en
denker A.J. Heschel, op een aantal dinsdagen voorafgaand aan de zondag dat ik dienst heb
een soort van Bijbelbespreking en preekgesprek en op maandagavonden bijeenkomsten
rond de geloofsbelijdenis. We maken er nog een foldertje van. Ook willen we proberen het
werk met jongere gemeenteleden op te starten. Een van de plannen is ook het opvoeren
van een musical. U leest daarover verderop in dit blad.

Daarnaast hoop ik u in de kerkdiensten te ontmoeten. Ik weet dat is niet meer vanzelf-
sprekend, maar misschien kunt u eens over een drempel heenstappen. Ik heb op dit punt
veel vertrouwen, de kracht van een goede kerkdienst is niet gering. Dat je geraakt wordt
door Gods stem in deze wereld en ook tot jou.

Ik hoop op goede maanden.

Hartelijke groet, Paul Wansink

13



Commissies uitgelicht

In Gesprek op dinsdag - Over van alles en nog wel meer

Een gespreksgroep van 10-12 deelnemers — vogels van diverse pluimage — gaat op de
tweede dinsdagochtend van de maand met elkaar in gesprek over uiteenlopende
onderwerpen op het gebied van ethiek, levenskunst en zingeving. Normen, waarden en
ervaringen die ons hebben gevormd, spelen een rol bij het respectvol kennisnemen van
elkaars standpunten.

Tekstmateriaal als uitgangspunt voor onze gesprekken is vooraf beschikbaar.

In Gesprek op dinsdag — Over van alles en nog wel meer wil dit seizoen o.a. spreken over
compassie, groen geloven, licht en donker, leven (z)onder ballast, anders geloven en
secularisering.

Interesse om mee te denken, mee te spreken of om te luisteren?
Hartelijk welkom in de kring.

Wanneer: elke 2e dinsdag van de maand (van september 2023 t/m mei 2024), om 10 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage.

Plaats: Gebouw van BIC, Noorderwal 17, Lochem.
Info/aanmelding: Jo Nelisse,

e-mail: jwnelisse@gmail.com,

(459 811 tussen 19 en 20 uur)

l
o
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De huiskring 30+

De 30+ bestaat al ruim 25 jaar. Het is een kring bij een van de leden aan huis en in
principe 1x per maand op de 2de dinsdag van de maand. De invulling van de avonden
wordt door eigen leden gedaan en een aantal keren hebben we een gast die de avond
inleidt.

De ontmoeting staat centraal, daarom beginnen we een half uur voor aanvang met
koffie en thee, zodat we eerst even bij kunnen praten. Het doel is om in alle openheid en
vertrouwen over diverse onderwerpen van gedachten te wisselen.

In september gaan we weer van start. Als je het leuk lijkt om met ons kennis te maken,
meld je dan bij Dinie 06 247 611 12.

De data zijn 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december, 09 januari,
13 februari, 12 maart, 09 april en 14 mei

enin juniis er een slotavond.

Dinie Breunissen



Taizé zanggroep

Al vele jaren bestaat er binnen onze kerk een Taizé zanggroep.

Deze groep bestaat uit liefhebbers van het zingen van Taizé-liederen.
Deze liederen vinden hun oorsprong in een christelijke oecumenische
kloostergemeenschap in Taizé (Bourgondi€, Frankrijk).

Voor wie het begrip “Taizé lied” niet kent: het zijn korte liederen, bestaande uit een paar
regels, die een aantal keren worden herhaald. Door deze herhaling krijgen de liederen een
meditatief karakter. Het lied wordt ook vaak in meerdere talen gezongen.

De zanggroep komt, onder leiding van Marieke van der Meer, in de periode van september tot
en met mei maandelijks in de Witte Kerk bij elkaar om de liederen te zingen/oefenen. Wij zijn
geen officieel koor en treden als zodanig dan ook niet op. Wel verleent de zanggroep een
aantal keren per jaar haar medewerking aan de Taizé kerkdiensten en diensten van Gebed en
Heelheid.

Enthousiast geworden? Kom dan een keer meezingen! Je bent van harte welkom: de 1e
zangavond is op donderdag 28 september. Tijd: 20.00 — 21.30 uur (vanaf 19.45 uur staat de
koffie/thee klaar).

Overige data: 19 oktober, 30 november, 14 december, 25 januari 2024, 29 februari, 28 maart,
25 april, 30 mei (allemaal donderdagen).

Voor verdere informatie: Amanda Jansen tel. 250 603 of amanda.j@zonnet.nl

Taizé is een dorpje in de Bourgogne, Frankrijk, waar een
internationale christelijke oecumenische kloosterge-
meenschap is gevestigd, gesticht door Roger Louis
Schutz-Marsauche (1915-2005), “Frére Roger’, een
Zwitserse monnik, die zich richtte op de verzoening
tussen de gescheiden kerken en speciaal op christelijke
jongeren (Wikipedia).

De broeders leggen de nadruk op innerlijk leven en solidariteit en zingen eenvoudige
mantra-achtige liederen, die vaak herhaald worden.

In de Taizé-gemeenschap in Frankrijk kan in kleine groepjes worden gelogeerd door
jongeren of 30+-ers om diensten mee te maken en “te zoeken naar verbondenheid met
God door gemeenschappelijk gebed, zingen, stilte, persoonlijke bezinning en
uitwisseling” (taize.fr).

In Nederland zijn er verschillende Taizé-groepen.
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Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink

1.0.00 uIJrGudliJIakerk |
Voorganger: ds. J. Kool

.‘1.0.00 uur Erve.;De Boékhorst’
Voorganger: ds. P. Wansink

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. C. Veenhuizen
Oecumenische viering

19.00 uur Gudulakerk
Vespers

1.0.00 uijr Watte Kefk
Voorganger: ds. P. Wansink

= 1
7 0Ono ~letnhar

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. P. Wansink

Bij de diensten:

Zondag 3 september

Deze zondag het verhaal van een vader die Jezus
smeekt om de genezing van zijn zoon. Hij had het
ook aan de leerlingen gevraagd, maar die konden
het niet. Jezus geneest de jongen, maar de leerlingen
vragen zich vervolgens af, waarom het hen niet lukte,
Een vraag die bij mij blijft hangen. Waarom lukt het
hen niet en misschien toch ook waarom lukt het ons
niet. Zijn we zo kleingelovig? Hoe zit dat met het
geloof van ons? Een Bijbelverhaal dat dichtbij komt

en je grijpt.

Zondag 10 september

We zijn allemaal mensenkinderen. Kinderen dus, of
we nu 1 of 2 meter groot zijn. Zo worden de
gelovigen door Johannes in zijn eerste brief om de
haverklap aangesproken. Ook in de Evangelielezing
van vanmorgen ( Matthetis 18: 1-5 ) is KIND het
trefwoord. Jezus krijgt de vraag voorgelegd wie de
grootste in het koninkrijk van de hemel is. Hij
beantwoordt deze vraag door een kind in het
midden te zetten. "Zie, het kind”. Neem er een
voorbeeld aan, en weet je plaats. Ds. Jan Kool uit
Vorden wil ons, 'volwassenen, er weer eens temeer bij
bepalen om op de kleintjes te letten.

Zondag 17 september

Startzondag. Elders in Samenspraak kunt u erover
lezen. De dienst wordt buiten gehouden op het erf
van landgoed "De Boekhorst’ (bij slecht weer in de
Gudula). We zijn blij dat we te gast mogen zijn. De
Bijbeltekst die centraal staat is Efeziérs 3,18-19: ‘Dan
zult u met alle gelovigen, de lengte en de breedte, de
hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde
van Christus kennen die alle kennis te boven gaat!
Een dienst waarin het samen gemeente van Christus
zijn centraal staat.



Zondag 24 september

In deze interreligieuze viering zal het thema
zifn: On/vrede hoe nu?

Het verhaal over Jona in hoofdstuk 3 en 4 richt
de lens op Jona'’s onvrede over de
barmhartigheid van God, over de Ninevieten
die zich bekeren, hij is een beetje een voorbeeld
van onvrede, die profeet Jona. Je kunt
natuurlijk kiezen om het kwaad centraal te
stellen, toen en nu, maar hoe verhoudt zich dat
dan met die barmhartige God.

En hoeis de relatie van Jona met God eigenlijk,
die zo barmhartig is.... Wat zegt dat ons?

Hoe gaat het toe in onze dagen? Misschien
herkent u het beeld van onvrede wel, in uw
eigen leven, in het werk, organisaties of het
land, de politiek? Ook de situatie in de wereld is
verre van vreedzaam, hoort dat er “‘gewoon” bij
of is dat om te buigen naar minder oorlog,
minder conflict? We hebben het erover in de
Vredesweek die met deze viering besloten
wordt.

Zondag 1 oktober

Mijn eerste dienst van gebed en heelheid. We
gaan de voorbereiding nog ter hand nemen,
dus ik kan er op dit moment nog niet heel veel
over zeggen. Ik ken diensten van heling en
gebed uit de Anglicaanse traditie. Mooi als
mensen vanuit een brede kring (niet alleen de
kerk) naar voren kunnen komen om een zegen
of een gebed te vragen. Lezing deze zondag is
Matthelis 21, 23-32, de vraag naar waar het
‘gezag’ van Jezus vandaan komt. Toepasselijk
genoeg als het gaat om gebed en heelheid. De
eerste zondag van oktober is sinds 1949 in de
kerk ook Israélzondag. Als we bidden om
heelheid is de relatie tussen kerk en Israél een
wezenlijk thema. Juist het joodse volk heeft

zoveel geleden, helaas ook door de kerk.

Startzondag: Ga mee!

Op zondag 17 september is het zover: mijn eerste
startzondag als predikant van Lochem. Net als in andere
jaren - naar ik begrepen heb - wordt de dienst gehouden op
het erf van landgoed 'De Boekhorst' (bij slecht weer in de
Gudulakerk). We zijn blij dat we te gast mogen zijn bij Jan
van Voorst. Een buitendienst geeft een aparte sfeer.

Bij mijn komst naar Lochem heb ik gemerkt dat de
kerkdiensten niet al te best bezocht worden door jongere
gemeenteleden. Dat is niet per se een ramp, maar wel
jammer. Voor de startzondag doen we ons best de kinderen
en leiding van Simon en Sara en de leden van de jeugdkerk
(ook met hun leiding) te betrekken bij de voorbereiding.
We hopen dat het een startzondag wordt vol enthousiasme!
Het thema is het jaarthema van de landelijke Kerk:

Ga je mee? Bedoeld is een uitnodiging tot een diverse kerk,
waar velen zich welkom weten. Dat we vervolgens samen
onderweg gaan en zijn. In het geval van Lochem hoop ik
ook door de verschillende generaties. De Bijbeltekst die mij
trof was Efeziérs 3,18-19: ‘Dan zult u met alle gelovigen, de
lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen
begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te
boven gaat’ Om de liefde van Christus te doorgronden
hebben we elkaar nodig. Ook alle generaties.

De bedoeling is dat de jongeren ons in de dienst bevragen
op ons geloof. Bereid u zich maar vast voor! Het zou mooi
zijn als kinderen kunnen spelen, als we samen zingen en
zeker ook als we samen bidden. Na de dienst volgt er een
fietsspeurtocht en ook een partijtje ‘jeu de boules!

En daarna is er voor iedereen soep met brood. Ik hoop op
een inspirerende gemeentezondag. Aanvang 10 uur op
erve '‘De Boekhorst!

Ik vermeld hier ook dat we vanuit de kring van de
kerkenraad en het jeugdwerk een boek lezen dat in
samenwerking met de PKN in 2022 is verschenen met als
titel: Samen Jong. Kernwaarden van een kerk met alle
generaties. (Kok/Boekencentrum, Utrecht 2022). We willen
proberen die zes kernwaarden handen en voeten te geven
in onze gemeente. Wie wil kan het boek uiteraard zelf
meelezen. Graag!

Namens Roos Dieker, Gerben Hoentjen
en Anita Kolkman,

ds Paul Wansink
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Het pastoraat van de PG Lochem staat open voor wie bij ons
aanklopt.

U kunt in contact komen met het pastorale team via email
pastoraat@pglochem.nl Bellen kan ook: voor dringende zaken met

ds. Paul Wansink: 06 520 522 43; voor andere zaken met Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk: 250 603 of 06 387 166 17.

Mocht het niet direct lukken hen te bereiken, spreek dan a.u.b. uw naam
in op de vaoicemail. U wordt later teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even navragen!), dan kunt u dit doorgeven
via bovenstaand emailadres of telefonisch aan Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres bloemen@pglochem.nl kunt u namen doorgeven van
gemeenteleden die in aanmerking komen voor de zondagse bloemen uit
de kerk.



Wouivend en zingend in de zon

Heb je het licht op het veld gezien,

en hoe het zich uitzaait tussen de bomen,
de grond verwarmt

waar mensen komen

en knielen voor Gods aangezicht?

Heb je de klaprozen zien wuiven

en hoe ze zingen in de zon op het veld,
waar het oude verhaal

opnieuw wordt verteld

in universele scheppingstaal?

Mensen als bloemen warm en vol geestkracht,
tot leven gewekt om open te staan,
mee te bewegen met de seizoenen
om vrij en verwonderd verder te gaan.

Jeanette van Osselen




Vredesweek
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Arjan Klein Hazebroek

VREDESWEEK NL
16T/M 24 SEPTEMBER 2023 DEMDCRATIE ONDER DRUK

VREDE
ENNU?

Vredesweek 16 t/m 24 september 2023:
(On)Vrede, en nu?

Dit is het thema van de PAX vredesweek. Er is de laatste tijd veel onvrede in onze
samenleving. De democratie staat onder druk. Wereldwijd zet PAX zich in om vrede te
bevorderen. Zo ondersteunt ze Oekraiense partners bij het verhogen van de mentale
weerbaarheid en het verwerken van de trauma’s in het oorlogsgebied. Een paar jaar
geleden kreeg PAX, samen met een aantal andere organisaties, de Nobelprijs voor de
Vrede voor haar inzet bij het tot stand komen van het VN kernwapenverbod. Dit jaar
wordt tijdens de Vredesweek speciaal aandacht gegeven aan manieren om spanning en
onvrede in onze eigen samenleving te verminderen.

In Nederland geloven we graag dat wij die zaken op orde hebben. Maar onze democratie
staat onder druk. Steeds meer mensen wantrouwen de rechtstaat, de politiek, de media.
Conflict, haat en geweld liggen dagelijks op de loer en als we eerlijk naar de stand van
zaken kijken zien we dat het systeem in Nederland piept en kraakt onder structureel
onrecht, dat de verdeling van macht scheef is en dat het sociale weefsel dat onze
samenleving bij elkaar houdt afbreekt. Daarom gaat PAX, naast het internationale werk,
ook weer aan de slag in Nederland. Om te bouwen aan een sterke, weerbare democratie
die oog heeft voor de belangen van burgers, voor kwetsbare mensen.

Een aantal plannen moet nog verder worden uitgewerkt. We houden jullie, via de lokale
pers en de zondagsbrief, op de hoogte. We hopen op een inspirerende week. Vrede en
alle Goeds!

Ambassade voor de Vrede Lochem, p/a Arjan Klein Hazebroek,
vredesweek lochem@gmail.com
zie ook: https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/



Tijdens de Vredesweek willen we ook in Lochem proberen
om hierin een weg te vinden. De Ambassade voor de
Vrede Lochem heeft hiervoor de volgende plannen:

Zondag 17 september vanaf 15.00 uur: “Vredesmarkt” in het Stadshuus
Dan zal ook bekend worden gemaakt welke persoon of organisatie de
Vredesprijs van Lochem heeft gekregen voor de inzet om in Lochem een
vreedzame en inclusieve samenleving te bevorderen.

Maandag 18 september: ‘Café van de Vrede”
voor de bewoners van Huize Gudula.

Donderdag 21 september vanaf 20.00 uur: ‘Dialoogavond”

in BIC (Noorderwal 17, Lochem). We gaan aan de slag met de volgende
vragen: Waar maken we ons zorgen over in de Lochemse samenleving?
Voel je ook onvrede in je omgeving? Zien we samen mogelijkheden voor
verbeteringen? Worden de belangen van alle inwoners in de gemeente
vertegenwoordigd? Voelen we dat onze stem ertoe doet?

Zaterdag 23 september 19.00 uur tot 20.30 uur in de Gudulakerk:
“Licht van Gudula”.

We kunnen een kaarsje aansteken en luisteren naar muziek om ons te
bezinnen op hoe we in onszelf en in onze omgeving de vrede een stapje
dichterbij kunnen brengen.

Zondag 24 september vanaf 10.00 uur in de Gudulakerk een
“interreligieuze viering”:

uit de Koran en de Bijbel wordt gelezen, er wordt gezongen en gebeden en
we vragen ons af hoe we als moslims en christenen samen kunnen bouwen
aan een rechtvaardiger en vreedzamer wereld.
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Ingezonden

Uit het geloof zijn ...

Galaten 3vers 7
Met een diepere betekenis

Het gaat hier om een en we mogen wel zeggen de centrale gedachte in de Galaten brief.
Waar gaat het om in onze verhouding met de Heer.

Paulus stelt dat het erom gaat dat wij uit het geloof zijn, niet meer en niet minder.

Vooral ook niet meer.

Wij hoeven niets toe te voegen wat de Heere ons geven wil. Hij wil in zijn zoon en de Heilige
Geest in ons mensen zijn.

Dat moet voor ons mensen genoeg zijn. Wat kunnen wij daar tegenover stellen, om voluit
van de Heere zijn gaven te genieten. Maar het kan ook minder zijn.

Geloven is niet je ervan afmaken. Het is niet een bepaalde mening hebben over de Heere en
dan verder doen wat je zelf wilt.

Bij het geloof ben je met huid en haar betrokken. Daarom spreekt Paulus in dit verband over
Abraham, de man die alles verliet. Zijn land, zijn familie en de afgoden van zijn vaderen.
Abraham waagde het met de Heere, met de zekerheden en zijn toekomst te gaan leven.

Zo werd hij de vader der gelovigen.

Abraham werd gezegend en met hem zullen ook anderen gezegend worden.

Heeft Abraham een goede beslissing genomen.......... JA.

Henk Bruil
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Bedankt!
Hartelijk dank voor de bloemen uit de
kerk, die ik mocht ontvangen na het

overlijden van mijn man.

Hartelijke groet,

Gea Beyer, Spaanse Schans 5



Op 2juli is Arie Oudenampsen
overleden op de leeftijd van 77 jaar.

IN MEMORIAM

Arie Oudenampsen

Samen met Willemien woonde hij aan de Heuvelenweg in Lochem.
Zijn geboorteplaats was Klein Dochteren, maar al snel volgde de
verhuizing naar Laren.

Na de landbouwschool te hebben doorlopen ging Arie aan het
werk op de boerderij van zijn buurman. Later volgde het werk bij
een grondverzetbedrijf als machinist op een shovel. Zo was hij ook
onder meer betrokken bij de verbreding en kanalisatie van de
Berkel in de jaren '60 van de vorige eeuw. Al heeft hij meerdere
werkgevers gehad, hij bleef machinist.

Naast het werk waren er zeker ook de hobby's: het kijken bij
motorraces, vakanties met lange fiets- en wandeltochten of het
helpen klussen bij de familie.

Eenmaal met de vut ging Arie vrijwilligerswerk doen bij Stichting
Welzijn Lochem. Van daaruit heeft hij vele taxiritten gemaakt door
heel Nederland, de ene keer met mensen naar een ziekenhuis, de
andere keer naar een feestje of begrafenis. Arie genoot ervan,
zoveel meer kilometers des te liever.

Bij een afnemende gezondheid heeft Arie vele jaren ondersteu-
ning nodig gehad van zuurstof. Zijn longen waren verre van
optimaal. De brozer wordende gezondheid werd soms kritiek,
maar toch krabbelde hij dan weer op. Zondag 2 juli ging het echt
niet meer en is hij rustig heen gegaan van Willemien en familie.
In de afscheidsdienst hebben we het Bijbelverhaal van de vijf
broden en twee vissen benoemd. Hoe iemand met een minimale
hoeveelheid voedsel zoveel mensen kon voeden.

Dat kon Arie zeker niet, wel had hij de gave van de juiste
woordkeuze om veel mensen te bemoedigen en tot steun te zijn.
In de dienst bracht schoonzus Miny mooie herinneringen naar
voren, beleefd met haar zwager.

Datzelfde deden ook de nichtjes llona en Silvia, zij spraken over:
‘Van jongs af aan hadden wij geluk jou in ons leven te hebben.
Zelf had je geen kinderen, maar voor ons was je een vaderfiguur.
Ook benoemden ze de vele vakanties en de hulp die oom Arie
bood bij vele werkzaamheden.

Zo stond ook bovenaan de rouwkaart: zo zullen we altijd aan je
blijven denken en zal je altijd in onze gedachten zijn.

Jan Dinkelman




Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld. Deze adressen
zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten onderstaande nieuwingekomenen van harte welkom:
Dhr. BJ.H. Brinkman vanuit Diepenheim

Mevr. S.E. Willemsen vanuit Eibergen

Mevr. E. Zantinge-Pool vanuit Eibergen

Dhr. B. Roenhorst vanuit Barchem

Mevr. D. Marsman vanuit Laren (Gld)

Mevr. V. Kaemingk vanuit Amsterdam

Dhr. M. Rechterschot vanuit Holten

Overleden

02-07-23 Dhr. AW. Oudenampsen (08-04-1946)
19-07-23 Mevr. D. Groot Jebbink-Susebeek (09-02-1941)
02-08-23 Dhr. T. Brilman (31-01-1933)

Vertrokken
Dhr. TW. Hanhart naar Enschede

Dhr. R.J. Averink naar Enter Bericht van geboorte of overlijden,

Adreswijziging leden P.G.Lochem sainTicing, opzegoaiig e

Mevr. J. Rouwenhorst-Keppels adreswijziging s.v.p. melden aan:

Dhr. DJ. Tichelman ledenadministratie@pglochem.nl
Dhr. J. Tichelman

Collecteopbrengsten Diaconie (incl. Giften voor deze doelen)

11-6-2023 Het Passion Hummelo €262,30
25-6-2023 Diaconie €230,70
2-7-2023 Wilde Ganzen €173,30
9-7-2023 IKA €182,15
23-7-2023 SHLG €211,00

Voor de diaconie ontvingen we een gift van € 50,- en een gift van € 150,-

Voor de Voedselbank 3 giften respectievelijk € 30,- €70,- en € 20-

We bedanken iedereen voor het bijeenbrengen van bovenstaande bedragen, wij
zullen zorgdragen dat het geld op de juiste plek terecht komt.
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Activiteiten Diaconie

De diaconie is komend jaar weer actief
met de volgende activiteiten.

In de diaconale tuin het beloofde Land zijn
mensen bezig met poten, zaaien, wieden en
oogsten. Er worden groenten verbouwd voor de
voedselbank in Zutphen/Lochem. De groep doet
een oproep om mee te komen helpen op
donderdagmiddag of zaterdagochtend.

De groep Insteken & aanhaken is op
donderdagmiddag om de twee weken in de Witte
Kerk. We breien en haken kinderkleding o.a. sjaals,
mutsen, kindertruien. Deze worden geschonken
aan projecten, vorig jaar aan de diaconie Haarlem
en Hulp aan Oekraine. Eind oktober wordt er weer
gestart op de donderdagmiddag.

De seniorenmiddagen worden weer georgani-
seerd voor 70-plussers. We zijn bezig met de
invulling van de ontmoetingsmiddagen in het
najaar, december en voorjaar. Ze vinden plaats op
de donderdagmiddag. In Samenspraak en in de
Zondagsbrief komen de uitnodigingen.

Diaconie
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Musical Ester

'Wij durven het weer aan...’

Een van de mooie kanten van een kerkelijke
gemeente is dat er vele talenten zijn. Er lopen
mensen rond van allerlei achtergronden,
allerlei leeftijden, allerlei gaven. Het is wel een
kunst om al die verschillende mensen met
elkaar in verbinding te houden en ze het
gevoel te geven samen een gemeenschap te
zijn. Nog mooier zelfs: een gemeenschap van
Christus.

De kerkdienst is één van de (belangrijke)
plekken om elkaar te ontmoeten en ons geloof
te beleven, maar het is niet de enige plek.
Vanaf mijn komst in Lochem heb ik de
overtuiging dat er veel talent is, maar dat we
soms wat langs elkaar heen werken en dat het
niet altijd lukt om elkaars gaven te ontdekken.

Een van de manieren om dat op een creatieve
manier te doen is het organiseren en uitvoeren
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van een musical. In veel gemeentes is dat een
mooi en goed middel gebleken om elkaar te
‘'vinden' Ook uit eigen ervaring weet ik dat het
heel goed werkt. Kort samengevat, je ontmoet
mensen door allerlei leeftijden heen, van uit de
gemeente en van ver daarbuiten. Je zingt
samen, musiceert, bouwt aan decors, doet aan
toneel en nog zoveel meer. Invalshoek: een
musical rond een Bijbelverhaal.

Nu heeft onze gemeente het geluk dat we in de
persoon van Sander van Voorst een ervaren
theatermaker en regisseur hebben. In overleg
met hem is het idee ontstaan om rond het
Bijbelverhaal van Ester een musical uit te
voeren in mei of juni 2024. Doelstelling van het
project: verbinding tussen gemeenteleden
onderling en van andere kerken en liefst ook
nog daarbuiten.



Het is ook een manier om als kerk naar buiten te
treden in de samenleving. De keuze voor het
verhaal van Esther is daarbij een bewuste. Het
boekje thematiseert de plaats van de (Joodse)
minderheid in een vijandige samenleving. Hoe
ga je om met verschillen tussen mensen en
culturen en hoe kan jezelf daarin keuzes maken.
Op een verbargen wijze is God in het verhaal
aanwezig. Precies zoals wij in onze cultuur soms
zoeken naar Gods werkelijkheid. Hoogst actueel.
Hoe mooi zou het zijn dit verhaal in Lochem tot
leven te brengen.

We zijn ons ervan bewust dat dit een ambitieus
plan is. Om wat zaken te noemen: we hebben
een projectgroep nodig, een koor (en dus een
dirigent), muzikanten, toneelspelers, makers van
het decor, de kleding, en nog veel meer. We
hebben financiering nodig (waar we overigens al

Om te bezien of we voldoende enthousiasme

kunnen losmaken houden we een oriénte-
rende informatieavond en wel op vrijdag
22 september om 20.00 uur in de Witte Kerk.

vrij concrete plannen voor hebben) en we
zoeken uiteraard de samenwerking met andere
kerken in Lochem. Het liefst zouden we zien dat
het een project wordt van de Raad van Kerken.
Wij hebben er alvast zin in. Wees welkom op die
avond en aarzel niet ons de komende tijd aan te
spreken. Alle talenten zijn welkom.

De musical eindigt met de tekst:

Zonlicht breekt nu door! De nacht heeft afgedaan.
De toekomst ligt in het verschiet. We durven het
weer aan.

Een hartekreet die we graag met dit project
willen onderschrijven.

Namens Sander van Voorst,
ds Paul Wansink (pwansink@pglochem.nl)

Aanmelden voor dit project kan nu al via:
musical.ester@pglochem.nl
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Bloemengroep

Zeg het met bloemen
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Dit is wat de bloemengroep uitdraagt.
In de eerste plaats door elke week

2 boeketten te verzorgen voor de
zondagse viering. Deze boeketten
worden na de viering naar gemeente-
leden gebracht die een steuntje
kunnen gebruiken of bij huwelijks-
jubilea (de kroonjaren vanaf 50 jaar).
Daarnaast proberen wij voor
verschillende diensten liturgische
stukken te maken.

De gedachteniszondag en de oogstdienst zijn daar mooie voorbeelden van, maar ook in
de advent en veertigdagentijd, de ruimtevieringen, vespers of bij afscheid of komst
predikant kan een liturgische stuk een mooie aanvulling zijn.

Met Pasen en Kerst wordt de kerk naast het liturgische stuk ook met bloemen versierd.
Met de liturgische stukken volgen we de symbolische liturgische kleuren en betekenis
van de bloemen.

Hiervoor gebruiken we boeken waarin alle symbolieken staan.

We doen dit met veel enthousiasme, maar om verschillende redenen is onze groep erg
klein geworden. We hopen dat U een beetje enthousiast bent geworden en onze groep
wilt komen versterken.

Het is echt niet nodig alles te doen. Een keuze is ook prima zoals de zondagse boeketten
of helpen met de liturgische stukken of alleen het versieren met Pasen en of Kerst.

Namens de Bloemengroep Miny Beuzel tel. 0573 253411




Twee handen

Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt:
“Ik heb een hand vol klachten.

Zal ik ze eens opnoemen?”

“Laat maar eens horen”, zei de dokter.

“De eerste vinger is mijn verloren man.

De tweede vinger zijn mijn lichamelijke klachten.

De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen.
De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel.

De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel
bekenden zijn weggevallen!”

“Dat is inderdaad een hele hand vol*, zegt de
dokter.

“Maar die andere hand dan?’, vraagt hij
nieuwsgierig.

“Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen?”
vraagt ze.

“Graag’; zegt de arts.

“De eerste vinger, dat ik elke dag
voldoende te eten heb.

De tweede, dat mijn huisje in de winter
lekker warm is.

De derde, dat er mensen om mij heen zijn
die me helpen.

De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard
ben van nog meer ziekten en pijn.

De vijfde vinger, dat ik voldoende geld
heb om mijn rekeningen te betalen.

De dokter kijkt naar beide handen.

De vrouw kijkt hem aan en zegt:

“Hier zijn twee handen die verdriet hebben
gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot
vuisten zijn gebald.

Ook twee handen die weten wat leven is.
En weet u dat ik nu zo mooi vind, wat

er gebeurt als ik mijn handen vouw

tot een gebed?”

“Nee’, zegt de dokter.

“Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen.
Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar
mijn hand met het verdriet.

Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen
de moeilijke dingen tussen de zegeningen in.
En die zegeningen houden de narigheid in mijn
leven tegen.

Biddend breng ik mijn verdriet bij God.

Daarna tel ik de zegeningen.

Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen
heb, ze houden elkaar in evenwicht.

Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn

leven minder zwaar "

De dokter knikt instemmend , vouwt de vingers
van de ene hand tussen de vingers van zijn
andere hand en blijft verzonken in zijn eigen
gedachten zitten.

Bron: onbekend
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:
www.kerklochem.nl/contact

Predikant:

Ds. P.L. Wansink
pwansink@pglochem.nl
Tel. 06 520 522 43

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
coordinator bezoekwerk
Amanda Jansen

Tel. 0573 250 603 of

06 387 166 17

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Uitvaartdiensten:

E.te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Samenspraak nr 7 - 2023, 33e jaargang

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma

tel. 06 435 194 58

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente

Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl
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Samenspraak is het contactorgaan van
de Protestantse Gemeente Lochem.

Uitgever: De Zalige Zalm, Deventer

Wilt u reageren?

De redactie van Samenspraak ziet uw vragen,
opmerkingen en aanmerkingen

graag tegemoet:
samenspraak@pglochem.nl, of

Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem

Redactie Samenspraak

Eindredacteur: Antoinette Oprel-van Riel
Redacteuren: Jan Breukelman, Steven van Campen,
Jan Dinkelman, Diny Nijkamp, Jan Nijland
Vormgeving: Sander van Voorst

De foto's in dit nummer zijn beschikbaar gesteld
door: Jan Breukelman - Jan Dinkelman - Gonny
Dros - Diny Nijkamp - Pixabay

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen
in te korten en/of te redigeren.

Kopij voor het volgende nummer inleveren véér 12.00 uur
op maandag 18 september 2023
Samenspraak nr. 8 verschijnt uiterlijk 7 oktober 2023

Inzending zondagsbrief uiterlijk woensdagavond: zondagsbrief@pglochem.nl
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papier. FSC staat voor: Forest Steward Council:
de Raad voor Goed Bosbeheer.
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september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

Matthelis 17:14-23

2 Koningen 18:13-25
2 Koningen 18:26-37
2 Koningen 19:1-13
2 Koningen 19:14-28
2 Koningen 19:25-37
Mattheiis 17:24-18:9
Mattheiis 18:10-20
Matthelis 18:21-35
Psalm 6

2 Koningen 20:1-11
2 Koningen 20:12-21
2 Koningen 21:1-18
2 Koningen 21:19-26
Jona 1:1-16

Jona 2:1-11

Jona 3:1-10

Jona 4:1-11

Psalm 7

Mattheiis 19:1-15
Matthetis 19:16-30
Mattheiis 20:1-16
Matthelis 20:17-28
Mattheis 20:29-34

2 Koningen 22:1-13
2 Koningen 22:14-20
2 Koningen 23:1-14
2 Koningen 23:15-30

2 Koningen 23:31-24:7
2 Koningen 24:8-17

2 Koningen 24:18-25:7
2 Koningen 25:8-17

2 Koningen 25:18-30
Mattheiis 21:18-22
Mattheils 21:23-32

31



Dichterbij U komen

verder afraken
van waar geweld wordt beraamd

verder afraken
van jaloezie en moordende
concurrentie

verder afraken
van schaamteloze zelfverrijking
ten koste van

waar plaats is
voor vluchtelingen

waar gastvrijheid weer een kans krijgt

waar schuilplaats is
voor wie niemand meer heeft

waar een mens weer iemand is
die niemand meer was

Marinus van den Berg



