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Meditatie

De Geest des Heren

heeft een nieuw begin gemaakt
(Huub Oosterhuis, lied 686)

Een nieuw begin. Dat waren de eerste woorden van mijn intredepreek op
zondag 28 mei (Pinksteren). Voor mij voelt het ook zo. Als predikant ben ik
aan een nieuw begin begonnen hier in Lochem. Een van de prachtige
kanten van het werk als dominee (iets verhevener gezegd: het ambt van
predikant) is dat je eens in de zoveel jaar opnieuw mag beginnen. Het
heeft mij altijd scherp gehouden dat te doen. Ik hoop in Lochem van harte
iets van die hernieuwde energie met u te kunnen en mogen delen. Maar
toch is het als ik het zo zeg te veel op mij persoonlijk gericht.

Huub Oosterhuis schrijft: De Geest des Heren heeft een nieuw begin
gemaakt. Het is de Geest van God die vernieuwend werkt. In de kerkelijke
traditie is een van de eigenschappen van de Geest dat zij/hij vernieuwend
is. Werkelijke vernieuwing komt van de Geest. Wij mensen bedenken van
alles, willen ook van alles, zijn creatief en origineel, maar echt creatief, dat
wil zeggen scheppend, is een mens pas als de Geest over hem of haar
vaardig wordt. Daarbij kiest de Geest eigen wegen. Vernieuwing laat zich
niet van tevoren bedenken. Het is altijd ook Gods weg. lk vind dat
bemoedigend: het hangt niet alleen van ons af. Zo hoop ik voor Lochem op
een nieuw begin dat verder reikt dan alleen de persoon van de dominee.

Het bekende lied van Oosterhuis weet dat de Geest van God bezielt, wie
koud zijn en versteend. En zo is het. De komende tijd mag ik als uw
voorganger aan het werk gaan. Een voorrecht. De eerste dienst heeft me
bemoedigd. Doet dat nog steeds. Dat komt mede omdat ons huis vol staat
met prachtige rode en gele bloemen. Een bloemenzee. Prachtig beeld voor
de gemeente van God die in vuur en vlam
staat. De Geest vervulde het huis waar de
leerlingen zaten. Wel, ons huis is vervuld.
Hopelijk merken we met elkaar iets van het
heilige vuur van Gods Geest. Dan wordt het
hoe dan ook een goede tijd met elkaar in
Lochem.

Immers Hij maakt alle dingen nieuw.

Paul Wansink
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Ik ben...

Jan Dinkelman

... eenadviesgeefster

Annemiek de Goeij-Schoneveld woont in Exel.

Op een zonnige maandagmorgen spreken we elkaar in de tuin.

De zingende vogels en loslopende kippen maken het extra gezellig.

Annemiek... hoe kom jij in Exel terecht?
Toen Vincent en ik op zoek waren naar
een woning hadden we er twee op het
00g. Een appartement in Lochem of dit
huis in Exel. Vincent wilde graag in de
Achterhoek wonen. Mijn geboortegrond
ligtin het buitengebied van Epse.

Mijn sterke voorkeur was dan ook om in
Exel te gaan wonen. We zijn er allemaal
heel tevreden mee. Hoe mooi wil je het
hebben? ... nog geen honderd meter
lopen en je bent in de bossen van
landgoed Ampsen.

Mede door die mooie omgeving kwam
Vincent in het verleden met regelmaat
met zijn ouders op vakantie hier in de
buurt. Boerderij 'Hagman' verhuurde
een vakantiewoning en daar was hun
jaarlijkse vakantiebestemming.

In 2013 zijn we getrouwd in de kerk in
Gorssel. Dat was voor ons een bewuste
keuze, bij zo'n belangrijk moment in je
leven mag je best 'hulp van boven'
vragen. Onze twee kinderen, Juliet en
Thijmen, zijn gedoopt en gaan nu naar
de christelijke basisschool. Ook dat is
een bewuste keuze, de kinderen in
aanraking laten komen met de
christelijke normen en waarden.
Daarnaast is er op school ook aandacht
voor andere geloofsgemeenschappen.
Zo is er vorige maand aandacht besteed
aan de ramadan. Wat de kinderen er
later mee doen weten we niet, maar wij
hebben dan in ieder geval gezorgd voor
de basis van het geloof.



Wat is jouw daginvulling?

Naast het weekend ben ik nog twee dagen
thuis. Dat is ook wel belangrijk. Met twee
kinderen, van acht en zes jaar, is het goed
ze ruim aandacht te geven. Daarnaast is er
het nodige wasgoed en is er ook met
regelmaat wat op te ruimen.

Verder ben ik drie dagen in de week
doktersassistent bij huisartsengroeps-
praktijk 'de Blikvanger' in Warnsveld. Van
daaruit werken vier huisartsen met ieder
hun eigen patiénten. Naast het maken van
afspraken is er ook tijd voor onder meer
wondverzorging, hartfilmpjes maken, enz.
Dat maakt het werk mooi afwisselend.
Overigens, het maken van afspraken is ook
werk met veel variatie. De een maakt een
afspraak omdat hij/zij pijn heeft aan
bijvoorbeeld de voet en dat al gedurende
een aantal weken terwijl de ander bijv.
plotseling pijn op de borst krijgt. Het eerste
voorbeeld kan nog wel een dag wachten
voor behandeling en het tweede voorbeeld
moet met spoed naar de praktijk komen.

Het zijn twee uitersten, maar daar tussenin
moet je veel vragen en inschattingen
maken en adviezen geven. Vandaar voel ik
mij ook wel een beetje een adviesgeefster.
leder van de vier huisartsen heeft zijn eigen
telefoonnummer met een keuzemenu voor
spoed. Dat spoednummer komt bij alle vier

binnen, dan wordt niet gekeken bij welke
arts die patiént staat ingeschreven.

Bij ons in de praktijk zijn ook mensen die op
GGNet wonen. Wel zijn daar eigen
psychiaters, maar voor lichamelijke
klachten komen ze bij ons. Het is voor die
mensen soms moeilijk uit te leggen wat de
klachten precies zijn. Gelukkig hebben we
een laagdrempelige praktijk, zodat we niet
moeilijk doen als ze langs willen komen.
Persoonlijk heb ik ook wel te doen met die
mensen vanwege hun psychische klachten.

hoe waren ze geweest bif
een stabiele opvoeding?

Zij hebben er immers ook niet om
gevraagd. Dat geldt ook wel min of meer
voor mensen die in de (lichte) criminaliteit
belanden: hoe waren die mensen geweest
bij een stabiele opvoeding?

Véor mijn werk als doktersassistent heb ik
bij verzorgingshuis 'de Borkel' in Gorssel
gewerkt. Dat was toen een verlengstuk van
mijn stageperiode. Die bewoners waren
ook vrijwel allemaal in de kerk bij ons
huwelijk. Wat hebben ze daarvan genoten:
enerzijds als uitstapje, anderzijds het
zingen van voor hen bekende kerkliederen.



vervolg

Dan zul je zo af en toe ook wel behoefte
hebben aan ontspanning?

Zeker. Wandelen, zwemmen, fietsen, noem
maar op. Alles vind ik leuk.

En niet alleen ik, het hele gezin geniet
ervan. Zo doen we deze week mee aan de
avondvierdaagse. Onze vakanties zijn
nogal eens in Oostenrijk, ook dan wordt er
veel gewandeld, met de lift naar boven en
dan hoog in de bergen een tocht maken.
Soms met de lift weer naar beneden maar
soms ook via de rodelbaan. Volop
genieten, zeker voor de kids.

En dan rondom Exel: wat een bossen,
heidevelden, er is hier zoveel mogelijk. De
buurt vormt een hechte groep bewoners.
Jaarlijks is er het Exelsfeest, het Hazenbal
met het Paasvuur, met St. Maarten maken
de kinderen lampions waarmee ze rond-
lopen. Er is een speeltuintje en zoveel meer.
Een andere vorm van ontspanning was
voor mij muziek maken bij harmonieorkest
'de Harmonie' te Gorssel. Ruim twintig jaar

was ik daar lid. Mijn instrument was de
waldhoorn: moeilijk te bespelen, er zijn
maar drie ventielen en daardoor moet je
veel met de lippen doen. Eerst was ik de
enige vrouw die de waldhoorn bespeelde,
later waren we met z'n vieren. Met 'de
Harmonie' verzorgden we ook optredens
bij kerkdiensten zoals met Kerst of Pasen.
Meerdere keren heb ik meegedaan aan
regionale concoursen, wij waren daarbij
ingedeeld in de derde divisie. Voorafgaand
aan zo'n concours was het heel veel
oefenen om een goed resultaat te behalen.
Maar wel heel leuk.

De kerk in Epse is nu gesloten, toch?

Ja, zoals in veel plaatsen... Het was de kerk
die ik al vanaf mijn jeugdjaren kende.
Daarin hadden we ook de zondagsschool,
dat was tijdens de kerkdiensten. Het was
leuk: een klein kerkje, een klein groepje
kinderen. Wel moesten we een beetje stil
zijn, zodat de mensen in de kerkdienst
geen hinder van ons hadden. Met Kerstmis
verzorgden we als zondagsschool een
optreden in de kerk en nadien deelden we
dan krentenbollen uit.

Werkt Vincent hier ook in de regio?

Vincent werkt bij het Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht in Amsterdam bij de
afdeling Toezicht en handhaving, met als
taak agrarische controles uit te voeren.
Het dronevliegen is van een uit de hand
gelopen hobby een eigen bedrijf
geworden. Werkzaamheden die hij doet
met zijn drone zijn: promotiefilmpjes voor
bedrijven maken, wild opsporen met
behulp van een warmte-camera en
gewassen beoordelen met een
multispectrale camera. Dit soort camera's
hangen onder de drone.



warsbalk

‘Het is weer moeilijk kiezen vandaag’

Zo begon een gedicht dat ik ooit eens las. En ik moet bekennen, dat ik
echt niet meer weet van welke dichter. Een regel van lang geleden dus,
maar binnen de kerken van nu ineens weer helemaal actueel, volgens
mij dan. Slinkend bezoek, minder gebouwen. Ook in Lochem.

Dus: wat kiezen we in en voor de komende tijd? Voor radicale
verandering, zoals de internationaal bekende rooms-katholieke
priester-hoogleraar en schrijver Tomas Halik voorstaat, of... ja, wat?
Om door te gaan met het bekende; een vaste, vertrouwde manier van
kerk-zijn? Die ons houvast geeft? Tot de dood er op volgt, zou Halik
zeggen.

Ik denk, dat we op z'n minst op een keerpunt staan. Slaan we nieuwe
wegen in? En welke dan? Of is dat niet echt nodig en gaan we gewoon
door zoals we gaan?

Toch even... op wat voor andere manieren kunnen wij, als PGLochem
dan, ons openstellen voor de eigentijdse medemens? Door actieve
gastvrijheid? Door uitnodiging? Door het open gesprek te organiseren
met ook andersdenkenden over de zin van het bestaan? Samen
zoekend, tastend naar mogelijk Bijbelse antwoorden op de vragen
waarmee wij in onze samenleving worstelen? Dat uiteraard zonder
betweterigheid: als ik het allemaal zo zeker wist, hoefde ik toch niet te
geloven?

En alsjeblieft ook zonder heftige discussies — zoals over een slang die al
of niet sprak — die bijvoorbeeld vooraf gingen aan het ontstaan in 1944
- in oorlogstijd! — van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (Artikel 31)
en van de daaruit in 1969 uitgetreden Nederlands Gereformeerde
Kerken. Onvrede vanuit het beter denken te weten dan de ander. Maar
die nu weer samengaan, met zelfs de vrouw in het ambt! Over
verandering gesproken. Al ben ik bang, dat getalsvermindering de
oorzaak van die ommezwaai is. Maar goed, ze hebben elkaar weer
teruggevonden. En gelukkig liefdevoller dan op het moment dat ze
afscheid van elkaar namen. Ja, als je de liefde hebt voor elkaar...

Niet noodgedwongen en zeker niet enkel naar binnen gericht.

Lijkt me zo.

Steven van Campen



Ik voel het...

Diny Nijkamp

De Luisterlijn

Dini Eggink woont in Lochem

en is vrijwilliger bij de Luisterlijn.

Wat moet ik me daarbij voorstellen?

De Luisterlijn bestaat al zestig jaar. We
bieden een luisterend oor voor mensen
die dat nodig hebben.

Met 1.500 vrijwilligers en jaarlijks 350.000
gesprekken bieden we emotionele steun
op afstand. We zijn beschikbaar voor een
vertrouwelijk gesprek per telefoon, chat
en mail. We zijn er om zorgen, pijn en
verdriet (even) het hoofd te bieden.
ledereen in Nederland kan bij ons terecht.
Vrijwilligerswerk doen bij de Luisterlijn is
soms zwaar, maar altijd zinvol, afwisselend
en boeiend.

Hoe ben jij daarin verzeild geraakt, Dini?

Ik kom uit het onderwijs, ik ben didactisch
specialist. Na mijn pensioen wilde ik wel
vrijwilligerswerk gaan doen, je krijgt dan
meer vrije tijd, maar wat wilde ik, wat past
bij mij? Het moest wel zinvol zijn, iets
toevoegen, diepgang hebben.

Mijn dochter wees me op een advertentie
van de Luisterlijn: “Is dat niet iets voor jou,
mam"”? Een afspraak was gemaakt en dan
volgt een screening. Kun je het mentaal
aan, want je krijgt nogal wat voor de
kiezen. We kregen een training in
gesprekstechniek en luisteren, want dat is
het belangrijkste, daar draait het in feite
om. De kracht van echt luisteren betekent
ook: niet bang zijn voor stiltes. LSD,
Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.

Vanuit het hoofdkantoor worden de
aanvragen verdeeld over de aanwezige
vrijwilligers via een centraal computer-
systeem. Naast het hoofdkantoor zijn er
regiokantoren van waaruit trainingen en
intervisies worden gehouden. De beller in
spe blijft anoniem, de vragen kunnen
worden onderverdeeld in categorieén:
depressie, eenzaamheid, relatiepro-
blemen, rouw — waaronder ook verlies
van werk of een scheiding -, suicide of
gewone dagelijkse dingen.

Wie zijn de bellers?

De bellers zijn van alle leeftijden, zowel
mannen als vrouwen en uit alle lagen van
de bevolking. De gemiddelde gespreks-
duur is dertig tot veertig minuten en er
zijn altijd weer nieuwe bellers. Een dienst
duurt vier uur en elke vrijwilliger doet vier
diensten per maand. De Luisterlijn is 24
uur per dag beschikbaar.

Hoe verloopt een gesprek?

Een luisterend oor bieden is het belang-
rijkste, ik kan het probleem niet oplossen,
maar door te luisteren, de juiste vragen te
stellen en samen te vatten kan ik aan-
sluiten bij de beller. Ik probeer in een
gesprek steeds de eigen kracht van de
beller naar boven te halen. Van nature
heeft ieder mens veerkracht en wil graag
zelf een oplossing vinden.



Voel je
je alleen?

Bel

0880767000

of chat via deluisterlijn.nl

@ de luisterlijn

wij geven gehoor

|

anoniem
dag en nacht

Onderwijl vat ik samen wat er is gezegd en
vraag of dat klopt. Vaak is alleen het feit dat ze
hun verhaal kwijt kunnen en er naar hen wordt
geluisterd al voldoende. Tegen een vreemde
die jou niet ziet, praat je gemakkelijker. Dan
vertel je soms dingen die je niet met je naasten
deelt. En meestal klinkt de stem aan het eind
van het gesprek niet meer zo down. Dan vraag
ik of ze zich wat opgeluchter voelen en als dat
het geval is, is mijn missie geslaagd. Ik heb wat
licht kunnen brengen in hun donkere situatie.
Soms zegt een beller “Fijn dat u naar mij wilde
luisteren”; dan is mijn dag weer goed, daar doe
ik het voor.

Er komen ook gesprekken binnen waarvoor de
Luisterlijn niet bedoeld is. O.a. seksueel getinte
opmerkingen of anderszins. Op dergelijke
onderwerpen wordt verder niet ingegaan en
wordt er indien mogelijk doorverwezen naar
instanties die daarvoor bedoeld zijn. Na het
gesprek worden enkele statistische gegevens

geregistreerd met het oog op subsidies van het
Ministerie. In het kader van anonimiteit worden
er geen gespreksverslagen gemaakt.

Ik heb wat licht kunnen brengen
in hun donkere situatie

Wat betekent dit werk voor jou?

Dit werk geeft mij voldoening, het heeft mijn
blik verwijd.

Ik besef ook dat ik blij mag zijn met wat ik heb,
gezondheid, tel je zegeningen.

Het houdt me scherp, ik lees graag en blijf op de
hoogte van wat mensen beweegt. Daar hoort
ook bij: iets voor de medemens betekenen,
bijdragen aan verbondenheid onder de
mensen.
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Bevestiging

Eerste Pinksterdag, 28 mei 2023, het werd een
heel bijzondere dag voor de Protestantse
Gemeente van Lochem. Dat mogen we heus
wel zo zeggen. Niet alleen omdat we pas

's middags - een heel ongewoon tijdstip voor
ons — ‘ter kerke’ gingen. En zelfs niet alleen,
omdat we samen dat wonderlijke feest van
Pinksteren vierden; met als zichtbaar symbool
een bijbehorend rood accent in of aan onze
kleding. Teken van het vuur!

Er was behalve dat immers voor de Protestantse
Gemeente Lochem nog iets heel anders en
bijzonders actueel: onze nieuwe predikant,

ds. Paul Wansink, werd bevestigd en zo ver-
bonden aan onze gemeente. Een bijzonder
moment, zichtbaar gemaakt in het gebaar van
handoplegging door twee hem bevriende
predikanten, ds. Benedikte Bos en ds. Rineke
van Ginkel.

Aan de reactie op de vraag aan de gemeente na
zegen en handoplegging ‘Gemeente, dit is uw
predikant! Wilt u Paul Wansink als herder en
leraar in uw midden ontvangen en hem
hooghouden in zijn ambt?’ was meer dan
duidelijk te horen, dat we enthousiast (ook een
woord vol geest trouwens) zijn over en blij zijn
met zijn komst. En van die van zijn vrouw
Lobke natuurlijk. Zij was zo ongeveer de eerste
die we zagen toen we de kerk binnenkwamen
om dit dubbele feest mee te beleven: Lobke die
familie, vrienden en bekenden uitgebreid stond
te begroeten. Mooi was dat.

Ja, en toen de viering, want zo zou ik de
daaropvolgende dienst toch graag willen
benoemen. Met het ‘eigen’ Voca-Oosterhuis-
ensemble o.l.v. Els Dijkerman en prachtige
(samenzang)liederen:

Zijn naam is tot in eeuwigheid,

zolang de zon staat aan de hemel.

Zijn naam gaat rond over de aarde,

een woord van vrede, van mens tot mens.
(Huub Oosterhuis)

Steven van Campen

In zijn verkondiging sprak ds. Paul Wansink zijn
zorg uit over de kerkelijke situatie in met name
West-Europa en dus die ook in Nederland en in
Lochem, zo anders als die in bijvoorbeeld
Afrika.

Daarmee legde hij toch een stevige opdracht
aan zichzelf op de eigen schouders. En op die
van ons als gemeenteleden. Tegelijkertijd gaf
hij blijk van zijn vertrouwen in God. Wat hij ons
direct na zijn amen liet zingen:

De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.
(Willem Barnard)

Toen werd het tijd voor het uitspreken van
complimenten en hoop. Van jong en oud en
alles wat daar tussenin zit. De veelheid aan
bloemen was al voor in de kerk uitgestald.
Complimenten kwamen daar bij: Je hebt rust
in je, bent actueel, gewoon een aardige man’
(Johan Meijer). Lamien Zwaan gaf het advies
‘Werk je niet over de kop!’ Simon en Sara (de
kindergroep) gaven hem klompen, voor het
landelijke leven. En de kindernevendienst had
voor de nieuwe dominee tekeningen gemaakt.
Er werd natuurlijk meer gezegd, maar zeker ook
gegeven; namens de hele PGL(ochem): kaartjes
voor de Berkelzomp, een stadswandeling, een
boek over de Lochemse kastelen, de dicht-
bundel Weerzien in Lochem en natuurlijk
plaatselijke producten zoals kaneelcake van
Ten Broeke en eieren van Wegdam; plus, alvast,
een ereteken: de achterhoekbutton. En dat
alles in een Loch-emmer!

Ten slotte kregen we de zegen mee, over ons
allen uitgesproken.

We konden samen aan de koffie; met
eigengebakken koek en cake.

Ook dat is gemeente-zijn.
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Van de predikant

De inleverdatum voor de kopij van Samenspraak valt wat betreft mijn bevestiging als
predikant van Lochem iets ongelukkig. Ik ben net bevestigd. Maar goed. Ik doe mijn best.

In de eerste plaats wil ik u allen hartelijk bedanken voor het zeer warme welkom in de
dienst met Pinksteren. Ik heb me zelden zo welkom gevoeld. Het maakt ook iets verlegen,
ik heb immers nog niks gedaan. Ik kan alleen maar zeggen: ik hoop dat we er een mooie
tijd van maken met elkaar en dat we elkaar kunnen inspireren tot opbouw van de
gemeente. Ik zal zeker met liefde aan het werk gaan. Dat kan niet anders na zo'n
ontvangst.

Op deze plaats toch een paar opmerkingen over de komende tijd. Ik zal de komende
maanden natuurlijk vooral proberen de gemeente te leren kennen. Ik laat me daarbij
leiden door wat er (vooral via de kerkenraadsleden) op mij afkomt. Bij de afdeling
pastoraat van dit kerkblad vindt u mijn gegevens en hopelijk ook achterin. Ik hoop dat ik
goed aanspreekbaar en benaderbaar ben. Aarzelt u niet mij aan te spreken, te mailen of
te bellen.

De komende periode zal ik in veel diensten aanwezig zijn of voorgaan. Tot mijn verdriet
uitgerekend niet op 18 juni, de oecumenische viering. Ik had dan al verplichtingen elders
staan. Ik hoop dat volgend jaar in te halen. Als de volgende Samenspraak verschijnt, gaan
Lobke en ik ongeveer met vakantie. Vanaf 12 juli tot 6 augustus zijn we weg. Ik hoop voor
die tijd vast een start met de kennismaking te maken.

Voor nu een hartelijke groet,

Paul Wansink



Diaconie

Jan Dinkelman

Docent: Engelse les

Magda Beekhuizen geeft Engelse les aan
mensen afkomstig uit Oekraine die nu in
Lochem wonen. En dat is nog niet zo
eenvoudig. De groep bestaat uit tieners,
vrouwen en soms doet een man mee.

Ze spreken alleen Oekraiens en geen woord
Engels. Zo moet je dan ook beginnen: een
lesboek met veel plaatjes met daarbij de
betekenis in het Engels. Eigenlijk gelijk aan
de kinderen van groep 2 of 3 van de basis-
school. Op de dinsdagavond gaat het hoofd-
zakelijk over grammatica en vocabulaire, de
lessen op de zaterdagmorgen gaan over
korte of langere teksten en het praten
daarover in het Engels. Dan wordt er ook
wel gesproken over de verschillen tussen
Oekraine en Nederland. De keuze voor het
Engels is gemaakt omdat het de wereldtaal is
waarmee je in veel landen terecht kunt, in
tegenstelling tot het Nederlands.

Magda geeft Engelse les omdat zij docent
Engels is geweest op Windesheim en de
Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Het is voar
de cursisten in dat lesuur niet alleen de
Engelse les maar ook even uit de misére van
alle dag zijn. Soms praten ze over de oorlog
als er weer nieuwe ontwikkelingen zijn.

Zo gaat het wel eens over Bachmoet of
Marioepol, of over het lot van de (wees)-
kinderen; daarbij komen de emoties los.
Het leren van taal zit in het herhalen,
oeverloos herhalen. Ze kunnen nu wat
zinnen maken, maar het zal nog wel even

duren voordat ze de taal vloeiend beheersen.

Mooi zou het zijn als ze met een
basisexamen een startersdiploma konden
halen, maar zover is het nog even niet.
Magda: Misschien moet ik ze een keer

meenemen naar de bibliotheek, want daar is
ook taalbegeleiding op de computer. Ik heb
ze wel eens aangespoord om naar de BBC te
kijken/luisteren, maar dat is nog een stap te
ver. De cultuur is zo anders in Oost- dan in
West-Europa. Met veel plezier doe ik dit
vrijwilligerswerk. De mensen zijn prettig en
we hebben een warme omgang met elkaar.
Ze zijn wel iets voor mij gaan betekenen.

De gemeente vroeg vorig jaar vrijwilligers
die iets wilden doen voor de Oekrainers in
Lochem. Zodoende heb ik mij aangemeld en
via Gineke van Nus zijn we in de Witte Kerk
terecht gekomen als leslokaal. Daar ben ik,
maar zeker ook de Oekrainers, heel dankbaar

voor.




Hemelvaart...
geen verdwijndag
maar een verschijndag

Opnieuw had Wim Lammers dit
jaar de dienst georganiseerd bij

de molen in Zwiep voor de
Protestantse Gemeente Lochem.
De voorganger was ds. Rienke
Vedders-Dekker. De muzikale
begeleiding was van de Christelijke
Muziekvereniging Accoord uit
Neede-Haarlo o.l.v. dhr. Henk Jan
Radstaak.

De ruim honderd aanwezigen
genoten van muziek, zang en een
mooie overdenking: de leerlingen
namen afscheid van Jezus, zij
bleven achter, maar wel met een
opdracht. Afscheid nemen, loslaten,
het is een moeilijk gebeuren op
onze levensweg. Het kan zijn bij het
afscheid van de basisschool of bij
aanpassing doordat bij lichamelijke
beperkingen alles niet meer
mogelijk is. Dat geeft een andere
manier van leven. Of erger nog:
afscheid nemen van een geliefde,
familielid of vriend. Het betekent
opnieuw bijsturen en een nieuwe
weg vinden.
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Zo was dat bij de discipelen ook
toen Jezus hen verliet, de zegen gaf
en opsteeg naar de hemel. Ook zij
moesten een nieuwe weg vinden.
Daarnaast gaf Jezus nog een
opdracht/boodschap mee.

Ze moesten het evangelie ver-
kondigen, de zegen doorgeven
en een zegen voor anderen zijn.
Wat betekent de zegen: die geeft
kracht en moed. Het is als een arm
om je schouder voelen. Ook wij
hebben dat nodig, de moed om
het evangelie te verkondigen om
zo voor elkaar te verschijnen.
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Hieronder het overzicht van de diensten.

De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,
of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

Zondag 18 juni

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. L. van Wijk,
Oecumenische viering

Zondag 25 juni
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink

19.00 uur Gudulakerk
Vespers

Zondag 2 juli
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink

Zondag 9 juli

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. P. Wansink,
Heilig Avondmaal

Zondag 16 juli

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. N. Swen,
Oecumenische viering

Zondag 18 juni

Met medewerking van het Gemengd Koor van
de RK parochie.

Thema: “De straat op "

Moet je dus naar de kerk komen om te horen dat
je de straat op moet...?!

Beetje een omweg, niet? En gaan we
demonstreren dan? Extinction Rebellion?

Uh nee dus. Het gaat hier om een feestje.
Hoofdlezing is Lucas 14: 16-24, waar Jezus weer
eens een uitdagende gelijkenis vertelt over (de
maaltijd in) het Koninkrijk van God. De
genodigden zijn te druk met leven om te
komen, en dus moeten de dienaren. .. de straat
op, om de mensen op te halen die niet zo rijk
gezegend zijn. Tja, moeten de mensen naar de
kerk komen of moeten de kerken naar de
mensen gaan? Evengoed: de
voorbereidingsgroep hoopt dat je naar deze
dienst komt...

Zondag 25 juni

Deze zondag heet wel de eerste van de zomer. In
dit jaar worden lezingen uit het
Matthelisevangelie gelezen. Deze zondag de
beroemde uitspraak van Jezus dat zelfs de
haren op ons hoofd zijn geteld. Daar zijn heel
wat vragen bij te bedenken. Het gaat dan iets
theologisch gezegd over de voorzienigheid.
Boeiend genoeg: hebben wij ons leven volledig
in eigen hand, of toch niet helemaal? U vindt de
lezing in Matthelis 10: 26-33.



Zondag 2 juli

De tweede zondag van de zomer. We lezen
verder uit het evangelie van Mattheds, nu 10:
34-42. Een gedeelte uit het evangelie, waarvan
Jje misschien op het eerste gezicht zou denken:
laten we dat maar overslaan. Het gaat over
het volgen van Jezus en de consequenties die
dat heeft. En die blijken nogal heftig te zijn.
Zelfs de familieband is niet heilig. Ik ben blij
dat het nog geen 2 juli is, want dit vraagt
enige voorbereiding.

Zondag 9 juli

De derde zondag van de zomer. Nu maakt het
rooster een sprongetje en leest Matthelis 11:
25-30. Dat is op het eerste gezicht, anders dan
een week eerder, een zeer bemoedigende
tekst. Het gaat over het juk van Jezus dat
zacht is. Heb je de vorige week nog in je
achterhoofd dan lijkt het haast een
tegenstelling.

Drie zondagen achter elkaar die thematiseren
wat het betekent om volgeling van Jezus te
zijn. Ik hoop dat het ons in beweging brengt.
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Pastoraat

Nu er weer een predikant is ...

... zal er in het pastoraat het een en ander veranderen.

Daar brengen we u graag van op de hoogte.

Bij het opstellen van de profielschets voor een nieuwe predikant
stond bij de kerntaken voor pastoraat het volgende geformuleerd:
het wordt de taak van de nieuwe predikant om het onderling
pastoraat gemeentebreed te versterken. Inzetbaar te zijn voor
tijdelijk intensief pastoraat, individueel bezoekwerk en het
toerusten van de bezoekmedewerkers.

Maar er worden ook kerntaken benoemd voor diaconaat, vieren,
leren, jeugd, organisatie en beleid en samenwerking over de grens
van onze gemeente heen.

Héél véél taken... voor één persoon. U begrijpt, dat wordt
prioriteiten stellen en een beroep doen op de inzet van
gemeenteleden waar dat kan.

Over de invulling van het pastoraat vanaf juli het volgende.

Wat niet verandert, is dat nieuwe gemeenteleden bezocht worden
door iemand van het team nieuwe gemeenteleden en dat ge-
meenteleden vanaf 80 jaar, rond hun verjaardag, een bezoekje
mogen verwachten van hun bezoekmedewerker.

Mocht een bezoekmedewerker signaleren dat er reden is voor meer
pastorale aandacht, dan meldt zij/hij dit aan de cotrdinator van het
bezoekwerk Amanda Jansen. Zij zal met ds. Paul Wansink bespreken
wat nodig is.

U kunt zelf natuurlijk ook contact opnemen met het pastoraat.
Daarvoor kunt u het emailadres:
pastoraat@pglochem.nl blijven gebruiken.

Bellen kan ook:

voor dringende zaken met ds. Paul Wansink: 06 520 522 43,

voor andere zaken met Amanda Jansen, coordinator bezoekwerk,
0573 250603 /06 387 166 17.

NB Het nummer van de pastoraatstelefoon vervalt per 1 juli!



Deze maand ronden ouderenpastor Janneke
Koornstra en ds. Jacqueline Kraijenbrink hun
werk af.

Janneke Koornstra heeft twee jaar lang bijstand
in het pastoraat verleend. Eerst samen met

ds. Jan van Pijkeren, vanaf augustus vorig jaar
met ds. Jacqueline Kraijenbrink.

Op deze plaats willen we hen (ook ds. Jan van
Pijkeren - zij het postuum) heel hartelijk
bedanken voor de geboden hulp!

Wanneer een van hen u in de afgelopen periode
met enige regelmaat bezocht, dan is uw naam
overgedragen aan de nieuwe predikant.

Voor alle gemeenteleden geldt: vanuit het
pastoraat leven wij graag met u mee in vreugde,
zorgen en verdriet. Dat kunnen we alleen doen
als u ons daarvan op de hoogte stelt of iemand
vraagt dit voor u te doen.

Is het dringend, dan kunt u ds. Paul Wansink te
allen tijde bellen.

Voor andere zaken graag bellen met Amanda
Jansen, coordinator bezoekwerk.

Het komende halfjaar zal voor de predikant in
het teken staan van kennismaken met de
gemeente en de gemeenteleden.

We hopen dat u hem daar de gelegenheid
toe biedt!

Namens de werkgroep pastoraat
Janny Gerritsen

Het pastoraat van de PG Lochem staat
open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met
het pastorale team via email
pastoraat@pglochem.nl

Bellen kan ook: voor dringende zaken
met ds. Paul Wansink: 06 520 522 43;
voor andere zaken met Amanda Jansen,
coordinator bezoekwerk: 0573 250 603
of 06 387 166 17. Mocht het niet direct
lukken hen te bereiken, spreek dan
a.u.b. uw naam in op de voicemail. U
wordt later teruggebeld.

NB Het nummer van de
pastoraatstelefoon (06 20375573)
vervalt per 1 juli!

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even
navragen!), dan kunt u dit doorgeven
via boven- staand emailadres of
telefonisch aan Amanda Jansen
coordinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres
bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die in
aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.



Ik vraag geen oogst; ik heb geen schuren,

ik sta in uwen dienst zonder bezit.

Maar ik ben rijk in dit:

dat ik den ploeg van uw woord mag besturen.

Uit: De Ploeger - Adriaan Roland Holst
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Op zondag 30 april is ds. Jan van
Pijkeren overleden ap de leeftijd
van 75 jaar.

ds. Jan van Pijkeren

Op zondag 30 april is ds. Jan van Pijkeren overleden op de leeftijd van 75 jaar.
Een paar jaar na zijn emeritaat, in 2012, is hij samen met zijn vrouw Francien
verhuisd. Eindhoven ruilden ze in voor Lochem, om daar in de prachtige
Achterhoek te genieten van het welverdiende pensioen. Dat pensioen was
trouwens maar betrekkelijk. Want tot voorbij het moment dat hij ziek werd, heeft
Jan de kerk gediend met liefde en vreugde.

Jan begon zijn predikantschap in 1974 in Meliskerke, nadat hij in Kampen theologie
had gestudeerd. Achtereenvolgens stond hij in Hilversum, Breda, Doorn en als
laatste gemeente in Eindhoven. Jan was predikant in hart en nieren. Hij hield van
de kerk en haar mensen. Velen kennen hem uit allerlei kerkelijke gremia:

De synode. Raad van Deputaten ‘Samen op Weg' De Bond van Nederlandse
Predikanten. En gedurende zijn predikantschap heeft hij ook regelmatig
consulentschappen op zich genomen, dus ook nog na zijn emeritaat.

Jan had binnen het werk bijzondere aandacht en liefde voor de oecumene.

Daarom was hij ook nauw betrokken bij het Samen-op-wegproces: hij had een diep
verlangen naar de eenheid van de christelijke kerk. Het ging hem aan het hart dat
de christelijke kerk zo hopeloos verdeeld is geraakt, door de tijden heen. Gedreven
door dat verlangen heeft Jan aan talloze oecumenische ontmoetingen meegedaan.
Daarbij was de spiritualiteit een drijvende kracht: want in de spiritualiteit stijg je uit
boven kerkpolitiek, in het gedeelde geloof stijg je boven tegenstellingen uit.

De kerk als plaatselijk clubje dat zich van niemand wat aantrekt: dat stond Jan echt
tegen. Want als gemeente, maar ook als individueel gelovige, sta je in een traditie,
gedragen en geinspireerd door het Woord van God: je maakt deel uit van de
wereldwijde christelijke kerk, waarin de vreugde van het evangelie altijd centraal
moet staan.

In de dankdienst voor zijn leven, die werd gehouden in de Gudulakerk in Lochem,
hebben we gelezen uit het evangelie van Johannes: 15: 9-12. Daarin zijn liefde en
vreugde de centrale begrippen. Ze passen helemaal bij Jan: gedragen en gevoed
door de liefde is Jan zijn weg door het leven gegaan - als echtgenoot, als vader, als
vriend, als dominee. Hij was altijd bereid te helpen, als hij kon. Of het nu ging om
belastingaangifte, het afvoeren van puin, de batterijen van het hoortoestel van een
pastorant vervangen, of mensen bijstaan in verlies en verdriet: hij deed het — met
alle liefde. Hij was genereus, dankbaar voor ieder samenzijn, voor wezenlijk contact,
gedeelde spiritualiteit, gedeelde liefde.

In dankbaarheid heeft Jan het leven losgelaten, dankbaar om alles wat hem
gegeven was. In alles zag hij het licht van Pasen doorschijnen. Het licht dat
doorbreekt in de nacht. Het licht dat er is en dat komt - elke nieuwe morgen.
We zullen Jan missen.

ds. Kirsten Wuijster

IN MEMORIAM




Uit de kerkenraad

Tijdens de kerkenraadsvergadering op 10 mei jl. is gesproken
over de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters.
Op de gemeenteavond is deze aan u uitgelegd en besproken,
want de goedkeuring ervan moet door u als gemeente
gebeuren. Ik hoop dat u, als u dit leest, terugkijkt op een
goede gemeenteavond.

Els Dijkerman komt jaarlijks als cantor-organist bij een
kerkenraadsvergadering. We hebben deze keer onder meer
gesproken over de geluidskwaliteit, die soms te wensen
overlaat. Afgesproken is hiervoor een deskundig bedrijf in te
schakelen. Afgesproken is ook, dat voortaan in de Stille Week
de vespers op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, net als alle
andere vespers, om 19.00 uur zullen beginnen.

Alle vieringen in de Stille Week zullen voortaan plaatsvinden
in de Gudulakerk. En: uitgezocht zal worden hoelang opge-
nomen kerkdiensten online mogen blijven staan.

Uiteraard houden we u van dat laatste op de hoogte.

Lescia van Donk, Sander van Voorst en Hans Dettmers gaan
actief aan de slag met het afronden van de inrichting van de
Witte Kerk.

Tjeerd Boomsma neemt het maken van het jaarrooster over
van Janneke Koornstra. Zij heeft dat vele jaren gedaan.

Ock vanaf deze plek: bedankt Janneke! In het jaarrooster is van
een heel jaar te vinden in welk kerkgebouw er, op welk tijdstip,
wat voor soort dienst is; wie de voorganger, de organist, de
lector, de ouderling van dienst en de diaken zijn; voor welke
doelen gecollecteerd wordt en wat de liturgische kleur is.
Bovendien is er een namen- en adressenlijst in te vinden van
alle werkgroepen, colleges en vrijwilligersgroepen in onze
gemeente. Niet alleen het maken van dit jaarrooster kost de
nodige zweetdruppels, ook het actueel houden ervan,
veranderingen doorgeven aan de juiste personen zoals de
koster, de makers van zondagsbrief en liturgie en de betrokken
ambtsdrager is een klus van jewelste. Bedankt Tjeerd, dat je dit
heel belangrijke, maar grotendeels onzichtbare werk wilt
overnemen!



Blij is de kerkenraad ook met Ineke Vreemann, die zich heeft
aangemeld voor het ambt van ouderling. Haar bevestiging zal
plaatsvinden op de startzondag.

We zijn nog dringend op zoek naar een voorzitter voor de kerkenraad,
en naar een ouderling-kerkrentmeester, die secretaris van het college
van kerkrentmeesters wil worden. Ook wordt nog gezocht naar een
diaken en een ouderling Vieren. En de werkgroep Pastoraat zoekt
bezoekmedewerkers.

De Classis doet een onderzoek naar bestuurskracht in de gemeentes.
Dit zal tijdens de volgende kerkenraadsvergadering behandeld
worden.

Ten slotte heeft de kerkenraad zich gebogen over het programma
voor de intrededienst van onze nieuwe predikant. Ik hoop dat u, net
als wij, genoten heeft van een inspirerende dienst (zie verslag elders
in deze Samenspraak).

Hebt u vragen over het bovenstaande of iets anders, dan horen we
dat graag.

Namens de kerkenraad,
Marian de Hoop, scriba
scriba@pglochem.nl of 06-251 922 21




Gemeenteavond:
Verlangen naar een betere wereld

Met dit motto opende Janny Gerritsen, na een gezamenlijke kop
koffie (of thee) de gemeenteavond in een matig bezette Witte Kerk.
Zij las Jesaja 9: 1-6, ontstak de paaskaars en ging voor in gebed.
Gerard Doornbos en Hanneke Brinkhuis kregen achtereenvolgens
gelegenheid de jaarrekeningen van het College van Kerkrent-
meesters en het College van Diakenen toe te lichten.

De jaarrekening van het CvK is voor het eerst opgesteld door het
Kantoor voor de Kerkelijke Administratie (KKA) en intussen
goedgekeurd door de classis, met dien verstande dat het CvK wat
huiswerk heeft gekregen: de status van de voormalige
kosterswoning moet worden vastgelegd (verhuren of verkopen) en
de kerkrentmeesters moeten een meerjarenonderhoudsplan
vaststellen. Nieuw is dat het kerkgebouw voortaan voor € 1,- op de
balans staat, waardoor allerlei kosten jaarlijks lager uitvallen.

Op een vraag wat de verbouwing van de Witte Kerk uiteindelijk
heeft gekost, is het antwoord €760.000. De dalende trend van
opbrengsten van Kerkbalans zet zich ook dit jaar door. Lichtpuntje
is, dat al 98% van de begroting is toegezegd.

Hanneke lichtte vervolgens kort toe waar de diaconie het afgelopen
jaar zijn gelden aan heeft besteed. Dit leidde niet tot vragen, alleen
tot één opmerking over het nieuwe liturgisch centrum: eigenlijk is
dat geen diaconaal doel. Doordat het geld ten goede is gekomen
aan het Leger des Heils (waar de liturgische meubels zijn gemaakt)
heeft de diaconie echter gemeend het toch zo te mogen besteden.

Vervolgens was het woord aan emeritus-predikant en gemeentelid
Liesbeth Burger (zie het verslag op blz. 26/27).

Nadat zij Liesbeth had bedankt en een boeket had aangeboden,
sloot Janny de avond af met een gedicht van Henri Nouwen met als

thema Hoop.

Toos de Zeeuw



Toch blijven leven

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,

en toch blijven zingen

in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen
isinslaap vallen

en wakker worden

als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee

land ontdekken.

Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je

in zijn handen houden.

Henri Nouwen




Lezing
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Toos deZeeuw

De West Bank

Aan het woord is Liesbeth Burger, die als
waarnemer mensenrechten van het
Oecumenisch Begeleidingsprogramma
van de Wereldraad van Kerken in Palestina
en Israél vorig jaar drie maanden heeft
doorgebracht op de Westelijke
Jordaanoever (de West Bank).

De prachtige jurk van Liesbeth is, zo vertelt
zij, de plaatselijke dracht van de vrouwen
van Bethlehem. De jurk is met de hand
geborduurd. Haar oorbellen zijn gezaagd
uit een traangasgranaat — een andere
familie heeft daar haar ‘business’ van
gemaakt.

Vooraf benadrukt Liesbeth terecht dat
Israél niet is: ‘de Joden’ De meeste Joden
op de wereld wonen niet in Israél en een
aanzienlijk aantal Israéli's (zo'n 20% van de
bevolking) is niet Joods, maar Palestijn.
Het probleem van de Westelijke

Jordaanoever vormen, naast de al 55 jaar
durende bezetting, de nederzettingen van
kolonisten, die de oorspronkelijke
Palestijnse bevolking verdrijven en op
allerlei manieren het leven lastig, zo niet
onmogelijk maken. Deze kolonisten zijn
dikwijls orthodox-gelovige joden, niet
lang geleden geimmigreerd uit de VS.
Hun nederzettingen zijn illegaal, zowel
volgens internationaal als volgens
Israélisch recht. De rechtse Israélische
regering staat toe dat land van de
Palestijnen wordt ingepikt om er
nederzettingen op te bouwen. Sterker
nog: zij verwoest met bulldozers
Palestijnse dorpen, vernietigt de
olijffboomgaarden van de bewoners (door
omhakken, verbranden of vergiftigen) en
schept zo ‘onbebouwd land’ om dat
vervolgens te annexeren voor de
volgende nederzetting.



Het Israélische leger dekt deze acties en
weert Palestijnen die protesteren met
geweld af.

De mensenrechtenwaarnemers van de
Wereldraad mogen alleen observeren en
nooit ingrijpen. Zij moeten lijdelijk toezien
als kinderen worden geintimideerd door
gewapende soldaten, als een school wordt
verwoest, als olijffbomen worden
vergiftigd. Hun taak is rapportage.

De rapporten gaan naar de Verenigde
Naties, de Wereldraad van Kerken zelf,
naar Unicef en naar Human Rights Watch.
Helpt het? Het scheelt in elk geval.
Gemiddeld is er één geweldsincident per
dag. Tijdens de covidpandemie, toen
bezoek niet mogelijk was, waren het er
twee keer zoveel.

Het lijkt een uitzichtloze situatie, zeker
zolang Israél een regering heeft als de
huidige. Hoop put Liesbeth uit de
aanwezigheid van de kerken, de vele
vredesgroepen van Israéli's en Palestijnen
gezamenlijk, de kinderen die samen
spelen, de Palestijnse vrouwen die zich
kennis hebben eigengemaakt en die in
hun dorpen strijden voor elektriciteit,
water en scholen.

Uitzicht op echte vrede is er helaas nog
niet.

Fen Palestijns huis is met bulldozers verwoest. Op de achter-
grond links een [sraélische nederzetting.

De toegangspaorr naar een van de vfuchtefmgenkampen
De sleutel staat symbool voor de huissleutels van de huizen die
de Palestijnse viuchtelingen hebben moeten achterlaten.

-

Demonstratie voor vrede in Jeruzalem. ‘Vrede nu’ staat op het

T-shirt van de man rechts.

handen van de YMCA.

Een manier om de Palestijnse bevolking te helpen is een v
olijffboom te planten. Dit kan voor € 20,- via www.planteenolijfboom.nl. .
De organisatie van het planten (in januari van elk jaar) is in

\f
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Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld. Deze

adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten van harte welkom:
Dhr. D.J. Tichelman vanuit Almen
Dhr. J. Tichelman vanuit Almen

Overleden
30-04-23 Ds. G.J. van Pijkeren (24-08-1947)

Geboren
Britt Jannie Corine Dijkmans (03-05-2023)

Vertrokken
Dhr. J. Klein Hulse naar Utrecht

Adreswijziging leden P.G.Lochem
Mevr. D.J. Reerink-Verdonk

Mevr. J. Klein Geltink-Mulder

Mevr. G.J. Verlare-Harkink

Bericht van geboorte of overlijden,
aanmelding, opzegging en
adreswijziging s.v.p. melden aan:

ledenadministratie@pglochem.nl
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Vanuit Beheer

Het College van Kerkrentmeesters dankt u hartelijk voor de
ontvangen bijdragen over de maanden januari t/m april 2023.
Via het verjaardagsfonds kwam er € 1.043,70 binnen en via de

zondagse collecten een bedrag van € 1.253,08.

Met vertrouwen zien we de komende maanden tegemoet.

Het College van Kerkrentmeesters,
Jo Nelisse, penningmeester a.i.
Gerard Doornbos, voorzitter

Guus Wiselius

Anneke van der Veen, secretaris




Diaconie

Collecteopbrengsten Diaconie

5-3-2023
12-3-2023
19-3-2023
26-3-2023

2-4-2023

9-4-2023
16-4-2023
23-4-2023
30-4-2023

7-5-2023
14-5-2023
18-5-2023

Project Palestina-Kerk in Actie
Nederland-Omzien naar Gevangen
Missonair werk Nederland
Bangladesh-Kansen voor Jongeren
Nederland-Paaschallenge
Werelddiaconaat-Moldavié
Beloofde land

Diaconie

Amnesty International

Open Doors

Stichting Inlia

Hemelvaart-Project Sri Lanka

€ 286,95
€ 159,90
€ 159,70
€ 219,70
€ 175,40
€ 565,25
€ 325,90
€ 180,90
€ 259,95
€ 252,00
€ 304,77
€ 370,00

Verder ontvingen wij twee giften (€ 20,- en € 50,-) voor het algemene werk van de diaconie.
Voor de Voedselbank ontvangen we vijf giften (€ 10,-, € 50,-, € 50,-, € 15,- en € 20,7

We bedanken iedereen voor het bijeenbrengen van bovenstaande bedragen, wij zullen
zorgdragen dat het geld op de juiste plek terecht komt.

Bedankjes

Op Koningsdag waren wij 50 jaar getrouwd.
En kregen de bloemen uit de kerk en kaartjes.

Hartelijk dank hier voor.

Groet Gerrit en Gerry Bleumink-Bulten

50 jaar getrouwd

Hierdoor willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele
warme felicitaties en de bloemen. Is erg gewaardeerd.
Hendrika en Peter Holtslag hebben de bloemen uit de
kerk gebracht en zijn gezellig nog even gebleven.

Ook dat voelde goed.

Janneke en André Blankestijn

Lieve mensen, veel dank

voor jullie kaarten en brieven
na het overlijden van mijn
lieve Geert.

Het heeft mij heel goed
gedaan dat jullie zo mee-
leven.

Vriendelijke groet, ook
namens mijn kinderen en
kleinkinderen,

Irene Bouwmeester-Roosma
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:
www.kerklochem.nl/contact

Predikant:

Ds. P.L. Wansink
pwansink@pglochem.nl
Tel. 06 520 522 43

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
coordinator bezoekwerk
Amanda Jansen

Tel. 0573 250 603 of

06 387 166 17

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Uitvaartdiensten:

E.te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Samenspraak nr 5 - 2023, 33e jaargang

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma

tel. 06 435 194 58

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente

Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl

AN
W

)

Samenspraak is het contactorgaan van
de Protestantse Gemeente Lochem.

Uitgever: De Zalige Zalm, Deventer

Wilt u reageren?

De redactie van Samenspraak ziet uw vragen,
opmerkingen en aanmerkingen

graag tegemoet:
samenspraak@pglochem.nl, of

Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem

Redactie Samenspraak

Eindredacteur: Antoinette Oprel-van Riel
Redacteuren: Jan Breukelman, Steven van Campen,
Jan Dinkelman, Diny Nijkamp, Jan Nijland
Vormgeving: Sander van Voorst

De foto's in dit nummer zijn beschikbaar gesteld
door: Jan Breukelman - Jan Dinkelman - Pixabay

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen
in te korten en/of te redigeren.

Kopij voor het volgende nummer inleveren véér 12.00 uur
op maandag 26 juni 2023
Samenspraak nr. 6 verschijnt uiterlijk 15 juli 2023

Inzending zondagsbrief uiterlijk woensdagavond: zondagsbrief@pglochem.nl

MIX Dit kerkblad wordt gedrukt op FSC gecertificeerd
papier. FSC staat voor: Forest Steward Council:
de Raad voor Goed Bosbeheer.

Paplar van
verantwoorde herkomst

FSC* C092667
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rooster

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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14
15

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni

juni

juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli

Matthedis 8:2-13
Mattheds 8:14-22
Mattheiis 8:23-34

1 Timotels 4:11-16
1 Timoteis 5:1-16

1 Timotels 5:17-25
1 Timoteds 6:1-10

1 Timotels 6:11-21
Psalm 49

Mattheds 9:1-17
Mattheiis 9:18-24
Matthedis 9:35-10:10
Mattheis 10:11-20

Mattheis 10:21-33
Matthediis 10:34 -11:1
Mattheis 11:2-19
Matthedis 11:20-30
Spreuken 26:1-12
Spreuken 26:13-19
Spreuken 26:20-28
Psalm 79
Spreuken 27:1-10
Spreuken 27:11-18
Spreuken 27:19-27
Mattheis 12:1-21
Mattheiis 12:22-32
Mattheiis 12:33-42
Mattheiis 12:43-50
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Wij mensen blijven dromen

en vergezichten zien,

een nieuwe aarde die gaat komen,
te vinden al misschien.

Wij dromen van de mensenrechten
dieieder mens dan heeft,

niet langer tegen onrecht vechten,

want ’t recht van liefde leeft.

Marijke de Bruijne




