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Pinksteren — een mooi feest in onze kerk!

Bij Pinksteren denk ik meteen aan het lied van Annie M.G. Schmidt gezongen door Leen
Jongewaard: ‘Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon' Een prachtig liedje waarin een
man met zijn dochter eendjes voert en madeliefjes plukt. Samen met je kind... Wat een
kostbaar moment!!

Die hebben we ook in onze kerkelijke traditie. We vieren verschillende feesten. Met Kerst
vieren we Jezus' geboorte. Met Pasen wordt het moeilijker: Jezus opgestaan? Moeilijk te
geloven, maar bemoedigend, zeggen velen. En dan Hemelvaart: Jezus gaat terug naar
zijn Hemelse Vader. Maar hoe moeten wij mensen verder? Nou, tien dagen na Hemelvaart
gebeurt er iets wonderlijks en ongrijpbaars. Het Bijbelverhaal beschrijft dat Jezus’
leerlingen bijeen waren en praatten over alle gebeurtenissen. Plotseling was er een
hevige windvlaag en verschenen vurige tongen op hun hoofden. Er staat dat de Heilige
Geest over hen kwam. Heel moeilijk voorstelbaar. Gods aanwezigheid in adem en wind
zette de leerlingen in beweging. Zij wilden opeens hun verhaal aan iedereen vertellen en
Gods grote daden uitdragen. Dat deden ze heel aanstekelijk, zodat anderen het na hen
weer verder vertelden: het begin van de kerk. Het vuur wordt rondgestrooid en raakt
allen. Pinksteren betekent de komst van de Geest: de helper, de trooster. In het
scheppingsverhaal wordt al gesproken over Gods Geest zwevend over de wateren. God
geeft met zijn adem leven aan de wereld en de mensen. Dit betekent dat Hij ze liefheeft.

De Heilige Geest wordt wel afgebeeld, zoals hier, als een duif, die met
zijn vleugels mensen omarmt. lemand kijkt omhoog en roept om
hulp, iemand is verdrietig en kijkt omlaag. Een ander omarmt hen.
Met de komst van de Geest wordt er een verbond gesloten tussen
God en mensen. Jezus is naar de hemel gegaan en wij moeten het
verder zelf doen, maar God wil door Zijn Geest ons helpen en nabij
zijn, in blijdschap en verdriet. Hierdoor weten we: Hij kijkt naar ons
om. Dan kunnen wij ook naar een ander omkijken.

Misschien is dat gemakkelijk gezegd, want als je om je heen kijkt is
niet alles mooi en goed. We zijn niet allemaal gezond en er is niet
altijd liefde rondom ons. Kijk naar de huidige wereld, naar Oekraine of
Israél, hoe weinig liefde er is. Dan lijkt het of het kwaad overwint. Toch
gebeurt er soms iets, waardoor je voelt dat God je niet loslaat, ook al moeten wij mensen
en dingen in onze omgeving loslaten. Er zijn incidenteel, als je het nodig hebt, personen
om je heen of je ontvangt een kaartje van iemand die je groet, je ontmoet iemand die
vraagt hoe het gaat. Opeens kun je een lichtje zien in een donker moment, als een
kaarsvlam. Dan lijkt het alsof Gods vinger je heel even aanraakt.

Ik wens ons allen toe dat we, net als de leerlingen destijds, Gods Geest voelen en ons
geraakt weten door Zijn inspiratie.

Janneke Koornstra
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Ingezonden

Antoinette Oprel-van Riel

Huub Oosterhuis

Hubertus Gerardus Josephus Henricus
(Huub) Oosterhuis werd op 01-11-1933
in Amsterdam geboren en overleed na
een kort ziekbed op 9 april j.I., Eerste
Paasdag, in de leeftijd van 89 jaar. Hij
was een bekende theoloog en dichter,
die veel liedteksten schreef, waarvan er
een zestigtal in het Liedboek staan en
regelmatig in kerkdiensten worden
gezongen.

Foto: Flickr, Roel Wijnants (CC)

Op 26-03-2023 was er nog een vesper
in de Gudulakerk waar meerdere van
zijn liederen werden gezongen door
Voca Lochem onder begeleiding van
Els Dijkerman.

Zelf ontdekte ik zijn liederen in de jaren
70 toen ik studeerde en ze meezong in
de Leidse studentenekklesia.

Oosterhuis volgde het door jezuieten
geleide gymnasium van het Ignatius-
college. In 1952 trad hij in bij de
jezuieten. De opleiding voerde hem
langs Grave, Nijmegen en Groningen
naar het Canisianum in Maastricht.

Hij studeerde wijsbegeerte, Nederlandse
letteren en theologie. In 1964 werd hij in
Sint-Servaasbasiliek tot priester gewijd.
Sinds 1965 woonde en werkte hijin
Amsterdam. In 1969 werd Oosterhuis uit
de orde van de jezuieten verwijderd na
conflicten over het celibaat.

Om dezelfde reden schorste het bisdom
Haarlem hem als priester. Oosterhuis en
zijn team besloten met instemming van
hun toenmalige gemeente buiten
verantwoordelijkheid van de bisschop
verder te gaan.

In 1970 trouwde hij met Josefien Melief
en kreeg met haar twee muzikale
kinderen: Tjeerd en Trijntje. Na een
echtscheiding hertrouwde Oosterhuis.

Hij werd niet alleen bekend door zijn
liedteksten, maar ook door geschil-
punten ten opzichte van de officiéle leer



van de Rooms-Katholieke kerk. Hij wilde
terug naar de Joodse Jezus, Jezus Messias,
Jesjoe’a uit Nazareth, en ontkende bijvoor-
beeld de “transsubstantiatie”, het verande-
ren van de hostie in het brood en in de
wijn.

Hij werkte ook mee aan verschillende centra

en tijdschriften voor religie, politiek en
cultuur, o.a. de Rode Hoed. Hij was aan-
hanger van de SP en nam ook geregeld
duidelijk stelling in politieke en maatschap-
pelijke kwesties, bijvoorbeeld de pardon-
regeling voor 26.000 asielzoekers. Hij is een
symbool geworden van de polarisatie in de
Nederlandse kerkprovincie in het midden
van de jaren zestig.

Qosterhuis kwam ook in de publiciteit als
huisvriend van het Koninklijk Huis, toen hij
sprak bij de uitvaarten van Prins Claus en
Prins Friso.

Op zijn 80e werd de biografie De Paus van
Amsterdam gepubliceerd door Marc van
Dijk. Oosterhuis gaf aan dat het werk ge-
heel voor rekening kwam van de auteur en
niet “zijn” boek was.

Oosterhuis is een prominent vertegen-
woordiger van hen die na het Tweede
Vaticaanse concilie de rooms-katholieke
geloofsleer en —praktijk in Nederland een
nieuwe vorm trachtten te geven. Zij wilden
de eeuwenoude liturgische teksten, die
volgens hen veel van hun oude betekenis
verloren hadden, als het ware terugzetten
in het leven en hun politieke lading
opnieuw laten klinken. Daardoor zou een

Oosterhuis was een bekende
theoloog en dichter, die veel

liedteksten schreef

meer herkenbare spirituele inhoud
ontstaan. Zijn eerste liturgische lied was:
Zolang er mensen zijn op aarde (1958,
Liedboek 981). Jezuietenpater Jan van
Kilsdonk nodigde hem destijds uit een
bijdrage te leveren aan de vernieuwing van
de liturgie. In Amsterdam ging Oosterhuis
samenwerken met Bernard Huijbers,
musicus en componist. Hij ging uit van het
Schriftwoord in combinatie met de
zondagse evangelién. Er ontstonden
honderden liederen, in gestencilde,
losbladige almaar groeiende uitgaven.

Die waren in eerste instantie bedoeld voor
gebruik in de Amsterdamse Studenten-
ekklesia. Later vond het eenvoudiger werk
zijn weg naar veel parochies en gemeen-
ten, mede door de vernieuwende muziek
van Huijbers en ook van: Antoine Oomen,
Tom en Luc Lowenthal en anderen.

Bekende liederen zijn bijvoorbeeld: Als wij
dan eten van dit brood (Liedboek 403a) en
Niemand leeft voor zichzelf (961), vaak
gezongen in de kerkdiensten van de PGL,
en verder: Licht dat ons aanstoot in de
morgen (601). De steppe zal bloeien (608),
Delf mijn gezicht op (789) en het bruilofts-
lied Uit vuur en ijzer, zuur en zout (GvL 531).

Ontleend aan: Wikipedia, Huub Oosterhuis.



Eerste Pinksterdag zal ds. Paul Wansink intrede doen bij de Protestantse

Gemeente Lochem

Waarom jouw keuze voor Lochem?

Ja, moeilijke vraag.

Een vriend van mij attendeerde mij op
de advertentie waarin stond dat PG
Lochem op zoek was naar een nieuwe
predikant.

Omdat ik in Rijssen en Winterswijk ook
predikant ben geweest, is mij wel
bekend hoe de mensen hier in het
oosten zijn. En eerlijk gezegd: dat past
wel bij mij.

Niet dat ik het in Dordrecht, mijn huidige
gemeente, niet naar mijn zin heb.
Integendeel.

Hier in Dordrecht zitten we op de
zondagmorgen met zo'n driechonderd
mensen in de kerk. Dit komt mede door
het kerkbezoek van mensen uit
omliggende plaatsen.

Het is voor mij ook wel weer een nieuwe
uitdaging. Bij het eerste gesprek met de
beroepngscommissie werd mij wel
duidelijk dat PG Lochem echt een
dominee nodig had. En ja... soms moet
je kiezen op gevoel.

Daarnaast, als ik zie welke activiteiten er
allemaal worden ondernomen vanuit de
kerk in Lochem, is dat voor mij ook
inspirerend. Een paar dingen die gelijk
mijn aandacht trokken waren: het werk
voor de voedselbank, de diaconale tuin
en de Taizé-vieringen. Maar er gebeurt
zoveel meer waar ik nu al enthousiast
van word.

Van mijn kant is het vertrouwen er wel,
immers als je daar niet in gelooft moet je
er ook niet aan beginnen.

Een nieuwe dominee, wordt dan alles
nieuw?

Elke kerkdienst heeft zijn vaste punten.
Dat zal zeker niet veranderen.

Mijn ontmoeting met de cantor-organist
Els Dijkerman was heel positief. Wat mij
betreft zitten we wel op een lijn.

In Winterswijk was ik jeugdpredikant, dat
zal zeker een doelstelling van mij zijn
om de jeugd te ontmoeten. Het is
belangrijk om als dominee 'tussen' de
mensen te staan (bij jong en oud). Je
moet zichtbaar zijn en aanvoelen waar
'het hart van de mens klopt®
Belangrijk is het om de verbinding te
leggen tussen het dagelijks leven en het
geloof. leder mens denkt wel eens:
'waarom ben ik op de wereld, dan is het
belangrijk dat je vanuit het geloof
daarop een antwoord kunt geven.

Mijn voorkeur gaat uit naar laag-
drempelige kerkdiensten, maar wel met
kwaliteit en daarin is de kerkmusicus
belangrijk.

Bij de kerkdiensten in Dordrecht is niet
altijd een lector aanwezig; enerzijds is
het daar nog iets traditioneler maar het
heeft ook een praktische reden. Daar in
de kerk zit een galm van negen
seconden, dus het is moeilijk om je daar
verstaanbaar te maken als je niet
regelmatig achter de microfoon staat.
In Lochem zal ik zeker weer gaan
samenwerken met lectoren. Of zij de
twee schriftlezingen doen is nog een
punt van overleg.



Je moet zichtbaar zijn en
aanvoelen waar 'het hart
van de mens klopt.

Persoonlijk vind ik het wel fijn om zelf de
schriftlezing te doen waar ook de preek in
hoofdzaak over gaat.

Wat is voor jou een mooie bijbeltekst en een
mooi lied?

Ik hou van de bijbelse verhalen, er is veel
herkenbaarheid met het dagelijks leven.

De gelijkenis van de Barmhartige
Samaritaan spreekt mij zeer aan. En de
vraag die Jezus daarbij stelt: 'Wie is nou de
naaste' met als antwoord: 'die mij barm-
hartigheid heeft bewezen.

Het is zo'n praktisch voorbeeld van hoe de
mens met elkaar moet omgaan, vroeger en
nu.

Een mooi lied... er zijn er zovele. De liederen
van Huub Oosterhuis vind ik mooi.

Om er toch een te noemen: lied 672 'Kom
laat ons deze dag met heilig vuur bezingen.
Het is een Pinksterlied en zal ook zeker
worden gezongen in mijn intrededienst.
Dan heeft het lied, zeker voor mij, een
dubbele betekenis.

Wat voor mij wel telt, is dat de bijbelse
verhalen en liederen niet alleen in kerk
gelezen en gezongen hoeven te worden.

In Dordrecht is jaarlijks het Big River festival.
Hierbij komen duizenden mensen samen.
Als predikant heb in daar ook wel bijdragen
aan geleverd.

In Winterswijk wilden ze een 'niet kerkelijk'
kerstfeest, alleen een gebed en een vrij
verhaal. Een jaar later was er wel de vraag of
ik een echt kerstverhaal wilde verzorgen.
En hier.... de Hemelvaartdienst bij de molen
in Zwiep is toch ook geweldig.

Hoe zie je de toekomst van de Protestantse
Gemeente Lochem?

Een poos geleden stond er in de Stentor dat
het voor mij een degradatie zou zijn van
Dordrecht naar Lochem. Het is als met een
milde humor beschreven.

PG Lochem hoeft ook niet in de eredivisie.
Het gaat erom dat de dominee het vaste
gezicht is van de (kerkelijke) gemeente.

En net als bij sport: het is een kwestie van
vertrouwen winnen en hebben. Je mag
best over dingen verschillend denken, maar
van daaruit moet je wel verbinding houden.
Mijn eerste concentratie zal zijn de PG
Lochem en daarna zal er best contact zijn
met andere geloofsgemeenschappen of
over de gemeentegrens worden gekeken.
Ook de verdeling van kerkdiensten over de
Witte Kerk en de Gudula is voor mij nog niet
duidelijk.

De Witte Kerk is prachtig verbouwd en biedt
daarnaast voor het jongerenwerk zeker
mogelijkheden.

Ik kan me voorstellen dat de Gudulakerk
zeker de kerk is voor de kerstnachtdienst.



Ik geloof...

Steven van Campen

Henk Bruil

In deze nieuwe reeks spreken gemeenteleden vrijuit over hun geloven

Henk Bruil (Eerbeek, 1942 ) reed wel eens
— hij was toen zestien jaar — met zijn
vriend op de brommer vanuit Eerbeek
naar Doetinchem. Ze kwamen dan langs
de katholieke begraafplaats in
Doesburg. Daar stond vanaf de weg
duidelijk zichtbaar een kruisbeeld; met
Christus eraan genageld uiteraard.

Daar kon hij naar blijven kijken. Behalve
die ene keer en toen hoorde hij prompt
een stem: ‘Wil jij Mij niet meer zien?'

Dat hakte erin. Dat deed hem nadenken.
Ock over zijn belijdenis doen, waarvoor
hij op catechisatie zat. Vanaf dat
moment is voor Henk de betekenis van
Jezus aan het kruis leidraad voor zijn

leven. ‘lk kan niet zonder kruis) zegt hij
nu. Ook 7 jaar geleden, toen zijn vrouw
Tonia aan een hartstilstand overleed,
was dat zijn houvast. En bij elk bezoek
van een kerk is dat het eerste wat hij
daar opzoekt.

Henk gelooft met beide benen op de
grond. Ook letterlijk, want hij durft niet
te vliegen. Dat spijt hem zeer: wat zou
hij graag naar Israél vliegen om bij
Jericho ondergedompeld te worden in
de Jordaan! Wanneer Henk dat mij zo
vertelt, lijkt het wel alsof hij een plaats in
het oude volk Israél zou willen innemen!
Voor alle duidelijkheid: zeker niet in de
huidige staat Israél; die is gewoon heel
slecht bezig met de eigen medemensen.
Henk wil, zoals hij zelf zegt, ‘niet in de
val van het verkeerde trappen.

Niet voor niets is hem zijn hele leven
een uitspraak destijds van zijn vader
bijgebleven: ‘Wie geeft wat hij heeft, is
waard dat hij leeft’ Henk hoort daar
nadrukkelijk het tweede gebod in: Heb
je naaste lief. Eigenlijk is dat gewoon zijn
levensprincipe. En dat beperkt zich niet
tot de buren. Al biedt hij die zeker de
helpende hand; met boodschappen
doen, naar de dokter brengen...

Hij wil licht uitstralen en dan hindert het
niet als je wat anders overkomt. Zoals

in een restaurant bidden voor het eten.
En kunnen de mensen ‘s zondags heus
wel op bezoek komen. Graag, maar wel
na kerktijd! Dan is zijn zondagsrust.
Henk bewandelt, zoals hij zelf zegt,
daarin een éénrichtingsweg.



HEMELVAART

Kijk nou,

Hij gaat steeds hoger

een lichte wolk zelfs

gaat Hij in-

wat zei Hij ook alweer

moeten we wachten

op de Geest in plaats van water
bij het dopen en de kracht

die we daardoor zullen krijgen?

Kijk nou,

Hij is al bijna niet meer te zien
weet jij nog wat Hij zei

over wat we te doen hebben
met de aarde en de mensen
en wat we voor haar en hen
ook wel eens kunnen laten

in ons bestaan van elke dag?

Agnes van Lier
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Ik ben ...

... AU opa

Jan Dinkelman

Gerard Doornbos is geboren in Bedum. Daar volgde
hij zijn eerste schooljaren. Nu woont hij in Lochem.

Je bent expert bodem en geologie, was dat
gelijk de studierichting?

Het is met een omweg gegaan. Aanvankelijk
wilde ik boswachter worden. Hierom heb ik
de middelbare bosbouwschool in Velp
doorlopen. Het voordeel van een
middelbare opleiding t.o.v. een hogere is
dat de studie veel praktijklessen omvat. Dat
vind ik mooi.

Helaas was de vacature boswachter in
Groningen, toen ik mijn diploma op zak
had, reeds vervuld. Daarom ben ik naar een
bosbouwbedrijf gegaan. Heel wat bomen
zijn er door mij geveld of gesnoeid. Mooi
werk... soms met een touw hoog in de
bomen klimmen en van daaruit naar
beneden werken met snoei/zaagwerk.
Zeker in bebouwd gebied kun je niet zomaar
bomen van 15 meter of meer laten vallen.
Op zeker moment was mijn overstap naar de
Grontmij voor een baan in de bodem-
kartering en vervolgens kwam ik daar in
contact met de geologische (aardkundige)
dienst. Mijn werkgebied omvatte:
Achterhoek en Veluwe.

Bodemonderzoek biedt mooie uitdagingen
en ook het positief meedenken bij
projecten past bij mij. Nu ben ik alweer
geruime tijd ZZP-er op dat gebied.

Een vaste klant is de gemeente Rotterdam,
die een eigen veldploeg en geotechnisch
laboratorium heeft. Ik ben daar
vakinhoudelijk kennis- en kwaliteits-
coordinator. Zelf boren doe ik nooit (meer),
alleen af en toe voor opleiding, maar ik help
bedrijven en instellingen kennis en kwaliteit

op peil te houden. En kom daarbij ook
regelmatig bij de mensen buiten.
Voornaamste kennisbron: de vele
(inter)nationale standaarden in mijn
vakgebied, waar ik al jaren aan meewerk.
Dat heeft me ook al op veel plekken rond de
wereld gebracht.

Een specialisatie is het nauwkeurig maken
van beschrijvingen van de diverse
grondlagen m.b.t. zand, klei, veen,
gesteente, enz. voor verschillende
vakgebieden. Van hieruit kan bijvoorbeeld
de aannemer het grondwerk inplannen.
Het is bedrijven adequaat helpen
werkzaamheden uit te voeren.

Uitvoeren van werkzaamheden, je zit nu ook in
de kerkenraad?

Ja, ik heb me na een oproep in Samenspraak
aangemeld en ben nu voorzitter van het
college van kerkrentmeesters (CvK).

Het rentmeesterschap, alles over middelen
(dingen), met bijbehorende financién,
spreekt mij aan. Het is naar de toekomst
kijken, een functie met verantwoordelijk-
heidsgevoel. Vanuit enthousiasme werken!
..eigenlijk wel gelijk als in mijn dagelijks
werk. Gelukkig blijft Anneke (secretaris CvK)
nog even aan, zodat zij mij kan inwerken.

De functie houdt in: zorgen dat onze
middelen goed en duurzaam ingezet
worden.

Inmiddels is er een schema gemaakt welke
groepen (in)direct van doen hebben met
het kerkrentmeesterschap. En dat zijn er
nogal wat, maar het geeft wel duidelijkheid.
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Vervolg

Wat mij ook motiveerde: de kerkenraad is
een club enthousiaste mensen en nu nog
een nieuwe enthousiaste dominee erbij,
geweldig!

In Bedum was ik ook kerkelijk actief: 15 jaar
bij het koor gezongen, de jeugdsoos, de
jeugdcentrale.

Hier in Lochem hebben Anneke, Andre en Jo
veel werk verzet in een roerige tijd. Er komt
hopelijk meer rust, maar er is nog veel te
doen. En alles gaat niet in een keer goed,
het onverwachte is ook leuk.

Wel is het zo, dat ik andere dingen op een
iets lager 'pitje’ zet.

Hoe bedoel je dat?

Ik ben nog codrdinator van de Natuurtuin
aan de Heggerank. Met veertien werk-
groepleden, allemaal vrijwilligers, wordt
die onderhouden. Er wordt geplant en
gesnoeid. Daarnaast worden er activiteiten
georganiseerd, zoals de ‘modderdag’ voor
de kinderopvang. Voor het Staring College
worden daar wel lessen geologie gegeven.
Ook helpen leerlingen weleens met het
onderhoud.

Ja, we zijn een
trotse opa en oma

De 'Marke Lochem' heeft ook mijn aandacht.
Nabij Stijgoord, aan de Berkeloever, wordt
een stukje weiland op natuurlijke wijze
beheerd: een stukje oever krijgt zo meer-
waarde. Het is een project in navolging van
Eibergen en Rekken, ook aan de Berkel.

Wat ik niet op een 'lager pitje' zet is de
aandacht voor onze pasgeboren
kleindochter. Ja, we zijn een trotse opa
enoma.

12

Voor mij was dat de eerste kennismaking
met hoe geweldig het Nederlandse zorg-
systeem werkt.

Toen de ambulance kwam, werd mij rustig
verteld: “Meneer, u maakt nu een infarct
door! Ik kreeg gelijk medicatie en begon mij
veel beter te voelen. Eenmaal in het zieken-
huis volgde, na nadere onderzoeken, het
plaatsen van de stent.

De rust en het medeleven van artsen en
verzorging heeft grote indruk gemaakt en
gaf mij een veilig gevoel.

Twee uur later voelde ik mij alweer goed.
Het was echter schijn. Eenmaal uit bed,
duurde het herstel nog maandenlang, dat
viel mij erg tegen.

Maar ... zo vertelde de arts: dat is niets
bijzonders, een medische uitval heeft een
lange hersteltijd nodig.

Ook dat was geruststellend.

Jan Dinkelman



Jeugdkerk

Nieuws van de Jeugdkerk

Zondag 26 maart waren we met de Jeugdkerk te gast in de
synagoge. Chazzan Bert Oude Engberink liet allerlei
voorwerpen zien die bij het Joodse geloof en het Joodse
paasfeest horen. Hij vertelde hier heel boeiend over. Het was
een interessante ochtend.

Op Stille Zaterdag speelden we met 7 jongeren in de Witte
Kerk de Paaschallenge, een spel van de PKN voor jongeren.
Omdat ook hierbij het thema “Aan tafel” was, hebben we
eerst met elkaar een driegangendiner klaargemaakt in de
keuken. Vooraf kregen we gevulde eieren. Het hoofdgerecht

was lasagne met rauwkost en het toetje was monchoutaart in ‘ i | ’
een glaasje. Tussen de gangen door hoorden we het verhaal b -
van Goede Vrijdag van Nathanaél, één van de leerlingen van
Jezus. We deden allerlei opdrachten met elkaar en losten
puzzels op.

Na de Paaschallenge gingen we naar buiten om op
verschillende plekken in Lochem filmopnames te maken. We
filmden het verhaal van de opstanding in een modern jasje.
Terug in de Witte Kerk ging Hannah de stukjes film “editen”
tot een echte film.

Op de jeugdzolder hebben we spelletjes gedaan tot in de
kleine uurtjes. Daarna maakten we onze slaapplaatsen klaar
in de keukenzaal en gingen we naar bed.

De volgende ochtend kookten we een heleboel eieren voor
het paasontbijt. We ruimden onze slaapspullen op en
vertrokken met de eieren naar de Gudulakerk. Daar ontbeten
we met de andere gemeenteleden. Tijdens de dienst werd
onze film vertoond. Het was een geslaagd paasweekend!

Roos Dieker




Diny Nijkamp.

Yvette Huitema en Jeanette van der Meij hebben een missie: de
verwezenlijking van een monumentje op het kinderhofje op de
Nieuwe Begraafplaats in Lochem.
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Wat ontbreekt er volgens jullie op het
kinderhofje op dit moment?

Het kinderhofje op de begraafplaats ligt
op een mooie plek, er is echter geen
bankje om te zitten, je gedachten te
laten gaan, te mijmeren.

Wij, Yvette Huitema en Jeanette van der
Meij, ontmoetten elkaar een aantal jaren
geleden bij ‘Levende Namen) dat elk jaar
rond Allerzielen wordt georganiseerd op
de begraafplaats en steeds veel belang-
stellenden trekt. We raakten aan de praat
bij het kinderhofje en hadden gelijk een
klik. Allebei hadden we namelijk een
kindje verloren. Dan staat de wereld stil,
je komt in een emotionele achtbaan
terecht.

Jeanette van der Meij en Yvette Huitema

Er is een gezegde: “it takes a village to
raise a child"”.

Als je kind overlijdt zouden we willen
zeggen: “ it takes a village to lose a child’,
want ook de steun van de gemeenschap
is nodig om het verlies te kunnen
dragen. Gelukkig is er de laatste jaren
aandacht voor de gezinnen die ongewild
in die situatie komen. De moeder draagt
de baby negen maanden bij zich. Na de
geboorte gaan we er zonder meer vanuit
dat het kindje opgroeit tot een gezond
en zelfstandig mens. Dat het leven niet
maakbaar is, merkten wij aan den lijve.
Ook om daarna een zwangerschap aan
te gaan is spannend. Voor het gezin
moet je door maar de man met de hamer
kom je tegen. Je moet door de rouw, het
verlies draag je je leven lang mee.

Het is belangrijk om aandacht te blijven
schenken?

Zeker, op de tweede zondag van
december is het ‘Wereldlichtjesdag’
en wordt wereldwijd om zeven uur
s' avonds een lichtje aangestoken.
Zo worden wereldwijd alle kinderen
herdacht die te vroeg zijn overleden.
Zo ontstond ons idee voor een
monumentje waar ook plek is om te
zitten in de vorm van een bloem.

Het zal omringd worden met wilde
bloemen en de mogelijkheid om een
kaarsje te branden.



Zo wordt het een plek waar je samen
liefdevol kunt herinneren.

Dit willen we graag doen voor en met
naasten van overleden kinderen.

Het monument zorgt voor verbinding en
saamhorigheid: weten dat je niet alleen
staat in je gemis. Het wordt een samen-
werkingsproject voor iedereen die bij wil
dragen aan het realiseren van het eind-
resultaat. Door er samen aan te werken
wordt het een plek van herdenken in
liefde en verbinding. Er komen twee
monumentjes, dichtbij de urnenmuur is
een tweede hofje gepland.

Wat is de volgende stap?

In juni 2023 willen we samen met
geinteresseerden aan het monument gaan
werken. Op de langste dag 21 juni 2023,
zal het monument onthuld worden.

Om zoveel mogelijk (groot)ouders, familie
en naasten te bereiken mee te werken
doen we deze oproep.

Je kunt je opgeven via onderstaand
mailadres of telefoonnummers.
06-29480693 en 06-30306314
verbindingsmonument@gmail.com

Er zijn natuurlijk kosten aan deze mooie
actie verbonden, ook de gemeente
Lochem heeft hulp toegezegd.

Voor wie deze actie een warm hart

toedraagt, of zich ermee verbonden
voelt, is er een banknummer
NL22RABO 01263 48 464 t.n.v.
Stichting Munira Gorssel ovv

Kinderhofje begraafplaats Lochem.
Samen gaan we er iets moois van

maken, want ze mogen niet vergeten

worden.

15



Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

Zondag 14 mei
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. J. Kool

Donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag
10.00 uur Zwiepse Molen
Voorganger: ds. R. Vedders-Dekker

Zondag 21 mei
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. J. Lieftink

Zondag 28 mei, Pinksteren

14.00 uur Gudulakerk

Voorganger: ds. B. Bos,

bevestiging nieuwe predikant Paul Wansink

Zondag 4 juni
10.00 uur Witte Kerk
Ruimteviering

Zondag 11 juni
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. R. Vedders-Dekker

Zondag 18 juni
10.00 uur Gudulakerk
Oecumenische viering

Als uvan plan bent te kijken, leg dan uw liedboek
klaar, zodat u kunt meezingen.

Zondag 14 mei

Op deze zondag lezen we als Evangelietekst
Johannes 15: 9-17. Mogelijk overbekend, dit
gedeelte waarin Jezus zich laat kennen als
vriend. Hoe bekend ook, het thema vriendschap
blijft altijd weer boeien. Met name als het in
Bijbels licht wordt gezet. Viriendschap is geluk
hebben. Of, geluk gehad hebben want je kunt
vrienden ook verliezen. Ds. Jan Kool wil er het
zijne over te berde brengen, met woorden
geleend van die ene Vriend van de
buitencategorie.

Donderdag 18 mei

Hemelvaart is theologisch gezien een uiterst
belangrijk moment tussen Pasen en Pinksteren.
Het is een moment van bewustwording,
emancipatie en taakaanvaarding. Hemelvaart
is het ultieme verhaal over vertrouwen.

We staan in de Hemelvaartsviering stil bij de
vraag: 'Wat is de waarde van die dag voor jou?'
De dienst wordt gehouden in de natuur bij de
molen te Zwiep. We lezen het verhaal over
Hemelvaart naar Handelingen 1: 1-11.

De christelijke muziekvereniging Accoord uit
Neede - Haarlo verleent muzikale medewerking
aan deze feestelijke dienst. U bent van harte
welkom!



Zondag 28 mei, Pinksteren
Bevestiging nieuwe predikant Paul Wansink,
zie hiernaast

Zondag 11 juni

In deze dienst lezen we uit het evangelie naar
Matthetis, Matthelis 9: 9-13. Het thema is de
navolging van Jezus. Er is hier veel over te vinden
van Thomas a Kempis tot Dietrich Bonhoeffer.
Echter navolging moet je doen! The proof of the
pudding is in the eating. De oproep om Jezus te
volgen wordt gehoord en beantwoord in de
gewone wereld van alle dag. De navolging van
Christus leidt de discipelen dus niet uit de wereld,
maar het discipelschap dient zich in de wereld te
manifesteren.

Hoe kunnen wij Jezus navolgen in 20237

Zoals u in de zondagsbrief hebt kunnen lezen,
vindt de intrededienst van ds. Paul Wansink
plaats in de Gudulakerk op eerste Pinksterdag
28 mei, om 14 uur s middags.

Zo hebben gasten die van ver komen, en collega’s
uit het netwerk, gelegenheid om bij de dienst
aanweszig te zijn. De kerkenraad heeft besloten dat
er die Pinksterochtend GEEN kerkdienst zal
plaatsvinden.

's Middags hopen we elkaar feestelijk te ontmoeten
in de Gudulakerk, voor een inspirerende
Pinkster-intrededienst. We nodigen ook de
kinderen van harte uit voor deze dienst. Voor
oppasdienst wordt ook gezorgd.

We vragen u allen om 1 bloem in de kleur rood,
oranje, of geel (Pinkstervuur) mee te nemen.
Deze bloemen worden verzameld en in vazen
gezet, zodat onze nieuwe dominee en zijn vrouw
thuis nog een poos van deze gemeente-gift kunnen
genieten.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen
koffie/thee te drinken met iets lekkers. En het zou
fijn zijn als gemeenteleden hiervoor cake of
koek willen bakken.

U kunt zich hiervoor opgeven bij Roos Dieker via
mail: r.zeegers8@kpnplanet.nl

Werkgroep 28 mei: Johan Koornstra,
Roos Dieker, Jan Getkate, Dick van Maanen
en Marian de Hoop
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Verkgroep pastoraat

Pastoraat-ontmoetingen

Even terugblikken op een bijzonder ontmoetingsmoment op de
ochtend van eerste paasdag.

Vanaf 8 uur was een kleine groep vrijwilligers in de Gudulakerk
druk bezig om een paasontbijt voor de gemeente voor te
bereiden.

De tafels werden voorzien van broodjes, paasbrood, matzes,
sinaasappel- en appelsap en er werd koffie en thee gezet.
Natuurlijk mochten de eieren niet ontbreken.

Die werden gebracht door Anita en Roos en de leden van de
jeugdkerk. Zij hadden de paasnacht doorgebracht in de Witte
Kerk en waren wel aan een ontbijtje toe!

Zo'n 60 gemeenteleden namen vanaf 8.45 uur deel aan
het onthijt.

Het werd een gezellig samenzijn voorafgaand aan de
gezinsviering die om 10 uur begon.

Hanneke Brinkhuis



Seniorenmiddag
70-plussers

Op woensdag 12 april hadden we een High Tea in
restaurant Mondani.

Eerst werden we verwend met een lekkere kop
groentesoep. Daarna konden we uitgebreid kiezen
uit gevulde sandwiches, hartige hapjes en kleine
zoete gebakjes. En natuurlijk was er koffie, thee en
vruchtensap. Ondertussen waren er leuke
gesprekjes in een gezellige sfeer. We kijken terug
op een geslaagde seniorenmiddag.

Hanneke Brinkhuis

Het pastoraat van de PG Lochem staat
open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het
pastorale team via email
pastoraat@pglochem.nl of per
telefoon: 06 20 375 573.

Amanda Jansen heeft als coordinator
van het bezoekwerk de telefoon in
beheer. Spreek a.u.b. uw naam in op de
voicemail wanneer u niet direct
verbinding krijgt. U wordt dan
teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even
navragen!), dan kunt u dit doorgeven
via bovenstaand emailadres of
telefoonnummer. Amanda Jansen
brengt u in contact met een van de
pastores - ouderenpastor Janneke
Koornstra of ds. Jacqueline Krajenbrink -
of een bezoekmedewerker.

Via het e-mailadres
bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die in
aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.



Op 25 maart 2023 overleed Kees
Cup op de leeftijd van 94 jaar.

IN MEMORIAM
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Kees Cup

Kees werd geboren in Amsterdam en groeide op in Bussum, samen met zijn
twee zussen. Zijn veelzijdigheid viel al snel op en zijn ouders gunden hem
daarom Montessori-onderwijs, zodat hij veel invloed had op zijn eigen
ontwikkeling. Naast de gewone vakken ontwikkelde hij zijn muzikaliteit en
speelde piano, dwarsfluit en luit.

Eén dag voor zijn twaalfde verjaardag viel Duitsland Nederland binnen. Die
oorlogsjaren hadden een grote invioed op zijn jeugd. Al was het maar
omdat hij als 14-jarige op pad werd gestuurd als verzetskoerier.

Kees studeerde af als geoloog en promoveerde later op een proefschrift
over mijnbouwkunde. Dat opende de weg voor banen in Senegal en op
Madagaskar. In de jaren '60 getrouwd en vader van 2 kinderen, koos hij
voor een onderwijsbaan aan de universiteiten van Delft en Utrecht. Dat
bleef hij doen tot zijn pensionering in 1986. Kort daarvoor, inmiddels vader
van vier zonen, ontmoette hij Toos de Zeeuw. Het leeftijdsverschil was niet
te negeren. Toen hij haar ten huwelijk vroeg, liet Toos hem beloven dat hij
minstens 90 zou worden. Ze kregen in 1987 een dochter.

Net gepensioneerd en kersvers vader, pakte Kees een studie theologie op.
Hij werd predikant in de Nederlandse Protestantenbond en verbonden aan
de NPB-gemeente in Parijs. Daarnaast werkte hij, samen met Toos, hard om
zijn jongens een zo goed mogelijk thuis te geven.

Begin deze eeuw vond Toos een nieuwe baan in Zutphen en dat bracht hen
in Lochem. Kees genoot van zijn vrijheid en zijn kinderen, had tijd voor de
vele dingen waarin hij geinteresseerd was. Het overlijden van zijn zoon in
2014 was een zware klap. Hij kon daar weinig woorden aan geven, maar
het verdriet tekende hem. Vanaf 2019 ging zijn gezondheid langzaam
achteruit en na een val in 2021 was verhuizing naar de Tusselerhof
noodzakelijk. Hij had daar een fijne plek en kreeg de noodzakelijke
intensieve verzorging.

In een intieme plechtigheid namen zijn geliefden en vrienden afscheid. Zijn
oudste en jongste kind vertelden over hun leven met Kees. Zijn
medebroeders van de Orde der Vrijmetselaren brachten een laatste groet.
En we hoorden de woorden van Johannes: ‘In den beginne was het Woord
en het Woord was bij God en het Woord was God:. Hij had deze verwijzing
zelf op een briefje geschreven dat in de Bijbel op zijn kamer in de
Tusselerhof lag. En hoewel hij voor de pijnlijkste ervaringen in zijn leven
soms amper woorden had, onderstreept die tekst hoe hij zijn lange leven
lang met kracht en onverzettelijkheid het goede nastreefde.

Erik te Loo




Op 7 april is Corinne Slieker
overleden op de leeftijd van
98 jaar.

IN MEMORIAM

Cornelia Helena Geertruida Slieker- 1Jdenberg

Velen zullen haar kennen met de naam Cock Slieker.

Cock groeide op in een gezin waar de sociale (medemenselijke)
aspecten hoog in het vaandel stonden. Dit aspect heeft grote
invloed gehad op haar verdere leven en omgangsvormen.

Zij heeft zich niet verscholen tegenover de medemens door alles
voor zichzelf te houden. Ze deelde vanuit haar ervaringen.
Samen met haar man Leo verhuisden ze van het drukke westen
naar het rustige Lochem.

In haar afscheidsdienst hebben we gelezen uit Matthels 25. Daarin
staat ondermeer: 'Gods nieuwe wereld lijkt op een koopman die op
zoek is naar mooie parels.

Die lezing is ook benoemd hoe Cock in haar leven stond: hoe zij
zich inzette als diaken voor het diaconale werk vanuit onze kerk.
Het omzien naar minder bedeelden, omzien naar mensen in
moeilijke omstandigheden dichtbij of ver weg.

Na het overlijden van Leo onstond er begrijpelijk een leegte.
Gelukkig dat er jaren later een ontmoeting plaats vond met Jan
Visee. Ook, zoals velen weten, was Jan een trouw kerk(bestuurs)lid.
Vele jaren trokken ze samen door het leven en daarnaast bezochten
ze vele kerken, musea en kunst.

Na het overlijden van Jan Visee waren er gelukkig de kinderen van
Jan die zeer getrouw toezicht hielden op het 'reilen en zeilen' van
Cock haar leven.

Ruim 89 jaar is Cock gezond door haar leven gegaan, toen kwamen
er klachten die echter toch steeds weer herstelden.

Na een val vorige herfst en het meer vergeten van dingen volgde
een opname op de Pronsweide en vervolgens de Hoge Weide.

Drie maanden heeft ze daar gewoond.

Op de avond van Goede Vrijdag is Corinne overleden.

Bij de afscheidsdienst in Hart van Berkelland deelden de kinderen
van Jan een mooie bijdrage aan de dienst.

De afsluiting was met het gezongen lied: Ave Maria.

Jan Dinkelman




Op 15 april overleed Geert
Bouwmeester op de leeftijd
van 86 jaar.

IN MEMORIAM
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Geert Bouwmeester

Hij werd geboren als vijfde van uiteindelijk tien kinderen. Zijn wieg stond in
Rotterdam waar zijn vader predikant was. Na zijn middelbare school
volgde hij de kweekschool. Tijdens een vakantie in Putten leerde hij Irene
kennen. Geert voltooide de kweekschool en begon op een school in
lJmuiden. In 1962 trouwden Geert en Irene en hun liefde is bekroond met
vier prachtige dochters. Uiteindelijk belandde het gezin in Lelystad waar
Geert onderwijzer werd aan een nieuwe school met bij de start maar liefst
twee leerlingen, waarvan eentje ook nog eens zijn dochter was. Maar de
school groeide net zo hard als Lelystad in die tijd. Na een aantal jaren nam
Geert het directeurschap op zich. De wens om kennis over te dragen van
alles wat hem lief was kenmerkte zijn hele leven. De grote liefde voor
Frankrijk bracht het gezin talloze malen naar dat land. Bij twee dochters is
die liefde zo diep geworden dat ze er hun woonplaats vonden.

In 1990 wordt Geert voor het eerst grootvader. Als hij een aantal jaar later
met pensioen gaat, heeft hij tijd om zijn negen kleinkinderen beter te leren
kennen. Hij neemt ze mee op reizen naar Riga en Wenen. Ze zijn graag bij
opa Geert en oma Irene in Lochem.

Nadat hij door een herseninfarct getroffen is, werkt hij keihard om zo goed
mogelijk te revalideren. Zijn liefde voor de piano helpt hem om zijn tien
vingers weer optimaal te gebruiken. Begin dit jaar wordt duidelijk dat
Geerts aardse leven eindig is. Hij raakt aan bed gekluisterd en zijn wereld
wordt klein. Maar ook vanuit zijn bed houdt hij oog voor de schoonheid
van de natuur en voor de mensen die hem nabij zijn. Te midden van zijn
geliefden laat hij het leven rustig los op 15 april.

In een overvolle Gudulakerk vertelden Irene, zijn vier dochters,
kleinkinderen, een oude vriend van de kweekschool en een zwager over
hun leven met deze warme en liefdevolle mens. Op een filmpje zagen we
Geert achter de piano terwijl hij het ooit voor Irene gecomponeerde lied
speelde dat hij de titel ‘fiir Irene’ gaf.

We hoorden voor hem dierbare woorden uit Psalm 23: ‘de Heer is mijn
herder, ik ontbreek niet’ Deze minder bekende vertaling was hem onlangs
onder ogen gekomen. Hij was geraakt door deze woorden die
onderstrepen dat iedereen ertoe doet. Ook daarin kwam zijn onderwijshart
tot uitdrukking. Het was haast symbolisch dat toen op de begraafplaats de
laatste woorden klonken, er een groep schoolkinderen langs wandelde.

A Dieu...

Erik te Loo




Derk Antoon Pardijs

Na bijna negentig jaar in Netelhorst te hebben gewoond en daarna
nog anderhalf jaar op de Hoge Weide is Derk Pardijs overleden in de
leeftijd van 91 jaar.

Derk was boer in hart en nieren en daardoor ook een groot liefhebber
van de natuur. Gezien zijn leeftijd heeft hij meerdere periodes
meegemaakt in zijn leven: crisisjaren, oorlogsjaren en jaren van
wederopbouw en vooruitgang.

De militaire opleiding, toen nog verplicht, duurde twintig maanden
om zo volk en vaderland te verdedigen bij een nieuwe

Op 18 april is Derk Pardifs oorlogsdreiging.

overleden op de leeftijd Het huwelijk met Gerda Lemereis was in 1959. Er werden vier

van 91 jaar kinderen geboren, echter het eerste zoontje overleed na 14
maanden.

Derk hield van gezelligheid en was een echte familieman. De komst
van de schoonkinderen en de geboorte van de kleinkinderen was
dan ook een groot geschenk voor opa en oma.

In 2009 overleed Gerda en moest Derk ‘alleen’ verder, gelukkig vulden
de bovengenoemde mensen de leegte zo goed mogelijk op.

In 2021 gaf hij aan wel te willen verhuizen naar de Hoge Weide. De
verhuizing volgde en hij voelde zich er thuis. Dit mede door zijn
helderheid van geest kon hij prima omgaan met de verzorging en
gastvrouwen.

Tweede Paasdag verslechterde de gezondheid en een week later
doofde het kaarsje zogezegd en is Derk overleden.

In een bijna volle kerk hebben we afscheid genomen van Derk.
Kaarsen werden aangestoken door kinderen en kleinkinderen als blijk
van liefde voor vader/opa. Hij was ook zo vaak een lichtpuntje voor
anderen.

Kleindachter Daphne bracht mooie herinneringen naar voren, hieruit
bleek nogmaals de gezelligheid die van opa uitging.

Als schriftlezing hebben we de trouwtekst gelezen, Galaten 6, en die
vertaald naar zijn leven. Daarin staat onder meer: 'help elkander in de
moeilijke dingen in het leven.

De dienst werd afgesloten op de Nieuwe Begraafplaats met woorden
van: 'hier sluiten wij af, de weg die wij samen gingen en dat wij elkaar
niet zullen ontbreken in de tijd die voor ons ligt'

Jan Dinkelman

IN MEMORIAM



Uit de kerkenraad

12 april jl. kwam de kerkenraad weer bij elkaar. We hebben de
komende gemeentebijeenkomst voorbereid, waarover u elders in
Samenspraak kunt lezen. Ook is de voortgang van de werkplannen
van de diverse werkgroepen en colleges aan de orde geweest.

Naast de kerkorde hanteren we ook een zg. ‘Plaatselijke Regeling;
waarin de specifieke regels voor de PGL vastgesteld zijn. Onze
plaatselijke regeling is in 2016 goedgekeurd door onze gemeente en
door de Classis, maar is inmiddels sterk verouderd. Drie Kerkenraads-
leden (Gerard Doornbos vanuit de Kerkrentmeesters, Hanneke
Brinkhuis vanuit Diaconie en Janny Gerritsen of Amanda Jansen
vanuit Pastoraat) zullen zich hierover buigen. U hoort hier t.zt. meer
over.

Verder wordt het hoog tijd dat de inrichting van de Witte Kerk wordt

afgemaakt, hiermee gaat een kleine groep zich bezighouden.

Een terugkerend agendapunt zijn de vacatures:

* Het College van Kerkrentmeesters is nog op zoek naar een
ouderling-kerkrentmeester en twee kerkrentmeesters. André
Blankenstijn is per 1 april gestopt, maar rondt nog wel de gang van
zaken rond de asbestprocedure af. Anneke van der Veen blijft nog
aantot 1julias.

* Het College van Diakenen is nog op zoek naar een of twee diakenen,
omdat Hanneke Brinkhuis per 1 september as. haar ambtstermijn
niet verlengt.

* De Kerkenraad is dringend op zoek naar een voorzitter.

* De Werkgroep Pastoraat zoekt pastorale bezoekmedewerkers.

* Janneke Koornstra maakt al jaren het jaarrooster met Kerkdiensten,
roosters en adressen, houdt wijzigingen bij en geeft die door.

En zij wil deze taak graag overdragen. Wie denkt: dat is nu net iets
voor mij...?

Met het invullen van andere vacatures wachten we op de komst
van onze nieuwe predikant. Over zijn intrede leest u elders in
Samenspraak. Omdat de intrededienst ‘s middags plaatsvindt, heeft
de kerkenraad besloten geen ochtenddienst te houden.
Momenteel zijn er slechts drie ouderlingen van dienst (OvD) actief.
Dit legt een pittige belasting op hen, m.n. in de komende
zomermaanden. Volgens de kerkorde moet bij een kerkdienst een
ambtsdrager (diaken of ouderling dus) de predikant bij aanvang en
afloop van de dienst een hand geven (teken van vertrouwen en
instemming van de kerkenraad). De andere taken van een OvD




kunnen ook door anderen gedaan worden. Diakenen willen liever niet
extra belast worden. Zij zouden wel de handdruk kunnen geven.
Besloten is om in gesprek te gaan met het team Lectoren en hen te
vragen incidenteel een deel van de taken van een OvD over te
nemen. Het streven van de Kerkenraad blijft wel dat er tijdens een
kerkdienst een ouderling en een diaken dienst hebben.

Dit gesprek met lectoren heeft inmiddels plaatsgevonden en een
aantal lectoren hebben zich bereid verklaard, als zij toch dienst
hebben als lector, incidenteel ondersteuning te geven aan OvD. Op
de liturgie wordt dan de term: ‘Lector van Dienst’ gebruikt.
Afgesproken is dat dit een pilot wordt van 1 juni tot 1 oktober 2023.
Hebt u vragen over bovenstaande of over iets anders? Dan horen we
dit graag.

Marian de Hoop, scriba
scriba@pglochem.nl of 06-251 922 21

Gemeenteavond 1juni om 20.00 uur
in de Witte Kerk

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de komende gemeenteavond op donderdag
1 juni, om 20.00 uur in de Witte Kerk. Inloop vanaf 19.30 uur voor koffie/thee.
Op de agenda staan de jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en het
College van Diakenen. U kunt deze opvragen per mail bij de scriba. Uw vragen en
opmerkingen graag tevoren per mail indienen bij de scriba.
Na de Mededelingen geven we graag het woord aan gemeentelid Liesbeth Burger. Zij is,
namens de Wereldraad van Kerken, 3 maanden uitgezonden geweest naar Palestina, om
toe te zien op de mensenrechten in de bezette gebieden. Zij zal vertellen over haar
ervaringen.

Marian de Hoop, scriba (scriba@pglochem.nl)




Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld. Deze

adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten als nieuwingekomenen van harte welkom:

Dhr. J. Scholten vanuit Laren (Gld)

Overleden

18-03-23 Mevr. T. Posthuma (01-02-1919)

23-03-23 Dhr. J. Schaap (21-01-1930)

25-03-23 Dhr. C. Cup (11-05-1928)

28-03-23 Mevr. J.C. Voortman-Brouwer (14-08-1924)
07-04-23 Mevr. CH.G. Slieker-lJdenberg (05-09-1924)

10-04-23 Dhr. A.H.J. Beijer (03-08-1960)
15-04-23 Dhr. G.H. Bouwmeester (04-07-1936)
18-04-23 Dhr. D.A. Pardijs (22-02-1932)

Vertrokken

Mevr. G.W. Hoksbergen-Smees naar Neede

Adreswijziging leden P.G. Lochem
Mevwr. J. Abbink-Essink

Mevr. W.R. Heijink-Kok

Dhr. K.S. Blaauw

Mevr. H.M. Regelink-Voskamp
Mevr. D.J. Reerink-Verdonk

Dhr. W. Jansen

Dhr. en mevr. B.W. van Leusen-G. Weijers

Bericht van geboorte of overlijden,
aanmelding, opzegging en
adreswijziging s.v.p. melden aan:

ledenadministratie@pglochem.nl

Verslag Scratchdag: Songs of Praise
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Heerlijk met ons zestigen gezongen o.Lv. Els Dijkerman:
prachtige Engelse hymnes onder begeleiding van de
blazers van Chr. muziekvereniging De Harmonie
Gorssel-Eefde! O.a. “The Lord’s My Shepherd”. Diverse
geoefende zangers en zangeressen uit koren in de
omgeving oefenden mee op zaterdag. Er waren veel
aanwezigen op 30 april in de zangdienst in de Gudulakerk.
Bij de koffie na afloop kon iedereen genieten van heerlijke
Engelse lekkernijen, gebakken door lieve gemeenteleden.
Hartelijk dank!

ledereen was het erover eens: zeker voor herhaling
vatbaar!!!

Antoinette Oprel-van Riel



Diaconie

Diaconale tuin voor de voedselbank

Zaterdag 15 april zijn we gestart met het 10e seizoen.
Een deel van de tuin is geploegd nadat deze al eerder
van mest was voorzien. Op deze zaterdag zijn de
aardappels de volle grond in gegaan. Verder is er sla,
andijvie en prei voor gezaaid in de broeibakken om op
een later tijdstip uitgeplant te worden in de tuin.

We hadden gehoopt iets verder te zijn met het inzaaien
van bieten en wortels maar door het natte voorjaar is
dat niet gelukt.

We hopen op een groeizaam seizoen met een goede

opbrengst. Aan het enthousiasme van de vrijwilligers
zal het niet liggen! Nu is alles nog “zwart en nat” maar over een aantal weken

En u weet: helpers zijn altijd welkom! zal het er compleet anders uitzien.

Harm Wesselink

Paaseitjes gezocht - GEVONDEN!

Op de oproep om paaseitjes voor de voedselbank in
te leveren, kwam een geweldige respons. Twintig en
een halve kilo en twee paashazen kwamen binnen: in
alle kleuren en smaken. Hartverwarmend! Van de
helft zijn geschenkpakketjes gemaakt voor de
voedselbank in Lochem, met daarbij een hartelijke
paasgroet vanuit onze kerk. De tweede helft
brachten we naar de voedselbank in Zutphen. Alle
‘bijdragers’ van harte bedankt.

Gieneke, Hanneke, Gonny en Herma




Berichten

50 jaar getrouwd

Eind maart waren we 50 jaar getrouwd.
We kregen de bloemen uit de kerk en veel
kaarten van meelevende en attente
gemeenteleden.

Hartelijk bedankt daarvoor. Fijn dat er op
deze manier aan ons is gedacht bij dit
bijzonder moment!

Hartelijke groet,
Johan en Janneke Koornstra

Repetitie Song of Praise. Zie verslag op
pagina 26.
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Dank

Lieve mensen, want zo mag ik jullie zeker
aansprekenJullie zijn een geweldige steun
geweest tijdens de moeilijke reis die Jan en
ik de laatste jaren hebben gemaakt .
Bloemetjes, belletjes, kaartjes, autoritjes ,
schouderklopjes, zeg het maar.

Dank, dank, dank, ook namens Jan,
Beatrijs Schaap.

Langs deze weg willen wij eenieder
heel hartelijk danken voor de vele
kaarten, bloemen en bezoeken, welke
wij mochten ontvangen tijdens de
langdurige ziekte en het overlijden van
Toos Klein Wassink-Klein Geltink.

Het heeft ons gezin veel kracht en
troost gegeven in deze moeilijke tijd.

Met vriendelijke groet
Henk Klein Wassink en familie.

Zoveel warme woorden, lieve en mooie
kaarten en brieven, bloemen,
bezoekjes... Uw reactie op het bericht
van Kees' overlijden heeft ons meer
dan goed gedaan. Heel veel dank
daarvoor!

Mede namens de kinderen en
kleinkinderen,
Toos Cup-de Zeeuw




Deze rubriek wordt samengesteld door de Plaatselijke Commissie van de Gelderse Kerken. In deze rubriek willen we u
met enige regelmaat op de hoogte brengen van nieuws en ontwikkelingen in de Gudulakerk

Energie in de St.-Gudulakerk

Door de enorme stijging van de kosten voor energie is onze St.-Gudula deze
winter spaarzaam gestookt. Veel kerken in Nederland hebben hetzelfde
gedaan. De temperatuur in de St.-Gudula is verlaagd naar maximaal 10 °C.
Gelukkig konden de vieringen weer in de Witte Kerk worden gehouden, zoals
dat de afgelopen decennia in de koude maanden van het jaar al gebruikelijk
was. Bij verhuur van de kerk worden vanaf dit jaar de werkelijke energiekosten
in rekening gebracht. De Slimme Meter bewijst hierbij zijn meerwaarde. De PC
denkt na over aanvullende maatregelen om de energiekosten te beperken.
Ondanks de hoge energieprijzen hebben we in de St-Gudulakerk mooie
bijeenkomsten, evenementen en concerten mogen faciliteren.

Zo was er in januari een Symposium over Waterstof van Alliander. Tijdens de
Bachweken heeft het publiek in en om de St.-Gudulakerk kunnen genieten
van carillonconcerten, orgelconcerten, de jaarlijkse Matthéus Passion en een
onvergetelijk concert van trompettist Eric Vloeimans.

Kortom vele bezoekers hebben genoten en daar zijn we als PC blij mee.

Benefietconcert Oekraine op 4 juni

Op zondag 4 juni wordt een Benefietconcert gegeven door Arnhem
Sinfoniétta en musici van het Chamber Ensemble Kyiv onder leiding van de
Oekraiense dirigent Alexej Pevzer. Aanvang 15.00 uur. Er wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd die volledig ten goede komt aan musici en
oorlogsslachtoffers uit de Oekraine.

Zomeropenstelling 2023

Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang voor de zomeropenstelling
van de St.-Gudulakerk. We beginnen dit jaar direct goed met een
fototentoonstelling van de ZILVEREN CAMERA in de maand juni. Deze
expositie wordt gehouden van woensdag 7 juni t/m zondag 2 juli. Open voor
publiek dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Op zondag van 13.00
tot 17.00 uur.

Naast de winnende foto's uit de verschillende categorieén is een zeer
indrukwekkende serie foto's te zien van Eddy van Wessel, winnaar van de
Publieksprijs. Zijn foto's dragen de titel: “Ruines voor de vrijheid”. Met respect
en discretie brengt Eddy van Wessel de slachtoffers van de oorlog in beeld.
In juli en augustus zijn de openingstijden gelijk aan voorgaande jaren. De
Plaatselijke Commissie is op zoek naar extra vrijwilligers die mee willen doen
als gastheer/gastvrouw. lets voor u?

Bel voor meer informatie met Roelof Heringa, 06-553 062 76.
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

Predikant:
Vacature

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
Amanda Jansen

tel. 06 203 755 73

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Uitvaartdiensten:

E. te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma

tel. 06 435 194 58

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente
Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:

www.kerklochem.nl/contact
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hij ziet zichzelf,
maar zodra hij wegloopt
is hij vergeten

hoe hij eruitzag.

Jakobus 4: 24
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juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni

Jakobus 1:19-27
Jakobus 2:1-13
Jakobus 2:14-26
Psalm 68:1-19
Psalm 68:20-36
Jakobus 3:1-12
Jakobus 3:13-18
Psalm 39

Jakobus 4:1-10
Jakobus 4:11-17
Jakobus 5:1-6
Jakobus 5:7-12
Jakobus 5:13-20
Psalm 119:1-8
Psalm 119:9-16
Spreuken 23:1-11
Spreuken 23:12-21
Spreuken 23:22-35

Spreuken 24:1-12
Spreuken 24:13-22
Spreuken 24:23-34
Psalm 119:17-24
Spreuken 25:1-10
Spreuken 25:11-20
Spreuken 25:21-28
Psalm 119:25-32

1 Timotedis 1:1-11

1 Timoteus 1:12-20
Psalm 13

1 Timoteus 2:1-7

1 Timoteds 2:8-15

1 Timoteus 3:1-13

1 Timoteds 3:14-4:10
Psalm 119:33-40
Matthels 7:13-8:1
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Wat hun Heer bezielde,
de vlam van zijn bestaan,

zijn grote, grote liefde,

het daalde uit de hoge,

het stak hun harten aan

het straalde uit hun ogen,

het vloeide uit hun monden,

het klonk in elke taal,

het bloeide onomwonden.

Men wist niet wat men hoorde,
een hartveroverend verhaal,
warme weergaloze woorden.

Hoe vurig was de Heer aanwezig,
zijn Geest vervulde iedereen,

heil en vrede allerwegen,

ware Adam, Gods beminde,
mensen laaiden om Hem heen,
mensen die zich aan Hem binden.

Uit: Hans Bouma, ‘Dus ik besta’



