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Liefde is het enige dat meer wordt wanneer we het delen met anderen.

Mooie woorden die ik aan het begin van dit jaar vond in het appartement van
mijn overleden schoonmoeder. Tussen de bladzijden van alle boeken die ze
had bewaard en die ze koesterde. In elk boek vond ik wel een briefje of een
aantekening, zoals deze woorden tot haar gericht bij Kerstmis twee jaar
geleden door een verzorgende. Ik vond deze woorden in een boekje dat ik zelf
had samengesteld voor Kerstmis van afgelopen jaar en dat bij haar laatst
gedekte tafel lag. En zo maakte ik niet alleen een reis door het leven van mijn
schoonmoeder maar ook door mijn eigen bestaan. Ik heb twee linkerhanden
en kreeg een simpele taak: om de boekenkast op te ruimen. Daar had ik twee
dagen de tijd voor, 48 uur om op avontuur te gaan door zovele levens. Ik wist
dat mijn schoonmoeder veel bewaarde. Ik besefte ook dat in haar nu alle
ouders zijn overleden, maar ik had me nooit gerealiseerd dat dit besef ook
werkelijkheid werd in al die aantekeningen en briefjes tussen de boeken.
Natuurlijk rekende ik erop dat mijn schoonvader weer tot mij zou spreken in
opdrachten en gedichten die tussen de bladzijden gevonden werden. Dat
deed hij ook op een liefdevolle wijze, daarmee de woorden onderstrepend dat
liefde meer wordt als je het deelt met anderen. En dat dit doorgaat tot ver na je
dood. Maar ik had niet verwacht zoveel tekens van leven van
mijn eigen ouders terug te vinden. Mijn moeder is al ruim 17
jaar dood maar stuurde alleen maar lieve woorden naar mijn
schoonmoeder en dus ook naar mij. Mijn vader deed er niet
voor onder. Een boekenkast verbindt leven en dood, hemel
en aarde. Alsof er geen afstand bestaat in jaren, alsof je alle
overledenen even kunt aanraken en omhelzen. Een boeken-
kast is een dunne plek waar het hier en nu samenvalt met de
eeuwigheid. Het sterkst beleefde ik dat bij woorden van mijn
schoonmoeder. Ergens in een boekje schreef zij: ‘Wat is geluk?
Soms, heel soms, heel dichtbij. Dat even heel rustige, heel
stille in je hart. Alsof God bestaat en Hij je even aanraakt’.

Als dat geen liefde is, je geluk delen door de dood heen. Als
dat geen verrijzenis is, de doden blijven tot ons spreken.

Leo Fijen

Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over
kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De
inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.



2 Meditatie: Stille week

4 Mijn verhaal: De afscheidsdienst

7 Dwarsbalk

8 Stille week

19

22

23

25

26

Stilte als vruchtbare bodem

In memoriam

Uit de kerkenraad

Pastoraat: INLIA

Beheer

Berichten
Samen koken en eten

16 Kerkdiensten

18 Pastoraat-ontmoetingen:
bij ons thuis

28

29

30

31

32

Berichten
PaasChallenge

Hemelvaartsdag
Info en colofon
Leesrooster

Inspiratie: gedicht



Mijn verhaal

olan Dinkelman

DE AFSCH EIDSDIENST

Stel: het is Goede Vrijdag. De afscheids-
dienst van Jezus vindt plaats in onze
Gudulakerk in het bijzijn van ouders,
familie en vrienden:

Wij zijn hier samengekomen om afscheid
te nemen van Jezus Christus.

Jullie zoon, Jozef en Maria, jullie
kleinzoon, jullie familielid en vriend.

Zijn levensweg was bijzonder, wij
hebben er ons over verwonderd.
Geboren in een stal temidden van de
dieren, in alle eenvoud. Hoe is het
mogelijk dat een Koningskind daar zijn
eerste levenslicht ziet.

De ster bracht herders naar die
geboorteplaats om het kindje te
bewonderen en de ouders te feliciteren.
Ook de drie wijzen uit het Oosten
hadden in de sterren gezien dat er een
wonder had plaats gevonden in het land
Israél. Ze zadelden hun kamelen en
gingen op weg het wonder tegemoet.
Er moest een koningskind geboren zijn.
Ze zochten in het paleis, logisch!

Maar ze kwamen voor het wonder
uiteindelijk terecht op de plek waar
onder de herberg de dieren verbleven.
Het was niet ongebruikelijk dat de
bezitters van dieren daar verbleven,
maar ja... Om een kind te krijgen...dat
moet je toch niet willen!

Jezus groeide op. Hij was een goede
leerling. Een pientere jongen kun je wel

zeggen. Jezus werd opgeleid in de
Joodse Thora, waarin theologie,
dagelijks leven en geschiedenis
samenvallen. Speelgoed was er niet
zoveel voorhanden in zijn jonge jaren.
Wat een geluk Jozef, dat jij timmerman
was. Voor jou was het niet moeilijk om
een kar of een hut te maken. Daar
hebben de vriendjes van Jezus ook
dankbaar gebruik van gemaakt.

Al in zijn jeugdjaren hield jullie zoon van
gesprekken voeren met geleerde
mensen, zoals gezegd over theologie:
de toepassing van Gods regels in het
dagelijks leven. Maar het redden van
mensenlevens vond hij het allerbelang-
rijkst: genezen van ziektes of mensen
eten geven. Ook dat zag Hij als levens
redden. En het maakte Hem niet uit of
dat in de week of op zondag was: een
leven is een leven.

Dat botste nog wel eens, over veel
dingen had Hij andere gedachten dan
de (schrift)geleerden. Vaak hadden ze
geen antwoord op de gevatte en
doordachte opmerkingen van Jezus.
Zeker toen Jezus begon om gelijke-
nissen te benoemen, verhalen met een
praktische uitleg.

Zo benoemde hij 'de Barmhartige
Samaritaan': een reiziger die onderweg
overvallen werd. Hoe een priester en
een Leviet langs de reiziger liepen
zonder te helpen, terwijl de Samaritaan
dat wel deed.



Waarbij Jezus de vraag stelde wie er goed
handelde en de vraag stelde aan de
schriftgeleerden of zij dat ook zouden
doen.

Of zoals ds. Martin Luther King zei: 'Is het
een beetje te veel gevraagd om de mede-
mens te helpen'? Ongeacht herkomst of
achtergrond: mensen redden gaat ten alle
tijden voor.

Ook een mooi verhaal is toen Hij en jullie,
als vrienden, op het meer waren terwijl er
een storm op stak. Hij nam jullie angst weg:
een woord was genoeg om het water zijn
wil op te leggen: zwijg, wees stil!

Deze week hebben jullie als vrienden nog
samen gegeten met Jezus. We hoorden
over de aparte sfeer die er heerste. lets van
een naderend eind. Jullie hebben daarbij
gesproken over vriendschap en elkaar
helpen. Jezus vertelde over zijn twijfel die
Hij daarbij had: iemand zou Hem verraden.

En nu... nu heeft Jezus ons verlaten... is
gestorven... ja, op brute wijze om het leven
gebracht. Zelfs op het laatst sprak Jezus
nog: 'Vergeef het hun, ze weten niet wat ze
doen.

Hoe heeft het oordeel kunnen gebeuren bij
de terechtstelling van Jezus. Hoe was de
stemming geweest als ieders mening
persoonlijk was gevraagd. Was Jezus dan
ook als verrader aangemerkt ten koste van
die anderen die om duidelijke redenen
waren veroordeeld. Of durfden de mensen

Moedeloos zijn we hier
samengekomen.
Verslagenheid alom:
hadden we maar...

niet tegen te stemmen om eventuele
represailles, voor hen zelf of familieleden?

Als schriftlezing voor deze afscheidsdienst
hebben we gelezen uit Exodus 20:3-17, de
tien geboden. Het begint met ik ben God,
vereer mij en geen ander' tot 'wees niet
jaloers op al wat van een ander is’ Voor
Jezus een leidraad waaraan Hij zich hield.

Zeker, het was aangekondigd dat Jezus zou
sterven, als Koning, als zoon van God.

Dat Hij onze schulden op zich zou nemen
(zoals zijn laatste woorden waren) en zo
ons mensen met een schone lei zou laten
beginnen.

Maar nu. Wat nu? Hoe nu verder?
Moedeloos zijn we hier samengekomen.
Verslagenheid alom: hadden we maar...

Er is geen weg meer terug... we moeten
alleen verder.

Wij, maar nog meer jullie, jullie lieve zoon,
kleinzoon, vriend of familielid.

Er is ons hoop gegeven, ons is verteld dat
Jezus terug zal komen.

Maar hoe en wanneer en waar vandaan en
hoe lang zal het duren?

Laat deze hoop ons vasthouden en laat
deze gedachte een teken van Hoop, Geloof
en Liefde zijn.



Ik geloof...

Steven van Campen

Lamien Zwaan

In deze nieuwe reeks spreken gemeenteleden

vrijuit over hun geloven

Lamien Zwaan (1931) werd als oudste
van zes kinderen geboren in
Nederlands-Indié (nu Indonesié).

Op Sumatra, vlakbij de theeplantage
waar haar vader werkte. Dat op zich is al
een verhaal. Vaderlief - en dat was hij
echt; Lamien zat nog al eens bij hem op
schoot - studeerde af op de KMA in
Breda en was dus beroepsmilitair, maar
hij wilde het leger helemaal nietin. In
Nederland kon hij vervolgens geen werk
vinden, er woonde familie in Indi€; zij
daar ook naartoe. In Zuid-Sumatra was
geen kerk te bekennen; wel een
rondreizende predikant. Die doopte hun
kinderen thuis.

*Geloof. ik kon en kan er niet
onderuit en dat is mijn
grootste zegen

Geloof was er gewoon bij hen. En ook
warmte, genegenheid. ‘De zegen om in
zo'n gezin op te groeien, dat gaat je hele
leven mee. God laat niet los’ zegt
Lamien daar nu over. Die overtuiging
heeft haar door de heftige dieptepunten
in haar leven geholpen, zoals het
overlijden van zoon Harry op 40-jarige
leeftijd en van dochter Boukje

toen die 67 was. En van haar man Cor in
2018. 'Veel verdriet, ja, maar ook
zegening. Dat is het werk van de Geest!
Het is bekend: de Japanners vielen in de
Tweede Wereldoorlog Nederlands-Indié
binnen. Het gezin moest weg van hun
plek, naar Java, waar een broer
onderwijzer was en hen gelukkig kon
opvangen. Met het laatste vliegtuig
lukte dat. Op Java was nog wel verzet,
maar vergeefs. De Jappen (zo werd de
vijand genoemd) sloten de Europese
mensen bij elkaar op in een school.
Tijdelijk, want na een paar maanden
werden ze geinterneerd in een kamp.
3000 Mensen op 1 vierkante kilometer!
Die heel solidair waren met elkaar. Dat
zeker. En wat deden de gezinnen van
Lamien en haar oom? Met hun negenen
zongen ze elke avond ‘lk wil U, o God,
mijn dank betalen. Elke avond!

En dat terwijl de mannen voor
dwangarbeid naar de spoorlijn in Siam
(Thailand) werden gestuurd en de
moeders het maar moesten zien te
rooien met de kinderen. En intussen ook
nog eens jonge meisjes geronseld
werden voor prostitutie voor de Jappen.
Lamien was daar te jong voor, maar de
angst... ‘Die werkt je hele leven door!
Maar ondanks dat alles had en heeft ze
een houvast: ‘Geloof, ik kon en kan er
niet onderuit en dat is mijn grootste
zegen!



warsbalk

Het kan anders. .. hoe moeilijk ook

Het heilsverhaal dat ons samen wil brengen, ons verbindt, ons op weg stuurt -
zeker in de kerk - lijkt uitgerekend op die plek, de onze dus, de laatste tijd niet
helemaal goed te werken. Er is storing op de lijn. En dat in een gemeente waar
na corona de contacten intenser zijn dan ze waren en er veel positiefs gebeurt.
Maar conflicten overschaduwen nu dat beeld.

We leven in de Veertigdagentijd, een pittige periode van bezinning waar we
doorheen gaan op weg naar het grootse licht van Pasen. Een pelgrimstocht
die ons tot nadenken stemt. Ook over: Hoe dat bezoedelde deel van ons
gemeenteleven te reinigen? Ons terug vinden?

Natuurlijk, kerk en samenleving zijn met elkaar verweven en die samenleving,
die maatschappij, vertoont helaas steeds meer intolerantie en polarisatie.

Op basis van ‘lk heb gelijk’ en ‘Ik heb toch het recht.. . De bedreigende fakkels
bij mevrouw Kaag voor de deur en elders zijn daarvan een voorbeeld. Maar er
is veel en veel meer. En dat vreet aan ons, slaat ons uit de koers, drijft ons uit
elkaar, zet op tegen elkaar. En het heeft er op z'n minst de schijn van, dat dit
verschijnsel ook in onze kerk de kop opgestoken heeft.

Nee, we hoeven niet allemaal hetzelfde te denken, te voelen. Ook niet in onze
kerkelijke gemeente, de PGL. Maar eigenlijk willen wij toch als navolgers van
Jezus nou juist niet meedoen aan al die egocentrische mechanismen die op
grote schaal maar ook in kleine kring de kans krijgen te woekeren.

En ik herken nu in onze gemeenschap aan allerlei kanten boosheid,
gekwetstheid, hakken in het zand, wederzijdse verwijten, goede mensen die
nachten wakker liggen... Dat kan toch doorbroken worden! Over de eigen
schaduw heenstappen is: het donker loslaten om het licht aan te raken.

Als gewoon gemeentelid weet ik er het fijne niet van en eigenlijk ook niet het
globale. Dat mag wel een beetje meer. Ik merk en voel het, ik zie en hoor het.
Er is verdriet, er is pijn. En kerkenraadsleden stappen niet zomaar op!

De schriftlezing in de ‘Viering gebed en heelheid’ (19 febr. jl., Matthelis 5) ging
over vergeven en liefhebben en in de overdenking gaf Leonard van Wijk op
verrassende wijze de weg aan die wij mogen gaan: vergeef, heb lief, wentel je
niet in je eigen gelijk. Het schijnbaar onhaalbare is haalbaar.

We hebben allemaal wel eens last van een kleine ziel. Wat dat betreft zouden
we samen heel goed ‘de boeken der kleine zielen’ van Louis Couperus kunnen
vullen. En dat maakt het er niet makkelijker op. En ook bij ons komt
ongetwijfeld iets als ‘onverenigbaarheid van karakters’ voor. Niets menselijks is
ons vreemd. (In de maatschappij (! ) is dat trouwens zelfs een ontslaggrond.)
Maar zou het dan bij ons, vanuit onze roeping als gemeente van Christus, niet
juist anders mogen zo niet moeten zijn? Zou dat kunnen? lk hoop van wel.

Steven van Campen



Stille week

Witte Donderdag

Eindelijk iemand die zegt:
heb de ander lief als jezelf
doe zoals ik je laat zien en
deel brood en wijn, voor als
je samen onderweg bent.

Eindelijk iemand die zegt:
ik was je voeten want

ik ben ex om te dienen

doe zoals ik voor jou doe
en sta klaar voor de ander

Emdelijk iemand die zegt:
sta op van je vaste plek
blijf niet zitten waa je zit
maak je stetk voor de reis
die je gaande houdt

Kees Hermis

Goede Vrijdag

Wat e goed is aan deze dag? Ik zou het bij God niet weten.

Overmorgen, dat wel, maar vandaag, nee, vandaag niet.

Want hoe je het ook wendt of keext: het blijFt moord.

€en rechtvaardige, een prachtig kind van God, een vriend..

Nee, deze dag s niet goed niet goed te praten, zelfs niet goed te zingen.

En toch... we kunnen ook weer niet net doen.

alsof we geen weet hebben van evermorgen,

alsof we niet op weg zijn daatheen.

Daarom zijn we gemeenschap, hier en nu. .

Om niets van het erge te verzwijgen, ® e ,
om geen woord van verbijsteting achter te houden ~ = r
Maax ook om de hoop vast te houden, g '
dat het kwaad ten goede keext. ; =

Ko Brevet



Stille Zaterdag

Vaak wordt in deze tijd van ons gevraagd
een pelgrimage: los te laten wie en wat
ons houvast is: en met lege handen,

alleen op weg te gaan. Wat wij niet willen,

want wie kiest ex voor verlies?

Het wordt ons opgedrongen

als was het een voldongen feit.

Dus gaan we, met gesc honden haxt

en met de beelden van wat was.

Donker is het, koud en eenzaam.

Deze dag zien we geen hand voor ogen
en lijkt God ver weg. Maa in het donkex
wordt in ons ets toebereid, een zaad

dat lag te slapen, en dat ontkiemen gaat.

Hans Stolp

Pasen

een Stem, een stem van zo ver

dat de oren ex van tuiten, laat
door het rumoer van alledag heen
het vethaal van de Opstanding
onweerstaanbaar horen als
ijkpunt van ons leven en geloven

de nacht geeft licht

het donkex opent onze ogen
het lege graf laat zien dat

het leven opstaat it de dood
want de Cevende is hiex niet,
Hij leeft! Hij is de adem van God.

Steven van Campen
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Gesprek van de dag
Diny Nijkamp

Zegert Vis woont bijna twintig jaar in Lochem en op een mooie zonnige

dag wissel ik met hem van gedachten over geloof en kerk zijn.

Zegert, hoe raakte je in Lochem verzeild?
Mijn roots liggen in Lunteren, op de
Veluwe. Daar ben ik geboren en
getogen. Maar voor mijn werk in het
onderwijs kwam ik in de jaren ‘80 in
Delft terecht. Een prachtige stad, waar ik
het erg naar mijn zin had. Op een
bepaald moment verkaste ik naar
Nijverdal en in 2003 naar Lochem. Ik
houd enorm van de bossen en dan zit je
op de Veluwe, in Salland en ook hier in
de Achterhoek goed. Ik geniet erin alle
jaargetijden van; je kunt er wandelen en
fietsen in overvloed. Ik kan dat ook heel
goed alleen. Je beleeft alles dan nog
intenser en je kunt je gedachten weer
eens op een rij zetten.

Wat betekent geloof voor jou?

Geloof is een vanzelfsprekendheid in
mijn leven. Het is m'n bestaansgrond.
God is voor mij op allerlei manieren te
vinden: in de stilte, in een ontmoeting,
in de natuur. Maar ik ben er wel heel
voorzichtig in. Je kunt de ontmoeting
met God niet afdwingen, maar séms valt
het je toe. Huub Oosterhuis heeft het
mooi gezegd in de titel van een boek:
“Zien Soms Even”. Dat zeg ik hem wel na.
Het mooie van stilte is dat je het lawaai
in je hoofd kunt loslaten. Het biedt heel
veel ruimte. Ruimte om jezelf te
ontmoeten, de natuur, de ander en
mogelijk ook God. Die ruimte vond ik in
Taizé, waar ik jaren geleden voor het
eerst was. In de vieringen worden
teksten gelezen en liederen gezongen,
maar het belangrijkste is de stilte.
Tegenwoordig ben ik ook betrokken bij

Klooster Nieuw Sion in Diepenveen. De
monniken van de voormalige Abdij Sion
zijn vertrokken naar Schiermonnikoog,
maar er is een hele nieuwe, oecume-
nische, geloofsgemeenschap ontstaan.
Er wonen mensen, eris een
gastenverblijf, er worden retraites
gehouden, er wordt in en om het
complex gewerkt. En, heel belangrijk, er
wordt nog altijd dagelijks gebeden op
vaste momenten. Ook op ‘Sion’ speelt
de stilte een belangrijke rol. Dat spreekt
mij erg aan.

Je bent ook in onze kerk bij allerlei
activiteiten betrokken...

Dat valt reuze mee, er zijn mensen die
veel meer doen! Ik doe wel eens wat
projectmatige dingen. Op dit moment
ben ik betrokken bij de avonden over
contextueel bijbellezen. Hoe lees je de
Bijbel? De tekst zelf speelt een rol, maar
ook hoe je de tekst leest. Wat doet het
met je? Daar komen heel mooie
gesprekken uit voort.

11



Vervolg

Maar eigenlijk is zingen en bidden voor mij
het hart van kerk-zijn. Het brengt je in
verbinding met de Almachtige. Tijdens het
bidden buig je je hoofd voor God. Volgens
mij begint het daarmee. Dat zijn we
misschien wel bijna verleerd in deze tijd van
jezelf centraal stellen.

Ik ben lid geworden van de Werkgroep
Vieren en ik kijk echt uit naar de
samenwerking in deze groep met Els
Dijkerman en de nieuwe predikant Paul
Wansink. Sinds een paar jaar ben ik ook
betrokken bij de vieringen in Huize Gudula.
Die worden één keer per maand op
donderdagavond gehouden. Met een
groepje vrijwilligers geven we hier invulling
aan en dat geeft heel veel voldoening.

Op dit moment zitten we in de
veertigdagentijd. Wat betekent dat voor jou?
In deze tijd probeer ik wat soberder te leven,
zoals even geen alcohol. Het gezin doet ook
mee, ieder op een eigen manier.
Bijvoorbeeld door geen koekjes te eten
en/of geen vlees. Voedsel is in ons land
altijd en overal aanwezig en we werken het
doorgaans klakkeloos naar binnen. Het is
voor ons een vorm van bezinning, van
onthouding.

Pasen is voor mij, veel meer dan Kerst, het
grote Christusfeest. Het bijzondere is dat
zowel de geboorte als de opstanding

's nachts, bij de overgang naar het licht,
plaatsvonden. Daarmee is Pasen, nog meer
dan Kerst, voor mij een lichtfeest.

In het Johannesevangelie staat beschreven
dat Maria van Magdala op de Paasmorgen
een stem hoort bij het lege graf. Zij keert
zich om en zegt: ‘Rabboeni’ In dit gebaar en
in dit ene woord is voor mij de hele Bijbel
samengevat. Rabboeni betekent letterlijk
‘mijn meester In de joodse literatuur wordt

12

het voornamelijk gebruikt voor de Here God.
Je als mens keren naar de Heer en bevesti-
gen dat Jezus de Rabbi met de hoofdletter
is. Daar zit voor mij alles in.

Leek de natuur in de winter
nog dor en doods,
er komt weer nieuw leven!

Tot slot Zegert, we gaan het voorjaar weer in ...
De lente vind ik met stip het mooiste
jaargetijde. De dagen worden langer en we
gaan er weer wat meer op uit. En leek de
natuur in de winter nog dor en doods, er
komt weer nieuw leven! |k zaai ieder jaar in
bakken allemaal plantjes, die later de tuin
ingaan. Ik heb er natuurlijk altijd veel te
veel, maar die vinden hun weg wel in de
familie. Dat uit een klein zaadje de meest
prachtige planten groeien ervaar ik altijd
weer als een wonder!



Het gebruik van de paaskaars gaat terug op een eeuwenoude traditie. Al in de tijd van
Augustinus (354-430) werd hij in de paasnacht, als een verwijzing naar de Opgestane
Heer, brandend de kerk binnengebracht onder het driemaal zingen van ‘Licht van
Christus. Vanouds brandde deze van Pasen tot na de evangelielezing op Hemelvaart.
Zo was de paaskaars het teken van de Heer die na zijn verrijzenis gedurende veertig

dagen verscheen aan zijn apostelen.

In tegenstelling tot de rooms- en oudkatholieke missen is het gebruik van de paaskaars

in protestantste kerken een betrekkelijk jonge en niet algemeen aanvaarde praktijk.

Hij brandt het hele jaar door, omdat iedere zondag een viering van Pasen is. Dat houdt in
dat de kaars al brandt als de gemeente binnenkomt. Aan de paaskaars worden alle andere

kaarsen aangestoken. Na afloop van de dienst wordt de kaars gedoofd. De paaskaars
brandt bij elke uitvaartdienst. Want juist daar waar de dood zo pijnlijk aanwezig is, mag
het paassymbool van het geloof in de opstanding uit de doden niet ontbreken.

Ontleend aan: www.protestantsekerk.nl/paaskaars

Antoinette Oprel-van Riel

Dit jaar hebben we gekozen voor een paaskaars
met het bekende chi-ro-teken (de beginletters
van Christus) en daaronder de vredesduif in een
oranje-geel medaillon. Deze duif komen we ook
tegen in het logo van de Protestantse Kerk in
Nederland.

Uitleg

In het logo van de Protestantse Kerk zijn een kruis
en een duif in een prachtige stralenkrans te zien.
De Protestantse Kerk in Nederland wil uitdragen
waar dit beeldmerk voor staat. Een kerk met
toekomst die leeft vanuit het Woord van God. Een
kerk die gericht is op vrede, gerechtigheid en
heelheid van de schepping. Ook een moedige kerk,
waarin onbevangen, ontvankelijk, geinspireerd en
overtuigd geloofd en geleefd wordt. Het
beeldmerk bepaalt ons met deze symbolen bij de
drie-enige God: God, Jezus Christus en de Heilige
Geest. En daarmee bij de weg die onze Protestantse
Kerk in Nederland wil gaan.

Cirkel

De cirkel symboliseert eenheid, ook de eenheid van
de kerken. Hij staat ook voor volkomenheid en
eeuwigheid en daarmee voor God. God is immers
het begin en het einde, tegelijkertijd. De cirkel

houdt ook verband met Gods schepping: heelheid,
een schepping waarvan God zei dat zij 'zeer goed’
was.

Kruis

In de cirkel licht het kruis op, het christelijk symbool
bij uitstek. Gekozen is voor de meest eenvoudige
vorm ervan, het Griekse kruis met vier armen van
gelijke lengte. Het verwijst naar Pasen: het lijden,
het sterven en de opstanding van Jezus Christus.

Achtarmig kruis

In de stralenkrans is ook het achtarmige kruis te
zien. Dit is een samenstelling van het vierarmige
Griekse kruis en de eerste letter van het Griekse
woord christos, de chi, die je schrijft als: X. Het getal
acht verwijst naar de achtste dag van de schepping.
Na de zevende dag, de vervulling van de
schepping, is er de achtste dag. De dag van het
nieuwe begin. De dag van de opstanding.

Duif
In het midden is een duif zichtbaar, het teken van

vrede en van de Heilige Geest.

Hanneke Brinkhuis
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lk ben ...

Jan Dinkelman

...geboren in Marokko

Antoinette Oprel-van Riel woont sinds kort in Lochem, voor haar
geen vreemde stad.
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Heb je dan ook Marokkaanse roots?

Nee, al zou je dat misschien wel
verwachten.

Mijn ouders zijn geboren in Delft. Mijn
vader werkte in Rotterdam bij een
destructiebedrijf. Een vacature bij een
vismeelfabriek in Agadir (Marokko) trok
zijn aandacht. Mijn moeder ging
akkoord, mits er een woning aanwezig
was bij de fabriek. Dat was het geval. Het
huwelijk werd snel voltrokken en de
auto werd gevuld met huisraad voor de
reis naar het Afrikaanse land. Het was
1953. Een jaar later was mijn geboorte
en daarna kwamen nog een zus en twee
broers. De taal die daar werd gesproken
was Frans. Dus vanzelfsprekend dat ik
ook die taal leerde.

In 1960 werd Agadir getroffen door een
zware aardbeving. In de nacht van 29
februari werden we opgeschrikt door
het natuurgeweld. De kracht van de
beving was rond de zes op de schaal van
Richter. Vrijwel de hele stad (incl.

gebouwen) lag in puin, geen stroom,
geen water. De beving duurde maar
vijftien seconden maar er waren 15.000
mensen die het leven verloren. Het
epicentrum lag precies onder de stad,
vandaar die dramatische gevolgen. Ook
ons huis was beschadigd; het bord met
de huisnaam (in het Frans en Arabisch)
staat nu als souvenir bij mij in de kamer.
De Koninklijke Nederlandse Marine die
op dat moment met een schip in de
Straat van Gibraltar voer, is direct naar
Marokko gevaren om hulp te bieden. Wij
bleven gelukkig ongedeerd, maar mijn
vader kocht meteen vliegtickets om
terug te keren naar Nederland. Mijn
vader is nog wel terug geweest, maar in
1963 definitief in Nederland gebleven bij
het gezin.

Overigens: mijn man lzaak is geboren in
Indonesié, zijn vader was KNIL-er in de
Tweede Wereldoorlog en zat gevangen
in Birma. Izadk heeft zijn vader pas voor
het eerst gezien toen hij vier jaar was.
Twee jaar geleden is mijn man
overleden.

Wat was jouw studie?

Voor de duidelijkheid... we woonden
inmiddels in Barchem. Na de lagere
school ben ik naar het RSG (nu Staring
College) in Lochem gegaan. Een van
mijn favoriete vakken was Frans.
Vandaar dat ik die studie ook heb
gevolgd in Leiden. Niet dat ik voor de
klas wilde gaan staan, het bedrijfsleven



trok mij meer. Zo werd Thomas International
(later overgenomen door Rijn-Schelde-
Verolme) mijn werkgever. Daar maakten ze
gasturbines en compressoren, veelal voor de
export. Algerije was zo'n exportland:
Arabisch- en Franstalig. Alle communicatie
en documenten moesten vertaald worden.

Ik ben enkele keren in Algerije geweest om
te tolken tijdens vergaderingen. De turbines
moesten ten behoeve van de olie-industrie
worden geplaatst in woestijnachtig gebied,
met als gevolg veel slijtage en storingen. Het
kostte heel veel moeite, tijd en geld om de
verschillende projecten af te ronden.
Daarna werd uitgeverij ThiemeMeulenhoff
mijn werkgever. Heel ander werk, maar wel
mooi. Als de auteurs van een schoolboek
een hoofdstuk hadden geschreven zorgde ik
voor de illustraties of passende foto's
daarbij. Natuurlijk in overleg. Steeds meer
lesmethoden worden door de jaren heen
gedigitaliseerd. Inhoudelijk veranderen ze
ook, elke vijf jaar komt er een nieuwe versie,
mede in opdracht van het Ministerie. Om
een voorbeeld te noemen: nu de regering
excuses heeft gemaakt voor het
slavernijverleden, moet hier in
schoolboeken ook aandacht aan worden
besteed.

Na de beéindiging van dat werk ben ik gaan
werken voor een vertaalbureau.
Voornamelijk zakelijke teksten zoals
instructieboeken of aktes (juridisch), maar
ook tijdschriftartikelen. Het is allemaal van
Nederlands naar Frans of omgekeerd.

Je hebt je aangemeld als redactielid van
Samenspraak...misschien ook wel logisch?

Het lijkt me leuk. Het is min of meer een
verlengstuk van mijn werkzaamheden.
Misschien in de eindredactie of af en toe een
artikel schrijven over zang/muziek is ook een
voornemen. Ik voel mij betrokken bij de kerk
in Lochem, overigens in alle plaatsen waar ik
heb gewoond was dat het geval.

In Leiden was ik bij de cantorij van het
studentenpastoraat, zo gaven we
ondersteuning bij de zang. De liederen van
Huub Oosterhuis spreken mij aan, zowel
tekst als melodie.

Toen we in Barchem woonden gingen we
met regelmaat naar de kerkdiensten in
Lochem. Die waren toen in de schouwburg,
omdat de kerk niet voldoende zitplaatsen
had.

Al dertig jaar ben ik lid van het
blokfluitensemble Huismuziek Zutphen.

Nu heb ik mij opgegeven voor de Scratchdag
van 29 april, een project van Els Dijkerman.



Hieronder het overzicht van de diensten.

De diensten worden uitgezonden via internet:

https://kerkdienstgemist.nl,
of scan de QR-code.
Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

Zondag 2 april, Palmzondag
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: pastor S. Bijzet

Donderdag 6 april, Witte Donderdag
19.30 uur Witte Kerk

Voorganger: ds. FW. Brandenburg, Heilig
Avondmaal

Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag
19.30 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. N. Swen

Zaterdag 8 april, Stille Zaterdag
22.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. N. Swen

Zondag 9 april, Pasen

8.45 uur Paasontbijt zie blz 28

10.00 uur Gudulakerk

Voorganger: dhr. E. te Loo, gezinsviering
10.00 uur Kinderviering

Zondag 16 april
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. J. Kool

Zondag 23 april
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. E. Diepeveen

Zondag 30 april

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: dhr. E. te Loo
19.00 uur Gudulakerk
Vespers

Donderdag 4 mei, Dodenherdenking
19.30 uur Gudulakerk
Voorganger: Rem.voorganger

Zondag 7 mei
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: dhr. E. te Loo

Zondag 14 mei
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. J. Kool

Bij de diensten:

Zondag 2 april, Palmzondag

Deze zondag is het Palmpasen, we lezen het
verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Het blijft bijzonder dat Hij eerst juichend wordt
binnengehaald en kort daarna wordt
gekruisigd. In Matthelis 21:1-11 wordt
gesproken over een zachtmoedige koning;
zachtmoedigheid, daar kunnen we wel wat
meer van gebruiken in onze wereld. Waar
sommigen het zien als zwak en kwetsbaar laat
Jezus ons zien dat het krachtig en sterk is.

Donderdag 6 april, Witte Donderdag

De viering van het Paasfeest zet in met Witte
Donderdag. Voordat we ons richten op het
duister van lijden en sterven van onze Heer
vieren we hoe we met hem verbonden zijn. Al
voor zijn dood mogen we elkaar eraan
herinneren dat we altijd mogen hopen op het
licht van de opstanding!

Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag

Met stilte, woorden en muziek,

gaan we de laatste weg van Jezus.

We verbinden ons met al die mensen die

de kruisweg van verdriet en rouw moeten gaan.
We gaan die weg, opstandig in ons hart soms
om zoveel verdriet, machteloos, ontredderd en
leeg. Hopend op uitzicht, verlangend naar licht.
Pasen!

We lezen het lijdensverhaal en Capella Gudula
zingt delen uit de Matthelis- en Johannes-
Passie van J.5. Bach.

Zaterdag 8 april, Stille Zaterdag

Op Stille Zaterdag wordt het leven gekenmerkt
door het ‘niet meer” en het ‘nog niet”. Op
Goede Vrijdag hebben we Jezus zien sterven
aan het kruis. Zijn vrienden en zijn moeder
legden Hem in een graf. En toen werd het stil. In
de Paaswake op deze stille zaterdag komen wij
in het donker naar de stille kerk.



Alles in ons hunkert naar leven door de dood
heen. Nog is de dood niet overwonnen.

Maar dan! Het donker breekt, het licht begint te
schijnen. Een Nieuwe Morgen!

Zondag 9 april, Pasen

De lezingen voor deze zondag: Exodus 14:9-14
en Johannes 20:1-18.

Zondag Resurrexi! We beginnen de dag met een
ontbijt in de Gudulakerk. U leest daar elders
meer over. En zoals we gewend zijn, is het
vanmorgen een gezinsdienst. Dus jongens en
meisjes: sleep je ouders mee naar de kerk! Op
deze Paasmorgen horen we twee verhalen
waarin het draait om de ‘waarom-vraag’ In
Exodus stelt het volk die vraag aan Mozes.
“Waarom heb je ons in Gods-naam naar hier
gebracht?” En in de evangelielezing horen we
twee keer de vraag “waarom huil je?" ledereen
die wel eens met peuters te maken heeft
(gehad), weet dat een mens horendol kan
worden van zo'n eindeloze reeks
waarom-vragen. Met uw welnemen leg ik er op
deze Paasmorgen nog eentje aan ons voor: we
hebben de veertigdagentijd achter de rug,
waarom zijn we hier eigenlijk?

Zondag 16 april

Op deze zondag 16 april is het de dubieuze taak
van ds. Jan Kool om het al te zeer bekende
fenomeen van de twijfel ter sprake te brengen.
Soms is iets te mooi om waar te zijn. En dan is
twijfel geboden. Eerst zien en dan geloven.
Thomas is dan meteen de naam die ons te
binnen schiet. De Evangelielezing op deze
tweede zondag van Pasen is Johannes 20:19-31,
en we voegen er maar meteen de opmerkingen
van Jakobus (Jak. 1:1-8) aan toe. Om zo hopelijk
de twijfel te boven te komen. Of niet.

Zondag 23 april

We hebben inmiddels Pasen gevierd, het feest
van nieuw leven en toekomst. We hoorden twee
zondagen hiervoor het verhaal over het lege
graf. Daarna is Jezus aan zijn leerlingen

verschenen en heeft Hij hen op weg gezonden.
Maar voor Johannes is het daarmee nog niet
gedaan, in zijn evangelie vertelt hij verder, want
nogmaals verschijnt Jezus aan — onder andere —
Petrus, aan de oever van het meer. Een
bijzondere ontmoeting: we horen over tekort en
overvloed, over vertwijfeling en vertrouwen.

En misschien hangt de vraag die klinkt in Exodus
17: 7 Is de Heer nu in ons midden of niet? hier
wel onuitgesproken in de lucht. De vraag van
alle tijden, dus wellicht ook onze vraag?

Zondag 30 april

De lezingen voor deze zondag: Nehemia 9:6-15
enJohannes 10:1-10.

Zondag Jubilate: heel de aarde juich voor God!
En dat gaan we deze zondag zeker doen. Zoals u
in de vorige Samenspraak al kon lezen, wordt
het een dienst in de traditie van Songs of Praise.
Er is een gelegenheidskoor en we worden
begeleid door blazers van de Chr. Muziek-
vereniging De Harmonie uit Gorssel-Eefde.

In Nehemia wordt de Eeuwige toegejuicht enin
Johannes gaat het over het luisteren naar de
stem van de herder. Juichen en luisteren... dat
gaat blijkbaar samen?

Donderdag 4 mei, Dodenherdenking
19.30 uur Gudulakerk

Zondag 7 mei

De lezingen voor deze zondag: Deuteronomium
6:20-25 en Johannes 14:1-14.

Wanneer doe je het goed? Als je de regels volgt,
of als je doet wat gedaan moet worden?
Vanmorgen staat er ook zo'n spannende
tegenstelling centraal in de lezingen: in de ene
lezing draait het om het gehoorzamen aan de
wet, in de andere gaat het juist om het
vertrouwen op Jezus. Vind daar je weg maar
eens in.
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Ook dit voorjaar stellen gemeenteleden hun huiskamer beschikbaar
voor een Bij ons thuis-ontmoeting.

De ontmoeting staat centraal. Er wordt een gespreksthema
aangereikt waar u het onder het genot van een kopje koffie of thee
over kunt hebben, maar misschien komen er ook wel heel andere
dingen ter sprake...

Er zijn in de tweede helft van april twee momenten waarvoor u van
harte uitgenodigd wordt daar aan deel te nemen!

donderdag 13 april van 15.00-16.30 uur
bij Els en Jan Breukelman, Poorters Janlaan 7

dinsdag 25 april van 20.00-21.30 uur
bij Hanneke Westland en Arjan Klein Hazebroek, Heuvelenweg 11

Opgeven voor een ontmoetingsmoment dat u past kan tot twee
dagen voor de datum van uw keuze via pastoraat@pglochem.nl of

tel. 06516 612 59

Janny Gerritsen

Het pastoraat van de PG Lochem staat open voor wie bij ons
aanklopt.

U kunt in contact komen met het pastorale team via email
pastoraat@pglochem.nl of per telefoon: 06 20 375 573.

Amanda Jansen heeft als codrdinator van het bezoekwerk de telefoon
in beheer. Spreek a.u.b. uw naam in op de voicemail wanneer u niet
direct verbinding krijgt. U wordt dan teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even navragen!), dan kunt u dit doorgeven via
bovenstaand emailadres of telefoonnummer. Amanda Jansen brengt u
in contact met een van de pastores - ouderenpastor Janneke Koornstra
of ds. Jacqueline Krajenbrink - of een bezoekmedewerker.

Via het e-mailadres bloemen@pglochem.nl kunt u namen doorgeven
van gemeenteleden die in aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.



De wereld draait nog steeds door,
maar toch is alles anders.

Eerst stonden we daar met palmtakken te juichen,
nu staan we hier met lege handen,

nu houdt de wereld haar adem in

en trekt verdriet, sprakeloosheid en leegte

een mantel om ons heen.

Misschien is het af en toe wel nodig:
om stil te staan,

om toe te geven:

dat ‘er geen woorden voor zijn,

dat ook wij ons ‘on-machtig’ voelen.

En als we de stilte,

in ons stille aanwezig en waakzaam zijn,

écht stilte laten zijn,

kan het misschien gebeuren

dat die stilte als een vruchtbare bodem wordt
waaruit nieuwe hoop, een nieuw begin kan
bloeien.

Dan loert de hoop al stilletjes om de hoek,
ook al is ze nog niet volledig te (be)grijpen...

Elien Rogiers



lichaam overleed Toos Klein
Wassink-Klein Geltink op 12
februari op de leeftijd van 75 jaar.

IN MEMORIAM
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Toos Klein Wassink-Klein Geltink

Toos werd in Klein Dochteren geboren en groeide op als jongste van
vier zussen. Na de school werkte ze bij haar zus, in de bakkerswinkel.
Via catechisatie, Jong Gelre en uiteindelijk de dansavonden bij
‘Witkamp' in Laren leerde ze Henk Klein Wassink kennen en sloeg de
vonk over. In 1971 trouwen ze en na verloop van tijd worden de zonen
Gerben en Marco geboren. Toos was zeer gelukkig met de jongens,
later kwam daar nog kleinzoon Sven bij. Haar mannen waren haar
grote trots en alle liefde kon ze aan hen kwijt. Sven kwam iedere
vrijdag eten en dan was het altijd feest. Op Toos kon je altijd een
beroep doen, toen een buurvrouw alleenstaand werd, ging ze elke
week met haar rummikuppen, en dat vele jaren lang. Als buitenkind is
ze gek op de natuur, van de vakanties genoot ze optimaal. Kamperen
in de zomer, later met de caravan, naar Qostenrijk, Duitsland.

Toos vond daar het licht zo mooi, ze hield sowieso van het licht.

De herfst was voor haar dan ook een lastige periode, ze hield niet van
de donkere dagen. Vele fietsvierdaagses werden samen met de zussen
gefietst en dan door het hele land. Fietsen was ook een heel grote
hobby van haar en natuurlijk op tijd een terrasje pakken. Samenzijn en
samen doen is voor Toos belangrijk, zoals zij er ook altijd voor de
ander was. Toos was een enthousiast lid van de ‘Vrouwen van Nu' en
was lid van de tuin- en wandelclub. Samen mooie tuinen bezoeken,
ook aan de tuin thuis leverde ze haar aandeel. Wandelen in de mooie
omgeving, Toos kon ervan genieten.

In de dienst lazen we uit 1 Korinthe 13, in de vertaling van Karel
Eijkman, zonder liefde ben je nergens. Geloof, Hoop en Liefde, en de
meeste van deze is de liefde. Toos heeft er veel van gegeven, aan haar
gezin, aan de mensen om haar heen. We hebben haar in het licht
gezet en Gerben en Marco haalden herinneringen op aan de moeder
die er altijd voor hen was. Haar gezondheid gaat achteruit, in het
ziekenhuis worden virussen van buitenaf haar fataal. Te midden van
haar geliefden moet Toos het leven loslaten en keert ze terug naar
haar Schepper, die haar eens het leven gaf.

Diny Nijkamp




“Degene die ik liefheb
verlaat ik om degene
die ik liefhad terug te
vinden”

IN MEMORIAM

Marry Meerveld-Spronk

Deze prachtige tekst onder de foto hiernaast stond op het
overlijdensbericht van Marry. Heel toepasselijk omdat zij, toen ze
achteruitging, verlangde terug te keren naar Jaap en naar God. Ze
miste Jaap heel erg. Marry had een vriendelijke uitstraling en was
dankbaar voor de zorg die ze kreeg van haar familie, de verzorging
in de Hoge Weide en het bezoek en de aandacht van mensen om
haar heen.

Marry werd op 25 mei 1939 op de Oude Sluis te Vreeswijk geboren
als het op één na laatste kind in een bakkersgezin van zes zonen en
vijf dochters. Op de jeugdsoos ontmoette ze Jaap met wie ze 25
juli 1962 trouwde. Ze kregen drie dochters, Marion, Annemieke en
Corianne en later zes kleinkinderen. Na de verhuizing naar Lochem
was ze altijd druk: poetsen, truien breien voor iedereen en
vrijwilligerswerk op de Pillinck. Zingen was haar lust en haar leven:
dinsdagavond naar Com nu met Sangh. Met de caravan en het
vliegtuig maakten ze samen vele mooie reizen. In 1984 verhuisden
ze naar de Tusseler, waar ze prettig woonden. Het huis stond open
voor iedereen. In 2003 werd de ziekte Parkinson geconstateerd.
Marry moest steeds meer inleveren. Klagen deed ze nauwelijks. In
2009 verhuisden ze naar de Beusekamplaan. Omdat de zorg te
zwaar werd, ging Marry begin 2018 naar de Hoge Weide afdeling
Velhorst. Dit was voor beiden zwaar: na zoveel jaar gescheiden.
Toch voelde ze zich er thuis. In november 2018 kwam ook Jaap
daar wonen, op een andere afdeling. Toen corona kwam, moest de
Hoge Weide op slot. Ze konden niet samenkomen, maar zagen
elkaar via beeldbellen. Op 13 april 2020 overleed Jaap.

Hij en Marry waren betrokken bij de kerkgemeenschap van de
Gereformeerde Kerk, later de Protestantse Gemeente in Lochem.
In de uitvaartdienst op 9 maart namen we afscheid van Marry met
bekende oude liederen zoals ‘Veilig in Jezus armen;, dat zij graag
zong. De dochters herdachten haar samen en de kleinkinderen
hebben kaarsen aangestoken en bloemen op de kist gelegd. Haar
enige overgebleven zus bedankte de dochters voor hun liefdevolle
zorg. We lazen haar belijdenistekst: ‘Gelukkig zijn zij die niet zien
en toch geloven’ uit Johannes 20. Nadat Annemieke het
dankwoord uitsprak, brachten we een laatste groet aan Marry met
familie en vrienden in het Crematorium in Zutphen.

Janneke Koornstra-Rijskamp




Uit de kerkenraad

Onze kerkenraadsvergaderingen beginnen we, na het welkom door de
voorzitter, met het aansteken van een klein model paaskaars (het licht
van Christus in onze vergadering), waarna beurtelings een van de
kerkenraadsleden de opening verzorgt, met een gebed, een Bijbeltekst,
en/of een korte uitwisseling van gedachten over een onderwerp.
Vervolgens beginnen we met de belangrijkste agendapunten, die onze
volle aandacht nodig hebben. Aan het eind komen de kortere, meer
zakelijke punten als notulen, correspondentie, enz.

In de vergadering van 8 maart was de werkgroep Communicatie
uitgenodigd, n.a.v. hun brief waarin ze om een gesprek vroegen uit
onvrede met de werkwijze van de kerkenraad. We hebben hier een uur
met elkaar over gesproken. De werkgroep gaf o.a. het advies om meer
met de gemeente te delen waar de kerkenraad mee bezig is.

Anderhalf jaar geleden, toen interim-predikant Marcel Zijlstra zijn taak in
de PGLochem begon, ontstond er behoefte om de werkwijze binnen de
bestuurlijke lagen van de gemeente, die gaandeweg waren ontstaan, te
veranderen. Daarvoor was het nodig dat er in de loop van de tijd
nieuwe mensen zouden komen in de diverse vacatures die zouden
ontstaan. Dit was ook het advies van de classispredikant, met wie het
moderamen eind november jl. een gesprek had over de ontstane
situatie na het vertrek van drie leden van de kerkenraad. Naar onze
mening is er een start gemaakt om op een andere manier te gaan
werken binnen de kerkenraad en groeien we nog steeds naar beter.
Verder is de jaarrekening van de diaconie goedgekeurd door de
kerkenraad (deze komt aan bod tijdens de gemeentebijeenkomst in
mei) en kwamen de vacatures aan bod (penningmeester CvK en
ouderlingen voor Jeugd, CvK, Leren, Vieren, Nieuwe Initiatieven,
voorzitter kerkenraad). We zijn blij dat Guus Wiselius de taak van
kerkrentmeester op zich wil nemen.

Blijdschap was er cok over het aannemen van het beroep door dominee
Paul Wansink. Inmiddels weten we dat zijn intrede op 28 mei tijdens de
Pinksterdienst plaats zal vinden. De eerste voorbereidingen worden
getroffen.

Verder is er gesproken over de brandbrief van INLIA. Het COA verwacht
binnenkort weer een grote toestroom van asielzoekers, waarmee Ter
Apel overspoeld zal worden. Om niet weer een onmenselijke situatie
daar te laten ontstaan is hulp gevraagd aan de kerken. Diaconie en Raad
van Kerken en geloofsgemeenschappen buigen zich hierover. Mocht u
een leegstaand gebouw weten waar tijdelijk mensen in zouden kunnen
worden ondergebracht, dan horen we dit graag!

Hartelijke groet aan u allen, Marian de Hoop, scriba
scriba@pglochem.nl, 06 251 922 21



Berichten

Bijeenkomst INLIA*

Donderdag 16 februari jl. vond er een regionale bijeenkomst van INLIA plaats in de Witte Kerk.
Zo'n 20 mensen waren er aanwezig zelfs van buiten de regio, uit Heerenveen en Arnhem.

Het verhaal van John van Tilborg, directeur INLIA, gaf ons een beeld van de crisisopvang zoals
die vorig jaar veelal in Groningen, Friesland en Drenthe heeft plaatsgevonden. Met steun van
INLIA en geld van het COA zijn noodvoorzieningen getroffen voor opvang o.a. in leegstaande
gebouwen, kerken en (vakantie)woningen. De inschatting is dat er in 2023 de komende
maanden voor 600 mensen weer acute opvang moet worden georganiseerd. Daar er
onvoldoende opvang is geregeld door het Rijk zal er weer een beroep worden gedaan op
kerken en geloofsgemeenschappen.

Na deze bijeenkomst werd begin maart door INLIA een noodoproep gedaan voor
opvangplekken.

INLIA is in deze een soort van bemiddelaar tussen het COA en de mogelijke opvangplekken. Dit
is ontstaan omdat gebleken is, denk aan de toestanden in Ter Apel in 2022, dat de overheid
kennelijk niet bij machte is om de asielzoekersstroom in de juiste banen te leiden.

In de kerkenraad is de oproep besproken en er zal onderzocht worden o.a. in samenwerking
met de plaatselijke Raad van Kerken waar we wat in kunnen betekenen.

Heeft u als lezer van Samenspraak ideeén? Kom ermee a.u.b.!

*INLIA staat voor Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers en viuchtelingen

Wilt u meer informatie over deze stichting? Kijk op: www.Inlia.nl
Hanneke Brinkhuis

dan direct de relatie te leggen met onze
dagelijkse werkelijkheid. Elke keer staan deze
avonden op zichzelf. De komende tijd zijn er
nog twee avonden. Zie data hiernaast.

Dicht bij het verhaal, dicht bij jezelf

In het vorige nummer van Samenspraak is al Dinsdag 18 april 2023
aandacht besteed aan de mogelijkheid om Onderwerp: Woningnood
met elkaar een tekst uit de Bijbel te lezen en De stagnatie van de woningmarkt zorgt voor

problemen, met name bij starters. We gaan ook
te rade bij een profeet, Nehemia.

Dinsdag 9 mei 2023
Onderwerp: De aarde en het klimaat
De aarde is kwetsbaar. Er zijn grote zorgen over

Van harte welkom! veranderingen in het klimaat. De mens heeft wel

wat op z'n geweten.

Zegert Vis
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Diaconie

Collecteopbrengsten Diaconie

29-1-2023 Noaberhulp € 238,65

5-2-2023 Werelddiaconaat Pakistan € 303,40
12-2-2023 Noodhulp Syrié € 697,27
19-2-2023 St. Exodus € 246,20
26-2-2023 Veertigdagentijd-Zambia € 327,20

Verder ontvingen wij nog € 20,- voor de diaconie.
Voor de voedselbank ontvingen wij € 15,- en via Francien van Pijkeren nog € 10,- voor
hetzelfde doel.

Besteding gelden Diaconie:

Zoals reeds gemeld in de vorige Samenspraak hebben wij aan de mensen die in Lochem
gebruikmaken van de voedselbank bonnen uitgedeeld waarmee zij zelf iets extra’s kunnen
kopen bij de Plus. Het ging om bonnen van - afhankelijk van de gezinsgrootte € 90,-, € 70 -
of € 50-. In totaal ging het om € 1.540,-.

Daarnaast is er voor € 1.471,- aan wasmiddelen gekocht. Deze zijn bestemd voor alle
mensen die onder de voedselbank in Zutphen vallen, Lochem maakt hier ook deel van uit.
De maandelijkse warme maaltijd in de Witte Kerk op vrijdag 17 februari jl. is verzorgd door
de dames van de Turkse moskee. De opbrengst van € 360,- was bestemd voor slachtoffers
van de aardbeving in Turkije. Dit is aangevuld met € 140,- uit de algemene middelen van de
diaconie.

Uitnodiging seniorenmiddag 12 april

Op woensdag 12 april a.s. organiseert de diaconie weer een
ontmoetingsmiddag. Deze middag houden we een gezellige High Tea
in restaurant Mondani, Graaf Ottoweg 6. (naast de Witte Kerk).

De tijd is van 15.00 — 17.00 uur.

Alle 70-plussers zijn van harte welkom. De kosten bedragen € 20,- per persoon, ter plekke te
voldoen. Mocht het bedrag bezwaarlijk zijn dan kunt u altijd even overleggen bij aanmelding. Bij
voldoende aanmeldingen kan de middag doorgaan.

Een intekenlijst hangt op het bord in de hal van de Witte Kerk. Aanmelden kan ook via mail
hannekebrinkhuis@upcmail.nl of tel. 06 577 988 28.
Graag opgeven véor woensdag 5 april
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Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten als nieuwingekomenen van harte welkom:
Mevr. E. Blaak vanuit Spijkenisse
Mevr. J.G.AH. Zeijseink-Dingemans vanuit Eefde

Overleden

12-02-23 Mevr. A. Klein Wassink-Klein Geltink (28-06-1947)
20-02-23 Dhr. B.J. Bannink (07-06-1939)

01-03-23 Mevr. M. Meerveld-Spronk (25-05-1939)
02-03-23 Dhr. J. de Stigter (02-08-1953)

Vertrokken

Mevr. J. Hofman-de Ruig naar Beekbergen
Dhr. R.N. Wiesenekker naar Zutphen
Mevr. A.M. Scholten van Aschat-Sillem
naar PG.Diepenheim aanmelding, opzegging en

adreswijziging s.v.p. melden aan:

Bericht van geboorte of overlijden,

Adreswijziging leden P.G. Lochem
Dhr. H.G. Heuvelink
Mevr. W.J. Haitink-Nijenhuis

ledenadministratie@pglochem.nl

Mantelzorgboekje

Uit een legaat heeft de diaconie een geldelijke bijdrage kunnen : MAN;;EEORG

leveren aan het realiseren van een mantelzorgboekje.

Het verzoek kwam van Stichting Welzijn Lochem Knooppunt Mantelzorg.
Zij ondersteunen mantelzorgers die onbetaald en vrijwillig voor een
naaste of iemand in hun sociale netwerk zorgen.

Er was behoefte aan een boekje waar de mantelzorger overzichtelijk
gegevens in kan noteren om zo gemakkelijker de hulp uit handen te
kunnen geven. Het boekje is te gebruiken als checklist, een naslagwerk, voor degene die de zorg
(tijdelijk) overneemt. Het mantelzorgboekje is te verkrijgen bij stichting Welzijn Lochem,
mantelzorg@welzijnlochem.nl, tel. 0573-29 70 00

Een inkijkexemplaar is te vinden op de leesplank in de hal van de Witte Kerk.

Hanneke Brinkhuis
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Berichten

Een bos witte bloemen

Twee zondagmorgens geleden staan er twee mensen achter een bos witte bloemen voor onze deur
in de Rosmolenstraat in Lochem. Als we met wat aarzeling de deur openen, blijken ze een
afvaardiging uit een kerkdienst in de Witte Kerk in Lochem te zijn. Als ze in onze kamer een stoel
hebben gevonden blijkt het een bos bloemen ter bemoediging te zijn, vergezeld door wel dertig
handtekeningen. Het gesprek verloopt zo geanimeerd dat we vergeten te vragen: waarvoor
verdienen wij zo'n mooie bemoediging? Na afloop van dit verrassende bezoek proberen wij, Aatje
en Henk Huyser-Frijda, zelf te bedenken wat de aanleiding zou zijn geweest voor deze
bemoediging? Zou het Henk jouw nieuwe heup zijn waar je nog wel een half jaar naar de fysio voor
moet om het lopen weer te leren, ook al ben je bijna 87 jaar? Of jouw a.s bezoek Aatje, waar je
tegenopziet, aan de pijnpoli in het ziekenhuis van Zutphen deze week? Zo gaan we al onze
ouderdomskwalen na, die ons isoleren van de grote mensengemeenschap van de bakker tot de
zorg ouderling en de gemeente. Samen kijken we nu bijna drie weken tegen de mooie witte
bloemen aan die nog niet van plan zijn uit te vallen. En we zeggen tegen elkaar: oud worden valt
niet altijd mee, maar soms ontmoet je mensen van ongekende verrassende kant. Ja, bedankt lieve
leden van de Gudula-gemeenschap. De bemoediging is heel goed aangekomen!

We zien nu al dat de witte bloemen ons naar Pasen zullen brengen. Een knipoog dat alle sores zullen
verdwijnen, de dag van de bevrijding die vast zal komen!

Henk J. Huyser

Samen koken en eten in de Witte Kerk op 21 april

Vrijdag 21 april wordt de laatste maaltijd van dit seizoen gehouden om 17.30 uur in de Witte Kerk.
We zijn van plan er een feestelijk gebeuren van te maken.

Menu
* Een triootje van voorgerechtjes
op een plankje

Dit is een bericht voor de deelnemers
aan de maaltijden in de Witte Kerk.

Waarschijnlijk doordat er geen duidelijk adres
is om u af te melden voor de maaltijden,
mocht er onverhoopt iets met u aan de hand
zijn, onderstaande tip:

Meldt u zich, eventueel, zo vroeg mogelijk af,

* Kip Stroganoff met gebakken
aardappeltjes, salade en
doperwtjes of boontjes

* Als toetje een glaasje
Griekse yoghurt met lemon curd

bij voorkeur via e-mail, aan:
gerritencatryrossel@hetnet.nl.

Of spreek mijn voicemail in op nummer:
06-286 743 76 Catry Rossel.

In het vervolg zullen bij niet tijdig afmelden
de kosten ad € 10,- naderhand alsnog in
rekening gebracht worden.

De lijst om in te schrijven hangt in het voorportaal
van de Witte Kerk.
Wij hopen u te ontmoeten op de 21e april.

Groet van het kookteam: Gerrie Halsema,
Gerrit en Catry Rossel

Catry Rossel
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Berichten

Huis aan huis verspreiden van Samenspraak

Beste mensen,

Samenspraak is al jarenlang een belangrijke
schakel in ons onderling contact en wordt huis
aan huis verspreid door een grote groep zeer
betrokken vrijwilligers. Na zoveel jaren wordt de
groep fysiek steeds kwetsbaarder en is het
verspreiden niet meer zo vanzelfsprekend
geregeld. Wim Knapen, die de codrdinatie al
jaren verzorgt, heeft ons op deze kwetsbare
situatie gewezen. Dit hebben wij besproken met
o0.a. Henk Duine, Ineke en Jan Kieskamp, Jan van
de Herik en Henri van de Kolk, de bezorgers van
de pakketjes Samenspraak.

Het leek ons een goed idee om de “lopers” uit te
nodigen om dit met hen te bespreken en te
vragen om mee te denken.

We hebben als eerste de volgens ons meest
kwetsbare groep, die van Ineke en Jan Kieskamp.
Maandag 27 februari hebben we zeer vruchtbaar
vergaderd met de mensen van deze groep. En
bijna iedereen was er. Velen meldden zich om

indien nodig extra adressen (dichtbij) op zich te
nemen. Ook kwam men in grote getalen met
kandidaat-reserve/vervangende lopers.

Verder kan nog gemeld worden dat Jan Coers
eind van dit jaar Jan van de Herik zal vervangen
als verspreider, waarvoor dank. Al met al een zeer
positief en ook nog gezellig treffen.

PS. De andere groepen zijn via de mail benaderd om
mee te helpen in onze zoektocht naar reserves en
vervangende lopers.

André Blankenstijn

Vrijwillige bijdrage 2023
Beste gemeenteleden.

Hartelijk dank aan alle leden die voor
de actie Kerkbalans 2023 hun

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de
bloemen kaarten en mondelinge felicitaties die
wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons
60 jarig huwelijk

Anken Jan Koppelaar

vrijwillige bijdrage hebben toegezegd.
Van alle genodigden heeft 87%
gereageerd en opgeteld is het
toegezegde bedrag 98% van wat er
begroot is voor 2023.

Een geweldig resultaat in deze
onzekere tijden.

Nogmaals dank.

College van Kerkrentmeesters

Oproep rolstoel

We zijn op zoek naar een tweedehands
rolstoel voor gebruik in de Witte Kerk.

Mocht u er één hebben staan of weet u
iemand die een rolstoel overheeft.
Graag contact opnemen met de
diaconie.

Hanneke Brinkhuis
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Vieren

Paasontbijt in Gudulakerk

Op eerste Paasdag, 9 april, vieren we in de Gudulakerk samen het Paasfeest. Het feest
van de opstanding van Jezus bij het aanbreken van de dag. In de kerkdienst van 10.00
uur staan we hierbij stil. Voorafgaand aan deze viering is er in de Gudulakerk een
gezamenlijk paasontbijt voor alle gemeenteleden en gasten. De jongeren van de
jeugdkerk zullen voor de gekookte eieren zorgen. Verder zal alles klaarstaan in de
ruimte waar normaliter na de kerkdienst koffie gedronken wordt. Aanvang is 8.45 uur.
Aansluitend is er de kerkdienst om 10.00 uur. Na de kerkdienst is er geen koffiedrinken,
want vanaf 12.00 uur maken enkele exposanten van de kunstroute gebruik van de
Gudulakerk. Kortom, allen van harte welkom.

Wilt u opgehaald worden, dan kunt u gebruik maken van autopool@pglochem.n!

PaasChallenge

Stel je voor dat je met de discipelen aan tafel zit.... Is het gezellig, leuk, vol verwachting
om Pasen te vieren? Is dit dan het laatste avondmaal? Is iedereen wel betrouwbaar hier
aan tafel? En Jezus, wat heeft die voor plannen? Het lijkt vredig, maar welke spanningen
voel je in de eetzaal en... Wat speelt er onder de oppervlakte?

Zaterdagavond 8 april a.s. speelt de jeugdkerk in de Witte Kerk de PaasChallenge. Ze
gaan op een speelse en actieve manier ontdekken wat er in de hoofden van de
discipelen leeft. En hoe zit dat eigenlijk? Speelt er iets in jouw leven en heb je de moed
om dit op tafel te leggen? De PaasChallenge sluit aan op het jaarthema van de
Protestantse Kerk: Aan tafel. Door het spelen van de PaasChallenge ontdekken de
tieners het verhaal van Witte Donderdag en het vervolg naar Goede Vrijdag. En de
tieners denken voor zichzelf na over de betekenis van Goede Vrijdag.

Na de PaasChallenge blijven de jongeren in de Witte Kerk slapen. De volgende dag
zullen ze aanschuiven bij het paasontbijt in de Gudulakerk en daarna de kerkdienst, die
een gezinsviering is.

Zegert Vis

Scratchdag

De voorbereidingen voor de Scratchdag op 29 april a.s. met Engelse hymns zijn inmiddels in volle
gang: de aanmeldingen zijn de vijftig gepasseerd, het orkest heeft de arrangementen, er worden
allerlei culinaire voorbereidingen getroffen en niet alleen voor de zaterdag! Het belooft zaterdag
29 april een hele leuke zangdag te worden met als afsluiting op zondag 30 april een feestelijke
zangdienst met Engels lekkers bij de koffie toe! Aanmelden kan nog steeds:
elsdijkerman@gmail.com (aanmelden kan tot en met maandag 24 april) De muziek en info krijg
je dan meteen per mail toegezonden.




Hemelvaartsdag 18 mei 2023

Ook dit jaar zal de hemelvaartviering buiten bij de molen te Zwiep plaatsvinden. Bij mooi weer
natuurlijk buiten, of in de zaal bij de molen bij een minder mooie dag. Mogelijk een goed begin
van Hemelvaartsdag, een pitstop met geestelijke oppepper om er zo een mooie dag van te maken.

De voorganger in deze dienst is nog niet bekend.
De chr. muziekvereniging Accoord uit Neede-Haarlo
heeft zich bereid verklaard om deze openlucht-
dienst op te luisteren met hun muzikale bijdrage.
Deze muziekvereniging bestaat uit 46 leden en de
dirigent is dhr. Henk Jan Radstaak. Het is geweldig
dat deze muziekvereniging naar de Zwiepse molen
wil komen op 18 mei a.s.

Aanvang om 10.00 uur. De muziekvereniging zal
vooraf al enkele nummers spelen. U kunt dus vanaf
9.30 uur al komen om te genieten van de muziek.

Na afloop wordt er gecollecteerd om de onkosten te
dekken en heeft u de gelegenheid om gezellig koffie
of thee te drinken voor eigen rekening met
eventueel iets erbij. ledereen is welkom!

De collecte is bestemd voor een project van de Zwiepse
Molen, zij (Mariska en Ge) steunen een kleinschalig
project: Op dit moment steunen zij een project in Sri
Lanka, waar 45 families geholpen worden met voedsel,
onderdak en lesmateriaal. Mariska en Gé hebben vorig
jaar een scooter gekocht. Nu gaat het geld naar dit
project om voedsel te kopen en lesmateriaal aan te
schaffen.

Wim Lammers
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Kerkgebouwen: Predikant: Autopool kerkdiensten

Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2 Vacature autopool@pglochem.nl
Gudulakerk, Markt 4 Tom Reitsma
Pastoraat PG Lochem: tel. 06 435 194 58
Kerkelijk bureau: pastoraat@pglochem.nl
Paul Krugerstraat 8, tel. 250102 Amanda Jansen Bankrekeningnummers:
kerkelijkbureau@pglochem.nl tel. 06 203 755 73 Diakonie NL63RAB0O0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem
Correspondentie: Vertrouwenspersonen
scriba@pglochem.nl Ria van Houwelingen: Beheer NL29RABO0373711530
m.van.houwelingen@kpnmail.nl  t.n.v. Protestantse Gemeente
Ledenadministratie: Erik te Loo: efteloo@gmail.com Lochem
Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding, Uitvaartdiensten: Webmaster PGlochem
opzegging en adreswijziging E.te Loo, tel. 250312 e-mail: webmaster@pglochem.nl
s.v.p. melden aan: of 06 518 967 97,
ledenadministratie@pglochem.nl  uitvaart@pglochem.nl
Codrdinatie kosters: Cantor-organist: F A h
Jan en Els Breukelman, tel. Mw. E. Dijkerman,
250102, koster@pglochem.nl tel. 06 391 477 82, = =

elsdijkerman@gmail.com ‘ i
A

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:
www.kerklochem.nl/contact
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zondag 2 april  Mattheiis 21:1-9
maandag 3 april  Mattheiis 21:10-17
dinsdag 4 april  Psalm 120
woensdag 5 april  Mattheiis 26:1-16
donderdag 6 april  Mattheiis 26:17-75
vrijdag 7 april  Matthels 27:1-56
zaterdag 8 april  Mattheiis 27:57-66
zondag 9 april  Mattheiis 28:1-15
maandag 10 april  Mattheiis 28:16-20
dinsdag 1 april  Psalm 139:1-12

woensdag 12 april  Psalm 139:13-24
donderdag 13 april  Nehemia 1:1-11
vrijdag 14 april  Nehemia 2:1-10
zaterdag 15 april  Nehemia 2:11-20
zondag 16 april  Nehemia 3:1-10
maandag 17 april  Nehemia3:11-21
dinsdag 18 april  Nehemia 3:22-32
woensdag 19 april  Nehemia 3:33-4:8
donderdag 20 april  Nehemia 4:9-17

vrijdag 21 april  Nehemia 5:1-13
zaterdag 22 april  Nehemia5:14-19
zondag 23 april  Psalm 23

maandag 24 april  Nehemia 6:1-9
dinsdag 25 april  Nehemia 6:10-19
woensdag 26 april  Nehemia 7:1-7a{-60)
donderdag 27 april  Nehemia 7:61-72a

vrijdag 28 april  Nehemia 7:72b-8:12
zaterdag 29 april  Nehemia8:13-18
zondag 30 april  Nehemia 9:1-8

mei  Nehemia 9:9-17

mei  Nehemia 9:18-28
woensdag mei  Nehemia 9:29-37
donderdag mei  Nehemia 10:1-34

1
2

. 3

"-'deden wat!ezus hun had vrijdag : mei  Nehemia 10:35-40
6
7
8

maandag
dinsdag

mei  Psalm 149

mei  Nehemia 12:27-43
maandag mei  Nehemia 12:44-13:3
dinsdag 9 mei  Nehemia 13:4-14
woensdag 10 mei  Nehemia 13:15-22
donderdag 11 mei  Nehemia 13:23-31

%&'f&'ﬂemeﬂ. f_}. "“-':-' ; .' vrijdag 12 mei  Psalm 26

_?pgedragen. Ze brachten een i

zondag

zaterdag 13 mei  Jakobus 1:1-18
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Heer
dezedag
de dagvan ‘hier benik’
iservoorUen

voor de verbijsterde mens

Heer
dezedag N
dedagvan ‘hier benik’ \'\
glanst van leven .
bloeit als vuur '

Heer *. ‘

deze dag r .
de dagvan ‘hier ben ik’

vraagt om goedheid

die niemand kwetst

Heer

deze dag

dedagvan ‘hier ben ik’
roept om vrede

die de schepping heelt

Steven van Campen



