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Meditatie

In den beginne

Je leven wordt bepaald door begin en einde, telkens weer opnieuw. Een oud en
nieuw jaar. Een wondertje wordt geboren of een dierbare overlijdt. Je bakent je
leven af met tijdslijnen: toen ben ik gestopt met werken of maakte ik die prachtige
reis. Toen verhuisden we en begonnen we opnieuw.

Daarom moet de Bijbel wel beginnen met de woorden ‘in den beginne, want
ergens moet toch ook het verhaal tussen God en mensen beginnen? Inmiddels is
het een verhaal geworden van eeuwen lang. Ooit begonnen en wanneer zal het
einde zijn?

Van generatie op generatie vertellen we elkaar door hoe het van het begin af aan is
gegaan tussen God en mensen; God zag dat het goed was, de mens ging zijn of
haar eigen gang. God bleef nabij door al die tijden heen. Telkens opnieuw vertellen
we in de kerk hierover, en dat begin begint vertrouwd te voelen.

Hoe zit dat met de toekomst? Wat zal er nog gebeuren in je leven? Hoe zal een
nieuwe generatie haar geloof levend houden? Dit is onzeker, je weet het
gewoonwed niet. Het is een open weg naar voren toe die vraagt om maar gewoon
te beginnen en op weg te gaan.

Maar wat zou ik graag in mijn dagelijkse leven willen weten waar ik dit jaar wel of
niet aan moet beginnen! Even vooruit kunnen kijken waardoor de inschatting
makkelijker wordt. Alhoewel zou het mij werkelijk helpen met beginnen als ik het
einde al zou weten, of zou het mij beklemmen?

De profeet Jesaja beschrijft God als de Eeuwige. “Wie roept de
generaties vanaf het begin? Ik, de HEER, ik was de eerste en ook
bij de laatsten zal ik zijn." (Jes. 41:4)

In het licht van de Eeuwige het nieuwe jaar instappen en eraan
beginnen. Je weet niet wat er allemaal op je pad komt, maar
het allereerste begin van God en mensen vertrouwt je toe: God
is erbij.

Rineke van den Berg, predikant Protestantse gemeente
Hengelo-GId
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Israél gaat een spannend jaar
tegemoet, denkt emeritus-predikant
Liesbeth Burger. Niet alleen omdat er

een nieuwe, rechts-religieuze

regering aantreedt, maar vooral ook
omdat voor de Palestijnen de maat
vol is. 'De rek is eruit'

Liesbeth is namens de Wereldraad van
Kerken in 2022 drie maanden
uitgezonden geweest naar de bezette
Palestijnse gebieden in het
Midden-Oosten. De opdracht was het
toezien op en rapporteren van de
conflictsituaties aan de VN en Human
Rights Watch (bescherming van
mensenrechten) en de beschermende
aanwezigheid bieden aan de
plaatselijke bevolking.

Jan Dinkelman

Dus je kent de geschiedenis wel van het
Midden-Oosten?

Vanuit mijn beroep, mijn familie en uit
interesse ken ik de achtergrond goed. Vele
jaren ben ik loyaal geweest aan Israélische
zijde; dat blijf ik ook aan het jodendom. Ik
vind dat Joden recht hebben op een eigen
en veilige plek op aarde en ik begrijp ook
hun angst voor aanslagen en vernietiging.
Maar ook de Palestijnen hebben rechten,
die worden mijns inziens te weinig belicht
in de problematiek.

In 1947, twee jaar na de Tweede
Wereldoorlog, is de staat Israél gesticht. De
Britten stelden land beschikbaar dat
eigenlijk niet van hen was. Door de
verschrikkingen in die oorlogsjaren stond
ook vrijwel de hele wereld daar achter. Dat
de Palestijnen daar toen ruimte voor
moesten maken was natuurlijk niet niks.

In 1967, na veel incidenten met
omringende landen, brak daar de
Zesdaagse Oorlog uit. Wat niemand
verwachtte, gebeurde wel: het Israélische
leger won en nam grote delen land en ook
de stad Jeruzalem in. Die stad was
aanvankelijk opgesplitst: oost was
Palestijns en west Israélisch.

In de bezette gebieden begon Israél een
aantal jaren later met woningbouw die zich
steeds verder uitbreidde en dat gaat nog
steeds door. Dagelijks zijn er
schermutselingen daarover: huizen en
scholen van de Palestijnen worden plat
geschoven met bulldozers en olijffbomen
worden vernietigd. Zo worden de
Palestijnen steeds verder in het nauw



vervolg

gedreven. Dat wordt op dit moment nog
versterkt door de huidige Israélische
regering. Hierbij werkt de partij van
premier Netanyahu samen met
twee(ultra)rechtse partijen die nog veel
meer nederzettingen willen bouwen op de
westelijke Jordaanoever.

De zgn. kolonisten bepalen wat er in de
door hen bezette en opgebouwde
gebieden gebeurt. Ze lopen rond met het
geweer in de aanslag en bij het minste of
geringste schieten ze gericht. De
kolonisten zijn veel extremer dan de
Israélische soldaten. Juist daarom zijn wij
daar geweest om te rapporteren.

Wat zag je zoal?

Wij waren vooral bij schoolgaande
kinderen en herders.

De kinderen gaan veelal lopend naar
school. Overal staan gewapende soldaten
om toe te zien. Als de Palestijnse kinderen
iets verkeerd zeggen of met een steentje
gooien, kan dat zomaar escaleren.

Bij de kleinste kinderen wordt dan
geschoten met traangas, maar bij tieners
gebruiken ze scherp.

Bij de kinderen leeft ook de angst of hun
huis er 's avonds nog wel staat of dat het is
platgewalst. Overal rijden de bulldozers
die zoiets zomaar (kunnen) doen.

Zo was er een klein kind dat zelfs zijn
knuffel meenam naar school uit angst dat
die 's avonds onder het puin zou kunnen
liggen. Bij de herders is het niet anders. Zij
gaan 's morgens met de kudde op pad,

zoekend naar een beetje gras. Zoekend
tussen de rotsblokken en stenen vinden ze
zowaar ook nog voedsel. Het is het
ouderwetse beeld van de herders met hun
schapen en geiten. Ook bij hen leeft de
spanning: komen de kolonisten om
schapen mee te nemen of dood te
schieten? Dat was ook een taak van ons:
om erop toe te zien dat dat niet zou
gebeuren. Wat mij wel opviel, was dat het
geen herders maar herderinnen zijn.
Stoere vrouwen, voor niets en niemand
bang. De mannen hebben ander werk om
geld te verdienen.

Heel veel Palestijnen werken in Israél. Dat is
niet eenvoudig, de grens wordt streng
bewaakt en het passeren daarvan moet via
checkpoints. Vele duizenden Palestijnen
komen 's morgens met het openbaar
vervoer bij de checkpoints, daar moeten ze
allemaal uitstappen. In de checkpoints
vindt het fouilleren plaats en de controle
van de pas. Vervolgens (aan de andere
kant van de grens) staan bussen klaar om
de arbeiders naar het werk te brengen.

Er is geen verkeer over de grens.

Soms worden de checkpoints zomaar
gesloten, om niets. De soldaten doen dat
om te treiteren of te pesten, met als gevolg
enorme opstoppingen. Het zijn dingen die
je niet voor mogelijk houdt.

Hoe lang zijn die waarnemers daar al en hoe
lang nog?

Sinds 2000-2001, op verzoek van de
Palestijnse kerken. Ik was bij team 85 en nu
is team 86 daar aan het werk. Het is een
constant aanwezig zijn. Alleen al onze
aanwezigheid zorgt ervoor dat er minder
incidenten zijn, maar toch zijn die er nog
wel dagelijks. In de coronatijd was er
minder aanwezigheid en duidelijk meer
geweld.



Zeker voor waarnemers van mijn leeftijd
hebben ze respect. We dragen uniformen,
zodat de kolonisten weten dat we geen
toeristen zijn. Daar tegenover staat dat we
goed herkenbaar zijn en ze ons kunnen
intimideren met bijvoorbeeld stokken of
messen. Dat gebeurt met regelmaat, ze
hebben een hekel aan pottenkijkers.

Voor mij was het ook wel spannend, ik heb
voor mijn vertrek afspraken gemaakt met
mijn familie voor het geval dat... Toch heb ik
niet getwijfeld om te gaan. Als iedereen zou
denken 'het is mij te gevaarlijk' dan loopt het
daar helemaal uit de hand.

Hoe lang nog... ? Ik ben bang nog heel lang.
Zolang Israél doorgaat met de bouw van
nederzettingen zal het onrustig blijven. We
rapporteren aan de VN.

Zij nemen resoluties aan. Vervolgens worden
die amper uitgevoerd. Er zijn zo'n vijf miljoen
Palestijnse vluchtelingen in het
Midden-Oosten, veroorzaakt door de
schending van mensenrechten. Bijna de helft
van hen woont in Jordanié. Die mensen
zitten overigens niet in tentenkampen.

Veel christelijke Palestijnen zijn inmiddels al
verhuisd naar andere landen, onder andere
in Zuid-Amerika. Hierdoor is het aantal
christenen teruggelopen van twintig naar
twee procent.

Wat mij wel opviel was het werk van de
burgemeesters in de Palestijnse gebieden.
Het zijn gewone mensen die echt behulp-
zaam zijn voor de burgers en zoeken naar
praktische oplossingen. Bethlehem was half
november al helemaal in kerstsfeer met
versieringen en lampjes. Dat is voornamelijk
het werk van de burgerlijke gemeente waar
ook de moskee aan meedoet.

Je had het over de scholen, hoe is de opleiding
daar?
In de Palestijnse gebieden is het onderwijs

goed georganiseerd, er wordt goed lesge-
geven. De kinderen spreken tevens de
Engelse taal. Er zijn ook mogelijkheden voor
het volgen van academische opleidingen.
Zijn ze eenmaal afgestudeerd, dan kunnen
de mensen echter vaak geen werk vinden.
Velen gaan dan naar het buitenland om een
toekomst op te bouwen.

De ambtenaren zijn vaak nog de mensen uit
de tijd van Jasser Arafat. Het is min of meer
een gesloten vriendenclub, waar je moeilijk
tussenkomt als nieuwe collega.

Het Ministerie van Educatie verricht goed
werk door alle vormen van onderwijs te
ondersteunen.



lk voel het...

Jan Dinkelman

Dat was toch die zware Elfstedentocht?
Het was extreem. Het vroor bij de start
achttien graden.

Met twee vrienden uit Lochem zijn

we de middag van tevoren vertrokken
naar Leeuwarden. Daar hadden we slaap-
plekken geregeld.

In 1963 hoefde je nog geen lid te zijn van
de Friese Elfstedentochtvereniging.

Dus iedereen kon meedoen, ook had je
de keuze om te starten als wedstrijdrijder
of toertochtrijder. Mijn keuze was als
wedstrijdrijder te starten. Hiermee mocht
je al vroeg starten (in het duister).

Het voordeel hiervan was dat je dan voor
het donker 's avonds kon finishen.

De weersvoorspellingen voor die dag
waren ronduit slecht.

De kleding toen was heel eenvoudig: muts
en handschoenen, twee broeken over
elkaar en een trui met zeem of een oude
krant erachter. Zo begon ik aan de tocht.
Al snel vormden zich groepjes die samen
schaatsten en om beurten reden we op
kop. Bij de controleposten was de moge-
lijkheid om iets te eten en te drinken, dat
is wel belangrijk. Je moet wel krachten
houden. Gaandeweg de dag stak er een
flinke oostenwind op, die zorgde voor

Ik voel het... als bonus

Wim Hofstee deed zestig jaar geleden
(18-1-1963) mee aan de Elfstedentocht.

stuifsneeuw op het ijs. Sommige stukken
werden zo vrijwel onbegaanbaar.

Hoe meer kilometers we aflegden, des
te meer afvallers er waren. De kou,
sneeuw en wind eisten hun tol. Op zeker
tijdstip besloot de organisatie om
iedereen te laten stoppen die op dat
moment nog niet in Bolsward was.

Het werd te gevaarlijk. Ik was daar toen
gelukkig voorbij.

Reinier Paping werd de winnaar. Ik kwam
buiten de tijdslimiet binnen, maar heb
hem wel uitgereden. Van de 568
wedstrijdrijders hebben er 57 de tocht
volbracht. ledereen die buiten de
tijdslimiet binnen kwamen (dus ik ook)
kregen geen Elfstedenkruisje. In de
winters van '85, '86 en '97 heb ik als
toerrijder de Elfstedentocht gereden en
wel steeds het kruisje gekregen.

Of de Elfstedentocht nog weer komt?
Wat ijsdikte betreft denk ik wel, maar of
de organisatie het aandurft met de
honderdduizenden bezoekers betwijfel ik.

Hoe is de voorbereiding voor zoiets?
Naast het werken op de boerderij heb ik
altijd aan sport gedaan. lk was de hele
dag in beweging.



In mijn jeugdjaren was het eerst voetballen
bij Lochem. De uitwedstrijden (bijv. Ruurlo,
Vorden, Borculo) bezochten we op de fiets.
Na de wedstrijd, op de terugweg, was het
vaak een wedstrijd wie het eerst van het
elftal weer in Lochem was. Dat ging mij goed
af, meestal was ik er als eerste. Toen er een
racefiets te koop was, heeft mijn vader die
voor mij gekocht. Hij had wel een voor-
waarde: ik mocht nooit gaan roken.
Daarmee was ik akkoord. Al snel volgde het
lidmaatschap van een wielerclub en reed ik
wedstrijden. Grote namen uit die jaren
waren Bert Boom (wereldkampioen baan-
wielrennen) en Fred de Kinkelder met wie ik
mee fietste.

Tijdens mijn militaire dienstplicht ontdekte ik
het hardlopen. Met lopen was ik succesvoller
in de wedstrijden, een vierde plaats bij het
NK in Eersel op de 25 km was mijn grootste
succes. 's Winters was het veldlopen met de
oostelijke crosscompetitie. Schaatsen heb ik
altijd gedaan, voor schooltijd al kijken of het
ijs dik genoeg was en 's middags schaatsen.
Met regelmaat deed ik mee aan 'afvalwed-
strijden) de voorloper van het marathon-
schaatsen. Ook schaatstochten in Giethoorn,
de Molentochten en tochten op het
IJsselmeer waren voor mij favoriet.

's Zomers was de training op de Lochemse-
berg: hardlopen met klimmetjes en de
schaatspassen oefenen op dennennaalden.
Later heb ik diverse bestuursfuncties gehad,
na de vergadering 's avonds deed ik meestal
even de sportschoenen aan om nog eind te
gaan hardlopen.

Woon je nog op de boerderij?

Nog steeds. Graag loop ik nog tussen de
koeien. In het verleden waren er ook kippen,
maar die hebben plaatsgemaakt voor extra
koeien en kalveren. Mijn dochter en schoon-
zoon zetten het bedrijf nu voort. Naast de
koeien in de stal liggen er nu zonnepanelen
op de stal.

Maar... met regelmaat pak ik nog de race-
of de crossfiets of in de winterdag de
schaatsen.

Ik ben dankbaar dat ik dit
allemaal nog kan doen...

Ik ben er heel dankbaar voor dat ik op mijn
80e dit allemaal nog kan doen en ook nog zo
maatschappelijk betrokken kan zijn.
Dankbaar... misschien wel dat onze lieve Heer
hier een bijdrage aan levert.

In ieder geval voel ik het ... als een bonus!



kerk in actie

Nieuwe hoop in Moldavié

Ouderen en jongeren in Moldavié staan er vaak alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt
kleine kerken op het arme platteland in het opzetten van hulpprogramma’s waarbij
jongeren ouderen helpen. De oude Milasia (98) is enthousiast: “Ik geloof weer in de dag
van morgen.”’

Milasia en Pavel (18) wonen allebei in Parcova, een klein dorp in het noorden van
Moldavi€. Twee keer per week helpt Pavel Milasia met klusjes in huis, boodschappen en
de was. Er is altijd tijd voor een gesprekje. “Ik vind het fijn dat ik kan helpen’, vertelt Pavel.
“De ouderen voelen als grootouders voor me. Dan wil je toch niet dat ze alleen zijn?"
Milasia voelt zich nu niet meer alleen: “Door de jongeren kan ik het goede van het leven
zien. Mijn dag is altijd de moeite waard. Dank aan God voor alles wat Hij geeft”” Pavel is
vastbesloten om te blijven in zijn land. “Ik wil hard werken voor betere omstandigheden.
Verandering begint altijd bij jezelf”

Hoe helpt Kerk in Actie?

Door de grote werkloosheid in Moldavié kunnen veel gezinnen de touwtjes niet aan
elkaar knopen. Een groot deel van de beroepsbevolking werkt daarom in het buitenland.
Jongeren en ouderen blijven achter en hebben niemand om op terug te vallen. Kerk in
Actie-partner Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kleine kerken op het
Moldavische platteland in het opzetten van hulpprogramma’s voor kwetsbare ouderen.
Voorgangers krijgen een training en activeren jongeren in de kerk om ouderen te
bezoeken, boodschappen voor hen te doen en een praatje te maken. Dat werkt aan twee
kanten: jong én oud zijn minder alleen!

Dit project staat centraal in de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie. Met Pasen wordt er
gecollecteerd voor het werk van MCA in Moldavié. Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd




warsbalk

Jij hoort er niet bij

Het begon echt niet met de ‘sociale’ media: het buitensluiten van mede-
mensen. Maar die brachten het verschijnsel wel massief aan de oppervlakte.
Evenals bijvoorbeeld het verfoeilijke taalgedrag van hoge ambtenaren bij
Buitenlandse Zaken. De spuigaten lijken helemaal open te staan. Maar...

is dat nou in ons gewone of kerkelijke leven ook zo diep treurig? Dat valt
toch allemaal wel mee?

Zoals de oplettende lezer van deze rubriek weet: ik put nogal eens uit mijn
eigen leven. Daaruit twee uiteenlopende ervaringen, één redelijk recent en
één al even geleden.

Er is door de gemeente een werkgroep gevormd van mensen die elkaar nog niet
allemaal ontmoet hebben; ik zit daarin. Er is een groepsapp, dat wel. Eén van de
voor mij nog niet bekende leden poneert daarop meteen een stevige stelling waar
ik het echt niet mee eens kan zijn. lk laat dat weten. Dat had ik dus niet moeten
doen. Zijn reactie: Jij deugt niet, jij bent van de verkeerde generatie, jij hoort er niet
bij in deze tijd en trouwens. . jij kunt ook niet schrijven.

Of ik nu kwetsbaar ben of weerbaar... dit komt aan.

En... alweer aardig wat tijd geleden was ik docent op een Pabo. De examens waren
voorbij en een student uit het dorp waar wij woonden, was ook geslaagd. s Avonds
ging ik naar hem toe. Er was een huis vol volk, nog net een stoel vrij naast een
jongeman, nou ja, 17, 18 jaar schatte ik hem. 'Hallo. ... goeienavond.. Geen reactie.
Ik zei wie ik was en vroeg wie hij was: een broer van de afgestudeerde. Dat was het;
dit werd kennelijk een rustig avondije.

Nou, toch niet helemaal. Na een flinke stilte en wat opzij kijken zei hij ineens: Jij
hoort er niet bij, hé. Tja, dat roept wel een vraag op.

‘Waarbij niet, als ik vragen mag?’ Zijn antwoord was heel verrassend, kan ik wel
zeggen: ‘Bij de gemeente van Christus!’

Hoe reageer je op zo iets? Op zo'n moment, op die plek?

‘Knap van je, zei ik, ‘maar hoe weet je dat?’

‘Nou, dat zie ik aan je. Daar mocht ik het mee doen.

En ja... dit alles roept nu bij mij toch de vraag op hoe wij dat nou bij ons in de
kerk - al of niet bewust bedoeld - doen met mensen die ons eigenlijk niet goed
uitkomen? Misschien kan enige bezinning hierover geen kwaad.

Steven van Campen



Kerststallenwandeling

Van 21 december tot 1januari waren in de
oude binnenstad van Lochemvele
kerststalletjes te bewonderen. In
samenwerking met de raad van kerken en
geloofsgemeenschappen Lochem en de
Lochemse ondernemersvereniging (LOV)
waren 25 kerststalletjes neergezet. Het leek
een mooie activiteit: voor de een om een
kaarsje aan te steken in de Gudulakerk en voor
deander een stukje bezinning. Vele toeristen
die Lochem aandeden met Kerst kwamen
Gudula bezoeken. Lochemse inwoners,
toeristen en gemeenteleden kwamen in
aanraking met het kerstverhaal van Josef,
Maria en het kind Jezus.

De kerk werd ook bezocht door twee jongetjes
van een jaar of zes, zeven. Ze kwamen met zijn
tweeén kijken. Bij binnenkomst wilden zij
weten of de toegang gratis was. Na de
bevestiging gingen ze kijken bij de kerststal.
Vol verwondering keken ze en vroegen ze:
"Komen Josef en Maria ook bij ons op school?"
(net als Sinterklaas, red.). Ik antwoordde dat
ze inde kerk en vele etalages te zien zijn, maar
datze niet naar school komen. Vol
verwondering, maar met een kleine
teleurstelling, pakten de jongens weer hun
fiets en verdwenen in de drukte van de stad.

Naast de kerststal was de kerk gevuld met
kerstmuziek. Ook was er live muziek te horen
doordat Roelof de accordeon had
meegenomen om op te spelen. We willen
iedereen bedanken die een stalletje
beschikbaar heeft gesteld of meegeholpen
heeft als vrijwilliger.

Dienke Geurtz




Jan Willem Drost en Toos
de Zeeuw wisselen van
gedachten over enkele
zaken van kerk en geloof.

Ha Jan Willem,

Ik wilde de draad weer oppakken van onze briefwisseling. We waren in ons
gesprek over de vorm van de kerk gebleven bij de traditie. Volgens jou zijn de
‘Tien Woorden’ geschreven in en voor een tijd waarin het leven overzichtelijker
was. Daar heb je waarschijnlijk gelijk in en een update van de formulering kan
geen kwaad. Zullen we dan beginnen met die laffe (excusez le mot) term ‘tien
woorden’ en daar ‘leefregels’ van maken? Als we geloven dat God zelf die leef-
regels aan Mozes heeft gegeven, zouden ze dan niet eenvoudig ‘dekkend’
gemaakt moeten kunnen worden voor onze tijd?

Ik geef je een voorbeeld*.

1.  God heeft je gemaakt; houd boven alles van Hem.

2. Vakantie, tv, games, muziek, sport, drank en drugs... je kunt je er zomaar
in verliezen. ‘Verslaving’ betekent dat je van jezelf een slaaf hebt gemaakt!

3.  Wanneer je de naam van God gebruikt, doe dat dan niet zomaar, of als
een vloek. Gebruik de naam van God met eerbied.

4. We hebben het altijd druk, druk, druk ... Doe het één dag in de week rustig
aan. Gebruik die dag om leuke dingen te doen, maar neem ook tijd om
aan God te denken en je te bezinnen op je leven.

5.  Hebrespect voor alle mensen om je heen, jong en oud.

6.  Maak je niet zo kwaad dat je een ander beschadigt, geestelijk of
lichamelijk.

7.  Als je vaniemand houdt, blijf die dan trouw en ga zeker niet verlangen
naar wie al bij iemand anders hoort.

8.  Steel niets van andere mensen, materieel of immaterieel.

9.  Wees eerlijk, lieg nooit en vertel geen slechte dingen over anderen.

10. Wees tevreden met wat je hebt en wie je bent en zet je zinnen niet op wat
aan een ander toebehoort.

Ongetwijfeld kan het beter, of completer. Maar ik ben ervan overtuigd dat de
genialiteit van die zeer oude Wet juist daarin schuilt, dat hij voor alle tijden is.

Ik grijp nog even terug op mijn vorige brief (Samenspraak 8, 2022, red.). Daarin
noemde ik als antwoord op jouw suggestie voor een event-kerk nog compassie
en gemeenschap. Het wordt steeds moeilijker om aan die woorden inhoud te
geven; zie de leegloop van de kerken. Wat zijn jouw gedachten daarover?

Hartelijke groet,

Toos

*Ontleend aan enkele websites en door mij nog wat aangepast.

Wilt u reageren, of meeschrijven aan deze briefwisseling? Dat zien we graag! Stuur uw brief of mail
aan het redactieadres achter in dit blad (blz. 30) onder vermelding van ‘briefwisseling'
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Koorproject in Lochem!

Het koor Deo Gratias uit Laren (waarin ook een
aantal mensen uit Lochem meezingt) presenteert
op zondag 12 februari 2023 om 10.00 uur in de
Witte Kerk haar project “Geloven ... hoe dan?”
Daarmee laat het koor zich anders zien dan
ondersteunend in de kerkdienst.

Een uurvullend project, vlotte liederen, van gospels,
opwekkingsliederen tot ballads. Begeleid door een
band en piano, en onder leiding van dirigent Wim
Rijstenberg. De liederen worden door verbindende
teksten, waarbij we dichtbij onszelf blijven, één
geheel. Een heel andere beleving van de
zondagmorgen dus.

Geen dominee, geen organist, maar een project
waarbij je kunt genieten van mooie songs, en jezelf
mag herkennen. Licht en donker, beide komen
voor in het leven van jou en mij. Jezelf leren
kennen, wie ben ik en wie is God, twijfelen, hopen:
geloven heeft heel veel vormen, die er allemaal
mogen zijn. En natuurlijk heel blij worden van zang
en muziek!

Houd de datum 12 februari 2023 alvast vrij!






Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

10.00 uur RK kerk
Voorganger: ds. A. Wieringa Oecumenische
Viering

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. J.W. Drost

19.00 uur Gudulakerk
Vespers

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. J. Krajenbrink

10.00 uur Witte Kerk
Dienst georganiseerd en geleid door
koor Deo Gratias

10.00 uur Kinderviering

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. L. van Wijk

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. |. de Zwart

19.00 uur Gudulakerk
Vespers

Als uvan plan bent te kijken, leg dan uw liedboek
klaar, zodat u kunt meezingen.

Zondag 22 januari

“Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere
en in alles de liefde”

Ofwel: je hoeft het niet over alles eens te zijn —
als mensen onderling niet, niet als (christelijke)
kerken en ook niet als beoefenaars van de
religies wereldwijd. Toch zijn er een aantal
zaken die in alle verschillen overeind zouden
moeten blijven: de waardigheid van de mens,
en de waarde van je relatie tot je medemens.
Deze gaat boven je relatie met De Eeuwige, als
ik Jezus goed begrijp. En De Eeuwige vindt dit
zelf ook, als ik de profeet Jesaja goed begrijp.
Verschillen mogen, verschillen moeten,
verschillen zijn onontkoombaar omdat er
zoveel verschillende mensen zijn. Maar wees
dan wel verschillend met liefde en wederzijds
respect. Stel dat je dit een goed uitgangspunt
vindt: welke keuzes maak je dan in je leven?

Zondag 29 januari

Deze zondag richten we ons op de eerste brief
aan de gemeente in Korinthe. De christenen
moeten zich in een bruisende stad staande
houden met een geloof dat veel van hen vraagt.
En dan komt Paulus met een lijn die we kennen
uit het Oude Testament: dat wat in de ogen van
de wereld zwak is, door God is uitgekozen om
sterken te beschamen. En het is ook de lijn die
Jezus zelf voortzet. Dat wordt duidelijk uit de
Zaligsprekingen, waar juist het zwakke door
Jezus, onze Heer, als sterk wordt gepresenteerd.
Maar is het geen fata morgana? Daar denken
we over na. Ook zal in de dienst Jelle
Hondshorst worden gedoopt, zoon van Bas en
Ingrid Hondshorst-Haverkamp.



Zondag 12 februari
Zie elders in dit blad

Zondag 19 februari

Dienst van gebed en heelheid.

Volgens het inmiddels bekende recept: een dienst
waarin ruimte wordt gegeven aan ons verlangen
naar meer heelheid in ons leven. Met ruimte voor
persoonlijke voorbede of een zegen; misschien
ook wel een biecht van wat je dwars zit?

Er is nog geen voorbereidende bijeenkomst
geweest, dus nadere mededelingen zullen later
volgen in een zondagsbrief. Maar op het
leesrooster staat Matthelis 5:33-48, waarin Jezus
ons pittig aanspreekt op onze houding naar de
medemens: “Heb je vijanden lief en bid voor wie
jullie vervolgen” Klinkt heavy en bijna
onmogelijk? Bij heelheid kun je snel denken aan
ziekte en gezondheid. Maar er zijn ook veel
verziekte relaties, familieleden die elkaar niet
meer kunnen zien en spreken, niet-vergeven,
vasthouden aan je gelijk. Maar ook: nog altijd
last hebben van ‘oud kwaad. trauma’s van
vroeger juist ook in gezinskring. Heel lastig. ..
maar zeer blokkerend in je leven. Alle reden om
deze breuken in onze levens biddend in Gods
handen te leggen. En ja: dat kan heilzaam zijn.




Het pastoraat van de PG Lochem staat
open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het pastorale team via email
pastoraat@pglochem.nl of per telefoon: 06 20 375 573.
Amanda Jansen heeft als coordinator van het bezoekwerk de
telefoon in beheer. Spreek a.u.b. uw naam in op de voicemail
wanneer u niet direct verbinding krijgt. U wordt dan
teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal bezoek, of iemand kent
die daar behoefte aan heeft (wel even navragen!), dan kunt
u dit doorgeven via bovenstaand emailadres of
telefoonnummer. Amanda Jansen brengt u in contact met
een van de pastores - ouderenpastor Janneke Koornstra of
ds. Jacqueline Krajenbrink - of een bezoekmedewerker.

Via het e-mailadres bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die in aanmerking komen
voor de zondagse bloemen uit de kerk.



lemand die ons blad een warm hart toedraagt en bereid is een aantal
(maximaal 11) keren per jaar een paar uur (meer is het echt niet]) mee fo
helpen om weer een mooi blad fe maken, meldt u zich dan bij voorkeur per
e-mail: toos_dezeeuw @live.nl of telefoon: 06 538 459 24.

U hoeft echt geen schrijver te zijn, alle hulp is welkom. Bent u of kent u ’

Bij voorbaaft dank!

De redactie \

19
w






Abraham Bierman

Abraham Bierman

Op zondag 18 december is Bram Bierman overleden, op de leeftijd
van 88 jaar. De laatste weken woonde Bram in de Hoge Weide,
daarvoor geruime tijd in de Zwiepsehof.

Brams geboorteplaats was Steenwijk. Door zijn werk bij de gemeente
Laren en later Lochem kwam hij hier wonen. Hij werkte op de
afdeling financién.

Bij de kerkdiensten was Bram trouw aanwezig. Daarnaast had hij een
brede belangstelling voor andere geloofsovertuigingen. Op de vele
buitenlandse vakanties werden de kerken en gebedshuizen dan ook
niet overgeslagen met een bezoek. Toen broer Joop hem erop wees
dat er in Nederland ook veel te zien was, bleef Bram hier met zijn
vakanties en dat tot grote tevredenheid. Ook cultuur en musea
konden op zijn komst rekenen.

Bram hield van gezelligheid: samen een terrasje pakken, samen op
vakantie of samen eten in de Hoge Weide (wat hij vele jaren deed
vanuit de Zwiepsehof). Tijdens de feestdagen was hij altijd bij zijn
broer en schoonzus in Balk, daar had hij een eigen kamer.

De natuur was een inspiratiebron in zijn leven Ook de kerk vormde
een bron van inspiratie... niet tastbaar, wel voelbaar aanwezig.

In de afscheidsdienst spraken Joop en neef Herman mooie gedachten
uit over het leven van Bram. De lezingen waren uit Psalm 121 en
Prediker 3. Twee heel verschillende lezingen, maar die wel beide dicht
bij ons leven staan.

Waar in de Psalm staat “lk sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar
zal mijn hulp komen?” hebben we in de dienst onder meer gesproken
over “lk sla mijn ogen op... wie kan ik hulp bieden?” Gelukkig had
Bram mensen om zich heen die die opdracht verstonden toen hij
steeds meer afhankelijk werd van hulp van de medemens.

Schoonzus Greet las het gedicht:

‘Niemand heeft een zinloos leven

God heeft ieders naam genoemd'

Jan Dinkelman

IN MEMORIAM




Henk Kolthof

Op 23 december 2022 s Henk Zijn wieg stond in Neede, als vierde in een gezin van vijf
Kolthof overleden op de leeftjd van kinderen. Na de lagere school en de ULO kwam Henk in
94 jaar, dienst van de Lochemse firma Naeff. Als medewerker in

algemene dienst deed hij allerlei klusjes in het bedrijf. Zijn
talenten werden gezien: Henk was een man met veel
verantwoordelijkheidsgevoel en een oprechte interesse in
anderen. Daarbij beschikte hij - zijn leven lang - over een
geweldig geheugen. Daardoor kreeg hij de kans te groeien
in het bedrijf dat zijn hart gestolen had. Eerst werd hij
vertegenwoordiger en later verkoopleider Nederland
binnendienst. Toen hij veertig jaar voor het bedrijf gewerkt
had, nam hij met een zwaar gemoed afscheid.

In 1958 ontmoette Henk zijn grote liefde let. Ruim 55 jaar, tot
aan het overlijden van let in 2014, deelden ze hun levens
met elkaar. Het gezin werd verblijd met dochter Ida en zoon
Berto. Hoewel Henk door zijn werk vaak van huis moest,
zette hij zich voor de volle honderd procent in voor de
belangen van zijn kinderen. Hij zorgde ervoor dat er op zijn
werk dingen gemaakt werden die nodig waren voor
schoolopdrachten en toen Ida nog in Frankrijk woonde,
schreef Henk hoogstpersoonlijk een sollicitatiebrief voor
haar naar een organisatie in Neede.

IN MEMORIAM
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Ook toen hij niet meer werkte en meer tijd kreeg voor zijn grote hobby: vogels,
bleef die interesse in mensen bestaan. Er werd geen familie-verjaardag
overgeslagen en Henk kende de mensen bij naam die werkten in de
supermarkt waar hij zijn boodschappen deed, of die hem verzorgden na zijn
verhuizing in oktober naar huize Gudula. Die belangstelling voor mensen
zorgde ervoor dat hij ook na de dood van let de levenskracht had om
verbinding te blijven zoeken met de mensen om hem heen. En zo ontstond er
in 2016 een bijzondere vriendschap met Ineke.

Toen zijn gezondheid kwetsbhaar werd, raakte Henk zijn zelfvertrouwen wat
kwijt. Hij begon tegen veel dingen op te zien. Zijn dochter verwoordde dat
heel treffend: ‘papa kon zich niet meer verheugen, maar hij kon nog wel
genieten'’ Zo vond hij ook zijn draai in zijn nieuwe woonomgeving. Hij genoot
van de gesprekken met andere bewoners en hij keek zelfs uit naar het
kerstdiner, waar hij met Ineke heen zou gaan. Het liep anders: op 21 december
kreeg Henk een hersenbloeding en twee dagen later is hij rustig ingeslapen.

Voor zijn uitvaart had Henk een briefje klaar gelegd. “You raise me up” stond
erop. En Psalm 139. En “We'll meet again”. En een tekst die hij ontleende aan
woorden van Generaal Buiten Dienst, Peter van Uhm, uitgesproken tijdens
een 4-mei herdenking op de Dam: “Saamhorigheid en dienen begint niet
vanuit het ‘ik” en het zij; maar vanuit het ‘wij’ ontstaan goede dingen”. Met die
ingrediénten werd het een afscheid waarin zijn vertrouwen mocht klinken dat
hij in leven en sterven gezien werd door zijn God.

Erik te Loo




]

o 1 1 De tweede seniorenmiddag op 1 december

Yenmidada stond in het teken van Sinterklaas. De middag
begon met chocolademelk en speculaas.

Aan tafel gingen we aan de hand van
gesprekskaartjes in gesprek over het
Sinterklaasfeest vroeger en nu. Ook werd de
kennis getest met een Sinterklaasquiz onder het
genot van een hapje en drankje. Voor ieder had
de goedheiligman een presentje. We kijken
terug op een gezellige middag. De volgende
seniorenmiddag zal in maart plaatsvinden.
De uitnodiging daarvoor vindt u in de volgende
Samenspraak.

¢Q

Bedankje diaconale collecte

Namens de Vrienden van het Hospice Zutphen mag ik uw kerkgenootschap hartelijk bedanken voor
de collectegelden van 2-10-2022 van € 145,65.

Uw gelden gaan naar het gastenfonds, dat het mogelijk maakt om mensen met een kleine beurs
welkom te heten. Afgelopen jaar is daar gebruik van gemaakt.

Met vriendelijke groet,
Gerrit Vlogman | Hospice Zutphen

AWt 5 ::“; ?f,:,’:‘-‘ Hg{f V=15 ~A A
ACLIVILEIL Vdll g
Insteken & aanhaken

Vanaf oktober komen we om de veertiendaagse bij elkaar. In een
gezellige sfeer wordt er ijverig gewerkt aan sjaals, mutsen, truitjes
voor kinderen. Van te voren zijn er leuke kleuren uitgezocht van
de wol en garen die we grotendeels gekregen hebben. ledereen
heeft een eigen bijdrage van het maken van eenvoudige warme
sjaals tot truien met patronen. Veelal wordt er thuis verder
gebreid of gehaakt. Af en toe worden er ook zelfgebreide spullen
ingeleverd. We hebben tot nu toe een bijdrage kunnen leveren
aan twee projecten.

Hanneke Brinkhuis
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Harm Wesselink

Statistiek over de opbrengst
van afgelopen jaren:
2022: 266 kratten
. = o~ ; 2021: 260 kratten
ARSI ' 2020: 287 kratten
: 1. = 2019: 314 kratten
7 Het bdDOfde Iand L \ 2018: 313 kratten

2017: 260 kratten

Aan het begin van 2023 nog even een terugblik op het ‘diaconale tuinseizoen’ 2022.

Op 1 januari was het precies een maand geleden dat de laatste prei is afgeleverd bij de voedselbank
in Zutphen. Omdat wij op 2 juni gestart zijn met oogsten betekent dit dat wij een half jaar lang verse
groenten hebben kunnen leveren.

Half april zijn we gestart met aardappels poten en het voorzaaien van sla, andijvie, prei enzovoort.

Er moest in dit droge jaar veel gesproeid worden en vaak groeide het onkruid harder dan de
groenten waar het om te doen is. Dat betekende dus veel en consequent wieden!

Totaal hebben wij 266 kratten geoogst:

Rabarber 2 kratten Radijs 5 kratten Sla 50 kratten
Aardappelen 50 kratten Bieten 10 kratten Courgettes 4 kratten
Andijvie 42 kratten Sperziebonen 47 kratten lisbergsla 2 kratten
Koolrabi 4 kratten Snijbonen 15 kratten Wortelen 16 kratten
Tomaten 4 kratten Krulsla 2 kratten Komkommer 2 kratten
Uien 4 kratten Groenlof 10 kratten Spitskool 2 kratten
Pasternak 1 krat Prei 24 kratten

Wat opviel is dat we heel veel sperziebonen geoogst hebben, 47 kratten t.o.v. 17 kratten in 2021!

De verschillen komen voort uit het wisselende tuinoppervlak en uiteraard spelen de
weersomstandigheden ook een grote rol.

In april gaan we van start met het tiende seizoen. Heeft u of weet u iemand die interesse heeft om te
helpen op zaterdagmorgen (zaaien, uitplanten, onkruid wieden) of donderdagmiddag (cogsten)
schroom dan niet, maar neem contact op met ondergetekende.

En voor het geval u dat nog niet wist: lid zijn van de PGL is geen voorwaarde om mee te doen. De
tuin is een initiatief van de diaconie van de Protestantse Gemeente Lochem, maar iedereen die de
voedselbank een warm hart toedraagt kan en mag meedoen, vertel het voort!!

U bent meer dan welkom!

Harm Wesselink
h.jwesselink1@kpnmail.nl
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Uit de kerkenraad

De leden van de kerkenraad kijken positief terug op de gemeente-
bijeenkomsten op donderdagavond 8 en zondagmorgen 11
december jl. In totaal waren rond de 70 mensen aanwezig. Door het
College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen werden
presentaties gehouden en Janny Gerritsen vertelde waar de
kerkenraad zich mee bezighoudt. Van de gelegenheid tot stellen
van vragen werd goed gebruikgemaakt. Wie dit wenst, kan via mail
een verslag ontvangen van deze gemeentebijeenkomsten. U kunt
dit kenbaar maken bij de scriba via scriba@pglochem.nl.

In de zondagsbrief is bekend gemaakt dat de beroepingscommissie
een voordracht heeft gedaan voor een predikant. De kerkenraad
heeft daarop kennisgemaakt met de kandidaat en diens partner en
heeft besloten de voordracht over te nemen. Voordat de gemeente
informatie krijgt en een gemeentebijeenkomst kan worden belegd,
moeten we de zekerheid hebben dat er een huurhuis beschikbaar
is. Hierbij dus de dringende oproep om hiernaar uit te kijken. Zie
ook het bericht van de beroepingscommissie in deze Samenspraak.
Wegens het vertrek van André Blankenstijn uit het Moderamen is er
een nieuw lid gekozen in de persoon van Janny Gerritsen.

Het moderamen bestaat nu uit Nico Meerburg (extern interim
voorzitter), Marian de Hoop (scriba), Harm Wesselink (voorzitter
College van Diakenen) en Janny Gerritsen (voorzitter Werkgroep
Pastoraat)

Ook zijn een waarnemend voorzitter (Harm Wesselink) en
waarnemend scriba (Hanneke Brinkhuis) benoemd, zodat er in geval
van afwezigheid van de vaste voorzitter en scriba vervanging is en
eventueel benodigde handtekeningen gezet kunnen worden.
Verschillende gemeenteleden hebben gereageerd op de inrichting
van de Witte Kerk. In de kerkenraad zijn inrichting en gebruik
geévalueerd. Deze evaluatie wordt voortgezet in de volgende
vergadering.

Op zaterdag 21 januari trekken de leden van de kerkenraad zich een
dag terug, om met elkaar en onder professionele begeleiding te
komen tot een manier van overleggen waarin beter gecommuni-
ceerd wordt, waar op basis van vertrouwen samengewerkt wordt
naar positieve resultaten en die tot een betere startsituatie leidt
voor nieuwe ambtsdragers. We zullen u op de hoogte houden van
dit proces.

Namens de kerkenraad, Marian de Hoop, scriba
scriba@pglochem.nl of 06 251 922 21



Beroepingscommissie en kerkenraad

Zoals bekend zijn wij in gesprek met een kandidaat-predikant. De gesprekken
verlopen positief op alle fronten. Zo heeft de kerkenraad 19 december
kennisgemaakt met de kandidaat en zijn echtgenote en heeft de kerkenraad
na een prettig gesprek besloten mee te gaan in de voordracht van de
beroepingscommissie. Er is echter nog een belangrijke voorwaarde in te
vullen: huisvesting. Zowel de kandidaat-predikant en zijn echtgenote als het
CvK hebben voorkeur voor een huurhuis. Een huis met drie slaapkamers, een
opgang naar boven via bijv. een hal (geen trap in de kamer) en een tuintje
zijn de belangrijkste wensen en bij voorkeur in Lochem zelf. Zodra er zicht is
op een huurhuis, zal de kerkenraad de gemeente bijeenroepen voor nadere
informatie over en mogelijk kennismaking met de kandidaat.

OPROEP

Wij proberen samen met meerdere gemeenteleden via de normale kanalen
een huis te vinden, maar de spoeling is dun. Vandaar deze oproep:

Wie heeft een huis dat verhuurd kan worden

of

wie weet van een huis dat verhuurd zou kunnen worden?

Informatie kunt u doorgeven aan:

André Blankestijn, tel: 06 122 164 27; a.blankestijn1973@kpnmail.nl

Johan Meijer, tel: 06 316 724 52; fam.j.meijer@gmail.com

Dick van Maanen, tel: 06 580 227 38; d.vanmaanen@kpnmail.nl

Dienke Geurtz




Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten als nieuwingekomenen van harte welkom:
Dhr. R.G. Jansen vanuit Laren (Gld)

Overleden

18-12-22 Dhr. A. Bierman (31-12-1933)
23-12-22 Kolthof (24-03-1928)

29-12-22 Mevr. G. van der Scheer (19-07-1930)

Vertrokken
Dhr. en mevr. Braakman-Stegink naar Laren (GId)
Mevr. H.J. Klein Baltink-Nijmeijer naar Laren (Gld)

Adreswijziging leden P.G.Lochem
Mevr. L. Zwaan-van der Ploeg

Data Samens
Samenspraak 2023 Kopij inleveren verschijnt
nummer maand voor 12.00 uur uiterlijk
1 januari-februari  2-1-2023 21-1-2023
2 maart 6-2-2023 25-2-2023
3 april 13-3-2023 1-4-2023
4 mei 24-4-2023 13-5-2023
5 juni 29-5-2023 17-6-2023
6 juli-augustus 26-6-2023 15-7-2023
7 september 14-8-2023 2-9-2023
8 oktober 18-9-2023 7-10-2023
9 november 23-10-2023 11-11-2023
10 december 4-12-2023 23-12-2023
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Berichten

Thema-avond Laren

Op 9 februari organiseert de PG Laren een avond met als spreker
Marinus van den Berg. Het thema is: 'Ouder worden zoals je het niet
wilt. Marinus van den Berg is geboren in Wijhe (1947) en woont nu
in Rotterdam, hij komt deze avond speciaal voor ons naar Laren. Hij
is priester en verpleeghuispastor en daarnaast actief als spreker en
publicist over thema’ als afscheid, rouw en verlies en zorg. Ouder
worden op zich gaat vanzelf. Maar hoe ervaren en aanvaarden we
het als het niet gaat zoals we het graag willen? Dan gaat het vaak
om rouw en verlies in allerlei vormen. De avond begint om 20.00 uur
in het Kulturhus.

Hartelijk dank...

Hiermee wil ik de Protestantse Gemeente Hartelijk dank voor de bloemen die wij
Lochem bedanken voor de bloemen die ik hebben gekregen voor ons 60-jarig huwelijk.
vanwege mijn ziekte mocht ontvangen. En ook voor de kaarten met felicitaties:
tevens wil ik u allen een goed en gezond dank u wel!

2023 wensen.

Vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet, Geert en Irene Bouwmeester-Roosma
mevr. G. Weernink-Klein Wassink

Oplossing Kerstpuzzel:

IK WENS JE LICHT EN TOE
il =
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

Predikant:
Vacature

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
Amanda Jansen

tel. 06 203 755 73

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Uitvaartdiensten:

E. te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma

tel. 06 435 194 58

Bankrekeningnummers:

Diakonie NL63RAB00373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem
Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente

Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl
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Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:

www.kerklochem.nl/contact
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Het volk dat in duisternis Ieéfde,
zag een schitterend licht...

Mattheiis 4:12-17

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

00~ oW s R

[T N TR NS TR N T 0 NN N [N S G S G S S S Gy
L R == - - B R = "R, R N U 6 T = T e

LIq4rooster

januari
Jjanuari
januari
Jjanuari
januari
januari
januari
januari
januari
januari

februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari

Mattheis 4:12-17
Mattheds 4:18-25
Spreuken 19:1-14
Spreuken 19:15-29
Psalm 60

1 Korintiérs 1:1-9

1 Korintiérs 1:10-17
Psalm 37:1-11
Psalm 37:12-24
Psalm 37:25-40

Spreuken 20:1-10
Spreuken 20:11-20
Spreuken 20:21-30
1 Korintiérs 1:18-31
1 Korintiérs 2:1-9

1 Korintiérs 2:10-16
Spreuken 21:1-11
Spreuken 21:12-21
Spreuken 21:22-31
Mattheds 5:1-10
Mattheds 5:11-20
Mattheis 5:21-32
Mattheis 5:33-48
Spreuken 22:1-8
Spreuken 22:9-16
Spreuken 22:17-29
Psalm 24

1 Korintiérs 3:1-9a
1 Korintiérs 3:9b-23
1 Korintiérs 4:1-13
1 Korintiérs 4:14-21
Mattheds 6:1-18
Mattheds 6:19-34
Mattheds 7:1-12
Romeinen 5:1-11

31



Opgang

De zachte krachten zullen zeker winnen

in ‘t eind — dit hoor ik als een innig fluistren
in mij; zo 't zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de grote zaligheid beginnen

die w'als onze harten aandachtig luistren

in alle tederheden ruisen horen

als in kleine schelpen de grote zee.

Liefde is de zin van 't leven der planeten,

en mense’ en diere’ Er is niets wat kan storen
't stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

Henriétte Roland Holst-van der Schalk




