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Op de avond voordat Jezus geboren werd was het enige dat vanuit de hemel nog moest
gebeuren het ophangen van de kerstster die de herders en koningen moest wijzen waar
Jezus was geboren. Drie engelen maakten ruzie wie het mocht doen: "lk mag het doen,
want ik ben de oudste!" "Nee, ik mag het doen, want ik ben de langste!" "Nee, ik" "Nee,
ik!" De Heer hoorde dat geschreeuw en riep de drie bij zich. "Stop met dat gekibbel," zei
hij. "Wie de stal opvult, waar straks mijn Zoon geboren zal worden, die mag de kerstster
ophangen.’

De engelen stopten met ruzie maken en de grootste engel daalde als eerste af naar de
aarde. Onderweg kwam hij een klein sterretje tegen. "Mag ik met je mee?" riep het
sterretje. "Nee," zei de engel nors, "daar heb ik geen tijd voor." Toen hij op aarde kwam,
zag hij de lege stal. De engel keek om zich heen en zag een os grazen in het veld. De
engel pakte het dier bij zijn horens en bracht hem naar de stal. Hij vond ook nog een
paar muizen en een paar vogels die wel een slaapplekje wilden op de balken onder het
dak van de stal. De engel was tevreden. De Heer zou vast trots op hem zijn.

Daarna vloog de tweede engel naar beneden. Ook hij kwam onderweg het kleine
sterretje tegen. "Mag ik met je mee?" vroeg het sterretje. "Nee," zei de engel, "daar heb ik
het veel te druk voor." Op het veld bij de stal verzamelde de engel alle balen stro die hij
kon vinden. Zo konden Jozef en Maria straks lekker zacht zitten en met een beetje stro
in de kribbe hadden ze een mooi bedje voor hun kindje. De Heer zou trots op hem zijn.

Daarna ging de derde engel naar beneden. Hij was de kleinste van de drie en had
geen idee waarmee hij de stal moest vullen. Onderweg kwam hij hetzelfde
kleine sterretje tegen en weer vroeg het sterretje: "Mag ik met je mee?" "Is goed,'
zei het derde engeltje, "dan kunnen we elkaar wat gezelschap houden." Samen
daalden ze af naar de aarde. Toen hij bij de stal kwam, schrok de engel. Het was
er zo donker! Jozef en Maria zouden er niets kunnen zien. Met behulp van het
kleine sterretje stak hij toen een lampje aan. In het warme licht zag hij de dieren
en het stro waarmee de andere twee engelen de stal al hadden gevuld. Hij wist
niet waarmee hij de stal nog verder kon vullen en teleurgesteld ging het kleine
engeltje terug. Onderweg hing hij het kleine sterretje op een mooi plekje aan de
donkerblauwe hemel.

In de hemel ging het engeltje direct naar de Heer om te vertellen dat hij niets had
gevonden om de stal mee te vullen. Maar de Vader glimlachte en zei: "Kleine engel, jij
hebt de stal gevuld met licht! En datzelfde licht zal ook van de hemel naar beneden
schijnen. Kijk maar eens naar de ster die je aan de hemel hebt gehangen." De kleine
engel keek en kon zijn ogen niet geloven. Zijn vriend, het kleine sterretje, was
uitgegroeid tot een prachtige stralende kerstster. Met een lange staart van licht wees
hij de weg naar Bethlehem, want het kindje Jezus was geboren in de stal.

Vertaling: Esther Kooij Bron: http://www.babboes.nl/tips-verhalen/alle-verhalen/153-de-engel-en-de-ster
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Gesprek van de dag

Jan Dinkelman

Els Dijkerman bespeelt al 45 jaar het
orgel in de Gudulakerk

Als tiener ben je al begonnen?

“Op mijn dertiende speelde ik voor het eerst
in diensten, om precies te zijn. Onder het
toeziend oog van mijn docent, de toen-
malige organist Ger van Poppel, heb ik mijn
eerste toetsen ingedrukt. Toen was het grote
orgel nog niet klaar, er stond een tijdelijk
orgel op de grond. Thuis hadden we een
harmonium. Daar speelde ik al op als klein
meisje. Het probleem daarbij was dat mijn
benen nog te kort waren om te trappen,
daarbij kreeg ik hulp van mijn ouders.

Mijn broers en zus hebben gekozen voor
blaasinstrumenten, mijn ouders waren
beiden bij de zang en speelden ook beiden
orgel. Thuis werd alle dagen na het eten
muziek gemaakt en dan werd er ook echt
geluisterd naar de kwaliteit. Vaak werd er
geapplaudisseerd en vervolgens werd het
een en ander besproken. Na dat muziek-
moment gingen mijn ouders weer verder
met het werk op de boerderij

Ook de kinderen van Els en Harry zijn
trouwens muzikaal, ze beoefenen alle drie
muziek als hobby.

“Na mijn vwo-opleiding ben ik naar het
conservatorium in Arnhem gegaan, waar

ik orgelles kreeg van docent Bert Matter.
Kerkmuziek kreeg ik van o.a. Wim
Kloppenburg. Ik had vakken als liturgiek,
hymnologie, theologie en kerkgeschiedenis.
Ook heb ik hoofdvak koordirectie gedaan,
waarbij je zangles hebt. Nog weer later heb
ik aan de Universiteit Utrecht muziekweten-
schappen gestudeerd. De verdiepende
kennis op muziekgebied, denk aan geluids-
leer, geschiedenis, handschriften of muziek-
sociologie, komt op het conservatorium

minder aan bod. Al die afgeronde oplei-
dingen hebben ervoor gezorgd dat ik goed
uit de voeten kan met mijn werk. Op mijn
achttiende kreeg ik de eerste echte
muziekbaan. Ik werd cantor-organist in
Gorssel en later daarnaast nog cantor in de
Walburgiskerk in Zutphen. Daarna volgde
Lochem in 2004. Inmiddels ben ik zelf
docent kerkmuziek, muziektheorie,
muziekgeschiedenis en koordirectie bij het
landelijk Dienstencentrum van de PKN in
Utrecht”

‘Muziek was bij ons thuis vroeger
net als eten en drinken: het

hoorde er gewoon bij.’

Die zangles, daar genieten we nog steeds van!
“Ik ook. Prachtig om een bijdrage te kunnen
leveren aan zoiets moois. Vele jaren was de
Gudulacantorij een begrip in Lochem en
omgeving. Het was een topclub in alle
opzichten. We repeteerden wekelijks, zomer
en winter. Al vroor het dat het kraakte, we
zongen twee uur achtereen in een
onverwarmde kerk. Nooit werd daarover
geklaagd, er was trouw, volharding en een
professionele instelling. Met groot plezier
denk ik daaraan terug.

Maar zoals met veel koren het geval is, was
ook hier te weinig instroom van nieuwe
leden. Tegenwoordig wordt er meer gewerkt
met projectkoren. Dat is beter te behappen
voor zangers. Veel mensen zijn namelijk
druk met allerlei dingen. Een projectkoor
repeteert zo'n zes keer en dan is de afsluiting
in een dienst.



Voor een dirigent is een goed gehoor heel
belangrijk. Luisteren of iedereen de goede
noten zingt, meteen doorhebben waar en
waarom het mis gaat en dan direct weten
wat te doen. Dat gehoor ontwikkelt zich
door te doen: solfége. Solfége is
gehoortraining en is vergelijkbaar met
spieren die zich ontwikkelen bij sport.

De kerkzang in Lochem is prima. Soms,
met een 'sing-in’ voorafgaand aan de kerk-
dienst, is er nog een extra zangmoment.
Wel is het wenselijk dat het kerkbezoek
weer op een beter peil komt, zoals voor
corona. Voor samenzang hebben we
elkaar nodig, omdat het in een grote groep
gemakkelijker zingt en vooral omdat de
lofzang samen zingen mensen verbindt.
Za'n kerk vol, bijvoorbeeld in een kerst-
nachtdienst of bij de christmas carols of
laatst bij de Slavische vespers, als zo'n volle
Gudulakerk zingt, dan weet je niet wat je
hoort. Zo prachtig, dat doet mij heel veel.
Een kerkdienst online is in noodgevallen
best oké, maar in de kerk meedoen of thuis
kijken via streaming is een wereld van
verschil. Je mist je medezangers, de ruimte
en alles. Het is toch wat anders of je op een
feestje bént of naar een feestje zit te
kijken. Daar komt bij dat alleen het
gesproken woord goed overkomt uit
speakers. Muziek vanuit de t.v. of laptop is
niet te vergelijken met de schoonheid van
de live muziek zoals die in de kerk klinkt. In
de kerk maken we muziek om live mee te
doen en te horen. Dat werkt heel anders
dan muziek die is opgenomen in een
studio. Die is juist wel bedoeld om uit
luidsprekers te klinken.

Je hoort wel eens mensen zeggen dat ze

niet kunnen zingen, maar iedereen kan
zingen. Als je kunt praten, kun je ook
zingen. lk heb al veel brommertjes leren
zingen. Wel is musiceren (ook zingen)
vergelijkbaar met sport: je moet het doen,
trainen. Zo gaat dat ook met orgel spelen.
Vele dagen in de week zit ik de Gudula te
oefenen. In alle rust en stilte en zonder
verwarming. Dat laatste hoeft ook niet wat
mij betreft. Als organist ben ik bezig en als
kerkbezoeker kan ik ook wel een uurtje
met de jas aan zitten. Voor orgels is
verwarming al helemaal niet goed. De
lucht wordt dan te droog. Het grote orgel
in de Gudula dateert van rond 1750. Er was
toen geen verwarming in de kerk. Orgels
zijn dus helemaal niet gemaakt voor
kamertemperatuur.

Maar nog even terugkomend op de zang:
tijdens de vespers zijn er veelal koren die
zingen. Vaak zing ik mee of ben ik er als
dirigent. Voor volgend jaar is er een plan
om een Songs of praisedienst te
organiseren in samenwerking met
koperblazers. Dat wordt een zangdienst
waarin we Engelse hymns zullen zingen".

Die muziekvespers, heb jij die vanaf het begin
georganiseerd?

“Even vooraf: vespers zijn korte diensten
met aandacht voor muziek, stilte, psalmen,
lezing en gebed. Er is geen uitleg of preek.
Toen ik hier organist werd, waren de enige
vespers de diensten op Witte Donderdag
en Goede Vrijdag. In 2005 heb ik drie
vespers uitgeprobeerd op de
zondagavond. Daarna werd de serie
uitgebreid tot maandelijks, omdat de
belangstelling groot bleek. Er zijn ver-
schillende thema's: Evensong, Slavische



muziek bij kaarslicht, gregoriaans, Oosterhuis,
Lessons and Carols, enz!

De vespers zijn na meer dan vijftien jaar nog
steeds een groot succes. Ook Els’ initiatieven
als het klokkenluidersgilde en de
ikonenexposities zijn in het verlengde van de
vespers ontstaan.

“De sfeer op de zondagavond in de
Gudulakerk is anders dan in ochtend-
diensten. De Gudulakerk zélf is op zich al
lofprijzing en gebed. Daar moet je cog voor
hebben. Terwijl buiten alle klokken luiden, is
het binnen stil. Dan ontstaat er als vanzelf
gebed. De rust, de toewijding, de vanzelf-
sprekende liturgie, de muziek en de
geconcentreerde aandacht van de
kerkgangers maken dat er op een natuurlijke

manier eerbied en openheid ontstaan voor
Degene die groter is dan jij. Mensen komen
gemakkelijker de kerkdrempel over, omdat ze
zich voelen opgenomen en opgetild in het
geheel. Van verre komen ze op die
zondagavonden hier naar de kerk, ook wel
mensen die op de zondagmorgen niet vaak
in de kerk komen.”

Dus de week gaat op aan orgelspel en zingen?
“Niet helemaal. In Utrecht werkte ik drie
dagen als musicoloog, dat instituut is
inmiddels opgeheven. Nu ben ik drie dagen
per week docent Nederlands voor mavo,
havo en vwo. Daarnaast ben ik vier dagen in
de week musicus. Een mooie afwisseling: drie
dagen werken met jongeren zo tussen de 11
en 17 jaar en vier dagen met iets ouderen.”




Kerstverhaal

Dankbaarheid




‘Hermano’, vroeg de kleine Eduardo aan Enrique,
‘wat zijn dat” Enrique was net met zijn oude Isuzu
het dorp binnengereden. In de laadbak stonden tien
dozen.

‘Wacht maar af,’ zei Enrique. ‘Het is het cadeau van
het Kind aan ons dorp.’

‘Het kerstkind, Hermano?

‘Precies.’

Enrique liep zijn huis binnen en begroette Coco, zijn
VFOUW.

‘En wat heb je bijje”

‘Een geschenk van het Kind aan ons dorp,’ zei hij weer.
Toe, zeg eens,’ vroeg ze, terwijl ze over zijn arm
streek.

‘Nee,” zei Enrique. ‘Kerstavond, als we na de
kerkdienst op het dorpsplein samen zijn, zal ik het
laten zien.

Op de ochtend van Kerstavond zei hij tegen Coco:
‘Wil je met een paar vrouwen uit het dorp vulling
maken voorempanada’s? Kip, groente, wat je altijd
doet... Maar je hoeft ze niet te maken. Alleen de
vulling is genoeg.’

‘Heeft het met de verrassing te maken?

Zeker?




vervaolg

Die avond was het dorp rond een groot vuur verzameld. Ze waren
‘Gloria’ zingend de kerk uit gekomen, hadden gehoord over het
Kind dat geboren was. Ze waren op boomstronken en stoelen
gaan zitten om te horen wat dit Kind het dorp geschonken had.
Wie niet beter wist, zou in hen de herders kunnen zien die even
terug waren in hun dorp, luisterend naar de nieuwtjes die er
waren, naar de mensen met wie ze waren opgegroeid. De dozen
waren achter Enrique opgestapeld door de kinderen.

Toen de kookpotten met de heerlijke vulling arriveerden en op het
vuur waren gezet, riep iemand: ‘En nu vertellen, Enrique! Wat heeft
het Kind ons gebracht?’

Toen begon Enrique te vertellen.

‘Ik was een half jaar geleden in Nederland, het land van Gullit en
Van Basten. Die kennen jullie!

Ja ja, knikten vooral de mannen in het gezelschap. Die kenden ze
zeker!

‘In dat land eten ze bij het feest van het Kind een bijzonder
gerecht. ‘Pasteitje’ noemen ze het.

Enrique pakte een doos en maakte hem open.

‘Kijk; zei hij, ‘zo zien ze eruit! Hij liet het bakje van bladerdeeg zien.
De dorpsgenoten moesten lachen.

‘Denk je dat je dit bakje kunt opeten?, vroeg Enrique toen alle
dorpsgenoten er één hadden.

‘Natuurlijk kun je ze opeten. Ze komen toch uit het land van Gullit
en Van Basten?, riep Rodolfo. ‘Dat kan niet slecht zijn!’

De anderen lachten. Nee natuurlijk niet! Dat kon niet slecht zijn!
‘En toch eten de mensen ze niet in Nederland, zei Enrique. ‘Weet je
waarom?’

‘Ze zijn te oud?’ probeerde iemand.

‘Ze zijn giftig?’ vroeg een tweede voorzichtig.

‘Nee, nee, nee, zei Enrique glimlachend. ‘Een lama voor wie het
raadt!’

Je hoorde de mensen zuchten.

‘Ze smaken vies misschien...

‘In een plas gevallen..!

Toen na een paar minuten nog niemand het goede antwoord had
gegeven, zei Enrique: ‘Kijk goed, ze zijn niet rond!

Met grote, verbaasde ogen keken zijn dorpsgenoten hem aan en
toen vielen ze bulderend op de grond.

‘Maar ze smaken toch hetzelfde als ze niet rond zijn?’ gierde een
van de vrouwen.



‘lk zei tegen de baas van de fabriek: wij vinden het niet erg als de bakjes niet rond
zijn.... Mogen wij deze bakjes hebben, als cadeau van het Kind? Het is tenslotte Zijn
verjaardag. Dat vond de baas een goed idee.

‘Dan vieren we samen een beetje kerst, zei hij tegen me.

De potten met de relleno gingen rond. ledereen at tot niemand meer kon. En nog
bleven er dozen over.

Bij het vuur zat Coco tegen Enrique aan.

‘Het is niet waar toch, dat mensen ze niet eten omdat ze niet rond zijn?

Dat heb je verzonnen, toch?’

‘Nee, ik heb er niet over gelogen, zei Enrique.

‘Maar... maar wat eten de kinderen dan als al die bakjes worden weggegooid?’
Enrique keek haar aan en zuchtte: ‘Andere bakjes, die wel rond zijn!

Hij pakte een stok en tekende op de grond. Een cirkel.

‘Er is daar zoveel eten, Coco... Ik heb gehuild toen ik het zag. Dozen vol rijstwafels,
koekjes, soja... Soms denk ik dat de mensen daar dankbaarheid zijn verleerd. En ze
zijn er rijk, zeker. Maar als je niet meer dankbaar kunt zijn, begrijp je dan nog hoe het
leven in elkaar zit? Dat er een God is die je dit geeft? En dat je het daarom niet moet
weggooien?’

Hij wees met zijn stokje naar de cirkel. ‘Vrede op aarde, voor alle mensen die God
liefheeft... Hoe verder je reist, Coco, hoe minder je van de wereld begrijpt...

‘Weet je, lief, wees dan ook dankbaar dat dat niet van jou afhangt. We moeten
allemaal doen wat nodig is in de wereld en meer kunnen we niet doen!

Ze keek hem aan.

‘lk vond wat jij hier vanavond gedaan hebt geweldig. Dit was voor mij en het hele
dorp even vrede op aarde. Daar heb jij voor gezorgd!'

En ze gaf Enrique een hele dikke, vette kerstkus!

Een empanada is gevulde deegwaar die gebakken of gefrituurd wordt. De naam komt van
het Spaanse, Portugese en Galicische werkwoord empanar, dat letterlijk ‘inpakken’
betekent.




De kerst van...

De Dienst Justitiéle Inrichting in Zutphen
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In Zutphen is de justitiéle inrichting
alleen voor volwassenen, met zo rond
de tweehonderd mannen. Deze dag (25
november) is de adventskrans
binnengekomen en met elkaar zien de
bewoners uit naar de (weder)komst van
Christus. Ook komt binnenkort de
kerstboom weer te staan. Zowel de
krans als de boom worden opgetuigd
door de gedetineerden. Op eerste
kerstdag is de kerkdienst. Inmiddels
heeft de (gedetineerde) koster ervoor
gezorgd dat alles klaar staat in het
stiltecentrum. De kerkdienst wordt
goed bezocht, bijna een kwart van de
bewoners is er, samen met wat
vrijwilligers en pastores. De jongste
kerkganger op dit moment is begin
twintig en de oudste is zestig jaar.

Het is een traditionele Kerstdienst, in
verhaal en liederen. Zoals vrijwel overal
wordt ook in de gevangenis het verhaal
geactualiseerd naar het leven van
alledag. De muziek in de viering wordt
dit jaar verzorgd door de bajesband en
de bekende liederen worden goed

meegezongen. De gedetineerden doen
zelf de lezingen. Er is een grote
betrokkenheid onder de aanwezigen en
het geloof wordt intensief beleefd. Het
geeft steun, een basis van vertrouwen
voor de toekomst. Het verhaal van
Immanuel - God met ons - is zeker tot
steun. Het geeft de aanwezigen het
gevoel dat zij er niet alleen voor staan
en dat er een nieuwe kans mogelijk is.
God heeft de eerste stap naar ons gezet
het is aan ons om hierop te antwoorden
met geloof. Vanuit dat geloof wordt
gekeken naar een stabiel leven na de
detentie.

Na afloop van de dienst is er koffie, thee
en chocolademelk met stol of
kerstkransjes. Dit wordt verzorgd door
vrijwilligers. In alle justitiéle
inrichtingen wordt het kerstfeest
gevierd, zo mogelijk met beide
pastores: de katholieke en de
protestantse. Bij de kerstvieringen is
geen familie aanwezig. Dat is wel een
gemis. Er wordt wel bezoek
georganiseerd buiten de kerkdienst. Al
is er geen kerstdiner, vaak wordt er op
een van beide dagen wel iets
bijzonders geserveerd, om toch een
beetje het gevoel van Kerst te voeden.
De periode van de feestdagen is voor de
meeste mannen en hun gezinnen zeer
zwaar; dit zijn de dagen waarop men
graag samen had willen zijn en men
extra voelt van elkaar gescheiden te
zijn. Velen zijn dan ook blij als het weer
2 januari is.



Het is weer donderdagavond, de vaste
repetitieavond van het harmonie-
orkest van muziekvereniging
Advendo. Ik pak de schuif, koppel deze
aan de beker, plaats het mondstuk en
zet mijn muzieklessenaar klaar. Op
aangeven van de dirigent, blaas ik
lucht door mijn Bach 42B trombone
samen met 46 orkestleden. Vanaf dat
moment word ik omringd door de
diverse klanken van vele instrumenten
die samengesmeed worden tot
prachtige akkoorden. Er ontstaat iets
bijzonders en de melodie neemt mij
mee in deze beleving, elke week weer.
Er staat kerstmuziek op de lessenaar.
Om het jaar verleent muziekvereni-

Muziekvereniging Advendo

ging Advendo haar medewerking aan
de kerstnachtdienst. Vanaf oktober
repeteren wij de kerstmuziek, die
zoveel herinneringen naar boven
haalt. Het is muziek met prachtige
warme akkoorden en bekende
melodieén zoals Stille Nacht en Away
in a Manger. De koralen zijn ideaal
voor het repeteren van samenklank,
balans en zuiverheid in het orkest. Het
is een mooie tijd, waarin je toewerkt
naar die bijzondere kerstavond, waar
wij weer nieuwe hoop krijgen op een
betere en meer vreedzame wereld. Een
wereld die in harmonie leeft.

Jan Barend Westerink




In de donkere dagen rond kerst

zijn in de sfeervolle Lochemse
binnenstad ruim twintig
kerststallen te bewonderen.

Een unieke samenwerking tussen

kerk en middenstand.

Dienke Geurtz van de PGL en Hugolien
Nobel van de Lochemse
Ondernemersvereniging (LOV) zijn
enthousiast. “Kerst is een mooie tijd van
het jaar om dingen samen te doen en
elkaar te versterken,” aldus Dienke. “"Het
initiatief kwam van de Protestantse
Gemeente, maar de ondernemers hebben
enthousiast gereageerd.” “Toen we het
idee opperden stroomden de
aanmeldingen direct binnen,” vult
Hugolien aan.
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Van 21 december tot 1 januari zijn de
kerststallen te bewonderen in de etalages
van de deelnemende winkels. Deze zijn
voornamelijk beschikbaar gesteld door
particulieren. In de Gudulakerk is een
grote, houten kerstvoorstelling te zien.
Bijzonder is dat het Heiligenbeelden-
museum in Kranenburg (Vorden) twee
kerstgroepen uit zijn grote collectie
beschikbaar stelt.

Op een plattegrond van de binnenstad (zie
volgende pagina) kun je zien waar je moet
zijn; er is geen vaste (wandel)route. Anita
Kolkman heeft er een puzzeltocht voor
kinderen aan gekoppeld met mooie
prijsjes.

Dienke: “De kerstallenwandeling is een
leuke activiteit voor jong en oud en een
goede gelegenheid om tijdens de
feestdagen even de benen te strekken en
een frisse neus te halen.” De kerstgroepen
in de etalages zijn vanaf de straat te zien
en dus 24/7 te bewonderen. De
Gudulakerk is hierop een uitzondering: de
kerk is speciaal voor deze gelegenheid in
genoemde periode iedere dag geopend
van 15.00-17.00 uur. De kerststal in de
Rooms-Katholieke kerk is op 24 en 25
december te zien.

Hugolien: “Maar het is natuurlijk het
allerleukste om tijdens de openingstijden
van de winkels door de stad te lopen.

Dan is het gezellig en kun je ook nog even
uitrusten bij de horeca. Met elkaar
proberen we de binnenstad gezellig en
aantrekkelijk te maken voor inwoners en
toeristen.”



Van 21 december 2022 tot en met 1 januari 2023 zijn in de oude binnenstad
van Lochem vele kerststalletjes te bewonderen. In deze tijd van voor en na
het Kerstfeest zijn 25 kerststalletjes bij winkels en kerken te zien. Bij elke
kerststal staat een korte beschrijving.

Er is geen vaste route. Uiteraard kun je ook een keuze maken uit het aanbod.

In de Gudulakerk en de RK kerk St. Joseph is de kerststal binnen te
bewonderen. In deze kerken zijn de openingstijden beperkt. Bij de

winkeliers is de kerststal in de etalage te bekijken. Overal zal het kind met
Jozef en Maria zichtbaar zijn. Soms is het land van herkomst herkenbaar,
soms is het het materiaal waar het van is gemaakt dat de#andacht vraagt.
Kortom, de diversiteit is groot. Laat je verrassen in deze mooie tijd \;a_n het
jaar! ik Y
*Alle deelnemende winkels en gebouwen vind je op blz.16-van ditblad: T B ag

e
4

Kinderpuzzeltocht

Bij de meeste kerststallen is een pictogram te zien met een daarbij
behorende letter. Met deze pictogrammen zijn vier woorden te vormen
bij de onderstaande reeksen. Stuur de vier woorden uiterlijk 2 januari
2023 per e-mail naar activiteiten@pglochem.nl.

Per e-mailadres maximaal één inzending. Onder de goede inzendingen
wordt een prijswinnaar getrokken. De LOV heeft prijzen beschikbaar
gesteld. Bij Beumer schoenmode zullen de namen van de prijswinnaars

bekend worden gemaakt in de etalage. De winnaars krijgen een
persoonlijk bericht via de e-mail.
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Deelnemers Kerststallenroute

1 Gudulakerk
Markt 1
open van 15.00-17.00 uur

2 VVV Lochem
Markt 2

3 Kreamee
Walderstraat 7

4 Wereldwinkel
Walderstraat 17

5 Beumer Schoenmode
Walderstraat 23

6 Fiets Service Finke
Walderstraat 22

7 Ter Mull Ondermode
Walderstraat 31

8 BIC
Noorderwal 17

9 Ontwerphuys
Noorderwal 23
10 Bijhuis
Markt 17

11 Lovink boekhandel
Markt 18

12 Schoenmakerij Lans
Markt 26

13 Tante Pos
Molenstraat 1

14 Jonge Leu
Molenstraat 30

15 Kassei
Molenstraat 6

16 Bij Maris
Tuinstraat 1

17 Witte kerk
Graaf Ottoweg 2

18 RK Kerk St. Joseph
Nieuweweg 18
op 24 en 25 december open
van 15.00-17.00 uur

19 Gebruukt gerei
Oosterbleek 56

20 Leven en Wonen Desk
Nieuwstad 7

21 Beltman Makelaars
Smeestraat 5

22 Style Mode
Smeestraat 6-8

23 O0PZ
Smeestraat 2

24 Meilink
Bierstraat 16

25 Toco Loco
Bierstraat 1



Kerststallenwandeling
Van 21 december tot 1januari

zijn de kerststallen te bewonderenin de
etalages van de deelnemende winkels.
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Vertel eens...

... over je ouders

Vertel eens? Jazeker, want we luisteren graag naar je! En
we willen elkaar graag beter leren kennen. In een
ontspannen en veilige sfeer; niet alleen gezellig, maar
ook met enige diepgang.

Op vrijdagavond 27 januari 2023 organiseren we de
tweede avond Vertel eens. .. Na de koffie of thee gaan we
in kleine groepjes in gesprek: veilig en vertrouwd. Het
thema is dan ouders.

We hebben allemaal een vader en een moeder.
Waarschijnlijk ben je door hen beiden opgevoed. Of niet?
Wie zijn ze, wie waren ze? Hoe was je opvoeding?

Welke herinneringen en gevoelens heb jij wanneer je aan
je ouders denkt?

Hoe is of was je band met hen? En misschien, als je zelf
kinderen hebt, hoe zouden jouw kinderen je zien als
ouder? En, wanneer je ouders er niet meer zijn, wat had je
nog met ze willen delen? Neem gerust een foto of
voorwerp mee.

We zijn benieuwd naar jouw verhaal; benieuwd naar
elkaars verhaal. Rond een uur of tien sluiten we de avond
samen af met een hapje en een drankje en gaan we het
weekend in. Mét stof tot nadenken.

Kom jij ook? Om 20.00 uur gaan we van start in de Witte
Kerk. Jong en oud, wel of geen PGL-lid: iedereen is van
harte welkom!

Je hoeft je niet aan te melden, maar mocht je vragen
hebben of vervoer nodig hebben, neem dan contact op
met Arjan Klein Hazebroek, 06 187 506 45
(arjankh@hotmail.com).

role?




In Lochem bestaat een lange traditie om op oudejaarsavond een kerkdienst te
houden. Op 31 december a.s. slaan we een nieuwe weg in en wordt in de middag
een viering gehouden om stil te staan bij het einde van het kalenderjaar.
Ouderling Janny Gerritsen vertelt erover.

Van de avond naar de middag. Waarom deze
verandering?

We merken al een aantal jaren dat er minder
belangstelling is voor een kerkdienst op
oudejaarsavond. We hebben het lang
volgehouden, maar we - en daar bedoel ik
de kerkenraad mee - denken dat het nu tijd
is om deze traditie nieuw leven in te blazen.

Waarom is het belangrijk om op de laatste dag
van het jaar bij elkaar te komen?

Het is een bijzondere dag: de overgang naar
het nieuwe jaar. Veel mensen reflecteren.

Hoe is het afgelopen jaar verlopen? Wat zal het
nieuwe jaar brengen?
Voor sommigen is het ook een lastige dag.

Omdat ze gemis voelen of in meer of
mindere mate eenzaam zijn. Daarom willen
we een ontmoetingsmoment creéren. Het is
geen ‘gewone’ kerkdienst, maar we noemen
het een middaggebed. We zingen, lezen en
bidden met elkaar en er is muziek. En we
hopen dat God er ook bij zal zijn.

Hoe ziet de middag eruit?

Het samenzijn heeft eigenlijk twee pijlers.
Aan de ene kant een viering van ongeveer
een half uur. Aan de andere kant de onge-
dwongen ontmoeting met koffie, thee en
een oliebol. Beide onderdelen zijn deze
middag belangrijk. We hopen dat deze
nieuwe vorm mensen aanspreekt.

Zaterdag 31 december
Aanvang: 15.30 uur
Locatie: Witte Kerk
Vervoer nodig? Bel Tom Reitsma: 06-43519458 of mail naar autopool@pglochem.nl
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Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Wijzigingen vindt u in de zondagsbrief.

am 12 darambar

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. A. Boezewinkel

Zaterdag 24 december
22.00 uur Gudulakerk

Voorganger: ds. N. Swen  Kerstnachtdienst
m.m.v. Muziekvereniging Advendo

]0.00 uthuduIakerk
Voorganger: ds. |. de Zwart  Kerstfeest
10.00 uur Witte Kerk

Simon en Sara viering

15.30 uur Witte Kerk
Middaggebed: dhr. Z. Vis

Zondac

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. |. de Zwart

10.00 uur Witte Kerk

Voorganger: ds. R. van Oosten
19.00 uur Witte Kerk

Taizéviering

10.00 uur Witte Kerk

Voorganger: ds. R. Vedders-Dekker
Heilig Avondmaal

ay

10.00 uur RK kerk
Voorganger: ds. A. Wieringa
Oecumenische Viering

Als uvan plan bent te kijken, leg
dan uw liedboek klaar, zodat u
kunt meezingen.
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Zaterdag 24 december

Al zo'n 1000 jaar komen er op deze plek op
kerstavond mensen bij elkaar om stil te staan bij
de geboorte van Jezus. Zoveel verschillende
mensen, allemaal met hun eigen dromen,
verlangens en (eigen)aardigheden. Ditmaal zijn
wij het die in de donkere kerstnacht door de grote
deuren naar binnen gaan en een plekje zoeken in
deze kerk. Wat zoeken we? De warmte en
gezelligheid? De mooie muziek (van o.a. Advendo
Lochem) en de oude verhalen? Het is er allemaal!
En nog meer. Want we zoeken ook naar wat dit
verhaal ons wil zeggen in deze tijd.

Ik vind het een mooi idee dat wij ons, op ons
moment in de tijd, scharen in die lange stoet van
mensen die al eeuwenlang inspiratie vinden in de
komst van dit kind en alles waar hij voor staat.
'One-Love, om in voetbaltermen te spreken. Want
het verhaal van kerst vraagt erom om in het
gewone, dagelijks leven vorm te krijgen.

De woorden van Amanda Gorman gaan deze
dienst met ons mee:

‘Het licht blijft altijd schijnen

Als je maar de moed hebt het te zien

Als je maar de moed hebt het te zijn’

Zondag 25 december Kerstfeest

Kerstviering voor jong en oud met het thema: ‘Een
groot geschenk’Lezing: Joh. 1: 1-15.

We maken er een feestelijke dienst van met elkaar
vandaag. Samen met de kinderen luisteren we
voorafgaand aan de evangelielezing naar een
korte bewerking van een traditioneel
kerstverhaal; het verhaal van de kleine
trommelaar. De kinderen gaan daarmee verder
aan de slag in hun eigen ruimte. Maar eerst
hebben ze mee kunnen zingen en spelen met de
bekende christmascarol, die bij het verhaal van
de trommelaar hoort. De zanggroep o.l.v. Els
Dijkerman zal ons daarin enthousiast voorgaan.
Voor de volwassenen klinkt na het verhaal de
traditionele tekst voor eerste kerstdag uit het
Johannes evangelie.



Zondag 1 januari

Nieuwjaarsmorgen, we lezen vandaag uit: Numeri
6:22-27, Lucas 2, 21. Het kerstfeest zingt lang na in
de kerk; vandaag is het de 8e kerstdag. Op de 8e
dag na zijn geboorte krijgt Jezus volgens het
Lucasevangelie zijn naam en wordt hij besneden.
Zo krijgen we een voorproefje van wat dit kind te
wachten staat. Zijn trouw aan de weg die God van
ons vraagt snijdt er meteen al diep in. Maar wat
heeft zijn naamgeving en besnijdenis met ons leven
te maken? Kunnen we ons vandaag, aan het begin
van het nieuwe jaar, niet beter beperken tot de
zegenwoorden die in de eerste lezing klinken? Een
gezegend 2023 willen we elkaar in elk geval
toewensen vandaag!

Zondag 8 januari

Op deze laatste dag van de kerstperiode lezen we uit
het begin van het Evangelie naar Matthelis. Dat
heeft iets van het Evangelie in een notendop. We
staan met name stil bij het verhaal over de drie
koningen. Zij staan in alle kerststallen met hun
kamelen.

Later zeiden mensen: ze kwamen van over de hele
wereld, uit Afrika, uit Europa en uit Azié. Ze hebben,
tot op vandaag, iets heel verrassends te bieden, waar
we als gelovigen en kerkgemeenschap, aan het begin
van dit nieuwe jaar van mogen leren.

Zondag 15 januari

Water wordt wijn! Johannes 2: 1- 11

De evangelist Johannes vertelt over het eerste
wonderteken dat Jezus deed. Er is een bruiloft en er is
wijn; op het leven. De weg door het leven, onze
levensweg, is soms een waterweg. We moeten soms
door het water heen, door het dreigende water heen.
Dit kan dubbelzinnig zijn, zoals het leven ook
dubbelzinnig kan zijn. We kunnen er blijdschap
uithalen. De momenten waarop je kunt genieten van
al het mooie en liefdevolle om je heen. Het leven is
dan goed en mooi. Het leven kan jou ook verdriet
brengen. Het kan ook bedreigend zijn. Je kunt erin
meegesleurd worden alsof je in een duistere
overvloed wordt opgeslokt en in een draaikolk naar
beneden wordt getrokken. Het gebeurt allemaal 'op
de derde dag.

De Doopschaal

Marijke Kuiphuis, glas-
kunstenares uit
Ootmarsum, schrijft over
de doopschaal in de Witte Kerk het
volgende:

“Ik heb hiervoor met name de kleuren
blauw en zachtgroen verwerkt, die
symboliseren voor mij de hemel en aarde.
Op deze basis is een grote bloem
afgebeeld die staat voor het leven en de
schoonheid van de natuur. De blauwe
kleur straalt vertrouwen, loyaliteit en
geloof uit. De roze en gele tinten geven
een extra kleur aan het leven. Alle losse
delen van het glas zijn versmolten met
elkaar, ze verbinden.

Achter in de Witte Kerk staat de
gedachtenistafel. Wie dat wil, kan voor of
na de dienst een kaarsje aansteken.

De waxinelichtjes liggen in een glazen pot
op de plank eronder. Het glasobject van
mensen die met elkaar verbonden zijn is
ook gemaakt door Marijke Kuiphuis.

Francien van Pijkeren
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Voor de tweede maal dit jaar kwamen de bezoekmedewerkers
van het bezoekteam bij elkaar voor ontmoeting en het
uitwisselen van ervaringen. Dat laatste natuurlijk in algemene
zin, dit i.v.m. de privacy van de gemeenteleden die bezocht
worden.

Amanda Jansen, codrdinator bezoekteam, deelde eerst een
aantal praktische zaken met ons. Daarna gingen we met elkaar
in gesprek over een thema dat aansluit bij ons vrijwilligerswerk.
We hebben gesproken over 'eenzaamheid, opgave of uitdaging:

Ds. Jacqueline Krajenbrink, die momenteel in onze gemeente
bijstand in het pastoraat verleent, heeft ons iets verteld over
eenzaamheid door de tijden heen. In de cultuur, de literatuur en
de kunst is in golfbewegingen veel oog en gevoel voor
eenzaamheid geweest.

In de huidige tijd, waarin we met acht miljard mensen op aarde
leven en er oneindig veel communicatiemogelijkheden zijn via
het wereldwijde web is er meer eenzaamheid dan ooit!
Jacqueline sprak over het verschil tussen alleen zijn en
eenzaamheid. Alleen zijn is een feitelijke situatie. Eenzaamheid
is een gevoel, een subjectieve beleving van iemand. Mensen
kunnen zich eenzaam voelen vanwege een gebrek aan sociale
contacten, of misschien hebben ze die wel, maar zijn het
oppervlakkige contacten en ontbreken echte vrienden.
Eenzaamheid kan zich ook uiten als een diep innerlijk gevoel
dat te maken heeft met het hart van de mens, of een besef van
‘bijbels vreemdelingschap) zoals in de Bijbel in Hebreeén 11:
13b t/m 16 wordt verwoord.

Hoe gaan we om met mensen die zich eenzaam voelen? Of hoe
gaan we ermee om als we onszelf eenzaam voelen?

Als onderdeel van een geloofsgemeenschap worden we, in
navolging van Christus die onze eenzaamheid gedeeld heeft,
uitgedaagd tot gemeenschap en verbondenheid. Omzien naar
elkaar, oog hebben voor de ander en elkaar steunen! Jacqueline
sloot af met deze bemoediging: Jezus zegt: ik ben met jullie alle
dagen! (Matthels 28: 20b).



In kleinere groepen hebben we daarna aan de
hand van enkele vragen verder gesproken over
het thema.

Ten slotte sloot Amanda de avond af met
onderstaand gedicht.

Dag mens op mijn pad,

ik begroet jou als de zon.

Wijs mij de weg door de wirwar van het leven
en loop een eindje met mij mee.

Raak me aan, heel even maar

en geef me wijze woorden mee.

Spreek me aan als jouw gelijke,

dan laat ik je weer gaan en

zeg je dank voor wat je deed en zei.

Dag mens op mijn pad — Het ga je goed!

Een bezoekmedewerker

Het pastoraat van de PG Lochem staat
open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het
pastorale team via email
pastoraat@pglochem.nl of per
telefoon: 06 20 375 573.

Amanda Jansen heeft als coodrdinator van
het bezoekwerk de telefoon in beheer.
Spreek a.u.b. uw naamin op de
voicemail wanneer u niet direct
verbinding krijgt. U wordt dan
teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even navragenl),
dan kunt u dit doorgeven via
bovenstaand emailadres of
telefoonnummer. Amanda Jansen
brengt u in contact met een van de
pastores - ouderenpastor Janneke
Koornstra of ds. Jacqueline Krajenbrink -
of een bezoekmedewerker.

Via het e-mailadres
bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die in
aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.
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Na twee jaar corona-perikelen kon eindelijk een geplande bijeen-
komst met nieuwe gemeenteleden doorgang vinden. Er hadden
zich zeven mensen voor deze bijeenkomst opgegeven.

De avond werd geopend met een korte overdenking van Erik
Stynen, waarin het ging over: wat heeft waarde en wat niet.

En wat betekent luisteren.

Daarna volgde er een korte voorstelronde. Bijzonder om te horen
waarom men in Lochem is neergestreken. Het bleek dat we te
maken hadden met een geméleerd gezelschap.

Vervolgens werd informatie gedeeld over de organisatie van de
Protestantse Gemeente Lochem. De verschillende werkgroepen
werden nader toegelicht. Het blijkt dat de organisatiestructuur,
zoals deze op de website staat, inmiddels al is gewijzigd.

Ook werd er melding van gemaakt dat er nog niet voor alle
werkgroepen een ouderling is gevonden om plaats te nemen in
de kerkenraad.

Verder kwamen er enkele praktische vragen naar voren.

Als volgende onderdeel van de bijeenkomst kwam de
verbouwing van de Witte Kerk aan de orde. Harm Wesselink was
uitgenodigd om deze presentatie te verzorgen. Harm vertelde
ons wat er in het laatste halfjaar allemaal aan de orde is geweest
(inclusief de tegenslag van de asbestsanering). De boventoon
voerde echter de hulp die men heeft gehad van een groot aantal
vrijwilligers, zodat de onkosten enigszins gedrukt konden
worden.

Tot slot nam Ingrid Hondshorst ons in gedachten mee hoe het is
om als moeder van drie jonge kinderen zelfstandig een agrarisch
veeteeltbedrijf te runnen. Het is soms hollen en stilstaan,
onderbroken nachten voor zowel het bedrijf als het gezin (haar
man Bas heeft een fulltimebaan, naast het bedrijf). Ingrid
vertelde ons op enthousiaste wijze de verhalen uit haar praktijk
van alledag. Haar verhaal was een mooie afsluiting van deze
bijeenkomst.

Gerrit ter Maat
cobrdinator bezoekteam nieuwe gemeenteleden



Taize Stilteviering

Thema: “De Kunst van het
scheppen van Eenheid” 2

Zondagavond 8 januari 2023
19.00 uur in De Witte Kerk
Graaf Ottoweg 4 te Lochem




Uit de kerkenraad

Als u dit leest is de gemeentebijeenkomst geweest en bent
u bijgepraat. Maar ook hier wil ik u graag op de hoogte
houden.

We hebben hartverwarmende, meelevende reacties gehad
uit de gemeente en ook een paar aanmeldingen van
mensen die willen helpen. Hier zijn we blij mee. Ook zijn
de twee vertrekkende ouderling-kerkrentmeesters bereid
een paar maanden langer in dienst te blijven, zodat het
College van Kerkrentmeesters hiermee momenteel aan
een minimale bezetting volgens de kerkorde voldoet.

Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we contact gehad
met de classispredikant en zijn we bezig bij de PKN
begeleiding te zoeken voor een veranderingsproces.
Wellicht zijn er ook gemeenteleden die willen meedenken
in het proces. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de
scriba.

We zoeken nu actief naar ouderling-kerkrentmeesters, een
penningmeester en naar leden voor het college van
kerkrentmeesters die geen kerkenraadslid zijn. Zo hopen
we dat daar de taken over meerdere personen gespreid
kunnen worden.

Verder zijn we op zoek naar een ouderling Vieren, een
ouderling Jeugd, een ouderling-voorzitter kerkenraad en
twee diakenen. We zoeken leden (niet-ambtsdragers) voor
de werkgroepen Vieren en Leren. Ook wordt hulp gezocht
bij de kinderdiensten en de redactie van Samenspraak.
Het is de bedoeling om in februari een bevestigingsdienst
te plannen, waarin we hopelijk nieuwe ambtsdragers
kunnen bevestigen.

Namens de kerkenraad,

Marian de Hoop, scriba
scriba@pglochem.nl of 06-2519 2221



Vanuit de beroepingscommissie

In de vorige Samenspraak hebben we goed nieuws mogen melden: namelijk
dat we met twee predikanten in gesprek waren!

Een tweede gesprek voor beiden volgde met een afgevaardigde van de
beroepingscommissie en aparte gesprekken zijn gevoerd met Els Dijkerman
als cantor-organist. Na een evaluatie met de gehele beroepingscommissie en
de inbreng van Els zijn we begin november tot de conclusie gekomen dat we
met één kandidaat exclusief verder willen gaan. Zowel de kandidaat als de
beroepingscommissie vinden dit geweldig nieuws.

Gezien de situatie die is ontstaan in de kerkenraad moeten extra stappen
genomen worden om de kandidaat aan de gemeente voor te kunnen stellen.
Na overleg tussen het moderamen en de beroepingscommissie is de
kandidaat op vrijdag 25 november op de hoogte gesteld van die situatie. De
kandidaat vindt het een vervelende situatie voor de kerkenraad en leden van
de PG Lochem, maar wil graag verder in het beroepingstraject. Op zondag 27
november zijn drie leden van de beroepingscommissie gaan ‘horen; zoals dat
heet, en hebben we koffie gedronken bij de kandidaat en partner thuis.

De beroepingscommissie gaat de kandidaat voordragen aan de kerkenraad.
Het is vervolgens aan de kerkenraad om zelf nader kennis te maken met de
kandidaat en deze daarna voor te stellen aan de gemeenteleden om te horen
of zij zich kunnen vinden in een mogelijk beroep.

Namens de beroepingscommissie,
Dienke Geurtz




Diacaonie

Met de ‘taxi’ naar de kerk

Vele jaren heeft er een autopool bestaan die ervoor zorgde dat mensen die niet zelfstandig naar de

kerk konden komen toch de gelegenheid hadden wel naar de kerk te gaan. Dit met behulp van

gemeenteleden die met hun auto voor het vervoer zorgden.

Doordat we de afgelopen (bijna) drie jaren door corona tijden hebben gekend dat er helemaal geen

fysieke kerkdienst was en het vanuit huis meekijken naar de dienst een grote vlucht heeft genomen

is deze ‘taxidienst’ wat op de achtergrond geraakt.

Nu is de vraag ontstaan om deze dienst nieuw leven in te blazen. Henri van de Kolk, de coérdinator

van deze autopool, had te kennen gegeven na vele jaren (waarvoor dank!!) te willen stoppen.

Het is fijn dat Tom Reitsma deze taak wil overnemen.

Wij hebben de volgende werkwijze in gedachten:

- Eris een pool van nu acht vrijwilligers die bij toerbeurt mensen naar de kerk rijden.

- De ‘taxidienst’ is bedoeld voor mensen die graag naar de kerk willen, maar voor wie het lastig is
om dit zelf te organiseren.

- Wilt u meerijden, dan is het handig dat dit uiterlijk vrijdagavond bij Tom Reitsma gemeld wordt.

Het is de bedoeling om vanaf het verschijnen van deze Samenspraak van start te gaan.

De contactgegevens van Tom Reitsma zijn:

telefoon: 06-43 519458

mail: autopool@pglochem.nl

Het zou heel fijn zijn als er nog een aantal vrijwilligers bijkomen die willen rijden, opgave kan via
bovengenoemd mailadres of telefoonnummer.

Collecteopbrengsten Diaconie

02-10-2022 Hospice Zutphen € 145,65

09-10-2022 Inlia € 197,95

16-10-2022 Wereldvoedseldag Indonesié € 234,20
30-10-2022 Anke Marjolein € 192,10

06-11-2022 Werelddiaconaat Pakistan € 242,73
13-11-2022 Eetkamer Cavo € 168,85

Ontvangen giften voor Voedselbank:
2x€190-1x€85-1x€25-en1x€10,-.
Onze dank daarvoor, over de besteding hiervan leest u hieronder.
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Hanneke Brinkhuis
Hulp voor Oekraine Vught

Drie verhuisdozen konden we vullen met warme kinderkleding
dankzij de inzet van de dames van Insteken en Aanhaken. De inhoud
bestond o.a. uit gebreide kindertruien, sjaals en mutsen.

Zaterdag 5 november jl. zijn we deze gaan brengen naar het
sorteercentrum Hulp voor Oekraine in Vught.

We werden warm onthaald door Sjoerd Meiers, die ons vertelde dat
de vrachtwagens met goederen naar Rivne in Noord-West Oekraine
gaan. Daar woont een Nederlandse ondernemer die helpt met de
verspreiding. Tevens vertelde hij dat er steeds meer hulpvragen uit
heel Oekraine komen. Op de website hulpvooroekraine.nu wordt
verslag gedaan over waar de spullen terecht komen en waar behoefte
aanis.

Een gift geven? Via de website hulpvooroekraine.nu kan een donatie
worden gedaan (ANBI-status). De financiéle bijdrage wordt gebruikt
om voedsel in grotere hoeveelheden te kunnen kopen. Een donatie
kan ook gedaan worden via onze Diaconie NL63RAB0O0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem, graag vermelden Hulp voor Oekraine
Vught

IKA-vakantieweken 2023

Namens de diaconieén van de aangesloten Protestantse Gemeenten in de Achterhoek en Liemers
organiseert de IKA (Interkerkelijke Vakantieweken Achterhoek en Liemers) geheel verzorgde
vakantieweken. In 2023 zijn er drie reizen gepland: naar Doorn, Ermelo en Lunteren.

De vakantieweken zijn bedoeld voor iedereen die graag met een groep op vakantie gaat en/of niet
(meer) in de gelegenheid is zelf een vakantie te regelen.

Een groep enthousiaste vrijwilligers, die bestaat uit o.a. gediplomeerd verzorgenden voor eventueel
benodigde zorg of begeleiding en een pastoraal medewerker/voorganger, begeleidt de
vakantieweken.

De hele week is er een gevarieerd activiteitenprogramma. Deelname is vanzelfsprekend vrijblijvend.
De IKA-vakantieweken staan bekend om de gezellige sfeer en de aandacht die er voor de
vakantiegangers is. Daarnaast horen we vaak terug dat het als prettig wordt ervaren om met
mensen uit de streek onder elkaar te zijn.

De groepsgrootte varieert van 28 tot maximaal 44 vakantiegasten per week.

Ook mensen die geen lid zijn van de aangesloten kerken zijn van harte welkom.

Voor een folder of meer informatie, kunt u terecht bij Janny Duine, tel. 254557,
Ock is er een website: www.ikaachterhoekliemers.nl
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Harm Wesselink

Zoals u vaker leest in Samenspraak komen er regelmatig giften binnen die bestemd
zijn voor de voedselbank. De afgelopen periode is de besteding als volgt geweest:

« In oktober zijn er voor € 360,- diverse producten aangeschaft.

+ In november zijn er voor € 220,- pakken melk gekocht, ook voor Zutphen waar de
voedselbank Lochem onder valt.

- 18 november zijn er aan de klanten in Lochem tegoedbonnen van de Plus
uitgedeeld.
We hebben hier een differentiatie in aangebracht. l.v.m de grootte van de huis-
houdens zijn er bonnen uitgedeeld t.w.v. € 90,-, € 70,- en € 50,- . Het totaal hieraan
bestede bedrag was € 1.460,-.

Misschien heeft u het al eerder gehoord of gelezen: het uitgiftepunt van de
voedselbank is verplaatst van de oude locatie aan de Burgemeester Leenstraat naar
de Witte Kerk. De ruimte achter in het gebouw, bij velen van u bekent als ‘het Spint;
is hiervoor geschikt gemaakt. Dit betekent dat er koel- en vriesapparatuur is
geplaatst. Een bijkomend voordeel van deze ruimte is dat deze een eigen toegang
heeft.

Tegemoetkoming energiekosten november en december

Zoals u allemaal weet krijgt (bijna) ieder huishouden deze maanden 2 keer € 190,- overgemaakt
van de energieleverancier als tegemoetkoming voor de sterk gestegen energiekosten.

In de media is er voldoende aandacht geweest voor deze actie gefinancierd door onze
overheid. Ook nu geldt weer, na de wat complexere tegemoetkoming van € 400,- die we begin
2022 gekregen hebben: het is een generieke regeling. Ook mensen die het niet per se nodig
hebben krijgen dit geld.

Het bovenstaande betekent dat er mensen zijn die € 380,- of een deel daarvan willen schenken
aan huishoudens die het harder nodig hebben dan zij zelf. Hier zijn verschillende
mogelijkheden voor, dit wordt zelfs via de media gepromoot. Een concreet voorbeeld: maak
het geld over naar de voedselbank.

U kunt ook overwegen een bedrag over te maken naar de Diaconie van de Protestantse
Gemeente Lochem NL63 RABO 0373740018 o.v.v. Voedselbank. Wij zorgen er dan voor dat dit
geoormerkte geld besteed wordt aan klanten van de voedselbank in Lochem e.o.

Een voordeel om het hierboven genoemde via de kerk te regelen is: we laten “de wereld” zien
dat wij als Protestantse Gemeente Lochem midden in de samenleving staan.




Beheer

Van het College van Kerkrentmeesters

Sorry, - maar deze keer gaat het vooral over de zakelijke kant van de PG Lochem. Als ik dit stukje
schrijf, is de begroting 2023 net besproken met de kerkenraad. Belangrijk daarin waren natuurlijk
de energiekosten. Na een goede discussie met een flinke aanpassing tot gevolg is de begroting
2023 goedgekeurd.

Als u dit stukje leest dan bent u inmiddels geinformeerd over de beslissingen om de energiekosten
zo laag mogelijk te houden. Geen verwarmde diensten in de Gudulakerk gedurende de
wintermaanden. Gelukkig hebben we een goed alternatief. Bovendien heeft u de mogelijkheid
gehad om vragen te stellen over de begroting tijdens de gemeentebijeenkomsten.

Belangrijk voor het komende jaar is uw bereidheid om met name via de actie Kerkbalans een
vergelijkbare bijdrage te geven als voorgaande jaren. Alleen dan kunnen wij blijven werken aan ons
streven om een open en gastvrije gemeente zijn waar plaats is om te vieren, te ontmoeten en naar
elkaar om te zien.

14 januari 2023 start de actie Kerkbalans en ZWO en wij zijn volop met de voorbereidingen bezig,
met hulp van vele vrijwilligers. Waarvoor dank.

Het CvK heeft besloten nu niet ook een bijdrage te vragen voor Samenspraak en de Solidariteitskas.
Dat is in deze tijd wel heel veel tegelijk. Dit doen wij later in het komende jaar.

Wij wensen u allemaal gezegende kerstdagen.

Namens het CvK: André Blankestijn

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten als nieuwingekomenen van harte welkom:
Dhr. P. Dreschler vanuit Abcoude
Dhr. M. van Veldhuizen vanuit Almen

Overleden
07-11-22 Mevr. R.H. Rosegaar-Bosman (04-06-1954)
22-11-22 Dhr. M.H. Bonestroo (11-05-1963)

Vertrokken
Mevr. M.G. Schotman naar Laren (Gld)
Dhr. C.W. Teger naar Ruurlo

Adreswijziging leden P.G.Lochem Bericht van geboorte of overlijden,
Mevr. GJ.C. Braakman-Kelholt aanmelding, opzegging en

Dhr. H. Kolthof adreswijziging s.v.p. melden aan:
Dhr. G.J. Keppels ledenadministratie@pglochem.nl
Mevr. H. Leenders-van Ommen

Dhr. AJ. Zwiers
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Terugblikken

Oogstdienst

God, die leven, hebt gegeven,
In der aarde schoot,

alle vrucht der velden
Moeten we U vergelden,
Dank voor 't daag'lijks brood
Lied 718

Namens de bloemengroep,

Gedachtenisdienst

Op 20 november was de gedachtenisdienst in de Gudulakerk.
De namen werden genoemd van 38 gemeenteleden die ons dit
jaar zijn ontvallen. Bij het noemen van elke naam werd door
Abel en Sander een kaars aangestoken op de gedachtenistafel,
bij de gedachtenissteen.

De grote kaars in het midden werd aangestoken door ds. Ingrid
de Zwart, onze voorganger deze zondag. Die is voor alle niet
genoemde namen, dichtbij of verder weg, die we zo gedenken.
In de dienst was gelegenheid voor en ieder om een eigen
kaarsje aan te steken voor in de kerk.

We zongen lied 731:
Vergeet niet hoe wij heten
naar U zijn we genoemd
Zij raken niet vergeten

die over zijn gegaan.

Na de dienst konden nabestaanden de kaars en de
gedachtenissteen meenemen van hun familielid.
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Op 22 november is Martin Hendrik
Bonestroo op de leeftijd van 59
Jaar overleden

Martin Hendrik Bonestroo

Op 22 november is Martin Hendrik Bonestroo op de leeftijd van 59
jaar overleden. Martin werd op 11 mei 1963 geboren in Apeldoorn.
Hij groeide op in een gezin met een broer en een zus. Martin was een
geboren onderzoeker die genoot van de natuur en de logeerpartijen
bij opa op de boerderij in Nijeveen. Na de middelbare school
studeerde hij levensmiddelentechnologie in Wageningen. Dit is de
wetenschap die het verbeteren van voedingsproducten en daarvoor
gebruikte productiemethoden als doel heeft. Deze studie
combineerde zijn passie voor onderzoek en voedsel. Martin genoot
van lekker eten in diverse gezellige restaurantjes. Zijn studietijd was
een prachtige tijd. Hij ontmoette Ria van Houwelingen en in 1995 zijn
ze getrouwd. Het gezin werd uitgebreid met twee dochters Annemijn
en Naima. Martin was een lieve vader die altijd voor zijn gezin
klaarstond. Vele vakantiereizen zijn er gemaakt. Martin kon echter
ook heel erg genieten thuis in zijn prachtige tuin. Heerlijk bezig zijn in
de tuin en zijn drie meiden op de achtergrond horen kletsen met
elkaar. Naast zijn werk als kaastechnoloog bij FrieslandCampina was
hij ook in het vrijwilligerswerk actief o.a. in de kerk waar hij diverse
functies heeft bekleed. Altijd was hij geinteresseerd in
maatschappelijke en wetenschappelijke zaken, ook tijdens zijn
ziek-zijn genoot hij van gesprekken over dergelijke onderwerpen.
Helaas werd de agressieve vorm van ALS hem fataal en op
dinsdagavond 22 november is hij in het bijzijn van zijn drie meiden
overleden. In de afscheidsdienst die plaatsvond op 29 november in
de Gudulakerk hebben we Psalm 4, de trouwtekst van Ria en Martin,
gelezen. ‘In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, Heer,
laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis: Godsvertrouwen bij
het leven. Ik zal er zijn, is de Naam van de Heer. Dat geeft de
mogelijkheid om al iets te ervaren van rust en veilig wonen.

Het vertrouwen dat God de wacht houdt, ook in een donkere nacht.
Moge het licht en de liefde van de Heer zijn vrouw en kinderen nabij
zijn in deze moeilijke periode.

Ds. Rienke Veedders - Dekker

IN MEMORIAM




Deze rubriek wordt samengesteld door de Plaatselijke Commissie van de Gelderse Kerken. In deze rubriek willen we u
met enige regelmaat op de hoogte brengen van nieuws en ontwikkelingen in de Gudulakerk

Openstelling van de St.-Gudulakerk in de herfst

Zoals inmiddels een goede traditie is geworden, is ook dit IKONENMUSEUM
jaar weer een iconententoonstelling georganiseerd tijdens KAMPEN
de openstelling in de herfst. v

Deze keer in samenwerking met het lkonenmuseum in
Kampen, dat een deel van zijn collectie ter beschikking
heeft gesteld. Het thema was dit jaar ‘lkonen onder de loep’
waarbij zgn. ‘samengestelde iconen’ werden getoond.

Op elk van deze iconen zijn meerdere figuren afgebeeld,
waarbij je goed moet kijken wat er is afgebeeld (zie foto).
Ook waren er een aantal mooie voorbeelden van
‘reis-iconen’ te zien. Op de twaalf openstellingsdagen
hebben 720 mensen de kerk en de tentoonstelling bezocht.

Slavische muziekvespers en iconen bij kaarslicht
Traditiegetrouw werden de iconen op de laatste zondag van
de maand getoond bij kaarslicht en is tijdens de Vesper
Slavische muziek uit de Oosters-orthodoxe kerk ten gehore
gebracht door Collegium Gudulae o.Lv. Els Dijkerman.

Vrijwilligers Gudula

Op vrijdag 4 november is voor de vrijwilligers van de
St.-Gudula een buffetmaaltijd georganiseerd met
aansluitend een lezing over iconen door de heer H.
Heutink, voorzitter van de Stichting lkonenmuseum
Kampen.

Requiem op slotdag iconenexpositie

Op 6 november werd de expositie afgesloten met een
requiem, met een uitvoering van de Kanon pokajanen
(Arvo Part) door Cappella Amsterdam o.l.v. Daniel Reuss.

Cheque voor de Gudulakerk

Op 15 november hebben de organisatoren van het
Wijnfestival een cheque van € 10.000,- overhandigd aan de
Plaatselijke Cie. als bijdrage voor de verbetering van de
geluidsinstallatie in de Gudulakerk.

Met dit bedrag is de financiering van dit project een flinke
stap dichterbij gekomen!
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Koorproject in

Het koor Deo Gratias uit Laren (waarin ook mensen
uit Lochem meezingen) presenteert op zondag

12 februari 2023 om 10.00 uur in de Witte Kerk
haar project “Geloven ... hoe dan?” Daarmee laat
het koor zich anders zien dan ondersteunend in de
kerkdienst.

Een uurvullend project met viotte liederen, van
gospels, opwekkingsliederen tot ballads. Begeleid
door een band en piano en onder leiding van
dirigent Wim Rijstenberg. De liederen worden door
verbindende teksten, waarbij we dichtbij onszelf
blijven, één geheel. Een heel andere beleving van
de zondagmorgen dus.

Geen dominee, geen organist, maar een project
waarbij je kunt genieten van mooie songs, en jezelf
mag herkennen. Licht en donker, het komt voor in
het leven van jou en mij. Jezelf leren kennen, wie
ben ik en wie is God, twijfelen, hopen: geloven
heeft heel veel vormen, die er allemaal mogen zijn.
En natuurlijk heel blij worden van zang en muziek!

Houd de datum 12 februari 2023 vast vrij!

Keukengerei Witte Kerk

Dankzij de giften van gemeenteleden is het
mogelijk geweest om ontbrekende of te vervangen
keukenattributen aan te schaffen.

Hendrika Holtslag en ondergetekende zijn naar de
Hanos (groothandel horeca) gegaan om deze
artikelen te kopen. Ock is het gelukt diverse dingen
bij de kringloop te scoren.

Hierbij willen wij de goede gevers bedanken voor
hun bijdragen en laten weten dat er volop gebruik
wordt gemaakt van deze zaken door de
kookploegen van de ‘Hooiplukkermaaltijden”.

Namens de keukenbrigade, Jan Coers

Berichti

Kookliefhebbers gevraagd
Afgelopen oktober zijn we weer
gestart met ‘Samen Koken en
Eten’ in de Witte Kerk:

de voormalige Hooiplukkermaal-
tijden. Op onderstaande data zijn
nog een aantal kookliefhebbers
nodig.

17-02-2023, 17-03-2023 en
21-04-2023

Er komen maximaal 30 personen
eten. De maaltijd start om 17.30
uur. De deelnemers betalen €10,-
p.p. en dat is ook het maximum-
bedrag voor de inkoop van de
ingrediénten.

Kruiden, zout, olie etc. zijn
beschikbaar. Voor de afwas
komen er andere vrijwilligers.
Het is heel gezellig om te doen in
de prachtige, nieuwe keuken!
Kookt u graag en vindt u het leuk
om éénmaal per jaar te helpen
een maaltijd te bereiden, stuur
dan een berichtje naar:
gerritencatryrossel@hetnet.nl.

U mag mij ook bellen op nummer:
06-286 743 76.

Hartelijke groet,
Catry Rossel
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Horizontaal

1 Rede op en rond 25 december 12 Geschenk
van de wijzen uit het oosten 18 Straat in
Amsterdam 19 Voorzetsel 20 Steenvrucht 22
Stad van de opera 'Rigoletto’ 24 Berg van de
tien geboden

26 Kerstbrood 27 Internetextensie van
Griekenland 28 Gebergte op Kreta 30
Oevergewas 32 Asvaas 33 Zoon van Noach 34
Dierenverblijf 35 Ritmische beweging 37
Verschil tussen uitgaven en ontvangsten 38 Op
grote afstand 39 Regisseursteken (Eng.) 40
Voetbaltoernooi in Qatar in 2022 (afk.) 41
Barbecuelocatie 42 Oosters bordspel 43 Vrij van
doping (Eng.) 46 Keltische taal

48 Internetextensie van Zweden 49
Scheidsrechter 51 Moment voor goede
voornemens 55 Onder andere (afk.) 56
Poinsettia 59 Zangstuk 60 Broer van 11 verticaal
61 Lidwoord 62 Elektrische scooter om rechtop
te staan (1-4) 65 Jezus als pasgeborene 68
Speler 70 Copieuze, uit verschillende gangen
samengestelde maaltijd 74 Rookbladeren 78
Middel voor positiebepaling (Eng. afk.)

79 Betaaldvoetbalclub 81 Italiaanse groet 83
Leer van Jezus Christus 87 Symbool voor zilver
88 Italiaans kerstbrood 90 Buitengewoon
begaafd 93 Symbool voor lithium 94 Platte
steen

97 Comfort 98 Familielid 99 Aartsmoeder (o0.a.
Genesis 20:12) 101 Bijbelse stad ten zuiden van
Babylon 102 Tot op dit ogenblik 103 Onbepaald
vnw. 104 Dit volstaat! 106 Kerstkribbevulling
108 Amfibie 109 Telefoonkaart 110 Luxewagen
met vierwielaandrijving (Eng. afk.) 112
Poolverblijf

114 Tussen sep. en nov. 115 Persoonlijk vnw.
116 Rivier in Zwitserland 117 Hongaarse
componist (1811-1886) 119 Bijbelse berg 122
Schilder (1541-1614) die viermaal de
Tempelreiniging uitbeeldde (2,5) 123 Rolsteen
124 Leiding van bijvoorbeeld glasvezel 126
Kerstgevogelte 127 Lied van Irving Berlin,
gezongen door o.a. Bing Crosby (5,9).

Verticaal

2 Zoon van Juda (Genesis 38:7) 3 Boek 4
Muziekstijl 5 Kleurnuance 6 Springstof (afk.) 7
Tandglazuur 8 R-k. geestelijke 9 Beurscomplex
in Amsterdam 10 Aankondiging van de Heer 11
Bijbelse moordenaar 12 Reinigen 13
Voetbalteam uit Milaan 14 Bijbelse streek ten
zuiden van Moab

15 Opstootje 16 Oosterlengte (afk.) 17
Christelijke organisatie 21 Viering zoals Kerstmis
23 Muze van de sterrenkunde 25 Voertuig van
de Kerstman 27 Plaats in Zeeland 29
Bovenafsluiting

31 Opera van Puccini 34 Stekelige kerstplant 36
Zoetwatervis 37 Muzieknoot 38 Stad in Italié
39 Symbool voor cerium 44 Militaire rang (afk.)
45 Eikenschors 46 Schaakkleur 47 Heerser ten
tijde van de geboorte van Jezus (7,2,5) 48
Paranormale zitting 50 Uitroep van protest 52
Vragend vnw. 53 Kledingstuk 54 Roepnaam van
Abraham Lincoln 57 Europese kanarie 58
Geitenbaardje 63 Dicht 64 Stad in Frankrijk 65
Karaat (afk.) 66 Lichaamsdeel waarmee Eva
werd gemaakt (Genesis 2:4b - 3:24) 67
Voetbalterm 69 Componist van het kerstballet
'De notenkraker' 71 Cubaanse muziek 72
Slaperig 73 Overhellen 75 Tropische vogel 76
Niet teruggeslagen opslag 77 Kolenemmer 80
Turkse titel 82 Bovenste halswervel 84 Idool 85
Vrijgevig 86 Rivier in de provincie Utrecht 88
"Water verandert in bloed' bijvoorbeeld 89
Oudste van een groep 91 Voorzetsel 92
Eerzucht 95 Reus (nephil) en zoon van Arba 96
Landbouwwerktuig 97 Laag 100 Zelfhulpgroep
voor alcoholisten (afk.) 101 Plaats in Flevoland
103 Geschenk van de wijzen uit het oosten 105
Het teken /

107 Vereerd symbool bij primitieve volkeren 108
Kerstboomversiering 109 Palmmeel 110 Trage,
intieme dans 111 Bolgewas 113 Streepje 116
Zeevogel 118 Duw 120 Verouderde beveiliging
voor spooroverwegen 121 Kloosteroverste 122
Oude lengtemaat 125 Stad in de VS (afk.).
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

Predikant:
Vacature

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
Amanda Jansen

tel. 06 203 755 73

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Uitvaartdiensten:

E. te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Autopool kerkdiensten
autopool@pglochem.nl
Tom Reitsma

tel. 06 435 194 58

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente
Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:

www.kerklochem.nl/contact

Samenspraak nr 10 - 2022, 32e jaargang

Samenspraak is het contactorgaan van

de Protestantse Gemeente Lochem.

Redactie Samenspraak
Eindredacteur: Toos de Zeeuw
Redacteuren: Jan Breukelman,
Jan Dinkelman en Jan Nijland
Vormgeving: Sander van Voorst

De foto's in dit nummer zijn beschikbaar gesteld
door: Jan Breukelman - Dienke Geurtz - Pixabay

Kopij voor het volgende nummer inleveren véér 12.00 uur
op maandag 2 januari 2023

Wilt u reageren?

Uitgever: De Zalige Zalm, Deventer

De redactie van Samenspraak ziet uw vragen,
opmerkingen en aanmerkingen

graag tegemoet:

samenspraak@pglochem.nl, of
Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem

Samenspraak 10 verschijnt uiterlijk 21 januari 2023

De redactie behoudt zich het recht voor om
bijdragen in te korten en/of te redigeren.

Inzending zondagsbrief uiterlijk woensdagavond: zondagsbrief@pglochem.nl
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papier. FSC staat voor: Forest Steward Council:
de Raad voor Goed Bosbeheer.



v

W,

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

[ O L ¥

T N e S i (i (i g
= LYo T » = B R R W [ < W R 5 R I e TR

LIgrooster

december
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december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
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Jjanuari
januari
Jjanuari
Jjanuari
januari
Jjanuari
Januari
januari
januari
januari
Jjanuari
Januari
januari
Januari
Januari
Januari
Januari
Januari
januari
Jjanuari
Januari

Matthels 1:18-25
Romeinen 1:1-15
Romeinen 1:16-32
Romeinen 2:1-16
Psalm 14

Titus 1:1-16

Titus 2:1-15

Titus 3:1-14
Romeinen 2:17-29
Romeinen 3:1-8
Romeinen 3:9-20
Romeinen 3:21-31
Romeinen 4:1-12
Romeinen 4:13-25

Numeri 6:22-27
Psalm 89:1-19
Psalm 89:20-38
Psalm 89:39-53
Numeri 9:15-23
Matthels 2:1-12
Mattheus 2:13-23
Matthels 3:1-12
Matthels 3:13-4:11
Psalm 20
Spreuken 16:1-9
Spreuken 16:10-22
Spreuken 16:23-33
Jesaja 41:1-7
Jesaja 41:8-20
Jesaja 41:21-29
Spreuken 17:1-14
Spreuken 17:15-28
Spreuken 18:;1-12
Spreuken 18:13-24
Psalm 63

39






