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Meditatie

Leo Fijen

Verbonden door tranen heen

Troosten reikt verder dan woorden. Het wil geen antwoorden geven die toch
niet bestaan, en ook geen goedbedoelde adviezen die het leed alleen maar
groter maken. Het reikt veel verder dan vragen hoe oud hij of zij was, want
leeftijd is geen medicijn tegen verdriet. Het gaat er bij troost ook niet om dat
je antwoord geeft op de waarom-vraag. Want dat antwoord bestaat niet. De
dood, het ongeluk of de wanhoop kan nooit worden weggenomen. De pijn
blijft, en het verdriet wordt eerder groter dan kleiner. Troosten is ook niet
zeggen dat de tijd alle wonden heelt, want dat is een banalisering van de
open wond. Wat is troosten dan wel, in deze tijd van het jaar waarin alles lijkt
te sterven, ook in de natuur? Een paar gedachten over wat troosten kan zijn:

— luisteren en de tijd nemen zodat verdriet in tranen naar buiten kan stromen

—er zijn als niemand daar is, aan het ziekbed, na het ongeluk, in het sterven

—kunnen zwijgen als er helemaal niets te zeggen valt

— een kaartje sturen met een mooie dichtregel die de ander troost door het
sterven heen

—samen bidden met woorden die al eeuwenlang gegeven zijn

—vrede sluiten met elkaar door elkaar de handen op te leggen

— voedsel voor onderweg geven: Christus zelf die het lijden draagt

— licht ontsteken aan het eeuwige licht en ervaren dat dit licht niet dooft

—met rituelen van alle tijden delen in het verdriet, meer dan het wegnemen
van dat verdriet

- samen worstelen in de pijn en huilen met tranen die liefde geven

—geloven en diep meemaken dat de zielen altijd verbonden blijven, in elkaars
hart en in God.

Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisie-programma’s over
kerk en klooster,

In de kerken in het land komt hij hoopvolle tekenen tegen, waar hij
in deze column graag over schrijft.




Inhoud

10

11

12

13

14

15

Meditatie

Gesprek van de dag:

Nico Meerburg

Briefwisseling
Vrijwilliger Erik te Loo
Sirkelslag 2022
Dwarsbalk

Met de pet rond

Waarom brand jij een kaarsje?

Evensong en
Festival of Lessons and Carols

Bezinnend op weg
naar Kerstmis

16

18

20

22

24

26

29

30

31

32

Kerkdiensten

Pastoraat

Bestuur

Diaconie

Beheer - of Kerkrentmeesters?
In memoriam

Berichten

»
;

Maaltijd in de Witte Kerk

!

Info en colofon
Leesrooster

Inspiratie






Gesprek van de dag

Nico Meerburg

Marian de Hoop

nieuwe voorzitter ad interim

De kerkenraad heeft besloten het advies van interim-predikant Marcel Zijlstra op
te volgen en een tijdelijk externe voorzitter voor de kerkenraad te zoeken.

Deze is gevonden in de persoon van Nico Meerburg.

Wie googelt op de naam Nico Meerburg kan hem zelfs op Wikipedia vinden.
Maar wij willen graag andere dingen van hem weten, daarom reis ik op een
zonnige herfstmiddag naar Gorssel, voor een gesprek met hem.

Nico, wil je iets over jezelf vertellen?

Ik ben geboren op de laatste dag van de
oorlog: 4 mei 1945, heb m'n jeugd
doorgebracht in Alblasserdam, ben
getrouwd in 1968 met Alize van Engelen
en heb een toertje door Nederland heen
gemaakt op zes verschillende plekken.
Gedeeltelijk als ambtenaar bij gemeenten
en de laatste twee plaatsen als
burgemeester. Eerst in Dalen (Dr), in 1985.
Enin 1996 zijn we in Gorssel komen wonen
waar ik burgemeester werd. In 2005 ben ik
met pensioen gegaan. Toen hebben we
besloten dat we hier zouden blijven, omdat
we het hier enorm naar ons zin hebben en
ons thuis voelen. Alize werkte toen nog,
dus kon ik een stukje van het huishouden
overnemen en ben ik ook gaan koken.

En dat is nog steeds zo: ik kook door de
week en Alize in het weekend.

We hebben twee kinderen en drie
kleinkinderen. Ze wonen allemaal op
afstand, maar we zien elkaar regelmatig.
Wij woonden vroeger ook op afstand van
onze ouders, maar het contact was goed.
In de periode dat ik werkte, ben ik vier jaar
wijkouderling geweest. Dat was voor de
Sint Jan in Maastricht. Wij zijn altijd

kerkelijk georiénteerd gebleven. Als het
kan gaan we zondags naar de kerk. We zijn
vaak verhuisd, maar we hebben altijd via
de kerk kennissen gevonden. We woonden
een half jaar in Maastricht en Alize was
zwanger van ons tweede kind en moest
rust nemen. Vanuit de kerk hebben we
toen veel spontane hulp gekregen.

De kerk als sociaal middel is heel belangrijk
voor mij.

We moeten niet in de kramp schieten
vanwege een krimpende kerk

Wat zijn jouw gedachten over kerk-zijn in
deze tijd?

De kerk staat natuurlijk behoorlijk onder
druk, dat hele proces hebben wij bewust
meegemaakt. Ik ben een periode lid
geweest van de generale synode en toen
was het verhaal: we moeten niet in de
kramp schieten vanwege de krimpende
kerk, maar we moeten een levende kerk
zien te blijven. Ik vind dogma's in een kerk
minder belangrijk dan de sociaal-maat-
schappelijke kant.



vervaolg

Wat kunnen we in het leven van alle dag
voor elkaar betekenen, dus van mens tot
mens. De kerk is daarin ook een middel.
Om elkaar te ontmoeten, op een goede
manier in de gaten te houden, om elkaar
te bevragen van mens tot mens.

Ik heb in mijn opvoeding van mijn ouders
de vrijheid gekregen om mijzelf in mijn
manier van geloven te ontwikkelen.

Je moet niet, je mag en dat is je eigen
verantwoordelijkheid.

Wat is je eerste indruk van de protestantse
gemeente Lochem?

Het is een pluriforme gemeente met allerlei
stromingen. Er is een keur aan mensen en
meningen in de kerk, die je allemaal de
ruimte moet bieden om zichzelf te zijn; de
kerk is geen keurslijf. Ik vind het mooi dat,
doordat de Witte Kerk een soort doorstart
maakt, je dat als gemeente ook doet. Dat
hele proces is niet zonder slag of stoot
gegaan. Het is inherent dat mensen het
niet samen eens zijn, maar je moet wel
weer samen verder. Zo krijgt de kerkge-
meenschap een beetje een nieuw elan.

Je kunt er kracht uit putten dat we een rijk
geschakeerde gemeenschap zijn. Je moet
het met elkaar doen.

Ik ben als was in de handen van de
vergadering, maar ik leid
de vergadering wel.

Lochem heeft stedelijke allures, dat is een
verschil met plattelandsgemeentes in de
Achterhoek. Maar we zullen moeten kijken
wat we samen kunnen doen met anderen.

Je bent een gemeente te midden van
anderen. De noden in een gemeente
kunnen misschien wel samen met andere
gemeenten worden opgelost. Misschien
hebben wij die behoefte nog niet zozeer,
maar kloppen anderen bij ons aan. En dan
ontstaan er mogelijkheden en kansen
waaraan je zomaar niet had gedacht.

Hoe wil je je voorzitterschap van de kerken-
raad gestalte geven? Welke punten wil je op
de i zetten? Wat voor voorzitter wil je zijn?

Ik zeg wel eens: ik ben als was in de handen
van de vergadering, maar ik leid de
vergadering wel. Ik houd erg van structuur
in de vergadering. We moeten weten waar
het om gaat zonder lange betogen. We
moeten met elkaar afspreken hoe we
ordelijk met elkaar omgaan.

Er zijn momenteel veel agendapunten, het
wordt moeilijk om alles uitgebreid te
bespreken. Maar we kunnen tevoren
zorgen voor goede stukken met uitleg.
We moeten trachten het maximale uit een
vergadering te halen. Het is geen
gezelligheidsbijeenkomst. Als we efficiént
met onze tijd omgaan, wordt het ook
interessant om te vergaderen. Ik ben
nieuwsgierig naar het proces en heb er
vertrouwen in dat het goed zal verlopen.
Het is voor mij nog even proeven, ik ben
benieuwd naar m'n eerste kerkenraads-
vergadering. Ik ben vaak opnieuw gestart
in mijn werk en vind het leuk om bezig te
zijn met nieuwe dingen, mensen te
ontmoeten. lk ben nooit uitgekeken op
mensen.

Ik ben altijd op zoek naar ‘out of the
box-denken’ en zeker de kerk heeft dat
echt nodig!



Ha Toos,

Jan Willem Drost en Toos Ja, die traditie, we kunnen niet zonder. Eens. Het is het geraamte, dat ons geloof,
de Zeeuw wisselenvan  ons christelijk bestaan overeind houdt. En tegelijkertijd zijn we het er beiden
gedachtenoverenkele  wel over eens, dat woorden uit de traditie moeten kunnen landen in deze tijd.

zakenvan kerkengeloof.  In het bijzonder bij de Tien Woorden, waar jij in jouw brief naar verwijst, is dat

wel een probleem. Of op zijn minst bij een aantal van die Woorden als richtlijn
voor het leven.

Ze klinken zelden, daar heb je gelijk in. lk denk dat de reden daarvoor ligt in de
interpretatie ervan. Het is in onze wereld zo razend moeilijk te bepalen wat wel
en niet zou mogen bij sommige van die geboden. Als in Libanon iemand met
een pistool zijn spaargeld gaat halen om de behandeling van zijn doodzieke
vader te kunnen betalen, is dat dan stelen? Of volgt deze man vooral de regel
‘eer je vader en je moeder’ en is daarmee zijn daad te verdedigen? Als iemand
neurologisch de weg kwijt is, geen enkel perspectief in het leven ziet,
nauwelijks sociale binding heeft en dood wil? Is het dan moord als een arts
helpt om op een menselijke manier een einde te maken aan dat leven? Moet
een dochter die geestelijk kapotgemaakt is, of affectief verwaarloosd wordt,
horen dat ze haar vader en moeder moet eren? We weten, anders dan in de
woestijntijd, wat de gevolgen daarvan zijn!

Die Tien Woorden komen, terecht dat je dat zegt, uit een samenleving die zich
ging wortelen. Die waren nodig om de piketpalen voor het sociale en
geestelijke leven te slaan! Maar dat was een betrekkelijk overzichtelijke en
eenduidige manier van samenleven. In onze tijd ligt dat wel anders!

Was het een lied geweest als ‘Lof zij de Heer, de Almachtige koning der eeere..
dan zou dat best in een dienst kunnen klinken, al hebben velen waarschijnlijk
geen idee wat ze bij dat ‘Almachtige’ moeten denken. lemand zei me eens:

‘Als ik dat hoor, dan hoor ik een Godsbeeld waar ik naar terugverlang, maar
waarin ik niet meer kan geloven’ Dat kan wat mij betreft geen kwaad. Maar het
gaat hier om leefregels, richtlijnen, waarvan sommige in onze tijd nogal
complex liggen. Vind je dat we als gemeenteleden dan niet met een kluitje in
het riet gestuurd worden als we die ‘onversneden’ Tien Woorden over ons
uitgestort krijgen? Zouden we ze dan niet op zijn minst moeten updaten?

Ben benieuwd naar jouw antwoord.

Hartelijke groet,

Jan Willem

Wilt u reageren, of meeschrijven aan deze briefwisseling? Dat zien we graag! Stuur uw brief of mail
aan het redactieadres achter in dit blad (blz. 30) onder vermelding van ‘briefwisseling’




De vrijwilliger

Jan Dinkelman

'Een enkeling is een drenkeling'.
Dus... we moeten het samen doen!

Is dat ook op jou van toepassing?

Ja, dat is ook mijn gedachte, ook binnen
onze kerk. Tijdens een Gijs Verdick
Memorial in het openluchttheater werd
mij gevraagd of Wilma Prinsen een keer
een beroep op mij mocht doen om een
kerkdienst te verzorgen. lk stemde in,
mits de kerkenraad akkoord zou zijn. Dat

laatste was het geval en Wilma belde mij.

Aanvankelijk stond ik voor juni 2022
ingepland om mijn eerste dienst te doen
als voorganger. Door ziekte van een
gastpredikant werd het vier maanden
eerder.

Ik sta niet graag hoger
dan anderen

Zo gaan dingen vaak... het komt op je

weg. En waarom ik toen 'ja' heb gezegd...

we zijn met z'n allen gemeente en het is
mooi om daar een steentje aan bij te
dragen.

Het spreken voor een groep is mij niet
vreemd. Mede doordat ik al vele jaren
mijn bijdrage lever in de uitvaartgroep
met het spreken tijdens uitvaarten. Op
de preekstoel staan vond ik aanvankelijk
niet zo nodig. Ik sta niet graag hoger dan

anderen. Er werd mij verteld dat het toch
beter was, mensen kunnen je beter zien
en horen en voor de online uitzendingen
is het beeld vanaf daar mooier.

Volg je het leesrooster bij de kerkdiensten?
Ja. Dat is ook niet extra moeilijk. Als ik
een tekst voor de eerste keer doorlees,
kan het ingewikkeld lijken, maar bij een
tweede keer lezen kan het al heel anders
zijn. Natuurlijk kun je ook regels
overslaan, maar dat past niet bij mij. Hoe
vijandig of anderszins ook, in een tekst
zit altijd een boodschap. Dat is ook wel
mijn voordeel: ik kijk er enigszins
vrijzinnig tegenaan. Daarmee worden
voor mij de verhalen ook mooier en kan
ik er op mijn manier uitleg aan geven.
Thuis heb ik boeken ter inspiratie. Hierbij
hebben boeken van Nico ter Linden of
Jonathan Sacks mijn voorkeur. Een
bekende uitspraak van Jonathan is: 'een
Joods leerhuis is niet geslaagd als
iedereen het met elkaar eens is. Bij
bijvoorbeeld het lezen van het
scheppingsverhaal (Genesis 1) gaat het
mij om de essentie en niet of de aarde in
zeven dagen, zeven weken of zeven jaar
is geschapen.

Als je 'ja' zegt om een dienst te
verzorgen, of dat nu een afscheidsdienst
of kerkdienst is, daarbij heb ik steeds het
gevoel dat er hulp van 'boven' komt.



De voorbereiding van een dienst gaat in
samenspraak, zeker met de cantor/organist.
Bij een oecumenische dienst is de
voorbereiding met mensen van andere
kerken of geloofsgemeenschappen. De
dienst in de Vredesweek heb ik samen met
de Marokkaanse directeur van de Lochemse
Imamschool gedaan. Inspirerend, zeker zijn
verkondiging/preek. Bij de oecumenische
dienst in juni heb ik de zegenbede van
Augustinus gebeden. Hier horen een paar
regels solozang bij. Dat realiseerde ik me pas
toen de liturgie klaar was. [k moest wel even
een drempel over. In mijn dagelijkse werk
hoor ik soms mensen zeggen: ‘ik doe dat
niet, want het is moeilijk’ Dan is mijn reactie
altijd: 'nee, het is moeilijk omdat je het niet
doet’. Dus heb ik in mijn eentje die paar
regels gezongen.

Voor mij is het bij elke dienst: het is mooi om
te doen, maar ook fijn als het gedaan is.

Een enkeling is een drenkeling' - wie vertelde
jou dat?

Ik hoorde dat in de abdij van Heeswijk-
Dinther. Daar ben ik met regelmaat in de
weekenden gastheer. Er worden zowel gast-
als themaweekenden georganiseerd. Daarbij
moet je denken aan lezingen, concerten of
workshops. Maar daarnaast is er ook een
proeflokaal voor het Berne abdijbier.

Als gastheer ben ik er voor de gasten, ik geef
rondleidingen en vertel over de geschiede-

Foto www.joleinkoenders.nl

Voor mij is het bij elke dienst:
het is mooi om te doen, maar
ook fijn als het gedaan is.

nis van de abdij. Vroeger waren er vrijwel
alleen gasten en medewerkers van
rooms-katholieke huize. Tegenwoordig is de
meerderheid meestal protestants.

In deze abdij is ooit de Boerenleenbank
opgericht door broeder Van den Elzen, die
daaraan zijn bijnaam ‘de boerenpater’
dankte. Hiermee werd de kleinschaligheid
van de boerenbedrijven geholpen door het
opzetten van een codperatieve bank. Daarbij
was de slogan: ‘Een enkeling is een
drenkeling’



Jeugd

Abel Dieker

Sirkelslag 2022

De Sirkelslag was dit jaar niet live. Sirkelslag is een
wedstrijd waar alle jeugdkerken in Nederland aan mee
kunnen doen. Het thema was dit keer ‘Een feest
organiseren’ We speelden Sirkelslag begin oktober, in de
school van Bartiméus.

Met een groep van acht zaten we in een klaslokaal achter
een scherm te luisteren wat de opdracht was, door
middel van een filmpje. In opdracht één moesten we
puzzels maken, een woordzoeker en een breinbreker.
Opdracht twee was limbodansen in de gymzaal. Zo laag
mogelijk onder een stok door.

Opdracht drie was een balspel. Geef de bal honderd keer
over met je voeten, zonder de grond te raken. Opdracht
vier was een moodboard maken. Maak in tweetallen een
moodboard over een thema en de andere koppels
moesten raden wat het onderwerp was.

Nu hadden we even pauze en weer door. Opdracht vijf
was een kettingreactie maken. Met verschillende
voorwerpen gingen we aan de slag; hoe meer bochten
er in de kettingreactie zaten, hoe meer punten je kreeg.
We verzamelden allerlei materialen om de kettingreactie
zo lang mogelijk te maken. We hebben meer dan 400
punten verzameld. Nu maar afwachten of we gewonnen
hebben. Na de afsluiting met elkaar, gingen we weer
naar huis. We hebben een gezellige avond gehad!




warsbalk

Keuzes maken

Als je ervan overtuigd bent dat één plus één twee is, dan is het leven
overzichtelijk: alles is een keuze, gewoon tussen twee goede zaken of tussen
twee kwade of tussen een goede en een kwade. Een binaire wereld, zogezegd.
Al is het beter om die term maar niet meer te gebruiken, gezien de
hedendaagse genderbetekenis ervan. Trouwens, uiteindelijk toch een keus?
Zoals alles, dus?

Toen ik, alweer lang geleden, programmamanager bij de NCRV-televisie werd,
werd ik geacht een workshop bij een doctor in de psychologie te doen. Jawel,
dat hoorde erbij. Zijn stelling voor die bijeenkomsten was: ‘Wat je ook doet, het
is je eigen keus!

Gelukkig was de groep heel divers, vanuit allerlei sectoren van onze
samenleving. Zoals een ziekenhuisdirecteur die, zoals hij vertelde, nog niet
zolang geleden gescheiden was. Zijn kinderen trokken meer naar hun moeder.
Dat kon hij niet accepteren; hij wilde ze niet meer zien. Zijn keuze.

Ik weet nog goed, ik reageerde heel emotioneel: breken met je kinderen, dat
doe je niet! Het gaat heus niet allemaal van een leien dakje tussen ouders en
kinderen, maar dat... dat doe je als ouder niet. Zo ongeveer met tranen in de
ogen en in de stem zei ik dat. De anderen keken en deden er het zwijgen toe.
Dit werd wel heel persoonlijk. En gelijk hadden ze. Maar na de pauze zei hij -
tot mijn verrassing - dat hij toch door de emotie geraakt was en - hoe moeilijk
ook - een afspraak met zijn kinderen zou proberen te maken: 'Volgende week
zeg ik wel of het gelukt is!

Ja, keuzes zijn heel persoonlijk. Alleen of in groepsverband, dat maakt niet uit.
En bijvoorbeeld, wanneer iemand in nood is en jou of ons om hulp vraagt, dan
bepaal jij of bepalen wij of we de helpende hand bieden of niet. De parabel
van De barmhartige Samaritaan vertelt dat op een schrijnende manier. Als die
man van de ‘één en één is twee’ was geweest, dan was hij met net zo'n grote
boog om die kwetsbare mens heen gelopen als de kerkelijke voorbijlopers bij
hem als uitgekotste Samaritaan deden.

Nee, hij deed het goede. En ja, zeker nu zouden we zeggen: het was een keus,
gebaseerd op zijn - in onze tijd bijna vergoddelijkte - individuele vrijheid.
Maar... het ligt toch even wat anders. Eén plus één is niet zomaar twee.

Vanaf ons begin is het een wezenlijk aspect van ons mens-zijn, het omzien naar
de kwetshare ander. Dat is geen keus, maar een heilig mogen. Jammer genoeg
is daar al wel snel de hand mee gelicht. Ook daar staat de Bijbel vol van.

Steven van Campen



Ingezonden

Ingrid Hondshorst

Met de pet rond

Erika Klein Kranenbarg fotografeert boerenkinderen

Ik ben Jelte en mij past de pet ook wel.
Ik woon samen met mijn twee grote
broers, papa en mama en opa en oma
op onze boerderij. lk ben zeven weken
oud en in die tijd is er al veel veranderd.
Toen ik ter wereld kwam, zagen onze
landerijen eruit alsof we in de
Australische outback woonden, dor en
bruin; het was al weken warm en heel
droog. Totdat er weer regen van
betekenis kwam. Tot mijn ouders grote
verbazing werden de weilanden snel
weer groen. De natuur is krachtiger en
verrassender dan we denken en geeft
hoop dat het tij soms snel kan keren.

Ik ben de jongste van de drie jongens
op onze boerderij en ik sta nog met een
open blik in deze wereld. Bij ons doet
mama de boerderij en werkt papa

foto: Erika Klein Kranenbarg

buiten de deur. Mijn ouders hebben al
veel van de wereld gezien en hopen dat
wij die kans later ook krijgen.
Verandering en innovatie zijn van alle
tijden. Mijn overgrootouders molken
koeien met de hand, mijn opa en oma
met de melkmachine en mijn ouders
met de melkrobot. Hoe zouden over
dertig jaar de koeien worden
gemolken?

Mijn mama zit ‘s avonds veel in het
kleinste kamertje van ons huis, het
kantoor. De laatste jaren is er
ontzettend veel administratie
bijgekomen en volgen nieuwe wetten
en regels elkaar in heel hoog tempo op.
Het is simpelweg niet meer te volgen
en behoorlijk tegenstrijdig. Boeren en
natuur worden nu tegenover elkaar
gezet, terwijl die juist samen gaan. Mijn
moeder gaat gewoon door met haar
werk op de boerderij en houdt het
KIS-principe er op na: keep it simple.

Mama vindt het heel leuk dat ons bedrijf
een familiebedrijf is. We doen het echt
samen, met drie generaties op één erf.
Ik mag straks net als mijn broers
meehelpen, nu mag ik nog vooral met
mama mee in de kinderwagen en slaap
ik heerlijk op het getik van voerhekken
die open en dicht gaan, het geloei van
koeien, mussen die rondvliegen in de
stallen en het geluid van de machines.
De lach op mijn gezichtje doet ieders
hart smelten en het getouwtrek om de
landbouw even vergeten.



Gieneke Nus-Dijkstra

Waarom steekt u, steek jij een kaarsje aan?

Kaarsje aansioken Speciaal in deze tijd van het jaar worden weer Kaarsie aansiohen:

om lemand 1o veel kaarsjes aangestoken. O 1L i
ge(her)donkon Het is “Levende Namen’, Allerheiligen en gedachion b

dz er miel is Allerzielen, Gedachtenisdienst... leniand o Zjn

Wharmto on licht Voor wie steek jij een kaarsje aan?, wordt i 15 overloden
Tocoiion gevraagd. orzik is
een sTear voor SpriFaliel Maar waarom doen we dit ook op andere of aandacht rodjy heer:

momenten?

- - Op de “30+avond” steken we een kaarsje aan 7
%’@%5@;{;@% voor diegene die er niet is. De naam wordt Als aonton Mjfm

m;mrmr 3 genoemd en het kaarsje wordt aangestoken. W /?:?W /:.ﬁfw
ﬁjw o Op deze manier zijn we toch verbonden met ikere . Laat okt
Hiardoor vergeet edleaa e bovenlaon voersy,
/".‘f’y"mﬁ’w We hebben aan elkaar gevraagd: waarom ‘E?MMM?@W@”M
2/ aar naom wordt steek jij eigenlijk een kaarsje aan? ehkaar verlohton
gonoomd Hiernaast leest u dit:
o lemand in het Liht Voor wie uen JU een B aandacht

o zefon. 1y gedachion = voor diagene dip o
b iomand o2 kaarsje aansteekt dat it oot
Troost . Licht geelf verlichiing
Licht in el domber wee tJ emees tal Wel‘ Do handeling Kaw jezelf”
1 do winfortjid ’ ook Fust geven

warie, gezeligheid Maar Vraag J e OOk ool decoplatie

eens af waarom. vty avuziphed

H stoek con Kuars aan om min gedachion op iels of Temand
o vestigen en een gebed/scmieljebed o doon

17 do Kork stoak I eon Kaars aan voor wiensen die het wioailjik
Hebiben en voor mensen die it ferhed.
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Alja Tollefsen

Op zondag 27 november a.s. zal Capella Gudula om 19.00 uurin de
Gudulakerk een Evensong verzorgen. Capella Gudula zingt Engelse
koorwerken van Purcell en Byrd en diverse hymns uit onder andere de
uitvaartliturgie van Queen Elisabeth en de grote Engelse koortraditie.
Wie de uitvaart van de Engelse Queen Elisabeth heeft gehoord en gezien,
weet hoe troostvol deze Engelse muziek is. En in de wijde omgeving is er
geen betere ruimte om juist deze verwarmende muziek in uit te voeren als
de Gudulakerk. In déze kerk zitten, déze muziek horen en Engelse hymns
zingen: bemoedigende vertroosting. De kerk gaat open om 18.30 uur.
Een kaarsje opsteken kan voor, tijdens en na de dienst. De muziekvespers
in Lochem: een moment van bezinning. Informatie: www.kerklochem.nl

Festival of lessons and carols

Onze mooie traditie om in de adventstijd een Festival of Lessons and
Carols in de Gudulakerk te houden, wordt dit jaar op 11 december weer
opgepakt! Op het allerlaatste moment kon het in december vorig jaar niet
doorgaan, maar dit jaar gaan we er weer voor en zal er dus weer een
Engelstalig Festival of nine lessons and carols worden gehouden in
samenwerking met onze ‘buren;, de Anglican Church Twente! Hun kerkje
staat bij huize Weldam in Diepenheim. Met een serie van negen lezingen
en sfeervolle christmas carols, om mee te zingen en om naar te luisteren,
leven we toe naar het Kerstfeest. Voorganger is Rev. drs. Alja Tollefsen, de
lectoren komen weer uit de Anglicaanse kerk. Capella Gudula werkt als
koor mee en organist Wilbert Berendsen zal de carols begeleiden.

Het geheel duurt een klein uur. Datum: zondag 11 december, derde
adventszondag, om 19.00 uur in de Gudulakerk. Welkom!



Berichten

Bezinnend op weg naar Kerstmis

Onzekere, donkere tijden.
Een klein lichtje kan zoveel betekenen
als het te donker wordt om je heen.

Veel is er gaande in de wereld en in ons eigen leven. Veel is er onzeker. Veel problemen vragen onze
aandacht en energie, maar de complexiteit en hoeveelheid ervan werken verlammend.
‘Wat moet ik doen, wat kan ik doen?’

Een moment, van bezinning schiet er in onze hectische tijd vaak bij in.

Dan is het fijn om iets aangereikt te krijgen. lets kleins dat groot kan werken. Een mooie tekst, een
glimlach, een helpende hand. Een gedachte die een ander licht werpt op de situatie.

Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten werken kan je helpen je
eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in je geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je
inspireren om je leven meer kleur te geven.

In de adventstijd, van 27 november tot 6 januari, willen wij, Marga Engelage en Eveline Struijk, u via
de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken.

Marga Engelage is voormalig pastoraal werker van parochie HH Twaal Apostelen en Eveline Struijk
is predikant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken.

Wilt u deze mails ontvangen?

U kunt zich u aanmelden door een mail te sturen naar communicatie@12apostelen.nl
onder vermelding van uw naam en woonplaats.

Na aanmelding ontvangt u elke dag een bezinningsmail in uw postvak.

Als u het afgelopen voorjaar ook de bezinningsmails op weg naar Pasen heeft ontvangen en uw
emailadres is hetzelfde gebleven, hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Eind november krijgt u
dan vanzelf weer bericht van ons.

Hebt u geen computer/e-mailadres maar wilt u wel deze bezinnende teksten ontvangen?
Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend(in) vragen de mail te ontvangen en voor u uit te
printen. Wilt u bij aanmelding dan zowel uw eigen naam en woonplaats doorgeven, alsook het
e-mailadres waarnaar we de mail zullen sturen?

We zien uit naar uw aanmeldingen!

Een hartelijke en inspirerende groet van
Marga Engelage en Eveline Struijk
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Kerkdiensten

Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Eventuele wijzigingen in de diensten
vindt u in de zondagsbrief.

Zondag 13 november
10.00 uur Witte Kerk
Taizé-Ruimteviering

10.00 uur Witte Kerk
Kinderviering

Zondag 20 november
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. |. de Zwart

Zondag 27 november 1e Advent
10.00 uur Gudulakerk

Voorganger: ds. J.L Brevet

19.00 uur Gudulakerk

Vespers

Zondag 4 december 2e Advent
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. R. van Oosten

Zondag 11 december 3e Advent
10.00 uur Gudulakerk

Voorganger: ds. EW. Brandenburg, Heilig
Avondmaal

19.00 uur Gudulakerk
Festival of lessons and carols

Zondag 18 december 4e Advent

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. A. Boezewinkel

Als uvan plan bent te kijken, leg

dan uw liedboek klaar, zodat u 'lzih.,
kunt meezingen. B i

Zondag 20 november

Eeuwigheidszondag

Namen vertellen een verhaal, het verhaal van
de mens die de naam draagt. Hij of zij heeft die
naam ontvangen van zijn of haar ouder(s) en
de naam betekenis gegeven. Namen blijven
levend, ook als de drager is overleden; iemands
naam roept herinneringen op: zo was hij of
Zij.... Herinneringen vol vreugde, geluk, verdriet,
pijn...

Het verhaal gaat verder, nu zonder deze mens.
Maar de naam blijft in onze herinnering, thuis
maar ook in de kerk. Op eeuwigheidszondag
noemen we de namen van de gemeenteleden
die gestorven zijn in het afgelopen jaar,
aandachtig, één voor één. Bij elke naam steken
we een licht aan, licht van de Eeuwige, bij wie
we onze geliefden en onszelf geborgen mogen
weten. Van die geborgenheid in het licht
getuigen ook de Bijbellezingen van vandaag:
de Zaligsprekingen uit het Matthelisevangelie
en een visioen van Johannes uit Openbaring 7.
De dienst wordt voorbereid en gedragen door
de pastorale ouderlingen, de bloemengroep, de
uitvaartgroep, kerkmusicus Els Dijkerman en ds.
Ingrid de Zwart, em. predikant uit Deventer.

Zondag 27 november

De lezingen zijn: Jesaja 2: 1 t/m 5 en Matthelis
24:32t/m44.

De profeet zingt te midden van haast
ondraaglijke spanningen een bemoedigend
lied. En Jezus spreekt in de lezing uit Matthetis
indringende woorden. Woorden die niet
bestemd zijn om met mensen te doen, wat ze
vaak wel hebben gedaan: mensen schrik en
angst aanjagen. Ook zijn ze niet bedoeld om
God een beetje te helpen met het afwerken van
zijn agenda. Alsof wij daar zicht op hebben!
Wel roepen ze mensen, dus ook ons, op om heel
bewust te leven en keuzes te maken die het
leven dienen. Met het oog op een toekomst vol
licht en vrede. Tevens een mooi adventsthema.



Zondag 4 december

Op deze tweede adventszondag klinkt de
lofzang van Maria, het Magnificat, het
lied van verwachting en verlangen. Elk
nieuw kerkelijk jaar begint met advent,
wat er ook gebeurt of aan de orde is,
welke crises of zorgen er ook mogen zijn —
en wat zijn er door de eeuwen heen veel
crises geweest. Maria zingt het visioen
van gerechtigheid uit voor de mensen en
de aarde.

Haar lied is ook de oudste protestsong:

‘I have a dream’ In haar lied van
verwachting en verlangen worden dingen
en verhoudingen, die wij als normaal zijn
gaan beschouwen, omgekeerd.

Zondag 11 december

Heilig Avondmaal

Zondag 11 december is de derde zondag
waarin we ons voorbereiden op het
kerstfeest. Zondag Gaudete is het; zondag
‘Verheugt U. We lezen van Rachab die de
verkenners van Jozua in huis nam. De
sfeer in het verhaal is benauwend en
gespannen; angst voor de ondergang van
het vertrouwde is overal aanwezig. Toch
past het juist op deze zondag waarin de
liturgische kleur paars wordt vervangen
door roze. In het duister schijnt door de
barsten waarin het vertrouwde bestaan
uiteenvalt het licht van kerst.

Grote Ontdekking

Op 25 september was het zover, na de
interreligieuze dienst en de koffie
begonnen we in twee teams met het water
dragen. De zon scheen heerlijk en iedereen
droeg zijn bekertjes bij. Daarna gingen de
teams aan de slag in de geheime kamer
met escaperoom-opdrachten met
breinbrekers en een pixelkleurplaat. Buiten
de geheime kamer werden moeilijke
vragen over de Bijbel opgezocht en
behendigheidsspelletjes gedaan. Met de
coordinaten kwamen we op locaties met
een QR-code. Deze werden doorgebeld en
in de kerk zaten de teams klaar om de
vragen te beantwoorden.

Kortom samenwerking, lastige vragen,
googelen en bouwen. Als resultaat konden
de teams met twee sleutels een grote
boekenkist openen en werd het cadeau
onthuld. Een bronzen planchette van het
avondmaal en als afsluiting samen aan
tafel voor een lunch door vrijwilligers
gemaakt. Voor herhaling vatbaar!!
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Even denken aan elkaar. Hoe goed is het te weten dat een ander
jouw leven in beeld heeft, aan je denkt, bijvoorbeeld als je met
een verjaardag leuke, vrolijke kaarten ontvangt! Maar wellicht
zijn de kaarten nog doeltreffender in tijden van ziekte en
verdriet. Post.nl hanteerde enige tijd geleden de slogan: wie
schrijft, die blijft. In de moderne computertijd zijn kaarten vaak
vervangen door mails. Inderdaad, ook een hartelijke mail kan
een vorm van digitaal meeleven zijn, maar met één muisklik is
die verdwenen: in de prullenbak. En voor een kaart of brief moet
je toch wat meer moeite doen. Ja, wie schrijft die blijft en geeft
de ander een tastbaar blijk van meeleven, kan ook het hart van
de ander raken.

Wellicht bewaart u nog dozen vol met oude correspondentie,
kaarten, brieven etc. Soms denk je jaren later: wat aardig dat hij
of zij me nog een kaart stuurde. In de veelheid van
ontmoetingen raken mensen soms uit het cog verloren. Maar
een mooie kaart met een goede tekst kan het nodige voor
iemand betekenen en na vele jaren een blik van herkenning
oproepen. U begrijpt al: ik heb nog een aantal dozen en plastic
bakken staan vol met kaarten en brieven. Zo reizen mensen met
je mee door de tijd.

Data en adressen:
dinsdag 15 november van 20.00-21.30 uur
bij Hanneke Westland en Arjan Klein Hazebroek,

Pastoraat ontmoetingen: Bij ons thuis

Hopelijk klinkt de term Bij ons thuis u al wat bekend in de oren.

Wat was dat ook alweer?

Wel, gemeenteleden stellen dan hun huiskamer beschikbaar
voor ontmoeting, gesprek en het drinken van een kopje koffie of
thee. In november zullen er opnieuw drie momenten zijn en u
wordt van harte vitgenodigd daar aan deel te nemen!

De ontmoeting staat centraal. In gesprek met elkaar zou u het
kunnen hebben over hoe wij in deze tijd tegen God aankijken.
Maar misschien komen er heel andere dingen ter sprake. ...

Heuvelenweqg 11

donderdag 17 november van 15.00-16.30 uur

bij Ennie en Jan Dinkelman. Broekstraat 8

donderdag 24 november van 10.00-11.30 uur

bij Hanny en Jan Hillebrants, Pasternakweg 9

Opgeven voor een ontmoetingsmoment dat u past kan tot
twee dagen voor de datum van uw keuze via
Jgerritsen56@gmail.com, of tel. 06 5166 1259.




Vooral in de kersttijd sturen mensen elkaar de
mooiste kerstgroeten. Grote bewondering heb
ik altijd voor het geduld van mensen die van een
verjaardagsgroet of kerstkaart een waar
kunststukje maken. Wat een minutieus werkje.
Nee, dan kan ik het echt niet over mijn hart
verkrijgen om die mooie kaarten na een paar
weken weg te gooien. Doe je de groeten aan....
en de beste wensen en veel sterkte en van harte
beterschap en een fijne verjaardag...

Wie schrijft die blijft. De oude apostel Paulus wist
er al van mee te praten. Een heel deel van zijn
uitgebreide correspondentie is ons als
waardevolle brieven overgeleverd in de Bijbel.
Enin een brief heb je een adres. Je brief is altijd
aan iemand gericht, maar ook: aan het eind doe
je de groeten. Paulus was er erg goed in: doe de
groeten aan. Heel bijzonder, die groeten kunnen
we nog lezen, na eeuwen. De mensen zelf
hebben wij niet in beeld, maar hun namen
blijven door de eeuwen heen bestaan. Dan
vormen mijn dozen met kaarten maar een zeer
tijdgebonden collectie.

Elke zondag ontvangt een gemeentelid een
boeket bloemen, een vorm van meeleven: zeg
het met bloemen. Maar fijn als u hen ook een
kaartje als groet stuurt. Dat mag een krans van
meeleven vormen om het gemeentelid heen.
Zo mogen we met letters ter bemoediging elkaar
blijven steunen. En de groeten van Paulus: die
krijgen ook in deze tijd een actuele spits. Wie
schrijft, die blijft!

Jacqueline Krajenbrink

Het pastoraat van de PG Lochem staat
open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het
pastorale team via email
pastoraat@pglochem.nl of per
telefoon: 06 20 375 573.

Amanda Jansen heeft als coordinator van
het bezoekwerk de telefoon in beheer.
Spreek a.u.b. uw naamin op de

voicemail wanneer u niet direct
verbinding krijgt. U wordt dan
teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even navragen!),
dan kunt u dit doorgeven via
bovenstaand emailadres of
telefoonnummer. Amanda Jansen
brengt u in contact met een van de
pastores - ouderenpastor Janneke
Koornstra of ds. Jacqueline Krajenbrink -
of een bezoekmedewerker.

Via het e-mailadres
bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die in
aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.



Uit de kerkenraad

De samenstelling van het moderamen (MR), bestaande uit
Nico Meerburg (voorzitter), Marian de Hoop (scriba),
Andre Blankestijn (voorzitter kerkrentmeesters) en Harm
Wesselink (voorzitter diaconie) is door de kerkenraad (KR)
goedgekeurd. Het MR heeft als taak de KR-vergaderingen
voor te bereiden en besluit tevens in zaken die niet
kunnen wachten op de KR-vergadering. Indien nodig
wordt de voorzitter van de betreffende werkgroep hierhij
uitgenodigd. Zo'n besluit, genomen door het MR, dient in
de eerstvolgende vergadering bekrachtigd te worden
door de KR. Zo gebeurde dat op 12 oktober jl. met het
besluit om een juridische procedure aan te gaan over de
asbestkosten van de Witte Kerk (hierover kunt u elders in
Samenspraak lezen).

In deze vergadering stond ook de jeugd op de agenda en
voor dit punt was de leiding van de kindernevendienst
(KND) en jeugdkerk (JK) uitgenodigd. Wat de KND betreft
zijn er nauwelijks kinderen meer in de kerk en de leiding
bestaat uit slechts twee moeders. De leiding stelt voor de
KND stop te zetten, maar wel wordt afgesproken in de
kerk een mand met bezigheden voor kinderen in
basisschoolleeftijd neer te zetten voor aanwezige
gezinnen.

Jaarlijks worden vijf Simon-en-Saradiensten gepland.

Dit zijn speciale kinderdiensten, waarbij de kinderen niet in
de kerk komen. Afgesproken wordt dat de leiding van de
KND ouders van kinderen van 4-12 jaar uit onze gemeente
bericht zal sturen over de Simon-en-Saradiensten. Ook
wordt afgesproken van de kerkdiensten met Kerst, Pasen
en Pinksteren gezinsvieringen te maken, waarin de
kinderen centraal staan.

Jeugdkerk is er maandelijks, waarbij de jongeren, na een
programma in de eigen ruimte, aan het eind van de dienst
terugkomen in de kerk. De leiding heeft behoefte aan een
programmastructuur. Besloten wordt bij het Landelijk
Dienstencentrum van de PKN naar mogelijkheden te
informeren.

Wat betreft de kerkdienst op oudejaarsavond, heeft de KR
besloten hiermee te stoppen, omdat er nauwelijks meer
mensen aan deelnemen.



Wel wordt het idee geopperd om in plaats daarvan het
jaar af te sluiten met een ‘middaggebed’ van 20-30
minuten, waarna er nog een gezamenlijk koffie- of
theemoment is, mét oliebol. Besloten wordt te
informeren bij gemeenteleden of hiervoor
belangstelling is. U kunt uw belangstelling kenbaar
maken bij de scriba.

Een gemeentebijeenkomst wordt georganiseerd op
donderdag 8 december 's avonds en op 11 december
na de zondagsdienst. Noteert u deze data vast in uw
agenda? Via de zondagsbrief hoort u meer over de
invulling van deze bijeenkomsten, die ook online te
volgen zullen zijn.

Vanuit de Classis is een rapport toegezonden:

‘Als ambten en functies niet meer vervuld worden.. !
Naar de Classis wordt geantwoord, dat wij deze
problematiek herkennen, blij zijn met de aandacht
hiervoor vanuit de Classis en dat ook wij naar andere
mogelijkheden zoeken.

Marian de Hoop, scriba

Uw reacties zijn welkom via mdehoop@pglochem.nl,
of 06-251 922 21

Vanuit de beroepingscommissie

Goed nieuws te melden! We ontvingen de afgelopen weken een paar telefoontjes met
enthousiaste reacties en uitnodigende brieven. Half oktober mochten we maar liefst met twee
predikanten kennismaken. Daarvan was één gesprek online vanwege corona en één gesprek
live in de mooie nieuwe Witte Kerk. Beide predikanten gaven een enthousiaste, actieve en
krachtige indruk en worden uitgenodigd voor een tweede gesprek.

Namens de beroepingscommissie,
Dienke Geurtz




Diaconie

Herhaalde uitnodiging: seniorenmiddag
Nu op 1december 2022
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Op donderdag 1 december a.s. organiseert
de diaconie weer een ontmoetingsmiddag.
Alle 70+%rs zijn van harte welkomin de
Witte Kerk, van 14.30 uur tot 17.00 uur.

Het wordt een gezellige middag om elkaar te ontmoeten onder het genot van
koffie of thee met iets lekkers. En we organiseren een activiteit rondom
Sinterklaas.

Op 20 oktober jl. is er al een bijeenkomst geweest. Helaas was deze uitnodiging
niet in Samenspraak terechtgekomen en stond deze alleen op de
zondagsbrieven. Er zullen mensen niet op de hoogte zijn geweest. We nodigen
u van harte uit om 1 december te komen. We willen graag van u horen welke
activiteiten we voor u kunnen organiseren.

De ontmoetingsmiddag op 20 oktober is door 15 mensen bezocht. In deze
groep is de wens uitgesproken om elkaar een aantal keren per jaar overdag te
ontmoeten. Genoemd zijn een high tea maar ook op een middag een uitstapje
in de omgeving.

Voor de seniorenmiddag 1 december a.s. graag
aanmelden voor zaterdag 19 november.

Via mail: fvanpijkeren@pglochem.nl,

Telefonisch: Francien van Pijkeren tel. 06 532 234 10
of Hanneke Brinkhuis tel. 06 573 319 58.

Collecteopbrengsten Diaconie

4-9-2022 Voedselbank € 257,20
11-9-2022 Potten en Pannen Witte Kerk € 368,70
18-9-2022 Noaberhulp Zutphen € 255,40

Verder ontvingen we 2 x € 50,- voor de voedselbank, onze dank daarvoor!

e = 2o



Diaconie

Hanneke Brinkhuis en Francien van Pijkeren

Aan tafel! Ontvangen & delen

Op zaterdag 15 oktober jl. zijn we naar de Kerk-in-Actiedag in Heerenveen geweest.
Drie jaar geleden was er een landelijke diaconale dag in Utrecht, maar nu waren er twee
regionale dagen. Het thema van de dag was: ‘Aan tafel! Ontvangen & delen’ en sloot
aan bij het jaarthema van de Protestante kerk.

Na een korte viering was er een lezing ‘Aan tafel, er is plek voor iedereen’. André Mulder
schetste een beeld van het kerk zijn, ook voor mensen met een verstandelijke beperking.
Welke stappen kunnen er gezet worden om daadwerkelijk een inclusieve gemeente te zijn.
Uit de praktijk zagen we mooie voorbeelden.

In het plenaire gedeelte waren er vijf tafels met workshops. We bezochten twee tafels.

De buurttafel ging over ‘hoe je samen met andere gemeenten en kerken kunt optrekken;,
een lezing over ‘inclusief kerk zijn in de plaats en regio’ en ‘wat kun je als kerk betekenen
voor mensen die geraakt worden door de hoge inflatie en het niet meer redden’

En de groene tafel besteedde aandacht aan ‘groen diaconaat, waarom en hoe’ en het
netwerk ‘GroeneKerken Fryslan: Het waren inspirerende bijeenkomsten met veel ruimte
voor uitwisseling met andere diakenen.

De dag werd afgesloten door Kees Posthumus, die beeldend in een voorstelling het verhaal
Aan Tafel bracht. Zowel op de ochtend als de middag klonk lied 388: ‘Voor iedereen van ons
een plaats aan de tafel.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,

een plaats in Gods licht als tafelgenoot

Lied 388 vers 1 Kerk in Actie-dagen 2022
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Beheer ==

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten als nieuwingekomenen van harte welkom:
Mevr. M.M. Daniéls vanuit Beek gem. Montferland

Dhr. CJ. Speelman vanuit Wijchen

Mevr. R.H. Mombarg vanuit Laren (Gld)

Mevr. L.M. Flohr vanuit Hengelo (Ov)

Mevr. H.P. Kernkamp vanuit Hengelo (Gld)

Dhr. G.J. van Putten vanuit Bathmen

Mevr. A.J. Oprel-van Riel vanuit Warnsveld

Overleden

30-09-22 Mevr. W.H. Borgman-Groot Roessink (13-02-1950)
01-10-22 Mevr. G.F. van der Kolf-Beumer (12-01-1939)
07-10-22 Mevr. W. llbrink-Meijer (11-3-1937)

18-10-22 Mevr. M.M.S. Pezy-Baerwaldt (19-05-1958)

Vertrokken
Mevr. L.E. van Oel-Beens naar Delft

Dhr. T. Scholten naar Nijmegen
Bericht van geboorte of overlijden,

Adreswijziging leden P.G.Lochem aanmelding, opzegging en
Fam. Wormgoor-Dogger adreswijziging s.v.p. melden aan:
Mevr. G.J. Sligman ledenadministratie@pglochem.nl

Mevr. L. van Maaren-de Ruiter

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken die voor en na onze operatie door middel van een kaart,
telefoontje, bezoekje, of bloemen uit de kerk met ons heeft meegeleefd. Allemaal nogmaals
bedankt. Hendrika en Peter Holtslag
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Kerkrentmeesters

Het asbestdossier

Zoals jullie waarschijnlijk weten, loopt er al
geruime tijd een discussie over de extra
asbestverwijderingskosten in de Witte Kerk.
Een groot deel van de kosten is betaald, omdat
dit in verhouding staat met de kosten voor het
verwijderen van het asbest. Maar er staat nog
een flink bedrag open vanwege de extra
schoonmaakkosten, volgens ons veroorzaakt
door slordig werken tijdens het slopen.
Uiteindelijk heeft de aannemer, via zijn
advocaat, ons gesommeerd te betalen.

Omdat wij bij voorkeur een gang naar de
rechtbank willen voorkomen, hebben wij
gevraagd of mediation bespreekbaar is.

Helaas hebben wij hier geen antwoord op gehad.
Daarna is er, met goedkeuring van de KR,
besloten het openstaande bedrag niet te
betalen.

Een onafhankelijke deskundige vindt ook dat
er fouten zijn gemaakt tijdens de sloop door de
aannemer en onze advocaat vindt dat wij een
goede kans hebben in het gelijk te worden
gesteld.

De aannemer heeft zich tijdens de bouw wel
professioneel opgesteld en wij hebben tijdens
de verbouwing geen last gehad van de discussie
over de extra kosten.

Energiekosten

Eris overleg met de Plaatselijke Commissie van
de Gudulakerk over de energiekosten in 2023.
Het ziet ernaar uit dat de kosten per dienst in de
Gudulakerk verrekend zullen worden en wij zijn
geschrokken van de eerste indicaties.

Hier komen wij zo snel mogelijk op terug. De
thermostaat in de Witte Kerk is ook lager gezet.

BHV-groep

Er hebben zich 6 personen opgegeven. Daar zijn
wij heel blij mee. Met deze groep gaan wij aan
de slag om de extra veiligheid tijdens de
kerkdiensten verder in te vullen.

Andre Blankestijn

Kerk-tv-groep

Via deze weg alle lof voor de Kerk-tv-groep, voor
al het werk dat zij hebben gedaan. Als het goed
is werkt nu alles met nieuwe apparatuur.

De komende tijd gebruiken wij om ervaring op
te doen. De belangrijkste praktische problemen
pakken wij zo snel mogelijk op, samen met de
Kerkenraad. Uiteindelijk moet er ook een keuze
gemaakt worden voor het systeem voor beeld
tijdens de dienst (scherm of beamer).

Verhuur

Verhuur en gebruik van de zalen in de Witte Kerk.
Er is veel belangstelling en de “bekende”
gebruikers zijn weer opgestart. We zijn in een
afrondende fase voor sociale en diaconale
activiteiten in onze zalen. Voorbeelden zijn
Engelse les aan Oekrainers en uitgifte van
pakketten door de Voedselbank in Lochem.

Dat is toch prachtig.

Zonnepanelen

Het project zonnepanelen heeft een mooie
doelstelling gekregen: bestrijding van energie-
armoede in Lochem. Niets is nog zeker, maar
er wordt hard aan gewerkt samen met
LochemEnergie. Binnenkort meer hierover.




Op 14 september is Diny
Klomphaar-Boerman

overleden op de leeftijd van 72 jaar.
Diny was de vrouw van Gerrit
Klomphaar, moeder en
schoonmoeder van Annelies,
Evelien en Dennis, Gerard en Paula,
oma van Eva, Lotte en Dexster.

Diny Klomphaar-Boerman

Diny's geboortegrond was in Gelselaar.
Naast haar schoolperiode in Gelselaar en Eibergen kende het
weekend vaste patronen. Op zaterdag haar moeder op de boerderij
helpen met schoonmaakwerkzaamheden en verse bloemen uit eigen
tuin op de tafel zetten. De zondag kenmerkte zich door de zondags-
rust, behalve het vee verzorgen, en voor haar het tweewekelijkse
kerkbezoek.
Na haar opleiding ging Diny voor een jaar in een hotel werken in
Zwitserland. Eenmaal terug in Nederland werkte ze bij (semi)over-
heidsinstanties.
In november 1971 trad Diny in het huwelijk met Gerrit Klomphaar en
na de bouw van een nieuw huis werd Nettelhorst hun woonplaats.
Na de geboorte van de kinderen bleef Diny thuis en werkte ze
volledig mee op de boerderij. De vrije uren vulde ze door de jaren
heen met rollerskaten, volleyballen, aerobics, schaatsen of de
Vierdaagse lopen in Nijmegen. En niet te vergeten: veel... heel veel
vrijwilligerswerk, zeker ook voor de kerk. Zo was ze actief in de
zondagsschool, de jeugdkerk, de kerkenraad, de bloemengroep en
bezoekwerk. De kerk, het geloof, het was zo'n vaste pijler in haar
leven.
In de afscheidsdienst hebben de drie kleinkinderen kaarsjes
aangestoken onder het voorlezen van een passend gedichtje.
De kinderen deelden dankbare herinneringen aan moeder.
Het korte streepje tussen geboortedatum en overlijdensdatum waar
zoveel over te vertellen is. Met regelmaat was Diny oppas-oma bij
Eva en Lotte in Brabant. Voor Dexter in Duitsland was dat moeilijker.
Zij vond het erg dat dat in de corona tijd niet kon. Er waren onlangs
nog vliegtickets gekocht voor een bezoek aan Annelies, wonend in
Portugal.
We hebben gelezen uit Psalm 23. Hierbij is gekeken naar overeen-
komsten tussen David als herder en Diny als een toeziend oog voor
veel (kerkimensen om haar heen. Daarna hebben we samen
gezongen uit ‘Wat de toekomst brengen moge”:

Waar de weg mij brengen moge

aan des Vaders trouwe hand

loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

Jan Dinkelman

IN MEMORIAM
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Op 7 oktober is Willy
Ilbrink-Meijer overleden.

Willy was de vrouw van Jfohan
brink, de (schoon)moeder van
Elly, Jan en Hetty en oma van
Niek, Tymo, Jarno en Roy.

IN MEMORIAM

Willy llbrink-Meijer

Woorden van dankbaarheid werden uitgesproken, mede door Johan
in de afscheidsdienst van Willy. Dankbaarheid was er voor haar
zorgzaamheid naar anderen toe.

Willy, geboren in Laren, volgde de opleiding voor kraamverzorgster.
Dat gaf haar veel voldoening, het verzorgen van moeder en kind.

In 1964 trouwde Willy met Johan llbrink uit Nettelhorst, daar gingen ze
ook wonen op de boerderij met daarbij een café. Het huwelijk werd
bekroond met de geboorte van Elly en Jan en later de vier klein-
kinderen. Al was Willy niet geboren op een boerderij, zij vond het
prachtig. Het verzorgen van de koeien en de paarden. Diezelfde
paarden deden ook mee aan de koetsentochten en daar genoot
iedereen van.

De gedachten aan moeder, geschreven door Jan, waren mooi.

Hoe zij als kinderen (en op latere leeftijd) zoveel liefde hadden
ontvangen van hun moeder. Naast al dat mooie waren er ook
moeilijke momenten in haar leven: het overlijden van Elly was een
grote tegenslag. Haar leven veranderde door dat overlijden en Elly's
voorafgaande ziekte.

De verhuizing naar Lochem vergde enige gewenning, maar al snel
waren er nieuwe contacten. Het zingen is iets dat Willy haar hele leven
heeft gedaan, bij een koor maar ook bij ons in de kerkdiensten.
Binnen onze kerk is ze ook diaken geweest en lid van de HVD.

Haar gezondheid werd minder, opname in de Hoge Weide volgde.
Veel dingen werden haar onduidelijk of vreemd.

In de afscheidsdienst waarbij de kleinkinderen een kaars (lichtje)
aanstaken voor oma hebben we ook de trouwtekst gelezen: Psalm
119 vers 105. In het verlengde daarvan hebben we het licht weer
benoemd.

Bij Willy thuis lag het liedboek en bij lied 913 lag een papiertje dat
aangaf dat het haar lievelingslied was: De Heer is mijn Herder. Dat
hebben we ook gezongen.

Hetty heeft de dienst afgesloten met het gedicht: 'Tranen in mijn hart.
Mogen de mooie herinneringen aan Willy die tranen verzachten.

Jan Dinkelman



Marion Pezy-Baerlandt

Zij was het eerste kind van haar ouders en groeide op in Hengelo (O).
Na haar kwamen er nog 2 broers en 2 zussen. Omdat zij de oudste
was, droeg ze vanzelfsprekend een stukje verantwoordelijkheid voor
de opvoeding van de andere kinderen.

Daarmee werd een toon in haar leven gezet: Marion zorgde graag voor
anderen. Natuurlijk in haar werk als ergo-therapeute, maar vooral ook
als echtgenote, (schoon)moeder, oma, (schoon)zus en vriendin. Met
grote toewijding deed ze haar uiterste best er voor de ander te zijn. Ze
zorgde voor warmte, sfeer en gezelligheid. Zowel bij haar thuis als in
het huis van anderen. Haar creativiteit leefde ze uit achter het
weefgetouw, in het werken met textiel en vilten. Een cadeautje van

S Mmf” Marion was vaak al een kunstwerkje voordat het uitgepakt was.
gestorven op de leeftijd . . .

i Met haar man Wim kon ze genieten van kleine dingen. Samen op de
van 64 jaar.

tribune bij sportwedstrijden van de kinderen. En passant bleven ze
dan ook gewoon zitten voor de wedstrijden van neefjes en nichtjes.
Samen genieten van vakanties in Zwitserland. Altijd duidelijk
aanwezig bij familiebijeenkomsten.

Toen de gezondheid van Wim daarom vroeg, nam ze vanzelfsprekend
het voortouw in alles wat dat met zich bracht. Het zorgen voor de
ander was haar op het lijf geschreven. Wat ze moeilijker vond, was
aandacht voor haarzelf. Aanbod van hulp, vragen over haar
gezondheid, daar kon ze moeilijk mee uit de voeten. Ze ging dat
behendig uit de weg. De laatste twee weken van haar leven
veranderde alles in een roller-coaster voor haarzelf en haar naasten.
En op 18 oktober moesten haar geliefden haar loslaten.

In een volle Witte Kerk namen haar naasten, familieleden en vrienden
afscheid van haar. Haar zussen, dochter Marjolijn en man Wim
vertelden over de mooie herinneringen aan deze bijzondere mens. We
hoorden hoe haar voornamen, Maria Margaretha Sophia, zo tekenend
waren voor hoe ze leefde: In Maria klinkt haar Rooms-Katholieke
achtergrond, Margaretha staat voor parel, kind van het licht en
verwijst naar hoe ze anderen liet schitteren. En Sophia duidt op de
wijsheid waarmee ze haar leven leefde. Ook hoorden we woorden uit
een brief van Petrus: ‘Geef al uw zorgen en problemen over aan God,
want Hij houdt van u en zorgt voor u’. Deze brief is geschreven in een
tijd vol wanhoop, maar toch verwijst ondanks alles naar liefde, hoop
en vertrouwen. In dat zoekende vertrouwen hebben we Marion naar
haar laatste rustplaats begeleid.

IN MEMORIA
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Berichten

Maaltijd in de Witte Kerk

(voorheen Hooiplukkermaaltijd)

Op vrijdag 18 november (derde vrijdag in de maand)
bent u weer welkom voor een gezamenlijke maaltijd.
Voor wie? Voor iedereen die eens samen wil eten, geen
zin heeft om altijd zelf te koken of die gewoon toe is
aan een gezellig etentje met een voor-, hoofd- en
nagerecht, in goed gezelschap. Kortom: voor iedereen!
Het kost een tientje, ter plekke te betalen; je moet je wél
even van tevoren opgeven op de intekenlijst die in de
Witte Kerk hangt.

Om 17.30 uur gaan we aan tafel.

Welkom!

Wat gaan we eten:

* goedgevulde groentensoep (mét ballen)

* chili con carne

* (warme) appeltaart met een bolletje ijs en slagroom

Wij hebben er zin in om de nieuwe oven uit te proberen!

Uw koks,
Jan Coers en Hanneke Westland. Tel.: 06 40604049

Wie wil ons helpen bakken voor de Goede Doelen Markt?

Op 9 en 10 december is in de Gudulakerk de Goede Doelen Markt.

Na twee jaar waarin het niet mogelijk was om deze markt te houden hopen we dat het nu wel
lukt.

Net als voorgaande jaren zullen wij de catering verzorgen. Bij voldoende omzet betalen de
deelnemende organisaties geen huur en gaat hun gehele opbrengst naar hun goede doel.
Wij zoeken mensen die mee willen helpen door koek, cake, tulband, taart enzovoort te
bakken.

Vele handen maken licht werk. De onkosten kunnen worden vergoed.

Gebak op 9 december tussen 10.00 en 12.00 uur bezorgen in de Gudulakerk.

Opgave voor 1 december bij Hendrika Holtslag tel. 251479 of
Miny Beuzel tel. 253411. Graag vermelden wat u gaat bakken.
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

Predikant:
Vacature

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
Amanda Jansen

tel. 06 203 755 73

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Uitvaartdiensten:

E. te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RAB0O0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente
Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:

www.kerklochem.nl/contact
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november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november

december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december

Lucas 20:27-40

2 Koningen 10:1-17
2 Koningen 10:18-36
2 Koningen 11:1-20
2 Koningen 12:1-9

2 Koningen 12:10-22
2 Koningen 13:1-9

2 Koningen 13:10-25
Lucas 20:41-21:4
Lucas 21:5-19

Lucas 21:20-38
Filippenzen 1:1-11
Filippenzen 1:12-26
Filippenzen 1:27-2:11
Filippenzen 2:12-18
Filippenzen 2:19-30
Jesaja 9:7-16

Jesaja :17-10:4

Jesaja 10:5-19
Jesaja 10:20-27
Jesaja 10:28-34
Jesaja 11:1-10
Jesaja11:11-16
Jesaja12:1-6
Filippenzen 3:1-11
Filippenzen 3:12-21
Jesaja 13:1-5
Jesaja 13:6-18
Jesaja 13:19-14:2
Jesaja 14:3-11
Jesaja 14:12-23
Jesaja 14:24-32
Filippenzen 4:1-9
Filippenzen 4:10-23
Mattheus 1:1-17
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Dichtbij

Jij bent me niet ontvallen
ik draag jou in mij rond

zolang ik leef

heb jij in mijn binnenste een mond
onvervreemdbaar

over grenzen

stem van jou

jij bent me niet ontvallen

ik draag jou altijd in mij rond

Oeke Kruythof



