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Afgelopen voorjaar overleed mijn vader op de gezegende leeftijd van 90 jaar.
In gedachten strijk ik bij zijn graf neer. Herfstbladeren dwarrelen naar
beneden. De zon weerspiegelt op de letters van zijn naam op het
gedenkteken. Ook zijn naam zal op Eeuwigheidszondag in onze kerk klinken.
Het is troostrijk dat we in deze speciale dienst stilstaan bij gemeenteleden die
ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan. En dat we een kaarsje voor hen
aansteken. Maar blijven we ook op andere dagen hun namen noemen? En
hebben we voldoende aandacht voor mensen die, soms jaren later, hun
dierbaren nog altijd missen?

Wat begreep mijn vader me toch altijd goed, wat heeft hij in stilte veel
betekend. En wat mis ik hem. Maar door mijn verdriet elke keer weer te
doorvoelen, kan ik het leven blijven vieren. En borrelen er ook weer allerlei
vragen op. Is er leven na de dood? Hoe ziet de hemel eruit? Of hoef ik dat niet
precies te weten? En gaat het vooral om het vertrouwen dat mijn vader voor
eeuwig bij God mag wonen en dat hij door zijn liefde voor altijd met ons
verbonden blijft?

Daar hoop ik op, daar geloof ik in. En dat ervaar ik ook. Door de kostbare
herinneringen die we als gezin met elkaar delen. Door de manier waarop
mijn familie in mijn vaders geest voor me zorgt. Door zijn wijze woorden die
ik nog steeds in mezelf kan opdiepen. Door zijn blik die me nog altijd raakt.
En door zijn lachje dat opklinkt als alles duister lijkt.

Als ik in gedachten weer opsta naast mijn vaders graf
en de herfstzon zijn naam in het licht zet, denk ik:
laten we op Eeuwigheidszondag ook een kaarsje
aansteken voor de gewone dagen waarop het gemis
van onze dierbaren ook voelbaar is.

Christine van Reeuwijk is chronisch ziek en
observeert de wereld vanaf haar ziekbed

Foto: Geurt Mouthaan
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Wat is het CIOS en waarom doe je die opleiding?
Erwin: CIOS is een opleiding voor sport en
bewegen. Er zijn verschillende richtingen
mogelijk: fysio, gehandicaptensport, trainer,
recreatief, enz. De opleiding doe ik omdat ik
graag sport. Sinds mijn jeugd ben ik er al

mee bezig.

Vanaf mijn achtste ben ik actief bij Brinio, de
turnsportvereniging in Lochem. De
afgelopen vier jaar tevens als assistent-trainer
van de selectie. Niet dat er ambities zijn bij
de leden om op landelijk topniveau mee te
draaien, wel wordt meegedaan aan de
competitie. Hierbij is Brinio ingedeeld bij de
regio zuid. We zijn een goede middenmoter
daarin. Bij de recreanten is mijn functie
hoofdtrainer. Mooi, met een groep gezellige,
sportieve leden.

Dat sporten was voor mij de aanleiding om na
de mavo naar het CIOS te gaan. De eerste
twee studiejaren is het veel sporten op
velerlei gebied. Als voorbeeld: badminton,
volleybal, turnen, judo, karate, dans, enz. Dit
alles ter oriéntatie om een goede keuze te
maken voor jezelf, wat het beste bij jou past.
Het derde jaar is meer de specialisatie in de
sport waar je hart ligt. Bij het vierde jaar
wordt dat voortgezet, aangevuld met stage
en praktijklessen.

Waar is jouw keuze op gevallen?

Mijn keuze is de LSA-opleiding geworden.
LSA staat voor Leasure Adventure. Bij Leasure
gaat het vooral om actief bezig te zijn met
kinderen. Dat kan zijn als bezigheid op een
camping, maar ook bij scholen e.d. Ik ga de

Adventure-opleiding doen. Die is helemaal
gericht op buitensport, zoals bergbeklim-
men, mountainbiken of wildwatervaren.

De Adventure kent twee onderdelen, te
weten Canyoning en Via Ferrata.

Canyoning doe je in de bergen van Oostenrijk
of Frankrijk. Hierbij ga je door rivieren die
diepe spleten hebben gesleten door de
bergen. Het is snelstromend water,
watervallen en diepe poelen. In de
bergkloven kun je abseilen van vijf tot
veertig meter hoogte, maar ook wel
sprongen maken van acht meter hoogte in
de poelen. Bij alle onderdelen staat uiteraard
de veiligheid voorop.

Via Ferrata is voortgekomen uit de Tweede
Wereldoorlog in Itali€. Doordat de Duitsers
vrijwel alle wegen hadden afgesloten, was
voor de Italiaanse soldaten de enige
mogelijkheid van vervoer: door de bergen.
Het werkte als volgt: via stalen kabels aan de
bergwand kon men zich verplaatsen van de
ene naar de andere berg. Dat wordt nu als
Adventure gedaan. De deelnemers worden
voorzien van goed en veilig schoeisel, een
helm en goede apparatuur.

Bij het 'buitensporten’ moet je veel leren over
de gevaren die het met zich meebrengt en
van daaruit aan veiligheid werken.



vervolg

Bij het 'buitensporten’ moet je veel leren
over de gevaren die het met zich
meebrengt en van daaruit aan veiligheid
werken.

Dus veiligheid en preventie zijn een belangrijk
onderdeel van de studie?

EHBO is een belangrijk onderdeel. Net zo
belangrijk is het aanspreken van de
deelnemers over de inschattingen die ze
moeten maken bij elk onderdeel. Mool is
het om te zien dat iedere groep weer
anders is en dus op een andere manier
geinstrueerd dient te worden. Dat is ook
het mooie bij het CIOS, de vierdejaars-
studenten moeten de derdejaars vaak les
geven. Hiermee leer je hoe je mensen
moet aanspreken die weinig of geen
ervaring hebben.

Ik ben net terug van een stage in de
Pyreneeén. Daar werkte ik bij het
stagebedrijf Can Igou dat als apart bedrijf
opereert op de camping. De camping-
gasten zijn veelal tien- tot twintigjarigen
met hun ouders die actief bezig willen zijn.

Ik vind sporten mooi, met als
ambitie het lesgeven

Binnenkort volg ik praktijklessen in de
Franse Alpen. Steeds wordt erop gewezen
dat de veiligheid voorop staat, zowel bij de
activiteit als bij het materiaal. Wekelijks is
de keuring van kabels, touwen, haken, enz.
Bij de minste afwijking of beschadiging
wordt het materiaal afgekeurd.

Het is dus een seizoensgebonden recreatie.

Hoe ga je de overige tijd invullen?

Zoals gezegd vind ik sporten mooi, met als
ambitie het lesgeven. Misschien wordt het
voor mij in de overige maanden wel op
psychisch gebied sporters ondersteunen.
Daar is behoefte aan. Vele sporters hebben
klachten op dat gebied. Vaak is het een
zoektocht om de juiste ondersteuning
voor een sporter te vinden. Dus lesgeven
gericht op de mens: de een zoekt dit, de
ander dat.

Dat zijn niet gelijk gesprekken, maar eerst
vooral samen sporten om zo een goed
wederzijds vertrouwen te krijgen en van
daaruit werken aan de toekomst.




Jan Willem Drost en Toos
de Zeeuw delen met
elkaar - en u, beste lezer -
hun gedachten over
zaken van kerk en geloof.

Ha Jan Willem,

Dank voor je uitgebreide antwoord op mijn vorige brief. Ik zou het
onderwerp ‘wonderen’ willen afsluiten met: ‘let's agree to disagree’. Ik gun
jou —en iedereen die dat wil - van harte het recht om in hocus-pocus te
geloven, zoals jij het uitdrukt. Maar gun jij mij (en wellicht anderen) dan
alsjeblieft ook het recht om dat niet te doen?

Je laatste vraag, over de traditie, parkeer ik even. We waren namelijk voor
mijn gevoel nog helemaal niet uitgepraat over jouw vraag over de
evenementenkerk en mijn antwoord daarop. Ik haal even terug wat ik je
toen schreef. Je vroeg me: moeten we niet een event-kerk worden, en de
verenigingskerk vaarwel zeggen? Mijn antwoord was: Het lijkt aantrekkelijk
hé, zo'n kerk die uit louter hoogtepunten bestaat. Maar ik geloof er niet in. Waar
blijft in die event-kerk het omzien naar elkaar, de compassie? Waar blijven de
leefregels: lees: de tien geboden? Waar blijft dan het besef dat we met elkaar
diezelfde Geest omarmen, de gemeenschap? Die drie zijn naar mijn idee de
pijlers waarop het menselijk samenleven gestoeld zou moeten zijn.

Ik denk dat onze verenigingskerk een flinke opfrisser hard nodig heeft. En
dat de evenementen, zoals jij die met succes organiseert, daarin beslist een
grote plaats verdienen! Dat had ik meteen moeten schrijven natuurlijk.
Want die vertegenwoordigen een prachtige vernieuwing van de belang-
rijkste pijler onder de kerk: de verkondiging. Het beleven van de dingen is
voor veel moderne mensen van meer betekenis dan welke preek ook.

Toch vrees ik dat we er met louter evenementen evenmin komen als met
louter traditie (daar is-ie dan toch). Dus komt vanzelf de vraag: hoe geven
we de pijlers waarop de gemeente stoelt, zo vorm dat ze meer mensen
aanspreken? Eigenlijk vraag jij precies hetzelfde.

Ik doe alvast een suggestie voor een van de bovengenoemde pijlers.

De oude formulering van de Tien Geboden is blijkbaar zo versleten dat die
in de eredienst niet meer worden voorgelezen. Ik mis ze en mijns inziens
zijn ze ook voor jongeren van groot belang. Kunnen we die niet in een
zinvolle vertaling terugbrengen in de dienst? Ze geven houvast voor het
samenleven - niet voor niets zijn ze ontstaan in een periode dat mensen
het nomadenbestaan achter zich lieten en zich op vaste plaatsen gingen
vestigen. Misschien kunnen we zo met elkaar nog meer ideeén lanceren?

Hartelijke groet,

Toos

Wilt u reageren, of meeschrijven aan deze briefwisseling? Dat zien we graag! Stuur uw brief of mail
aan het redactieadres achter in dit blad (blz. 30) onder vermelding van ‘briefwisseling'



Luchten
levensadem

Geloven vanuit de elementen (4 slot)

Nadat wij met ‘aarde’ vaste grond onder de voeten kregen, werd
met ‘water’ alles in gang gezet om geschiedenis te maken. Toen
werd vuur ons na aan de schenen gelegd om ons leven te louteren.
En nu als laatste woord is er opluchting, het geheim van het

levensprincipe bij uitstek: ons ademend bestaan, van ons begin
tot ons einde.



Wat is er in de bijbeltaal in een woord als
levensadem te horen?

Het woord is in de Bijbel: nesjama of,
populair: nesjomme. De eerste keer dat het
in de Bijbel voorkomt zegt dat het je als
levenloze aardklomp ingeblazen (Genesis
2:7) werd. En ieder weet, zo gaat het:
meestal als een opluchting openen zich met
een schreeuw je longen, en met een zucht
verlaten wij het leven. In die nesjama als
principe van je leven kan iets goddelijks
herkend worden. Lees maar in het boek Job,
bv Job 32: 8 en vooral 33:4. De Geest van
God heeft mij gemaakt, de adem van de
Machtige doet mij leven. lemand zei me, leg
maar eens een vinger aan je pols: voel je al
iets kloppen? Ik hoorde: hé Adamskind, waar
ben je op je levensreis?

Dat gaf me wel te denken. (Zie het prachtige
boekje van Martin Buber: De weg van de
mens, hoofdstuk Zelfinkeer).

Adem en acht

En nesjama rijmt op sjemona - d.w.z. acht.
Het getal acht verwijst naar een wereld die
boven het alle-zevendaagse uitgaat. Klank
van vernieuwing op octaafhoogte (okto is in
het Grieks acht). Een joods jongetje wordt
daarom op de achtste dag na zijn geboorte
bij zijn besnijdenis opgenomen uit de
algemene mensenwereld en gezet in de
bijzondere wereld van Gods verbond, met
een gerichte taak: stad op een berg te
worden.

Een zucht van verlichting
gaat door de wereld

Daarom hebben christenen iets speciaals
met de zondag als achtste dag en bouwden
hun doopkapellen achthoekig (octogonaal!
Daarom, zo staat er in de Bijbel, kregen de
Joden van Godswege de opdracht het
wekenfeest te vieren, de super acht van
Pinksterfeest (7x7 +1). Dan breekt er iets
nieuws door, zo hebben ook de leerlingen
van Jezus op Pinksterdag ervaren. En een
zucht van verlichting gaat de wereld door.

Adem en olijfolie

Nesjama en sjémen-olie. Olijfolie ontstaat
alleen door harde persing uit olijven die
groeien aan de lichtboom, zoals de olijf-
boom met zijn groen-zilveren bladeren ook
genoemd wordt. Zo kleeft er aan de levens-
adem de pijn van een nieuwe geboorte.



Adem en leren, nesjama en Misjna

De Misjna wordt het eerste verzamelende
leerboek genoemd door de Joodse wijzen
van ongeveer 150 na Chr. Wie niet leert (en
altijd blijft leren) is niet bekeerd, zo zei
mijn grootvader me al. Van hem heb ik wel
twintig dikke zeventiende-eeuwse
bijbelcommentaren geérfd en ook een
prachtige Pieter Keur Statenbijbel uit 1714
(met aantekeningen!). Als je door vijanden
verboden wordt te leren en wat je geleerd
hebt door te geven aan je kinderen, moet
je wel in opstand komen. Zoals de
Makkabeeén dan ook deden. En uit de vele
commentaren op de Misjna (later
verzameld in de Talmoed) heb ik geleerd
dat één klein kruikje olie voldoende was
om een door vijanden gedoofde
tempel-menora weer acht dagen als een
wonder te doen branden. Die wijzen
zeiden ook: de wereld wordt in stand
gehouden door de adem van lerende
schoolkinderen!

Adem en lamp

In het Spreukenboek (20:27) staat de
volgende zin over de levensadem. Daar
kun je een leven lang over nadenken:

‘De nesjama van een mens is de lamp van

de Aanwezige, doorzoekend alle kamers
van zijn binnenste! En Israels wijzen
tekenden daarbij aan: De Heilige,
Gezegend zij Hij, zegt tegen de mens:
Mijn lamp is in jouw hand, dat is de Tora
(Spreuken 6:23). En jouw lamp is in Mijn
hand; dat is de levensadem (nesjama). Als
jij mijn lamp bewaart, dan bewaar ik jouw
lamp, als jij mijn lamp uitblust, dan blus Ik
jouw lamp uit (zo staat het in het
commentaar Deuteronomium Rabba 4:4.).
Want, zo zegt Abraham Joshua Heschel:
door ons leven voor God open te stellen,
ontdekken we het goddelijke in onszelf en
hoe dat samenklinkt met het goddelijke
buiten ons. Daden van heiligheid die uit de
ziel komen onthullen de heiligheid van
God die verborgen ligt in elk moment.

Tot je laatste adem

De diepste en hoogste klank die een mens
kan teruggeven is onze levensadem. De
nesjama is het uiteindelijke instrument in
psalm 150: alles wat adem heeft... Net
zoals de Heilige de wereld vult, zo vervult
de nesjama ons lichaam. Zoals de Heilige
rein is zo is de ziel rein (zegt het
eeuwenoude Joodse ochtendgebed.) Wat
een verademing! Halleloe-JAH!



Taize

Dragers van eenheid worden

Zoeken naar eenheid, ervoor zorgen dat mensen zich met elkaar
verbonden voelen - dat is een van de grootste uitdagingen van deze tijd.
Dat is het jaarthema van Taizé 2022: Dragers van eenheid worden. Onze
huidige tijd wordt gekenmerkt door tegenstrijdige ontwikkelingen.
Enerzijds zijn we ons er steeds meer van bewust hoezeer wij als
mensheid met elkaar en met de rest van de schepping zijn verbonden.
De coronacrisis heeft ons opnieuw doen beseffen dat wij één grote
menselijke familie zijn. Bepaalde moeilijke situaties treffen ons allemaal,
en we kunnen deze alleen oplossen door het samen te doen.

Anderzijds wordt de polarisatie in de wereld zowel in sociaal, politiek als
ethisch opzicht steeds groter. Hierdoor kan verdeeldheid ontstaan in
samenlevingen, landen en zelfs gezinnen. Christenen zijn niet immuun
voor deze tegenstellingen. Tussen de kerken, en zelfs binnen de kerken,
verharden de standpunten en kunnen deze tot verdeeldheid leiden, juist
op het moment dat het zo ontzettend belangrijk is dat wij - ondanks al
onze verschillen - getuigen zijn van vrede.

Daarnaast gaan deze tegenstellingen in sommige landen, als gevolg van
gevallen van seksueel misbruik en geestelijke mishandeling die nu aan
het licht komen, gepaard met een verregaand verlies van vertrouwen in
christelijke gemeenschappen. Voor veel mensen geldt dat hun
vertrouwen is geschaad. Net als op andere plekken in de wereld is men
ook in Taizé bezig geweest de waarheid over deze ernstige kwesties aan
het licht te brengen. Taizé wil een veilige plek zijn.

De thema’s dit seizoen zijn: vreugde van het ontvangen, de dialoog
bevorderen, we zijn allemaal broeders en zusters, solidariteit met de
schepping als geheel, een hartstocht voor eenheid onder christenen, laat
God ons hart één maken.

De Taizé-vieringen vinden het komend seizoen plaats op:
zondagavond 9 oktober 2022, zondagmorgen 12 november 2022,
zondagavond 9 januari 2023 en mogelijk een Taizé-vesper in februari
2023. Alle vieringen zijn in de Witte Kerk of de Gudulakerk.

Van harte welkom!

Taizé-commissie
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Jan Dinkelman

“Bij deze wederom een mail van Wilma Prinsen, preekvoorziener

n

Prot. Gem. Lochem. Graag zou ik u willen vragen...”. Zo begint Wilma
met haar zoektocht naar predikanten voor onze kerkdiensten.

Waar moet ik aan denken, om hoeveel
zondagen gaat dat?

Een aantal jaren geleden, in februari 2018
om precies te zijn, heb ik deze functie
overgenomen van Amanda Jansen. Het
ging toen om 8-14 preekbeurten die nog
ingevuld moesten worden. Het waren de

jaren met twee predikanten en een
pastoraal werker. Voor 2022 ging het om
bijna alle zondagen en ook voor volgend
jaar gaat het om alle kerkdiensten.
Hoogstwaarschijnlijk zal onze nieuw te
benoemen predikant ook een aantal
preekbeurten kunnen verzorgen, maar
voor welke zondagen weet ik nu
natuurlijk nog niet. Vandaar dat ik alle
zondagen toch probeer te voorzien van
een gastpredikant, met de opmerking
erbij dat ze eventueel toch weer
afgemeld kunnen worden. De gastpre-
dikanten vinden het doorgaans niet erg
als blijkt dat ze toch niet hoeven.

In april/mei van het jaar krijg ik het
conceptrooster met alle kerkdiensten
voor het jaar daarop. Daarin staan ook
de bijzondere diensten als Ruimte-
vieringen, Oecumenische diensten,
Avondmaalsdiensten, Kerstnachtdienst,
enzovoort.

Als ik het conceptrooster heb ontvangen,
begin ik zo snel mogelijk met zoeken.
Ik mail naar een predikant met de data
waarvoor wij iemand zoeken. Hij/zij kan
dan zelf de keuze maken welke zondag
zijn/haar voorkeur heeft. Dus de eerste
die de mail ontvangt, heeft de keuze uit
52 zondagen en daarnaast de extra
diensten zoals rond Pasen of Kerst.



Meestal is er binnen enkele dagen een
reactie, vervolgens wordt een mail met
resterende zondagen naar de volgende
predikant gestuurd die dan ook weer
zijn/haar eigen keuze kan maken. En zo vult
het rooster zich met gastpredikanten.

“Graag zou ik u willen vragen’.... wat staat er
nog meer in de mail?

“Graag zou ik u willen vragen om een of
meerdere diensten in 2023 voor te gaan.
Het streven is dat we vanaf 2023 een nieuwe
predikant hebben, maar natuurlijk is dat
afwachten. Ik probeer voor nu zoveel
mogelijk in te vullen. Mocht de eventuele
nieuwe predikant kunnen voorgaan, dan
hoort u dat zo snel mogelijk uiteraard.
Onderstaande zondagen staan tot nu toe
open:".

Dat is de uitnodiging om te reageren. Het is
zo dat vrijwel alle predikanten een, hooguit
twee zondagen invullen. Dat heeft niet
zozeer met PG Lochem te maken als wel met
de preekbeurten die de voorgangers in hun
eigen gemeente hebben. Daarnaast zijn ook
vele predikanten reeds met emeritaat en
hebben zij niet de behoefte om alle
zondagen op de preekstoel te staan.

Dan moet je wel een hele lijst met namen van
predikanten hebben?

Zeker. Door de jaren heen is het een aardig
lijstje geworden.

Er is ook een jaarboek met predikanten van
de PKN beschikbaar inclusief mailadres,
telefoonnummer en geboortedatum.
Daarin kan ik ook zien waar ze op dit
moment werkzaam zijn. Het heeft de
voorkeur dat de gastpredikant enigszins op

acceptabele afstand van Lochem woont
vanwege de reiskosten.

De mogelijkheid bestaat ook om te zoeken
op de website 'preekbeurtenzoeker.nl.
Daarbij geeft de predikant aan dat hij/zij
voor een bepaalde zondag of dienst
beschikbaar is. Op die site is ook achter-
grondinformatie te vinden over de
predikant, zodat een inschatting is te maken
of deze 'geschikt' is voor Lochem.

Als dan het rooster definitief is?

Dan mail ik ter herinnering de predikant
ongeveer 4 a 5 weken tevoren met de
benodigde informatie voor de betreffende
dienst. Als bijlagen stuur ik een liturgie-
voorbeeld, een betalingsopdracht en een
brief waarin staat in welke kerk de dienst
plaatsvindt en welke ouderling, organist en

lector aan die dienst meewerken inclusief
mailadres en telefoonnummer. Dan kan
hij/zij eventueel rechtstreeks contact met
hen opnemen.

Helaas is het niet zo dat er predikanten in
overvloed zijn. Dat maakt het natuurlijk niet
eenvoudig. De predikanten hebben vaak
genoeg aan hun eigen gemeente en de
oudere predikanten zijn niet voor niets met
emeritaat.

Daarnaast is het natuurlijk zo dat niet elke
predikant een ieder evenveel aanspreekt.
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Bericht uit de Gudula

Deze rubriek wordt samengesteld door de Plaatselijke Commissie van de Gelderse Kerken. In deze rubriek willen
we u met enige regelmaat op de hoogte brengen van nieuws en ontwikkelingen in de Gudulakerk

‘Dit werk blijft boeien omdat
elk kerkgebouw anders is.

En je komt ook steeds andere
mensen tegen.’

14

Inventarisatie cultureel
erfgoed inde Gudula

In september heeft drs. M. Blokhuis van het Catharijneconvent in
Utrecht in opdracht van de Stichting Gelderse Kerken een
(her-Jinventarisatie uitgevoerd van het cultureel erfgoed dat in de
Gudulakerk aanwezig is.

In 1983 is al eens za'n lijst opgesteld, met een beschrijving en een
zwart-witfoto van elk object. Ook nu is alles weer uitvoerig
gedocumenteerd en gefotografeerd. Het handige daarvan is dat je
kunt controleren wat er zoal in een kerkinterieur verandert.

Dan blijkt dat er toch weer meer aanwezig is dan we altijd hebben
gedacht. In de Statenbijbel, die de Plaatselijke Commissie in 2019
ontving bij de overdracht van de kerk aan de Stichting Oude Gelderse
Kerken, vonden wij een aantal brieven uit de achttiende eeuw!

Het zijn getuigschriften van proponent Bernardus Westenberg, die in
Lochem heeft gestaan van 1723-1725. (Proponent: afgestudeerd
theoloog die mag preken en beroepen kan worden door een gemeente.)

Achter in deze
Statenbijbel vinden we

hagel met de grootte van
eendeneieren. Hierbij
werden alle dakpannen
op de kerk vernield!

!lt‘l

0.a. nog beschrijvingen iy 3
uit 1655 en 1704 van o
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Drs. M. Blokhuis: “Hoewel het om veel verschillende voorwerpen gaat in
een kerk is er toch samenhang. Het ene voorwerp vult het andere aan en
met elkaar vertellen ze het verhaal van het kerkgebouw. Dit werk blijft
boeien, omdat elk kerkgebouw anders is. En je komt ook steeds andere
mensen tegen.”

Het was een boeiende ervaring om zo samen gedetailleerd te kijken naar
het aanwezige cultureel erfgoed in onze Gudula.



Hanneke Brinkhuis

In Samenspraak nr. 6 van juli jl. stond de vraag waar de
beelden zijn gebleven van het koororgel in de Gudulakerk.
In 1807 schonk baronesse Clara Feyoena van Raesfelt van
Sytzama dit orgel, met daarop beelden van koning David
met zijn harp en twee engelen, aan de NH Kerk in Heemse.

In mijn vakantie kreeg ik een mail van Els Breukelman. Zij is geboren en getogen in
Hardenberg/Heemse en heeft gekerkt in het witte kerkje van Heemse. Ds. Loor was daar
predikant van 1950 tot 1975. Els heeft contact kunnen leggen met zijn zoon Marius Loor.
Van hem kreeg ze een artikel uit 1967 met de titel “Historisch kerkorgel krijgt stem in
huisorkest Qostloorn’s pastorie”.

In dit boeiende artikel is beschreven wat er met het koororgel gebeurde in de jaren zestig en
zeventig. Te lezen valt dat ds. Loor ontdekte dat het orgel in 1918 verkocht was aan de NH
gemeente van Pesse. Hij vond het orgel van dusdanige historische waarde voor Heemse dat hij
zijn uiterste best deed om het orgel terug te krijgen. Dat gebeurde in 1963, toen Pesse een
nieuw orgel kreeg. Ds. Loor kocht het verwaarloosde orgel met de beelden voor 600 gulden.

Het plan was het orgel na restauratie terug te plaatsen op de oude plek in de kerk. Dat stuitte
op weerstand bij de kerkvoogden, die het orgel niet terug wilden plaatsen. Tijdelijk zou het
orgel in de pastorie weer opgebouwd worden, zonder de grootste pijp daar het anders niet
onder de zolder kon staan. Verder zou ds. Loor contact leggen met de orgelcommissie van de
NH kerk want misschien zat er nog een subsidie in. Tot zover het artikel uit 1967.

Op de site Gudula.nu staat dat het Quelhorst-orgel door de .
Rijksdienst voor de Monumentenzorg verklaard is tot Y R v
monument. Jarenlang is het orgel in de opslag geweest bij de
Fa. Flentrop. In 1978 begonnen de onderhandelingen met de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg om het orgel naar
Lochem te krijgen. Na restauratie was het zover en kwam het
orgel in 1980 naar Lochem.

Els Breukelman meldt dat Marius Loor een keer in de kerk in
Lochem is geweest en op het orgel heeft gespeeld. Ook heeft
hij foto's genomen. Een van die foto's heeft hij bewerkt met
afbeeldingen van de engelen en koning David om te laten zien
hoe het eruit heeft gezien. Jammer genoeg weet hij niet wat er
uiteindelijk met de beelden is gebeurd.

Marius Loor bezig met koning David.
Een foto uit "Toen was geluk nog heel
gewoon",
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Kerkdiensten

Hieronder het overzicht van de diensten.

De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,
of scan de QR-code.

Eventuele wijzigingen in de diensten
vindt u in de zondagsbrief.

Zondag 9 oktober
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. R. Vedders-Dekker

19.00 uur Witte Kerk
Taizé-viering

Zondag 16 oktober
10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. H. Stolk

Zondag 23 oktober
10.00 uur RK Kerk
Voorganger: dhr. E. te Loo,
Oecumenische Viering

Zondag 30 oktober

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. W. de Jong,
Heilig Avondmaal

19.00 uur Gudulakerk
Vespers

Zondag 6 november
10.00 uur Witte Kerk

Voorganger: ds. J. van der Sterre, Oogstdienst

Zondag 13 november
10.00 uur Witte Kerk
Taizé-Ruimteviering

10.00 uur Witte Kerk
Kinderviering

Als uvan plan bent te kijken, leg "
dan uw liedboek klaar, zodat u ;F
kunt meezingen.
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Zondag 9 oktober

Op de vierde zondag van de herfst lezen we uit
Lucas 17: 11 - 19. Het gaat over tien melaatse
mensen die door Jezus worden genezen. Van
de tien keert er slechts één terug om Jezus te
bedanken. Een melaatse is iemand die in
angst leeft en wiens verschijning ook angstig
maakt. Mensen die hem ontmoeten, liepen
het liefst met een grote boog om hem heen.
Melaatse mensen werden buiten de
samenleving gestoten. De ziekte was al erg
genoeg, maar het sociale isolement was
verschrikkelijk. Je zou kunnen zeggen dat
melaatsen getekenden waren. En hoe is dat in
onze tijd? Mensen die merken dat ze — omdat
er iets aan hen anders is dan gewoon —
gemeden worden. Getekend kun je zijn, voor
anderen, als je ziek bent, een lichamelijke of
psychische beperking hebt, of wanneer je
zoiets verschrikkelijks is overkomen dat de
ontzetting die anderen daarover hebben je in
een geisoleerde positie brengt. Wat kan dit
Bijbelverhaal betekenen voor mensen die
leven in de hedendaagse samenleving?

Zondag 16 oktober

In de maand oktober besteden we aandacht
aan onze band met Israél. De zogenaamde
Israélzondag valt op de eerste zondag in
oktober. Israélzondag, maar ik wil me wel
richten op de naam Israél.

Die verschijnt in het boek Genesis heel expliciet
in het hoofdstuk waarin Jakob worstelt met
een hem onbekende. In de nacht voordat hij
Esau zal ontmoeten.

En wat dat te zeggen heeft over de naam
Israél. Een naam in de Bijbel is per slot van
rekening niet zomaar iets. Het drukt uit wie je
bent.

En wat dat te betekenen heeft voor ons als
diegenen die in het voetspoor van Israél
treden.



Zondag 30 oktober

Viering van de Maaltijd van de Heer;
lezingen 2 Koningen 5: 1 - 19a en Lucas
19:1-10

In deze dienst twee bijzonder verhalen
over mensen die op zoek zijn. lemand die
groot is en iemand die klein is. Uit het
Koningenboek horen we het verhaal over
een grote buitenlandse generaal die
genezing zoekt en zo bij de profeet Elisa
terecht komt. De uiterlijke genezing lijkt
vooral een innerlijke genezing te zijn.

Als een soort spiegel ontmoeten we in het
Evangelie van Lucas een kleine man,
Zachels. Wat hij precies zoekt is niet zo
duidelijk, maar misschien herkennen we
ons wel in deze man, die wellicht op zoek
is naar zin, perspectief, bestaansrecht.

En samen vieren we de Maaltijd van de
Heer, waar klein én groot samenkomen,
welkom zijn, waar we delen: onze vragen,
onze verlangens, maar ook ons geloof,
onze hoop, onze liefde.

Zondag 6 november

We lezen deze zondag Lukas 19, 41 —48.
Lukas beschrijft de intocht van Jezus in
Jeruzalem. En hij zegt dan: Toen Jezus de
stad voor zich zag liggen, begon hij te
huilen om de stad.

(Lukas 19,41)

Lukas beschrijft de weg van Jezus als een
reisverhaal en hij wil met zijn reisverhaal
mensen bemoedigen die hun leven willen
laten bepalen door dit verhaal over Jezus.

Iconenexpositie 2022

In oktober is voor de elfde keer de iconenexpositie in de
Gudulakerk. De getoonde iconen komen uit het
lkonenmuseum Kampen.

In dit museum kan men leren wat een icoon is en welke
stijlen er zijn. Het museum heeft 0.a. 4000 houten en
metalen iconen.

De Gudulakerk hangt in de maand oktober vol met werken
uit het Kampense museum. Er zijn samengestelde iconen
te zien, waarbij je goed moet kijken wat er wordt
afgebeeld: lconen onder de loep. Zo kunnen nog meer
mensen genieten van deze bijzondere religieuze kunst.
Traditiegetrouw worden de iconen op de laatste zondag
van de maand getoond bij kaarslicht. Op deze avond
verlichten vele lichtjes de iconen en zingt Collegium
Gudulae o.Lv. Els Dijkerman Slavische muziek uit de
QOosters-orthodoxe kerk.

Periode: 19 oktober t/m 6 november

Openingstijden: 11.00-15.00 uur

Muziekvespers en iconen hij kaarslicht: zo 30 oktober
19.00-19.45 uur, expositie open tot 20.30

Requiem: zondag 6 november 15.00 uur. (niet gratis,
www.requiemlochem.nl)

Slavische koormuziek bij
kaarslicht

0Op zondag 30 oktober zal om 19.00 uur Slavische
koormuziek klinken tijdens de vespers. Het is een jaarlijks
terugkerende viering bij de iconenexpositie, dit jaar al voor
de elfde keer. Voor en na de vespers zijn iconen uit het
Iconenmuseum van Kampen te bezichtigen die worden
verlicht met kaarsjes. Collegium Gudulae voert onder
leiding van Els Dijkerman de koormuziek uit. Kom op tijd
voor een goede plek. De kerk gaat open om 18.30.

De vespers zijn tot 19.45 uur, waarna de iconen nog tot
¢a. 20.15 uur te bezichtigen zijn. Vrije gift bij de uitgang.
De muziekvespers in de Gudula: een moment van
bezinning. Informatie: www.kerklochem.nl
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Gemeente

Startzondag 2022

Een nieuw kerkelijk seizoen begon in de vernieuwde Witte
Kerk. Samen aan Tafel is het thema van de Protestantse Kerken
in Nederland voor dit jaar. Een toepasselijker thema had het
niet kunnen zijn. Met een tot de laatste stoel bezette Witte
Kerk hebben we over het thema gesproken en het in praktijk
gebracht.

Bij aanvang van de dienst was er een dankwoord aan de
Bouwcommissie en de Klankbordgroep. Daarna werden de
openingshandelingen verricht: de nieuwe Paaskaars werd
binnengedragen, evenals de tafelkaarsen en de Bijbel, gevolgd
door de nieuwe doopschaal met het water en het
avondmaalstel.

Ds. Zijlstra stelde de vraag: Hoe krijgen we mensen (ook onze
gezinsleden) tegelijk aan tafel om een gesprek te voeren? Voor
de kerkdienst zijn we ook uitgenodigd, zonder entree. Gratis
toegang, we mogen gratis 'aan tafel. Maar ja... iets wat niets of
niet veel kost: is dat wel goed genoeg? Groente en fruit die
voor weinig geld te koop zijn, hoe is daarvan de kwaliteit?



Samen aan tafel

Het nieuwe avondmaalstel vormt een uitnodiging om aan
tafel te komen, samen, iedereen. Dat iedereen erbij hoort is
tevens verweven in de kleuren van de doopschaal en in de
ingang van de kerk, waar in het glas de silhouetten zijn

uitgebeeld van allemaal verschillende mensen.

Samen aan tafel: je kunt het ook zien als elkaar helpen, naar
elkaar omzien. Opgemerkt of onopgemerkt. Samen aan
tafel om te eten of om te praten. Samen ... het is een vorm
van rijkdom. Samen aan tafel, ook in de vernieuwde kerk;
hier ben je welkom, hier is aandacht voor iedereen.

In de dienst is afscheid genomen van de kerkenraadsleden
Remco van Donk en Hans Dettmers. Tevens vond de
bevestiging van Nicoline Prinsen plaats als nieuw lid van de
kerkenraad, met o.a. de vraag: Beloof je geheim te houden
wat vertrouwelijk te jouwer kennis komt of is gekomen, ook
na je afscheid? Haar antwoordt was: ja.

Tot slot was er het officiéle afscheid van ds. Marcel Zijlstra.
Ruim een jaar is hij onze interim-predikant geweest. Marian
de Hoop overhandigde hem het liturgisch bloemstuk dat
ook 'Samen aan Tafel' symboliseerde, met graan en druiven
en een veelkleurigheid aan bloemen.

Na afloop was er koffie met door kinderen gebakken koek
als traktatie, waarbij de mogelijkheid was de kerk te

bekijken. De 120 broodjes en de soep die werd geserveerd
vormden een mooie afsluiting van de opening.
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Op zondag 11 september jl. was het startzondag. We zijn
samengekomen in de verbouwde Witte Kerk. De kerk ziet er
mooi, licht en fris uit. Het is een kerk waar in het komend
seizoen weer activiteiten kunnen plaatsvinden. Maar vooral
bijzonder was dat veel gemeenteleden erbij wilden zijn om dit
nieuwe begin met elkaar te vieren. ‘Samen aan tafel’ is het
thema van het kerkelijk jaar. Dat betekent samen vieren, brood
en wijn delen, samen eten, samen met een activiteit bezig zijn,
samen koffie drinken, samen praten, samen delen in elkaars
zorgen of vreugde. Dat kan op een zondag of op een
woensdag of op een andere dag in de week, als we elkaar als
gemeenteleden opzoeken. Amanda heeft als ouderling
pastoraat en coordinator van het bezoekwerk hier aandacht
voor gevraagd bij de presentatie van de activiteiten.

Op dit moment is er geen predikant. lemand zei: ‘Misschien
moet dat nog even zo blijven, want dan gaan we zelf aan de
slag! Samen diensten voorbereiden en uitvoeren! Misschien
hebt u dat niet allemaal gemerkt, maar veel wordt al een poos
gedaan door de kerkenraad, door vrijwilligers die de Witte
Kerk mooi (en schoon) hebben gemaakt, die bloemen
verzorgen, die koffie schenken en niet te vergeten de vele
bezoekmedewerkers en andere gemeenteleden die mensen
thuis opzoeken. Dan is het belangrijk dat we signalen uit de
gemeente opvangen en daarvoor hebben we elkaar nodig. We
kunnen dit samen doen. Belangstelling voor elkaar is het
begin van de ontmoeting en van verder gaan als gemeente. Er
zijn nog bezoekmedewerkers nodig. We houden elkaar als
gemeenteleden vast, want dat is ‘samen zijn als gemeente’ Een
ontmoeting met elkaar kan zomaar iets ‘meer’ betekenen dan
‘hallo’ zeggen, het kan iets teweegbrengen. ledereen vindt het
fijn om gezien te worden en om belangstelling te krijgen voor
dat wat haar of hem bezighoudt, ook al is het iets heel
gewoons.

Toen onze zoon klein was en weer eens erg ziek in het
ziekenhuis lag, kreeg hij op één dag 25 kaarten van
gemeenteleden uit onze kerkgemeenschap. Een
verpleegkundige vroeg: “Van welke club zijn jullie eigenlijk lid,
dat hij zoveel kaarten krijgt"? Ik vond het mooi om te vertellen
dat we lid zijn van een kerkgemeenschap.



Dét kan een kerkgemeenschap betekenen: een
kaartje, een appje, een groet als je elkaar
tegenkomt, iemand ophalen voor de kerk of
mee naar het ziekenhuis gaan, de stoute
schoenen aantrekken en iemand opzoeken, ook
al is het spannend omdat je niet weet hoe
iemand zal reageren. Vindt hij of zij het
bemoeizucht of juist prachtig dat er zomaar
belangstelling is? Dat laatste komt het meest
voor, dus zullen we verder gaan in het nieuwe
seizoen, als gemeenteleden samen? |k denk dat
het gaat lukken na een mooie startzondag!

Hartelijke groet, Janneke Koornstra,
vervangend ouderenpastor

Dag mens op mijn pad

Ik begroet jou als de zon

wijs mij de weg door de wirwar van het leven
en loop een eindje met mij mee

Raak me aan, heel even maar,

en geef me wijze woorden mee

Spreek me aan als jouw gelijke

dan laat ik je weer gaan en

zeg je dank voor wat je deed en zei

Dag mens op mijn pad — Het ga je goed!

Het pastoraat van de PG Lochem staat
open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het
pastorale team via e-mail:
pastoraat@pglochem.nl, of per
telefoon: 06 20 375 573.

Amanda Jansen heeft als coordinator van
het bezoekwerk de telefoon in beheer.
Spreek a.u.b. uw naam in op de
voicemail indien u niet direct verbinding
krijgt. U wordt dan teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even navragen!),
dan kunt u dit doorgeven via boven-
staand emailadres of telefoonnummer.
Amanda Jansen brengt u in contact met
een van de pastores of een bezoek-
medewerker.

Hetzelfde emailadres en telefoon-
nummer kunt u ook gebruiken wanneer
u denkt: ik weet iemand die het zou
waarderen een kaartje te ontvangen van
gemeenteleden. Geef naam + adres én
de reden waarom u dat vindt door en wij
zorgen ervoor dat bij het uitgaan van de
kerk de diaken briefjes met naam en
adres van die persoon heeft, zodat
gemeenteleden die dat willen er één
mee kunnen nemen en een kaartje
sturen.

Via het e-mailadres:
bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die in
aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.
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Beheer
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Collectebonnen

Een klein aantal gemeenteleden maakt gebruik van collectebonnen. Omdat het
kerkelijk bureau momenteel niet fysiek geopend is, geldt voor de aankoop van
nieuwe bonnen onderstaande regeling.

Via een mail aan penningmeester@pglochem.nl plaatst u de bestelling. In de
mail naam, volledig adres en telefoonnummer aangeven en uiteraard de
hoeveelheid bonnen die u wilt kopen. Het bedrag van uw aankoop overmaken
op bankrekening NL29 RABO 0373 7115 30.

Als u geen e-mail heeft, kunt u André Blankestijn (voorzitter CvK) bellen,
via 06 122 164 27. Hij zoekt dan samen met u een oplossing.

Na ontvangst wordt contact met u opgenomen inzake de aflevering van de
collectebonnen.

Het is overigens veel eenvoudiger om uw collectebijdrage zelf direct van uw
bankrekening over te maken. Het spaart beide partijen tijd en is voor fiscale

doeleinden een prima bewijsmiddel.

Collecteopbrengsten Diaconie

12-6-2022 Activiteiten commissie De Esch Markelo (Ruimteviering)
26-6-2022 Het Passion

3-7-2022 Wilde Ganzen

10-7-2022 KA vakanties

24-7-2022 Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen
31-7-2022 Diaconie

7-8-2022 Diaconie

14-8-2022 Stichting Exodus

21-8-2022 Artsen zonder Grenzen

Verder ontvingen we de volgende giften:

Diaconie: € 60,- en € 50,-

Voedselbank: 3x €25,-, € 20,- en € 50,-.

Onze dank daarvoor, we zullen zorgen voor een goede besteding!

€141,50
€217,30
€276,30
€107,85
€189,85
€ 156,60
€151,65
€171,70
€418,25




Diaconie

In Kifuruga in Tanzania
hebben ze nu een waterleiding

Een bericht van Wilde Ganzen

Vorig jaar is op de startzondag een
gift gegeven aan een waterproject in
Tanzania.

In de zomer van 2021 vroegen we je hulp
bij de aanleg van een waterleiding voor het
dorp Kifuruga in Tanzania. Minder dan een
jaar later is het project gelukt en hoeft
niemand meer lange afstanden af te
leggen voor schoon drinkwater.

Het waren dan ook vooral de moeders die
dolgraag wilden dat er een einde kwam
aan het zware gesjouw met jerrycans.

Zij wilden een beter leven voor zichzelf en
voor hun kinderen. Gelukkig stond
dorpshoofd Mussa Omari achter hen.

Hij stapte naar de Tanzaniaanse organisatie
Chamavita met het verzoek een
waterleiding aan te leggen.

Het hele dorp zamelde geld in voor een landmeting en samen met de Nederlandse
organisatie SPOT Tanzania en Wilde Ganzen is geld ingezameld voor de aanleg. Alles liep
voorspoedig, waardoor de 1.370 inwoners van Kifuruga nu eindelijk een eigen waterleiding
hebben, inclusief veertien kranen verspreid door het dorp. Geen enkele moeder of dochter
hoeft nu meer dan 400 meter te lopen om water te halen.

Alle dorpsbewoners betalen een kleine bijdrage voor het schone drinkwater dat uit de kraan
komt. Met dat geld kan de waterleiding onderhouden worden.

ledereen die heeft bijdragen aan dit mooie project: hartelijk dank!

Bedankje Energie Actie
Beste leden van de diaconie van de Protestantse Gemeente Lochem

Hierbij wil ik graag mijn hartelijke dank uitspreken voor het ontvangen van het voor mij zeer
welkome kado dat ik van u heb mogen ontvangen.
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Namens de Stichting Levende Namen te
Lochem nodig ik u graag uit voor de
jaarlijkse gedachtenisbijeenkomst welke
gehouden wordt op zondag 30 oktober
2022. U bent tussen 17.00 en 20.00 uur van
harte welkom op de Nieuwe Begraafplaats
te Lochem aan de Zutphenseweg 93.

Er wordt een route uitgezet waarlangs men
verschillende mogelijkheden heeft om
dierbare overledenen te gedenken.
Rituelen als een naam schrijven in het
zand, de naam laten zingen, een wens
geven en ontvangen zijn enkele van de
mogelijkheden. leder kan op zijn of haar
manier meedoen. Mocht men al troost
vinden in het wandelen met elkaar,
wanneer een blik, een glimlach al wat
doet, is dat ook goed. ledereen is welkom.

De toegang en deelname zijn gratis, een
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Tevens attenderen wij u op de gedichten-
wandeling die dagelijks kan worden
gemaakt in de maanden november en
december. De route is bewegwijzerd en bij
de ingang van de begraafplaats kunt u een
routebeschrijving meenemen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur
van de Stichting Levende Namen,

Els Kroot-Nijenhof, secretaris

www.levendenamen.nl




Jenny Heijink-Harkink

‘Het lied is geéindigd, maar de melodie blijft.

Die tekst stond voor op de rouwkaart die het overlijden van Jenny
aankondigde. De afscheidsdienst was in haar geliefde Gudulakerk.
De kerk waar Jenny is gedoopt, belijdenis heeft gedaan en waar haar
huwelijk met Gerrit is voltrokken.

De kleinkinderen deelden herinneringen aan hun lieve oma, de
uitstapjes, het leren verzorgen van de kalveren en het proberen te
zingen. Henk, de broer van Jenny, bespiegelde de jeugdjaren die ze
samen met ouders, broers en zussen doorbrachten op de boerderij
Wonnink aan de Goorseweg. Duidelijk kwam naar voren hoe Jenny
van jongs af aan de familie door moeilijke periodes heen hielp. Want

Op 15 augustus is Jenny die waren er.

Heijink-Harkink overleden Janny, de zus van Jenny, vatte haar leven samen in dichtvorm. Ook ds.
op de leeftijd van 87 jaar. Brevet had een brief gestuurd, waarin hij schreef over de goede band
Jenny was weduwe van die ze samen hadden in de jaren dat Jenny ouderling was, uitvaarten
Gerrit Heijink, moeder en begeleidde namens de kerk en in de beroepingscommissie zat.
schoonmoeder van Wim en

Gera, oma van Gerben, Dat was de rode draad in haar leven: de kerk (het geloof), het zingen
Ronald, Leon en Dionne en en schrijven van gedichten en liederen. In de afscheidsdienst hebben
vier achterkleinkinderen we er een aantal voorgelezen, bij velen kwamen weer mooie herinne-

ringen naar boven. Ook in Samenspraak zijn de afgelopen jaren ge-
dichten en kerstverhalen van haar geplaatst.

In de afscheidsdienst hebben we gelezen uit Prediker: Alles heeft zijn
tijd, in alle levensfasen. Het mooie van de tijd is de levenslust, zoals
die ook bij Jenny was. De dienst werd afgesloten met het 'Onze Vader,
door Jenny vertaald:

Het Onze Vader, wie kent het niet

We bidden het bij vreugd en verdriet

aan tafel of voor 't slapen gaan

of je vangt er een nieuwe dag mee aan.

Het Onze Vader bidden, bij een zieke, jong of oud
of bij hoog bejaard of pas getrouwd.

Het Onze Vader in zoveel talen uitgelegd,

in gedachten of hardop meegezegd:

in eredienst, als slot van een gesproken stil gebed
of rond een groeve, waar ons door ontroering
het hardop bidden soms wordt belet

Het gebed des Heren, Het Onze Vader

het is zo eigen en vertrouwd

maar hoeveel meer houdt dit gebed wel in

en dat zag ik zo graag eens ontvouwd.

IN MEMORIAM e




Uit de kerkenraadsvergadering
van 31augustus

De kerkenraad heeft de benoeming van Nico Meerburg als tijdelijk
extern voorzitter voor de duur van een jaar bekrachtigd. Nico wordt
technisch voorzitter van de kerkenraad, maar de communicatie met
de gemeente komt van de kerkenraad.

*

Dienke heeft verslag gedaan van het werk van de
beroepingscommissie. Hierover leest u elders in Samenspraak.

*

Aan de kerkenraad is gevraagd om de organisatie van een
‘Oosterhuisavond’ op 9 oktober over te nemen, nu organisator Wim
Boelens helaas onverwachts overleden is. Omdat de financiering
onoverzichtelijk is, en het tijdsbestek kort, is besloten dit niet te
doen. Wel is gevraagd aan werkgroepen Leren, Vieren, en Nieuwe
initiatieven, of zij willen bekijken of er voor een ‘Oosterhuisavond’
mogelijkheden zijn in de toekomst.

*

Onze woensdagse inloop koffie-ochtend is tijdens de verbouwing
van de Witte Kerk in het BIC gehouden, samen met de koffie-
ochtend daar. De kerkenraad wil graag openstaan voor oecume-
nische samenwerking op diverse gebieden. Daarom is in eerste
instantie besloten de inloop koffie-ochtenden in de huidige vorm in
het BIC te blijven houden. Probleem is echter, dat de akoestiek daar
niet optimaal is voor mensen met gehoorproblemen. Daarbij komt,
dat ook in het ‘Stadshuus’ op de woensdag een inloop-koffiegroep
draait. Besloten wordt in gesprek te gaan met zowel het BIC als het
Stadshuus.

*

De werkgroepen maken plannen en hebben, voor het eerst in jaren,
hun begroting voor 2023 ingediend. Het CvK neemt de begro-
tingen mee en bekijkt of er mogelijk financiéle beperkingen zijn.

*

Verder is er gesproken over de uitvaartgroep. We zijn erg blij met
het werk dat deze drie mensen, die een speciale cursus gevolgd
hebben, doen. Toen de uitvaartgroep zo'n 20-25 jaar geleden werd
opgericht, zijn de leden bevestigd als ouderling met een bijzondere
opdracht en waren zij lid van de kerkenraad. Inmiddels is dat
veranderd. De leden zijn geen ambtsdrager. Zonder ambtsdrager is
een uitvaart (volgens officiéle PKN-regels) echter geen ‘kerkelijke
uitvaart, maar een z.g. ‘getijdenuitvaart’ Besloten is dat, als familie
van een overledene wenst dat een uitvaart kerkelijk is, een
dienstdoend ambtsdrager (ouderling/diaken) voor de uitvaart
wordt gezocht.



Het college van Kerkrentmeesters buigt zich over de vraag of er
een tarief gesteld kan worden voor het gebruik van beeld- en
geluidstechniek bij uitvaarten. Dat vergt soms veel uren werk.

*

Uiteraard is ook de organisatie van zondag 11 september j.I.
aan de orde geweest. U hebt inmiddels kunnen beleven hoe
dit heeft uitgepakt. Zowel de Bouwcommissie als de
Klankbordcommissie zijn met de heropening van de Witte Kerk
opgeheven en heel hartelijk bedankt.

*

Amanda zal met diverse personen afstemmen over het plannen
van een kerkdienst met het koor ‘Deo Gratias, over het thema:
‘Geloven..... hoe dan?

Tot zover de Kerkenraadsvergadering. Uw reacties zijn van
harte welkom bij scriba@pglochem.nl.

Ik maak opnieuw van de gelegenheid gebruik om u te
vragen of u tijd en inspiratie kunt geven aan de invulling
van de volgende vacatures: Jeugdouderling, Kerkrent-
meester, Ouderling werkgroep Vieren. De werkgroep Leren
bestaat slechts uit één persoon, het zou fijn zijn als hier
één of twee leden bij zouden komen (u hoeft geen
ambtsdrager te worden). U kunt zich melden bij
mdehoop@pglochem.nl.

Marian de Hoop, scriba

Vanuit de beroepingscommissie

“Hoop doet leven’, schreef Remco van Donk in Samenspraak van
september. Op 3 september heeft de commissie in twee teams met drie
kandidaat-predikanten uitvoerig gesproken. Op de volgende vergadering
hebben we de resultaten van deze gesprekken geévalueerd en zijn we tot
de conclusie gekomen dat we met geen van deze kandidaten verdergaan.
Dat is erg jammer, maar we hebben er vertrouwen in dat we een predikant
vinden die beter past bij het opgestelde profiel. De reactietermijn is
verlengd naar 19 november. We gaan met goede moed door!
Namens de beroepingscommissie,

Dienke Geurtz




Beheer ==
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Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten als nieuwingekomenen van harte welkom:
Mevr. A. Belhaiba vanuit Rijssen

Mevr. I.E.K. Goris vanuit Vroomshoop

Mevr. M.l Verlee vanuit 's-Hertogenbosch

Overleden

14-08-22 Dhr. CM.F. van Rossem (22-06-1928)
15-08-22  Mevr. J. Heijink-Harkink (01-01-1935)
15-08-22 Dhr. A.W. Haitink (11-07-1934)

31-08-22 Mevr. A.M. van den Berg (23-02-1930)
31-08-22 Mevr. J.A. Elshof (08-11-1934)

14-09-22 Mevr. E. Klomphaar-Boerman (04-04-1950)

Geboren
Jelte Sebastiaan Hondshorst (16-08-2022)

Vertrokken
Mevr. J. Brons-Staal naar Hoogeveen
Dhr. en mevr. Menkveld naar Oudewater

Adreswijziging leden P.G. Lochem
Mevr. KH. van den Elskamp-Snoeijer
Dhr. en mevr. Harkink-Wevers

Mevr. A.G.J. Westerink

Dhr. T. Brilman

Dhr. A. Bierman

Bericht van geboorte of overlijden,
aanmelding, opzegging en
adreswijziging s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl




Na de zomervakantie zijn wij met de jeugd hard aan het werk gegaan om de hele
jeugdzolder op te knappen. Toen wij er vooraf als leiding gingen kijken, dachten
we wel: waar zijn we aan begonnen? De zolder stond nog vol met allemaal spullen;
ook alle oude banken stonden er nog in. Gelukkig waren er een aantal sterke
mannen die er eerst opruiming hebben gehouden, de banken eruit en nog meer
spullen naar de stort gebracht.

Wij konden toen van start: verf, kwasten, afplakband en schuurpapier gehaald en
de jeugd opgetrommeld. Een hele zaterdag en nog zo'n vijf avonden aan het
schilderen, schuren en gaatjes vullen geweest ... en veel zweetdruppels
achtergelaten, want wat was het heet op de zolder.

Maar het resultaat mag er zeker zijn: op de startzondag was de basis klaar. We
hebben een mooie nieuwe tweedehands hoekbank gekregen, waar de jeugd al
weer heerlijk op neergeploft is.

Nu moet het allemaal nog een beetje gezellig gemaakt worden daarvoor zijn we
nog op zoek naar wat spullen. Zo zouden we graag een grote “nep” plant willen,
ook staan er nog wat gekleurde poefen of zitzakken op het wensenlijstje. Een tv
waar we YouTube filmpjes op kunnen laten zien en een vitrine kast om
herinneringen in te bewaren.

Heeft u een of meer van deze spullen over, dan horen wij dat graag.

Groeten, Roos en Anita
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

Predikant:
Vacant

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
Amanda Jansen

tel. 06 203 755 73

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Uitvaartdiensten:

E. te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RAB0O0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente
Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl
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Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:

www.kerklochem.nl/contact
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Ik zag Israél verspreid over

de berghellingen,
als kudde schapen die
geen herder heeft.

1 Koningen 22:17
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oktober
oktober
oktober
oktober
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november
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november
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1 Koningen 22:1-12
1 Koningen 22:13-28
1 Koningen 22:29-40
1 Koningen 22:41-54
Psalm 113

2 Koningen 1:1-18

2 Koningen 2:1-14

2 Koningen 2:15-25
2 Koningen 3:1-19

2 Koningen 3:20-27
2 Koningen 4:1-7
Lucas 18:31-43
Lucas 19:1-10

Lucas 19:11-28

2 Koningen 4:8-24

2 Koningen 4:25-37
2 Koningen 4:38-44
Lucas 19:29-40
Lucas 19:41-48
Lucas 20:1-8

Lucas 20:9-19

2 Koningen 5:1-19%a
2 Koningen 5:19b-27

Psalm 84

2 Koningen 6:1-7

2 Koningen 6:8-23
2 Koningen 6:24-7:2
2 Koningen 7:3-20
2 Koningen 8:1-6

2 Koningen 8:7-15
2 Koningen 8:16-29
2 Koningen 9:1-13
2 Koningen 9:14-29
2 Koningen 9:30-37
Lucas 20:20-26
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Oktober

Teder en jong, als werd het voorjaar

maar lichter nog, want zonder vruchtbegln,
met dunne mist tussen de gele blaren

zet stil het herfstgetijde in.

Ik voel alleen, dat ik bemin,
zoals een kind, iets jongs, iets ouds,
eind of begin? lets zo vertrouwds
en zo van alle strijd ontheven -
niet als een einde van het leven,
maar als de lente van de dood.

De kruinen ijl, de stammen bloot
en dit door stilte en mist omgeven.




