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Meditatie

Leo Fijen

Als het grootste deel van de zomer voorbij is, als Open Monumentendag weer
bezoekers trekt en de sportvelden op zaterdag weer het domein zijn van
gezinnen, weet iedere vrijwilliger: ook het kerkelijk leven begint weer. De
vergaderingen staan in de agenda’s, de werkgroepen komen op gang. Met
vaak dezelfde vrijwilligers die steeds ouder worden, bestuurders die met
moeite de vacatures in werkgroepen vullen, en kerkgangers die in
verminderd aantal naar de vieringen gaan en het wel prima vinden dat ze via
digitale middelen bij de kerk betrokken zijn.

En toch willen we allen die aan onze zorg zijn toevertrouwd een nieuwe
bezieling geven. Maar hoe kun je andere zielen inspireren als je eigen ziel
steeds harder moet werken? Daar is slechts één antwoord op: maak keuzes in
wat je wilt doen. Daarom hier een paar tips om zo te kunnen groeien als een
bezielende gemeenschap:

- De kernopdracht van je kerk is om het geloof te delen en mensen een
gevoel van thuiskomen te geven. Wees actief met die werkgroepen die hierin
onmisbaar zijn.

- Alles wat niet tot de kernopdracht hoort, hoef je niet te doen. Wees zuinig
op je vrijwilligers en zet die in voor de kernopdracht.

- Heb de moed om werkgroepen te laten stoppen en/of samen te voegen.
Alleen zo behoud je het plezier: één sterke werkgroep geeft meer voldoening
dan plukjes mensen die te veel op hun bordje hebben.

- Maak ook duidelijk in je communicatie waarom je inzet op werkgroepen en
vrijwilligers die de bezieling kunnen terugbrengen in de hele gemeenschap.
- Vergeet nooit dat iedere kerk een diaconaal gezicht naar buiten heeft. Toon
dat gezicht en vraag daar doeners voor die graag de boer op gaan.

Als je zo het nieuwe seizoen begint, kan het zomaar
gebeuren dat je als kerk meer missionair bent dan je
zelf had gedacht. Als je goede keuzes maakt, mag je
blijven hopen op groei. Ook in deze tijd.

Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisie-programma's
over kerk en klooster. In de kerken in het land komt hij
hoopvolle tekenen tegen, waar hij in deze column graag
over schrijft.

Foto joleinkoenders.nl
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Jan Dinkelman

Remco van Donk

Remco van Donk neemt na 11 jaar afscheid
als voorzitter van de kerkenraad

Wat was jouw motivatie om voorzitter te
worden?

Dat is een nogal veel omvattende vraag.
Eigenlijk vind ik dat iedereen zijn/haar
verantwoordelijkheid moet nemen in een
vrijwilligersgroep waar je lid van bent. Of dat
nu voorzitter, secretaris, penningmeester of
iets anders is, maakt niet uit. Het maakt ook
niet uit of dat voor de kerk of bijvoorbeeld de
voetbalvereniging is, zonder hierbij te willen
zeggen dat de kerk vergelijkbaar is met een
voetbalclub...

We hebben hierin de kerk tal van taakgroepen
en commissies, die allemaal hun eigen
invulling hebben. Steeds staan weer mensen
op die hun verantwoordelijkheid nemen.
leder op zijn/haar eigen specifiek gebied en
naar vermogen.

Maar mijn motivatie als je daarvan kunt
spreken... eenmaal in Lochem wonend heb ik
als gemeentelid een aantal gemeentebijeen-
komsten van de kerk bezocht. Zodoende ben
ik in beeld gekomen bij het bestuur.
Anderzijds, hier in Lochem zijn ook mensen
die via-via mijn achtergrond 'kenden' en
wisten dat ik ook voorzitter van de kerkenraad
in Amstelveen en Nieuw-Vennep ben
geweest. Misschien heeft dat ook meege-
speeld. Dus al vrij snel kwam de vraag om toe
te treden tot de kerkenraad en dan het liefst
als voorzitter.



De kerk is voor mij een wezenlijk onderdeel
van mijn leven. Ik zeg wel eens dat de
kerkdienst op zondagmorgen een
rustmoment in de week is voor mij.

De meeste taakgroepen/commissies binnen
de kerk heb ik in de eerste jaren als
voorzitter een keer bezocht. Dat is altijd op
prijs gesteld, maar helaas is het niet gelukt
dat vaker te doen. Met al die groepen
kunnen wij als kerk veel dingen organiseren
en ons op veel terreinen laten zien.

Voor mij gaat het voorzitterschap om de rol:
het begeleiden van processen en besluiten.
Tijdens bijeenkomsten, georganiseerd door
de kerk, sta ik er niet als Remco maar
namens het bestuur. Ik heb nooit bepaald, of
in ieder geval niet willen bepalen, wat er
gebeurde. Dat zag ik niet als mijn rol. Vaak
heb ik mij ook van stemming onthouden bij
onderwerpen in de vergadering, dat was een
bewuste keuze om als voorzitter het proces
te begeleiden.

Zoveel jaren voorzitter, zoveel
gemeentebijeenkomsten...

Allereerst: de gemeentebijeenkomsten
waren voor mij een soort hoogtepunten in al
die jaren. Ongeacht de reacties vanuit de
kerk of zaal. In de afgelopen elf jaar zijn tal
van ingrijpende, maar noodzakelijke,
besluiten genomen: de overdracht van de
Gudulakerk, de verbouwing van de Witte
Kerk, de verkoop van de Hooiplukker en de
invulling van beroepskrachten. Het waren
allemaal ingrijpende onderwerpen voor

Het is belangrijk dat mensen hun
mening geven, vele malen beter
dan zich maar stilhouden.

gemeenteleden, waarbij tal van emoties
meespeelden. Het is belangrijk dat mensen
hun mening geven bij zulke gelegenheden,
vele malen beter dan zich maar stilhouden.
Zo weet een kerkenraad wat er leeft en kan
daarop en daarmee besluiten nemen. Na de
kerkdiensten bleef ik vaak nog even koffie-
drinken. Door de jaren heen hebben heel
wat mensen mij aangesproken met vragen
en opmerkingen. Dat heb ik gewaardeerd.
Sommige zaken moet je herhaaldelijk
uitleggen om geen misverstanden te krijgen.

Ik denk dat de kerkenraadvergaderingen
vanaf nu een andere invulling krijgen.
Bovenstaande zaken zijn geregeld, waarmee
hopelijk tijd vrijkomt voor andere onder-
werpen. Zeker zal er nu meer aandacht
komen voor geloofsvragen of andere
inhoudelijke zaken. Daar was, of maakten
we, de laatste jaren echt te weinig tijd voor.

Blijf je betrokken bij PG Lochem?

Ik wil graag onderdeel blijven van deze
kerkgemeenschap. Ik neem afstand van het
bestuurswerk maar ben niet van plan uit het
zicht te verdwijnen want ik leg met een goed
gevoel de taak als voorzitter neer. De PG
Lochem kent een grote verscheidenheid aan
kerkleden. De diversiteit maakt het juist zo
mooi. ledereen heeft zijn eigen achtergrond
en van daaruit zijn eigen inbreng. Voor de
nieuwe voorzitter zal dat een pluspunt zijn
om de functie te aanvaarden....



In de komende maanden
willen Jan Willem Drost
en Toos de Zeeuw elkaar
—enu, beste lezer—
deelgenoot maken van
enkele gedachten over
zaken van kerk en geloof.

Beste Toos,

Tsjonge, net bijgekomen van een korte fietsvakantie lees ik jouw antwoord
op mijn brief van de keer daarvoor. Zoals we hadden afgesproken: we
ontzien elkaar niet. Die woorden zijn niet aan dovevrouws oren gericht
geweest, zie ik (grinnik). Dat wil niet zeggen, dat ik je betoog over
wonderen volledig ondersteun.

In mijn antwoord op jouw vraag hoe ik over wonderen denk, gaf ik aan dat
ik aanvaard dat er in de tijd van Jezus wonderen plaatsvonden. Door Hem.
Jij betoogt dat geen mens zo'n wonderverhaal geloofd zou hebben en dat
die verhalen vooral bedoeld zijn om de gemeenten te ondersteunen in
hun geloof. Volgens mij moeten we twee dingen uit elkaar houden. Er is
mondelinge traditie geweest, doorvertelde verhalen van ooggetuigen, die
op de duur zijn opgeschreven. En er is een doel waarom evangelisten
schreven. Er is mogelijk nog een derde laag: die van de historie waarin de
verhalen van Jezus geplaatst moeten worden.

Er zijn, in mijn ogen ‘op zeker; verhalen over Jezus' wonderen rond gegaan.
Hij heeft ook wonderen verricht, op kleine schaal. Zie ze als een
ondersteuning van de gedachte dat er een andere wereld zou aanbreken
als de Messias zou komen, zoals de profeet Jesaja schrijft. Zonder lammen,
blinden, doven. En we weten uit de historie (laag 3), dat er meer van
dergelijke genezers rondliepen in Jezus tijd.

Als ik dit aanneem, vind je dat God dan dus ook Auschwitz, Ter Apel of
Moria had kunnen, ja zelf moeten, voorkomen. Beste Toos, daarmee bevind
jij je ineens in een wonderlijke achtbaan. Dat Jezus goddelijke kracht had
(of: in Gods naam Gods kracht gebruikte) betekent natuurlijk niet dat je het
idee dat Gods kracht alles kan genezen te pas en te onpas kunt gebruiken.
Ik denk dat Jezus door de wonderen mensen het besef wilde geven dat
een andere wereld mogelijk was als zij zich voor die wereld zouden
inzetten. Zou Jezus Uberhaupt twaalf leerlingen hebben geworven om die
boodschap onder de mensen te brengen als God met één toverstokje de
wereld van haar ellende zou kunnen verlossen? Nee toch?

Dat wonderlijke verhaal over de broodvermenigvuldiging dat je noemt in
jouw brief als voorbeeld van een wonder, mag je wat mij betreft best onder
volksgeloof scharen. Ja, dit is een verhaal dat de gemeenten in nood moest
ondersteunen om het vol te houden. Dat was het ultieme doel van de
evangelist. Het weinige dat er was, wilde hij laten weten, kon meer worden.
Als de gemeente maar bleef geloven, hopen en liefhebben.



Dus heeft dit wonder plaats gevonden? Geen idee. Maar als mensen het hebben
beleefd, is het als waarschijnlijk aangedikt verhaal rondgegaan en heeft de
evangelist het later bewerkt.

En ja, dat is ook de bedoeling met al die verhalen over de genezingen.

Door ze te lezen, voor te lezen, bemoedigt het de gemeente om vol te houden.
Deze Christus (Messias) zal ons genezen, helpen, nabij zijn, zoals Hij dat ook
met deze mensen deed. Hou vol!

Jij kunt deze verhalen, Toos, lezen ter bemoediging, zonder dat je je ergert aan
die goddelijke hocus-pocus. Voor mij, met toch een wat onbevangener gevoel
voor de hocus-pocus, zijn het verhalen die me laten geloven dat Gods kracht,
ook in onze tijd, actief en aanwezig is. In het samen zijn van mensen, maar ook
los daarvan. Gun me het recht om in hocus-pocus te geloven!

Afgelopen zondag maakten we een mis mee in Aken. Half zeven ‘s avonds, een
stadskerk en merendeels jonge mensen. Het was een ‘gewone’ mis met alles
erop en eraan. En een helder preekje over ‘de kleine kudde’ die we geworden
zijn. ‘Die kleine kudde] zei de priester, 'kan ons drie excuses geven: 1. Denken
dat we niets moeten veranderen, want het helpt niet. 2. Alles veranderen en de
traditie overboord gooien omdat die achterhaald is. 3. Geloven dat Gods kracht
minder geworden is omdat wij kleiner geworden zijn' Hij concludeerde: geen
van deze gedachten helpt de wereld verder! Als je zegt: we moeten ons aan-
passen aan de jongeren, is dit het tegenbeeld. Wel fris qua opzet, er werd
bijvoorbeeld samen gezongen, maar ook duidelijk qua boodschap: een
boodschap voor de aanwezige jongeren. En geen boodschap van die jongeren
aan de kerk (namelijk: pas je aan ons aan). Toos, wat denk jij? Doet de traditie er
nog wel toe als jij denkt aan veranderen? En zijn we in Nederland misschien een
uitzondering, omdat we wat autoriteit heeft (zoals traditie) het liefst parkeren of
negeren?

Hartelijke groet,

TJan Willem

Wilt u reageren, of meeschrijven aan deze briefwisseling? Dat zien we graag! Stuur uw brief of
mail aan het redactieadres achter in dit blad (blz. 30) onder vermelding van ‘briefwisseling



Elementen

Geloven vanuit de elementen (3)

Bedenken wat vuur bij ons kan oproepen zal in deze zomertijd
vooral beelden oproepen van de grote branden die onze
vakantielanden in het zuiden van Europa rood en zwartgeblakerd
kleuren. Vuur dat ontelbare hectaren bos en meer dan dat
verteert. Valt er over vuur nog iets anders te zeggen dan dat het
verwoesting zaait? Maar zoals bij elk van de elementen zijn er

meer, vaak ook tegengestelde, aspecten te ontdekken.

Naast verwoestende en verterende zijn er opbouwende,

scheppende, vernieuwende kanten te ontdekken.




Vuur hoort onlosmakelijk en onmisbaar
bij onze wereld.

De oude wijzen van Israél maken ons erop
attent dat in het eerste woord van het
scheppingsverhaal, beresjiet, al het woord
voor vuur: esj verborgen is. Om daarmee te
zeggen: dat hoort onmisbaar bij scheppen.
De Grieken hadden hun eigen verhaal over
de godenzoon Prometheus, die probeerde
het onmisbare element vuur uit te hemel te
stelen. Met hem liep het niet al te best af.

In het jodendom doet over Adam een ander
verhaal de ronde. Geschapen op vrijdag aan
het eind van de zesde dag, krijgt hij het bij
de vallen van de avond steeds benauwder.
Huiverend denkt hij, nu komt de terugval in
de chaos en duisternis van het oerbegin,

waar vind ik vuur, licht en warmte? In zijn
wanhoop greep hij twee stenen sloeg ze
tegen elkaar en vuur en licht spatten eraf.
Dit was de eerste menselijke creatieve daad
in een wereld waar God over gezegd had
dat alles erin te vinden is. Het is tov me'od,
zeer goed.

Goed is het de Feuwige dank te
zingen, uw Naam te bezingen in
de morgenstond en uw trouw in
de nacht.

Als Adam het de volgende morgen weer licht
ziet worden zegt (zingt) hij (de psalm van de
sjabbat 92,) Tov lehodot de Eeuwige. Goed is
het de Eeuwige dank te zingen, uw Naam te
bezingen in de morgenstond en uw trouw in
de nacht.

Mijn jarenlange Joodse leermeester, die de
nazi-kampen op jonge leeftijd had
ondergaan en doorstaan, leerde me:
dankzeggen in de morgen daar is geen
kunst aan, maar vasthouden aan de trouw
van de Eeuwige in duistere nachten, dat is
onnoemelijk zwaar.

De vele kleuren van de kaarsvlam.

In een van de diepzinnigste Joodse
geschriften, de Zohar, wordt aangeraden
naar het vuur van een brandende kaars te
kijken en te mediteren. Je kunt daar een
vijftal kleuren in ontdekken. Er is de donkere
zwarte pit waarboven het hemelsblauw is,
daarboven is een alles omringend wit licht.
Dat blauwe licht is bezig de kaars op te eten.
Maar het witte licht vernietigt niets en loopt
over in een trillend, levendig rood licht.



vervolg

De kleur blauw is ook op andere manieren
met Joodse gebruiken verbonden. Een van
de oudste geboden heeft betrekking op
de ‘de schouwdraden’ [om naar te kijken
en over na te denken] die bij mannen aan
de hoeken van alle kledingstukken
vastgemaakt worden. Daarvan is de talliet,
de doek met schouwdraden die bij het
gebed omgeslagen wordt, een overblijfsel.
In het verleden moest een van die draden
hemelsblauw geverfd zijn. Daarbij werd
één draad gekleurd met een extract uit de
purperslak (Numeri 15:38). Ook hieruit
blijkt dat de kleur blauw op een bijzondere
wijze te denken gaf.

De Talmoed heeft zelfs een poétische
lofzang op de blauwe schouwdraad

(b. Choelin 89a). Daar staat:

Rabbi Meir zei:

Waarom is het blauw zo anders dan

alle andere kleuren?

Omdat het blauw lijkt op de zee,

en de zee lijkt op het hemelse uitspansel

en het uitspansel lijkt op de saffiersteen

en de saffiersteen lijkt op de Troon van
Heerlijkheid (zie bv. Exodus 24; 11).

Gedenken en
onderhouden

Aan het begin van de sjabbat wordt vuur
gemaakt en worden twee kaarsen
ontstoken, om een duidelijk onderscheid
te maken tussen de werkweek en de apart
gestelde = heilige, rustdag. De ene kaars
vraagt je de grote daden van God te
overwegen, de schepping, de uittocht uit
de slavernij. De tweede kaars roept je op
om deze dag tot iets aparts, niet alledaags

te maken. Die twee verwijzen naar de twee
verschillende werkwoorden die in de Tien
Woorden staan: gedenken in Exodus en in
Deuteronomium onderhouden.

Op de avond aan het eind van de sjabbat
als de zon is gedaald en als de werkweek
weer gaat beginnen, wordt als eerste
creatieve daad vuur ontstoken aan een
aparte gedraaide kaars, de havdalakaars,
met verschillende lonten. Het vuur wordt
gezegend en als een zegel (zie Hooglied
8:6) leg je zo Gods warmte op je hart als je
zegt: ‘Gezegend ben Jij, Eeuwige, onze
God, koning van het universum, die
verschillende soorten vuurvlammen
schiep. Gezegend, op ons hart gelegd, ben
jij Eeuwige, die onderscheid maakt tussen
heilig en alledaags. Ten slotte wordt de
kaars gedoofd in de wijn. Einde sjabbat.

Tot slot een lied van Hannah Szenes,
(1921-1944), martelares voor het volk
Israél.

Zie over haar www.blessedisthematch.com
en het eerste essay in deze reeks over de
Aarde.

Gezegend is de lucifer die wordt verteerd bij
het aansteken van een viam.

Gezegend is de vlam die brandt in de
verborgen hoeken van het hart.

Gezegend is het hart dat sterk genoeg is om
eervol te sterven.

Gezegend is de lucifer die verteerd wordt bij
het aansteken van een vlam.



Vorige week belde ik de dochter op van een heel goede vriendin. Ik ken haar -
die vriendin dan - al sinds mensenheugenis. Zo voelt dat tenminste. Al gauw
zestig jaar. Haar man is al wat jaren geleden overleden; ze woont alleen, in de
buurt van Rotterdam. En nu, na haar twintigste keer vallen, moet ze toch echt
naar een verzorgingshuis. Zo gaat het niet langer.

Maar...is er wel een plek voor haar? In deze tijd al gauw een probleem. Zeker
nu ze toch ook zo dicht mogelijk bij haar nog enige familie, haar dochter, wil
blijven.

Gelukkig, wonder boven wonder, er is dichtbij een plaats vrij; bovendien de
enige mogelijkheid in de wijde omtrek: een tehuis ‘op reformatorische
grondslag. Mooi zo.

Mijn vriendin is zo ongeveer in de kerk geboren. Een trouw, actief kerklid. Zo
gewoon, dat ze vanzelf bijzonder werd, zou je met die reclame kunnen
zeggen. Ja natuurlijk, ze kan komen, prima zelfs, welkom, maar .. ‘er zijn bij ons
wel wat extra, principiéle, regeltjes: vrouwen dragen bij ons geen broek en er
wordt hier geen televisie gekeken!”

Daar gaat je leven, denk ik dan. In de laatste fase ervan—waarin je al van zoveel
afstand moet doen — ook nog eens geconfronteerd worden met zoiets
ingrijpends. Mijn vriendin draagt (bijna) altijd een lange broek en kijkt gewoon
televisie. Waarom niet? Wat wil je trouwens met niet zo bar veel
bewegingsvrijheid meer? Precies het onderwerp waarover de destijds zo
gewaardeerde, IKON*-directeur Wim Koole zijn proefschrift schreef: ‘Televisie
als troost' Die titel zegt al genoeg.

Leve de vrijheid, denk ik dan, zo door God gewild en geschonken. Maar wel
intussen steeds maar weer door mensen ingevuld en gecorrigeerd. In Zijn
Naam, natuurlijk, dat zit wel goed! Ongetwijfeld wel ergens in een bijbeltekst
opgedoken en vervolgens in dienst van machtsmisbruik vertaald in huisregels.
En, jawel hoor, het zal niet waar zijn: verboden voor vrouwen! Door mannen. In
Kaboel kunnen ze daar in verhevigde vorm over meepraten.

Ik zou het nu wel over ‘goede bedoelingen en zo’ kunnen hebben en daarmee
dergelijke handelwijzen goedpraten, maar ik geef er toch echt de voorkeur aan
om in plaats daarvan mijn vriendin en de vele anderen die zulke mechanismen
moeten ondergaan, in hin volle waarde te laten: binnen de persoonlijke
mogelijkheden optimaal leven in liefde en dus in vrijheid, hoe afhankelijk je
ook bent.

IKON: InterKerkelijke Omroep Nederland, bij de reorganisatie van het
omroepbestel opgeheven.
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Bouwcommissie

De vernieuwde
Witte Kerk

Op 11 september wordt de vernieuwde Witte Kerk
officieel in gebruik genomen. Er gingen jaren van
voorbereiding, inspraak, besluitvorming en
organisatie aan vooraf. En na precies één jaar van
slopen, schilderen, installatiewerkzaamheden en
inrichten kunnen we nu zeggen: ons kerkgebouw is
klaar voor de toekomst!

Na de bouwvak van 2021 begon de feitelijke verbouwing. Het sloopwerk verliep
aanvankelijk voorspoedig dankzij vrijwilligers en vaklui. Na de vondst van asbest
(ondanks de aanwezigheid van een asbestinventarisatie rapport) hebben de
bouwwerkzaamheden helaas drie maanden stilgelegen. De kerk werd ‘verboden gebied’
en een gespecialiseerd bedrijf moest alle asbest verwijderen.

De bouwcommissie kijkt terug op een goede en constructieve samenwerking met veel
verschillende partijen, waaronder de architect, de aannemer en de installateur.
Bouwbedrijf Peters heeft alle bouwkundige werkzaamheden verricht met behulp van
onderaannemers. Kimenai verzorgde het installatiewerk. Er is onder meer een Coz
afhankelijk ventilatiesysteem aangelegd. Hoe meer mensen in de kerk aanwezig zijn, hoe
meer afzuiging. Ook was er een interieuradviseur betrokken bij zaken als het liturgisch
centrum, stoelen en verlichting. Een werkorganisatie van het Leger des Heils met de
naam 50/50 heeft het liturgisch centrum gemaakt. Dit is uitgevoerd als een diaconaal
project.




Gemeenteleden werden vanaf eind 2020 via de berichten van de bouwcommissie in elke
Samenspraak op de hoogte gehouden. Ook zijn er open dagen geweest, in mei 2022 toen de
ruwbouw bijna klaar was, maar ook eerder toen een voorkeur kon worden uitgesproken voor
de kijkrichting in de kerk.

Naast de kerkzaal is er nu een multifunctionele tussenzaal, een zaal voor onder meer het
koffiedrinken na de kerkdienst en een moderne keuken. Ook is er een ruime toiletgroep, een
kantoorruimte, een consistorie/werkkamer voor de predikant en ruimte voor de jeugd. Het
gebouw heeft een fraaie entree gekregen en is uiteraard geheel drempelloos.

Op 8 juli werd als bekroning op het werk de vergulde haan geplaatst op het torentje.
Traditiegetrouw werd op het bereiken van dit hoogste punt het glas geheven. Het vergulden
is aangeboden door schildersbedrijf Mulder-Hop uit Doetinchem.

Tientallen vrijwilligers hebben op welke wijze dan
ook een bijdrage geleverd aan de totstandkoming
van dit mooie, gerenoveerde, verduurzaamde
kerkgebouw. De werkzaamheden zijn eindeloos: in
bouwcommissie, commissie fondswerving,
keukencommissie of inrichtingsgroep. Van
sloopwerk aan het begin tot behangen, ophangen
van lampen, kasten in elkaar zetten en
schoonmaken in de laatste fase. En deze
opsomming is natuurlijk niet volledig.

De bouwcommissie, bestaande uit Harm Wesselink,
Gerrit te Rietstap, Hans Dettmers, Johan Vaags en
Francien van Pijkeren, kijkt terug op een periode
van goede samenwerking en is blij met het mooie
resultaat!

Wie bedenkt een passende naam voor de zalen in de Witte Kerk?

De Witte Kerk bestaat uit drie zalen die verhuurd kunnen worden: de kerkzaal, de aangrenzende
zaal en de zaal die aansluit op de keuken. In de praktijk is het handig dat iedere zaal een unieke
naam heeft. Zaal 1,2 en 3 kan, maar dat vinden wij erg zakelijk. Aan iedereen daarom de vraag
om per zaal een naam te bedenken en deze te sturen naar: a.blankestijn1973@kpnmail.nl

Een briefje deponeren in de brievenbus van Paul Krugerstraat 8 mag natuurlijk ook!
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Startzondag 11 september 2022

Na maanden verbouwing van
de Witte Kerk mag het
resultaat er zijn! Er zijn
kwalitatief goede en mooie
aanpassingen gedaan.

Tijdens de Startzondag nemen
we als gemeente deze
verbouwde Witte Kerk

weer in gebruik. " H erope ning

De kerkenraad nodigt

u van harte uit. k Witte Kel‘k



10.00 uur: Opening kerkgebouw

Voor het eerst zijn we samen in de vernieuwde
Witte Kerk.

Voor de dienst nemen we het gebouw weer in
gebruik als kerkgebouw. Na de officiéle
openingshandeling start de kerkdienst.

Kerkdienst

Het thema voor de startzondag is 'Aan tafel’

Voorganger is ds. Marcel Zijlstra.

In de dienst staat Jesaja 55:1-5 centraal.

- Els Dijkerman levert een bijdrage met een
sing-in vanaf 09.50 uur;

- Gerrit te Rietstap bespeelt het orgel.

- Eris kindernevendienst en jeugdkerk;

In deze dienst zal ook afscheid worden genomen

van twee ambtsdragers, verwelkomen we een

nieuwe ouderling en markeren we het afscheid

van Marcel Zijlstra als interim-predikant van onze

gemeente.

Koffie/thee en bezichtiging kerkgebouw

Na de kerkdienst is er ruim aandacht voor
ontmoeting onder het genot van koffie, thee en
iets lekkers. Ook is er volop gelegenheid om het

gebouw te bekijken en foto's van de verbouwing.
Wie wil er koekjes of cupcakes bakken

Tussen dienst en dis voor bij de koffie/thee?
Lichtvoetig inkijkje in verschillende Opgave vooraf via koster@pglochem.nl.
gemeente-activiteiten. U kunt dit voor de kerkdienst afgeven bij
de koster.
Lunch '
De kookgroep zorgt voor soep en broodjes. Heeft u vervoe:r noc!:g?
Opgave vooraf is niet nodig. Uiterlijk 13.30 uur Bel Hanneke Brinkhuis:
sluiten we af. 06 577 988 28
Open huis Witte Kerk

Op zondag 11 september is de Witte Kerk van 15.00 — 17.00 uur open voor belangstellenden.
Mensen uit de buurt, elders uit Lochem en andere geinteresseerden kunnen een kijkje nemen
in de kerk. Kerkrentmeesters en leden van de bouwcommissie zijn aanwezig om vragen te
beantwoorden over het gebruik van het gebouw.
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Hieronder het overzicht van de diensten.

De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,
of scan de QR-code.

Eventuele wijzigingen in de diensten
vindt u in de zondagsbrief.

10.00 uur GulduEakerk
Voorganger: pastor S. Bijzet

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. M. Zijlstra Startzondag

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. H. Wassink

10.00 u[Jr Gudulakerk
Oecumenische viering

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. Nicoline Swen

10.00 uur Witte Kerk
Voorganger: ds. R. Vedders-Dekker

Als uvan plan bent te kijken, leg dan uw liedboek

klaar, zodat u kunt meezingen.

Zondag 4 september

Het thema van deze kerkdienst is: De liefde zal
nooit vergaan. We lezen met elkaar 1 Korinthe
13, de lofzang op de liefde.

Na een periode van vakantie en rust start er in
september altijd weer van alles, ook in de kerk.
4 september is geen startzondag, maar hoe
mooi is het om aan begin van een nieuw
seizoen weer bemoedigd te worden door de
liefde. We kunnen nog zo hard werken met
elkaar, als het zonder liefde is, is het niets
waard. Het leven is een aaneenschakeling van
dingen en mensen die komen en gaan, maar
gelukkig mogen we weten: de liefde zal nooit
vergaan, Gods liefde zal nooit vergaan!

Zondag 11 september

Startzondag met als thema 'Aan tafel.

Het wordt een bijzondere zondag voor onze
gemeente. De Witte Kerk wordt na een
grondige renovatie weer in gebruik genomen.
Daar staan we nadrukkelijk bij stil. Het is ook
de startzondag. Vanuit Jesaja 55 zullen we
ingaan op het jaarthema Aan tafel: Een tafel
waar je 'gratis' kunt genieten van goed
voedsel. En een tafel die inclusief is. Ook
treden een aantal ambtsdragers terug en
staan we stil bij het afscheid van interim-
predikant Marcel Zijlstra. Een goed gevulde
viering, waarvoor iedereen van harte is
uitgenodigd. Zie elders in de Samenspraak
meer informatie over het gehele programma
voor deze bijzondere dag.



Zondag 18 september

Heb je vijanden lief ?!

In deze tijd staan veel groepen en mensen
tegenover elkaar: Rusland tegenover Oekraine,
boze boeren en burgers tegenover de regering etc.
En dan lezen we in de bijbel dat Jezus van ons
vraagt om je vijanden lief te hebben en goed te
zijn voor mensen die jou haten. Hoe kan Jezus nu
zoiets moeilijks van ons vragen? Is dat niet wat
teveel gevraagd? Moeten we dan Poetin ‘gaan
knuffelen’ terwijl hij steden in zijn buurland met
de grond gelijk maakt en vele onschuldige
slachtoffers maakt? Of dichterbij: moeten we die
collega die ons het leven zuur maakt door kwaad
over ons te spreken of dat kind dat ons kind op
sociale media zwart maakt, nu ineens aardig
gaan vinden?

In de kerkdienst op zondag 18 september gaan we
dieper op deze lastige woorden van Jezus in en
zoeken we naar inspiratie om dit toch in praktijk
te kunnen brengen. Ds. Hanny Wassink-Pluimers
uit Winterswijk neemt ons mee in die zoektocht.

Zondag 25 september
Oecumenische viering

Zondag 2 oktober

Dienst van Gebed en Heelheid.

Heelheid is het aanvaarden van jezelf met al je
mitsen en maren, al je talenten en zwakke
plekken. Zoals ook dat wat in het leven kapot is
gegaan, een plaats heeft binnen het geheel.

In Japan kennen ze 'Kintsugi, hierbij worden
gebroken voorwerpen gerepareerd met goud- of
zilverkleurige lak. In de Japanse schoonheidsleer
dragen de sporen van breuk en herstel bij aan de
schoonheid van een voorwerp.

Kunnen ook wij de breuklijnen in ons leven
aanvaarden als deel van ons? En durven wij
onszelf te zien als 'Kind van het Licht, als 'Kind van
God, ondanks alles wat misschien moeilijk of lelijk
is in ons?

Vervolgde kerk

Door onze omstandigheden zijn wij genoodzaakt
onze regelmatige berichtgeving van de ‘Vervolgde
kerk’ te begindigen. Incidenteel zult u nog wel eens
een bericht lezen, want de nood van
vervolgde-kerk-mensen is groter dan ooit.

Het geloof in God is bij hen vaak heel sterk en hun
ervaringen van Zijn liefde en steun spreken
boekdelen.

Wij laten het werk nu los, maar God laat het niet los.

Zijn liefde en vrede vragen we deze keer voor het
volk van Libanon. “Mijn land ligt op sterven’, zegt
bisschop Boutros, hier op bezoek bij ‘Kerk in Nood;
een katholieke organisatie voor vervolgde
christenen.

Dat Gods zegen het werk blijft begeleiden, daarvoor
vragen we uw blijvend gebed.

Namens de werkgroep,
Heleen Dake, Loes van Maaren en Elly Blaauw
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Nieuwe intiatieven -

Grote | Ontdekking

> september

Na de ochtenddienst en de koffie/thee
o uur oo start om 11.30 uur De Grote Ontdekking.
De Werkgroep Nieuwe initiatieven heeft
- met medewerking van Marcel Zijlstra
Ia ke rk "_- een bijeenkomst georganiseerd, waarbij
Q t;.q 7 we geprikkeld worden om het kerkgaan
N\ op een andere manier te beleven.

Met elkaar, in teams, voeren we
opdrachten uit in een soort
‘escaperoom’. Jong en oud moeten
daarbij samenwerken. We komen
erachter dat het geloof veel uitdagingen
heeft. Elke oplossing brengt ons een
stapje verder naar ons einddoel. Bij de
laatste ronde krijgen we een geheime
code om de sleutels van de kist op het
podium te openen. Hiervoor hebben we
de sleutel van elk team nodig om
uiteindelijk samen de toekomst te
kunnen pakken.

We dagen iedereen uit, jong én oud, deel
te nemen aan deze Grote Ontdekking. U
zult verrast zijn over de uitkomst.

Na afloop staat een lunch
voor u klaar, gemaakt
door gemeenteleden. We
hopen u en jullie te zien!

Werkgroep
Nieuwe initiatieven



Jeugdkerk

Roos Dieker

Afsluiting van het seizoen
met de Jeugdkerk

Op zaterdag 2 juli hebben we met elkaar het rare seizoen van de Jeugdkerk
afgesloten. Het was een raar seizoen omdat we vanwege corona in het najaar en de
winter helaas niet zoveel konden doen. Vanaf het voorjaar konden we elkaar
gelukkig weer live ontmoeten in de consistorie van de Gudulakerk of in de school
van Bartimeus-onderwijs aan de Graanweg.

Met tien jongeren hebben we eerst lekker patat met een snack gegeten bij Jan Patat.
Tijdens het eten werden de vakantieplannen besproken met elkaar. Daarna fietsten
we naar Bosrijk Ruighenrode om daar te gaan bowlen in de kelder van het
restaurant. We speelden daar op twee bowlingbanen, de jongens tegen de meiden.
Het ging er fanatiek aan toe. Al met al was het een gezellige afsluiting van het
Jeugdkerkseizoen!




Deze vorm van pastoraat wil ik graag nog eens onder uw
aandacht brengen. Juist nu we in september de Witte Kerk
weer in gebruik kunnen nemen, waardoor er weer alle ruimte
is om elkaar te ontmoeten.

In de cursus ‘Nieuwe wegen in het pastoraat, die we binnen
het pastoraat in het najaar van 2019 volgden, staat bij
ontmoetingspastoraat onder andere: “Het pastoraat is van alle
gemeenteleden. Gemeenteleden zijn zich bewust van de
waarde van onderlinge ontmoetingen. De ontmoeting staat
centraal, maar ook het waardevolle van onderlinge
gesprekken wordt ervaren en de werkelijke belangstelling
voor elkaar.

Voor het seizoen 2022/2023 koos de PKN als jaarthema:
‘Aan tafel!’ Bij dit thema sluiten twee bekende
ontmoetingsactiviteiten, die voortaan in de Witte Kerk
plaatsvinden, naadloos aan: de wekelijkse inloop
koffieochtend op woensdagochtend en de maandelijkse
Hooiplukkermaaltijd. U leest er hieronder meer over.

U kunt ook zelf ontmoetingen organiseren. Rond een bepaald
thema, voor een specifieke doelgroep of ...? Om ideeén aan
te dragen en te bespreken of/hoe we die vorm kunnen geven
nodig ik u uit contact te leggen via pastoraat@pglochem.nl

Codrdinator Pastoraat ontmoetingen,
Janny Gerritsen

Nu de Witte Kerk weer in gebruik wordt genomen gaan wij, de
dames van de inloop koffieochtend op woensdagmorgen, koffie
schenken in de Witte Kerk. Vanaf woensdag 21 september bent u
van harte welkom tussen 10.00 uur en 11.30 uur voor koffie/thee en
een praatje. Wij bedanken bij deze de mensen van het BIC voor hun
gastvrijheid het afgelopen jaar.

Namens de koffiedames, Annie Lubbers



In het najaar gaan we weer maaltijden
verzorgen in de prachtig verbouwde Witte Kerk.
Inmiddels zijn we met een aantal
kookliefhebbers gaan kijken in de mooi
geoutilleerde keuken.

ledere derde vrijdag in de maand willen we
koken voor maximaal 30 personen.

Dit betekent:

vrijdag 21 oktober

vrijdag 18 november

vrijdag 16 december (kerstdiner)
vrijdag 20 januari

vrijdag 17 februari

vrijdag 17 maart

vrijdag 21 april

Te zijner tijd hangt er een lijst in de kerk, waarop
u zich kunt aanmelden. Mochten er
dieetwensen zijn dan kunt u ze op deze lijst
aangeven. Vanwege de gestegen kosten
berekenen we € 10.- per persoon.

We hopen nieuwe en oud-deelnemers te
ontmoeten.

We kunnen nog wel een aantal kookliefhebbers
gebruiken! Kookt u graag en vindt u het leuk
om één keer per jaar te helpen een maaltijd te
bereiden, stuur dan even een berichtje naar
gerritencatryrossel@hetnet.nl. U mag mij ook
bellen op nummer: 06 286 743 76.

Catry Rossel

Het pastoraat van de PG Lochem staat
open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het
pastorale team via e-mail:
pastoraat@pglochem.nl, of per
telefoon: 06 20 375 573.

Amanda Jansen heeft als coordinator van
het bezoekwerk de telefoon in beheer.
Spreek a.u.b. uw naam in op de
voicemail indien u niet direct verbinding
krijgt. U wordt dan teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even navragen!),
dan kunt u dit doorgeven via boven-
staand emailadres of telefoonnummer.
Amanda Jansen brengt u in contact met
een van de pastores of een bezoek-
medewerker.

Hetzelfde emailadres en telefoon-
nummer kunt u ook gebruiken wanneer
u denkt: ik weet iemand die het zou
waarderen een kaartje te ontvangen van
gemeenteleden. Geef naam + adres én
de reden waarom u dat vindt door en wij
zorgen ervoor dat bij het uitgaan van de
kerk de diaken briefjes met naam en
adres van die persoon heeft, zodat
gemeenteleden die dat willen er één
mee kunnen nemen en een kaartje
sturen.

Via het e-mailadres:
bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die in
aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.
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Diaconie

Eerlijk verdelen energiecompensatie

Begin dit jaar heeft de diaconie van de PGL in navolging van andere kerken in het land het
initiatief genomen voor deze actie. In het najaar van 2021 werd namelijk bekend dat de
overheid vanwege de toen al sterk gestegen energieprijzen (van de oorlog in Oekraine was
nog helemaal geen sprake...), ieder huishouden zou compenseren met een teruggave van
een deel van de energiebelasting. Het zou gaan om een bedrag van gemiddeld € 400,-.

Bij deze generieke regelingen is er altijd een groep die te weinig krijgt en dat zijn juist de
mensen die het nodig hebben. Daarnaast is er ook een groep die zegt: wij hebben het niet
nodig en kunnen het wel missen of in ieder geval een deel ervan. Als diaconie hebben we
juist een beroep gedaan op deze laatste groep, zodat wij met de opbrengsten huishoudens
konden helpen die het echt nodig hebben.

Deze actie heeft gelopen tot 30 april en heeft totaal € 6.400,- opgebracht, een mooi
resultaat en bedankt daarvoor!!

Omdat het onder andere vanwege de privacywetgeving niet eenvoudig is om hulp op de
juiste plek te krijgen, hebben we in overleg met de Stichting Hulpverlening Lochemse
Geloofsgemeenschappen een keuze kunnen maken waar de hulp heen moet.
Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen 72 Lochemse huishoudens een tegoedbon van
de Plus te geven van € 90,-. Deze zijn in augustus bij de mensen in de bus gedaan.

Om de ontvangers een idee te geven waar de bon vandaan kwam hebben we naast de
tegoedbon het onderstaande “flyertje” bijgevoegd.

Van de diaconie van de Protestantse
Gemeente Lochem ontvangt u
bijgaande bon met een waarde van
€90,- als tegemoetkoming voor de

hogere energieprijzen.




Diaconie

Het beloofde land

Het is alweer even geleden dat u iets gelezen hebt over de tuin aan de Boekhorstlaan.

Om precies te zijn: in het meinummer van Samenspraak. In de afgelopen periode is er weer
veel gebeurd. Er hebben zich twee nieuwe mensen gemeld die mee zijn gaan helpen op
donderdag tijdens het oogsten en op zaterdag met het planten en onkruid wieden. Eén
van de nieuwe dames is geen lid van onze kerk maar vond het een mooi initiatief om aan
mee te werken.

Het bouwplan ziet er dit jaar als volgt uit:
« Courgettes

« Diverse bonensoorten

- Aardappelen

- Sla, diverse soorten

+ Andijvie

- Bieten

- Wortelen

« Koolrabi

« Tomaten

De behoefte aan verse groenten bij de voedselbank is dit jaar groter dan ooit, omdat de
groep die gebruikt maakt van deze organisatie helaas groter wordt. Daar komt bij dat de
supermarkten vanwege de sterk gestegen voedselprijzen anders tegen hun restpartijen
zijn gaan aankijken.

In de praktijk wordt er momenteel meer met korting verkocht dan dat er weggegeven
wordt aan de voedselbanken. Op zich is het natuurlijk mooi dat de supermarkten
efficiénter met hun goederen omgaan, wat ook inhoudt dat er minder verspilling plaats
vindt. Dat de voedselbanken vervolgens minder restpartijen krijgen is de keerzijde van
deze medaille. Al met al is dit voor ons als tuingroep een goede stimulans om door te gaan!

Namens de tuingroep, Harm Wesselink

Berichten

Heel hartelijk bedankt voor de bloemen uit de kerk, de vele Lieve mensen,

felicitaties en de kaarten. Deze hebben de dagen rond onze graag willen we allen hartelijk bedanken voor de felicitaties

zestigste trouwdag extra feestelijk gemaakt. voor ons 65-jarig huwelijk (persoonlijk, per telefoon of per

Joke en Con Veldt kaart). Tevens werden ons de bloemen uit de kerk gebracht
met felicitatiekaart. Hartverwarmend!

Bedankt voor de bloemen, vergezeld van een mooie kaart met Rie en Ger Verwoerd

veel handtekeningen: een extra bewijs van aandacht!!

Tineke Welink
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Van 17 tot en met 25 september vindt in het
hele land de Vredesweek plaats. Thema dit jaar
is GENERATIE VREDE: de generatie die burgers
verenigt die in actie willen komen voor vrede -
over grenzen en dwars door verschillen in
huidskleur, gender en klasse heen.

De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een
vreedzame wereld. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op
gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen
maakt over hun toekomst.

Door de oorlog in Oekraine beseffen we des te meer dat vrede geen vanzelfsprekendheid is,
maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd. Tijdens de
Vredesweek van 2022 brengt PAX Generatie Vrede mensen samen om het gevoel van
onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in hoop. We denken na over conflicten en
vrede in heden en verleden. We gaan met elkaar in gesprek om samen op zoek te gaan naar
mogelijke antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd. Niet dat we die zelf kunnen
oplossen, maar het helpt je wel al denkend en pratend je positie te verhelderen in grote
geopolitieke kwesties. Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat
horen!

In heel het land zetten lokale groepen, kerken en Ambassades van Vrede initiatieven op touw
om aandacht te vragen voor vrede. Ook in Lochem en omgeving doen we dat, weliswaar op
bescheiden schaal. Hieronder het voorlopige programma; in de weken voor de vredesweek
krijgt het concreter vorm. Kijk op https://vredesweek.nl/agenda/lijst onder Lochem voor de
bijgewerkte agenda. Ook in de lokale media volgen publicaties over de Vredesweek.

Voorlopig programma Vredesweek 2022

Zaterdag 17 september Opening 14.00 uur BIC

Zaterdag 17 september Licht van Gudula 19.00 uur Gudulakerk

Zondag 18 september Lezing Rabbijn Soetendorp 14.00 uur Gudulakerk
Maandag 19 september Café van de Vrede (ca 15.00 uur) Huize Gudula
Woensdag 21 september  Kindermiddag 14.00 uur Vluchtelingenwerk/BIC
Zaterdag 24 september Koffie/thee inloop 14.00 uur Selimiye moskee

Zondag 25 september Interreligieuze/-culturele viering 10.00 uur Gudulakerk

Doet u ook mee? Van harte welkom! Uw komst wordt zeer op prijs gesteld, want GENERATIE
VREDE zijn wij samen!

Hartelijke groet namens de deelnemende organisaties,
Arjan Klein Hazebroek.  vredesweek.lochem@gmail.com



Op 1juli 2022 is overleden
op de leeftijd van 68 jaar:
Hendrik Jan Hissink, al 44
jaar echtgenoot van
Willemien, vader van
dochters Lianne en Jessica,
opa van 4 kleinkinderen.
Hij woonde aan de
Wilhelminalaan.

IN MEMORIAM

Hendrik Jan Hissink

Jan mocht graag met zand spelen: hij deed voor de gemeente Lochem
het onderhoud van de bermen bij de smalle buitenwegen. Jan was
ook een man van weinig woorden, meer een echte doener: vooral voor
anderen, en zeker ook voor de kerk. Het busje van de Hoge Weide. De
kerktaxi op zondag. Vroeger de kerktelefoon, later de kerktelevisie. In
twee wijken het kerkblad bezorgen. Samen met Willemien de
Gudulakerk schoonmaken. Ooit lang geleden: mee met het
kinder-clubkamp van de kerk. Samen met Han Boesveld: de
avondzangdiensten organiseren. Hij had nog graag geholpen de stoep
voor de Witte Kerk opnieuw te leggen na de verbouwing. Hij reed
verstandelijk gehandicapten naar de Beemd, begeleidde bij het
zwemmen en hielp met aankleden. En samen met Willemien was hij
vrijwilliger bij de Stichting Openlucht Theater. Maar ook schaatsen,
skeeleren en fietsen — kortom Jan was graag buiten bezig. Altijd met
een glimlach, hij was vrolijk en genoot van het leven.

Maar naast al dit doen, allereerst: een lieve papa die er altijd voor zijn
dochters was — een papa die je meenam op de trekker. Die genoot van
zijn kleinkinderen. Drie jaar geleden ging Jan met pensioen.
Echtgenoot Willemien 1,5 jaar later. Er waren nog zoveel plannen om
samen te genieten van het cadeau dat het leven is. Groot was hun
teleurstelling toen het slechte nieuws van zijn ziekte kwam. En het
laatste jaar was niet gemakkelijk, zijn ziekte bracht hem benauwdheid.
Dat was uiteindelijk niet leefbaar meer. In alle rust heeft het gezin
goed afscheid van hem kunnen nemen. Na een prachtige en
drukbezochte viering in crematorium Hart van Berkelland in Haarlo,
hebben we Jan op 7 juli aan Gods handen toevertrouwd. Hij was niet
bang voor de dood. We bidden voor Willemien, die nu haar weg
zonder hem moet gaan vinden.

“En morgen als de vogels vliegen naar dat onbekende land

vlieg jij mee en blijf ik dansend met de liefde aan de kant

Ik dans tot ver voorbij de aarde en de liefde weet waarheen

ze zoekt en vindt en geeft me vleugels en ze laat me nooit alleen

Ze troost me als mijn voeten pijn doen, heelt mijn blaren van verdriet
Gister is voorgoed voorbij, maar de liefde niet”

(Margreet Jansen)

Leonard van Wijk




Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten als nieuwingekomenen van harte welkom:
Mevr. E. Schéfer vanuit Lochem

Mevr. J.A. Verschure-van Duren vanuit Apeldoorn

Dhr. H. Woestenenk vanuit Apeldoorn

Mevr. M.D. van de Plassche vanuit Rotterdam

Overleden

01-07-22 Dhr. H.J. Hissink (10-10-1953)
31-07-22 Dhr. H.J. Klaassen (07-05-1936)
05-08-22 Dhr. D. Bruinemeijer (07-11-1933)

Vertrokken

Mevr. M. Wichers naar Ruurlo

Mevr. K. Noorlander-Middelkoop naar Eerbeek

Mevr. E. van Mastrigt naar Poeldijk

Dhr. en mevr. Christophersen-Harderwijk naar Noordwijk (ZH)

Adreswijziging leden P.G.Lochem

Dhr. A.G. Geesink

Dhr. en mevr. Makkink-ten Have Bericht van geboorte of overlijden,
Mevr. K.E. Ruessink aanmelding, opzegging en

Mevr. BJ. Ligtenbarg-Hiddink adreswijziging s.v.p. melden aan:
Mevr. C. v.d. Elskamp-Snoeyer ledenadministratie@pglochem.nl
Dhr. en mevr. Harkink-Wevers

Rectificatie

In de vorige Samenspraak is in het verslag van de gemeentebijeenkomst helaas niet alle

informatie correct weergegeven. Wij doen dat hierbij alsnog:

* Bij diaconie staat dat Roelof Prinsen pastoraal medewerker is geworden, dat moet zijn:
diaconaal medewerker.

* Niet de diaconie maar de kerkenraad zoekt nog vier nieuwe ambtsdragers: een ouderling
voorzitter, een jeugdouderling, een ouderling voor de werkgroep leren (inmiddels
gevonden) en een ouderling voor de werkgroep vieren.

*Verderop staat: ‘de kerkenraad zoekt een predikant voor 80%, voor de overige 20% wordt
nog een goede invulling gezocht! Dit moet zijn: de beroepingscommissie heeft een
zoekopdracht voor een fulltime predikant; bij gebleken geschiktheid is een dienstverband
van 80% bespreekbaar.
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Veiligheid

Het weer in gebruik nemen van de Witte Kerk brengt veel goeds, maar het vraagt ook veel van alle
vrijwilligers om de organisatie rondom het gebruik weer op te tuigen en te bemensen. Misschien
niet voor iedereen duidelijk, maar er is op dit moment geen stabiele organisatie. Het ontbreekt aan
goede afspraken en procedures en er is geen of onvoldoende bemensing.

Veiligheid is een belangrijk onderwerp dat veel aandacht vereist. Door het College van
Kerkrentmeesters en de bouwcommissie wordt hard gewerkt aan het veilig gebruiken van de kerk.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een calamiteitenplan, vluchtroutes en hulpmaterialen. Veel is of
wordt geregeld, maar om de nieuwe procedures en afspraken te borgen is uw hulp nodig.

Coordinator bij calamiteiten

Tijdens een dienst kan er altijd iets gebeuren waarbij een Q
coordinator gewenst of zelfs noodzakelijk is. Het is de bedoeling

dat er altijd tijdens een dienst zo'n codrdinator aanwezig is. Om
dit te kunnen organiseren willen wij een groep vormen die bij
toerbeurt die rol vervult. ledereen met een (oud) EHBO-diploma,
of een (oud) BHV-diploma en mensen die vanuit hun werk
bekend zijn met deze rol of denken dit te kunnen, vragen wij om
ons te helpen. Voor vragen en opgave kunt u terecht bij André Blankestijn:
06 122 164 27, a.blankestijn1973@kpnmail.nl

Stand van zaken penningmeester en kerkelijk bureau

Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet is Hans Dettmers per 1 juli officieel geen penningmeester
meer en dus zijn wij al enige tijd op zoek naar een nieuwe penningmeester. Dit is een moeizaam
traject. Meerdere gesprekken hebben nog niet tot het beoogde resultaat geleid.

Uiteindelijk is Jo Nelisse bereid gevonden om ad interim per 15 Juli een deel van de taken van Hans
Dettmers over te nemen en tevens als penningmeester zitting te nemen in het CvK. Het gaat hierbij
om de ‘dagelijkse’ activiteiten die van belang zijn om te kunnen functioneren als kerk (denk aan
facturen, declaraties etc.). U kunt Jo Nelisse bereiken via dit mailadres:
penningmeester@pglochem.nl.

Er blijven een aantal meer projectmatige taken over. Denk aan het opstellen van de
meerjarenbegroting, de jaarrekening, actie kerkbalans, verzekeringen en dergelijke. Ook hiervoor is
nog geen vrijwilliger gevonden.

Het opsplitsen van de taken mag en leidt tot een kleiner pakket per deeltaak. Dit kan mogelijk
kandidaten over de drempel helpen, maar onze voorkeur gaat natuurlijk uit naar één persoon voor
het hele pakket.

Gedurende deze zoektocht helpt Hans Dettmers ons om het geheel draaiende te houden. Al met al
kost het dus de nodige moeite om alle taken onder te brengen. Daarom is besloten om het
kerkelijk bureau voorlopig nog niet te openen.
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Uit de kerkenraad

Hoewel er geen vergaderingen waren, hebben we als
kerkenraad deze zomer niet stil gezeten. Via mail en
app-verkeer konden we elkaar snel bereiken. En toen bleek
dat er in de vakantie weer kinderen in de kerk aanwezig
waren was een tafel met materiaal voor kinderen binnen één
week geregeld. Ook de opening van de Witte Kerk heeft onze
aandacht.

Er is een tekort aan ouderlingen, dat zal u inmiddels duidelijk
zijn. We zijn op zoek naar:

* een jeugdouderling,

* een ouderling kerkrentmeester

* een ouderling (werkgroep) Vieren
* een voorzitter kerkenraad

Zou u eens bij uzelf te rade willen gaan, of hier een functie bij
is, die u zou kunnen vervullen? We hebben u hard nodig,
zodat we als kerkenraad de gemeente goed kunnen dienen.
Gelukkig hebben we Nicolien Prinsen bereid gevonden de
taak als ouderling (werkgroep) Leren op zich te nemen. Als er
geen bezwaren worden ingebracht bij de scriba, vindt de
bevestiging plaats op 11 september as.

Bij het afscheid van ds. Marcel Zijlstra heeft hij ons een aantal
aanbevelingen gedaan. Eén daarvan is, een tijdelijke externe
voorzitter te benoemen voor de duur van één jaar. Dat geeft
de rust om verder te zoeken naar een voorzitter uit onze
gemeente, en om in dat jaar de nieuwe structuur te bewaken
en uit te bouwen. Ik kan u met genoegen meedelen, dat we
hierin geslaagd zijn! De heer Nico Meerburg uit Gorssel wil
deze taak op zich nemen. Nico was in zijn arbeidzame jaren
onder andere burgemeester in Gorssel en is daar actief lid van
de protestantse kerk. In de volgende Samenspraak zal hij
zichzelf voorstellen.

Namens de kerkenraad wens ik ons allen samen een goede
start van het nieuwe seizoen toe.

Marian de Hoop, scriba



Vanuitde
beroepingscommissie

‘Hoop doet leven'.... en dat is ook in het werk van de
beroepingscommissie maar weer gebleken. Daarover
meer verderop in het artikel.

De commissie komt iedere drie weken bij elkaar om
de stand van zaken te bespreken. In mei/juni hebben
we gewerkt met de lijst van 15 predikanten die we
vanuit Utrecht aangedragen kregen. Daar zaten voor
ons een aantal namen tussen die, op basis van de
informatie die online te vinden is, voor ons in
aanmerking zouden kunnen komen. We hebben er
vier benaderd, maar geen daarvan stond open voor
een gesprek. In juniis de vacature online gezet op de
website van de PKN met als sluitingsdatum 15 juli. De
reacties die daarop kwamen waren op minder dan de
helft van één hand te tellen en dus besloten we de
reactietermijn te verlengen tot 15 augustus. En nu
komen we bij de openingswoorden van dit artikel.
Op dinsdag 16 augustus stond het driewekelijks
overleg gepland. Daar hadden we drie kandidaten te
bespreken die zich net voor de sluitingsdatum alsnog
hadden gemeld. Alledrie geven zij de
beroepingscommissie voldoende aanleiding om in
gesprek te gaan. Deze gesprekken staan gepland
voor begin september. In de volgende Samenspraak
zullen we u informeren hoe die gesprekken verlopen
zijn. We gaan met goede moed verder.

Namens de beroepingscommissie, Remco van Donk
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Predikant:
Vacant

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
Amanda Jansen

tel. 06 203 755 73

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Autopool kerkbezoek:

H. van de Kolk, tel. 254047
of 06 282 696 12,
autopool@pglochem.nl

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente
Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl

Uitvaartdiensten:

E.te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:
www.kerklochem.nl/contact
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Het zout is iets goeds. Maar
als zout zijn kracht verliest,
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oe kunnen we het dan zijn
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september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september

september

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

Lucas 14:25-35
Psalm 143

1 Koningen 14:21-31
1 Koningen 15:1-8

1 Koningen 15:9-24
1 Koningen 15:25-16:7
1 Koningen 16:8-22
Lucas 15:1-10

Lucas 15:11-32
Psalm 142

1 Koningen 16:23-34
1 Koningen 17:1-16
1 Koningen 17:17-24
1 Koningen 18:1-15
1 Koningen 18:16-29
1 Koningen 18:30-46
1 Koningen 19:1-9a
1 Koningen 19:9b-21
Psalm 128

Lucas 16:1-9

Lucas 16:10-18
Lucas 16:19-31
Psalm 131

1 Koningen 20:1-12
1 Koningen 20:13-22
1 Koningen 20:23-34
1 Koningen 20:35-43

Lucas 17:1-10

Lucas 17:11-19
Lucas 17:20-37
Lucas 18:1-8

Lucas 18:9-17

Lucas 18:18-30

1 Koningen 21:1-16
1 Koningen 21:17-29

31



Soms is er dit wonder,
dat de Schriften

Opengaan tot op
Gods eigen Woord

En ik hoor een stem,
ik hoor berichten

die ik nog niet
eerder heb gehoord.

En ik zie. Ik zie
weer vergezichten.

En er zijn weer
wegen. Ik kan voort.

Geert Boogaard




