


Meditatie

Erik te Loo

Trek weg...

oro joleinkoenders.nl

Elke twee maanden ben ik een weekend gastheer in de Norbertijnen-abdij
van Berne. Sinds in het voorjaar van 2021 ‘Ons Kloosterpad' is
geintroduceerd, verblijven er regelmatig wandelaars in de abdij.

Het kloosterpad is een wandeling van 330 kilometer langs kloosters en
abdijen in Noord-Brabant. In verschillende van die kloosters en abdijen
kunnen de wandelaars overnachten.

Ook vanmorgen staan na het ontbijt twee wandelaars met hun rugzak klaar
om op weg te gaan. De ene rugzak wat groter, de andere kleiner. ‘Wat je
inpakt, is je eigen onzekerheid; zo luidt een gezegde dat vaak door pelgrims
wordt gebruikt wanneer het gaat over het inpakken van je rugzak. Ik herken
dat: sinds ik in 2016 begon aan de Camino naar Santiago de Compostela stop
ik elk jaar minder in mijn rugzak. Ik weet steeds beter wat ik wel en niet
nodig heb wanneer ik op reis ga.

In de Bijbel is Abraham de pelgrim bij uitstek. God zegt tegen hem: ‘verlaat je
land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga... . Zonder doel
en zonder zekerheid gaat Abraham op pad. Hij weet niet waar de reis heen
gaat en ook niet hoe lang die zal duren. Hij weet niet waar hij zal
overnachten, welke uitrusting hij nodig heeft en of het einddoel wel de
moeite waard is. Twee beloftes doet God: ‘lk zal je zegenen... een bron van
zegen zul je zijn’ Wat Abraham wel meeneemt, zijn al zijn bezittingen. Denkt
ook hij dat zijn bezit hem zekerheid biedt?

Van hedendaagse pelgrims is bekend dat ze, wanneer
ze voor langere tijd onderweg zijn, tijdens de reis
regelmatig ‘ont-spullen’. Dat betekent: kritisch de
inhoud van de rugzak bekijken en alle overbodige
dingen weggooien of per post naar huis sturen.

Door de opgedane ervaringen zijn ze zekerder
geworden over wat echt nodig is. Door hun rugzak
leger te maken, verlichten ze de last die ze moeten
dragen. Niet voor niets is ons woord vakantie afgeleid
van vacare, dat leegmaken betekent.

— In de dienst op 31 juli meer over op reis gaan en het
dragen van je last.
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Gesprek van de daqg

Jan Dinkelman

Eric-Jan de Haan
wethouder in de gemeente Lochem

Heeft een wethouder een strakke dagindeling?
Een strakke dagindeling is wat te veel
gezegd. Wel heeft elke dag zo'n beetje zijn
eigen invulling. Op maandag heb ik altijd
ambtelijk overleg: hoe is de stand van zaken
en lijnen uitzetten.

De dinsdag is ingepland voor overleg in het
college van burgemeester en wethouders.
Vaak is er op woensdag regionaal overleg
met bijvoorbeeld Cleantech Regio, de
Stedendriehoek of het Havenbedrijf

Twente (havens aan het Twentekanaal).

Dan is donderdag voor de voorbereiding van
nieuwe zaken en om erop uit te gaan en te
spreken met inwoners en ondernemers.
Vrijdag is er voor alles waar ik in de week niet
aan toe ben gekomen.

Lochem heeft veel inwoners uit verschillende
culturen, klopt dat?

Dat is enigszins waar. Procentueel is het, denk
ik, niet anders dan andere steden, uitge-
zonderd de grote steden. Het exacte aantal
inwoners, dat van buiten Nederland hier is
gekomen, ken ik niet. Door de privacy-
wetgeving is dat ook lastig boven tafel te
krijgen. Sinds dit voorjaar verblijven er zo'n
250 Oekrainers in onze gemeente: bij parti-
culieren of op opvangplekken waar de
gemeente zich voor heeft ingezet.

Als gemeente zetten we ons in om deze
mensen te begeleiden in opleiding en het
vinden van werk. We werken samen met het
Graafschap College voor speciale scholings-
trajecten. Dat werpt duidelijk vruchten af.

De mensen uit Oekraine willen graag werken.
Sommigen zijn al aan het werk bij tuincentra

of in de horeca, hoewel de taal soms een
barriere vormt.

Maar eerlijk gezegd: wat zijn verschillende
culturen? Mijn vader was Rotterdammer, ik
ben geboren op ‘t Harde en heb vervolgens
in meerdere plaatsen gewoond. Nu wonen
we met het gezin alweer geruime tijd in
Lochem en voel ik me welkom en thuis in de
Achterhoek! Juist ook hier in het oosten van
het land ervaar ik een andere cultuur, die
toch ook weer heel erg lijkt op die van veel
andere plaatsen. De mensen hier zijn niet
van veel woorden, doen wat ze zeggen, en
zijn meer van daden dan alleen maar
woorden. Dat vind ik mooi.

De mensen hier zijn niet
van zoveel woorden,
doen wat ze zeggen

Heeft de gemeente Lochem hinder van de
sancties tegen Rusland?

Dat ligt aan het perspectief. Vanuit de
gemeente nu nog niet echt, maar het is
afwachten hoe het zich ontwikkelt. Het
gemeentehuis verbruikt gas, maar ook
scholen, zwembaden en andere gebouwen
die eigendom van de gemeente zijn.

Ze maakten allemaal gebruik van de
gaskraan die Gazprom inmiddels gesloten
heeft. Er zijn wel bedrijven binnen Lochem
die de gevolgen van de oorlog voelen,
bijvoorbeeld met de levering van grond-
stoffen.



vervolg

Ook ken ik een transportbedrijf dat hinder
ondervindt, omdat Oekraiense chauffeurs
terug zijn gegaan naar hun vaderland.
Hopelijk komt er snel een oplossing voor de
geweldsuitbarsting.

De stikstofproblematiek heeft gevolgen voor
economische activiteiten. Speelt dat ook in
Lochem?

Op dit moment hebben vooral onze boeren
en de bedrijven daaromheen -loonwerkers,
de voedingsindustrie- te maken met
onzekerheid. Wat gaan de stikstofplannen
betekenen? Met die onzekerheid leven we
allemaal mee en we hopen dat er
perspectief komt om ook in de toekomst
een goede boterham te blijven verdienen in
de agrarische sector en dat de liefde van
onze boeren voor landschap en dieren kan
blijven bestaan. De stikstofproblematiek
legt soms ook projecten stil. En in Lochem
staat een aantal grote projecten in de
planning. De aanleg van de rondweg, waar
tientallen jaren voorbereiding inzit, gaat
binnenkort beginnen. De nieuwbouw in
Eefde bij de Detmerskazerne is in volle
gang. Hetzelfde geldt voor woningbouw in
de kernen. Gelukkig kunnen die, voor zover
we nu kunnen overzien, doorgaan. Lochem
is bij jong en oud, ook van buiten onze
gemeente, een gewilde gemeente om te
wonen.

Kent Lochem veel mensen die van het zoge-
naamde sociaal minimum moeten rond-
komen?

Exacte aantallen kan ik niet gelijk noemen,
maar het zijn er altijd te veel. Als gemeente

ondersteunen we gezinnen uit deze
doelgroep door ze te wijzen op diverse
mogelijkheden die er in dit verband zijn. Je
moet wel bedenken dat de mens redelijk
trots is en niet zo snel naar een loket gaat.
Mensen lopen niet te koop met armoede.

Ik zie vaak 'generatie armoede’. Als de ouders
in deze categorie vallen is het voor de
kinderen ook moeilijk om eruit te komen. Bij
die jongeren geeft de gemeente
bijvoorbeeld ondersteuning bij de aanschaf
van een laptop of brengt ze in contact met
de 'Stichting Leergeld' Ik vind het mooi dat
ook de kerk zich actief opstelt met de
diaconale tuin en de voedselbank. De kerk
heeft, vind ik, een groot saamhorigheids-
gevoel. Daar zou de burgerlijke gemeente
deels een voorbeeld aan kunnen nemen.
Het doel is immers gelijk.

Je aanvaardde je ambt als wethouder met de
eed. Was dat een bewuste keuze?

De woorden: 'Zo waarlijk helpe mij God
almachtig’ zeg ik niet zomaar. Ik ben
christelijk opgevoed en lid van PG Lochem.
Voor mij is er meer tussen hemel en aarde.
De filosofie van het christelijk geloof richt
zich in de basis op een veel betere
maatschappij. Neem nu de tien geboden.
Als iedereen zich daar enigszins aan zou
houden, dan zou er naar mijn stellige
overtuiging een veel betere maatschappij
zijn. Het zijn de waarden van het christelijk
geloof waar ik voor warmloop en wat dat
betreft voel ik mij ook vertegenwoordiger
van het geloof. En dat de kerk blijft bestaan
staat voor mij niet ter discussie. Daarvan
ben ik overtuigd!



Uitzending

Liesbeth Burger

Waarnemer in Israel/Palestina, voor 3 maanden

U kent mij nog niet; pas sinds een half jaar woon ik~ Ock is onze taak soms om aanwezig te zijn in

hier, na mijn pensionering. Ik heb het huisje van grenscontroleposten in de afscheidingsmuur

Jacqueline van Dop tegenover de bakker gekocht.  of het rapporteren van mensenrechten-

Eind augustus word ik door de Wereldraad van schendingen.

Kerken in Genéve (in ons land vertegenwoordigd

door PAX) uitgezonden als waarnemer in hun Het is een vrijwillige functie, waar wel een zware

EAPPI-programma. training aan voorafgaat. Denken wij dat onze

Die letters staan voor: Ecumenical aanwezigheid helpt?

Accompaniment(=Begeleidings-) Ja en nee. We zijn niet in staat om iets te

Programme in Palestine and Israel. veranderen. Maar dat we er zijn biedt enige
bescherming en het onrecht wordt gezien en

De vraag om deze waarnemers komt van lokale benoemd.

kerkleiders in Palestina, om een internationale

aanwezigheid in hun land te creéren. Vanuit de Uiteraard kom ik verslag uitbrengen. En mag ik

hoop op een rechtvaardige vrede voor alle vragen om uw gebed, om gerechtigheid

mensen in dat prachtige land. en vrede voor Israel en voor de Palestijnen?

Sindsdien zijn er continu 25 a 30 Oecumenische
Begeleiders (EA's), waar altijd één Nederlander bij
is, aanwezig in het land; telkens voor 3 maanden.
Er zijn zo 5 a 6 internationale teams gestationeerd
op verschillende plaatsen vol brandhaarden.
Waar ik straks terecht kom, weet ik nu nog niet.
Dat kan Jerusalem zijn, Bethlehem, Jericho,
Hebron, Tulkarem of de woestijn.

Onze werkzaamheden bestaan uit het begeleiden
van lokale gemeenschappen en het bieden van
bescherming door onze aanwezigheid: strikt
neutraal en geweldloos.

We doen dat door het observeren, documenteren
en rapporteren van wat er over en weer gebeurt
aan onrechtvaardigs. Dat kan zijn het verwoesten '

van Palestijnse huizen door het leger of het lastig De 40-jarige Deab Abu Malik hoed zijn schapen in de Jordaanvallei op

vallen van schoolkinderen of schaapherders door de Westelljke Jordaanoever — vandaag vergezeld door EA's van de
kolonisten of het gooien van stenen door tieners. WCC-EAPPL foto: Albin Hillert/WCC



De vrijwilliger

Jan Dinkelman

Dini Breunissenwas...

en is nu weer vrijwilliger

Wat deed je... en wat doe jij als vrijwilliger?
Begin jaren tachtig ben ik vanuit Utrecht
in Lochem komen wonen. Al snel werd ik
gevraagd als vrijwilliger in de kerk. Eerst
was ik diaken en vervolgens kwam ik,
door het vertrek van iemand, ook in het
moderamen. Dat was wel even wennen:
als ruim twintigjarige in het dagelijks
bestuur van de kerk. Maar het verliep
goed. Gelukkig hadden we een team
met deskundige mensen die mij, zo
nodig, links en rechts adviseerden. Het
waren voor mij de eerste jaren van actief
bij de kerk betrokken zijn. Wat ook wel
leuk was: Joanne ging als baby gewoon
mee naar de kerkenraadsvergadering, ze
sliep lekker door in de kinderwagen.
Verder ben ik als jonge moeder actief
geweest bij de kindernevendienst en het
kinderleerhuis.

Vanaf september ben ik het aanspreek-
punt van de 30+ kring. Het is een groep
van zo'n vijftien mensen. Maandelijks
komen we samen bij iemand die het
georganiseerd heeft. Soms bedenken we
zelf een onderwerp, soms vragen we er
iemand bij, zoals Marieke van der Meer
of Leonard van Wijk. Alles kan op zo'n
avond gezegd worden. Het is een
diverse club mensen en dat maakt het
ook zo mooi.

Sinds kort help ik met het maken van de
zogenaamde gedachtenisstenen. Die
worden gebruikt ter nagedachtenis aan
overleden kerkleden. Dat is weer totaal

iets anders. De stenen die worden
gebruikt zijn 80-100 mm. Die maat is
nodig om voldoende ruimte te hebben
om de naam erop te schrijven. De stenen
worden per zak gekocht en de kleine
worden eruit gehaald. Mijn taak is de
stenen voor te bewerken. Dat houdt in
afwassen, drogen en aflakken.

Dat laatste moet omdat het een poreuze,
kalkhoudende steen is. Anders wordt de
inkt van de stift geabsorbeerd en is het
onleesbaar. Alle stenen zijn anders van
vorm en daarom wordt het mooiste vlak
uitgezocht. Hierop worden de doop-
naam, achternaam, geboorte- en
sterfdatum geschreven. Tot slot wordt
de steen afgespoten met haarlak in
meerdere lagen. Er zijn vijf mensen die
het schrijven verzorgen.




Als er een bericht komt van overlijden neemt
eerst iemand contact op met de vraag of de
familie het goed vindt dat er een afkondi-
ging van overlijden in de kerkdienst wordt
gedaan en of een gedachtenissteen op prijs
wordt gesteld. Als de familie akkoord is
wordt de steen beschreven en naar de kerk
gebracht. Medio november krijgen alle
nabestaanden/contactadressen een
uitnodiging om de gedachtenisdienst bij te
wonen en na afloop mogen ze de steen met
een kaars meenemen naar huis.

Je bent ook een poos minder actief geweest in
de kerk..

Dat klopt. Op een zeker moment heb ik een
auto-ongeluk gehad. Het had een langdurig
herstel nodig. In die herstelperiode werd ik
zomaar ziek. Het begon in het voorjaar met
koorts, aangezichtsverlamming en later een
ziekenhuisopname. De koorts hield wel tien
weken aan en de artsen stonden voor een
groot raadsel. Ze zagen wel dat er echt iets
aan de hand was. Pas in december werd de
diagnose gesteld en kon er worden gewerkt
aan herstel. Maar er was al veel schade
aangericht in mijn hoofd met als gevolg
evenwichtsstoornis, doofheid en een
verstoorde prikkelverwerking.

Toen ik uit het ziekenhuis werd ontslagen

kon ik voor die klachten niet naar een
revalidatiecentrum.

Het herstel duurde lang. Mijn vier kinderen
hebben ongelooflijk veel voor mij gedaan:
koken, wassen, de tuin doen. Zelfs toen ze
niet meer thuis woonden kwamen ze nog
om beurten bij mij. Ik ben daar heel dank-
baar voor, ze staan nog steeds voor mij klaar.
Ook de mensen dicht om mij heen zijn mij
tot grote steun. Als er een activiteit is helpen
ze mij zodat ik er ook aan mee kan doen.
Gelukkig zijn de aangezichtsverlamming en
doofheid hersteld. Het evenwicht blijft een
probleem, zeker bij het lopen en fietsen.
Drukte en de druk om bepaalde dingen op
tijd klaar te hebben is voor mij moeilijk.

Wat vind je van de kerkdiensten?
De kerkdiensten zijn aan verandering
onderhevig. Dat was zo en dat zal ook zo

doorgaan. Het is net als de mens, jong of oud,
die heeft ook doorlopend andere behoeftes
op dat vlak.

Graag zou ik wat meer jongeren in de kerk
zien. Je kunt je afvragen of de diensten daar
meer op afgestemd moeten worden, meer
beleving creéren bij jongeren.
Laagdrempelig en persoonlijk zal ze, denk ik,
meer aanspreken. Dan denk ik aan samen
eten, een theaterdienst of een jeugddienst
met eigen invulling.
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B

Water (2)

Water is in de Bijbel
moeilijk te omschrijven en
moeilijk te (be)grijpen.

Je kunt er snel in
verdrinken, zo heb ik

bij mijn onderzoek

ernaar gemerkt.

Het woord voor water, majiem, kan zowel
een enkelvoud zijn als een meervoud:
wateren. Er zijn meer van die woorden die
minstens naar meer dan één richting
verwijzen, zoals hemel, en leven. Soms kan
zo'n woord zelfs zowel positief als negatief
zijn. Kortom: je moet heel voorzichtig zijn,
want misverstanden liggen op de loer. Een
voorbeeld daarvan vond ik bij een kerk in
de Noordoostpolder, waar in grote letters
op geschreven stond (en vast nog staat): EN
DE ZEE WAS NIET MEER. Eerst dacht ik: wel
aardig gevonden. Het klopt wel, want er
was een moment waarop al het water uit
de Noordoostpolder weggepompt was. De
Zuiderzee was er niet meer, nieuw
bouwland was zichtbaar en de kerkgangers
konden met droge voeten naar de kerk.



Hallelluja! Niet veel later was ik minder te
spreken over dat opschrift. Is het niet een
oppervlakkig gebruik van die geladen tekst
in Openbaring 21:17 Die ook na de
drooglegging van de Zuiderzee een nog
onbereikt toekomstvisioen blijft, een
troostende ster aan de horizon?

Zo vertelt water heel verschillende en soms
tegengestelde verhalen.

1) Op de eerste bladzijde van de Bijbel is
water een soort hoopvol signaal voor ons
leven: de geestesadem die over de wateren
gaat. Gods Geest die er altijd op uit is om
nieuw leven te wekken.

Maar er zijn wateren die gescheiden moeten
worden van elkaar: namelijk die van boven
komen en die van beneden komen.

Als die twee bij elkaar komen is het blijkbaar
hommeles. En het verhaal van de grote
vloed, later in Genesis, zegt het nog
geheimzinniger: God draait de sluizen van
de wateren boven open en ook die van
beneden. Het gevolg is dat bijkans alle leven
op aarde verdwijnt behalve dat arkje,
dobberend op de wateren met de kernen
van nieuw leven. Water is leven en dood.
Dat is onze situatie.

2) Wateren zijn er in vele vormen. Er is een
hoofdrivier die zich splitst in vier rivieren die
de delen van de aarde omarmen en overal
water geven aan alles wat verdord en doods
kan worden. Dan hoor ik een duidelijk appél
dat opkomt uit grote delen van onze wereld,
waar gebrek aan water is en de roep
hoorbaar is: Mij dorst!

3) Water betekent ook vaak ‘tijd van leven;
dikwijls uitgedrukt in het getal 40. Daarom
lees ik het verhaal van Jezus' verzoeking in
de woestijn, die zoals er staat veertig dagen
en veertig nachten duurde, niet als tijd op
het horloge maar als een aanduiding dat hij
in zijn hele leven die verzoeking kende.

4) Bach heeft een heerlijke cantate
geschreven die begint met de woorden:
Gleich wie der Regen und Schnee vom
Himmel fallt (Jesaja 55:10-12). Want zoals
regen en sneeuw uit de hemel valt en
daarheen niet terugkeert maar de aarde
doordrenkt en haar vruchtbaar maakt en
laat gedijen zodat er zaad is om te zaaien en
brood om te eten, zo zal ook het woord dat
uit mijn mond komt niet leeg terugkeren
maar doen wat mij behaagt.

11



vervolg

Het goede woord van God komt van
boven in verschillende vormen tot ons,
zoals water en sneeuw verschillen van
vorm.

5) Water is beweging en zet in beweging.
Het is opvallend hoeveel mensen het
heerlijk vinden om langs de zee of een
rivier te lopen. Zelf merk ik dat ik mijn
hoofd beter kan leegmaken en kan
nadenken als ik langs de Berkel ga lopen,
het liefst langs die nieuwe meanderende
kronkels bij Almen. Ik kom datzelfde
gevoel ook tegen in een Israélisch lied van
Hannah Senesh, dat velen met mij in het
hart geschreven staat. Het lied heeft als
titel: El, Eli de wandeling naar Caesarea.
Geschreven in de angst om haar ouders in
nazi-Boedapest in de Tweede Wereld-
oorlog, waar ze zich afvroeg: moet ik me
laten parachuteren boven Hongarije om
hen te redden?

Ze schreef toen: Mijn God, mijn God, laat
altijd toch blijven bestaan, het strand en
de zee, het geklater van het water, het
weerlicht aan de hemel, het gebed van de
mens.

Naar psalm 22: een lied in doodsnood.
Lees en hoor het op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=GDZ7
ANKZwTI

Wateren der rust

6) Ten slotte zijn er de wateren der rust. Na
al onze levenservaringen met soms bitter
water dat ons tot aan de lippen kwam.
Van stilstaan met ogen betraand.

Maar ook met momenten waarin ons
verrassend, verfrissend en reinigend
levenswater werd aangereikt, woorden
van eeuwig leven. Dan kunnen plotseling
die oerwoorden uit psalm 23 boven water
komen. Van een Eeuwige herder, van wie
wij als kind leerden zingen: Hij leidt mij
aan wateren der rust. Er is dus toch 'Uber
alle Gipfeln Ruhe'? ‘Freedom at last’? Alle
tranen afgewist? En de Zee was niet meer?

Dat hemelse geluid hoorde ik in de
verstillende inleiding van Cantate 106 van
Joh. Sebastiaan Bach.

Ik hoorde het ook toen Daniel Reuss met
zijn Capella Amsterdam in onze
Gudulakerk de muziek van Arvo Part liet
horen: het gebed Da Pacem Domini, Geef
vrede Heer! Als waterstromen uit den
Hoge!

Ja, we kunnen nog vele malen en op vele
wijzen geleid worden aan de wateren der
rust. Goddank.
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Deze flippers kunnen wel een kleurtje gebruiken.

% Zo wordt samenspraak nog mooier!
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In de komende maanden
willen Jan Willem Drost
en Toos de Zeeuw elkaar
—enu, beste lezer—
deelgenoot maken van
enkele gedachten over
zaken van kerk en geloof.

Ha Jan Willem,

Je vorige brief kan het mijns inziens niet doen met een kort antwoord,
daarom heb ik de eindredactie gevraagd of ik in dit dikke dubbelnummer
twee pagina’s mag vullen, en dat was goed!

Eerst jouw antwoord op mijn vraag over wonderen. Mag ik eerlijk zijn? Ik
kan daar niets mee. Voor mijn gevoel draai je om de hete brij heen, zoals
veel dominees tegenwoordig doen. Daardoor irriteerde je antwoord me
zelfs een beetje.

“Ik zie wonderen breder dan de broodvermenigvuldiging ... enz.” schrijf je.
Bij mij kwamen twee dingen op. Ten eerste dit; vroeger leerde ik in de kerk:
‘Gij zult de Here God liefhebben met heel uw hart, al uw kracht en al uw
verstand! Bij ons thuis onderstreepten we die laatste drie woorden wel
eens, figuurlijk dan. Het tweede dat in mij opkwam, is een uitspraak van de
opa van mijn man (deze opa was Gereformeerde Bonder en stierf in 1940).
Weet je wat die zei: “Wonderen, die zijn er voor ongelovigen!” En hij lichtte
dat toe door te stellen dat je heel de schepping als een wonder kunt zien
en dat God echt geen toverstokje nodig heeft om een wonder te doen.

Zo worden wonderen voor mijn gevoel nog te vaak gebracht in de kerk: als
een hocus-pocus-pas-dingetje. Neem nou die wonderbaarlijke
broodvermenigvuldiging. Geen zinnig mens kan vandaag de dag toch nog
geloven dat Jezus letterlijk met vijf broden en twee vissen (of waren het
twee broden en vijf vissen?) aan de gang ging en maar bleef scheuren en
scheuren, zonder dat daar een eind aan kwam? Maar dat wordt wel van
een ‘gelovige’ verwacht. Ik zal het je nog sterker vertellen: ook geen zinnig
mens in de Oudheid had dat geloofd.

We gaan even naar de context. Wie waren de eerste aanhangers van de
apostelen? Niet de gevestigde orde. Neg, dat waren mensen die in het
verdomhoekje zaten, of gewoon niet zo rijk: slaven, kleine ambachtslieden,
winkeliers, dat soort lui. Zouden die geloof hechten aan een God met een
toverstokje? Ze wisten wel beter. Zeus, Hera en de rest deden toch ook
niets voor hen. Geld voor flinke offergaven hadden ze niet, dus ze vielen
gewoon buiten de boot. Dat was hun ‘lot"

Waarom sprak de boodschap van de apostelen hen dan wel aan? Je weet
dat de eerste gemeenschappen van volgers van die charismatische man uit
Nazareth leefden als een soort communes: ze deelden wat ze hadden, in
elk geval in hun agapé, hun liefdemaaltijd. Zou dat misschien het verhaal
achter de wonderlijke broodvermenigvuldiging kunnen zijn? Jongens, wij
zijn een gemeenschap van mensen die alles met elkaar delen. Dus: als je



honger hebt of je hebt niet zoveel om te delen, maakt niet uit, kom erbij!
Met zijn allen hebben we genoeg en als ieder geeft wat hij heeft, houden we
samen nog over ook. Dat is de kracht van de Geest van onze God!

Wat denk je? Zou het zo gegaan kunnen zijn? In mijn beleving tovert God niet.
Anders zou hij ook Auschwitz wel omgetoverd hebben, of Moria, of Ter Apel.
Ik denk dat God daar is waar mensen door de kracht van zijn Geest het lef
hebben om zijn handen, zijn voeten, zijn mond te zijn. In Lochem, maar ook in
Auschwitz. Daarom kunnen ook in de diepste ellende soms ‘wonderen’
gebeuren.

Zo. Dat moest er eerst even uit.

Nu jouw vraag over de event-kerk. Je vroeg me: moeten we niet een event-kerk
worden, en de verenigingskerk vaarwel zeggen? Het lijkt aantrekkelijk he, zo'n
kerk die uit louter hoogtepunten bestaat. Maar ik geloof er niet in. Waar blijft in
die event-kerk het omzien naar elkaar, de compassie? Waar blijven de leefregels:
lees: de tien geboden? Waar blijft dan het besef dat we met elkaar diezelfde
Geest omarmen, de gemeenschap? Die drie zijn naar mijn idee de pijlers waarop
het menselijk samenleven gestoeld zou moeten zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat de kerk waarin ik ben opgegroeid, met zijn eredienst,
zijn rituelen en zijn nadruk op ‘hoe het hoort' — dat die kerk niet goed meer kan
bestaan in onze tijd. Er is (ook toen ik jong was) en wordt op allerlei manieren al
geprobeerd om de vormen waarin we het geloof vieren zo aan te passen dat zij
jongeren aanspreken. Maar ligt het alleen aan de vorm, of mogen wij ook
stilstaan bij de inhoud van de boodschap? Zie mijn poging hierboven tot een
iets andere verklaring van een ‘wonder Is het niet net zo belangrijk om daar
ruimte voor te maken? Zouden we, door over deze dingen weer dieper na te
denken, de boodschap misschien weer ietsje dichterbij kunnen brengen?

Ik hoop dat je in je volgende brief met mij verder wilt denken over dit thema.

Hartelijke groet en een fijne zomer gewenst,

Toos

Wilt u reageren, of meeschrijven aan deze briefwisseling? Dat zien we graag! Stuur uw brief of mail
aan het redactieadres achter in dit blad (blz. 30) onder vermelding van ‘briefwisseling’
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Interview

Jan Dinkelman

Afscheid ds. Marcel Zijlstra

1juli eindigde zijn opdracht in Lochem

Wat was jouw opdracht destijds ook
alweer?

Ik ben per 1 september 2021 ingescha-
keld als interim predikant bij de
Protestantse Gemeente Lochem.
Interim betekent dat het een tijdelijke
verbintenis is voor maximaal 2 jaar.

Ik heb in Lochem specifiek ondersteund
bij het vinden van een toekomstrichting
voor de gemeente. Maar in andere
situaties kan het gaan over complexe
veranderingsprocessen, spanningen of
gevoelige zaken waarvoor men graag
begeleiding door iemand van buiten
inschakelt.

De PG Lochem staat voor de nodige
veranderingen. Van deeltijd predikanten
én een kerkelijk werker gaat de
gemeente terug naar één predikant.
Hoe worden de taken dan ingevuld?
Wat wil en heeft de gemeente nodig op
korte en langere termijn?

Samen met de kerkenraad en gemeente
zijn daarin keuzes gemaakt.

op langere termijn is investeren
in samenwerking verstandig

16

Buurgemeenten zijn ook benaderd met
de vraag hoe zij hun toekomst zien. Wat
blijkt? Op dit moment is er geen directe
behoefte om dingen gezamenlijk op te
pakken.

En Lochem kan een fulltime predikant
beroepen. Maar voor de langere termijn

is nu al investeren in samenwerking
verstandig.

Wat was in het begin jouw indruk van de
PG Lochem?

Er zijn veel actieve vrijwilligers, maar een
groot aantal zijn niet meer de jongsten.
Dat speelt in alle commissies en in de
kerkenraad. Het is ook niet zo vreemd
omdat de ouderen doorgaans meer tijd
hebben.

Wat mij ook opviel was dat sommige
kerkenraadsleden al heel lang
ambtsdrager waren. Officieel is het een
taak voor maximaal twaalf jaar. Het is
goed dat er met regelmaat nieuwe
mensen binnenstromen. Het vinden van
mensen is niet altijd eenvoudig.

Toch hebben we meerdere nieuwe
ambtsdragers kunnen vinden voor de
kerkenraad. Het is belangrijk dat de
kerkenraad (en de hele gemeente)
steeds kritisch kijkt naar taken en
bezigheden. Moeten bepaalde
handelingen altijd door een ouderling
worden gedaan of kan dat iemand
anders oppakken — eventueel met een
bijzondere opdracht? Is overal nog wel
tijd voor? De kerkorde biedt
mogelijkheden om lichter kerk te zijn.

Ik nam waar dat er voorgaande jaren veel
over financién en gebouwen is
vergaderd. Dat maakt vergaderen
zakelijk. Niet iedereen vindt dat
motiverend.



Gelukkig is dat nu in een afrondende fase.
Er wordt tijdens vergaderingen bewust
ruimte gemaakt voor inhoudelijke
gesprekken: meer ruimte voor spiritualiteit.
Daar hebben we samen in geoefend. Ook
onderwerpen als ‘wat motiveert jou' en 'hoe
zit jij in bepaalde geloofszaken' hebben we
aangestipt. Ik hoop dat het de kerkenraad
lukt om dit vast te houden. Mijn advies is om
een meer zakelijke vergadering bewust af te
wisselen met een bijeenkomst waarin een
thema of inhoudelijk gesprek op de agenda
staat.

Je noemde de vele vrijwilligers. Hoe motiveer je
die mensen?

Geef een heldere, afgebakende taak, zodat er
niet al snel meer werk in zit dan is veronder-
steld. Geef mensen ruimte en vertrouwen.
Waardeer en biedt mogelijkheden om een
cursus te volgen. Ga bijvoorbeeld eens in de
twee jaar even met elkaar om tafel zitten om
te bekijken hoe het gaat. Kijk ook of mensen
iets anders willen/kunnen gaan doen.
Lochem heeft een grote diversiteit aan
inwoners/kerkleden. Dat is het mooie van
deze gemeente. Het is belangrijk om elkaar
vast te houden. Een sterk punt van PG
Lochem vind ik ook de wil om met elkaar
kerkelijke gemeente te willen zijn. Er staan
gelukkig nog steeds mensen om zich in te
zetten. Soms worden er ook spontaan acties
ondernomen. Het is goed om dan wel
contact met de kerkenraad te zoeken. Die
kan dat dan ondersteunen en in het uiterste
geval ook aangeven dat een activiteit niet zo
goed past in het beleid dat men voert.

|||n)l'('a ".

Heb je tot slot nog een opmerking? Hoe zie jij de
toekomst voor PG Lochem?

Er zijn nieuwe kerkenraadsleden en hopelijk
staan er ook op de langere termijn mensen
klaar om (bestuurlijke) taken op zich te
nemen. Er komt te zijner tijd weer een predi-
kant. Er zijn gelukkig de nodige capabele
mensen betrokken bij de gemeente — ook in
de jongere generaties. De Witte Kerk kan een
positieve functie vervullen voor de kerkelijke
gemeente en Lochem als geheel. Al met al
zijn er aanknopingspunten voor goed
gemeente zijn.

Ik zie wel een toekomst waarin de PG Lochem
zich concentreert op een aantal taken (niet
alles meer doen). Ook zal samenwerking met
buurgemeenten concreet vorm moeten
krijgen. Op die manier kan Lochem
bijdragen aan het voortbestaan van
protestantse gemeenten in de omgeving.

En de mensen en kwaliteiten die andere
gemeenten in huis hebben, kunnen ten bate
van Lochem worden benut.

Houd er rekening mee dat jongeren op een
andere manier invulling geven aan hun
christen zijn. De kerk zal daardoor gaan
veranderen. Zoek samen met de jongere
generaties naar nieuwe wegen.

De aanzet is gegeven. Jullie gaan nu weer
verder. Veel vreugde en bovenal Gods zegen
gewenst.
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Nog niet zo lang geleden kreeg
ik een vraag over het koororgel
dat in de Gudulakerk staat. De
vraag was, of er beelden op het
orgel staan of hebben

gestaan. De vraag kwam van
een oom, naar aanleiding van
een verhaal uit het boek Toen
geluk nog heel gewoon was;
kleurendia’s uit de periode
1955-1957. De dia’s waren
gemaakt door dominee Loor
uit Heemse (gemeente
Hardenberg).

Is er iemand die weet of de
beelden die ooit op dit orgel
stonden, ook naar Lochem zijn
gekomen?

Hanneke Brinkhuis

Ter toelichting:

Op 17 juli 1807, werd in de Witte- of Lambertuskerk in Heemse
een heus kerkorgel in gebruik genomen. Die dag werd het
orgel voor het eerst bespeeld door de ‘Examinator, den
weleerwaarde heer PA. Schultz, rector te Bentheim!

Het door Georg Hein Quellhorst gebouwde orgel was
geschonken door de Vrouwe van Heemse: Clara Feyoena
baronesse van Raesfelt, geboren van Sytzama.

Kort voor haar dood had zij het kerkorgel aan ‘het witte kerkje'
geschonken, waarop ze liet schrijven: ‘Gegeven uit liefde voor
den godsdienst, 17 juli 1807 In het vroegere protestantse
maandblad ‘Boekzaal der Geleerde Wereld’ vinden we hierover
het volgende:

‘Heemse, den 24 Junij (1807). Dit orgel is op een edelmoedige
en weldadige wijs, uit liefde en opluistering voor den
Godsdienst, tot verfraaijing van ons Bedehuis, als mede tot
verbetering van het gemeenschappelijk Psalm- en
Evangeliegezang, door de Hoog Welgeb. Vrouw Baronesse
Douariére C.F. van Raesfelt, geboren van Sytzama, en vrouw
van Heemse, aan onze kerk geschonken; gemaakt door den, in
dit vak doorkundigen G.H. Qeulhorst, orgelmaker te
Nieuwenhuis, in het Graafschap Bentheim'

(Bron: historischeprojecten.nl/geheugenvanhardenberg)

Het is dit orgel uit 1807 dat nu als koororgel in de Gudulakerk in
Lochem staat.

Blijft de vraag: wat is er met die beelden gebeurd?



Terugblik

Pinksteren

Speciaal voor het feest van Pinksteren heeft ds. Jet Lieftink-Buijs haar

rode schoenen aangedaan. Ook heeft ze een rode stola om en het

antependium is ook rood. Zij wijst erop dat er ook mensen in de kerk

zijn met een rode das en rode jasjes. Het rood van vuur en vlam.

Waarom? Pinksteren is het feest van de
uitstorting van de Heilige Geest en daar worden
de leerlingen van Jezus enthousiast over. Ook
als wij mensen enthousiast worden wordt er wel
gezegd dat we in vuur en vlam staan.

Met de uitleg en verkondiging begint ds. Lieftink
over de vele talen die er worden gesproken, ook
in de kerk: wartaal, wollige taal, saaie taal,
ouderwetse taal, ofwel... geen duidelijke taal.
Ook niet een duidelijke taal over het geloof, het
is soms een Babylonische spraakverwarring.
Dan herinnert zij ons er aan wat er met
Pinksteren gebeurde: Jezus is opgenomen in de
hemel (Hemelvaart) en toen kregen zijn familie
en vrienden de opdracht om te wachten op de
Heilige Geest (Pinksteren). Pinksteren heeft te
maken met het gevoel van beleving, het
gesprek dat je in beweging zet, het gesprek dat
je elkaar werkelijk verstaat, het gesprek waarin
je kunt delen wat een ander zegt: het
geloofsgesprek zodat je vervuld wordt van
blijdschap in duidelijke taal.

Die taal, dat geloof, dat dwars door eenieder
heen gaat of je nu Achterhoeker bent of
stedeling.

..

Of je nu boer, burger of buitenlui bent.
Samen delen van Gods verkondiging.
Samen spreken over wat ons beweegt, ons
inspireert, ons drijft. Dat hebben we nodig
in deze wereld: open staan voor elkaar.
Samen zo enthousiast worden zodat we in
"vuur en vlam' staan.
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Kerkdiensten

Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Eventuele wijzigingen in de diensten
vindt u in de zondagsbrief

Zondag 17 juli

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. N. Swen
Oecumenische viering

Zondag 24 juli
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. A. Van den Dries

Zondag 31 juli
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: dhr. E. te Loo

Zondag 7 augustus
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. W.E. Onderwaater

Zondag 14 augustus
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: dhr. E te Loo

Zondag 21 augustus
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger ds. J. Woltinge

Zondag 28 augustus
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: diaken A. Bos
Oecumenische Viering

Zondag 4 september
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: pastor S. Bijzet

Als uvan plan bent te kijken, leg i
dan uw liedboek klaar, zodat u f
kunt meezingen.
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Zondag 17 juli
Geef de wereld kleur, dat is het thema van de
oecumenische viering van deze zondag.

Gezamenlijk, als kerken van Lochem, hebben
we deze viering voorbereid.

We lezen de tekst uit de Te brief aan de
Korintiérs waarin het beeld wordt geschetst
van de mensheid als een lichaam. Een lichaam
als een eenheid die uit vele delen bestaat;
ondanks hun veelheid vormen al die delen
samen één lichaam.

Wat een mooi beeld om verder over na te
denken. Sommige delen zijn duidelijk
zichtbaar, andere zie je misschien bijna over
het hoofd. Bijna, want als een stukje van je
lichaam bijvoorbeeld plotseling uitvalt of pijn
doet, blijkt maar weer hoezeer ieder onderdeel
van belang is!

Zo zoeken we elkaar op deze morgen. Samen
vieren, zo verschillend als we zijn. leder met
zijn/haar eigen woorden, rituelen en
gebruiken. Want verschillen mogen er zijn;
verscheidenheid geeft het leven kleur!

Zondag 31 juli

Het is volop vakantie in Nederland. We
verlaten huis en haard en trekken eropuit.
Vandaag horen we over Abraham, die te
horen krijgt dat hij op reis moet gaan. Hij
neemt alles mee wat hij heeft, maar heeft
geen enkele zekerheid. Hoe anders doen wij
dat: zonder reis- en annuleringsverzekering
gaan we de deur niet uit. En we hebben



natuurlijk het Reisgarantiefonds. We laden onze
auto’s, caravans en campers vol en onze koffers
puilen uit. We horen vanmorgen ook de woorden
van Jezus, die ons oproept geen aardse schatten
te verzamelen. Daarom is de vraag vanmorgen:
wat zit er in jouw rugzak?

Zondag 28 augustus

In deze oecumenische viering lezen wij uit
Deutronomium 24:17-22 en Lucas 14:1,7-14.
Twee heel actuele en confronterende lezingen in
deze tijd van individualisme! Lezingen waarin ons
voorgehouden wordt hoe wij op een menselijke
wijze met elkaar om kunnen (moeten) gaan.

Wij, de werkgroep, stelde zich de vraag: Zijn wij
ons er van bewust hoe wij leven? Hoe gaan wij
om met Gods Schepping, met onze medemensen?
Hebben wij oog voor de ander? Delen wij van
onze overvloed?

Vandaar het Thema “LEEF bewust — DEEL gerust”
Graag nodigt de werkgroep u uit, om ons in deze
viering, op een ontspannen manier, daar zingend,
biddend en overdenkend in te verdiepen.
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Fundswer_\;ii'ng Witte Kerk

Werkgroep Fondswerving
tbv Inrichting Witte Kerk

Onder deze vlag hebben we het afgelopen half jaar 9 acties
gevoerd. De opdracht die we van de bouwcommissie meekregen
was: acties organiseren, die niet alleen geld opbrengen voor de
inrichting van de Witte Kerk, maar ook de gemeente meer
samenbinden en betrekken bij de verbouwing. Door het
coronatijdperk waren we toch een beetje uit elkaar gedreven.
Ons motto werd daarom: ‘Samen bouwen wij aan onze kerk

En samen hebben we het gedaan: wat is er meegewerkt vanuit
de gemeente!! Er is gebakken, gekookt, creatief geweest,
meegedacht, meegeholpen, thuisbezorgd, geklust, bemenst,
gekocht en genoten.

Als commissie kwamen we elke maand bij elkaar, hadden buiten
dit overleg mail- en appcontact met elkaar en waren we soms
behoorlijk druk met het organiseren. We hebben het graag
gedaan.

Er volgt nog één uitgestelde actie in oktober: de workshop zingen
door Els Dijkerman. U hoort hier na de zomer meer over. Maar de
werkgroep heft zichzelf nu alvast op. Hieronder volgt een
overzicht van de acties met de opbrengsten ervan.

We wensen u een fijne zomer en verheugen ons op de opening
van de Witte Kerk op 11 september.

Gonny Dros, Jan van Voorst, Roos Dieker, Gerrit Wullink, Rina
Boomsma en Marian de Hoop

Datum Actie Netto-opbrengst €
18 december Kerststukjes 607,50
30 december Oliebollen 250~
30 december Kniepertjes 65,-
maart/april/mei/juni Klussenactie 580,-
3 maart Erwtensoep 150,-
april ‘Zie de mens), passiebundel

van Steven van Campen 250~
14 april Paasstukjes 398,-
mei/juni Wijnactie 115,-
7 mei Koek- en taartdag 204,20
18 juni Midzomerkerkfeest 1548,50

Totaal 4191,20




Midzomerkerkfeest 18 juni

Al twee dagen ervoor was het een drukke bedoening op het erf
van Jan van Voorst aan de Boekhorstlaan. Af en aan kwamen
mensen spullen brengen voor de rommelmarkt. Op de deel werd
alles gesorteerd bij elkaar gezet: spullen voor de boekenkraam,
kinderkraam, veiling, serviesgoed, eigen inmaak en baksels.
Daags ervoor was een groep vrouwen druk met het maken van
bloemstukjes en werden de boodschappen voor de horecakraam
bezorgd.

Op zaterdag de 18e waren vrijwilligers al vodr 8.30 uur paraat en
werd alles naar de tafels onder de bomen gebracht en 11 uur
stonden we klaar voor bezoekers.

De ochtend werd goed bezocht. Maar tussen de middag werd op
het nieuws helaas code-geel afgekondigd: mensen het wordt
heel warm: blijf in huis! Maar de nieuwslezers wisten niet hoe
heerlijk het toeven was op het erf van Jan van Voorst. In de
schaduw met wind om ons heen hadden we het supergezellig.

Er werd muziek gemaakt door Hester Bol en Roelof Heringa, Hans
Dettmers reed in zijn oldtimer mensen rond en in de
horecakraam was voldoende te koop voor de inwendige en
dorstige mens. Na afloop hielpen vele handen om de boel weer
op te ruimen. Wat over was is opgehaald door ‘Gebruukt Gerei’
van Gijs Coers en de boeken zijn opgehaald door de Lions.
ledereen die meegewerkt heeft aan deze heerlijke dag: heel
hartelijk bedankt!




Berichten

Gerrit ter Maat

Aanvulling Midzomerkerkfeest

Er bleven wat zelfgemaakte spulletjes over van het Midzomerkerkfeest waaronder
een aantal bloemenplankjes. Dit kwam ter ore van de voorzitter van de kerkenraad
van de Protestantse Gemeente “De Vierplek” (Ressen-Lent-Oosterhout-Nijmegen
Noord). Van tevoren was deze kerkenraad op de hoogte gebracht van de Fonds-
werving m.b.t. de verbouwing van de Witte Kerk. De bloemenplankjes werden
meegenomen naar de eerstvolgende kerkenraadsvergadering in Lent en daar

aan de man/vrouw gebracht. In een mum van tijd was de zaak verkocht.
Opbrengst 100 eurol!!

Met dank aan de leden van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Vierplek!

ledereen die heeft meegeleefd tijdens het ziek zijn en na het overlijden van onze lieve man,
vader en opa Jaap Hoekzema, willen we daarvoor hartelijk danken.

Coby Hoekzema, kinderen en kleinkinderen
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Ruimteviering

Gieneke van Nus

Hoop ... geef het licht door

De Ruimteviering op 12 juni was gevuld met prachtige liederen
van Huub Oosterhuis. Tekst (onder andere uit Jesaja 35 en
Psalm 147), muziek door Els, zang met Jan, Annet, Els en Marcel
versterkten elkaar mooi, samen met ons eigen zingen.

Aan het begin van de viering kreeg iedereen een kaarsje.
Tijdens het zingen van Lied 601, lied aan het Licht: Licht dat ons
aanstoot ... hebben we met dit kaarsje, als een lopend vuur,
het Licht aan elkaar doorgegeven.

Tijdens de 'Heilige Chaos’ stonden regels uit ditzelfde lied 601
centraal door op flapovers te schrijven wat regels uit de tekst
bij jou oproepen.

Dank dat het licht Ook als we in de kou Dat je elkaax
er altijd is staan raakt het echt ziet.
licht ons aan

Pank u dat u het Pank dat ik uw kind
Licht van de mag zifn en als kind Uw
wereld bent? hoop mag doorgeven.

Ook was er de mogelijkheid om het kaarsje opnieuw te laten
branden en te plaatsen op de wereldkaart. Zo werd een oase
van Licht verspreid op en over de wereld.

Het liturgisch bloemstuk bestond uit één zonnebloem die zich altijd richt naar
het licht. Staande op een ondergrond van verschillende kleuren groen, de kleur
van de hoop.

Een viering met emotie terugkerend in de woorden op de flap-over en het
geraakt worden door lied en tekst.

En uiteindelijk, vlak voor de zegen: een wereld in brand.

De oase met kaarsjes op de wereldkaart vatte vlam.

Hoe symbolisch.

En was je er niet bij: terugkijken kan nog steeds.
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Werkgroep pastoraat

Pastoraat in vacaturetijd

Na het vertrek (emeritaat) van onze predikant Corien
Veenhuizen in het najaar van 2021 en eerder in de zomer

van 2021 van onze ouderenpastor Jacqueline van Dop naar
Barchem, hebben pastoraal werker Janneke Koornstra en

ds. Jan van Pijkeren tijdelijk de taken van het ouderenpastoraat
op zich genomen. De verwachting was tot 1 juli 2022.

Omdat de predikantsvacature nog niet is ingevuld waarderen
wij het zeer dat Janneke Koornstra heeft aangegeven dat zij
haar tijdelijke pastorale werkzaamheden op verzoek en op
afspraak wil voortzetten voor de gemeenteleden van 80 jaar
en ouder.

Ds. Jan van Pijkeren heeft te kennen gegeven zijn
werkzaamheden voor de PG Lochem niet te kunnen
verlengen. Wij zijn hem dankbaar voor de vele bezoeken die
hij het afgelopen jaar heeft afgelegd. Het is zeer gewaardeerd
door de betreffende gemeenteleden.

Daarnaast verlaat onze interim-predikant Marcel Zijlstra m.i.v.
1 juli officieel de PG Lochem.

Door het wegvallen van de werkzaamheden van zowel

ds. Jan van Pijkeren als ds. Marcel Zijlstra komt er een hiaat

in het pastoraat. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een
predikant, die ons hierin gedurende de vacaturetijd bijstand
kan verlenen. Wij zijn erg blij dat ds. Jacqueline Krajenbrink,
woonachtig in Vorden, ons met ingang van augustus wil
helpen met de pastorale taken. Dit in overleg met het
pastoraat en pastoraal werker Janneke Koornstra.

Wij heten ds. Jacqueline Krajenbrink alvast van harte welkom
in onze gemeente en wensen haar veel werkplezier in de

PG Lochem.

Jacqueline Krajenbrink stelt zich verderop in Samenspraak aan
u voor.

Namens de werkgroep pastoraat,
Amanda Jansen



Het pastoraat van de PG Lochem staat
open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het

pastorale team via e-mail:
Informatietafel Gudulakerk Rt i L o
telefoon: 06 20 375 573.
Amanda Jansen heeft als coordinator van
het bezoekwerk de telefoon in beheer.
Spreek a.u.b. uw naam in op de
voicemail indien u niet direct verbinding
krijgt. U wordt dan teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even navragen!),
dan kunt u dit doorgeven via boven-
staand emailadres of telefoonnummer.
Amanda Jansen brengt u in contact met
een van de pastores of een bezoek-
medewerker.

Hetzelfde emailadres en telefoon-
nummer kunt u ook gebruiken wanneer
u denkt: ik weet iemand die het zou
waarderen een kaartje te ontvangen van
gemeenteleden. Geef naam + adres én
de reden waarom u dat vindt door en wij
zorgen ervoor dat bij het uitgaan van de
kerk de diaken briefjes met naam en
adres van die persoon heeft, zodat
gemeenteleden die dat willen er één
mee kunnen nemen en een kaartje
sturen.

Bij het binnenkomen onder het orgel staat aan
de rechterkant een tafel. Deze is opnieuw
ingericht door Henk Smit met diverse folders,
bladen en boekjes van de Landelijke PKN. Het is
de moeite waard om een keer een kijkje te
nemen. De bladen en folders zijn gratis mee te
nemen, de boekjes tegen een geringe
vergoeding.

Via het e-mailadres:
bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die in
aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.
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Pastoraat

Pastorale taken in vacaturetijd

28

Even voorstellen: een nieuw gezicht.

Mijn naam is Pieternel Jacqueline Krajenbrink-Bennink.

Vanaf 1 augustus hoop ik voor de
PKN-gemeente van Lochem - gedurende
de vacaturetijd- pastorale taken te gaan
waarnemen.

In 1958 ben ik in Enschede geboren enin
1959 verhuisd naar Doorn. Na de
middelbare school ging ik vanaf 1977 in
Utrecht theologie studeren. Na mijn studie
heb ik enkele jaren gewerkt voor een
geloofszending in Zeist. In 1986 trouwde
ik met ds. Johan Karel Vlasblom, die toen
als hervormd predikant werkzaam was in
zijn derde gemeente Ommen. In 1991
verhuisden we naar Ter Aar in het westen
van het land.

Zelf kwam ik in 1993 als geestelijk
verzorger te werken in zorgcentrum de
Lorentzhof te Leiden. Op 4 augustus 2002
ben ik daar officieel als predikante
bevestigd. In die jaren ben ik nog voor een
paar gemeenten in de regio werkzaam
geweest. Met mijn functies moest ik
stoppen vanwege het emeritaat van mijn
man in oktober 2010. Na het emeritaat
betrokken wij een woning in Nunspeet.
Helaas openbaarde zich in april 2012 een
ingrijpende ziekte bij mijn man en aan het
einde van dat jaar is hij overleden. Dat
betekende een grote schok.

Na zijn heengaan heb ik enkele jaren
gewerkt in lJsselmuiden en sinds augustus
2013 ben ik als pastor bij zorgverlening
het Baken, gevestigd te Elburg, werkzaam.
Vrrij recent heb ik voor de PKN-gemeente
van Steenderen/Bronkhorst gewerkt. Op
zondag vervul ik in een aantal gemeenten
in de Achterhoek kerkdiensten.

In juli 2015 leerde ik Gerhard Krajenbrink
kennen, een weduwnaar met 3 volwassen

kinderen. In juni 2016 zijn we getrouwd en
volgde de verhuizing naar Vorden. Heerlijk
wonen in het buitengebied! De zorg voor
de schepping en de natuur gaat mij hierbij
zeer ter harte. Sinds mijn tweede huwelijk
heb ik Jacqueline als roepnaam
aangenomen. In onze vrije tijd maken we
naast wandelingen over de landgoederen,
graag fietstochten in de prachtige
Achterhoek. Inmiddels genieten we
samen van onze 3 kleindochtertjes. Ook
houd ik van muziek: zingen, piano en harp
en doe af en toe mee met de cantorij van
de Dorpskerk te Vorden.

Graag hoop ik in de komende tijd
verschillenden van u nader te ontmoeten,
want pastorale zorg heeft altijd mijn hart,
omzien naar elkaar, luisteren naar
levensverhalen, omgaan met
levensvragen.... En daarin iets van het
Evangelie laten schijnen.

Met een hartelijke groet, en graag tot
ziens,

Jacqueline Krajenbrink-Bennink




IN MEMORIAM

Diena Nolsen- Klein Bruinink

Diena aanschouwde haar levenslicht op 17 februari 1929.

Op 6 juni 2022 is zij van ons heen gegaan. Daartussen zaten ruim
93 levensjaren die Diena heeft gedeeld met familie en vrienden.
Ze werd geboren op een boerderij in Eibergen, groeide daar ook
op. Na haar schoolperiode begon haar eerste werk buitenshuis
bij het dominees gezin in Eibergen. Daarnaast hielp ze thuis en
in de buurt met werkzaamheden. Geruime tijd heeft Diena ook
haar moeder verzorgd tijdens een lang ziekbed. Ze ontfermde
zich over mensen die financieel maar moeilijk konden rond-
komen. De groentetuin op de boerderij bood zodoende voedsel
aan meerderen. Diezelfde groentetuin voorzag in de oorlog de
aanwezige onderduikers van eten, met daarnaast melk en vlees
van eigen koeien.

Diena leerde haar man kennen toen hij was gelegerd op de
kazerne bij Eibergen. Ze trouwden in 1953 en de woonplaats
werd Nijkerk. Hier werd dochter Dicky geboren. Na de verhuizing
naar Lochem volgden de komst van de kinderen Toos, Karel en
Gert Jan. Het maakt Diena niet uit waar ze woonde, haar
gezegde was: 'ze bakken overal brood.

Met de komst van de schoonzoons/dochters werd de
familiekring groter. Haar zus Toos overleed plotseling, een wond
werd geslagen en dat droeg ze altijd mee.

De keerzijde van dat gemis waren de geboortes van de
kleinkinderen en later de achterkleinkinderen.

Jaren bezocht ze leden van onze kerk en bood hulp waar dat
nodig was. Aan de Frans Halslaan was zij een geliefde
buurvrouw. Zij schonk veel aandacht aan de buren en toen zij
op leeftijd kwam was dat omgekeerd. Diena deelde in de Liefde:
zij gaf... en ontving.

Daarom hebben we dat ook benoemd in haar afscheidsdienst
met daarnaast de Hoop en het Geloof.

Liefde zal nooit vergaan, ook al is zij van ons heen gegaan.

Jan Dinkelman




Bouwcommissie

De laatste loodjes

Harm Wesselink

Op het moment van schrijven, eind juni, begint de
oplevering echt in zicht te komen! Deze datum is een
aantal keren om uiteenlopende redenen naar achteren
opgeschoven. Maar 15 juli is nu de dag dat de laatste
opleveringsronde gaat plaatsvinden.

Tot vorig jaar hadden we een zeer gedateerd gebouw
met veel achterstallig onderhoud, wat zich onder andere
uitte in lekkages aan het dak en de cv-installatie. Nu, tien
maanden later, is de kerk compleet aangepast aan de
huidige tijd en inzichten.

Aan de buitenzijde is alles opnieuw geverfd en gevoegd

en het gebouw heeft een in het oog springende, nieuwe De binnenzijde is totaal veranderd met

entree gekregen. een nieuwe toiletgroep, een apart
minder-validentoilet, nieuwe

Nu half juli de kerk weer "'van ons’ is moeten er nog veel energiezuinige verlichting, nieuwe

relatief kleine zaken in eigen beheer gebeuren. Al met al Vioeren etc. etc.

nog heel wat werk! En niet te vergeten de professionele

keuken die geinstalleerd is.
Een kleine opsomming:
+ Schoonmaken
- Bestrating aanleggen, deels nieuw en deels hergebruik
van de bestaande tegels
+ Orgel stemmen
+ Het nieuwe meubilair, dat nu in opslag staat, plaatsen
« Keuken inrichten
« Enzovoort, enzovoort

Op zondag 11 september zal de ingebruikname
plaatsvinden. Hoe dat gaat gebeuren hoort of leest u de
komende tijd. Tot die tijd geldt: mocht u willen helpen bij
bovenstaande werkzaamheden? Schroom niet!

Informatievoorziening
Heeft u vragen, wilt u zich opgeven voor hulp, aarzel niet en stel de vraag of geef u op!
E-mail: bouwcommissie@pglochem.nl

Namens de bouwcommissie, Harm Wesselink
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Beheer

Collecteopbrengsten Diaconie

8-5-2022 Open Doors € 125,75
15-5-2022 Inlia € 152,10
22-5-2022 Tumi Ghana € 258,35
26-5-2022 Zwiepse Molen, project Sri Lanka € 330,50
29-5-2022 Zonnebloem € 213,60

5-6-2022 KwaZulu-Natal (Kerk in Aktie) € 251,98

Verder ontvingen we een gift van € 25,- voor de Voedselbank en € 60,- voor de
diaconie. Onze dank daarvoor!

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten als nieuwingekomenen van harte welkom:
Mevr. .M. Lammertink vanuit Laren (Gld)

Dhr. J.D. Koeslag vanuit Laren (Gld)

Dhr. A.A.C. de Bruijn vanuit Echteld

Dhr. CW. Teger vanuit Ruurlo

Overleden

10-05-22 Mevr. A.T. ter Borg (19-12-1939)

01-06-22 Mevr. D. Nolsen-Klein Bruinink (17-02-1929)
10-06-22 Dhr. M.K. de Wilde (18-05-1943)

Adreswijziging leden P.G.Lochem
Mevr. H.G. Rodenhof-Mulder Bericht van geboorte of overlijden,
aanmelding, opzegging en
adreswijziging s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl
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Uit de kerkenraad

De kerkenraad heeft op 7 juni jl. vergaderd onder voorzitter-
schap van ds. Marcel Zijlstra. Er is een beleidsdocument
vastgesteld, dat aangeeft op welke manier de PGL omgaat
met het overlijden van een gemeentelid. Het beleids-
document is binnenkort te vinden op onze website.

Ook is besloten om de opening van de vernieuwde Witte Kerk
te laten samenvallen met de Startzondag op 11 september
a.s. U kunt die datum alvast noteren in uw agenda! Ds. Marcel
Zijlstra zal in deze dienst voorgaan. Als interim-predikant van
onze gemeente stopt ds. Zijlstra per 1 juli. Zie het interview
met hem elders in dit blad.

De beroepingscommissie heeft inmiddels alle vereiste
toestemmingen van de classis binnen en kan op volle kracht
vooruit om een nieuwe predikant te vinden. U wordt van
harte uitgenodigd om suggesties te doen.

Voor het volgende seizoen zal een nieuw zgn. ‘blauw boekje'
verschijnen met alle activiteiten van onze gemeente. (Het
boekje is allang niet meer blauw, maar die aloude naam is
blijven hangen.) Ook in het volgende seizoen komt er een
middag of avond voor de vrijwilligers, als dank voor het vele
werk dat zij met elkaar verzetten.

Op 15 juni heeft de kerkenraad in een extra vergadering de
werkplannen besproken van alle Werkgroepen in de nieuwe
organisatiestructuur. Weet u nog niet hoe die organisatie-
structuur eruitziet? Neemt u eens een kijkje op de website.
Onder ‘Gemeente’ en ‘Werkgroepen PG Lochem’ vindt u een
prachtig schema.

De kerkenraad wenst u allen een zonnige, gezegende zomer
toe!
Marian de Hoop, scriba

Gemeentebijeenkomst

Op 12 junijl. vond een gemeentebijeenkomst plaats. Leden
hadden van tevoren hun vragen ingestuurd.

Namens de diaconie vertelde Harm Wesselink dat van een
legaat van €100.000, €30.000 is besteed aan ReubeZorg in
Ampsen. Voor de rest van dit vorstelijke bedrag wordt nog
een bestemming gezocht. Het Beloofde Land, onze diaconale



moestuin, schenkt al voor het negende jaar op rij
verse groenten aan de Voedselbank. De nieuwe
coordinator voor de voedselbank namens de
kerk is Gieneke van Nus, na het vertrek eerder dit
jaar van Lies Limburg. Over de vraag vanuit de
gemeente of het zinval is om viuchtelingen te
laten meehelpen op Het Beloofde Land beraadt
de diaconie zich nog.

Roelof Prinsen is geen diaken meer, maar is
pastoraal medewerker geworden.

De diaconie zoekt maar liefst vier nieuwe
diakenen. Spreekt het ambt u aan?

Meld u dan zo snel mogelijk, de ‘club’
diakenen wordt anders te klein!

Jaap Hoekzema heeft tot 1 januari 2022 de
jaarrekening voorbereid. Rien Harkink heeft dat
nu van hem overgenomen. Opbrengst
Kerkbalans en de giften uit de gemeente zijn
gelijk aan vorig jaar. Opbrengst Kerkbalans is

€ 194.000. Toch is er een klein verlies van € 6700,
kleiner dan verwacht doordat o.a. de
kosterswoning weer verhuurd is en er een gift
van €14.000 is binnengekomen ten bate van de
inrichting Witte Kerk. Intussen is de jaarrekening
goedgekeurd.

Hans Dettmers vertelde dat de verbouwing van
de Witte Kerk bijna klaar is, maar er moeten nog
veel klusjes gedaan worden. Hans doet nog een
oproep voor de bouwcommissie voor hulp bij
kleine klusjes.

De beroepingscommissie heeft in het
Dienstencentrum een lijst aangevraagd met te
beroepen predikanten, geschikt voor onze
gemeente. Er zijn daarnaast twee namen
aangedragen door de beroepingscommissie en
één vanuit de gemeente. De kerkenraad heeft
vanuit de classis goedkeuring gekregen een

predikant voor 100% van de werktijd te
beroepen. De kerkenraad zoekt een predikant
voor 80%, voor de overige 20% wordt nog een
goede invulling gezocht. Het streven is om per 1
januari 2023 een predikant aangesteld te
hebben. Er wordt z.s.m. een advertentie
geplaatst. Marcel Zijlstra blijft tot eind juni als
interim-predikant en gaat daarna nog twee keer
voor in een dienst: op 10 juli en op de
Startzondag 11 september (opening Witte Kerk).
De kerkenraad is geslonken van 26 leden in het
verleden naar 11 leden nu.

Behalve nieuwe diakenen zijn ook dringend
nieuwe ouderlingen nodig, plus een
jeugdouderling. Vooral ouderlingen die ook
dienst willen en kunnen doen, zijn welkom!
Er zijn nu nog maar vier ouderlingen die
‘ouderling van dienst’ willen zijn. Dat is te
weinig voor alle diensten het jaar rond.

Ook wordt er een nieuwe voorzitter van de
kerkenraad gezocht. Remco van Donk stopt
per 1 juli a.s;; hij heeft het voorzitterschap
dan 11 jaar (!) vervuld - en de gemeente
kundig door een moeilijke tijd heen
geloodst

Remco benadrukt dat nu lang genoeg gepraat is
over geld en gebouwen en dat, nu de
Hooiplukker verkocht is en de Witte Kerk bijna
klaar, er weer ruimte moet komen om met elkaar
over geloofszaken te spreken.

Namens de werkgroep Communicatie,
Toos de Zeeuw

Met dank aan Yvonne Lamberts voor het verslag

33



Ingezonden
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Dinant en Ria Postma

Wij zijn Ria en Dinant Postma, we komen
beiden uit Lochem en zijn nu al bijna 43
jaar getrouwd. Onze passie is het
openluchttheater, waar we al 20 jaar bij
het openluchtspel te vinden zijn. Dinant
als decorbouwer en Ria als schilder.

Ook heeft Ria als figurant heel wat jaren
meegespeeld en in het koor gezongen.
We hebben al heel wat gebouwen
mogen maken en schilderen.

Van pyramides, molens, boerderijen en
bruggen tot kerken, kloosters, land-
huizen, scholen en schepen. Zelfs een
complete jungle met een rivier hebben
we gemaakt. Ock moest er vaak in en op
de gebouwen gespeeld worden.

Dinant heeft vele jaren in het bestuur van
de spelersgroep ,de Zandkuil” gezeten.
Deze is dit jaar samen gegaan met de
Stichting Openluchttheater Lochem.

Door het samengaan zijn we nu ook
vrijwilliger van het theater en dat houdt
in dat we vaak hand- en spandiensten
doen: snoeien, bladeren opruimen en
reparaties.

Heb je ook interesse? Meld je dan aan als
vrijwilliger of neem contact met ons op.
Of nog beter kom langs op zaterdag-
morgen tegen 10 uur. Dan is de koffie
klaar!

Na twee jaar geen voorstellingen,
hebben we gelukkig net weer drie
voorstellingen mogen doen. Ook voor
de openluchtdiensten, die vaak in ‘ons’
decor werden gehouden, hebben we
vaak meegeholpen.

In de kerk schenken we één keer in de
zes weken na de dienst koffie voor de
kerkgangers en op de Hoge Weide
draaien we ook mee in de
zondagmorgen dienst voor de
bewoners.

Verder regelt Ria ook nog de
indeling voor het klokken-
luidersgilde in overleg
met Els voor de
maandelijkse Vesper.
Ons gilde bestaat
uit 9 personen,
2dames en

7 heren.




Interview

Elleke ter Maat, Esmee Endeman

Wat heeft de kerk je tot nu toe gebracht?

Mijn beste vriendinnetje is ook gelovig opgevoed. Het heeft mij geholpen dat wij
elkaar beter begrijpen. Het helpt ook tijdens mijn opleiding om de geschiedenis beter
te begrijpen.

Als kind heb je veel Bijbelverhalen gehoord. Heb je daar nog iets aan?
Zeker! Veel waarden komen uit mijn opvoeding, basisschool en voortgezet onderwijs.
Deze ga ik ook gebruiken in mijn lessen.

Welke lessen ga je geven en hoe zie je deze waarden dan terug?

Ik doe de opleiding docent dans. Binnen de dansles zijn respect, eerlijkheid en
betrouwbaarheid zeer belangrijk, zodat leerlingen binnen een veilige leeromgeving
de lessen kunnen volgen.

Ga je nu nog wel eens naar de jeugdkerk?
Nee, daar ben ik nu te oud voor.

Heb je tips voor de jeugdkerk?
Ik zou met jongeren uit kerken in de omgeving gaan samenwerken. Bijvoorbeeld een
spelletjesavond met veel jongeren samen

Heb je een leuke herinnering aan kerkbezoek?

Ik danste altijd als peuter al door de kerk en dat doe ik nu tijdens mijn opleiding nog
steeds. Verder bezochten we tijdens vakanties vaak kerken, dan staken we een kaarsje
aan. Ook heb ik tijdens kerst het kerstverhaal voorgedragen. Mooie herinnering aan
de sfeer en dat iedereen aandacht had.
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Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'lk ben’en 'lk zal er zijn’

Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet

Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij

Uwnaam is'lk ben’, en 'Ik zal er zijn’

Hans Maat

Fragment uit de dienst van zondag 3 juli, gezongen door het koor
Deo Gratias uit Laren
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Dienen

Harm Wesselink

De PG-Lochem op een banner in Stokkum

Wellicht zijn er mensen onder u die op 21mei j.I. hebben meegedaan aan de fietstocht
“proeven en fietsen” in Stokkum tussen Markelo en Diepenheim. Dit is een jaarlijks
terugkerend initiatief van de Lions Club Markelo-Lochem mixed.

Het doel dit jaar was om een regionaal initiatief te ondersteunen dat rechtstreeks
hulpgoederen levert aan Oekrainers die gevlucht zijn naar Polen. Dit
initiatief is een samenwerking tussen:

« Diaconie PKN Markelo
« Christian Refugee Relief (CRR)
+ Nijhuis Taxi en Touringcar uit Denekamp.

Halverwege de Poolse stad Rzeszow en het Oekraiense Lviv, dicht bij
de grens met Oekraine, heeft CRR een ‘Safe House! Vluchtelingen
worden hier opgevangen en voorzien van de noodzakelijke hulp. In
Nederland ingezamelde en ingekochte hulpgoederen moeten
vervoerd worden naar Polen. Hiervoor heeft Nijenhuis Taxi en
Touringcar belangeloos een aantal bussen mét chauffeurs
beschikbaar gesteld. Ook gaat er een tolk mee. Vervolgens worden
vluchtelingen met de bus naar gastgezinnen in Nederland vervoerd.

Op een gegeven moment werd onze Diaconie benaderd of wij op de één of andere wijze
een bijdrage konden leveren aan dit gebeuren. Om meerdere redenen sprak het initiatief
ons aan: de kleinschaligheid, de vorm waarin gewerkt wordt en dat er een naburige
Diaconie, in dit geval van Markelo bij betrokken is. We hebben besloten hieraan € 500,- bij
te dragen.

Omdat dit “last minute” was konden wij niet meer op de grote banner waarop alle
sponsoren stonden. Daarom hebben wij een eigen banner laten maken, het resultaat ziet u
op de foto...
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:

Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl
(woensdag 10.00-12.00 uur)

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:
Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,

Predikant:
Vacant

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
Amanda Jansen

tel. 06 203 755 73

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Autopool kerkbezoek:
H. van de Kolk, tel. 254047

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente
Lochem

Webmaster PGlochem
e-mail: webmaster@pglochem.nl

of 06 282 696 12,
autopool@pglochem.nl

opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl .
Uitvaartdiensten:
E.te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,

uitvaart@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

"
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Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:

www.kerklochem.nl/contact
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zondag 17 juli Psalm 15

maandag 18 juli 1 Koningen 4:1-20
dinsdag 19 juli 1 Koningen 5:1-14
woensdag 20 juli 1 Koningen 5:15-32
donderdag 21 juli 1 Koningen 6:1-18
vrijdag 22 juli 1 Koningen 6:19-38
zaterdag 23 juli Psalm 141

zondag 24 juli Lucas 11:1-13
maandag 25 juli Lucas 11:14-28
dinsdag 26 juli Lucas 11:29-36
woensdag 27 juli Psalm 70
donderdag 28 juli Lucas 11:37-44
vrijdag 29 juli Lucas 11:45-54
zaterdag 30 juli Lucas 12:1-12
zondag 31 juli Lucas 12:13-21
maandag 1 augustus Lucas 12:22-34
dinsdag 2 augustus Lucas 12:35-48
woensdag 3 augustus Lucas 12:49-59
donderdag 4 augustus 1 Koningen 7:1-12
vrijdag 5 augustus 1 Koningen 7:13-26
zaterdag 6 augustus 1 Koningen 7:27-39
zondag 7 augustus 1 Koningen 7:40-51
maandag 8 augustus 1 Koningen 8:1-11
dinsdag 9 augustus 1 Koningen 8:12-21
woensdag 10 augustus 1 Koningen 8:22-32
donderdag 11 augustus 1 Koningen 8:33-43
vrijdag 12 augustus 1 Koningen 8:44-53
zaterdag 13 augustus 1 Koningen 8:54-66
zondag 14 augustus 1 Koningen 9:1-9

maandag 15 augustus 1 Koningen 8:10-28
dinsdag 16 augustus 1 Koningen 10:1-9
woensdag 17 augustus 1 Koningen 10:10-20
donderdag 18 augustus 1 Koningen 10:21-29

vrijdag 19 augustus Lucas 13:1-9
zaterdag 20 augustus Lucas 13:10-21
zondag 21 augustus Lucas 13:22-30
maandag 22 augustus Lucas 13:31-35
dinsdag 23 augustus Psalm 112
woensdag 24 augustus 1 Koningen 11:1-13

donderdag 25 augustus 1 Koningen 11:14-25
vrijdag 26 augustus 1 Koningen 11:26-43
zaterdag 27 augustus 1 Koningen 12:1-19
zondag 28 augustus 1 Koningen 12:20-32
maandag 29 augustus 1 Koningen 12:33-13:10

‘Heer, wie mag gast
Z!.in iﬂ_@éﬂtm woensdag 31 augustus 1 Koningen 13:23-34

dinsdag 30 augustus 1 Koningen 13:11-22

donderdag 1 september 1 Koningen 14:1-20

vrijdag 2 september  Lucas 14:1-11

Psalm15 zaterdag 3 september  Lucas 14:12-24
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Ik wil alleen zijn met de zee,

ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel

en de zee, ik weet het zeker,

dat ze weet wat ik bedoel.

Ik wil alleen zijn met de golven,
‘k wil alleen zijn met de lucht,
ik wil luist’ren naar mijn adem,
ik wil luisteren naar mijn zucht.

Ik wil luist’ren naar mijn zwijgen
daarna zal ik verder gaan

en de zee, ik weet het zeker,

zal mijn zwijgen wel verstaan.

Toon Hermans




