


Meerdere mensen in een huis, op school, het werk of een vereniging: ze
kunnen op allerlei vlakken van elkaar verschillen. Dat is vaak verrijkend,

maar het kan ook spanningen opleveren, wanneer de verschillen groot zijn
of principieel worden gemaakt. Het is dan de kunst om daar goed mee om te
gaan. Je kunt dat doen door ‘to agree to disagree’ (het er over eens zijn dat je
het niet met elkaar eens bent). Of je daardoor ook verbinding met elkaar
houdt, is dan wel de vraag. We leven in een samenleving waar heel wat
mensen langs elkaar heen leven, elkaar bijvoorbeeld vanwege opleidings-
niveau helemaal niet meer ontmoeten. En daardoor regelmatig enkel
beelden van en meningen over elkaar hebben.

In de kerk is dat ook aan de orde. Plaatselijk merk je daar misschien wel eens
iets van en op regionaal en landelijk niveau speelt dat de Protestantse Kerk in
Nederland parten. Ik kom het helaas nog wel eens tegen dat kerkmensen
zich enkel in de kring van gelijkgezinden bewegen en ook geen enkele
behoefte hebben om de ontmoeting met zoekers en gelovigen daarbuiten
aan te gaan. Jammer, want de respectvolle ontmoeting met anders- en zelfs
tegengesteld denkenden verrijkt. En waar de vonken er in zo'n ontmoeting
afspatten, kan het ook echt over wezenlijke zaken gaan.

Vonken... dat doet mij denken aan de Pinkstergeest. En het woord kring doet
dat ook (Hd. 2:47, NBG1951). De gemeente als een kring, waarin ten diepste
iedereen door God aan elkaar gegeven is en daardoor met elkaar verbonden
is. En al die verschillen dan? Paulus - die steeds heel divers samengestelde
gemeenten bezocht en opbouwde — heeft daar in de brief aan de Efeziérs
(4:3) een smaakvol recept voor: ‘Span u in om door de samenbindende kracht
van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft’ Het uitgangspunt
is de gegeven Geestelijke eenheid. En vreedzaam

handelen helpt om die eenheid te bewaren, te . .
herstellen en te versterken. Zou dat vandaag niet -

heel welkom zijn: in de kerk, interkerkelijk,
interreligieus en wereldwijd?!
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Jan Dinkelman

Nico Teerds is werkzaam bij defensie, een fantastisch bedrijf

Bij defensie werken, hoe kwam je bij die keuze?
Tijdens mijn vwo-opleiding was er een
beroepenvoorlichting bij De Cloese. Daar
was ook defensie aanwezig met een stand.
Al pratend werd ik steeds enthousiaster: het
avontuur, de wereld ontdekken, bezig zijn
met mensen; het zijn allemaal dingen die mij
wel liggen.

Ik besloot om naar de KMA (Koninklijke
Militaire Academie) in Breda te gaan; de
opleiding voor officieren (een vierjarige
academische opleiding militaire bedrijfs-
kunde). Eenmaal met mijn diploma op zak
moacht ik leiding geven aan onderofficieren,
die vervolgens weer leiding geven aan de
manschappen.

Nu ben ik verantwoordelijk voor het op-
leiden van onderofficieren bij de Koninklijke
Landmacht. lk geef leiding aan vijftien
pelotons van elk 48 leerlingen. Een alge-
mene militaire opleiding is eerst zeventien
weken leren schieten, kaartlezen, kameraden
hulp bieden en verplaatsen door het terrein.
En vooral veel fysieke en mentale trainingen.
Daarna volgt een kaderopleiding van 25
weken met het ontwikkelen van plannen
(aanval uitvoeren) en lessen over leiding
geven. Daarna volgt de vaktechnische
opleiding voor medisch, logistiek, infanterie
of genie.

Lang niet iedereen die aan de opleiding
begint maakt het af. Zo'n 30% stopt er mee.
De oorzaak is vaak dat men een verkeerd
beeld heeft, het soms in het veld moeten
slapen of gewoon niet geschikt zijn voor het
beroep. Op het ogenblik is 10-20% van de
soldaten vrouw, het voornemen is dat dit
aandeel naar 35% gaat in 2035.

Wanneer begon je bij de KMA?

Dat was in 1991, twee jaar nadat de Muur
was gevallen [de Berlijnse Muur, red.].

De Koude Oorlog zwakte af en op (West-)
Europees niveau werd de oorlogsdreiging
steeds kleiner. Het gevolg waren de grote
bezuinigingen bij defensie.

Al snel na mijn opleiding begon de onrust in
Bosnié. Daar ben ik ook naartoe geweest met
een Nederlandse militaire vredesmissie.
Andere landen waar ik ben geweest zijn
Afghanistan (Kabul en Uruzgan) en Mali.

Mijn overtuiging is dat we in die landen goed
werk hebben geleverd, zeker tijdens onze
aanwezigheid.

Een uitzending naar het buitenland is altijd
een politiek besluit op grond van politieke
afwegingen. Vaak gaat dit niet alleen om het
desbetreffende land, maar zorgen we
indirect voor meer veiligheid in Nederland
en West-Europa. Je moet het dus breder zien.
In het geval van bijvoorbeeld Afghanistan
doet het mij wel pijn om te zien dat nu alles
weer wordt teruggedraaid, zeker voor de
bevolking. In de jaren van onze aanwezig-
heid kregen zij zoveel meer mogelijkheden
op het gebied van studie, werk en maat-
schappelijke ontwikkelingen.

En nu....



Is er bij defensie ruimte om te praten over
teleurstellingen?

Zeker. Wat ik over Afghanistan vertelde, is
een grote teleurstelling. Maar denk eens
aan collega's die ernstig gewond raken of
sneuvelen, denk eens aan de situatie dat je
als eerste moet schieten en wat dat met
jou doet. Er is altijd de mogelijkheid om te
praten met een dominee of een humanist
over moeilijke situaties. Dat geldt niet
alleen in oorlogsgebied, maar ook op de
kazerne. Vragen over: hoe veilig voel je je,
of grensoverschrijdend gedrag. Het is
allemaal te bespreken met een geestelijk
verzorger als onafhankelijk persoon.

Op de zondag is er ook altijd een
Saamhorigheidsdienst. Veel militairen
gaan daar naartoe, sommigen vanuit het
geloof, maar voor anderen is het een
moment van bezinning.

Nu is het oorlog in Oekraine, dat komt wel
weer dichtbij.

Zeer verontrustend. De kans is groot dat de
militairen die nu in opleiding zijn over één
of twee jaar in het oosten zijn op missie.
Bij defensie wordt veel geoefend in NAVO-
verband en daarnaast doet Nederland veel
trainingen met het Duitse leger. Daar zie je
ook duidelijk vooruitgang in. Wel is het zo
dat alle landen de laatste jaren enorm
hebben bezuinigd op defensie. Dat wordt
nu teruggedraaid, maar de effecten zullen
nog geruime tijd voelbaar zijn.

Op het gevechtsveld zijn steeds ontwikke-
lingen gaande. Zo was er in de Eerste
Wereldoorlog de loopgravenoorlog, in de
Tweede Wereldoorlog en nu in Oekraine
zie je dat de Russen oneindig veel
manschappen naar het front (kunnen)

sturen. lets wat de Westerse wereld zich
niet kan en wil veroorloven. Er wordt nu
veel meer oorlog gevoerd via media, via
hacken, via drones (spionage), het is veel
complexer, maar nog steeds wordt het op
de grond uitgevochten. Wel is het belang-
rijk om bijvoorbeeld je mobiel thuis te
laten bij vele missies, je bent traceerbaar
en als je krijgsgevangen wordt kan de
vijand er veel informatie uit halen.

Is Nederland nu nog betrokken bij veel
missies?

Dat zullen er tussen de tien en twintig zijn.
Om een aantal te noemen: Mali,
Afghanistan, Litouwen, Roemenié
(oostgrens), Tsjechié (luchtdoel) en een
aantal landen in Afrika.

De Nederlandse militairen staan hoog
aangeschreven in het buitenland. Ze
hebben een bepaalde beroepshouding.
Steeds wordt geprobeerd om met
gesprekken of onderhandelingen de
spanningen te de-escaleren en zo de
opdracht wel te halen, maar op een goede
manier. Ja... ik ben er trots op om in dit
fantastische bedrijf te werken en ik niet
alleen... mijn vrouw en kinderen staan
helemaal achter mij.



In de komende maanden
willen Jan Willem Drost
en Toos de Zeeuw elkaar
— en u, beste lezer -
deelgenoot maken van
enkele gedachten over
zaken van kerk en geloof.

briefwisseling

Beste Toos,

In de eerste brief die ik je stuurde, stelde ik je een vraag over het Schriftgezag.
Je gaf daar een mooi antwoord op, vond ik. Het gezag van de Bijbel bestaat
daarin, zei je, dat onze voorvaderen hun ervaringen in het licht van hun geloof
in de Eeuwige hebben opgetekend. Het was hun waarheid, zo vertaal ik het
maar, die ze aan de generaties na hen wilden doorgeven. En toen kwam je met
de vraag hoe we met wonderen moeten omgaan die in de Bijbel beschreven
zijn.

Gisteren kreeg ik een app van een collega van buiten onze gemeente, bij wie ik
me had beklaagd over het vele werk dat me nog wachtte, dat ik me langzaam
voelde opbranden. Hij kwam met een geweldige opmerking: “Jan Willem,”
schreef hij, “het zal je niet ontgaan zijn dat we in de afgelopen twee corona-
jaren achttien maanden dicht zijn geweest. Tot onze verbazing zijn er een paar
maanden geleden een aantal nieuwelingen in ons gemeenteleven opgedoken,
die mee zijn gaan doen. Daar hebben we niets voor gedaan!” Dat op zich vind
ik al iets van een wonder hebben. Niets doen, vertrouwen op God, levert je -
soms — iets op. Maar dat is niet het wonder dat je bedoelt natuurlijk.

Een wonder willen zien heeft, zoals ook het voorbeeld van de collega laat zien,
te maken met geloof, met het besef dat in wie gelooft soms een goddelijke
kracht aanwezig is. Daardoor kunnen mensen wonderen verrichten. Jezus is
daar natuurlijk hét voorbeeld van, maar zijn leerlingen kunnen op een bepaald
moment ook genezen. Elisa kan een jongen tot leven wekken. En wonderen
vinden nog steeds plaats. Heleen Dake wees me daar ooit op tijdens een
leerhuissessie (die we toen nog hadden in Lochem) en dat geloof ik met haar.
Alleen vaak niet in het zicht van iedereen, maar in het verborgene.

Dus ja: ik geloof in wonderen. Ik geloof in Gods bijzondere kracht, maar

zie het wonder ook wel breder dan de broodvermenigvuldiging, de wonder-
lijke opwekking van het dochtertje van Jairus en Jezus' optreden tegen de
woeste zee.

Dan wil ik je ten slotte een vraag voorleggen die voortkomt uit de werkge-
meenschap van predikanten hier in de regio. Een van de predikanten die,

net als ik, denkt in evenementen (‘Events’) om de kerk voor het voetlicht te
brengen, somberde na een prachtig dicht-en-schilderproject: “ledereen is er
laaiend enthousiast over, maar de volgende zondag zit ik wel in de kerk met
een handjevol zeventigplussers die het nauwelijks nog volhouden.” Denk jij,
Toos, dat er toekomst is voor een Eventkerk: moeten we maar afscheid nemen
van ons idee van ‘verenigingskerk’?

Hartelijke groet,

Jan Willem

™
[

Wilt u reageren, of meeschrijven aan deze briefwisseling? Dat zien we graag! Stuur uw brief of mail

aan het redactieadres achter in dit blad (blz. 30) onder vermelding van ‘bri

efwisseling’



De vrijwilliger

Jan Dinkelman

Johan en Diekske Smale

heel veel jaren zijn ze al actief in en met de kerk

Heel veel jaren, over hoeveel tijd hebben we
het dan?

Johan: Voor mij was 1971 het begin als
ouderling van de Hervormde Kerk. Het
waren kenmerkende jaren voor die tijd.
Naast kerkelijke aangelegenheden in de
kerkenraadsvergadering kwamen ook
maatschappelijke onderwerpen aan de
orde. Om maar een voorbeeld te
noemen: de discussie over wel of geen
kerncentrales in Nederland.

Door het gebrek aan kennis in de
kerkenraad werd mij gevraagd om een
cursus 'kerncentrale' te volgen.
Buitengewoon interessant die tech-
nieken. Het werd mij wel duidelijk dat
een 'snelle kweekreactor' een heilloze
zaak was vanwege de extreem hoge
temperaturen die daarbij vrijkomen, met
alle gevaar van dien. Vanuit de kennis
die ik had opgedaan heeft de kerken-
raad daarover gesproken.

Envoor jou, Diekske?

Voor mij begon het misschien een aantal
jaren later. Het was met de oprichting
van de HVD (Hervormde Vrouwen
Dienst), hiervan was Gery Woltinge een
van de oprichtsters. De hele gemeente
werd opgedeeld in wijken en ik kreeg
Exel onder mij, samen met een aantal
mensen die mij daarbij hielpen. Het werk
bestond uit bezoeken afleggen bij
verjaardag, ziekte en jubileum, maar ook
tussendoor als daar behoefte aan was.
Maandelijks hadden we op woensdag-
ochtend een bijeenkomst in de
Hooiplukker. Een groot succes.

Vanaf 1990 heb ik koffie geschonken in
de Hooiplukker en de kerk. Bij de
kerkdienst betekent dat, dat je er om
9.00 uur moet zijn voor de voorberei-
ding. Meestal wordt er twintig liter koffie
gezet en worden er tachtig koekjes
klaargelegd, zodat na de dienst alles
direct uitgeserveerd kan worden. Ook bij
concerten, begrafenissen en recepties in
de kerk heb ik geholpen met koffie en
consumpties verzorgen.

Johan, je bent begonnen als ouderling. En
toen?

Vervolgens heb ik samen met Bartje
Marsman, namens onze kerk tien jaar
gewerkt aan het 'Samen op Weg'-proces.
Het was wel een lang traject. Mede
doordat de samenstelling van de
commissie nogal eens wijzigde verliep
het proces nogal traag. Maar het is
gelukt en ik kijk er met tevredenheid op
terug.



Toen dat geregeld was, vroeg Ko [Brevet,
oud-predikant van PGLochem, red.] mij om
weer ouderling te worden, dat heb ik weer
zes jaar gedaan. Het was het moment dat de
ouderling in de kerkdienst het welkom en
drempelgebed verzorgde. Dat was nieuw
voor mij, om achter een microfoon te staan.
Met hulp van Leonard en Jenny ging het
steeds beter Zo zie je maar... alles is te leren.
Menig keer ben ik ouderling geweest bij een
begrafenis, maar ook het bezoeken van
gemeenteleden in moeilijke fases van het
leven hoorde erbij. Later was ik nog
betrokken bij de beroepingscommissie
waaruit naar voren kwam dat Corien
[Veenhuizen, oud-predikant van PGLochem,
red.] voor onze gemeente het meest geschikt
was als predikant.

Diekske, je was toch ook betrokken bij de
schoonmaak van de Gudulakerk?

Oh ja, dat was altijd een hele klus. Met een
groep van zo'n vijftien mensen klaarden we
de klus. Eerst met een hoogwerker in de kerk
om spinnenwebben en stof aan het plafond
verwijderen en zo langzaam naar beneden
toe werken. Met een schrob- en zuig-
machine werd toen nog de vloer gereinigd
(dat gebeurt nu niet meer). De stoelen en
banken allemaal met een sopje afnemen en
het stof tussen de orgelpijpen verwijderen.
Ook de kussens op de stoelen kregen
allemaal een beurt, buiten op de markt
werden ze een voor een uitgeklopt.

Maar ook al het koper kreeg een poetsbeurt.
Als alles klaar was, was dat ook te ruiken: dat
het weer lekker fris was.

Johan: en niet te vergeten de vele exposities
in de Gudulakerk. Heel veel timmerwerk
moest er gebeuren om alles op te hangen.

Je kunt immers niet overal spijkers in de
muur slaan om de schilderijen, iconen of
kunstwerken te tonen.

Al pratend komen we bij werk en hobby...
Diekske: Vele jaren heb ik de schoonmaak
gedaan bij de Boerenleenbank en de school
in Exel en later in Laren.

Johan: Mijn werk begon bij transportbedrijf
Polsvoort in Lochem als monteur en
chauffeur, daarna werd Cebeco mijn
werkplek in de (vrachtwagen)garage.

Dat was ook in de tijd van de kernramp in
Tsjernobyl. Daar ondervonden ook wij de
gevolgen van: alle luchtfilters van de
vrachtwagens moesten we verwijderen in
beschermende kleding en mondkapjes.

We hebben beiden lange afstanden fietsen
als hobby. Zo hebben we vanuit Exel gefietst
naar Bazel en Praag. Maar ook van een
rondje Nederland (1300 km) met tent en
kookspullen genieten we.

Diekske: Verder mag ik graag tuinieren.
Johan: Ik rijd graag op de motor.

Nu niet meer, maar ik had een echte
Ducati-racemotor, waarmee ik ook op de
TT-baan in Assen heb gereden als recreant.
Geweldig om daar met tweehonderd
kilometer per uur rond te rijden.

Ook was ik monteur bij Rikus Lubbers
(1946-2020) toen hij nog op hoog niveau
meedeed aan de zijspancross.
Hoogtepunten hierbij waren zijn Europese
titel in 1971 (met bakkenist Joop Brouwer)
en de tweede plek in 1972 (met Bart Notten).



Elementen

Henk J. Huyser

PR

oven vanuit de elementen

De aarde (1)

Al sinds oeroude tijden onderscheiden mensen vier
elementen: aarde, water, vuur en lucht. Elk van die elementen
blijkt een eigen verhaal te vertellen, zeker als je ze inkleurt
met de bijbels-joodse traditie. Verhalen die een grotere
gevoeligheid willen wakker schudden, die een bron kunnen

worden van vertrouwend geloven.
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In het wijsheidboek Job geeft Job indruk-
wekkende antwoorden aan zijn nogal
betweterige vrienden. Daar zegt hij
bijvoorbeeld: “Spreek tot de aarde en zij
zal je les geven” (Job 12:8 vv 2). Dat betekent
zoiets als: leg je oor op de aarde en leer van
de woorden waarmee het geheim van de
‘aarde’ in de Bijbeltaal omschreven wordt.
Ik hoorde op de eerste bladzijden van de
Bijbel al verschillende inspirerende
omschrijvingen.

“Ik, aarde, word allereerst arets genoemd”
(Genesis 1:1). Als je dat Hebreeuwse woord
decodeert, kun je er vooral een rennende

beweging in horen: rits, rats, roets. Het zegt:
Ik ben een draaiende aardbol, rondtollend
in eindeloze banen door het heelal.

Zoiets herken je ook bij mensen, jezelf. Het is
de draaierig makende levenservaring van
elke dag. Alles stroomt, groeit en verwelkt.
Maar let dan vooral ook op die eerste letter:
de a, de eerste letter van het Hebreeuwse
alfabet. Die leert je dat die aarde, die a-rets,
het werkgebied is van de Ene, die alles in de
hand heeft.

Als je zo, al liggend met je oor op de grond,
gaat luisteren naar de stem uit de aarde,
raak je doordrongen van een eeuwig
bewegen; je zucht misschien met Prediker
mee dat alles eindeloos vermoeiend is
(Prediker 1:4-11).

Alles stroomt,
groeit en verwelkt

Maar je wordt ook doorverwezen naar de
stabiliteit van de Ene van wie de aarde is en
haar volheid (Psalm 24:1-6). En als het goed
gaat, dringt langzaam tot je door dat je zelf
bedoeld bent deel van die aarde te zijn en
dat je daarvan een weerspiegeling bent.

“Ik, aarde, ben ook het droge jebasjd”
(Genesis 1:9 vv 7). Het droge, de vastigheid
van de derde scheppingsdag. Die vond

ook het volk Israel, toen het angstig en
bibberend stond voor de waterwereld van
de Rode Zee. Een Joodse legende vertelt dat
er toen één mens was die de angst doorbrak
en de moed had om een eerste stap in het
water te zetten.
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vervaolg

Aarde is al wat wij zijn, wat wij

Pas toen week het water alle kanten op en
werd het droge een reddend pad voor
een heel volk (Exodus 14:22). Goddank
leven er in onze wereld nog zulke
mensen, die ons bemoedigen om de
levensangst te overwinnen en de eerste
stap te doen door het moeras van de
wereld. De wonderen blijken dan onze
wereld niet uit te zijn.

“Ik, aarde, wordt ook adamah genoemd”
(Genesis 2:7-9). Uit het stof van die
adamah is 0.a. de mens-Adam gemaakt.
Ga maar languit op mijn grond liggen.

Uit die moedergrond kom ook jij en
daarheen keer je ooit weer. Kijk maar

om je heen, luister naar de taal van de
bloemen, strijk over de vacht van een dier,
voel de trillende goddelijke aanwezigheid
in het gewriemel van mieren en torretjes,
in kleurige vlinders die fladderen om je
heen. En je leert de diepste levensles: wij
allen zijn opgebouwd uit eenzelfde
materie, diezelfde groeistof van moeder
Aarde.

, A s i ey | e
maken. Adem ons open, maak

O

| J

1s tot uw aarde

Huub Oosterhuis zegt het zo in een lied:
“Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.
Adem ons open, maak ons tot uw aarde,
uw nieuwe hemel, vrede op aarde.”

(H. Oosterhuis, Het lied nabij en ver.)

Zo is onder de harde bolster van ons
bestaan, onder de huid van je eigen lijf, de
kloppende, vragende stem van de Bron in
alles te horen. Dat vergt wel dat je goed

wilt luisteren. Het is een zaak van zoeken,
horen en zien.

Eens speelde de kleinzoon van rabbi
Baruch uit de Oekraine verstoppertje met
zijn vriendje. Hij verborg zich al een
poosje, maar zijn vriendje kwam niet
opdagen. Hij had blijkbaar het zoeken
naar hem al snel opgegeven. In tranen
liep het kind naar zijn grootvader en zei:
“Hij kijkt helemaal niet meer naar me om!”
De rabbi zei toen: “Dat is ook de grote
klacht van God, mijn kind. Dat we Hem
niet meer blijvend zoeken.

De Joodse mystici leggen er de nadruk op
dat zij aan het eind van het eerste
scheppingsverhaal de geschapen aarde
hoorden zeggen: “lk ben de olam ha'assia
‘de wereld van het doen’ een wereld voor
doeners.” [Meestal zijn die twee woordjes
‘het doen’ in Genesis 2:3 niet vertaald.
Voor zover ik weet is de enige die dit in
een Nederlandse vertaling wel gedaan
heeft, mijn vroegere collega in Utrecht
Pieter Oussoren, in de Naardense Bijbel, in
navolging van de Franse bijbelvertaler
André Chouraqui die vertaalt ‘créé pour
faire’]. Dan wordt nog duidelijker waarom
het volk Israél aan de Eeuwige bij de Sinai
belooft: ‘wij zullen doen en horen; in deze
volgorde: dat wil zeggen, al doende zullen
we gehoorzamen (Exodus 24:7). Je moet
er soms woestijnen voor doortrekken,
worstelen met een duistere engel, met

je eigen donkere kanten. Dat is de weg
van de gelovige, die vertrouwt op de
Verborgene die in ons aardemensen
spreekt. “Dan wordt het aardse leven
goed, omdat de hemel je begroet”

(Lied 978:4).



Extra

Kerkgebouwen met een bijzonder verhaal

In Nederland hadden twee jaar geleden al 1400 van de 7000 kerkgebouwen een andere
bestemming gekregen. De verwachting is dat tot 2030 nog eens 1700 kerken hun functie
verliezen. Deze zomer laten we u een aantal van die kerken zien.

In Schermerhorn (NH) staat een kerk waarin zich een cel voor
gevangenen bevindt. Het gaat om de Grote Kerk, die is
gebouwd in 1636 en tot 2001 in gebruik is geweest bij de
Hervormde Gemeente Schermer. Daarna heeft de Stichting
Oude Hollandse Kerken het gebouw overgenomen en is de kerk
in 2017 volledig gerenoveerd. Sindsdien is de kerk in gebruik
voor bruiloften, uitvaarten, concerten en exposities. Ook is er
een kerkcafé gehuisvest, dat in het weekend is geopend voor
fietsers en wandelaars.

Opvallend zijn de tralies in een raam naast de ingang. De ruimte
daarachter deed vroeger dienst als cel, voor gevangenen die in het
naastgelegen Regthuys veroordeeld waren. Door het luik met tralies
kon (moest?) de gevangene de preek volgen.

In de kerk bevinden zich verder historische scheepsmodellen en
prachtige gebrandschilderde ramen, die alle stammen uit de periode
1635-1636. Steden gaven dikwijls ramen cadeau aan nieuw gebouwde
kerken. In deze kerk zijn er daar elf van bewaard gebleven.

De afbeeldingen zijn veelal niet religieus. Voor protestanten was het
afbeelden van God en heiligen taboe. Daarom staan er meestal stadswapens met figuren uit de
oudheid op afgebeeld. Wat hierbij ook meespeelde was dat de kerk in die tijd niet alleen
gebedshuis was, maar ook als openbare ontmoetingsruimte dienst deed.

In Woudsend (Fr) is een kerkje dat al sinds jaar en dag
dienstdoet als restaurant. Het heet 't Ponkje, wat ‘kerkezakje’
betekent. Maar eens per jaar komt de Doopsgezinde
Gemeente, van wie het uit de achttiende eeuw stammende
schuilkerkje oorspronkelijk was, op eerste kerstdag nog
steeds in 't Ponkje bijeen voor een traditionele kerkdienst.
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Groot Midzomer-Kerkfeest

Op zaterdag 18 juni is het groot Midzomer-Kerkfeest. Dit evenement
vindt van 11.00-17.00 uur plaats op het erf van Jan van Voorst,
Boekhorstlaan 2.

Hier is voor elk wat wils te vinden: een wijnproeverij, rommelmarkt,
veiling, muziek en activiteiten voor de jeugd. Ook de inwendige
mens wordt niet vergeten! En op het moment van dit schrijven zijn
we nog bezig een aantal leuke activiteiten te ontwikkelen. Dus wie
weet wordt u verrast.

Wat vragen wij van u:
* Mooie/goede spullen voor de rommelmarkt.
Bijvoorbeeld serviesgoed, boeken, LP's/CD’s, speelgoed, enz.
*Voor de veiling: Goede spullen van hogere kwaliteit.
* Eigen inmaak e.d. (jam, chutney, advocaat, ...).
* Cake, koek, gebak e.d. om op de horeca-stands te verkopen.
* Helpende handen in de diverse kramen en bij het inrichten ervan.

U kunt uw spullen brengen op donderdag 16 en vrijdag 17 juni,
tussen 10.30-17.00 uur, bij Jan van Voorst. Ook hier hebben we
helpende handen nodig om aan te pakken en te sorteren.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om zelf spullen te brengen, dan
kunnen we deze op verzoek ook ophalen.

U kunt mailen: (mariandehoop@gmail.com) of appen/bellen:
(06-251 922 21) naar Marian de Hoop.

Wij hopen met uw medewerking op een fantastische slotactiviteit.
Alle opbrengsten zijn, zoals u weet, bestemd voor een mooie en
bijzondere inrichting van de Witte Kerk.

Werkgroep Fondswerving Inrichting Witte Kerk
Jan van Voorst, Gerrit Wullink, Roos Dieker, Gonny Dros, Rina Boomsma
en Marian de Hoop

Door omstandigheden hebben we in overleg met Els Dijkerman besloten de workshop zingen te
verplaatsen naar oktober. U hoort hier nog nader over.
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warsbalk

D

Grote woorden

‘Vanaf onze geboorte trekken commerciéle krachten aan ons: die
orakelen dat je er vooral zo moet uitzien, op die manier carriére moet
maken; die zeggen dat je moet gamen, facebooken, twitteren,
tiktokken..! (vrij citaat hoogleraar-psychiater Jim van Os).

Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Onder het motto ‘wat moet dat
moet’ zijn we immers elke dag doelwit van reclame, propaganda,
indoctrinatie, beinvloeders. Op alle levensterreinen. En wij zijn volgens
die doctrine wel erg stom bezig als we geen gevolg geven aan wat zij
roepen!

Stel je voor, dat er meer is tussen hemel en aarde! Wie denk je wel
wie je bent! Onze maatschappij gaat immers voor maakbaarheid,
meetbaarheid, controleerbaarheid - en geluk is een eigen keuze!
Stevige dogma's, mag ik wel zeggen.

Zoals stress, haast en druk - zo ongeveer ook tot leerregels verworden -
de belangrijkste oorzaken zijn voor de groter wordende psychische
uitval bij kinderen. Wat ik weer van een kinderpsychologe heb die ik
onlangs sprak.

Ja hoor, ik schets de situatie inderdaad met grote woorden.

Maar... dergelijke termen staan er net zo goed tegenover: juist niet
uitgaan van dat soort aannames, maar van liefde en verbinding.

Wij mensen gedijen bij verbondenheid, zingeving, omgang met de
eindigheid, vrijheid. Alsjeblieft.

Dat zijn wel de karaktertrekken van een samen-leving, waarin de een de
ander - hoe anders ook - in haar of zijn waarde laat; wat overigens lang
niet altijd meevalt. Die kant is er ook aan ons levensverhaal. Het verhaal
dat Jezus vertelde en waar we in de kerk - hopelijk - mee bezig zijn.

Een wereld van geloof, hoop en liefde. (Over grote woorden gesproken,
zeq.)

Ik geloof, help mij in mijn ongeloof; ik hoop, help mij in mijn wanhoop.
En dan is daar ook nog eens de liefde als allergrootste: ik heb lief, help
mij in ook mijn liefdeloosheid.

En waar we vooral niet in mogen vervallen: zij die geloven, geloven het
wel.

Steven van Campen
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Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Eventuele wijzigingen in de diensten
vindt u in de zondagsbrief.

10.00 uur Gudulakerk
Ruimteviering

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: dhr. E. te Loo,
Oecumenische viering

10.00 u[Jr G.'udu!akerk
Voorganger: ds. R. Heins

19.00 uur Gudulakerk
Vespers

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. JW. Drost, Heilig Avondmaal

10.00 uur Gudulakerk
Kinderviering

10.00 uur Witte Kerk of Gudulakerk
Voorganger: ds. M. Zijlstra, afscheidsdienst

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. Nicoline Swen,
Oecumenische viering

Als uvan plan bent te kijken, leg

dan uw liedboek klaar, zodat u 'lzih.,
kunt meezingen. B i

Zondag 12 juni
Ruimteviering. Zie toelichting op blz. 17

Zondag 19 juni

‘Open mij’is het thema van deze cecume-
nische dienst, voorbereid met en door de
Werkgroep Vieren van de Raad van Kerken en
Geloofsgemeenschappen. We lezen in Lucas
8:26-39 over de ontmoeting van Jezus met een
man die door kwade geesten is bezeten. Een
verhaal waarin de bewogenheid van Jezus
met mensen aan de onderkant van de
samenleving naar voren komt. In de eerste
lezing, Jesaja 65:1-9, horen we God zeggen:
‘hier ben lk: Aan het einde van die lezing klinkt
een belofte voor een gezegende toekomst.
Hoe staat het met onze eigen bewogenheid in
een steeds hardere samenleving?

Zondag 26 juni

Voor deze zondag zijn de lezingen: Hebreeén
6:9-20 en Lucas 9:51-62

De leerlingen van Jezus willen hem volgen,
waar Hij ook gaat. Maar wat als Hij er niet
meer is? Wat als je houvast en wie je dierbaar
is, er niet meer is. Blijf dan niet vasthouden
aan wat is en wat was, maar blijf hem volgen,
stap voor stap. Ons houvast ligt ergens anders.
Zoals zo mooi - en ook wel wat mysterieus - in
de Hebreeénbrief staat: De hoop is een anker
voor de ziel. Mooie woorden, die ons houvast
bieden, maar ook vraagtekens zetten.

Zondag 3 juli

Deze zondag staat de lezing centraal waarin
Jezus 72 leerlingen het land door stuurt om de
boodschap te gaan brengen in dorpen en
steden: het verkondigen van de nabijheid van
Gods heerschappij. Het is een marketingactie
avant la lettre die ook nog eens in het oog
springt door de bijzondere randvoorwaarden.



Er mag niets mee! Ze gaan op weg op grond van
vertrouwen. Alleen zo zal duidelijk zijn waar en bij
wie de boodschap landt. Of.... is het bedoeld om
daarmee de boodschap te ondersteunen? En wat
is dan eigenlijk die boodschap? U kunt het
verhaal vast lezen in Lucas 10:1-20. We vieren
deze zondag ook het Avondmaal.

Zondag 10 juli

Houd deze zondag in de gaten: als alles meezit
hopen we dan de Witte Kerk weer in gebruik te
kunnen nemen. Daarvoor zal dan een speciale
viering worden gehouden. Een algemene opening
zal later plaatsvinden. Mocht dat nog niet zo
kunnen zijn, dan houden we een reguliere viering
in de Gudulakerk. Op het rooster staan deze
vierde zondag van de zomer: Deuteronomium
30:9-14 en Lucas 10:(21)25-37. In de slotrede van
Mozes beveelt hij het volk aan om dicht bij God en
zijn geboden te blijven. Het doen van Gods
geboden is namelijk niet te moeilijk voor een
mens. In de gelijkenis van de barmhartige
Samatritaan zien we dit ook. Er is voor een ieder de
mogelijkheid om iets goeds te doen voor een
ander. De priester en de Leviet maken de ander

(in nood, in kwetsbare omstandigheden)
schokkend genoeg tot iemand die op grote
afstand is (aan de overkant’). Ze willen zich niet
verontreinigen. Jezus benadrukt echter dat de
liefde tot de (kwetsbare) naaste boven alles gaat.
Wat onmogelijk lijkt, wordt door de Samaritaan
wel gedaan.

“Hoop ... geef het licht door”

Ruimteviering 12 juni 2022

Soms worstel je met dingen, zoals wij met de
voorbereiding van deze Ruimteviering.

Wat gebeurt er veel in deze wereld dat ons raakt.
De oorlog in Oekraine. .. De zorgen om een derde
wereldoorlog zijn niet ver weg. . ..

De viuchtelingenproblematiek baart ons zorgen. . .
Grote vraagstukken rondom de aarde. ...

Ook dichtbij huis: we zijn een gemeente zonder
sturing. ...

Vragen, onrust van binnen, vast niet alleen bij ons.
Dan is daar de kerk op zondagmorgen, gebeurt daar
nu werkelijk iets?

Waar hebben we behoefte aan?

We lezen teksten uit Jesaja, de profeet van de hoop.
We hopen dat jullie gaan genieten van alle mooie
liederen, je een uur kunnen onderdompelen in een
viering doordrenkt van hoop en daar je eigen troost
uit kunnen putten. Hoop geeft het leven kleur en Hij
die alles zal zijn in allen, kan onze hoop steeds weer
aan wakkeren.

We laten ons inspireren door Liederen en
teksten/muziek van Huub Oosterhuis.

Vel je welkom: zondag 12 juni 10.00 uur,
Gudulakerk, Lochem
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In het Pastoraat werken wij nu ongeveer anderhalf jaar vanuit
drie teams: het bezoekteam, het team nieuwe gemeenteleden
en het team andere ontmoetingen.

In dit stukje wil ik u even bijpraten over het eerstgenoemde
team: het bezoekteam. Op dit moment bestaat dit team uit
ongeveer 45 personen. In november vorig jaar konden wij, als
bezoekmedewerkers, elkaar voor het eerst ontmoeten tijdens
een bijeenkomst (zie Samenspraak nov. '21). In verband met
Covid was dit tot dan toe niet mogelijk. Het enthousiasme van
de aanwezigen heeft ertoe geleid dat wij besloten om in het
voorjaar weer een bijeenkomst te organiseren.

Deze heeft 31 maart jl. plaatsgevonden. De avond is geor-
ganiseerd door Hanneke Brinkhuis, Janneke Koornstra en
ondergetekende. Negentien personen hebben deelgenomen
aan de avond, twaalf personen waren verhinderd. Hieronder
een impressie van de avond.

Bij binnenkomst werd aan de bezoekers gevraagd een kaart
met afbeelding van een tafel uit te zoeken. Op een later
moment kreeg een ieder de gelegenheid uit te leggen
waarom nu juist de keuze op deze kaart was gevallen.

We hoorden verrassende dingen. Daarna volgde koffie of thee
met (ondertussen traditie) kaneelcake. Na een aantal punten
van praktische aard rondom het bezoekwerk te hebben
besproken, nam Janneke Koornstra de leiding over. Zij was,
als pastoraal werker, uitgenodigd om ons een stuk toerusting
te geven.

Zij vervolgde de avond met een PowerPointpresentatie met als
thema ‘In gesprek met ... Hierbij kwamen alle facetten van
een gesprek, dat je als bezoeker met een gemeentelid voert,
uitvoerig aan de orde. De presentatie eindigde met een filmpje
over een ontmoeting tussen twee personen, waarbij niet veel
aandacht was voor iemands verhaal. Hoe had je dat gesprek
anders of beter kunnen laten verlopen? Kun je aan mensen
zien dat jij een goede luisteraar bent? Hoe sluit je een gesprek
af? Over deze vragen spraken wij in groepjes met elkaar.



Tijdens de terugkoppeling van de gesprekken
kwam naar voren dat het gesprek in kleine kring
als zeer waardevol was ervaren. Vooral omdat je
op deze manier goed je ervaringen kunt delen.
Voor de organisatoren een stimulans om alvast
te denken aan een volgende bijeenkomst,

waar voor het gesprek in kleine kring ruim de
gelegenheid zal worden genomen.

Wij kijken terug op een geslaagde avond!

Amanda Jansen, coérdinator bezoekteam

Eenarmomons heen

God,

Eenarmomons heen

zegt meer dan duizend woorden.

Een arm om ons heen laat ons de warmte voelen
van een mens die meeleeft.

Een arm om ons heen maakt ons duidelijk
datu, God bestaat en tastbaar aanwezig bent
in een simpel, menselijk gebaar.

Geef dat wij niet weglopen voor het verdriet
ende pijn vananderen.

Dat we het aandurven om een arm

om iemand heen te slaan

als wij tekort schieten

en wij met lege handen staan.

Geef ons de moed om op die manier

iets van U te laten zien.

Gedicht waarmee Janneke Koornstra haar
presentatie afsloot.

Het pastoraat van de PG Lochem staat
open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het
pastorale team via e-mail:
pastoraat@pglochem.nl, of per
telefoon: 06 20 375 573.

Amanda Jansen heeft als coordinator van
het bezoekwerk de telefoon in beheer.
Spreek a.u.b. uw naam in op de

voicemail indien u niet direct verbinding
krijgt. U wordt dan teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even navragen!),
dan kunt u dit doorgeven via boven-
staand emailadres of telefoonnummer.
Amanda Jansen brengt u in contact met
een van de pastores of een bezoek-
medewerker.

Hetzelfde emailadres en telefoon-
nummer kunt u ook gebruiken wanneer
u denkt: ik weet iemand die het zou
waarderen een kaartje te ontvangen van
gemeenteleden. Geef naam + adres én
de reden waarom u dat vindt door en wij
zorgen ervoor dat bij het uitgaan van de
kerk de diaken briefjes met naam en
adres van die persoon heeft, zodat
gemeenteleden die dat willen er één
mee kunnen nemen en een kaartje
sturen.

Via het e-mailadres:
bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die in
aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.



Wim Boelens (1952-2022)

Drie dagen voor zijn wel heel plotseling overlijden belde Wim mij
enthousiast vanuit zijn auto op: samen met zijn geliefde Henriétte
was hij bij Huub Oosterhuis geweest; ome Huub zoals Wim hem wel
liefkozend noemde. Hij had zojuist een project van ons samen bij
Oosterhuis neergelegd en wilde mij meteen diens reactie laten
weten. Niet wachten tot hij thuis was.

Zo was Wim, ten voeten uit: ‘Onderweg, altijd bezig met projecten,
hartstochtelijk levend, hartverwarmend trouw; zoals zijn vriend

ds. Rein Algera het in de afscheidsdienst in de Duinzichtkerk te Den
Haag zei. Daar kwam hij vandaan, daar woonden Henriétte en Wim
voordat ze in Joppe neerstreken, waarvandaan ze bij ons in Lochem,
niet onopgemerkt, naar de kerk kwamen. Ergens vaag of aan de rand
aanwezig zijn, dat kon Wim ook bij ons niet. Hij leefde met uitroep-
tekens. Altijd met iets bezig. Het leven ervarend als een bedevaart, of
hij nou destijds in de Haagse Vredeskapel bezig was met maaltijden
of in Lochem een bijzondere Huub-Oosterhuisbijeenkomst
organiseerde.

Lichamelijk kwetsbaar, maar met een geest vol energie was Wim in
zijn leven volop bezig. Dat had hij op zijn weg door het bestaan
nodig, zeker nadat hij - nog niet eens zo lang geleden - als notaris
met pensioen ging.

Heel bijzonder trouwens, dat er enkele weken geleden in het redac-
tioneel commentaar van Trouw aan Wim gerefereerd werd: hij had
intussen wel erg veel ingezonden brieven geschreven, zeg maar
rustig de redactie eronder bedolven. Hij was op rantsoen gezet.

Een beetje minder mocht ook wel!

Ja, hij had soms moeite met loslaten en dat was, eerlijk gezegd, heus
wel eens lastig voor de mensen om hem heen.

Maar nu is zijn pelgrimstocht hier in de wereld ten einde. Ik mis hem.
En ik wens Henriétte, die Wim zo verschrikkelijk abrupt moest loslaten,
niet enkel Gods hand toe als ondersteuning om door te gaan op haar
weg, maar ook goede mensen om haar heen.

Steven van Campen

IN MEMORIAM

20




Jacob Reinder (Jaap) Hoekzema

Op 5 mei is overleden op de leeftijd van 67 jaar: Jaap Hoekzema.

Hij was met zijn vrouw Coby 46 jaar ontzettend gelukkig getrouwd.
Jaap was een familiemens: hij genoot van hun drie kinderen en de
zes kleinkinderen.

Sport speelde een grote rol in zijn leven: voetbal, volleybal, gymnas-
tiek en tafeltennis. Na de heao werkte hij in steeds verantwoordelijker
banen: als registeraccountant, controller en financieel directeur bij o.a.
de Gasunie, Coberco en Arla, en uiteindelijk als ZZP'er, waarbij hij
vooral de meer sociaal getinte klussen uitzocht. Jaap heeft een sterk
sociaal ARP-hart. Ook in zijn werk heeft hij oog voor de ander, de
zwakkere. Jaap is geen borrelaar op netwerkborrels, hij kijkt opzij in
een milieu waar veel omhoog wordt gekeken. En thuis gaat het
strakke pak meteen uit - om vervangen te worden door makkelijke
kleren in (aldus zijn dochters) onmogelijke kleurencombinaties.
Vanaf 1990 woont het gezin in Lochem. Hij leeft enorm mee met de
kinderen langs de sportvelden. Jaap zelf was lid van PAVANDA: ooit
gestart als zaalvoetbalclub, zijn de krasse knarren geleidelijk
overgestapt naar het biljarten. En met Coby geniet hij intens van de
vele wandelvakanties in Schotland, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk en
Zwitserland. Met dochter Rieneke maakt hij verre reizen naar New
York, Zuid-Afrika en India.

In onze kerk leeft Jaap lang mee, maar de laatste jaren minder omdat
hij moeite met het geloof krijgt. Wel springt hij te hulp als het om de
cijfers en financién gaat. En: zijn sociale hart werd er niet minder om.
Dat vond hij de kern van samen-leven: het gaat erom dat jij en ik deze
wereld een stukje mooier en eerlijker maken. We lazen bij zijn
afscheidsdienst dan ook uit Lucas: “Wéés er voor elkaar, en niet alleen
voor de aardige mensen, ook voor de rotzakken! Dat geloof kon Jaap
nog wel beleven in orgelspel, en muziek, waar hij een groot liefhebber
van was.

Drie jaar geleden kwam de kanker in zijn leven. Vele behandelingen
onderging hij, en uiteindelijk werd het leven te moeizaam en pijnlijk.
Op 5 mei kwam Jaaps bevrijding, nog genietend van de zon, en
omringd door zijn gezin. Hij zal enorm gemist worden: de sjoelvader,
voetbalpappa, en stoeprand-opa. We hebben hem te rusten gelegd
op de Lochemse begraafplaats.

Leonard van Wijk




IN MEMORIA

Ruud van Maaren

Op 16 mei is overleden op de gezegende leeftijd van bijna 91 jaar:
Ruud van Maaren. Met Loes, met wie hij 61 jaar gehuwd was, had

hij drie kinderen en acht kleinkinderen. Geboren in Overschie bij
Rotterdam, had Ruud door de oorlog geen gemakkelijke levensstart.
Desondanks heeft hij een rijk leven gehad: afgestudeerd als
ingenieur, heeft hij voor zijn werk de hele wereld bereisd. Dat
betekende dat Loes met haar warme hart het gezin draaiend moest
houden en dat zijn kinderen weleens wat aan hem tekortkwamen.
Door zijn jeugd binnen de Vergadering van Gelovigen was Ruud
een zeer gelovig mens. In onze kerk was hij er altijd, bleef op de
koffie na de dienst, nam actief deel aan het kringenwerk, Keek op de
preek; liet zich horen op gemeente-avonden. Hij is van grote waarde
geweest door alles wat hij heeft gedaan voor de Lochemse, en de
bredere kerkgemeenschap. Talloze functies bekleedde hij als
ouderling en voorzitter, provinciaal kerkvisitator, en zelfs landelijk:
als adviseur van de synode. Als lid van de Uitvaartgroep is Ruud
jarenlang voorganger geweest in veel uitvaartdiensten. Ook buiten
de kerk heeft hij allerlei bestuursfuncties bekleed - hij is dan ook
geridderd. Steun en vriendschap vond Ruud bij Probus
(Professionals en Business).

Maar door ouderdom en ziekte was zijn wereld klein geworden - de
laatste paar maanden zelfs beperkt tot zijn bed. Maar hij heeft dat
dapper en vredevol gedragen. Loes en de kinderen hebben hem
liefdevol verzorgd en omringd. Gezalfd en gezegend heeft hij zich
in vertrouwen aan de Eeuwige overgegeven — hij keek inmiddels
verwachtingsvol uit naar het huis van de hemelse Vader.

In de Gudulakerk hebben we op 21 mei een warme dankdienst voor
zijn leven gehouden. Met een grote rol voor zijn drie kinderen, die
ons ook een andere kant van Ruud hebben getoond. Daarna
hebben we hem in de aarde te rusten gelegd op de Lochemse
begraafplaats — het gezin heeft zijn graf zelf dicht gespit. Met
daarop gelegd: het door zoon Jeroen van olijfhout gemaakte kruis,
dat Ruud de dag voor zijn dood nog heeft omarmd.

Zijn kleindochter Judith zong in de dienst voor hem:

“Welkom thuis, kom maar binnen, Hij sluit je in zijn armen.

Deel in de vreugde en open nu je handen. Hij heeft een feest voor
jou bereid”

Leonard van Wijk



Dienen

Autopool [ kerktaxi-—wie helpt?

Op de zondag kunnen we weer ‘gewoon’ naar de kerk. Wie vervoer nodig heeft, kan

gebruikmaken van de autopool/kerktaxi.

® We zoeken mensen die mee willen helpen met het vervoer. Wie komt de groep rijders
aanvullen?

® De huidige coordinator gaat stoppen. Wie wil deze taak op zich nemen?

Meer informatie bij Hanneke Brinkhuis tel. 06 577 988 28, diaconie@pglochem.nl

Op bezoek bij ReubeZorg

Donderdagochtend 12 mei heeft een groep van
acht mensen ReubeZorg bezocht. Na de start met
koffie kregen we van Janny Ponten een uitleg van
het ontstaan van ReubeZorg. De uitgebreide
rondleiding begon bij het nieuwe gebouw voor de
dagbesteding. Door het legaat van de diaconie
kon e.e.a. voor de inrichting en aankleding worden
gerealiseerd. Verder zagen we nog de moestuin, Nieuw gebouw dagbesteding ReubeZorg

de dieren, het onderwijs en de nieuwbouw

voor toekomstige opvang. De ReubeZorg is zeer erkentelijk voor de financiéle steun die
PGLochem biedt. We waren onder de indruk van het enthousiasme en het vele werk dat
verzet wordt om goede zorg en opvang te kunnen bieden.

Hanneke Brinkhuis

Collecteopbrengsten Diaconie

10-4-2022 Jong Protestant € 186,00
17-4-2022 project Beiroet € 299,10
24-4-2022 Beloofdeland € 370,00
1-5-2022 Amnesty Int. € 124,30

De actie ‘Eerlijke verdeling energiecompensatie’ heeft bij sluiting van de actie eind
april € 6.400,- opgebracht. Wij houden u op de hoogte van de verdere uitvoering

hiervan.

Onze dank voor al uw bijdragen.
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Bouwcommissie

Harm Wesselink

De eindsprint is begonnen

Als er geen gekke dingen meer gebeuren, zal de
aannemer in week 25 ons verbouwde
kerkgebouw opleveren.

Binnen zie je nu grote vorderingen:

+ De systeemplafonds zitten erin.

+ Het zichtbare installatiewerk (o.a. cv, radiatoren,
leidingen en ventilatie) is klaar.

« Binnenkort worden de kunststof gietvloeren in
de keuken en de toiletten aangebracht, die
zorgen voor een strakke uitstraling en zijn
bovendien makkelijk schoon te houden.

« De pvc vloeren worden gelegd in alle overige
ruimtes.

Ondertussen hebben velen van u ook gezien dat de schilders aan de buitenzijde bezig
zijn. Wat al een heel ander aanzicht geeft aan de Lendekesweg-zijde. Naast de
‘professionals’ zijn een aantal vrijwilligers druk bezig met de voorbereidingen van de
kerktv- installatie. Verder is er geschilderd en behangen in de twee ruimtes in de oude
kosterswoning waar zich onder andere het kerkelijk bureau bevindt. Zo kunnen we ook
daar een frisse start maken.

In de zondagsbrieven van 8 en 15 mei heeft u oproepen kunnen lezen voor hulp bij
werkzaamheden die we na het opleveren zelf (moeten) uitvoeren. Deze behelzen o.a.:
- aanvullend schilderwerk

- bestrating herindelen / leggen

+ schoonmaken

- en allerlei kleinere zaken die u wel herkent van thuis.

Schroom niet om u op te geven, in overleg kan er veel geregeld worden qua tijdstip,
soort werk enzovoort. Daarbij moeten wij natuurlijk niet vergeten dat er achter de
schermen ook veel mensen actief zijn geweest met fondsenwerving voor de inrichting.
Al deze activiteiten zorgen er voor dat het ons gebouw wordt!

Informatievoorziening

Heeft u vragen, we hebben het vaker gezegd, aarzel niet en stel ze gewoon!
Wij beantwoorden deze graag. E-mail: bouwcommissie@pglochem.nl

t.a.v. Harm Wesselink
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Beelden uit de Witte Kerk

Vaklieden aan het werk in de Witte Kerk

Vincent en Aso zijn bezig met het glaszetten.

Meerdere ramen zijn al voorzien van dubbel glas en

reeds afgekit met beglazingskit.

Deze kit is sterk en gemakkelijk overschilderbaar.
Glaszetter is een beroep. In het verleden deden de
schilders dat, maar tegenwoordig niet meer. Zeker niet

bij de grotere projecten.

Vincent en Aso hebben zodoende al heel wat glas gezet en
ook vele soorten. Te denken valt aan: dubbel/tripelglas,
spiegelglas, getint glas of bedraad glas.

Richard verzorgt de aansluiting van de verwarming.

De 23 radiatoren zijn weer opgehangen. Het zijn de
oorspronkelijke radiatoren die opnieuw zijn gespoten;

ze zien er weer als nieuw uit. De kwaliteit is gelijk maar
aanmerkelijk goedkoper.

De cv-ketel is een gasgestookte Remeha-Quinta.
Richard: “Ik vind gasgestookt een goede keuze. Nu wordt
er nogal tegen geageerd, maar volgens mij heeft waterstof
de toekomst en de Remeha is daar ook geschikt voor.
Ons bedrijf (Kimenai) is ook betrokken bij het
waterstofproject aan de Nieuweweg.”

Craig en Sander zijn de stoffeerders die in de kerk de
voorbereidingen treffen om de pvc-vloer te leggen. Eerst
wordt er aluminiumfolie gelegd om het optrekken van
vocht te voorkomen, tevens dient dit als demping van
geluid. Vervolgens komen er twee lagen mdf-platen die
zorgen voor een vlakke ondergrond. Als dat klaar is wordt
begonnen met het leggen van het pvc. Het voordeel van
dit materiaal is: vochtbestendig en geen werking.

Stan is eerstejaars tegelzetter. Hij is nog in opleiding
aan de Bouwmensen school in Doetinchem. De hele
toiletgroep wordt voorzien van witte mosa-tegels.
Hiervoor was Stan stoffeerder. De vraag aan Stan is:
waarom nu dit beroep? “Het is beide mooi werk, je bent
bezig met de afwerking en dat maakt het mooi.”
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Uit de kerkenraad

Wanneer deze editie verschijnt is het nog maar even tot de
relatieve rust intreedt wat betreft de bestuurszaken. In de
maand juni komt de kerkenraad nog wel bij elkaar voor een
zogenaamde hei-sessie. De nieuwe structuur die de
afgelopen maanden is neergezet wordt geévalueerd waar
nodig bijgeschaafd. De voorzitter heeft eind vorig jaar
aangegeven eind van dit seizoen te zullen stoppen.

De kerkenraad heeft al meermaals nagedacht over en
gesproken met mogelijke kandidaten, tot op heden nog
zonder resultaat. Bij deze dan ook een dringende oproep
aan alle leden om mee te denken en vooral personen voor
te dragen, zodat we ook na de zomer een kerkbestuur met
voorzitter hebben.

Namens de werkgroep Communicatie, Toos de Zeeuw

Beroepingscommissie

Goed nieuws! Wie zondag 22 mei de dienst meegemaakt
of achteraf gehoord heeft, weet het al. Het CCBB heeft
goedkeuring gegeven aan het beroepen van een full-time
voorganger. Vanaf deze plaats een woord van dank aan
André Blankestein en Hans Dettmers, die veel tijd hebben
gestoken in het beantwoorden van de zeer gedetailleerde
vragen van het college. De aanvraag voor goedkeuring van
het BMC (breed moderamen van de classis) ligt nu voor.
Ondertussen heeft u als leden de gelegenheid gehad om
namen voor te dragen. De meditatie met titel “niet onder
de korenmaat” in de vorige Samenspraak stond los van de
situatie in Lochem. Onze beroepingscommissie heeft zelf
al ingestoken om onze PG Lochem en de vacature zodanig
voor het voetlicht te brengen dat kandidaten nieuwsgierig
worden en gemotiveerd zullen worden om te reageren.
We herhalen het nog maar eens: mocht u vragen of sugges-
ties hebben, neem dan contact op via
beroepingscommissie@pglochem.nl

Namens de beroepingscommissie,
Remco van Donk



Bestuur en beheer

Hemelvaart

Met velen hebben we Hemelvaartsdag
gevierd in de dienst bij de Zwiepse
Molen. Voorganger was ds. Marcel Zijlstra,
die zijn preek begon met: “Gasten
brengen vreugde aan, is het niet met het
komen, dan wel met het gaan

Zo kun je dat met Hemelvaart ook zien,
een Gast die vertrekt en vreugde brengt.
Op weg naar de Olijfberg spreekt Jezus
nog met zijn leerlingen, maar iedereen
voelt daarbij een vreemde sfeer. Waar wij
mensen op verschillende manieren
afscheid nemen van elkaar, zo neemt Jezus afscheid door zijn handen te heffen en
zijn leerlingen te zegenen. Zegenend gaat Hij weg. Een zegen wil zeggen dat God je
niet loslaat, hoe je weg ook gaat. Soms is die weg niet gemakkelijk, maar je gaat niet
alleen. Van Jezus kunnen we daarom zeggen: Hij bracht vreugde bij zijn komen,
maar ook bij zijn gaan.

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten als nieuwingekomenen van harte welkom:
Dhr. F. Dorrestijn vanuit Almen
Dhr. G.J. Neerhof vanuit Winterswijk

Overleden

23-04-22 Dhr. W.J. Boelens (10-09-1952)

01-05-22 Mevr. G. Moerenhout-van der Molen (31-08-1928)
03-05-22 Dhr. A.G. Nijman (27-08-1945)

05-05-22 Dhr. J.R. Hoekzema (10-06-1954)

11-05-22 Dhr. H. Eising (20-12-1964)

16-05-22 Dhr. R. van Maaren (01-06-1931)

Vertrokken Bericht van geboorte of overlijden,
Dhr. H.J. Esselink naar Geesteren aanmelding, opzegging en

adreswijziging s.v.p. melden aan:

Adreswijziging leden P.G.Lochem ledenadministratie@pglochem.nl
Dhr. en mevr. Pas-Onstenk
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Licht van Gudula

Licht van Gudula in het teken van
Compassie en Vrede

Op zaterdag 25 juni wordt in de Gudulakerk in Lochem een bijeenkomst gehouden van
Licht van Gudula: een meditatie met muziek en stilte.
Dit concert staat in het teken van Compassie en Vrede in de wereld.

Wil Boonstra, multi-instrumentalist uit Deventer, gaat
tijdens deze bijeenkomst musiceren op verschillende
instrumenten. De muziek wordt telkens afgewisseld met
enkele minuten stilte.

Wil Boonstra was als kind al gefascineerd door fluiten.

Hij bekwaamde zich zowel in het bespelen van de zilveren
dwarsfluit, als in het bespelen van diverse oriéntaalse
fluiten. Tijdens het concert op zaterdag 25 juniin de
Gudulakerk bespeelt hij de dwarsfluit, de Japanse
shakuhachi, de Indiase bansuri en de Zuid-Europese
ocarina, die van oorsprong uit China komt.

Daarnaast heeft hij zich de afgelopen 35 jaar bekwaamd
in het bespelen van de Argentijnse bandoneon. Hij heeft
in tango-ensembles gewerkt en verschillende cd’s
geproduceerd (zie www.tango-muziek.com). Ook dit
instrument, dat van oorsprong in Duitsland is ontwikkeld
als draagbaar harmonium voor kerkmuziek, leent zich
uitstekend voor meerstemmige, meditatieve en gedragen
muziek.

Licht van Gudula is een ‘inloopconcert’ dat begint

om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur.

Bezoekers kunnen komen en gaan wanneer zij dat
wensen. De toegang is vrij.

Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Datum: zaterdag 25 juni Tijd: 19.00 — 21.00 uur
Locatie: Gudulakerk Lochem, Markt 1

Entree: vrijwillige bijdrage

Reserveren via de site https://www.eventbrite.nl

Dit concert is een project van Stichting KomPassie
Lochem. www.kompassielochem.nl
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Berichten

~

Gluren bijde buren

In de afgelopen maanden zijn we drie keer met een leuke
groep gemeenteleden op pad geweest.

Mooie rondleiding door Zegert Vis door klooster Nieuw
Sion in Diepenveen.

Daarna volgde de historische rondleiding door de Sint
Gudulakerk door Roelof Heringa en als afsluiter waren we
welkom bij de synagoge van Enschede, met tot slot
koffie en koosjere appelaart.

Na deze rondleidingen hebben we al weer veel ideeén
gekregen voor volgende ‘Gluren bij de buren’-locaties.
Wordt na de zomervakantie vervolgd.

China

Godsdienstvrijheid is steeds meer een ondergeschoven kind in onze wereld, terwijl het
aantal gelovigen dat vervolgd wordt al jaren toeneemt. Daarom wordt nu uw gebed
gevraagd voor de Chinese emeritus bisschop van Hongkong Joseph Zen, die kort-
geleden gearresteerd werd op grond van de nationale veiligheidswet. Hij strijdt voor
het recht om vrij het geloof te kunnen belijden en wil opheldering over het verdwijnen
van de bisschoppen Shi Enxiang en Su Zhimi.

Gedenk alle christenen in China.

Vervolgde kerk

Namens de werkgroep, Elly Blaauw
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:

Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl
(woensdag 10.00-12.00 uur)

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

Predikant:

Drs. M. Zijlstra, tel. 06 365 337 86
m.zijlstra@protestantsekerk.nl
(dinsdag, woensdag)

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
Amanda Jansen

tel. 06 203 755 73

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Autopool kerkbezoek:

H. van de Kolk, tel. 254047
of 06 282 696 12,
autopool@pglochem.nl

Webmaster PGlochem

e-mail: webmaster@pglochem.nl

Uitvaartdiensten:

E.te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente
Lochem

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:

www.kerklochem.nl/contact
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zondag 12 juni Psalm 135

maandag 13  juni Lucas8:22-39
dinsdag 14 juni Lucas8:40-56
woensdag 15 juni Lucas9:1-9
donderdag16  juni Lucas9:10-17
vrijdag 17 juni Lucas9:18-27
zaterdag 18 juni Lucas 9:28-36
zondag 19 juni Lucas 9:37-45
maandag 20 juni Lucas 9:46-50
dinsdag 21 juni 2 Korintiérs 8:1-9
woensdag 22  juni 2 Korintiérs 8:10-15
donderdag23  juni 2 Korintiérs 8:16-24
vrijdag 24 juni 2Korintiérs 9:1-15
zaterdag 25 juni 2 Korintiérs 10:1-11
zondag 26  juni 2 Korintiérs 10:12-18
maandag 27 juni 2 Korintiérs 11:1-15
dinsdag 28 juni 2 Korintiérs 11:16-29
woensdag 29  juni 2 Korintiérs 11:30-12:10
donderdag30 juni 2 Korintiérs 12:11-21

vrijdag 1 juli 2 Korintiérs 13:1-13
zaterdag 2 juli Lucas9:51-62
zondag 3  juli Lucas10:1-16
maandag 4 juli Lucas10:17-24
dinsdag 5 juli Lucas10:25-37
woensdag 6  juli Lucas 10:38-42
donderdag 7 juli Psalm 140

vrijdag 8 juli 1 Koningen 1:1-21
zaterdag 9 juli 1 Koningen 1:22-40

iy zondag 10 juli 1 Koningen 1:41-53
§i8 2 maandag 11 juli 1 Koningen 2:1-12

3 FER L R dinsdag 12 juli 1Koningen 2:13-25

b | LR i3 woensdag 13  juli 1 Koningen 2:26-35

Lucas 8: 22 . .' B donderdag14 juli 1 Koningen 2:36-46
B | 5 vrijdag 15 juli 1 Koningen 3:1-15

zaterdag 16 juli 1 Koningen 3:16-28
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Een liedje van het water

Ik lag de lieve lange dag

tussen het bloeiend fluitekruid;
er zweefde een liedje voor mij uit,
nu hoort naar wat ik zingen mag:

Wie nooit de lieve lange dag \
bij 't spiegelklare water lag,

zijn uur is kort, zijn vreugd heeft uit, -
want nimmer zag hij wat ik zag
tussen het bloeiend fluitekruid.

Wie naar het klare water gaat

hem zullen de ogen opengaan,
want zeker zal hij hier verstaan,
geknield tussen wat groeit en leeft,
hoe God het schoonste zingen geeft
bij water, bloeiend kruid en riet

om niet!

Ida Gerhardt

Verzamelde Gedichten
Amsterdam 1980, Polak & Van Gennep




