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» protestantse gemeente lochem



Meditatie

Julia van Rijn, classispredikant

Niet onder de korenmaat

Als gemeenten te maken krijgen met krimp, schiet de kerkenraad dan
in de kramp, of zijn er ook kansen? Voor die vraag is aandacht in de
visienota Van U is de toekomst.

Onlangs was ik weer op bezoek bij een vacante gemeente. Op basis van
de financiéle situatie was de formatie voor de nieuwe predikant van 0,7
teruggebracht naar 0,5 FTE. De scriba had mij ter voorbereiding op het
gesprek twee notities gestuurd. Het profiel van de gemeente: nogal
doorsnee. [k zou er als predikant niet op aanslaan. En het profiel van de

te beroepen predikant: een schaap met vijf poten. Ik daagde de kerken-
raadsleden uit: vertel eens over de gemeente. Wat doen jullie? Hoe zijn
jullie er voor elkaar? Hoe sta je bekend in het dorp? Hun ogen gingen
glimmen en de tongen kwamen los. Over de vele activiteiten, over hun
verbindende rol in coronatijd. Hoe de nu vertrokken predikant er was
geweest voor de gehele dorpsgemeenschap en hoe dorpsgenoten gul
hadden bijgedragen aan de restauratie van het kerkgebouw, want -
gelovig of niet - de kerk is van ons allemaal. Precies het verlangen dat een
gemeente een plaats is waar ieder mens kan opleven.

Ik zei: jullie zijn zoveel leuker dan uit jullie notities opklinkt! Zet je licht niet
onder de korenmaat. Schrijf op wat jullie mij nu vertellen.

Vraag voor de 0.2 die jullie niet kunnen betalen subsidie aan, werf
fondsen. De kerkenraadsleden raakten enthousiast van hun eigen
verhaal. Ze beloofden de profielen te herschrijven en te vechten voor een
aanstelling van 0,7. Het was een mooie avond. Luid psalmen zingend
reed ik huiswaarts. Weken later hoorde ik dat het is gelukt. Met een nieuw
verhaal gaat de gemeente een predikant werven voor een 0,7 aanstelling.

Moderamen en classispredikanten van de Protestantse Kerk in
Nederland schrijven in deze rubriek persoonlijke columns bij
het jaarthema 'Van U is de toekomst.

Ditmaal: Julia van Rijn, classispredikant Zuid-Holland Noord
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Gesprek van de dag

Jan Dinkelman

De nachtvan Jan Willem Wesselink

De nacht van.... met 60.000 luisteraars in de nacht van dinsdag op
woensdag, tussen 2.00 en 5.00 uur op NPO Radio 1 met....

Jan Willem Wesselink

In het verleden heb ik je vaak in het theater
gezien, vanwaar nu de keuze voor de radio?
De radio is een geweldig medium. Je kunt
er gewoon jezelf zijn. Bij de radio is meer
diepgang mogelijk in vergelijking tot
televisie.

Naast mijn studie ben ik werkzaam bij de
EO op NPO Radio 1. Bij meerdere pro-
gramma's ben ik betrokken. Zo ben ik
redacteur van de programma's 'Geld of je
leven' en 'Dit is de Dag' Dat betekent dat
ik hiervoor gasten uitnodig over een
bepaald onderwerp. Het moeten wel
goede items zijn. Daarnaast worden er
mensen uitgenodigd die kennis hebben
over hetzelfde onderwerp. Zo komt de
discussie op gang. Het is dus een voor-
bereiding op een hopelijk mooie
uitzending.

Specifiek voor het nachtprogramma is er
ruimte voor luisteraars die ik bel om in de
uitzending te reageren.

Inde nacht is er meer behoefte
aan een inhoudelijk gesprek
dan aan muziek.

De Nacht van... EQ, hoe kwam je daarbij?
In de tijd dat ik nog in Leiden studeerde
voor de bachelor politicologie, zag ik een

vacature bij de EQ. Het was voor zes
maanden, maar inmiddels werk ik er al
een jaar. Eerst heb ik verschillende
werkzaamheden verricht bij de EO en

zo ben ik doorgeschoven tot presentator
van het programma. Op zich ben ik geen
nachtmens maar dat programma één
keer per week, midden in de nacht,
presenteren is geweldig. Ook de inter-
actie met luisteraars is fascinerend.

De EQ verzorgt de uitzending op de
vroege woensdagmorgen. Gemiddeld
luisteren op dat tijdstip 60.000 mensen
naar NPO Radio 1. Overdag luistert 8%
van de radioluisteraars naar die zender en
in de nacht 48%. In de nacht is er meer
behoefte aan een inhoudelijk gesprek dan
aan muziek.

Ik behandel een grote diversiteit aan
onderwerpen. Het kan gaan over politiek,
maar we doen (gelukkig) ook andere
items en besteden bijvoorbeeld aandacht
aan persoonlijke verhalen. Laatst ging het
over een jonge man die dementerende
ouderen in huis nam. Het zijn persoonlijke
verhalen met een maatschappelijk
draagvlak. Als ik bijvoorbeeld een
schrijver in het programma heb, zal ik mij
vooraf wel verdiepen in zijn werk. Ik wil
goed geinformeerd zijn voor de
uitzending.






vervolg

Ben je nog bij meer programma’s betrokken?
Op zaterdagochtend presenteer ik om de
week 'Dit is de zaterdag), waarin de
luisteraar wordt bijgepraat over het
weekendnieuws, met 120.000 luisteraars.
Op datzelfde tijdstip maar dan op
zondagochtend presenteer ik 'Dit is de
zondag' In dit programma gaat het over
zingeving. Deels op het gebied van kerk
en geloof, maar er is duidelijk een bredere
vraag naar zingeving.

Om maar een onderwerp te noemen voor
de zondagochtend: de reclame van SIRE
over 'de dood, praat erover en niet
overheen' Maar ook de rol van de
Russisch-orthodoxe kerk kan een
onderwerp zijn. Een gesprek over Choral
Evensong kan eveneens een religieuze
twist geven aan het programma.

In het verleden was er de 'Preek van de
Week;, hierbij mocht een dominee in een
minuut zijn preek samenvatten die hij die
zondag zou preken in de kerk. Er is wel

steeds een theoloog aanwezig als sidekick
voor de gesprekken over zingeving.

Vele religies zijn besproken in het
programma en het valt op dat elke religie
dezelfde vragen heeft. Het blijkt dat de
achtergrond niet veel uitmaakt voor de
manier waarop we in het leven staan.

De bachelor heb je, nu de master nog?

Ik doe mijn best... Maar om even bij het
begin te beginnen: ik ben geboren in
Lochem en heb daar 18 jaar gewoond. In
die jaren heb ik mij ook altijd betrokken
gevoeld bij de kerk. De optredens in het
openluchttheater met de kerktheater-
diensten waren geweldig, een bijbel-
verhaal vertalen in de wereld van nu.
Overigens... hoewel ik nu elders woon,
voel ik me nog steeds betrokken bij de
PG Lochem.

Ik zie na twee jaar corona duidelijk
verandering in het kerkbezoek en de
betrokkenheid. Op zich hoeft dat geen
ramp te zijn. De kerk heeft ook geen
antwoord op alle maatschappelijke
aangelegenheden. Ik vind het wel een
zorgelijke ontwikkeling dat er nog geen
ander instrument is om zingevings-
vraagstukken te bespreken zoals dat in
de kerk gebeurt.

Het is zes jaar geleden dat ik mijn VWO
behaalde. Daarna ben ik Leiden
politicologie gaan studeren en die studie
zet ik nu voort aan de VU in Amsterdam
voor het behalen van mijn master.
Politicologie kan niet worden gezien als
een beroep. Het geeft inzicht in de
betrokkenheid van mensen bij
maatschappelijke zaken. Met die
wetenschap kun je dan een baan zoeken
die daar bij past.



In de komende maanden
willen Jan Willem Drost
en Toos de Zeeuw elkaar
—en u, beste lezer —
deelgenoot maken van
enkele gedachten over
zaken van kerk en geloof.

briefwisseling

Beste Jan Willem,

Het is me nogal een vraag die je me daar stelt, naar het schriftgezag nota
bene. Al eeuwen breken geleerden zich daar het hoofd over, tot op de
dag van vandaag! Herinner jij je nog dat synoderapport uit 1980, ‘God
met ons: over de aard van het schriftgezag?’ Of was dat voor jouw tijd?
Daarin sloegen de (synodaal) gereformeerde kerken destijds de weg in
van de historisch-kritische bijbeluitleg. In navolging van o.a. professor
Harry Kuitert, zeg maar. Die was destijds heel populair onder ons
jongeren. Die historisch-kritische methode houdt in dat we de Bijbelse
teksten ‘mogen verstaan in de tijd waarin ze zijn geschreven’ Het zal je
niet verbazen dat ik als historica dat standpunt alleen maar van harte
kan onderschrijven.

Je vraagt: ‘wordt de Bijbel dan niet gewoon een bibliotheek vol fictie-
en non-fictieboeken'? Wat is er in 's hemelsnaam ‘gewoon’ aan een
bibliotheek? Heb je je weleens gerealiseerd wat een enorme rijkdom
aan kennis en ervaring verzameld is in een bibliotheek? De hibliotheek
van Alexandrié in het oude Egypte was zo'n beetje het middelpunt van
de antieke wereld; daar kwam iedere zichzelf respecterende geleerde
naartoe om wijzer te worden. Hedendaagse universiteitsbibliotheken
als de Bodleian Library in Oxford zijn net zo mythisch. Wat is er verkeerd
aan om ook die boeken, die biblia, die wij Bijbel zijn gaan noemen, zo te
zien? Het gezag van de Bijbel bestaat mijns inziens daarin, dat onze
voorvaderen daarin hun wijsheid en hun dwaasheden hebben
opgetekend; hun ervaringen in het licht van hun geloof in de Eeuwige.
Zij deden dat tot onze lering en, wie weet, ook tot ons vermaak.

De Bijbel is ooit ook wel ‘een psychologisch diagnosticum’ genoemd -
met andere woorden: je vindt er al onze geestelijke problemen in terug.

De historisch-kritische bijbeluitleg betekent dat je de Bijbel ziet als een
reeks boeken die door mensen zijn geschreven, vanuit hun geloof.

Dat leidt bij mij wel tot een volgende vraag: hoe zit het dan met de
wonderen die in de Bijbel zijn beschreven? Moeten we die geloven, of
kunnen we beter voor elk wonder een logische verklaring zien te
vinden? Of doen we ons geloof met dat laatste tekort?

Hoe zie jij dat?

Hartelijke groet,

Toos

Wilt u reageren, of meeschrijven aan deze briefwisseling? Dat zien we graag! Stuur uw brief of mail
aan het redactieadres achter in dit blad (blz. 30) onder vermelding van ‘briefwisseling’




De vrijwilliger

Jan Dinkelman

Anita Kolkman

Velen zullen haar kennen als de apothekersassistente bij Apotheek
Lochem. Echter... ook in onze kerk is zij een bekend gezicht. Zij is

actief bij de jeugd.

Werken bij de apotheek, dat is wel opletten
zeker?

Zeker. Alles moet kloppen.

Er is wel een groot verschil met jaren
geleden. In de tijd van mijn opleiding en
stage werden sommige geneesmiddelen
nog zelf gemaakt in de apotheek.

Dat was mooi werk, verschillende stoffen
samenvoegen en het (handmatig)
vermalen tot een poeder/geneesmiddel.

Nu mag dat niet meer, alles wordt
besteld bij de groothandel en de
volgende dag ligt het klaar.

Voordat ik bij de apotheek werkte, was ik
pedagogisch medewerker. Zo was ik
leidster bij de kinder- en buitenschoolse
opvang. Tijdens mijn opleiding tot
apothekersassistent was ik nog
gastouder bij mij thuis voor kinderen
van 0-4 jaar.




Wat bracht jou bij het jeugdwerk van de kerk?
Ik ben geboren in Wijk bij Duurstede en
opgegroeid in Maasbroek (Utrecht). Daar zat
ik onder meer in de jeugddienstcommissie.
Wij mochten als jeugd jeugddiensten
organiseren naar eigen inzicht. Er waren
zoveel jongeren in de kerk tijdens die
diensten, heel mooi.

Hier in Lochem ben ik begonnen bij de
kindernevendienst en de Simon en
Sara-vieringen. Met het opgroeien van onze
eigen kinderen kwam ik bij de jeugdkerk
terecht. Die is in principe voor jongeren in de
leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Dat is wel een grote spreiding in die leeftijd
en eigenlijk is het ook wel moeilijk om voor
iedereen een leuk programma in elkaar te
zetten. Maar in het algemeen lukt het wel
goed.

Voor de leeftijd 12-16 jaar hebben we een
heel actieve groep. Met de app worden
activiteiten aangekondigd maar ook ideeén
uitgewisseld. In april hadden we een
paas-activiteit als voorbereiding op Pasen.
Zo hebben we een schilderij van het
Avondmaal uitgebeeld met de jeugd, een
schilderij gemaakt waarbij Stille Zaterdag tot
uiting werd gebracht en we hebben een
bijbeltekst doorgefluisterd. Natuurlijk was er
een gezellige afsluiting van de morgen.

Ook doen we mee aan de landelijke
'Sirkelslag' Hieraan deden de laatste keer
380 groepen mee uit het hele land. Groep
Lochem kan dan verbinding maken met de
centrale en van daaruit ontvangen zij ook de
opdrachten. Het thema wordt door Jong
Protestant Nederland bedacht: van een
bijbels thema wordt een stukje voorgelezen

en daaruit volgt de opdracht. De bedoeling
is dat er in juni/juli weer een landelijke
'Sirkelslag' komt.

Wat doet de jeugdkerk nog meer?

Het heeft lange tijd stil gelegen door de
coronapandemie. We zijn nu weer een beetje
aan het opstarten. Zo was er 24 april de
eerste keer weer jeugdkerk in de kerk.

Hierbij maken we een keuze uit verschillende
onderwerpen. Het kan gaan over hoe je in
maatschappij staat met betrekking tot het
geloof. Maar we gebruiken soms ook wel een
gedicht of bijbeltekst om over te praten of
van gedachten te wisselen.

Als eriemand is met
nieuwe of verfrissende
ideeén zou dat mooi zijn.

Ik doe het hoofdzakelijk samen met Roos
[Dieker, red.], maar zijdelings hebben we ook
wel wat hulp. Echter, als er iemand is met
nieuwe of verfrissende ideeén zou dat mooi
zijn. Wat mij leuk zou lijken is ook hier in
Lochem met de jeugd een hele kerkdienst
organiseren. Samen een thema bedenken,
een dominee uitnodigen, liederen uitzoeken
inclusief een leuke muziekband, enz. Zoals
gezegd in mijn vorige woonplaats gebeurde
dat ook. Dat geeft betrokkenheid bij de
jeugd, ja... bij iedereen.

Misschien moeten we dat de kerkenraad
maar eens voorleggen en wie weet.......



Interview

Elleke ter Maat, Esmee Endeman

We hebben een patatje* gegeten met
Margriet Vis. We kennen Margriet van
de kerk en ook van school. Ze heeft een
broer, Ruben. Ze danst bij Pop-up en wil
later iets doen met journalistiek.

Frietje met... MargrietVis » =

Wat betekent de (jeugd)kerk voor je?

Ik denk dat het geholpen heeft bij mijn opvoeding. Ik ben blij dat ik naar de kerk ben
geweest en nog steeds ga. lk doe meer kennis op van religie en cultuur. Ook heb ik
geleerd meer respect te hebben voor mensen die geloven en voor ruimtes die iets
betekenen in een religie, zoals een kerk of een synagoge. Wat mij vooral is bijgebleven
zijn de verhalen, die we altijd op een creatieve manier behandelen. Op deze manier kan
je je eigen beeld erop loslaten. Maar het waardevolste van de kerk vind ik dat je even een
rustmoment in de week hebt, waar je familie ziet. Niet denkt aan de dingen die je nog
moet doen en even geen media om je heen hebt.

Wat vind je van de jeugdkerk?

Ik vind de jeugdkerk belangrijk en interessant. We behandelen verhalen en de |essen
daarin en vergelijken dat met de actualiteit en de maatschappij van nu. Het is goed dat er
zoiets is voor jongeren, zodat de jeugd niet tussen de volwassenen in de kerk zit.

Door corona is de maatschappij veranderd, daarom is het vergelijken nog belangrijker om
er iets van te leren. En te leren omgaan met de nieuwe situatie, door bijvoorbeeld een les
van een verhaal toe te passen op de maatschappij.

Het leukst van de jeugdkerk vind ik projecten en activiteiten die we doen met een grotere
groep. Dan zijn we samen aan het nadenken over hoe we iets moeten doen en zijn we
aan het samenwerken. We vertellen allemaal hoe we het zien en zo leer je best veel van
elkaar.

Ik vind het leuk dat in de Witte Kerk, de zolder, een soort van chill-plek is voor jongeren.
Het is alleen niet zo aantrekkelijk, omdat bijna niemand ervan weet en het in een kerk is.
Ik zou het leuk vinden als er meer mensen heen zouden gaan, om met elkaar te praten.

Jeugdkerk tijdens corona, hoe denk je daarover?

Ik vond het leuk dat we online dingen deden zoals spelletjes. Maar ik vind het leuker om
actief met elkaar bezig te zijn en niet allemaal afgezonderd thuis te zitten. Het is online
moeilijker om even met elkaar in tweetallen in discussies te gaan over het onderwerp.
Hierdoor vind ik het ook wat minder interessant.

*Patatje gesponsord door Pieter Bas ter Maat



Voorjaar
Ingrid Hondshorst-Haverkamp

Voorjaar Klein Dochteren

Na een regenachtige winter met storm en
veel wind gaan we richting het voorjaar.
leder jaar en elk groeiseizoen is anders. Vanaf
half februari gaan de eerste boeren het land
weer op, wij wonen dan wel op boerderij de
Hoge Weide, maar de plassen stonden toen
nog in onze weilanden. Geduld is het
toverwoord. Doordat de winter niet echt
koud is geweest, bleef het gras maar

groeien. Toen het droger begon te worden,
besloten we de koeien op de hoogste
stukken te laten voorweiden, zodat het gras
korter was om te bemesten.

De afrastering wordt nagekeken en de koeien
worden dan al wat onrustig in de stal, ze
weten wat er komen gaat, ze ruiken het
voorjaar.

Op vrijdag 4 maart gingen de koeien voor het
eerst naar buiten. We kiezen meestal een
dag dat iedereen thuis is, niet alleen om
samen van het moment te genieten, maar
ook om alles in goede banen te leiden. Want
die eerste dag, dan gaat er nog wel een keer
een koe door de draad en zo ook deze keer.

Het mooie van het starten met weiden in
maart is dat iedereen in de buurt er ook van
kan genieten doordat de bomen en struiken
nog kaal zijn. Al weidend langs de Berkel
levert het schitterende plaatjes op.

We hadden geluk, want het bleef droog en
zo gingen onze koeien de hele boerderij rond
in vier weken tijd . De koeien hadden de wei-
landen mooi kort afgegraasd en het land kon
zo goed bemest worden.

Begin april, net voor de regen, waren we in
alle lage weiden geweest. Het lijkt erop dat
het dit jaar allemaal wat later op gang komt,
maar ik verwacht dat menig boer dit jaar
weinig geduld zal hebben met de regen-
achtige meimaand van vorig jaar in het
achterhoofd. Onze jongens kijken uit naar
Moederdag, want dat weten ze nog van
vorig jaar, toen was het gras gemaaid waar
ze eindeloos mee konden spelen. We
wachten de weerberichten af en laten ons
dit jaar weer verrassen wat de natuur in
petto heeft.




Leesreis door de Bijbel (S

Steven van Campen

I k ga h et a n de rs Dit is de laatste aflevering van mijn leesreis door de

Bijbel. Dat voelt bij deze en gene vermoedelijk als
ontijdig, maar er ligt aan die beslissing wel een

d oen ’ j u I I i e h oeven geboorte ten grondslag: onlangs is namelijk mijn

nieuwe boek verschenen, ‘van ingeving tot

de moed n iet te zingeving, waaraan ik deze fragmenten tot nu toe

heb ontleend.
- Dus als je dat wilt, kun je de verhalen gewoon verder
Ve rl l e Ze n 4 lezen, zelfs in breder (boek-)verband, met meer
context.

Misschien is het moment toch niet zo gek: ik nader
de grens van het oude testament. Daar kan ik deze
serie best mooi mee afsluiten. Bij de profeet
Zacharia komen we zowaar vriendelijkheid tegen:
“Ik ga het anders doen, jullie hoeven de moed niet te
verliezen. Dit is hoe jullie moeten leven: Wees eerlijk
tegen elkaar, heb vrede onderling. Lieg niet, steel niet
en bedenk niet hoe je een ander een hak kunt zetten.
Daar heb ik een ongelooflijke hekel aan. Niet doen!”
Zacharia droomt zijn dromen als een ouderwetse
profeet, met uitleg en al. Er zal vrede zijn; Jeruzalem
hoeft geen stadsmuur meer te hebben, ballingen
komen bevrijd terug en ook andere volkeren zullen
er bij horen.

Helaas... krijgt Zacharia in zijn zevende visioen een
grote houten ton te zien, waarin het kwaad zit. Als
het deksel eraf gaat, blijkt er een vrouw in te zitten!!!
Deksel er weer op en wegwezen ermee, naar
Babylonié.



e

Daar is het toch al een en al slechtheid.
Maar ja, met zulke mannenprietpraat in de
genen is het niet echt vreemd, dat we er
nog lang niet zijn met de gelijkwaardige
positie van de vrouw.

En dan is daar het laatste boek van het OT,
met de profeet Maleachi. Die naam
betekent ‘mijn boodschapper’ Door zijn
mond zegt God dan ook: “Ik stuur mijn
boodschapper vooruit. Hij maakt de weg
voor mij vrij! Hij is degene op wie jullie
wachten.

L

~ Jeruzalem hoeft geen

!rs_fadsmuur meer te hebben

i
=

Hij is al onderweg en zal met name de
priesters zuiveren in hun gedrag. Daarna
kom ik naar jullie toe om recht te spreken.
Ik zal straffen wie overspel plegen, wie
liegt, wie zijn werknemers niet of slecht
betaalt; mensen die wreed zijn voor
weduwen en kinderen zonder vader. En ik
straf de mensen die vreemdelingen geen
recht doen.

Ik zou die opsomming niet zomaar op één
hoop gooien. Maar duidelijk is ze wel.



Fondswerving Witte Kerk

Actiekalender

Onze Klussenactie loopt door tot 1 juni. Dus hebt u een klus te doen in de tuin, een
kleine reparatie aan huis, strijk-of verstelwerk, computerklus? Dan kunt u bij ons terecht.
We vragen € 15,- per uur.

De Wijnverkoop-actie is van start gegaan. Deze actie wordt georganiseerd i.s.m. Wijnhuis
Lochem. Alle wijnen zijn biologisch en van kleine wijnboeren die nog zelf in de wijngaard
werken, waarbij zij vrijwel niets toevoegen of weghalen uit de wijn. De kwaliteit is optimaal.
In de Gudulakerk liggen de komende weken intekenlijsten, waarop u kunt aangeven welke
wijn u wilt kopen. Een uitleg van de wijnen leest u op het formulier. U kunt kiezen voor een
doos met zes flessen naar keuze voor € 45,~, maar ook voor één fles van € 7,50. Als u de
intekenlijst invult, wordt de wijn bij u thuis gebracht en afgerekend. Van elke doos wijn met
zes flessen komt € 10,- ten goede aan het fonds. Wilt u de wijn liever eerst proeven, geef u
dan op voor de wijnproeverij op het Midzomer-Kerkfeest.

Workshop Zingen o.l.v. Els Dijkerman op zaterdag 21 mei van 14.00-16.00 uur in de
Gudulakerk.

U kunt meedoen voor € 10,- per persoon. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd. De
laatste 15 minuten kunnen belangstellenden komen luisteren.

Midzomer-Kerkfeest op zaterdag 18 juni, van 11.00-17.00 uur op het erf van Jan van
Voorst, Boekhorstlaan 2. Er is een rommelmarkt met verschillende afdelingen, er kunnen
inmaakproducten gekocht worden, er is eten en drinken te koop, er zijn activiteiten voor de
jeugd, er is muziek, een wijnproeverij, ijsverkoop, enz. Op 17 juni kunt u uw spullen voor de
rommelmarkt e.d. inleveren bij Jan van Voorst.

U kunt zich aanmelden voor klussen, workshop zingen, of als vrijwilliger bij het
Midzomer-Kerkfeest bij Marian de Hoop via mail, mariandehoop@gmail.com of
telefoon/app op nummer: 06 251 922 21.

Het is ook mogelijk een gift over te maken op rekeningnr. NL29 RABO 03737 11530 t.n.v.
Protestantse Gemeente Lochem, o.v.v. inrichting Witte Kerk.

Resultaten

Voor de Paasstukjes-actie zijn 54
paasstukjes gemaakt, die, na aftrek
van de kosten, bijna € 400,- hebben
opgebracht. Fijn dat er zoveel stukjes
zijn besteld en dat er vrijwilligers
waren voor het uitvoerende werk.
Dank aan ieder!

We hebben van twee mensen € 10,-
ontvangen als gift, waarvoor dank.




Hemelvaartsdag 2022

We zetten de traditie voort en gaan weer de hemelvaartviering buiten vieren bij mooi weer, of in
de ruimte bij de molen bij minder mooie dag. Mogelijk een goed begin van Hemelvaartsdag, een
pitstop en geestelijke op-pepper om er een mooie dag van te maken. Ds. Marcel Zijlstra zal ons
voorgaan en de Chr. muziekvereniging Excelsior uit Barlo (gemeente Aalten) heeft zich bereid

verklaard om deze openluchtdienst op te luisteren.
Deze muziekvereniging bestaat uit 46 leden en de
dirigent is de heer Jan Radstaak. Het is geweldig dat
deze muziekvereniging naar de Zwiepse Molen wil
komen op 26 mei a.s. Na afloop wordt er gecollec-
teerd om de onkosten te dekken en heeft u de
gelegenheid om gezellig koffie of thee te drinken
(voor eigen rekening) met eventueel iets erbij.

Aanvang om 10.00 uur. Bij ongunstig weer kunnen
we naar de binnenruimte bij de molen.

De muziekvereniging zal vooraf al enkele nummers
spelen. U kunt vanaf 9.30 uur al komen om te
genieten van de muziek en mogelijk samen te
zingen.

ledereen is welkom!

De collecte is bestemd voor een project van de
Zwiepse Molen. De eigenaren (Mariska en Gé)
steunen op dit moment een kleinschalig project
in Sri Lanka, waar 45 families geholpen worden
met voedsel, onderdak en lesmateriaal. Mariska
en Gé hebben onlangs nog een scooter gekocht
voor een zuster die werkzaam is bij dit project,
zodat zij mobieler is en de mensen kan bezoeken.

Wim Lammers




Kerkdiensten

Hieronder het overzicht van de diensten.
De diensten worden uitgezonden via
internet: https://kerkdienstgemist.nl,

of scan de QR-code.

Eventuele wijzigingen in de diensten
vindt u in de zondagsbrief.

Zondag 15 mei 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. R. Vedders-Dekker

Zondag 22 mei 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. M. Zijlstra

Donderdag 26 mei 10.00 uur
Zwiepse Molen
Voorganger: ds. M. Zijlstra Hemelvaartsdag

Zondag 29 mei 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. M. Valk

Zondag 5 juni 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J. Lieftink, Heilig Avondmaal
Pinksteren

Zondag 12 juni 10.00 uur Gudulakerk

Ruimteviering

Als uvan plan bent te kijken, leg dan uw
liedboek klaar, zodat u kunt meezingen.

Zondag 15 mei

In de dienst op zondag Cantate (Zingt)
luisteren we naar het gedeelte uit Johannes
13:31-35. In dit gedeelte gaat het over de
liefde. Jezus zegt tegen zijn leerlingen: Heb
elkaar lief. Hij noemt het zelfs een ‘nieuw’
gebod. “Aan jullie liefde voor elkaar zal
iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn"
(vers 35). Je zou kunnen zeggen: we zitten
meteen in het hart van het christelijk geloof.
Is er een woord dat meer centraal staat dan
dat woord ‘liefde’? Geloof, hoop en liefde,
maar de grootste van deze is toch de liefde?
De liefde van Christus gaat niet alleen uit
naar zijn naaste leerlingen, maar veel breder,
naar de menigten, naar hen uit alle steden en
dorpen die bijeengekomen zijn om naar zijn
onderricht te luisteren, en naar allen die God
gemaakt heeft. Deze liefde is niet alleen de
liefde van een inspirerende mens, maar is de
liefde van God die zich in en door hem
openbaart. Deze goddelijke liefde is groeiend,
diepgaand, en brengt daadwerkelijke hoop
die levens verandert. Het is dit soort liefde, de
liefde van degene door wie God aanwezig is
in de wereld, in al haar gekwetstheid en
gebrokenheid, die zowel de kerk als de wereld
in beweging zet.

Zondag 22 mei

Deze zondag, de zesde zondag van Pasen,
lezen we Joél 2:21-27 en Johannes 14:23-29.
De Eeuwige belooft zijn volk dat hij te midden
van hen zal wonen. De profetie in Joél en het
Evangelie naar Johannes getuigen daar op
verschillende wijze van. Volgens Joél moet
heel de schepping dat merken. Zouden we
dat ook kunnen aanwijzen in ons concrete
bestaan? Of blijft het bij vertrouwen op
onvervulde beloften?



Donderdag 26 mei

Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag.

Een bijzondere viering, bij mooi weer zelfs buiten,
bij de Zwiepse Molen. Psalm 47 en het slot van
Lukas 24 staan centraal. Jezus die zijn volgelingen
zegent, terwijl hij aan hun oog onttrokken wordt.
Een afscheid met een bemoedigend accent.
Vierend genieten we daar samen van.

Zondag 29 mei Wezenzondag?

In zijn afscheidsrede zegt Jezus: ‘Ik laat jullie niet
als wezen achter’ (Johannes 14:18). Gek genoeg
heeft deze zondag als bijnaam ‘Wezenzondag’
gekregen. Ons gevoel zegt dus iets anders dan wat
Jezus ons beloofde: we voelen ons verlaten, in de
steek gelaten. We voelen ons misschien verweesd.
Bij die term moet ik denken aan ‘de verweesde
samenleving’ van Pim Fortuyn. Hoe kan Jezus zo
positief zijn? Wat kunnen we van die pleitbezorger
verwachten?

Zondag 5 juni Pinksteren

Vanmorgen lezen we het pinksterverhaal uit
Handelingen 2:1-11 en een gedeelte uit het boek
Ruth. Pinksteren is het feest van de Geest. Maar het
is niet altijd Pinksteren. Vaker is er het hopen op de
Geest, die je leidt en vasthoudt bij wat je in je leven
overkomt.

Zondag 12 juni 10.00 uur
Ruimteviering

De nieuwe paaskaars
Een mooie slanke paaskaars is op Paasmorgen

aangestoken in het bijzijn van heel veel gemeenteleden

en gasten. Of, zoals ds. van Oosten het verwoordde:
Hapelijk mag het licht van de paaskaars ons verlichten
het komende jaar, wat ons ook overkome.

Een paaskaars met weer een mooie afbeelding.
Hermien... wat zie jif in de afbeelding?

Ik zie de regenboog, verwijzend naar het verbond
tussen God en de mens. De duif met het groen in zijn
snavel als teken dat het water bij de Ark van Noach:
'de toekomst ligt voor ons'.

De letters alfa en omega; het begin en het eind.

in

Verder zie ik de nog de (confronterende) nagels in het

kruis, refererend aan het lijden en de opstanding.
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Beelden uit de Witte Kerk

Vaklieden aan het werk in de Witte Kerk

Vandaag is het rustig bij de Witte Kerk. Er is slechts
één man aan het werk, het is Ruben Vonder, hij
heeft zijn eigen voegbedrijf.

Ruben is druk bezig met het uithakken van de
oude voegen. Deels met de slijptol, deels met de
hakhamer. Vervolgens wordt de muur met de
waterslang schoongemaakt om de laatste resten
weg te spoelen; maar ook voor het begin van het
voegen moet de muur vochtig zijn. Anders droogt
de nieuwe voeg te snel op en ontstaan er barstjes.
Ruben: "voeger worden is een kwestie van doen” Er worden hier zgn. gladde voegen aangebracht,
dat gaat ook het snelst. Het voegen van oude
muren is moeilijker dan nieuwbouw.

Ruben is zijn opleiding begonnen in de metaal,
maar heeft de overstap naar de bouw gemaakt.
Het is voor Ruben de tweede kerk die hij voegt,
lang geleden deed hij dat ook bij de kerk in
Bentelo.

Ruben: “Voeger worden is een kwestie van doen.”’

Harold Sterk is bezig met het afwerken. Omdat de
oude kozijnen zijn vervangen door kunststof,
moest er ruimte worden gemaakt in de muur en
isolatie om ze te plaatsen. Met brede kantlatten
ofwel de kantelaaf wordt het weer mooi gemaakt.
De houthandel heeft alleen planken van 90 mm, er
is echter 110 mm nodig. Daarom zaagt Harold
multiplex platen op de juiste maat.

Ook de vensterbank wordt op maat gemaakt met
daaronder een steunplaat. Harold: “Die plaat geeft
extra stevigheid. Stel er gaat iemand in de
vensterbank zitten of er met het ramen lappen op
staan. Dan mag het niet gelijk stuk gaan.”

De vensterbank wordt van hout gemaakt, omdat
dat mooier is in zo'n authentiek kerkgebouw.

Harold: “die plaat geeft extra stevigheid"
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Een aantal grote rolsteigers staan in de vernieuwde
kerkzaal. Daar bovenop staan Johan en Stijn, ze zijn
bezig met het schilderwerk.

Het plafond is inmiddels klaar. Het ziet er keurig uit,
maar het was een hele klus. Eerst is het plafond
gewassen en vervolgens is het geschuurd. De grond-
en afdeklaag is gespoten, dat gaat veel sneller dan
strijken of rollen.

Nu wordt de wand onder handen genomen:
plamuren, afplakken, kitten, voorstrijken en twee keer
afspuiten. Het is water gedragen verf van het merk
Sikkens en is alphacryl mat SF. De hele verfklus duurt
4-5 weken. Een voordeel is dat de kerk helemaal leeg
is, daardoor gaat het sneller.

Hoe lang het zo mooi wit blijft... Johan: “Dat hangt in
grote mate af van hoeveel en hoe vaak er kaarsen
branden.”

Daniél is bezig met het plaatsen van de schuifwand
tussen de kerkzaal en de gemeenschappelijke ruimte.
Er zijn twee stalen kolommen geplaatst waartussen
de rail wordt bevestigd. Ook heeft hij een nieuwe trap
geplaatst om bij het kerkorgel en de bovenzaal te
komen. Hiervoor moest eerst een kozijn worden
gesloopt. De trap is helemaal nieuw en komt uit de
fabriek.

Er is nog veel afwerking nodig, dat zal zeker nog een
aantal weken duren.

Sam legt opnieuw het elektra aan. Alle goten, kabels
en leidingen worden vernieuwd. We hebben nu al
ruim 1000 meter nieuwe kabels getrokken naar
contactdozen en de meterkast. Maar er komen nog
heel veel meters bij voordat het klaar is.

Ik heb ook geholpen met het plaatsen van de nieuwe
verwarmingsketel, het is een zgn. HR-ketel. In de
meterkast is tijdelijk een 380 Volt aansluiting gemaakt
voor de bouwwerkzaamheden. Als dat klaar is, gaat
alles naar 220 Volt.

We hebben nu al ruim 1000 meter nieuwe
kabels getrokken
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Bouwcommissie

Harm Wesselink

Verbouwing Witte kerk:
de eindsprint is (bijna) begonnen

20

Nadat de aannemer in week 8 de verbouwingswerkzaamheden opnieuw heeft opgestart
is er veel gebeurd. Daar zijn ook veel verschillende disciplines bij betrokken. Over de
mensen achter de verbouwing zoals timmerlieden, stukadoors, schilders en installatie-
technici vindt u een apart artikel elders in deze Samenspraak.

Het is opvallend om te zien dat er op een bepaald moment gedacht wordt: de planning
wordt nooit gehaald, terwijl een paar weken later alle stukjes op hun plaats lijken te
vallen en het erop gaat lijken dat de aannemer half juni klaar is. Daarna zullen nog een
aantal relatief kleine zaken als beeld en geluid en aankleding geregeld moeten worden.
De planning is om vanaf september weer gebruik te maken van het gebouw.

Wat is er de afgelopen weken gerealiseerd:

- De nieuwe wanden/tussenwanden zijn allemaal geplaatst en afgebouwd

« De stukadoor is klaar met zijn werkzaamheden

= Eris druk gewerkt aan de installaties: CV, elektra, toiletvoorzieningen

- Er zijn twee nieuwe HR-ketels geplaatst

- De radiatoren zijn gestraald en opnieuw gecoat i.v.m. hergebruik.

« Er is een nieuwe trap geplaatst naar de verdieping van de oude kosterswoning
+ De oude kosterswoning is opnieuw gevoegd

- De kerkzaal is geheel geschilderd

Wat moet er zoal nog gebeuren:

- Afwerken nieuwe entree

« Schilderwerk binnen afronden

+ Witte buitenzijde kerkgebouw
reinigen en opnieuw schilderen

- Keuken plaatsen

« Installatiewerk afronden

+ Alle ruimtes voorzien van dezelfde
PVC vloerbedekking.

Kerkzaal geheel geschilderd Nieuwe trap

Informatievoorziening

Heeft u vragen, we hebben het vaker gezegd, aarzel niet en stel ze gewoon!
Wij beantwoorden deze graag.

E-mail: bouwcommissie@pglochem.nl

t.a.v. Harm Wesselink



Dienen

Het beloofde land

Zaterdag 10 april zijn we gestart, de tuin is geploegd
nadat deze al eerder van mest was voorzien.

Op deze zaterdag zijn ook al de poot-aardappels de
volle grond in gegaan, gevolgd door bieten, wortels,
uien en radijs. Verder is er sla, andijvie en prei
voorgezaaid in de broeibakken om op een later
tijdstip uitgeplant te worden in de tuin.

We hopen op een groeizaam seizoen met een goede
opbrengst. Aan het enthousiasme van de vrijwilligers
zal het niet liggen!

En u weet: helpers zijn altijd welkom!

Hulp aan Oekrainers

De afgelopen twee maanden zijn er in Lochem e.o. circa 200 mensen gehuisvest die
gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld in hun land, slechts 20 uur met de auto rijden
hiervandaan.

Een aantal mensen uit onze gemeente is betrokken bij een groep Oekrainers die
ondergebracht zijn in huisjes op Europarcs (Ruighenrode). Er is onder andere gezorgd voor
leefgeld dat door of via (d.m.v. spontane giften) de Diaconie beschikbaar is gesteld.

Het leefgeld is in de basis geregeld vanuit de (gemeentelijke) overheid. Helaas is ook hier
de bureaucratie weerbarstig en komt de werkelijke uitvoering hiervan maar zeer
moeizaam van de grond. Dan is het fijn om te zien dat er een kerk is die wel snel middels
haar vrijwilligers kan acteren door met contant geld deze vluchtelingen te helpen!

Collecteopbrengsten Diaconie

13-3-2022 Kerk in Actie: noodhulp Oekraine € 808,40
20-3-2022 Kerk in Actie: Indonesié € 171,40
27-3-2022 Kerk in Actie: Missionair werk Nederland € 189,60
03-4-2022 Kerk in Actie: project Bethania Moldavié € 328,10

De actie eerlijke verdeling energiecompensatie heeft een week voor sluiting
van de actie € 4.675,- opgebracht.

Onze dank voor al uw bijdragen.
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Mijn foto

Beatrijs Schaap

Dankbaar naar de Hemel en mensen

Beatrijs heeft vanuit Amsterdam, haar
geboorteplaats, de oorlog van dichtbij meegemaakt.
Niet zo zeer de gevechten in de stad, maar vooral de
razzia's staan op haar netvlies geschreven.

Qok de honger en ongekende armoede tot

vele jaren na de oorlog is zij niet vergeten.

Jaarlijks verzorgt Beatrijs het graf van Edwin Hatch,

een Engelse sodaat, die begraven is op de Nieuwe
Begraafplaats in Lochem.

22

Deze foto is voor mij om meerdere
redenen heel bijzonder.

Hij is gemaakt in Wenen door Gerald
Waller, een Amerikaans oorlogsfoto-
graaf van Time/Life, op het moment
dat er bij het weeshuis ‘Am Himmel’
Amerikaanse hulpgoederen werden
afgeleverd. Dit jongetje was een van
de gelukkigen en hoe blij was hij
daarmee?

Ook ik kreeg schoenen vanuit de
Marshallhulp en was heel trots en blij.
Het fijnste was dat ik eindelijk van

die houten zooltjes met versleten
riempjes of bandjes af was!

Misschien ontroert en inspireert deze
foto mij daarom zo.

En iedere keer als ik er naar kijk, kan ik
me niet anders dan dankbaar voelen
voor al het goede dat ik mijn lange
leven heb mogen ervaren.

Dankbaar naar de Hemel en mensen.




IN MEMORIAM

Tjeerd van der Brug

Zo uit ons leven gegrepen. Nog zoveel te doen.

Tjeerd werd 4 september 1954 geboren in Rotterdam.

Hij was de oudste van zes kinderen (5 zusters) en groeide op in
een harmonieus Gereformeerd gezin. In zijn jeugd ging hij naar
de zondagsschool en volgde catechisatie.

In 1961 verhuisde het gezin naar Apeldoorn. Na een periode als
administratieve kracht gewerkt te hebben bij de rijkspolitie in
Apeldoorn en Nijkerk, volgde hij de politieopleiding in Apeldoorn.
In 1980 begon Tjeerd bij de rijkspolitie in Lochem. In 2001 werd hij
aangesteld bij de regionale recherche in Apeldoorn. Vanaf 2008 tot
zijn pensionering in 2020 was Tjeerd werkzaam bij de afdeling
zeden in Harderwijk. Een politieman met een scherp en objectief
inzicht. In Nijkerk leerde hij Hennie Meijer uit Kollumerzwaag
kennen. In die periode ontstond een relatie, dat leidde tot een
langdurig en gelukkig huwelijk. In dit huwelijk werden twee zoons
en een dochter geboren.

Op 14 februari 2022 trof Tjeerd een hartstilstand, terwijl hij alleen
thuis was. Reanimatie mocht niet meer baten. Tjeerd was een
liefdevolle echtgenoot, vader en opa. Trots op zijn beide
kleinkinderen.

Tijdens de uitvaartdienst in de Protestantse kerk in Laren, in
aanwezigheid van meer dan 150 mensen, bleek hoe zeer het
verdriet over zijn overlijden gedeeld werd. En hoe geliefd en
gewaardeerd hij was. Thema van de overdenking was: “ Een leven
zonder liefde is een zinloos leven.” Paulus zegt in 1 Korintiérs 13,
hoe belangrijk het is, dat je hulp aan anderen uit liefde voor de
medemens moet zijn. In zijn leven toonde Tjeerd grote
betrokkenheid bij de medemens. Niet volmaakt, maar liefdevol,
hulpvaardig, geduldig, met warme oprechte belangstelling.
Vervolgens hebben we Tjeerd naar zijn laatste rustplaats op de
nieuwe begraafplaats in Lochem gebracht. Ongelooflijk trots en
dankbaar voor zijn zorgzaamheid, altijd goede raad en grenzeloze
liefde.

Hennie van der Brug-Meijer
Jelmer, Mirjam en Lars, Harald en de kleinkinderen Sam en Romée.

Luc Fennema




In het vorige nummer van Samenspraak heeft Eric te Loo
(codrdinator uitvaartgroep) informatie gegeven over wat de
uitvaartgroep in geval van een overlijden voor u zou kunnen
betekenen.

Niet bij elk overlijden van een gemeentelid wordt de uitvaart-
groep ingeschakeld, maar in onze kerkelijke gemeente vinden
we aandacht voor alle overleden gemeenteleden wel
belangrijk.

De wijze waarop overleden gemeenteleden afgekondigd en
herdacht werden, was de afgelopen periode niet altijd
duidelijk voor iedereen. Daarom heeft de kerkenraad hier in
zijn vergadering van 28 maart jl. uitgebreid over gesproken en
daarover een besluit genomen. Dit willen we ook met u delen.

Als blijk van betrokkenheid op elkaar wordt het overlijden van
ieder gemeentelid in de kerkdienst afgekondigd en herdacht.
Gemeenteleden krijgen zo de gelegenheid om mee te leven
met de nabestaanden. Deze afkondiging en herdenking
vinden in principe op de eerste zondag na een overlijden
plaats.

Vanuit de uitvaartgroep of het pastoraat wordt voorafgaand
altijd geprobeerd contact te hebben met de nabestaanden
om een en ander af te stemmen.

De wijze waarop wij herdenken is u wellicht bekend. Voor de
duidelijkheid noemen we het hier nogmaals. Er wordt een
steentje gemaakt met daarop de naam, geboorte- en
sterfdatum van de overledene. Tijdens de viering, vodr de
gebeden, nodigt de voorganger de gemeente uit te gaan
staan om te gedenken. De diaken steekt een lichtje bij het
steentje op de liturgische tafel aan met het licht van de
paaskaars. Hierna herdenkt de voorganger de overledene.
Na een moment van stilte brengt de diaken de steen en het
lichtje naar de gedachtenishoek/tafel, terwijl de gemeente
Lied 961 “Niemand leeft voor zichzelf” zingt.



Op eeuwigheidszondag, de laatste zondag
voordat de adventsperiode begint, worden de
namen van alle in het kerkelijk jaar overleden
gemeenteleden genoemd. Nabestaanden
worden uitgenodigd deze viering bij te wonen
en kunnen na afloop het steentje meenemen.

Als kerkelijke gemeente betrokken zijn op elkaar
kan alleen wanneer we op de hoogte zijn van
belangrijke gebeurtenissen in elkaars leven.

In geval van een overlijden hopen wij dan ook

dat u ons daarvan op de hoogte brengt. Dat kan

op verschillende manieren:

- U neemt contact op met de uitvaartgroep als
begeleiding van de uitvaart vanuit de kerk
gewenst is. Dit kan via email
uitvaart@pglochem.nl of
telefonisch 0573 2503 12 of 06 518 967 97

- u stuurt een bericht van overlijden naar het
kerkelijk bureau, per post of digitaal:

Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem of
ledenadministratie@pglochem.nl

Wanneer u ons niet zelf op de hoogte brengt
van een overlijden, ontvangt de leden-
administratie momenteel na ruim een week
bericht vanuit het landelijk registratiesysteem
van de PKN (via de burgerlijke gemeente, GBA).
Afkondigen en gedenken vinden dan ruim na
een overlijden plaats.

Het pastoraat van de PG Lochem staat
open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het
pastorale team via e-mail:
pastoraat@pglochem.nl, of per
telefoon: 06 20 375 573.

Amanda Jansen heeft als coordinator van
het bezoekwerk de telefoon in beheer.
Spreek a.u.b. uw naam in op de
voicemail indien u niet direct verbinding
krijgt. U wordt dan teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even navragen!),
dan kunt u dit doorgeven via boven-
staand emailadres of telefoonnummer.
Amanda Jansen brengt u in contact met
een van de pastores of een bezoek-
medewerker.

Hetzelfde emailadres en telefoon-
nummer kunt u ook gebruiken wanneer
u denkt: ik weet iemand die het zou
waarderen een kaartje te ontvangen van
gemeenteleden. Geef naam + adres én
de reden waarom u dat vindt door en wij
zorgen ervoor dat bij het uitgaan van de
kerk de diaken briefjes met naam en
adres van die persoon heeft, zodat
gemeenteleden die dat willen er één
mee kunnen nemen en een kaartje
sturen.

Via het e-mailadres:
bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die in
aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.
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Uit de kerkenraad

De kerkenraad heeft vergaderd op 28 maart en 28 april.

Er is gesproken over het afkondigen en herdenken van
overleden gemeenteleden. Wie, waar en hoe? Het resultaat
van deze discussie vindt u op blz. 24 van dit blad.
Vervolgens is de communicatie m.b.t. de invulling van de
predikantsvacature besproken. Onze interim-predikant had
hiervoor een uitgebreide toelichting (incl. samenvatting)
geschreven. Deze beide stukken zijn door de kerkenraad
akkoord bevonden. Inmiddels heeft iedereen kennis kunnen
nemen van de samenvatting. De uitgebreide versie is op
verzoek beschikbaar via scriba@pglochem.nl.

Ook is de stand van zaken aangaande de voorbereiding van
het beroepingswerk aan de orde geweest. Op deze pagina
informeert de voorzitter van de kerkenraad u hierover.

De kerkenraad besloot om geen spontane acties door
gemeenteleden binnen de eredienst te laten plaatsvinden.
Mocht u iets willen tonen, mededelen, uitdelen, etc.

neem dan tijdig contact op met de kerkenraad via
scriba@pglochem.nl. In acute situaties neemt de ouderling
van dienst hierover een beslissing.

De kerkenraad heeft besloten om de twee oude paaskaarsen
aan Corien Veenhuizen en aan Klaas Klein Geltink te
schenken.

De nieuwe organisatiestructuur is ook besproken. Deze vindt
u binnenkort op de websiste.

Ds. Zijlstra zal per 1 mei 2022 14 uur per week in onze
gemeente werkzaam zijn. De reden is dat hij in een andere
gemeente een opdracht krijgt die extra tijd vraagt.

Op 12 juni ass. vindt de volgende gemeentebijeenkomst
plaats, direct na de dienst in de Gudulakerk. Over locatie en
onderwerpen wordt u geinformeerd in de zondagsbrief.

Namens de werkgroep Communicatie,
Gerrit ter Maat
Yvonne Lamberts




Beroepingscommissie

In februari heeft de kerkenraad een oproep gedaan om gemeenteleden voor te dragen
die zitting zouden kunnen nemen in de beroepingscommissie. De intentie was om te
komen tot een commissie van zeven leden, waarvan twee uit de kerkenraad en vijf uit
de gemeente. De oproep heeft een lijst van ruim vijftien namen opgeleverd, waaruit
er tien zijn geselecteerd. Daarbij is gekeken naar aspecten als vrouw/man,
jong/minder jong en ervaring met sollicitatieprocedures (wetend dat beroepen geen
sollicitatie is). Dit bleek nog best lastig te zijn. Deze tien mensen zijn benaderd met de
vraag of ze de taak op zich zouden willen nemen. Uiteindelijk hebben vijf personen
positief gereageerd. Vervolgens is de groep bij elkaar gekomen en hebben de leden
nader kennisgemaakt om te zien of er chemie is om samen op te trekken voor deze
opdracht. Dat blijkt het geval.

Graag stellen we de beroepingscommissie dan ook aan u voor: Dienke Geurts
(kerkenraad), Melita Lever, Jan Getkate, Erik te Loo, Dick van Maanen, Johan Meijer en
Remco van Donk (kerkenraad). De commissie zal ondersteuning krijgen van emeritus
ds. J. Kool uit Vorden als consultant.

De eerste stap is goedkeuring te ontvangen van het CCBB (classicale college voor de
behandeling van beheerszaken) en het BMC (breed moderamen van de classis).
Daags na Pasen waren we van beide nog in afwachting. In de volgende Samenspraak
zullen we hierover berichten en ook over de volgende stappen, zodat we u in iedere
stap van dit proces mee kunnen nemen.

Mocht u tussentijds vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar
beroepingscommissie@pglochem.nl.

Namens de beroepingscommissie,
Remco van Donk

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Overleden
25-03-22 Mevr. A. Doorn-van der Grient (15-12-1933)
08-04-22 Dhr. G.H. Evenhuis (14-04-1940)

11-04-22 Dhr. AJ. Lammertink (30-07-1946)

Bericht van geboorte of overlijden,
aanmelding, opzegging en
adreswijziging s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Adreswijziging leden P.G.Lochem
Mevr. D.W. te Velthuis-Haijtink

Dhr. G. Kreunen

Mevr. G. Broeke-Berenpas
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Berichten

Apeldoorn.

Vervolgde kerk

Vietnam - Een manier waarop Open Doors inheemse gelovigen in het
noorden van Vietnam ondersteunt, is door het koeienbankproject, waarbij
een gezin een volwassen koe krijgt. Het eerste kalf gaat terug naar de
‘bank’ en wordt geschonken aan een ander gezin. De volgende kalveren
mag het gezin houden. Sinds het begin van het project in 2016 zijn er 247
koeien weggegeven. Dank de Here God voor de positieve impact van dit
project.

Keej is voorganger en leidt dit project in zijn kerk. “Dit project is van grote
waarde voor de lokale bevolking. Zij zijn van origine veehouders. Ze
zorgen goed voor de koeien. Ik heb gezien dat veel levens van christenen
en niet-christenen ten positieve zijn veranderd door dit project.”

Lokale partners van Open Doors willen dit project ook opzetten in het
midden van Vietnam. Een gezin krijgt de kans om voor een eigen inkomen
te zorgen, een huis te bouwen, kinderen naar school te sturen en elke dag
eten op tafel te zetten.

Wilt u bidden dat dit project op de juiste tijd en de juiste tijd wordt
uitgerold?

Namens de werkgroep, Loes van Maaren

Maria, icoon van genade

De Werkgroep Leren van de Protestantse Gemeente Lochem organiseert
in samenwerking met de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen
op maandag 30 mei 2022 een ontmoetingsavond rond het beste
theologische boek van het jaar 2021, dat als titel heeft: Maria, icoon van genade.

De auteur van het boek is Arnold Huijgen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit

Datum: maandag 30 mei 2022, 20.00 uur

Plaats: Het gebouw van BIC, Noorderwal 17, Lochem.

Toegang vrij, maar vrijwillige bijdrage welkom.

Voor vragen kunt u contact opnemen met activiteiten@pglochem.nl




Deze rubriek wordt samengesteld door de Plaatselijke Commissie van de Gelderse Kerken. In deze rubriek willen we u
met enige regelmaat op de hoogte brengen van nieuws en ontwikkelingen in de Gudulakerk

Dit voorjaar is een eigentijdse ‘erfgoed-leerlijn’ voor basis-
scholen van start gegaan, opgezet door Muzehof Centrum
voor de Kunsten in samenwerking met Erfgoed Gelderland.

Binnen deze leerlijn bezoeken leerlingen erfgoedlocaties.
De elf thema’s, waarin erfgoed en cultuur centraal staan,
zijn verdeeld over acht leerjaren. leder thema bestaat uit
lessen in de klas die de leerkracht zelf uitvoert en een
bezoekles onder leiding van een erfgoedprofessional in de
klas of op locatie.

Een van de 31 ontwikkelde bezoeklessen is ontwikkeld in
de Gudulakerk en is bedoeld voor leerlingen van groep 7.
Tijdens het bezoek van ca. 90 minuten wordt de klas
verdeeld in twee groepen. Een groep beklimt met de
beiaardier de toren en krijgt uitleg over de beiaard.

De andere groep gaat op ontdekkingstocht in de kerk.
De groepen rouleren.

Ervaren vrijwilligers en de beiaardier begeleiden de
leerlingen tijdens hun ontdekkingstocht.

Na de eerste pilot in april waren de reacties van zowel
kinderen als leerkrachten enthousiast. Ze vonden het
geweldig om de kerk uit hun omgeving een keer van
binnen te bekijken.

‘s Avonds kwam er nog een reactie van een ouder dat hun
zoon al wel drie keer hetzelfde verhaal verteld had over de
kerk, omdat hij zo enthousiast was over het bezoek.

De leerkracht geeft aan dat zij wat de leerlingen hebben
geleerd in het kader van haar geschiedenislessen goed kan
gebruiken. Je kunt veel leren uit boeken, maar op deze
manier gaat het nog veel meer echt leven. Daarnaast
spreekt het aan omdat het over hun omgeving gaat. Ze ziet
ook een meerwaarde in de sociale aspecten. Elkaar helpen
op de trappen, samenwerken en hoogtevrees overwinnen.
Op deze wijze wordt aan een nieuwe generatie een mooie
ervaring met ons cultureel erfgoed gegeven.

De Plaatselijke Commissie van de Gudulakerk ondersteunt
dit project dan ook van harte.

Muurichilderingan

Mariakapel open

In verband met de
gewelddadige Russische
inval in Oekraine zal de
Mariakapel in de
St.-Gudulakerk in mei op
woensdagmorgen van
11.00 - 12.00 uur open zijn
om een kaarsje op te steken
voor de vrede.

De Mariakapel in de
St.Josephkerk is open op
zaterdag 11.00 - 16.00 uur
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:

Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl
(woensdag 10.00-12.00 uur)

Correspondentie:
scriba@pglochem.nl

Ledenadministratie:

Bericht van geboorte of
overlijden, aanmelding,
opzegging en adreswijziging
s.v.p. melden aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

Predikant:

Drs. M. Zijlstra, tel. 06 365 337 86
m.zijlstra@protestantsekerk.nl
(dinsdag, woensdag)

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
Amanda Jansen

tel. 06 203 755 73

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Autopool kerkbezoek:

H. van de Kolk, tel. 254047
of 06 282 696 12,
autopool@pglochem.nl

Uitvaartdiensten:

E.te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente
Lochem

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:

www.kerklochem.nl/contact
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zondag 15
maandag 16
dinsdag 17
woensdag 18
donderdag 19
vrijdag 20
zaterdag 21
zondag 22
maandag 23
dinsdag 24
woensdag 25
donderdag 26
vrijdag 27
zaterdag 28
zondag 29
maandag 30
dinsdag 31

woensdag 1
donderdag 2
vrijdag 3
zaterdag 4
zondag 5
maandag 6
dinsdag 7
woensdag 8

De betekenis van de donderdag 9

ijd
“gelikenis: Het zaad is het e
woordvan God.

Lucas 8:11

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni

Jeremia 36:27-32
Psalm 93
Jeremia 37:1-10
Jeremia 37:11-21
Jeremia 38:1-13
Jeremia 38:14-28
Psalm 129
Jeremia 39:1-10
Jeremia 39:11-18
Jeremia 40:1-6
Jeremia 40:7-16
Psalm 57
Jeremia 41:1-10
Jeremia 41:11-18
Jeremia 42:1-12
Jeremia 42:13-22
Jeremia 43:1-13

Jeremia 44:1-10
Jeremia 44:11-19
Jeremia 44:20-30
Jeremia 45:1-5
Psalm 147

Lucas 7:18-35
Lucas 7:36-50
Psalm 105:1-22
Psalm 105:23-45
Lucas 8:1-8
Lucas 8:9-21
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Toen is hij opgevaren

Toen is hij opgevaren.

Zijn tijd op aarde was voorbij,
zijn drieéndertig jaren.

Nu was hijhoog en vrij.

Ons heeft hij nog gezegend

en uit het treuren op doen staan
en uitgezonden langs de wegen
die hij was afgegaan.

En nu gaat het beginnen:

hij liet aan ons per testament

de wereld om voor hem te winnen
tot zij de Vader kent.

Wij staan op eigen benen

en straks wanneer zijn heilig vuur
ons heeft veroverd en doorschenen
is het ons eigen uur.

Tot hij zal wederkomen

is ons zijn aarde toevertrouwd

om te herscheppen naar zijn dromen:
een stad door God gebouwd.

Wij zullen met hem varen omhoog,
zijn nieuwe hemelin,

een eeuwigheid van nieuwe jaren.
Dit is maar een begin.

Michel van der Plas




