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Meditatie

Ds. Marcel Zijlstra

De hoop van Pasen

Terwijl ik schrijf, woedt de oorlog in Oekraine al ruim drie weken.
Verschrikkelijke nieuwsberichten en -beelden van geweld, dood en verderf
bereiken je. Het leidt — zacht uitgedrukt — tot nogal wat onmacht en de
emoties die daarbij horen. Daar moet je enerzijds mee leren leven.

Dat de dingen in het klein, maar nu ook geopolitiek groot, niet zo lopen

als je graag wenst.

Een mens is niet alleen volgens de Bijbel een sociaal wezen, dat een goede,
vreedzame verbinding met de medemens nodig heeft. Als daar geen
ervaring meer van is, dan wordt het heel eenzaam en onherbergzaam -
onleefbaar! Denkend aan het lijdensevangelie: Jezus heeft dat lichamelijk en
geestelijk ervaren aan het kruis. Van de mensen en God verlaten — hangend
tussen hemel en aarde. Waar je dat vandaag ervaart, sta je dus niet alleen.
En als Jezus in die ervaring Psalm 22 citeert, dan is er niet enkel een
wanhoopskreet. Psalm 22 getuigt ook van een diep vertrouwen als alles
donker en ellendig is. Een vonkje hoop, dat diep van binnen zit. Niet
maakbaar, wel ontvangbaar en daarin kwetsbaar en krachtig tegelijk.

Jezus sterft aan de gevolgen van het onrecht dat Hij moet dragen.

Maar dat is in de evangelién niet het einde van het verhaal. Al voor zijn
sterven klinken in het Evangelie naar Johannes woorden die daarop duiden:
Jezus' kruisiging is zijn 'verhoging’ (Joh. 3:14; 8:28; 12:33-34). Het is zijn
overwinning. En op het laatste moment aan het kruis zegt Hij volgens
Johannes 19:30: ‘Het is volbracht;, wat je vanuit het Aramees kunt vertalen
met: ‘de vrede is aangebracht’ Op de derde dag wordt het dan Pasen. Dood,
verderf en onrecht hebben niet het laatste woord. Het nieuwe leven in de
vrede (sjaloom) van de levende Heer overwint. Maar er is wel een weg van
radicale vernieuwing voor nodig. In het klein en ook geopolitiek groot moet
het Koninkrijk van vrede en recht zich nog een weg banen. Het is er vandaag
al, maar beslist nog niet overal. Mij geeft dat bij alle onmacht ook hoop.

En volgens mij is het ook goed wanneer wij daar zo vreedzaam mogelijk voor
opstaan. Leven in en uit de hoop van Pasen.
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Gesprek van de dag

Jan Dinkelman

Kindernevendienst

Reinette Dijkmans is een van de leidsters.

Reinette woont samen met haar man en vier kinderen dicht bij de Berkel. Zij is
geboren in Nunspeet maar woont nu al weer geruime tijd met haar gezin in Lochem.

Hoe geefjijinvulling aan de dag?

Ik ben gastouder. Dat wil zeggen dat ik
oppas ben voor kinderen van 0-4 jaar.

Dat doe ik drie dagen per week en
sommige dagen komen de eerste kinderen
al om 6.30 uur in de morgen. Maximaal

mag ik vijf kinderen gelijk in huis hebben
van die leeftijd.

Voordat ik hiermee begon, heb ik eerst een
opleiding gedaan. Dat is ook een vereiste.
Naast een gedeeltelijke zorgopleiding
moet er ook een pedagogische opleiding
bij zijn. Als de kinderen op vierjarige
leeftijd naar de basisschool gaan, moeten
ze wel enige kennis bezitten. Zo leer ik ze
tellen, kleuren, knutselen en op de stoel
zitten.

Maar het is zeker niet de hele dag lesgeven,
het grootste gedeelte van de uren spelen
ze lekker of ik neem ze mee naar het
hertenkamp, de eendjes op Berkeloord of
een speeltuintje in de buurt.

Dus kinderen vind je leuk?

Zeker, het werk geeft mij veel plezier.

Het is voor mij dan ook logisch dat ik actief
ben bij de kindernevendienst van de kerk.
Ook de aanwezige kinderen genieten
ervan.

Door de corona hebben we lange tijd op
een laag pitje gedraaid. Echter, de 'Ark van
Simon en Sara'-vieringen zijn wel steeds
doorgegaan. Deze vieringen zijn zes tot
zeven keer per jaar op de zondagmorgen.
Zolang de verbouwing van de Witte Kerk
nog gaande is, wijken we uit naar elders.
Meestal een school in Lochem. Het is erg
gezellig met al die kinderen die altijd
enthousiast meedoen.



We beginnen de dienst steeds met een
spelletje, dat kan tikkertje zijn of een
raadspel wie familie van wie is. Vervolgens
wordt verteld wat we het komende uur
gaan doen en dan beginnen we met ons
welkomstlied: 'Welkom in de Ark' Bij het
Bijbelgedeelte maken we gebruik van een
thema, vaak passend bij het jaargetijde.
Soms gebruiken we hierbij een filmpje van
de EO 'Uit de Schatkist' of we gaan een
Bijbelverhaal uitbeelden met de aanwezige
kinderen. De kinderen genieten er enorm
van om daaraan mee te doen.

Daarna steken we een kaarsje aan en mag
iedereen vertellen waaraan ze de afgelopen
week veel hebben gedacht. Veel onderwer-
pen worden hierbij genoemd: een baby
geboren, een verjaardag, een zieke oma of
buurvrouw, corona of een poes gekregen.
Zingend sluiten we de morgen af met het
liedje 'Dank U voor deze ochtend.

Met hoeveel geven jullie daaraan leiding?

We hebben een groep van zes moeders
(Linda, Annelies, Nathalie, Hester, Marion en
ik). Elke keer zijn er vier aanwezig als
leiding.

De volgende keer (10 april) zal het thema
'Palmpasen’ zijn.

N

De vorige keer was ons thema de
‘Stamboom’.

Erg leuk om te horen hoe de kinderen
daarover nadenken en er soms wel tot drie
generaties terug worden genoemd.

Als leiding hebben we toen ook de
stamboom van Abraham geprojecteerd.

Hoe brengen jullie het onder de aandacht van
de kinderen (en ouders)?

Er worden flyers gemaakt, die worden op de
scholen verspreid. Op de zondagsbrief staat
het vermeld. En voor 10 april staat het nu
ook in de Samenspraak.

Vorige keer waren er vijftien kinderen,
hopelijk zijn er met Palmpasen wel twintig,
of nog een paar meer.

Simon en Sara gaan op zondag 10 april weer op reis. Ga je mee?

Op zondag 10 april is er weer een viering van de Ark van Simon en Sara.
Thema dit keer is PalmPasen. We zingen liedjes, lezen een Bijbelverhaal
en doen leuke spelletjes. De vieringen zijn voor kinderen van 4 tot 12
jaar. De viering start om 10.00 uur, eindigt om 11.00 uur en vanaf

9.30 uur zijn de deuren geopend.

De locatie is Basisschool de Rank, Currieweg 21 in Lochem.

Wil je eens komen kijken? Doen! En kom aan boord!




”...Eigenlijk ben
ik een verbinder
of bruggenbouwer”



De vrijwilliger

Melita Lever

Jan Dinkelman

Met Melita Lever kun je over veel zaken spreken die betrekking hebben op onze kerk.
Om er maar een aantal te noemen: Ruimteviering, Dienst van Heelheid en Gebed, lectoraat,
Inspiratiegroep... en dan is ze ook nog voorzitter van de Taizé-commissie en zingt ze in het

Taizé-koor.

Melita, wat doe jij nog meer?

Ik werk als verpleegkundig specialist bij een
huisartsenpraktijk in Markelo. Daar heb ik
mijn eigen werkruimte en spreekuur.

Ik heb een vreemde tijd achter mij liggen, de
corona was heel vervelend. Natuurlijk in de
eerste plaats voor de mensen die het betrof.
Voor mij was het contact met de patiént zo
afstandelijk. Soms moesten zeer indringende
vragen rondom de behandeling van het
levenseinde gesteld worden die je eigenlijk
niet telefonisch wilt doen, maar het kon echt
niet anders.

Daarnaast ben ik consulent voor de HCDO
(Huisartsen Cooperatie Deventer en
Omstreken). Hier gaat het over beleid,
kwaliteit van zorg, nascholing voor alle
huisartsen en de bijbehorende praktijken.
Ook gebeurt het met regelmaat dat ik de
"tussenpersoon’ ben tussen arts en patiént,
om de juiste behandeling en medicatie te
vinden. Voor mij betreft het veelal patiénten
met diabetes of hart- en vaatziekten. Dus
eigenlijk ben ik een verbinder (of
bruggenbouwer).

Dat 'verbinden' kun je mooi gebruiken als
vrijwilliger op zoveel terreinen.

Ja... eigenlijk wel.

In Lochem zijn al twintig jaar Taizé-vieringen.
We hebben drie Taizé-vieringen per jaar,
waarin we het jaarthema van Taizé
wereldwijd volgen. Het thema voor 2022 is:
“Dragers van eenheid worden”. In de jaarbrief
worden ook schriftlezingen aangereikt.

Naast de drie vieringen is er ook in november
een Ruimteviering in de sfeer van Taizé en in
februari een Vesper.

Het is mooi om te zien dat er bij deze
verschillende Taizé-vieringen weer heel
andere mensen in de kerkdienst komen, uit
Lochem, maar zeker ook uit de regio.
Daarnaast ondersteunen we met onze
Taizé-zanggroep sommige kerkdiensten,
zoals de Dienst van Heelheid en Gebed.

De Taizé-vesper vind ik ook heel bijzonder,
met een mooi aangeklede kerk en veel
brandende kaarsjes en prachtige muziek.
Dat geeft een speciaal gevoel van rust.

We hebben een eigen 'lcoon van Taizé, die
plaatsen we steeds bij de kaarsjes.

Onze commissie bestaat uit drie personen,
maar input van anderen kunnen we zeker
gebruiken. Gelukkig gebeurt dat ook wel,
maar soms vragen we zelf iemand die ons wil
bijstaan.

Taizé-vespers vind ik
ook heel bijzonder

Hoe zet je zo'n Taizé-viering op?

Meerdere kerkelijke gemeenten hebben we
eerst bezocht. In Joppe, Haaksbergen en
Ermelo hebben we gekeken wat we over
zouden kunnen nemen voor onze
toekomstige vieringen.

Ook zijn we in 2015 met onze Taizé-groep
naar Taizé geweest. Het is een klein plaatsje
in midden Frankrijk.



vervaolg

Taizé is geen kerk, maar een beweging

van gelovigen uit en voor alle christelijke
kerken.

Taizé trekt ieder jaar duizenden jongeren
uit heel de wereld die een week Taizé willen
ervaren. Er zijn dan dagelijks drie korte
vieringen met veel zang begeleid door
piano, viool, dwarsfluit of het Taizé-koor.
Daarnaast zijn er stiltemomenten en het
aansteken van kaarsen.

We hebben daar ook een gesprek aange-
vraagd met een van de broeders en hebben
uitleg gegeven hoe wij invulling geven aan
onze vieringen in Lochem. Het antwoord
dat we kregen was dat we goed bezig
waren in de geest van Taizé en dat we zeker
vrijheid moesten nemen met de invulling
van de vieringen. Dat gaf ons een mooie
boost.

In Taizé zit je gewoon op de grond tijdens
de viering. Die mogelijkheid hebben we in
Lochem ook een keer gegeven. Naast de
stoelen in de kerk hadden we kussens op
de grond gelegd om op te zitten. Dan zie
je dat (jongere) mensen dat ook doen.

Hoe zie jij de toekomst na twee jaar
kerkdiensten met weinig mensen?

Misschien zijn door de corona mensen
afgehaakt om nog naar de kerk te komen,
misschien blijven ze onze online-kerk-
diensten bezoeken. Dat kan met leeftijd of
gezondheid te maken hebben. Daar staat
tegenover dat we wel veel mensen op die
manier bij de kerk betrokken hebben
gehouden.

Dan is de Witte Kerk nog niet klaar, iets wat
ook niet in ons voordeel is alhoewel de
Gudula een prachtige kerk is om samen te
komen. Als de Witte Kerk klaar is zie ik wel
mogelijkheden; een nieuw gebouw...

Het jaarthema 2022 van Taizé is:
Dragers van eenheid worden

Zoeken naar eenheid, ervoor zorgen
dat mensen zich met elkaar
verbonden voelen - dat is een van
de grootste uitdagingen van onze
tijd. Onze huidige tijd wordt
gekenmerkt door tegenstrijdige
ontwikkelingen. Enerzijds zijn we er
ons steeds meer van bewust
hoezeer wij als mensheid met elkaar
en met de rest van de schepping zijn
verbonden.

De coronacrisis heeft ons opnieuw
doen beseffen dat wij elkaar nodig
hebben. In verbinding worden wij
betere mensen.

een nieuw begin, nieuwe inspiratie en
ook mogelijkheden om ook naast de
zondagmorgen ook in de week samen
te komen. Het blijft hard werken met
elkaar om dragers van eenheid te
blijven, daar hebben we elkaar bij
nodig.



In de komende maanden
willen Jan Willem Drost
en Toos de Zeeuw elkaar
—en u, beste lezer —
deelgenoot maken van
enkele gedachten over
zaken van kerk en geloof.

briefwisseling

Beste Toos,

Vorige maand spraken we af elkaar eens een brief te schrijven over iets wat
ons bezighoudt als het om kerk en geloof gaat. Lange tijd — en voor een deel
nog wel — is de Bijbel als Woord van God leidraad geweest. Of dat ‘Woord
van God' nu letterlijk de tekst van de Bijbel was of ergens in die woorden te
vinden was, daarover wil ik het nu niet hebben. Het gaat me erom dat de
woorden van de Bijbel bestudeerd worden en werden en dat daarover wordt
gepreekt. Het Woord moet ons uiteindelijk het geloof duidelijk maken.

Afgelopen week was ik met een collega in gesprek over een preektekst. Het
was een tekst waarin ik nogal vastgelopen was. Ergens in dat gesprek zei hij
met een lach: ‘Maar Jan Willem, de evangelisten hebben natuurlijk niet
zitten wikken en wegen wat ze op papier zouden zetten. Die hebben echt
niet gedacht: ‘Dit is voor de eeuwigheid. En ze konden zich zeker niet
indenken dat we hier 2000 jaar later nog hard op zouden studeren. Dus je
mag het best een beetje met een korreltje zout nemen

De collega suggereert dat het om woorden gaat die op dat moment in die
situatie actueel waren. En schrijvers van die woorden waren zich er
helemaal niet van bewust dat ze ‘woorden voor de eeuwigheid’ schreven.
Maar zo zijn ze in later tijd wel begrepen en uitgelegd. En daardoor zijn er
ook ongelukken gebeurd. Zo kon het Evangelie van Johannes de
voedingsbodem worden voor antisemitisme, alleen omdat Johannes de
Joden'voor Jezus’ dood verantwoordelijk hield. Maar Johannes sprak
badinerend over ‘de Joden, omdat de mannen van de synagoge op dat
moment zijn gemeente bedreigden. Dus moeten wij die woorden inderdaad
iets minder serieus nemen, lijkt me.

Als we bijbelse woorden zo beschouwen, worden het meer woorden van
toen, waarin misschien fets oplicht van nu en waarschijnlijk vaak ook niet.
Maar Toos: als we die woorden zo lezen, wordt de Bijbel dan niet gewoon
een bibliotheek vol fictie- en non-fictie-boeken? Kunnen bijbelse woorden
dan tiberhaupt nog wel gezag hebben?

Ik hoop dat je je licht over deze vraag kunt laten schijnen.

Hartelijke groet,

Jan Willem

Wilt u reageren, of meeschrijven aan deze briefwisseling? Dat zien we graag! Stuur uw brief of mail
aan het redactieadres achter in dit blad (blz. 30) onder vermelding van ‘briefwisseling’




Woorden schieten tekort

Als wij denken aan de oorlog

Zoveel levens worden verscheurd

Er is zoveel verloren

Wij denken aan de tijden
dat alles anders was

Wij voelen de pijn

van het onrecht dat over

Oekraine is gekomen

Wij zien donkere nachten
zware gedachten

Van dood, gemis en verdriet
Wij vergeten de Oekrainers niet
Hopen dat het gauw weer anders wordt.
Wat een voorrecht hebben wij toch

Om in vrijheid weer samen te mogen komen
En het woord van Uw machtige Heiland

te mogen ontvangen.

Henk Bruil
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warsbalk

Hebt u dat ook wel eens?

Die, destijds, overbekende openingszin van ds. Gremdaat (Paul Haenen) kwam
spontaan bij mij op, toen ik in de krant las ‘kansen voor een gastvrije toekomst'’

in plaats van wat er werkelijk gezegd werd: ... gasvrije toekomst’ Twee heel
actuele, acute items waarbij mijn persoonlijke voorkeur me kennelijk liet lezen
wat er niet stond.

Ongetwijfeld heb jij dat ook wel eens. En als je dat nog niet hebt gemerkt, dan
moet je er maar eens extra op gaan letten. Het gaat inderdaad heel onbewust.
Maar wat een letter, een woord, onze woordkeus kan bewerkstelligen, dat is

niet mis.

Heb jij dat ook wel eens, dat je iets zegt, onschuldig maar niet echt handig, en
dan komt dat totaal anders over. En dan de moeite die je moet doen om dat weer
recht te breien. Dan hoop je dat het voorbij is, maar ja, zeker de eerste tijd alleen
nog maar afwezig, niet echt weg.

Zo liet ik mij een tijdje terug tegen iemand ontvallen, dat iedereen zich moest
laten vaccineren. Niet alleen aan jezelf denken, maar ook aan de ander. Nou, dat
viel niet bepaald in goede aarde. Het onderwerp is ook moeilijk te bespreken.
Maar ja, ‘moeten’..dat is me inderdaad zo'n woord, zeg. Vanaf onze geboorte
trekken de commerciéle krachten al aan ons met dat woord: zo moet je er uitzien,
je moet dat en dat doen, anders hoor je er niet bij, ben je niet van deze tijd,
jammer hoor. Daar ben ik intussen behoorlijk allergisch voor geworden en dan
gebruik ik dat woord nota bene zelf.

Woordkeus, ja, wanneer zeg je bijvoorbeeld ‘maatschappij’ en wanneer
‘samenleving’?

Ik denk, dat mensen gedijen bij verbondenheid, zingeving, de omgang met
eindigheid en vrijheid; in een samenleving dus. Maar, helaas, onze maatschappij
heeft het over maakbaarheid, meetbaarheid, controleerbaarheid, geluk als keuze.
(Dit rijtje heb ik van de psychiater Jim van Os en ik ben het zeer met hem eens.)

Heb jij dat ook wel eens, dat je daar mistroostig van wordt? Van die maatschappij
dan, bedoel ik?

Mistroostig, ik zou bijna zeggen: weer zo'n woord waar iets mis mee is. Troost en
mistroost, zoiets als hoop en wanhoop. Maar waarom zou ik het niet lezen als: de
mis die troost. Ja, dat is toch positief, dat is toch waarvoor we naar de kerk gaan?
De viering die troost biedt?

Voor alle duidelijkheid: Pasen vieren we in de mis. Wat een troost! Daar kunnen we
uit leven. Mijn vader zei lang geleden nogal eens: let op je woorden, jongen.

Tja, laten we alsnog toch nog maar naar hem luisteren, al is het wat mij betreft
wat laat geworden.

Steven van Campen



In onze gemeente is pastoraat niet alleen iets van dominees en
ouderlingen, maar van de hele gemeente. Onderling pastoraat
is ‘omzien naar elkaar’ We leven met elkaar mee als gemeente-
leden. Eigenlijk is dat het hart van het kerk-zijn, zo staat het op
onze website. En dat gebeurt veel in onze gemeente.

Er zijn bezoekmedewerkers die ouderen bezoeken. Er zijn ook
‘gewone’ gemeenteleden die oor en oog hebben voor elkaar,
die horen dat iemand ziek is geworden of in het ziekenhuis is
gekomen, die weten of iemand vaak alleen is of een ver-
drietige periode doormaakt, die gewoon op bezoek gaan

om een praatje te maken. Veel gemeenteleden vinden het
belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, in en na een
kerkdienst of bij een activiteit door de week, maar ook op
straat of bij elkaar thuis, spontaan en onverwacht. Dan ont-
staat zomaar een gesprek over de gewone dingen van het
leven, over wat ieder bezighoudt of over iets wat moeilijk is.
Het is een opdracht van de kerkelijke gemeente om met elkaar
verbonden te blijven. Dat lukt niet altijd, bijvoorbeeld omdat
er geen predikant is of omdat het niet zo goed georganiseerd
is op een bepaald moment. Gelukkig blijven mensen dan
actief om elkaar op te zoeken.

Het kan wel eens gebeuren dat er iemand wordt ‘vergeten,
omdat we het niet weten van elkaar, omdat het niet opge-
merkt wordt. Dat kan verdrietig zijn als je het eigenlijk wel
hoopte of verwachtte. Mensen vragen niet graag iets voor
zichzelf. Afhankelijkheid van een ander ligt ons niet zo, dat
zeggen veel ouderen die in deze fase komen. En als je denkt
dat het om iets ‘gewoons’ gaat omdat veel mensen het
meemaken, zoals verdriet en het gemis van een geliefde, je
alleen voelen of je zorgen maken om iets, vraag je niet snel
om aandacht. Toch is het goed om hulp of aandacht te vragen.
Een ontmoeting met een ander die naar je luistert, die aan-
dacht geeft op een moment dat je het nodig hebt, kan de
situatie waarin je zit wat lichter maken. Misschien wil je dan
niet meteen de dominee bellen, maar ben je blij met een
liefdevol mens die even bij je zit en je aanhoort, die geen
oordeel heeft of adviezen geeft.



Dat kan maken dat je je opeens wat lichter voelt.

Dat kan niet iedereen, je moet er wat
‘voelsprieten’ voor hebben, maar er zijn vele
gemeenteleden die dat wel kunnen.

Ik denk aan onze bezoekmedewerkers die, als
het goed is, vertrouwelijk met de inhoud van
het gesprek omgaan. Je kunt natuurlijk ook de
pastoraatstelefoon bellen. Denk niet dat je dan
te veel aandacht voor jezelf vraagt, maar laat
weten dat je behoefte hebt aan een luisterend
oor, aan aandacht voor jou, aan een vertrouwe-
lijk gesprek. Als je van iemand anders weet dat
er ziekte, ziekenhuisopname of een probleem is
en je hebt toestemming gevraagd om dat te
mogen delen, kun je de pastoraatstelefoon ook
bellen. Dan schakelt Amanda Jansen als
coordinator de bezoekmedewerker of één van
de pastores in. Doen dus!

Bij ons thuis

Op vrijdagmiddag 18 maart jl. was er aan de
Keppelskamp 30 een gezellige
Bij-ons-thuis-ontmoeting. Onder het drinken
van een kopje thee of koffie kwamen we al
gauw met elkaar in gesprek over onze
levenslopen. Waar iedereen gewoond heeft,
welk werk we hebben gedaan en wat we nu
nog doen. Bijzonder om te ontdekken dat er
raakvlakken zijn in elkaars leven en dat er ook
onverwachtse kanten zijn. Een mooie manier
om elkaar wat beter te leren kennen.

Hanneke en Herma Brinkhuis

Het pastoraat van de PG Lochem staat
open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het
pastorale team via e-mail:
pastoraat@pglochem.nl, of per
telefoon: 06 203 755 73.

Amanda Jansen heeft als coordinator van
het bezoekwerk de telefoon in beheer.
Spreek a.u.b. uw naam in op de
voicemail indien u niet direct verbinding
krijgt. U wordt dan teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even navragen!),
dan kunt u dit doorgeven via boven-
staand emailadres of telefoonnummer.
Amanda Jansen brengt u in contact met
een van de pastores of een bezoek-
medewerker.

Hetzelfde emailadres en telefoon-
nummer kunt u ook gebruiken wanneer
u denkt: ik weet iemand die het zou
waarderen een kaartje te ontvangen van
gemeenteleden. Geef naam + adres én
de reden waarom u dat vindt door en wij
zorgen ervoor dat bij het uitgaan van de
kerk de diaken briefjes met naam en
adres van die persoon heeft, zodat
gemeenteleden die dat willen er één
mee kunnen nemen en een kaartje
sturen.

Via het e-mailadres:
bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die in
aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.



Hemelvaartsdag

We zetten de traditie voort en houden zo mogelijk
weer de hemelvaartviering buiten, bij de Zwiepse
Molen op 26 mei a.s. Mogelijk een goed begin van
Hemelvaartsdag, een pitstop en geestelijke oppepper
om er een mooie dag van te maken. Ds. Jan van Pijkeren zal ons voorgaan en de Chr. muziek-
vereniging Excelsior uit Barlo (gemeente Aalten) heeft zich bereid verklaard om deze openlucht-
dienst op te luisteren. Deze muziekvereniging bestaat uit 46 leden en de dirigent is de heer Jan
Radstaak. Geweldig dat zij voor ons naar de Zwiepse Molen willen komen. Aanvang om 10.00 uur;
bij ongunstig weer kunnen we naar de binnenruimte bij de molen.

Na afloop wordt er gecollecteerd en heeft u de gelegenheid om
gezellig koffie of thee te drinken voor eigen rekening met
eventueel iets erbij.

ledereen is welkom!

De collecte is bestemd voor een project van de Zwiepse Molen.

De eigenaren (Mariska en Gé) steunen op dit moment een kleinschalig
project in Sri Lanka, waar 45 families geholpen worden met voedsel,
onderdak en lesmateriaal. Mariska en Gé hebben onlangs nog een scooter
gekocht voor een zuster die werkzaam is bij dit project, zodat zij mobieler
is en de mensen kan bezoeken.

Vervolgde kerk

Burkina Faso, daar woonden jarenlang aanhangers van verschillende godsdiensten in harmonie samen. Tot radicaal-islamitische
groeperingen steeds meer invioed kregen. De afgelopen jaren nam jihadistisch geweld snel toe. Extremisten hebben de zwakte van
de regering tijdens de coronacrisis uitgebuit om de infrastructuur van het land in handen te krijgen. Honderden kerken sloten
inmiddels hun deuren hierdoor. Veel christenen ontvluchten hun huizen vanwege extremistische aanvallen. Er zijn meer dan 1
miljoen binnenlandse ontheemden in Burkina Faso, onder wie veel christenen. Bid voor deze medemensen in nood, nu er ook
voedseltekort op Afrika afkomt door het oorlogsgeweld in Oekraine.

Namens de werkgroep, Elly Blaauw




Fondswerving

In de vorige Samenspraak berichtten wij u al over alles wat we willen doen om fondsen te
werven voor de inrichting van de Witte Kerk. Hieronder volgt nog eens onze actiekalender.

Actiekalender

1. Klussenactie van 14 maart tot 1 juni.
U kunt een aanvraag doen voor klussen in en om het huis: tuinwerk, kleine reparaties, strijk- en verstelwerk, boodschappen
doen enz. U betaalt hiervoor €15,- per uur.

2. Paasstukjesverkoop: bestellen is mogelijk t/m vrijdag 8 april.
De stukjes zijn af te halen bij Jan van Voorst op de Boekhorstlaan 2, op donderdag 14 april tussen 10.00-16.00 uur. Mocht het

voor u echt niet mogelijk zijn een stukje op te halen, dan kan het bij u thuis bezorgd worden.

oY

Paasstuk 1- Prijs: €17,50 Paasstuk 2 - Prijs €25,- Paasstuk 3 - Prijs €10,-

3. Koek- en Taartdag: op zaterdag 7 mei (de dag voor moederdag).
Tussen 14.00 - 16.00 uur zijn koek en taart te koop in de hal van de Gudulakerk. Mocht het voor u echt niet mogelijk zijn het
gebak op te halen, dan kunnen we het ook bij u thuis bezorgen.

4. Workshop zingen onder leiding van Els Dijkerman op zaterdagmiddag 21 mei van 14.00 - 16.00 uur.
U kunt meedoen voor €10,- per persoon. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd. De laatste 15 minuten kunnen
belangstellenden binnen komen luisteren.

5. Groot Midzomer-Kerkfeest op zaterdag 18 juni, van 11.00 - 17.00 uur op het erf van Jan van Voorst.
Er zal een rommelmarkt zijn en een stekjeshoek; jams en chutneys, koffie, thee en soep voor directe consumptie zijn te
koop; er zijn activiteiten voor kinderen, er is muziek en een wijnproeverij met wijnverkoop.

Wij zoeken

Voor de klussenactie: mensen die handig zijn met werk in de tuin, reparaties in huis, Aanmelden en bestellen voor alle

schoonmaak-, strijk- en verstelwerk, boodschappen doen, computerwerk, enz. acties via mail

Voor de paasstukjes: een enthousiaste groep mensen die op maandag 11 april om 13.00 mariandehoop@gmail.com en via

uur bij Jan van Voorst aan de slag gaat om de stukjes te maken, tijdens een workshop o.l.v. Whatsapp of telefoon op nummer:

Ruth Teerds. 06-251922 21 (Marian de Hoop).

Voor de koek- en taartactie: bakkers! U kunt uw baksels brengen op zaterdag tussen

13.00- 14.00 uur in de hal van de Gudulakerk. Wel graag van tevoren aanmelden. Natuurlijk kunt u ook een gift doen,

Voor het Midzomerfeest: Bewaar a.u.b. uw goede spullen en boeken die u weq wilt doen door overmaking op rekening

voor de rommelmarkt. En verder: vrijwilligers willen meehelpen bij de organisatie.. NL29RABO 0373711530 tn.v.
Protestantse Gemeente Lochem,

De werkgroep fondswerving, o.v.v. Inrichting Witte Kerk.

Roos Dieker, Jan van Voorst, Gonny Dros, Gerrit Wullink, Rina Boomsma en Marian de Hoap.
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Kerkdiensten

Hieronder het overzicht van de diensten. De
diensten worden uitgezonden via internet:
kerkdienstgemist.nl of scan de QR-code. Lees de
zondagsbrief voor de meest actuele informatie.

Zondag 10 april 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J. Kool Palmzondag

Donderdag 14 april 19.30 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. H. Stolk Witte Donderdag,
Heilig Avondmaal

Vrijdag 15 april 19.30 uur Gudulakerk
Voorganger: pastor N. Swen Goede Vrijdag

Zaterdag 16 april 22.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J. van Pijkeren Stille Zaterdag

Zondag 17 april 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. R.A. van Oosten Palmzondag

Zondag 24 april 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. B. Bos

Zondag 24 april 19.00 uur Gudulakerk
Vespers

Zondag 1 mei 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. Fokkelien Qosterwijk

Woensdag 4 mei 19.30 uur Gudulakerk
Voorganger: pastoor H. Scheve
Dodenherdenking

Zondag 8 mei 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. M. Dijkstra

Zondag 15 mei 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. R. Vedders-Dekker

Als u van plan bent te kijken, leg dan uw
liedboek klaar, zodat u kunt meezingen.

Zondag 10 april Palmzondag

Even was Hij een hype. Even lag Zijn naam op
ieders lippen en werd Hij alom toegejuicht. Er
gingen tal van verhalen over Hem de ronde.
Verhalen die met oude verhalen, opgetekend
door dichters en profeten in verband werden
gebracht. Jezus werd herkend en voor even
erkend als een man die door God gezonden
was. Even maar, want niets is zo tijdelijk
houdbaar als populariteit. Dat maakt de
Palmpasen-lezing van dit jaar ons weer eens
temeer duidelijk: Lucas 19: 28-40. Hopelijk
duurt ons enthousiasme wat langer, gevoed
door een viering als vanmorgen.

Donderdag 14 april

Deze donderdag beginnen we met de
Paascyclus.

De lezingen voor die dag zijn uit Exodus 12 de
verzen 15 tot en met 20 en uit het Evangelie
de voetwassing uit Johannes 13: 1-15. De
verlegenheid die Petrus voelt in dat moment
dat zijn Heer hem de voeten wast, zoals een
slaaf dat doet voordat ze de maaltijd
gebruiken.

Het is het begin van de weg die Jezus zal
gaan en waarin hij op het einde helemaal
alleen komt te staan....! Wat gaat er door de
hoofden van de leerlingen heen op dat
moment?

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag
‘Omstanders en opsta(a)nders’is dit jaar mijn
thema voor de veertigdagentijd, ook voor
deze dienst op Goede Vrijdag. We lezen het
liidensverhaal van Jezus en er is muziek en
stilte. We staan met lege handen. De wereld
lijkt donker en alle hoop verviogen.

Zal het weer dagen?



Zaterdag 16 april

Op de avond van deze dag komen we
samen in het schemerdonker om na een uur
weer uiteen te gaan in het volle licht. Want
dit is de nacht van de omkeer van donker
naar licht en van dood naar leven. Zo willen
wij de Schriften lezen over schepping en
uittocht (Genesis en Exodus), over
ballingschap en dood (Ezechiél) om
uiteindelijk uit te komen bij het licht van
deze nacht: het evangelie van de
opstanding van onze Heer. Te midden van
dood en dreiging bij ons en om ons heen
vieren wif het Leven omdat onze Heer ons
voorgaat als dé Levende. De Heer is waarlijk
opgestaan. Een hoopvoller boodschap over
de doortocht door de dood naar het leven
ken ik niet.

Zondag 17 april

Het wordt toch weer Pasen! ook temidden
van alle onrust en onzekerheid, oorlog en
dreiging, temidden van alles wat we horen
en zien, over zo veel mensen op deze kleine,
grote aarde.

Hoe vaak zal Pasen hier al gevierd zijn in dit
oude huis, door de eeuwen heen,

onder vaak veel dreigender en bitterder
omstandigheden?

We weten wel veel, maar voor het mysterie
van Pasen lijkt er nauwelijks meer ruimte te
zijn. Terwijl we vaak vol twijfel zijn over

leven en samenleven, of dat wel ooit wat
worden zal.

Dat past goed bij het paasevangelie van
Lukas. Dat vertelt over het lege graf van
Jezus, wat toen bepaald geen aanleiding
tot vreugde was. Lukas kende de vragen en
de twijfel, ook over de opstanding van
Jezus. Twee keer vertelt hij een verhaal,
eerst over rouwende vrouwen, dan over
teleurgestelde mannen, die zelf ook door de
diepte heengingen. Pasen is het pas
tenslotte, als er daar doorheen een weg
ontstaat, zoals dat ook voor Israél was bij
de Schelfzee. Met Pasen kunnen we het
vertrouwen opdoen, dat dat ook bijons, in
verbondenheid met de Levende, kan
gebeuren.

Zondag 24 april

Op deze zondag lezen we Johannes 5: 1-13,
een verhaal over iemand die al 38 jaar ziek
is en bij de zuilengang van Betzata ligt.
Jezus loopt op hem af en vraagt: “Wilt u
gezond worden?" Vreemde vraag natuurlijk.
Zou niet iedereen gezond willen zijn?
Waarom dan toch deze vraag?

Het verhaal eindigt dat de man opstaat en
een ‘doods’ leven achter zich laat. Een echt
Paasverhaal dus op de eerste zondag nd
Pasen.

ZIET DAN HOE Gl HOORT wucas:s
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Hendrika Lammerdina Smit-Braakman

Op 8 februari is Riek overleden op de leeftijd van 88 jaar.

Riek is geboren op de boerderij in Laren. Haar jeugdjaren waren deels in
de oorlog en dat is om nooit te vergeten. Naast de hevige gevechten bij
de naastgelegen spoorlijn en het Twentekanaal werd er van huis uit op
gewezen om zuinig te zijn en voorzichtig met dingen om te gaan.

Er was immers gebrek aan alles. In haar dagboek, dat ze op haar elfde
verjaardag kreeg, beschrijft ze veel dingen uit de jeudjaren: de vele
vriendinnen op haar verjaardag, het helpen bij de rogge-oogst, naar de
zang en zondagsschool gaan en het schaatsen in de winter.

In 1957 trouwde ze met Frederik Smit uit Nettelhorst en daar gingen ze
samen op de boerderij wonen en werken. Al gauw werd hun eerste
kindje Joke geboren. Helaas overleed ze al na enkele weken. Daarna
volgde nog de geboorte van Henk, Joke en Harry.

Riek hield van gezelligheid zoals uitstapjes en andere activiteiten.

Zelfs na het overlijden van hun tweede dochter Joke liet ze het hoofd
niet hangen en bleef het leven omarmen. Het lopen ging nooit zo goed
bij Riek. Er volgden operaties, zeker om de pijn te verzachten. Het hielp
wel maar mede door de samenwerking met de therapeut en haar grote
discipline.

In 1993 maakten de melkkoeien plaats voor zoogkoeien, dat gaf meer
vrije tijd voor Riek en Frederik. Er volgden vele fietstochten en vakantie-
reizen in veel Europese landen.

Ook de komst van schoondochter Christa en de geboorte van de klein-
kinderen Gijs en Hanne waren hoogtepunten. Op het terras bij de
boerderij kwamen vele familieleden, vrienden en buren langs om een
praatje te maken. Als voorbereiding op het 75-jarig bevrijdingsfeest
vertelden zij ook over de oorlog/bevrijding waarvan een film werd ge-
maakt. Imme stelde de vragen en Frederik vertelde zijn herinneringen,
met Riek aan zijn zijde. Indrukwekkend.

In 2020 werd de overstap gemaakt om in Lochem te gaan wonen,
helaas moest Riek alleen verhuizen door de ziekte en het overlijden van
Frederik. Riek was een trouw luisteraar van onze online-kerkdiensten.

In de afscheidsdienst, vanuit de kerk, hebben we de trouwtekst gelezen:
Romeinen 15:7. Daarin staat geschreven over 'het elkaar liefde geven'
Een mooie trouwtekst; maar ook een om dagelijks in gedachten te
houden.

Jan Dinkelman

IN MEMORIAM
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Berta Winkels-Klein Horsman

Na een lange ziekteperiode is op 21 februari overleden Alberta
Winkels-Klein Horsman. Berta werd geboren op 2 april 1940 in
Diepenveen, als jongste van drie kinderen. Ze heeft een fijne jeugd
gehad, al was de oorlogstijd onbewust spannend.

Berta volgde de Huishoudschool in Markelo en heeft het huishouden in
praktijk gebracht bij de familie Heuvelman in Bathmen. In die jaren
ontmoette zij Henk Winkels uit de Wildenborch.

In oktober 1967 zijn ze getrouwd in Bathmen en gaan wonen in een
nieuw gedeelte van Henks ouderlijk huis. Groot was de blijdschap toen
dochter Erna werd geboren en later bij de komst van schoonzoon Gerrit
en de geboorte van kleindochter Anna. Zij was een lieve schoonmoeder
en een trotse, warmhartige oma. Berta leefde vol zorg voor haar gezin,
terwijl haar hart ook bij de tuin en de dieren lag.

In 1992 werd alles anders. Berta raakte verlamd door een spierziekte,
maar met veel geduld en een jaar revalideren kwam ze thuis in een
aangepast huis. Ze kon weer genieten van haar huishouden en tuin en
vooral het weer samen zijn. Helaas kreeg ze in 2005 een hersenbloeding
met blijvende halfzijdige verlamming en opnieuw moest ze revalideren.
Door haar wilskracht en hoop kwam ze weer thuis. Berta werd ondanks
alles geen verbitterd mens. Ze genoot van alles wat wel kon. Dankzij de
geweldige zorg van Henk, de kinderen, kleinkind en thuiszorg kon ze
zolang thuis blijven wonen.

Zes jaar geleden werd de zorg te zwaar en verhuisde Berta naar het
verzorgingshuis Talma in Laren. De coronatijd was zwaar door de stilte
en alle gemis om haar heen. Vooral het overlijden van haar jongere
schoonzus was een grote schok. Niet geheel onverwacht overleed Berta
drie weken later in alle rust.

Bij de afscheidsdienst in het Crematorium te Haarlo hebben we haar
leven herdacht. Warme woorden werden er gesproken door de familie,
haar muziek werd ter gehore gebracht en een bloemensymboliek haar
aangeboden.

Centraal stonden de trouwteksten uit Psalm 100: 2a en uit Prediker 3 over
het raadsel van de tijd. Wij wensen in het bijzonder haar man Henk, de
kinderen Erna, Gerrit en kleindochter Anna sterkte en Gods zegen toe bij
het missen van dit lieve, betrokken, zorgzame familiemens. Berta zal in
jullie en in vele harten voortleven....

Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink - Vorden
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Diny de Vries-Papiermole

Diny is geboren op 18 november 1935 en overleden op 6 maart
2022. Op vrijdag 11 maart waren wij bijeen in de Gudulakerk voor
de afscheidsdienst van Diny de Vries. Met lieve woorden, mooie
herinneringen, met muziek, met licht, warmte en aandacht waren
we daar om haar te gedenken. We lazen bij haar leven Psalm 23.
Niet het beeld van makke schapen, maar een psalm met veel kracht
en spirit. Een aansporing om herderlijk en koninklijk te leven.

Met dat beeld voor ogen hebben we naar het leven van Diny
gekeken. Een krachtig en stralend mens. Geboren in het gezin
Papiermole. Daar waren al vier broers Wim, Henk, Ben en Joop en
toen kwam daar dat jongste meisje Diny. Haar doopnaam: Dina
Willemina Hendrika.

Diny groeide op in de crisisjaren en ze maakte de oorlogsjaren als
lagere-schoolkind mee. Ze heeft de Christelijke Mulo in Aalten
doorlopen; een sportieve, vrolijke tiener met veel vrienden.
Apothekersassistente zou ze worden en dat werd ze. Maar de rode
draad in het leven van Diny was de tennis. Het was haar lust en
leven. Ze was echt een ster. Op de tennisbaan leerde ze haar man
Jan de Vries kennen. Ze zijn in 1966 getrouwd. lets voorbij hotel-
restaurant Scheperskamp lieten ze een houten bungalow bouwen
in het bos, waar ze met heel veel genoegen hebben kunnen wonen.
Verdrietig genoeg overleed in februari 1992 haar lieve man Jan.
Diny was toen zelf 56 jaar. Een groot verlies. Na het overlijden van
haar man heeft ze veel vrijwilligerswerk voor de kerk gedaan.

Ze zat in de bloemendienst, deed wijkbezoeken en was gastvrouw
in de kerk. Ze hielp ook in nagenoeg elke commissie van de tennis
met allerlei hand- en spandiensten. Elke woensdagmorgen liep ze
naar de tennisbaan en dronk daar een kopje koffie met haar
tennisvrienden.

Diny heeft in haar leven moeten knokken tegen de eenzaamheid,
tegen de dementie, tegen het gemis, maar ze is er doorheen
gekomen met de kracht die altijd diep verscholen in ieder
mensenkind ligt. In die kracht is ze ‘thuis’ gekomen in de hemel
bij God. De hemel is het hart van God en het hart van God is nooit
ver weg. Het hart van God is dicht bij jou. Dat mag ons allen
bemoedigen.

Ds. Jan Ek




Uitvaartdienst

Nu we het als gemeente een tijdje zonder eigen predikant stellen, gaat het
leven gewoon door. En dat betekent ook, dat er van tijd tot tijd gemeente-
leden overlijden. Het is dan goed om te weten dat er al een kleine twintig jaar
vrijwilligers klaarstaan om kerkelijke uitvaartdiensten te verzorgen. Op dit
moment bestaat de uitvaartgroep uit Diny Nijkamp, Jan Dinkelman en Erik te
Loo. Enkele vragen en antwoorden over de inzet van de uitvaartgroep.

Hoe komen nabestaanden in contact met de uitvaartgroep?

De uitvaartondernemers die actief zijn in Lochem en omgeving weten hoe de
uitvaartgroep bereikt kan worden. Op dit moment is Erik te Loo het aan-
spreekpunt. Hij is bereikbaar op nummer 0573-250312 en via mail op
uitvaart@pglochem.nl. Een enkele keer nemen nabestaanden rechtstreeks
contact op. De belangrijkste vraag in dit eerste contact is of er een voorkeur
is voor iemand uit de uitvaartgroep (en straks mogelijk ook weer onze eigen
predikant) die de uitvaart zal leiden. Natuurlijk doen we ons best aan die
voorkeur tegemoet te komen, maar we werken met vrijwilligers die het
uitvaartwerk combineren met andere verplichtingen. Gelukkig lukt het
nagenoeg altijd om aan de eerste voorkeur te voldoen.

En hoe gaat het dan verder?

Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek met de nabestaanden.
Samen onderzoeken we dan de wensen en verwachtingen voor de uitvaart-
dienst. Soms is er al heel veel vooraf besproken binnen de familie en gaat het
om de laatste details. Soms, bijvoorbeeld als het overlijden onverwacht is, zijn
er nauwelijks ideeén over het afscheid. In beide situaties mag u van ons
verwachten dat we goed luisteren naar wat er leeft en gezegd wordt. En als
dat helpend is, zullen wij ook suggesties doen over de inhoud en het verloop
van de uitvaartdienst.

Hoe kerkelijk is een kerkelijke uitvaart?

Natuurlijk geven we graag uiting aan ons geloof door het lezen uit de Bijbel,
het uitspreken van gebeden en de zegen. Maar de kerkorde van de PKN en
onze traditie rond uitvaartdiensten geeft veel ruimte aan een invulling die
voor de nabestaanden helpend is. Denk bijvoorbeeld aan gebruik van muziek
en teksten die kenmerkend zijn voor de overledene. Of die de nabestaanden
tot bijzondere steun zijn. Ook stimuleren we nabestaanden die overwegen
zelf een bijdrage te leveren aan de uitvaartdienst.

Doet de uitvaartgroep alleen uitvaarten vanuit de kerk?

Nee! Wij zijn overal inzetbaar. Natuurlijk bij een uitvaart in een van onze
kerkgebouwen. Maar ook in een crematorium, een rouwcentrum of op een
begraafplaats. Kortom: overal waar een uitvaartplechtigheid plaats kan
vinden.




Bestuur

Uit de kerkenraad

Tegen de tijd dat u dit artikel leest, heeft de kerkenraad zijn
vierde vergadering van dit jaar achter de rug. En dan te
bedenken dat de structuur de afgelopen jaren zo was dat

de voltallige kerkenraad vijf keer per jaar vergaderde!

De verhoogde frequentie is deels een voortvloeisel van de
nieuwe structuur, waarbij de gehele kerkenraad betrokken is
bij alles wat er speelt en deels een gevolg van het feit dat er
genoeg zaken zijn die onze aandacht vragen.

Op de agenda van 10 maart stond onder meer het bespreken
van de reacties die de kerkenraad mocht ontvangen van
gemeenteleden naar aanleiding van de gemeente-
bijeenkomst medio februari over de vacature pastores.

Dat waren er vijf. De reacties zullen we beantwoorden naar
alle gemeenteleden, zodat iedereen op de hoogte is van de
vragen en suggesties en de reactie daarop van de kerkenraad.
De kerkenraad heeft, na alles overwogen te hebben, besloten
één predikant (80-100%) te beroepen. Nu dit is besloten, kan
een beroepingscommissie samengesteld worden.

Hiervoor zijn meer namen aangereikt dan het aantal van vijf
personen dat zitting zal nemen. Tijdens het schrijven van

dit artikel zijn gesprekken met de mogelijke kandidaten
gaande, om uiteindelijk te komen tot een zo goed mogelijke
afspiegeling van onze gemeente, een balans tussen vrouwen
en mannen en andere kwaliteiten. Namens de kerkenraad
zullen Dienke Geurts en Remco van Donk in de commissie
zitting nemen. We gaan nu eerst op naar Pasen en spreken de
hoop dat we dit weer met velen binnen de muren van de kerk
mogen vieren.

Met hartelijke groet,
Remco van Donk, voorzitter



Bouwcommissie

Harm Wesselink

Verbouwing Witte Kerk: en nu weer verder!

In vorige nummers van Samenspraak hebben we over niet veel meer dan
asbest kunnen schrijven. Gelukkig hebben wij het praktische deel,
schoonmaken en saneren, achter de rug.

De aannemer en installateur kunnen weer op volle kracht vooruit.
Organisatorisch is dat voor hen een prestatie, omdat
de hele planning twee maanden is opgeschoven.
Nieuwe afspraken maken met onderaannemers is
in deze overspannen bouwmarkt niet echt iets wat
zo even geregeld is.

Vanaf week 8 is onder andere het volgende
uitgevoerd: buiten zijn er rondom nieuwe kozijnen
met dubbele beglazing geplaatst. Daarnaast krijgt
de nieuwe entree ook zichtbaar vorm.

Binnen zijn de stukadoor en installateur druk bezig.
Verder is nu goed zichtbaar waar de nieuwe
keuken, garderobe en toiletgroep komen.

Deze groep bestaat uit drie toiletten voor gemengd
gebruik en een apart mindervaliden-toilet.
Ondertussen zijn ook de scheidingswanden uit

de Hooiplukker opgehangen die wij zullen
hergebruiken omdat ze nog in goede staat zijn.

Op 19 maart jongstleden was er eindelijk
gelegenheid voor de beloofde “open ochtend”.
Tientallen belangstellenden uit de gemeente en
buurt hebben de vorderingen met eigen ogen
kunnen zien. Mooi die betrokkenheid!

U vraagt zich natuurlijk af, wanneer wordt de bouw opgeleverd? Op dit

moment denken wij dat de verbouwing begin juni klaar zal zijn, ondanks dat
er nog heel veel gebeuren moet. Daarna zullen wij als gemeente nog het een

en ander moeten doen om het gebouw helemaal gebruiksklaar te krijgen.

Informatievoorziening

Heeft u vragen, we hebben het vaker gezegd, aarzel niet en stel ze gewoon!
Wij beantwoorden deze graag.

E-mail:bouwcommissie@pglochem.nl

t.a.v. Harm Wesselink
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Berichten

Leren

De werkgroep Leren van de Protestantse Gemeente Lochem
organiseert in samenwerking met de Raad van Kerken en
Geloofsgemeenschappen op maandag 30 mei 2022 een
ontmoetingsavond rond het beste theologische boek van
het jaar 2021, dat als titel heeft: Maria, icoon van genade.
De auteur van het boek is Arnold Huijgen, hoogleraar aan
de Theologische Universiteit Apeldoorn. Op de website van
uitgever Kok Boekencentrum staat:

‘Maria"van Arnold Huijgen is een theologisch werk over de
bijbelse figuur Maria en beschrijft haar vanuit verschillende
invalshoeken. Maria is een voorbeeld van geloof en
vertrouwen. Wie naar haar kijkt, wordt bemoedigd. Dit boek
gaat terug naar de Bijbel om Maria opnieuw in beeld te krijgen
als Joods meisje, moeder van de verlosser en moeder van de
gelovigen. De traditie van de vroege kerk, de Reformatie en
moderne literatuur helpen om Maria als icoon van genade te
zien. Transparant tot op Gods genade werpt zij licht op
seksualiteit, kunst, de eenheid van de kerk en op de toekomst
van Europa als christelijk continent na de coronapandemie.

Noteert u alvast de datum? Nadere informatie volgt.

Voor vragen en verdere informatie kunt u contact opnemen
met: Johan Koarnstra (tel. 0573-258384) of via mail
jkoornstra@kpnmail.nl

Jo Nelisse (tel. 0573-459811) of via mail
jwnelisse@gmail.com

“

Bedankjes

Lieve mensen,

Ja daar lig je dan! En de gevolgen van dat Veel dank voor de bloemen die
vallen blijken vervelend. Er komt een lange tijd ik van U, ter bemoediging mocht
van revalidatie aan. [k ben nu al een tijd bezig ontvangen.

en het gaat goed. Mede dankzij mooie kaarten Ik heb dit zeer gewaardeerd!

en bloemen, gezellige telefoontjes enz.

Dat helpt mij weer op de been. Dank jullie wel Hartelijke groet,

en tot ziens, Eric Hoffman

Beatrijs Schaap.
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Collecteopbrengsten Diaconie ¢
30-1-2022 diaconie € 147,15 Voor de Voedselbank | ; .
6-2-2022 Werelddiaconaat Oeganda € 469,65 ontvingen we een gift van '
13-2-2022 Seeyou Foundation € 188,87 €15 en een gift van € 10. /
20-2-2022 diaconie € 133,30 In februari hebben we 186 £
27-2-2022 Gamrupa € 232,50 pakken wasmiddel met 50% (ﬁ
6-3-2022 Kerk in Actie-Rwanda € 135,20 korting (€ 1.059) kunnen

inslaan voor de Voedselbank.

Het totaal van de toezeggingen voor de ZWO-bijdragen is bijna € 20.800.
Dat is ruim € 1.300 minder dan vorig jaar.
Onze dank voor al uw bijdragen.

Het beloofde land

Nog even en wij gaan van start met het negende seizoen van onze ‘diaconale tuin’ voor de
voedselbank. Nieuwe mensen om te helpen zijn zeer welkom, heeft u belangstelling om
mee te doen in de tuin of weet u iemand die dat heeft? Neem dan contact op met Harm
Wesselink (E-mail: voorzitter.diaconie@pglochem.nl of mobiel: 06-110 052 21). Of kom over
een paar weken een keer kijken op zaterdagmorgen, wanneer er in de tuin wordt gewerkt.
Of vanaf begin juni op donderdagmiddag wanneer het oogsten weer begint.

Besteding legaat Diaconie PG Lochem

Ruim twee jaar geleden heeft de diaconie een legaat ontvangen. Het legaat is bedoeld voor
projecten binnen de gemeente Lochem die zieken en gehandicapten in staat stellen zo lang
mogelijk zelfstandig of begeleid in hun eigen woonomgeving te verblijven.

Voor een deel van het legaat is een bestemming gevonden. Zoals eerder gemeld heeft
ReubeZorg Lochem een schenking gekregen. We zijn nog in gesprek met Noaberhulp en
Welzijn Lochem. Mochten er bij u nog ideeén leven? Dan zijn ze welkom!

Uitnodiging op bezoek bij ReubeZorg Lochem

ReubeZorg heeft van de diaconie een schenking uit een legaat ontvangen. Deze is ingezet
voor de inrichting van de nieuwbouw waar de dagbesteding plaatsvindt. Volwassenen met
een zorgvraag kunnen daar gebruik van maken zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen.
Wij zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Hun kleinschalige zorginitiatief is
volop in ontwikkeling. Naast een logeerhuis is er ook een start gemaakt met zorg en
onderwijs.

Vanwege corona is een bezoek in het najaar uitgesteld. Nu in het voorjaar zijn er twee
momenten gepland:

- Donderdagochtend 12 mei om 10.30 uur

- Zaterdagmiddag 14 mei om 14.30 uur

Aanmelden / contact: Hanneke Brinkhuis en Francien van Pijkeren
hannekebrinkhuis@upcmail.nl, tel. 06 577 988 28
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Dienen/Beheer

Eerlijk verdelen energiecompensatie

De diaconie is verheugd dat gemeenteleden gehoor geven aan de oproep om niemand
in de kou te laten staan en meedoen aan de actie. Fijn dat we met elkaar mensen
kunnen steunen die het hard nodig hebben.

De giften komen 100% ten goede aan de ontvangers, in de vorm van
boodschappenbonnen. Welke huishoudens in aanmerking komen, wordt in overleg met
Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen (SHLG) bekeken.

De boodschappenbonnen kunnen worden besteed bij de plaatselijke PLUS in Lochem
waar de diaconie een afspraak mee heeft. Mochten er veel giften binnenkomen, dan kan
ook een deel van het bedrag naar de voedselbank.

Het is voor een individueel huishouden :
5 . Aantal Stroom  Gas Verschil

wat lastig om te zien hoeveel het terug-

o 3 % personen  (kWh) (m3) to.v. 2021

krijgt. Bent u daarin geinteresseerd

c!a; I;?n‘:‘et volgende overzicht als 1 5100 1300 €386

fentlyndiench; , 2 2500 1400 €411

Energ{ebelast|ng 2022 p?r huishouden 3 5900 1500 €437

(overzicht van Pure Energie) 4 3300 1600 €482

5 3700 1700 -€488
Daarnaast een link waarin u het eigen

verbruik kunt invullen, aan de hand
daarvan krijgt u de korting op de energiebelasting te zien.
https://www.gaslicht.com/energie-informatie/energiebelasting

Doe een gift
Elk bedrag doet er toe. Er kan gegeven worden via IBAN: NL63RABO 0373 7400 18 t.n.v.

TG Dienen PGL Lochem (ANBI-status) onder vermelding van ‘actie energiecompensatie’

De actie loopt nog tot 30 april 2022.

Bericht vanuit Beheer

In het afgelopen kwartaal is er een gift ontvangen van € 50,- voor de inrichting van de
Witte Kerk.
Tevens heeft een van de pastores een gift ontvangen van € 10,- voor het 'bloemenfonds.

Hartelijk dank namens de Taakgroep Beheer,
Anneke van der Veen

26



Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten als nieuw ingekomen leden van harte welkom
Dhr. N. Saaltink vanuit Laren (Gld)

Dhr. W.J. Harkink vanuit Laren (Gld)

Dhr. W.A. Westra vanuit Zwolle

Overleden

01-02-22 Dhr. K. Brijder (21-07-1942)

08-02-22 Mevr. H.L. Smit-Braakman (25-08-1933)
11-02-22 Mevr. B.G. Lammertink-Wissink (07-08-1940)
13-02-22 Dhr. J. Post (31-12-1928)

14-02-22 Dhr. T. van der Brug (04-09-1954)

06-03-22 Mevr. D.W.H. de Vries-Papiermole (18-11-1935)

Adreswijziging leden P.G.Lochem Aanmeldingen, opzeggingen, adres-

Dhr. C. Cup wijzigingen e.d. graag sturen aan:
Dhr. J. Ooms Ieélegadgr]'ninis‘tr.a?ie@g lochem ni.
D.M. Enzerink " .

Vacature College van Kerkrentmeesters
Leden van de PG Lochem. Wie komt ons team versterken?

Zoals jullie misschien weten stopt Hans Dettmers als penningmeester per juni 2022.
Wie heeft er zin en tijd om samen met ons de financiéle zaken ondersteunend te
laten zijn aan onze kerk en aan alle mooie initiatieven en activiteiten?

Belangrijkste taken:

Beheren van het geld middels bank-
rekeningen en de kas; Verwerken van
inkomende en uitgaande facturen; Samen
met de administrateur de jaarbegroting en
het financieel jaarverslag maken; Mede
organiseren van de actie Kerkbalans;
Regelmatig overleg met de administrateur.

Bijbehorende vaardigheden:

Ervaring met financién is een pré, met name
opstellen van een begroting en maken van
een jaarverslag; Basisvaardigheden met de
PC programma’s Excel, Powerpoint etc.

Benodigde tijd:

Eén dag in de week met zo nu en dan
een drukke en een rustige periode.
Het is gebruikelijk dat de
penningmeester ook ouderling
wordt, maar dat is geen eis.

Er zijn korte cursussen van de PKN
ter ondersteuning.

Wilt u meer weten of heeft u interesse
dan graag contact opnemen met
André Blankestijn, voorzitter CvK.

Tel. 06 122 164 27; 0573 258529.
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Groen Geloyen

GOD IN DE SUPERMARKT

Verschil maken door anders te consumeren

28

Welke keuzes maak je in de winkel? Laat je je
inspireren door Gods droom van een wereld
waarin genoeg is voor iedereen? Pak je de
goedkope kip, de scharrelkip, de biologische,
of kies je iets vegetarisch? “Door onze bood-
schappen kunnen we een andere wereld bij
elkaar kopen’, stelt Alfred Slomp. Onder de
titel God in de Supermarkt geeft hij work-
shops en lezingen over consumentengedrag
en duurzaamheid. Desgewenst vertelt hij
erover in de kerkdienst. Per slot van rekening
gaan meer dan tweeduizend Bijbelteksten
over armoede en recht doen aan je naaste.

“Gods hart ligt bij de armen en de meest
kwetsbaren. Anders gaan leven is onlos-
makelijk verbonden met Jezus' boodschap:
wat je aan de minste van mijn broeders doet,
doe je aan mij. Als ik een spijkerbroek koop
die gemaakt is voor een hongerloon, is dat
verbonden met de verdeling van de welvaart
op de wereld. Als ik chocola koop die
gemaakt is door een kindslaaf, houdt dat de
kloof tussen arm en rijk in stand. Door anders
te consumeren, kunnen we het verschil
maken.’

"De wereld een zet in de
goede richi ting geven”

¢

In het Westen denken we vooral aan
onszelf, ziet Alfred. “Corona legt dat bloot.
Er zijn genoeg vaccins om de hele
wereldbevolking te prikken, maar wij
houden ze voor onszelf. Terwijl het virus
zich daardoor ongebreideld kan blijven
muteren elders, wat we keihard terug-
krijgen op ons eigen bord. Corona laat ook
zien dat het anders kan. In Arnhem werden
daklozen ondergebracht op cruise-
schepen. Ik vroeg me werkelijk even af of ik
de bazuin van het Jubeljaar gemist had.”

Christenen zouden anders moeten gaan
leven uit liefde voor God en voor de
schepping. “Laten we goed nadenken over
wat we eten, welke kleren we kopen, welke
telefoon, welke auto, en hoe we reizen als
we op vakantie gaan. Wanneer 40 procent
van de mensen anders gaat denken, gaat
uiteindelijk iedereen mee, blijkt uit
onderzoek. Als christenen vormen we zo'n
40 procent van de samenleving. Laten wij
het goede voorbeeld geven en de wereld
een zet geven in de goede richting!”
www.godindesupermarkt.nl




Bericht uit de Gudula

Deze rubriek wordt samengesteld door de Plaatselijke Commissie van de Gelderse Kerken. In deze rubriek willen we u
met enige regelmaat op de hoogte brengen van nieuws en ontwikkelingen in de Gudulakerk

Verduurzaming van de Gudula

De energiekosten van de Gudula vormen ieder jaar weer een van de grootste
uitgaven. Daarom streeft de PC ernaar om deze zoveel als mogelijk te drukken.
Voor de verlichting van de kerk zijn nu alle lampen, indl. de lichtkronen,
vervangen door een LED- verlichting.

De 'kokerlampen' zijn uitgevoerd in warm-wit licht en het wattage is naar
beneden gegaan van 300 naar 35 watt per lamp! De lampen in de lichtkronen
- in totaal 120 stuks - zijn nu slechts 2 watt per stuk en de uitstraling is erg
fraai warm, helder kaarslicht. De PC heeft niet gekozen voor de goedkoopste
lampen, maar voor de mooiste en duurzaamste.

Voor de Walburgiskerk in Zutphen is een rapport “Verduurzaming” opgesteld.
De PC gaat dit in de komende tijd gebruiken als handvat om ook voor de
Gudula een plan op te stellen.

Weer volop activiteiten in de Gudula!

Zo werden de ‘hengel-collectezakken” nog weer
nuttiq gebruikt voor het opvangen en aanreiken
van de lampjes!

Nu de coronamaatregelen — naar wij hopen- achter ons liggen, zijn er weer tal van activiteiten in de Gudulakerk. Tijdens
de, inmiddels vermaarde, Bachweken speelt de Gudula een belangrijke rol met o.a. uitvoering van de Johannes Passion en

de Matthedis Passion.

Maar er zijn ook andere activiteiten, zoals een voorjaarsmodeshow georganiseerd door de Lochemse Ondernemers

i -
i\o;‘" ]
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Info

Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2
Gudulakerk, Markt 4

Kerkelijk bureau:

Paul Krugerstraat 8, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl
(woensdag 10.00-12.00 uur)

Ledenadministratie:
Aanmeldingen, opzeggingen,
adreswijzigingen e.d. graag
sturen aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel.
250102, koster@pglochem.nl

Voor meer informatie van de Protestantse Gemeente Lochem:
www.kerklochem.nl/contact

Predikant:

Drs. M. Zijlstra, tel. 06 365 337 86
m.zijlstra@protestantsekerk.nl
(dinsdag, woensdag)

Pastoraat PG Lochem:
pastoraat@pglochem.nl
Amanda Jansen

tel. 06 203 75573

Vertrouwenspersonen

Ria van Houwelingen:
m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Autopool kerkbezoek:

H. van de Kolk, tel. 254047
of 06 282 696 12,
autopool@pglochem.nl

Uitvaartdiensten:

E.te Loo, tel. 250312
of 06 518 967 97,
uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:

Mw. E. Dijkerman,

tel. 06 391 477 82,
elsdijkerman@gmail.com

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente
Lochem

colofon
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Ilqrooster

zondag 10 april Jeremia 26:10-24
maandag 1 april Jeremia 27:1-11
dinsdag 12 april Jeremia 27:12-22
woensdag 13 april Jeremia 28:1-17
donderdag 14 april Johannes 18:1-27
vrijdag 15 april Johannes 18:28-19:30
zaterdag 16 april Johannes 19:31-42
zondag 17 april Johannes 20:1-18
maandag 18 april Johannes 20:19-31
dinsdag 19 april Jeremia 29:1-9
woensdag 20 april Jeremia 29:10-23
donderdag 21 april Jeremia 29:24-32
vrijdag 22 april Psalm 114
zaterdag 23 april Jeremia 30:1-11
zondag 24 april Jeremia 30:12-31:1
maandag 25 april Jeremia 31:2-14
dinsdag 26 april Jeremia 31:15-22
woensdag 27 april Jeremia 31:23-30
donderdag 28 april Jeremia 31:31-40
vrijdag 29 april Jeremia 32:1-15
zaterdag 30 april Jeremia 32:16-25
zondag 1 mei Jeremia 32:26-44
maandag 2 mei Johannes 21:1-14
dinsdag 3 mei Johannes 21:15-25
woensdag 4 mei Psalm 55:1-16
donderdag 5 mei Psalm 55:17-24
vrijdag 6 mei Jeremia 33:1-13
zaterdag 7 mei Jeremia 33:14-26
zondag 8 mei Psalm 77
maandag 9 mei Jeremia 34:1-7
dinsdag 10 mei Jeremia 34:8-22

7 = 7 woensdag 11 mei Jeremia 35:1-11

. Ik heb de Heergez’en! donderdag 12  mei Jeremia 35:12-19

En ze Verte,de a!,es wat vrijdag 18 me! Jeremfa 36:1-13

zaterdag 14 mei Jeremia 36:14-26

hij tegen haar gezegd had.

Johannes 20 vers18
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Een roze roos ter inspiratie —‘

Mijn vrienden en ik,
Zetten de boel op stelten zoals sommige docenten dat zeggen,

Maar de harten die we in ons dragen zijn enorm en vol goede bedoelingen.
We houden van elkaar, laten elkaar lachen en steunen elkaar

Geven elkaar een bloemetje ter inspiratie.

Zo kreeg ik een roos,

En niet zo maar een, een roze.

Zij staat naast mijn bed op mijn nachtkastje,

In een donkerblauw glas, waar zij water uit drinkt.

Zij staat daar dag en nacht,

Zij herinnert me hoe mooi de mensen om mij heen zijn,

Hoe mooi de wereld is.

Ik doe de gordijnen open voor haar,

Zodat zij kan groeien en stralen in het licht.

Wat de roos hele dagen ziet wil zij mij niet vertellen,

Ik zorg goed voor de bloem, elke dag gaan haar blaadjes

een stukje verder open.

Ik geniet ervan, en weet nu iets heel bijzonders.

Eén bloem vind ik mooier dan een hele bos,

Nu zie ik de puurheid van deze ene roos.

Zij houdt me s nachts wakker, ik kijk naar haar schaduw in het donker.
Volwaardig in haar staat, naast mij.

Super mooi, super trots en super roze.

Zij laat me lachen en zij roert me,

Wat één zo'n bloem kan doen verbaast me.
Zij opent mijn ogen, ik ben er dol op.

Roze roos, op mijn nachtkastje, ik vind je lief.

Ly

Esmee Endeman



