


Meditatie

Gerjanne van der Velde-Meijer
predikant Prot. Gem. Silvolde

Probeer om te keren

“Probeer om te keren”: iedereen die wel eens met navigatie gereden heeft en
daarbij een afslag vergat, kent de indringende stem. Probeer om te keren! De stem
herhaalt dit net zolang tot je omkeert of tot zich een mogelijke alternatieve route
aandient.

Soms vind ik dat bijzonder irritant, zeker wanneer ik bewust van de route afwijk. Ik
mopper dan dat ik er heus zelf ook wel kom. Maar eerlijk gezegd is het meestal
toch wel heel erg handig. Die stem die het goed met me voor heeft en me graag
snel en makkelijk op mijn plek van bestemming wil brengen.

Het was waarschijnlijk anders geweest wanneer de stem me had toegeschreeuwd:
“Bekeer u!". Hoewel dat feitelijk op hetzelfde was neergekomen, heeft dat toch een
behoorlijk andere lading.

Het roept beelden op van mensen die je hun waarheid luid toeschreeuwen en je
met angst als drukmiddel tot andere gedachten willen brengen.

Van deze bekeringspraktijken zijn we, of beter gezegd ben ik, niet gediend. 1k
geloof niet dat mensen zich zo makkelijk laten overtuigen. Een onder druk
afgedwongen opvatting is toch meer een zaak van belijden met de mond of met
de emotie dan een van harte willen onderschrijven.

Toch klinkt de oproep tot bekering in de Bijbel zeker. Zoals in deze tijd op weg naar
Pasen, als de woorden van Johannes de Doper voorbijkomen. In de nieuwere
vertaling roept hij: “Kom tot inkeer’, maar daarvoor was dat ook “Bekeer u”. Bekeer
u, want het koninkrijk van de hemel is nabij!

Het helpt mij om die stemmen te verstaan als de stem van mijn navigatie, die
zonder bijbedoelingen het beste met mij voorheeft. Probeer om te keren. Je bent
op een weg gekomen die niet heilzaam is.

En ik probeer te luisteren en de goede weg te gaan. Maar wanneer het niet lukt,
troost ik me met de wetenschap dat God met zijn Geest al snel alternatieve routes
bedenkt. Hij zal wegen vinden waarlangs ik kan gaan.

Reageren? Dat kan: predikant@pgsilvolde.nl
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Gesprek van de dag

Jan Dinkelman

Esmee Endeman

Esmee was te zien op Allemaal1tv tijdens
de online Nieuwjaarsuitzending van de
Gemeente Lochem.

Je bent leerling op het Staring?

Ja, ik zit in 4 havo. Mijn profiel bestaat uit
exacte vakken als natuur- en scheikunde.
Gelukkig ben ik de periode van online lessen
goed doorgekomen. Ik kon mij thuis wel
goed concentreren achter de computer.

Dat het voor velen moeilijk was, kan ik mij
wel voorstellen. Zo zijn er nu wel verschillen
ontstaan in de klas wat niveau betreft.

De een heeft geen achterstand, de ander
moet zich extra inspannen om het niveau
weer te halen en weer anderen kiezen voor
een jaar extra.

Als ik mijn diploma heb, ga ik, zoals het nu
lijkt, verder op hbo-niveau. Hierbij werk je
meer samen met andere studenten aan
bepaalde opdrachten. Dit in tegenstelling tot
een vwo-vervolgopleiding, waar je meer
zelfstandig werkt. Het liefst ga ik verder in
muziek. Dat vind ik leuk. Nog niet zo lang
geleden ben ik begonnen met gitaarles.
Superleuk. Op termijn hoop ik daarbij ook te
gaan zingen.

Een echte voorkeur voor muziek heb ik niet,
alhoewel: klassiek en hardrock spreken mij
niet zo aan. Meerdere bands beluister ik
graag, maar zonder een speciale voorkeur.
Liedjes in het Engels gezongen vind ik mooi,
misschien komt dat ook wel omdat die taal
mij wel ligt.

Toen ik jou op tv zag, presenteerde je een ZKV
(Zeer Kort Verhaal). Hoe kwam dat zo?

Van school kregen wij de opdracht om een
gedicht te maken, dat was voor de hele klas.

Ik heb toen het gedicht 'Energie’ gemaakt.

In totaal zijn er veertig gedichten geselec-
teerd. Die moesten we in een poézierevue
presenteren in de Schouwburg. Eerst voor
een lege zaal en vervolgens voor publiek.
Dat laatste is toch veel leuker, je voelt dan
de sfeer en de betrokkenheid. Uiteindelijk
kwamen er acht winnaars, van wie ik er een
was. Vervolgens kwam het project van Radio
Ideaal, naar aanleiding van het overlijden
van de schrijver A.L. Snijders vorig jaar.

Hij was de uitvinder en schrijver van het Zeer
Korte Verhaal.

Normaal:
‘een glimlach
en een hallo
op straat is
vaak al mooi
genoeg..

De opdracht was om uit een ZKV van A.L.
Snijders vijf woorden te zoeken om daar
vervolgens zelf een ZKV van te maken met
als onderwerp hoe we met de coronatijd
zijn omgegaan. Eigenlijk dus het Nieuwe
Normaal. Hiervoor waren vijf aanmeldingen.
Omdat de organisator in Zutphen woont,
hebben we daar ook geschreven en
geoefend.



vervolg

Nadat de puntjes op de i waren gezet,
volgden de opnames. Die waren bovenin de
OOCON-silo aan de Goorseweg. Bijzonder,
wat een uitzicht over Lochem op die
hoogte.

De uitzending is 8 januari geweest tijdens de

Nieuwjaarsuitzending van de gemeente
Lochem. Naast de presentatie van de vijf
ZKV's werden onder meer uitgezonden de
nieuwjaarsgroet van de burgemeester, een
gesprek met de kunstenaar die de
schildering heeft gemaakt op de silo,
optredens van twee plaatselijke bands en
natuurlijk een ode aan A.L. Snijders.

Schrijf je ook nu nog ZKV's?

Eigenlijk niet. Vaker maak ik gedichten.
Hiermee krijg ik een ontspannen gevoel,
goed om je hoofd leeg te maken. De
momenten van schrijven zijn zeer divers,

de ene keer als er iets tegen zit en de andere
keer bij een leuke gebeurtenis. Waar
vroeger gedichten altijd op rijm waren, is
dat nu anders. Het is meer een afwisseling
van korte en iets langere zinnen die met het
voorlezen worden afgewisseld in snelheid
van voorlezen. Dat geeft een speciaal effect.
Een gedicht in het Engels vind ik mooi, daar
kan ik meer in kwijt. Soms gebeurt het ook
wel dat ik afwisselend dicht met Engelse en
Nederlandse woorden of zinnen.

Ook voor de muziek hebben Engelstalige
liedjes mijn voorkeur, iets waar ik in de
toekomst ook graag mee aan de slag wil.

In 2018 maakte je de overstap van de
kindernevendienst naar de jeugdkerk.

Hoe kijk je terug op die jaren?

Het was een leuke tijd. Bij de kinderneven-
dienst waren er boeiende verhalen met
daarbij allerlei leuke opdrachten.

Energie

het water kalm tegenaover mij
kalm, bewegingloos en stil

niet zoals alles

achter mijn ogen woekert oranje
als het dringende getik in mij

te rustig van buiten, anders binnen
passie vloeit, voor het vurige water
de woestheid van de wereld
gezien, door enkele zielen
sommigen bewandelen de wereld
net als ik

te weinig tijd om stil te zitten

te weinig tijd om vast te zitten

hier, geketend en jong

het wilde vuur wil de woeste
wereld in.

Esmee

Bij de jeugdkerk hadden we het veel
over respect en acceptatie. Hoe wij dat
terug zagen in de maatschappij en wat
we daar nou zo belangrijk aan vonden,
dat waren discussie-onderwerpen. Ook
discussieerden we over situaties waarin
dit mogelijk geschonden werd en wat
we daar van vonden.



Column

Thema: Van U is de toekomst

Surfen met de walvis

De veertigdagentijd is een tijd van omkeer, van loskomen van zaken die
beknellen of van patronen die je gevangen houden. Omkeren is ook het
grote thema bij de profeten. Naast de ernstige verhalen is er het boek
Jona, dat op hilarische wijze speelt met het begrip ‘omkeer’.

In het laatste hoofdstuk keren de inwoners van Ninevé hun leven om,
nadat ze hebben geluisterd naar Jona. Maar Jona zelf ontsteekt in potsier-
lijke woede, wanneer God de stad niet letterlijk op zijn kop zet. Je zou
kunnen zeggen dat het thema ‘Van U is de toekomst’ niet aan hem is
besteed. Bij Jona geen open houding, alleen een nijdig vast willen houden
aan de dreiging dat de stad ten onder zou gaan. Jona heeft veel minder
‘ruimte’ in zijn opvatting van omkeer dan God.

Het bronzen beeld Jonas in de walvis van Nic Jonk (1928-1994) in
Eindhoven illustreert dit op bijzondere wijze. Jona heeft zijn arm om

de walvis heen geslagen. Hun wervelende lichamen zijn in elkaar
vervlochten, alsof Jona lijkt te surfen.

De vrijheid die dit uitstraalt laat zien dat God ruimhartiger is dan zijn
profeet. Het kenmerkt ook de protestantse kerken in Noord-Brabant,
Limburg en de Franstalige Waalse gemeenten in ons land. Te midden
van de katholieken waren de protestanten in het zuiden op elkaar
aangewezen. Er ontstond saamhorigheid en een grote mate van vrijheid
in de beleving van het geloof.

Het verhaal van Jona gaat over deze ontvankelijkheid. Alleen wanneer je je
hart laat spreken, kun je leven in de golven van het bestaan. De souplesse
waarmee Jona beweegt in het beeld hebben we hard nodig in deze tijd,
om de kansen te zien voor een kerk die ook in de toekomst relevant blijft.

Marco LUI_.’fk classispredikant Noord-Brabant,
' : Limburg en Réunion Wallonne



Leesreis door de Bijbel

Jesaja, een
'‘echte’ profeet

Steven van Campen

We maken een sprongetje
en komen terecht bij
Jesaja, de eerste van

een reeks profeten.

Aan het begrip ‘profeet’ zijn verschillende
betekenissen verbonden. Het komt van
het Griekse woord prophétés, wat vooral
iets met ‘openlijk spreken’ te maken heeft,
maar ook wel met ‘voorspellen’ In naam
van de goden of, in de bijbel, van God.
Met name dat voorspellen kan kennelijk
ook op persoonlijke titel. En dan wil het
woord ‘waarzegger’ wel eens vallen.

Zo is bijvoorbeeld Nostradamus, geboren
1503 in Saint-Rémy-de-Provence, nog
steeds heel bekend en populair door zijn
toch wel wat vage voorspellingen.
Wellicht formuleerde hij cryptisch om ze
een grote kans te geven uit te komen.
Zoals bij de aanslag op het World Trade
Center (Twin Towers) prompt een van zijn
voorspellingen van stal werd gehaald.

En niet te vergeten, veel actueler, de
schrijver Dean Koontz die in ‘The Eyes of
Darkness’ (1981, onder pseudoniem Leight
Nichols) meldde, dat omstreeks 2020
wereldwijd een zeer ernstige ziekte zou
uitbreken die longen en bronchién zou
aantasten en tegen alle bestaande

behandelmethodes bestand was. En
jawel, hij noemde de ziekte, zwart op wit,
Wuhan-400! Wat wil je nog meer.

Terug naar Jesaja, die we overigens al
eerder tegenkwamen, in 2 Koningen 19,
waar koning Hizkia hem om raad vraagt
en hij verder de vinger aan de maat-
schappelijke pols houdt.

Jesaja is in onze ogen een ‘echte’ profeet:
hij ziet in een droom wat er met het land
Juda en met Jeruzalem in het bijzonder
zal gaan gebeuren. En dat vertelt hij in
niet mis te verstane woorden aan de
inwoners ervan. Ze zullen de gevolgen
van hun keuzes aan den lijve onder-
vinden.

Voor de zoveelste keer: als ze niet direct
veranderen gaat het wis en waarachtig
gruwelijk fout met hen. Nee, inderdaad,
met dat veranderen, beter gezegd dat
vernieuwen, schiet het voor geen meter
op bij het volk Israél. (Bij ons trouwens
ook niet.)



Schijnbaar zijn ze heus wel vroom, met al
hun offers en tempelbezoek, maar in de
praktijk houden ze geen enkele rekening
met wat de Eeuwige van hen vraagt.

‘Hoe lang jullie ook bidden, ik luister niet.
Als jullie je handen omhoogsteken om te
bidden, dan sluit ik mijn ogen,

want met die handen hebben jullie mensen
vermoord|!

Jullie doen alles voor geld. Maar kwetsbaren
beschermen jullie niet.!

‘Rijkdom wordt afval dat verbrand zal
worden. Alle absurde bonussen, alle foute
financiéle deals rond vluchtelingen, alle
racisme en discriminatie, elk ander onrecht
zal in het vuur terechtkomen. Tenminste, als
jullie terugkomen bij de Eeuwige! Let maar
op, dan zal alles anders worden.

Jesaja profeteert dit overigens levend in
een ingrijpend tijdsbestel: de stadscultuur
is aan het ontstaan en dat gaat ten koste
van de agrarische harmonie.

‘Rijkdom wordt
afval dat verbrand
zal worden’

Een gigantische omslag, waarbij steeds
scherpere tegenstellingen de kop
opsteken: uitbuiting van de zwakken
versus vriendjespolitiek in machtscentra,
ernstige verarming tegenover ongeloof-
lijke verrijking, volkomen anders doen dan
zeggen, machtsstreven als nooit tevoren.
Jesaja, mag ik wel constateren, is dé profeet
die zich verzet tegen elke vorm van sociaal
onrecht. In de naam van de Eeuwige.
Jesaja schetst niet alleen de zwarte kant
van de toenmalige realiteit - die overigens
verdacht veel lijkt op hoe onze tijd er in het
kwadraat uitziet - maar ook vertelt hij hoe
het er wel uit kan zien, het goddelijk
visioen:

‘Dan zullen ze hun oorlogstuig laten

smelten in het vuur en er gereedschap

van maken. Dan zullen de volken niet meer
tegen elkaar strijden, ze zullen niet meer
weten wat oorlog is.



Jan Willem Drost

Een van de speerpunten van onze
gemeente in de komende jaren is
de ontwikkeling van een hybride
kerksituatie. In het eerste deel
vroeg ik me af wat we verstaan
onder een hybride kerk; in het
tweede deel ging het om de
vraag wat deze hybride vorm
theologisch voor vragen stelt; in
dit slotartikeltje gaat het over de
gemeenschap. Of in onlinetaal:
‘de community’. Ook aan de basis
van dit artikeltje liggen het boek
‘Cybertheology’ van A.Spadaro
en de onlinegesprekkenreeks
binnen het hybride
Stadsklooster Mariken in

Nijmegen.

Op een zondag in december was er een
bijzondere dienst in Druten. Naast een groep
van elf medewerkers waren er negen
gemeenteleden in de kerk en zaten er
ongeveer honderd te kijken achter het scherm.
Hypothetisch had de kerk dus vol kunnen
zitten, als er geen coronamaatregelen waren
geweest. Alleen is het de vraag of dat nog
gebeurd was. Steeds meer mensen kiezen voor
het gemak van het scherm. Kopje koffie erhij,
even weglopen als het je niet interesseert, en —
in de tijd dat zingen niet mocht — heerlijk hard
zingen in je eigen kamer. Mooi toch, zo'’n
combi-gemeente?

Zeker, het maakt de kerkdrempel lager. Je hoeft
niet binnen te komen om toch te zien wat er
gaande is. Daarnaast kun je na je werk of in het
geval je niet meer naar de kerk kunt, toch op de
hoogte blijven van wat er in de kerk gebeurt.
Maar ligt de essentie van de kerk niet bij samen
komen, samen brood en wijn delen, samen de
lofzang zingen? De woorden uit Johannes 1,
namelijk dat het Woord vlees geworden is,
wordt vaak gebruikt in deze discussie, om aan
te geven dat de kerk ten diepste een plek van
ontmoeting is, een ontmoeting waar God te
midden van mensen verkeert. Theologisch
gezegd: de basisgedachte van de kerk is de
incarnatie van het Woord. Marian Geurtsen
(liturgiewetenschapper) vindt de digitale
vormen van kerk zijn niet per se in tegenspraak
met die incarnatiegedachte.



logica van een boodschap, die ontvangen wordt

We zijn er als mens bij, we tonen ons als
mens en soms, bijvoorbeeld bij een
Zoomviering, delen we live onszelf als mens.
Dat is zeker waar. Maar is een online platform
dat bijvoorbeeld via Zoom de dienst samen
viert, ook een kerkelijke gemeenschap?

Is dat genoeg?

Waarheid

Als we een gemeenschap definiéren als een
groep die met elkaar gedachten uitwisselt,
voldoet een zoomgroep aan de eisen. Toch
zijn er twee kenmerken die het volgens
Spadaro best ingewikkeld maken om te
spreken over een ‘kerk’ op deze manier. Waar
in ons christelijk geloof in de eerste plaats
sprake is van een verticale relatie met God, is
de ‘waarheid’ online volstrekt horizontaal
georganiseerd. Er is geen ‘autoriteit] die
bepalend is, dus ook geen Schriftgezag.
Spadaro zegt het zo: “De kerk bestaat bij de
logica van een boodschap, die ontvangen
wordt. We moeten de mensen de waarheid
vertellen die hen bevrijdt, maar die woorden
lijken onverzoenlijk met de logica van het
web.” Waarom? “Wel," legt Spadaro uit, “het
web is er niet in de eerste plaats om waar-
heid te verspreiden, maar om contact te
krijgen met mensen. Inhoud is tegen-
woordig ondergeschikt aan contact.
Mensen verbinden mensen aan elkaar,
waardoor er niet-verplichtende, flexibele
groepen ontstaan.” Luigi Zoja schreef in 2009
een boek met de treffende titel De dood van

de buurman, waarin hij betoogt dat je via
internet relaties kunt onderhouden zonder je
geisoleerde, egocentrische plek te verlaten.
Je kunt kritiek spuien zonder het jezelf aan te
trekken, je kunt de oproep om in actie te
komen negeren, omdat er geen ‘groepsdruk’
is. Het ‘'maatschappelijk middenveld’ heeft er
flink last van: talloze verenigingen en clubjes
hebben een enorm gebrek aan kader. Te
weinig mensen pakken hun verantwoorde-
lijkheid op in het echte leven, te veel mensen
vertellen vanuit hun luie stoel hoe het moet
of juist niet. Eigenlijk is die ontwikkeling in
de kerk ook al een tijd geleden ingezet.

Fysieke gemeenschap

In 2000 verscheen De gemeente als herberg
van Jan Hendriks. “Er is behoefte aan een
plek waar een mens op adem kan komen.

Er is behoefte aan een plek
waar een mens
op adem kan komen

Zo zou de kerk er uit moeten zien. Zo'n kerk
noem ik een herberg,” schreef Hendriks. Een
prachtige utopie, maar de vraag achter de
utopie was toen al: wie draait die herberg?
Wie zorgt er voor de verwarming, de
bediening, de gesprekken, het aangenaam
verpozen?

11



VEervaolg

Er is een fysieke gemeenschap nodig om
de herberg draaiende te houden, een
gemeenschap die de opdracht deelt om
de boodschap van Christus door te geven,
om de lofzang gaande te houden. Maar
hoe doe je dat als je steeds schaarser in
het ‘personeel’ komt te zitten? In een
hybride kerk lopen we dat gevaar ook.

De rekening

Is het verhaal alleen maar somber als we
de rekening opmaken? Nee, zeker niet.
Streamen heeft de kerk toegankelijker
gemaakt voor mensen die veelal anoniem
blijven.

Streamen heeft
de kerk toegankelijker
gemaakt

Streamen heeft de kerk in ons segment
van de kerk ook leger gemaakt. Mensen in
het actieve leven, die door corona een
andere indeling van het weekend zijn
gaan hanteren, kunnen wel deel zijn van
de kerkelijke gemeente (‘meeleven’)
zonder er al te veel tijd en moeite aan
kwijt te zijn. ‘On demand’ zijn er best
mensen in beweging te krijgen, maar ook
‘on demand’ vereist mensen op de
werkvloer die hun verantwoordelijkheid
blijven nemen. En dat vereist weer een
fysieke gemeenschap, die de gedachte
van een christelijke gemeente vorm geeft
in de fysieke wereld.

Ons geloof verandert in deze online-
offline-tijd, onze gemeenschap verandert.
En wij hinken op twee gedachten.

Wel streamen, dat is belangrijk, maar ook
de fysieke gemeenschap, ook belangrijk.
Als er één ding duidelijk is geworden in de
gesprekken binnen het Stadsklooster, is
het dat we moeten kiezen. Je kunt niet én
een online publiek bedienen én hetzelfde
doen voor een fysieke kerkgemeenschap.
Ergens moet het accent liggen en dat kan
niet anders liggen dan bij het echte
samen: de ontmoeting met God in de
ontmoeting met elkaar. In real life.

Maar dat gaat - zo eerlijk moeten we

ook wel zijn — erg tegen het moderne,
individualistische denken in.

Dat accepteren zou al heel wat stress
wegnemen bij de gedachte dat we
moeten. Nee, we moeten niets.

Maar als we het echt willen (zie Roderick
Vonhé6gen in deel 1), dan is de vraag: wat
dan? En hoe?




olumn

Mondkapjes dialect

Volgens mij hebben we een nieuw dialect ontwikkeld. ledereen
spreekt het en heel weinig mensen kunnen het verstaan. Het gaat als
volgt; iemand zegt iets in dit bijzondere dialect, de ander zegt “huh?”
“Ik versta je niet” Of: “Wat zei je?” Daarna begint de eerste persoon
met zo'n zelfde antwoord: hij of zij vertelt je dat je niet verstaanbaar
bent. Maar dat kun je zelf dan ook weer niet verstaan, want het is ook
weer in dat dialect.

Er is ook een andere mogelijkheid, dat is ja knikken in de hoop dat je
geen nee zou moeten zeggen, en in de hoop dat je nou geen domme
beslissing hebt genomen. En dit gebeurt tegenwoordig iedereen,
meerdere malen in de week en met meerdere mensen.

Ik zal je wat meer vertellen over dit dialect, het is
ontstaan door de mondkapjesplicht. Wanneer je
samen in de winkel staat te discussiéren over wat
er vanavond op tafel moet komen en je probeert
te communiceren, dan komt het dialect er
tussendoor. Nauwelijks verstaanbaar probeer je
elkaar duidelijk te maken of je liever kip hebt of
kabeljauw. Je zegt maar ja, want je hebt geen idee
wat de opties zijn en je moet toch iets eten. Je kunt
je mondkapje ook niet even naar beneden doen,
want dat mag niet. Je probeert dan maar harder te praten, en voordat
de ander je goed kan verstaan heb je het gevoel dat je door dat dunne
mondkapje staat te schreeuwen. Lekker gevoel als we met zijn allen in
de Lidl staan te schreeuwen of we kip of kabeljauw willen en elkaar
maar net kunnen verstaan. Of als we op school in de gang staan te
schreeuwen hoe het met de ander gaat, en hoe de toets ging.

Dit is mij ook vaak genoeg gebeurd. 'Het nieuwe normaal; 't moet niet
gekker worden!

Esmee Endeman




Op weq naar Pasen

Ds. Berit Bootsma-Gerritsen

Verlangen naarde lente

-nieuw begin dat doorbreekt -

14

Wat is het toch mooi dat we in Nederland
seizoenen kennen! Zeker in deze maanden
kunnen de verschillen heel groot zijn. Van
winterse kou tot zomerse temperaturen,
het wisselt elkaar soms in rap tempo af.

De seizoenen staan dicht bij ons, want we
maken ze allemaal elk jaar door. ledereen
heeft zijn eigen favoriete seizoen. Ik vind
juist de afwisseling heel mooi en geniet van
het bijzondere dat elk seizoen te bieden
heeft.

Doordat ze zo herkenbaar zijn, hebben de
seizoenen een grote symbolische kracht.
De winter is niet alleen de fysieke winter,
lopend van december tot maart, maar kan
ook verwijzen naar perioden in ons leven
dat het niet makkelijk is en dat alles kaal en
triest lijkt. Zo hebben de andere seizoenen
allemaal hun eigen symbolische betekenis.
Kees Hoogendoorn heeft hier een gedicht
over geschreven. (zie hiernaast op pag. 15)

Kees Hoogendoorn benoemt in zijn gedicht
alle seizoenen, maar begint én eindigt met
de lente. ‘De toekomst wenkt, ik mag weer
hopen'’ zo schrijft hij hierover. Op weg naar
Pasen zijn dit woorden die raken.

Het nieuwe begin zal doorbreken, zoals
nieuwe bloemen onstuitbaar groeien in
grond die tot voor kort kaal en doods

leken.

Maar voor mijn gevoel is er meer aan de
hand. Ik voel om mij heen en in mijzelf een
sterk verlangen naar de lente. |k zag de

eerste bloembollen weer voorzichtig hun
hoofd boven de grond steken. Als de zon
schijnt, dan voelt de wereld opeens een
stuk lichter. Dat nieuwe begin, ik kan niet
wachten tot het er is. Volgens mij ben ik
niet de enige hierin.

Inmiddels is het twee jaar geleden dat het
coronavirus ons leven ging bepalen. Het is
niet zo dat er niets gebeurd is in die tijd,
maar verschillende delen van ons leven
(ook in de kerk) hebben veel stilgelegen.
Verlangend zien we met elkaar uit naar de
lente, het nieuwe begin, waarin het leven
weer opengaat en opbloeit.

Als we dan nog iets dieper in dat verlangen
duiken, waar hebben we het dan over?
Hopen we dan dat de wereld zoals ze was
weer tot bloei komt? Of leeft er de stille
hoop dat uit deze periode nieuwe zaken tot
bloei komen? Persoonlijk zie ik er naar uit
om te ontdekken wat deze periode van
beperking en concentratie heeft veranderd
in mijn eigen leven, maar ook het leven van
de mensen om mij heen. Het zou mooi zijn
als de waardering voor de kleine dingen,
zoals het dagelijkse wandelingetje of het
korte gesprek op straat, zou blijven.

‘De lente wacht.
Zijn troost zal dagen.

Zo wil ik opstaan,
iedere morgenstond.’



Met deze woorden eindigt Kees Hoogendoorn
zijn gedicht. Ze brengen mij bij de unieke
boodschap waar wij als gemeente van Jezus
Christus mee leven. Ja, wij mogen verlangend
uitzien naar het nieuwe begin dat onstuitbaar
doorbreekt. Alleen leert het verhaal van Jezus
lijdensweg, sterven én opstanding ons nog
iets meer.

Het nieuwe begin dat God met zijn wereld
wilde maken is er al. Daar hoeven we niet
meer op te wachten. Jezus' trouw aan het kruis
heeft afgerekend met alle donkere en duistere
krachten in de wereld. Jezus is opgestaan uit
de dood en daar kan niets meer aan veranderd
worden. Niet voor niets tellen in de veertig-
dagentijd de zondagen niet mee. In de kerk is
het élke zondag Pasen. Elke zondag wordt het
vasten even doorbroken om te vieren dat
Jezus is opgestaan en leeft.

Als kerk zien we samen met iedereen uit naar
de tijd waarin de lente doorbreekt en alles
nieuw zal zijn. Tot die tijd aanbreekt,
moedigen we elkaar aan om te zoeken naar
die momenten waarop het nu al even Pasen is.
Momenten waarop we genieten van het
moaie, het goede of dat wat ons verwondert
in het leven. Met die momenten, hoe klein ze
ook zijn, gunt God ons de ademruimte om het
vol te houden tot het nieuwe begin definitief
doorbreekt in al zijn pracht.

Een hoopvol en bloeiend Pasen toegewenst
aan u allen!

Seizoenen

De lente voedt mijn vast vertrouwen.
De schepping om mij heen ontwaakt:
het jonge groen zal zich ontvouwen,
ontkiemend zaad dat leven maakt.

De toekomst wenkt, ik mag weer hopen.
Het Paaslicht straalt om pelgrims heen.
Wie vanaf een open graf gaat lopen
ervaart Zijn troost: 'k ben nooit alleen.

De zomer koestert al mijn wegen

met zonlicht dat mijn reis verwarmt.
De Levensbron schenkt mij Zijn zegen
met licht dat steeds mijn weg omarmt.

De herfst voltooit - de vruchten dragend —
het kenmerk van Zijn Goede Geest.

'k Zie pelgrims die geloof uitstralen,
ontfermend delen, hun liefde als meest.

De winter, kil, met kou omgeven
toont winterhout in weer en wind,
vertolkt wat zwaar valt in mijn leven,
van vreugde die ik niet hervind.

Maar diep in mij, naast al mijn vragen
weet ik dat stil, verborgen in de grond
de lente wacht. Zijn troost zal dagen.

Zo wil ik opstaan, iedere morgenstond.

Kees Hoogendoorn - maart 2020
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Kerkdiensten

Hieronder het overzicht van de diensten. De
diensten worden uitgezonden via internet:
kerkdienstgemist.nl of scan de QR-code. Lees
de zondagsbrief voor de meest actuele
informatie.

Zondag 27 februari

10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: pastor S. Bijzet
Dienst van Gebed en Heelheid

19.00 uur Gudulakerk Vespers

Zondag 6 maart
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. M. Zijlstra

Zondag 13 maart
10.00 uur Gudulakerk
Voarganger: ds. R. Vedders-Dekker

Zondag 20 maart
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J. Woltinge

Zondag 27 maart
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. R. van Oosten

19.00 uur Gudulakerk Vespers

Zondag 3 april
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J.L. Brevet

Zondag 10 april
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J. Kool Palmzondag

Als uvan plan bent te gaan kijken, leg dan uw
liedboek klaar, dan kunt u meezingen.

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten in
de kerk bij te wonen, onder de geldende
voor- waarden: registratie bij de ingang,

1,5 m afstand houden en een mondkapje op
als u zich door de kerk verplaatst. Blijf bij
corona-gerelateerde klachten alstublieft
thuis. Er mag ‘ingetogen’ worden gezongen.
Na de dienst is er gelegenheid om samen
koffie of thee te drinken.

Zondag 27 februari

Deze zondag is er weer een Dienst van Gebed
en Heelheid. Het thema is ‘Vertrouwen op
Gods liefde en trouw! Deze viering is mede
voorbereid door werkgroepleden, die ook
meewerken in de viering. De Taizé-zanggroep
zingt en Els Dijkerman bespeelt het orgel.

In de lezing uit Psalm 57 heeft David het
moeilijk, maar hij houdt zich vast aan Gods
liefde en trouw. Ook wij hebben het af en toe
moeilijk door ziekte of tegenslag. Dan is er de
liefde en trouw van God. U kunt in deze dienst
een persoonlijke zegen ontvangen. Als
gezegende mensen kunnen we dragen wat
we te dragen hebben. De namen van zieken
of van gemeenteleden die bemoediging
nodig hebben worden genoemd en voor hen
wordt een kaars aangestoken. Zie ook blz. 23.

Zondag 6 maart - 1e zondag in de
veertigdagentijd

We lezen in Lukas 4: 1-13 hoe Jezus, vervuld
van de Geest, de woestijn in wordt geleid en
daar door satan op de proef wordt gesteld.
Vertrouwt Hij in alles op God en de goede
wegen die God een mens wijst?

In Deuteronomium 5: 6-21 worden de
richtingwijzers voor het goede leven in
vertrouwen op God gedeeld. In deze tijd van
inkeer en bezinning goed om ook bij onszelf
na te gaan, waarin en in W/wie ons
vertrouwen is verankerd.

Zondag 13 maart

In deze dienst horen we het verhaal over de
verheerlijking op de berg, Lucas 9: 28-38. Een
bijzonder, maar prachtig verhaal! Het is een
bijzondere gebeurtenis die rondom Jezus op
de berg plaatsvond.



Jezus voorziet waar zijn radicale weg van liefde
toe zal leiden en begint zijn leerlingen voor te
bereiden op zijn afscheid. Wat gebeurt er als een
mens het lijden tegemoet treedt? Wat gebeurt er
met Jezus? Wat gebeurt er met zijn leerlingen?
Het verhaal van deze zondag geeft een
antwoord op die vragen. Daarvan kunnen we
leren hoe wij het lijden kunnen verdragen, hoe
wij het kunnen uithouden als verdriet of pijn ons
zwaar drukt. En wat Jezus daarin voor ons kan
betekenen.

Zondag 20 maart

We lezen vandaag Johannes 12:37-50. Een paar

opmerkingen:

1. In Johannes 1 wordt Jezus het licht genoemd,
dat de wereld licht zal maken. Hier zegt Jezus
het (van zich) zélf. Hij is met licht gekomen om
de wereld te redden.

2. Hij zingt van de wereld van licht, leven en
liefde; daar gddt hij helemaal voor en daarvoor
zet hij alles in.

3. Dit staat in het verlengde van woorden uit
Jesaja 53, hier herhaald. Dat niet ‘man en
macht; maar ‘heil en zegen’ de toekomst
hebben.

Best moeilijke teksten. Maar in de kerk hebben we

de tijd om daarmee bezig te zijn en ervan te

zingen. En leren we ervan op te kijken'’- deze
zondag heet Oculi, ogen, om goed te kijken dus.

Zondag 27 maart

We lezen het verhaal over de vader en zijn twee
zonen, een kernverhaal uit het evangelie.
Vroeger heette dat het verhaal van de ‘verloren
zoon, maar ja, wie is dan verloren? Het is een

beroemd verhaal en dat is het geworden, omdat
het zo'n knap en mooi verhaal is, waar zo veel
dingen in staan. Het is een creatieve reactie van
Jezus op de geestelijke leiders van zijn tijd, die
Hem fel kritiseren omdat Hij zondaars en
tollenaars ontvangt en met hen eet. Het gaat
dus onder andere over wie, waar, tot buiten-
staander wordt gemaakt, ofwel het gaat over
inclusiviteit. Maar het gaat ook over kind-zijn en
vader- en moederschap, waarbij Jezus een
ontroerend beeld geeft van God als vader.

Zondag 3 april

Vlag en lading plus een stel onrechtvaardige
pachters, die niets en niemand ontzien. Geen
vrolijke thematiek, eerder een lastig parket. De
lezingen zijn: Jesaja 58: 6-10 en Lucas 20: 9-19.
De profetenlezing levert woorden van God op,
die je gerust cynisch kunt noemen. Jesaja moet
ze met heel veel moeite hebben opgeschreven.
Een volk, dat zijn allesbehalve vrome leefwijze
probeert te verbergen achter vrome rituelen.
Lucas heeft het op zijn beurt over pachters, die
het ervan nemen als de wijnboer op reis is en ze
brengen het er niet beter van af dan de mensen
uit Jesaja’s dagen, integendeel. Het gaat van
kwaad tot erger met ze.

Degenen die de dupe zijn, zoeken wanhopig naar
tekenen van hoop. Ook naar God. Waar is Hij?
Een rabbi geeft op deze vraag het volgende
antwoord: doe recht en Hij zal er zijn. Zo zoeken
we op deze zondag in de tijd voor Pasen naar
sporen of desnoods spoortjes van licht, van God,
want waar blijven we anders?

ds. Jan Woltinge, Zwolle

Op 22 maart 2021 was het veertig jaar geleden dat ik dominee werd,
in Lochem. Toen leek het ons samen een mooi idee om daar aandacht
aan te geven. |k zou in Lochem komen voorgaan. Dat gebeurde
verleden jaar wél, maar door corona was het toch anders dan anders.
En daarom kwam het plan om dit jaar opnieuw in een kerkdienst voor
te gaan, op 20 maart a.s. - zondag Oculi nog wel. Ik kijk ernaar uit! Graag tot ziens.
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Interview

Jan Willem Drost

‘Alles kump goed”

De Zalige Zalm is het communicatiebureau in Deventer dat ons kerkblad uitgeeft. En we zijn
niet de enige. Meer dan 175 kerk- en parochiebladen vinden inmiddels hun weg via De Zalige
Zalm. Marcel Holl leidt het bedrijf met zijn vrouw Laetitia van der Lans. Duurzaamheid is in het
beleid van de Zalm heel belangrijk. Een gesprek over duurzaamheid en over communicatie
natuurlijk. Want dat is Marcels vak!

Marcel, we beginnen een beetje met een
inkoppertje. Hoe belangrijk is het voor een
gemeente om zich met zo'n kleurrijk blad aan
haar leden en de wereld te presenteren?

Ik denk dat het kerkblad je als gemeente
een unieke kans biedt om op een regel-
matige basis én onderling verbonden te
zijn én naar buiten toe te laten zien waar

je voor staat. Een kerkblad is een onmisbaar
communicatiemiddel en dat wil je na-
tuurlijk zo mooi en uitnodigend mogelijk
maken!

Je zou zeggen: in deze digitale tijd is een blad
dat je echt kunt doorbladeren wel een beetje
achterhaald....

Een gedrukt blad is bepaald geen
achterhaalde zaak. Dat zal het, denk ik, ook
nooit worden. Veruit de meeste lezers —in
en buiten de kerk — geven er de voorkeur
aan om letterlijk iets in handen te hebben
als ze gaan lezen. Daarnaast heeft digitale
communicatie een belangrijke, eigen
functie. Daarin gaat het vooral om
overdracht van informatie. Een digitale
nieuwsbrief doet wat voor een gedrukt
kerkblad onmogelijk is: zeer actuele
informatie delen. Daar is het niet ‘of-of’
maar ‘en-en’ Deel je inspiratie voornamelijk
met elkaar via het gedrukte kerkblad, en
deel informatie via bijvoorbeeld een

website en een digitale nieuwsbrief, dat
vult elkaar uitstekend aan.

In dit verband is de vraag interessant, of
een gedrukt blad per se slechter is voor
het milieu dan digitale communicatie.

Dat is een misvatting. Voor elke digitale
actie moeten datacentrales aan het werk
worden gezet, waar liefst twee procent van
de wereldwijde CO2-uitstoot vandaan
komt.

Geeft een kerkblad-in-kleur meer vervuiling
dan een zwart-witblad?

Voor het antwoord op deze vraag heb ik de
drukker geraadpleegd. Het antwoord luidt:
nee, dat verschil is verwaarloosbaar. In
beide gevallen gebruik je een bepaalde
hoeveelheid inkt. Veel belangrijker is de
inkt die je gebruikt. Bij onze drukker is dat
inkt op basis van plantaardige olie.

De drukkerij waar ons kerkblad vandaan
komt, kiest voor een zo groen mogelijk
productieproces. Dat heeft zijn prijs, denk ik.
We zijn heel blij met onze samenwerking
met Veldhuis Media. Duurzaamheid is voor
hen van groot belang.

Het papier waarop de kerkbladen worden
gedrukt heeft een FSC-keurmerk, ze
werken uitsluitend met groene stroom en



‘De bijbel is
ongeneeslijk
optimistisch’

Foto: Karin Siero

gebruiken inkt die plantaardige olie bevat.
Toch leidt dat voor ons niet tot hoge
tarieven. Dat komt ook doordat we een
grote afnemer zijn geworden.

Belangrijk is ook, dat het moet ‘klikken" met
de mensen met wie je samenwerkt. En of er
flexibiliteit is wanneer zich problemen
voordoen. Deze drukkerij biedt dat
allemaal.

En binnen de Zalm, werken jullie daar ook
duurzaam?

Ja, waar het kan maken we keuzes op basis
van duurzaamheid. Ons kantoor wordt
verwarmd door een warmtepomp, we
rijden in een hybride auto.

Maar ik interpreteer het begrip duurzaam-
heid graag wat breder. Het gaat niet alleen
om wat goed is voor klimaat en milieu,
maar ook of we goed zijn als mensen voor
elkaar. Dus: maken we het leven leefbaar
voor een ander, zeker als die het wat
minder heeft? Daarom steunen we als
Zalige Zalm bijvoorbeeld lokale projecten
zoals de School voor Vrede in Deventer,
waar kinderen een steuntje in de rug
krijgen bij hun sociaal-emotionele
ontwikkeling en bij huiswerk. En, wat
verder van huis, ondersteunen we de
stichting Because We Carry, die vluchte-
lingen op het eiland Lesbos helpt.

-

Vind jij duurzaamheid een ‘unique selling
point’voor kerken en parochies?

Als kerken is ons ‘unique selling point’
natuurlijk: gaan in het voetspoor van Jezus,
met als opdracht om te werken aan het
koninkrijk van God. Duurzaambheid, als je
dat omschrijft als zorg voor mens en
wereld, hoort daar onlosmakelijk bij.
Sterker nog, het is bijna een moderne
vertaling van dat Bijbelse begrip. Een kerk
kan dus niet anders dan zich inzetten voor
duurzaamheid. De manier waarop je dat
doet hoeft niet uniek te zijn, als het maar
werkelijk bijdraagt aan een betere wereld.

Wat zou je als communicatiedeskundige
zeggen op de vraag ‘Komt het goed, Marcel?’
Wat een grote vraag! Als de moed mij wel
eens in de schoenen zinkt, wil het lezen in
de Bijbel wel helpen. Dat boek is ongenees-
lijk optimistisch. Dat zingt: ‘Het woord dat
ik jou geef is niet te zwaar, is niet te hoog -
jij kunt het volbrengen!

Tsja, dan kan ik weer vol vertrouwen
zeggen: ‘Alles kump goed!
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Fondswerving

Marian de Hoop

Acties

Zoals u al in de Zondagsbrief hebt kunnen lezen, zit de Werkgroep Fondswerving weer vol
plannen. Plannen die zonder uw hulp niet door kunnen gaan. Maar de decembermaand heeft
ons geleerd dat we op u kunnen rekenen. Want kerk zijn we immers samen?

20

Erwtensoep

Op donderdag 3 maart willen we erwten-
soep verkopen. Hiervoor hebben we
mensen nodig, die trots zijn op hun eigen
recept voor erwtensoep en deze willen
koken in hun eigen huis. Wie deze
erwtensoep wil kopen voor €5,- per liter,
neemt zelf een pan of bakje mee als zij of
hij de soep bij ons komt ophalen. Nadere
bijzonderheden volgen in de Zondagsbrief.

Klusjesdag

Zaterdag 26 maart organiseren we een
klusjesdag. Klussen in- en om het huis
kunnen van tevoren worden aangevraagd
en worden die dag uitgevoerd door
mensen die handig zijn met werk in de
tuin, reparaties in huis, schoonmaak-, strijk-
en verstelwerk, boodschappen doen,
computer, enz. We vragen hiervoor €15,
per gewerkt uur.

Paasstukjes

Met Pasen willen we graag paasstukjes
verkopen. In de volgende Samenspraak
kunt u er meer over lezen en een stukje
bestellen aan de hand van voorbeelden.
Maandag 11 april gaan we om 13.00 uur bij
Jan van Voorst weer met een enthousiaste
groep mensen aan de slag om ze te maken,
o.l.v. Ruth Teerds.

Taart

Zaterdag 7 mei is de dag voor moederdag.
We hebben dan mensen nodig die taarten
willen bakken op bestelling.

Zingen

Zaterdagmiddag 21 mei geeft Els Dijkerman
een workshop zingen. U kunt aan deze
gezellige middag samen zingen meedoen
voor €10,- per persoon. Voor koffie, thee en
iets lekkers wordt gezorgd. De laatste 15
minuten mogen belangstellenden binnen
komen luisteren. U leest hier de komende
tijd nog meer over.

Midzomer-Kerkfeest

En ten slotte is er op zaterdag 18 juni, van
10.00-17.00 uur, het groot Midzomer-
Kerkfeest op het erf van Jan van Voorst.
Er zal een rommelmarkt zijn (bewaar a.u.b.
de goede spullen en boeken die u weg wilt
doen hiervoor) en een stekjeshoek; er
kunnen inmaakproducten als jam en
chutney verkocht worden; koffie, thee en
soep zijn te koop; er worden activiteiten
voor kinderen georganiseerd; kortom: we
hebben uw ideeén en hulp heel hard
nodig!!

Wilt u erwtensoep koken of bestellen, een
klus aanvragen of uitvoeren, paasstukjes
maken of taart bakken, meezingen op

21 mei of u op enige wijze nuttig maken

voor het Midzomer-Kerkfeest?

Aanmelden voor alle activiteiten en bestellen
kan via mail: mariandehoop@gmail.com en
via app of telefoon op nummer: 06 25192221.



Reint Jan Visschers

Op 28 december is Reint overleden op de leeftijd van 84 jaar.
Reint is geboren aan de Veenweg op de boerderij. Na zijn
schoolperiode ging hij aan het werk als vrachtwagenchauffeur.
Zo werkte hij bij Cebeco voor het bezorgen van gas en olie en
bij Hoijtink voor het rondbrengen van patat en ijs bij hotel of
cafetaria. Tijdens zijn diensttijd was hij privéchauffeur van hoger
geplaatste militairen.

Het huwelijk met Mini vond plaats in 1965 en de dochters Henny
en Linda werden geboren. Reint hield van muziek en dieren, iets
wat hij bij elk van zijn dochters terugzag.

Ook in het dagelijks leven stond Reint klaar om te helpen:
vrijwilliger bij de taxi, samen met gehandicapten paardrijden,
helpen in de manege of houtzagen.

Toen Henny in 1990 plotseling overleed, was dat een enorme
klap en dat verlies heeft hij nooit echt goed kunnen verwerken.
In 1995 ging Linda samenwonen met Michel en later kwamen
ook zij op de boerderij wonen bij haar ouders. Daar werd ook
kleindochter Lieke geboren. Een trotse opa bracht op de fiets de
geboortekaartjes van Lieke rond, ging oppassen, spelletjes met
haar doen en haar later met regelmaat naar school brengen.

Gebreken kwamen met de jaren en stap voor stap ging het
steeds een stukje minder, alhoewel hij genoot van de mooie
momenten. In 2020 koos Reint er zelf voor om naar de Hoge
Weide te gaan. Hij wilde Mini, Linda en Michel niet tot last zijn.
De laatste maand werd zijn gezondheid minder en na een val
kwam hij zijn bed niet meer uit.

In de afscheidsdienst hebben we gelezen uit Filippenzen 4, in
die tekst hebben we Reint ook genoemd:
“Schenk aandacht aan alles wat deugdzaam is en lof verdient

Doe dit en de God van vrede zal met je zijn”

Jan Dinkelman

IN MEMORIAM




Vanaf november 2020 worden vanuit het pastoraat alle gemeente-
leden van tachtig jaar en ouder rond hun verjaardag met een
attentie bezocht. Uiteraard is er ook buiten de verjaardagen om
aandacht voor deze gemeenteleden, indien dit wenselijk is. Op dit
moment zijn er vijffenveertig bezoekmedewerkers, die met veel
enthousiasme deze taak op zich nemen. Bovendien worden alle
gemeenteleden van negentig jaar en ouder sowieso bezocht door
een pastor.

Vanzelfsprekend is het pastoraat er voor al onze gemeenteleden,
van jong tot oud en daarom hebben wij begin dit jaar een nieuw
pastoraal bezoekteam opgestart voor onze gemeenteleden van
0-80 jaar. Vanuit de bestaande groep bezoekmedewerkers heeft zich
een aantal personen opgegeven om deel te nemen aan dit team.
Uiteraard is er momenteel ook al aandacht voor (zieke) gemeente-
leden binnen deze leeftijdsgroep, maar het is fijn een structureel
team te hebben waaruit we kunnen putten om bezoeken af te
leggen.

Wat is de bedoeling van dit team? Ook hier gaat het om ‘omzien
naar en met elkaar’. Door persoonlijke omstandigheden kan een
gemeentelid het fijn vinden bezoek te ontvangen. Het gaat hier
dus niet om bezoeken rond een verjaardag zoals genoemd in de
eerste alinea.

Wij kunnen nog best een paar bezoekers gebruiken, dus als u het
‘pastorale bezoekteam 0-80 jaar' wilt komen versterken, dan bent
u van harte welkom!

Als u denkt dat in uw omgeving iemand extra aandacht in de vorm
van een bezoek nodig heeft, schroom dan niet om dit aan te geven
via de mail pastoraat@pglochem.nl of telefoon 06 20 375 573.

Het is wel de bedoeling dat u even informeert of desbetreffend
gemeentelid het op prijs stelt. Uiteraard kunt u ook bezoek voor
uzelf aanvragen.

Zoals eerder vermeld:

Wij zijn als gemeenteleden allemaal de oren en ogen van het
pastoraat: omzien naar elkaar, gewoon in je eigen omgeving, en
zo nodig contact opnemen met het pastoraat.

Email: pastoraat@pglochem.nl
Tel. 06 20375573



Dienst van Gebed en Heelheid op 27 februari
Voor deze dienst mag u namen doorgeven van
uzelf of iemand anders. Uiteraard is het belang-
rijk dat u degene van wie u de naam noemt,
eerst vraagt of hij/zij dat wil. Ook namen van
mantelzorgers kunnen genoemd worden. Wilt u
meer informatie of wilt u een naam doorgeven,
dan kunt u bellen met Janneke Koornstra:
06-36502365!

Ontmoetingen: Bij Ons Thuis

Afgelopen november was de ‘aftrap’ van deze
activiteit, waarmee we de kerk als het ware een
beetje bij u thuis willen brengen.

In maart zullen er opnieuw drie momenten zijn
waarop gemeenteleden hun huiskamer
beschikbaar stellen voor ontmoeting, gesprek
en het drinken van een kopje thee of koffie.
Gespreksthema kan dan zijn ‘alledaags geloven.
In ons dagelijks leven zijn we ons er misschien
niet eens van bewust dat van de dingen die we
doen, denken, voelen, horen en zien, geloof de
basis vormt. Hoe ervaren we dat?

Maar misschien komen er heel andere dingen
ter sprake...

Data en adressen:

maandag 7 maart, 10.00-11.30 uur

bij Ineke en Zegert, Torenmolenlaan 110
vrijdag 18 maart, 15.00-16.30 uur

bij Hanneke en Herma, Keppelskamp 30
dinsdag 22 maart, 20.00-21.30 uur

bij Hanneke en Arjan, Heuvelenweg 11

Opgeven voor een ontmoetingsmoment dat u
past kan tot twee dagen voor de datum van uw
keuze via jgerritsen56@gmail.com,

of tel. 06 5166 1259

Het pastoraat van de PG Lochem staat
open voor wie bij ons aanklopt.

U kunt in contact komen met het
pastorale team via e-mail:
pastoraat@pglochem.nl, of per
telefoon: 06 20 375 573.

Amanda Jansen heeft als coordinator van
het bezoekwerk de telefoon in beheer.
Spreek a.u.b. uw naam in op de
voicemail indien u niet direct verbinding
krijgt. U wordt dan teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even navragen!),
dan kunt u dit doorgeven via boven-
staand emailadres of telefoonnummer.
Amanda Jansen brengt u in contact met
een van de pastores of een bezoek-
medewerker.

Hetzelfde emailadres en telefoon-
nummer kunt u ook gebruiken wanneer
u denkt: ik weet iemand die het zou
waarderen een kaartje te ontvangen van
gemeenteleden. Geef naam + adres én
de reden waarom u dat vindt door en wij
zorgen ervoor dat bij het uitgaan van de
kerk de diaken briefjes met naam en
adres van die persoon heeft, zodat
gemeenteleden die dat willen er één
mee kunnen nemen en een kaartje
sturen.

Via het e-mailadres:
bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die in
aanmerking komen voor de zondagse
bloemen uit de kerk.
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Collecteopbrengsten Diaconie

24-12-2021 Diaconie € 124,00
25-12-2021 Kinderen in de Knel € 336,50
26-12-2021 Artsen zonder Grenzen € 213,00
2-1-2022 Diaconie € 62,50
9-1-2022 Wilde Ganzen € 118,00
16-1-2022 Voedselbank € 231,50

23-1-2022 Voedselbank (oec.dienst) € 160,20

In december 2021 ontvingen we nog een aantal mooie giften om te besteden aan de Voedselbank.
De bedragen waren € 10,- € 1000,- € 50,- en € 150,-.

Alle gevers onze hartelijke dank! In het januari-nummer van Samenspraak heeft u kunnen lezen hoe
wij deze giften in de praktijk besteden en wat onze werkwijze is.

Hospice
Van het Hospice in Zutphen kregen we het onderstaande bedankje, het betreft het bedrag
dat u bij elkaar heeft gebracht met de collecte van 21 november j.l..

Geachte dames en heren diaconie,

Namens de Vrienden van het Hospice Zutphen mag ik uw kerkgenootschap heel hartelijk
bedanken voor een collecte van € 272,- op 6 januari jl. Uw gelden gaan naar het gastenfonds
dat het mogelijk maakt om mensen met een kleine beurs welkom te heten.

Met vriendelijke groet, Gerrit Vlogman | Hospice Zutphen

Eerlijke verdeling energiecompensatie

De afgelopen weken zijn de stijgende energieprijzen regelmatig in het nieuws geweest. Met name voor
mensen die rond moeten komen van een laag inkomen, levert dit een probleem op. De overheid heeft een
compensatieregeling ingezet die voor iedereen geldt. Deze bestaat uit een extra belastingkorting op de
energierekening en een verlaging van het belastingtarief op elektriciteit in 2022. Veel mensen zullen deze
korting niet zo snel opmerken, omdat deze ‘verdwijnt’ in normale facturen en maandbedragen.

Voor een huishouden met een gemiddeld stroomverbruik is de compensatie in 2022 ongeveer € 400,-.
Sommige mensen kunnen deze compensatie missen, terwijl anderen er mogelijk niet genoeg aan hebben.
De Raad van Kerken roept kerkelijke gemeenten en diaconieén op een bijdrage te leveren aan een
eerlijkere verdeling van deze compensatie. Afgelopen december zijn kerken in Apeldoorn en Ommen
gestart met de actie 'Apeldoorn/Ommen geeft warmte’ In navolging van deze actie zijn meer kerken aan
de slag gegaan. Ook de diaconie van de Protestantse gemeente Lochem gaat een actie houden. Deze start
eind februari en zal lopen tot eind april. Praktische informatie volgt nog en zal te lezen zijn in de
zondagsbrieven en in de volgende Samenspraak.
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Bouwcommissie

Harm Wesselink

Asbestsanering Witte Kerk

Helaas is dit nu al de derde keer op rij dat we het over asbest moeten hebben.
Zoals velen van u wellicht gezien hebben, staan er bij de kerk verschillende
gele units en apparaten van de firma Enzerink. Zij zijn op 10 januari gestart
met het reinigen en verwijderen van het asbest in het gebouw.

Dit is een zogenaamde risico-2A-sanering, wat inhoudt dat men wettelijk
verplicht is een bepaalde werkwijze te volgen. Het betekent onder andere dat
de mensen maximaal 3 x 2 uur per dag mogen werken en dat ze zich
tussendoor drie keer moeten douchen en compleet schone kleding aan
moeten trekken.

Wat iedereen zich natuurlijk afvraagt: had dit voorkomen kunnen worden?

De bouwcommissie heeft er alles aan gedaan en voorafgaand aan de bouw
een inventarisatie laten uitvoeren. Met de hieruit voortkomende rapportage is
groen licht gegeven om sloop- en bouwwerkzaamheden in het hele gebouw
te kunnen uitvoeren. Dat er dan later toch nog asbest gevonden wordt, is dan
ook extra frustrerend. Wat we hier wel uit geleerd hebben is dat “asbest”
ervoor kan zorgen dat je de regie zomaar kwijtraakt, ook al ben je
opdrachtgever.

Kort door de bocht: ook al zou je voor totaalsloop van de gebouwen kiezen,
dan nog ben je verantwoordelijk voor dit soort (onverwachte) gebeurtenissen.
Dat deze sanering heel veel geld kost, moge duidelijk zijn. Het voert te ver om
in deze rubriek de bedragen te noemen, voor zover deze op het moment van
schrijven al bekend zijn. Uiteraard willen en moeten wij hierin transparant zijn,
maar het lijkt ons gepaster deze te noemen op een gemeentebijeenkomst die
hopelijk binnen afzienbare tijd weer gehouden kan worden. Dan kunnen de
bedragen toegelicht worden en kunt u ook vragen stellen.

Door bovengenoemde problematiek lopen wij twee maanden achter op de
planning. Zoals het nu lijkt, zal de bouw eind mei opgeleverd worden.

Wij blijven u op de hoogte houden van de vorderingen!

Informatievoorziening

Wij willen zo gauw het weer kan een open ochtend organiseren. Houdt u dus de zondagsbrieven
in de gaten. We kunnen ons voorstellen dat er vragen bij u zijn ontstaan, aarzel niet en stel ze
gewoon! Wij beantwoorden deze graag.

E-mail:bouwcommissie@pglochem.nl
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De kerkenraad heeft in de nieuwe samenstelling — met maar liefst
vier nieuwe ambtsdragers* — intussen twee keer vergaderd.

De nieuwe organisatiestructuur is besproken en goedgekeurd en
wordt, zodra de laatste details geregeld zijn, op de website
gepubliceerd en wellicht ook in de Zondagsbrief. Voorts heeft

de kerkenraad zich gebogen over de vraag, hoe de predikants-
vacature het best kan worden ingevuld. U heeft daar intussen
alles over kunnen lezen in de Zondagsbrief en kunnen meepraten
tijdens de twee gemeentebijeenkomsten op 15 en 16 februari jl.
Tijdens het schrijven van dit stukje was het definitieve besluit
daarover helaas nog niet bekend.

Met een hartelijke groet, Toos de Zeeuw
Werkgroep Communicatie

*Voor wie de Zondagsbrief heeft gemist: de nieuwe ambtsdragers
zijn Marian de Hoop (scriba), Amanda Jansen (pastoraal ouder-
ling), Dienke Geurtz (ouderling nieuwe initiatieven) en André
Blankestijn (ouderling-kerkrentmeester en voorzitter van het
College van Kerkrentmeesters).

Vespers weer van start!

Na een ‘coronaonderbreking’ van wat maanden, zullen de
muziekvespers in de maand februari weer van start gaan.
Elke laatste zondag van de maand vieren we de vespers
onafgebroken al vanaf 2005, maar de muziekvespers zijn
vanwege hun aard niet geschikt om online aan te bieden.
Daarom zijn we extra blij dat we weer beginnen. Het klokgelui terwijl je de kerk nadert, het
aanwezig zijn in de ruimte met de kerkgewelven, het horen en voelen van de verstilling en het
verstilde licht, het kaarsengebed met de ondersteunende muziekgebeden, klanken die zich
door de ruimte bewegen, de geur van wierook en licht van kaarsen in de gebrandschilderde
ramen... en nog zo veel meer dat niet te vangen is in een beeldscherm. Dat alles gaan we
weer beleven vanaf zondag 27 februari, dan speelt Harry ten Brinke aria’s van o.a. G.F. Handel.
Aanvang 19.00 uur.

Namens de Werkgroep Vespers, Els Dijkerman




Op zaterdag 26 maart zal in de Gudulakerk in Lochem, voor het eerst na maanden, weer een editie
plaatsvinden van Licht van Gudula, een meditatieve bijeenkomst met muziek en stilte. Henk van
Glabbeek, multi-instrumentalist uit Deventer, zal tijdens deze bijeenkomst meditatieve muziek
spelen uit verschillende culturen en op verschillende instrumenten. De muziek wordt telkens
afgewisseld met enkele minuten stilte. Licht van Gudula is een ‘inloopconcert’ dat begint om

19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Bezoekers komen en gaan wanneer zij dat wensen. De toegang is
vrij. Er wordt een vrijwillige donatie gevraagd bij de uitgang.

Henk van Glabbeek, creatief directeur van Cultuurbrugmedia,
oprichter van stichting One World Jam en initiatiefnemer van
Face2Face projecten jeugdwerk in Apeldoorn, wijdt zijn leven aan
het bouwen van bruggen tussen culturen, generaties en de
verschillende sociaaleconomische lagen binnen de samenleving.

Als multi-instrumentalist speelt hij op veel traditionele
instrumenten uit China, Perzié, Turkije, India, Armenié en nog
vele andere landen. Door de jaren heen heeft hij een breed
netwerk opgebouwd van muzikanten over de hele wereld en
heeft hij veel verschillende wereldmuziekprojecten
georganiseerd met als doel de wereld te laten zien hoe mooi het
is als culturen elkaar ontmoeten in de geest van een open geest
en creativiteit.

Datum: zaterdag 26 maart Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: Gudulakerk Lochem, Markt 1

Entree: vrijwillige bijdrage

Reserveren via de site https://www.eventbrite.n|
Licht van Gudula

Vervolgde kerk

Bid voor de meer dan 300 miljoen geloofsgenoten in onze wereld die leven in verdrukking, en dank voor
de vrijheid waarin wij mogen leven.

“Want het Licht is sterker dan het donker, en het daglicht overwint de nacht”.

Na de val van Kaboel maakt het Taliban-regime christenen het leven volledig onmogelijk en staat
Afghanistan nu boven aan de wereldwijde Ranglijst Christenvervolging. Het communistische
Noord-Korea voerde de ranglijst van minst verdraagzame landen twintig jaar aan, maar is nu overtroefd.
Bid voor geloofsgenoten in nood, dat zij het Licht van Christus mogen ervaren en Zijn nabijheid in hun
noodsituatie.

Namens de werkgroep, Elly Blaauw
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Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten als nieuw ingekomen leden van harte welkom
Dhr. en mw. Luttikhuisen-van den Brandt vanuit Voorthuizen

Overleden

02-02-22 Mevr. H. Arendsen-Plekkenpol (03-04-1933)

Vertrokken
Dhr. J. Braakman naar Rotterdam

Adreswijziging leden P.G.Lochem
Mevr. R. van Maanen

Aanmeldingen, opzeggingen, adres-
wijzigingen e.d. graag sturen aan:
ledenadministratie@pglochem.nl

ZIE DE MENS

Een boekje van 32 bladzijden (zie ook blz.
32 van dit blad). Een dichterlijke poging
om de weg van de (hedendaagse) mens
te verbinden met de weg van Jezus zoals
verteld in het Bijbelse passieverhaal.
Twee levenslijnen gekenmerkt door
lijden. Vanuit het diepe donker naar voorzichtig licht.
Poézie is er, net als muziek, bij uitstek geschikt voor om
met name de gevoelens die er zo'n grote rol in spelen, tot
uitdrukking te brengen. Om te raken, om geraakt te
worden.

Dit boekje is te koop. Voor € 5,00. En dat geld gaat naar
de Fondswervingsgroep voor de inrichting van de Witte
Kerk. Hiervoor zijn 100 exemplaren beschikbaar. Het zou
mooi zijn als...

Op drie manieren te verkrijgen:

e-mail: sgvancampen@planet.nl

tel: 0573 258432 - aan huis: Prins Clauslaan 22 Lochem

Steven van Campen
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Groep KerkTV

Bij de vermelding van de technici, die de
uitzending van een kerkdienst verzorgen,
staat soms ook de naam Jan van Pijkeren.
Is hier niet sprake van een vergissing? Hij
behoort toch tot de voorgangers?
Inderdaad, maar desondanks: Jan heeft
namelijk de wens te kennen gegeven
niet alleen voor de camera te willen
optreden, maar op zijn tijd ook wel eens
achter de camera te willen staan. We
heten Jan dan ook van harte welkom in
onze groep . Hij wordt al enige tijd
ingewerkt door Peter Holtslag en naar
blijkt succesvol. Tevens heten we als
nieuw lid hartelijk welkom Jeroen Vaags.
Jeroen is werkzaam als ICT-er . Vanaf
februari zal hij door Sander van Voorst
worden ingewerkt.

Zelf heb ik de hele ontwikkeling van
kerktelefoon naar kerkTV meegemaakt.
Het aantreden van twee nieuwe leden
vind ik dan ook een goed moment om te
stoppen met het bedienen van kerkTV.
Wel blijf ik nog enige tijd actief als
roostermaker en contactpersoon voor
derden, die gebruik willen maken van de
apparatuur.

Dick Bloem




Bericht uit de Gudula

Deze rubriek wordt samengesteld door de Plaatselijke Commissie van de Gelderse Kerken. In deze rubriek willen we u
met enige regelmaat op de hoogte brengen van nieuws en ontwikkelingen in de Gudulakerk
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Website voor de Gudulakerk

In de afgelopen tijd is een nieuwe website gemaakt voor de Gudulakerk. Deze is te vinden op:

www.gudulakerk.nl

De Plaatselijke Commissie wil de website samen met de betrokken organisaties in Lochem op een
waardevolle manier vullen, zodat bekende en nieuwe bezoekers van de Gudulakerk de informatie
vinden waarnaar zij op zoek zijn. We hopen dat de situatie met corona op termijn beter wordt

waardoor kalender weer een levendige zal zijn.

Wanneer u ideeén heeft over de tekst en het beeld voor de website, laat het ons weten.

Nieuwe koers, nieuwe stijl, nieuwe
naam: Gelderse Kerken
(voorheen Stichting Oude Gelderse Kerken)

Hoe geven we toekomst aan historische
kerkgebouwen en hoe houden we deze
levendig voor de lokale gemeenschap?
Door ze te behouden als waardevolle, bruisende
ontmoetingsplekken in het hart van de samenleving.
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Van behoud naar beleving

Als organisatie zijn we ambitieus en volop in
ontwikkeling. We willen dé organisatie zijn voor

het beheren, behouden en (her)bestemmen van
historische kerkgebouwen in Gelderland.
Zelfbewust, krachtig en zelfverzekerd.

We gaan verder onder de naam Gelderse Kerken en
passen onze huisstijl aan de nieuwe koers aan. Met
een logo dat zelfbewust, herkenbaar en activerend is
als prominent onderdeel van de huisstijl.

Gastvrouwen/gastheren
gezocht voor de Gudulakerk

Naast de vrijwilligerstaken als helpen bij de
schoonmaak, helpen met inschenken van
drankjes bij concerten, etc. zijn we naarstig
op zoek naar mensen die bereid zijn om
incidenteel de rol te spelen van gastvrouw
of gastheer.

Een functie die te vergelijken is met die van
een koster van de PG Lochem.

Aanwezig zijn tijdens een activiteit in de
kerk, de weg weten, de knoppen kunnen
bedienen, de deuren willen openen en
sluiten, etc.

Als je hiervoor voelt, laat het ons dan weten.

Onze voorkeur gaat uit naar 4 mensen die
bij toerbeurt (volgens rooster) deze functie
willen vervullen.

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar
Roelof Heringa, mail: rheringa@live.nl
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de Protestantse Gemeente Lochem.

Redactie Samenspraak
Eindredacteur: Toos de Zeeuw
Redacteuren: Jan Breukelman,
Jan Dinkelman, Jan Nijland, en
Ineke Vreemann

Vormgeving: Sander van Voorst

De foto's in dit nummer zijn beschikbaar gesteld
door: Dienke Geurts - Karin Siero en pixabay.com

Wilt u reageren?

De redactie van Samenspraak ziet uw vragen,
opmerkingen en aanmerkingen

graag tegemoet:

samenspraak@pglochem.nl, of
Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem

De redactie behoudt zich het recht voor om

nodig acht.

bijdragen in te korten en/of te redigeren als zij dat

Kopij voor het volgende nummer inleveren voor 12.00 uur
op maandag 21 maart 2022
Samenspraak 3 verschijnt uiterlijk 9 april 2022

Inzending zondagsbrief uiterlijk donderdagavond: zondagsbrief@pglochem.nl

Dit kerkblad wordt gedrukt op FSC gecertificeerd
papier. FSC staat voor: Forest Steward Council:
de Raad voor Goed Bosbeheer.

verantwoorde herkomst
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"Klinkt ooit in een stad

de ramshoorn zonder.dat
haar inwoners bang
worden?”

Amos 3: 6

zondag

maandag

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag
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februari
februari

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

maart

april
april
april
april
april
april
april
april
april

Amos 3:1-8
Amos 3:9-4:3

Amos 4:4-13

Amos 5:1-9
Johannes 11:1-27
Johannes 11:28-44
Johannes 11:45-57
Johannes 12:1-11
Psalm 91

Amos 5:10-20
Amos 5:21-27

Amos 6:1-7

Amos 6:8-14
Johannes 12:12-19
Johannes 12:20-36
Johannes 12:37-50
Johannes 13:1-15
Johannes 13:16-30
Psalm 103

2 Korintiérs 1:1-11
2 Korintiérs 1:12-22
2 Korintiérs 1:23-2:13
2 Korintiérs 2:14-3:6
Psalm 125

2 Korintiérs 3:7-18
2 Korintiérs 4:1-12

2 Korintiérs 4:13-5:5
2 Korintiérs 5:6-16

2 Korintiérs 5:17-6:10
2 Korintiérs 6:11-7:4
2 Korintiérs 7:5-16
Johannes 13:31-38
Johannes 14:1-14

Johannes 14:15-31
Johannes 15:1-17
Johannes 15:18-27
Johannes 16:1-11
Johannes 16:12-24
Johannes 16:25-33
Johannes 17:1-12
Johannes 17:13-26
Jeremia 26:1-9
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___een passie gedicht -
- Steven van Campen 1

Het oude passieverhaal
waarin de immense pijn van de mens
zo actueel zichtbaar is

Vanuit het diepste donker
aarzelend op weg naar het licht
zovanalle tijden

De weg van de enige
verbinden met die van ons

om niet te vergeten:

Zie de mens



