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Meditatie

Marcel Zijlstra

Jezelf geven

De laatste maand van het jaar wordt het nodige aan anderen gegeven: Sinterklaas
en tegenwoordig ook steeds vaker met Kerst. We zijn daarbij in goed gezelschap.
De magiérs (of: wijzen) uit het Oosten komen volgens Matthedis 2:1-12 ook niet
met lege handen bij Jezus en Maria. Ze brengen schatkistjes met goud, wierook en
mirre mee. Maar voordat ze die overhandigen, aanbidden ze Jezus. Je kunt dat
laatste uitleggen als: iemand vereren, terwijl je je voorover werpt, een diepe
buiging voor iemand maken. Dat kan ook in onze dagen heel extreme vormen
aannemen. Mensen die een bepaald persoon of bepaalde prestaties zo hoog
waarderen, dat ze niet meer staande kunnen blijven wanneer bijvoorbeeld die
bewuste sporter, pop- of filmster bij hen in de buurt komt. Voor iemand die veel
minder heeft met sport die bepaalde pop- of filmster vaak niet te begrijpen.

Hoe kan het toch dat iemand zo in die ander of die prestatie opgaat? Blijkbaar
vinden die magiérs Jezus de moeite waard om voor te buigen. En hebben ze er
ook kostbare zaken voor over om Hem hun eerbied te tonen. In de aanbidding
geven ze zichzelf. En dat werkt ook door in hun bereidheid om iets van hun
rijkdom te delen.

Bij mij roept het de vraag wakker: wat wil ik dan zelf geven als mens die deel
uitmaakt van de beweging van Jezus? Er is weer de actie Kerkbalans.
Geloofsgemeenschappen leven niet van geld alleen, maar het blijft nodig om alle
activiteiten en faciliteiten in stand te houden. En tijd is voor heel wat mensen een
schaars goed. Toch, ik zou de indeling van mijn agenda best eens tegen het licht
kunnen houden om te wegen wat nu zinvolle tijdsbesteding is en wat daar minder
aan voldoet. Misschien schept dat wel ruimte om een taak op te pakken in dienst
van de Heer, of de taken van anderen te verlichten. Om mijn waardevolle talenten
binnen de gemeente in te zetten.

En (iets van) jezelf geven in de beweging van Jezus Messias beperkt zich uiteraard
ook niet tot activiteiten binnen een geloofsgemeenschap. Daar kunnen we je
inzet en hulp overigens wel goed gebruiken(!), maar hoeveel mensen zijn ook dit
jaar weer actief op allerlei maatschappelijk viak, gemotiveerd door de levenswijze
van Jezus. Omzien naar anderen. Helpen, waar anders geen helper is. Midden in
de wereld aandacht, geloof, hoop, liefde en sjaloom verspreiden. Jezelf op een
zinvolle manier geven, het kan ook vandaag op vele manieren.
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In 2011 is Henk Slagman
gestopt als boer.

Zijn jarenlang opge-
bouwde kennis en
ervaring wilde hij niet
verloren laten gaan.

Hij ging, als vrijwilliger,
aan het werk bij ZOB.




Gesprek van de dag

Jan Dinkelman

boer en tuinder

Wat is ZOB ook alweer?

ZOB staat voor 'Zorg Om Boer en Tuinder.
Het is een landelijk opererende stichting
onderverdeeld in vier regio's. Met zorg moet
je denken aan geestelijke of mentale zorg.
De stichting is ontstaan rond 1995. Toen was
de 'varkenspest' in Nederland.

Er zijn toen relatief veel varkensbedrijven
getroffen door die virusziekte. Eenmaal
geconstateerd op een bedrijf moeten alle
varkens worden vernietigd om verdere
verspreiding tegen te gaan. Dat gebeuren
heeft een grote impact bij de boeren, zowel
financieel als geestelijk. Op zo'n moment is
het belangrijk dat er gesproken kan worden
over die traumatische ervaring. Mede
daardoor is de ZOB opgericht om
praatgroepen te organiseren. Bij de uitbraak
van mond- en klauwzeer in 2001 werd die
behoefte nogmaals onderstreept. Maar ook
in 2022 is er nog steeds behoefte om
problemen te bespreken met een
onafhankelijk iemand.

Omdat ik samen met Gerdien 35 jaar actief
boer ben geweest weet ik wel wat een
boerenbedrijf is, waar privé en bedrijf zo
verweven zijn. Die ervaring kan ik goed
gebruiken. We werken in de regio Oost met
een team van twintig mensen met allen een
verschillende achtergrond, we hebben een
uitgebreid netwerk van deskundigen op
allerlei terrein.

Was jouw eigen kennis voldoende?

Zo wil ik het niet stellen.

De ZOB organiseert cursussen voor de
vrijwilligers: het is belangrijk om open
vragen te stellen om zo het onderlig-
gende probleem bespreekbaar te maken.

De cursus bevat zowel theorie als praktijk. Bij
de theorie leer je op een goede manier het
gesprek aan te gaan: hoe is de persoon en
op welke manier kun je het best mensen
benaderen. Dat is overigens per gebied
verschillend, een Achterhoeker is geen
Brabander of een Fries.

Met een rollenspel worden verschillende
bedrijfssituaties uitgebeeld waarbij je moet
leren om tot een gestructureerd gesprek te
komen en alles bespreekbaar maken. Het
zijn onderwerpen die ik in de praktijk ook
zie: de een is afstandelijk en de ander
emotioneel.

Hoe weet je op welk bedrijf behoefte is aan de
ZOB?

We stappen niet bij ieder willekeurig
boerenbedrijf binnen. Vaak worden
problemen geconstateerd door zogenaamde
erfbetreders. Die mensen introduceren ons
door ze te wijzen op de ZOB.

Wij wachten op de uitnodiging van de boer
of boerin of hun kinderen. Bij ons eerste
gesprek gaan we als ZOB samen (man en
vrouw). Het is op dat moment om te horen
waar het probleem ligt.

Dat kan heel divers zijn: overvloed aan
regelgeving en administratie, financiéle
problemen of geen goede gezinsver-
houdingen. Ook het opschalen van een
bedrijf brengt de nodige extra arbeid met
zich mee wat vooraf niet altijd goed wordt
ingeschat. De afweging van wel of niet
stoppen van het bedrijf kan een grote zorg
zijn; een familiebedrijf dat al generaties in
bezit is, om daar afstand van te doen.



vervaolg

Dat we mensen bij de stichting hebben van een bedrijf is er ook meer arbeid

met kennis van psychologie is heel nodig en dat wordt nog wel eens onder-
belangrijk. Een boerenbedrijf is een schat. Afhankelijk van de automatisering
complex gebeuren. Bij een GGZ is die is er per koe vijf tot zes minuten tijd
kennis veelal niet voldoende aanwezig. nodig. Dus twaalf koeien meer is ook een
Het is niet zo dat wij met de oplossing uur extra werk per dag.

komen of zeggen wat er moet gebeuren. Soms kan een gesprek voor een hulpvraag

al voldoende zijn. Het gebeurt ook wel
dat er een toekomstvisie wordt gemaakt
en dat we een langere tijd meelopen.

Hoeveel hulp wordt er per jaar gevraagd?

In 2019 waren er landelijk 126 aanvragen,
in 2020 waren het er 158 en in 2021 is het
weer gegroeid. Zeker het afgelopen half
jaar was er duidelijk meer vraag.

ledere vraag is uniek, maar nooit te
complex om een gesprek te voeren.

Het grootste gedeelte van de hulpvraag in
regio Oost komt vanuit de
melkveehouderij. Dat is ook niet zo
verwonderlijk omdat hier nog maar
weinig varkens- en pluimveebedrijven
over zijn.

Het is belangrijk dat de agrariérs de uit-
daging waarin ze zitten niet ervaren als
een probleem.

Boeren die het bedrijf zakelijk bekijken,
maken ook de grootste kans dat het goed

De h ulp\ll‘agen worden de gaat met het bedrijf. Maar zoals gesteld er

kunnen zoveel andere factoren mee gaan

laatSte d ecenn ia com Pl exer spelen in het voor- en achterhuis.

Het is bij alle mensen belangrijk, en dat is
Het is meer de mogelijkheden naast elkaar  bij boeren ook zo: zoveel mogelijk in

leggen en dat de boer of boerin daarbij kansen denken.

een oplossing voor ogen krijgt.

De hulpvragen worden de laatste Voor meer informatie:
decennia wel complexer. De bedrijven www.zorgomboerentuinder.nl

worden groter en de geldstromen info@zorgomboerentuinder.nl
veranderen daarin mee. Bij het opschalen




warsbalk

INVLOED

Op en vlak na een grens, bijvoorbeeld die van 2021 naar 2022, hebben we
gedachten, als ik mij niet vergis, over toen en over straks. Ik over mijn kijk op de
Bijbel bijvoorbeeld, mijn veranderende beleving daarvan die bepaald is en
wordt door mijn opvoeding, mijn vrienden en vriendinnen, mijn levens-
gezellen, mijn scholen, mijn werk, mijn politieke en sociale ervaringen , mijn
ontmoetingen, mijn lezen, wat allemaal te maken heeft (gehad) met en geleid
heeft tot mijn manier van geloven nu. Allen en alles had en heeft daar dus
invloed op. Daar zit overigens niets spectaculairs bij. Daar komt geen opinie-
leider, politicus of volksmenner aan te pas, denk ik dan. Hoewel, wat zijn er
ongelooflijk veel invloeden die hun werk doen zonder dat we het beseffen.
Nee, geen influencer krijgt bij mij voet aan de grond. Dat weet ik zeker. Nu ik het
woord tik, komt er terecht een rood streepje onder: het hoort niet thuis in het
Nederlands. Helaas ben ik in mijn eentje niet in staat het, ook niet letterlijk, uit
onze taal weg te krijgen. Al geeft het karakter van dit verschijnsel er alle reden
toe: het is iemand die zonder enige kennis van zaken desinformatie over een
onderwerp verspreidt. Een keurige definitie, toch? Ik zou het echt wel helemaal
anders kunnen opschrijven. Ik houd het netjes.

Maar ja, als je nou helemaal niks in huis hebt om je ‘en publique’ mee te
profileren en je wilt dat zo ontzettend graag, dan maar met - zelfs letterlijk -
onzin. Grote kans dat het lukt. Met als gevolg een lading volgers, zeg maar
rustig volgelingen. Die woordkeus komt dichter bij het begrip valse profeten
en daar worden in de Bijbel heel wat scherpere bewoordingen aan besteed
dan ik in mijn omschrijving doe. Kun je nagaan. Invioeden leiden zeker ook tot
aannames en zelfs vooroordelen. Wat te denken van:

Ik ben gelovig, of de Bijbel

Ik ben christen, de Heilige Schrift
Ik ben kerkelijk, het Woord van

Ik geloof? God?

Laat in 2022 daar al jouw door invloeden bepaalde gedachten en gevoelens
maar eens op los.
Je bent gewaarschuwd.

Steven van Campen



Hybride Kerk

Jan Willem Drost

Online - Offline

In een eerder nummer van
Samenspraak schreef ik over de
lastige discussie over online kerk
zijn. Het ging toen om het begrip
‘hybride’ Wat zeggen we als we
als kerk hybride willen omgaan
met de online kerkdiensten? In
dit stuk zal het gaan om de vraag
of de kerk wel iets moet willen
met de online mogelijkheden?
Beide stukken zijn gebaseerd op
een project van het
Stadsklooster Mariken in
Nijmegen, dat over deze
problematiek verschillende

mensen aan het woord liet.

Door de lockdown en de tijd van covid zijn we,
meer dan ooit misschien, gaan voelen hoe
belangrijk het is om fysiek bij elkaar komen als
kerk. Om elkaar te zien, te horen, elkaar even aan
te raken en te begroeten. Daarnaast hebben we
ontdekt hoe belangrijk de wandelgangen zijn om
de kerk draaiend te houden. Je hoort er wat er
gaande is, wie er ziek is, wie in welk ziekenhuis ligt
en ga zo maar door.

Woord werd vlees

Uit de Bijbel hadden we natuurlijk al lang kunnen
weten hoe belangrijk die ‘fysieke kerk’ is. Als we in
het Evangelie van Johannes lezen dat het Woord
vlees geworden is en onder ons gewoond heeft,
betekent dat niets anders dan dat het Woord een
gezicht gekregen heeft, praktisch is geworden, tot
leven is gekomen. En dat wordt ons ook verteld.
Jezus trekt het land door met leerlingen en brengt
een massa mensen op de been. Het is bizar om het
je af te vragen, maar zou de kerk ook zover
gekomen zijn als Jezus in die tijd via
beeldschermen met zijn omstanders had
gecommuniceerd? Dat denk ik niet.

Snel klaar?

Als het over online-offline gaat en en de manier
waarop we daar als gemeenschap mee om moeten
gaan, lijkt de discussie snel klaar. Als we het over
een kerkelijke gemeenschap hebben, hebben we
het over mensen die bij elkaar komen, de lof
zingen en uit het Woord lezen, dat overdenken.
Maar dan zijn er toch twee dingen die schuren.
Het eerste is het met het christendom gegeven
idee dat we anderen moeten vertellen van de
Blijde Boodschap. ‘Maak alle volken tot mijn
discipelen’ draagt Jezus ons in het Evangelie van
Matthets (hoofdstuk 28) op. En zijn die volken ook
niet online verzameld?



Om het in de woorden van Sam Goyvaerts,
liturgiewetenschapper in Tilburg, te
zeggen: ‘Het is er en we moeten er iets
mee, al is zuiver online niet wat we ons
wensen.

Moet je willen

‘We moeten er iets mee, maar wat?

De meeste kerken zijn gaan streamen,
waardoor de diensten in tijden van
lockdown konden worden meegevierd.
Ruwweg kun je zeggen, dat de online-
stream een extra communicatiekanaal is,
naast bijvoorbeeld in het geval van
Lochem het kerkblad en de website.
Sander, Jan Getkate en Ineke doen met
hun reportages een poging een beetje uit
die nauwe kerkelijke wereld te komen, al
heb ik — maar daarin kan ik achter lopen —
vooral gemeenteleden gezien. 'Dat moet
je ook willen), benadrukte mediapriester
Roderick Vonhogen als het gaat om het
zoeken van een breder perspectief online.
Niet alleen qua aanpak, maar ook qua taal
en thematiek moet je als kerk dan een
nieuwe weg bewandelen, zijn er nieuwe
vragen te beantwoorden. Veel gemeenten
hinken op twee gedachten. Ze willen best
kijkers voor hun diensten.

Nog mooier is dat diezelfde mensen
daarna live de diensten bezoeken, maar
tegelijkertijd is er weinig enthousiasme
om naast de ‘echte kerk’ een onlinekerk te
beginnen die min of meer los komt te
staan van de livekerk. Maar daarmee
houdt de kerk de onlinewereld niet buiten
de deur. Misschien moet ik wel zeggen:
niet buiten ons hart.

Andere vragen

Antonio Spadaro komt in zijn boek
Cybertheology met een aantal aardige
voorbeelden, waarmee hij aangeeft dat de
onlinewereld de fysieke geloofswereld
verandert. Die voorbeelden gelden vooral
voor de Engelstalige wereld trouwens. Zo
heeft door de digitale wereld een woord
als redden (saven) een hele nieuwe
betekenis gekregen sinds we documenten
saven. Wat is nu de werkelijke betekenis
van saven? Hoe verstaan mensen dat
woord? En strookt dat met de gedachte
dat Jesus saves? Een van de grootste
vragen, meent Spadaro, ligt in het feit dat
we in ons geloof vergeven kunnen worden
als we spijt betuigen.

Wat is nu de werkelijke
betekenis van saven?

Onze zonden worden vergeven, worden
bedekt door het bloed van Christus. Maar
wat je ooit op het web hebt gepost, of wat
er over jou gepost is, is zelden meer te
verwijderen. ‘Hoe| vraagt Spadaro zich af,
‘kunnen je dan nog zaken vergeven
worden?' En, zou je als vervolgvraag
kunnen stellen, welke rol speelt Christus
dan in dat proces?

Zo komt de onlinewereld onze geloofs-
wereld binnen, of we dat nu willen of niet.
Zelfs als we niet pro-actief willen zijn in die
onlinewereld. En dan moeten we er iets
mee. Daar heeft Sam Goyvaert groot
gelijkin.



interview

Ineke Vireemann

Het gaat om Gods kerk

Sinds oktober 2021 is Marcel Zijlstra als interim-predikant verbonden aan de PG
Lochem. Een half jaar ondersteunt hij gemeente en kerkenraad in het zoeken naar
nieuwe wegen. “Hoe geven we met elkaar invulling aan de navolging van Jezus?

Daar gaat het om!”

Je bent nu een aantal maanden in Lochem
aan het werk, hoe kijk je er tegenaan?

Ik sta er positief in; er komen dingen in
beweging. In mijn verkenningsronde heb
ik vooral actieve gemeenteleden
gesproken en ook enkelen die juist wat
afstand genomen hebben. Die verschil-
lende perspectieven vind ik interessant,
want dan ontdek je waar iets speelt.

Ik ben buitenstaander, kan gemakkelijk
dingen benoemen en op tafel leggen.
Het gaat er niet om dat ik gelijk heb, het
gaat er om dat ik dingen waarneem en
dat daar reactie op komt.

Wat is je opgevallen?

Wat mij gelijk opviel in deze gemeente is
dat er een groep mensen is die al jaren
actief is. Zij hebben een duidelijke functie
en veel kennis en ervaring. Maar een
andere groep is veel minder actief. Daar
gaat nu wat verandering in komen en dat
kan ruimte geven.

Er is best veel talent in deze gemeente.
Mensen die kennis en kunde hebben van
allerlei zaken, bijvoorbeeld vanuit hun
(vroegere) beroep. Dat kom je echt niet
overal tegen. De vraag is hoe je al die
talenten goed kunt inschakelen. Hoe
organiseer je dat? En al die mensen samen
laten werken is ook nog wel een kunst.

Is er ook fets in deze gemeente waarvan je zou
kunnen zeggen: daar maak ik me zorgen
over?

De middengroep is niet sterk vertegen-
woordigd. Ik denk dan aan de groep van
ongeveer 20 tot 55 jaar.

De verklaring daarvoor is een complex
vraagstuk. Het heeft wel iets met onze
manier van leven te maken. Het leven is
druk en vol: het (jonge) gezin, de eigen
woning, het werk, het vraagt allemaal veel
tijd en aandacht. Zondag is vaak de enige
vrije dag en op die dag wordt tegen-
woordig veel gesport. Wat je in ieder geval
kunt zeggen is dat mensen andere keuzes
zijn gaan maken dan voorheen.



Ik hoor regelmatig mensen, vaak wat ouder,
het verlangen uitspreken: wat zou het mooi
zijn als de kerk weer vol zou zitten. Maar ik
merk ook, dat juist de huidige vorm van de
kerkdienst al verder wegstaat van de
middengroep. Daarom zeg ik: praat met
elkaar over de vieringen. En heb het dan
ook over andere momenten dan de zondag.
Hoe kunnen wij met elkaar invulling geven
aan de navolging van Jezus? Dét vind ik een
belangrijke vraag en daar zoek ik als
interim-predikant, samen met gemeenten,
naar.

Kun je iets noemen waar we in Lochem
aandacht aan moeten geven?

In allerlei gesprekken hoor ik terug dat het
allemaal erg zakelijk is geworden. De kunst
is om met elkaar te blijven zien dat je
geloofsgemeenschap bent. Stimuleer
daarom het geloofsgesprek. Daarvoor is wel
een gevoel van veiligheid nodig, maar het is
ook echt wel te oefenen met elkaar. Deze
gemeente is in een fase gekomen, waarin
dat belangrijk is geworden. Zowel
gemeenteleden onderling als in de
bestuurlijke setting. Wees benieuwd naar
de ander, zeg ik altijd. Er gebeuren de
mooiste dingen als mensen elkaar in het
hart kunnen kijken!

Hoe zie jij je eigen rol?

Ik kom vaak in situaties waar zorgen zijn,
maar ik ben geen interim-manager die orde
op zaken komt stellen. Het gaat om Gods
kerk en ik zie mezelf als iemand die in
dienst mag staan van het Evangelie. Ik heb
natuurlijk een persoonlijke mening en
opvattingen, maar daar gaat het helemaal
niet om.

De gemeente moet het uiteindelijk zelf
invullen: hoe gaan we verder? Wat is het
eigene van onze geloofsgemeenschap?
Hoe besturen we de kerk? Wat beweegt
ons? De weg van de gemeente moet
centraal staan, daar ben ik dienstbaar aan.

En de toekomst van de kerk in het algemeen?
Door mijn werk kom ik in de volle breedte
van de protestantse kerk. Ik zie dat de
traditionele manier van kerk-zijn in het hele
land onder vuur ligt. Aan de andere kant zie
je prachtige initiatieven op alternatieve
plekken en in nieuwe vormen. Dat geeft mij
hoop, de kerk gaat echt wel door. Maar om
nieuwe vormen de ruimte te geven, zullen
we misschien nog veel moeten loslaten.

Ik hoop dat er altijd kerken blijven als plek
waar je niet per se moet presteren, waar
ruimte is voor rust en bezinning, waar naar
je wordt geluisterd. En ik hoop dat de
jongere generatie iets zal ontdekken van de
meerwaarde van zo'’n gemeenschap.
Pleisterplaatsen waar het Evangelie klinkt,
niet alleen met woorden, maar ook in een
manier van leven.
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Symbaoliek

Liturgisch bloemstuk
bij het afscheid van Froukien

Het vurige bloemstuk symboliseert het vuur dat jij
brandend wist te houden in Lochem.

Jij zorgde steeds voor holt veur op het vuur, want
de vlam mag niet uut gaon, smeulen mag best.
As ‘t veur mar an blef. Hier zijn we met Pinksteren
met z'n allen mee aan het werk gezet. En het gaf
een teken van verbondenheid. Je schrijft in de
meditatie in de Samenspraak over licht-dragers in
de gemeente, maar dat slaat zeker ook op jou.

Daarom zijn er rode rozen rondom het “vuur”
gezet verbonden met het “vuur” als teken dat jij
jouw vuur gedeeld hebt met de gemeenteleden
in geloof, hoop en liefde

Dit wensen wij jou ook toe.

Het nieuwe jaar in

Met advent en kerst hebben we deze boog
gemaakt, de opkomende zon. ledere week werd
“de zon" mooier, richting kerst. Elke advents-
zondag staken we een extra kaars aan.

Tekst bij bloemstuk:
Stralend licht,
de nieuwe dag begint,

met de sterren in de nacht.

Ook het nieuwe jaar is begonnen,
met de sterren in de nacht.

De bloemengroep wenst iedereen
een gelukkig nieuwjaar

12



Pastoraat

Janny Gerritsen- Van den Bos

Welkom in ‘de stal’ van de Gudulakerk

Dat was een kop in de Berkelbode van

1 december jongstleden. Op de woensdag-
ochtenden in de adventsperiode was de hal
onder de toren van de Gudulakerk voor
iedereen open om een kijkje te komen
nemen bij de kerststal. Ook was het mogelijk
om een kaartje in de kerstboom te hangen
met daarop een persoonlijke boodschap.

“Dat is toch geen echte kerststal!” was een
reactie die we kregen van een jeugdige
bezoeker, bij het zien van het silhouet van
de stal met Maria, het kindje in de kribbe en
de herder erbij; de wijzen op hun kamelen
en het dorp op de achtergrond.

Tsja, het is maar wat je onder ‘echt’ verstaat.
Hij was prachtig!

Bij die stal kwam het soms tot leuke ont-
moetingen en waardevolle gesprekken.
Hiernaast enkele van de boodschappen

die op de kaartjes geschreven zijn.

Ook op de kerstgroet, die u als gemeente-
leden bij de vorige Samenspraak ontving,
stond de stal afgebeeld. En hij was promi-
nent in beeld tijdens de viering op eerste
Kerstdag.

Alleen in beeld helaas, want vanwege een
nieuwe lockdown waren de vieringen met
kerst opnieuw alleen online te bezoeken.

Vanuit de groep Leren & Ontmoeten was
het onze intentie om, met dit stukje
ontmoetingspastoraat voor iedereen in
Lochem, bij te dragen aan de vrede van
Kerst.

[ aten we samen met ligfde als baken in

# nieywe Jaar de wereld wat mooter maken.

Uriendschap € warmte in elkaars nabijheid!
Rg}'f!s!)w‘g, dec. ‘21

1f ga mijn bysrvrogw — die alleen fs —
z:’frmdzge;f ot te Koment eten.

Mijin wens is dat mijn zysje beter word?.
Uee! met iedereen knyffelen.

Ln dylee jubilo. Hopend dat [essons &
Carols dwf"gaaf dit jam‘./

Res;ém‘ en aandacht voor ellaar.



Pastoraat

Janneke Koornstra (ouderenpastor)

Pastoraat in coronatijd?

‘Kun je nog wel mensen bezoeken in deze coronatijd?; wordt mij wel
eens gevraagd. We worden op dit moment immers overal een
beetje stilgezet door de coronamaatregelen. In het telefonisch
contact met gemeenteleden vraag ik altijd of een bezoek op prijs
wordt gesteld, met name in deze tijd. Ik hoor bijna nooit: ‘liever niet’
Dat betekent wel beperkingen: bij het bezoek geen handdruk, wat
mijn gewoonte was, en anderhalve meter afstand houden.

Ik bezocht gemeenteleden in Huize Gudula en dat is op dit moment
als ik dit schrijf eind december niet mogelijk, omdat Huize Gudula
gesloten is voor bezoek van buiten, behalve voor familieleden. In de
Hoge Weide is bezoek wel beperkt mogelijk, één bewoner per dag,
op één afdeling om de kans op besmetting van buiten zo gering
mogelijk te houden. In de Hoge Weide moet de bezoeker altijd het
mondkapje ophouden. Dat is lastig, maar een oplossing is om heel
even het mondkapje naar beneden te trekken en het gezicht te
laten zien.

Bij een bezoek is van alles mogelijk: een gesprek over de mooie en
verdrietige momenten van het leven, de betekenis van het geloof,
het wel of niet verbonden voelen met de kerk, samen een lied
zingen of de tekst van een lied of een gedicht voordragen, een
gedeelte uit de bijbel lezen of samen bidden. Oogcontact wordt
heel belangrijk als je een mondkapje draagt. Kortgeleden was ik bij
een oude dame op bezoek die in bed lag. Een gesprek was niet
meer mogelijk, had de dochter mij verteld. Aan haar bed las ik de
tekst op een kerstkaart voor die ik had geschreven en vertelde haar
nog iets.

Ik probeerde vooral oogcontact te maken. Bij het afscheid sprak ik
haar een zegenwens toe. Opeens kwam een hand onder de dekens
vandaan die omhoog gestoken werd voor een afscheidsgroet. Een
kostbaar moment. Er is in coronatijd gelukkig nog veel mogelijk.

Laat u het weten als u eerder dan wij gepland hebben, een bezoek op
prijs stelt. Amanda Jansen codrdineert het bezoekwerk en geeft het aan
ons door. Schroomt u niet om contact op te nemen met het pastoraat
via e-mail: pastoraat@pglochem.nl of per telefoon: 06 20 375 573.

Voor meer contactadressen zie colofon op pagina 30
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Een bijzondere dienaar

Een engel daalde af naar de aarde met een bijzondere opdracht. Hij
moest een dier vinden dat geschikt was om dienaar te zijn van de
hemel op aarde.

De engel zocht het dier vanzelfsprekend onder de vogels, want
vogels zijn van de hemel en van de aarde. Hij legde zijn bedoeling
aan de vogels voor. Al snel kwam de pauw naar voren. 'Ahum), sprak
hij deftig, 'ik meen de aangewezen vogel te zijn voor dit eervolle
baantje. Juist ik, met mijn fraaie kleuren, kan de mensen leren om
kleurrijk te leven. Dat zal de aarde mooier maken! Veel vogels
vonden dat de pauw gelijk had. Zij vonden dat hij de dienaar van de
hemel op aarde moest worden.

Maar de mus stemde er niet mee in. 'De pauw is veel te deftig en te
lui voor dit soort werk, kwetterde hij. 'Een mus is ijverig en zo een
voorbeeld voor iedereen. Bovendien, ik leef gewoon tussen de
mensen en ik ken hen beter dan welke vogel dan ook! Veel vogels
vonden dat de mus gelijk had. Zij vonden dat hij maar de dienaar
moest worden.

De engel aarzelde en wist niet goed wie hij moest kiezen. De pauw
en de mus, allebei hadden ze gelijk. Hij keek de vogelkring rond om
te zien of iemand hem kon helpen. Of was er misschien een andere
vogel die dienaar van de hemel op aarde zou kunnen worden? In de
verte naderde er een stipje. 'Wie is dat?, wilde de engel weten. De
vogels antwoordden dat het de duif was. Hij was op een lange reis
geweest maar keerde altijd weer naar huis terug. Geen vogel als de
duif was zo goed in staat zijn thuis weer terug te vinden.

De engel glimlachte opgelucht: 'Dan denk ik dat ik de juiste dienaar
heb gevonden. Niet de pauw, hoewel hij de mensen kleurrijker kan
maken. Niet de mus, hoe ijverig hij ook is. Maar de duif moet
dienaar worden. De hemel is het eigenlijke thuis van de mensen.
Geen vogel als de duif kan mensen zo goed leren dat zij hun thuis
niet moeten vergeten. Hoe ver zij ook zijn weggegaan, de duif kan
hun leren om steeds terug te keren naar huis!

Zo werd de duif de bijzondere dienaar van de hemel op aarde.

(Uit: Stephan de Jong, De droom van de generaal en andere verhalen bij
thema’s uit de bijbel, Kok, Kampen, 2002, pp. 42-43)




Kerkdiensten

Hieronder het overzicht van de diensten,
waarbij u waarschijnlijk niet aanwezig
mag zijn vanwege de coronacrisis. De
diensten worden uitgezonden via
internet: kerkdienstgemist.nl of scan de
QR-code. Lees de zondagsbrief voor de
meest actuele informatie.

Zondag 23 januari
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J. van Pijkeren
Oecumenische viering

Zondag 30 januari
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. H.E. Wevers

Zondag 6 februari
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J.W. Drost

Zondag 13 februari
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. B. Bootsma-Gerritsen

Zondag 20 februari
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. M. Zijlstra

Zondag 27 februari
10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: S. Bijzet

Als u van plan bent te gaan kijken,
leg dan uw liedboek klaar, dan kunt
u meezingen.

Zondag 23 januari

Deze zondag vormt de afsluiting van de
Week van Gebed voor de Eenheid van de
Christenen. Suggesties voor de liturgie in
deze week en dus ook voor deze zondag zijn
dit jaar voorbereid door christenen uit het
Midden-Oosten. Zij hebben zich laten
inspireren door het bezoek van de wijzen aan
de pasgeboren koning, zoals beschreven in
het Evangelie volgens Matthelis: ‘Wij hebben
Zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om
Hem te aanbidden.’

Deze christenen behoren tot de oudste
christelijke kerken, want daar in het
Midden-Oosten is het ooit allemaal
begonnen. Zij reiken hun medechristenen
wereldwijd, en dus ook ons in Lochem, dit
jaar als thema aan: Licht in het duister.

De lezingen zijn Jesaja 9: 1-6, Efeziérs 5: 8-14
en uit het evangelie Matthelis 2: 1-12.

Laten we hopen dat we echt samen kunnen
vieren.

Zondag 30 januari

Op de vierde zondag na Epifanie volgen we
dit jaar op deze zondag het alternatieve
leesrooster. We lezen uit 1 Koningen 8: 27-30,
1 Korintiérs 3: 16-17 en Johannes 2: 13-25.
We nemen ons vertrekpunt in de lezing uit
het evangelie van Johannes. Wat meteen
opvalt, is dat Johannes het heftige verhaal
over de tempelreiniging door Jezus in
tegenstelling tot de andere evangelies
meteen aan het begin van Jezus' optreden
vertelt. Direct na het verhaal over de bruiloft
te Kana. Een groot contrast is dat. Waarom
doet hij dat en wat wil hij ons daarmee
vertellen?



Zondag 6 februari

Dit is de zondag van het werelddiaconaat.
We lezen in Jesaja 6: 1-8 over de roeping van
Jesaja in een mythische taal. Er kwamen
woorden uit de mond van Jesaja die Gods
woord niet waard waren, maar door een
gloeiende kool wordt zijn mond gereinigd.
QOok in Lucas 5: 1-11 gaat het over ‘geroepen
worden'en ook dit verhaal kent een
mysterieus detail. Wanneer de leerlingen ‘out
of the box' durven handelen omdat Jezus dat
van hen vraagt, blijkt er een nieuwe wereld
voor hen open te liggen. Als leerlingen van
Hem. Hoe ‘out of the box'is onze Heer? En
heeft Werelddiaconaat ook niet iets met dat
'out of the box' te maken?

Zondag 13 februari

Vandaag is het de zesde zondag na Epifanie.
We leven in de tijd tussen Kerst en Pasen. Het
is echter ook de dag voor Valentijnsdag, de
dag van de liefde. Een mooie aanleiding om
eens te mijmeren over wat de Bijbel over liefde
te zeggen heeft. We lezen een gedeelte uit het
gebed van Jezus voor zijn leerlingen,

Johannes 17: 20 -26. Als tweede lezing pakken
we de brief van Johannes, Johannes 1: 7-21.
Twee prachtige Bijbelgedeelten over Gods
liefde die via Jezus te zien en voelen is.

Zondag 20 februari

De achtste zondag van Epifanie
(Sexagesima) - Zelfreflectie

De beide lezingen: Jeremia 7: 1-15 en Lukas 6:
39-49 roepen op tot reflectie op je levens-
wandel. Een mens kan God niet behagen als
er geen goede en rechtvaardige omgang met
de naaste is. De profeet Jeremia schrijft
kritisch over mensen die onheus met hun
naasten omgaan, maar denken God in de
eredienst wel goed te kunnen dienen.

In de evangelielezing roept Jezus ieder mens
op om kritisch op zichzelf te blijven.

Je kunt de splinter bij een ander opmerken,
maar voorbijzien aan de balk in je eigen 0og.
En de boom herkent men aan zijn vruchten.
Een uitnodiging en aanmoediging om door
zelfreflectie heen het goede te zoeken en te
leven.

ds. Berit Bootsma-Gerritsen

Even kort iets over mijzelf. Het is de eerste keer dat ik in Lochem
mag voorgaan. Hoe komt een predikant uit Weesp nu opeens in
Lochem terecht? |k ben de dochter van Ben en Janny Gerritsen.
Sinds enkele jaren wonen zij in Lochem en inmiddels zijn zij op
verschillende fronten actief in de Protestantse Gemeente te Lochem. Toen er door de vacature
vele gaten in het preekrooster vielen is mij gevraagd een van deze gaten in te vullen. Dat doe ik
graag en ik zie er naar uit om deze zondag samen met jullie te vieren.

|
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Adriénne Marie Henriette Hoffman-van Hasselt

Op 24 november is Adriénne Hoffman-van Hasselt overleden in de
leeftijd van 75 jaar.

Adriénne Hoffman werd vlak na de oorlog in 1946 in Rotterdam geboren.
Zij was het eerste kind en de enige dochter, daarna kregen haar ouders
nog drie zonen. De familie van Hasselt was vrijzinnig hervormd, maar
zeker niet vrijblijvend. ledere morgen werd er bij het ontbijt uit de Bijbel
gelezen en bij elke maaltijd werd er gebeden. Op verjaardagen werd
altijd Psalm 103 gelezen, waarvan de verzen 4 en 5 daarom boven de
overlijdensaankondiging van Adriénne stonden. En 's zondags ging de
hele familie naar de Laurenskerk, waar de kinderen ook gedoopt werden.
Adriénne is dus gelovig opgevoed en haar hele leven gelovig geweest.

In 1967 trouwde Adriénne met Eric Hoffman, die toen ook in Rotterdam
woonde. Na hun huwelijk verhuisden Eric en Adriénne naar de Verenigde
Staten. Daarna zijn ze nog heel vaak verhuisd. Ze was voor Eric en de
kinderen als een rots in de branding. Heel bescheiden voor zichzelf stond
ze altijd voor hen en anderen klaar. Naast de zorg voor haar gezin thuis
deed ze buitenshuis vrijwilligerswerk.

In 2018 keerden ze terug naar Nederland en streken in Lochem neer op
het Zaagmolenerfin de buurt van haar oudste broer en zijn vrouw.

Op 24 november is Adriénne heel plotseling overleden, omringd door
Eric en haar oudste broer en zijn vrouw.

In de dankdienst voor haar leven op 2 december in de Gudulakerk
spraken Eric, de beide kinderen en Adriénne’s oudste broer. Diep
bedroefd om Adriénne’s heengaan, maar ook intens dankbaar voor al
haar liefde, toewijding en zorg. Helaas konden de kleinkinderen deze
dienst niet bijwonen. Hun ouders staken daarom namens hen een
kaarsje aan op de kist van Adriénne. En er was een prachtige muzikale
bijdrage te zien en horen van kleinzoon Conrad, die een eigen
compositie op de piano speelde. Psalm 121 en Johannes 14:1-6 werden
ten gehore en ter sprake gebracht. Psalm 121 eindigt met de belijdenis
dat de Heer de wacht houdt over ons gaan en ons komen tot in
eeuwigheid. Daar vertrouwde Adriénne op en daar mogen wij ook op
vertrouwen en hopelijk is dat allen, die Adriénne nu nade missen, tot
troost.

Ds. Saskia Wevers—van der Feltz, Gorssel

IN MEMORIAM
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Lambertus Roekevisch

Op 2 december overleed Lambertus Roekevisch op de leeftijd
van 80 jaar. Lammert woonde zijn hele leven aan de
Nijkampsweg, op boerderij ‘Nieuwenhuis. In Klein-Dochteren
bezocht hij de lagere school. Daar voltrok zich zijn leven. Hij was
er lid van de toneelvereniging O.N.A,, en verder was er het werk
op het ouderlijk bedrijf, want dat deed hij liefst. Lammert was in
zijn element in de natuur, bij het vee, alles verzorgde hij met
liefde en aandacht.

Op latere leeftijd leerde hij tijdens een dansavond Gerda
kennen. Gerda die al een poosje alleen was en het geluk van
een nieuwe partner zocht. Voor allebei was het de liefde van
hun leven en die kent geen (leeftijds-)grenzen. Bij de boerderij
werd een nieuw huis gebouwd waar plek was voor allen.
Lammert had een verzameldrift van oude spullen, zoals hij zei:
als je alles bewaatrt, krijg je een museum. En dat kwam er ook, in
het oude woongedeelte bleef alles zoals het vroeger geweest
was, een museum. Het was een feest van herkenning en dat
werd door veel mensen bezocht en gewaardeerd.

Hij beleefde het geloof in de dingen van alledag, in zijn gezin,
bij Gerda, alles was hem even lief. Het geluk zit in de kleine
dagelijkse dingen. Ruim drie jaar geleden kreeg Lammert een
herseninfarct en al snel werd duidelijk dat van terugkeer naar
huis geen sprake was. Gelukkig kwam in huize ‘Gudula’ een
plekje vrij en ontving hij veel bezoek.

In de dienst in het crematorium lazen we uit 1 Korinthe 13, de
liefde, die onontbeerlijk is en die Lammert volop heeft gegeven
aan allen die hem lief waren. Zijn buurt, waar hij zoveel jaren
met plezier woonde, begeleidde hem op zijn laatste reis.

We gedenken zijn leven met dankbaarheid.

Diny Nijkamp




IN MEMORIAM
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Jan Arfman

Zijn werk was zijn leven
Hij ging door tot zijn lichaam het heeft begeven'

Dat stond boven aan de rouwkaart van Jan.

Op 4 februari 1937 is hij geboren op landgoed Groot Bramel in
Warnsveld. Daar genoot hij van jongs af aan van het landgoed, de
natuur en het kievitseieren zoeken.

Zo groeide hij op met het wildbeheer. Zo had hij op latere leeftijd ook
zijn eigen jachtgebied nabij landgoed Beekvliet.

Na zijn schoolperiode ging hij aan het werk als boekhouder.
Dat resulteerde erin dat hij op zeker moment verder ging met zijn
eigen boekhoudbureau/belasting adviesbureau Arfman.

Het huwelijk met Marieke Regelink werd bekroond met de geboorte
van de kinderen Jan-Gerrit en Marleen en later de kleinkinderen.
Nadat Jan het bedrijf had overgedragen aan Jan-Gerrit bleef hij nog
actief en volgde hij met belangstelling de ontwikkelingen.

De laatste weken verslechterde de gezondheid van Jan.

Na een kort verblijf in het Hospice is Jan 8 december overleden.

In een korte afscheidsplechtigheid, met de bijdragen van de kinderen,
hebben we met het uitspreken van het Onze Vader de dienst
afgesloten.

Dat Jan moge rusten in vrede.

Jan Dinkelman




Jan Willem Klomphaar

Op 10 december overleed Jan Willem Klomphaar op de leeftijd
van 91 jaar. De laatste anderhalf jaar woonde hij op 't Talma’ in
Laren. Wim heeft bijna zijn hele leven aan de Bouwhuisweg in
Exel gewoond, als enige zoon bij zijn ouders op de boerderij.

Na de lagere school in het dorp, werd de landbouwschool in
Borculo en Zutphen bezocht. Thuis op het gemengde bedrijf
kon hij aan de slag. Daar lag zijn hart, werken in en met de
natuur, het volgen van de seizoenen. Hij ontmoet de liefde van
zijn leven en begin jaren vijftig trouwt hij met Gerrie Kelholt.
Hun liefde wordt bekroond met de komst van een zoon en drie
dochters. In 1953 was de watersnoodramp in Zeeland en Wim
reist af naar het rampgebied om te helpen. Dat maakt grote
indruk, het hoge water en de felle kou.

Als dochter Joke een stek in Frankrijk heeft gevonden rijdt Wim
er zonder problemen naar toe. Ook andere landen worden
bezocht. Met name Qostenrijk is favoriet, de mooie natuur, daar
gaat hij met de boer mee de Alm op om het vee te melken.
Samen houden ze van gezelligheid, bij het Exels dorpsfeest
werd hij zelfs een keer Schutterskoning, het hoogst haalbare.

De kinderen vliegen uit en er komen vijf kleinkinderen en vijf
achterkleinkinderen. Jarenlang speelde Wim bij de Larense
accordeonclub, de muziek klonk in de dienst in het crema-
torium. Er werden kaarsjes gebrand, Ton vertelde over zijn pa
en kleinzoon Joost namens de kleinkinderen.

We lazen uit 1 Korinthe 13, over de Liefde, die onontbeerlijk is,
in welke relatie dan ook. De liefde die Wim gaf aan zijn gezin,
het vee, aan de hele Schepping. Meer dan zestig jaar mochten
Wim en Gerrie samenzijn, maar zijn gezondheid nam langzaam
af en door de niet aflatende zorg van Gerrie, Willie en Marcel kon
hij op zijn plekje blijven wonen. De herinnering blijft.

Diny Nijkamp




Diaconie

De diaconie heeft n.a.v. de startzondag een bedrag van €2.175 geschonken

aan Het Passion Hummelo. Het Passion heeft ons hartelijk bedankt voor deze
gulle gift. Voor Samenspraak hebben zij een stukje gemaakt om te vertellen

over Het Passion.

Time-outvoorziening Het Passion
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Op Het Passion kunnen dak- en thuisloze en verslaafde medemensen tot rust komen.
Contact met mensen inspireert tot herstel. Het hele jaar door zijn er vrijwilligers die deze
mensen aandacht geven. Diaconale vakantievrijwilligers verblijven van maandag tot
zaterdag op Het Passion. In de weekenden zijn er stafvervangers. Professionele
begeleiders ondersteunen daarin de vrijwilligers.

Vrijwilligers uit de omgeving komen een of twee dagdelen per week en hebben dan een
vaste rol, samen met de gasten. Het Passion is een diaconale instelling en is voor 30%
afhankelijk van giften (€150.000).

Het Passion biedt een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Waar mensen elkaar leren
kennen en zo ontdekken dat herstel van het leven begint bij het contact met de (A)ander.
Daar geloven we in op het Passion. De prachtige boerderij en sfeervolle omgeving
zorgen voor de nodige rust. De vrijwilligers en stafvervangers zorgen voor de nodige
aandacht. Het feit dat de gasten geen drugs of alcohol gebruiken, maakt dat ze mogen
ontdekken wie ze zijn. We zien mensen opknappen, herstellen en moed krijgen om weer
verder te gaan.

Komt u ook sfeer proeven?

De ontmoeting tussen vrijwilligers en gasten is van groot belang. Als vrijwilliger kunt u
een werkvakantie boeken. Vijf dagen lang optrekken met de dakloze medemensen.
Onvergetelijk, verrijkend en hartverwarmend. Hebt u belangstelling voor een
werkvakantie of voor ander vrijwilligerswerk? Bel of mail gerust naar 0314-382462 of
luukkrol@hetpassion.nl

Wilt u bijdragen in financiéle zin? Door uw bijdrage in de collecte en of donatie aan Het
Passion steunt u dit mooie werk. De giften zijn aftrekbaar van de belasting.

NL11 TRIO 078 13 22 618 t.n.v. Stichting Het Passion. De giften en collectes worden o.a.
gebruikt om een uitje te kunnen organiseren voor de gasten, de maaltijden worden er
van gekocht of het geld wordt gebruikt voor een diaconaal bed, als iemand tussen wal
en schip dreigt te raken.

Met hartelijke groet, namens het team,

Luuk Krol, directeur D:L% °n

EVEN OP ADEM KOMEN




Communicatie
Marian de Hoop

Taakgroep C@mmunicatie

Even voorstellen:

Wij zijn Hanny Hillebrants, Gerrit ter Maat, Toos de Zeeuw en Marian de Hoop en met ons
vieren (voorlopig) vormen wij de Taakgroep Communicatie. Een foto van ons houdt u nog
even tegoed, omdat we vanwege de coronamaatregelen geen groepsfoto konden
maken.

Onze taakverdeling is als volgt:

Gerrit ter Maat regelt alle correspondentie (inkomend

en uitgaand) en zorgt dat deze op de juiste plekken O ( .- )

terecht komt. Ook zorgt hij voor een goede

communicatie met/tussen alle vrijwilligersgroepen in ' M

onze gemeente (en dat zijn er gelukkig veel).

Toos de Zeeuw heeft Samenspraak en krijgt na H./
goedkeuring van de plannen door de kerkenraad ook O :

de Zondagsbrief en website onder haar hoede en ( ﬂ)
verzorgt de berichtgeving vanuit de kerkenraad in K

deze media.

Marian de Hoop wordt als ouderling-scriba lid van kerkenraad en moderamen en bereidt
mede die vergaderingen voor.

Hanny Hillebrants organiseert gemeentebijeenkomsten en andere zaken, zorgt voor
dienstrooster ouderlingen, houdt schema bij van aan- en aftreden ambtsdragers en
regelt bijzondere zaken zoals benoemen predikant.

We zijn nog dringend op zoek naar een notulist, die
tot taak krijgt per jaar tien kerkenraadsvergaderingen
en twee gemeentebijeenkomsten te notuleren.

Als u een deel van deze taak op u zou willen nemen
bent u meer dan welkom en kunt u contact opnemen
met Marian de Hoop (06-2519 2221)
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Beheer

Marian de Hoop

Fondswerving Inrichting Witte Kerk

Aan de Boekhorstlaan 2 is op 17 december hard gewerkt: 10 gemeente-
leden hebben daar onder leiding van Jan van Voorst en Ruth Teerds 31
kerststukjes gemaakt. De volgende dag werden ze opgehaald en hebben
2 bezorgers 6 kerststukjes thuisbezorgd bij mensen die ze zelf niet
konden ophalen. Opbrengst van de actie: € 607,50.

Dinsdag 28 december werden op 5 plekken in Lochem kniepertjes voor
ons gebakken, in totaal 260 stuks! Van bakker ten Broeke kregen we 30
december 250 oliebollen. In de hal van de Gudulakerk werkte een team
van 2 volwassenen en 3 jongeren hard om alle bestellingen klaar te
maken en af te rekenen en heeft een bezorger bij 4 mensen bestellingen
thuis gebracht. Opbrengst van de actie: € 315,

Totale opbrengst van de 2 decemberacties: € 922,50.

De vrolijke medewerking uit de gemeente en prachtige opbrengst
inspireren ons om nieuwe acties te organiseren. We houden u op de
hoogte in de komende zondagsbrieven.

En natuurlijk kunt u ook een gift overmaken op rekening:

NL29RABO 0373711530 t.n.v. protestantse gemeente Lochem, onder
vermelding van: inrichting Witte Kerk.

Samen bouwen wij aan onze kerk....
Roos Dieker, Jan van Voorst, Gerrit Wullink, Gonny Dros, Marian de Hoop

Kerkbalans en ZWO-bijdrage 2022

In de week van 17-25 januari 2022 wordt de Kerkbalans 2022 gehouden. Tegelijk wordt in onze

gemeente dan ook altijd de rondgang voor de ZWO-bijdrage gehouden. U ontvangt in die

week een enveloppe met toezeggingsformulier(en). Deze wordt later opgehaald door diegene

die hem ook aan u uitgereikt heeft. Een groot deel van de gemeenteleden heeft aangegeven

de toezegging te willen doen na ontvangst van een e-mail. De e-mails voor Kerkbalans en de

ZWO-bijdrage (voor gemeenteleden die daaraan deelnemen) worden 17 januari 2022 aan u

toegezonden.

Tip 1: Uit voorgaande jaren weten we dat bij een aantal gemeenteleden die e-mails in de map
ongewenste e-mail of SPAM terechtkomen. Wilt u dat in de gaten houden?

Tip 2: Wacht niet te lang met het verwerken van de e-mails, anders loopt u de kans dat het aan
uw aandacht ontsnapt.

Met vriendelijk groet, Harry Bos, administrateur Taakgroep Dienen
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Dienen

Collecteopbrengsten Diaconie

28-11-2021 Inlia € 241,00

5-12-2021 SOS Kinderdorpen € 105,50
12-12-2021 Noodhulp Grens Polen € 264,60
19-12-2021 Diaconie € 112,60

4

Diaconie en voedselbank

De trouwe lezer zal het ongetwijfeld herkennen: regelmatig schrijven wij hier iets over de
voedselbank of over de diaconale tuin die tenslotte leverancier is van de genoemde
organisatie. Afgelopen najaar deden we via Samenspraak een oproep voor iemand die de
Diaconie wil vertegenwoordigen bij de voedselbank in Lochem, deze “vacature” was
ontstaan na het vertrek van Lies Limburg uit Lochem. Het is fijn te melden dat Gieneke van
Nus deze oproep positief heeft beantwoord. Ze is ondertussen begonnen en draait mee in
het team dat op vrijdagochtend de uitgifte verzorgt in Lochem.

Daarnaast zorgt Gieneke ervoor dat de collectegelden en giften die voor dit doel
binnenkomen op de juiste manier besteed worden. In overleg met de voedselbank wordt
bepaald wat er op een bepaald moment nodig is. Vervolgens wordt dit dan aangeschaft bij
de Plus waarmee regelmatig een goede deal gemaakt kan worden.

Gedurende de laatste twee jaar is de winkelwagen voor de voedselbank achter in de kerk,
waarin u levensmiddelen en dergelijke in kwijt kon, op de achtergrond geraakt vanwege alle
covidbeperkingen. Laten we allemaal hopen dat deze situatie in 2022 ten goede zal
veranderen zodat we “de winkelwagen” ook weer in ere kunnen herstellen.

Voor hen die dat willen en kunnen is er natuurlijk altijd de mogelijkheid een gift over te
maken naar rekeningnummer: NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem
o.v.v. winkelwagen voedselbank.

De Diaconie zal zorgen dat het goed besteed wordt!
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Bestuur

Remco van Donk (Voorzitter en
plaatsvervangend scriba)

Uit de kerkenraad

In de dienst op eerste kerstdag hebben we ds. Froukien Smit
bedankt voor haar periode van ruim anderhalf jaar als
ambulant predikant in onze gemeente. In die periode heeft
ze samen met een aantal enthousiaste gemeenteleden
initiatieven ontplooid. Dat enthousiasme lijkt een vervolg te
hebben gekregen. Behalve dat we afgelopen 16 januari met
veel dank de drie ambtsdragers Pieter Bas ter Maat, Roelof
Prinsen en Gerrit te Rietstap terug de gemeente in hebben
laten gaan mochten we zelfs vier nieuwe ambtsdragers
bevestigen. Zij worden in de volgende Samenspraak aan u
voorgesteld.

Met deze vervanging en uitbreiding van bestuursleden en het
werk dat ds. Marcel Zijlstra afgelopen maanden heeft gedaan,
zijn we klaar om de vernieuwde bestuursstructuur aan u voor
te leggen. Die structuur heeft als voordeel dat we een nieuwe
balans krijgen tussen pastoraat, diaconaat, beheer en
communicatie binnen de kerkenraad, gemeente en naar
buiten toe veel meer de aandacht krijgt die het verdient.

Een ander deel van de opdracht waar Marcel Zijlstra aan werkt
komt ook tot afronding en dat is onze gemeente
voorbereiden op de toekomst als het gaat om het soort
gemeente dat we willen zijn en met welke beroepskracht(en).
Wat betreft dit laatste is het niet zo dat er al iemand is
aangenomen maar dat we u als gemeente kunnen
voorleggen of we de vacature die we hebben, zullen invullen
met bijvoorbeeld één predikant of met een deeltijdpredikant
en een kerkelijk werker in deeltijd.

Omdat we die keus binnenkort samen met u gaan maken en
er vervolgens een beroepings- en/of sollicitatieprocedure
gestart moet worden, hebben we Marcel Zijlstra bereid
gevonden langer aan onze gemeente verbonden te blijven
en wel tot 30 juni.



Bouwcommissie

Harm Wesselink

Bouwstop Witte Kerk

De afgelopen maanden hebben we in elk nummer van Samenspraak kunnen berichten
over de voortgang van de verbouwing. Helaas is die voortgang na de asbestvondst op 26
november gestopt. Vanaf die datum is de Witte Kerk verboden terrein geworden, zelfs bij
de overdenking in de digitale dienst op kerstavond werd hier even bij stilgestaan.....
U zult zich natuurlijk afvragen: hoe is dit nu weer mogelijk? Wij hebben als bouwcommissie
in deze kwestie gehandeld zoals verwacht mag worden:
« Voor aanvang van de verbouwing is er een asbestinventarisatie

geweest, toen is er niets gevonden en kon de bouw van start gaan.
- Later is er gedurende sloopwerkzaamheden alsnog asbestverdacht

materiaal aangetroffen en is er een tweede asbestinventarisatie uitgevoerd.
Achteraf is er toen ondanks, zeer uitgebreid onderzoek, helaas iets over het hoofd gezien,
waarvan wij nu de gevolgen gepresenteerd hebben gekregen.

Hoe nu verder?

Er is een derde ashestinventarisatie uitgevoerd en maandag 10 januari
starten de saneerders met het schoonmaken van het gebouw.

U zult begrijpen dat deze vertraging gevolgen heeft voor de
opleverdatum en, helaas, ook voor de kosten van de verbouwing.

Mooi nieuws:

Gelukkig zijn er behalve de hierboven genoemde vervelende zaken ook nog
gebeurtenissen te noemen die wel goed verlopen zijn. We hebben het nu over de
fondsenwerving. Een enthousiaste groep vrijwilligers uit onze gemeente is druk
geweest met de verkoop van kerststukjes, oliebollen en kniepertjes. Deze acties
hebben er samen met een aantal mooie giften uit de gemeente voor gezorgd dat
de financiéle thermometer die voor de oude kosterswoning staat boven de

€ 13.000,- is gestegen, een heel mooi resultaat!

Verder hebben wij bericht gekregen van de Solidariteitskas dat de PGL
hoogstwaarschijnlijk in aanmerking komt voor een flinke subsidie.

Informatievoorziening

Zoals u zult begrijpen is de open ochtend vanwege de asbestperikelen op de lange baan
geschoven. Wel is er een kort filmpje gemaakt over de verbouwing. Deze is vertoond na de
dienst van 28 november. U kunt het terugzien op de website onder het uvitklapmenu “media’,
vervolgens gaat u naar “Kerk in Beweging” en dan naar aflevering 3.

Heeft u verdere vragen of suggesties: wij horen of lezen het graag!
E-mail:bouwcommissie@pglochem.nl
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Beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in
Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten als onderstaande nieuw ingekomenen van harte welkom:
Dhr. J.G. Kreunen vanuit Eefde
Mevr. K. Noorlander-Middelkoop vanuit Barchem

Overleden

28-11-21 Mevr. F. Hartog (21-02-1932)

03-12-21 Mevr. T.B. Menkhorst-Bobbink (11-04-1938)
06-12-21 Mevr. CW. Garritsen-Noltee (22-04-1932)
08-12-21 Dhr. J. Arfman (4 febr 1937)

10-12-21 Dhr. JW. Klomphaar (26-06-1930)

14-12-21 Mevr. A. Posthumus-van der Linde (03-06-1936)
14-12-21 Dhr. J. Snellink (13-12-1940)

18-12-21 Mevr. E.R. Vuijk-Reinders (22-06-1932)
28-12-21 Dhr. J.B. Hofman (02-12-1932)

28-12-21 Dhr. R.J. Visschers (04-06-1937)

Vertrokken

Mevr. Mombarg-Kikkert naar Vriezenveen
Mevr. J. Mombarg naar Vriezenveen

Dhr. T. Mombarg naar Vriezenveen

Mevr. G. Brinkman-IJsselstijn naar Amersfoort

Adreswijziging leden P.G.Lochem
Dhr. en mevr. Nijkamp-Beuzel

Dhr. C.EE. Olminkhof

Dhr. en mevr. Klein Geltink-Blekkink

Aanmeldingen, opzeggingen, adreswijzigingen e.d. graag sturen
aan: ledenadministratie@pglochem.nl|




Berichten

Op een koude januari-ochtend
kreeg Corien Veenhuizen haar
laatste afscheidscadeau van de

Hartelijk dank voor de bloemen die ik
mocht ontvangen ter bemoediging,
wat ik erg gewaardeerd heb en de
kaarten die ik heb gekregen met de
kerstdagen.

'het omzien naar elkaar’

Bedankt, Mini Groot Haar

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor alle kaarten die ik
gekregen heb tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis in Zutphen en

revalidatiecentrum in Amersfoort.

Willy van der Steen

Data kopij Samenspraak

inleveren verschijnt
voor 12.00 uur uiterlijk
7-2-2022 26-2-2022
21-3-2022 9-4-2022
25-4-2022 14-5-2022
23-5-2022 11-6-2022
27-6-2022 16-7-2022
15-8-2022 3-9-2022
19-9-2022 8-10-2022

24-10-2022 12-11-2022
28-11-2022 17-12-2022
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Kerkgebouwen:
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2

Predikant:
Drs. M. Zijlstra, tel. 06 365 33 786

Uitvaartdiensten:
E.te Loo, tel. 250312
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Redactie Samenspraak
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Jan Dinkelman, Jan Nijland, en
Ineke Vreemann

Vormgeving: Sander van Voorst
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Jan Breukelman en pixabay.com

Wilt u reageren?

u;:=== Gudulakerk, Markt 4 m.zijlstra@protestantsekerk.nl of 06 518 967 97,
: (dinsdag, woensdag) uitvaart@pglochem.nl
Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, tel. 250102 Pastoraat PG Lochem: Cantor-organist:
kerkelijkbureau@pglochem.nl pastoraat@pglochem.nl Mw. E. Dijkerman,
(woensdag 10.00-12.00 uur) Amanda Jansen tel. 06 39147782,
tel. 0620375573 elsdijkerman@gmail.com
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van zichzelf je misdaden
tenietdoet en je zonden
vergeet.”

Jesaja43:25

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

woensdag

donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

23 januari
24 januari
25 januari
26 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari

1 februari
2 februari
3 februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari
9 februari
10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari
23 februari
24 februari
25 februari
26 februari
27 februari
28 februari

Jesaja 43:22-28
Jesaja 44:1-8
Jesaja 44:9-17
Jesaja 44:18-23
Jesaja 44:24-45:7
Jesaja 45:8-13
Lucas 4:1-13
Lucas 4:14-30
Lucas 4:31-44

Psalm 9

Jesaja 45:14-19
Jesaja 45:20-25
Jesaja 46:1-13
Psalm 48
Lucas 5:1-11
Lucas 5:12-16
Lucas 5:17-26
Lucas 5:27-39
Psalm 1

Jesaja 47:1-15
Jesaja 48:1-11
Jesaja 48:12-22
Jesaja 49:1-7
Jesaja 49:8-13
Jesaja 49:14-26
Psalm 3

Lucas 6:1-11
Lucas 6:12-26
Lucas 6:27-38
Lucas 6:39-49
Lucas 7:1-10
Lucas 7:11-17
Amos 1:1-10
Amos 1:11-2:5
Amos 2:6-16
Amos 3:1-8
Amos 3:9-4:3



Gebed om kracht en moed

Heer, geef ons de kracht om de dingen te aanvaarden
die onvermijdelijk zijn.

Geef ons de moed om de dingen te veranderen

die veranderd moeten worden.

En geef ons boven alles de wijsheid om beide

van elkaar te onderscheiden.

Gilbert Keith Chesterton




