Namen kennen
maar het verhaal
is zeker zo belan




meditatie

‘Afscheid nemen bestaat niet’ ....
nou het is best lastig hoor!

Je kunt natuurlijk ontkennen dat afscheid nemen bestaat, maar dat helpt niet echt.
Want eens komt er een eind aan, aan veel, zo niet aan alle dingen. In dit geval is het
simpel, er komt een eind aan mijn arbeidzame leven. Niet dat ik niks ga doen (mensen
stellen steevast de vraag: wat ga je nu doen?), maar het zullen andere dingen zijn. De
gemeente gaat gewoon door op haar weg, alleen mijn plaats daarin is veranderd. We
blijven ook gewoon in Exel wonen, mocht u zich dat afvragen.

In de Bijbel wordt op vele manieren afscheid genomen. Sommige verhalen zijn
spectaculair zoals het afscheid van Mozes of Elia. Mozes die het beloofde land niet in
mocht, maar wel door God zelf begraven werd (Deut. 34). En Elia die met een vurige
wagen in de hemel opgenomen werd (2 Kon. 2).

Maar niet alleen de geschiedenissen van grote leiders en koningen worden in de Bijbel
verhaald. Het gaat ook over het volk dat bevrijd wordt uit Egypte. Wat een afscheid!

Of over de ballingschap, waarbij er een moeizaam nieuw begin kan worden gemaakt
nadat de ballingen zijn teruggekeerd (zie Ezra en Nehemia).

Afscheid gaat gepaard met veranderingen en dat is niet voor iedereen prettig. Maar
afscheid opent ook perspectieven en nieuwe mogelijkheden. In de achterliggende
tijd hebben we veel aanpassingen gekend in ons leven door het corona-virus.
Hopelijk kunnen we daar afscheid van nemen. Het lijkt erop dat er nu van alles weer
anders kan. Het roept op dat we ons bezinnen op wat er wel weer kan, maar 60k op
de vraag of dingen op dezelfde manier moeten als vroeger.

Gaan we niet te snel terug naar oude manieren van omgaan met elkaar? lk denk aan
lange vergaderingen. Of is het niet een goed idee om online te blijven vieren? In onze
gemeente hebben we even tijdelijk afscheid genomen van een gebouw, wat geeft
dat voor mogelijkheden? We komen nu bij elkaar in gebouwen van andere
organisaties, zien wat die wel en niet doen en wat onze plaats daartussen is. Wat
brengen wij als PGL in Lochem, samen met anderen? De manier om zoutend zout te
zijn wordt ons zo aangeboden, lijkt mij. Ik denk dat het jammer zou zijn als we ons
straks terugtrekken op één plek... maar gelukkig heb ik dat niet voor het zeggen.
Het is mooi dat er een kerkenraad is die daarin beslissingen
neemt en de geluiden die zij in de gemeente hoort vertaalt in
beleid. Ik denk zeker dat er in Lochem nog veel mooie
uitdagingen zijn voor de PGL en hoop dat we met elkaar
meemaken dat het leidt tot het waaien van de Geest met
mooie vruchten tot gevolg. Het ga u allen goed, Gode
bevolen!

ds. Corien Veenhuizen
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gesprek van de dag

Blij met zoveel actieve gemeenteleden

In maart 2003 was ds. Corien Veenhuizen voor haar eerste kennismaking in de

Gudulakerk in Lochem. Nu, 18 jaar later, neemt ze afscheid.

Wat was jouw eerste gedachte bij de sollicitatie?
Hier wil ik wel dominee worden. Geweldig zo'n
moaie kerk en een heel mooi orgel. Maar ook
deze kant van Nederland trok mij wel. Eigenlijk
was mijn sollicitatie voor de Gereformeerde
Kerk, zij waren op zoek naar een predikant.

Er was toen nog een federatie tussen Hervormd
en Gereformeerd, dus nog geen Protestantse
Gemeente. Nadat de beroepingscommisie de
voorkeur had uitgesproken voor mij, volgde
kennismaking met de gemeenteleden en met
de collega’s ds. Ko Brevet en pastoraal werker
Marieke van der Meer. In augustus deed ik
intrede, die werd gedaan door ds. Brevet.

Zijn je verwachtingen uitgekomen?
Voor mij was Lochem de tweede gemeente.
Hiervoor was ik predikant in Egmond. Daar
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waren vier kerkgebouwen waar om beurten
zondags een kerkdienst was. Wat ik daar
jammer vond was dat er geen kinderen meer bij
de kerk betrokken waren. Gelukkig is dat in
Lochem anders met de kindernevendienst en
de jeugdkerk. Overigens is Lochem rijk met
zoveel soorten kerkdiensten. Om voorbeelden
te noemen: de invulling van de Kerst- en Paas-
nachtdienst, maar ook de Ruimtevieringen,

de Startzondag in al zijn vormen, diensten

van Gebed en Heelheid, de Vespers, de
Gedachtenisdienst. En natuurlijk Oiko, de dienst
in het Openluchttheater. Op zich ben ik geen
super organisator maar ik doe wel graag mee.
Daarom ben ik ook zo blij met zoveel actieve
gemeenteleden. Zo wordt het ook wel eens
omschreven: de gemeente is een groot boeket
bloemen - elke bloem hoort erbij.



Je hebt doopdiensten en afscheidsdiensten
gedaan..

Veel kinderen heb ik gedoopt; ze zijn allemaal
nog terug te lezen. Eerst werden de namen op
een hand geschreven en later op de perkament-
rol. Graag lees ik al die namen weer terug en bij
velen heb ik bijzondere herinneringen. Dat kan
zijn bij het voorgesprek met de ouders, maar
ook wel tijdens de doopdienst.

Ook zijn veel gemeenteleden overleden. Jong
of oud, ziek of plotseling. Gemiddeld overlijden
er 50 gemeenteleden per jaar en dat keer 18
jaar, reken zelf maar uit. Waar nodig heb ik
geprobeerd er te zijn voor de naasten/
nabestaanden. Ik heb het ook altijd belangrijk
gevonden dat ik de mensen ken.

Hoe kijk je terug op PG Lochem?

Het is belangrijk dat je als kerk dicht bij de
mensen staat. Al is er krimp bij het kerkbezoek,
de belangstelling voor het geloof is onver-
minderd groot. Lochem is een bijzondere
kerkelijke gemeente. Er kan heel veel, dat
wordt ook door velen gewaardeerd. Dat zie je
ook aan het kerkbezoek, mensen vanuit
omliggende gemeenten komen hier in de
dienst. Ook mensen van andere geloofs-
gemeenschappen zie ik met regelmaat, daarbij
bedoel ik Vrijgemaakt Gereformeerd, Rooms
Katholiek of Remonstrants.

Namen kennen is één ding
maar het verhaal erachter
is zeker zo belangrijk

De grote diversiteit aan gemeenteleden is zo
mooi, je hebt hier stad en platteland. leder met
zijn eigen karakter, maar wel samen. De 'groot
huisbezoeken' heb ik altijd mooi gevonden.
Het platteland met van oudsher generatie op
generatie de betrokkenheid van de mensen bij

de kerk, dat is bijzonder. Dat kwam ook duidelijk
naar voren bij het project 'Over en Weer' Hierbij
werd gesproken over de geboortegrond, over
wat er door de generaties heen was gebeurd of
het noaberschap. Eigenlijk hadden zulke
projecten meer gemoeten, ik vind het belangrijk
dat mensen achtergrondverhalen van elkaar
kennen. Dat geeft verbondenheid en verrijkt
elkaars inzichten. Namen kennen is één ding
maar het verhaal erachter is zeker zo belangrijk.
Dat gold voor mij, maar eigenlijk voor iedereen.

Hoe zie je de toekomst van PGL en voor jezelf?

Voor de PGL zijn korte lijnen belangrijk. Daarmee
bedoel ik bijvoorbeeld het goede contact tussen
kerk en burgerlijke gemeente tijdens de 4 mei
herdenking. Maar ook korte lijnen tussen kerk

en Stichting Welzijn Lochem. Dat werkt goed en
vult elkaar prima aan. Daar gaat het uiteindelijk
om: dat mensen die hulp nodig hebben,
geholpen worden.

Als kerk (of dat nu diaconie, beheer of bestuur is)
moet je goed weten waar je naar om moet
kijken binnen en buiten de kerk. Eigenlijk geldt
dat voor alle vrijwilligers binnen de kerk.

In vele kerken zie je een leegloop bij het
kerkbezoek, gelukkig zijn in Lochem nog wel
alle leeftijden in de kerk(dienst). Het blijft een
constante vraag om de juiste vorm te vinden om
iedereen zich betrokken te laten voelen. Maar
echt pessimistisch ben ik niet.

En dan mijn toekomst: we blijven in Exel wonen,
het bevalt prima. Ik heb nog vrijwilligerswerk,
maar ook mijn moeder en de kleinkinderen wil
ik ruim aandacht geven., Ach ja, en verder? Het
zal zich wel invullen. Misschien belt er nog wel
eens iemand van de kerk.

Jan Dinkelman



leesreis door de bijbel (11)

Een vrouw in de leidersrol!

‘Niemand kan
helpen dan
God alleen’

Het volk Israél wil geen koning. Ze stellen rechters
aan die ook optreden als legeraanvoerder. Dat ze
bepaald geen hoge pet op hebben van koningen
wordt wel duidelijk: ‘en de Heer leverde koning
Kusan-Risataim van Aram aan hem (de eerste
rechter Otniél) uit’ En laat die koningsnaam nu
‘dubbelschoft’ betekenen. Niet mis te verstaan.
Evenmin als de aanduiding van, ‘de vadsig dikke
koning Eglon’ van Moab. Die wordt neergestoken
door de volgende rechter, Ehud, waarbij de kling
tussen de vetkwabben verdwijnt. Beeldend verteld.
En na Ehud komt Samgar als rechter en die doodt
600 Filistijnen, jawel, met een ossenprik. ‘Zo
bevrijdde ook hij Israél’ Heel knap van hem, vind ik.
Ze hebben vast in de rij gestaan. De coronaprik is er
niets bij. En Superman ook niet.

Maar ja, het volk Israél gaat steeds weer de fout in
en na zo'n periode komt dan de inkeer. Bovendien
wordt er in slechte tijden heel wat meer tot God
gebeden dan in goede. Dat is iets van alle tijden. En
dan moet er toch fors ingegrepen worden, wil het
weer goed komen. Daar zijn dus de rechters voor.
De vijand heeft geen schijn van kans. Eigenlijk lijkt
het er wel op, denk ik dan, dat deze rechterverhalen
bij elkaar allemaal zeggen: in werkelijkheid grijpt
God reddend in en Hij gebruikt daarbij de richters.
Die zijn niet meer dan een incident.

God is koning en zij mogen in crisistijd even als
leider optreden om daarna weer gewoon recht te
gaan spreken. ‘Niemand kan helpen dan God
alleen!

Overigens, het zijn wel heel bijzondere vertellingen;
hoe gruwelijk ook. En dan kom ik op mijn leesreis
ook nog eens, volkomen onverwacht, een vrouw
tegen als richter. Debora.



Een vrouw in de leidersrol! Als ik me goed Een andere vrouw, Jaél, nodigt hem op zijn

herinner, de eerste tot nu toe onderweg. vlucht bij haar binnen, hij gaat slapen en dan jast

En dat in een volstrekt dominante zij een grote pin in zijn hoofd. Debora vindt het

mannencultuur, waar wij in onze tijd ook zo geweldig wat Jaél gedaan heeft, dat ze er een

nog volop last van hebben. soort lied over maakt. En dat, terwijl toch hier de

Zij neemt in de zoveelste barre tijd van joodse wetten van gastvrijheid op een

onderdrukking het voortouw. Er is nog wel schandelijke manier overtreden worden.

ergens een slapjanus, Barak, die officieel een

soort generaal is, maar die schiet niet op. In die traditie een ernstig vergrijp. Maar het doel
heiligt kennelijk ook hier het middel.

Debora, rechter onder ‘de palmboom van En vrouwen zijn kennelijk geen haar beter dan

Debora’, roept hem bij zich en zegt: Trek met je mannen. Daar doet niets aan af, dat Jaél een

leger naar de beek Kisjon en versla Sisera, de Kanaanitische is die wellicht daardoor minder

heidense veldheer van de Kanaénieten met zijn strikte gastvrijheidswetten heeft. Het blijft een

negenhonderd ijzeren strijdwagens. God geeft gruwelijke daad.

hem in jouw hand. Een volstrekt onmogelijke

opdracht natuurlijk. En Barak reageert dan ook Steven van Campen

ontwijkend: ‘lk ga alleen als jij meegaat, anders
doe ik het niet! Hij neemt echt de verantwoorde-
lijkheid niet op zich. Hij kijkt wel uit.

Toch een nieuwe situatie in de
Bijbel, een man die een stap opzij
doet voor een vrouw. En ze doet
het. Wat er vervolgens gebeurt, is
niet helemaal duidelijk, maar zware
stortregens zorgen ervoor dat het
leger van Sisera in paniek raakt,
zodat het totaal in de pan gehakt
kan worden. Tot en met de laatste
man. En dat is Sisera zelf die een
aparte behandeling krijgt.

Jaél en Sisera, Artemisia Gentileschi 1593 — 1656



anders leven

Eerlijke handel; daar begint het mee

Op zoek naar een cadeautje met meerwaarde?

Dan kun je in Lochem terecht bij de
Wereldwinkel in de Walderstraat.

Rike ter Wee, vrijwilliger van het eerste uur,
en Francien van Pijkeren vertellen over deze

bijzondere winkel.

Wat is nou eigenlijk het unieke van de
Wereldwinkel?

Rike: Eerlijke handel; daar is het allemaal mee
begonnen en daar staan we nog steeds voor. Bij
producten als koffie, thee en chocolade letten
we daar scherp op en kijken we naar de
keurmerken.

Francien: Daarnaast hebben we een heel
assortiment kunstnijverheid. Daar zijn geen
keurmerken voor, maar het meeste kopen we in
via een groothandel in fairtrade producten in
Culemborg.

Fairtrade, eerlijke handel, het zijn bekende
begrippen. Maar wat betekent het?

Rike: We hebben veel producten uit landen in
Afrika, Azié en Latijns-Amerika in de winkel. Het
gaat er om dat de arbeids- en leefomstandig-
heden van de producenten goed zijn. Geen
moderne slavernij, maar een eerlijk loon.
Eigenlijk moeten we zeggen: een leefbaar loon.
En voor wat betreft leefomstandigheden ter
plaatse: kunnen de kinderen naar school en is de
gezondheidszorg op peil? Dat geldt voor alle
producten in de winkel: koffie en chocolade,
maar 60k voor de leuke cadeautjes.

Francien: We richten ons zowel op klanten met
een grote als met een kleine beurs. Leuke
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cadeauartikelen hebben we dus in alle prijs-
klassen. Maar je mag er in alle gevallen van
uitgaan dat degene die het gemaakt heeft of bij
de productie betrokken is geweest, een eerlijk
loon heeft gekregen.

Rike, jij bent al heel lang bij de Wereldwinkel
betrokken ...

Rike: Toen wij in de jaren tachtig in Lochem
kwamen wonen was het de tijd van het conciliair
proces (een oecumenische beweging waarbij de
kerken zich inzetten voor vrede, gerechtigheid
en heelheid van de schepping, red.). Ik nam deel
aan een gespreksgroepje dat BAL heette:
Bewust Anders Leven. Daarin kwam van alles en
nog wat aan de orde. Het werelddiaconaat vond
ik ook altijd al een interessant onderwerp binnen
de kerk. In die tijd was er al een Wereldwinkel
Lochem, in de Smeestraat, en ben ik vrijwilliger
geworden.

Francien: De laatste jaren is duurzaamheid ook
een belangrijk thema geworden in de winkel.
Een sprekend voorbeeld zijn de Doppers, de
bekende herbruikbare waterfles. Die verkopen
we heel goed. Of bijvoorbeeld Marcel's Green
Soap: zeep en schoonmaakmiddelen die goed
zijn voor je huis en huid maar ook voor het
milieu.



En we hebben allerlei cadeautjes, die van
hergebruikte materialen zijn gemaakt. Van
wijnflessen tot olievaten .... delen ervan
krijgen een nieuw leven in prachtige artikelen!

Hoe gaat het met de Wereldwinkels in het
algemeen?

Rike: Er zijn in de afgelopen jaren veel
Wereldwinkels gesloten. Ooit waren er wel 400
winkels, nu nog iets meer dan 200, dacht ik. In
de meeste gevallen is de oorzaak van sluiting
een tekort aan vrijwilligers. De naam
Wereldwinkel is trouwens niet beschermd.
ledereen kan er één beginnen. Maar wij zijn
aangesloten bij Wereldwinkels Nederland.
Alleen winkels waarvan de omzet minstens 85%
fair trade is, kunnen deelnemer van deze
organisatie worden.

Francien: In Lochem hebben we gelukkig een
groot team van vrijwilligers, want er komt heel
wat kijken bij het runnen van zo'n winkel. Om te
beginnen zijn er twintig winkeldiensten in te
vullen. Maar daarnaast zijn er nog talloze
andere werkzaamheden: administratie, inkoop,
etaleren, PR, huishouding en bestuur. Al het
werk gebeurt door de vrijwilligers, dus ook de
vloer dweilen en de ramen lappen. We werken
heel prettig samen met elkaar in een gezellige

setting. Je staat nooit alleen in de winkel. We
hebben het echt leuk met elkaar.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Rike: Het is geen vanzelfsprekendheid dat de
winkel blijft draaien. Al het werk wordt ‘pro deo’
gedaan, maar we hebben veel vaste kosten.
Denk aan de huur, elektra, internet, kassa-
systeem etc. Er wordt ook weleens gezegd: het
is een druppel op een gloeiende plaat. Maar ik
ben een aantal jaren geleden zelf met een
importeur in Nepal geweest. Daar heb ik gezien
dat het werkt en dat mensen een bestaan
kunnen opbouwen. Je kunt mensen beter een
hengel geven dan vis. Dat vind ik een heel
goede manier van ontwikkelingssamenwerking.
Eigenlijk willen we graag overbodig worden.

Bij koffie, thee en chocolade zijn de keurmerken
inmiddels heel bekend geworden en deze
producten zijn ook volop in supermarkten te
koop. Maar zolang de budgetwarenhuizen nog
als paddenstoelen uit de grond verrijzen en
grenzeloos populair zijn, is er voor ons een taak
weggelegd.

Voor een cadeautje met meerwaarde, moet je bij
de Wereldwinkel zijn!

Ineke Vreemann




Wij van de aarde
zoeken het paradijs,

samen op reis zijn wij levenslang.
Al wat er goed is,

al wat van God is

doet ons verlangen naar zijn land.

Engelen zongen
't lied van verlangen voor,

wij zingen mee met een aardse stem.
Zolang wij leven,

zoeken wij vrede,

God roept ons naar Jeruzalem.

Wie van de zoon is
weet wat zijn schoonheid is:
vrede en liefde

van mens tot mens.

Eer aan de Vader,

eer op de aarde

met al mijn adem

eer ik hem!

Guillaume van der Graft



Jan Willem Drost
Predikant van de Protestantse Gemeente Rivierenland-Oost

Of je het wilt

Corona heeft de kerk veranderd, men zegt voorgoed. We moeten iets doen
aan hybride kerkvormen. Waar we binnen de kerk ‘hybride’ min of meer
opvatten als een fysieke kerkdienst naast een gestreamde variant, betekent
hybride bij meer digitaal georiénteerde deskundigen: op elkaar inwerkend,
elkaar versterkend. Maar hoe je dat begrip ook opvat, binnen de kerken leeft
breed dat we er iets mee moeten willen we niet helemaal in de marge
terecht komen.

Live appen

Zo had ik al eens geéxperimenteerd met het live-appen tijdens een
kerkdienst en dat bleek te werken. Dat iemand me toen per ongeluk belde
onder de preek (‘Annie, bel even later, ik ben aan het preken’) was hilarisch,
maar bevestigde eigenlijk alleen maar dat huiskamer en kerk met elkaar in
verbinding stonden. Daar was het me om te doen. In een recente dienst
gingen we op herhaling met een bel-en app-panel. De betrokkenheid was
groot, de reacties overvloedig. Een mooie vorm om nog eens te gebruiken.

Wil je het?

Binnen Stadsklooster Mariken in Nijmegen denk ik met deskundigen na over
een hybride vorm van kerk zijn. Ik vertelde er enthousiast mijn verhaal over
deze diensten. Roderick Vonhégen, de tv-priester, zei: Jan Willem, je kan van
alles bedenken, maar de basisvraag is: ‘Wil je het?’ En dan bedoel ik: wil je
het omdat je gelooft in deze nieuwe manier van kerk zijn of doe je het
alleen omdat je zo meer mensen denkt te trekken binnen die oude,
opgeleukte kerkvorm?’ Dat was scherpe maar terechte vraag. Te vaak zijn
we in de kerk meegegaan in de geest van effectbejag. In mijn tijd in Lochem
hadden we ooit discussie over het zingen van Evangelische liederen.
lemand zei: Jan Willem, als we daar de kerk vol mee krijgen, moeten we dat
toch doen?’ Dat was precies het ‘willen’ wat Vanhdgen niet bedoelde. Maar
we hebben ons er in de kerk, denk ik, veel te vaak door laten leiden. Wie zich
die vraag, wil je het echt?, niet meer durft te stellen, holt zichzelf uit. Die is
uit op effect, maar maakt zich niet meer druk om de essentie: wil ik zo
eigenlijk wel kerk zijn in deze tijd?
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vrijwilliger

Hanneke Westland

kijkt om naar de medemens: vanuit
haar werk maar ook als vrijwilliger.

Op 29 augustus zette zij zich in voor ruim

1500 Nederlanders met de ziekte ALS
door een sponsor-zwemtocht.

Wat was jouw opleiding en is je werk?

Mijn eerste opleiding was in de
zwakzinnigenzorg. Daarna heb ik de opleiding
A-verpleging gedaan en vervolgens de
palliatieve verpleegkunde. Sinds 8 jaar ben ik
Z27ZP-er. lk ben lid van een zorgcotperatie en
van daaruit nemen we met collega's een
opdracht aan. Vaak gaat dit om continue
palliatieve terminale zorg thuis, dus bij mensen
die niet meer beter kunnen worden. Het
gebeurt ook dat mensen vanuit het ziekenhuis
naar huis gaan om daar de laatste levensfase te
zijn. Ook op zulke momenten word ik gevraagd
om de patiént en de familie bij te staan. Ook het
hospice is een plek waar ik met regelmaat kom.
Als team leveren we 24/7 zorg. Dat kan vanuit
onze codperatie, maar het gebeurt ook in
samenwerking met 'Noaberhulp' Ik vind het
geweldig wat die vrijwilligers doen en we
vullen elkaar goed aan.

Een sponsor-zwemtocht voor ALS, hoe zit dat ook
al weer?

Eind jaren '80 kwam ik in het ziekenhuis voor
het eerst in contact met iemand die ALS had.
Het was destijds een nog vrij onbekende ziekte.
Tegenwoordig onderscheiden we meerdere
typen, waarbij telkens de aansturing van de
spieren vanuit de zenuwbaan hapert waardoor
de spierkracht achteruit gaat. In de loop der
jaren heb ik meerdere patiénten met ALS
bijgestaan. Misschien raar gezegd, maar ik heb
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het idee dat ik juist bij deze patiénten het
verschil kan maken ondanks dat er geen
genezing is. In een situatie waarin iemand het
zelf niet meer kan zeggen, is het belangrijk om
begrepen te worden (middels andere
communicatievormen, zoals ooghewegingen).

Maar het lukt mij ook lang niet altijd.

Jaarlijks is de 'Amsterdam City-Swim, een
sponsor zwemtocht door de Amsterdamse
grachten over een afstand van 2 kilometer. Een
paar jaar geleden heeft koningin Maxima hier
ook aan meegedaan. Dat vind ik super van haar
en geeft een boost aan velen om ook mee te
doen. Het gaat niet alleen om geld, maar ook
om aandacht voor de ziekte. Een collega vroeg
me met een team mee te zwemmen.

Een fanatieke zwemmer ben ik niet en kan
helaas alleen de schoolslag, maar ik begon wel
met oefenen. Vanwege corona kon het dit jaar
niet doorgaan.

Entoen?

De organisatie van de Amsterdam City Swim
vroeg iedereen alternatieven te bedenken
onder de naam #natpakvoorALS. Ik vond het
leuk om hier om de hoek te gaan zwemmen in
de Berkel. Voor de Amsterdam City Swim had ik
al sponsorgeld bij elkaar verzameld en ook bij
de collecte in onze kerk is gul gegeven. Dus
eigenlijk voelde ik mij ook wel verplicht om de
tocht te volbrengen.



Met twee collega's hebben we op 29 augustus de
zwemtocht volbracht in de Berkel. De start en finish
waren bij kasteel de Cloese, we gingen eerst 500 meter
richting Zwiep en vervolgens 500 meter richting
Lochem. Het was echt geweldig om mee te doen en er
was grote belangstelling van familie en vrienden maar
ook van een familie die van dichtbij ALS heeft
meegemaakt. Hopelijk gaat het volgend jaar wel door
in Amsterdam! Het is een enorme organisatie zo'n
zwemtocht door de grachten waar 1000 zwemmers
aan meedoen.

Dat noem ik echt vrijwilligerswerk, doe je nog meer?
Jarenlang was ik (met echtgenoot Arjan) wijkhoofd van
onze kerk in het centrum. Nu ga ik bij jubilea op
bezoek. Een aantal mensen bezoek ik nog regelmatig
en dat geldt ook voor Zozijn. Veel jaren heb ik samen
met Ina gekookt voor de Hooiplukker- maaltijden. En
met een projectkoor van Els mag ik ook graag
meezingen.

Is er dan nog tijd voor vakantie?

Zeker. Samen met Arjan lekker fietsen door Nederland!
Begin september hebben we een rondje
Lochem-Waddenkust-Lochem (800 km) gefietst en in
de zomer Lochem-Hoek van Holland- Den
Helder-Volendam-Harderwijk-Lochem (1000km). Dus
ja... vakantie is er wel bij. En het Pieterpad hebben we
ook ooit gelopen.

Jan Dinkelman

Beste gemeenteleden, gulle gevers,

Hartelijk dank voor zoveel gulle
bijdragen aan de collecte voor ALS.
Echt hartverwarmend dat er door
de gemeente zo wordt meegeleefd
—in gebaar en in gebed - en dat ik
van de diaconie de mogelijkheid
kreeg om een collecte daarvoor te
benutten. Elke druppel brengt het
water in beweging en bij elkaar
worden het golven.

Hanneke

Eind december, na de diagnose ALS,
stond de wereld voor mij en ons
gezin even stil. Altijd sportiefen
actiefin de tuin en dat lukt ineens
niet meer. Hoe gek het ook klinkt,
we genieten nu van dingen die wél
kunnen. En zijn dankbaar voor alle
professionele hulp en
ondersteuning door onze naasten.

Martin Bonestroo




25 oktober in de Gudulakerk

Componist Antoine Oomen en zijn

dochter Heleen komen ook.

U hebt het misschien al gelezen: wij zijn heel blij
dat Huub Qosterhuis maandag 25 oktober 2021
onze gast zal zijn. Na een kennismaking zal hij
ons kort vertellen wat hem na aan het hart ligt.
“En toch!” en “liefde doen” zijn kerngedachten
van hem. Begeleid door Antoine Oomen aan de
piano zullen wij enkele liederen van hem zingen.

Abrahamcyclus

Antoine Oomen, bekend componist van
melodieén van de liederen van Huub Qosterhuis,
waaronder ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen;
Heleen Oomen en Mark Walter (zang) en Huub
Oosterhuis (spreekstem) voeren deze avond ook
de ‘Abrahamcyclus’ uit.

Antoine Oomen geeft de volgende toelichting:
“Huub Oosterhuis en ik hebben samen de
Abrahamcyclus geschreven. Tien gedichten over
Abraham, Isadk, Ismaél, Sara, Hagar, door mij op
muziek gezet voor twee zangstemmen,
spreekstem en piano. We hebben dit al twee keer
gedaan, één keer in de Bavo in Haarlem en één
keer in de Zijp in Arnhem.

Komt allen, deze mooie en beslist zeer
bijzondere avond mag u niet missen!
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Meer informatie

De avond wordt gehouden in de Gudulakerk
(Markt 1, Lochem) en begint om 20.00 uur
precies. Wij vragen u om ruim op tijd in de kerk
aanwezig te zijn. Na afloop is er voor onder het
napraten voor iedereen wijn en fris.

De toegang is gratis. Het is wel wenselijk dat u aan
het einde van de avond hij de uitgangscollecte
aan de kosten van de avond bijdraagt. Neemt u
daarvoor contant geld mee? Wij verheugen ons
op een onvergetelijke avond!

Belangrijk!

De meest actuele informatie over deze avond
staat op de website van onze Protestantse
Gemeente Lochem (www.kerklochem.nl).

Kijkt u daarom, vlak voor de 25e oktober,

vooral nog even op deze site voor het laatste
nieuws. Er kunnen immers i.v.m. Covid-19 op het
laatste moment aanpassingen en/of beperkingen
nodig zijn.

Graag tot de 25e oktober!

Met vriendelijke groet,

Wim Boelens, contactpersoon
Protestantste Gemeente Lochem
tel. 0575-491123
wjboelens@boelens.net



berichten

IKA-vakanties

Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers (IKA) is een commissie, in het leven geroepen
door de diaconieén van de PKN-kerken in de Achterhoek en de Liemers. Het doel van IKA is het
organiseren van vakantieweken voor mensen die zonder zorg of begeleiding niet op vakantie
kunnen, ongeacht hun leeftijd.

Nadat vorig jaar en ook dit jaar de IKA-vakanties niet konden doorgaan zijn de IKA-vakanties in 2022
nu in voorbereiding. Het wordt door velen als prettig ervaren om met mensen uit de eigen streek
onder elkaar te zijn, en als dan ook in het eigen dialect wordt gepraat komt dit zeer vertrouwd over.
De accommodaties zijn van alle gemakken voorzien. Op dit moment zijn de data nog niet bekend,
maar bij voldoende deelname gaan we volgend jaar weer naar Lunteren, Doorn en Lemele.

Opgave voor deelname verloopt te zijner tijd via de diaconie. Mocht u belangstelling hebben houdt
u dan Samenspraak in de gaten. In één van de komende nummers staat meer informatie over data,
locaties en hoe u zich op kunt geven.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Janny Duine, telefoon 254557

Henk Klein Wassink, telefoon 254224

Ina Lookman, telefoon 259225

Oproep voor een vrijwilliger bij de voedselbank Lochem

Ongeveer drie jaar heb ik als afgevaardigde van de PG Lochem bij het uitdelen van de
voedselpakketten geholpen. ledere vrijdag rond half elf komen er vanuit Zutphen kratten met
levensmiddelen binnen voor kleine en grote huishoudens. Daarnaast is er een ruimte waar
gekoelde- en diepvriesproducten worden verstrekt. ledere vrijdag zijn er drie vrijwilligers aanwezig.
Het team bestaat uit acht mensen, wat betekent dat je eens in de twee & drie weken bij het uitdelen
aanwezig bent. Als afgevaardigde van de kerk kon ik van het geld dat voor de voedselbank wordt
gedoneerd regelmatig producten bij de PLUS aanschaffen. Echter nu is het moment gekomen dat
ik met Egbert naar Drenthe ga verhuizen en daarom via de Samenspraak aan de gemeenteleden de
vraag: Wie wil mij opvolgen? Voor degenen die nog niet zo lang in Lochem wonen is het een heel
leuke manier om mensen te leren kennen. Mocht je belangstelling hebben, neem dan contact op
met Harm Wesselink: h.j.wesselink1@kpnmail.nl.

Een hartelijke groet, Lies Limburg

Wie komt de redactie van Samenspraak versterken?

We zijn op zoek naar iemand met frisse ideeén voor ons kerkblad én een prettig leesbare
schrijfstijl.

Interesse? Neem contact met ons op via samenspraak@pglochem.nl.
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kerkdiensten

Zondag 17 oktober 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. C.M. Veenhuizen Afscheidsdienst van ds. Corien Veenhuizen

In deze dienst lezen we Psalm 27: 7-14 en Ruth 1: 1-19a
Ik koos een verhaal dat met ons meegaat. Een verhaal van vertrouwen, een verhaal
dat vragen stelt...zoals altijd. Welke god is jouw God?

Zondag 24 oktober 10.00 uur RK Kerk
Voorganger: mevr. S. Bijzet uit Laren Oecumenische viering

Zondag 31 oktober 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. F. Smit

Over dood en leven gaat het vandaag, en over leven na de dood. Een thema dat
past bij deze tijd van het jaar, vlakbij Allerzielen in de katholieke traditie. In Marcus
12:18-27 horen we hoe de tempel-elite, de Sadduceeén, het geloof in opstanding
belachelijk maken. Jezus dient hen van repliek en grijpt terug op beelden uit de
Schriften. In Psalm 16, die wij lezen, horen we over God die ons de weg naar het
leven wijst en die altijd met ons is. Ook over de grenzen van de dood heen. Wie wil,
is uitgenodigd om samen met mij deze bijbelteksten te verkennen en de dienst
voor te bereiden op donderdag 21 oktober. Zie hiervoor de activiteitenfolder.

Zondag 31 oktober 19.00 uur Gudulakerk
Vespers

Zondag 7 november 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. M. Zijlstra Oogstdienst, Heilig Avondmaal

Deze zondag vindt de oogstdienst plaats. De dienst wordt daarom voorbereid
met betrokken groepen in de gemeente. Dankbaarheid voor alle goede
dingen die we ontvingen en het vieren van de Maaltijd van de Heer maken
het tot een bijzondere dienst. Kijk in de dagen ervoor op de website van de
kerk. Daar verschijnt recente informatie over thema/inhoud van de dienst.



Zondag 14 november 10.00 uur Gudulakerk
Taizé-Ruimteviering

Zondag 14 november 10.00 uur Gudulakerk
Kinderviering

Zondag 21 november 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J. van Pijkeren

De kerkdiensten worden uitgezonden via internet:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-P-G-Lochem
of scan de QR code.

De diensten beginnen om 10.00 uur.

Bent u van plan te gaan kijken? Leg dan uw Liedboek klaar, zodat u kunt meezingen.
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startzondag

Aan u is de toekomst

Het was een mooie zondagochtend aan de Boekhorstlaan. ﬁf_;l:j. e ﬁ:_;“?_é:,
Heerlijk zaten we daar buiten met elkaar, we konden zingen, T amenseine
bidden, met elkaar praten in de vrije buitenlucht. Bij het bidden i J’*‘»‘Jt‘-“j«fv&}?‘* 3

van het kyriegebed maakten we briefjes en stopten die in de ,?g{'::*::%_‘#sf\
klaagmuur, gewoon een muur van een schuur van Jan van Voorst. =S

Een weergave ziet u in de woordwolk hiernaast.

En verder bespraken we een aantal vragen tijdens het moment van de preek met elkaar. Het was
eigenlijk jammer om te stoppen, want het gesprek werd levendig gevoerd.

De vragen waren: (Betrek het verhaal van Jozef en zijn broers erbij.)

1. Hoe zorgt God? Zichtbaar, onzichtbaar, hoorbaar, onhoorbaar,
merkbaar, onmerkbaar .. toenen nu?

2. 'Kome wat komt'”: wat zegt u dat?

3. Ervaart u sturing in uw leven? Zoja, hoe dan?

4. Wat doen we zelf in het leven, welke zaken worden gepland? Denk
aan werk, kinderen, onderwijs, relaties, waar je woont, reizen.

5. Wat laten we los? Wat komt op ons toe? En hoe dan?

Er zijn steekwoorden opgeschreven uit de gesprekken. Die geef

ik hier weer:

God zorgt merkbaar, onzichtbaar, zichtbaar in de natuur, de schepping,
onhoorbaar, onmerkbaar, als een innerlijke stem, als steun= God is liefde,
niet zichtbaar maar wel merkbaar, iedereen

voelt dat er dingen zijn die boven je uitstijgen, het onbegrijpelijke,

het onnoembare.

‘Kome wat komt’ vinden sommigen een waarheid, anderen zeggen dat je
eigen verantwoordelijkheid hebt, weer anderen zeggen dat het
gelatenheid aangeeft. En dat geldt ook voor de ervaring van sturing in je
leven. Sommigen ervaren dat door de verhalen uit de Bijbel, waarbij Jezus
als bron en inspirator gezien wordt. En iemand zegt: achteraf weet je dat er
toch sturing was. Gods aanwezigheid is om ons heen. Het wordt ook niet
altijd maar soms ervaren. Soms in een droom. Weifelen is goed, twijfelen
meestal niet. Maar er werd ook gezegd: nee, geen sturing, je bent zelf mede
verantwoordelijk. Een ander vindt dat het ook afhangt in welke fase van je
leven je zit.

Bij het loslaten (vraag 5 ) wordt gezegd dat we schuld loslaten en

dat liefde op ons toekomt. Je moet vertrouwen hebben, bidden.

Het waren moeilijke vragen maar het gesprek bracht wel wat.
Misschien kunnen we zo'n scort geloofsgesprek nog eens hebben?

ds. Corien Veenhuizen




Tijdens de startzondag zijn wij op de fiets
gesprongen en hebben we een puzzeltocht
gedaan. Het was jongens tegen de meiden.
ledereen was super fanatiek, maar het was vooral
ook heel gezellig. Je had verschillende posten
waar je allemaal verschillende puzzels moest
oplassen. Als je deze opgelost had kreeg je
codrdinaten die je leidden naar de volgende post.

We begonnen bij een post bij de Boevinkbrug.
Daar moesten we een touw uit de knoop halen
die vast zat aan een houten constructie. Deze
puzzel was vrij snel opgelost. We kregen nog een
filmpje te zien over Paulus. Met de codrdinaten
kwamen we bij een nieuwe post uit.

Daar moesten we een sudoku oplossen. Er waren
drie vakjes omcirkeld in de sudoku. Daarmee
konden we een slot openen waarin nieuwe
coordinaten zaten. We kwamen uit bij de
Torenmolenlaan waar we drie puzzels moesten
oplossen. De eerste was de morsecode waar een
zin uitkwam, de tweede was een papier waar een
zin op stond die je moest vouwen om er een zin
uit te krijgen en de derde was een soort
geheimtaal waar ook een zin uit kwam.

Als je dat goed had kreeg je weer nieuwe
coordinaten. We kwamen uit achter de St. Jozef
school. Je moest daar bekers opstapelen zonder
ze aan te raken. Dat moest je doen met een
elastiek waar touwtjes aanzaten. Op de bekers
stonden nummers van 1t/m 15. Op de zijkant
stonden allemaal woorden waar uiteindelijk een
zin mee gemaakt kon worden. Aan het eind
kwamen we uit bij de scouting waar we een lekker
broodje hebben gegeten. Daar kregen we de
uitslag met een verschil van maar 5 minuten.

De jongens wonnen uiteraard .

Tiemen Hoentjen
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iIn memoriam

Everarda Harmine Bos

Op 22 augustus 2021 is Arda Bos overleden
op de leeftijd van 90 jaar.

Haar geboorteplaats was Den Haag. Arda ging
daar in 1937 naar de lagere school. Het was een
flink eind lopen voor haar, bijna een half uur heen
en ‘s middags ook nog terug. In 1941 mocht Arda
naar een school veel dichter bij huis. Dat
scheelde een stuk lopen! In 1942 ging ze zes
weken naar een koloniehuis, waar ze als stads
bleekneusje kon bijkomen. In 1944 ging ze naar
de Dalton HBS, maar door de hongerwinter was
er nauwelijks les en Arda kreeg zelfs
hongeroedeem door ondervoeding. Om aan te
sterken werd ze bij een gezin in Friesland
ondergebracht. De oorlog was een zware en
angstige tijd voor haar.

In 1950 behaalde ze haar diploma van de HBS,
waarna ze stage ging lopen bij een medisch
kinderdagverblijf. Aansluitend startte ze de
verpleegstersopleiding in het Juliana
Kinderziekenhuis. Deze opleiding rondde ze met
een diploma af in 1954.

In 1954 trouwde Arda met onderwijzer Ben Bos.
Samen kregen ze vier dochters. Begin 1960
vertrok het gezin naar Zuid-Italié om als leiders
van een internationaal hulpteam voor de
Wereldraad van Kerken te gaan werken. Terug in
Nederland kwam de Achterhoek in beeld, daar
hebben ze ruim 20 jaar in Nettelhorst gewoond.
Daarna zijn ze naar Lochem verhuisd.

Arda was jarenlang lid van het kerkkoor en de
cantorij van de Nederlandse Hervormde Kerk in
Lochem.
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Ze heeft zo'n twintig jaar als vrijwilligster bij de
Welfare van het Nederlandse Rode Kruis te
Lochem gewerkt en bijna 25 jaar bij de Algemene
Hulpdienst Lochem. Daarnaast was ze nog
vijftien jaar nauw betrokken bij het begeleiden
van activiteiten in de Berkelhof-Hoge Weide.
Vervolgens is ze nog lange tijd actief geweest als
wijkhoofd voor het pastoraat van de kerk in
Lochem, waarvoor ze vele huisbezoeken heeft
afgelegd.

Tijdens de afscheidsdienst in het crematorium
deelden de 4 dochters herinneringen aan hun
moeder met de aanwezigen. Veel mooie dingen
werden benoemd: liefde voor de natuur,
bloemen en vogels. Ook haar creativiteit werd
geroemd. Breien, spinnen, weven, mandala’s
tekenen, acryl schilderen en tafelkleden borduren
waren naast tuinieren en yoga haar hobby’s. Ook
het Oefenhuis sprak lovende woorden over Arda.

In de dienst hebben we gelezen uit Prediker 3:
Alles heeft zijn tijd. Een prachtige vrouw is van
ons heengegaan. Bij het dalen van de kist
hebben we samen gezongen:

Gatot de einden der aarde
tot het uiterste
daar zal liefde zijn

ga

Saskia Bos



Bert-Willem Hofmeijer

Op 22 augustus 2021 is Bert-Wim geheel
onverwacht overleden op de leeftijd van
50 jaar.

Samen met zijn vrouw Gera en de kinderen
Geling, Allard en Sterre woonde hij op boerderij
‘Morgenstern' in Nettelhorst. Bert-Wim was boer
in hart en nieren. Dat straalt het bedrijf ook uit:
goed verzorgde weilanden en mooie koeien. Dat
laatste resulteerde in veel onderscheidingen.

Ruim twee jaar geleden stond Bert-Wim met een
interview in Samenspraak. Daar sprak hij over de
verschillen tussen zijn geboorteplaats Nijbroek
en Lochem. Over de kleigrond daar en de
zandgrond hier, over het verschil in het uitgaans-
leven op de Veluwe en in de Achterhoek en over
het kerkbezoek. Ook de herinneringen aan de
Mkz-crisis (mond-en klauwzeer) in 2001 werden
benoemd. Dat het de bedoeling was dat de
koeien van zijn ouders zouden verhuizen naar
Nettelhorst. Maar door de opkomende veeziekte
mond- en klauwzeer was dat onmogelijk en alle
koeien in de wijde omgeving van Nijbroek
werden geruimd, gedood (een politieke/
overheidsbeslissing).

In de afscheidsdienst, die plaatsvond op de
boerderij, werden herinneringen aan Bert-Wim
uitgesproken door Gera, de broer/zussen en
vrienden. We hebben gelezen uit Genesis 2: hoe
de mens werd geplaatst in de tuin met daarin
ook de boom van de kennis. Samen met Gera, en
later de kinderen, is er hard gewerkt in hun tuin,
veel opgebouwd. Maar buiten die tuin (in de
maatschappij, in de politiek) wordt anders
gekeken naar al die inspanningen die de
boeren/ondernemers leveren. Daar had

Bert-Wim het moeilijk mee, de veelal onterechte
kritiek trok hij zich aan. Bert-Wim was ook die
boom in de tuin met de kennis. Veel kennis heeft
hij doorgegeven aan stagiairs, die graag op de
boerderij kwamen, maar hij heeft ook veel
kennis doorgegeven aan de kinderen. Bert-Wim
laat een grote leegte na, bij familie, buren en
vrienden, maar de allergrootste leegte is thuis.

Na de dienst hebben we Bert-Wim naar zijn
laatste rustplaats gebracht op de Nieuwe
Begraafplaats in Lochem. Daar hebben we dienst
afgesloten met de woorden: ' Dat wij elkaar niet
zullen ontbreken in de tijd die voor ons ligt. Moge
God ons daartoe bewaren'.

Jan Dinkelman
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INn Memoriam

Gerda Oudenampsen-Postel

“Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen, dan is het leven rijk geweest”

Gerda Oudenampsen-Postel werd geboren op 13 maart 1928 als dochter van de molenaar Postel.
Ze groeide op in Zwiep met zes broers en zussen. Als molenaarsdochter zat ze regelmatig met
zakken brood op de fiets onderweg naar klanten.

Kort na de oorlog ontmoette ze Johan Oudenampsen, waarmee ze bijna 65 liefdevolle en
levenslustige jaren getrouwd is geweest. Samen hadden ze de boerderij, waar Gerda zich ontpopte
als een hardwerkende boerin en plattelandsvrouw. Ze genoten samen van dansen en reizen.

Op 't Miggeld, dat ze na hun werkzame periode betrokken, brachten ze uren door in het
‘Zommerhuusken’.

Gerda was altijd attent en zorgzaam. Belletjes, bezoekjes en verwennen was haar dagelijkse
bezigheid. Het kleine keukentje heeft vele rode besjes, nieuwjoarsrollekes en andere specialiteiten
van Gerda voorbij zien komen. Ze was een lieve en warme echtgenote, moeder en oma die altijd
door ging en klaar stond voor anderen. Na een val woonde Gerda sinds een poos in Huize ‘Gudula;
waar ze haar plekje had gevonden.

Gerda overleed op 1 september 2021. Na een dienst in intieme kring is ze bij haar man begraven.
We gaan haar missen.

Diny Nijkamp
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Werk, waarden en dilemma’s

Het afgelopen 1,5 jaar kon er door de pandemie bijna niets

meer, werd er gezegd. Nou, niet wanneer je Froukien Smit vraagt

om mensen met elkaar te verbinden. Ongeveer acht gemeenteleden

hebben zich aangemeld na de oproep om over ‘werk en waarden' in gesprek te
gaan. Uiteindelijk waren er vier gemeenteleden die digitaal wilden starten. In het
voorjaar en na de zomerperiode zijn we in totaal vier keer bij elkaar gekomen.
Tijdens de eerste bijeenkomst, die digitaal moest plaatsvinden heeft ieder verteld
wat de impact is van de pandemie op haar/zijn werk. Vervolgens is er door één
van de deelnemers een situatie uit de praktijk voorgelegd, waar de andere
aanwezigen vragen over konden stellen, suggesties konden doen en adviezen
geven hoe die situatie aan te pakken.

ledere volgende bijeenkomst kregen we, na een opening van één van ons, eerst
een prikkelende vraag van Froukien waarmee we konden laten zien hoe we ons
christelijke identiteit en waarden laten zien en/of mee laten spelen in ons
dagelijks (werkzame) leven. Dit waren vragen zoals:

Welke waarden over werk heb je van thuis/ouders meegekregen?
Welke waarden over werk wil je doorgeven aan de volgende generatie?
Hoe verhoudt je werk zich tot de kerk/je geloof?

Daarna kreeg per bijeenkomst één van de deelnemers de ruimte om een casus
voor te leggen. Wij hebben de vier bijeenkomsten medio september afgesloten.
ledereen heeft de bijeenkomsten als zeer waardevol ervaren. In de intieme setting
hebben we elkaar beter leren kennen en waardevolle suggesties gekregen hoe
we, mede vanuit onze geloofsbeleving, met werksituaties om kunnen gaan.
De groep dankt Froukien Smit voor haar bezielende leiding.

We raden andere gemeenteleden zeker aan om met elkaar in een
dergelijke setting het gesprek aan te gaan. Voor interesse —
neem contact op met Froukien Smit: fsmit@pglochem.nl.

Hermien Wiselius, Kathryn Bouwman,
Harm Wesselink en Remco van Donk



pastoraat

Wat een veranderingen...

Het is nu bijna een jaar geleden dat we

binnen het pastoraat op een andere manier

zijn gaan werken. Met ingang van 2021

werken we niet langer in de structuur van

wijkhoofden met per wijk een aantal
pastorale bezoekmedewerkers. Door de

beperkende maatregelen tijdens de

corona-pandemie was die verandering voor
u als gemeenteleden weinig zichtbaar en

ontstond er soms onduidelijkheid. Onlangs

was er, per september, het vertrek van

ouderenpastor Jacqueline van Dop en

medio oktober het afscheid van ds. Corien
Veenhuizen. Heel begrijpelijk dat u denkt:
wat gebeurt er allemaal? Daarom, voor u

op een rij hoe het pastoraat momenteel in

elkaar steekt. Hopelijk ervaart u dat we er

nog steeds voor u, en voor elkaar, zijn!

Bij belangrijke gebeurtenissen in het
leven wil de kerk graag meeleven.

U kunt in die gevallen altijd contact
leggen met het pastoraat via email:
pastoraat@pglochem.nl of per telefoon:
06 20 375 573. Spreek a.u.b. uw naam in
op de voicemail wanneer u niet direct
verbinding krijgt. U wordt dan terug-
gebeld. Gemeenteleden tot 75 jaar
zullen veelal te maken krijgen met
interim predikant ds. Marcel Zijlstra. Hij is
op dinsdag en woensdag in Lochem.
Gemeenteleden vanaf 75 jaar worden
bezocht door kerkelijk werker Janneke
Koornstra of ds. Jan van Pijkeren.

Wij roepen u allen op tot ‘'omzien naar
elkaar’ (onderling pastoraat), gewoon in
de eigen omgeving. Denkt u dat iemand
behoefte heeft aan pastorale zorg (wel
even navragen!) dan kunt u dit melden
via email: pastoraat@pglochem.nl

of telefoon: 06 20 375 573

Via het e-mailadres
bloemen@pglochem.nl kunt u namen
doorgeven van gemeenteleden die naar
uw mening in aanmerking komen voor
de zondagse bloemen uit de kerk.

Alle gemeenteleden vanaf 80 jaar mogen
rond hun verjaardag een bezoekje vanuit
de kerk verwachten. Er is een grote
groep bezoekmedewerkers die dit
mogelijk maakt. Had u al een vaste
bezoeker dan blijft die u bezoeken.



b Wanneer u in Lochem bent komen wonen enin

het ledenregister van de PKN ingeschreven
staat legt iemand van het Team nieuwe
gemeenteleden contact met u om kennis te
maken en u te informeren over onze
gemeente en de activiteiten die er zijn.

Na een periode waarin we elkaar vanwege de
coronapandemie nauwelijks konden
ontmoeten hopen we elkaar de komende tijd
ook in kerkelijk verband weer te treffen.

Om u daar gelegenheid voor te bieden zijn er
vele activiteiten. Een overzicht daarvan ziet u
in de folder die u bij deze Samenspraak
ontvangt. Ook maakt u via filmpjes die na de
kerkdienst getoond worden en op de website
komen te staan nader kennis met bestaande
activiteiten.

Voor het leiden van uitvaartdiensten
(begrafenissen en crematies) kan een beroep
worden gedaan op de werkgroep
uitvaartdiensten. In overleg met codrdinator
Erik te Loo, die u bereikt via e-mail:
uitvaart@pglochem.nl of telefoon: 06 51 896
797, worden de nodige afspraken gemaakt.

Namens de Taakgroep Pastoraat
Janny Gerritsen

Pastoraat

Het pastoraat van de PG Lochem
staat open voor wie bij ons
aanklopt.

U kunt in contact komen met het
pastorale team via e-mail:
pastoraat@pglochem.nl

Of per telefoon 06 20 375 573.
Spreek a.u.b. uw naam in op de
voicemail wanneer u niet direct
verbinding krijgt. U wordt dan
teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even
navragen!), dan kunt u dit
doorgeven via bovenstaand
e-mailadres of telefoonnummer.
De coordinator van het
bezoekteam, Amanda Jansen,
brengt u in contact met één van de
pastores of een
bezoekmedewerker.

Via het e-mailadres
bloemen@pglochem.nl kunt u
namen doorgeven van
gemeenteleden die in aanmerking
komen voor de zondagse bloemen
uit de kerk.
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bestuur

Uit de kerkenraad

Ook deze editie (nog een keer) een bericht opgesteld door de plaatsvervangend scriba. Na de oproep
in de vorige Samenspraak voor drie of vier vrijwilligers, heeft zich reeds één vrijwilliger gemeld.
Wanneer er één schaap over de damiis......

De volgende tekst die elders gebruikt is kan helpen om nog eens na te denken of we onszelf of iemand
in onze omgeving kennen die zich geroepen voelt een (deel van een) taak op te pakken:

De engel van het niet-vrijblijvende leven

Veel kerkgemeenschappen klagen er tegenwoordig over dat de mensen zich niet meer willen binden.

Ze willen vrijblijvend een kijkje nemen en net zo lang meedoen als ze zin hebben. Maar niemand neemt
verantwoordelijkheid op zich. Als ik niet vrijblijvend ben, vereist dit de bereidheid me aan een taak aan een
gemeenschap te binden, met te verplichten voor deze taak te staan en aan deze gemeenschap vast te
houden. Maar dat kan ik alleen als ik het belang van de taak of wanneer ik de waarde van een
gemeenschap heb ingezien. Veel mensen zijn bang dat ze zich door een verplichting vastleggen. Ze willen
open blijven voor iets nieuws dat zich in hun leven zou kunnen voordoen. Zich niet-vrijblijvend opstellen is
niet in strijd met openheid. Het zijn twee polen die we allebei nodig hebben om goed te kunnen leven. Maar
als we één pool tussen haakjes zetten, verliezen we ons evenwicht. Als ik steeds maar open wil blijven staan
voor iets nieuws, ga ik nooit door een deur naar binnen. En op een gegeven moment sta ik alleen nog maar
voor gesloten deuren. En als ik me alleen maar met verplichtingen overlaad, zal ik erin stikken. Ik heb beide
nodig: een niet-vrijblijvende opstelling en vrijheid iets nieuws te beginnen als het zich echt voordoet. Wie
echter uit louter angst voor de beperking van zijn of haar vrijheid elke verplichting uit de weg gaat, zal nooit
groeien. Maar bovenal kunnen we als gemeenschap niet standhouden als mensen zich niet meer willen
vastleggen.

Elders in Samenspraak kunt u lezen over de invulling van het pastoraat. Geweldig om te zien hoe zich
daar veel vrijwilligers voor inzetten en we een structuur neerzetten die past bij deze tijd en de
personele middelen die we hebben. Op het gebied van Leren en Ontmoeten, waar pastoraat
onderdeel van is en plaatsvindt, hebben we het afgelopen jaar een zeer stimulerende kracht gehad in
de persoon van ds. Froukien Smit. Ondanks de beperkende omstandigheden rond de pandemie
hebben inspirerende activiteiten en ontmoetingen plaatsgevonden. We zien het dan ook als een
zegen dat Froukien Smit bereid is gevonden zich 2 maanden langer en wel tot eind december als
ambulant predikant aan de PG Lochem te verbinden. In die tijd kan en zal zij samen met enthousiaste
vrijwilligers bijeenkomsten en activiteiten organiseren die bijdragen aan gemeenteopbouw. Die
periode gaan we als kerkenraad, met ondersteuning van ds. Marcel Zijlstra, gebruiken om beleid en
personele invulling te bepalen voor 2022 en de jaren daarna.

Wanneer u dit leest heeft de kerkenraad een zaterdagochtend bij elkaar gezeten om over de hierboven
genoemde professionele invulling te spreken maar ook over de samenstelling, samenwerking,
structuur en communicatie binnen en vanuit de kerkenraad. U hoort daar later meer over maar
schroom niet om tussentijds vragen te stellen.

Namens de kerkenraad,
Remco van Donk, voorzitter en plaatsvervangend scriba
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beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten als nieuw ingekomenen van harte welkom:
Dhr. J. Kruider vanuit Barchem

Mevr. A.T. ter Borg vanuit Drachten

Mevr. L.H. Haijtink vanuit Laren (Gld)

Dhr. J.A. Bloemen vanuit Diepenheim

Dhr. R.E. Memelink vanuit Warnsveld

Overleden

15-08-21 Meuvr. A. de Jong-van den Berg (28-11-1939)
22-08-21 Mevr. EH. Bos-Bos (15-04-1931)

22-08-21 Dhr. B.W. Hofmeijer (11-03-1971)

31-08-21 Dhr. J. Wolters (10-03-1954)

01-09-21 Mevr. J.G. Oudenampsen-Postel (13-03-1928)
04-09-21 Mevr. ABT. Zemmelink-Wisselink (20-04-1935)
13-09-21 Mevr. M.A. Post-Slagt (01-06-1935)

Vertrokken

Dhr. M.E. Vermeulen naar Groningen

Mevr. J. van Dop naar Borculo

Fam. Platerink-Lammertink naar Laren (Gld)

Aanmeldingen, opzeggingen,
adreswijzigingen e.d. graag
sturen aan:

Ad ijziging leden P.G.Loch
A O o kerkelijkbureau@pglochem.nl

Dhr. en mevr. lIbrink-Meijer
Mevr. J. Lueks-de Vries

Collecteopbrengsten Diaconie van de afgelopen maanden

15-8-2021 Voedselbank € 255,80
29-8-2021 Stichting Exodus € 152,00
5-9-2021 Artsen zonder Grenzen € 163,00

Voor de Voedselbank ontvingen we de volgende giften: 1x € 25,00 en 1x €10,00.
Bedankt voor u bijdragen!
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bouwcommissie

De uitvoering is begonnen!

Na ruim een jaar van voorbereiding is de verbouwing begin
september daadwerkelijk begonnen. De oplettende voorbijganger
heeft het wel gezien: bouwhekken, reclamedoeken van aannemer en
installateur, busjes van onderaannemers en afvalcontainers, kortom
veel bedrijvigheid.

Peters uit Zutphen, de bouwkundige aannemer, is als eerste begon-
nen met het isoleren en vernieuwen van de daken (alles, behalve het
dak van het oorspronkelijke kerkgebouw en de oude kosterswoning).
Daarnaast is de binnenzijde van de ruimtes onder het “platte” dak
voor zover noodzakelijk gestript en zijn er sparingen in de muren
gezaagd voor nieuwe deuren en voor het uitgiftepunt in de keuken.
Installateur Kimenai heeft in eerste instantie al het water en het
elektra afgekoppeld; daarnaast hebben ze voor “bouwstroom”
gezorgd zodat er veilig gewerkt kan worden.

Inrichting kerkzaal

Er is een voorlopige keuze gemaakt betreffende de stoelen die wij in de kerkzaal gaan gebruiken.
Ondertussen zijn er vier stoelen (met en zonder armleuning) in de Gudulakerk geplaatst. We kunnen
een aantal zondagen proefzitten om zo tot een goede keuze te komen.

Duurzaamheid

Omdat we met een beperkt budget te maken hebben is de keuze gemaakt om met gas te blijven
verwarmen. De CV- ketels worden wel vervangen door de laatste HR-variant. De mogelijkheid
bestaat om later op een betrekkelijk eenvoudige wijze er een warmtepomp bij te plaatsen.
Daarnaast worden alle kozijnen vervangen door aluminium en kunststof varianten met
isolatie-beglazing en worden de daken en muren voor zover mogelijk geisoleerd.

Lochem Energie heeft ondertussen naar de dakconstructie gekeken van het oorspronkelijke
kerkgebouw. Dit dakvlak biedt in combinatie met het platte dak goede mogelijkheden om een
kleine 200 zonnepanelen te plaatsen. De bedoeling is dat de PGL (onder voorwaarden) het dak ter
beschikking stelt aan Lochem Energie, die vervolgens in eigen beheer de panelen installeert en de
stroom lokaal verkoopt.

Namens de bouwcommissie, Harm Wesselink

Informatievoorziening

Binnenkort hopen we een “open ochtend” te PS: het kerkelijk bureau in de voormalige
organiseren zodat u zelf kunt zien hoe de kosterswoning naast de Witte Kerk is tijdens
vorderingen zijn. Heeft u verdere vragen of de bouw gewoon iedere woensdag geopend
suggesties: wij horen of lezen het graag! van 10-12 uur.

E-mail:bouwcommissie@pglochem.nl

28




berichten

Hiermee willen wij bedanken voor het mooie boeket bloemen dat wij hebben gekregen voor ons
60-jarig huwelijksjubileum. Het was een gezellige dag met onze dochter Irene en kleinkinderen. Wij
werden ook gefeliciteerd door de burgemeester en buren, en ontvingen veel felicitaties van
kennissen, het Koninklijk Huis en de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Het waren jaren met veel vreugde en met verdriet. Een lach, maar ook tranen door het overlijden van
onze zonen: Erik en Chris.

Gerrit en Christien van Poppel

Hartelijk dank voor de bloemen, die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig
huwelijk en vanwege de langdurige ziekte.

Ook de felicitaties en kaarten hebben

we zeer gewaardeerd.

Toos en Henk Klein Wassink

VREDESWEEK:
laten we deze week als gemeente bidden voor de vervolgde christenen waar ook ter wereld!!

Namens de werkgroep de vervolgde kerk: Heleen Dake

Startzondag

Op de startzondag stonden drie buizen voor de extra doelen.

Ook dit jaar heeft de diaconie een bedrag van € 7500,- beschikbaar
gesteld om te verdelen over deze doelen. Na het tellen van de kaartjes
is de verdeling als volgt:

- 43% Wilde Ganzen project ‘Drie dagen per week kwijt aan water halen’
in Tanzania. Het bedrag wordt € 3.225,-

- 29% Het Passion in Hummelo. Een time-outvoorziening voor dak- en thuislozen en mensen met een
verslavingsprobleem. Het bedrag wordt € 2.175,-

- 28% CliniClowns. Met afleiding en plezier zorgen CliniClowns dat zieke kinderen, kinderen met een
beperking en mensen met dementie hun zorgen even kunnen vergeten. Het bedrag wordt € 2.100,-.
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leesrooster

Kerk in Beweging

Onder deze titel verschijnt bij dit nummer van
Samenspraak een folder met activiteiten die
gepland staan voor het komende seizoen. Een
aantal groepen bestond al ‘voor corona; andere zijn
nieuw. We hopen dat velen van u aan een activiteit
mee zullen doen. Als u ideeén heeft voor andere
activiteiten, meldt het ons graag. Gedurende het
jaar zullen we u op de hoogte houden van extra
activiteiten en actuele ontwikkelingen via
Samenspraak, Zondagsbrief, de website
www.kerklochem.nl en op

www.facebook.com/ProtestantseGemeenteLochem.

‘Kerk in beweging' is ook de titel van filmpjes die
Sander van Voorst met een aantal mensen dit najaar
maakt. In de korte filmpjes, die na de kerkdienst
vertoond worden, wordt een aspect van ons
kerkelijk leven belicht. Hiermee hopen we u
bekender te maken met wat er zoal leeft binnen
onze gemeente. De filmpjes zullen op de website
geplaatst worden, zodat u ze ook op een later
moment kunt zien.

Namens de Taakgroep Leren en Ontmoeten
en de Taakgroep Pastoraat,
Froukien Smit

. Protestantse Gemeente Lochem
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Activiteiten 2021- 2022
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zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
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oktober

Marcus 10:32-45
Marcus 10:46-52
Efeziérs 5:21-33
Efeziérs 6:1-9
Efeziérs 6:10-17
Efeziérs 6:18-24
Jesaja 30:1-11
Jesaja 30:12-22
Jesaja 30:23-33
Jesaja 31:1-9
Jesaja 32:1-8
Johannes 9:1-12
Johannes 9:13-23
Johannes 9:24-34
Johannes 9:35-41

november

Psalm 33
Spreuken 15:1-18
Spreuken 15:19-33
Jesaja 32:9-20
Jesaja33:1-12
Jesaja 33:13-24
Johannes 10:1-10
Johannes 10:11-21
Psalm 65

Marcus 11:27-33
Marcus 12:1-12
Marcus 12:13-27
Marcus 12:28-37
Marcus 12:38-13:2
Genesis 18:1-15
Genesis 18:16-33
Genesis 19:1-14
Genesis 19:15-29
Genesis 19:30-38
Johannes 10:22-30
Johannes 10:31-42
Marcus 13:3-13
Marcus 13:14-23
Marcus 13:24-37
Sefanja 1:1-13
Sefanja 1:14-2:3
Sefanja 2:4-15



colofon

Samenspraak is het contactorgaan van
de Protestantse Gemeente Lochem.
Alle informatie vindt u op
www.kerklochem.nl/contact

Kerkgebouwen:
Gudulakerk, Markt 4, Lochem
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2, Lochem

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl (woensdag 10.00-12.00 uur)

Coordinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel. 250102, koster@pglochem.nl

Predikanten:

Mw. drs. C.M. Veenhuizen, tel. 769013 of 06 304 457 25
cmveenhuizen@pglochem.nl (maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag)

Mw. drs. F. Smit, tel. 06 111 842 85
fsmit@pglochem.nl (dinsdag en donderdag)

Drs. M. Zijlstra, tel. 06 365 33 786
m.zijlstra@protestantsekerk.nl
(dinsdag, woensdag)

Vertrouwenspersonen
Ria van Houwelingen: m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Autopool kerkbezoek:
H.van de Kolk, tel. 254047 of 06-28269612,
autopool@pglochem.nl

Uitvaartdiensten:
E. te Loo, tel. 250312 of 06 518 967 97, uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:
Mw. E. Dijkerman, tel. 06 39147782, elsdijkerman@gmail.com

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente Lochem

Samenspraak nr 9 - 2021, 31e jaargang

Redactie Samenspraak
Eindredacteur: Toos de Zeeuw
Redacteuren: Jan Breukelman,
Jan Dinkelman, Jan Nijland, en
Ineke Vreemann

Vormgeving: Sander van Voorst

De foto's in dit nummer zijn beschikbaar
gesteld door: Jan Dinkelman -

Dienke Geurtz - Ineke Vreemann
pixabay.com

Uitgever: De Zalige Zalm, Deventer

Wilt u reageren?

De redactie van Samenspraak ziet uw
vragen, opmerkingen en aanmerkingen
graag tegemoet:
samenspraak@pglochem.nl, of

Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem

De redactie behoudt zich het recht voor om
bijdragen in te korten en/of te redigeren als
zij dat nodig acht.

Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 12.00 uur op
maandag 1 november

Samenspraak 10 verschijnt
uiterlijk 20 november

Inzending zondagsbrief uiterlijk
donderdagavond:
zondagsbrief@pglochem.nl

Dit kerkblad wordt gedrukt op FSC gecertificeerd
papier. FSC staat voor: Forest Steward Council:
de Raad voor Goed Bosbeheer.
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Pelgrimeren

* HET JACOBSPAD

Tijdreizen door Groningen en Drenthe

Groningen @
it is Drenthe zoals je je Drenthe voorstelt. Door
ruim opgezette dorpjes kom ik, vol rietge-
dekte huizen. Ze zijn groot genoeg om er een
comfortabele woonboerderij aan te hebben,
voor een boerenbedrijfje waren ze vast wat
klein. Ze doen vermoeden dat het vroeger sappelen was op
de hei en in het veen. De dorpen worden afgewisseld door
Loon @ heide, bos en grasland. In het glooiende landschap volgen
@ Roide de landschapstypen elkaar snel op.
Bij Loon wandel ik over de zogeheten Werdenseweg. Het is
de eeuwenoude verbindingsweg tussen de stad Groningen
Ruinen @ en het klooster Werden, bij Essen in Duitsland. Jaarlijks zou-
den monniken deze route gebruikt hebben om voor hun
klooster de tienden te innen. Bommen Berend zou in 1672
de weg, hoog en droog op de Hondsrug gelegen, gebruikt
hebben om Groningen te belegeren. Later vond ook Napo-
@ Hasselt leon de weg van strategisch belang.
Nadat ik het Loonerdiepje overgestoken ben, de bovenloop
van de Drentsche Aa, passeer ik een hunebed. Meer dan
N 5000 jaar geleden al begroeven de bewoners hier hun ge-
WIJ <in de eersten liefden in bouwsels van tonnenzware stenen, die de ijstijd
niet dle de schepping eerder achtergelaten had. Er werd aandacht aan besteed:
bewonen ze werden netjes oost-west georiénteerd. Dat het gebied
ten oosten van Assen in ieder geval sinds die tijd bewoond
werd, blijkt ook uit de wat jongere grafheuvels daar. De
grote begraafplaats bij de Jacobuskerk in Rolde, nog wat
verderop, komt in dat licht verrassend jong over. Wij zijn de
eersten niet die de schepping bewonen.

Het Jacobspad is een van de noordelijke aanlooproutes
richting de pelgrimswegen naar Santiago de Compostela.
Het liefst langs oude ‘kerkpaden’ verbindt het pad diverse
Jacobuskerken in Groningen en Drenthe. De Jacobus de
Meerderekerk in Uithuizen is het beginpunt, de Stepha-
nuskerk in Hasselt het eindpunt. De route is prima beweg-
wijzerd, even oppassen is het waar de wandelroute en de
fietsroute uiteenlopen. Een routeqids, die de 220 km in
korte etappes opdeelt, is onder meer te bestellen via

.|

Tekst en foto: Dick Vos



