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meditatie

Licht-dragers

“Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet
in haar macht gekregen” (Johannes 1: 5). Nu we een
tweede kerst in coronatijd tegemoet gaan, vielen deze
woorden uit het kerstevangelie mij te binnen. Moedeloos,
boos, gelaten, verdrietig kun je je voelen nu weer van alles niet kan en nog steeds
zovelen te lijden hebben onder de pandemie. Voor negatieve gevoelens is alle
reden. Hoezo: het licht schijnt in de duisternis?
En toch zijn ze ons gegeven, deze aloude woorden van geloof en hoop. Klein en
kwetsbaar kwam Jezus in ons midden, een tere vlam in een duistere wereld.
Gekoesterd door Maria en Jozef groeide dat licht. Goddelijk licht, dat zich de
eeuwen door heeft verspreid, in lichte en duistere tijden. Licht dat verder
gedragen werd door mensen die zich niet lieten ontmoedigen, maar bleven
zoeken naar wat hoop en moed geeft. Mensen die hun geloof koesterden in de
God die met ons meetrekt, in weer en wind.
Twee eeuwen geleden dichtte de Amerikaanse dichter Walt Whitman:
Waar wij in geloven
wacht in het verborgene
altijd, in alle werelddelen,
dwingt niemand, belooft niets,
maar rust kalm in licht,
onverstoorbaar, beslist,
en kent geen ontmoediging,
wacht in geduld,
wacht op haar uur.

Wij, in onze tijd, proberen dat vertrouwen verder te dragen. Het vertrouwen in het
onverstoorbare licht, ook als het zwak lijkt te schijnen. We zijn, zou je kunnen
zeggen, 'licht-dragers’ Aangestoken aan het Licht van Christus, kunnen we juist nu
vlammetjes van hoop en vonken van vrede verspreiden. Zodat de duisternis ons
en onze wereld niet in haar macht krijgt.

Licht-dragers, ik vind het een mooie term. In de afgelopen anderhalf jaar heb ik in
Lochem vele licht-dragers mogen ontmoeten. In de kerkenraad en taakgroepen, in
kerkdiensten en gespreksgroepen, bij wandelingen en persoonlijke
ontmoetingen, via Zoom en in het echt. Trouw en met creativiteit, zorgzaam en
betrokken zetten velen zich in om het licht van Christus brandend te houden en te
verspreiden. Ook in deze lastige coronatijden. En ja, er leven zorgen over de
toekomst van de gemeente. Zorgen of er voldoende licht-dragers blijven, ook bij
de volgende generaties. En toch... ik wens u als gemeente vertrouwen toe. Het
vertrouwen dat het Licht altijd weer zijn weg vindt, onverstoorbaar en beslist.

Een ieder van u wens ik een gezegende en ‘lichte’ Kerst.

Ds. Froukien Smit
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gesprek van de dag

Kerkdiensten thuis meebeleven via internet is
na bijna twee jaar ‘corona’ heel gewoon
geworden. Maar wie kijken er vanuit hun

woonkamer? Marjan van Donk-Huisman is

bijna iedere zondag vanuit Waalre met

Lochem verbonden. “lk betrap mezelf erop dat

ik me heel erg bij jullie thuis voel.”

Ik heb echt het gevoel dat ik erbij hoor

Eerste rang

Vanuit mijn eigen gemeente waren er in de
begintijd van corona nog geen uitzendingen.
Toen kreeg ik 'Lochem’ eigenlijk via de kinderen
aangereikt, want mijn zoon en schoondochter
wonen in Lochem. De online diensten zijn voor
mij een waardevol geschenk. Zo langzamerhand
zijn er allerlei bekende gezichten: de voor-
gangers, de organist, de lectoren. In mijn eigen
kerk zat ik altijd achterin. Dat was zo gegroeid
en heel vertrouwd. Nu zit ik als het ware op de
eerste rij. Je zit er vanuit je woonkamer direct
bovenop. Ik zing heel graag, maar in het begin
vond ik het wel ongemakkelijk om in de woon-
kamer voluit mee te zingen. Alles wordt heel
goed in beeld gebracht en ik krijg het ook mee
als er bijvoorbeeld een tentoonstelling in de
kerk is. Ja, ik heb echt het gevoel dat ik erbij
hoor.

Oliecrisis

In 1964 kwamen we in Waalre wonen. We sloten
ons toen aan bij de protestantse gemeenschap
in Eindhoven. Maar tijdens de oliecrisis in 1973
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konden we op zondag niet naar Eindhoven.

We zijn toen bij de Agnus Dei-kerk in onze eigen
woonplaats binnengestapt en nooit meer
weggegaan. lk ben altijd kerkelijk actief
geweest. Na mijn werkzame leven als verpleeg-
kundige ben ik jaren pastoraal werkster geweest.
Ik heb hier een groepje mensen om me heen,
die ik al heel lang ken. Met hen ben ik steeds in
contact gebleven, ook in coronatijd. Mensen
met wie ik geloofsmatig ook de diepte in kan
gaan in de gesprekken. Maar om die gesprekken
te kunnen voeren moet ik ook wel ergens
gevoed worden. Dat heb ik nodig. Daarom zijn
de kerkdiensten ook belangrijk voor mij. Op zich
ben ik niet zo modern, maar ik ben nu wel heel
blij dat deze digitale mogelijkheid er is.

Kindeke Jezus

Oorspronkelijk kom ik uit Noord-Holland, maar ik
ben eigenlijk Brabander geworden. Ik heb veel
vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem gedaan
en kwam daarvoor bij hele oude mensen, echte
Brabanders.



Dan moet je de taal wel gaan spreken, anders krijg je geen
contact. We hebben ook nooit op een protestants eilandje
geleefd. Met Carnaval, het Sint Maartensfeest en wanneer
het Kindeke Jezus in de kribbe wordt gelegd, zitten de
kerken vol. Ik vind dat allemaal heerlijk, heb me hier altijd
thuis gevoeld. Het gaat om één God en we leren van
elkaar. Zelf ben ik een trouw kerkganger en ook nu zit ik
bijna iedere zondag achter mijn IPad. Maar uiteindelijk zit
het niet in het kerkgaan; het zit in het omzien naar elkaar.
Ik kom wel eens ergens en dan denk ik: ik ben precies op
het goede moment. Dat zijn voor mij wonderen. Die zijn
er echt nog hoor, alleen niet altijd zoals in de Bijbelse
verhalen. Ik voel me rijk dat ik mag werken in de
wijngaard van de Heer.

Kerst

‘Ga met God en Hij zal met je zijn" is mijn lievelingslied.

Ja, als we dat zingen ben ik weleens in tranen achter het
beeldscherm. ledereen krijgt in het leven een rugzakje te
dragen, de één zwaarder dan de ander. Ook mijn leven is
niet zonder hobbels gegaan, maar ik voel me een
bevoorrecht en gelukkig mens. Ik ben heel dankbaar voor
de mensen om mij heen, mijn partner, mijn kinderen en
kleinkinderen in Nederland en Frankrijk.

Een predikant zei ooit eens: “Kijk elke dag omhoog"” en dat
doe ik ook. Er is zoveel moois en we zijn onderweg naar
het goede. Ik ben graag buiten, fietsen of werken in de
tuin. Met je handen in de aarde en met je hoofd in de
lucht, dat geeft mij ruimte.

Met Kerst zijn wij gewoon thuis. En ik vind dat mijn
kinderen ook onder hun eigen boompje moeten blijven
zitten. Zoek de rust maar, denk ik dan. De kans is groot dat
ik ook het Kerstfeest uit Lochem meevier. Voor mij is het
prima zo. Af en toe kerk ik in Valkenswaard; daar is een
dominee die ik graag mag horen. Maar de meeste
zondagen ben ik verbonden met Lochem. Voor mij is het
heel bijzonder. Het was een noodsprong, maar die is heel
goed uitgepakt. Ja, ik heb echt het gevoel dat ik erbij
hoor!

Ineke Vreemann




e bel ging. Christian keek door de kier
van het gordijn. Politie. Wat kwam
die doen? “Pap, er staat weer politie voor de
deur.” Zijn vader sprong op.
“Alweer? Nu moet het toch afgelopen zijn!
En ze komen zeker weer voor jou?”
Met stevige stappen liep zijn vader in de richting
van de gang. Die ging ze eens even de waarheid
zeggen.

Christian snapte heel goed wat zijn vader voelde.
Door de nieuwe baan van zijn vader, die
directeur was geworden van een groot
distributiecentrum, waren ze verhuisd naar dit
dorp. Als een van de weinigen op deze school
had Christian een getinte huidskleur.

Toen ze nog in het westen woonden, was dat
geen probleem. Maar hier speelde dat wel. Hij
merkte het nog geen week nadat hij op school
was gekomen. Op een avond was er een
container in de fik gestoken onder een flat bij
hem in de buurt. Stond de politie een uurtje
later wel bij hem op de stoep. Of hij er iets van
wist. Niets natuurlijk. Hij was gewoon thuis
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geweest, maar ‘ze, wie dat dan ook waren,
hadden zijn naam genoemd. En vorige week
was er een groepje meiden aangevallen. Een
agente, Of hij iets gezien had. Nee, hij was op
dat moment bij de badminton geweest.

Hij had het er met zijn vader en moeder over
gehad. “Wen er maar aan,” zei zijn moeder. “lk
heb het niet anders mee gemaakt. Zorg dat je
wegblijft bij rellen en problemen, want je hebt
het altijd gedaan!” “En," vulde zijn vader aan,
“richt je op het licht, niet op de donkere kanten.
Dan pas kun je thuiskomen.”

Thuiskomen.... Jaja... Ze hadden een mooi huis,
ja. En zijn kamer was perfect. Maar thuis? Nee,
hij had zelfs het gevoel dat ze hem hier niet
moesten. En hij miste zijn vrienden. Tijdens het
gamen hadden ze wel contact. Lachen over de
dingen die ze gedaan hadden.

Ze maakten afspraken om elkaar in de kerst-
vakantie weer te zien. “Dan kom je logeren, toch,
Chris?” “Zeker!” Terug naar de plek die hij kende,
waar hij kon lachen met zijn vrienden. Daar was
hij thuis.



Zijn vader kwam de kamer binnen. Op het
verhitte gezicht dat Christian verwachtte, stond
een glimlach.

“Mag ik jullie voorstellen... Theo Otembo!”

Een donkere man kwam binnen. Hij lachte zijn
tanden bloot.

“Hallo, hallo... Ik ben Theo. Wat machtig dat ik bij
jullie mag zijn!”

Verbaasd keek Christian zijn vader aan. Die legde
het uit.

“Theo en ik hebben vroeger samen op de
middelbare school gezeten. We hebben altijd
contact gehouden. Hij was op weg naar zijn
familie in Duitsland om kerst te gaan vieren,
maar onderweg ging er iets mis met de auto.
Die staat nu bij de garage. Nu blijft Theo een
nachtje hier!”

“Hebt u een ongeluk gehad?” vroeg Christian.
“Waarom komt de politie u anders brengen?”
“Ach jongen, er is hier niemand op straat. En ik
ben niet zo goed in Google Maps. Of ik had iets
verkeerds ingetypt... Ze zeiden: "Waar moet u
heen? Toen ik je vader beschreef, wisten ze het
meteen en zeiden ze: ‘Stap maar in!”

De verhalen en de lachsalvo's rolden over tafel.
Toen Theo zijn vader vroeg hoe het was om hier
te wonen, vertelde vader over de politie die al
een paar keer voor de deur stond. Theo zei
lachend: “Dat heb je, hé, met mensen die thuis
zijn gebleven en nooit thuis zijn gekomen!”

De volgende ochtend schoof Christian bij zijn
moeder aan de keukentafel. Christian schoof
aan voor het ontbijt.

“Mam," zei hij, “waarom kunnen mensen die
thuiskomen zich eerder thuis voelen?”
Verbaasd keek zijn moeder hem aan.

“Hoe kom je aan die wijsheid?”

“Dat zeiden papa en Theo gisteren.”

“Als je thuiskomt, zie je alles als geschenk en durf
je er ook van te delen”

“En als je thuis bent gebleven?”

“Dan denk je dat alles van jou is”

Christian liep het schoolplein op. De laatste dag
voor de kerstvakantie begon. Twee jongens uit
groep 8 passeerden hem en vroegen net op dat
moment: “Hou je meer van melkchocolade of
van wit?" En ze lachten. Hij was er aan gewend
geraakt. Dat getreiter. Vrede op aarde? Hoe zag
dat eruitdan?

In de pauze kwam Taco naar hem toe.

“Ik zag gisteren weer politie voor jullie deur, met
een man.”

Christian keek Taco even aan.

“Dat was Theo, een vriend van mijn vader.

Hij wist niet waar we woonden.”

“Cool, dat de politie je dan helpt,” zei Taco.

Hij pakte iets uit zijn jaszak. Een T van
melkchocolade.

“Wil je de helft?” Hij wachtte het antwoord niet
af en brak hem doormidden.

“Kom je hier vandaan?” vroeg Christian.

“Nee,” zei Taco. “Ik kom uit Zwolle. We wonen
pas net hier en ik mis mijn vrienden.”

Jan Willem Drost




leesreis door de bijbel (12)

“Sorry Gideon, jouw leger is veel te groot”

Toon je moed en
bevrijd Israél

Ik moet bekennen, ik begin de verhalen in
Richteren wat monotoon te vinden, herhaling
troef: ... de Israélieten deden wat slecht is in
de ogen van de Heer. Daarom leverde hij hen
uit aan... en dan komt er weer een volk dat
hen vernedert, tot armoe brengt, onderdrukt;
net zo lang tot ze de Heer weer gaan
aanroepen; dan staat er weer een rechter op
en bevrijdt de Heer het volk; om daarna weer
van voren af aan te beginnen. Zoals gezegd:
knap eentonig. Maar eerlijk is eerlijk, de
verhalen zelf zijn heel gevarieerd en dat
vergoedt veel.

Neem nou Gideon, zo ongeveer uit de zwakste
stam, Manasse, uit een familie die daarbinnen
niets te vertellen heeft en hij is ook nog eens
de jongste. Geringer kan het niet. Niet serieus
te nemen dus. Maar ja hoor, de Heer spreekt
uitgerekend hem aan: “Toon je moed en
bevrijd Israél”

Goddelijk gekkenwerk. En daar blijft het niet
bij, want wanneer Gideon een leger bij elkaar
heeft, dat kwalitatief echt helemaal niets
voorstelt, dan zegt de Heer ook nog eens:
“Sorry hoor Gideon, maar dat leger van jou is
veel te groot.” Uiteindelijk blijven er via een
bijzondere selectieprocedure, mannen die
water met de hand drinken, moeten naar huis;
zij die slurpen blijven, driehonderd man over.
Een bende. Een soort padvindersgroep, vast
vol goede bedoelingen. Maar met een
duidelijke verteloptie neergezet, net zoals bij
Debora c.q. Barak, een soort Chinese
studenten op het Plein van de Hemelse Vrede,
die nagenoeg onbewapend tegen honderden
tanks aan moeten met hun legertje.



De vertellers laten er geen misverstand over
bestaan: God bevrijdt en niemand anders. Laat
dat duidelijk zijn. Een goeie, voor wanneer we
nadenken over (kern-)bewapening nu en
morgen. De wapenwedloop is een heilloze weg.

Ik realiseer me ineens, dat die thematische
eentonigheid van Richteren wel eens de kracht
ervan zou kunnen zijn: in en door alle tijden
heen maken we er als mensheid een
ongelooflijke puinhoop van; we zijn ontzettend
hardleers. God biedt als Enige uitkomst,
bevrijding. Als Hij er niet was, waren we allemaal
losers. Hij wijst ons op een levenshouding: maak
niet enkel ruimte voor winnaars, maar ook en
vooral voor de anderen. Dan zijn er geen
verliezers. De welvaartreligie die maar blijft
rondwaren, is in dit licht bezien dan ook één
grote vloek en leugen.

Straks vieren we het Christusfeest. Op 25
december, de Romeinse geboortedag van de
onoverwinnelijke zon. Een uiterst kwetsbaar
kind is dan geboren, maar wel een ‘zon van
gerechtigheid’; als weerwoord, als waarheid
tegen de werkelijkheid vol onrecht en leugen.
Een onmogelijkheid die mogelijk zal blijken te
zijn: vrede op aarde.

Steven van Campen




De redactie van Samenspraak
wenst u heel goede
en warme feestdagen
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Ruim twintig maanden

was Froukien Smit als
ambulant predikant
verbonden aan de

PG Lochem.

Eind december neemt
zij afscheid. Hoe kijkt
Froukien terug op deze
periode, die gekleurd
werd door

corona-maatregelen?

afscheid

Froukien Smit
ambulant predikant

Eigenlijk heb ik maar een klein deel van de gemeenteleden
persoonlijk leren kennen. Van veel anderen heb ik wel de naam
gezien of met hen gemaild, maar hen niet persoonlijk ontmoet.
Het organiseren van activiteiten rondom ‘Leren en Ontmoeten’ was
de kern van mijn takenpakket. Maar wat kun je nog doen als je
elkaar eigenlijk niet mag ontmoeten? lk heb de knop snel omgezet
en steeds gedacht: wat kan er wél? Er is een enthousiaste groep
gemeenteleden die wil meedenken en dingen wil doen. Met elkaar
hebben we gezocht naar mogelijkheden.

De inspiratiewandeling in februari vond ik ontzettend leuk. Het was
een soort verademing om iets te organiseren en eropuit te gaan.
De vlammetjes met Pinksteren gaven verbinding en fleur in een
moeizaam jaar. En vorig jaar, in de lange maanden van de
lockdown, bedachten we Spraak-saam. Om iedere week iets uit de
kerk te laten horen. Niet alles is gelukt natuurlijk. Er is ook heel wat
gepland, dat niet is doorgegaan. Omdat het niet kon of omdat er
onvoldoende belangstelling was.

Niemand kon mij vorig jaar vertellen wat er allemaal binnen de
gemeente gebeurt. Er zijn heel veel kleine groepjes. Toen is het
idee ontstaan om er filmpjes over te maken en een
activiteitenfolder uit te brengen. Elkaar informeren, dat is het idee.
Dan zie je ook de diversiteit van de gemeente. Het is steeds mijn
insteek geweest om aan te haken op een idee van iemand. Kunnen
we daar iets mee? Ik heb geprobeerd te voorkomen dat het ‘op mij
hangt’ Na mijn vertrek moet het doorgaan.

Naast mijn werk als ambulant predikant ben ik supervisor aan een
opleiding voor geestelijk verzorgers. Studenten reflecteren met mij
en met elkaar op hun werk. Ik ga dat het komend jaar ook aan de
PThU, met de predikanten-in-spé, doen. Maar ik blijf ook in de pool
van ambulant predikanten. De kerkdienst op 25 december is mijn
laatste ‘activiteit’ in Lochem. Dan sluit ik het af. Ondanks alles ben
ik blij dat ik samen met anderen iets heb kunnen bijdragen aan het
gemeenteleven van de PGL!

Ineke Vreemann
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vrijwilliger

Harry ten Brinke

Harry ten Brinke is al jaren actief
als trompettist in de Gudulakerk.
Natuurlijk maken ook anderen
muziek bij onze kerkdiensten,
maar als je een trompet hoort,

is dat meestal Harry.

Ben je op kerstmorgen ook weer te horen in
de kerk?

Dat zou best kunnen, of in de kerstnachtdienst.
Het hangt er natuurlijk van af hoe de dienst
inhoudelijk in elkaar steekt. Vaak word ik wel
gevraagd voor dit soort bijzondere diensten.
Met een trompet kun je heel goed melodische
lijnen van het orgel versterken. Zeker als er veel
mensen de dienst bijwonen, is dat een prima
ondersteuning van de samenzang. Het is heel
fijn om te spelen in de Gudulakerk vanwege de
prachtige akoestiek.

Afgelopen jaren heb ik ook een aantal keren een
bijdrage geleverd in de vespers. Een trompet
past heel goed in een wat meer ingetogen,
meditatieve sfeer. Dat was voor mij ook wel
verrassend. De vespers zijn een mooie
aanvulling op de activiteiten van de kerk. De
sfeer en rust die daar heersen, zijn weldadig.

Hoe is het begonnen?

Muziek is altijd belangrijk geweest in mijn leven.
Toen ik als zesjarig jochie Il Silenzio op de radio
hoorde, was ik verkocht. Het prachtige geluid
van de trompet maakte een diepe indruk op
mij. Toen ik 9 jaar was, ben ik begonnen bij
Advendo en dat was een uitstekende
leerschool.

Op de lagere school, de St Josephschool,
hadden we eind jaren zestig al een eigen
muziekbandje met vrienden. Het was een
bijzondere tijd met de opkomst van de
popmuziek met The Beatles en de Rolling
Stones. In 1967 kwam er een nieuw hoofd van
de school die in de grote pauze met ons ging
repeteren. Ook introduceerde hij lessen over
beeldende kunst en had aandacht voor
schilders als Vincent van Gogh. Fantastisch
was dat.

Precies weet ik het niet meer, maar zo rond
mijn veertiende werd ik regelmatig door
oud-organist Ger van Poppel gevraagd om mee
te spelen in kerkdiensten. Het was allemaal
bijzonder ongedwongen en ik kon komen
wanneer ik maar wilde. Daar denk ik met veel
plezier aan terug.

Je bent actief als trompettist, docent,
dirigent en projectleider?

Na, maar ook tijdens mijn opleiding aan het
conservatorium heb ik veel gespeeld in
symfonie-orkesten. Daarnaast heb ik vele jaren
harmonie- en fanfareorkesten geleid als
dirigent. Bij Boogie Woogie in Winterswijk ben
ik docent trompet, projectleider en lid van het
managementteam.



Wat is Boogie Woogie?

In september 1979 kwam ik als docent trompet in
dienst van de ‘Algemene Winterswijkse
Muziekschool’ In 2000 is de naam veranderd in
‘Boogie Woogie — instituut voor kunst en cultuur’
De organisatie werd breder en is nu actief binnen
kunstdisciplines zoals theater, literatuur,
beeldende kunst en muziek. Het is mooi om
projecten voor diverse doelgroepen te
ontwikkelen, waarbij al die disciplines met elkaar
verweven worden.

Het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek, waarbij
ik als projectleider betrokken ben, zet zich in
voor het versterken en zichtbaar maken van de
culturele identiteit en leefbaarheid van de regio.
Het gaat dan om bevordering van welzijn, met
cultuur en erfgoed als middel. We proberen
generaties met elkaar te verbinden, jong en
ouder. Het is logisch dat ouderen bij
erfgoedprojecten betrokken worden, zij zijn
immers lopende geschiedenisboeken en dragen
kennis over. Dat zorgt voor een mooie chemie
met jongeren.

Een project rond De Leemputten in de
buurtschap Zwolle (bij Groenlo/Eibergen) is daar
een mooi voorbeeld van. De leemputten zijn
ontstaan door winning van leem, die gebruikt
werd om bouwstenen van te maken in de
steenfabriek in Groenlo. Later werden ‘De
Leemputten’ onderdeel van een natuur- en
recreatiepark met een geheel eigen en unieke
flora en fauna. Alles komt samen in dit project:
geschiedenis, erfgoed, kunst, natuur, biclogie,
sociale cohesie.

Wie zijn jouw grote voorbeelden?

Als je een goede trompettist wilt worden, is het
belangrijk om je te laten inspireren door grote
namen. Voor mij was dat de Franse trompettist
Maurice André. Ik heb hem gehoord in het
concertgebouw in Amsterdam in de jaren
zeventig. Dat was een openbaring.

Ook in de jazz zijn er trompettisten die mij
inspireren. Op het North Sea Jazz festival hoorde
ik Miles Davis. Een bijzondere trompettist, die
gedurende vier decennia leading was binnen
verschillende jazzstromingen. Hij zorgde onder
meer voor samensmelting van jazz met pop. En
verder natuurlijk Louis Armstrong en Dizzy
Gillespie.

Kom je uit een muzikale familie?

Ik kom uit een muzikale familie, net als Els
(cantor-organist), en die passie geef je ook door
aan je kinderen. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat zij daar ook iets mee doen. Dieuwertje speelt
saxofoon, Bartho speelde trombone (en is nu
actief als presentator van een muziekprogramma
bij Radio Ideaal) en Jurriaan is drummer.

Jan Dinkelman
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kerstverhaal

5,

door Godfried Bomans

r was eens een man die het kerstfeest grondig
wilde vieren.

Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het
plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn.
Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die
opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig
meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor
urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar
het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten
j Y 2 slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt,
w en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te
= komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken
elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken,
' kwamen bedremmeld binnen.
q&/ - “Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen."
B Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en
keken elkaar warm aan.
"En nu gaan we niet alleen smullen,” zei de man, " we
moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is."
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen,
F' maar nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte
toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te
eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de
wereld.
"Kijk," zei de man, "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het
eigenlijk" En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich
over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het
was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets
kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er
gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan de
mond bracht, verstoord weer op zijn bord.
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"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij
knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en
slofte naar de voordeur.

Er stond een man op de stoep met een baard en heldere,
lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want
het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat
heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De
beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en
toen werd de een door een grote drift bevangen.
"Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere
avonden." En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar
terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem
en de tulband smaakte hem niet. "lk ga nog eens even
kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat."
Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende
sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek
verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger
was.

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was
niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te
zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst.

Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er
stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei hij,
"die wind is wat schraal, het gaat wel weer over!" En dat
was ook zo, men moet zich over die dingen kunnen heen
zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in
jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele
nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur
geboren.




kerkdiensten

De nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben de
kerkenraad genoodzaakt enkele diensten aan te passen. Dit geldt met name met
kerst en oudjaar.

Zondag 19 december 10.00 uur Gudulakerk

Voorganger: mevr. P. Kramer 4e Advent
Op de vierde zondag van Advent lezen we het verhaal van Elisabet, een vrouw op
leeftijd, en de piepjonge Maria. Allebei zijn ze heel verrassend zwanger geworden.
De ontmoeting van de beide vrouwen en hun ongeboren kinderen is eigenlijk een
ontmoeting van twee tijdperken. Het Eerste Testament wordt afgesloten met
Johannes, als laatste in de lijn van de waarschuwende profeten. Met Jezus begint
een nieuwe, bevrijdende boodschap. Wij mogen ons vandaag met de beide
moeders verheugen op de komst van hun kinderen.

Vrijdag 24 december 22.00 uur Gudulakerk

Voorganger: ds. J. van Pijkeren Kerstnachtdienst
Deze kerstnachtviering kunt u alleen digitaal bijwonen, zie de gegevens onder aan
blz. 17. Dat is natuurlijk verre van ideaal, maar dat geldt van zoveel in deze tijd. Als
lezingen staan op het rooster Jesaja 9: 1-7 en Lucas 2: 1-20. En natuurlijk zingen we
kerstlederen in grote of kleine kring. Hiervoor overleg ik binnenkort met onze
kerkmusicus. Hoe we het ook vieren, het feest zal doorgaan, ondanks alle
beperkingen, want die waren er rond het jaar 0 (nul) ook vele.

Zaterdag 25 december 10.00 uur Gudulakerk

Voorganger: ds. F. Smit Kerstfeest
Bij deze dienst bent u van harte welkom in de kerk, maar u moet zich wel
vooraf aanmelden, via: aanmelden@pglochem.nl
‘Rondom de kerststal’ is het thema van deze viering. Met een kerststal, thuis of in de
kerk, hebben christenen de eeuwen door het kerstevangelie zichtbaar en tastbaar
gemaakt, om zo de goede boodschap van de geboorte van Jezus dichterbij 6ns
leven te brengen. Wat betekent die boodschap voor ons? De kerststal helpt ons om
daar samen bij stil te staan. Hopelijk met inbreng van jong en ouder, als de
maatregelen het toestaan. In deze dienst zal ds. Froukien Smit afscheid nemen als
ambulant predikant van de PG Lochem.

: .7' yf Zondag 26 december 10.00 uur Gudulakerk
"ﬁﬁ_ Voorganger: ds. R. den Hertog
Bl We lezen uit Handelingen 6 en 7 en Matthelis 23. Waar gaat het om in de kerk, in de
gemeente? Zijn we soms te veel bezig met wereldse zaken, dat we het heilige uit
het oog verliezen? Dat we het grote gebod van liefde voor God en de naaste
vergeten? Vandaag gedenken we Stephanus, de eerste geloofsgetuige. Hij hield
vast aan het gebod en bleef er tot het laatste moment van getuigen. Wie zijn in

onze omgeving getuigen van deze liefde voor God en naaste?




Vrijdag 31 december Oudejaarsavond
Door de coronamaatregelen kan met Oudjaar geen dienst plaatsvinden.

Zondag 2 januari 10.00 uur Gudulakerk

Voorganger: ds. R. Heins
Het nieuwe jaar begint met wijzen uit het Qosten. Voor hen is een nieuw licht
verschenen en ze kunnen niet anders dan dat licht volgen. Dat licht roept om op
weg te gaan, dwars door woestijn en duisternis. Ze hopen op een nieuwe koning,
maar vinden iets heel anders dan wat ze verwacht hadden. Deze morgen reizen we
met hen mee en hopen dat ook wie iets van dat licht mogen zien.

Zondag 9 januari 10.00 uur Gudulakerk

Voorganger: ds. A. Broekhuis
Op de tweede zondag van de Epifanie wordt vanouds aandacht geschonken aan de
doop van Jezus. We vieren dat Jezus zich liet dopen door Johannes. Hij gaat tussen
al die mensen staan aan de kant van het water, mensen met vuile handen die
opnieuw willen beginnen. Jezus voegt zich bij hen en wil deelgenoot zijn van hun
levens met alle hoogte- en dieptepunten. De evangelist Lucas vertelt daarvan in
het vervolg van zijn verhaal. Jezus daalt in het water af en laten we de diepere
betekenis daarvan ontdekken. Om opnieuw te beginnen kom je jezelf tegen in alle
puzzels en tegenslag. Eenvoudig is dat allemaal niet, maar het kan wel.
Het vreugdevolle van het evangelie van deze dag, Lucas 3:15-21, is dat je met elkaar
altijd kunt zoeken naar de opening van een nieuw begin, bij jezelf, en met elkaar.

Zondag 16 januari 10.00 uur Gudulakerk

Voorganger: ds. M. Zijlstra
Deze dienst zal een bijzonder karakter hebben omdat daarin enerzijds het
terugtreden van en anderzijds de (her)bevestiging van enkele ambtsdragers zal
plaatsvinden. Op het Oecumenisch Leesrooster staan de volgende lezingen: Jesaja
62:1-5; Johannes 2:1-11 en 1 Korinthiérs 12:1-11. Laatste lezing over de
verschillende gaven die de Heilige Geest aan mensen schenkt, ten dienste van de
gemeente, lijkt mij heel passend voor zo'n dienst. Welke gaven heb jijom in te
zetten?

De kerkdiensten worden uitgezonden via internet:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-P-G-Lochemof scan
de QR code.

De diensten beginnen om 10.00 uur. Bent u van plan te gaan kijken? E
Leg dan uw Liedboek klaar, zodat u kunt meezingen.
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kerststal

Kerststal en kerstgroet

Dit jaar staat er in de adventsperiode en met kerst een eigengemaakte kerststal in de kerk.

Op woensdagen van 10.00-11.30 uur kunnen de inwoners van Lochem deze bezoeken in de hal van
de Gudulakerk. Ook het liturgische bloemstuk van de zondag staat dan in de hal. Bovendien kunnen
binnenlopers een kaartje in de kerstboom hangen. Daarop kunnen zij schrijven wat zij in deze kersttijd
willen bijdragen aan de 'vrede van kerst" Ook zijn er mensen aanwezig voor een gesprek. Op deze
manier heten we de Lochemse bevolking, juist in advent en met kerst, welkom en zijn we als kerk
present. De kerststal is gemaakt door Sander van Voorst en Ben Gerritsen. Het wekelijkse bloemstuk
wordt door de bloemengroep verzorgd.

Namens de Taakgroep Pastoraat en Leren en Ontmoeten,
Janny Gerritsen, Dienke Geurtz, ds. Froukien Smit, Sander van Voorst, Jo Nelisse en Johan Koornstra

Bij deze Samenspraak vindt u een kerstgroet. Daarbij zit een kaartje waarop u
kunt schrijven wat u wilt bijdragen aan de ‘vrede van kerst’ U kunt dit kaartje op
de woensdagochtenden en de adventszondagen en met kerst naar de Gudula
(laten) brengen of voor 22 december in de brievenbus bij de Witte Kerk doen. In
de dienst van kerstmorgen zullen de bijdragen een rol spelen.




berichten

Samen bouwen we aan onze kerk...

Zoals u in de vorige Samenspraak hebt kunnen
lezen, heeft de bouwcommissie een
Fondswervingscommissie ten behoeve van de
inrichting van de Witte Kerk ingesteld. Deze
Fondswervingsgroep bestaat uit: Jan van
Voorst, Roos Dieker, Gonny Dros, Gerrit Wullink
en Marian de Hoop. Het doel is om door
middel van diverse acties, samen met
gemeenteleden, een bedrag van € 15.000,-
bijeen te brengen. Dit bedrag wordt besteed
aan een doopschaal (glas), een kunstwerk
(glas) bij de gedachtenishoek en een
kunstwerk in de ruimte achter het liturgisch
centrum.

We zijn druk bezig met het bedenken en
organiseren van diverse acties. Als u dit leest,
is de kerststukjes actie al in volle gang en weet
u alles van de oliebollen/kniepertjesactie.
Ook de jeugd is gevraagd om acties te
bedenken en mee te doen.

In de komende zondagsbrieven wordt
regelmatig een actie aangekondigd, waarbij
uw hulp gevraagd wordt en we hopen van
harte op uw medewerking. Ook uw ideeén
voor acties om geld bij elkaar te brengen
hebben we hard nodig.

Het is ook mogelijk een gift te storten op
rekening NL29RABO 0373 7400 18 t.n.v.
Protestantse Gemeente Lochem onder
vermelding van: Inrichting Witte Kerk.

Samen bouwen we aan onze kerk...
Aanmeldingen en ideeén kunt u kwijt bij alle
leden van de werkgroep, via mail
(mariandehoop@gmail.com) of
telefoon/whatsapp (06-2519 2221).

De Werkgroep Fondswerving Inrichting Witte Kerk

Onlangs waren we vijftig jaren getrouwd en kregen
we ter opluistering een mooie ruiker thuis gebracht!
Het bezorgen ging vergezeld van een gezellig
koffiemoment en daardoor leek het bijna op een
‘naobrullufte’.. Dank jullie welll

Met hartelijke groeten,

Ap & Gerdien Jimmink-Dijkerman

Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen die we
ontvingen ter gelegenheid van ons vijftigjarig
huwelijk.

Gerrit en Diny Klomphaar

Hartelijk dank voor de vele bloemen, bezoekjes,
kaarten, maaltijden en telefoontjes die ik heb ont-
vangen na mijn heupoperatie.

Truus Zandberg

Hartelijk dank voor het mooie boeket dat ik afgelopen
zondag van de kerk ontving. Het is fijn steun te krijgen
in dit voor ons (en nu voor mij) zeer moeilijke jaar.

Ina Wolters-Muileman

Geachte lezer. Wij waren blij verrast toen we de
bloemen van de kerk ontvingen ter bemoediging.
Hartelijk bedankt daarvoor, ook het gesprek met de
brenger van de bloemen was erg fijn.

Marijke en Wim Bras

Hartelijk dank voor de bloemen die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk.
Ook de felicitaties en kaarten hebben we zeer
gewaardeerd.

Annie en Wim Neerlaar-Mensink

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken die onze
moeder en oma: Janny Kaemingk, liefde, zorg
en aandacht heeft gegeven, in welke vorm
dan ook, tijdens de laatste maanden van haar
leven.

Het is ook hartverwarmend zoveel blijk van
medeleven na haar overlijden. Het heeft ons
goed gedaan te mogen ervaren, dat zij bij
zovelen geliefd was.

Inge en Nikos, Gera en Bert, Emiel, Annick en
Frank, Carien en Luka
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pastoraat

Hoe blijven we met elkaar verbonden?

Hadden we niet allemaal de hoop dat we, nu we
in overgrote meerderheid gevaccineerd zijn
tegen corona, niet meer te maken zouden
hebben met allerlei maatregelen die onderlinge
ontmoetingen bemoeilijken?

Helaas, de werkelijkheid is anders.

Daarom zoeken we binnen onze gemeente steeds
opnieuw naar manieren om in contact te blijven
met elkaar. Nu het niet verstandig lijkt om in
activiteiten met een grotere groep mensen bij
elkaar te komen, zullen we weer andere manieren
moeten vinden om verbonden met elkaar te
blijven.

Het doet toch iedereen goed als we voldoende
meeleven van elkaar ervaren? Hoe kunnen we
daaraan bijdragen?

Voor alles: omzien naar elkaar in onderling
pastoraat. Gewoon in het leven van alledag even
een gesprekje, een kaartje sturen of zo nodig wat
praktische hulp bieden. In dit verband hoorde ik
laatst een mooi voorbeeld: iemand die gewend
was elke week een bosje bloemen te kopen kocht
zo nu en dan een extra bosje en bracht dat bij
iemand waarvan gedacht werd dat die wel een
opstekertje kon gebruiken!

Meeleven met elkaar kan ook door iemand aan te
melden voor de bloemen uit de kerk, ervan
uitgaand dat u de inschatting hebt gemaakt dat
de ontvanger het gebaar vanuit de kerk zal
waarderen.
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Meeleven kan ook door iets nieuws waar
pastoraat en diaconie mee willen starten.

Als u denkt: ik weet iemand die het zou waarderen
een kaartje te ontvangen van gemeenteleden,
geef dan naam en adres én de reden waarom u
dat vindt door via pastoraat@pglochem.nl

of 06 20 357 573.

Wij zorgen ervoor dat bij het uitgaan van de kerk
de diakenen briefjes met naam en adres van die
persoon hebben, zodat gemeenteleden die dat
willen een kaartje kunnen sturen.

Via hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer kunt
u ook, voor uzelf of voor een ander, een verzoek
tot voorbede doen, of doorgeven dat pastoraal
bezoek wenselijk is (als het niet uzelf betreft is het
wel belangrijk navraag te doen of doorgeven mag).
Amanda Jansen beheert de pastorale telefoon.
Spreek alstublieft uw naam in op de voicemail
wanneer u niet direct verbinding krijgt. U wordt
dan teruggebeld.

Ten slotte willen we hier nogmaals noemen dat
we er vanuit het pastoraat op belangrijke
momenten in uw leven, in vreugde en bij moeite
en verdriet, graag voor u willen zijn. Maar breng
ons dan wel op de hoogte of vraag iemand dat
voor u te doen. Dat voorkomt dat u teleurgesteld
denkt: van de kerk hoor ik ook niets.

Namens de Taakgroep Pastoraat,
Janny Gerritsen



Nieuwe activiteit:

Gluren bij de buren!

Gezamenlijk bezoeken we een kerk of klooster in de

regio waarbij we rondkijken, snuffelen, vergelijken,

maar ook het gesprek met elkaar aangaan. We starten

(onder voorbehoud van corona-maatregelen) in
januari 2022 met een reeks 'Gluren bij de buren,
steeds op de derde zaterdag van de maand.

Zaterdag 15 januari 14.00 uur
St. Jozefparochie Lochem: rondleiding
in het kerkgebouw met uitleg over rituelen

Zaterdag 19 februari 14.00 uur
Remonstrantse kerk Lochem: rondleiding
in het kerkgebouw met uitleg kernwaarden
Remonstranten

Zaterdag 19 maart 14.00 uur )
Klooster Nieuw Sion Diepenveen:
rondleiding over leven en werken in de abdij

Zaterdag 16 april 14.00 uur
Gudulakerk Lochem:
historische rondleiding

Zaterdag 21 mei 14.00 uur
GGZ Warnsveld: inkijkje in de specifieke
pastorale zorg

Opgeven, informatie en contact:
Dienke Geurtz: dienke75@gmail.com
Sander van Voorst: 06 514 99 733

Pastoraat

Het pastoraat van de PG Lochem
staat open voor wie bij ons
aanklopt.

U kunt in contact komen met het
pastorale team via e-mail:
pastoraat@pglochem.nl

Of per telefoon 06 20 375 573.
Spreek a.u.b. uw naam in op de
voicemail wanneer u niet direct
verbinding krijgt. U wordt dan
teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even
navragen!), dan kunt u dit
doorgeven via bovenstaand
e-mailadres of telefoonnummer.
De coordinator van het
bezoekteam, Amanda Jansen,
brengt u in contact met één van de
pastores of een
bezoekmedewerker.

Via het e-mailadres
bloemen@pglochem.nl kunt u
namen doorgeven van
gemeenteleden die in aanmerking
komen voor de zondagse bloemen
uit de kerk.
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iIn memoriam

Ali Hietbrink

Op 4 november is Dirkje Aaltje
Hietbrink-Hofstee overleden, op de
leeftijd van 90 jaar.

Op 4 november is Dirkje Aaltje Hietbrink-Hofstee
overleden, op de leeftijd van 90 jaar. Ali werd in
het buitengebied van Markelo geboren en
verhuisde op tweejarige leeftijd met ouders en
broer Jan naar Zwiep. Daar werd zus Gerrie
geboren. Eind jaren veertig leerde ze Jan
Hietbrink kennen en ze trouwden in 1952. Aan
de Middenweg was al een huis vol, de ouders
van Jan en zus Jo met haar gezin. Maar Ali vond
er haar eigen plekje en hielp op de boerderij
met melken en voeren, later waren er de kalfjes
waar zij voor zorgde. Als dochter Gera wordt
geboren is hun geluk compleet, één dochter,
maar dat betekent geenszins een leeg huis.

Jan en Ali hielden van gezelligheid en hun deur
stond altijd open, voor familie, vrienden en
Gera's vriendinnen. Voor de familie van Jan bleef
het ouderlijk huis hun ‘thuis’ Zoals neef Theo
vertelde: "Ik weet na al die jaren nog precies op
welke plek koe Roza stond in de stal.”

Ali had handige handjes en naaide de hele
garderobe zelf, zowel voor haar als voor Gera en
dat waren niet de gemakkelijkste patronen.

Zij deed niet onder voor de best gediplomeerde
coupeuse. Ook handwerken ging haar goed af.
Als Jan plotseling overlijdt, moet Ali de draad
weer zien op te pakken. Maar Gera woont in het
inmiddels verbouwde achterhuis samen met
Herbert en dan is Ali nooit echt alleen. Van de
vele vruchten en appels wordt appelmoes
gemaakt en de diepvries gevuld. Na verloop van
tijd wordt kleinzoon Jeroen geboren en kan zij
al haar liefde kwijt aan de kleine knul.
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In april 2000 vertrekken Gera en Herbert naar
de boerderij en komen Jan en Gerda in het
achterhuis wonen. Ali krijgt er een koffieadres
bij en kan daardoor blijven wonen op de plek
waar ze ruim zestig jaar met zoveel plezier

heeft gewoond.

Drie jaar geleden ging haar gezondheid ineens
achteruit en na een week ziekenhuis kwam ze in
de Hoge Weide. Hier was ze zeer tevreden, ook
over de zorg. Ali kon ook hier niet stilzitten en
samen met Gera maakte ze engeltjes, die ze ook
aan de man bracht. Meer dan 300 (!) hebben ze
er samen gemaakt. Ze gingen grif van de hand,
want een engeltje wil iedereen wel. En toen
kwam de dag dat ze rustig insliep. In een mooie
persoonlijke dienst lazen we uit 1 Korinthe 13,
over de liefde, de liefde die Ali haar hele leven
gaf aan haar naasten en die zij de laatste jaren
mocht ontvangen van de mensen om haar
heen. Ali werd in het licht gezet en Gera en
Jeroen haalden herinneringen op aan moeder
en oma, nichtjes brachten een muzikale ode. Op
een mooie zonnige dag gaven we haar lichaam
terug aan de bron, die haar eens het leven gaf.
Moge ze voort blijven leven in onze gedachten.

Diny Nijkamp



iIn memoriam

Hilda Schoneveld

Op 20 november overleed Hilda
Schoneveld, op de leeftijd van 57 jaar.
Ze was al even ziek. Ze werd geboren
in Laren aan de Pekkeriet, als oudste
dochter op de boerderij van Wim en
Dikie Schoneveld.

Hilda was een kind dat een eigen wil had en
hoewel ze hield van tradities, moest dat toch wel
op haar eigen voorwaarden. Ze kwam vaak thuis
van school en kreeg dan drop, nam een boek en
ging bij Opoe zitten. Niemand stoorde haar dan
maar.

Ze had twee broers. Jan en Henk. Ze deed het
goed op school, leren vond ze haar hele leven
leuk en heeft dat ook altijd gedaan. Ze was ook
dol op de kermis in Laren, een hoogtepunt in
het jaar.

Ze trouwde met Peter en ze kregen een dochter
Silke en later een zoon, Jarno. Ze woonden
inmiddels in Lochem, zij werkte als ondersteuner
voor families binnen het ambulante werk van
het Leger des Heils. In Lochem kreeg ze steeds
meer vriendinnen. Ze deed mee met de geloofs-
opvoeding van de Protestantse Gemeente
Lochem.

Maar Silke werd ziek en overleed op vierjarige
leeftijd. Ook nichtje Femke, dochter van haar
broer Jan en schoonzus Paulowna, overleed aan
dezelfde ziekte. Het was zwaar te dragen. Later
werd Evi geboren.

Hilda hield zielsveel van haar kinderen en was
een leuke moeder. Met de moeders van vriendjes
van school had ze veel contact. Ze leidde een
goed leven, had mooie vakanties met het gezin.
Toch lukte het niet om haar huwelijk goed te
houden en in 2019 scheidden Peter en zij.

Ze vond een huis aan de Heggerank en de
kinderen voelden zich er ook thuis.

Ze had alles weer voor elkaar, toen het niet goed
ging met haar gezondheid. Ze dacht eerst dat het
niets voorstelde, maar het bleek darmkanker te
zijn, ze ging vol voor de behandelingen die haar
werden voorgesteld. Na een zware zomer bleek
in de herfst dat het niet goed ging.

Haar vriendinnen organiseerden een heel
schema met ondersteuning voor maaltijden,
poetsbeurten en het uitlaten van de hond.

In november bleek dat het helemaal niet

goed was. Ook al had ze tot dan toe de regie
gehouden, nu moest ze veel overlaten en
vertrouwen op anderen.

In de dienst hadden we als thema: geloof, hoop
en liefde, de meeste van die drie is de liefde.

De liefde voor de mensen om haar heen, haar
gezin en familie en haar vriendinnen was een
rode draad.

Ze vond het fijn om in het ziekenhuis nog de
zegen te krijgen. Haar overlijden overkwam
iedereen, ook haarzelf. Ze is begraven bij haar
dochter Silke.

We weten hen in de geborgenheid van God, die
voor ons zorgt en wiens liefde geen einde kent,
liefde die sterker is dan de dood.

Em. ds. Corien Veenhuizen
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diaconie

Het Beloofde Land

Het is alweer een aantal Samenspraak-nummers geleden
dat u over de diaconale tuin hebt kunnen lezen. Maar
gelukkig, het werk is gewoon doorgegaan, de aanwezigen
op de startzondag in september hebben de tuin nog in
volle glorie kunnen zien. Op het moment van schrijven,
vrijdag 27 november, is alles in ruste nadat Jan van Voorst
de laatste oogst prei naar Zutphen heeft gebracht, die de
dag ervoor geoogst was.

Opnieuw was het een totaal ander tuinjaar dan de zeven
jaren ervoor. Waar we de vorige jaren veel moesten
sproeien, hebben we dat dit jaar niet of nauwelijks hoeven
doen. Dit jaar hebben we ca. 1100 m2 bebouwd met
achttien verschillende gewassen. Vanaf 11 juni heeft de
oogstploeg iedere week kunnen oogsten tot en met 25
november, dat is in totaal 25 keer!

Volgend jaar april gaan we van start met een nieuw
seizoen. Bent u of weet u iemand die interesse heeft om te
helpen op zaterdagmorgen (zaaien, uitplanten, onkruid
wieden) of donderdagmiddag (oogsten) schroom dan niet,
maar neem contact op met ondergetekende. En voor het
geval u dat nog niet wist: lid zijn van de PGL is geen
voorwaarde om mee te doen. De tuin is weliswaar een
initiatief van de diaconie van de Protestantse Gemeente
Lochem, maar iedereen die de voedselbank een warm hart
toedraagt kan en mag meedoen. U bent meer dan welkom!

Harm Wesselink
h.j.wesselink1@kpnmail.nl

Het werk voor 2021 zit erop!

Opbrengst in aantal kratten
(totaal 260 stuks, d.w.z. ruim
10 per week):

Rettich 6
Andijvie 46

Sla 42
Rabarber 6
lJsbergsla 2
Aardappelen 16
Courgettes 8
Bieten 10
Komkommer 7
Snijbonen 30
Sperziebonen 17
Kool 8
Knolselderie 3
Wortelen 22
Uien 2
Paprika 9

Prei 18
Groenlof 8
Diversen 1




Uit de kerkenraad

Regelmatig wordt er in de vergaderingen gesproken over al het werk dat de vrijwilligers doen. Het is
dan ook goed dat hier ook te schrijven, in de hoop dat die waardering terecht komt bij al die mensen
die soms bijna onzichtbaar veel goed werk verrichten voor onze gemeente.

Die dankbaarheid geldt ook voor de vier vrijwilligers waar we in de vorige Samenspraak over
schreven. De kerkenraad is akkoord gegaan met het instellen van een nieuwe taakgroep en wel met
de naam Communicatie. De leden van de TgC (Taakgroep Communicatie) zijn Hanny Hillebrants,
Marian de Hoop, Toos de Zeeuw en Gerrit ter Maat. De taakgroep zal vertegenwoordigd zijn in de
kerkenraad en zorg gaan dragen voor interne en externe communicatie. Met intern doelen we dan
zowel op informeren binnen de taakgroepen als ook binnen onze gemeente en externe
communicatie is vanzelfsprekend buiten onze gemeente. Een van de werkzaamheden van deze
taakgroep is om na iedere kerkenraadsvergadering bij elkaar te komen en zorg te dragen dat de
informatie die gedeeld kan worden via de verschillende media verspreid wordt. De intentie is om uit
deze groep twee scriba’s aan te wijzen. Daarnaast is de groep op zoek naar een notulist die
kerkenraadsvergaderingen kan verslaan.

Hiermee geven we verder gestalte aan het communicatieplan dat een aantal jaren geleden door een
werkgroep is opgesteld. Dat plan is toen omarmd, waarbij de uitwerking gefaseerd zou plaatsvinden.
Eerder zijn reeds Samenspraak en website gemoderniseerd. Met het instellen van de TGC geven we
nu verder handen en voeten aan tijdige, heldere en bredere communicatie.

Als onderdeel van zijn opdracht als interimpredikant kijkt ds. Marcel Zijlstra ook naar de bestuurs-
structuur en hoe deze in te richten met een kleiner aantal leden en vrijwilligers. Daarbij kwam ook de
ambtstermijn in beeld en is geconstateerd dat een drietal kerkenraadsleden de maximale periode
van twaalf jaar (bijna) voorbij zijn. In een extra kerkenraadsvergadering op 24 november is besloten
om Pieter Bas ter Maat, Roelof Prinsen en Gerrit te Rietstap per 1 januari 2022, met dank voor al hun
inzet, het ambt van ouderling en diaken neer te laten leggen. In de dienst van 16 januari 2022, waarin
ds. Marcel Zijlstra zal voorgaan, zullen we dit moment officieel markeren. Bij het schrijven van dit
artikel is het besluit nog maar pas genomen, waardoor een exacte invulling van de manier waarop de
taken tijdelijk overgenomen kunnen worden tot nieuwe ambtsdragers gevonden zijn, nog niet is
uitgewerkt. Zoals het zich nu laat aanzien zal Gerben Hoentjen tijdelijk toetreden tot de Taakgroep
Beheer om te zorgen dat die groep uit het minimale aantal van drie leden bestaat.

Andere bevindingen uit zijn opdracht heeft u reeds kunnen horen op de gemeentebijeenkomst
afgelopen 18 november en kunt u er over lezen op de volgende twee pagina's.

We doen bij deze dan ook weer een beroep op de lezers om mee te denken of u zichzelf of iemand
wilt voordragen voor ouderling-kerkrentmeester. We rekenen er ook nu weer op dat betrokkenheid
in onze gemeente vrijwilligers doet opstaan die zich in willen zetten voor de toekomst van onze
gemeente.

Namens de kerkenraad,
Remco van Donk
voorzitter en plaatsvervangend scriba
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bestuur

Van de interimpredikant

Gemeentebijeenkomst 18 november

Op 18 november konden we gelukkig een gemeentebijeenkomst
houden. Fijn dat er nog zoveel mensen fysiek aanwezig waren en velen
thuis ook de avond volgden. Ik heb mijn waarnemingen gedeeld en dat
maakte de nodige vragen en reacties los. Dat duidt op een positieve
betrokkenheid. De hele bijeenkomst is nog terug te kijken via KerkTV.
De PowerPointpresentatie die ik heb laten zien, is ook te vinden op de
website. Je kunt hem ook bij mij opvragen per e-mail of door een appje
naar mijn mobiele nummer te sturen.

Naast mijn waarnemingen hebben we ook met elkaar nagedacht over
de toekomst van de gemeente. Er wordt veel waarde gehecht aan een
gemeente waarin de verschillende generaties op verschillende
manieren actief zijn. Diversiteit is een waardevol kenmerk van het
gemeentezijn in Lochem en daar hoort ook de nodige variatie bij.

Ook dat we benieuwd zijn naar elkaar. Elkaar in het hart willen en
durven (laten) kijken. Ontdekken wat de ander beweegt en bezielt.

Wat de toekomst betreft, hebben we ook gekeken naar mogelijkheden
om een predikant en eventueel een andere werker aan te stellen.

Je kunt kiezen voor enkel een predikant, maar ook de combinatie
deeltijd-predikant en deeltijd-kerkelijk werker is mogelijk. Er is ook
geopperd om na te denken over de optie van een predikant en het
tijdelijk inhuren van werkers die op een bepaald terrein van het
gemeenteleven deskundigheid hebben. Denk bijvoorbeeld aan het
jeugd- en jongerenwerk. Vanuit de aanwezigen werd zowel voor de
tweede optie (met oog voor samenwerking met andere gemeenten)
als de derde optie gepleit. Ik verneem graag van jullie welke optie jullie
voorkeur geniet.

De concept-profielschets van de gemeente en een toekomstige
predikant is beschikbaar. Ook daarover zie ik jullie gedachten graag
tegemoet. Reacties kunnen tot 23 december worden ingediend.
(m.zijlstra@protestantsekerk.nl)

Ik zal de bij mij binnengekomen reacties dan bundelen en daar wat
lijnen uit trekken om de kerkenraad te adviseren. In een volgende
gemeentebijeenkomst hopen we daar dan zeker op terug te komen.



Ambts- en functietermijnen in de Protestantse Kerk

Zoals u in het stukje van de voorzitter van de kerkenraad kunt lezen, heb
ik, in het kader van een nieuwe structuur van kerkenraad en gemeente,
ook naar de ambtstermijnen van de zittende kerkenraadsleden
gekeken. Daar kwam uit dat een drietal leden de termijn van 12 jaar
(bijna) hebben bereikt. Hoe kan dat?

In de Protestantse Kerk is het regel dat iemand maximaal 12 jaar
aaneengesloten ambtsdrager kan zijn. Dus 12 jaarouderling(-kerk-
rentmeester) of diaken. Daarnaast is het ook zo dat iemand niet langer
dan 12 jaar aaneengesloten (diaconaal) rentmeester mag zijn.

En deze termijnen dienen volgens de toelichting op de kerkorde ook bij
elkaar te worden opgeteld wanneer iemand van functie/ambt wisselt.
In de praktijk betekent dit dat iemand die 2 jaar kerkrentmeester is
geweest, daarna nog 10 jaar ouderling(-kerkrentmeester), of diaken
kan zijn. Wordt zo iemand vervolgens na 8 jaar (diaconaal) rentmeester,
dan kan zij/hij dat maximaal 2 jaar blijven, want: 2 jaar kerkrentmeester
+ 8 jaar ouderling(-kerkrentmeester) of diaken + 2 jaar (diaconaal)
rentmeester = 12 jaar.

Deze regeling en de onderliggende bepalingen waren zo niet bij de
kerkenraad bekend. Omdat de stelregel in de kerk is dat mensen na

12 jaar functie/ambt echt een periode dienen terug te treden, heeft de
kerkenraad het besluit genomen om dat per 1 januari 2022 te laten
plaatsvinden.

Een en ander betekent natuurlijk wel dat de kerkenraad nu in ieder geval
zoekt naar 2 nieuwe leden voor het College van Kerkrentmeesters.

En daarnaast is er ook grote behoefte aan één of meer pastorale
ouderlingen. Meld je gerust bij de kerkenraad of bij mij wanneer je
daarin behulpzaam wilt zijn. We gaan daarover graag met je in gesprek.

Contact met de interimpredikant
Wil je een keer met mij spreken, neem dan gerust contact met mij op.
Email: m.zijlstra@protestantsekerk.nl of M: 06-36533786.

Jullie allen langs deze weg alvast gezegende feestdagen en een
voorspoedig 2022 gewenst.
Hartelijke groet, Marcel Zijlstra - interimpredikant




bouwcommissie

De uitvoering is nu ruim drie maanden
aan de gang!

Afgelopen maand zijn er weer flinke vorderingen gemaakt met
de verbouwing. Bij de toekomstige entree, op dezelfde plek
waar de oude ingang was, is de riolering verlegd en is de
fundering gemaakt voor de nieuwe uitbouw die als entree gaat
dienen.

Verder is installateur Kimenai druk bezig met het aanleggen van
verwarmings- en waterleidingen en met de elektrotechnische
installatie.

Op 26 november zou eindelijk het gevonden asbest gesaneerd
worden, zodat men ook verder kon met de nieuwe keuken.
Echter.....op die dag is er een nieuwe asbestvondst gedaan en
is de hele bouw stilgelegd. Op moment van schrijven is nog niet
bekend wat de financiéle en planningsgevolgen zullen zijn.

Fundering uitbouw nieuwe entree

Inrichting kerkzaal

Parallel aan de uitvoeringswerkzaamheden zijn we druk bezig met de inrichting en zijn de keuzes
voor de kleuren van de wanden en de vloer gemaakt. Verder is er opdracht gegeven voor de stoelen
en de hoofdverlichting in de kerkzaal. We hebben ervoor gekozen om het meubilair voor het
liturgisch centrum bij 50/50 Workcenter in Ugchelen bij Apeldoorn te laten maken. Dit is een
afdeling van het Leger des Heils waar mensen begeleid worden naar zelfstandig wonen, werken en
functioneren in onze samenleving.

Het ‘oude’ liturgische meubilair inclusief de preekstoel heeft een mooie herbestemming gevonden in
een kerk in Sisterea, 25 km van Oradea in Roemenié. Foto's volgen op een later tijdstip.

Fondsenwerving
Hierover leest u in een apart artikel in deze Samenspraak en in de zondagsbrieven.

Namens de bouwcommissie,
Harm Wesselink

Informatievoorziening

Vanwege de asbest-perikelen is het op dit moment onmogelijk om een ‘open ochtend’ te
plannen. Wel is er een kort filmpje gemaakt over de verbouwing, dat is vertoond na de dienst
van 28 november. U kunt het terugzien op de website onder het uitklapmenu ‘media’;
vervolgens gaat u naar ‘Kerk in Beweging’ en dan naar aflevering 3.

Heeft u verdere vragen of suggesties: wij horen of lezen het graag!
e-mail:bouwcommissie@pglochem.nl
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beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten als nieuwingekomenen van harte welkom:
Mevr. E. Norde vanuit Oegstgeest

Overleden

04-11-21  Mevr. D.A. Hietbrink-Hofstee (23-03-1931)
11-11-21  Mevr. R. lIbrink-Sleumer (13-01-1943)

20-11-21  Mevr. H. Schoneveld (01-09-1964)

24-11-21  Mevr. A.M.H. Hoffman-van Hasselt (24-08-1946)
25-11-21 Dhr. L. Roekevisch (14-12-1940)

Vertrokken

Mevr. E.A. Rood naar PG.Laren

Mevr. G.A.M. Blom naar Deventer
Mevr. E.J. Mosman naar Wervershoof

Aanmeldingen, opzeggingen,
Adreswijziging leden P.G.Lochem adreswijzigingen e.d. graag sturen aan:
Dhr. D.A. Pardijs ledenadministratie@pglochem.nl

Werkgroep vervolgde kerk

Bid voor christenen in Irak.

De christenvervolgingen in Irak gaan door tot alle christenen uit het land verdwenen zijn.

Zo meldt de Iraakse priester Benoka, die op de OpenDoors-conferentie sprak. In 2003 woonden
850.000 christenen in Irak, van hen zijn er volgens schatting van Open Doors nog 175.00 over.
Door Iran gesteunde milities proberen controle te krijgen over de Nineve-vlakte. “Veel mensen
kunnen niet vluchten, voor hen moet ik hier blijven. De paus zag dat de humanitaire situatie
slecht is in Irak en dat de christelijke gemeenschap bereid is met de moslims samen te werken
aan de opbouw van hun land. Dat is fantastisch en vraagt om ondersteuning van ons en de
internationale gemeenschap en daardoor houd ik hoop op een veilig Irak voor iedereen.”

Namens de werkgroep,
Elly Blaauw
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tot slot leesrooster

december
N.a.v. de startzondag en de drie doelen staan zondag 19 Lucas 1:57-66
hieronder twee bedankbrieven. In de volgende maandag 20 Lucas 1:67-80

dinsdag 21 Jesaja 8:1-10
woensdag 22  Jesaja8:11-23
donderdag 23  Jesaja9:1-6
vrijdag 24 Lucas 2:1-20
zaterdag 25  Johannes 1:1-18

CLLHL zondag 26  Psalm 98
ClOWﬂS mﬁandag 2F Rome?nen 15:14-21
dinsdag 28 Romeinen 15:22-33
Hartelijk dank voor uw steun aan CliniClowns! woensdag 29  Romeinen 16:1-16
Wij vinden het heel bijzonder dat u een deel van uw donderdag 30  Romeinen 16:17-27
reserves wilt schenken aan een aantal goede doelen en vrijdag U
dat de bezoekers van uw kerk onze stichting hebben
gekozen als één van die goede doelen. We zijn enorm
dankbaar voor het prachtige bedrag van € 2.100,- dat we

Samenspraak komt de bedankbrief van het
Passion in Hummelo.

van u hebben mogen ontvangen. Dankzij uw mooie januari
donatie kunnen de CliniClowns er zijn voor iedereen die
bang, onzeker, eenzaam of verdrietig is en de kracht van zaterdag 1 Lucas2:21-32
een lach hard nodig heeft. Een zorgeloos moment met zondag 2 lucas2:33-40
CliniClowns maakt dat zieke kinderen even vergeten dat Heandag. = el iueds S
ze ziek zijn en mensen met dementie of een beperking dinsdag . AT iemladi L
< : y woensdag 5 Jesaja 41:8-13
zich gezien en begrepen voelen. Dat‘r!waakt écht ?en Antdertan 6 - esaii 211 4.7
wereld van verschil; het haalt de positieve kracht in vrijdag 7 Jesaja41:21-29
henzelf naar boven. En dat heeft een blijvend effect. zaterdag 8  Jesaja42:1-13
zondag 9  Johannes 1:19-28
maandag 10  Johannes 1:29-42
WI LDE x x dinsdag 1l Johannes 1:43-51
GANZEN‘ x woensdag 12  Psalm 46
KLEIN PROJECT GROOT VERSCHIL donderdag 13  Lucas3:1-9
vrijdag 14  Lucas 3:10-22

Project Wilde Ganzen
Wat fijn om te horen dat uw diaconie deze geweldige
bijdrage van € 3.225,- wil doen aan het project

zaterdag 15  Lucas 3:23-38
zondag 16  Johannes 2:1-12
maandag 17  Johannes 2:13-25

‘Drie dagen per week kwijt aan water halen dinsdag 18  Psalm 66

Het project is net van start gegaan, en zal naar woensdag 19  Jesaja42:14-25
verwachting derde kwartaal 2022 zijn afgerond. donderdag 20  Jesaja43:1-7
We zullen u op de hoogte houden van het resultaat. vrijdag 21 Jesaja43:8-13
Nogmaals hartelijk dank voor uw steun. zaterdag 22 Jesaja43:14-21
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colofon

Samenspraak is het contactorgaan van
de Protestantse Gemeente Lochem.
Alle informatie vindt u op
www.kerklochem.nl/contact

Kerkgebouwen:
Gudulakerk, Markt 4, Lochem
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2, Lochem

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl (woensdag 10.00-12.00 uur)

Ledenadministratie:
Aanmeldingen, opzeggingen, adreswijzigingen e.d. graag
sturen aan: ledenadministratie@pglochem.nl

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel. 250102, koster@pglochem.nl

Predikanten:
Mw. drs. F. Smit, tel. 06 111 842 85
fsmit@pglochem.nl (dinsdag en donderdag)

Drs. M. Zijlstra, tel. 06 365 33 786
m.zijlstra@protestantsekerk.nl
(dinsdag, woensdag)

Vertrouwenspersonen
Ria van Houwelingen: m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Autopool kerkbezoek:
H. van de Kolk, tel. 254047 of 06-28269612,
autopool@pglochem.nl

Uitvaartdiensten:
E.te Loo, tel. 250312 of 06 518 967 97, uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:
Mw. E. Dijkerman, tel. 06 39147782, elsdijkerman@gmail.com

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente Lochem
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Wilt u reageren?

De redactie van Samenspraak ziet uw
vragen, opmerkingen en aanmerkingen
graag tegemoet:
samenspraak@pglochem.nl, of

Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem

De redactie behoudt zich het recht voor om
bijdragen in te korten en/of te redigeren als
zij dat nodig acht.
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maandag 3 januari 2022
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uiterlijk 22 januari 2022

Inzending zondagsbrief uiterlijk
donderdagavond:
zondagsbrief@pglochem.nl
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