


meditatie

Met elkaar en voor elkaar

We leven in een tijd waarin spanningen lijken toe te nemen, of zich sneller en heftiger
lijken te ontladen. Berichten over supportersgeweld tijdens en na een voetbal-
wedstrijd zijn er een voorbeeld van. Maar ook de nog steeds doorgaande discussie
over je wel of niet laten vaccineren en de gevolgen die zo'n keuze zou moeten
hebben voor iemands mogelijkheden om aan allerlei activiteiten (werk, sport,
ontspanning) deel te nemen. Het valt mij en anderen op dat hierdoor de tegen-
stellingen en het wij-zij-denken toenemen. Het vertrouwen in elkaar en de overheid
bloeit er ook niet echt van op. En het gaat je als kerkelijke gemeente niet voorbij.
Misschien gelden er alweer allerlei strengere overheidsmaatregelen op het moment
dat je deze Samenspraak leest.

Omdat ik waarneem dat het daardoor ook wel eens spannend kan worden in de
gemeente, deel ik een gedachte die mijzelf steeds tot nadenken stemt. Als er in de
Bijbel namelijk over de gemeente wordt gesproken, dan is dat nadrukkelijk in termen
van ‘wij. Heel vaak kom je dan ook het woord ‘elkaar’ in teksten tegen. En in de
brieven van Paulus kom ik dan zelfs inclusief denken tegen. Bijvoorbeeld in het beeld
van de gemeente als lichaam van Christus, met al die verschillende ledematen, die
hun eigen en soms zelfs voor het oog tegengestelde functies hebben. Maar ze horen
bij elkaar. Ze hebben elkaar nodig om goed te kunnen functioneren. En tegen het
onderscheid dat zo in de toenmalige — maar op zoveel andere of zelfs soortgelijke
manieren ook in de huidige - samenleving aanwezig is: tussen vrije en tot slaaf
gemaakte mensen, mannen en vrouwen, wijzen en dwazen, betoogt Paulus dan dat
er in de gemeente Christus geen onderscheid meer is tussen vrijen en slaven, Joden
en Grieken. In Christus zijn zij één.

In de praktijk schuurt dat ook. Is dat regelmatig zo spannend dat de vonken ervan
af vliegen. Maar door de vrucht van de Geest te laten werken, lukt het om elkaar vast
te houden. De vrucht van de Geest is namelijk liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing (Galaten 5:22). Het is de verbinder en de emotie-
regulator, die het mogelijk maakt om bij alle verschillen
ook vandaag met elkaar en voor elkaar te leven. En zou die
vrucht dan ook niet smakelijk kunnen zijn voor ons totale
samenleven vandaag?
Wat mij betreft: proef en deel er maar van!

Ds. Marcel Zijlstra
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gesprek van de dag

Adri Lamberts is vrachtwagenchauffeur bij HSF
in Winterswijk. HSF is een groot transport-
bedrijf met ruim 500 vrachtwagens, ook zijn er
nog vestigingen in Nijmegen en in Duitsland.
Dagelijks rijdt Adri door Duitsland: van de

Oostzee tot de Bodensee en van Winterswijk

tot de Poolse grens.

Een internationaal chauffeur

maakt veel uren

Wat vervoer je zoal?

Het zijn uitsluitend levensmiddelen, zowel vers-
producten als verpakt vlees. HSF heeft alleen
koelwagens. Mijn ritten gaan van de fabrikant en
grootverbruiker naar distributiecentra. Dus altijd
een vrachtwagen vol met een product.

Ik vervoer bij vlees dus alleen verpakt, collega's
vervoeren ook wel hangend vlees. Hierbij moet
je bij het laden en lossen een witte jas en een
haarnetje dragen. Er zijn ook veel transporten
voor buitenlandse bedrijven. Het is belangrijk
dat er zoveel mogelijk wordt gereden met een
volle vrachtwagen, anders worden de kosten

te hoog.

Hoe is de invulling van jouw dag zo ongeveer?

Ik krijg van de planning door hoe laat ik’

s morgens ergens moet zijn. De computer
berekent de reistijd en aan de hand daarvan
start ook mijn begintijd in de nacht, dat kan om
2.00, 3.00 of misschien 4.00 uur zijn.
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Voor het laden wordt ook weer een bepaalde tijd
gepland en vervolgens breng ik de lading naar
het distributiecentrum. Dat kan in Nederland
zijn, maar vaak is het ergens in Duitsland. Bij het
lossen moet ik vaak helpen om de pallets op de
goede plaats te zetten. Vervolgens ga ik weer
ergens laden. Als vrachtwagenchauffeur mag

je maximaal 4,5 uur rijden en dan moet je 45
minuten rusten. Het laden en lossen wordt
hierbij als rusttijd gezien. Verder mogen we op
twee dagen in de week maximaal vijftien uur
werken en is er dus negen uur vrij om te eten, te
slapen enz. De andere dagen van de week is dat
maximaal elf uur werk en dus dertien uur rust.
Met regelmaat maak ik het maximaal aantal uren
per week.

Als ik 's avonds om bijvoorbeeld 21.00 uur weer
in Winterswijk ben en de volgende dag om 5.00
uur moet beginnen, dan overnacht ik in de
slaapcabine. Anders heb ik te weinig uren om te
slapen.



Het is bijzonder druk op de wegen en het is een
must dat je goed uitgerust bent.

Overnachten in het buitenland doe ik het liefst
op het los-adres. Niet altijd is die mogelijkheid
er, dan zoek ik een Autohof of Raststatte. Daar
zijn ook sanitaire voorzieningen. Door corona
zaten veel restaurants dicht in Europa en in
Duitsland zat alles dicht. Ik neem altijd een diep-
vriesmaaltijd mee van huis met bijbehorende
groente. In de vrachtwagen heb ik een oventje,
zodat ik mijn eigen warme maaltijd kan maken.
Eten in een restaurant is ook snel even eten,
krantje lezen en dan de slaapcabine in.

Het is echt niet uren aan de bar zitten of grote
gesprekken voeren.

Bij een wijziging in een planning krijg ik daarvan
bericht via de boordcomputer. De telefoon
wordt alleen in noodgevallen gebruikt. Collega's
die op de maandagmorgen in Oostenrijk of
Zwitserland moeten zijn, vertrekken op
zondagmorgen al weer van huis.

Dus je bent niet alle avonden bij vrouw en
kinderen?

Niet bepaald. Wel zoveel mogelijk. Een
(internationaal) chauffeur maakt veel uren enin
de vrije uren ben je ook vaak niet thuis.

In mijn beginjaren als chauffeur waren er ook
nog geen mobieltjes, af en toe belde ik wel eens

een keer in de week naar huis vanuit een
telefooncel. Het gebeurde weleens als ik
vrijdags thuiskwam, dat Yvonne mij vertelde dat
ze met een van de kinderen naar het ziekenhuis
was geweest in de afgelopen week. Of dat ze
een wasmachine of verwarmingsketel had
gekocht omdat de oude stuk was. Dat is nu
zeker niet meer voor te stellen. Maar het
mobieltje heeft ook zijn keerzijde: het is de hele
dag opletten, de wegen zijn zeer druk, daar past
een afleiding van de telefoon zeker niet bij.

Hopelijk kan ik met kerst met de
familie thuis genieten van mooie
dagen en een mooie kerstboom

Binnenkort is het weer kerst, heb je nog versiering in
de cabine?

Ik heb wel een kersthoompje met wat gekleurde
lampjes voor de sfeer. Het moet overigens ook
niet te veel zijn want al die versieringen kunnen
in de weg hangen of het uitzicht beperken.
Hopelijk kan ik met kerst met de familie thuis
genieten van mooie dagen en een mooie
kerstboom.

Jan Dinkelman




hybride kerk

Hybride kerk zijn - wat bedoelen we dan?

In Nijmegen huist in de Boskapel een bijzondere
gemeente: het Stadsklooster Mariken. Het
stadsklooster heeft, net als heel veel kerkelijke
gemeenten, tijdens de covid-lockdown veelvuldig
geéxperimenteerd met allerlei vormen binnen de
online-eredienst. Instrumentalisten speelden vanuit
hun huiskamers prachtige klassieke stukken, er
konden online kaarsen worden aangestoken via een
QR-code en ook de eucharistie werd op een
bijzondere manier gevierd. Er haakten mensen aan
die in de fysieke situatie weg bleven, er waren soms
ook leden van de gemeenschap die moeite hadden
met de online-vieringen. Toch lijken de gevolgen van
het online-kerk zijn niet meer weg te denken uit ons
gemeente zijn. Lijken....want is dat zo? En als we de
onlinevorm omarmen: welke meerwaarde heeft het
dan? En als je er meer mee wilt, bekender worden
bijvoorbeeld, of een nieuwe groep gemeenteleden
vinden, wat zijn dan de consequenties?
In een onlineconferentie van drie middagen ging het
Stadsklooster op zoek naar antwoorden.
Ik was erbij en wil uit die conferentie een aantal

gedachten delen.

Hybride

Wat verstaan we precies onder 'hybride’? Uit
de introductie wordt dat wel duidelijk, zou je
zeggen. Er is een plaats waar mensen samen
komen, een kerkgebouw, en er zijn mensen
die van achter een scherm de dienst mee
maken. Er wordt gestreamd en zo maak je
mee wat er gebeurt. Nou, dat is maar de
vraag. Maak je mee wat er gebeurt of
aanschouw je wat je op een andere plek ziet
gebeuren? ‘Hybride’ wil op zijn minst
zeggen, dat er twee vormen, online en live, op
elkaar inwerken, met elkaar te maken hebben.

Dat kan natuurlijk wel. We hebben bijvoor-
beeld tijdens de dienst op de startzondag in
Rivierenland Oost, mijn huidige gemeente,
gewerkt met een inbelteam en een team dat
live in de uitzending opschreef wat het
inbelteam verzamelde. Daarnaast waren er,
naast de livelocatie, twee andere kerken open
waar gemeenteleden met de uitzending mee
keken. Hij reacties werden direct meege-
nomen in de dienst. Ook voorbeden werden
op die manier verzameld en vervolgens
uitgesproken. Dat was inderdaad een hybride
vorm waarbij de deelname van mensen van
buiten het gebouw waar de viering plaats
vond, werd gestimuleerd en meegenomen.
Toch knelt het wel als we dat helemaal
hybride noemen. De viering van de livelocatie
(in dit geval het kerkgebouw van Wijchen)
was namelijk leidend en op de andere locaties
mochten mensen ‘mee doen’ met die viering.
Het was gelijkwaardiger geweest als we
bijvoorbeeld de Schriftlezingen uit de ene
locatie hadden gehoord en de voorbeden uit
de andere. Maar ja... krijg dat technisch maar
eens voor elkaar. En werkt het dan nog als een
dienst?



Gemeenschap ervaart elkaar
We zijn als kerk natuurlijk gebouwd op het idee
dat we samenkomen op een plek waar we
zingen, vieren, lezen, bidden. Dat idee gaat
terug op Jezus, die met zijn leerlingen door
Israél trok en mensen toesprak op het zachte
gras of vanaf een boot op het Meer van
Gennesaret. Die vorm van kerk-zijn zit in ons
hoofd. We komen samen en ervaren dat als iets
positiefs. Zeker nu we elkaar weer kunnen
ontmoeten na een periode van afstand.

Vanuit die wijze van denken is het hele online-
gebeuren een noodzakelijk kwaad maar heeft
het nauwelijks toegevoegde waarde voor de
manier waarop we kerk waren. Of willen zijn.
Nou ja: het heeft wel toegevoegde waarde,
maar streamen is — net als het kerkblad of een
mailbrief — een nieuwe manier geworden om
een toch al bekende groep mensen te
informeren over het kerkleven. Mediapriester
Roderick Vonhdgen, van het tv-programma
Roderick zoekt licht, was vrij duidelijk als het
ging om een hybride kerk: ‘De vraag is: ‘Wil je
het echt?’ En als dat zo is: vind je dan dat het
een gemeenschap moet zijn naast mensen in
de kerk of moeten die beide groepen persé met
elkaar te maken hebben?’

een online-gemeenschap
als onderdeel van de kerk?

We hebben er in Lochem wel een mooi
voorbeeld van: de mannen-appgroep, waarvan
een groot deel niet naar de diensten komt.

Op eenzelfde manier zou er ook een online-
gemeenschap kunnen ontstaan als onderdeel
van de kerk, die je niet ziet in de fysieke
diensten, maar wel deel zijn van de gemeente.
Dat stelt dan gelijk wel vragen aan het begrip

‘gemeenschap; dat in de zin waarin we het in
christelijke context gebruiken vaak een heel
andere invulling heeft dan op online-platforms
Dat laat ik deze ronde even rusten. Volgende
keer zal ik daar iets meer over zeggen.

Overvloeiende werelden

We zitten dus behoorlijk in een spagaat als het
gaat om online-kerk zijn of offline. En helemaal
als we beide groepen willen bedienen. Als dat
twee verschillende publieksgroepen zijn, gaat
dat niet lukken, zeggen de deskundigen die op
de conferentie spreken. Beide groepen vragen
een eigen benadering. Maar helemaal los van
elkaar kunnen ze ook niet. ‘We leven als mensen
al online én offline; constateerden verschillende
wetenschappers. ‘Dus als je als kerk midden in
de samenleving wilt staan, kun je dat gegeven
eigenlijk niet negeren!

Tenslotte: wat vindt u? Heeft de tijd dat de kerk
online moest iets opgeleverd voor de kerk? En

voor u?

Jan Willem Drost



Alternatief voor commerciéle kerstmarkten

De Goede Doelen Markt, ooit begonnen als alternatieve kerstmarkt, wordt dit

jaarop 10 en 11 december in de Gudulakerk gehouden. Trees Beltman rolde

jaren geleden de organisatie in en vertelt er enthousiast over.

We organiseren jaarlijks een gezellige markt
samen met ruim twintig charitatieve
organisaties. We stellen daarvoor kramen
beschikbaar, waarin zij zich kunnen
presenteren en hun producten kunnen
verkopen. Je vindt er een heel scala aan
(cadeau)artikelen, zoals kerstspullen,
textielcreaties, kaarsen, curiosa, sieraden,
vogeltaarten, inmaakproducten, kaarten en
brocante. De opbrengst is uiteraard
helemaal voor de betreffende organisatie.
Naast de verkoop is vergroten van hun
naamsbekendheid belangrijk. Dat is
eigenlijk ook de primaire doelstelling van de
Stichting Goede Doelen Markt Lochem,
waarin onze activiteiten sinds 2009 zijn
ondergebracht.
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Sfeervol

In 1997 is het begonnen; Henk ter Wee nam het
initiatief. Hij wilde graag een alternatief
organiseren voor de commerciéle kerstmarkten.
In de voormalige Garve presenteerden een
aantal organisaties zich. Het begon vrij sober,
maar het idee sloeg goed aan. Het aantal goede
doelen dat mee wilde doen groeide en we
vonden na verloop van tijd onderdak in de
Gudulakerk. Dat is natuurlijk een fantastische
locatie voor zoiets. Midden in de stad en heel
sfeervol. In de loop van de jaren heeft de markt
zich ontwikkeld. We hebben aandacht besteed
aan de uitstraling van de kramen en een soort
huisstijl ontwikkeld met de kleuren geel en rood.
Ook zorgen we voor optredens tijdens beide
dagen en dat verhoogt de sfeer enorm.



Koffie en taart

De stichting heeft een bestuur van vier
personen, maar uiteraard hebben we veel
hulptroepen op de marktdagen zelf. Ik ben ieder
jaar erg onder de indruk van het werk van
zéveel vrijwilligers. Alle deelnemende
organisaties komen met een aantal mensen:
voor de opbouw van hun kraam en de
bemensing. Maar vergeet niet iedereen die
betrokken is bij de opbouw van de markt. Alle
kramen moeten neergezet worden, licht en
geluid moeten goed werken. Ik wil in ieder geval
ook de mensen van de catering noemen. Want
natuurlijk kun je tijdens de markt gezellig iets
drinken en eten. Er worden altijd heerlijke
taarten gebakken! Al jaren is de koffiehoek’ in
goede handen bij Hendrika Holtslag, haar man
Peter en Miny Beuzel.

Geen rommel

Zelf ben ik de organisatie ingerold omdat ik als
vrijwilliger actief ben bij SOS-kinderdorpen.
Daar heb ik mijn hart aan verpand!

De organisatie werd na de corlog in Oostenrijk
opgezet om oorlogswezen een veilig thuis te
geven, vanuit het idee dat een veilig thuis met
een liefdevolle moeder, broertjes en zusjes,
essentieel is voor de ontwikkeling van ieder
kind.

Ik ben onder de
indruk van alle
vrijwilligers

Op dit moment wordt in meer dan 130 landen
gewerkt. Daar helpt Nederland 176.500
kinderen, jongeren en ouders. Wereldwijd zijn
het er ruim 1,2 miljoen. We staan al heel lang op
de Goede Doelen Markt en zo ben ik jaren

geleden betrokken geraakt bij de organisatie
van de markt zelf. De diversiteit aan goede
doelen, de creativiteit bij het inrichten van de
kramen, de artikelen: ik vind dat z6 leuk om te
zien! Het is geweldig wat iedereen er van weet
te maken. En er zijn echt leuke producten te
verkrijgen, geen rommel.

Vrije toegang

We houden het zo goedkoop mogelijk. De deel-
nemende organisaties betalen een kleine
bijdrage voor hun kraam; de opbrengst van de
verkoop is verder helemaal voor hen. Natuurlijk
maken we wel wat kosten, maar met bijdragen
van onder meer sponsoren lukt het gelukkig
nog steeds de markt te organiseren. Eigenlijk
zou dit ons jubileumjaar zijn, maar corona
gooide vorig jaar roet in het eten. Vandaar dat
we op vrijdag 10 en zaterdag 11 december de
24e Goede Doelen Markt in Lochem hopen te
organiseren. Op vrijdag van 16.00-20.30 uur en
op zaterdag van 10.00-16.00 uur. Op elk heel uur
is er een optreden. De toegang is vrij!

Ineke Vreemann




inspiratie

Klein danklied

Gij hebt, o God, dit broze
bestaan gewild,

hebt boven 't nameloze
mij uitgetild,

laat mij dan dankbaar leven
de volle tijd,

geborgen in de bevende
zekerheid,

dat ik niet uit dit smal

en onvast bestand

van mijn bestaan zal vallen
dan in uw hand.

Ad den Besten
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WEERWOORD
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Waar zal ik het vandaag eens over hebben? Nu ik weer het woord krijg?

Over bitcoins of over een pokémonkaart van een half miljoen euro? Of over een
maatschappijbrede nieuwe bestuursstijl? Of over het woordje ‘samen’?

Over diversiteit? Over christenen met tegengestelde opvattingen? Over eren en
waarderen? Over predikanten die zich roeren tegen het coronabeleid, vanaf de
kansel? De Bijbel als oplossingsmiddel voor actuele problemen? Zijn die verhalen
dus recepten? De tien geboden als verboden of als ijkpunten in het leven? Over
religie in de letterlijke betekenis: opnieuw en telkens weer tot verbinding komen?
Of ‘ziekte en gezondheid liggen in Gods regering'? Hoezo mogen mensen dan wel
ingrijpen met een operatie, maar niet met preventie?

Wat en wie inspireert ons?

leder mens heeft een thuis nodig, iemand thuis, iemand die je mening, je stemming,
je doen en laten kan beinvloeden, je kan afleiden van jezelf. Een medemens.

Hoe houd je je wereld draaiende, terwijl je over een strakgespannen koord loopt?
Hoe vind je troost waar niets blijft, maar tegelijkertijd niets raakt uitgewist?

Wie inspireert je tot gedachten, ideeén, handelen met handen en voeten, gewoon
door de week?

Samen... 0 ja, dat is waar ook. ‘Samen tegen corona’ Wat is de betekenis van
samen eigenlijk?

Zullen we er ‘Amen tegen corona’ van maken? Woorden zijn, in tegenstelling tot
bitcoins, een stuk minder waard geworden. 'lk lieg, maar met recht en reden!
Daar kan ik een bijbels ijkpunt op los laten.

Er ligt voor de kerken een forse taak:

de verwondering van ‘het kan niet en het kan wel” hoorbaar, voelbaar, zichtbaar
maken. Met elan en richting het goddelijk mysterie, dat altijd in verbinding staat
met de wereld en haar bewoners, doen. Anders wordt — in de woorden van Stijn
Fens — ‘de liturgie een luxe speeltje in handen van verwende gelovigen.

En wat we niet mogen vergeten: elkaar er aan helpen herinneren, dat er zeker ook
goedheid is in de wereld, ondanks de duisternis. Binnen en buiten de kerk.

Dat vind ik troostvol.

Steven van Campen

Een columnist verwoordt in dit blad zijn eigen mening; die hoeft niet
overeen te komen met de mening van de redactie.
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vrijwilliger

Martin Hagen

Martin Hagen woont in Groot Dochteren
tussen de spoorlijn Lochem-Zutphen en
het Twentekanaal. Hij is vrijwilliger bij
onze kerk op twee terreinen.

Het eerste vrijwilligerswerk is het rondgaan voor
het verjaardagfonds. Niet alle lidmaten krijgen
een kaart. Dat heeft te maken met het geringe
aantal vrijwilligers, maar ook corona speelt een
rol. Maar jij Martin, jij doet het wel?

Ik doe het nu zo'n zes jaar. Zo rond de 25
mensen heb ik op mijn lijst staan. Jaarlijks krijg
ik een nieuwe lijst met daarop de verjaardagen
en ook de enveloppen met een felicitatiekaart.
Natuurlijk zit er ook een kleine enveloppe in om
een bedrag in te doen dat ten goede komt aan
de kerk. Een paar dagen voor de verjaardag
bezorg ik de felicitatiekaart bij het aangegeven
adres.

Het ophalen van die gevulde enveloppe
gebeurt door iemand anders, maar door de
corona ligt dat nu al een tijd stil. Eigenlijk is dat
toch wel jammer, niet alleen vanwege de
opbrengst, maar het is ook een contactmoment
tussen iemand van de kerk en de leden.

Mijn andere vrijwilligerswerk is het helpen bij de
voorbereiding van de Openluchtdienst bij de
Zwiepse Molen op Hemelvaartsdag. Dat is leuk
werk. Op de woensdagavond worden de
stoelen en tafels uit de kerk naar de molen
gebracht. Op Hemelvaartsdag ben ik al op tijd

in Zwiep om alles klaar te zetten, het verkeer te
regelen of de mensen te ontvangen. Ik denk

dat dat nu al weer vijf jaar gebeurt. Daarvoor
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was jaarlijks de vraag hoe lang er nog moest
worden doorgegaan met een dienst in de kerk
op Hemelvaartsdag, nu zijn er elke keer toch al
snel honderd mensen aanwezig. Na afloop
even gezellig koffiedrinken en vervolgens
ruimen we alles weer op.

Je komt met enige regelmaat in de kerk, wat vind
je van de diensten?

Over het algemeen ben ik wel tevreden.
Natuurlijk zijn er verschillen. Ik houd meer van
een traditionele kerkdienst: een goede preek of
overdenking en bekende liederen om te
zingen. Als Harrie ten Brinke een bijdrage levert
met zijn trompet, heeft dat voor mij duidelijk
meerwaarde. Wat mij betreft hoeven er niet
zoveel ‘toeters en bellen’ te zijn in de dienst.

Al begrijp ik natuurlijk wel dat het voor de jeugd
ook aantrekkelijk moet blijven.

De predikanten in Lochem vind ik wel goed, als
het gaat om gastpredikanten dan heeft ds.
Vedders-Dekker uit Markelo wel mijn voorkeur.
Maar iemand anders zal weer een andere
voorkeur hebben.

Naar 'kerkdienst gemist' kijk ik eigenlijk nooit,
een kerkdienst moet je live meebeleven. Dan
voel je de verbondenheid en de sfeer. En na de
dienst natuurlijk een kopje koffie met een
praatje erbij. Hopelijk kan een nieuwe dominee
ook de kerk weer vol krijgen.



Heb je voor de zondagmiddag een vaste invulling?
Vaak sta ik langs de lijn op het voetbalveld bij
Sportclub Lochem. Als Go Ahead een thuis-
wedstrijd speelt, ga ik daar naartoe. Dat is mijn
club. Ik heb een jaarabonnement en mijn zoon
Maurits ook. Hij woont in Deventer en in het
supporters- home ontmoeten wij elkaar dan,
met nog vele bekenden. Go Ahead speelt goed,
ze hebben al mooie overwinningen behaald dit
seizoen. lk vind het knap van Kees van
Wonderen (de trainer) dat hij met deze groep
spelers dat bewerkstelligt. Jammer dat het
contract van Kees afloopt na dit seizoen. Ik vrees
dat hij bij meerdere clubs indruk maakt en
vervolgens een nieuw avontuur aangaat.

Wonen tussen het spoor en het Twentekanaal, dat
moet rustig zijn!

Zeker... Overigens ze hebben deze week nog een
weg aangelegd speciaal voor de brandweer.

Die moet bij een calamiteit van twee kanten op
industieterrein Aalsvoort kunnen komen. Er ligt
een mooi fietspad bij ons langs. Daar wordt veel
gebruik van gemaakt.

Natuurlijk hoor ik de treinen wel langs komen,
met af en toe in de nacht een goederentrein.
Wel zie ik veel meer scheepvaart en dan vooral
containervervoer. Het zijn schepen die 2000 ton
vervoeren, dat zijn 70-80 containers per schip.

Groot Dochteren... is die buurt aan verandering
onderhevig?

Nogal. lk zie veel boerenbedrijven verdwijnen.
Dat is al jaren gaande en gaat zo door. Jammer
hoor. Hoe dat verder moet weet ik ook niet. De
een heeft geen opvolger en de ander moet
stoppen vanwege ziekte. Wie moet straks hier
het landschap onderhouden?

Over de buurtschap heb ik zeker niet te klagen,
het is hier fijn wonen met ook wel de gebruike-
lijke tradities. Er is veel onderling contact. Zelf
heb ik nog wat kippen, fruitbomen en een tuin
waar ik nogal wat tijd in stop. Met mijn vrouw en
kinderen ga ik regelmatig naar activiteiten en
ook het oppassen op de kleinkinderen verveelt
mij niet.

Jan Dinkelman
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afscheid

Op vrijdag 15 en zondag 17 oktober namen we
afscheid van Corien Veenhuizen als predikant van
de Protestantse Gemeente Lochem. Een feestelijke
afscheidsavond in de Gudulakerk luidde het
weekend in, waarin Corien haar verjaardag vierde
én met emeritaat ging. Het werd een avond met
muziek, een sketch, een pubquiz, gezellige ont-
moetingen en veel hartelijke woorden. Op zondag
werd, in een sinds lange tijd weer volle kerk, de
dienst gevierd waarin Corien officieel afscheid nam.
“Eigenlijk wilde ik nooit preken, maar soms gaan
dingen zo in het leven. Je hand vindt iets om te
doen en dan blijkt dat dat het beste is en kan er
ineens licht en toekomst zijn".

De bloemengroep had een mooi liturgisch
bloemstuk gemaakt, waarin het werk van Corien
werd gesymboliseerd.

Corien bedankte iedereen met de woorden:
“Ik houd jullie allemaal in mijn hart.”
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“De oranje en gele kleuren in het
bloemstuk verwijzen naar de warmte
en vreugde voor je werk.
Zonnebloemen richten zich naar het
licht: God heeft Zijn licht over jou
laten schijnen. Takjes met lampion-
netjes symboliseren jou als licht-
drager in de gemeente. De vijf calla's
staan open naar de hemel, zij
verwijzen naar de vijf zintuigen.

De rozen, symbool van de liefde, zijn
net als de zonnebloemen samen-
gebonden wat jouw verbondenheid
symboliseert.

Druiven en bessen verwijzen naar
vruchtbaarheid: je hebt vruchten
gedeeld door te luisteren, uitgedeeld
door je gebeden, aandacht gegeven
in vreugde en verdriet, vruchten
achter gelaten in goede herinnerin-
gen. Het blad van de vingerplant
draagt het stuk: op handen gedragen
worden en gedragen zijn door God.
De groene kleur staat voor trouw aan
hen die aan je zorg waren
toevertrouwd”.




Zonder Huub Oosterhuis, die wegens een val niet kon komen, maar
met Alex van Heusden als een uitstekende vervanger. Wim Boelens
opende de avond namens de PG Lochem. Ruim tweehonderd
bezoekers genoten van de gezongen en gesproken teksten van

‘De Abrahamcyclus, een familiesage waarin het wel en wee van de
familie Abraham wordt verteld naar aanleiding van de Bijbelverhalen
over deze aartsvader. In voor mij nieuwe teksten laat Oosterhuis de
actualiteit van wat Abraham meemaakte zien. Abraham ontwikkelt
zich in zijn begrip van wie God is en ervaart dat God anders is dan de
andere goden die in die tijd werden aanbeden: van een God waaraan
je je eerstgeborene offert tot een God in wiens naam geen mensen
worden verslonden. Dat blijkt ook wanneer Hagar en Ismaél worden
weggestuurd. Kansloos de woestijn in. Maar God laat ook verstotenen
niet in de steek en geeft Hagar en Ismaél een plaats naast |zadk.
Adonai erkende Ismaél! Dat maakt het verhaal van Abraham actueel.
Het verhaal van Ismaél wordt weerspiegeld in onze tijd, waarin we te
maken hebben met vluchtelingen en migranten. De spreekstem gaf
aan dat ‘hoe je omgaat met de ander, de toetssteen is van ons
bestaan, onze beschaving. Wie je bent, begint bij de ander: erken je
het mens-zijn van de ander of verwerp je haar/hem, sluit je de

ander uit?

Ik vond het verhaal indrukwekkend en indringend: enerzijds de
weergave van het bekende verhaal van Abraham en anderzijds de
vraag hoe dit verhaal in onze tijd aanwezig is. Met vallen en opstaan
leert Abraham God een plaats te geven in zijn leven: wonderlijke
gebeurtenissen, plotselinge wendingen en lelijke voorvallen komen in
het verhaal voor, die bijvoorbeeld Sara pijn deden zoals prachtig in
het lied van Sara naar voren komt. Dan de vraag hoe het verhaal
speelt in de tijd waarin wij leven en in ons persoonlijke leven. Uit het
verhaal van Abraham komt steeds naar voren: EN TOCH.... Steeds is er
toekomst! En toch... Ondanks wat Abraham meemaakte en wat wij
zelf meemaken, steeds is er een onverwacht perspectief zoals in het
verhaal van Hagar. De boodschap? Ga weg uit de bestaande situatie,
zoek de bevrijding, op weg naar vrede in het klein en in het groot. Het
is mogelijk door 'liefde te doen’ zoals God met Abraham, Sara en
Hagar deed.

We besloten met het geinspireerd zingen van een aantal liederen van
Huub Qosterhuis. Was hij er toch nog bij!

Johan Koornstra
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kerkdiensten

Zondag 21 november 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J. van Pijkeren

Volgens de lokale gewoonte worden op deze zondag in Lochem de overleden
gemeenteleden van het voorbije jaar herdacht. Oecumenisch en liturgisch gezien
is de zondag het dichtst bij Allerheiligen hiervoor meer voor de hand liggend.
Om toch dicht in de buurt van Allerheiligen te blijven, lezen we op 21 november
lezingen voor Allerheiligen uit het Oecumenisch leesrooster: Psalm 138,
Openbaring 7:9-17 en Mattheiis 5:1-12. En bijna vanzelfsprekend is een van de
liederen lied 727: Voor alle heiligen in de heerlijkheid.

Zondag 28 november 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J. Kool 1e Advent

Niemand van ons is zomaar uit de lucht komen vallen. Van tevoren was het onze
moeder aan te zien dat het er dik in zat dat we er aankwamen. De puurste vorm
van advent is een vrouw in verwachting. Zomaar wat gedachten die de
Evangelielezing van deze eerste Adventszondag bij mij oproepen: Lucas 1: 5-25.
Daarin lezen we nog niet over de bijzondere zwangerschap van Maria, maar wel
over de minstens zo wonderbaarlijke wordingsgeschiedenis van haar neef
Johannes. Zowel deze toekomstige Doper als Jezus zijn niet uit de hemel komen
vallen, maar de Hemel was er wel bij betrokken. Hopelijk ervaren we die
bemoeienis ook in de dienst vanmorgen.

Zondag 28 november 19.00 uur Gudulakerk
Vespers

Zondag 5 december 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. L. van Wijk 2e Advent

Thema vanmorgen is Moed. Jaja, het is natuurlijk ook Sinterklaas. Dus lied 745 over
Nicolaos mag niet ontbreken. Maar de Bijbelteksten hebben Adventskleur: de
Annunciatie door de engel aan Maria in Lukas 1:16-38. Waarop zij moedig
antwoordt: “De Heer wil ik dienen — kome wat komt.” En we lezen Maleachi 3:1-4,
waarin de komst van ‘de bode’ wordt aangekondigd, hij die de weg zal effenen. Dit
wordt geillustreerd met ambachtelijke beelden die met zuivering te maken
hebben. Het is niet zomaar dat Johannes de Doper later mensen doopt om te
zuiveren: om de weg in jezelf te effenen, ruimte te maken om God binnen te laten
in je leven. Ook dit vraagt moed...



Zondag 12 december 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. M. Zijlstra 3e Advent

Op zondag Gaudete (Verheugt u!), klinken vreugdevolle woorden uit de profeet
Sefanja (3:14-20). Midden in een donkere tijd komt er licht omdat de Heer zijn volk
gunstig gezind is. In het evangelie naar Lukas (3:7-18) lijkt daar tegenover een
dreigende boodschap van Johannes de Doper te staan. Toch is de achtergrond van
deze boodschap ook de nabijheid van de Heer die mensen juist mag verheugen. Een
oproep om je — net als de vele mensen die Johannes de Doper horen - te richten op
het licht en de vreugdevolle harmonie tussen God en mens die wordt aangekondigd.

Zondag 12 december 19.00 uur Gudulakerk
Festival of lessons and carols

Zondag 19 december 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: mevr. P. Kramer 4e Advent

De kerkdiensten worden uitgezonden via internet:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-P-G-Lochem
of scan de QR code.

De diensten beginnen om 10.00 uur.
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inspiratiefestival

Op donderdag 20 oktober kwamen we aan op
Terschelling, woelige golven trotserend. Het riep
even beelden op aan het theaterstuk Jona' dat
we op het derde Inspiratiefestival op Terschelling
zouden spelen. Met een groep van twaalf
mensen, uit Druten, Beuningen, Wijchen en
Lochem, zouden we het festival meebeleven.
Het principe van het festival is: Je komt er dingen
brengen, je komt er dingen halen.! Mathilde de
Graaff, predikant op het eiland en organisator
van het festival, gaat het vooral om de
uitwisseling en het delen van vernieuwende
ideeén. Toen er een professioneel programma
was uitgevallen, over Jona notabene, kwam Jan
Willem bij toeval in contact met Mathilde en
konden we die plek op de zaterdagavond
innemen. Dan moesten we het theaterstuk ‘Jona
- van Nineve naar Mosul’ wel een beetje aan-
passen, iets meer interactief maken. Het oor-
spronkelijke stuk was van Steven van Campen
enis in 2017 uitgevoerd in Lochem en Druten.
De organisatie voegde twee musici aan ons
programma-onderdeel toe, omdat live muziek
het stuk aansprekender zou maken. Gottfrid van
Eck (tal van instrumenten) en Juul Beerda
(accordeon) leverden hun fenomenale muzikale
bijdrage. Er klonk een Frans liedje, er was
klezmerjazz van John Zorn, de Gnossienne van
Erik Satie en zelfs ‘Het dondert en het bliksemt’
kwam voorbij in een Ninevese versie. Er was veel
belangstelling, we hebben het twee keer
gespeeld.
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Theaterstuk Jona’ op Terschelling

nnn
oidober 2021

Terschellmg

Jona, profeet van God, krijgt de opdracht om in
de wereldstad Ninevé, ‘waar de stem van God
ondergaat in een kakafonie van geluiden, te
vertellen dat het leven anders moet. Jona heeft
geen idee wat hij in de stad moet gaan vertellen.
De Ander, die hem de opdracht had gegeven,
stuurt hem door naar een in elkaar gevallen stad,
niet toevallig Mosul zoals Ninevé vandaag de
dag heet. Is er in deze chaos (oorlog, corruptie,
vervuiling, onrecht en vluchtelingen) nog oog
voor delen en zorg voor elkaar? Of betekent
vrijheid ‘hebben is hebben’ en ‘krijgen de kunst'?
Een van de deelnemers uit ons huis zei: “Wat ik
eruit gehaald heb? Dat het geen zin heeft om
mensen te vertellen hoe het moet, dat je je
mening alleen kunt geven als je ze beter leert
kennen.”

's Avonds aan de maaltijd wisselden we uit wat
we aan ‘'winst” hadden binnengehaald. Mensen
waren geraakt door het verhaal van Esther,
gespeeld door Gofttfrid van Eck, anderen zagen
het theaterstuk over Bonhoeffer van Kees
Posthumus; Jan Willem was geraakt door de
jongerendansgroep ‘Aviv, die op een geweldige
manier dansten hoe communicatie ons frustreert
en verbindt, ook in relatie met God. Op zondag
waren er afsluitende vieringen op drie plekken.
De meditatieviering was prachtig, de theater-
viering overvol, waardoor tientallen mensen,
waaronder ik, geen waardige afsluiting konden
beleven van het festival. Hoewel... Wandelen op
het strand is natuurlijk ook prima om het hoofd
weer leeg te maken en geinspireerd terug te
komen. We kunnen terugkijken op een
bijzondere reis naar Terschelling waar we
hebben ervaren hoe de woorden van Jezus, ‘dat
zij allen één zijn, voor even handen en voeten
kregen in een zeer uiteenlopende groep met
geinspireerde en warme mensen!

Sander van Voorst en Jan Willem Drost



berichten

Wie wil ons helpen bakken voor de GOEDE DOELEN MARKT ?

Op 10 en 11 december is er in de Gudulakerk de Goede Doelen markt. In deze Samenspraak
staat een artikel over deze markt. De hele markt draait op vrijwilligers ook de catering.

Bij voldoende omzet van de catering betalen de deelnemende organisaties geen huur en gaat
hun gehele opbrengst naar het goede doel. Wij zoeken mensen die mee willen helpen door
koek, cake, tulband, taart, enzovoort te bakken. De onkosten kunnen worden vergoed.

Wilt U het gebak 10 december tussen 10.00 en 12.00 bezorgen in de Gudulakerk.

Opgave voor 1 december hij Hendrika Holtslag tel. 251479 of Miny Beuzel tel. 253411.

Graag vermelden wat u gaat bakken.

Beste gemeenteleden, Bedankt

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken Hartelijk dank voor de bloemen, die wij mochten
voor het geweldige afscheid dat er ontvangen ter gelegenheid van ons zestigjarig
georganiseerd was vanwege mijn emeritaat. huwelijk.

Op de vrijdagavond waren er vele onverwachte,  Hennie en Bertus Leussink
grappige en mooie momenten. Ik heb er van
genoten op de avond zelf en later ook nog van Wat een leuk gebaar

alle kaarte.n en opgenomen filmpjes. Elke zondag horen we dat er bloemen bezorgd
Heel mooi gedaan en het maakte me heel worden. Hoe bijzonder leuk dat gebaar is,

allemaal met elkaar konden vieren in de kerk. ks bloemen uit de kerk kregen naar
Ik ga niet iedereen opnoemen maar bl |
weet dat mijn dank groot is voor
ieder van u en jullie en tot ziens
in Lochem of in de kerk!

Met een hartelijke groet,

Corien Veenhuizen

aanleiding van ons vijftigjarig huwelijk.
Een fleurige ruiker en leuke
bezorgers, wij hebben van beide
genoten.

Hartelijk dank!

Francien en Jan van Pijkeren,

gouden bruidspaar voor een jaar.

Dankbetuiging

Wij willen u bedanken voor de belangstelling, de lieve kaarten, bloemen en het medeleven voor
en na het overlijden van Klaas Pruiksma. Wij gaan hem ontzettend missen. Altijd opgeruimd en
belangstellend naar allen die hij ontmoette.

Heel veel dank.
Henny Pruiksma, Fredy, Piet, Jelle, Ingrid, Fedde, Nadja, klein en achterkleinkinderen.
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iIn memoriam

Alberdina Eikelkamp

Op 30 september overleed Alberdina
Eikelkamp-Haselberg op de
gezegende leeftijd van 87 jaar.

De laatste vijf jaar woonde Dina in de ‘Hoge
Weide] waar ze tot volle tevredenheid woonde
en blij was met de goede verzorging. Dina werd
geboren in het buitengebied van Barchem, waar
ze opgroeide met een jongere broer. In het dorp
volgde ze de lagere school, daarna volgde de
huishoudschool, een leerschool voor de huizen
waar ze later werkte. Bij de plaatselijke bakker in
Ruurlo nam Dina wekenlang de zorg voor het
gezin op zich, inclusief de zorg voor drie kleine
kinderen. Ook het uitventen en verkopen van
het brood was haar taak en dat deed ze
uitstekend. Haar vriendinnen, kende ze al vanaf
de lagere school en de band is altijd hecht
gebleven.

Ze ontmoet Berend-Jan Eikelkamp, het paar
trouwt in 1961 en de liefde wordt bekroond met
de komst van Gerrit en dan is hun geluk
compleet. Dina houdt van gezelligheid, nichtje
Hilda vertelde van een tante bij wie iedereen
welkom was en naar wie iedereen graag toe
ging. Die de lekkerste koek bakte en interesse
had in de hobby’s en bezigheden van de
jongere generatie. De tuin was haar domein, de
groente en de bloemen. Maar haar leven ging
niet altijd over rozen. Zowel Berend-Jan als
Gerrit kenden gezondheidsproblemen en dan is
er Dina, de sterke vrouw, die de steun en
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toeverlaat is, een schouder biedt en de nodige
zorg geeft. Zichzelf wegcijferend, ook toen het
gezin van Gerrit moeilijke tijden beleefde. Haar
opgeruimde karakter heeft haar daar zeker bij
geholpen.

Na het overlijden van Berend-Jan moet er bij
Dina een nieuwe hartklep worden geplaatst. Op
de vraag van de arts, welke klep ze wil,
antwoordt Dina: ‘dat maakt niet uit, zo lang
hoeft hij niet mee te gaan' Dina herstelt zodanig
dat ze weer naar huis kan met de nodige zorg,
daar heeft ze nog een aantal jaren kunnen
genieten omringd door zorg en liefde van Gerrit
en Dirry.

In de dienst brandden we een kaars om Dina in
het licht van Gods genade te zetten. We kozen
samen met de familie de tekst uit Spreuken 131:
Een sterke vrouw, wie kent haar niet, die
onvermoeibaar, er altijd is voor haar man, haar
gezin, haar naasten. Een tekst die past bij het
leven en sterven van Dina.

Diny Nijkamp



iIn memoriam

Klaas Pruiksma

Op 3 oktober is Klaas Pruiksma
overleden, op de leeftijd van 89 jaar.

De geboorteplaats van Klaas was Kollum. Hij was
het twaalfde kind dat werd geboren in een gezin
met dertien kinderen. De ouders hadden een
slagerij, een beroep dat Klaas ook zou gaan
uitoefenen.

Jarenlang had Klaas, samen met zijn vrouw
Henny, een slagerij in Lochem tegenover de kerk.
Niet zomaar een slager, het bedrijf werd
opgebouwd tot Keurslager; zijn trots, hun trots.

Klaas en Henny trouwden op 6 november 1956
(en waren dus bijna 65 jaar getrouwd) in de kerk
met de woorden uit de Bijbel zoals beschreven in
Filippenzen 2:2... '‘aansporing tot volharding en
eensgezindheid.

Er werden drie kinderen geboren, er kwamen een
schoonzoon en schoondochters en klein- en
achterkleinkinderen.

Tijdens de dienst, in een volle kerk, hoorden we
herinneringen aan vader en opa. De rode draad
hierin was duidelijk de liefde, het onophoudelijke
optimisme, de gezelligheid... en een lekker stuk
vlees op het bord (dat door moeder heerlijk werd
klaargemaakt).

Klaas was een betrokken lid van de kerk. Dat
kwam ook duidelijk naar voren in de afscheids-
dienst die werd verzorgd door nichtje

ds. Benedikte Bos. Zoals dingen beschreven staan
in de Bijbel, zo zag Klaas dat ook. Hij stelde zich
daar geen vragen bij, maar geloofde zoals het
daar stond beschreven. Een paar dagen voor zijn
overlijden vroeg Klaas of Benedikte nog even
langs kon komen. Daarbij werden de laatste
dingen besproken over de manier waarop de
afscheidsdienst moest verlopen.

Klaas was meer dan 62 jaar lid van het Lochems
Mannenkoor. Ook van daaruit hoorden we
herinneringen: de betrokkenheid van Klaas met
de koorleden, de vele bezoekjes en telefoontjes
die hij pleegde bij ziekte en feestelijkheden. We
hebben geluisterd naar mooie liederen die het
koor ten gehore bracht.

In kleine kring is Klaas begeleid naar zijn laatste
rustplaats op de Nieuwe Begraafplaats.

Ds. Bos sloot onder meer met deze woorden af:

De naam die eens klonk bij 't doopvont en waarmee
God hem weer heeft thuis geroepen:

KLAAS PRUIKSMA

Die naam staat geschreven in de palm van Zijn
hand.

Jan Dinkelman
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pastoraat

Eerste bijeenkomst bezoekmedewerkers

Zoals u weet, werken wij vanaf het begin van dit jaar
in het pastoraat vanuit drie teams: het bezoekteam,
het team nieuwe gemeenteleden en het team
andere ontmoetingen. In een eerdere Samenspraak
(nr. 4, april) heb ik u al een inkijkje gegeven in het
bezoekteam. Een belangrijk onderdeel van het
bezoekteam is het bezoeken van tachtigjarigen
rond hun verjaardag, waarbij het vooral gaat om de
ontmoeting met het gemeentelid. Op dit moment
bestaat het bezoekteam uit ongeveer vijftig
personen. Als je deel uitmaakt van zo'n groep is het
fijn om elkaar een keer ‘in het echt’ te treffen om
kennis te maken met elkaar, ervaringen uit te
wisselen en vragen te stellen. Dit was echter lange
tijd, vanwege Covid, niet mogelijk. Wij waren dan
ook erg blij dat wij na driekwart jaar op 28
september een eerste bijeenkomst voor de
bezoekmedewerkers konden organiseren.
Ongeveer 25 personen hebben deelgenomen aan
de avond, 13 personen waren verhinderd.
Bij binnenkomst werd gevraagd een van de vele
uitgestalde voorwerpen van de tafel te kiezen. Het
was de bedoeling dat men later aan de hand van dit
voorwerp zich in één zin voorstelde. Maar natuurlijk
begonnen wij eerst met koffie of thee met de
vermaarde kaneelcake. Daarna volgde het originele
voorstelrondje, waarbij je verrassende dingen van
elkaar te horen kreeg. Vervolgens werden de
verschillende stappen van de procedure rond de
bezoeken besproken. Het ging hier om de
praktische kant (zoals hoe en wanneer leg je
contact, wat neem je mee). Dit gedeelte gebeurde
plenair. Daarna gingen wij in groepjes aan de gang.
Onderstaande vragen werden aan de mensen
voorgelegd.

+ Wat zie jij als doel van het bezoek?

» Wanneer is een gesprek goed voor jou?

- Wat vind je lastig?

+ Wat doet het bezoek met jou
Gedurende 25 minuten was het flink rumoerig in de
ruimte, een teken dat men ‘goed’ bezig was.
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Na terugkoppeling van het besprokene in
de grote groep kwamen we aan het einde
van de avond. Terugkijkend op de avond
gaf men aan het een geslaagde en fijne
avond te hebben gevonden die zeker voor
herhaling vatbaar is. Voor ons als organi-
satoren (Froukien Smit, Corien Veenhuizen,
Amanda Jansen) was dit natuurlijk fijn om
te horen en wij zijn zeker van plan aan deze
bijeenkomst een vervolg te geven.

Amanda Jansen, coérdinator bezoekteam
(pastoraat@pglochem.nl of
amanda.j@zonnet.nl)

Aandacht

Aandacht is eerbiedig, ze dringt zich niet op
Ze kan wachten, ze laat vertrouwen groeien.
Aandacht is ontvankelijk, stelt zich open.

Ze leeft zich in, ze kan ontvangen,
Aandacht is tijd, ze neemt de tijd.
Ze jaagt niet op, ze overhaast zich niet.

Aandacht is attent, ze ziet het kleine.
Ze vergeet niet, ze doet wat ze zegt.
Aandacht is trouw, ze blijft komen.

Ze houdt de lange duur vol, ze komt ook in
moeilijke tijden.

Aandacht is aanwezigheid, ze kent de waarde
van er zijn.

Ze weet stil te zijn, ze is eenvoudig.
Aandacht heelt onze wonden,

Aandacht versterkt onze innerlijke kracht.
Aandacht schept gemeenschap.

Gelukkig is de mens die aandacht schenkt
En die aandacht ontvangt.

Gedicht waarmee Amanda de avond opende.




Pastoraat voor gemeenteleden
boven 75 jaar

Als emeritus-predikant en als kerkelijk werker is ons
door de kerkenraad gevraagd om gemeenteleden
boven 75 jaar te bezoeken. Als pastoraal werker heb
ik gewerkt in verpleeg- en verzorgingshuizen in
Brummen, Eerbeek en Apeldoorn en sinds een paar
jaar ben ik met pensioen. Ds. Jan van Pijkeren heeft in
verschillende gemeenten in Nederland en in het
buitenland als predikant gewerkt. Wij nemen na het
vertrek van Jacqueline van Dop tijdelijk samen de
taak van ouderenpastor in de gemeente op ons.
Inmiddels zijn we een paar maanden bezig om
bezoeken te brengen aan gemeenteleden die daarom
vragen of van wie we hebben doorgekregen dat er
een pastoraal bezoek gewenst of nodig is. We hebben
onderling een verdeling gemaakt van de te bezoeken
gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Gemeenteleden
van 90 jaar en ouder ontvangen in ieder geval bezoek
van de ouderenpastor, als zij dat op prijs stellen. Met
gemeenteleden van 75 tot 90 jaar zullen we zoveel als
mogelijk is contact opnemen, maar laat u ons weten
als dat eerder nodig is. Amanda Jansen coordineert
dit bezoekwerk. Schroomt u niet om contact op te
nemen met het pastoraat via e-mail:
pastoraat@pglochem.nl of per telefoon:

0620375 573.

In verschillende tehuizen werden voorheen
ontmoetingen in ‘huiskamer groepjes’ georganiseerd.
Ds. Jan van Pijkeren gaat kijken of hij dit in de
komende maanden voort kan zetten.

Bij vragen of onduidelijkheden of als u een pastoraal
bezoek voor iemand aan wilt vragen: neemt u contact
met ons op via e-mail of telefoon! Het is wel de
bedoeling dat u aan degene voor wie u dat verzoek
doet, vraagt of hij/zij dat op prijs stelt. Amanda zal het
verzoek doorgeven aan een van ons en wij nemen
contact met u op. We hopen dat op deze manier het
pastoraat doorgang kan vinden.

Ds. Jan van Pijkeren en Janneke Koornstra,
ouderenpastores

Pastoraat

Het pastoraat van de PG Lochem
staat open voor wie bij ons
aanklopt.

U kunt in contact komen met het
pastorale team via e-mail:
pastoraat@pglochem.nl

Of per telefoon 06 20 375 573.
Spreek a.u.b. uw naam in op de
voicemail wanneer u niet direct
verbinding krijgt. U wordt dan
teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal
bezoek, of iemand kent die daar
behoefte aan heeft (wel even
navragen!), dan kunt u dit
doorgeven via bovenstaand
e-mailadres of telefoonnummer.
De coordinator van het
bezoekteam, Amanda Jansen,
brengt u in contact met één van de
pastores of een
bezoekmedewerker.

Via het e-mailadres
bloemen@pglochem.nl kunt u
namen doorgeven van
gemeenteleden die in aanmerking
komen voor de zondagse bloemen
uit de kerk.
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Uit de kerkenraad

Op de laatste pagina van de Samenspraak staat altijd wanneer kopij voor het volgende
nummer uiterlijk ingeleverd dient te worden. Deze keer is dat T november en dus is het
weekend daarvoor het moment om dit stuk te schrijven. Dan kijk je terug: wat is er de
afgelopen weken rond onze kerk en bestuur gebeurd om de lezers van op de hoogte te
stellen.

Allereerst kijken we dan wat we de vorige keer geschreven hebben. Daar schreef
ondergetekende dan nog één keer te schrijven als plaatsvervangend scriba. In datzelfde
artikel is nogmaals een oproep gedaan voor de vacature van scriba. Of die oproep de
doorslag heeft gegeven laten we in het midden, maar in principe zijn vier vrijwilligers
bereid gevonden de taak samen op te pakken! De namen worden binnenkort bekend
gemaakt, zodra voor iedereen helder is wie wat gaat doen.

In de afgelopen maand hebben we afscheid genomen van ds. Corien Veenhuizen, niet als
persoon, maar als onze predikant. U zult er mogelijk zelf bij geweest zijn en anders leest
u er meer over elders in deze Samenspraak. Het bestuur bedankt nogmaals het
organisatiecomité voor wat zij hebben gedaan om de vrijdagavond en de zondagse
dienst tot een feestelijke afronding van de ambtsperiode van Corien als predikant van
onze gemeente te maken.

De kerkenraad heeft begin oktober een zogenaamde hei-sessie gehad. Onze interim
predikant ds. Marcel Zijlstra heeft ons eerst naar aanleiding van 1 Korinthe 12 (Vele
gaven, één Geest of ook wel; Vele delen, één lichaam) laten kiezen bij welk lichaamsdeel
we onszelf en onze functie in de kerkenraad zien. Zo kon je hijvoorbeeld kiezen uit
voeten, handen, oren, ogen en ruggengraat.

De conclusie was dat we zeer verschillende lichaamsdelen gekozen hadden en daarmee
een breed palet aan inbreng en persoonlijkheden hebben in de groep. Wanneer de hele
groep voor hetzelfde lichaamsdeel had gekozen zou dit mogelijk een teken geweest zijn
van een eentonig bestuur.

Vervolgens hebben we uitgebreid gesproken over de manier waarop we onze rollen in de
kerkenraad zien en beleven. Dat we daarbij soms op eilandjes werken tussen de
verschillende taakgroepen en in contact en communicatie met de gemeenteleden maakt
het werken en samenwerken niet altijd even inspirerend en productief. Marcel is de input
nu aan het verwerken naast de informatie die hij krijgt uit individuele gesprekken die hij
voert met gemeenteleden.

Eind november organiseren we weer de jaarlijkse gemeentebijeenkomst waarin naast de
begrotingen van diaconie en beheer ook de bevindingen van Marcel Zijlstra en mogelijk
eerste ideeén voor de toekomst gedeeld zullen worden. Houdt u berichtgeving hierover
in de gaten via de Zondagsbrief.

Namens de kerkenraad,
Remco van Donk
voorzitter en plaatsvervangend scriba



Vacature voorzitter kerkenraad

Een soortgelijke titel heb ik jaren geleden als eens gebruikt om de boel wat op te schudden
en gehoor te krijgen voor een oproep. Maar zoals verder in dat artikel toen bleek was het
niet omdat ondergetekende de functie neer ging leggen.

Deze keer is dat wel het geval. In de kerkorde van PKN is namelijk gesteld dat een
ambtsdrager maximaal 12 jaar aaneengesloten dat mag doen. Op zondag 27 november
2011 ben ik bevestigd als ouderling en een paar dagen daarvoor heb ik de voorzittershamer
overgenomen van Dick van Maanen. Voor de rekenaars onder ons mag ik kerkordelijk dus
nog 2 jaar door. [k heb besloten dat niet te doen en eind van dit seizoen mijn functie van
voorzitter neer te leggen.

Nu hangen mijn vingers boven het toetsenbord of en zo ja wat ik hier verder over ga zeggen.
Ik geloof niet dat ik een reden hoef te geven. De ervaring leert dat mensen die reden dan
zelf in gaan vullen. Ik kan wel iets zeggen over de reden en dan nog kunnen er mensen zijn
die menen dat er een andere reden is.

Ik zeg er het volgende over. In de landelijke politiek is in het voorjaar na de verkiezingen
rond de persoon van premier Rutte het woord “bestuurscultuur” gebruikt. Wanneer iemand
langere tijd de rol van leider/voorzitter vervuld ontstaat er een bepaalde bestuurscultuur,
wat mij betreft overigens zonder daar persé de kwalificatie “slechte” (of “goede”) aan te
hangen. Mark Rutte is wie hij is en doet wat hij doet en zo gaat dat ook in andere besturen.
Wanneer het anders moet zijn is daar de rest van het bestuur en de leden voor om dit aan te
geven en bij te sturen.

Dit heeft mij de laatste maanden aan het denken gezet. Met welke goede intenties en soms
positieve reacties ik de rol en daarbij behorende taken heb uitgevoerd ontstaat er rond de
voorzitter van de PG Lochem een bestuurs- cultuur. Nu we sinds september voor een periode
van 6 maanden een interim predikant hebben die ons zowel als kerkelijke gemeente maar
ook als bestuur klaar probeert te maken voor de toekomst is dat naar mijn mening ook het
moment om het stokje over te dragen.

Dit bericht is wel een oproep voor een nieuwe voorzitter maar nog
niet met welk profiel en taken. Wanneer ik nu zou schrijven wat

de rol zoal inhoudt lopen we het risico die bestaande bestuurs-
cultuur niet te doorbreken en levert mijn opgeven van de rol niet
het gewenste resultaat op dat gebied op. In de komende maanden
zal helder worden wat voor voorzitter de PG Lochem zoekt.
Mocht u vragen hebben spreek me dan persoonlijk
aan wanneer we elkaar zien of bel/mail.

Ik wens ons een goede nieuwe voorzitter.

Remco van Donk (voorzitter kerkenraad)
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dienen

Insteken en aanhaken

Op 28 oktober zijn zeven dames enthousaist gestart met breien en
haken. Het was een geslaagde eerste bijeenkomst. De gemaakte
spullen (o0.a. mutsen, sjaals, truien voor kinderen van 3-8 jaar) worden
geschonken aan het stadsdiaconaat Haarlem voor kinderen uit
minima-gezinnen. We komen tweewekelijks bij elkaar op de
donderdagmiddag. Heeft u zin om mee te doen of kent u iemand die
graag breit of haakt. Van harte welkom om aan te haken!

Aanmelden en contact:

Francien van Pijkeren, fvanpijkeren@pglochem.nl, tel. 06-53223410
Francien van Pijkeren, Hanneke Brinkhuis

IKA vakanties

IKA, Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers verzorgt vakantieweken voor mensen -
ongeacht hun leeftijd - die het fijn vinden anderen te ontmoeten in een gemoedelijke sfeer, voor
mensen die eenzaam zijn of die vaak niet meer zelfstandig op vakantie gaan. De IKA vakantieweek is
een geheel verzorgde vakantie met een afwisselend programma, waarbij er aandacht is voor elkaar.
Er is begeleiding en zorg van deskundige vrijwilligers. De accommodaties zijn van alle gemakken
voorzien. Nadat vorig jaar en ook dit jaar de IKA vakanties niet konden doorgaan, zijn deze voor 2022
in voorbereiding. Er is een folder beschikbaar met informatie. Bij voldoende deelname gaan we
volgend jaar weer naar Lunteren, Doorn en Lemele. Heeft u belangstelling of kent u iemand die
hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u contact opnemen met Janny Duine, tel. 254557. Ook voor
vragen en informatie (folder) kunt u bij haar terecht.

Collecteopbrengsten Diaconie

Gift
12-09-2021 Stichting de Vrolijkheid €221,50 Wij ontvingen een gift van € 2.000,-
26-09-2021 Anke Marjolein €175,00 voor de algemene middelen. Onze
3-10-2021 Zozijn (th.v. locatie Albert Hahnweg Lochem) €198,10 | hartelijke dank daarvoor. Zoals te zien
10-10-2021 Daklozenproject Haarlem €238,10 bi_j de ?egmtif‘? 2022 s het vaos de
17-10-2021 Wereldvoedseldag (Kerkin Aktie, Kameroen) € 358,95 diacaniemoeilijkom eenevenwichtte
vinden tussen inkomsten en wtgaven.

Extra collectedoel

Op de startzondag was er enige verwarring over de collectedoelen voor de diaconale collecte. Op de
zondagsbrief was de bestemming ‘Kerk in Aktie aardbeving Haiti; op de liturgie en in de viering was
het doel ‘Stichting de Vrolijkheid' Het door u bijeengebrachte geld is naar de Vrolijkheid gegaan.

De Diaconie heeft besloten een zelfde bedrag, € 221,50, uit de algemene middelen over te maken
naar Kerk in Aktie t.b.v. Haiti.

Begroting 2022

De staat van inkomsten en uitgaven en de toelichting daarop ontvangt u als bijlage bij deze
Samenspraak.
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beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Wij heten als nieuwingekomenen van harte welkom:
Dhr. en mevr. Wesseldijk-Langelaar vanuit Harfsen
Mevr. E.S. Burger vanuit Warnsveld

Overleden

30-09-21 Mevr. A. Eikelkamp-Haselberg (03-07-1934)
03-10-21 Dhr. K. Pruiksma (20-08-1932)

03-10-21 Dhr. H. Hekkelman (17-04-1943)

Aanmeldingen, opzeggingen,

Vertrokken adreswijzigingen e.d. graag
Mevr. AW. Kreunen-Wassink naar Borculo sturen aan:
Dhr. en mevr. Eggink-Goorman naar Den Bosch kerkelijkbureau@pglochem.nl

Adreswijziging leden P.G.Lochem
Dhr. J. van Dijk

Bericht vanuit Beheer

In de afgelopen periode is er een gift ontvangen van € 25,- ten behoeve van de verbouwing van de
Witte Kerk. Tevens is door een van de pastores een gift ontvangen van € 15,- specifiek voor de
bloemen.

Hartelijk dank voor deze bijdragen.
Namens de Taakgroep Beheer, Anneke van der Veen

Diaconie Haarlem

Diaconaal werker Danielle Leder stuurde een enthousiaste reactie.
Van de opbrengst van de collecte zijn voor de daklozenopvang
o.a. boxers en sokken gekocht. Hieronder staat haar bedankje.

Mijn favariete project van het jaar: de heren van de dak- en
thuislozen opvang van top tot teen in een nieuw outfit steken!
Vandaag was weer een geslaagde ochtend. Met dank aan alle
lieve mensen die prachtige winter-herenkleding voor dit project
hebben ingebracht bij Kids Kleding Paradijs en de donatie van de
diaconie Protestantse Gemeente Lochem.
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bouwcommissie

De uitvoering is al weer ruim 2 maanden
aan de gang!

Velen van u hebben het ondertussen wel gezien: volop bouwactiviteit bij de
Witte Kerk. Aan de buitenzijde is nog niet heel veel te zien, de platte daken
zijn vernieuwd en voorzien van 15 cm isolatie, verder is er ruimte vrij ge-
graven voor de fundering van de nieuwe entree.

In de vorige Samenspraak is geschreven over een open ochtend. Helaas
heeft deze nog niet kunnen plaatsvinden vanwege de onverwachte vondst
van asbest in de lijmlaag van de vloerbedekking in het Spint. Dit moet eerst
gesaneerd worden voordat we daar verder kunnen. Gelukkig kunnen de
werkzaamheden aan de toiletten, entree en de kerkzaal wel doorgaan

Doorgang nﬁar nieuwe garderobe

Inrichting kerkzaal

In oktober heeft u een aantal zondagen kunnen proefzitten op door de
commissie geselecteerde stoelen. Gelukkig zijn er overwegend positieve
reacties gekomen waarbij we ons goed realiseren hoe persoonlijk goed _
zitten wordt ervaren. Wij streven er naar om een stoel te kiezen die aande  Bgrzgal met achterin de nieuwe
volgende voorwaarden voldoet: keukenruimte

« een goede zit voor de meeste mensen

» moet voldoen aan veiligheidsvoorschriften (koppelbaar)

- moet passen in het beschikbare budget

Fondsenwerving

De verbouwing kost, zoals u weet, veel geld. Veruit het grootste deel komt
uit de algemene middelen van onze kerk. Daarnaast hebben we pogingen
gedaan om subsidies binnen te krijgen en niet zonder succes! We krijgen

€ 25.000,- van de Maatschappij Van Welstand en daarnaast nog € 10.000,-
van de Insinger stichting. Verder proberen we minimaal € 15.000,- op
andere manieren bijeen te krijgen, bijvoorbeeld via giften of nog te
organiseren acties. Wat betreft de acties: vier gemeenteleden gaan zich
hiermee bezighouden, binnenkort volgt hier meer nieuws over.

Om voor iedereen zichtbaar te maken hoever we zijn met het inzamelen, is
voor de oude kosterswoning een meetpaal geplaatst. De rode ring geeft de
dagstand aan.

Informatievoorziening

Als het asbest verwijderd is, organiseren we een open ochtend zodat u zelf kunt zien hoe de
vorderingen zijn, berichtgeving volgt via de zondagsbrief.

Heeft u verdere vragen of suggesties: wij horen of lezen het graag!

E-mail: bouwcommissie@pglochem.nl

Namens de bouwcommissie, Harm Wesselink
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bericht uit de st.- gudula

Deze rubriek wordt samengesteld door de Plaatselijke Commissie van de St. Oude Gelderse Kerken.
Deze commissie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse exploitatie van de St.-Gudulakerk, Lochem.
In deze rubriek willen we u met enige regelmaat op de hoogte brengen van nieuws en
ontwikkelingen in de St.-Gudulakerk.

Iconententoonstelling (de tiende)
in de Gudulakerk

De iconententoonstelling in de maand oktober in de
Gudulakerk had als thema: ‘Heiligen Gods in het Oude en
Nieuwe Testament.

De tentoonstelling trok dit jaar 730 bezoekers, evenveel als
in voorgaande jaren. Uit de opmerkingen in het
gastenboek blijken velen de tentoongestelde iconen (én
de St.-Gudulakerk) zeer te waarderen.

Dank aan alle vrijwilligers die met hun ‘kerkwacht’ deze
openstelling weer mogelijk hebben gemaakt.

Op 31 oktober is de expositie afgesloten met een prachtige
muziekvesper met gezangen uit de orthodoxe kerk door
Collegium Gudulae o.l.v. Els Dijkerman.

Schoonmaakwerkzaamheden

In ons vorige Gudula-bericht vroegen we om suggesties voor een vrijwilliger die de reguliere
schoonmaakwerkzaamheden voor toiletgroep en keuken zou willen doen.
In deze vacature is inmiddels voorzien: mevr. N. van Ast is in oktober met deze taak begonnen.

Mededelingenkast

Facelift voor de mededelingenkast bij de hoofdingang
van de Gudula. Al geruime tijd was de kunststofplaatin
de mededelingenkast verweerd door weersinvloeden,
waardoor het lezen van de informatie steeds lastiger
werd. De ruit is nu vervangen en de kast heeft een
schilderbeurt gekregen.

Wij hopen dat de hierin geboden informatie nu weer
‘glashelder’ tot u komt.
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tot slot leesrooster

november

. Protestantse Gemeente Lochem zondag 21  Johannes 10:31-42

maandag 22  Marcus 13:3-13
dinsdag 23 Marcus 13:14-23
woensdag 24  Marcus 13:24-37
donderdag 25  Sefanja 1:1-13
vrijdag 26  Sefanja 1:14-2:3
zaterdag 27  Sefanja 2:4-15
zondag 28  Lucas 1:1-25
maandag 29  Lucas 1:26-38
dinsdag 30 Lucas 1:39-56

Activiteiten 2021- 2022

december
Folder: Kerk in beweging op website woensdag 1  Maleachi1:1-9
donderdag 2 Maleachi 1:10-2:9
Bij de vorige Samenspraak hebt u een folder vrijdag 3 Maleachi 2:10-16
ontvangen met deze titel, waarin activiteiten voor gatercig o SO Mdleae 210 5o
het seizoen 2021-2022 staan vermeld. Ook is het de Zono4g 2 MaleaCh'_ Sip2
; ; 5 i e maandag 6  Maleachi3:13-18
tl.tel van de‘ﬁ]mpjes d}.e Wg maken over activiteiten dinkdag L e Tt
die plaatsvinden. De filmpjes worden op gezette woensdag 8  Psaim28
tijden vertoond na de kerkdienst. Ze staan ook op donderdag 9  Sefanja3:1-13
onze website www.kerklochem.nl, klikken op media vrijdag 10 Sefanja 3:14-20
en dan op kerk in beweging. zaterdag 11  Psalm72
Als eerste is '"Maal en verhaal' belicht, gefilmd bij zondag 12 Jesaja5:1-7
Marian de Hoop thuis. Eens per zes weken komt de maandag 13  Jesaja5:8-19

dinsdag 14 Jesaja 5:20-30
woensdag 15  Jesaja6:1-12
donderdag 16  Jesaja7:1-9
vrijdag 17 Jesaja7:10-17
zaterdag 18  Jesaja7:18-25

groep bij een van de deelnemers thuis bij elkaar
voor een maaltijd en een goed gesprek. Voor meer
informatie kunt u terecht bij Marian de Hoop of op
activiteiten@pglochem.nl. Ook het afscheids-
interview met Corien Veenhuizen is te bekijken op
de website. De komende tijd zullen meer filmpjes
van activiteiten volgen. Houd de Zondagsbrief in de
gaten voor de aankondiging ervan.

Ds. Froukien Smit
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colofon

Samenspraak is het contactorgaan van
de Protestantse Gemeente Lochem.
Alle informatie vindt u op
www.kerklochem.nl/contact

Kerkgebouwen:
Gudulakerk, Markt 4, Lochem
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2, Lochem

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl (woensdag 10.00-12.00 uur)

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel. 250102, koster@pglochem.nl

Predikanten:
Mw. drs. F. Smit, tel. 06 111 842 85
fsmit@pglochem.nl (dinsdag en donderdag)

Drs. M. Zijlstra, tel. 06 365 33 786
m.zijlstra@protestantsekerk.nl
(dinsdag, woensdag)

Vertrouwenspersonen
Ria van Houwelingen: m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Autopool kerkbezoek:
H.van de Kolk, tel. 254047 of 06-28269612,
autopool@pglochem.nl

Uitvaartdiensten:
E.te Loo, tel. 250312 of 06 518 967 97, uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:
Mw. E. Dijkerman, tel. 06 39147782, elsdijkerman@gmail.com

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente Lochem
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De digitale adventsretraite 2021 van de jezuieten

"Hoop bedriegt niet” is de titel van de
adventsretraite 2021. De retraite gaat op zondag
28 november van start en loopt tot zaterdag 25
december. Het is de vijftiende digitale retraite van
de jezuieten. De retraite is geschreven door
jezuiet Jan Stuyt.

Deelnemers aan de digitale retraite krijgen
dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten,
meditatieve vragen, citaten en technische
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis
om het mysterie van Kerst intenser te beleven.

Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: “De
decembermaand is voor veel mensen een
drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar
uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. De
digitale retraite geeft je de kans om je voor te
bereiden op dit feest. Een kwartier per dag is
genoeg. Laat je vier weken inspireren door
Bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht,
Vredevorst, dageraad. God komt bij mensen op
bezoek als zij zich daarvoor open stellen.”

U kunt zich voor deze gratis digitale retraite
inschrijven via www.ignatiaansbidden.org .

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige
digitale retraite:

“Ik heb in het openbaar vervoer in de
stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te
doen, omdat er thuis veelal geen stilte is”

“De afgelopen weken heb ik zo intens ervaren! De
retraite heeft me daarbij enorm geholpen. Ik
voelde me werkelijk gezien, aangekeken, elke
dag”

“Grote dank voor deze broodnodige verdieping.
Wat een belevenis zeg!”

Aantal deelnemers

Er nemen ruim 20.000 retraitanten uit Nederland
en Vlaanderen deel aan deze vijftiende digitale
retraite van de jezuieten.

Het gebedstraject volgt de traditionele
adventstijd, dit jaar van zondag 28 november tot
zaterdag 25 december.

Hoe?

Deelnemers schrijven zich in door hun
e-mailadres op te geven via
www.ignatiaansbidden.org. Ze ontvangen
gedurende de periode van advent dagelijks een
gebedsmail.

Geleide meditaties via ZOOM

Deelnemers van de retraite worden tijdens de
advent iedere zaterdag uitgenodigd om deel te
nemen aan de geleide zoom-meditaties van een
half uur. Die worden verzorgd door de auteur van
de digitale retraite, jezuiet Jan Stuyt. Afgelopen
jaar is gebleken dat deze meditaties het gevoel
verbonden te zijn met de 20.000 andere digitale
retraitanten versterkt.

Inspiratie

De retraite is geinspireerd door de ignatiaanse
spiritualiteit. In het online gastenboek op
ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen
deelnemers hun gebedservaringen delen.

Een productie van www.ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee
digitale retraites, tijdens de advent en de
40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in
hun gebed tijdens de speciale tijden in het
kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden
van Gods aanwezigheid in hun leven.
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