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meditatie

Zon, zee en zaligheid, of gewoon thuis?

Het lijkt wel alsof we ineens in de zomer de wei in mogen, de coronamaatregelen
werden versoepeld. En van alles kon weer. Maar wat er in de herfst gaat
gebeuren weten we niet, dus nu maar genieten! Tijd voor zon, zee en zaligheid.
De vakanties breken aan en we kunnen eropuit. Zelfs zonder mondkapje,
bevrijding! Alsof we ten tijde van de pandemig, ten tijde van de lockdown niet
geleefd hebben.
Maar er zijn ook nu al mensen die heimwee hebben naar de lockdown. Niet
omdat zij het zo leuk vinden om beperkt te worden in hun bewegingsvrijheid, of
dat ze van veel regels houden, nee het gaat ze om de bijvangst van die tijd.
Het gevoel dat het ineens mogelijk was om ‘stop’ te zeggen tegen een heel
aantal ontwikkelingen die niet voor iedereen positief uitpakten. Dan denk ik aan
de schone lucht zonder het geluid van vliegtuigen: rustig en heel blauw was het
zwerk. Dan denk ik ook aan de ongebreidelde economische groei, waardoor
mensen het gevoel kregen dat zij minstens zo'n groot huis of grote auto moeten
hebben als de buren. Nu mocht je alleen met maatregelen in de winkel de
hoogst noodzakelijke dingen halen. Ineens kon er een stop komen op ons
consumentengedrag, of in elk geval een grote verandering. De bestelbusjes
reden natuurlijk ook af en aan. lk denk er ook aan dat het mogelijk was om meer
tijd - wel enigszins gedwongen - te besteden aan je directe naasten. Natuurlijk
was er ook de pijn waar juist dat niet kon. Een gemengd beeld, wat voor de één
goed is of nastrevenswaardig kan voor de ander benauwend en beperkend zijn.
Hoe gaan we verder na corona? In de kerk mochten we alweer van alles, komen,
zingen en zelfs koffiedrinken!
In de vragenlijst die we rondstuurden stond de vraag naar het ervaren van
gemeenschap met elkaar als christenen. Daarop werd steeds gezegd dat dat
gemist werd. Het mag weer.
Eerst hebben we een zomer waarin we ons kunnen bezinnen op hoe we
verder gaan. Er is veel gebeurd. Ook als we gewoon thuis blijven zijn
er mogelijkheden om te genieten van zon en zaligheid. Dat mochten
we nooit zeggen vroeger, dat woord ‘zaligheid’ was rooms, dat
kon alleen in de hemel. Misschien kunnen we het nu al
ervaren omdat zo lang alles anders en
beperkt was.

Ik wens u een goede, zalige zomer toe!

ds. Corien Veenhuizen
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gesprek van de dag

Lidy (ondersteuner) en Anoeska (cliént)
ontvangen mij bij Dagcentrum de
Oever aan de Graaf Ottoweg 19.

Het complex behoort bij Zozijn, evenals
de locaties in Lochem aan de Albert
Hahnweg en de Ballochilaan, de Kassei
(op de Markt) en de Clip

(industrieterrein Aalsvoort).

Dagcentrum De Oever

Wat betekent dagbesteding? Wekelijks komt ook de fysio hier. Omdat de
Lidy: Dagcentrum De QOever biedt dagbesteding cliénten de hele week hier zijn of een passend
aan voor mensen met een verstandelijke moment moeilijk af te stemmen is. Zozijn biedt
beperking. De mensen die hier dagelijks komen, meerdere disciplines de ruimte om te komen.
zijn echter niet alleen bewoners van Zozijn. Daarnaast hebben we de 'Zozijnschool'
Sommigen wonen bij hun ouders, maar de De Zozijnschool is binnen Zozijn breed ingezet,
meesten wonen in een vorm van 'begeleid zo ook voor de client van De Oever.

wonen. Voorbeelden van de lessen zijn: leren hoe je
De dagbesteding begint 's morgens om 8.30 uur moet betalen in een winkel of hoe je moet

en duurt tot 16.00 uur. Dat wil niet zeggen wassen met de wasmachine... er is een heel

dat iedereen al aanwezig is op dat tijdstip groot aanbod.

's morgens. In grote mate hangt de aanvangstijd

af van de tijd die de mensen nodig hebben Er is dus een grote diversiteit in wat de mensen

kunnen?

Bij Dagbesteding De Oever zijn meerdere
groepen cliénten, ze worden ingedeeld naar
waar de behoefte aan zorgvraag ligt.

De 'Creatief Oever' maakt veel dingen.
Voorbeelden van creatieve activiteiten kunnen
zijn poppen, handschoenen of schorten maken.
Maar men kan ook bezig zijn met bloemen of
papier maché. Veel van deze artikelen worden
Een reden voor dit soort hulp verkocht in De Kassei. Hier worden ook

kan zijn dat de cliénten het cadeauartikelen van stof gemaakt en

dragen van een mondkapje kunstartikelen. De verkoop wordt gedaan door
als zeer onprettig ervaren. eigen mensen.

voordat ze naar de dagbe-
steding kunnen.

Nu de corona minder wordt,
zijn er kleine versoepelingen,
maar de basismaatregelen
zijn nog wel steeds van
kracht. In deze corona-tijd
hebben we ook ambulante
hulp voor bepaalde cliénten.
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De 'Berkelgroep' dient meer voor mensen die
vooral rust nodig hebben.

Het 'Werkatelier' heeft meer vaste vormen en
momenten van activiteit. Zo wordt er op vaste
tijden een wandeling gemaakt en worden
bijvoorbeeld op vaste dagen lege flessen
opgehaald om die in te leveren bij de
supermarkt. Voor eigen creativiteit is ook ruim
de tijd. De 'Molengroep' is voor cliénten die
lichte arbeid verrichten. Op dit moment is een
aantal cliénten aan het grasmaaien, terwijl een
vrijwilliger af en toe aanwijzingen geeft. Alle
cliénten die op dat moment zin hebben mogen
helpen, voor een ieder is wat te doen.

Maar er liggen ook grote dozen in de ruimte,
hierin zit verpakkingsmateriaal dat op maat
gevouwen moet worden.

Tot slot is er nog de 'Belevingsgroep' Het is een
kleine groep met grote zorgvraag (die ook kan
voortkomen uit het gedrag). Er zijn maximaal
zes cliénten, omdat intensieve zorg nodig is. De
activiteiten zijn veelal gericht op de zintuigen:
als voorbeeld het koken en de voorbereiding
daarvan. Men helpt met het snijden en roeren
maar ook het voelen van de groente en het fruit
is er een onderdeel van.

Vraag aan Anoeska: wat is jouw leukste werk tot nu
toe?

Ik heb vorig jaar gewerkt in Gorssel, tegenover
museum More is een ijssalon. Daar heb ik ijs
verkocht, voor bediening gezorgd en de
schoonmaak gedaan. Ik vond het super leuk.
Maar ook het werk bij de Clip is mooi.

Lidy: Naast de vele bloemen en planten in de
tuin staat er ook een monumentale oude beuk

die voor schaduw zorgt in de zomermaanden.
Zelfs is de tuin voorzien van schommels en
andere speeltoestellen en nog twee
notenbomen. Die walnoten worden in zakjes
gedaan en verkocht. In elk zakje zitten twintig
noten, die netjes worden uitgeteld. Voor
mensen die dat moeilijk vinden, wordt een
speciaal telraam gebruikt.

Voor sommige cliénten van De Oever is papier
versnipperen een leuke bezigheid en voor
sommigen geeft dat ook nog eens een mooi
geluid. Daarom de speciale vraag van Lidy: Heeft
u nog oud papier op Ad-formaat, breng dan
alstublieft een doos of pakketje hier.

Op maandagmorgen is er bij elke groep ruim
aandacht voor wat de cliénten in het weekend
hebben beleefd. Dat kan gaan over een
familiebezoek, een uitstapje of sportuitslagen
(bijv. voetbal).

Zijn bij De Oever ook vrijwilligers actief?

Naast de vaste begeleiding zijn er vijf vrij-
willigers, die veel ondersteunend werk doen.
Wie vrijwilligerswerk bij ons zou willen doen,
kan zich aanmelden bij Zozijn of bij Stichting
Welzijn Lochem.

Lange tijd is er bij De Oever een muzikant
geweest die op een vast moment kwam om te
zingen en muziek te maken, helaas is hij ermee
gestopt. Dus dat is zomaar een voorbeeld waar
wel behoefte aan is. Maar mensen die mee
willen zwemmen of fietsen zijn ook welkom.

Jan Dinkelman



leesreis door de bijbel (10)

Een scharlaken koord

Nu Mozes ais leider weygevallen is, moet Jozua aan de bak.
Hij mag het volk over de Jordaan en het toegezegde land in
leiden. Mozes had al eens verkenners daar naartoe
gestuurd en die waren niet bepaald met een vrolijke
boodschap teruggekomen: de mensen daar zijn allemaal
sterker en langer dan wij; er zijn zelfs reuzen; en ze wonen
in grote steden met hemelhoge versterkingen. Niet te
doen.

Als goed strateeg stuurt Jozua toch eerst twee spionnen om
het gebied en vooral Jericho te verkennen. Het is dan toch
frappant - en humoristisch - dat er niets over de relevante
punten daar gezegd wordt, maar wel dat ze gaan
overnachten bij een hoer, Rachab. Nou ja...voordat we
teruggaan naar de overkant...

Intussen was hun aanwezigheid wel gesignaleerd en werd
Rachab gesommeerd ze uit te leveren. Maar, loyaal als ze is
aan haar klanten, verbergt ze hen en zegt, dat ze al weg
zijn. En vertelt tegelijkertijd aan de verkenners dat iedereen
doodsbang is voor het volk Israél. Het eigenbelang knoopt
ze daar meteen aan vast: met haar hulp aan hen heeft ze
toch wel verdiend, dat haar en haar familie niets
overkomen zal wanneer Israél het land en de stad
binnenvalt. Dat wordt geregeld, net als daarna hun
ontsnapping. Rachab woont in een muurhuis, bindt het
kenteken van haar beroep - een rood(scharlaken) koord*
aan een venster en laat zo de mannen aan de buitenkant
van de muur zakken. Ze gaan direct naar Jozua en melden:
‘De Heer heeft ons het hele land in handen gegeven, de
inwoners zijn doodsbang voor ons. Duidelijk: ze nemen de
woorden van Rachab serieus.

Een verhaal met veel humor, vind ik.

Er wordt nogal eens gezegd, dat Jericho in werkelijkheid
maar een piepklein dorp was, onaanzienlijk. En hier
voorgesteld wordt ter grootte van Troje. Nou, beide zijn
niet waar. Jericho was een van de eerste versterkte steden,
al vanaf ca. 10.000 jaar v. Chr., met een muur er omheen. En
tussen de 300 en 3000 inwoners. Niet echt groot, maar wel
substantieel.



Er volgen, voor de zoveelste keer, gruwelijk
gewelddadige acties. Jericho wordt via een soort
liturgisch ritueel veroverd en beslist geen
militaire strategie: zes dagen in optocht er
omheen lopen en de zevende dag zeven keer;
dan blazen de priesters op ramshoorns en storten
de muren in.

Behalve Rachab en haar familie wordt de hele
stad uitgemoord, alle kostbaarheden verzameld
en in de schatkamer van het heiligdom van de
Heer opgeborgen.

Van die spullen moet het volk onvoorwaardelijk
afblijven. Maar natuurlijk is er weer iemand die
zijn hebberigheid niet kan inhouden, een zekere
Achan uit de stam Juda. En God wordt weer
ontzettend boos en geeft de opdracht dat heel
het gezin met alles erop en eraan moet worden
gestenigd. En dat gebeurt, ‘door heel Israél’ Het
volk is zo weer gereinigd en kan de volgende
plaats gaan innemen en uitmoorden, Ai.
Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Die reeks
begint me behoorlijk tegen te staan. Het is zoiets
als voortdurend verplicht zijn naar keiharde
actieseries op tv te kijken. De hunkering naar
oorlog is voelbaar. En de wreedheid en mee-
dogenloosheid zijn opvallend. Zeker ook bij
Jozua zelf: met graagte doodt hij persoonlijk een
aantal koningen. Doet me aan de filmpjes van IS
denken. Of je wordt zwaar misselijk van deze
onbarmhartige verhalen of je raakt eraan gewend
en je bent voor dit soort prikkels ernstig
ongevoelig geworden. Wat mij betreft het eerste.
Bescherming en redders van burgers zoals nu op
affiches voor het leger als taak gesuggereerd
wordt? Hoe bedoelt u? Jozua gaat zelfs in tegen
de bedenkelijke instructie van Mozes, dat ze de
jonge maagden wel in leven moeten laten.

Nee hoor, ze worden ook afgemaakt, zonder
pardon. We krijgen zelfs een overzicht van de
veroveringen en een lijst van verslagen koningen
te lezen. Als een samenvatting. De misplaatste
trots druipt er vanaf.

Jozua is intussen een oud man geworden en God
vertelt hem, dat er weliswaar nog het een en
ander aan gebieden veroverd moet worden, maar
dat eerst wel het land verdeeld kan worden over
de stammen. Dat gebeurt heel gedetailleerd en
dan kan Jozua zijn afscheidsrede uitspreken en
sterven. Deze legerleider heeft aan zijn opdracht
voldaan: het volk Israél de plaats geven die God
aan hen beloofde.

Misschien kun je wel zeggen, dat het volk (ook)
hier als pars pro toto (deel als beeld voor het
geheel) staat voor de hele wereld door alle tijden
en alle plaatsen heen. De werkelijkheid die dit
verhaal blootlegt, is als een shocktherapie: hier
mogen we ons niet bij neerleggen; dit is niet de
waarheid die we zoeken; het moet volkomen
anders. Er zit geen enkele liefde in, geen hoop,
geen verlossing. Niets fundamenteels waarmee
we in harmonie moeten zijn.

*Scharlaken Koord is een landelijke organisatie
die zich inzet voor met name de positie van
prostituees.




over geloven

“Niemand te klein,
niet één te min”

Voor Nicoline Swen zit daar
de kern van het christendom.
Ze is voorganger in drie
vrijzinnige gemeenten in

Twente en de Achterhoek en

vertelt erover.

leder mens zoekt in zijn leven wegen en bronnen, in en
buiten zichzelf. En iedereen geeft daar eigen woorden
aan. De vrijheid om dat te doen vind ik heel belangrijk.
Vrijzinnigen hebben meer vragen dan antwoorden en
kennen geen gezamenlijke geloofsbelijdenis.

Het samen delen, ook van je vragen, bindt al die
verschillende mensen. lk zie in ‘mijn’ gemeenten
(afdelingen), globaal gezegd, twee stromingen.

Er zijn mensen die voortkomen uit de Nederlandse
Protestanten Bond. Daarnaast is er een hele nieuwe
stroming van mensen die zoeken naar spiritualiteit en
zingeving.

Wanhoop

Ik ben opgegroeid in Haarlem, we kerkten in
Bloemendaal. Het was een omgeving met veel poézie,
literatuur, muziek en goede theologische werken.
Maar ergens was het niet mijn wereld. Ik kwam uit z&'n
veilig nest. Via mijn vader kwam ik in het gevangenis-
wezen terecht. Daar kwam je er niet met mooie
praatjes, zoals ‘God houdt van iedereen’ De mannen
die vastzaten hadden vragen als: hoe ben ik een
goede vader terwijl ik vastzit, hoe werkt vergeving
precies? De kerkdiensten waren een soort vrijplaats,
ook voor mensen die elkaar in de buitenwereld het
leven enorm zuur zouden maken. Voor mij was dat het
moment dat de kerk het echte leven raakte. Al tijdens
mijn studie theologie ben ik gaan werken op een
school in Amsterdam-Noord. Kinderen met talloze
achtergronden en nationaliteiten. Daar zag ik een
armoede, wanhoop en criminaliteit, waarvan ik niet
wist dat het in Nederland bestond. Ik heb daarna nog
jaren gewerkt in het gevangenispastoraat en als
docent levensbeschouwing in het onderwijs.

Het Goede

Voor mij zit de kern van het christendom in drie
dingen. Niemand te klein, niet één te min. Daar begint
het mee. Het tweede is: je kunt altijd opnieuw
beginnen. En als derde: je verliest nooit je recht om
mens te zijn.



Wanneer ik de verhalen van Jezus lees, dan zijn
altijd die mensen het voorbeeld, die het voor de
buitenwereld niet goed doen. En wat zegt Jezus
dan? Ga en doe gij evenzo! Geloven moet je
doen. Het hoeft niet allemaal in woorden
gegoten te worden. Het gaat erom wat je doet
voor je buurman.

Als je op televisie naar talkshows kijkt, zie je
altijd tegengestelde meningen. En het lijkt of er
altijd een winnaar moet zijn. Dat staat ver van
mij af. Dat hele idee van ‘die wel, die niet; ‘dat is
goed en dat niet’ strookt voor mij totaal niet
met het christendom. Het Goede is waar ik in
geloof. ledereen mag geloven wat hij wil. Elkaar
die ruimte geven, geeft uiteindelijk een gevoel
van gemeenschap. Dan kun je ook samen
vieren, samen zingen.

Vieringen kunnen heel divers zijn. In een dienst
gebruik ik naast de Bijbel ook altijd een andere
bron. Dat kan van alles zijn: iets uit de Koran of
een sprookje. Een viering moet voor mij midden
in het leven staan, maar een mens kan niet
zonder rituelen. Dat kan bijvoorbeeld iets
universeels zijn als het licht ontsteken. Ik vind
het belangrijk dat we met elkaar aandacht en
zorg aan zo'n uur besteden. Met een bepaalde
behoedzaamheid een pleisterplaats creéren om
op adem te komen.

Kringloop van het leven

Toen ik nog in de Randstad woonde dacht ik dat,
naarmate je dieper in het land komt, het
geloofsleven behoudender wordt. Maar niets

is minder waar. Ik kom bij boerenfamilies, die

al generaties lang op een bepaalde plek wonen.
Zij leven met de natuur en de kringloop van

het leven. lk zie daar een diepgewortelde

en -gevoelde vrijzinnigheid. De schoonheid

van de natuur raakt heel veel mensen.

's Avonds loop ik hier in Barchem graag een
paadje af om over het land naar de onder-
gaande zon te kijken. Honderd jaar geleden
deden mensen dat waarschijnlijk ook al; daar
voel ik me mee verbonden. Ruim 11.000 jaar
geleden liepen hier in de Achterhoek al
religieuze mensen rond, die nadachten over
hun leven. We staan in een lange lijn. Op dit
moment is het aan ons om voor elkaar de hemel
op aarde te maken. En om ervoor te zorgen dat
zij die na ons komen ook weer een goede start
kunnen maken.

De Gele Bus

Er zijn veel mensen die de kerk hebben los-
gelaten, maar die wel levensvragen hebben.
Samen met voorganger Helene Westerik ben ik
een project begonnen: de Gele Bus. Dat doen
we nu vooral digitaal, maar onze droom is om
met een echte gele bus zingeving naar mensen
toe te brengen. Er worden op zich veel zin-
gevingsactiviteiten aangeboden, maar die zijn
meestal niet goedkoop. Er is een groep die
daarmee niet bereikbaar is. Dat die groep er
bijhoort - en dan niet als aparte groep maar als
vanzelfsprekend —, is voor ons heel belangrijk.
Niemand te klein, niet één te min!

Ineke Vreemann



inspiratie

De wolken

Ik droeg nog kleine kleren, en ik lag
Lang-uit met moeder in de warme hei,
De wolken schoven baven ons voorbij

en moeder vroeg wat 'k in de wolken zag.

En ik riep: Scandinavié, en: eenden,

Daar gaat een dame, schapen met een herder, -
De wond'ren werden woord en dreven verder,
Maar 'k zag dat mijn moeder met een glimlach
weende.

Toen kwam de tijd dat ik niet naar boven keek,
Ofschoon de hemel vol van wolken hing,

Ik greep niet naar de vlucht van 't vreemde ding,
Dat met zijn schaduw langs mijn leven streek.

Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide
En wijst me wat hij in de wolken ziet,

Nu schrei ik zelf, en zie ik in het verschiet
De verre wolken waarom moeder schreide.

Martinus Nijhoff (1894-1953)




Jan Willem Drost
Predikant van de Protestantse Gemeente Rivierenland-Oost

Heel erg nu, heel erg ‘ik’

Al sinds mijn werk in het kerkelijk jeugdwerk houdt deze vraag me bezig:
‘Wat is het nut van geloven?’ Twee dagen lang heb ik onlangs in Groningen
de Duitse theoloog Jérg Lauster bestudeerd. Een interessante man die
lijnrecht ingaat tegen het zogenaamde de-constructivisme. Die stroming
leunt deels op de gedachte dat ‘alles van boven is bedacht door beneden;
waarmee religie een verzinsel van de mens wordt. Nou, zegt Lauster, we
bedenken veel, maar dat is vooral bedoeld om transcendente ervaringen
die op ons af komen woorden te geven. Transcendente ervaringen: dat zijn
ervaringen die je het gevoel geven dat er meer is dan alleen jouw ‘Ik; dat je
deel bent van een groter geheel, een Groter Verhaal. Je kunt het geloof wel
afbreken, zegt Lauster vrij vertaald, maar daarmee verdwijnen die
ervaringen niet. ‘Te toevallig voor toeval’-ervaringen, of die golf van
plotselinge solidariteit aan het begin van de coronacrisis, zijn voorbeelden
van zulke transcendente ervaringen. Als je voor die ervaringen openstaat,
zegt Lauster, komen vroeg of laat vragen als: zou er jets zijn of lemand zijn
die zich met mijn leven bemoeit? De traditie van het christelijk geloof,
meent Lauster, helpt ons — nog steeds — om over die transcendente
ervaringen eigen gedachten te vormen. Ook buiten God om.

Lauster is er van overtuigd dat we als mensen zoeken naar zin en samen-
hang in het leven. Vroeger werd ons die hele zingeving kant en klaar
geleverd door de kerken. Nu het gezag van de kerken beperkt is en de
wereld verandert, moeten we als mens zelf aan de slag. Het (christelijk)
geloof biedt beelden, gedachten, verhalen om die samenhang te vinden.
Door te ontdekken welke waarden jij zelf belangrijk vindt, vanuit welke
kracht je vooruit wilt in je leven, wie/Wie jou inspireert. Ik vond het enorm
bevrijdend te ontdekken dat ons geloof ook op deze manier van nut en
betekenis kan zijn, voor gelovigen én voor mensen die onze christelijke
traditie niet meer van harte omarmen. Bevrijdend omdat God ons niet
nodig heeft om Zijn boodschap verder te brengen en omdat die christelijke
traditie, los van de ontkerkelijking, een eigen grond van bestaan heeft voor
iedereen in onze maatschappij. Het is niet aan ons te beoordelen wie die
traditie goed of fout gebruikt. ledereen mag daarin zijn of haar eigen weg
gaan. Dat is heel erg nu, heel erg ‘ik; maar toch ook heel erg verbonden met
die aloude traditie!

Meer lezen: Rick Benjamins en Wouter Slob, Levensduiding in het licht van
transcendentie, de theologie van Jérg Lauster. Uitgeverij van Warven, 2021.
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vrijwilliger

Elly Rijkenbarg

woont ruim een jaar in Lochem. Tijdens
het kennismakingsgesprek gaf zij aan wel

een bijdrage te willen leveren aan het
vrijwilligerswerk van de kerk: met z'n
allen iets doen, samen kerk zijn.

Waarom viel de keuze op een woning in Lochem?
Mijn geboorteplaats is Ruurlo. Met een
onderbreking tijdens de studieperiode heb ik
daar altijd gewoond. Met veel plezier overigens,
maar Lochem was niet vreemd voor mij.

Ik vind Lochem aantrekkelijk door de grote
diversiteit aan inwoners. Hier kun je anoniem
door de stad lopen, maar er is wel de
‘menselijke’ beleefdheid door elkaar aan te
spreken of een kaartje in de bus te doen. Ook
cultureel en sportief heeft Lochem veel te
bieden.

We (Arno en ik) hebben geruime tijd uitgekeken
naar een voor ons passende woning.
Uiteindelijk kwam dit op onze weg, we hebben
er zeker geen spijt van. De laatste hand wordt
nog gelegd aan de veranda en de tuin.

Dat het nog niet helemaal klaar is, is deels onze
eigen schuld: twee van onze kinderen hadden
eindexamen en we hebben de aannemer en de
stratenmaker verteld dat er in mei rust moest
zijn in en om het huis in verband met het
studeren en de examens. Gelukkig, de examens
zijn goed verlopen, de meiden zijn geslaagd.

Je wilde vrijwilligerswerk doen. Wat is het
geworden?

In januari heb ik meegedaan met de actie
Kerkbalans.

Het eigenlijke 'werk' voor de kerk is het
bezoeken van mensen die 80 jaar of ouder zijn.
Gemiddeld bezoek ik één keer per maand
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iemand. Het is dankbaar werk en ik merk dat
dat wederzijds is. Voordat ik op bezoek ga,
maak ik eerst een telefonische afspraak, hierbij
merk ik al de blijdschap bij de mensen. Ze
vinden het zo fijn als er iemand van de kerk
komt om een praatje te maken. lk merk dat er
echt behoefte aan is. Nog nooit heeft mij
iemand gezegd dat ze het eigenlijk niet
aandurfden om mij te ontvangen in deze
coronaperiode. Daar waar ik kom, zijn allemaal
onbekende mensen voor mij. Als ik zeg dat ik
namens de kerk op bezoek wil komen, ben ik
gelijk welkom.

Sommige mensen die ik bezoek komen van
elders, wat mij daarbij opvalt is dat die mensen
ook wel de online kerkdiensten luisteren van
hun vorige woonplaats. Er is een grote
waardering voor de online diensten.

Het is mooi om te zien hoeveel mensen nog zo
actief zijn op die leeftijd. Vaak zijn ze nog in de
tuin bezig en het tuinafval wordt op een
aanhanger geladen om het vervolgens zelf weg
te brengen. Dat was denk ik vijftig, zestig jaar
geleden heel anders. Toen ging je na je 65e
naar het bejaardenhuis. Tegenwoordig gaan
mensen op die leeftijd de vierdaagse lopen.
Toen mijn opa en oma naar het verzorgingshuis
verhuisden, heb ik mijn kinderen regelmatig
meegenomen op bezoek. Het is wel belangrijk
dat de kinderen zien dat ouderdom ook een
keerzijde kan hebben.



Aanvankelijk vroegen mijn kinderen: wat doen
de bewoners in een zorginstelling de hele dag.
Ik vertelde dan dat ze de hele dag wachten:
wachten op hulp bij aankleden, wachten op
etenstijd, wachten op koffietijd, wachten op
bezoek.

We hebben nu het EK voetbal, volg je dat... of wat
is jouw hobby?

Ik volg het zeker, maar.... mijn dag begint met
zwemmen. Elke dag, het hele jaar door, zwem
ik 's morgens in de Berkel. Veelal van de Cloese
in de richting van Lochem en daarbij ben ik
zeker niet de enige. Eigenlijk vind ik het water
nu te warm worden in deze zomerperiode,
koud water, daar geniet ik van.

Mijn langste zwemtocht in de Berkel is van
Zwiep tot het botenhuis in Lochem, dat is

2,5 km. Hierbij moet je wel een boei hebben
waarin je je droge kleren kunt doen, maar het
dient ook om zichtbaar te zijn in het water.

Er zijn nogal wat roeiers en kanoérs, vooral voor

de roeiers moet je oppassen, omdat die
achteruit varen en dus niet alles kunnen zien.
Daarnaast doe ik graag aan hardlopen en
mountainbiken. Voor de komende winter
hebben we onze skivakantie alvast geboekt.
Een andere hobby is de klassieke-autorally.
Arno en ik doen jaarlijks aan een aantal mee,
maar organiseren ook rally's.

In Nederland zijn dat driedaagse evene-
menten. Er doen dan zo'n 45 auto's aan mee

met daarbij nog 20 vrijwilligers. Zo ben je al
snel met ruim 100 personen. De over-
nachting en de pauzes zijn op mooie
locaties, dikwijls met een grote, mooie tuin.
Zo kunnen de dames nog de bloemen
bekijken, terwijl de mannen toch graag
onder de motorkap kijken.

Daarnaast rijden wij een keer per jaar een
weekrit. Dat is een rally van Zuid-Europa
naar Maastricht, ook wel de 'Tulpenrally'
genaamd. Het is dan gedurende zes dagen
twaalf uur per dag rijden en navigeren. Niet
zozeer de snelheid, maar de foutloze route
bepaalt de winnaar. We hebben het zelfs een
keer gewonnen in de vooroorlogse klasse.

Jan Dinkelman
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Theaterdienst 'In het oog van de storm’

Vol verwachting gingen Johan en ik naar de
theaterviering op zondag 20 juni. Na het lezen van
het artikel in de Berkelbode en in Samenspraak
waren we benieuwd naar de film.

Het is de makers gelukt om allerlei hedendaagse
maatschappelijke problemen duidelijk te maken;
milieu, inkrimpen van landbouw en visserij en de
druk vanuit de samenleving. Het was een mooie
manier om te laten zien dat deze problemen van
alle tijden zijn.

De filmscenes werden afgewisseld met Bijbelteksten.

We kregen de boodschap mee om ons te verdiepen
in elkaar voordat we gaan roepen en boos gaan
worden, een goede boodschap om mee naar huis te
nemen.

Ja, iedereen miste de entourage van het
Openluchttheater, het koor en de live spelers, het

zonnetje op onze rug en het gefluit van de vogels in
de bomen, maar de film was gezien deze tijd een
goed alternatief.

Wat fijn dat zoveel mensen ondanks de beperkingen
de creativiteit en de energie hebben om toch iets
moois te brengen, dank jullie wel!

En fijn, het slotlied mocht weer meegezongen
worden, het begin is er weer!! Ook dit was een
emotioneel moment bij enkele mede-kerkgangers.
Laten we bidden en hopen dat we binnenkort weer
in een volle kerk uit volle borst mogen zingen.

Er mogen nu 60 mensen een kerkdienst live
bijwonen, dit redden we bij lange na nog niet.
Jammer. .. jullie worden gemist!

Lieve groeten,
Jeannette ter Weeme

In de film ‘In het oog van de storm’ speelde ik
Christel en ik was de dochter van Dorien. Acteren
is iets wat ik heel graag doe en ik doe het ook elke
week bij het Jansstheater. Daarom was ik heel blij
dat ik voor de film gevraagd werd. Wel jammer
dat er geen andere kinderen meededen aan de
film. Dat had ik wel leuk gevonden. Er werd van
verschillende standpunten gefilmd en daardoor
leek het best professioneel. Als je je tekst vergat,
kon je het gewoon overdoen en dat was erg
handig. Het was heel leuk om de film te maken.

Hannah Dieker
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Er is veel werk aan besteed. En het idee om de
boodschap anders te brengen spreekt mij aan. Goed
idee van een spiegel verhaal. Ik vond het een zwaar
stuk. Door de overgang van de kerk naar de film en
vice versa voelde het als twee verschillende stukken.
De verhouding van negativiteit en hoop had wat mij
betreft wel beter in balans gemogen. Nu was er
helemaal aan het eind even een beetje hoop. De
boodschap aan het eind was mooi.

Erwaren mooie liederen. Met name het kinderkoor
met You raise me up.

Dinie Breunissen



“Kom op, actie!”

Ergens tijdens het proces geeft de Palestijnse
Amir de moed bijna op. Want er komt steeds
weer een nieuwe eis om in aanmerking te komen
voor ‘buitenschuld’: een verblijfsvergunning op
grond van het feit dat je alles geprobeerd hebt
om Nederland te verlaten en daar niet in
geslaagd bent. Maar opgeven ligt niet in zijn
aard en ook de begeleider van INLIA kent het
woord niet. Ze zetten door, met succes.

Amir en zijn 9 jaar jongere broer Rayan zijn
geboren in Saoedi-Arabié. Hun ouders zijn
Palestijnse vluchtelingen, die in de Golfstaat een
mooi leven hebben opgebouwd. Genoeg om
Amir financieel te steunen als die eerst in Egypte
en vervolgens in Maleisié architectuur studeert.
Hij start daar een restaurant om zelf in de kost te
voorzien en laat zijn broertje overkomen.

Maar in Maleisié gaat de economie in 2014 plots
hard achteruit en slaat de inflatie toe. Amirs
spaarpotje is niks meer waard, zijn visum
verloopt en de sfeer keert zich tegen buiten-
landers. In paniek denkt Amir: naar Europa! Want
Europa, daar heersen wetten, geen willekeur.
Daar zijn mensenrechten en rechtsbescherming.

De vervolgde kerk

In Nederland worden ze niet met open armen
ontvangen. Het asielverzoek wordt afgewezen,
de broers moeten Nederland verlaten. Maar als
staatloze Palestijn kun je nergens legaal heen. De
eerste keer dat ze naar de DT&Y moeten, vervult
alleen al de naam van de Dienst Terugkeer en
Vertrek hen met angst. “Echt eng! Wat zullen ze
met ons doen? En dan kom je daar en geloven ze
je niet”

Jaren van stress volgen. “De tijd vloog en er
gebeurde niets!” Hij begint de DT&V op de hielen
te zitten. “Wanneer krijgen we een afspraak, wat
doen jullie intussen, wat willen jullie dat we nog
meer doen: kom op, actie!”

Na een jaar of 4 - 5 volhouden en volharden met
hulp van INLIA, is het zover. Ook de DT&V trekt
de conclusie dat de broers onmogelijk terug
kunnen naar Saoedi-Arabié. “We hadden niet
gelogen.” Amir is blij dat dat nu vaststaat. Nu
hebben ze hun vergunning en kunnen ze
plannen maken. Ze willen allebei verder met
studie. Eerst beter Nederlands leren, en dan:
door!

China beschouwt huiskerken als illegale sociale organisaties, niet geregistreerd bij de auto-
riteiten, dus verboden. De overheid wil nu steeds meer weten wat er achter de voordeur
gebeurt, wie er samenkomen en wat er besproken wordt. Sinds de Covidpandemie wordt met
camera’s en gezichtsherkenning gewerkt, niet alleen om besmette mensen op te sporen, maar
ook religieuzen worden op deze manier in de gaten gehouden. Nu de kerken ook on-line samen
komen heeft dat grote gevolgen. Zo was er vorig jaar een incident waarbij degenen die on line
inlogden voor de kerkdienst de volgende dag de religieuze politie op hun stoep hadden.
Menigmaal met gevolg: heropvoeding en/of strafkamp. Wij bidden voor deze gelovigen. Dat zij
in hun moeilijke omstandigheden hun geloof behouden en de kracht vinden om vol te houden.

Namens de werkgroep,
Loes van Maaren
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kerkdiensten

De kerkenraad heeft besloten, gezien de nieuwe richtlijnen, dat aanmelden voor de kerkdienst
niet meer nodig is. Er worden maximaal 100 gemeenteleden toegestaan.

De namen van de aanwezigen worden geregistreerd bij binnenkomst. Tevens bestaat er weer
de mogelijkheid om na de dienst koffie te drinken, vanzelfsprekend op 1,5 meter afstand.

Thuis online de kerkdienst volgen blijft mogelijk. Zie hiervoor de contactgegevens
onderaan pag.17.

Zondag 18 juli 10.00 uur Gudulakerk

Voorgangers zijn dhr. B. Knapen en mw. G. Wiibbels, oecumenische viering
(Werkgroep voor Liturgie St.-Josephkerk)

Zondag 25 juli 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. M. Dijkstra uit Markelo

Zondag 1 augustus 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. L. van Wijk

Wat de leesroosters bieden deze zondag, kan me niet bijster boeien. Bovendien: er is
vanaf deze zondag veel en opvallend grote kunst te zien van beeldend kunstenaar Jan
Verburg. Daarom heb ik besloten nu nog geen teksten te kiezen, maar te wachten tot
deze kunst is geinstalleerd in de Gudulakerk — en dan wordt het andersom: ik laat me
inspireren door wat zichtbaar is en zal van daaruit een tekstkeuze doen. Komt dat wel
goed dan? Vast wel. Trouwens, u en jij kunt me een handje helpen: als je een favoriet
‘zomers' lied hebt, geef het door — en wie weet komt dat lied in de viering. NB: niet dat
ene ‘lied van de week|, wat mij betreft kunnen het er meer worden!

Mailadres Leonard van Wijk: predikant@okheerde.nl

Zondag 8 augustus 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. F. Smit

'Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw. En het licht niet haat! (lied 925). Deze regels van
Huub Oosterhuis passen goed bij het verhaal van de genezing van een blinde man
(Markus 8: 22-26). Hoe kijken wij? Scherp, wazig? Willen we wel zien wat is..,, in ons eigen
leven, in de wereld om ons heen? Jezus geeft de man nieuw zicht en vertrouwen. Zoals
hij ook ons steeds nieuw perspectief biedt.



Zondag 15 augustus 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. C.M. Veenhuizen

We lezen: Nehemia 9: 9-21 en Johannes 6: 30-40. Nehemia geeft het volk een versie van
zijn kijk op de geschiedenis: hoe God bij het volk bleef in alles wat ze meemaakten.
Jezus legt uit wat Gods wil en bedoeling is met de wereld, dat hij als brood om te delen
is gekomen en dat er niemand verloren zal gaan. Hoe kan dat?

Zondag 22 augustus 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. J.L. Brevet, oecumenische viering

De tweede oecumenische viering tijdens de zomer en ook deze keer is het begrip ‘brood’
belangrijk. Het bevat alles wat je nodig hebt voor je dagelijkse bestaan. Je leeftocht,
onderweg op je levenspad. Maar wat doe je als het je aan dat nodige ontbreekt? En wat
doe je als je meer dan genoeg hebt om het zelf allemaal ‘op te kunnen'? Delen is de
boodschap volgens de Bijbelse verhalen, maar hoe dan en waar liggen de grenzen
tussen nemen en geven? We hebben als dragend thema ‘GRENZENLOOS’ gekozen en
dat geeft al aan dat het spannend kan worden. In de dienst en vooral in de wereld, waar
we na de viering weer in terechtkomen?

Zondag 29 augustus 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. C.M. Veenhuizen

We lezen: Jeremia 2: 4-13 en Johannes 6: 60-70. Wanneer ga je mee God achterna? Wordt
je dat van God gegeven? Welke god? Vragen die de teksten ons stellen, hoe denken wij
erover?

Zondag 5 september 10.00 uur Gudulakerk
Voorganger: ds. M. Zijlstra

De kerkdiensten worden uitgezonden via internet:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-P-G-Lochem
of scan de QR code.

De diensten beginnen om 10.00 uur.

Bent u van plan te gaan kijken? Leg dan uw Liedboek klaar,
zodat u kunt meezingen.
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In deze rubriek belichten we

een lied en ontdekken het
ontstaan en de achtergrond.

“Love divine, all loves excelling” (Charles Wesley 1707-1788)

Melodie W.P. Rowlands (1860-1937)

Dankzij het bijzonder goede initiatief “Lied voor
..."van Els Dijkerman, gaven wij de volgende
Engelse gezangen op. Waarom? Wij woonden
ruim 24 jaar in Engeland, ‘kerkten’ daar in zowel
de Methodist Church als de Church of England
(Low church) — De passie en de overtuiging
waarmee er daar (staand) gezongen wordt,
motiveerde ons om enthousiast mee te zingen.
De volgende twee gezangen zijn ook in
Nederland wel bekend. De combinatie van
geweldige teksten, gecombineerd met
magnifieke melodieén maken ze grandioos ...

“Love divine, all loves excelling”

Charles Wesley benadrukte met deze tekst de
eindeloze en grenzeloze liefde van Christus als
een altijd aanwezige bron van bevrijding van
zonde en kwaad. Zolang we slechts bekering en
goede werken zien als een plicht of als een
manier om Gods gunst te verdienen of Zijn toorn
te vermijden, zullen we niet ver komen. Aan een
kant mogen wij vaststellen dat het niet toe-
reikend is als we slechts onze eigen kracht als
enige bron zien voor hetgeen wij doen. Aan de
andere kant mogen wij ons afvragen hoe wij met
soms fundamenteel egoistische motivatie menen
vooruitgang te kunnen maken in het zoeken naar
rechtvaardigheid. Maar als we erkennen dat de
liefde van Christus voor ons dé bron is van alle
vooruitgang in waarheid, en de motivatie voor al
onze inspanningen in bekering en heiliging, dan
zijn onze inspanningen de moeite waard en juist.

1 Love divine, all loves excelling,
joy of heav'n, to earth come down,
fix in us thy humble dwelling,
all thy faithful mercies crown.
Jesus, thou art all compassion,
pure, unbounded love thou art.
Visit us with thy salvation;
enter ev'ry trembling heart.

2 Breathe, O breathe thy loving Spirit
into ev'ry troubled breast.
Let us all in thee inherit,
let us find the promised rest.
Take away the love of sinning;
Alpha and Omega be.
End of faith, as its beginning,
set our hearts at liberty.

3 Come, Almighty, to deliver,
let us all thy life receive.
Suddenly return, and never,
nevermore they temples leave.
Thee we would be always blessing,
serve thee as thy hosts above,
pray, and praise thee without ceasing,
glory in thy perfect love.

4 Finish, then, thy new creation;
true and spotless let us be.
Let us see thy great salvation
perfectly restored in thee.
Changed from glory into glory,
till in heav'n we take our place,
till we cast our crowns before thee,
lost in wonder, love and praise.

Charles Wesley — 1747



“Guide me, O thou Great Redeemer” (William Williams Pantycelyn - Wales 1717-1791)

Melodie John Hughes (1873-1932)

Het lied beschrijft de beleving van Gods
volk tijdens de tocht door de wildernis na
de bevrijding uit de slavernij in Egypte,
overdag geleid door een wolkkolom en

's nachts door een lichtende vuurzuil tot
de aankomst veertig jaar later in het land
Kanaan. Gedurende deze tijd voorzag God
in al hun behoeften, zoals het dagelijkse
manna. De liedtekst staat ook symbool voor
de gang van Christenen gedurende het
aardse bestaan die onder de leiding van de
Verlosser eindigt aan de poorten van ‘de
Jordaan' (de hemel) en het einde der tijden
(het einde van dood en helse vernietiging).

Adriénne en Eric Hoffman

1. Guide me, O Thou great *Jehovah,
Redeemer
Pilgrim through this barren land;
| am weak, but Thou art mighty,
Hold me with Thy powerful hand.
Bread of heaven, Bread of heaven,
Feed me till | want no more;
Feed me till | want no more.

2. Open now the crystal fountain,
Whence the healing stream doth flow;
Let the fire and cloudy pillar
Lead me all my journey through.
Strong Deliverer, strong Deliverer,

Be Thou still my Strength and Shield;
Be Thou still my Strength and Shield.

3. When | tread the verge of Jordan,

Bid my anxious fears subside;

Death of death and hell’s Destruction,
Land me safe on Canaan’s side.
Songs of praises, songs of praises,

| will ever give to Thee;

| will ever give to Thee.

all



geschiedenis

De Gereformeerde Kerk
te Lochem (1)

In juniis op de website De Gereformeerde Kerk in het Gelderse Lochem
gereformeerdekerken.info een werd op 23 mel 1895 geinstitueerd. Maar ruim 55

. . jaar eerder, op 27 juni 1839, was er al een
ertetalvernalen gepubliceerd Christelijke Afgescheidene Gemeente gesticht, die

over de geschiedenis van de nog geen tien jaar later ophield te bestaan.

Witte Kerk. Aanleiding Behalve in Geesteren en Gelselaar woonden ook in
hiervoor is de aanstaande Lochem enige hervormde gemeenteleden ‘die
verbouwing. Hieronder geven begerig waren naar de Waarheid der Schrift en de

genadeverkondiging van hun Heere en Zaligmaker”:
vader en zoon Gerrit en Jan Hietland, Jan Willem
Veldmaat, Gerrit Jan Henselaar en Johan Gerhard

we - met toestemming van de
redactie van Gereformeerde-

Kerken.info - een stukje weer Hendrik Hoffman. Vooral deze laatste heeft een
van het eerste deel, over de belangrijke invloed gehad op de gemeente;
Afscheiding misschien zelfs een beetje te veel.

De instituering van de Christelijke Afgescheidene
Gemeente te Geesteren-Gelselaar geschiedde in
combinatie met die te Lochem, waarvoor men op 27
juni 1839 bijeen kwam in de villa ‘De Pol; de woning
van ouderling Hoffman.
De kerkenraadsvergaderingen werden vooralsnog
gehouden in aanwezigheid van de manslidmaten:
“de kerkregering in handen der gemeente”. Het
aantal belijdende leden behorende tot de
gemeente te Lochem was direct bij het begin
ongeveer dertig.
Het aantal toehoorders in de kerkdiensten in De Pol
te Lochem ging het aantal van de door de overheid
toegestane twintig vaak ruimschoots te boven,
vooral als oefenaar Klaas Wildeboer uit Rijssen de
diensten leidde. Als de doop bediend moest
worden, trachtten de kerkgangers in De Pol dat zo
goed mogelijk te verbergen. Kerkelijke handelingen
waren namelijk hoe dan ook verboden. Zo ver-
oordeelde de rechtbank Wildeboer tot fl. 50 boete
in verband met een ‘ongeoorloofde godsdienst-
oefening’ op 17 mei 1840. Hoffman mocht om
Villa De Pol : . — dezelfde reden fl. 8 ophoesten, want de dienst werd
; : in zijn woning gehouden.
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De rechtszaak bracht de kerkenraad ertoe
officiéle overheidserkenning aan te vragen ‘als
eene Christelijke Afgescheidene Gemeente, en
deze in de Burgerlijke maatschappij toe te
laten en te erkennen Als leidraad voor de
kerkregering hadden de gemeenteleden het
Utrechts Reglement van ds. H.P. Scholte van
Utrecht aangenomen. De koninklijke erkenning
kwam op 21 januari 1841. De gemeente van
Lochem kon nu gewoon haar gang gaan.
Ondertussen was scriba Hoffman druk met zijn
vastgoed. Villa De Pol had hij in 1840 verruild
voor Villa Java, en hij was bovendien in 1841
met de bouw van Villa Sumatra begonnen, die
als kerk en pastorie zou moeten gaan dienen
(maar zover kwam het nooit). De bouw begon
weliswaar in 1841, het huis kwam ook klaar,
maar de financiering ervan viel zwaar tegen, en
ook door de economische teruggang van
Hoffmans weverij raakte de man verwarmd.
Zijn armoedeval had grote consequenties voor
de Afgescheiden Gemeente te Lochem.

Op de classis Varsseveld, in 1842, werden de
troebelen te Lochem uitvoerig besproken.

interne problemen kwamen
aan de oppervlakte

Allerlei interne problemen in de gemeente
kwamen aan de oppervlakte. Zo werd diaken
Henselaar ontslagen omdat hij een vrouwelijk
gemeentelid ‘onheus behandeld’ had. Hoewel
de classis opriep elkaar in de moeilijkheden in
liefde te verdragen, raakte ze meer en meer
verscheurd. Diaken Hietland wilde in 1847 zelfs
het liefst in Geesteren naar de kerk, omdat daar
tenminste een predikant was, ds. A. Everts.

Villa Sumatra (Rechts op de foto)

En - zo verklaarde hij verder — in Lochem
‘heerscht eene zekere mate van liefdeloosheid
“De classis oordeelt algemeen dat br. Hietland
wel naar Geesteren mag gaan; zelfs oordeelt zij,
dat de gemeente te Lochem te zeer verzwakt is
en te klein in getal om als gemeente op zich
zelven te blijven staan, dat ds. J. Wildenbeest
van Varsseveld nog eens te Lochem zal
prediken en bij gelegenheid eene opwekking
aan de Leden zal doen om zich te Geesteren
aan te sluiten’, en dan niet als gemeente maar
als individuele gemeenteleden, zo voegde de
classis er nog aan toe. Met andere woorden: de
gemeente te Lochem zou dan worden
opgeheven.

Op 18 april 1847 werd de laatste kerkenraads-
vergadering gehouden. Hoffman — die plannen
had om naar Amerika te emigreren — vond de
opheffing van de gemeente te Lochem wel
goed, al verzetten enige gemeenteleden zich
tegen het voorstel van de classis. Hoffman,
inmiddels berooid en behoeftig, sloot zich aan
bij ds. A.C. van Raalte van Arnhem en Velp, die
met vele volgelingen in 1847 naar Amerika
vertrok, waar hij zich aansloot bij de Dutch
Reformed Church.

Zo kwam er een roemloos einde aan het
bestaan van de Christelijke Afgescheidene
Gemeente te Lochem.

Auteur: G.J. Kok

Het geheel kunt u nalezen op
https://gereformeerdekerken.info/2021/06/12/
de-gereformeerde-kerk-te-lochem-1/.
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dienen

De diaconale collecte op 1 augustus: Stichting ALS

Graag wil ik, Hanneke Westland, aandacht vragen voor de
zenuw-/spierziekte ALS, waaraan zo'n 1500 mensen in
Nederland lijden. Door ALS raken op den duur alle spieren
buiten werking, waardoor mensen niet meer kunnen
bewegen, slikken, spreken en uiteindelijk... ademen. Voor
onderzoek is nog steeds veel geld nodig.

Met een kleine 1000 deelnemers wordt op 29 augustus ruim
2 km gezwommen in de Amsterdamse grachten, om op
deze manier sponsorgeld in te zamelen én aandacht te
vragen voor mensen met deze dodelijke ziekte.

Ook ik heb me opgegeven om de uitdaging aan te gaan,
samen met team en familie van mijn cliént met ALS. Nee ik
ben helemaal geen zwemmer... maar ik vind het belangrijk
genoeg en met schoolslag kom je er ook! We zwemmen
voor “Team PJ” en onze PJ zag hier zelf erg naar uit. Helaas is
hij zelf een paar weken geleden overleden aan de gevolgen
van ALS. Er zijn nog zoveel mensen voor wie we de
aandacht én het geld moeten vragen! (Jaarlijks overlijden
ongeveer 500 mensen en komen er ook weer 500 bij met de
diagnose ALS of aanverwant.) ALS - opgesloten in je
lichaam. Maar niet losgelaten door de omstanders.

Wilt u aub geven aan de collecte in de kerk, 6f eventueel
doneren via www.amsterdamcityswim.nl (team PJ).

Alvast bedankt!
Groeten! Hanneke Westland

Afscheid Wim Lammers

Op vrijdag 12 juni heeft de diaconie
in eigen kring afscheid genomen
van Wim Lammers. We wilden het
vertrek van Wim niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Met een
toespraak en een bedankje werd
Wim in het zonnetje gezet voor zijn
jarenlange inzet en betrokkenheid.
Overigens zal Wim nog wel de
komende Hemelvaartsdienst

organiseren.

Het weer en de versoepelde
coronamaatregelen werkten mee
om er een gezellig samenzijn van te
maken.

Oproep: doorgeven goede doelen

Vorig jaar is op de startzondag een geldbedrag van 7.500 euro verdeeld over
drie doelen, te weten Noaberhulp, het Leger des Heils en een kindertehuis in
: Parimaribo. Gemeenteleden hebben met briefjes gestemd hoe het bedrag

- ... verdeeld kon worden over deze drie doelen.

Dit jaar wil de diaconie de actie herhalen en weer een bedrag van 7.500 euro beschikbaar stellen.

We doen een oproep aan de gemeenteleden om mee te denken aan welke drie doelen we zouden
kunnen geven. Weet u, weet jij of weten jullie een doel: lokaal, landelijk of wereldwijd dan zouden we
dat graag willen weten. Geef het door voor 23 augustus a.s. met een mailtje aan
voorzitter.diaconie@pglochem.nl, of met een briefje op de collecteschaal.

In de diaconie maken we daarna een keuze welke drie doelen we op de startzondag zullen
presenteren en dan kan er weer gestemd worden over het verdelen van het geldbedrag.
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Mevrouw Antoinette
Versteeg-Varel

Op 29 mei jl. overleed mevrouw Antoinette
Versteeg. Ze werd op 9 december 1933
geboren in het onderwijzersgezin Varél in
Renswoude. Haar ouders kwamen uit Zeeland,
het gezin telde vier meisjes.

Na de watersnoodramp woonden ze in Utrecht.
Zus Emmy vertelde dat de zussen veel buiten
speelden en dat Antoinette ontzettend hard
kon rennen. Antoinette ontkwam door haar
geren eens aan iemand die niet gediend was
van hun kattenkwaad. “Wat kan je dochter
merakels hard lopen’, zei de meneer tegen
haar vader.

In de oorlog werden ze geévacueerd.

In 1952 meldde de Provinciale Zeeuwse
Courant dat de dames A.P. Varel en F.C. van
Essen geslaagd waren voor het examen van
apothekersassistente. Dat beroep oefende

ze uit in Driebergen, Utrecht en later in
Amsterdam.

INn Mmemoriam

Ze trouwde met Henk Versteeg, die apotheker
was. Henk verkocht de apotheek, waarna ze
een tijd in Luxemburg woonden.

Daar beheerde Antoinette de tuin, boven op
een berg in een bos. Ze hadden er mooie jaren.
Maar Henk werd ziek, hij was veel ouder dan
Antoinette en zij verzorgde hem vijftien jaar
lang. Ze was dol op de natuur en hield ook van
kantklossen. In 1989 kwamen ze naar
Nederland voor Henks behandeling.

Ze woonden op de Heuvelenweg in Lochem.
In 1990 overlijdt Henk.

Als zus Emmy in 1996 met pensioen kan,
verhuist zij ook naar de Heuvelenweg. Dat is
makkelijk, Antoinette had MS en hulp was wel
een uitkomst. Ze klaagde niet over haar ziekte.
De zussen maakten mooie reizen en hadden
veel lol samen.

Antoinette was een gelovig mens. In een na-
gelaten boekje vonden we een soort gebed:
“Hemelse Vader u bent altijd, altijd, altijd bij me.
Als ik niet aan u denk, denkt u wel aan mij.

Wat een wonder! Een wonder waarop ik wil
vertrouwen.”

Voor haar was de bevestiging dat God haar
nabij was erg belangrijk. Wij mensen ervaren
God allemaal anders, maar het gevoel je
geborgen te weten geeft rust. De teksten die
we lazen, spraken daar ook van.

Ze vond dat ze een mooi leven had gehad, dat
het tot zegen moge zijn geweest, dat ons de
herinneringen aan haar kunnen troosten.

ds. Corien Veenhuizen

23




pastoraat

Pastoraat: vraag- of aanbodgericht?

In het afgelopen anderhalf jaar was het niet echt een vraag of we het pastoraat aanbod- of vraag-
gericht zouden inrichten. Veel anders dan aanbodgericht kon niet, iedereen zat thuis en wij belden.
Hoe kon je de vragen anders peilen? Dat was op zich per telefoon of e-mail lastig genoeg.

Ik denk eigenlijk dat het een verkeerde vraag is. Als christelijke gemeente zijn wij een gemeenschap.
Daarin zeggen we dat we naar elkaar willen omzien. En dat, als één lid lijdt, alle leden meelijden.
Dat is nu niet meer zo goed te doen — dat mee-lijden — maar de vraag naar aanbod- of vraaggericht
werken komt ergens anders vandaan (uit het marktdenken waarschijnlijk).

Het gaat er natuurlijk om hoe wij dat omzien naar elkaar praktisch invullen. Zijn wij als gemeenteleden
bereid naar elkaar om te zien? Om een tijd, of een tijdje, een taak op ons te nemen in de gemeenschap
zodat die voor jong tot oud functioneren kan als gemeenschap? Door de eeuwen heen zijn er natuur-
lijk verschuivingen geweest in de manier waarop de gemeenschap functioneert. Dat ging van “en zij
hadden alles gemeenschappelijk” in Handelingen 2 (vers 44) naar christenen ‘op grote wielen": dat
waren mensen die alleen naar de kerk kwamen in een kinderwagen, een trouwkoets of een rouw-
wagen. Nu zijn er ook mensen die we zijn gaan noemen: randkerkelijk’ Veel taken die vroeger bij de
kerk hoorden, zijn overgenomen door andere organisaties, zoals het maatschappelijk werk, zieken-,
jeugd- en ouderenzorg etc. Dat maakt het horen bij de gemeenschap van de kerk vandaag uniek.
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En lastiger te organiseren in de huidige maat-
schappij. Mensen willen niet meer hun vrije tijd
opgeven voor de gemeenschap, behalve als dat
hen flink wat oplevert. Aan voldoening,
aandacht, gezien worden of geluk. In de achter
ons liggende tijd hebben we misschien wel iets
beter leren zien wat ons welzijn diende.
Sommige dingen die we als ‘gewoon’ be-
stempelden hebben we gemist: samen zingen,
bidden, verhalen horen, elkaar dichtbij aandacht
geven of aanraken, in groepen onze gedachten
en emoties delen.

Nu kan het weer en kunnen we ook weer kijken
naar hoe we het pastoraat zo kunnen instellen
dat het de gemeenschap dient. Daarbij rekening
houdend met het hele spectrum aan betrokken-
heid van onze leden. Maar wel altijd weer met
die vraag: He, wil je meedoen? Helpen de kar te
trekken zodat we van de woestijn naar het
beloofde land kunnen gaan? Kortom, het zal
voorkomen dat we je vragen om je bijdragen in
tijd of aandacht te geven en omdat bouwen aan
de gemeenschap nooit klaar is wordt dit stuk
vervolgd...

ds. Corien Veenhuizen

Pastoraat

Het pastoraat van de PG Lochem
staat open voor wie bij ons
aanklopt.

Contact leggen kan via e-mail:
pastoraat@pglochem.nl

Gemeenteleden kunnen voor
pastorale zorg ook altijd direct
contact opnemen met de pastores.
Zij stellen het op prijs geinformeerd
te worden in geval van ziekte,
verlies, ernstige problemen, e.d.
Denk niet te snel "de dominee zal
het al wel weten".

Contactgegevens van de pastores:

Mw. drs. CM. Veenhuizen,

tel. 769013 of 06 304 457 25
cmveenhuizen@pglochem.nl
(maandag, woensdag, donderdag
en vrijdag. Voor alle leden tot 75
jaar.

Mw. J. van Dop, tel. 06 250 126 53
jvandop@pglochem.nl (woensdag,
donderdag, vrijdagochtend;
telefonisch op deze dagen het best
bereikbaar van 9.00-10.00 uur en
van 17.00-18.00 uur) voor alle leden
van 75 jaar en ouder.

Vakantie

Ds. Corien Veenhuizen is met
vakantie van 5 juli tot 5 augustus.
Ds. Froukien Smit is met vakantie
van 10 juli t/m 1 augustus.
Jacqueline van Dop heeft vakantie
vanaf 16 juli tot eind augustus.
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bestuur

Uit de kerkenraad

In de laatste kerkenraadsvergadering voor de
zomer (juni) hebben we kennisgemaakt met
interim-predikant Marcel Zijlstra. De kerkenraad
nam in deze vergadering het besluit dat Marcel
Zijlstra zijn interim periode start per 5
september. In de periode tot 17 oktober,
wanneer Corien Veenhuizen met emeritaat gaat,
kan zij een gedegen overdracht doen en dit
geeft Marcel Zijlstra de tijd om kennis te maken
met Lochem. Froukien Smit is bereid gevonden
haar aanstelling te verlengen tot 31 oktober.
Tevens sprak de kerkenraad over de opdracht
van de interim-predikant. Zijn belangrijkste taak
zal zijn de gemeente te begeleiden en voor te
bereiden op de toekomst, waarin we met minder
betaalde beroepskrachten en een afnemend
ledenaantal gemeente in Lochem kunnen en
willen zijn. U zult daar bij betrokken worden en
we rekenen er op dat u zich erover uit zult
spreken, zodat we gebaseerd op brede inbreng
richting en invulling kunnen geven aan de
nieuwe vorm van gemeente zijn en dat de
plannen door zoveel mogelijk leden in alle
leeftijdscategorieén gedragen worden. Voor de
jeugd wordt contact gezocht met Jong

Protestant (voorheen JOP) om maatwerk te
leveren voor aansturing van de groep jeugd. Als
afsluiting van het seizoen was er tot slot een
hapje en drankje.

Ten slotte wil ik u bedanken voor het vertrouwen
dat u mij als scriba heeft gegeven. lk neem
officieel tijdens de startzondag (12 september)
afscheid in verband met ons vertrek uit Lochem
naar Winterswijk-Woold. Ik heb deze taak naar
eer en geweten vervuld en hoop dat er snel een
opvolger of opvolgers (er wordt inmiddels
gesproken over het verdelen van deeltaken)
gevonden wordt. Afgelopen 21 jaar zijn wij met
veel plezier betrokken geweest bij de PG
Lochem. Arthur als collectant en ik als leiding
KND, jeugdouderling en de laatste zes jaar als
scriba. Betrokken blijven bij het geloof en Gods
woord blijven onze drijfveren.

Wij wensen u als gemeente een goede toekomst
toe met veel vrijwilligers die een grote bijdrage
leveren aan het behoud van de PG Lochem. Het
ga u goed.

Met vriendelijke groet,
Dian (en Arthur) Pruijsers, scriba

Bericht uit de kerkenraad

Wij betreuren het vertrek van Jacqueline.

wensen voor de toekomst.

Namens de kerkenraad, Remco van Donk (vz)

Vertrek Jacqueline van Dop bij de Protestantse Gemeente Lochem

Eind juni heeft Jacqueline van Dop haar ontslag ingediend bij de PG Lochem. Zij kan zich niet
langer vinden in de besluiten die de kerkenraad de afgelopen tijd heeft genomen.

Met nadruk heeft Jacqueline aangegeven dat het haar niet gaat om het inhoudelijke werk
binnen het pastoraat. De werkzaamheden in Barchem zal Jacqueline voortzetten.

Op zondag 29 augustus zullen we in de kerkdienst afscheid nemen en aansluitend is er voor
iedereen gelegenheid persoonlijk gedag te zeggen tegen Jacqueline en haar het beste te
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beheer

Mutaties

In verband met privacyregelgeving worden de adressen niet in Samenspraak vermeld.
Deze adressen zijn op het kerkelijk bureau bekend.

Nieuw ingekomen

Wij heten onderstaande nieuw ingekomen leden van harte welkom:
Mevr. J.L. Hoftijzer vanuit Barchem

Mevr. J.C. Schumacher vanuit Rozendaal

Dhr. en mevr. Jansen-ten Arve

Dhr. T. Geverink

Overleden
05-06-21 Mevr. D.A.W. Bussink-Boerman (07-02-1938)
07-06-21 Mevr. L. Schrijvers-van Dijkhuizen (17-04-1934)

Vertrokken
Dhr. J.B.N. Pruijsers naar Deventer

Adreswijziging leden P.G.Lochem
Dhr. L. Roekevisch en mevr. G.J. Aalbers
Dhr. G.J.H. Woestenenk

Jacqueline van Dop: Nieuw adres vanaf 1 augustus is Lochemseweg 32, 7271 WD Borculo

Bericht vanuit Beheer
In de afgelopen periode zijn van verschillende
gemeenteleden giften ontvangen. In totaal een

bedrag van 100,- euro in de maand juni.

Tevens is een gift ontvangen van 100,- euro specifiek
voor KerkTV.

Hartelijk dank voor deze bijdragen.

Namens de Taakgroep Beheer,
Anneke van der \leen
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bouwcommissie

Aannemers

De volgende zaken zijn de laatste tijd aan de orde geweest en besloten.

In de vorige Samenspraak hebben we geschreven dat uiteindelijk twee aannemers een
offerte hebben gemaakt voor de verbouwingswerkzaamheden. De keuze is gevallen op
aannemersbedrijf Peters BV uit Zutphen, een bedrijf dat jarenlange ervaring heeft met
nieuwbouw, verbouw maar ook in de restauratie actief is.

Begin juli worden aanvullende afspraken gemaakt met Peters. Maar zoals het er nu naar
uitziet, gaat men in september beginnen en zal de oplevering medio maart 2022 zijn.

Inrichting kerkzaal

Op zaterdagochtend 26 juni heeft u de
plannen ‘live’ kunnen bekijken in de Witte
Kerk. Het is mooi om te zien dat circa dertig
mensen gebruik hebben gemaakt van deze

mogelijkheid. Er was volop discussie over de

‘kijkrichting’ van de kerkzaal. Er zijn twee
mogelijkheden:

1. De kijkrichting houden zoals die nu is.
2. De kijkrichting een halve slag draaien,
zodat je richting de Lendekesweg kijkt.

De mensen konden hun voorkeur aangeven
en op deze zaterdagochtend had de
gedraaide versie (2) een lichte voorkeur.
Daarbij zijn de voor- en nadelen van deze
twee versies genoteerd, zodat die
meegewogen kunnen worden in de
uiteindelijke beslissing.

Informatievoorziening

De meest recente plannen worden zoals u
weet ook op onze website geplaatst.
Heeft u verdere vragen of suggesties: wij
horen of lezen het graag!
E-mail:bouwcommissie@pglochem.nl

Namens de bouwcommissie,
Harm Wesselink
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Infoop in lege kerkzaal op 26 juni

Variant 1: Bestaande kijkrichting Variant 2: Gedraaide kijkrichting

Opmerkingen op inrichting kerkzaal

Bijvariant 1: Bij variant 2:

+ Middenpad aan de zijkant « Bij deze opstelling krijg je meer een

« Lijkt op de schouwburg. gemeenschapsgevoel.

Daar ben je toeschouweren  « Mooie gedachtenishoek. Meer
geen deelnemerin het heilig  looproutes om je plek/stoel te
spel van de liturgie. bereiken.

« Nadeel: zitten tegen een « Meer interactie/ontmoeting mogelijk.
muur aan en tegen bij vitbreiding stoelen blijft het zicht
verwarming op liturgisch centrum goed

« Tegen het licht inkijken is een GROOT
handicap. Contact organist met
liturgisch is moeilijk



Bericht uit de St.- Gudula (4)

Deze rubriek wordt samengesteld door de
Plaatselijke Commissie van de St. Oude
Gelderse Kerken. De Plaatselijke Cie. is
verantwoordelijk voor de jaarlijkse
exploitatie van de St.-Gudulakerk, Lochem.
In deze rubriek willen we u met enige
regelmaat op de hoogte brengen van
nieuws en ontwikkelingen in de
St.-Gudulakerk.

Website St.-Gudulakerk

Binnenkort krijgt de Gudulakerk een
eigen website. We hopen dat elkaar
persoonlijk ontmoeten en het deelnemen
aan een dienst, viering of activiteit weer
zo gewoon mogelijk wordt. Daarmee
komt de agenda van de kerk weer volop
tot leven.

Alleen al voor de agenda heeft de
Gudulakerk een website nodig. Wat is er
vandaag te doen? Wanneer is een viering,
tentoonstelling of concert?

En praktische informatie over tijden en de
toegankelijkheid van een activiteit. Een
link naar de website van de organisator
voor meer informatie.

Omdat we met verschillende partijen in
Lochem invulling geven aan het
kerkgebouw, willen wij de voor de kerk zo
belangrijke verbindingen graag laten
zien. En voor mensen die daar niet mee
bekend zijn, laten we iets van de kerk en
de historie zien. Niet meer dan een eerste
indruk, want wie de Gudulakerk wil
beleven kan maar beter naar Lochem
komen.

HERVATTING ZOMERCONCERTEN

in de St.-Gudulakerk: voor programma zie:

www.Gudula.nu

Tafelkleden in de Gudula

De Plaatselijke Cie. is zeer verheugd met het
initiatief van Hendrika Holtslag om nieuwe
tafelkleden te verzorgen voor de tafels in de
Gudulakerk (incl. de tafel in de
consistoriekamer). De dames Minie Beuzel,
Annie Lubbers, Joke Veldkamp, Joke Veldt
en Hendrika Holtslag hebben in totaal 19
tafelkleden gemaakt. Het geheel ziet er nu
weer keurig verzorgd uit.

Schoonmaakwerkzaamheden

In de afgelopen tijd heeft mevr. J. Koldeweij
het schoonmaakwerk in de Witte Kerk en
deels in de Gudulakerk verzorgd. Zij is hier
nu mee gestopt vanwege verhuizing.

De Plaatselijke Commissie zoekt nu naar een
vervanging. Het gaat om schoonmaakwerk
van keuken en toiletgroep in de Gudulakerk.
De frequentie is in nader overleg.

Voor dit werk is een geldelijke vergoeding
beschikbaar.

Indien u deze taak op u wilt nemen, dan kunt
u contact opnemen met Roelof Heringa, tel.
253697. Uiteraard zijn we ook blij met een
suggestie van iemand die u kent.

De Plaatselijke Commissie van de
St.-Gudulakerk




zondag 18 Marcus 6:30-44
maandag 19 Marcus 6:45-56

dinsdag 20 Deuteronomium 10:1-11
woensdag 21 Deuteronomium 10:12-22
donderdag 22 Deuteronomium 11:1-9
vrijdag 23 Deuteronomium 11:10-21
zaterdag 24 Deuteronomium 11:22-32
zondag 25 Johannes 6:1-15
maandag 26 Johannes 6:16-24
dinsdag 27 Johannes 6:25-36

woensdag 28 Johannes 6:37-46
donderdag 29 Johannes 6:47-59

Stichting Gudula Cultureel zet zich in om in de vrijdag 30  Johannes6:60-71
Gudulakerk zomerconcerten op de vrijdagavond, zaterdag 31 Marcus7:1-13
marktorgelconcerten en beiaardconcerten te
‘ zondag 1 Marcus 7:14-23
ShRAESerers. maandag 2 Marcus 7:24-37
dinsdag 3 Marcus 8:1-13
Vorig jaar, u wel bekend, zijn alle concerten niet woensdag 4  Marcus 9:14-26
doorgegaan vanwege corona, behalve de beiaard dopdeuhig B8 5 Seatine 2 9.1
: ) e | vrijdag 6 Marcus 9:2-13
die hoog in de toren zijn lied speelde! zaterdag 2 Psalm 74
We zijn daarom heel blij dat we sinds 25 juni j.l. zondag 8  Romeinen 14:1-12
weer MOGEN en hebben gelukkig nog twee taandng 7 Homelmng v
zomerconcerten, vijf orgelconcerten kunnen sifisdad Wiy -Rpeiponiaighy
. woensdag 1 Psalm 86
organiseren. donderdag 12 Spreuken 10:1-17
vrijdag 13 Spreuken 10:18-32
Het eerste zomerconcert op 16 juli‘s avonds om zaterdag 14 Galaten 1:1-12
20.00 uur in de Gudula , beveel ik bij u aan! Zondeg O A THA
i - 2 maandag 16 Galaten 2:1-14
DE WEG” vertelt het aangrijpende verhaal van dinsdag 17 Galaten 2:15-71
Ekatarina Leventaal over haar vlucht uit de woensdag 18  Psalm 124
voormalige Sovjet-Unie. Een verhaal over donderdag 19  Zacharia 1:1-6
afwijzing, verlies, veerkracht en hoop, gezien Yy SR A
i i zaterdag 21 Zacharia 2:1-9
door de ogen van een tiener. Geillustreerd met Jondag 22 Zacharia 2:10-17
prachtige muziek op de harp en haar stem! maandag 23  Zacharia 3:1-10
De andere concerten kunt u vinden op de dinsdag 24 Zacharia 41-14

woensdag 25 Zacharia 5:1-11

website: www.gudula.nu
9 donderdag 26 Zacharia 6:1-8

vrijdag 27 Zacharia 6:9-15
Fijn om u te mogen begroeten! zaterdag 28 Zacharia 7:1-14
Denia Kruijff-Stoffelsma zondag 29 Zacharia8:1-8
maandag 30 Zacharia 8:9-17
dinsdag 31 Zacharia 8:18-23
Geacht kerkbestuur
. woensdag 1 Galaten 3:1-14
Hartelijk dank voor de bloemen en kaarten donderdag 2  Galaten3:15-29
ontvangen ter gelegenheid van ons vijftig jaar vrijdag 3 Galaten41-11
samenzijn. zaterdag 4 Psalm 54

Hartelijke groet, Wim en Mieke Leussink-Jansen
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is het contactorgaan van
de Protestantse Gemeente Lochem.
Alle informatie vindt u op
www.kerklochem.nl/contact

Kerkgebouwen:
Gudulakerk, Markt 4, Lochem
Witte Kerk, Graaf Ottoweg 2, Lochem

Kerkelijk bureau:
Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem, tel. 250102
kerkelijkbureau@pglochem.nl (woensdag 10.00-12.00 uur)

Codrdinatie kosters:
Jan en Els Breukelman, tel. 250102, koster@pglochem.nl

Predikanten:

Mw. drs. C.M. Veenhuizen, tel. 769013 of 06 304 457 25
cmveenhuizen@pglochem.nl (maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag)

Mw. drs. F. Smit, tel. 06 111 842 85
fsmit@pglochem.nl (dinsdag en donderdag)

Quderenpastor:

Mw. J. van Dop, tel. 06 250 126 53
jvandop@pglochem.nl (woensdag, donderdag,
vrijdagochtend; telefonisch het best bereikbaar op
deze dagen tussen 9.00 en 10.00 uur en tussen
17.00 en 18.00 uur)

Vertrouwenspersonen
Ria van Houwelingen: m.van.houwelingen@kpnmail.nl
Erik te Loo: efteloo@gmail.com

Autopool kerkbezoek:
H. van de Kolk, tel. 254047, autopool@pglochem.nl

Uitvaartdiensten:
E. te Loo, tel. 250312 of 06 518 967 97, uitvaart@pglochem.nl

Cantor-organist:
Mw. E. Dijkerman, tel. 06 39147782, elsdijkerman@gmail.com

Bankrekeningnummers:
Diakonie NL63RABO0373740018
t.n.v. TG Dienen PGL Lochem

Beheer NL29RABO0373711530
t.n.v. Protestantse Gemeente Lochem

Redactie Samenspraak
Eindredacteur: Toos de Zeeuw
Redacteuren: Jan Breukelman,
Jan Dinkelman, Jan Nijland, en
Ineke Vreemann

Vormgeving: Sander van Voorst

De foto's in dit nummer zijn beschikbaar
gesteld door: Jan Dinkelman -

Elly Rijkenbarg - Nicoline Swen -
gereformeerdekerkekn.info -
pixabay.com

Uitgever: De Zalige Zalm, Deventer

Wilt u reageren?

De redactie van Samenspraak ziet uw
vragen, opmerkingen en aanmerkingen
graag tegemoet:
samenspraak@pglochem.nl, of

Paul Krugerstraat 8, 7241 DW Lochem

De redactie behoudt zich het recht voor om
bijdragen in te korten en/of te redigeren als
zij dat nodig acht.

Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 12.00 uur op
maandag 16 augustus

Samenspraak 8 verschijnt
uiterlijk 4 september

Inzending zondagsbrief uiterlijk
donderdagavond:
zondagsbrief@pglochem.nl

Dit kerkblad wordt gedrukt op FSC gecertificeerd
papier. FSC staat voor: Forest Steward Council:
de Raad voor Goed Bosbeheer.
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Pelgrimeren in Nederland

RONDJE SCHIER

Ons noordelijkste pelgrimspad

e Wadden associéren we misschien vooral met
natuur, rust en ruimte — met ontspanning en
vakantie wellicht. En terecht. Wie de eilanden
wel eens bezoekt, weet dat de overtocht per
boot al een onthechtend gebeuren is. Alsof
je samen met het vasteland ook de kaders mag loslaten
waarin je gewild of ongewild terechtgekomen bent. Klein-
heid op de weidse zee geeft innerlijke ruimte. Wind 6m je
kop, wordt hier al snel wind d6ér je kop. Wat de pelgrim op
al zijn wegen zoekt, dringt zich hier haast onontkoombaar
) op.
Een wereldre's van Niet alleen hierom start het Bonifatius Kloosterpad met
een dag een rondwandeling op Schiermonnikoog. Lang geleden al
was dit eiland - 0oog - het domein van kerk en klooster. Het
dankt zijn naam zelfs aan de in het grijs - schier - gehulde
lekenbroeders van het klooster Claercamp in de buurt van
Dokkum. Midden in het dorp herinnert een levensgrote
bronzen monnik uit 1961 eraan. Niemand had toen kunnen
bevroeden dat de geschiedenis zich zou herhalen en voort
zou zetten. Met de komst van een groepje cisterciénzer mon-
niken, kan het sinds een paar jaar opnieuw gebeuren dat
iemand in pij je tegemoet komt in het dorp of op de dijk. Op
Schier worden de getijden weer gebeden.
Tijdens het rondje van ruim 15 kilometer geniet ik intens van
bos, duin en strand. Van wat groeit en bloeit, van wat ritselt
en fladdert. Waar het drukker is, groet de een de ander. We
lijken afgestemd op ontmoeten en ontvangen. We zijn bereid
om wat zich aandient op te zuigen en door te laten dringen,
het in te weven in ons zijn. Om vernieuwd en herboren huis-
waarts te gaan. Na een wereldreis van een dag.
Het Bonifatius Kloosterpad bestaat uit twaalf aaneengeslo-
ten etappen en dertien rondwandelingen van Schiermon-
nikoog tot Wolvega. Voor de in totaal zo'n 450 kilometer
wordt gebruikgemaakt van knooppunten van het Wan-
delnetwerk, waarmee de routes goed bewegwijzerd zijn.
De compact geschreven routegids bevat veel historische
verwijzingen. Zie ) ' N

Tekst en foto: Dick Vos




